PROF. ŞENGÖR'ÜN ASKER MERAKI NERDEN? 
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Asker ve darbe yanlısı söylemleri nedeniyle toplumun bazı kesiminin tepkisini çeken Prof. 
Dr. Celal Şengör, bu kez de "Türkiye'nin yüzde 90'ı etnik olarak Türk değil" tezini ortaya attı. 


Devrim Sevimay'ın röportajı 


Bilim dünyası zaten tanıyordu, bizler 1999 depreminden sonra keşfettik. Önceleri gözümüz papyonuna takıldı, ama kısa sürede alıştık. Ne düşünüyorsa olduğu gibi söylemesini yadırgıyorduk, derken onu da kanıksadık. Dünyaca kabul gören bir bilim adamı olduğunu öğrendikçe hele de deprem konusunda ne diyeceğini merakla bekler hale geldik. Asker, darbe, demokrasi hakkında söyledikleri ise ya bir kesimin derdine tercüman oldu ya da “Türkiye'nin asıl derdi işte bu mantık” dedirtti. Sonuçta hep dikkatleri üzerine çekti, hep tartışma yarattı. 
Bugün de büyük bir olasılıkla o tartışma konularına biraz daha eklenecek. Ama şimdi izninizle önce Yeni Yokoluş Teorisi... Hocanın 150 yıllık problemi çözdüğü teorisi neymiş bir anlayalım, gerisini tartışması zaten kolay. 


“Permiyen Devri” ne demek? 
Bundan 250 milyon yıl önce bitmiş olan jeolojik bir devir. 


Bizim için niye önemli? 
Çünkü o devirde dünyanın yaşam tarihinin en önemli ikinci krizi meydana geliyor. 


Birincisi? 
Birincisi 2,5 milyar yıl önce ilk kez oksijen üreten bakteriler ortaya çıkıp eski türün canına okuyor. Bizler de o sayede var olabiliyoruz. 


Peki Permiyen Devri'ndeki kriz ne? 
Permiyen?'de dünyadaki canlıların yüzde 95'i ortadan kalkıyor. 


Niye? 

Üç teori var: Kimi “Aynı 65 milyon yıl önceki Tebeşir Devri'nde olduğu gibi Permiyen Devri'nde de meteor düşmüş olabilir” diyor, kimisi “Tunguska volkanları patlamıştır” diyor. 
Bir de Japonlar “Bütün okyanuslar zehirlenmiş olabilir, ondan yok olmuşlardır” diyor. 


Siz ne diyorsunuz? 

Aslında ben paleontolog olmadığım için bu konuyla hiç ilgilenmiyordum. Ta ki 2005'te Çin'deki bir zooloji müzesine gidene kadar. Tüylü dinozorları görmek için gittiğim o müzede birden karşıma Permiyen dönemi hayvanlarının dağılımını gösteren bir harita çıktı. 


“Çevreciler çok ilgi gösterdi” 


Ne vardı haritada? 


Şimdi Permiyen döneminde dünyanın üçte ikisi deniz. Kıtalar henüz ayrılmamış, tek bir kara parçası var. O yüzden adı Pangea. “Bütün kıtalar” demek. O koca kara parçasının doğuya yakın kısmında da bugünkü Hint Okyanusu kadar bir deniz duruyor. Onun da adı Tetis. 
(Yani baş parmağınızla işaret parmağınızı birleştirdiğinizde oluşan boşluk Tetis, elinizin diğer kalan yüzeyi de Pangea.) 


Peki haritada bu bilginizi değiştiren ne gördünüz? 

Biz Tetis'in okyanusla birleşme noktasının tamamen açık olduğunu sanıyorduk. (Başparmakla işaret parmağınızın ucunu şimdi biraz açın...) Hatta Paris'teki dostum Bernard Battail'la “Bu hayvanlar Doğu'dan Batı'ya gitti” dediği için alay ediyorduk; “Nasıl gidecekler, denizden mi atlayacaklar?” diye. 


Meğerse neymiş? 
Meğerse bugün Çin'i oluşturan kara parçası o dönem körfezin önünü kapatıyormuş; bir tür köprü gibi. Ve o köprü adeta iki ucu birleştiriyormuş. 


Ne olur birleştirince? 

Tetis dünyanın neresine denk geliyor; Ekvator'a. Yani dünyanın en sıcak bölgesine. Şimdi; eğer Ekvator'da bir okyanusun etrafını kapatır, dünyanın kalan su parçasıyla ilişkisini 
keserseniz o okyanusun içinde sirkülasyon durur. Çünkü Ekvator'da okyanusun yüzeyi 30 
derece, dibi 4. Bu da demektir ki aşağıdaki suda yaşayan bir hayvansan senin soluduğun oksijen sonunda biter. 


Hepsi haritaya bakınca mı aklınıza geldi? 
Evet, hepsi bir anda aklıma geldi. Dedim bu Permiyen'in işini çözer... Şöyle bir konstrüksiyon yaptım, sonra tabii geçtim gittim. 


Bir daha gündeminize nasıl girdi? 

Tesadüfen bana 2007'de çok zeki bir öğrenci geldi: Saniye Atayman. Saniye biyoloji okumuş; bizde de jeoloji mastırı yapıp omurgalı paleontogu olmak istiyor. Bunun üzerine ben hem jeolojinin bütün konularını kucaklayan hem de içinde paleontoloji olan bir tez çalışması seçtim: Yani Permiyen'de yok oluşu. Böylece Saniye biyolog olarak, ben de jeolog olarak olayı incelemeye başladık ve bir yıl sonunda ortak bir yerde buluştuk. 


Ne buldunuz peki, niye Permiyen Devri'nde canlıların yüzde 95'i yok olmuş? 

Tetis'in derin alanlarında, Ekvator'da bulunması ve kapalı olması nedeniyle ta Permiyen'den önce oksijen azlığı başlıyor. Sonra Permiyen'de bu oksijen azlığı sığ bölgelere kadar yayılıyor, bütün Tetis'i zehirliyor. Onunla da kalmayıp büyük bir olasılıkla dibindeki volkanik bir tetiklenmeyle gazoz gibi köpürüyor. Böylece okyanus içindeki bütün zehirli gazlar çıkıp etrafını öldürüyor. Bir tek bugünkü Arktik'te ve Yeni Zelanda'da, yaşayan yüzde 5’lik canlı kesim sağ kalıyor. 


Bilim çevreleri ne dedi bu teorinize? 
Dünyanın en büyük jeoloji toplantısında, en baba 4-5 bin jeologun önünde Saniye bunu anlattı 


ve çok beğeni topladı. Daha sonra çeşitli davetler aldık, oralarda da yine heyecanla karşılandı. 
Çevreciler büyük ilgi gösterdi. Ama en önemlisi bu mart ayında dünyanın en saygın bilim kuruluşlarından Amerikan Jeoloji Cemiyeti teorimizi kitap olarak bastı. Daha önemlisi, bunu bir ay gibi rekor bir zamanda yaptı. Hiç bu kadar hızlı kitap kabul edilmedi orada. 


Sizin adınızla mı anılacak bu teori? 
Sanırım çünkü şimdiden “Şengör'le Atayman'ın yeni teorisi” denmeye başladı. 


Ne değişecek bu buluştan sonra? 

Bir kere bizi 150 yıldır meşgul eden bir sorunun yanıtını bulmuş olduk. Bunu teste açtık. 
Bundan sonra yapılacak pek çok gözlemi tetikledik. Bir de tabii çevrenin canlı türlerini nasıl yok ettiğini gösterdik. Yılda 40 bin canlı türünün yok olduğu dünyamızda özellikle çevrecilerin büyük ilgisini çekti bu teorimiz. 


“Bizim şoför genelkurmay başkanı, ben de Führer'dim” 
“Bilime en çok katkısı olan millet Almanlardır” denebilir mi? 
Tartışmasız, kesin... 


Hitler dönemini de katıyoruz... 

Hem de nasıl... Ben 14 yaşımdayım. Babamla beraber TV seyrediyoruz: Ay'a iniş... 
Muhteşem bir şekilde Ay'a Kartal indi, içinden zıp zıp zıp Amerikalılar çıktılar, bayrağı dikecekler... Babama dedim ki, “İyi bak o bayrağa, üzerinde gamalı haçın dalgalandığını göreceksin.” Çünkü Ay'a inen o Kartal'ı yapan kim; Hermann Oberth. Kapsülü oraya götüren Satürn roketini kim yaptı? Werner von Braun. Bu ikisi Hitler'in bilim adamı. 


14 yaşında niye biliyordunuz bunları? 
Çok ilgiliydim. İkinci Dünya Savaşı'na dair o yaşta 149 cilt kitap okumuştum. Babam bana Rus cephesindeki komutanları say dese, hepsini sayardım. 


Şevk nereden geliyor peki? 

Satranç çünkü... Hoşuma gidiyor... Ben Cengiz Han'ı da biliyordum. Mesela bir Timur hastasıydım. Hatta ilkokul beşinci sınıfta Timur yüzünden kovuldum. Çünkü hocama “Cahil” dedim, Ankara savaşının iki-üç saatte bittiğini bilmiyordu. 


Anne-baba hiç telaşa kapılıyor muydu sizin bu savaş ilginize bakarak? 
Hayır çünkü ben sadece savaşlarla değil, her şeyle aynı anda ilgiliydim. Jeolojiyle de Abdülhamid'le de... Mesela Almanca “Das Kapital”i okumuştum o yaşta. 


Ya çocukluk oyunlarınız? 
Oyunlara da yansıyordu tabii. 11-14 yaş arasında kolumuza gamalı haçlı pazubentler takıp oyun oynuyorduk. 


Nasıl bir oyundu bu? 
Yere kocaman haritayı seriyorduk. Oyuncak tank, top, trenlerimiz vardı. Hangi cephede kim 


çarpışıyor, biliyoruz tabii. Oturup gerçek hayattaymış gibi plan tartışması yapıyorduk. 


Sizin gibi savaş tarihi okumuş başka çocuklar da vardı yani... 

Hiçbirinin ismini vermem ama şimdinin çok meşhur adamları vardı. Bizim şoförlerden Ethem abiyi genelkurmay başkanı yapmıştık. Bir başka şoförümüz Lütfü abiyi de hava kuvvetleri komutanı. 


Oyunda siz kimdiniz? 
Führer! 


Ya fırınlarda yakılan Yahudiler; o bölüme ilişkin kafanızda bir şey var mıydı? 
Bilmiyordum bile çünkü ben meselenin o tarafıyla ilgilenmiyordum. Beni tek ilgilendiren satranç oyunuydu. Organize güç, muazzam bir teknoloji, çok güzel üniformalar, bu kadar. 
Mesela Cengiz Han'ın generallerinden Subutay'a da çok hayrandım. Düşün, Ortaçağ'da 18 yıl savaş öngörüyor. Avrupa'daki her nehir, her otlak; hangi nehir ne zaman donuyor, onları düşünüyor. Coğrafya bilgisine bak. 


“Bilimde hümanizm olmaz” 


“Savaştan zevk almak” mı bu? 

Asla değil. Bunu sakın tersi şekilde kabul etme. Çünkü bu benimki sadece çok karmaşık bir problemi çözme zevki. Bilgiyi proses etmek. Askerlik de bir bilimdir ve işin beni ilgilendiren tek tarafı da budur. 


Biraz çılgınca çalışıyor beyniniz... 
Başka türlü bu işleri yapamazsın ki... 


Acaba Permiyen'deki yok oluş teorisi mi sizce daha çok zeka gerektiriyor yoksa Subutay'ın planı mı? 

İkisi de aynı zekayı gerektiriyor ama bilim daha ilginç. Çünkü öbürü bir kere kalıcı değil. Bir sorunu tam anlamıyla çözmüyor. O sadece Cengiz Han'ın sorununu çözüyor. Oysa beni insan sorunları ilgilendirmiyor, dünya ilgilendiriyor. 


Ya etik? 
Etik bilime benzemez, matematik gibidir. Başta varsayımlar veya kabuller yapar, sonra o kabuller üzerine hareket eder ve her şey o kabullere indirgenir. 


Peki bilimin hümanist olmak gibi bir meselesi yok mudur? 

Asla. Bilimin tek ilgilendiği şey gerçekle uyumlu mu değil mi, bu kadar. Problemi çözüyor mu, çözmüyor mu? En ufak bir hümanist, etik bir düşünce olamaz. Olduğu an mahvolur bilim. Sosyal bilimler onun için adam olamıyor zaten. Çünkü etikle bilimsel sorunları karıştırıyorlar. Önce sorunları çözmeye çalışsınlar, ondan sonra buldukları çözümler etikle uyuşuyor mu uyuşmuyor mu o zaman baksınlar. Uyuşmayanları eleyebilirler ama elde bir çözümleri olsun. Öteki türlü kör dövüşüne dönüyor, hiçbir neticeye varamıyorlar. 


“Tehlikeli adamım” 

Aile şirketinizin sicil kaydında adınız geçtiği gerekçesiyle YÖK 'teki soruşturmanız ne durumda? 

Demoklesin kılıcı gibi, üzerimde sallanıyor. 


Sizce niye şimdilik durdu? 

Birincisi YÖK'ün disiplin kurulu üyeleri suçun henüz oluşmadığına, kınanmamın yeterli olduğuna karar verdi. İkincisi dünyadan gelen tepkiyle karşılaştılar. Üçüncüsü de Vakit gazetesi. Vakit'in sürekli aleyhimde yanlı yayın yapması sanırım YÖK'ü daha temkinli olmaya itiyor. 


Yani sizce atılmayacak mısınız? 
En azından bundan dolayı değil. Kulağıma gelen bilgilere göre tam gün kanununun bir yerine sıkıştırırak atacaklarmış, “Biz atmadık, kanun gereği oldu” demek için. 


Sizce sizi YÖK niye atmak istiyor? 

Çünkü ben tehlikeli bir adamım. Hele YÖK'e seçilirsem atamak istedikleri rektörlerde, terfilerde devreye girerim. Bir de benim çenemi tutmak zor. Oraya buraya anlatırım. Yani durumları zor. 


“Ben darbeci değilim, ne görüyorsam onu söylüyorum” 


Yokoluş Teoriniz sayesinde bir kez daha gördük ki siz dünyaca ünlü, Türkiye'nin de gururu olan bir bilim adamısınız... 
Öyle diyorlar... 


Peki hocam durum böyleyken neden mesele askere, darbeye, demokrasiye gelince başka bir hale bürünüyorsunuz? 
Hayır, ben hep aynı tutumumu devam ettiriyorum, hiçbir değişiklik yok bende. 


Ama asker meselesine geldiğinizde iş biraz dağılıyor... 

Bilimde ne yapıyorsam, o konuda da aynısını yapıyorum. Ne görüyorsam onu söylüyorum. 
Veriler veriyorum. Mesela bu yıl Harp Okulu'na müracaat ne kadar; 33 bin kişi. Kaç kişi alacaklar; 120 kişi. 


Neyin kanıtı bu? 
Kalitenin kanıtı tabii ki, 33 binden 120'yi seçmek ne demek... 


Bu kadar kalitelilerse mesela neden içlerinde Ergenekoncuları da barındırmışlar? 

Gayet basit: Hiçbir toplum mükemmel değildir. Her toplumdan garibanlar, sahtekarlar çıkar. 
Bilim adamları arasından çıkmıyor mu, gazeteciler arasında yok mu? Ama bu olaylar ne olursa olsun bize ordunun tamamının kalitesi hakkında bir şey demez. Dünyanın en kalitelisidir Türk ordusu... Bunu da gittiğim her yerde söylüyorum. Deprem konusunda 


bilimsel önlem alan tek kurum. Marmara Denizi'ndeki tüm araştırmaların temelini atmamızı sağlayan onlar. Fransız Araştırma Filosu'nun en büyük gemisi gelmiş; Dışişleri'nin altı aydır göndermediği izin için Çanakkale'de beklerken, sorunu 15 dakikada çözen yine onlar. 


“Marx'ın dedikleri zırvadır” 


Ordunun disiplini ve bilime olan saygısına diyecek bir şey yok ama aynı ordu yıllarca “Kürtler yok” deyip, sonra da “Aaa varmış” diyor; bu bilimselliğe uyuyor mu? 

Bu oldu. Buna ben de şahidim. Menemen'de bir komutan “Kürt yoktur” deyince ben de “Dalga mı geçiyorsunuz?” demiştim. Peki ama, Kürtün etnolojik kökenini araştırmak ordunun görevi mi? Senin bir Kürt enstitün var mı? Prof larının yayımladığı ciddi bir araştırma var mı? 
En başta senin prof ların “Kürtçe diye bir dil yoktur” demiyor mu? 


İyi de Kürtün Kürt olduğunu anlamak için enstitü mü gerekiyor? 

Bunları araştırmak, ortaya çıkarmak, savunmak üniversitenin görevi. Ama bizde üniversite yok. Olmayınca asker böyle saçma şeyler yapabiliyor. Ona bakarsan Türkiye'nin yüzde 90'ı etnik olarak Türk değil. Hepimiz dönmeyiz. Ama sıkıysa söyle bakalım. 


Orhan Bursalı'nın sizle ilgili bir lafı var; diyor ki “Celal hoca bilimde dünya çapında müthiştir ama sosyal ve siyasi konularda saçmalar.” 

Ne bekliyorsun ki Orhan'dan, adam bir Marksist. Ben de diyorum ki Marx'ın dedikleri zırvadır. Orhan'ı çok severim ama biz hep bu yüzden birbirimize gireriz onunla. 

Bacağı kesmek şart olunca... 


Peki ya şu darbeyle ilgili fikirleriniz? 

Orada mesele şu: Ortada bir sorun var ve bu sorun da normal yollardan çözülemiyor. Bu şuna benziyor: Sen dahiliyecisin, adama müdahale etmeye çalışıyorsun ve en sonunda tıkanıyorsun. Cerrah arkadaşını çağırıyorsun, kes şunu diyorsun. Hoş bir şey değil kesinlikle; hiç kimse istemez bıçak altına yatmayı ve her ameliyat bir risktir ama kaçınılmaz oluyor bazen. Feci bir şeydir bir adamın bacağını kesmek, ama ne yapacaksın, hayatını kurtarmak için, mecburum diyorsun. 


Hocam siz hiç işkence gördünüz mü? 
Çok, her Allah'ın günü görüyorum. 


Emniyet'te veya askeri bir binada? 
Hayır, niye göreyim ya... 


O neşter vurulduğunda önce bir 5 bin kişi işkence görüyor da... 

Ben de olmasın diyorum zaten. Bizi yönetenlere hıncımın sebebi bu; memleketi bir daha bu ortama sürüklemeyin, hırsızlık yapmayın, adam kollamayın, demokrasinin gayet basit kurallarına uyun, mahkemelere el atmayın. Yoksa asla darbe falan istemiyorum tabii ki. 
Darbecilikle hiç alakam yok. Çünkü biliyorum, o neşterin ucu kayarsa ölürsün. 


“Karl Popper'dan sonra değiştim” 
Celal Şengör'ün yanından tam ayrılmaya hazırlanıyorduk ki, bize birden dönüp şunu söyledi: Bana bir soruyu sormadın... 


Neyi? 
Çocukken o oyunları nasıl bitirdiğimi... 


Nasıl bitirdiniz? 

Karl Popper'la... Biz küçükken zannediyorduk ki bilimde bir cevap bulundu mu o kalıcıdır. 
Dolayısıyla her şeyi ona göre ayarlayabiliriz. 

Ama sonra ben Popper'dan öğrendim ki bilim yanılgılar üzerinde gider. Bilimde aslında yapabildiğimiz tek şey geçmişe nazaran bir adım atabilmektir. Fakat bildiklerimizin kesin doğru olduğunu hiçbir zaman bilemeyiz. 


Ne zaman oldu bu değişim? 
Amerika'da üniversiteye gittiğim zaman. Oradaki iki İngiliz hocam sayesinde. Amerikalılar da pek farkında değillerdi, ama İngilizler çok büyük adamlar, bana Popper”ı onlar öğretti. 


O haritaların başından bu düşünce mi kaldırdı sizi? 

Evet çünkü çözüm silahta olamaz, çözüm tartışmada olmak zorunda. Mesela idam cezası sırf bunun için bile olmamalı. Çünkü çok emin olsan dahi bir anda ya yanlış yaptıysan... 
Popper'dan sonra anladım ki bilimin karakteri de bu. Belki bilim bir şeyin doğruluğunu ispat edemiyor ama yanlışlığını ispat ediyor. Doğrunun hangisi olduğunu bilmiyor ama araştırıyor. 
Zaten bunun için demokrasi en iyi yönetim şekli. Çünkü seni hep konuşmaya, tartışmaya zorluyor. 


Buna rağmen ameliyat lazım olabilir de diyorsunuz ama... 

Yalnız orada mühim olan şu; demokrasi bir moda olduğu için mi önemlidir yoksa bizi konuşmaya zorladığı için mi? Konuşmaya zorladığı için. Demek ki eğer serbest konuşma ve tartışma ortamı kalmadıysa onu da tedavi etmek lazım. Çünkü aksi halde doğruyu bulma ümidin de gidiyor. Serbest tartışma ve konuşma ortamı bitti mi her şey bitmiştir. 

O yüzden zaten ben üniversiteye gelen herkes baştan şunu kabul edip de gelmeli diyorum: Her şey değişebilir, her şey tartışmaya açıktır. Ama dinler bunu kabul etmiyor, Marksistler bunu kabul etmiyor, Stalin bunu kabul etmiyor, Hitler etmiyor. Bir tek bilim her şeyi tartışmaya açar. Üstelik onda da amaç tartışmanın sonunda doğruyu bulmak değil, ona yaklaşmaktır. Bunu da nasıl yapacaksın, yanlışları eleyerek. Benim askerlere olan büyük saygım da buradan kaynaklanıyor. Bu işi en iyi onlar yapıyorlar Türkiye'de. Bak sen ne diyorsun eskiden Kürt yok diyorlardı şimdi var diyorlar. Çünkü öğreniyorlar. 


85 yıl sonra... 
100-200 yıl da olabilir, ama öğreniyorlar. Politikacılar öğrenmiyor. Başbuğ general nasıl, 


Türkiyelilik ayrı bir kavramdır, deyiverdi. İşte budur. 


“Her şey maskot olmakla başladı” 


Bu askerlik merakınızın kökeninde ne var, onu hiç araştırdınız mı? 
O kadar basit ki. Benim dedem Çanakkale'de uçmuş bir adam. Tayyareci. 


Genlerde var yani. 

Geni bırak, ben 5 yaşındayken Bandırma Jet Üs Komutanı İhsan Aras, dedeme benim için diyor ki “Şunu 223'üncü filonun maskotu yapsak.” Ondan sonra hatırladığım sahne şu: Bizim köşkün önünde iki asker araçtan iniyor. 27 Mayıs'tan birkaç gün evvel sanırım. Dedem ayağa kalkıp “Hayırdır inşallah” diyor. Bakıyoruz, askerlerden birinin elinden mezura sallanıyor. 
Benim ölçümü alıyorlar. 

Sonraki hatırladığım manzara şu: Bir akşam üniformalarım geliyor. Ama üzerime küçük. Çok üzülüyorum. Dedem “Kepin limon kabuğu gibi duruyor başında” diyor, geri gidiyor hepsi. 
Sonra yapılıp tekrar geliyor üniformalarım. Terzilerin kullandığı hani o ince bir kağıdın içinden çıkıyor. Haki renkli, çok güzel. Ben giydiriliyorum. Sonra dedemin kravatlarından en iyisi seçilip takılıyor bana. Rahmetli İhsan abi de bir bröve getirmiş, onu takıyor. Ve o salonda dedemler esas duruş, selam verme öğretiyorlar. 


Filoya gittiğiniz gün neler oluyor? 

Hemen ertesi gün gittik zaten. Arabayı dışarıda durdurdu bizimkiler. Ben bir üsteğmen olarak içeri girdim. Asker tak selam durdu. Ama ben rahat demeyi unuttum. Hiç unutmam “Ulan piçkurusu, biz sana ne dedik” diye arkamdan bağırıyordu filo komutanı Nuri Koyuncu Binbaşı... Tabii hemen dışarı koşup tekrar girdimdi içeri. 


"Hava Kuvvetleri ailem gibi" 
Freud olmaya gerek yok yani, sizi etkileyen bunlar... 


Nasıl etkilenmezsin kardeşim... Bir yaz boyunca uçuyorum orada. Ondan sonra 68- 72 
yıllarında her yazımı Yeşilköy Hava Harp Okulu Eğitim İrtibat ve Manş Kıt'a Komutanlığında geçirdim. Tayyarelerin yanından ayrılmadım ben. Hava Kuvvetleri benim ailem gibi. 
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Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, geçen Mart ayının sonlarında bir televizyon programında “Allah veya doğa artık ne derseniz, Korona virüsünü, insan neslinin aşırı çoğalmasına karşı bir tedbir olarak gönderdi” dedi. Aşırı tepkiler üzerine de bu kez sırtını Malthus'a dayayarak, “Malthus da nüfus teorisinde bunun böyle olduğunu söylemişti” diyerek sözlerinin sorumluluğunu üzerinden atmaya çalışmıştı. 


Bu söylemin her ikisi de yanlıştı. 


Bir biliminsanı inançlı olabilir fakat bir virüs salgınını götürüp Allah'ın iradesine ve takdirine bağlaması biliminsanı sorumluluğuyla bağdaşmaz. Tepkiler üzerine de konuyu götürüp hiç bilmediği belli olan bir teoriye bağlaması en az birinci açıklaması kadar sorunluydu. Ne yazık ki ülkemizde böylesi gaflar mümkündür. 


Üç bölümden oluşan bu makalenin birinci bölümünde Mahlthus'un hedef aldığı W. 
Godwin'in hayatından ve kuramından bahsetmiştik. İkinci bölümde ise Malthus'un hayatına ve özellikle de onun hangi ortamda büyüdüğüne ve babasının aydınlanmacı filozoflarla ilişkilerine, İngiltere'nin düşünsel atmosferine ilişkin bilgiler vermiştik. Bu bölümde Malthus'un çok tartışılan tezini özetleyecek; söz konusu tezlere yönelik tepkileri ve sonra da kendi görüşlerimizi açıklayacağız. 


Markiz Condorcet ve Hümanizm 


William Godwin'in eserinin (Political Justice) yayımlanmasından birkaç yıl önce Fransa'da Markiz Condorcet'nin en az Godwin'in eseri kadar ses getiren İnsan Ruhunun Gelecekteki İlerlemesi (1795) adlı eseri yayımlanmıştı. Her iki eser Avrupa'da muazzam bir devrimci dalgalanma yaratmıştı. 


Marie Jean Antoine Nicolas Caritat, Marguis de Condorcet 
(1743-1794) 


Markiz Condorcet (1743-1794), gelecekte insanlığın baskı ve sömürünün olmadığı, bilim ve teknoloji sayesinde toplumların mutlu ve refah içinde bir düzende yaşayacağını öngörmüştü kitabında. Condorcet hümanist bir matematikçiydi. Özgürlük idealine aşkla bağlıydı ve insanlık açısından muazzam iyimserlik dolu bir gelecek öngörmekteydi. Ona göre iki yüz yıl içinde tarım ve sanayi alanında öylesine bir gelişme kaydedilecekti ki insanların ne konut ne de beslenme sorunları kalacaktı. Tıp alanındaki gelişmeler, insan ömrünü uzatmakla kalmayacak, hastalık ve rahatsızlıkları da ortadan kaldıracaktı.|1 | 


O, toplumların sağlıklı bir gelişme kaydedebilmeleri için iki temel alanda reforma ihtiyaç duyulduğunu belirtiyordu: toplumları sınıflara bölen bölüşüm ilişkileri bir anda ortadan kaldırılamazdı fakat babalarını veya kocalarını kaybetmiş kadın ve yetimlerin yanı sıra yaşlıların bakımlarını ve geçimlerini üstlenecek bir fon, sefaleti ortadan kaldırabilirdi. Öte yandan zenginlerin mevcut servetlerine dokunmamakla birlikte onların insanları ezmelerine ve sömürmelerine engel olacak ve ayrıca onların hükümet ve yasama organı üzerindeki etkilerini ortadan kaldıracak özel bir kredi sistemi kurulabilirdi. Zenginlerin kredi olanaklarının kısıtlandığı buna karşılık yoksulların ve iş kurmayı planlayan girişimcilerin kapitalden bağımsızlaşmasını sağlayacak bir kredi sistemi işletilebilirdi. Böylece toplumsal eşitlik, zaman içinde ve barışçıl yollardan gerçekleşebilirdi. Markiz Condorcet'e göre nüfusun ve özellikle de genç nüfusun varlığı, üretimin güvence altına alınması için gerekliydi. Her kuşak, ihtiyaç duyduğu gıda maddelerini rahatlıkla üretebilirdi. Nüfus demek üretim demekti ve bu her zaman ikisi arasındaki denge optimum seviyede olacaktı. [2] 


Aristokratların Gladyatörü Malthus 


İngiltere'de hem Godwin?in hem de Markiz Condorcet'nin kitabı toplumda öylesine iyimser bir atmosfer ve coşku yaratmıştı ki zaten Fransız Devriminin etkisiyle kabarmış olan homurdanmaların tehlikeli bir boyut kazanmasından korkulmuştu ve bunun bir şekilde kırılması gerekmişti. Tam da o günlerde aristokratların ve büyük burjuvazinin imdadına 


Malthus'un eseri yetişmişti. İngiltere'de saray ve parlamentonun yanı sıra aristokratlar ve büyük burjuvazi, söz konusu kitaba ve kitabın yazarına ihtiyaç duydukları gladyatörü bulmuşçasına dört elle sarılmışlardı. 


Malthus'un etkisi çok yönlü olmuştu ve düşünsel alanda birçok tartışmanın başlamasına yol açmıştı. Nasıl ki Adam Smith siyasal iktisat, David Ricardo para ve piyasa kuramında çığır açmışsa Robert Malthus da nüfus teorisiyle düşünce tarihini derinden etkilemiştir. [3] 


Kuşkusuz Malthus, nüfus konusunu gündeme getiren ilk düşünür değildi. Ondan önce bu konuya değinen birçok düşünür olmuştu. Ancak onlar, az önce Condorcet'nin görüşlerinden de anlaşıldığı gibi, nüfus çokluğunu sağlıklı bir gelişmenin işareti olarak görüyorlardı. Onlara göre “nüfus demek üretim demekti ve bu ne kadar çoksa toplumsal koşullar da o kadar olgunlaşmış ve halkın refah düzeyi o kadar çok gelişmiş” olacaktı. 


Sömürgeciliğin gemi azıya aldığı 18. yüzyılın sonlarından itibaren nüfus patlamasının toplumsal koşulların bir sonucu olduğu yönündeki görüşlerden uzaklaşılmaya başlanmış ve bunun doğal yaşamın (Wallace'ın bitki ve hayvanlar dünyasından esinlenerek ortaya attığı görüşler) zorunlu bir ürünü olduğu kuramına yaklaşılmıştı. Malthus, tam da böylesi düşünsel iklimde söz konusu kuramları hem uç noktaya götürmüş|4| hem de korkunç bir tablo çizerek nüfus fazlalığından kaynaklanan sorunları, bu sorunların sorumlusu ilan ettiği emekçi sınıfların sırtına yıkmayı gerekli görmüştür. 


Demografi Biliminin Gelişimi 


Malthus'un tezleri sorunluydu fakat kitabında (Nüfus İlkesi) dile getirdiği fikirlerin olumlu etkileri de olmuştu. Eserin yayımlanmasından birkaç yıl sonra başta İngiltere olmak üzere bazı Avrupa devletleri, nüfus sayımının önemini kavrayacaktı.|5| Maltuhus'un eseri,bugün demografi olarak andığımız bilim dalının yanı sıra sosyal bilimlerin birçok alanında da (felsefe, siyaset bilimi, eğitim, etik) yeni inceleme ve tartışma alanlarının ortaya çıkmasını sağlamıştır.|6) Ayrıca yanlış bir varsayımdan hareket etmekle birlikte, evrim kuramının babaları A. Russell Wallace ve Charles Darwin de anılarında kuramlarının temel tezlerini Malthus'un kitabını okuduktan sonra oluşturduklarını söyleyeceklerdir. [7] Çok ilginçtir ki Charles Darwin'in, bitkiler ve hayvanlar üzerinde çalışan ve deneyler yapan dedesi doğa bilimci Erasmus Darwin de “bitki ve hayvanlar dünyasındaki türler arası savaşın besin kıtlığından kaynaklandığı” tezine değinmesiyle Malthus'u etkilemişti. Bu sayede Wallace ve Darwin de ünlü “doğanın acımasız koşullarına en iyi uyum sağlayan türler ayakta kalır” tezlerini oluşturabilmişlerdir. 


Nüfus ve Besin Kaynakları Dengesi 
Peki Malthus'un iki yüz yıldır tartışılmakta olan tezleri nelerdi? 
Malthus, sağlam kanıtlar sunamamakla birlikte iki alanda tezler ileri sürmüştü. 


Bunlardan biri, insan nüfusunun besin kaynaklarından katbekat daha hızlı büyüdüğü tezidir. 
Malhtus'a göre nüfus geometrik sırayla artarken, besin kaynakları aritmetik sırayla artmaktır.İkincisi ise bu gelişmenin sonucunda besin kaynaklarının yetmezliğinden hareketle bir kıtlık meydana gelecek ve bu nedenle de ancak varlıklı olanlar ve geçimlerini sağlayabilecek bir iş imkânı bulunanlar ayakta kalabileceklerdi.Doğa tıpkı bitkiler ve hayvanlar dünyasında olduğu gibi, herkese yeterli besin kaynağı sunamadığı için bu koşullara dayanamayacak olan zayıfları savaş, salgın vb. felaketlerle ortadan kaldıracaktı. Kıtlık, savaşlar ve hastalıklar, doğal olarak mevcut koşullara uyum sağlayamayan çok çocuklu yoksul aileleri ve geçimini sağlayamayan işsiz güçsüz takımını ortadan kaldıracaktı. 


Bu, doğanın acımasız yasası olmakla birlikte kıtlığı ortaya çıkaran esas sebep, yoksulların eğitimsizlikten kaynaklanan akılsızlığı, erken evlilikleri, sınırsız çoğalmaları ve ahlaki yozluklarıdır. Yapılması gereken şey: kontrolsüz bir şekilde önü alınamayan aşırı doğumları önlemek için erken evliliklerin önüne geçmek, yoksullara yapılan devlet ve kilise yardımlarını kesmek ve onların hızla doğal yoldan yok olmalarının önünü açacak düzenlemelere yardımcı olmaktır.Malthus, söz konusu tezlerine sağlam kanıtlar sunamaz. Nüfus fazlalığını önlemek için önerdiği tedbirler ve vicdansız üslubu ise halkın tepkisini çeker.Şimdi tezlerinin ayrıntılarına bakabiliriz: 


Nüfus Geometrik Sırayla mı Çoğalıyor? 


Malthus'a göre insan nüfusunun aşırı ve kontrolsüz bir şekilde büyümesi, Adam Smith'in, W. 
Godwin'in, M. Condorcet'nin ve başka düşünürlerin ileri sürdükleri gibi olumlu bir gelişme değildir aksine, 100 yıl gibi kısa bir süre içinde büyük ekonomik ve toplumsal sorunlara yol açacaktır. İnsanlık girdiği bu çıkmaz sokakta daha fazla ilerleyemez. 


Malthus'a göre insan evladı, yaşamını belirleyen iki unsurdan hiçbir şekilde vazgeçemez. 
Bunlardan birincisi beslenmedir ve bu, “insanın var olabilmesi için zorunludur.” İkincisiyse “cinsiyetler arası tutkuldur|... ve gelecekte de neredeyse şimdikiyle aynı şekilde kalmayı sürdürecektir.” [8] Bu durumda bir değişiklik olmayacağına göre, her bir çiftin ortalama dört çocuk yapmasını bekleyebiliriz (doğumların ölümlere oranla yüksek olması). Böylece toplumların nüfusu geometrik bir sırayla artacak, mevcut nüfusu doyurmak için gerekli olan besin kaynakları ise aynı hızda büyümediği için (aritmetik bir sırayla büyüdüğü için) kıtlıklar, salgınlar vb. felaketler baş gösterecektir. 


“Doğa, hayvan ve bitki krallıkları vasıtasıyla hayatın tohumlarını cömertçe ve özgürce etrafa saçmıştır... Dünyada şu an itibarıyla bulunan tohumlar, yeterli besin ve büyüyecek yeterli alan olduğunda birkaç bin yıl içinde milyonlarca insanı doldurmaya yetecektir... Bitkiler ve hayvanlar arasındaki etkisi tohum israfı, hastalık ve zamanından önce ölüm [şeklinde olmaktadır). İnsanlar arasında ise bu ,sefalet ve ahlaksızlık [olarak ortaya çıkmaktadır]. 
Ahlaksızlık ise son derece muhtemel bir sonuçtur ve dolayısıyla bunun ziyadesiyle üstün geldiğini görürüz.” [9] 


“Denetim altına alınmadığında nüfusun geometrik oranda, besin olanaklarının ise aritmetik oranda arttığını söylemiştim” diyen Malthus, nüfusun dört kuşak sonra (her bir kuşak 25 yıl olarak düşünüldüğünde 100 yıl sonra) 8 kat, sekiz kuşak sonraysa (200 yıl sonra) 64 kat artacağını ileri sürmüştü. Bunu da 1+2+4+8+16+32+64+128 => sıra rakamlarıyla ifade etmişti. 


Bilimsel ve teknolojik gelişmeyi dikkate almayan, sanayi ve işletmelerin ekonomiye yaptıkları katkıları ise küçümseyen, ticareti sadece vergi getiren bir kaynak ancak besin teminine yararı olmayan bir alan olarak gören Malthus, besin kaynaklarının esas olarak toprağın işlenmesiyle sağlandığını düşünmüş ve dolayısıyla buradan sağlanan ürünlerin de ancak aritmetik sırayla, yani 1+2+3+4+5+6+7+8 => sayı sırasıyla artacağını varsaymıştı. 


Nüfus Gerçekten Nasıl Çoğalıyor? 


Malthus, tezlerini kanıtlamak için Büyük Britanya ve Amerika Birleşik Devletleri’ni örnek göstermiştir. 1800'ün başında nüfusu 5 milyon olan ABD, 1900’ün başlarında 80 milyon’a ulaşmıştı. Büyük Britanya'nın nüfusu ise 1800'ün başında10 milyonken, 1900'ün başlarında 
40 milyon olmuştu. İlk anda ABD'nin nüfus artışının Malthus'un varsaydığı rakama uygun 
düştüğü görülse de bu durum da Malthus'u doğrulamıyordu. ABD'nin nüfusu geometrik 


sırayla artmıştı fakat bu artış, doğum yoluyla değil, dışardan alınan göçler sayesinde gerçekleşmişti. Büyük Britanya ise 100 yılda ancak 4 kat büyümüştü. Dolayısıyla bu öngörü ne Büyük Britanya ne ABD ne de Avrupa'nın diğer ülkeleri açısından doğrulanabilmişti. 
Hatta Fransa'nın nüfusunda az bir gerileme bile söz konusuydu. 


Şimdi kısaca Avrupa ülkeleri bazında gerçekleşen nüfus artışına bakalım: 

Gerçekleşen nüfus Artışı:[10] 

Britanya :1750 => 10 mil. 1850 => 27 mil. 1901 => 39 mil. 2001 => 59 mil. 
Fransa. : 1750 => 24 mil. 1850 => 36 mil. 1911 => 41 mil. 2001 => 59 mil. 
Pru./Alm.: 1750 => 18 mil. 1850 => 35 mil. 1911 => 65 mil 2001 => 82 mil. 


ABD : 1800 => 5 mil. 1861=> 32 mil. 1911 => 93 mil. 2001 => 285 
mil. 


Ekonomik büyüme oranlarına bakılırsa:[11] 


1873 1914 
Britanya : 1,8 % 0.9 % 
Fransa : 1,6 % 12% 
Almanya : 2,8 % 1,4 % 
ABD TASE 1.8 % 


İstatistik bilgilerinin de gösterdiği gibi Avrupa ve ABD'nin durumu ne nüfus artışı ne de besin ürünleri darboğazı açısından Malthus'un öngörülerini doğrulamamıştı. ABD'nin büyümesinde dışardan aldığı göçler önemli bir rol oynamış, Avrupa ülkelerinin nüfusu en iyi ihtimalle aritmetik sırayla büyümüş; besin kaynakları açısındansa Avrupa (emperyalist tahakkümün artması, Asya, Afrika ve Latin Amerika'nın doğal kaynaklarının talan edilmesinin sonucunda) olağanüstü bir büyüme kaydetmişti. Fakat nüfus fazlalığının yanı sıra besin kaynaklarına yönelik kıtlık, açık bir şekilde sömürülen ve ezilen ülkelerde ortaya çıkmıştı. Bu gelişme de Malthus'u doğrudan doğrulamamaktadır. Çünkü nüfus fazlalığı ve sonrasında görülen kıtlık, sefalet, salgınlar vb. felaketler emperyalist talan ve sömürünün sonucunda ortaya çıkmıştı. Örneğin Çin, 1800”lerin başına kadar her açıdan kendine yeterli bir ülke iken (Adam Smith Ulusların Zenginliği kitabında Çin'i dünyanın en sağlıklı gelişen ülkesi olarak gösterir) 1840'tan sonra, yani İngiltere'nin Çin'e dayattığı Afyon Savaşları sonrasında; zorla ülkeye mal ihraç ettiği andan itibaren, tam bir yıkımla karşı karşıya kalmıştır. Çin'in bu durumu düzeltmesi için önce 1911 Cumhuriyet Devrimi, sonra da 1949*da Demokratik Devrim gerekli olmuştur.|12| 


Şimdi de Malthus'un besin kaynaklarının kıtlığı tezini ele alalım. 


Malthus'a göre bitkiler ve hayvanlar aleminde “türler arasındaki mücadelenin esas nedeni besin kıtlığıdır. Kıtlıktan kaynaklanan olumsuz koşullar, dezavantajlı olanların veya koşullara uyum sağlayamayanların yok olup gitmesini sağlar.” Bitkiler ve hayvanlar aleminde gözlemlenen bu tabloyu insan topluluklarına bire bir yansıtan Malthus, benzer bir durumun insan topluluklarında da görüldüğünü; kontrolsüz bir şekilde çoğalmanın nüfus-besin dengesini bozduğunu ifade etmektedir. Nüfus çoğaldıkça kişi başına düşen besin miktarının 


da küçüldüğünü ve bunun zorunlu olarak bir toplumsal çatışmaya ve rekabete yol açtığını vurgular: 


“Bitkiler ve hayvanlar söz konusu olduğunda mesele basittir. Hepsi türlerini artırmak şeklindeki kuvvetli bir içgüdüyle hareket ederler... En kötü toplumlarda bile işlediği görülen daimi nüfus artırma çabası, insanların sayısını besin kaynakları artmaksızın yükseltir. 
Dolayısıyla önceden yedi milyona yeten besinin şimdi yedi buçuk milyon veya sekiz milyona bölünmesi gerekir.”(13) 


Herkese çalışacak kadar iş olanaklarının bulunmadığı ortamlarda işçi ücretlerinin de azalacağını (alım gücünün düşmesi) vurgulayan Malthus, böylece “alt tabakanın içinde bulunduğu durumun günden güne kötüleşeceğini” söyler. Malthus'a göre hiçbir eşitlik programı, “besin kaynaklarının kıtlığından kaynaklanan sefaleti ortadan kaldıramaz.” 


“Nüfus fazlalığı, emeğiyle geçinen kesimler arasında iki insani zaafa: sefalete ve ahlaki çöküşe neden olur, ki bundan da bu kesimin bizzat kendisi (emekçi sınıflar] sorumludur.” [14] 


Malthus'a göre nüfus fazlalığının yarattığı tehlikeli ortam, eğer önüne geçilmezse büyük toplumsal yıkımlara neden olacaktır. 


Bu tehlikenin önüne birincisi erken evliliklerin önlenmesiyle; ikincisi ise devletin yoksullara yaptığı yardımların kesilmesiyle geçilebilir. Malthus'a göre devletin yaptığı maddi yardımlar, yoksulların erken evlenmelerine ve geçindiremeyecekleri kadar çok çocuk yapmalarına imkân vermektedir. Bu ise toplumda “işsizliği ve ahlaksızlığı” teşvik etmektedir.|15| 


Görüldüğü gibi Malthus, bir nüfus fazlalığından, bir nüfus-besin dengesizliğinden bahsetmektedir fakat bu sorunların kaynağı olarak sadece yoksul emekçileri görmekte ve önerdiği tedbirlerle de sadece yoksulları hedef almaktadır. Bir bakıma o, insanların sınıf ve gelir farklarından kaynaklanan önyargılarını körüklemektedir. Bir yandan iş sahibi işçilerle işsizleri karşı karşıya getirmekte diğer yandan da varlıklı kesimleri, “eldeki mevcut konutların ileriki dönemde paylaşılmak zorunda kalınacağını söyleyerek”|16| yoksullara karşı kışkırtmaktadır. 


Örneğin başbakan W. Pitt, 1796'da, Kraliçe Elisabeth'in 43. Yasası olarak bilinen Yoksullar Yasası'nın güncellenmesini savunurken Malthus'un eserini okuduktan sonra bu düşüncesinden vazgeçmiş ve 1800'de yasanın önemli oranda budanmasını önermiştir. Bunu da “görüşlerinin doğruluğuna saygı duyduğum bazı insanların isteklerini yerine getirme zorunluluğundan yaptığını” belirtmiştir.|17| 


Gücü Gücü Yetene mi? 


Malthus, “nüfus fazlalığına sahip toplumların” gelecekte karşılaşacakları toplumsal sorunları sıraladıktan sonra alınması gereken tedbiri basit bir kurguyla açıklamaktadır: 


“Doğa, tohum ve canlıları bolca üreterek bunların bir kısmını diğer bir kısmına ya yem yapar ya da önemli bir kısmının çürüyerek yok olmasına göz yumar. Böylece fazla üremenin bir sorun haline gelmesinin önüne geçmiş olur.” 


İnsanlar açısındansa durumu şöyle özetler: “Bu dünyaya mülksüz olarak gelenler veya güç ve yeteneklerine ihtiyaç duyulmayanlar, güneşin sofrasında yer bulamayacaklardır, çünkü hiç kimse elindeki payın küçülmesini istemeyeceği için besin kaynaklarını onlarla paylaşmayacaktır ve bu durumda onların defolup gitmeleri gerekir. Eğer bunu gönüllü yapmazlarsa da doğa bunu savaşlar, hastalıklar veya başka yollarla bizzat sağlayacaktır.” [18] 


Yine bir başka yerde, “Nüfusu azaltan diğer nedenler olmasaydı, her ülke kuşkusuz dönemsel salgın hastalıklara veya kıtlığa maruz kalırdı”[19] demektedir. Sonra şu sözler: “İnsanın yozluğu, nüfus azalmasının faal ve becerikli idarecileridir. Bunlar, büyük yıkım ordusunun habercileridir ve bu korkunç işi çoğunlukla kendileri baştan hallederler. Fakat bu imha savaşında başarısız olmaları halinde hastalıklı dönemler, salgın hastalıklar, kıranlar ve veba dehşet verici bir dizilimle harekete geçer ve binlerce on binlerce insanı yeryüzünden süpürür. 
Hâlhâ tam bir başarı söz konusu değilse, arkadan devasa, kaçınılmaz kıtlık belirir ve tek bir büyük hamleyle nüfusu, dünyadaki besinle aynı seviyeye getirir.” [20] 

Godwin'in ileri sürdüğü“herkesin eşit olduğu bir toplum düzeninin” gerçekleşmesini imkânsız bir hayal ürünü olarak nitelendiren Malthus'a göre insanlar arası eşitsizlik, adeta kaçınılmaz bir kaderdir. Ona göre toplumun iki temel yasası vardır: “mülk güvenliği ve evlilik kurumu.” Bunların ikisi tesis edildi mi eşitsizlik de kendiliğinden gelecektir. Mülk ayrımından sonra doğanlar, eğer varlıklı bir aileye doğmamışlarsa zorunlu olarak acı çekeceklerdir. 


“Bay Godwin'in Political Justice adlı çalışmasının temel eğilimi, insanoğlunun yozluk ve zayıflıklarının büyük bölümünün siyasi ve toplumsal kurumların adaletsizliğinden kaynaklandığını ve bunların ortadan kaldırılması ve insanların idraklerinin daha da aydınlatılması halinde dünyada ya hiçbir kötülük ayartısı olmayacağı veya bunun çok az olacağını göstermektir. Fakat açıkça kanıtlandığı gibi (en azından ben öyle olduğunu düşünmüyorum) bu tamamen hatalı bir görüştür...” [21] 

Malthus tezlerini şu sözlerle muştular: “Doğamızın kaçınılmaz yasaları, bize bazı insanların istekleri nedeniyle açı çekmek zorunda olduğunu göstermiştir. Bunlar büyük hayat ikramiyesinde boş çeken mutsuz insanlardır.”|22| 

Malthus'un öne sürdüğü tezler, ne rakamsal olgularla ne de toplumsal davranış normlarla kanıtlanabilmektedir. Fakat kitabının geniş bir kesimde yankı bulmasının esas nedeni, hem onun akıcı bir dil kullanması hem basit ve günlük yaşamdan seçilmiş örneklerle süslenmiş hikayeler anlatması hem de orta kesimin Fransız Devrimi'nin çaktığı kıvılcımın İngiltere”ye sıçrama tehlikesinden korkmasıdır. Bu kitap, bütün bu korku ve endişelere derman olmuştur. 


Görüldüğü gibi Malthus, bize hayvanlar ve bitkiler dünyasından bildiğimiz bir davranış normunu (gücü gücü yetene) dayatmaktadır. 

Gerçekten Kıtlık Var mı? 

Bilindiği gibi gelişme yeteneğine sahip olmayan civcivler, anne leylekler tarafından yuvadan acımasızca aşağıya atılırlar. Malthus, bizim de aynı davranışı toplumun büyük bir çoğunluğunu oluşturan yoksullara ve sefalet içinde yaşayanlara karşı göstermemizi istemektedir. Bu davranış tarzı, hayvanlar ve bitkiler dünyası için zorunlu olabilir fakat akıl ve zekaya sahip insanlar açısından gereksiz ve yanlış bir yoldur. 18. yüzyılın sonlarından itibaren ortaya çıkan bu türden anlayışlar, doğa yasalarını tartışmasız bir şekilde toplumlara da uygulamayı zorunlu gören, insanlar arası ilişkileri sadece rekabet ve çatışmadan ibaret sanan, indirgemeci sosyal Darwinci anlayışlardır. Bu anlayışlar her zaman güçlülerin ve egemenlerin kazanacağından hareketle, mevcut durumları ilelebet kutsayan teorilere destek olmuştur. Doğa yasaları, belli koşulların zorunlu sonuçlarını ifade ederler. Fakat şu anda eşit olmayan üretim ve bölüşüm ilişkilerini bütün insanlık tarihi için geçerli kılacak hiçbir doğa yasası bulunmamaktadır. Toplumlarda nüfus, üretim, bölüşüm, çalışma vb. kavram ve oranlar tarihseldir, yani bunlar belli bazı toplumsal dönemler için geçerlidir. 


Malthus'un somut verilerle kanıtlayamadığı tezleri, ilk andan itibaren yoğun bir tartışmaya ve tepkilere neden olmuştur. Özellikle keyfi olarak belirlenmiş “geometrik ve aritmetik oranlara” ilişkin yasa ve öngörüler, bugün daha iyi değerlendirilebileceği gibi baştan yanlış çıkmıştır. 
Ne nüfus geometrik sırayla artmış ne de besin kaynakları kıtlığa neden olmuştur. İnsanlığın karşı karşıya kaldığı toplumsal sorunlar (açlık, yoksulluk, nüfus fazlalığı vs.), besin 


kaynaklarının kıtlığından değil, keyfi olarak ve piyasanın ihtiyacına göre belirlenmiş sınırlı bir üretimden ve üretilen ürünlerin adil olmayan bölüşümünden kaynaklanmaktadır. Eşit olmayan paylaşımdan bahsederken naif ve klişe bir eşitlikten bahsetmiyoruz. Sömürü sistemi nedeniyle dünyanın besin kaynaklarının aslan payı küçük bir azınlık tarafından tüketilirken, insanlığın büyük bir kesimini oluşturan yoksul ülkeler ise açlık ve yoksullukla karşı karşıya bırakılmıştır. Bugünkü teknolojik imkanlar, hem hayvani hem bitkisel besin kaynaklarını hem de en doğal ve sağlıklı olanını katbekat üretebilecek durumdadır. Aslında günümüzde üretilen mevcut besin kaynakları eşit paylaşılmış olsa, dünyada kıtlık ve aynı zamanda israf ve tüketim budalalığı denen hastalıklı davranış da ortadan kalkmış olacaktır. İnsanlığın karşı karşıya olduğu sorunlar, az üretmekten değil, piyasanın dengelerinden ve sermayenin kar hırsını gözeten üretim olanaklarının bilinçli olarak kısılmasından kaynaklanmaktadır. 


Geçmişte, ilkel kabilelerin sahip olmadığı teknolojik olanaksızlıkların belli oranda bir besin darboğazına yol açtığı doğrudur fakat bu argüman, bugün artık geçerli değildir. Bugün küçük bir azınlığın aşırı bolluk içinde yaşaması; israfı ve tüketemediklerini çöpe atması söz konusudur. 


Ne gariptir ki Malthus, insan nüfusunun aşırı çoğalmasına karşı sadece yoksulları hedef alan tedbirler önermektedir: evlilikleri geciktirme ve yoksullara yapılan yardımları kesme. 
Evliliklerin geciktirilmesini de (kısıtlanmasını) zenginler veya orta katmanlar için değil sadece yoksullar için öngörür. Sonradan yapılan tartışmalarda ne doğum kontrolünü ne de kürtaj tedbirlerini kabul etmiştir. Ona göre bunların her ikisi de doğa yasalarına ve Hıristiyan dinine aykırıdır ve ahlaksızlıktır.|23) 

Malthus?a Tepkiler 

Malthus'un tezlerine ilk karşı çıkanlardan biri W. Godwin'di. Markiz Condorcet ona karşı çıkamazdı çünkü hayatını çoktan kaybetmişti. Malthus'un kitabını okuduğunda dehşete kapılan Godwin, tepkisini, “o kapkara ve insanı dehşete düşüren deha, insanın topluma olan umudunu ve güvenini bütünüyle yok etmektedir” sözleriyle ifade etmişti. [24] 

Nüfus İlkesi'nin yayımlanmasından kısa bir süre sonra birçok düşünür, görüşlerini makalelerle ortaya koymuşlardı. Sonradan anlaşıldığı gibi bu konu bazı ünlülerin mektuplaşmasına da yansımıştır. Malhthus'un söz konusu görüşleri, birçok parlamento tartışmalarında da gündeme gelmişti.[25] Birçok insan onu “insan türünün düşmanı” olarak görmüş ve lanetlemiştir. 
Bazıları ise onu el üstünde tutmuştur. Bu eserden etkilenen hükümet, 1834'te Yoksullar Yasası'nın kapsamını daraltarak sefalet içinde yaşayan insanları kaderlerine terk etmiştir. 
Malthus'un görüşlerine baştan itibaren karşı çıkanlardan biri de kuşkusuz emekçi davasının sözcüsü olarak bilinen Robert Owen'du. Owen anılarında, “lemekçi davasına karşı çıkanlar) her zaman kilisenin sözcüleri, sözüm ona vicdanlı müminler ve özellikle de vahşi Malthusçu iktisatçılar olmuşlardır. Fakat (emekçi davası] buna rağmen birçok iyi ve bağımsız düşünebilen bütün sınıflardan insanlar tarafından desteklenmiştir” 

demektedir.|26) Malthus'un emekçi sınıflara yönelik ağır ve pervasız üslubunun nasıl bir nefret uyandırdığını ise Owen şu sözlerle ortaya koymaktadır: “Fakat herhangi bir iş adamı açısından Malthus'un “Bu dünyaya mülksüz olarak gelenler veya güç ve yeteneklerine ihtiyaç duyulmayanlar, güneşin sofrasında yer bulamayacaklardır... Eğer gönüllü bir şekilde çekip gitmezlerse de doğa bunu sağlayacaktır.” ifadesi kadar barbarca bir ifade olamaz “ 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Owen, nüfus sorununa şöyle yaklaşır: “Eğer her insan evladı, toplum tarafından eğitilerek belli bir iş sahibi yapılabilseydi onlar insanlığa çok faydalı işler yapabilirlerdi. Yeter ki onlara bu imkân tanınsın. Her doğan emekçi çocuğu, toplum için büyük bir kazançtır.” [27] Marx-Engels ve Malthus 

19. yüzyılın başlarından itibaren Malthus ve nüfus teorisi hakkındaki tartışmalar aralıksız devam etmiştir. 


Malthus'un tezlerine karşı çıkanlardan biri de Marksist kuramın kurucularından biri olan Friedrich Engels olmuştur. Onu sonra K. Marx takip etmiştir. Engels, henüz 1844 yılında kaleme aldığı ilk ekonomi-politik makalelerinde Malthus'u hem bilimsel olmamakla itham etmiş hem de emekçi düşmanı sözleri ve tezleri nedeniyle sert sözlerle eleştirmiştir. Engels, Malthus'un nüfus teorisini şöyle değerlendirir: “Üretimin gelişimi içinde zorunlu olarak öyle bir aşamaya erişilir ki üretici güçler belli bir fazlalık göstermeye başlar; öyle ki ulusun büyük bir kitlesinin geçimini sağlamak olanağı kalmaz ve insanlar, tam bolluk içinde açlıktan ölürler... İktisatçılar bu çılgın durumu hiçbir zaman açıklayamamışlardır. Bunu açıklamak için yan yana var olan zenginliğin ve yoksulluğun çelişkisinden daha da anlamsız (gerçekten de çok anlamsız) olan nüfus teorisini icat ettiler... İnsanlığın elinde bulunan üretici güç ölçüsüzdür. Toprağın üretkenliği, sermaye, emek ve bilimin uygulanmasıyla ad 

infinitum (sınırsız) artırılabilir... Bu ölçüsüz üretken kapasite, bilinçli olarak ve herkesin çıkarı doğrultusunda uygulansaydı, insanlığın payına düşen emek, kısa zamanda asgariye indirilmiş olurdu.”128J Ancak Engels, Malthus'un, “çalışanların durumunu gündeme soktuğu için yararlı bir iş yaptığını” da söyler.(29| Yine Engels, “Malthusçu teori, aynı zamanda 


bizleri hayli ileri götüren, çok gerekli bir geçiş aşamasıydı. Bu teori ve bir bütün olarak iktisat sayesinde dikkatimizi yeryüzünün, insanlığın üretici gücüne çekmişti; ve bu ekonomik umutsuzluğun üstesinden geldikten sonra, aşırı nüfus korkusundan artık tamamen kurtulduk.”(30| 

Malthus'un tezleri ve bu tezlerin eleştirisi Marx'ın da gündeminde olmuştur. 


Marx, Malthus'u iki açıdan eleştirir: Birincisi Malthus, “söz konusu nüfus tezlerini kendisi üretmemiş, kendisinden önceki düşünürlerden araklamıştır” ki bu eleştirinin tam doğru olmadığını belirtelim. Bu tezlerin daha önceden başkaları tarafından dile getirildiği doğrudur fakat Malthus, serbest bir üslupla ve dipnot vermeden kaleme aldığı söz konusu kitabında nüfus sorunu hakkındaki görüşlerin kendisinden önceki düşünürler tarafından dile getirildiğini açıkça belirtmektedir. Doğrudan bir intihal söz konusu değildir. 


Marx'ın ikinci eleştirisi ise hem haklı hem de yerinde bir eleştiridir: Malthus, nüfus sorununu kapitalist üretim tarzından kaynaklanan bir sorun olarak görmemekte ve suçu basit bir kolaycılıkla emekçi sınıflara yüklemektedir. Hem emekçilerin yığınlar halinde kentlerin varoşlarına yığılması hem kontrolsüz doğum artışı hem de işsizlik ve sefalet koşulları, kapitalist üretimin arzu ettiği ve yarattığı bir durumdur. Sermayenin yoğunlaşabilmesi için işçi ücretlerinin baskılanması gerekiyordu ve bunun için de yedek işsizler ordusu yaratılmalıydı. Ücretlerin düşük tutulması, geçim sıkıntısının yarattığı yoksulluk koşulları, sadece emekçileri açlık ve sefalete sürüklemiyor, aynı zamanda onları eğitimsizliğe ve bilinçsizliğe de mahküm ediyordu. Bu yüzden Marx, Malthus'un toplum içindeki etkisini şöyle ifade etmektedir: “İngiliz işçi sınıfının... Malthus'a karşı nefreti, bu yüzden tümüyle haklıydı ve halk burada bir bilim adamıyla değil, [halkın], düşmanlarının satılmış bir savunmacısı, egemen sınıfların utanmaz bir dalkavuğu ile karşı karşıya olduğunu içgüdüyle sezmiştir.”(31J Ve sonra da şöyle devam eder: “Malthus, nihayet, Sismondi'nin yardımıyla kapitalist üretimin üç güzel meleğini keşfetmiştir: üretim fazlası, nüfus fazlası, tüketim fazlası. Gerçekten birbirinden güzel üç melek.” [32] 

Marx ve Engels hiçbir yerde, Malthus'un nüfus fazlalığına ilişkin uyarılarını küçümsememişlerdir. Aksine ölçüsüz bir nüfus artışının kontrol altına alınmasını onlar da kabul ederler. Fakat onlar, bunu emekçi sınıfların bilinçsizliğinden kaynaklanan bir kusurları olduğu şeklindeki argümanları eleştirirler. Engels, August Bebel'e 1 Şubat 1881?de yazdığı bir mektupta şöyle der: “Malthus tamamen haklı olsa bile, gene de bu (sosyalist) yeniden düzenlemenin (organizasyon) derhal gerçekleştirilmesini gerektirir, çünkü Malthus'un aşırı nüfusa karşı en kolay ve en etkin karşı-önlem olarak öne sürdüğü üreme içgüdüsünün ahlaken dizginlenmesi, ancak böyle bir yeniden düzenlemeyle kitlelerin aydınlığa kavuşturulmasıyla sağlanabilir.”|33) 

Yazının başında da belirttiğimiz gibi ne salgın hastalıklar ne kontrolsüz nüfus artışı ne de ezilen ülkelerin içinde bulundukları sefalet ortamı olağan bir durumdur. Bunlar tamamen doğanın ölçüsüz tüketiminin, sürekli üretim hırsının ve sermayenin dizginsiz büyüme zorunluluğunun yarattığı küresel karmaşık ilişkiler ağının sorunlarıdır. 


Bu durumdan herhangi bir geri dönüş düşünülmediği sürece gelecekte de buna benzer salgınların veya daha ağır felaketlerin gündeme gelmesini bekleyebiliriz. Kuşkusuz aşırı nüfus sorununu, siyasi ve ekonomik koşulların zorunlu bir sonucu olarak görmeyen Yeni-Malthusçu anlayışlar, bu sorunun açlık ve sefalet içinde yüzmekte olan ezilen ülkelerin bir iç sorunu olduğunu ileri sürmektedirler. İnsanlık sürekli büyüme, hızlı üretim, hızlı dağıtım, hızlı yaşam ve hızlı tüketim döngüsünden çıkmadığı sürece bu türden felaketlerle başa çıkmata günden güne zorlanacaktır. 
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BİR EHL-İ DERT İNSAN: ALİ GÜRBÜZ 
Uğur Canbolat-09 Haz 2020-istiklal.com.tr/ 


İnsan hayatında kandillere rastlar... Güzel insanlardır bunlar... Dışı ayrı güzel, içi ayrı ... Işık taşırlar. Onların ışığının altına sığınır, yüreğini yüreklerine tutarsın... O ışığın ürkütmeyen naif sıcaklığında dem tutmaya çalışırsın. 


İnsan hayatında kandillere rastlar... 

Güzel insanlardır bunlar... Dışı ayrı güzel, içi ayrı ... Işık taşırlar. 

Onların ışığının altına sığınır, yüreğini yüreklerine tutarsın... 

O ışığın ürkütmeyen naif sıcaklığında dem tutmaya çalışırsın. 

Kalbini kalpleriyle tartarsın yeteneğin ölçüsünde. 

Nefeslenirsin onlarla... Nefes nasıl alınır, nasıl verilir öğrenirsin... 

Nefis olursun kısacası... 

O kandiller aslında bir güneş kudretindedirler ancak bunu genellikle perdelerler... 
Nedeni de yakmamaktır aydınlatırken... 

Ürkütmemek, ezmemektir... 

Yük vermemektir, yüke vurmamaktadır... 

Öğrenirsin onlardan hayatı, anlamını... Sorumluluğu, varlığa saygılı olmayı... 


Öğrendikçe yük istersin... 


TERTE TEOT 


Zülfikar gibi kılınç, Ali gibi yiğit olmanın yollarını ararsın... 

Aralarsın... 

Bu yazıda bir güzel insandan bahsedeceğim... Bir rahmet niyazı olarak... 

Ali Gürbüz. İlk dini duyarlılık taşıyan İslami gazeteleri çıkaran civanmert ekipten birisi... 
Genç, heyecanlı ve yorulmazlar... 


Gazete de farklı isimlerle yazılar yazarken dağıtımını da kendileri yapan, kendileri tahsil eden, mahkemelere çıkan gözü pek bir ekibin kahramanlarından... 


Sabah gazeteye ekipten biri gelmediğinde ya hastanede yahut karakoldadır diyen başka türlüsü olamaz anlayışında olan bir davanın sahipleri... 


Muzaffer Deligöz, Said Özdemir, İsmail Ambarlı... 

Selam, Uhuvvet ve Zülfikar gazetelerinin her şeyleri... Ankara'da Sıkı Yönetim Mahkemesi gazeteyi kapattığında İzmir'e gidip oradan neşir yapan, burada da kapanma alınca İstanbul'a gelen gönülleri kavi, kendileri seyyah bir ekip... 

İşte o kahramanlardan biri. 

Hem Ali hem Gürbüz olan bir yiğitten bahsediyorum... 

Adı gibi Ali, soyadı gibi gürbüz idi Ali Gürbüz... 

Hayatımın artı değerlerinden... 


Zafer Dergisinin İstanbul Cağaloğlu'nda eski Hürriyet Gazetesi binasının karşısında İstanbul Üniversitesine ait Ziya Gün Han'da faaliyet gösteren şubesinde çalışırken karşılaştık... 


Kitap Dünyası adıyla bir kitapevinin sahibiydi... 
İhtişamlıydı ismi... 
Dikkatimi ilk bu çekmişti... 


Ali Gürbüz üstadımızda ihtişam ve tevazu ikiz kardeş gibiydi... Birlikte harmanlanmıştı âdeta... 


Daha sonra dikkat ettiğimde ikiz duygular diyebileceğim başka tespitlerim de oldu... Cesaret ile şefkat bu kadar mı uyumlu ve dengeli olurdu bir insanda... Öfke ile nezaket ya da... 


İlk selamlaşmalarımda küçük olmama rağmen değer vererek davranması, büyük insan muamelesi yapması, kendisiyle rahat iletişim kurmama firsat vermesini unutamam... 


İlk bakışta bedenen de var olan heybeti karşısında sizde bir tereddüt oluşsa da gülen yüzü ve sevgi ile bakan iki göz size sakin bir liman duygusunu hemencecik verirdi. 


Ortak tanıdıklar vardı... Aynı kültür dünyasından beslendiklerini biliyordum ama Ali Gürbüz üstat sanki içinde daha geniş bir sofra barındırıyordu... 


Tıklayıp girerseniz kapısından bu geniş sofraya davet alırsınız ama dükkan önünde bağıran bir anlayışa sahip değildi. Burada da bir ikiz durum vardı... İçi zengin dışı mütevazı... 


Aslında tek başına bir “kolordu” gibiydi... Kitabını kendi araştırır, yurtdışı kaynaklarını kendi bulur, buna yatırım yapar, kitaplar getirtir ilgili olduğu alanların literatürünü yakından izlerdi. 
Yayınevi olarak posta yoluyla okuyucuya ulaşma, onlara yeni kitapların bilgisini verme, posta havalesi yoluyla dönemin en önemli imkânı olan bir yol ile okuyucuya kitap ulaştırırdı. 
Onların paketlenmesi, fişlerinin doldurulması Sirkeci'deki Büyük Postaneye götürülmesi ve onların tek tek damgadan geçirilmesi gibi işlemlerden uzak durmazdı. Kendi yazdığı kitapları da başka yayınevlerinin kitaplarını da “Kitap Dünyası'nda bulundurur dağıtımını sağlardı. 
Oğlu Mustafa Gürbüz ile tanışmam da bu yıllardadır. Okul sonrası yayınevinde babaya destek verirdi. Şimdi gazeteci... 


Diğer evlatları olan Esma, Nurhan, Hayriye ve Süleyman da babasının güzelliklerinin farkındalar ve onunla Cahide annenin evladı olmaktan mutlular. 


“Sonunu düşen neden kahraman olamaz” ilkesini onun hayatında apaçık görmeniz mümkündür. 


İlk gençlik yıllarından itibaren bir fikri mücadelenin içinde yer aldı, hatta öncülerinden oldu. 
Bedeller ödedi... Ağır bedeller... Hayatında lüks yoktu... Bundan yana olmadı hiç... 


Tek derdi vardı onun: Kitap 

Ve ona dair her şey... 

Kitabı sevmişti... Ama her sevilen şey gibi zordu kitabı sevmek... Gönül vermek sözle olmuyordu zira... Sunullah Gaybi Hazretleri “Aşka gönül vermeyen sultanı nerden bilsin” diyerek anlattığı dizelerin devamında “Bidert olan münafık lokmanı nerden bilsin” buyurarak bu yüce gönüllüleri anlamak için bidert (dertsiz) olmamak gerektiğine 


işaret eder. 


Zora, yorgunluğa, gurbete, sürgüne, mahkemeye talip olan bu “dertlileri” bugünün “konformist” ve “bidert” olan bizler anlayabilir miyiz, emin değilim 


Buna mecburuz aslında... 


Ali Gürbüz 1968 yılında derleme yazılardan oluşan “Nurculuk? adını taşıyan kitap nedeniyle 
163. maddeden yargılanıyor. Evliliği 1969 olmasına karşın beklenen hüküm dolayısıyla 
yurdu terk etmek durumunda kalıyor. İlk çocuk babanın bir bakıma sürgünde olduğu 1970 
yılında dünyaya geliyor. Bu kaçak yaşamak zorunluluğu nedeniyle çocuğunu 1972 yılında ancak iki yaşındayken görebiliyor. 


Yurt dışında işçilik yapıyor zor şartlarda... Aklı ise Türkiye'ye döndüğünde kuracağı yayınevi ve dağıtım şirketinde... Orada tuttuğu notların yer aldığı defterden hatırlıyorum. 
Adım planlarını yapmış... Hatta dağıtım şirketinin logosunu bile çalışmış... 


1974 affından yararlan yiğit adam Ali Gürbüz 1979 yılında kesin dönüş yapıyor. 1981 yılında 
yukarıda bahsettiğim “Kitap Dünyası? adını taşıyan kitapevini kuruyor. 


Ali Gürbüz aynı zamanda iyi bir yazar... 


Zafer Dergisinde yer alan ilmi makaleleri unutulmaz. Keşke kitaplaştırılma imkânı olabilseydi bunları. Tercüman, Güneş ve Türkiye gibi dönemin pek çok gazetesinde şifalı nebatlar ve başka konularda yazılar yazdı. Türkiye'de bu işi ciddi şekilde yapan, kaynaklara dayandıran ilk yazardır. Şifalı Nebatlar kitabı pek çok evde mevcuttur ve sanırım bugün bilinen kitaplara da kaynaklık etmiştir. Sıhhatli Yaşamak İçin Yemek Kitabı adlı eseri de bu ihtiyacın o günlerden görülerek ciddi emeklerle oluşturulan bir kitaptır. 70 Derde Deva Sarımsak kitabı dikkatle incelenmesi gereken bir kitaptır halen sahasında. Darwin ve Tekamül 

Nazariyesi kitabı da sanırım bu alandaki ilk ciddi kitaplardan. 


Bunlarla beraber çeviri kitapları da var. Sıhhatli Yaşamanın Sırları, Ev Doktoru, Cinsi Bilgiler Kitabı.. 


İşte hayat dedirten bir serüven... 
Zorlu ama kârlı... 
Kahramanca... 


1942'de açılan ve 1991'de kapanan dopdolu bir hayat... 


DARWİN'İN EVRİM TEORİSİ İNTERNETTE 
18.04.2008 -milliyet 


Charles Darwin'in dünyada çığır açan evrim teorisine ilişkin kitabının ilk taslağı başta olmak 


üzere yaşamı boyunca kaleme aldığı tüm belgeler internet üzerinden yayınlanmaya başladı. 


İngiliz yayın kurumu BBC'ye göre, http://darwin-online.org.uk/ internet adresinden ulaşılabilecek eser Darwin'in yaşamı boyunca yazdığı 20 bin belgenin arşivinden oluşuyor. 


BBC'ye konuşan Cambridge Üniversitesinde Darwin uzmanı Dr. John van Wyhe ise, 


Darwin'in "Tarihin en etkili bilim adamlarından biri" olduğunu belirterek bilim adamını 


"Doğayı anlayışımızı değiştirdi" sözleriyle tanımlıyor. Darwin'in evrim teorisine ilişkin çalışmaları, daha önce sadece Cambridge Üniversitesi Kütüphanesinde akademik çevreler 


tarafından incelenebiliyordu. 


DARWİN'İN DOĞUM GÜNÜNÜ UNUTTUK MU? 
15.03.2009- milliyet 


Evrim teorisini ortaya atan Charles Darwin'in 200'üncü yaşı nedeniyle tüm dünya Darwin Yılını kutluyor. Bizde ufak toplantılar dışında henüz kayda değer bir etkinlik yok, ilk girişim Bilim ve Teknik dergisinin sansürlenmesi oldu! 

2009evrim teorisinin babası doğabilimci Charles Darwin'in 200*üncü doğum yılı. Ayrıca ünlü kitabı “Türlerin Kökeni”nin yayımlanışının üzerinden de tam 150 yıl geçmesi nedeniyle 2009, Uluslararası Biyolojik Bilimler Birliği IUBS) ve UNESCO tarafından Darwin Yılı ilan edildi. 

Buna bağlı olarak da dünyanın pek çok köşesinde Darwin'e ve evrim teorisine dair etkinlikler yapılıyor. 

Türkiye de Darwin Yılı”na sansür skandalıyla dahil oldu. Günlerce gazete manşetlerinden inmemesine rağmen yine de hatırlatalım: TÜBİTAK'ın aylık dergisi Bilim ve Teknik?in hazırladığı Darwin kapağı ve 15 sayfalık dosya sansüre uğradı. Dergi Küresel İklim kapağıyla çıktı, derginin genel yayın yönetmeni Dr. Çiğdem Atakuman görevinden alındı. 

Her ne kadar TÜBİTAK sansürü reddedip derginin bir sayısını Darwin'e “tahsis edeceğini” açıklasa da, ulusal ve uluslararası bilim kuruluşları tepki yağdırdı. 

Türkiye'de bunlar olurken dünya Darwin Yılı'nı sergiler, festivaller, konferanslarla kutluyor. 
Bunlardan biri New York'taki Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nde 2006'da açılan ve Amerika'nın çeşitli kentlerinde tekrarlanan “Darwin” adlı sergi. Cambridge Üniversitesi arşivindeki belgelerden oluşan sergi, İngiltere geneline yayılmış olan “Darwin2009” programı çerçevesinde 14 Kasım 2008'de Londra Doğa Tarihi Müzesi'nde açıldı. 19 Nisan'a kadar da devam edecek. Önümüzdeki üç yıl içinde Pensilvanya, Boston, Chicago, Toronto ve Londra'ya gidecek. Temmuz ayında ise Cambridge Üniversitesi'nde Darwin Festivali 


düzenlenecek. 


Özel para basıldı 

Başka bir festival ise Darwin'in doğum yerinde düzenlenen, yıl boyunca sürecek etkinliklerden oluşan “Darwin?s Shrewsbury 2009 Festival”. 

İngiltere'de ayrıca üzerinde “1809 DARWIN 2009” yazısıyla çevrelenmiş ve bir maymunla 


yüz yüze duran Darwin portesi olan, kenarında ise “ON THE ORIGIN OF SPECIES 1859” 


yazısı bulunan iki poundluk özel anma parası basıldı. 


İngiltere Kilisesi?nden özür 

En büyük sürpriz ise İngiltere Kilisesi”nden geldi. Kilise, Eylül 2008”de “Seni yanlış anladığımız, sana karşı gösterdiğimiz ilk tepkide hatalı oluşumuz ve bu sebeple başkalarının da seni yanlış anlamasına yol açtığımız için özür dileriz” dedi. Fakat torununun torunu 


Andrew Darwin bu özrü anlamsız bulduğunu söyledi. 


Vatikan'da konferans 

Vatikan da bir açıklama yaparak “Darwin'in, insanın maymundan geldiğini öne sürerken doğru yolda olduğunu” kabul etti. Ancak evrim teorisinin Hıristiyanlığa uyumlu olduğu şerhini düşmeyi de ihmal etmedi. 3-7 Mart arasında ise Vatikan “Evrim ve Yaradılışın Uyumu?” konulu bir konferans düzenledi. 

Türk bilim adamları da Darwin2009 adını verdikleri bir oluşumla katılıyor Darwin Yılı'na. 
Ancak ne zaman ne etkinlik yapılacağı henüz belirsiz. Merak edenler, www.darwinyili.org adresini ziyaret edebilir. Ülkemizdeki önde gelen üniversiteler de henüz bu yılla ilgili 


herhangi bir program açıklamış değil. 


“Kendin için de bütün aile için de bir yüz karası olacaksın” 

Charles Robert Darwin, 12 Şubat 1809'da İngiltere'de Shrewsbury kasabasında, Robert ve Susannah Darwin'in beşinci çocuğu olarak doğdu. Kötü bir okul hayatı olan Charles Darwin bütün vaktini avlanarak, balık tutarak, bitki, böcek ve kuşları inceleyerek geçirdi. Zar zor bitirdiği Sam Butler Okulu'ndan sonra Edinburg Üniversitesi'nin tıp fakültesine yazıldı. 
Babası doktor olmasını istiyordu ama Charles'ın aklının başka yerde olduğu belliydi. Bir gün gelip “İşin gücün avlanmak, köpeklerle uğraşmak ve sıçan yakalamak; sen kendin için de bütün aile için de bir yüz karası olacaksın” dedi baba Darwin. 1827'de Charles? 
Edinburgd'dan aldı, Cambridge Üniversitesi'ne bağlı Christ's College'a yazdırdı. Darwin'in teoloji okuyup bir din adamı olmasını umuyordu. Ama onun aklı doğa bilimindeydi. Botanik 


profesörü John Stevens Henslow'dan ders almaya başladı. 


Kaplumbağası iki yıl önce öldü 
1831 sonbaharında Henslow onu Beagle gemisinin kaptanı Robert FitzRoy ile tanıştırdı. 


FitzRoy gemisiyle Güney Amerika yolcuğuna çıkacaktı ve kendisine eşlik edecek bir 


doğabilimci arıyordu. Bilim tarihinin belki de en büyük tartışmasına kaynak olacak bu yolculuk beş yıl sürdü. Darwin yolculuk boyunca çeşitli fosiller ve canlılar keşfetti; örnekler topladı. 

Galapagos Adaları'nda kuşların ve kaplumbağaların, yaşadıkları adalara göre ufak fizyolojik farklar gösterdiklerini fark etti. Galapagos'tan getirdiği kaplumbağalardan biri olan Harriet o zamanlar 5 yaşındaydı. Harriet, 23 Haziran 2006'da, 176 yaşında kalp krizinden öldü. 
Beagle 1836'da İngiltere”ye döndü, Darwin Cambridge'e gidip yolculukta topladığı örneklerin tanımlanması üzerinde çalışmaya başladı. 

1838'de “doğal seçilim” kavramını geliştirdi, buna göre çevreye uyum sağlayan organizmalar, uyum sağlamakta zorlanan diğerlerine göre daha yüksek yaşama ve üreme şansına sahipti. 
Fakat bu fikrini hemen paylaşmadı bilim dünyasıyla. Kendisine gelecek itirazları hesap 


ediyor, olabildiğince hazırlıklı olmak istiyordu. 


“Türlerin Kökeni” ilk yayımlandığı gün tükendi 

Alfred Russell Wallace'ın da kendisininkine benzer bir teori geliştirdiğini öğrendiği zaman, hemen kitabını yayımlamaya karar verdi ve “Türlerin Kökeni” 24 Kasım 1859'da 1250 nüsha olarak yayımlandı. İlk baskı hemen o gün tükendi. Kitabını, girişteki şu cümleyle kendisi özetliyordu: “... Yaşamın karmaşık ve zaman zaman değişen koşullarında kendisine fayda sağlayacak herhangi bir değişikliğe sahip olan her canlı, hayatta kalmada daha yüksek şansa sahip olacak ve doğal olarak seçilecektir. Kuvvetli kalıtım prensibi sayesinde, seçilen her cins kendi yeni ve değişik formunu yayma eğiliminde olacaktır”. 

Fikirleri genç doğabilimciler arasında coşkuyla karşılansa da Kutsal Kitap'ın Yaradılış bölümüne karşı olduğu gerekçesiyle tartışmaların odağı oldu. Hâlâ yanlış bilindiği gibi “Adem ile Havva'dan değil maymundan geliyoruz” dediğini sananlar kıyameti kopardı. Oysa yalnızca insanla maymunun aynı soydan üremiş olabileceklerini söylemişti Darwin... 

Darwin, 19 Nisan 1882'de Kentteki evinde öldü. Binlerce insanın katıldığı cenaze töreni 

26 Nisan'da Westminister Manastırı'nda yapıldı. Yolunuz Londra'ya düşer de; Darwin'in, 
Newton ile aynı odada yattığı mezarını ziyaret etmek isterseniz, Westminister Manastırı pazar 


hariç her gün açık. 


2 bin kişiye 9 bin mektup 


Darwin, Beagle yolculuğundan sonra kısa bir süre Londra'da çalıştı, ardından taşraya yerleşti ve çalışmalarının neredeyse tamamını burada gerçekleştirdi. Nadiren bilimsel toplantılara katıldı, her yıl yalnızca iki haftasını Londra'da geçirdi. 

Buradaki iletişim yöntemi mektuplardı. Yaşamı boyunca iki bin kişiyle mektuplaştı Darwin. 
Yalnızca fikir alışverişinde bulunmadı mektuplarla, deneysel malzemelerini alıp gönderdi de. 
Örneğin Kaliforniya afyon çiçeği ile ilgili bir araştırması için yıllarca Brezilya ve Almanya ile tohum değiş tokuş etti. 

Mektup yazdığı kişiler arasında bilim adamları, öğretmenler, bitki ve hayvan yetiştiriciler, 


rahipler vardı. 


20 bin belge internette 

Darwin'in binlerce mektubunu, Darwin Correspondence Project sahiplendi. Proje, 1974 te, Amerikalı akademisyen Frederick Burkhardt tarafından, zoolojist Sydney Smith'in yardımıyla kuruldu. Merkezi Cambridge Üniversitesi'nin kütüphanesi olan proje, Darwin'in el yazmaları, kitapları, günlükleriyle en geniş koleksiyona sahip. Mektup sayısı ise 9 bini buluyor. 
Kütüphane, 10 yıla yakın bir çalışmanın sonucunda Darwin'in evrim teorisinin ilk taslağının da aralarında bulunduğu 20 bin belgeyi internet üzerinden halka açtı. 

İnternette okunabilecekler arasından yalnızca Darwin'in bilimsel çalışmaları değil, karısı Emma'nın günlükleri de bulunuyor. Emma Darwin, www.darwin-online.org.uk adresindeki 


60 ciltlik defterlerde Darwin'in aile hayatını anlatıyor. 


Karısının el yazısı daha güzel 
20 yıl önce bir dolabın köşesinde bulunan bu günlüklere pek yüz verilmemişti diyor Darwin 


Online’ın direktörü Dr. John van Whye, “O sıralar Darwin'in gündelik yaşamıyla değil, 


yalnızca “Türlerin Kökeni” ile ilgileniliyordu”. Her sayfasının tarandığı günlüklerin ilginç 


özelliklerinden biri de Emma'nın el yazısının kocasından çok daha güzel olması...” 


Almasanız iyi olur: Darwin Ödülleri 

1987 yılından beri verilen Darwin Ödülleri, hiç de sandığınız gibi makbul değil. Çünkü 
kendilerini “aptalca” yollardan öldürenlere veriliyor. Bu kişiler kendi hayatlarına son vererek genlerinin bir sonraki nesile aktarılmasını engellemiş oluyor, böylece ileriki nesillerin daha aklı başında olmalarının yolu açılıyor. 

Örneğin 1995'te bu ödülü kazanan kişi kola otomatından bir şeyler alırken otomatın üzerine düşmesi sonucu ölmüş. 1996 ödülünün sahibi ise otomobiline uçaklara yol gösteren aygıtlardan takıp 30 metrelik uçuruma düşen bir hava çavuşu. 

Ödüle aday olma kriterleri şunlar: Ölmek ya da kısırlaşmak. Ölümüne bizzat neden olmak. 
Dehşet verici 

bir karar almak. Ve tabii olayın kesinlikle gerçek olması da şart! 

Sinema Darwin'i seviyor 

2009evrim teorisinin babası doğabilimci Charles Darwin'in 200*üncü doğum yılı. Ayrıca ünlü kitabı “Türlerin Kökeni”nin yayımlanışının üzerinden de tam 150 yıl geçmesi nedeniyle 2009, Uluslararası Biyolojik Bilimler Birliği (UBS) ve UNESCO tarafından Darwin Yılı ilan edildi. 

Buna bağlı olarak da dünyanın pek çok köşesinde Darwin'e ve evrim teorisine dair etkinlikler yapılıyor. 

Türkiye de Darwin Yılı”na sansür skandalıyla dahil oldu. Günlerce gazete manşetlerinden inmemesine rağmen yine de hatırlatalım: TÜBİTAK'ın aylık dergisi Bilim ve Teknik’in hazırladığı Darwin kapağı ve 15 sayfalık dosya sansüre uğradı. Dergi Küresel İklim kapağıyla çıktı, derginin genel yayın yönetmeni Dr. Çiğdem Atakuman görevinden alındı. 

Her ne kadar TÜBİTAK sansürü reddedip derginin bir sayısını Darwin'e “tahsis edeceğini” açıklasa da, ulusal ve uluslararası bilim kuruluşları tepki yağdırdı. 

Türkiye'de bunlar olurken dünya Darwin Yılı'nı sergiler, festivaller, konferanslarla kutluyor. 
Bunlardan biri New York'taki Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nde 2006'da açılan ve Amerika'nın çeşitli kentlerinde tekrarlanan “Darwin” adlı sergi. Cambridge Üniversitesi arşivindeki belgelerden oluşan sergi, İngiltere geneline yayılmış olan “Darwin2009” programı çerçevesinde 14 Kasım 2008'de Londra Doğa Tarihi Müzesi'nde açıldı. 19 Nisan'a kadar da devam edecek. Önümüzdeki üç yıl içinde Pensilvanya, Boston, Chicago, Toronto ve Londra'ya gidecek. Temmuz ayında ise Cambridge Üniversitesi'nde Darwin Festivali 


düzenlenecek. 


Özel para basıldı 

Başka bir festival ise Darwin'in doğum yerinde düzenlenen, yıl boyunca sürecek etkinliklerden oluşan “Darwin's Shrewsbury 2009 Festival”. 

İngiltere'de ayrıca üzerinde “1809 DARWIN 2009” yazısıyla çevrelenmiş ve bir maymunla yüz yüze duran Darwin portesi olan, kenarında ise “ON THE ORIGIN OF SPECIES 1859” 


yazısı bulunan iki poundluk özel anma parası basıldı. 


İngiltere Kilisesi?nden özür 

En büyük sürpriz ise İngiltere Kilisesi”nden geldi. Kilise, Eylül 2008'de “Seni yanlış anladığımız, sana karşı gösterdiğimiz ilk tepkide hatalı oluşumuz ve bu sebeple başkalarının da seni yanlış anlamasına yol açtığımız için özür dileriz” dedi. Fakat torununun torunu 


Andrew Darwin bu özrü anlamsız bulduğunu söyledi. 


Vatikan'da konferans 

Vatikan da bir açıklama yaparak “Darwin'in, insanın maymundan geldiğini öne sürerken doğru yolda olduğunu” kabul etti. Ancak evrim teorisinin Hıristiyanlığa uyumlu olduğu şerhini düşmeyi de ihmal etmedi. 3-7 Mart arasında ise Vatikan “Evrim ve Yaradılışın Uyumu?” konulu bir konferans düzenledi. 

Türk bilim adamları da Darwin2009 adını verdikleri bir oluşumla katılıyor Darwin Yılı'na. 
Ancak ne zaman ne etkinlik yapılacağı henüz belirsiz. Merak edenler, www.darwinyili.org adresini ziyaret edebilir. Ülkemizdeki önde gelen üniversiteler de henüz bu yılla ilgili 


herhangi bir program açıklamış değil. 


“Kendin için de bütün aile için de bir yüz karası olacaksın” 

Charles Robert Darwin, 12 Şubat 1809'da İngiltere'de Shrewsbury kasabasında, Robert ve Susannah Darwin'in beşinci çocuğu olarak doğdu. Kötü bir okul hayatı olan Charles Darwin bütün vaktini avlanarak, balık tutarak, bitki, böcek ve kuşları inceleyerek geçirdi. Zar zor bitirdiği Sam Butler Okulu'ndan sonra Edinburg Üniversitesi”nin tıp fakültesine yazıldı. 
Babası doktor olmasını istiyordu ama Charles'ın aklının başka yerde olduğu belliydi. Bir gün gelip “İşin gücün avlanmak, köpeklerle uğraşmak ve sıçan yakalamak; sen kendin için de bütün aile için de bir yüz karası olacaksın” dedi baba Darwin. 1827'de Charles? 
Edinburgd'dan aldı, Cambridge Üniversitesi'ne bağlı Christ's College'a yazdırdı. Darwin'in 


teoloji okuyup bir din adamı olmasını umuyordu. Ama onun aklı doğa bilimindeydi. Botanik 


profesörü John Stevens Henslow?dan ders almaya başladı. 


Kaplumbağası iki yıl önce öldü 

1831 sonbaharında Henslow onu Beagle gemisinin kaptanı Robert FitzRoy ile tanıştırdı. 
FitzRoy gemisiyle Güney Amerika yolcuğuna çıkacaktı ve kendisine eşlik edecek bir doğabilimci arıyordu. Bilim tarihinin belki de en büyük tartışmasına kaynak olacak bu yolculuk beş yıl sürdü. Darwin yolculuk boyunca çeşitli fosiller ve canlılar keşfetti; örnekler topladı. 

Galapagos Adaları'nda kuşların ve kaplumbağaların, yaşadıkları adalara göre ufak fizyolojik farklar gösterdiklerini fark etti. Galapagos'tan getirdiği kaplumbağalardan biri olan Harriet o zamanlar 5 yaşındaydı. Harriet, 23 Haziran 2006'da, 176 yaşında kalp krizinden öldü. 
Beagle 1836'da İngiltere”ye döndü, Darwin Cambridge'e gidip yolculukta topladığı örneklerin tanımlanması üzerinde çalışmaya başladı. 

1838'de “doğal seçilim” kavramını geliştirdi, buna göre çevreye uyum sağlayan organizmalar, uyum sağlamakta zorlanan diğerlerine göre daha yüksek yaşama ve üreme şansına sahipti. 
Fakat bu fikrini hemen paylaşmadı bilim dünyasıyla. Kendisine gelecek itirazları hesap 


ediyor, olabildiğince hazırlıklı olmak istiyordu. 


“Türlerin Kökeni” ilk yayımlandığı gün tükendi 

Alfred Russell Wallace'ın da kendisininkine benzer bir teori geliştirdiğini öğrendiği zaman, hemen kitabını yayımlamaya karar verdi ve “Türlerin Kökeni” 24 Kasım 1859'da 1250 nüsha olarak yayımlandı. İlk baskı hemen o gün tükendi. Kitabını, girişteki şu cümleyle kendisi özetliyordu: “... Yaşamın karmaşık ve zaman zaman değişen koşullarında kendisine fayda sağlayacak herhangi bir değişikliğe sahip olan her canlı, hayatta kalmada daha yüksek şansa sahip olacak ve doğal olarak seçilecektir. Kuvvetli kalıtım prensibi sayesinde, seçilen her cins kendi yeni ve değişik formunu yayma eğiliminde olacaktır”. 

Fikirleri genç doğabilimciler arasında coşkuyla karşılansa da Kutsal Kitap'ın Yaradılış bölümüne karşı olduğu gerekçesiyle tartışmaların odağı oldu. Hâlâ yanlış bilindiği gibi “Adem ile Havva'dan değil maymundan geliyoruz” dediğini sananlar kıyameti kopardı. Oysa yalnızca insanla maymunun aynı soydan üremiş olabileceklerini söylemişti Darwin... 

Darwin, 19 Nisan 1882'de Kent'teki evinde öldü. Binlerce insanın katıldığı cenaze töreni 

26 Nisan'da Westminister Manastırı'nda yapıldı. Yolunuz Londra'ya düşer de; Darwin'in, 
Newton ile aynı odada yattığı mezarını ziyaret etmek isterseniz, Westminister Manastırı pazar 


hariç her gün açık. 


2 bin kişiye 9 bin mektup 


Darwin, Beagle yolculuğundan sonra kısa bir süre Londra'da çalıştı, ardından taşraya yerleşti ve çalışmalarının neredeyse tamamını burada gerçekleştirdi. Nadiren bilimsel toplantılara katıldı, her yıl yalnızca iki haftasını Londra'da geçirdi. 

Buradaki iletişim yöntemi mektuplardı. Yaşamı boyunca iki bin kişiyle mektuplaştı Darwin. 
Yalnızca fikir alışverişinde bulunmadı mektuplarla, deneysel malzemelerini alıp gönderdi de. 
Örneğin Kaliforniya afyon çiçeği ile ilgili bir araştırması için yıllarca Brezilya ve Almanya ile tohum değiş tokuş etti. 

Mektup yazdığı kişiler arasında bilim adamları, öğretmenler, bitki ve hayvan yetiştiriciler, 


rahipler vardı. 


20 bin belge internette 

Darwin'in binlerce mektubunu, Darwin Correspondence Project sahiplendi. Proje, 1974 te, Amerikalı akademisyen Frederick Burkhardt tarafından, zoolojist Sydney Smith'in yardımıyla kuruldu. Merkezi Cambridge Üniversitesi'nin kütüphanesi olan proje, Darwin'in el yazmaları, kitapları, günlükleriyle en geniş koleksiyona sahip. Mektup sayısı ise 9 bini buluyor. 
Kütüphane, 10 yıla yakın bir çalışmanın sonucunda Darwin'in evrim teorisinin ilk taslağının da aralarında bulunduğu 20 bin belgeyi internet üzerinden halka açtı. 

İnternette okunabilecekler arasından yalnızca Darwin'in bilimsel çalışmaları değil, karısı Emma'nın günlükleri de bulunuyor. Emma Darwin, www.darwin-online.org.uk adresindeki 


60 ciltlik defterlerde Darwin'in aile hayatını anlatıyor. 


Karısının el yazısı daha güzel 
20 yıl önce bir dolabın köşesinde bulunan bu günlüklere pek yüz verilmemişti diyor Darwin 


Online’ın direktörü Dr. John van Whye, “O sıralar Darwin'in gündelik yaşamıyla değil, 


yalnızca “Türlerin Kökeni” ile ilgileniliyordu”. Her sayfasının tarandığı günlüklerin ilginç 


özelliklerinden biri de Emma'nın el yazısının kocasından çok daha güzel olması...” 


Almasanız iyi olur: Darwin Ödülleri 

1987 yılından beri verilen Darwin Ödülleri, hiç de sandığınız gibi makbul değil. Çünkü 
kendilerini “aptalca” yollardan öldürenlere veriliyor. Bu kişiler kendi hayatlarına son vererek genlerinin bir sonraki nesile aktarılmasını engellemiş oluyor, böylece ileriki nesillerin daha aklı başında olmalarının yolu açılıyor. 

Örneğin 1995'te bu ödülü kazanan kişi kola otomatından bir şeyler alırken otomatın üzerine düşmesi sonucu ölmüş. 1996 ödülünün sahibi ise otomobiline uçaklara yol gösteren aygıtlardan takıp 30 metrelik uçuruma düşen bir hava çavuşu. 

Ödüle aday olma kriterleri şunlar: Ölmek ya da kısırlaşmak. Ölümüne bizzat neden olmak. 
Dehşet verici 


bir karar almak. Ve tabii olayın kesinlikle gerçek olması da şart! 


ŞEYTAN DARWİN'İN NERESİNDE? 

25.11.2007-milliyet 

Buyur ola türlerin kökenini aralamaya bu testusta bu hafta. 

Biyoloji hocası olan bir arkadaşım anlattı. Derste bir öğrenci soru sormak üzere parmağını kaldırmış: "Hocam insanın oluşumunu siz nasıl açıklıyorsunuz? Biliyorsunuz evrim teorisi çürütüldü." Hoca "Çürütüldü diye bir şey bilmiyorum ama siz biliyorsunuz anlaşılan. Bana ve arkadaşlarına siz anlatır mısınız?" demiş. Çocuk tek bir kelime dahi edememiş. Dedikodu gibi yayılan "Evrim teorisi çürütüldü" sözünü duyup öylesine kabul etmiş, anlaşılan. Evrim karşıtlarının bir tevatür olarak estirdiği geri rüzgarlar ne yazık ki soruşturmadan kabul görüyor. Öğretmenlerini soruşturabilen öğrenciler tarafından bile.Bu testusu yazarken ortaöğretimde evrimin nasıl anlatıldığını anlamak için ders kitapları aldım. Bunlarda ilk canlının oluşmasıyla ilgili görüşler arasında çoktan çürütülmüş veya hiçbir zaman bilimsel kabul görmemiş "görüşler" ve fanteziler bulunuyor. Örneğin, canlının cansız maddelerden veya bambaşka bir canlıdan oluşabileceğini söyleyen tedavülden kalkmış abiyogenez görüşü gibi. Bu görüşe göre kavun benzeri meyveler içinden kuzular bile çıkabiliyordu! Veya ilk canlının başka gezegenlerden dünyaya gelen canlılar tarafından aşılandığını söyleyen görüş gibi. Böylece Darwin'in kuramı da diğer görüşlerle gerçeğe eşit yakınlıktaymış gibi bir kanı yaratılmak isteniyor. Oysa çevreyi ve yaşamı anlamanın evrim kuramını kavramaktan geçtiği düşüncesinden hareketle buyur ola türlerin kökenini aralamaya bu testusta... 1- Darwin üzerinde çok etkili olan bir doğabilimci ve papaz vardı. "Nüfus Üstüne Bir Deneme" (1798) adlı kitabında canlıların besin kaynaklarından çok daha hızla çoğaldığını yazıyordu. Nüfus dengesi kıtlık ve hastalıklarla dengeleniyordu. Ancak güçlü olanlar hayatta kalabiliyor ve çoğalıyordu. Bu yazar kimdi?a. Papaz Lamarckb. Gaskonyalı Tomasc. Papaz Thomas Malthusd. Sütçü İmam2- Evrimi, Darwin'den önce anlatmaya çalışan ama kuramı kanıtlanamamış olan Lamarck'ın zürafalarla örneklendirerek anlattığı evrim süreci nasıldı?a. 
Yerde otlar varken zürafanın boynu kısaydıb. Kuraklık sonucu yerde ot kalmayıp ancak yüksek ağaçlarda yapraklar kalınca yukarı doğru uzandılarc. Boyunlarını uzata uzata 


boyunları uzadı ve bu kalıtıma geçtid. Hepsi 3- Evrim nasıl meydana geliyor? Bu soruya Darwin'in verdiği yanıt neydi?a. Doğalgazla b. Doğal afetlerlec. Doğal seçilimle d. 
Doğaçlamayla4- Darwin doğal seçilimin uygunsuzlukları ayıkladığını ileri sürer. Seçilimde aşağıdakilerden hangisi doğru9?a. Evrim, rastlantısal değişiklikler sonucu oluşan yeni türlerin yaşam koşullarına uygun olmayanlarının ayıklanmasıdır b. Kuşaklarda rastlantıyla oluşan kalıtsal özelliklerin hayatta kalmaya en uygun olanları korunurc. Doğal seçilim, tesadüfe yaratıcılık rolü vermekte d. Hepsi 5- Darwinci kuramı Lamarck'ın şu zürafalar örneğine uygularsak bu süreç nasıl gelişir?a. Yerde otlar varken zürafanın boynu kısaydıb. Kuraklık sonucu yerde otlar yok olup ancak yüksek ağaçlarda yapraklar kaldıc. Tesadüflere bağlı olarak oluşan kalıtsal değişikliklerle uzun boyunlu zürafalar meydana gelmiştid. Uzun boyunlular yüksek ağaçlardaki yaprakları yiyebildikleri için hayatta kaldı, diğerleri ayıklandıe. Hepsi6- Hangisi Darwin'in evrim kuramıyla çelişmekte?a. Evrim sürekli bir olgub. Evrim uzun soluklu bir olguc. Türler ortak ataya sahipd. Türler farklı zamanlarda ayrı ayrı ve birden ortaya çıkar7- Darwin kuramına göre evrimsel gelişme sırasıyla hangi kavramlara göre gerçekleşir?a. Kalıtsal çeşitlenme-doğal seçilim-uyumb. Nush-tekdir-kötekuyumc. Kararlılık-zorunluluk-monotonlukd. Hepsi veya hiçbiri8- Darwin, doğal seçilimi 1830'larda özellikle ispinoz kuşları üzerinde yaptığı bilimsel gözlemler sırasında Galapagos Adaları'nda bulmuştu. Bu adalar nerede?a. Gelibolu'dab. Girit'in yakınındac. Hint Okyanusu'ndad. Büyük Okyanus'un batısında Ekvador'da9- Darwin kuramına kalıtımsal çeşitlenme konusunda en büyük katkı "Türlerin Kökeni"nden altı yıl sonra yayımlanan araştırma sonuçlarıyla kimden gelmişti?a. Gregor Mendelb. Doktor Mengelec. James Watson ve Francis Crickd. Alfred Wallace Dünya tek bir anda birden yaratılmadı... Bütün türler daha önceki türlerden oluşur." İngiliz doğabilimcisi Charles Darwin 148 sene önce bunu yazdı ve dünya yerinden oynadı. 24 Kasım 1859'da çıkan "Türlerin Kökeni" adlı eser, Tanrı'nın diledikçe yarattığı mükemmel türler söylemini altüst etmişti. 


MİLLİYET'İN “TAKTIĞI“ VAHİY PROGRAMI! 

13 Şub 2007-milligazete 

Milliyet gazetesinin dünkü bir haberinin özeti şu: Bakırköy Milli Eğitim Şube Müdürü Yaşar Değirmenci, Hilal TVde "vahiy"i anlatıyormuş.. Manşet de şu: "Eğitimciden “vahiy* programı".. Gazete "vahiy" sözcüğünün ne olduğunu bilemediği için bir "vah" çekmediği kalmış! Öyle ya; bir eğitimci nasıl olur da "vahiy" der ve nasıl olur da "vahiy"i anlatan biri, Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapar.. Gerçi gazetenin yazı işleri yöneticileri, vahiy sözcüğünün "lafz"ını biliyor ama anlaşılan o ki "ruh"unu bilmiyor? Bu haber niçin yayımlandı, amaç neydi? Amaç, vahyi anlatan birinin devlet memuru olmasını eleştirmek mi? 
Yoksa vahiy kelimesinin "korkutucu" olduğunu seslendirmek mi? Yahut her ikisi birden mi? 
Değirmenci, devlet memuru olduğu için "vahiy"i anlatamayacak mı? Şimdi daha iyi anlıyorum: "Ben topraktan bir canım" diyen Orhan Gencebay demek ki Darwin ile "ters düştüğü" için "laik devlet kanalı" olan TRT'ye yıllarca çıkamadı(!) 


DARWİN İLE ADEM YARGI ÖNÜNDE 


04 Mayıs 2005 Çarşamba-gazetevatan 


Velilerden gelen şikayetler üzerine Amerika'da kurulacak bir mahkeme insanlığın "Adem ile Havva'ya mı" yoksa Darwin'in evrim teorisine mi dayandığını karara bağlayacak. Ders 


kitapları ise buna göre şekillenecek. 


Amerka'daki okullarda evrim teorisi okutulmasıyla ilgili yıllardan beri süren tartışmaya Kansas eyaleti nokta koymaya hazırlanıyor. Özellikle Cumhuriyetçi Parti yandaşlarının "ders kitaplarında yaratılış teorisi de yer almalı" şeklindeki şikayetlerinden bunalan Kansas Eğitim Konseyi, evrim teorisini savunanlarla dünyanın Tanrı tarafından tasarlandığına inananları karşı karşıya getirecek bir "mahkeme" kurulmasına karar verdi. Bilinen mahkemelerden farkı olmayacak duruşma salonunda, evrim teorisinin babası olarak bilinen Charles Darwin'in avukatları ile yaratılış teorisinin destekçileri eğitim konseyi yetkililerinden oluşan jüriyi etkilemeye çalışacak. 6 gün sürecek olan mahkemede her iki tarafın da tanık çağırma hakkı var. Tanıklar iki tarafın gerçek meslekleri avukatlık olan temsilcileri tarafından sorgulanacak. 


Biyologlar akın edecek 

Eyalet genelindeki bazı bilim akademileri mahkeme fikrini saçmalık olarak nitelerken bir grup Darwin destekçisi biyologun ise evrim teorisini savunmak için mahkemeye akın etmesi bekleniyor. Yaratılış teorisini savunacak ABD'li avukat John Calvert "ilk insan Adem" ile evrim teorisinin yaratıcısı Charles Darwin'i karşı karşıya getirecek olan mahkemeden kendilerinin galip çıkacağını söyledi. Calvert "Biz evrim teorisinin okullarda okutulmasına karşı çıkmıyoruz. Sadece bir teorinin gerçekmiş gibi yansıtılmasına karşıyız. Yaratılış inancı da dünya üzerinde milyarlarca insan tarafından kabul ediliyor. Bu nedenle öğrenciler her iki konu hakkında da fikir sahibi olduktan sonra kendi seçimlerini yapabilmeli" diye konuştu. 


DARWİN TEORİSİ'NİN İNCELENDİĞİ AİLEDE GENETİK BOZUKLUK ÇIKTI 


DHA | 16 Ocak 2006 Pazartesi- gazetevatan 


Türkiye'de akraba evliliklerinden kaynaklanan özürlü doğumları araştıran Türk ve İngiliz bilim adamlarının Hatay'ın Kırıkhan İlçesi'nde maymun gibi yürüyen 6 kardeş üzerinde Darwin'in "Evrim Teorisi' açısından gerçekleştirdiği inceleme tamamlandı. Kardeşlerde genetik bozukluk saptandı. 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Üner Tan ile Evrim Teorisi'yle ilgili çalışmalar yapan İngiltere'nin London Üniversitesi'nden Prof.Dr. John Skoyles ve Cambridge Üniversitesi'nden Prof.Dr. Nickolas Humphrey, Kırıkhan'da yaşayan ve 16 çocuğu bulunan 66 yaşındaki Reşit Ulaş ile eşi 64 yaşındaki Hatice Ulaş'ın, maymun gibi yürüyen 4'ü kız 6 çocuğunu incelemeye almıştı. Darwin'in Evrim Teorisi ile bir bağlantısının olup olmadığı araştırılan ve yaşları 20 ile 35 arasında değişen 


çocuklarla ilgili yapılan incelemenin tamamlandığı açıklandı. 
Evrim Teorisi İle Bir İlgisi Yok 


Kırıkhanlı aile ile ilgili genetik incelemeyi tamamlayan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Osman Demirhan, bu olayın anne ve babadaki bozuk genlerin buluşması sonucunda meydana geldiğini ileri sürdü. Akraba evliliğinin de katkısıyla anne ve babada bulunan genlerin çocuklarda ruhsal ve fiziksel bozulmaya yol açtığını belirten Prof.Dr. Demirhan, "Yaptığımız çalışmalar sonucu, avuç 


içlerine basarak dört ayak üzerinde yürüyen çocukların genlerinde genetik ya da kalıtımsal 


olarak bozulma olduğunu tespit ettik. Bununla ilgili çalışmalarımız Journal Medical Genetik bilim dergisinde bilimsel makale olarak yayınlanıp kabul gördü. Bu çocukların maymun gibi yürüdüğü iddia ediliyordu. Maymunlar el parmaklarının dışına basarak yürür. Oysa bunlar avuç içine basıyorlar. Sorunları anne ve babasındaki bozuk genlerin buluşmasından başka bir 


şey değil" dedi. 


Prof. Dr. Demirhan, çocukların şu an tedavilerinin de mümkün olmadığını, bundan sonra yapılacak çalışmaların daha ileri aşamada olacağını, belki de insanların iki ayak üzerinde 


yürümesine imkan tanıyan, genlerin tespitine yol açabileceğini söyledi. 


MİLLİ GÖRÜŞ, ERDOĞAN'I DARWİN'LE VURDU 


28.10.2019 - odatv4 


Milli Görüş'ün yayın organı Milli Gazete, AKP'yi ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, 


“Evrim Teorisi” üzerinden eleştirdi. 

AKP hükümeti tarafından “Evrim Teorisi”nin 2017 yılında lise müfredatından kaldırılması, tüm dünyada gündem olmuş ve hükümete tepki gösterilmişti. Çok sayıda uluslararası gazete, TV, yayın kuruluşu, STK ve bilimsel kuruluş kararı eleştirmişti. AKP'li birçok yönetici 

de Charles Darwin ait Evrim Teorisi'nin müfredattan kaldırılmasını, “Evrim teorisi zaten bilimsel olarak eskimiş ve çürümüş bir teoridir. İlla bu teori mutlaka okutulacak diye bir kural yok” sözleriyle savunmuş ve bilim dünyasının eleştirilerine neden olmuştu. 

Milli Görüş'ün yayın organı Milli Gazete de, AKP'yi ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, “Evrim Teorisi” üzerinden eleştirdi. Milli Gazete'nin haberine göre, AKP'nin Kocaeli Darıca ilçe Belediyesi, Gebze Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen 'Evrim Günleri' adlı programa destek verdi. 

Gebze Teknik Üniversitesi'nde öğrenci kulüpleri tarafından 26-27 Ekim tarihleri arasında 'Evrim Günleri' adlı program düzenlendi. 

Gebze Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen 'Evrim Günleri' programına bazı sivil toplum kuruluşları destek verirken en dikkat çekici destek ise AKP'nin Darıca Belediyesi'nden geldi. 
AKP hükümetinin 'Evrim Teorisi'ni Milli Eğitim Bakanlığı müfredatından çıkarmasına rağmen Kocaeli'nin AKP'li Darıca ilçe Belediyesi'nin 'Evrim Günleri' programına destek 


vermesi ise tepkilere yol açtı. 


Söz konusu 'Evrim Günleri' programına destek verilmesi ilçe kamuoyunda AKP'li Darıca Belediyesi'ne tepki yağarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkanı olduğu 


AKP'den nasıl bir tepki geleceği ise merak konusu oldu 


DARVİN TEORİSİ ÇÖKTÜ 


02 Tem 2006- milligazete 

Eğitimciler Birliği Sendikası, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu na müfredatta yer alan "asılsız evrim teorisi" iddiaları yerine bilimsel bulgularla desteklenen bilgilerin konulması için dilekçe verdi. 150 yıllık Darwin teorisinin mevcut ders kitaplarında doğruluğu kanıtlanmış bilimsel bir gerçek gibi anlatıldığını belirten Eğitim-Bir-Sen 1 nolu Şube Başkanı Emrullah Aydın, "ilköğretim ve Ortaöğretim ders kitaplarında evrim teorisine yer verilmesi halinde, bu teoriyi yanlışlayan bilimsel delillerin de öğrencilere aktarılmasını, bunun yanı sıra 


canlıların yaratılmış olduklarını teyit eden bilimsel bulguların da anlatılmasını istiyoruz" dedi. 


Eğitimciler Birliği Sendikası, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu na müfredatta yer alan "asılsız evrim teorisi" iddiaları yerine bilimsel bulgularla desteklenen bilgilerin konulması için dilekçe verdi. Eğitimciler Birliği Sendikası nın organize ettiği ve Bilim Araştırma Vakfı ve Milli Değerleri Koruma Vakfı nın işbirliği ile yapılan ortak çalışmada çok sayıda farklı üniversiteden 1000 in üzerinde profesör, yardımcı doçent ve doktorun imzası yer alıyor. Evrim teorinin son bilimsel bulgular karşısında pek çok açmazının bulunduğunu beyan eden dilekçe ile ilköğretim ve ortaöğretim ders kitaplarında evrim teorisinin canlılardaki kompleks yapıları açıklamaktaki yetersizliğini ortaya koyan bilimsel bulgulara yer verilmesi 


istendi. 


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu nun 13. maddesinin 1. bendinde yer alan "her derece 
ve türdeki ders programları ve milli eğitim metotlarıyla ders araç ve gereçleri, bilimsel ve teknolojik esaslara ve yeniliklere, çevre ve ülke ihtiyaçlarına göre sürekli geliştirilir" hükmünün hatırlatıldığı dilekçede, müfredatın bilimsel bulgular açısından oldukça geride 


kaldığı ve yeniden ele alınması gerektiğinin altı çizildi. 
Müfredat değişmeli 


Okullarda yaşanan ahlaki dejenerasyonun ve çocukların birbirlerini vurmalarının temel nedeninin maneviyat eksikliği olduğuna dikkat çeken Eğitim-Bir-Sen 1 nolu Şube Başkanı Emrullah Aydın, "Bu problemin kökünden çözülebilmesi gençlerimizin ancak vicdan ve sorumluluk sahibi birer birey olduklarını fark edebilmelerine imkân sağlayacak bir eğitim 


müfredatı ile mümkün olabilir. 


Bu nedenle de, ilköğretim ve Ortaöğretim ders kitaplarında evrim teorisine yer verilmesi halinde, bu teoriyi yanlışlayan bilimsel delillerin de öğrencilere aktarılmasını, bunun yanı sıra 


canlıların yaratılmış olduklarını teyit eden bilimsel bulguların da anlatılmasını ve ders 


programlarının da buna göre gözden geçirilmesini ve gereken düzenlemenin yapılmasını talep 


ettik" diye konuştu. 


Darwin teorisi çöktü 


Evrim teorisinin günümüz bilimsel bulgularıyla örtüşmediği görüşünün bilim dünyasında hızla yayıldığına işaret eden Bilim Araştırma Vakfı Başkanı Tarkan Yavaş, "ABD nin Seattle şehrinde bulunan Discovery Enstitüsü tarafından yayınlanan "Darwinizme Bilimsel bir itiraz" bildirgesine 500 ün üzerinde bilim adamı imza atmıştır. Dünyanın önde gelen üniversitelerinden 154 biyolog, 76 kimyager ve 63 Fizikçi evrim teorisinin mantık örgüsünün canlılarda var olan kompleksliği açıklamakta kesinlikle yetersiz kaldığı kanaatinde olduklarını söz konusu bildirge vesilesiyle beyan etmişlerdir. Buna karşılık Aradan geçen 150 yıl içinde elde edilen bilimsel bulgular neticesinde hiçbir iddiası doğrulanmayan, aksine varsayımların geçersiz olduğuna dair sayısız veriye ulaşmış olan bu teori, hali hazırdaki ders kitaplarında 


sanki doğruluğu kanıtlanmış bilimsel bir gerçek gibi anlatılmaktadır" dedi. 


Bilimsel verilere yer verilsin 


"Biyoloji bilimine ait bilgilerin anlatıldığı ders kitaplarında evrim teorisinin de bulunması gerekiyorsa, o takdirde bu teoriyi yanlışlayan bilimsel bulgulara ve delillere de aynı bölümlerde mutlaka doyurucu bir şekilde, verilmesi gerekir. Aksi halde, bu teorinin varsayımlarını çürüten bilimsel bulguların aktarılmadığı bir eğitim gerçek anlamda, "bilimsel" olmayacak ve tam tersine yanıltıcı olacaktır" diyen Yavaş, "Evrim teorisi yalnızca bilimsel geçerliliğini yitirmiş bir teori olarak algılanmamalı bu teorinin benimsenmesinin sosyal 


hayatta çok büyük bir tahribata yol açtığı göz önünde bulundurulmalıdır. 


Tüm canlıların tesadüfler sonucu ortaya çıktığını ileri süren bu teori, insanlara güya bir hayvandan türemiş oldukları gibi son derece çarpık bir anlayışı aşılamaktadır. Teorinin çarpık mantık örgüsü, çocuklarımıza ?sözde ataları olarak gösterilen hayvanlar gibi bir yaşam savaşı vermeleri gerektiği, "güçlünün güçsüzü ezmesinin bir doğa kanunu olduğu" gibi son derece ilkel ve bir o kadar da tehlikeli bir zihniyeti telkin etmektedir" ifadelerini kullandı. 


Çocuklarımıza yazık etmeyelim 


Milli Değerleri Koruma Vakfı Başkanı Altuğ M. Berker de, çocukların küçük yaşta Darwin teorisi gibi tehlikeli telkinlerin etkisi altında kaldığını belirterek, "Bu çocukları iyi ahlaklı vatanına milletine bağlı, sağduyulu bireyler olarak topluma kazandırılmak mümkün değildir. 
Nitekim tarih, evrim teorisine inanan Sosyal Darwinist zihniyetli kişilerin neden olduğu 


savaşlar, katliamlar ve soykırımlar ile doludur. Hitler, Mussolini, Stalin, Lenin, Mao ve Pol 


Pot gibi zorba diktatörler, evrim teorisini benimseyerek milyonlarca insanın acımasızca katledilmesine neden olmuşlardır. Evrim teorisi ?yaşamın güya bir savaş alanı, fiziksel fiziksel güç kullanarak üstünlük elde etmenin de sözde bir doğa kanunu olduğu gibi saldırganlığı ve ahlaki dejenerasyonu körükleyen mantıklarının özellikle son dönemde okullarda ortaya çıkan gayri ahlaki eğilimleri ve şiddet içeren eylemleri de tetiklediği 


yadsınamaz bir gerçektir" şeklinde konuştu. 


SİZ “HAYVANDAN GELDİK” DEMİYOR MUYDUNUZ? 


Ali Karahasanoğlu- 15 Haziran 2016- yeniakit 

Düne kadar onlar bizi zorluyorlardı: “Hepimiz hayvanız. Bakın.. Ortak atamız maymun..” 
Biz onlara direniyorduk.. 

“İlk insan, bir peygamber. İlk insan, Hz. Adem. Hz. Adem, maymundan gelmedi.. 
Topraktan yaratıldı..” 

Onlar yine ısrar ediyorlardı.. 

“Ne var canım, insan da, hayvanın gelişmişi.. Evrim sonucu, maymunlar nihayetinde insan oluvermiş.” 

Biz direniyorduk.. 

“Hayvan, hayvan olarak yaratılmış. İnsan da insan olarak.. ‘Biz onlara, (aşağılık maymunlar olun) dedik? ayetinde belirtildiği üzere.. Maymunlaştırılan insanlar vardır da.. İnsanlaşan maymun yoktur!” diyorduk.. 

Ama bunlara dinletemiyorduk.. 

İki günde bir.. Şurdan burdan.. 

Bir fosil çıkartıp.. 

“Bakın bakın.. Bu gördüğünüz, bilmem kaç milyon yıl öncesinden kalma.. Bakın işte bu... Balık da değil, kuş da.. İşte ispatladık.. Aslında biz de, maymundan 

geldik..” diyorlar.. 

Biraz sinirlenip de, “Tamam ya.. Siz hayvandan geldiniz. Tamam. Kabul ettik. Siz hayvansınız. Ama bırakın, biz de insan olduğumuza inanalım” dediğimizde de.. 
“Canım ne kızıyorsunuz.. Bakın şu maymuna.. Ne kadar sempatik değil mi? Bakın 


bakın.. Aynen bizim gibi..” sözleri ile işi sulandırırlardı.. 


Neler çektik, biz bunların elinden.. 

Yıllardır okul kitaplarında.. Darwin'in evrim teorisini, bilimsel olarak ispatlanmış bir bilgi gibi okuttular.. 

“Adı üstünde, ‘teori’ işte..Henüz ispatlanmış değil. Bu bir teori.. Bunun karşısında başka teoriler de var” dedik.. 

“Sizde bilimsel kafa yok ki.. Yobazsınız siz.. Gericisiniz.. Bilime 

inanmıyorsunuz” suçlamalarına muhatap olduk. 

Yeni yeni.. 

Okul kitaplarında, “evrim teorisi” için, “teori” olduğu belirtilerek öğretilmeye başlanınca.. 
Yine o kesim ayaklandı.. 

“Bilim dışlanıyor.. Okul kitaplarına, evrim teorisi yerine, dini bilgiler 

dolduruluyor..” itirazını yapıp.. 

Kendi kafalarındakileri, bize dayatmaya devam ettiler: “Biz hayvandan geldik..” 

Allah razı olsun, Prof. Mustafa Aşkar hocamızdan.. 

Aşkar hocamızın bir cümlesi ile.. 

Hepsi tornistan etti. 

“Vaaayy. Sen misin bize “hayvan? diyen..” moduna geçtiler.. 

Kuzum, yıllardır siz demiyor muydunuz, övüne övüne, “Biz maymundan geldik” diye.. 

Siz demiyor muydunuz: “Evrimi kabul etmeyenin bilimle ilgisi yoktur!” 

Ne oldu da şimdi.. 

Bir dakikada tornistan ettiniz? 

Sizin anlatımlarınıza göre.. 

Bilimsel bir kesinliktir ki, insanlar maymundan gelmiştir.. 

Maymun da bir hayvan olduğuna göre.. 

Evrim teorisini, kesin bir bilimsel gerçeklik olarak kabul eden herkes... 

Maymundan geldiğini kabul ediyor demektir.. 

Bu “kabul”ün zorunlu sonucu olarak, kendisinin hayvan olduğunu kabul ediyor demektir.. 


Var mı bunun ötesi? 


Hergele.. 

Ramazan günleri ortadan kaybolur.. 

Bir bakarsınız.. 

Geçen sene olduğu gibi.. Açık denizde, patronunun yatında, ona garsonluk yapar.. 
Mezardaki babasının kemiklerini sızlatıp, viskili masaya oturur.. Seyahat ayağı ile oruç tutmaz.. 

Bu sene de.. Yine mübarek Ramazan ayında.. Londra’ya gitmiş.. Artık orda ne naneler yemiştir, bilemiyorum.. 

Geçen seneki viskili masanın fotoğrafını, “şarkıcının kocası” çekip medyaya vermişti.. 
Şarkıcının kocası ABD’de cezaevinde olduğu için.. 

Meydanı boş sanıyor olmalı.. 

Biz sevenlerimizden.. Hergelenin Londra maceralarının görüntülerini beklerken.. 
Kendisine de bir çift sözümüz olsun: 

ABD’de eşcinseller kulübünün basılması olayını haberleştiren Akit'e saldırıyorsun ya.. 
Baskını yapan “cesaretli”, Akit’tekiler “cesaretsiz” diye ilan ediyorsun ya.. 

Ahdim olsun.. Sana “Akit'in cesareti”ni ispatlamak için.. İlk gördüğüm yerde, yüzüne tüküreceğim.. (Benden “tükürme”nin ötesinde bir şey de bekleme.. Ne senden, ne de kanunlardan korktuğum için değil.. Allah yasakladığı için!) 

Tamam mı hergele.. 

Yolunu şaşırıp, aman ha, karşıma çıkma! 

Çıkarsan da, yüzündeki tükürüğe hazır ol! 


“Savcı amca, bu abi bana tükürdü” dersen.. Sana bu yazını yalatacağımı da aklında tut! 


İSLAM'DA EVRİM VAR MI YOK MU? 
11 Ağustos 2017- islamveihsan.com/ 
Genç Dergisi, 131. sayısında "evrim" hakkında bir dosya hazırladı. Alanında uzman isimlerle 


yapılan röportajlarla "İslam'da evrim var mı yok mu?" konusu aydınlatılmaya çalışılıyor. 


"Bu ay huzurlarınıza dopdolu ve nitelikli bir dosya konusu ile çıkıyoruz. Özellikle son 


yıllarda genç neslin gündeminden hiç düşmeyen, hatta bazı zamanlarda zihnî enerjimizin 


bütününü harcadığımız evrimi enine boyuna incelediğimiz bir sayı sizleri bekliyor. Evrim nedir? İslam’da evrim inancı var mıdır? Klasik ve modern dönemde batılı düşünürler ve İslam düşünürleri evrime nasıl bakıyorlardı? 2017 Ağustos sayımızda bunlar ve bunlar gibi evrime dair birçok soruya açıklık getirecek nitelikle bir dosya hazırladık sizler için. Yeditepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Bayrakdar ve Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ebubekir Sifil ile evrimi konuştuğumuz röportajlar yer alıyor. Muaz Erdem'in dosyayı hazırladığı sayımızda Ali 


Can'ın da yazısı bulunuyor. 


Bunların dışında Klinik Psikolog Prof. Dr. Kemal Sayar, Prof. Dr. Kudret Bülbül ve Hulud 


Saka ile de röportajlar mevcut. 
Okurlarımızın çokça istifade edebileceği dolu dolu bir sayı olmasını umuyoruz. 


Ağustos ayının hakkımızda hayırlı olması ve hayırlı işlerde koşturduğumuz bir ay olması 


duası ile; 

Eylül ayında görüşmek üzere... 
Editörden / Süleyman Ragıp Yazıcılar 
Soru’n Yoksa Sorun Var! 


Birkaç ay önce, epeydir görmediğim genç kardeşlerimden birisiyle karşılaştım. Uzunca hasbihal ettik, konu konuyu açtı. Sözün bir kısmında, kendisine üniversitedeki derslerinin haricinde, kültürel ya da manevi anlamda hayatını beslemek adına herhangi bir ilim halkasına, herhangi bir gönül açıcı sohbete katılıp katılmadığını sordum. Yaptıklarından bahsetti ve 


sonra aramızda şöyle bir konuşma geçti: 

- Bir sohbete katılıyordum, lakin orayı bıraktım. 
- Neden bıraktın, hayırdır? 

- Doğrusu beni açmadı o ortam. Garip geldi. 

- Neydi garip olan? 


- O sohbete katılan gençlerin merak duygusu çok azdı, kendilerinde birçok meseleye karşı hiçbir dert yok gibiydi sanki, her şey tastamam, her soru çözülmüş, her sorun halledilmiş 


gibiydi. Bana göre değildi, gidemedim pek fazla... 


Kanaatim oydu ki, sadece kendisi adına değil, büyük bir gençlik kesimi adına önemli cümlelerdi bunlar, not etmiştim bir yere. Geçenlerde de, evrim meselesi yeniden ülke gündemine taşındığında, birçok gencin “mesele bundan ibarettir, filan görüşleri hiç dinlemeyin, fazla dalmayın, aman girmeyin” gibi sözlere pek de aldırış etmediğini, konuyu derinlemesine çözme, farklı fikirleri dinleyip sonunda kendi kararlarını verme isteğinde olduğunu görmüştüm. Soruları vardı gençlerin, zor soruları, ve bu soruların kolay, basit cevapları kendilerini rahatsız ediyordu, muhalifini yok sayan insanlardan ya da ortamlardan 


hoşlanmıyorlardı, bu aşikardı. 


Bu iki gösterge biz GENÇ ailesi için güzel işaretlerdi doğrusu. Çünkü biz de inanıyoruz ki genç insan sorusu olan insandır, genç insan hakikatin peşinde bedel ödemeye, çaba çekmeye taliptir. Sorularımız biterse arayış biter, kafa karıştırdığı söylenip üstü örtülen meseleleri cesaretle ele alamazsak, farklı fikirlerin seviyeli bir şekilde konuşulduğu, tartışıldığı iklimleri yok etmek istersek, vehimlere, zanlara, hurafelere teslim oluruz. Herhangi bir konuda söylenilenleri duymazsak, farklı anlayışları görmez ve göstermezsek sığ ve taassup dolu bir 


dünya inşa etmiş oluruz. 


Bu anlayışla, evrim konusunu masaya yatırıyoruz bu ay. Çünkü gençler bu konuyu kâh iman meselesi gibi tartışıyor, kah bilimsel bir başlık olarak konuşuyor, kah ucu acaba nereye çıkacak diye merak ediyor. Bu hassas konuyu özenle ele aldık, neler konuşulmuş, karşıt görüşler neler, uzmanlar neler söylüyor, masaya yatırdık. “Ne gerek vardı?” diyenler, “kafaları karıştırmayın” diyenler olacaktır muhakkak, lakin biz tercihimizi “sorusu olan, merak duygusunu kaybetmemiş, meseleleri geniş bakış açılarıyla ele alma cesareti taşıyan, farklı fikirlerden korkmayan, zor konuları seven, hakikati taassupsuz arayan” gençlerden yana 


kullandık. Bizimki de bir tarz meselesi sonuçta, iman meselesi değil. 

Eylül ayında görüşmek üzere. Muhabbetle kalınız... 

SOSYAL DARWİNİZM VE İTTİHATÇILARIN SİLAHŞOR BASINI 
20/04/2018- karar.com/ 


Arkeolog Sergen Çirkin, Balkan Savaşları ile ateşlenen ‘Sosyal Darwinizm” sürecinin İttihat 


ve Terakki çevrelerinde oluşturduğu zihin dünyasını yazıyor. 


Biyolojinin bir konusu olan “doğal seleksiyon” (doğal seçilim), belirli bir türün dış etkenlere karşı diğer türlere göre daha dayanıklı özelliklere sahip olmasını, bu sayede yaşama ve üreme 


gibi faaliyetler açısından zayıf türlere göre baskın hale gelmelerini ifade eder. Zorlu koşullara 


adapte olan baskın tür, kazandığı güçlü özellikleri gen yoluyla yeni nesillere aktarır. “Sosyal Darwinzm” söz konusu biyolojik tanımın sosyoloji bilimine uyarlanmış halidir. Taşıdıkları baskın özellikler sayesinde bazı milletlerin veya kabilelerin diğer milletlere veya kabilelere karşı bir adım öne geçmeleri, böylelikle bulundukları coğrafyanın hâkim unsuru haline 


gelmeleri “Sosyal Darwinizm” tanımı ile açıklanır. 


Balkanlar 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başlarında büyük bir arenaya dönüşmüştü. Bölge milletleri arasındaki siyasal egemenlik yarışı, kıyasıya bir “doğal seleksiyon” süreci başlatmış ve böylece Balkan Savaşları patlak vermişti. İttihatçılık işte tam da böyle bir atmosfer içinde doğdu. İttihatçılar bir yandan kurdukları direniş örgütleri ile Rum ve Bulgar çetecilere karşı koyuyor, öte yandan çıkardıkları gazete ve dergilerle bölgedeki Türk ahalide milli bir uyanış sağlamaya çalışıyorlardı. Tepkisel bir gençlik hareketi olarak 1911 yılında doğan Türk 


Ocağı, tasvir ettiğimiz bu doğal seleksiyon sürecinin bir ürünüdür. 


Balkan Savaşları ile ateşlenen ve Kurtuluş Savaşı ile zirve yapan Sosyal Darwinizm sürecinin oluşturduğu felsefe ile ileride meyvelerini verecek ve “Ulus-Devlet” ülküsüne bağlı genç 


Cumhuriyet kurulacaktır... 


Balkan faciasının milli his üstünde yarattığı büyük sarsıntı, militarist basının şekillenmesinde birinci derece rol oynamıştır. Başlarda bağımsız olan, sonraları Ocak'ın yayın organı haline gelen Türk Yurdu dergisi, sosyal Darwinist fikirler açısından ilginç örnekler sunar. Halide Edip, Türk Yurdu'nun Mayıs 1913 tarihli sayısında, edebi ve tarihi yönden son derece kuvvetli bir yazı ile Balkan yenilgisini anlatır. Halide Edip'in bu yazıda verdiği örnekleri daha 


iyi açıklayabilmek için antik Roma tarihindeki “Kartaca” savaşlarına kısaca değineceğiz. 


Kuzey Afrika'daki Kartaca ve Akdeniz'in öte yakasındaki Roma, birbirinin ezeli düşmanıdır. 
Kartaca güçlü donanması, hızlı ordusu ve işlek ticaret ağı sayesinde, Akdeniz'de ticaretin hâkimiydi. Roma, bu durumu elbette kabullenemiyordu. İki devlet arasında üç büyük savaş ve sayısız çatışma yaşandı. Kartaca kazandığı zaferleri de uğradığı yenilgileri de kısa sürede unutuyor; Roma hakkında düşünmüyordu. Onların kalbinde yalnızca para, zevk ve rahatça yaşayıp rahatça ölmek fikri vardı. Fakat Roma hiçbir şeyi unutmuyordu. Roma'nın kalbinde zevkten, paradan ve her şeyden ziyade “Roma” yaşıyordu ve de Roma'nın varlığı için Kartaca 


mutlaka yok edilmeliydi. 


Antik Roma meclisinde Cato isminde bir senatör vardı. Bu kişi, bir gün meclise elinde taze bir incir ile girdi ve şöyle söyledi: “Bu güzel inciri yetiştiren toprak, Roma'ya üç gün mesafededir. Ben şu fikirdeyim ki, Kartaca mahvedilmelidir”. Cato artık her ne vesileyle 


olursa olsun mecliste yaptığı tüm konuşmaları “Ceterum censeo carthaginem delendam esse” 


diyerek, yani “Ayrıca şu fikirdeyim ki Kartaca mahvedilmelidir.” cümlesiyle bitiriyordu. Bu 


cümle Roma'yı yaşatan hâkim fikir olmuştu ve bir gün gerçekten de Kartaca mahvedildi. 


Bu antik öyküden sonra Halide Edip'in Türk Yurdu'ndaki yazısına geri dönebiliriz. O, Türk Yurdu'nda Balkan Savaşları hakkında şöyle diyor: “Zannetmeyiniz ki yarın sulh etmekle bizim Bulgar'la kavgamız bitmiş olsun. Hayır, bu Roma ve Kartaca kavgası gibidir. Hangi taraf vatanını kalbinde taşır, düşmanına olan kinini evlâttan evlâda verir ve vatanını kuvvetli, şevketli ederse neticede o kazanır. Ben de bugün, vaktiyle Romalı senatörün dediği gibi, size “Bulgaristan Türkiye'ye birkaç saatlik mesafededir. Bulgaristan mahvedilmelidir? diyeceğim ve bunu ölünceye kadar her münasebetle söyleyeceğim: Bulgaristan mahvedilmelidir!”.Halide Edip, Balkan yenilgisini anlatmaya şu sözlerle devam eder (Anneler için): “Bunu siz yüreğinize senelerin ve ölümün söndüremeyeceği bir ateş gibi üfleyiniz ve memelerinizin sütüyle evlâdınızın damarlarına akıtınız! Bulgaristan mahvedilmelidir! Bu felâketten sonra ilk dersiniz, ilk tarih dersiniz budur. Hanımlar, Bulgaristan mahvedilmelidir! Bunu yaşayınız ki 


torunlarınız da bunu bugünkü kuvveti ve ebediyeti ile ansın!”. 


Türk Yurdu'ndaki bu ifadeler, sosyal Darwinist düşüncenin en etkileyici örneklerindendir. 
Halide Edip için “yenilgi” asla unutulmaması gereken, milli bilincin çok önemli bir parçasıdır. Savaş meydanında kopan o ilk günkü ateş, nesiller boyu etimizi yakmalı, milli bilinci daima diri tutmalıdır. Halide Edip, bir başka örnekte Osmanlı-Rus savaşlarından bahsederek bu durumu açıklar: “Eğer Rusya'ya ilk defa mağlüp olduktan sonra padişahlar saraylarında zevk ve sefalarında, millet cehalet ve lâkaydisinde, ulemâ uzun uykusunda ve analar dilsiz ölü hayatlarında devam edeceklerine düşmanın kuvveti kadar bir kuvvet, düşmanın kini, gayreti gibi bir gayret ve kini yeni nesle aşılaya idiler, Rusya acaba ülkemizin 


yarısını zapt edebilir miydi? Bugün onun küçük oğlu Bulgaristan payitaht kapılarına, Ayasofya'ya takacağı haç elinde gelir miydi?”. 


Halide Edip tüm bu tarihi atıflardan sonra artık ders almak vaktidir der ve açık bir uyarıda bulunur. Seslenişi Türk analarınadır: “Bu neslin erkekleri bilmiyorlarsa bilmesinler. Siz kadınlar; çocuklarınıza, yatarken dualarında, uyanınca ilk ninnilerinde, damarlarında kaynayan ilk kanda, başlarında şekillenen ilk fikirde ve kalplerinde çarpan ilk his olarak bu 


» 


cümleyi veriniz: Bulgaristan mahvedilmelidir 


Meşrutiyet öncesinde, İttihatçı kadroların çekirdek ekibinde, farklı etnik unsurlardan gelen kişiler azımsanmayacak sayıdaydı. Bu kişilerin esas amacı İstibdat yönetimine karşı Hürriyet'i yani Meşrutiyet”i ilan etmek ve oluşan özgürlük ortamı sayesinde devleti kurtuluşa 


erdirmekti. Fakat Meşrutiyet'in ilanı sonrasında ayaklanmalar son bulmamış, bilakis Balkan 


Savaşları nedeniyle koca bir ülke kaybedilmiş, Türkler yüzlerce yıldır yaşadıkları toprakları 


birkaç ay içinde terk etmek mecburiyetinde kalmışlardı. 


Yukarıda tasvir ettiğimiz siyasi ortam, Balkan Savaşları'nın arifesinde bahsedilen sosyal Dawrinist yapıyı tetiklemiş; Balkan halkları, birbiri karşısında fikri ve fiziki bir yarış içine girmişlerdi. Selanik, Serez, Üsküp ve Manastır gibi Balkan şehirlerinde İttihatçılar tarafından Silah, Süngü, Kasatura, Hançer, Top ve Kurşun adlarında çeşitli gazeteler çıkartılmıştı. Militarist basına ait olan bu örnekleri “İttihatçıların Silahşor Basını” başlığı 


altında bir araya getirmeye çalıştık. 


Silah gazetesi, ilk sayısını 23 Temmuz 1909'da Selanik'te yayınladı. Gazetenin sahibi Mülazım Tahsin Bey ünlü bir İttihatçı subaydı, çıkardığı gazeteden dolayı daha sonraları “Silahçı Tahsin” olarak tanınmıştır. Silahçı Tahsin, Atatürk'ün yakın bir sınıf arkadaşıydı. 
Gazetenin sloganı: “Mesleği ittihat (birlik), hedefi terakkidir (ilerleme)” cümlesiydi. Silah, yabancı devletlere karşı ağır ve tehditkâr bir dil kullanmıştır. Tahsin Bey, bir yazısında gazetenin amacını şöyle açıklar: “Ben gazetemde, millet hainlerine, vatan düşmanlarına, 


Meşrutiyet karşıtlarına, hırsızlara, namussuzlara kurşunlar yağdırıyorum!”. 


Silah'ın ilk sayısı, II. Meşrutiyet'in birinci yıldönümüne armağan edilmiştir. Silahçı Tahsin bu ilk sayıda okurlara şu satırlarla seslenir: “Bugün vatanda bayram var. Hürriyet bir yaşına girdi. Davullar çalsın... Osmanlı bayrağı al ve beyaz sinesini açsın, onun ilk arma-i şevketi budur. Millet, vatan şarkısını okuyor. Altı yüz yirmi altı senenin ilk bayramı bu gündür. Buna Osmanlıların büyük hürriyet bayramı deniyor. Gülünüz, oynayınız cennetten tebrikler, tahsinler, neşeler, şetaretler geliyor. Denizden güneşler yükseliyor. Semada handelerden çiçekler, çiçeklerden hilâller, sitareler görülüyor... Ne bir zerre-i zulmet, ne bir elem çekme var... Osmanlı bayramı var. Kucaklaşınız ey Osmanlılar, öpüşünüz ey zavallı kalpler... 
Geçirdiğiniz otuz iki senelik karanlık gece, istibdâdın zulm-i zulmeti (karanlık eziyeti) işte bugün bir sabah nur doğurdu. Artık ebediyen dünya aydınlıktır nurdan... Millet, vatan ve onlara kurban ordu yaşa... (Silah, 23 Temmuz 1909) 


Silah gazetesi farklı sayılarında değişik silah isimlerini konu alarak çıkmıştır. İlk sayının konusu Tevfik Fikret tarafından kaleme alınan “Kılıç” şiiridir. Kılıç, Türklüğe karşı haddini aşanları yenecek olan şanlı silahtır. Gazete dergi formatında tasarlanmış olup kırmızı beyaz zeminli özel bir kapağı vardır. Bu zemin üzerinde büyük bir hilal ve yıldız bulunur. Yıldız içinde “Silah”, hilal içinde “Hazır ol cenge eğer ister isen sulh-ü salah” (Eğer 


barış istiyorsan savaşa hazır ol) yazısı yer almaktadır. 


Süngü gazetesi, 1911'de yayın hayatına girer, mesul müdürü Hamdi Bey'dir. Haftalık siyasi bir gazete olan Süngü”nün yayın yeri Manastır”dır. İlk sayısı 18 Aralık 1911'de 

çıkartılan Kasatura Gazetesi'nin mesul müdürü ise Rıza Bey'dir. Kasatura, Manastır?'daki 
Beynelmilel Ticaret Matbaası'nda basılmıştır. Kurşun Gazetesi, ilk sayısını 10 Nisan 1911 
tarihinde yayınlar, mesul müdürü Selanikli Esad Bey, yayın yeri Manastır'dır. Gazete'nin sloganı: “Hak ve hakikati yazmaktan çekinmez, menfaat-i vatanı hiçbir şeye değişmez Osmanlı gazetesi”dir. Kurşun, 1 Mayıs 1911 tarihli sayısında Edhem Bey'in yayınladığı “Darwinizm” kitabının reklamına yer vermiştir. Reklamda Darwin, Lamarck ve Haeckel gibi kişilerden bahsedilmiş olunması, İttihatçıların bu isimlere aşina olduklarını gösterir. Reklam metni şöyle biter: “Subhi Edhem Bey tarafından neşredilen bu fenni eserin forması da dağıtılmıştır. Kârilerimize (okurlarımıza) tavsiye ederiz. Beher forması 20 paradır, Merci: Manastır Hürriyet Kütüphanesi.” Top Gazetesi, 1911'de yayına başlayan bir diğer örnektir. 
Üsküp'te çıkan haftalık siyasi gazetenin mesul müdürü Rüstem Bey'dir. Aynı yıl, Selanik yakınlarındaki Serez'de ise Hançer Mecmuası basılmıştır. Mecmuanın mesul müdürü Yusuf 


Kenan Bey'dir. 


Jön Türkler 19. yüzyıl boyunca Osmanlıcı, hatta Adem-i Merkeziyetçi fikirleri savunurken, Balkan Savaşları'na giden süreç onları sıkı birer Türkçü haline getirmişti. Hasta Adam, Balkan halkları arasındaki milliyetçilik rüzgârının önüne geçemiyor ve çareyi kendinin de milliyetçilik yapmasında buluyordu. Balkan Savaşları arifesinde Sosyal Darwinizm tavan yapmış, bölgenin her köşesine yayılan çetecilik faaliyetleri olağan bir hal almıştı. Top, Kurşun, Süngü, Hançer ve Kasatura gibi militarist basın örneklerinin 1911 yılında yayın hayatına girmiş olmaları tesadüfi değildir. Zira Türk Ocağı'nın filli kuruluşu da yine bu tarihe (1911) aittir. 190 Tıbbiyeli genç, devrin aydınlarına protesto niteliğinde bir mektup göndermiş, bu mektupta: “Türk kavmi, bir hayat-ı inkıraz (yok oluş) yaşamaktadır. Buna seleflerimiz gibi lâkayt kalamayız” diyerek, aydınları kendileri ile birlik olmaya çağırmış ve Türk Ocağı'nın temelini atmışlardı. Balkan Savaşları ile ateşlenen ve Kurtuluş Savaşı ile zirve yapan Sosyal Darwinizm sürecinin oluşturduğu bu felsefe, ileride meyvelerini verecek ve “Ulus-Devlet” ülküsüne bağlı genç Cumhuriyet'i doğuracaktır... 


BATI'NIN “TANRISAL KUDRETE KARŞI, TANRISIZ BİLİM” DÜŞÜNCESİNİ 
TENKİD 


Siyami Akyel- 06 Oca 2020- milligazete 


Batı'nın emperyalist zihniyeti, yüzyılları bulan bir sürecin sonucudur ve günümüzde İslâm dünyasını da içine alacak şekilde bütün dünyayı derinden etkilemektedir. Batı'da Skolastik düşünceye karşı 15'inci ve 16'ncı yüzyılda başlatılan Rönesans ve 16'ncı yüzyılda Katolik 


kilisesine karşı Martin Luther tarafından başlatılan Reform hareketleriyle devam eden süreç 18'inci yüzyılda Aydınlanma hareketleriyle birlikte dinin toplumsal hayattan tecrit edildiği ve 


“insan aklının” merkeze alındığı bir sürece evrilmiştir. 


Reform hareketleriyle birlikte başlayan ve kilisenin ve din adamlarının din üzerindeki tahakkümünü ortadan kaldırmak için “Sola Scriptura” / yalnızca kutsal kitap İncil sloganıyla Hıristiyan kültürdeki tüm öğeleri reddederek İncil'in tek başına mehaz kabul edildiği bu süreç, ruhban sınıfının etkisizleştirilmesinden sonra Aydınlanma hareketleriyle birlikte dinin sosyal, siyasal ve hukuk alanından tecrid edilmesi ve bu alanı insanların kendi hevâ ve 


heveslerine göre dizayn etmesiyle devam etmiştir. 


Dinin sosyal, siyasal ve hukuk alanlarından dışlayarak yaratıcıyla birey arasına hapseden anlayış, dinin boşalttığı alanı “insan aklıyla” doldurarak yaratıcının otoritesinin yerine insan otoritesini hâkim kılmayı hedeflemiştir. Bu anlayışa göre din “yaratıcıyla birey arasında kültürel normlara dönüşmüş ve temsiliyeti sadece ritüellere” hapsedilmiştir. Yaratıcının hükmetme yetkisi gasbedilmiş, yaratıcının affetme yetkisi de Hümanizm'le insana 


aktarılmıştır. 


Batı'da Aydınlanma hareketleriyle birlikte din karşıtı düşüncelerin ortaya çıkışı, bozulan Hıristiyanlığın pagan kültürle bütünleşmesi ve “İrrasyonalizme” yönelmesiyle ilişkilidir ve temelde “Kilisenin tahakkümü, üç tanrı inancı, asli günah” gibi bozuk inançlarla ilişkilidir ama bunu sadece Hıristiyanlığın pagan kültürle bütünleşmesi, İrrasyonalizme yönelmesi ve kilisenin tahakkümüyle izah etmek yeterli değildir. Bunların dışında gerek Yahudilerin gerekse Hıristiyanların yaratıcı tarafından gönderilen Peygamberlere revâ gördükleri muamele ve kutsal kitaplarını tahrife yeltenmelerinin de etkisi büyüktür. Ancak Aydınlanma hareketleriyle birlikte ulaşabildikleri “insan aklını” hâkim kılma projelerine, yüzyıllar öncesinde yaratıcının gönderdiği Peygamberleri yalanlamakla, öldürmekle, iftirayla, eziyetle, Peygamberlere sıradan insani vasıfları yakıştırmakla ve getirdikleri kutsal kitapları tahrifle 


başladıklarını anlamak gerekir. 


Bir başka sebep ise sömürgecilik vasıtasıyla dünyanın hemen her yerinden elde edilen gelir kaynaklarının işlenip maddeye dönüştürülmesi, sanayileşmeyle bağlantılı olarak teknolojik üstünlük elde edilmesidir. Sanayileşen Batı'da, kapitalizmin doğması, kapitalist anlayışın sınır 


tanımaz hırsı, her alanı kontrol altına alma güdüsü, kendisini dini alanda da göstermiştir. 


Aydınlanma hareketini ortaya çıkartan şartlardan daha çok aynı sürece denk gelen Sanayi devriminin gerçekleşmiş olmasıdır. Sömürgecilik vasıtasıyla elde edilen hammaddenin 


işlenerek teknolojik üstünlük elde edilmesi hem kiliseye karşı başarıyı getirmiş hem de 


sonrasında bütün dünyayı etkiler hale gelmiştir. Yaratıcının otoritesinin yerine “insan otoritesini” ikâme sürecinin hiç şüphesiz en büyük desteği teknolojik gelişimdir. Bu sayede, Aydınlanmacılar “insan aklının” yanına “bilim”i koymuştur. “Akıl-bilim” ikilisinin gücüyle 


“tanrısal kudrete” karşı “tanrısız bilim” düşüncesi tezi işlenmiştir. (devam edecek) 


BATI ENTELİJANSİYASININ DİN BUHRANI 
Siyami Akyel- 27 Mar 2020- milligazete 


Batı'da Skolâstik düşünceye karşı 15'inci ve 16'ıncı yüzyılda başlatılan Rönesans, Reform ve 18'inci yüzyılda başlatılan Aydınlanma hareketleriyle birlikte dinin toplumsal hayattan tecrit edildiği ve “insan aklının” merkeze alındığı süreç, her ne kadar Hıristiyanlığın pagan kültürle bütünleşmesi ve “İrrasyonalizme” yönelmesiyle ilişkilendirilse de “yaratıcı-kul” denklemi yerine tamamen “insan aklının” merkeze alındığı bir sürece evrilmiştir ve bu süreç insanlığın 


en büyük felaketi olmuştur. 


Batı'da Aydınlanma hareketleriyle birlikte din karşıtı düşüncelerin ortaya çıkışı, bozulan Hıristiyanlığın pagan kültürle bütünleşmesi ve “İrrasyonalizme” yönelmesiyle ilişkilidir ve temelde “kilisenin tahakkümü, üç tanrı inancı, asli günah” gibi bozuk inançlarla ilişkilidir ama bunu sadece Hıristiyanlığın pagan kültürle bütünleşmesi, İrrasyonalizme yönelmesi ve 


kilisenin tahakkümüyle izah etmek yeterli değildir. 


Batı'da Reform hareketleriyle birlikte başlayan ve kilisenin ve din adamlarının din üzerindeki tahakkümünü ortadan kaldırmak için “Sola Scriptura/yalnızca kutsal kitap İncil” sloganıyla Hıristiyan kültürdeki tüm öğeleri reddederek İncil'in tek başına mehaz kabul edildiği bu süreç, ruhban sınıfının etkisizleştirilmesi bir sonuçtur. Zira Hıristiyan kültürde kendine yer bulan “İncil”in tahrif edilmesi ve miladi 325 yılında İznik Konsili'nde 2048 papazın yüzlerce tahrif edilmiş İncil arasından “Matta, Markos, Luka, Yuhanna” isimli kişiler tarafından yazılan dört İncil'i kabulleri, Reform hareketlerinden önce de Yaratıcı tarafından gönderilen 


kitabı tahrif konusunda mahir olduklarını göstermektedir. 


Batı entelijansiyasının dini tahrif konusundaki maharetleri sadece İncil'i tahrifle sınırlı değildi elbette. Üç tanrı inancı ve asli günah gibi paganik öğeler, Yaratıcı'nın öğretilerini tahrife yönelik çabalardır. Benzer çabalardan birisi de Hz. İsa'ya “tanrı” yakıştırmasıydı. Kur'an'da, “Allah, Meryem'in oğlu (İsa) Mesih”tir diyenler elbette kâfir oldular” (Maide, 72) buyrulmaktadır. Hıristiyanlık pagan kültürle o kadar birleşmiştir ki Hz. İsa'ya bir taraftan “tanrı” yakıştırması yapılmakta bir yandan da, “Mesih (İsa), Allah'ın oğludur” (Tevbe, 30) 


denilmektedir. Bundan hareketle Batı entelijansiyasının ileride kendi ideolojisini tanrısal 


öğretilere karşı ilahlaştırmasının baştan beri var olan güdünün, imkânlar ele geçince farklı 


kurgularla hayata geçirildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. 


Yahudi kültürdeki din inancı da benzerdir. Hıristiyanların Hz. İsa”ya atfettikleri ilahlık vasfını Yahudiler Üzeyir'e atfetmiştir. Kur'an-ı Kerim'de bu gerçek şöyle anlatılmaktadır: “Yahudiler Üzeyr Allah'ın oğludur dediler, Hıristiyanlar da Mesih Allah'ın oğludur dediler. 
Bu onların ağızlarıyla geveledikleri sözlerdir. (Sözlerini), önceden kâfir olmuş kimselerin sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin! Nasıl sapıyorlar!” (Tevbe, 30). Yahudilerin Üzeyir aleyhisselama, “Allah'ın oğludur” (Tevbe, 30) demelerinden başka, Tevrat?ı değiştirdikleri (Bakara, 79), peygamberleri öldürdükleri (Al-i İmran, 183), peygamberleri yalanladıkları ve zaman zaman ilahi zaman zaman sıradan insani vasıflar yakıştırdıkları görülmektedir. Tahrif edilmiş Tevrat incelendiği zaman Allah'a (c.c.) insan vasıflarının yüklendiği, peygamberlere ise yer yer insanüstülük yer yer de küçük düşürücü vasıflar 


yüklendiği görülecektir. 


Batı'nın Rönesans, Reform ve Aydınlanma hareketleriyle birlikte sekülerleşme sürecinde, dinin sosyal, siyasal ve hukuk alanlarından dışlanarak yaratıcıyla birey arasına hapsedilmesi, dinin boşalttığı alanı “insan aklıyla” doldurarak Yaratıcı'nın otoritesinin yerine insan otoritesini hâkim kılmayı hedeflemesi bidayetten beri var olan dürtülerinin dışa vurumudur. 
Bu anlayışa göre din “Yaratıcı” yla birey arasında kültürel normlara dönüşmüş ve temsiliyeti sadece ritüellere” hapsedilmiştir. Yaratıcı'nın hükmetme yetkisi gasp edilmiş, Yaratıcı'nın affetme yetkisi de Hümanizm'”le insana aktarılmıştır. Yani güçsüz, insana ve hayata dair hükmü kalmamış, yetkileri sınırlandırılmış Yaratıcı tasavvuruna karşı, her alanda yetkileri arttırılmış, bir bakıma tanrısal kudrete dönüşmüş insan figürü oluşturulmaya çalışılmıştır. 


(Devam edecek.) 


BİLİMLE, BİLİM PUTUNU KIRMAK... 
Mustafa Kasadar- 25 Mar 2020- milligazete 


İmam Hatip Lisesi'nde okuduğumuz yıllarda her hafta Mahmut Efendi Hazretlerinin (Fatih) Yavuz Selim Camii'nde sabah namazından sonra yaptığı sohbetleri dinlerdik. O dönemde de bilimsellik almış başını gidiyordu. Teknoloji çağı olarak adlandırılan bu yüzyılda sanki insanoğlunun halledemeyeceği hiçbir mesele yokmuş gibi bir hava estiriliyordu. Sanki ortada 


teknoloji denen bir tanrı vardı ve o her istediğini yapmaya muktedirdi. 


İşte böylesine bir düşünce atmosferinin egemen olduğu o dönemde (Allah kendisine sağlıklı 


uzun ömürler versin) Mahmut Efendi Hazretleri sürekli Pazar sabah vaazlarında şunu 


tekrarlıyordu: “İnsanoğlu kendini ne zannediyor? Bu kadar ilerledi, arabayı, uçağı, füzeyi, 


atom bombasını yaptı ama bir mercimek tanesini yapamadı.” 


İşte bu söz benim kafamda daha o gün bilim putunu kırdı. Evet, yaşadıkça gördük ki gerçekten de bilim insanın gözünü kamaştıracak bir süratle ilerliyor, yüz yıl değil on yıl bile birçok şeyi değiştiriyor. Bu böyledir ama zaman zaman ortaya çıkan üzücü olaylar 


insanoğlunun elini ve ayağını bağlıyor, onun aslında bir hiç olduğunu kendisine hatırlatıyor. 


Bu günlerde tüm dünyayı dize getiren koronavirüs de işte böyle bir uyarının bir neticesi olsa gerektir. Zira bu gözle görülmez çaptaki küçücük düşman, doğudan batıya, güneyden kuzeye bütün dünyayı esir almış, bütün insanlığı büyük bir korku ve panik içerisinde evlerine 


tıkmıştır. Herkes çaresizdir. Yapılan iş sadece yayılmasının önüne geçmek. 


Bu gözle görüşmeyecek kadar küçücük düşman en sağlam altyapıları, en güçlü ekonomileri yerle bir ediyor, en zengin ve en sosyal devletlerin vatandaşlarını dahi mağdur ediyor, hiçbir 


devletin sağlık kurumları bu amansız düşmana karşı yeterli gelmiyor. 


Yine bu küçücük düşman korkusuyla bütün melanet yerleri, kerhaneler, pavyonlar, birahaneler, kumarhaneler kapanıyor. İşte tam işin burasında Yüce Rabbimizin şu ayet-i 


kerimesini derin bir tefekkürle hatırlıyoruz: 
“Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi topluca iman ederdi.” (Yunus, 99) 


Evet, eğer Rabbimiz dileseydi “küfür/inkâr” mikrobunu da tıpkı bu koronavirüs gibi ölümcül kılar ve hayatta kalmak isteyen herkesi iman etme mecburiyetinde bırakırdı. O takdirde de tek 


bir inkârcı hayatta kalmazdı. 


Evet, eğer Yüce Allah dileseydi bütün insanları bir tek noktaya zorlar ve onları zorla imana sevk ederdi. Onlara hiçbir seçme yeteneği ve irade vermeyebilirdi. Fakat hikmetinin bazı yönlerini kavrayıp bazılarını kavramadığımız yaratıcı olan yüce Allah'ın hikmeti, insan denen şu varlığın hem iyiliği, hem de kötülüğü, hem doğru yolu, hem de sapıklığı kabul edebilecek bir yeteneğe sahip olmasını gerektirmiştir. Şu veya bu yolu tercih edebilme gücünü vermeyi 


uygun görmüştür. 


Bu hikmetin gereği olarak insan, kendisine Allah tarafından verilmiş bulunan yetenekleri, duyguları ve kavrayışları güzel şekilde kullanır ve onları evrendeki ve insanın bünyesindeki hidayetin delillerini kavramaya ve peygamberlerin getirmiş bulunduğu mucizeleri ve belgeleri anlamaya yönlendirebilse o kişi, neticede iman eder. Ve bu iman ile kurtuluş yolunu bulur. 


Tam tersine kendisine verilen duyguları kullanmadığında, kavrayışını kapattığında, imana 


götüren delillere yönelmediğinde kalbi katılaşır, aklı donuklaşır, sonuçta ilahi mesajı yalanlamaya veya onu inkâra kalkışır. Bunun sonucu olarak da, Allah'ın yalanlayıcılar ve inkârcılar için belirlemiş olduğu cezaya çarptırılır. Öyleyse iman tamamen insanın tercihine bırakılmıştır. Peygamber kimseyi imana zorlamaz. Çünkü kalbin eylemlerine, vicdanın 


yönelişlerine baskı yapma imkânı yoktur. 


ÇAĞDAŞ PUTLAR: BİLİM (1) 
08 Ağu 2010- milligazete 


Şimdi geriye gün be gün kendisine tapınmanın yaygınlık kazandığı bir put olan bilim putu hakkında da bir şeyler söylemek kaldı. Şüphesiz bir bütün olarak bilimin çok üstün boyutları 


vardır. 


Bilim, insana çok konuda yardımcı olmuş, insanın dünyasında önüne çıkan pek çok engeli alaşağı etmiştir. Ne var ki bilim, bir engeli alaşağı ederken birçok engeli de ortaya çıkarmıştır. 
Bununla birlikte insanlar, bilime kör bir inançla bağlıdırlar ve ona hiç ara vermeden kulluk ederler. Bilimin ortaya koyduğu her şey onların nazarında gerçektir ve reddettiği her şey de 


onların nazarında sahtedir. 


Peki, bilimin, insanların kendisine körü körüne tapınmalarını mümkün kılan bu masumiyeti nereden geliyor? Bunun cevabına gelince; bilim, sonuçlara giderken duyu deneyi metodunu takip eder. Aynı şartlar altında aynı tepkiler gerçekleşir ve bu tepkilerden aynı sonuçlar çıkarsa, bilim bu sonuçlardan bir yasa çıkarır ve ihtiyaç durumunda her gözü olanın gözü 


önünde bu yasayı kullanma imkânını elde eder. 


Ne var ki bilim, mutluluğun anlamını bilmez. Bilim bu haliyle gözü ve aklı putlaştırır. Bilim mutlak değildir. Bilim mucizeye inanmaz. Aslında birçok şey sadece mucizedir. Üzerinde yaşadığımız yeryüzü bir mucizedir. İnsan da bir mucizedir. Fakat onun mucizeviliği, betimlenemeyecek kadar mükemmel ve hassas bir mühendislik harikası olmasına karşın bedeni değildir. Aklında bir büyüleyicilik ve güç olmakla beraber, aklı da değildir onun 


mucizeviliği. 


Allah vardır. Bizler Allah'ın gücü yüreklerimizde olduğu halde, paranın, hâkimiyetin, silahın, kamuoyunun, basın yayının ve bilimin gücü karşısında eğilip saygınlığı her toplum için değil yalnızca bir topluluk için istediğimizde zaman ne kadar da bilgisiz davranırız. Çağdaş Putlar, Mihail Nuayme, Babil Yay. 


ÇAĞDAŞ PUTLAR 


16 Tem 2009- milligazete 


Her dönemde putlar vardır. Birbirini takip eden nesillerce miras alınan eski putlardır bunların bir kısmı. Bir kısmı yeni şartların gerektirdiği putlardır. Bu putların bazıları, bütün insanların tapmalarından istifade eder; bazıları da insan topluluklarının sadece bir bölümünün tapmasıyla sınırlı kalmıştır. Putların yıkılıp fezada duman olarak uçtuğu zamanlarda, putperestliğin de yıkılıp fezada duman olarak uçup gittiğini zannedenler apaçık bir yanılgı 


içindedirler. 


Bu putperestliğin düşünen bir beden değil, bedenleşen bir düşünce olması nedeniyledir. Bit tahta parçasında bedenleşebildiği gibi, bir kelimede de bedenleşebilir putperestlik. Her iki 


durumda da ne baltanın nasibi vardır bu putperestlikten, ne ateşin. 


Çünkü sizler, elektrik ampulünü parçalamakla elektriği parçalamış olamazsınız. Bir kitabı 


yakmakla yazarın düşüncelerini yakamazsınız. Peki, nedir putperestlik? 


Bu, insanın yaratıcısını yaratması, sonra da sanki bu yaratıcı onu mutlu veya mutsuz etmek için gerekli kudrete sahipmiş gibi, ona kulluk etmeye başlaması ve bütün değerli ve kıymetli 


şeylerle onu hoşnut etmeye çalışmasıdır. 


Kulluğun seviyeleri vardır: Sıcak olanı, mutedil olanı, soğuk olanı ve bir anlam arayıp da bulamayan saçma bir kelimeden öte bir şey olmayanı vardır kulluğun. İşte bu son saydığım kulluk şeklinin aslında en yaygın şekil olmasından korkarım. Bir tek ezeli ve ebedi, her yerde var olan, her şeye gücü yeten, her şeyi bilen Tanrıya kulluk ettiklerini iddia edenlerin ciddi bir kısmı aslında gerçek samimi kulluklarını eşi ve benzeri olmayan Allah'a değil kendi özel 


putlarına yapmaktadırlar. Ve onların putları ne kadar çoktur! 
Para 


Para, insanın tarih boyunca yaptığı icatlarından sadece biridir. Bugün bir takas ve güven aracı haline dönüşmüştür. Günümüz insanları paranın servet değil, servetin sembolü olduğunu iyi 


bilirler. 


Fakat onlar, büyük çoğunlukla kasıtlı olarak, sembolden sınırsız bir otoritesi olan bir put yaratan o Sırrı bilmezler. Bazıları da bilmez görünür ve insanlar bu put uğruna kendilerini tüketmeye başlarlar. Hatta insanlar doğruluk, şeref ve vicdan gibi yaşamlarındaki en değerli 


şeyleri ona kurban ederler. 


Paranın temsil ettiği servet, insanlığın, ta Hz. Âdem'den günümüze en bilgininden en cahiline dek ortak çabasıdır. Para, ne iblislerin, ne meleklerin yapamayacağı şeyleri yapmıştır. Çünkü kişisel çabalara kişisel değerler biçmiş, böylece biri binlerin yerine, bazen milyonların yerine 


koymuş, bazılarının da değerini sıfıra indirmiştir para. 


Bizler, sembole kulluk etmeye devam ettiğimiz ve sembolü sembolleştirenin ağzına bir gem, boğazına bir zincir ve kendisine kul olmamız için bir vasıta kıldığımız sürece, işte trajedimiz 


ve utancımız budur. 


Ekenin aç, dokuyanın çıplak, saraylar yapanın barınaksız kalması ne kadar büyük bir haksızlıktır! 


Bu düzelmeksizin yaşamımız asla düzelmeyecektir ve para gerçekte tapılan bir put olmaya 


devam edecektir. 
Egemenlik 


Güç putuna, büyüklük ve korkutuculuk bakımından neredeyse ona ikiz olacak kadar denk, başka bir put yapışmıştır, bu da egemenlik putudur. 


Başlangıçta krallar, tarlalarında ve ticarethanelerinde çalışan insanlara otoritesini kuran ve onları kendileri gibi gruplara karşı ödedikleri bir vergi karşılığında korumayı bilen silahlı grupların liderleriydi. Fakat çok geçmeden bu insanların mutlak efendileri ve rızıklarına ve kaderlerine hükmeden hükümdarları oluverdiler. Sonra din ile dünya arasında bir pazarlık oldu. Bir de ne görelim, krallar Tanrı'nın, onun inayeti ile hükmeden seçkin kulları 


oluvermişler. 


Sonra bildiğiniz ayaklanmalar. Bir de ne görelim egemenliğin kaynağı, gökyüzünden yeryüzüne inmiş. Böylece milletlerin yöneticileri "Tanrının inayeti" adına değil "halkın" adına 


konuşmaya başlamışlar. 


Zavallı halk! O şaşkın, müphem ve zavallı kalabalık. Ona, onu, onun adına yönettikleri yalanını söyleyen herkese inandılar. Oysa ne çoktur halk adına işlenen suçlar ve günahlar ve 


onun mutluluğu adına helal kılınan haramlar. 


Fakat çok geçmeden halkın, tanrıdan alıp kendi seçtiği(ni zannettiği) yöneticilere verdiği egemenlik hakkı, o yöneticileri kutsallaştırmış. Ve halk seçtiği yöneticilere kulluk etmeye 


başlamış. Budur işte, güç her zaman selim bir kuzu olarak doğar ve sonunda yırtıcı bir 


hayvana dönüşür. Böylece iş tersine döndü ve hizmet edilen hizmetçi, hizmetçi de hizmet 


edilen oldu. 


Egemenlik şarabıyla sarhoş olanlar, içtikleri şarabın ne olduğunu ve kulluk ettikleri putun 


hangi put olduğunu anlamak için bir gün keşke uyansalar. 


Onlar, aşağılanmışın aşağılanmışlığını, aklı kıt olanların ahmaklığını, aptalın aptallığını, güçsüzün güçsüzlüğünü, açın açlığını ve kulaklarındaki davul sesinin Cebrail'in fısıltısından 


daha tatlı olanların salaklıklarını içiyorlar. 
İnsanın insana egemenliği, bodur, deforme ve bayağı bir puttur. Ve yıkılmak içindir o. 


* Bu yazı, Kenan Demirayak'ın Türkçe'ye çevirdiği ve Babil yayınlarının bastığı Mihail 


Nuayme'ye ait “Çağdaş Putlar* adlı kitaptan derlenmiştir. 
Güç 


Bir gün insanlık para putunu yok edebilseydi, böylece “güç' diye adlandırılan diğer putla 


savaşın yarısını kazanmış olabilirdi. 


Çeşitli görünümleriyle gücün, insanlar üzerinde, kuruntularında, onu tapınılan makamına koyacak bir heybeti ve saltanatı vardır. Güzel bir şeydir güç. Çirkindir onun zıddı olan zayıflık. Ancak bir bu güçten, ayaklarına temiz ve masum kanlarımızı döktüğümüz bir put 


yarattığımız zaman bu güç hiçbir şeyde güzel olmaz, dahası zayıflıktan bile daha çirkindir. 


Güç bir amaç değildir, sadece bir amaca vasıtadır. Bana göre gücün en soylu amacı, insanı korkudan kurtarmaktır. Fakat insanlar güce, kendilerini korkulardan kurtarmasını arzu ederek kulluk etmezler. Aksine onun yardımıyla düşmanlarının ve rakiplerinin yüreklerine korku ekmek, böylece onlar üzerinde otoritelerini kurmak ve kendileri ve başkalarının gözünde 


“güçlüler* olarak yüceltmek için, kulluk ederler, güç putuna. 


Onlara göre güç, saygınlık, yücelik ve hâkimiyettir. Bu ister kas gücü, ister deha gücü, ister para gücü, ister silah gücü veya otorite gücü olsun aynıdır. Bugün en ziyade yakıcı olan, para gücü ve silah gücüdür. Bütün insanlık bu putlara vecd ile secde halindedir. Bir tek önder de çıkıp, bu putlara tapınanlara şöyle bağırma cesareti gösteremiyor: "Ey insanlar, bu kulluk 


ettikleriniz de neyin nesi?" 


Güç mü o? Öyleyse rüzgâra kulluk edin, çünkü o meltemden daha güçlüdür. Fırtınaya kulluk edin, çünkü o rüzgârdan daha güçlüdür. Kurda kulluk edin daha iyi. Çünkü kuzudan daha güçlüdür o. Tilkiye kulluk etmeniz daha iyi çünkü tavuktan daha güçlüdür tilki. 


PUTÇULUK GELİŞİYOR 
Cafer Keklikçi- 16 Kas 2019- milligazete 


Ülkemizde her şey çok ilerliyor. Her şey çok gelişiyor. Cahillik geri mi kalsın o da ilerliyor. O kadar ilerliyor gelişiyor ki her gün yeni bir cahillik ortaya çıkıyor. Türkiye eğitim sistemi o kadar ileri ki ilerleye ilerleye cahilliğe varıyor. Çok çağdaş çok ilerici çok medeni öğretmenler tapınmak için bula bula bir posteri bulmuşlar. Acınası doğrusu. Putperest atalarına ihanet ediyorlar. Putperest ataları böyle miydi ya. Bundan beş bin on bin yıl önce ataları putlarını taştan yaparlarmış. Taştan yaptıkları putlarına tapınma gösterileri varmış. Bu çok çağdaş çok ilerici çok medeni putçular taptıkları putu postere kadar indirmişler çok yazık. 
Taş nerde kâğıt nerde! Eski putçular putlarını taştan, demirden, tahtadan yaparlarmış. Düşe düşe kâğıda kadar düşmeleri putçuların ekonomik olarak kötü durumda olduklarını gösteriyor. 
Paraları çok olsa da şöyle taştan bir put yapıp tapınsalar fena mı olur! Demirden yapsalar mesela. Demir gibi put! Tahta biraz ehven kalıyor. Hani olur da putlar kapışırsa tahta nasıl karşı koyacak. Demir putlar taş putları, taş putlar tahta putları döver! Kâğıt put çok ucuz! 


Düşünsenize adam kendine demirden put yapıyor. Yaparken şöyle diyor galiba; bak put efendi taş putları döveceksin değil mi, demirden put yo ben hiç kavga sevmem, dünyada barış olsun der cebimin dolmasına bakarım, ilericiyim diyerek büyük makamlara gelmeye çalışırım, medeniyim diyerek hayvanlar gibi oramı buramı açar sokağa çıkarım, kadını koruyalım diye bıdı bıdı yaparım ama kadını cinsel meta olarak kullanıp kadının sırtından büyük paralar kazanırım diyor. Puta bak ya ne kadar da çağdaş lan bu put! Aynen ülkemizdeki hiçbir şey bilmeyip mini etek giydiğinde birdenbire aydınlanan çağdaş ilericiler gibi bir şey! Mini etek giydiğinde birdenbire aydınlanıyor rakı içtiğinde bilim adamı oluyor. Bildiği ne derseniz, bildiği, taptığı puttur. Taptığı put onu öğretmen yapıyor mesela. Devletin çok para kazandıran makamlarına getiriyor. Cebine baktıkça putunu seviyor. Cebi boş olduğunda put mut yok ha! 


Öyle ya put dediğin para kazandırmalı! 


Taştan yapılan put da az değil ha. Adam taştan put yapıyor. Bildiğin taş. Hadi bakalım taştan put bey tahtadan putu kov benim için diyor. Taş put yok beyim ben demokrasi der diktatörümü kimseye kaptırmam, halkçıyım diyerek halkın parasını hortumlarım, ilerleyelim der ilerleye ilerleye iki bin yıl önceki puta tapan ilkel kavimler gibi puta taparım diyor. Bu taştan put da ne kadar laik ya. Aynen ülkemizdeki putperestler gibi. Aynen din iman olmadığında özgür olduğunu sanan çağdaş köleler gibi. Din iman mı onu ben kalbimde tutarım ya, hiç açığa da çıkarmam orada durur diyenler gibi. Din imanı hiç açığa çıkarmam 


ama puta tapınmayı her gün herkese gösteririm diyenler gibi. Dindarlık mı ay ne kadar da 


gericilik. Oysa puta tapmak öyle mi ya o çok ilericiliktir. İlerleye ilerleye taştan puta 


varıyorsun! 


Tahtadan put diyor ki ben çok hafifim. Üzülme putçuk çağdaşlar kâğıttan puta kadar düştüler. 
Çok yazık. Kâğıttan put yapıp tapınma etkinlikleri düzenliyor ülkemizdeki putperestler. 
Tapınıp tapınıp sonra da putlarını çöpe atıyorlar. Çöpe attıklarını nerden mi biliyoruz. Sonuçta kâğıt bu! Eskiyecek buruşacak sonra çöpe atılacak. Çöpteki put birgün kalkıp ay benim çağdaş kölelerim beni neden buraya attınız derse ne yaparlar acaba! Put bu ya yani taptıkları tanrıları ya, güneş gibi doğuyor filan ya, kölelerinin beyinlerini birdenbire aydınlatıyor ya, birgün çöpten çıkıp gelirse ne diyecekler putlarına! Ayıp ayıp hiç tanrı çöpe atılır mı! 
Tapınma merasimleri düzenleyenler etkinlikten sonra çöpe atılacak tanrıya secde ettireceklerine tanrılarını rulo yapıp kendileri bir yerlerine soksaydı daha çağdaş daha ileri daha medeni olurlardı. Çocukları kendi putperestliklerine alet etmeleri ne kadar haysiyetsiz 


olduklarını ortaya koyuyor. 


Ülkemiz çok ilerledi putçuluk gelişiyor! 


ATEİST DÜŞÜNCE SİSTEMİ YÜZYILIMIZ İÇİNDE NASIL PARÇALANDI 
04 Ağu 2009- milligazete 


İslam dini son yıllarda tüm dünyada çok büyük bir güç kazanmakta. İslam yalnızca Müslüman olarak bilinen ülkelerde güçlenmekle kalmadı, Çin'den Amerika'ya kadar tüm ülkelerde İslam'ın gerçek kaynağı olan Kuran'a ilgi hızlanarak arttı. İslam inancının yükselmesinde, ateist düşüncenin fikri temellerinin yıkılmasının etkisi büyük oldu. Dinsizliği bir bozgunculuk unsuru olarak kullanma taraftarı olmayan açık görüşlü insanlar ateizmden Allah inancına 


döndüler. 


19. yüzyılda Marx, Engels, Nietzsche, Durkheim, Freud, Darwin gibi düşünürler ateist düşünceyi farklı bilim alanlarına uyguladılar. 19. yüzyılın sonlarında, ateistler, kendilerince her şeyi açıklayabildikleri bir dünyada yaşadıklarını sanıyorlardı. Tarih ve sosyoloji konusunda Marx ve Durkheim, psikolojide Freud, biyolojide ise Darwin ateizm temelli düşüncelerinin hiç sarsılmayacağını sanmışlardı. Oysa bu görüşlerin her biri 20. yüzyıldaki bilimsel, siyasi ve toplumsal gelişmelerle yıkıldı. Astronomiden biyolojiye, psikolojiden toplumsal ahlaka kadar pek çok farklı alandaki bulgu, tespit ve sonuçlar, ateizmin tüm 


varsayımlarını temelinden çökertti. 


Söz konusu düşünürler bilimin evrende mekanik ve rastlantısal bir işleyiş olduğunu ortaya 


çıkaracağını sanmışlardı. Aksine bilim evrende olağanüstü bir düzen ve akıl olduğunu 


keşfetti. Bu keşiflerden en önemlisi hiç kuşkusuz evrenin bir başlangıcı olduğu tespitiydi. Batı dünyasındaki materyalist bilim adamları Eski Yunan felsefesine merak salmışlardı. Bu nedenle maddenin sonsuz olduğu görüşünü benimsediler. Georges Politzer, Felsefenin Başlangıç İlkeleri isimli kitabında "Evren yaratılmış bir şey değildir. Eğer yaratılmış olsaydı, o takdirde, evrenin Tanrı tarafından bir anda yaratılmış olması ve evrenin yoktan var edilmiş olması gerekir. Yaratılışı kabul edebilmek için, her şeyden önce, evrenin var olmadığı bir anın varlığını, sonra da, hiçlikten (yokluktan) bir şeyin çıkmış olduğunu kabul etmek gerekir. Bu ise bilimin kabul edemeyeceği bir şeydir." diye yazdı. Politzer'in düşüncelerinin tam aksine bilim, yokluktan oluşumu ispatlayarak kabul etti. Evrenin yok olduğu bir anın var olduğunun ortaya çıkması, ateist felsefeyi bir anda darmadağın etti. Bu andan sonra kendini zamanında ateist olarak nitelendiren felsefeciler veya bilimadamları oldukça sıkıntılı bir döneme girdiler. 
Örneğin materyalist fizikçilerden Arthur Eddington "felsefi olarak doğanın şu anki düzeninin birdenbire başlamış olduğu düşüncesi beni rahatsız etmektedir" sözü yaşadıkları sıkıntıyı bizlere göstermektedir. Daha sonradan Allah'a iman ettiğini açıklayan Anthony Flew ise, “Büyük Patlama modelinin‘ bir ateist açısından oldukça sıkıntı verici olduğunu bunun 


nedeninin bilimin dini kaynaklarca savunulan bir iddiayı ispatlaması olduğunu beyan etti. 


Yine materyalist fizikçi Lipson ise “eğer deneysel kanıtlar bir teoriyi destekliyorsa, bu teoriyi sırf hoşumuza gitmediği için reddetmemeliyiz" şeklinde bilim dünyasına önemli bir uyarıda 


bulundu. 


Günümüzde giderek azalsa da bazı bilim adamları Lipson'un yaptığı bu uyarıyı göz ardı etmekte. Bu tutumları ile bilime adeta ihanet eden bu kişiler tarihte toplumu çok büyük yanılgıya düşürmüş kişiler olarak anılacaklardır. Günümüzde de Marx, Nietzsche gibi 


düşünürler aynen böyle anılmaktalar. 


Son olarak Economist dergisinin baş editörlerinden John Micklethwait ve yine aynı derginin Washington bürosu yetkilisi Adrian Wooldringe*nin Allah İnancının Avrupaya Geri Dönüşü ile ilgili eserinde 19. yüzyıl ateist filozoflarının, düşünürlerinin tahminlerinin 2009'a gelindiğinde nasıl yanlış çıktığı anlattılar. Yazarlara göre teknoloji, demokrasi ve seçme özgürlüğü insanların kendi seçimlerini yapmasına imkan sağlayarak dini güçlendirdi. Dünya nüfusunun yüzde 80“ini yüzyılın ortasına kadar ana dinlerden birine üye olacak ve bu eğilim Avrupa'da da yavaş yavaş su yüzüne çıkmaya başladı. Uzmanlara göre bunun nedeni, Avrupa'ya dışarıdan gelen göçmenler, küreselleşme ve kötüleşen sosyal güvenlik sistemlerinden duyulan rahatsızlık. 2005 yılında Avrupa'da kendini ateist olarak niteleyen 
kişilerin oranı yüzde 30'larda iken bu oran 2009'da yüzde 18'e düştü. (Star Gazetesi, 26 
Mayıs 2009) 


Ateizim, sırtını dayadığı kozmoloji, biyoloji, psikoloji, tıp veya sosyoloji gibi kavramların eliyle çökmüştür. Ateizme dayanak yapılmaya çalışılan bu kavramlar 20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren görüldüğü gibi Allah inancının yükselişine zemin hazırlamıştır. 


SANAT-AHLAK İLİŞKİSİ 
16 Ara 2009- milligazete 


Geçtiğimiz günlerde İstanbul Kültür Festivali düzenlendi. Dünya Kültür Başkenti İstanbul projesi dahilinde gerçekleştirilen bu sempozyum pek çok açıdan edebiyatseverler için faydalı ve bir nebze de olsa doyurucu oldu. Ama pek çok organizasyonumuz gibi bazı temel eksiklikler vardı. Ayrıntılarla oyalanmak istemiyorum ama önemli bir sorun var ki insanların dikkatini neden çekmez, anlamakta güçlük çekiyorum. Sempozyumun sonunda verilen büyük ödüller arasında deneme dalında fazlasıyla hak ettiğine inandığım Ahmet Turan Alkan Beyefendiye verileni dışında diğer ödüllerle sahipleri arasında bir aidiyet ilişkisi kuramadığımı da belirtmek istiyorum. Ama benim asıl üzerinde durmak istediğim konu sanat- 


ahlâk ilişkisi, daha doğrusu bu ilişkiye atfedilen (atfedilmeyen) ilişki. 


On yıllardır doğru bir sanat ve kültür anlayışı geliştirme ihtiyacımız görmezden geliniyor yahut böyle bir ihtiyaç duyulmuyor. Sanatın, özellikle de edebiyatın ahlâkla olan ilişkisini zaman geçtikçe zayıflıyor bulmak gerçekten üzücü. Ahlâk yüce bir erdemdir ve onu görmezden gelmek, sözümona özgürlüğümüzün önünde bir engel olarak görmek çok ilkel bir düşünce. Felsefe ve her türlü sosyal-siyasal faaliyet, hatta mesleki ilişkiler temelde ahlâkı düzenlemek için vardır. Ahlâk olmazsa insanlar nasıl ilişki kuracak? Hangi ölçüye göre iyikötü, doğru-yanlış belirlenecek? Sanat ahlâk için değilse, ne için yapılacak? Bir sanatçı nasıl olur da sanatçının sonuna kadar özgür olduğundan bahseder ve bu özgürlüğün sınırlarının kimilerinin muhafazakârlık olarak adlandırdığı dini de ve onu da çevreleyen ahlâkı da aştığını 


belirtme cesaretini bulabilir? 


Ali Ural'ın, büyük roman ödülünü takdim ettiği Hasan Ali Toptaş'ın "Sanatçı hiçbir sınır tanımaz. Sanat kanunların, tüm kuralların ve hatta ahlâkın da üstünde bir yerde durur" ifadesini aktarırken bunu doğru bir anlayış gibi algılaması şaşırtıcı. Rasim Özdenören de geçen hafta yayınlanan, Faulkner'dan alıntıladığı fikirlerle dolu yazısını okumuştu açılış konuşmasında. Faulkner'dan aktardığı ve katıldığını belirttiği şu ifadeleri kabul etmek mümkün değil: "... Sanatçı baştan sona ahlâkdışı biridir, yazdığı kitap güzel olsun diye herhangi birini ya da herkesi soyacak, herhangi birinden ya da herkesten ödünç alacak, dilenecek, hırsızlık yapacak kadar ahlakdışı biridir yazar... Hepsini boşverir: onur, gurur, iyi insan olmak, güvenlik, mutluluk... Hepsini kitabı güzel olsun diye feda eder. Eğer bir romancının annesini soyması icap ederse romancı bir saniye için bile tereddüt etmeyecektir." 


Böyle bir sınır tanımazlıkla hiçbir sanat anlayışının varabileceği sağlıklı bir nokta yoktur, 


olmamıştır da. Toplumu ve toplumun ahlâkını önemsemeyerek kendini her şeyden üstün gören bir yazar, herkesten ve her şeyden yabancılaşacaktır. Dolayısıyla da insana ait bir 


söylemi olması beklenemez. 


Ben aslında ahlâksızlık şeklinde tezahür eden sınır tanımazlığın başka bir ahlâksızlık olan tembellikten kaynaklandığına inanıyorum. Sanatçı elbette özgür olmalıdır ama insanları diğer canlılardan ayıran en büyük özellik sorumluluk duygusu ve belirli sınırlara sahip olmasıdır. 
Madem sanatçı da bir insan ve insan için yazan biri, öyleyse temel insani erdemlerin üzerinde bir varlık olduğunu düşünmesine neden olan nedir? Genelde sanatın, özelde de edebiyatın günümüze kadar yerleşmiş kuralları ve prensipleri var. Yani bir disiplin gerektiriyor. Disiplin de insan için son derece rahatsız edici, zor gelen bir olgu. Bir eser oluşturmak için sanatçı çok çalışması gerektiğinin, kendinden önce yapılanları çok iyi anlaması ve tekniğin nasıl uygulanacağını öğrenmesi gerektiğinin farkındadır. Bu elbette çok zor bir süreç. Deneysellik ve yenilik şemsiyesi altına sığınan pek çok yazarın, hem sanat hem de zenaat olan yazarlığın bu külfetli yanından korktukları (kimilerinin de korkacak kadar bile anlayamadığı) için sınırları ve sorumlulukları yok saydığını görüyoruz. Buna tembellik, korkaklık ya da yok saymak, ne dersek diyelim ama sanatçı özgürlüğü demeyelim. Çünkü böyle bir özgürlüğü savunan pek çok romancının, kendinden önce yazılmış on kadar önemli romanı bile okumadığını, okuyamadığını görüyoruz. Yazarlığı, "daha önce yazılanları beğenmemek" ve bu yüzden bütün doğruları yeni baştan kurmak olarak algılama yanılgısı komik bir cahil 


kibridir. Bu birilerinin "Çağı aşmayacağız, üzerinden atlayacağız!" demesi kadar gülünçtür. 


Aydınlanma felsefesinin sözcüleri ve Fransız ihtilalinin öncüleri olan Descartes, Voltair, J.J. 
Rousseou kadar özgürlükçü yazar azdır. Ama Fransız ihtilalinin bu öncüleri bile ahlâki çerçevenin kaygısını duyarlar. Kültür anlayışlarını ahlâk üzerine temellendirirler ve ahlâksız bir sanatı yok sayacak, hatta insana zararlı bulacaklardır. Bu bakımdan sanatçı özgürlüğünün ahlâkı yok saymak ya da umursamamak gibi bir lüksü yoktur. O zaman sanatın ne estetik ne de sosyal bir boyutu olabilir. Sanat ahlâksızlık oyunu olmadığına göre, toplumu ilgilendiren her şey gibi ahlâk da sanatçıyı ilgilendirmeli. Sanatçının işi ahlâkı bozmak ya da korumak değildir aslında, duygu ve düşünceleri estetize etmek, insanı güzelliğe yöneltmektir. Bunun da ahlâksızlıkla yapılamayacağını söylemeye de gerek yok. Zaten estetik olan davranışlar, doğru 


ve güzel olan fikirler aynı zamanda doğal olarak ahlâklıdır. Eskiler çok haklı: 


Edib olur kişi, sermâye-i edebi kadar. 


DİN VE SANAT İLİŞKİSİ 


Siyami Akyel- 01 Haz 2020- milligazete 


Medeniyetin en temel unsurları, “inanç, hukuk, ahlak, sanat ve edebiyat”tır. Bu unsurlar, aynı zamanda beşeri tekâmülün ve insanların refaha ermesinin olmazsa olmazıdır. Bir toplumda “inanç, hukuk, ahlak, sanat ve edebiyat” etkinliğini yitirir ve çökerse, o toplum maddi olarak ne kadar güçlü de olsa yıkılmaya, yok olmaya mahkümdur. İşte medeniyetin inşasında edebiyatın önemi neyse, İslâm medeniyetinin inşasında da İslâmi Edebiyat'ın rolü öyledir. 
İslâmi Edebiyatın üstadı rahmetli Ali Nar Hocamız bu anlayışı şöyle ifade eder: “İslâmi Edebiyat, İslâm duygu ve düşüncesiyle yapılan bir söz sanatıdır. İslâm'dan ve onun kutsallarından direkt söz etmeseniz de onun ruhuna uygun olarak Müslüman ediplerin yaptığı edebi faaliyetlerin tümü İslâmi Edebiyat kavramının içine girer. İslâm'a aykırı olmayan ve İslâm'ın kutsallarını rencide etmeyen eserleri bu kategoride değerlendirebiliriz. Özellikle altını çizmek gereken bir nokta genel ahlaka aykırı olamamaktır. Bizim geleneğimizde var olan münacat, naat, büyükleri medih ve kötülere yergi, ahlâki telkin taşıyan türler tepe noktasını tutar. Aslında bize göre ideal olan da budur.” 

Rahmetli Ali Nar Hocamız “Din ve Sanat İlişkisi” hakkında da şunları söylemektedir: “Bizim anlayışımızda din, beşer hayatına düzen ve yorum getiren, topyekün maddi, ruhi ihtiyaçlarına cevap veren genişlikte bir akidedir. İnsanlığın önünde, yolunu aydınlatarak onu mutluluğu ve hayati istikrarını en üst seviyesine ulaştıran bir meşaledir. Özel ve genel anlamda insan ilişkilerini sağlamlaştıran vasıtadır. 

Sanata gelince, doğruluk ve asaletle kendini belli eden bir terim. İster hikâye, ister kaside, ister tiyatro, ister sinema (dizi vs.), isterse bir müzik parçası şeklinde olsun, çok kere belli sanat biçimindeki insan tecrübelerini tanıtan bir tabirdir. Sanat doğruluktan mahrum kaldı mı, en büyük dayanağını kaybetmiş demektir. Bütün dayanaklarının yıkılmasıyla kalmaz, alması gereken bütün kıymet ölçülerini de yitirmiş ve artık insan ruhunu ve hayatını aşağılayan bir ifade, yaşayışın temel ölçülerini bozan bir terim olup çıkar” demektedir. 

Sinema ve Film Tahlilleri 

Ali Nar Hocamız, edebiyatın ve sanatın “ahlâki telkin” metoduyla yapıldığı zaman İslâm'a hizmette önemli rol oynayabileceğinin farkındaydı. Bu sebeple edebiyatın her alanında (Hikâye, roman, şiir, deneme, tiyatro, piyes ve sinema) eser yazmıştır. Çıkarttığı İslâmi Edebiyat dergisinde bu hassasiyeti görülmektedir. En son Ali Nar Hocamız hayattayken İslâmi Edebiyat dergisi “Sinema ve Film Tahlilleri” sayısını (Aralık 2014-Ocak, Şubat, Mart 2015/Sayı: 64) çıkartmıştık. Bu sayımızda Ali Nar Hocamız “Kurtlar Vadisi, Karadayı, Tatar Ramazan ve Elveda Rumeli” gibi dizileri tahlil etmiş; FETÖ”nün kanalı Samanyolu TV yapımı “Tek Türkiye” ve “Şefkat Tepe” dizilerini de hem sanat yönünden hem de askerleri aciz göstermeleri yönüyle eleştirmişti. 

İslâmi Edebiyat dergimizin mezkür sayısında biz de “Muhteşem Yüzyıl'ın Neyi Muhteşem?” 
sorusunu sormuş ve bu dizinin halkımızın Osmanlı algısını yıkmayı hedeflediğini, dizide Kanuni Sultan Süleyman'ın at sırtında İ'lây-ı Kelimetullah için Avrupa içlerine sefere çıkan bir padişah değil, sarayda kadınlarla âlem yapan bir padişah gibi sunulmasına tepki göstermiş; dizinin tarih danışmanlığını yapan ve o günlerde FETÖ firarisi Akın İpek'in sahibi olduğu Bugün gazetesinde yazan Erhan Afyoncu'yu da eleştirmiştik. 


Yunus Emre “Aşkın Yolculuğu” 

Koronavirüs sebebiyle evlerimize kapanmışken Mehmet Bozdağ yapımı “Yunus Emre/Aşkın Yolculuğu” dizisini baştan sona izleme imkânı bulduk. Yapımcı Mehmet Bozdağ, yönetmen Emre Konuk, dizinin danışmanları Mustafa Tatcı, Hilmi Arıç, senarist İsa Yıldız güzel bir dizi ortaya çıkartmış. Oyuncular, müzik, diyaloglar vs. hepsi özenle seçilmiş. Tapduk Emre'yi canlandıran Payidar Tüfekçioğlu mükemmel bir performans göstermiş. Yunus Emre'yi canlandıran Yusuf Gökhan Atalay da öyle. Molla Kasım, Ahi Mesut, Aynalı, Hanım Ana, 


Bacım Sultan, Ali Taygu, Minberci Hasan gibi onlarca karakter. Tümü değerli ve emek mahsulü. Bundan dolayıdır ki dizi birçok kişiyi etkiledi. 


DARWİN NEREDE YANILDI? 
05.11.2004- haber? 


Evrim tartışması bir kez daha dünya gündeminde. Dünyaca ünlü National Geographic dergisi, hemen her yönüyle çürütülmüş evrim teorisini Kasım sayısında kapak konusu yaptı ve sordu: Darwin Yanıldı mı? 


National Geographic dergisi söz konusu kapak dosyasında bu soruya hayır yanıtını veriyor ve evrim kuramını destekleyen bir yığın kanıt olduğunu belirtiyor. Ancak evrim muhalifi bilim adamları bu kapak dosyasının kasıtlı olarak hazırlandığını ve farklı amaçlara hizmet ettiğini savunuyorlar. Önce National Geographic dergisinin kapak konusu olan dosyasının ana hatlarını sunuyoruz sizlere daha sonra bu dosyanın ne amaçla hazırlandığını ileri süren bilimcilerin güreşlerini: 


National Geographic'e Göre Evrim 


19. yüzyılda yaşayan İngiliz doğabilimci, ortaya attığı kuramla çoğu insanı dehşete düşürürken, bilimde de yeni bir çığır açmıştı. Darwin, kuramında ne kadar haklıydı? 


Doğal seçilim yoluyla evrim, Charles Darwin'in yaşamını adadığı çalışmanın belkemiğini oluşturan kavram, bir kuram. Yeryüzündeki canlılar arasındaki uyum, karmaşıklık ve çeşitliliğin kökenine ilişkin bir kuram. Bu anlamda, Albert Einstein'ın tanımladığı şekliyle görelilik de sadece bir kuram. Kopernik'in 1543'te ortaya attığı, Güneş'in Dünya'nın değil, Dünya'nın Güneş'in çevresinde döndüğü yolundaki görüş bir kuram. Kıtaların kayması, bir kuram. Peki atomların varlığı, yapısı ve dinamiğine ne ad veriliyor? Atom kuramı. Hatta elektrik dahi, elektron denilen, şimdiye dek hiç kimsenin görmediği yüklü taneciklere dayalı kuramsal bir yapı. Bu kuramların her biri, gözlem ve deney yoluyla, konunun uzmanlarınca gerçek olarak kabul edildikleri bir düzeyde doğrulanmış açıklamalar. Bilim insanlarının kuram derken kastettiği, kanıtlara uyan, açıklanabilir bir söylem. Ancak bu tür bir açıklamayı da güvenle, ama koşullu kabul ediyor; en azından ciddi biçimde çelişen birtakım veriler ya da daha iyi bir açıklama ortaya çıkana dek onu gerçeğe ilişkin eldeki en iyi görüş olarak benimsiyorlar. 


Ve bizler de genellikle bu açıklamaları kabul ediyoruz. Televizyonlarımızın fişini duvardaki küçük prizlere takıyor, bir yıllık zaman dilimini Dünya'nın yörüngesine göre ölçüyor ve diğer pek çok açıdan da yaşamımızı bu kuramların güvenilir gerçekliklerine dayalı olarak sürdürüyoruz. 


Bununla birlikte evrim kuramı diğerlerinden biraz farklı. Bu, öylesine olağandışı ve kapsamlı bir yaşam görüşü ki, destekleyici kanıt sayısının çokluğuna karşın bazı insanlar onun kabul edilemez olduğunu düşünüyor. Ve kendi türümüz Homo sapiens 'e uygulandığı haliyle daha da büyük bir tehdit gibi algılanabiliyor. 


(Makalenin tamamını National Geographic dergisinin sayfalarında bulabilirsiniz.) 


Bunu Biliyor muydunuz? 


Hıristiyan inanışına olan bağlılığını yitirdiğini itiraf eden ve bir agnostik (bilinemezci) olduğunu açıkça belirten Charles Darwin gibi biri sizce nereye gömülür? Darwin 19 Nisan 1882'de öldüğünde, ailesi onu bölgedeki bir kilise avlusuna, çocuklarının mezarlarının yanına gömmeyi düşünüyordu. Ne var ki, aynı düşünceyi paylaşmayan bazıları çarçabuk harekete geçerek, önde gelen bilim insanları ve hükümet üyelerini ikna çalışmasına girişti. Amaçları, bu kişileri biraraya getirip İngiltere'nin ünlü kilisesi Westminster Abbey'nin baş rahibinden Darwin'in buraya gömülmesini rica etmelerini sağlamaktı. Baş Rahip George Granville Bradley, Egerekli onayın canı gönülden verileceğiRni bildirdi. Böylece, agnostik olan Darwin 
26 Nisan günü öğleden sonra Westminster Abbey'ye gömüldü. Tabutunu taşıyanlar arasında 
eski dostu botanikçi Joseph Hooker, yazılarıyla Darwin'i kendi kuramını yayımlamaya yönelten genç doğabilimci Alfred Russel Wallace ve ABD'nin İngiltere büyükelçisi James Russell Lowell da vardı. Darwin bu kilisenin EBilginler KöşesiR! olarak bilinen bölümünde, Sir Isaac Newton'un gömülü olduğu yerin birkaç metre ötesinde ve astronom Sir John Herschel'in yanı başında yatıyor. Darwin, yeryüzündeki canlı türlerinin değişimini betimlemek için Elgizemlerin gizemiľ tanımlamasını ortaya atan büyük filozof Herschel'e, Türlerin Kökeni kitabının girişinde göndermede bulunmuştu. (National Geograpic) 


Muhalifler Bu Haber Nasıl Yorumluyor? 


Bilindiği üzere evrim teorisi ABDEnin pek çok eyaletinde okul müfredatında artık tek taraflı anlatılmıyor, aksine tartışılır ve eleştirilir hale gelmiş bulunuyor. Söz konusu makale, her kesimden gelen eleştiriler karşısında evrim teorisini savunmak üzere hazırlanmış. 


Objektif bir üsluptan tamamen uzak, katı bir evrimci çizgiye sahip olan yazıda, evrim teorisini bilimsel tartışmaya açmaksızın olduğu gibi kabul ettirmeye çalışılıyor. dilmesine yönelik hazırlanmış. Makalede Darwinizmlle ait çürütülmüş iddialar kabul görmüş kuvvetli delillermiş gibi öne sürülürken, artık ortaokullarda bile tartışılmasını sağlayan güncel bilimsel bulgulardan bahsedilmiyor. 


Harun Yahya Evrimcilerin Gündeminde 


Evrim iddiasının dünya çapında her kesimden ve toplumdan gördüğü geniş tepki belirtilirken, İslam dünyasından da Harun YahyaPiya ve AEvrim AldatmacasıR! kitabına dikkat çekiliyor. 
Harun Yahyablnın fikirleri şöyle aktarılıyor: 


Birçok Hıristiyan ve Ortodoks Yahudisi, Eski AhitElin yaratılışı anlatan ilk bölümü ile çelişen, insan soyunun ilk primatlardan geldiği düşüncesine karşı alarma geçti. Onların rahatsız oldukları noktalar, Harun Yahya gibi bazı İslamcı yaratılışçılarla paralellik gösteriyor. Son günlerdeki AEvrim AldatmacasıRl kitabının yazarı olan Harun Yahya, Kuranda geçen yaratılış konusunun doğruluğuna dikkat çekiyor ve evrim teorisinin global sistemin hakim güçlerinin kabul ettirmeye çalıştığı bir yanılgıdan başka bir şey olmadığını vurguluyor.Bl (National Geographic, Kasım 2004) 


Harun Yahya hem batı hem de İslam dünyasında çeşitli dillere çevrilmiş eserleriyle tanınan bir yazarımız. Yazarın bu eseriyle konu edilmesinin sebebi ise, kitabın evrim teorisini her yönüyle çürüten bir baş yapıt olmasına bağlanıyor. (ayrıntılı bilgi için bkz. 
www.harunyahya.org) AEvrim AldatmacasıPl kitabı bugüne dek yaklaşık 20 yabancı dile çevrildi ve sayısız baskı yaptı. Evrim teorisi aleyhinde sayısız kitap yazıldı, ancak National Geographic dergisinin makalesinde, Harun Yahya bu konuda İslam dünyasındaki tek otorite olarak gösteriliyor. Harun Yahyallnın AEvrim AldatmacasıPl kitabının bu kadar ilgi 


görmesinin nedeni, sözde evrim iddiasını güncel bilimsel bulgularla ve hiç bir açık nokta kalmayacak şekilde çürütmesiyle açıklanıyor. 


Doğal Seleksiyon Yeni Bir Tür Oluşturur Mu? 


Doğal seleksiyonun asıl manası şudur: güçlü ve içinde bulunduğu doğal şartlara uygun olan canlıların hayatta kalması. Örneğin aslanlar tarafından tehdit edilen bir zebra sürüsünde, daha hızlı koşabilen zebralar hayatta kalacaktır. Ama hızlı koşan zebraların hayatta kalması demek, bu zebraların bir süre sonra bir başka türe dönüşecekleri, örneğin at haline gelecekleri anlamına gelmez. Doğal seleksiyon sadece bir canlı türü içindeki sakat, zayıf ya da çevre şartlarına uymayan bireyleri ayıklar. Yeni canlı türleri, yeni genetik bilgi ya da yeni organlar yaratamaz. 


Çağımızın ünlü evrimcilerinden Harvard Üniversitesi paleontoloğu Stephen Jay Gould, doğal seleksiyonun bu açmazını şöyle dile getirmektedir: 


"Darwinizm'in özü tek bir cümlede ifade edilebilir: 'Doğal seleksiyon evrimsel değişimin yaratıcı gücüdür. Kimse doğal seleksiyonun uygun olmayanı elemesindeki negatif rolünü inkar etmez. Ancak Darwinci teori, 'uygun olanı yaratması'nı da istemektedir. (1) 


Nitekim doğal seleksiyonun canlıları evrimleştirdiğine dair tek bir gözlemlenmiş delil yoktur. 
Ünlü bir evrimci olan İngiliz paleontolog Colin Patterson, bu gerçeği şöyle itiraf eder: 


'Hiç kimse doğal seleksiyon mekanizmalarıyla yeni bir tür üretememiştir. Hiç kimse böyle bir şeyin yakınına bile yaklaşamamıştır. Bugün neo Darwinizmin en çok tartışılan konusu da budur. (2) 


Günümüzün önde gelen evrimcilerinin dahi doğal seleksiyonun yeni türler üretemeyeceğini açıkça kabullenmektedirler. 


Darwin'in Evrim Sandığı Olgu Aslında Nedir? 


Darwin, Türlerin Kökeni ile canlılığın olağanüstü çeşitliliğini açıklayan bir teori ortaya attığını düşünüyordu. 'Canlılar doğal olarak kendi içlerinde çeşitlenebiliyorlar, demek ki uzun zaman dilimleri içinde bütün canlılık tek bir ortak atadan gelmiş olabilir' şeklinde bir mantık yürütmüştü. 


Oysa Darwin'in 'türlerin kökeni' hakkında ortaya attığı bu varsayım, gerçekte türlerin kökenini hiç bir şekilde açıklamıyordu. Genetik biliminin gelişmesiyle birlikte, bir canlı türü içindeki çeşitlenmenin hiç bir zaman yeni bir tür oluşumuna yol açmayacağı anlaşıldı. Darwin'in 'evrim' sandığı olgu, gerçekte 'varyasyon'du. 


Darwin, teorisini ortaya attığında varyasyonların bir sınırı olmadığını sanıyordu. 1844'te yazdığı bir yazısında, 'çoğu yazar doğadaki varyasyonun bir sınırı olduğunu kabul ediyor, ama ben bu düşüncenin dayandığı tek bir somut neden bile göremiyorum' demişti. (3) Türlerin Kökeni 'nde de ispinozlar, inekler gibi varyasyon örneklerini teorisinin en büyük delili gibi göstermişti. Darwin'in, bu 'sınırsız değişim' fikrini en iyi ifade eden ise, Türlerin Kökeni 'nde yazdığı şu cümleydi: 


'Bir ayı cinsinin doğal seleksiyon yoluyla giderek daha fazla suda yaşamaya uygun özellikler elde etmesinde, giderek daha büyük ağızlara sahip olmasında ve sonunda bu canlının dev bir balinaya dönüşmesinde hiçbir zorluk göremiyorum. (4) 


Darwin'in bu denli hayali örnekler vermesinin nedeni, içinde yaşadığı yüzyılın ilkel bilim anlayışıydı. 20. yüzyıl bilimi ise, canlılar üzerinde yapılan benzeri deneyler sonucunda 'genetik değişmezlik' (genetik homoestatis) denilen bir ilkeyi ortaya çıkardı. Bu ilke, bir canlı türünü değiştirmek için yapılan tüm eşleştirme (farklı varyasyon oluşturma) çabalarının sonuçsuz kaldığını, canlı türleri arasında aşılmaz duvarlar olduğunu ortaya koyuyordu. Yani farklı inek varyasyonlarını çiftleştiren hayvan yetiştiricilerinin sonunda inekleri başka bir türe dönüştürmeleri, kesinlikle mümkün değildi 


Lamarck İle Darwin Arasındaki Önemli Fark 

Lamarck, zürafaların boyunun uzun olmasını, yüksek ağaçlardan beslenmelerine yorar. 
Lamarck'a göre, başlangıçta zürafalar kısa boyunludur; doğa koşulları değişir ve yerde otlar azalır ve beslenme güçlükleri ortaya çıkar. Ve bu süreçte, boyunlarını uzatıp yüksek ağaçların yapraklarından beslenmeyi başaran zürafalar hayatta kalır ve bu uzama genler aracılığı ile sonraki kuşaklara aktarılır. Böylece önceden kısa boyunlu olan zürafalar uzun boyunlu hale gelirler! 


Darwin'in evrim kuramı ise tamamen farklıdır. 


Darwin'e göre, yerde çok bol ve yüksek otların bulunduğu doğa koşullarında kısa boyunlu ve uzun boyunlu zürafalar vardı. Zamanla doğa koşulları değişip yüksek otlar yok olunca; yeni koşullarda beslenemeyen zürafalar yok oldu. Ancak ağaçların tepesindeki yapraklardan beslenmeyi sürdürebilen uzun boyunlu zürafalar yaşadı. Uzun boyunlu ana ve babalardan daha çok uzun boyunlu, az sayıda kısa boyunlu zürafa kuşakları doğdu, kısa boyunlular yok oldu uzun boyunlular yaşadı, böylece giderek bütün zürafalar uzun boyunlu oldular... 


Biyoloji, hem Lamarck'ı hem de Darwin'i evrim kuramcısı sayar. Ama iki görüş arasında, yukarıdaki örnekte de görüldüğü gibi temelli bir fark vardır. 
İslam Tarihindeki Evrimciler 


Kuran'da hiçbir evrim açıklaması olmamasına karşın İslam tarihinde, eski Yunan felsefesinden etkilenerek, bu felsefedeki materyalist ve evrimci öğeleri benimseyen ve sonra da bunu Kuran'a uygun hale getirmeye çalışanlar olmuştur. Bu evrimci yorumların sahipleri, özellikle Basra çevresinde faaliyet gösteren İhvanussafa adlı cemaattir. İslam dünyasında gelişmesine rağmen İslam'ın temel esaslarından uzaklaşan bu dernek, Eski Yunan felsefesinden etkilenmiş ve bu felsefeyi üstü kapalı bir sembolizm ile ifade etmiştir. Eski Yunan'ın bir öğretisi olan evrim teorisini İslam dünyasına taşıyanlar da, asıl olarak İhvanussafa mensuplarıdır. İsmailiye mezhebine bağlı olan bu cemaat, bazı yönlerden masonluğa benzemektedir ve ne ilginçtir ki günümüzdeki masonlar bu dernekten övgüyle söz ederler. Örneğin Türkiye'deki ünlü mason üstadlarından biri olan, koyu din karşıtı Selami Işındağ şöyle yazmaktadır: 


'İslam dünyasında adeta masonluğun karşılığı olan İhvanussafa derneği vardı. Abbasiler zamanında Basra'da kurulan bu gizli dernek, 52 büyük fasikülden oluşan bir ansiklopedi yayınlamıştı. Bunların 17'si Doğa Bilimlerini içerir. Bu fasiküllerde Darwinizm'e çok benzeyen bilimsel açıklamalar vardır. Bunlar İspanya'ya kadar yayılmış ve Batı'da düşünür çevresini etkilemiştir.' (Dr. Selami Işındağ, Masonluktan Esinlenmeler, İstanbul 1977, s. 274- 
275) 


İhvanussafa vasıtasıyla Eski Yunan'dan İslam dünyasına taşınan evrimci fikirler, dönemin bazı Müslüman düşünürlerini de etkilemiştir. Bu dönemde, Islam dünyasında, sadece evrim teorisini savunan değil; materyalizme inanan, ahiretin varlığını inkar eden, Allah'ın olaylar 


hakkındaki bilgisinin sonsuz olduğunu takdir edemeyen kısacası sapkın görüşlere kapılan düşünürler de olmuştur. Bugünün Müslümanlarının bu yanlış düşünceleri örnek almaları değil, bunlardan ibret almaları gerekir. 


Nitekim İslam dünyasına sızan söz konusu Yunan felfesesini, Büyük İslam alimi İmam Gazali, son derece akılcı bir biçimde çürütmüştür. Gazali, el-Münkız mine'd-dalal adlı eserinde, evrimci İhvanussafa'yı da doğrudan eleştirmiş, Eski Yunan düşüncesinden etkilenen sapkın bir felsefe savunduğunu açıklamıştır. Fedaih-ul-Batıniyye adlı eserinde ise, İhvanussafa'nın da dahil olduğu İsmailiye mezhebinin öğretilerinin çarpıklığını ortaya koymuştur. 


l- Stephen Jay Gould, 'The Return of Hopeful Monsters', Natural History, cilt 86, Temmuz- 
Ağustos 1977, s. 28 


2 -Colin Patterson, 'Cladistics', Brian Leek ile Röportaj, Peter Franz, 4 Mart 1982, BBC 
3- (Loren Eiseley, The Immense Journey, Vintage Books, 1958, s. 186) 


4- (Charles Darwin, The Origin of Species: A Facsimile of the First Edition, Harvard University Press, 1964, s. 184) 


BABUNA'NIN SÖZLERİ EVRİMCİLERİ KIZDIRDI 
05.03.2009- haber7 


İtalya Pontifical Georgian Üniversitesi'nde Vatikan desteği ile düzenlenen evrim konferansında söz alan Beyin Cerrahı Oktar Babuna'nın soruları evrimcileri rahatsız etti. 


Türk doktorun önündeki mikrofon alındı. Bununla da yetinmeyen görevliler, Babuna'yı salondan çıkardı. Anti demokratik hareket, salondaki evrimci bilim adamlarınca alkışlandı. 


Biyolojik Evrim, Gerçekler ve Teoriler adı verilen üçüncü STOO uluslarası konferansı 03 
Mart 2009 Salı günü Pontifical Gregorian Üniversitesi'nde Vatikan'ın Papalık Kültür Konseyi idaresi altında başladı. Charles Darwin'in doğumunun 200'üncü yılını vurgulamak için, Notre Dame Üniversitesi'yle birlikte organize edilen konferansta ilginç sahneler yaşandı. 


Konferansın birinci bölümün sonunda, Bilim Araştırma Vakfı'ndan Türk doktor Oktar Babuna bir soru sordu. Babuna, evrim teorisinin savlarından olan türler arasında ara geçiş formu ile ilgili görüşlerini anlattı. Şu ana kadar ara geçiş formu bulunamadığını dile getiren Babuna, bulunduğu iddia edilen formarın ayrı tür canlı olduğunu söylemesi üzerine kürsüdeki iki profesör California Üniversitesi'nden Francisco J. Ayala ve New York Devlet Üniversitesi'nden Douglas Futuyma rahatsız oldu. Salondakilerin, "Mikrofonu kapatın" demesinin ardından bir yetkili gelerek Babuna'nın önündeki mikrofonu aldı. Babuna konuşmakta ısrar edince 3-4 kişi gelerek kendisini dışarı çıkardı. 


Oktar Babuna'nın evrimcilerin tepkisini çeken konuşması şöyle cereyan etti: "Ben Oktar Babuna. Türkiye'den bir doktorum. Beyin cerrahıyım. İçlerinde Yaratılış Atlası'nın da bulunduğu 300 kitabın yazarı olan Harun Yahya'yı temsil ediyorum. Şimdi, bilimsel teorilerden bahsedersek genelde şöyle işler: Önce, bir hipotezin prensiplerini ortaya atarsınız. 
Gözlemler ve deneylerle doğrulandığında bu bir teori olur. 


Konuşmacılar bazı iddialarda bulundular fakat bunlar bilimsel kanıtlarla doğrulanmadılar. 
Örneğin, eğer evrim gerçek olsaydı, biliyorsunuz Darwin, türler arasında ardı ardına küçük değişiklikler olması gerektiğini savundu. O zaman ara geçiş formları görmeliyiz. Ara geçiş formları görmeliyiz. Bize ara geçiş formları gösterebilir misiniz? Örneğin kanatları olmayan canavarımsı canlılar. Tek kanatlı, kanadının az bir kısmı gelişmiş , tamamlanmamış organları gösteren ara geçiş formları." 


Babuna'nın bu sözlerinin ardından moderatör, "Düzen bozuluyor. Sorunuz cevaplanmayacak." 
dedi. Babuna sözlerine devam ederek, "Tiktaalik rosacea ve Archaeopteryx. Bunlar ara geçiş formları değil, bunlar mükemmel canlılar. Soyu tükenmiş canlılar." şeklinde konuştu. 
Moderatör ise, "Mikrofonunu kapatmanın bir yolu var mı? Kuralları çiğniyorsunuz." dedi. 
"Bu bilimsel bir tartışma" diye tepkisini gösteren Babuna'nın sözleri yarıda kesildi. 


Kaynak: (Cihan) 


ATEİST OLMAK NEDEN MÜMKÜN DEĞİL? 


02.10.2011- haber7 


Huberman'ın 'Ateist Aforizmalar' ve Botton'un yeni kitapları 'Ateistler İçin Din' yeni bir 


tartışmanın da kapısını açtı. Türkiye'de Ateizm üzerine kafa yoranların ise ilginç tespitleri var. 


Gülay Altan'ın haberi 


Tartışmayı Alain De Botton'un 'Ateistler İçin Din' kitabı ateşledi. De Botton'un Ateistler için aradığı dini, dinler tarihi konusunda uzman Aytunç Altındal, eski bir inançsız olan Ulvi Alackaptan, 'Ateistler İçin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi' kitabının yazarı şair Hüseyin 


Akın ve Sosyolog Hasan Çelikkaya'ya sorduk. 


Dünyaca ünlü İsviçre kökenli İngiliz yazar Alain de Botton'un geçtiğimiz günlerde çıkan yeni kitabı 'Ateistler İçin Din' yeni bir tartışmanın da kapısını açtı. Seküler hayatın içinde bireyler dinden uzaklaşırken etik, sanat ve edebiyat gibi alanlarda zayıflıyor hatta basitçe mutsuz oluyor 'pop-filozofa' göre. Çağımızın endişeli ve yalnız, modern insanının mutsuzluğunu dinden uzaklaşmak olarak tarif ederken; okuyana 'çılgınca' gelebilecek bir öneride bulunuyor. 
Dinlerin içinden Tanrı inancı hariç tutularak eğitimden sanata, kibarlıktan dayanışma duygusuna yaşamı doğrudan etkileyen yorumları almak ve yeni bir 'din' imal etmek! Bugüne 


kadar aşk, statü, seyahat, mimari gibi alanlarda yazdığı kitapları milyonlarca satan Alain De 


Botton, bu kitabıyla inananları da inanmayanları da hayli provoke edeceğe benziyor. 


En az bunun kadar provoke edici bir kitap daha çıktı aynı günlerde: 'Ateist Aforizmalar"... 
'Çoksatar' yazar Jack Huberman, Amerika'da yükselen köktendincilik ve cehalete tepki olarak yazdığını söylüyor kitabını. Amacının, aslında 'dini saplantıları bertaraf ederek çökmüş dünyamızı iyileştirmek' olduğunu belirtiyor. İddiasına göre 'inananların tutturduğu kibirli yoldan çevrilmesini' de Woody Allen'dan Picasso'ya, Tarık Ali'den Mustafa Kemal Atatürk'e çok çeşitli alanlardan tanınmış isimlerin cümleleriyle yapmaya soyunmuş. Mustafa Kemal Atatürk deyince hemen celallenmeyin çünkü 'Ateist Aforizmalar'da İsa Peygamber'e bile yer var! Bu arada kitaptan en azından Atatürk'ün cümlesini buraya almalıyım ki bir fikir verebilsin size: 'Egemenliğini sürdürmek için dine ihtiyaç duyanlar zayıftır. Bu tıpkı halkı bir tuzağa düşürmeye benzer. Benim halkım demokrasinin ilkelerini, hakikatin prensiplerini ve 


ilmin öğretilerini benimseyecektir. Hurafeler tek tek yok edilmelidir. 


'İnanmak ya da inanmamak' meselesi yine bu günlerde açılan bir davayla aynı zamanda yargının da gündemine taşındı. Karikatürist Bahadır Baruter'e çizdiği camili bir karikatürde halkın bir bölümünün dini değerlerini aşağıladığı gerekçesiyle bir yıl hapis istemiyle dava açıldı. Baruter, bu konuyla ilgili ilke olarak konuşmama kararı aldı; belli olmaz belki bir gazeteci dostuna röportaj verebilir ama tam da davanın açıldığı günden birkaç gün önce Gazeteci Gülenay Börekçi'nin edebiyat sitesi www.egoistokur.com'a bir yazı yazmıştı. 
İnanmak ya da inanmamak değil ama muhalif duruşuyla ilgili çok çarpıcı tespitlerini o yazıdan alıntıladım (Yazının tamamını siteden okuyabilirsiniz): 

'Ben ülkeme karşı sitemliyim çünkü benim ülkem bağımsız bir ülke değil. Ben küresel 


kapitalizmin bir uydusunda yaşıyorum. 


Görünen o ki küresel kapitalizm bu günlerde ülkemde bir devrim gerçekleştiriyor. Rejim el değiştiriyor; devlet el değiştiriyor. Buna ne seviniyorum ne de üzülüyorum, sadece izliyorum, 


yansızlıkla ve anlamaya çalışarak. 


Bu değişime halkı ikna edebilmenin başlıca pazarlama imgesi 'demokrası'. Çünkü 'demokrasi' 


kolayca sömürülebilecek bir zaafı, bir yarası, bir ezikliği, kısacası bir aşağılık kompleksi bu 


ülkenin. Çok derin travmaların yarattığı çok yüksek bir kompleks... En acıklısı, ülkem demokratikleştiğini sanarak değişecek ama asla demokratik bir ülke olamayacak. Ne yazık ki... 

Hem söz konusu iki kitap hem de Baruter'e açılan dava nedeniyle 'inançlar' meselesini konuştuk uzmanlarla. Ateizmin geniş bir tarifi ve birçok alt dalı var dolayısıyla haberde genel bir tanım olarak kullanıldı. Konuştuğunuz kişiler arasında neden bir ateist yok demeyin, çünkü sadece bir karikatür nedeniyle bir yıl hapis istemiyle yargılanan Bahadır Baruter 


örneğinde olduğu gibi kimseyi 'hedef tahtası'na koymak istemedim... 


Ateistçilik oynayanlar boşa kürek çekiyor 


Dinler tarihi konusunda uzman Araştırmacı Aytunç Altındal, De Botton'un önerisinin 


yeni bir şey gibi sunulmasına karşı çıkıyor ve iman ile inancın farklılığının altını çiziyor: 


- Alain de Botton'un önerisini nasıl değerlendirdiniz? 

Bakın böyle öneriler son üç yüz yıldır yapılıyor. Bazı kişiler bu tür kendilerince çok parlak sandıkları fikirleri kamuya sunarlar. Botton da böyle. Şimdi bakın, felsefe ve mantıkta kullanılan ve elementer bilgi sayılan bir kaziye (önerme) var, buna 'contradiction in terms - kendi kendiyle çelişen bilgi' denir. Hem Tanrı olmasın hem de din olsun, buna zırvalamak 


denir. Bu nedenle Botton ile vakit kaybetmeyelim diğer sorularınıza geçelim... 


- 'Dinler insanlara nasıl yaşayacakları ve ne için çalışacakları konusunda yol gösterir ayrıca sanat da öğretici, iyileştirici ve ahlaklı olmalı' diyen Botton, uygarlıkların dinler sayesinde kurulduğunu savlıyor. Sizce uygar dünya din olmadan kurulabilir miydi? 
Günümüzde Türkçeye 'din' diye çevrilen 'eligion' kelimesi Latince 'religio'dan türetilmiştir. 
'Religio', Paganlar tarafından kullanılan bir kavramdı ve 'bireyin bilinmeyenlerle kurduğu içsel bağ anlamına geliyordu. Hıristiyanlık bu kelimenin sonuna 'n' harfini ekledi ve 'bilinmeyenle bizim usulümüzde bağ kurmak' anlamında 'eligion' kelimesini türetti. Ne var ki günümüzde tüm ilahiyat dallarında din kelimesi 'tarık—yolsıratı müstakim' anlamında sadece İslamiyet için kullanılır. Hıristiyanlık teknik anlamında bir din değil bir külttür; Yahudilik ise 


bir 'mode of existence' yani var oluş tarzıdır. Monotheism denildiğinde işte bu üç theist 


anlayış anlaşılır. Paganlar ve daha sonra Alşimist, Hermetist ve Ezoteristler inançlı fakat örgütlenmiş Theism'in kişiyi zorladığı 'dogmatik iman'a bağlı değillerdi ve uygarlığı 


başlatanlar da inanç sahibi olan insanlardı, iman sonradan ortaya çıktı. 


- Din olgusu seküler bir hayatta layıkıyla yaşanabilir mi? Ya da daha doğrusu neden Türkiye'de laiklik, Batılı anlamda sekülerlik gibi algılanamıyor? 

Hiç kuskusuz Jakoben Fransız laisizmi'nin yönlendirdiği bir hayattan vicdanen daha özgür bir ortam oluşturur. Ceberut değil müsamahayla yönlendirilen bir hayat. Ben kendi 

adıma söyleyeyim bunu 40 yıldır savunuyorum ama bazı cahiller bu sözlerimden dolayı adımı Hilafetçi-Marksist'e çıkardılar. Ama artık anlaşılmaya başlandı ki Türkiye ve İslam için 


dünyevilik eşittir sekülerizm, Fransız modeli laisizm'den çok daha uygun bir uzlaşma alanıdır. 


- Ateizmin tarihi, ortaya çıkışı hakkında yazılarınız da var ama bunları okumayanlar için neler anlatabilirsiniz? 

Bu konuda çok yazım yayınlandı, birçok tartışmaya da katıldım; hem Türkiye'de hem dünyada. Gerçek anlamda ateist olabilmek mümkün değildir. En kısa deyişle, ateist olabilmek için Tanrı'nın varlığını önce kabul etmek sonra da reddetmek gerekir. Benim bu konuda üç yıl önce yayınlanan 'Why Did God Change His Mind' adli bir de kitabım var. Orada anlattıklarımı size şöyle özetleyebilirim: İlahiyat açısından Tanrı'nın varlığı veya yokluğu konusunda tartışma yapmak mahalle kahvesinde hükümet kurmaya benzer. Çünkü Tanrı'nın varlığı başka bir olay, Tanrı'nın mevcudiyeti (presence) başka bir olaydır. Varlık tartışması ontolojik bir tartışmadır ve Din felsefesi açısından çok da ilgi duyulan bir konu değildir. 
Kısacası ateistçilik oynayıp ilgi çekmek isteyenler boşa kürek çekmektedirler. Ama deist bir inancın sahibi olmak örgütlü theism'in zorlamalarından kurtulmayı sağlar. Tanrı'ya inanıp, 


örgütlü theism'in dogmalarına iman etmemektir deizm... 


- Marks'ın 'Din kitlelerin afyonudur' sözü çok sık hatırlatılır inanç tartışmaları yapılırken. Ateizm Türkiye'de bir dönem özellikle solcu olmakla eşdeğer tutulurdu. Bu yaklaşımı nasıl değerlendirmek gerek? 


Marks'ın o sözü cımbızlanarak alınmış ve solcuları karalamak için kullanılmıştır. Hiç 


kuskusuz hem kendi Tanrı anlayışına sahip hem de sosyalist-komünist gibi dünyevi 


ideolojilere bağlılık duyulabilir. Yeter ki kişi bunları istismar amacıyla kullanmasın. 


Eski ateistler 'abdestli kapitalist' oldu (sayfa 2'de) 


Tiyatro oyuncusu Ulvi Alacakaptan, hayatının bir dönemini 'ateist' olarak yaşamayı seçmiş biri. Kişilerin inançlarına dair sorular sormak takdir edersiniz ki zor bir durumdur. 
Alacakaptan, sorularımı içtenlikle yanıtlarken kendine taparak özgürleştiğini sananlara göndermeler yapıyor... 


- Alain de Botton'un önerisini eski bir 'inanmayan' olarak nasıl değerlendirirsiniz? 
Kitabı okumadım ancak Alain Bey'in mizah yönünün bilimsel görüşünden ağır bastığı belli. 
Zaten vahyi dinler konusunda bu zatın bir önerisi olamaz. Kendisini vahyeden bir varlık olarak öneriyorsa ya şu an akıl hastanesindedir ya da henüz yakalanmamıştır. Temel insani değerler felsefi bir konudur. Hümanizmin ise birçok çeşidi söz konusudur. Hiçbir üstat, bu konuda evrensel bir ayıklama yapamaz. Dinin bir ihtiyaç olduğu tartışmasızdır, din disiplinlerini tümden reddedenler bile bir din-yaşam yolu tutturduklarını savlıyor... 


- Din bir ihtiyaç ise ateizm de inanmama ihtiyacı olarak yorumlanabilir mi? 

İnsan yaradılışı gereği kendinden üstün bir varlığa tapınma gereksinimi duyar. Ben saf bir ateist olmanın imkansıza yakın zorlukta olduğunu bilirim. Kendine taparak özgürleştiğini sananları da tanırım... 


- Din, seküler hayatta layıkıyla yaşanır mı? 
Mekke'den cehenneme Moskova'dan cennete gidebilirsiniz. Ben dürüst seküler bir yönetimi şeriat adı altındaki bir mezhep saltanatına tercih ederim. 


- Bugünlerde sıkça telaffuz edilen dindarlar neden popüler televizyon dizilerinde yok tartışması, 'başörtülü kadın oyuncuları neden görmüyoruz' üzerinden yürütülüyor. 
Sizce birinin mütedeyyin olduğunun anlaşılması için böyle bir simge gerekli mi? 
Başörtüsü bir simge değil tesettürün bir parçasıdır ancak manen örtünmeyi tek başına sağlamaz. Özellikle iktidar nimetine gark olmuş hanımlarımızın 'başörtülü tesettürsüz' halleri hazindir. Bu konuda biz erkeklerin bize de farz olan tesettür konusunda inançsızlardan farklı olduğumuzu vurgulamayan bir giyim stili tutturduğumuzu itiraf etmeliyim. Genelde bir kimsenin inancı beni kesinlikle ilgilendirmez. 


- Ateizm Türkiye'de bir dönem özellikle solcu olmakla eş değer tutulurdu. 
Sosyalizm bir ideolojidir. İnsan zihninin ürünüdür. İlke olarak inanmakla ilgili değildir. 


- Yine o dönem solcu olanların, liberalleştiği ve çoğunun beyaz yakalı olduğunu da düşünürsek, Türkiye'de konjonktürle inanç dünyası arasında nasıl bir ilişki var sizce? 
Türkiye'de Marksistler kapitalizmi öğrendi. 12 Eylül sonrası bizzat kapitalist veya profesyonel müteşebbis oldular. Son yıllarda ise bizim(mi)kiler kapitalizme guslettirdiler ve abdestli kapitalist oldular. Alain Bey gibi, şu an ismi bilinen-bilinmeyen, yetenekliyeteneksiz, görevli-görevsiz birçok kişi zuhur etti. Musevilik, Hıristiyanlık ve Müslümanlık ki bunların ortak ismi İslam'dır; birçok mezhep anlayışı, tarikat boy gösterdi. Sihler, Bahailer, 


Kabalatistler'den scientitistlere kadar birçok türev var. İneğe de, Michael Jakson'a da tapan var olacak. Tapma duygusu insana hastır... 


- İnançsızların olağanüstü zor durumlar karşısında inananlara dönüştüğünü gördük. Bu dönüşümü nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Depremde, savaşta ya da türbülanstaki uçakta insanlar kalubelada Allah'a verdikleri iman sözünü hatırlar; çok azı da böylece özüne döner. Uçak, türbülansta; adam korku içinde; yanındaki rahibe döner: 'Peder Bey, bir şeyler yapsanıza!' Yanıt: 'Ben üretimde değil pazarlamadayım.' 


Müslümanlar kapitalist olabilir mi? (Sayfa 3'te) 


Solcular dinsiz olmayabilir; asıl mesele Müslümanlar kapitalist olabilir mi? 

ŞAİR-yazar Hüseyin Akın, 7 yıl önce 'Ateistler İçin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi' kitabını yazmıştı... Haber7.com'daki köşesinde Botton'un önerisini akılcı bulduğunu okuyunca ona da fikrini sorduk... 


- Alain De Botton'un önerdiği 'din'in sosyolojik karşılığı var mı sizce? 

Botton modem insanı içine çeken, hantallaşıp yayvanlaşan bir inkar boşluğu karşısında düşünmeye davet ediyor. Aynı zamanda Tanrısızlık kaynaklı enkazı kaldırmakta bir çeşit Tanrı inancının getirilerini kullanmayı teklif ediyor. Aslında bu din ve Tanrı inancının toplumu pozitif anlamda biçimlendirdiğine dair bir itiraftır. Comte'un söylediğinin aksine, din değil pozitivizm zamanın gerçeklerine ve derin ihtiyaçlarına karşı sürecini tamamlamıştır. 
Tanrısız bir dünyayı oluşturabilmek için bile Tanrısal olanın mirasından yararlanıyor farkında olmadan. Botton'un önersisi bir yanıyla da 'faydacı'. Çünkü kural koyucu mutlak bir varlığa dayanmaksızın dinlerin mirasından istifade etmek geçici bir çözümden öteye gidemez. 
Toplum, bir inanç üzere bir davranışın üzerinde birleşmemişse o davranışı uzun süre taşıyamaz. Fakat sağlıklı bir birey ve toplum oluşturmaya hizmet edecek dini unsurların kullanılması inananlarla inanmayanlar arasındaki berzahın daha fazla açılmasını engelleyebilir. 


- Siz de 'Ateistler İçin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi" isimli bir kitap yazdınız, sizin çıkış noktanız neydi? 

2005 yılında yazdığım kitap 'ateist dogmatizm'e karşı, 'sıkıysa bilerek inkar et' teklifi 
getirmekti. Tehdit değil teklif yani. Bunun hiç de kolay bir şey olmadığını her ateist anlayacaktı sonunda. Çünkü memleketimizdeki ateizm entelektüel bir zemine dayanmıyordu. 
Din ve Tanrı konusunda ne kadar kıt bilgiye sahip olursa insan, sanki daha bir aydınlanmış kabul ediliyordu. Bu çelişki ve paradoksları bir ders kitabı formatı içersisinde ünitelere ayırarak, ortaya koydum. Kitabın sonunda ateistler için 10 soruluk tek ders ve bekleme sınavı sorularına yer verdim. Yer yer ironik, güler yüzlü bir kitap çıktı ortaya. Kimseyi bir yere çağırmadım. İnanmama hakkını da inanan insanlara hatırlatarak evrensel ate haklarını hatırlattım. Benim yaptığım şey Türk tipi ateistler için bir tür dini anlama kılavuzuydu. 


- Türkiye'de özellikle solcu olmakla eşdeğer tutulan geniş anlamıyla ateizmi nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Türkiye'de sol ve sosyalizm bir türlü ateizm yaftasından kurtulamamıştır. Bu bugün bile ne 


yazık ki böyle. Ortadoğu ülkelerinde tam tersidir bu durum. Suriye'de, Lübnan'da, Mısır'da sosyalistler aynı zamanda camii cemaatidirler ve dindardırlar. Türkiye'deki müzmin din kavgaları sol kesimi din konusunda ketum kılmıştır. Sol aydın dini toplumu geri bırakan bir unsur olarak gördüğünden dindar insanlara karşı da hep bu anlayışla hareket etmiş ve halkın değerleriyle kavgalı bir görüntü ortaya çıkmıştır. Sosyalist bir insan neden inançlı bir insan olamasın ki? Bir insanın hem kapitalist hem Müslüman olup olamayacağıdır asıl mesele. 


- Bugünlerde sıkça telaffuz edilen dindarlar neden popüler televizyon dizilerinde yok tartışmasını takip ediyor musunuz; daha doğrusu neden başörtülü kadın karakterler yok? Sizce neden yoklar ya da görünmezler? 

Başörtülü kadın oyuncu görememe mevzusu imajlar kirliliğine yol açmamak gibi bir tedbire dayalıdır. Her şeyin hızla kirletildiği bir toplumda başta semboller olmak üzere bir şeyler de temiz kalsa fena mı olur? Elbette dindarlık ölçütü kabuk değil özdür. Şekil değil ruhtur. Dini kültürden, kültürü dinden yalıtamazsınız. Gördüklerimiz üzerinden insanlara inanç notu vermek tabii ki sakat bir şey. 


Dinsizlik de bir dindir 
Söz konusu inançlar olunca meseleyi bir din sosyologuna sormadan olmazdı. Sosyolog ve 


ilahiyatçı Prof. Hasan Çelikkaya meseleye dipnotlar çerçevesinde bakıyor tabii ki... 


- Alain de Botton'un önerisini sosyolojik açıdan uygulanabilir buluyor musunuz? 
Bu yeni bir öneri değildir. Tarihte buna benzer çalışma yapanlar vardır. Özellikle Comte'un pozitivizminde bu husus daha açık görülür. O da 'İnsanlık Dini' adıyla bir din icat etmeye 


çalışmıştı. Ancak çoğunluk tarafından benimsenmedi. 


- Din bir ihtiyaçsa inanmamak da bir ihtiyaç olarak kabul edilebilir mi? 

Din, hem sosyolojik hem de psikolojik bir ihtiyaçtır. İnanmak kadar, tapınmak da bir ihtiyaçtır. Tarihte uygarlıksız bir toplum gösterilebilir ama inançsız bir toplum gösterilemez. 
Din duygusu insanlarda, mide gibi, doğuştan vardır. İnkar da edilemez, iptal de edilemez. 
Dini inkar etmek de yine bir din icat etmek demektir ki buna pratikte 'dinsizlik dini' denir. Bu açıdan yeryüzünde inançsız insan yoktur, sadece farklı inançlara sahip insanlar vardır. Ateizm de dinsizlik değil, Tanrısızlık demektir. Budizm gibi tanrısız dinler de var. Dinler tarihi kaynaklarında bunun gibi çok örnek vardır. Dinin ihtiyaçlılığı konusunda şu örneği verebiliriz: Profesör Bury, Kant hakkında: 'Kant, ön kapıdan kovduğu Tanrıyı, ahlakı kurtarmak için, arka kapıdan, gizlice içeri soktu' der. (Adnan Adıvar, Tarih Boyunca İlim 


ve Din, I, 356) 


ÖZKÖK'E TESELLİ VEREN ATEİZM ŞİFRESİ 


16.11.2008- haber7 


"Cennete gitmek nasıl şey" sorusuna yanıt arayan Ertuğrul Özkök, ölüm korkusunu nasıl 


yendiğini açıklarken, çetrefilli bir konuya daldığının farkındaydı! 
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök'ün bugünkü yazısında 


kaleme aldığı iç dünyasındaki arayışları ile ilgili yazısı... 
Cennete gitmek nasıl bir şeydir? 


ÇOCUKLUKTAN henüz delikanlılığa geçtiğim yıllarda kuvvetli bir ölüm korkusuyla 


karşı karşıya kaldım. 


O yıllarda okuduğum bir cümle, ölüm korkumu yenmese bile, panik atak anlarımda bana çok 


yardımcı olmuştu. 


Nerede okuduğumu, kime ait olduğunu hatırlamadığım cümle aynen şöyleydi: 


"İnsan yaşadığı sürece ölüm yoktur. Öldüğü zaman ise zaten hayat yoktur." 


O cümle, ölüm korkuma karşı en etkili sakinleştirici oldu. 


"Ölümden sağ kurtulmak mümkün müdür?" 


Biliyorum bu cümle, çoğunuza insanlık tarihinin bulabileceği en 


etkileyici "oksimoron" olarak görünecektir. 


"Ölüm" ve "hayat" insanın en temel zıtlığıdır. 


Yani "ölümden kurtulmak", Freudyen düşüncenin temel taşını yerinden oynatmak 


anlamına geliyor. 


Herhalde bu cümlenin, "Azrailin elinden kurtulmak" gibi basit bir mana taşımadığının 


farkındasınızdır. 


ünkü, "Azrailin elinden kurtulmak", ölümün mağlubiyeti anlamına geliyor. 
glubıy gely 


Oysa ölümden kurtulmak, daha derin bir faraziyeye dayanıyor. 


Hayatımın hiçbir döneminde "ateist" olmadım. 


"Yaradan" kavramı benim için hep çok önemli bir duygunun simgesi oldu. 


Hep "Allah"a inandım. 


Özellikle üniversite yıllarımda, belli bir çevrede "ateist" olmak moda gibiydi. 


Bense bir yandan Marx'a inanırken, bir yandan da Allah'a inanıyordum. 


En kuvvetli ateistler bile, ölüm yaklaştıkça "Yaradan" fikrine yanaşırlar. 


O nasıl bir duygudur hep merak ederim. 


Çünkü, bana göre "ateist" olmak çok güçlü bir kişilik ve irade gerektirir. 


Çünkü, "din" ve "inanç", çevre baskısı dediğimiz şeyin insafsız hale geldiği durumdur. 


Eğer insan inanç alanında çevresine kafa tutabiliyorsa, bu gerçekten çok güçlü bir iradeye 


sahip olduğu anlamına gelir. 


Öyleyse, bir ateistin, hayatının sonunda tekrar Allah fikrine dönüşünü nasıl 


değerlendireceğiz? 


Güçlü iradenin, ölüm korkusu karşısındaki hezimeti mi? 


Yoksa iradenin daha da güçlü bir fikri düzeye terfi etmesi mi? 


Geçen hafta Antony Flew'un "Yanılmışım Tanrı Varmış" adlı kitabını okudum. 


Antony Flew, son 50 yılın en önemli ateist düşünürlerinden biri. 


"Tanrı'nın yokluğu" fikrini dünyada en güçlü argümanlarla savunan düşünürdür diyebiliriz. 


Sadece Tanrı'nın değil, aynı zamanda "ahiret hayatının" olmadığını da ısrarla savundu. 


Flew uzun yıllar dünyanın çeşitli yerlerinde felsefe dersleri verdikten sonra emekliye ayrıldı 


ve bu kitabı yazdı. 


Tabii hayatının yaşlı sayılabilecek bir döneminde "Tanrı'yı tekrar" keşfettiği için ağır 


eleştiriler aldı. 


Tahmin edebileceğiniz gibi, kendisine yöneltilen en banal eleştiri şuydu: 


"Ölüme yaklaştığı için tekrar Tanrı'ya sığındı." 


Tanrıtanımazlık gibi, insanın en güçlü meydan okumalarından birini gerçekleştirmiş insanın 


en ağırına gidecek eleştiri herhalde budur. 


Flew eleştiriye, zekâsını en keskin üslubuyla ortaya koyan şu cümleyle cevap veriyor: 


"Özel vahyin olmadığı durumda, ölümden ?sağ kurtulacağıma? inanmıyorum." 


Eski ateist, bu cümleyle şunu anlatmaya çalışıyor: 


Ölümden sonra hayat yoktur. 


Yani, ahiret hayatının olmadığına inanmaya devam ediyor. 


Kitabı okurken delikanlılık yaşlarımda hayatımı kurtaran o cümleyi hatırladım. 


"İnsan yaşarken ölüm yoktur. Öldüğü zaman ise artık hayat yoktur." 


Yani, ölümden korkmak için bir nedenimiz yok. 


Öyleyse, ölüm dendiği zaman bizi hâlâ korkutan şey nedir? 


Ölmek fiili mi, yoksa ölümden sonra var olduğuna inandığımız hayat mı? 


Ve bir soru daha. 


Ateistler mi ölümden daha çok korkar, yoksa müminler mi? 


Sadece Allah'a inanıp, dinin bize anlattığı öteki hikâyeleri reddetmek, ölüm karşısında işimizi 


kolaylaştırır mı, yoksa zorlaştırır mı? 


Ve son soru: 


"Cennet", müminlerin en büyük ödülü müdür, yoksa en büyük korkusunun kaynağı mı? 


Altından çıkamadım. 


Ölünceye kadar da altından çıkabileceğimi sanmıyorum. 


(x) Antony Flew: "Yanılmışım Tanrı Varmış", Çeviren: Hasan Kaya-Zeynep Ertan, Profil Yayınları, 2008. 


Kaynak: Hürriyet 


DARWİN, ÜÇLÜ ÖLÜM SARMALI VE ‘ÇUVALDIZ’ 
Orhan Bursalı- 17 Şubat 2019 Pazar- cumhuriyet 


Günümüzde canlıların hayatta kalma mekanizmasını çözerek çağ açan büyük bilim adamı, 12 
Şubat 1809'da doğmuştu. Bugün 210 yaşında. 4 milyar yıldır yaşam, Evrim yasasına (teorisine) uygun gelişiyor. Bu yasaya aykırı bir canlı hayat yoktur. 

Darwin'in Evrim kuramı tüm canlıların “doğal seçilim “e tabi geliştiğini kanıtlar. Sık verilen bir örnek, uzun boylu zürafalar, kısa boylu zürafaların elimine olmasının sonucudur. 
Ağaç yapraklarına uzun boylular erişebildiği için, onların doğurduğu boyunları uzun yavrular çoğalarak bugünkü zürafa neslini oluşturdu. Kısa boylular çoğalamadığı için ortadan kalktı. 
Çünkü koşullar varlıklarını sürdürmesine elverişli değildi. 

Yarın çok farklı koşullar ortaya çıkarsa, uzun boylu zürafalar yiyecek bulmakta zorlanır, ya zürafa yeryüzünden yok olur ya da yavrularından birisi mutasyon sonucu veya rastlantısal olarak kısa boylu zürafa doğumu ile, varoluş şansı olabilir. 

Tarihsel takvimde DNA'nın 1953'te keşfi bir önemli ara durak oldu. Bilim, bugün DNA'yı avuçlarının içine aldı, onu hamur gibi yoğuruyor, genleri kesip biçiyor, yeni genler veya gen parçaları ekliyor-çıkartıyor ve “yeni özelliklere sahip canlılar” yaratıyor. 

Bu, sıfırdan yeni canlılar da yaratmaya doğru giden yoldur. 

“Canlı tasarlayan insan” çağındayız. Ama Homo sapiens, çevreyi de “tasarlamaya koyulduğu” için, doğal seçilimin yolu tartışmalıdır. Mesela şimdi elimize bir kısa boylu zürafa geçirebilsek, ona yaşayabileceği ve çoğalabileceği bir çevre yaratabiliriz. 

Bu da Homo sapiens'in canlı doğaya bir tür “yaratıcı müdahalesi”. İnsan eliyle yaratılan yeni dünya, zaten binlerce türün yok olmasına neden olmuyor mu? 

Homo sapiens, düzen bozucu ve yeni düzen kuruculuğunu kanıtlamıştır. 


Üçlü sarmal içinde ölüm 

Kartal'daki faciada ölen 21 kişi, üçlü ölüm sarmalının kıskacı içine hapsolmuş bir apartman 

öyküsüdür. Şüphesiz ki apartman diyoruz ama onun bugüne uzanan serüveninde rol oynayan insanlar ile yerel ve siyasi sistem var. Hepsi çöken apartmanın altında kaldı. 

Çöküşün ilk sarmalında apartmanı yapanın açgözlülüğü var, yasalara uymayan bir inşaat; ilk rüşvet belediyeye! 5 katlı iken 8 kata çıkıyor, burada da ikinci rüşvet çarkı işliyor. 

İlk girişin kolonları kesiliyor, işyerine yer açmak için. Burada ise tamahkârlık ve insanların 


kendi ölümlerini hazırlama var. 

İkinci ölüm sarmalı: Yıkılması gereken binaya yaşaması için izin veriliyor. “Oyum sizlere” siyasal kazanç mekanizması çalışıyor. 

Üçüncü sarmal, ver parayı kurtar apartmanı imar affı. Apartman sahipleri burada da ellerini cebine atıyor ve bu kez yasal rüşvetini veriyor... Daha temel atılırken, bir ölüm girdabına girmiş bir apartman ve insanların acıklı öyküsü. Böyle binlerce benzeri ev... 


Çuvaldız, İkrami Özturan 

Epeydir ihmal ettiğim önemli bir kitabı önereceğim. Balyoz davasında yargılanıp beraat eden İkrami Özturan, üçüncü etkili kitabıyla, bu alandaki subay literatürüne çok önemli katkıda bulunuyor: Çuvaldız'ın ana özelliği, eleştiri oklarını ağırlıklı olarak TSK ve yapılanmasına yöneltmesidir: “Yeni TSK.. TSK'nin kara delikleri... Özeleştiri?” 

Özturan, büyük alçak saldırılar karşısında subaylarını koruyamayan TSK ’yi adeta baştan sona eleştiriyor, büyük bir duygusal ve psikolojik isyan saptamalarına eşlik ediyor. Öyle ki serbest kalınca ilk işi evinde sakladığı TSK'ye ait ne varsa kapının önüne koymak oluyor. 

Kara Delikler bölümüne bakıyorum, dehşet eleştiriler: Teşkilat yapısı hantal ve çağın gereklerine yetersiz... İnisiyatif yok, karar verme süreci sorunlu... TSK gündemi: Askeri olmayan işlere ilgi... Kendine olan aşırı güven.. Kamuoyu desteğinin kaybı... İdeolojisizlik... 
Değişim ihtiyacının algılanmaması... 

Özturan, Amerikalıların Süleymaniye'de subayları çuvallamasından sonra, Balyoz'u Ergenekon'u ikinci çuval olayı olarak görüyor. 

Özturan, TSK neler yapamadı neler yapmalıydı konularına de yer veriyor ve 15 Temmuz 
2016 darbe girişimini, öncesiyle sonrasıyla hatalarıyla ve yaptıklarıyla da belgelere dayalı ele 
alıyor. 

Değerli bir çalışma, okumalıyız. 


RADİKAL ATEİZM TOPLUMA ZARARLI AMA... 
26.08.2013- hurriyet 


İngiliz evrimci biyolog ve yazar Richard Dawkins dünkü tweet'iyle ortalığı karıştırdı. 
Dawkins, radikal ateizmin de insanlık için radikal dincilik kadar zararlı olabileceğinin örneklerini sunuyor. Ama yine de ifade özgürlükleri korunmalı. 


Delil yokluğu, yokluğun delili değildir. 

RICHARD Dawkins dünkü Twitter mesajında, "Dünyadaki tüm Müslümanların aldığı Nobel ödülü sayısı Trinity Koleji mensuplarının aldığından azdır. Gerçi onlar (Müslümanlar) da Orta Çağ'da harika şeyler yaptılar" dedi. 

Bu ırkçılık mı? 


Müslümanlar bir ırk oluşturmadığına göre değil. 


Somut verilere bakıldığında yalan mı? 


Cambridge Üniversitesi bünyesindeki Trinity Koleji geçmişte 32 Nobel ödüllü 


bilimadamı çıkarırken Nobel alan Müslümanların sayısı 10*da kaldığı için, yalan da değil. 


Öyleyse sorun ne? 
Bunu bir başkası yazsa, herhalde hiçbir sorun olmaz, tepki dahi çekmezdi. 


Fakat cümlenin yazarı, “Yeni Ateizm'in Dört Atlısı'ndan biri olunca işler değişiyor. 

Radikal ateizmin bayraktarlığını yapan bu grupta, bilimadamları Sam Harris ile Daniel Dennett'ın yanı sıra gazeteci Christopher Hitchens da var. 

Ateizm propagandası yapan reklamlar vermek, provokatif açıklamalarla sözde ezber bozmak gibi saplantıları olan Yeni Ateizm'in en büyük sorunu, İslamofobi”ye fena halde meyilli olması. 

Kuran'ı okumadan İslam”ı eleştiren bir Dawkins'in iyi niyetli olduğunu söylemek mümkün mü? 

Dinin kişiyle Allah arasında var olduğuna, bunun ötesinin ancak siyaset olacağına inanan bir Müslüman olarak Yeni Ateizm'e de, radikal dinciliğin dünyanın dört bir yanındaki tüm türevlerine olduğu gibi eleştirel bir gözle bakıyorum. 

Ama doğrusu eleştirilerimi, karşıt görüştekilerin ifade özgürlüklerini zedelemeden yöneltecek 


bir zemini uzun süre bulamamıştım. 


Öyle ya, Dawkins ne açıkça nefret suçu işliyor, ne şiddet kullanma çağrısı yapıyordu. 

Ta ki, yıllardır her çalışmasını takip etmeye çalıştığım Hollandalı bilimadamı Frans de Waal, geçen martta Salon dergisinde Yeni Ateistleri eleştiren bir yazı kaleme alana kadar... 

Saygın bir primatolog olan De Waal'ın araştırmaları maymunlar, şempanzeler ve bonobolar 


üstünde yoğunlaşıyor. 


Türlerin tarih içinde evrimle geliştiğini ve İslam'da bununla çelişen hiçbir unsur bulunmadığını görebilen bir Müslüman olarak (ki mesela Prof. Dr. Süleyman Ateş 

dâhil birçok teolog aynı fikirde), De Waal'ın evrim psikolojisine dair gözlemlerini merakla okuyorum. 

Zaten De Waal, hayvanlarda etik ve ahlak duygusu, sempati, empati ve kurallara bağlılık gibi 


konularda dünyada bir numaralı otorite. 


Kendisi de bir ateist olan De Waal, bu yıl yayımlanan kitabı ‘Bonobo ve Ateist'ten bir 


bölümü özetlediği Salon'daki yazısında “militan ateistleri” çok sert eleştiriyordu. 


Yeni Ateistler'in tanrıtanımazlığı “bir müjde gibi yayma”, yani sanki “evanjelist misyonerler” gibi dünyaya duyurma tutkusu, bu uğurda kırıp dökmeleri neden kaynaklanıyordu? 

De Waal, Dawkins gibileri kastederek şu cevabı veriyor: “Eğer içinizdeki şeytanlar yüzünden değilse, neden uykunuzda bile öfkeli gibisiniz?” 

Dawkins gibilerin temsil ettiği “dogmatizmin, tüm dinlerden çok daha tehlikeli olduğunu” bu yüzden savunuyordu, De Waal... 

Daha sonraki bir blog yazısında, “Tanrı'nın varlığına dair cevap verilemez soruların ötesine geçmeliyiz” diyordu. 

Dilbilimci Noam Chomsky de, Yeni Ateistler'in hiçbirinin din konusunda bilimsel uzmanlığa sahip olmadığını vurguladıktan sonra, “Ayrıca bu insanlar kime vaaz veriyor? 
Amaçları ne,” diye soruyordu. 

Sonuçta, De Waal'in görüşleri ışığında Dawkins gibilerin, topluma etkileri açısından “silahsız birer Bin Ladin'den çok da farklı olmadığını düşünüyorum. 

Elbette, nefret söylemine başvurmadıkları ve şiddet çağrısı yapmadıkları müddetçe, ne kadar saçma ve rahatsız edici olursa olsunlar, Yeni Ateistler de görüşlerini korkmadan seslendirebilmeli. 

Zaten en önemlisi de, böyle bir ifade özgürlüğünün var olduğu bir ortam yaratmak ve hangi taraftan gelirse gelsin her tür provokasyona karşı bu ortamı korumak... 


Ramazan/Şeker Bayramınız mübarek/kutlu olsun... 


DAWKİNS'İN 'İĞRENÇ SOLUCAN' YANILGISI 


27.10.2008- haber7 


Dindar insanların 'Tanrı yanılgısı' içinde olduğunu savunan popüler ateist Profesör Richard 


Dawkins'in 'tanrısızlığa delil' olarak kullandığı solucan tezi de iflas etti: 


Dr. Murat Kınıkoğlu'nun köşe yazısı 


Çağımızın en ünlü ateistinin Oxford'lu Profesör Richard Dawkins olduğunu söyleyebiliriz. 


“Tanrı”, ‘din’, ‘evren’, ‘evrim’, ‘nereden geldik”, “nereye gidiyoruz?” gibi konular ilginizi 


çekiyorsa Türkçe'ye çevrilen “Tanrı Yanılgısı?” başta olmak üzere, “Gen Bencildir?, 


“Cennetten Akan Irmak’, “Kör Saatçi” gibi kitaplarını okumanızı öneririm. 


Dindarların, “Tanrı'nın tüm canlıları belirli bir amaçla yarattığı ve tüm varlıkların insanlara bir faydası” olduğu savını çürütmek isteyen Dawkins'in, kitaplarından birinde bağırsak kurtlarından bahisle “Bağırsaklarımıza yerleşip kanımızı emen bu iğrenç solucanların bize nasıl bir yararı olabilir?” diye sorduğunu hatırlıyorum. Bir an kitabı kapatıp, gerçekten de kansızlık başta olmak üzere pek çok hastalığa yol açan bu parazitlerin vücudumuza hiçbir 


faydası olamayacağını düşündüğümü hatırlıyorum. 


Geçenlerde gözüme ilişen bir makale Dawkins'in kulaklarını çınlatmama neden oldu. 
Nottingham Üniversitesi'nden Dr. Pritchard kanımızı emen solucanların zannettiğimiz kadar kötü olmadığını iddia ediyor. Pitchard'a göre iğrenç bulduğumuz bu parazitler vücudumuzdaki alerjik reaksiyonları azaltıcı bir rol oynuyorlarmış. Dawkins'in üzerine çalıştığı kancalı kurtlar Afrika'da yüz binlerce kişinin kansızlık çekmesine ve binlercesinin de ölmesine neden oluyor. Türkiye'de Doğu Karadeniz ve Çukurova bölgesinde çıplak ayakla tarlada çalışan insanlarda sık görülüyor. Papua Yeni Gine'de çalıştığı yıllarda parazit taşıyan insanlarda alerji olmadığını fark eden araştırmacı, solucanların, kendi yaşamlarını sürdürebilmek için konakladıkları insanın alerjik reaksiyonları kıran bir mekanizmayı harekete geçirdiklerini bulmuş. Dr. Pitchard, teorisini ispat etmek için alerji şikayeti olan 
(kendisinin de aralarında bulunduğu) 15 kişiye 10'ar adet kancalı kurt bulaştırmış. Sonuç; 6 
hafta sonra parazit bulaşan kişilerdeki tüm alerjik semptomlar kaybolmuş. Dr. Pritchard, 
bulaştırılan kurt sayısının fazla olmasının mide ağrıları ve ishale neden olduğunu ancak 10 
kurt verilen hastaların hallerinden çok memnun olduklarını söylüyor. Bu insanlar alerji 


belasından kurtuldukları için ne olursa olsun kurtlarını muhafaza etmek istiyorlarmış. 


Dr. Pitchard'a göre vücuda parazit verilerek tedavi edilebilecek, alerjik rinitten tutun astıma, Crohn hastalığından tutun artritlere kadar yüzlerce immün sistem hastalığı var. Dr. Pitchard'ın solucan çalışmasını duyanlar Yahoo'da parazitle tedavi grubu bile kurmuşlar. Meksika'da faaliyet gösteren bir klinik de kendisine başvuran alerjik hastaları solucan bulaştırarak tedavi 


etmeye başlamış. 


Kronik alerjik rahatsızlıktan muzdarip, dertlerine derman bulamayan binlerce hasta olduğunu biliyorum. Tıp bu konuda gerçekten çok çaresiz. Sakın bu okuduklarınızdan sonra alerjilerinizden kurtulmak için kendinize parazit bulaştırmaya kalkmayın. Kansızlık yapma özelliği yüzünden, parazite hoş geldin demenin çok yanlış olacağı söyleniyor. Şimdi bilim adamları bu solucanların faydalı etkisini taklit edecek ilaçlar üzerinde çalışıyor. Belki de solucanlardan öğrendiklerimizle astım başta olmak üzere, rinit, atrtit gibi pek çok otoimmün 


kökenli hastalığı tedavi edebileceğiz. 


(Akşam) 
“İNSAN ÖTESİ GELECEĞİMİZ” 
30 Eki 2016, Pazar-Erol Göka- yenisafak 


Geçenlerde çocuklarla çizgi film izlerken fark ettim, bizi öylesine savaşlarla, mağduriyet ve madunlukla, kısacası can derdiyle baş başa bırakıyorlar ki, sanatta, bilimde, düşünce dünyasında neler olup bitiyor dönüp bakamıyoruz bile. Çocuk çizgi filmleri, öylesine başarılı, öylesine sürükleyici ve çocuklar o kadar çok bunlarla haşır neşirler ki, asıl insan mühendisliği buralarda yapılıyor, göremiyoruz. Televizyon programları reyting oranlarına bir bakın, en çok izlenen ilk yüz programın yarısının çocuk çizgi filmleri olduğunu gördüğünüzde daha kolay dert ortağı olabileceğiz. 

Neyse, asıl meselem, çocuk çizgi filmlerindeki müthiş gelişme değil. Pek anlamam da zaten. 
İçine battığımız, batırıldığımız hercümerç içinde dünyanın yeniliğe hazırlanan öteki boyutuna kulak veremememiz. Çocuk çizgi filmleri sadece bir örnek, neler oluyor neler... Bizim “teknomedyatik” adını verdiğimiz dünyada öyle gelişmeler ortaya çıkmış ki, artık “insan”ın aşıldığından, “insan-sonrası” döneme girildiğinden bahsediliyor. Daha fazla oyalanmadan biz de bir an önce bu kulvara girmeli, neler olup bittiğine bakmalı, ahlak ve eleştiri süzgecini elimizden bırakmamalıyız. 

Şimdilerde itibarı yerlerde sürünen, 1992'de yazdığı “Tarihin Sonu” tezinin sahibi olan Francis Fukuyama, 10 yıl sonra bu saçma teziyle uyumlu bir kitap daha çıkartmış, adını da “İnsan Ötesi Geleceğimiz: Biyoteknoloji Devriminin Sonuçları” diye koymuştu. Kısa süre içinde ODTÜ Yayınları tarafından dilimize de tercüme edilen bu kitabı, biz de “Yalnızca bilmeyenler konuşuyor, sorun bu!” başlıklı bir yazıyla kıyasıya eleştirmiştik. Bugünlerde revaçta olmaya başlayan “insan-sonrası” (posthuman), “insan-ötesi” (transhuman) gibi görüşleri ele alabilmek için, hiç hak etmese de Fukuyama'nın pek zayıf kitabını tekrar gündeme getirmek iyi bir fikir olabilir. Hem konuya bir giriş yapmış hem de bu yeni fikirlerin temellerinden birisi olan biyoteknolojik gelişmeler üzerinde durmuş oluruz. 

Fukuyama, günümüz biyoteknolojisinin insan doğasını değiştirebilme ve böylelikle bizi “insan sonrası” bir tarihsel döneme taşıyabilme imkânı sağladığını savunuyor. “İnsan Ötesi Geleceğimiz”de biyoteknoloji yanlılarının tüm iddia ve tezlerini sanki mümkün ve hatta kanıtlanmış gibi görüyor. Biyoteknoloji, yeni bir insan yaratmış ve biyoteknolojiyi elinde tutanların istedikleri canlı ve insan tipini üretebilmeleri için firsat kolluyormuş gibi onun ardından ne olacağına dair bir tartışmaya girişiyor. 

Eski Yunan'dan beri, insanlar doğanın mı, yoksa yetiştirme tarzının mı insan davranışı üzerinde etkili olduğunu tartışıp durdular. Ama Fukuyama'ya göre “tarih” gibi artık bu 


tartışmanın da sonuna gelindi. Üstat (!), geleceğin, genlerden davranışa giden moleküler ve sinirsel yollar hakkında neredeyse kuşku götürmeyecek kadar kesin deneye dayalı bilgi sunabileceğine inanıyor. 

İnsan duygu ve davranışlarını etkileyen ilaçların yaygın kullanımı insan doğasını ne ölçüde değiştirebilir sorusunun cevabı da net ona göre. Fukuyama, psikiyatri ilaçları sayesinde, büyük genetik mühendislik başarılarını beklemeye gerek olmadan, kendinden hoşnut ve toplumsal olarak uyumlu bir tür ortalama androjen (her iki cinsiyetin özeliklerini barındırabilen) kişiliğin oluşturulabileceğine inanıyor. 

İnsan ömrünün uzadığı bir kehanet değil ancak insan ömrünün uzaması ile biyoteknoloji arasındaki ilişkiyi abartma noktasında da Fukuyama'nın cahil cesareti sınır tanımıyor. Gen teknolojisindeki gelişmelerin tarıma uygulanmaya başlaması, “Yeşil Devrim” olarak adlandırılmış ve açlığa çözüm olarak sunulmuştu. Fukuyama'nın genetiğe olan imanı bu noktada durmuyor, işi “tasarım harikası bebekler” üretmeye kadar vardırıyor. “Öjeni” diye bilinen, ırkçılığın moda olduğu zamanlarda parlamış “damızlık insan üretme” fikrine yeniden merhaba diyor. 

Fukuyama, kalitesiz bir düşünür, bilim ve düşünce dünyasını karikatürleştirerek popüler hale getirmekten ve sıkça dalgalanan politik görüşler öne sürmekten başka bir bildiği yok. “İnsan Ötesi Geleceğimiz” kitabındaki fikirleri de üzerinde fazlaca durmaya değmeyecek kadar saçma ve bilim-dışı. Başta da belirttiğimiz gibi onunla ilgilenmemizin nedeni asıl olarak “insan-sonrası”, “insan-ötesi” konularıyla bağlantısı. Fukuyama'nın kitabı bu konudaki ilk çalışmalardan. Her ne kadar kitap, “insan-ötesi” diye çevrilse de bu çeviri doğru değil, “insanötesi”ni daha ziyade “transhuman”ın karşılığı olarak düşünmek gerekiyor. Fukuyama, transhumanizmi dünyanın en tehlikeli fikirlerinden birisi olarak gördüğü için kitabının başlığında “insan-sonrası” diye tercüme edilmesi gereken “posthuman” kavramını kullanıyor. 
Devam edeceğiz. 


İNSAN-SONRASI, İNSAN-ÖTESİ... 


06 Kas 2016, Pazar-Erol Göka- yenisafak 

Yaşadığımız zamanlara “insan hakları çağı” denmesine, temel haklar mefhumunun “insan” terimi etrafında oluşturulmasına itiraz ediyor “İnsan Sonrası” kitabının yazarı Rosi Bradiotti. 
Dur bakalım! Önce “insan” dediğiniz şu varlık kimdir, neyin nesidir? Bir konuşalım diyor. 
“İnsan-sonrası” (posthuman) fikriyatında olanlara göre hayvanlar dünyasındaki türler içinde bir tür olan insanın, kendisi kutsallaştırarak tarihin ve âlemin merkezine yerleştirmesi, hem saçma hem çarpık bir anlayış. Acilen yeni bir insan-tabiat ve teknoloji kavrayışına ihtiyaç var. 
Biraz felsefeye dalmazsak, bu fikriyatı tam olarak idrak edebilmemiz imkânsız. 
“İnsan-sonrası” fikriyatında olanların çoğu, birkaç istisna dışında, tüm düşünce tarihine karşılar, çünkü düşünce tarihi “insan” (human) anlayışının egemen olduğu zamanları yansıtıyor onların gözünde. Aynı gerekçeyle düşünce tarihindeki birçok kimseyi, mesela Heidegger'i, Althusser'i, Foucault'u hatta “seküler hümanist” dedikleri Richard Dawkins'i bile defterden silmiş görünüyorlar. 

“İnsan-sonrası” yanlıları, Marx, Darwin, Bergson, Hume ve Derrida gibileri kendilerine yakın buluyorlar ama bir numaralı düşünürleri, 1995 yılında intihar ederek yaşamını yitirmiş olan Gilles Deleuze... “İnsan-olmayana ve üst-insana bizi açmak (...), durumumuz, bizi iyi çözümlenmemiş bileşimler arasında yaşamaya ve bizim kendimizi iyi çözümlenmemiş bileşimler olmaya mahküm ettiği sürece felsefenin anlamı budur” diyecek kadar insanı alabildiğine soğuk ve maddi kategorilerle düşünen Deleuze. 

“İnsan-sonrası” taraftarları, sonuna kadar maddeciler; “vitalist materyalizm” favori 


kavramlarından. Ama onların maddeciliği, bildiklerimizden biraz farklı... Madde yerine “form”, mevcudiyet yerine “örüntü” (pattern), ortam yerine “mesaj” demeyi yeğliyorlar. Zira dijital teknolojiler sayesinde enformasyonun bedenini kaybettiğini, gayri-maddi bir yapıya dönüştüğünü, yaşamı olduğu gibi taklit etmeye çalışan yapay bir yaşam (artificial life) ortaya çıktığını düşünüyorlar. Gerçek canlılıkla (Alife) yapay canlılığı (A-life) ayırt ettiklerini söylüyorlar. Zihni, evrensel bir sembol işlemcisi olarak kavramsallaştırıyorlar. Zihin ve bilgisayarın tamamen aynı olmasalar da bazı ortak işleyiş mekanizmalarını paylaştıkları kanaatindeler. Doğa-kültür, insan-hayvan, insan-makine, hayat-oyun, kadın-erkek ayrımları sahte onlara göre, bunların hepsini aşmak istiyorlar. “Makinelerimiz rahatsız edici derece canlı, bizler ise korkutucu derece cansızız” diyorlar. Onlar için; bilim, yaşamın sadece bilgi iletme birimlerinden (bit) meydana gelen dijital bir enformasyon, insanın da evrim oyununda makinelerden farksız bir oyuncu olduğunu ortaya koymuş; teknoloji ise insandan daha iyi işlev gören makineleri yaratmıştır. Artık insanı, sanki özel bir varlıkmışçasına ele almaktan, mesela “insan hakları” gibi başlıklar altında düşünmekten tamamen vazgeçmek lazım gelir. 
Gelelim “insan-ötesi” fikriyatına yani transhumanizme. Transhumanizmin insanın biyolojik varlığına odaklanmış ve teknolojinin imkânlarıyla onu dönüştürmeye çalışan bir anlayış. 
Bilim ve teknoloji yoluyla insanın biyolojik varlığının ve sınırlılığının aşılmasını savunan bir akım. “İnsanlık, gelecekte bilim ve teknoloji tarafından derinden etkilenecek bir yerdedir. 
Bizler yaşlanmanın, bilişsel kısıtlamaların, istemsiz acı çekmenin ve Dünya gezegenine hapisliğimizin aşılması yoluyla insanın potansiyelinin genişletilmesinin imkân dâhilinde olduğunu öngörüyoruz” diyorlar. Günümüzün teknolojik imkânları, hâlihazırdaki implantlar, protezler, dijital teknolojiler, biyoteknolojideki ve nörofarmakolojideki gelişmeler, transhumanistlerin insanın potansiyelinin daha da güçlendirilmesi senaryoları için ipuçları veriyor. Bu senaryolar arasında, insan bilincinin makinelere yüklenmesi, istenmeyen kişilik özelliklerinin kaldırılması ve ölümsüzlüğe ulaşma da var. 

Görüldüğü gibi teknoloji, şişede durduğu gibi durmuyor. İnsan düşüncesini de hemen etkileyerek kendisine uygun ütopyalar da ortaya çıkarıyor. Ne yazık ki bu fikirler, bazı marjinallerin tuhaf fantezileri değil. “İnsan-ötesi” düşüncesi yani transhumanizm, devletlerin savaş politikalarını derinden etkilerken, “insan-sonrası” fikriyatı akademiden başlamak üzere hızla yaygınlık kazanıyor. 

İnsan-ötesi akımının güçlü bir felsefi alt-yapısı yok daha çok pratik sorunlar nedeniyle gündemimize gelebilir ama “insan-sonrası” fikriyatı öyle değil. Ateizm ve materyalizm, inancı reddediyordu. “İnsan-sonrası” ise insanın özünü değiştirmeyi, onu “yeryüzünün halifesi” olma makamından indirmeyi amaçlıyor; doğrudan doğruya insana meydan okuma... 


ÖMER TUĞRUL İNANÇER: EN BÜYÜK MATERYALİST ŞEYTANDIR! 


12.08.2019- haber7 


Hukukçu, Yazar ve tasavvuf musikisinin önde gelen ismi Ömer Tuğrul İnançer, haber7.com'a 


önemli açıklamalarda bulundu. 
Haber7.com Genel Yayın Yönetmeni Osman Ateşli ve Editör Asya Karagül, Türk Tasavvuf Musikisi'nin önemli isimlerinden biri olan Ömer Tuğrul İnançer ile toplumsal sorunlara dair 


bir sohbet gerçekleştirdi. 


İşte İnançer'in açıklamalarından önemli başlıklar: 


-Bu toplumsal değişim ve dönüşüm sürecinin kontrol altında sürdürülebilmesi sağlanabilir mi? Bu süreç hangi alanlarda desteklenmeli? Değişimin engellenmesi ya da 


yavaşlatılması ya da uyarlanması gerekenler nelerdir? 


Ona biz bir şey yapamayız. Nasıl ekonominin kendi kanunlarına, devletin çıkardığı kanunlar mani olamıyorsa, istediğin kadar narh koy arz talep kanunu narh kanunun bozar. 
Çok basit bir şey. Onun için toplumsal değişimi bozamayız. Bu değişimin zahirde olduğunu, 


hakikatte bir değişim olmadığını öğretmemiz lazım. Bunun da yolu Efendimiz'den geçer. 
-Bu değişimi tetikleyenler, etki edenler biz Müslümanlardan daha mı cesur? 


Hayır, daha namussuz. Her şeyden önce, elde ettikleri mali gücün kaynağı hırsızlık. Afrika ve Güney Amerika başta olmak üzere oradan sömürdükleri. Sanayi devrimi diye bize kazıkladıkları ileriliğin kaynağı ne? Özellikle Amerikadan çaldıkları altında, Afrika'dan çaldıkları insan emeği. Kaynağı bozuk oldu mu sonu da bozuktur. Bunun cesaretle alakası yok. Bu kendilerini üstün görmek, avuç içi kadar Hollanda'nın Endonezya'da ne işi var? Bir adanın dörtte biri kadar olan İngiltere'nin İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda ile birleşip, Birleşik Krallık adı altında koca Hindistan kıtasında ne işi var? Asılacaksan İngiliz ipiyle asıl diyor bizim yerli cahiller. İngiltere'de ip yapılmaz ki. İngiliz kumaşı, İngiltere'de kumaş yapılmaz ki. Osmanlı dönemi dahil dünya piyasasında Hint kumaşı daima en üstündür ve senin İngiliz kumaşı dediklerin bildiğin Hint kumaşıdır. Daha ilerisini söyleyeyim İngiltere tacının başındaki dünyanın en büyük elması Kuh-i nur, Hindistan'da Babüroğlu Hümayun Şah'ın mezarından çalınmıştır. Çalmadır. Şah Cihan'ın ve Mümtaz Mahal'ın mermer sandukasında oyuklar göreceksiniz. O oyuklardaki pırlanta, zümrüt, yakut İngiliz süngüleriyle çıkartılarak alınmıştır. Bir bizim Topkapı'dan bir şey çalamadılar. Amerikalılar Bağdat'a girdiklerinde ilk yaptıkları şey neydi? Hatırlayın, müzeyi soydular. Bağdat Müzesi'ni 


soydular evvela. İşte bu. 


"En Büyük Materyalist Şeytandır" 


-Kanayan yaramız gençlik. Günümüz gençlerinin öz değerlerinden uzaklaştığını, hatta gelenekleri hor gördüklerini biliyoruz. Yoğun bir sevgisizlik, materyalist bir yaklaşım 


var. Bu tablo neyin sonucunda ortaya çıktı? 


Efendimiz'den uzaklaşmanın sonucunda ortaya çıktı. Adem (as)'e secdeyle emir olunan meleklerden iblis itiraz etti. İtiraz gerekçesi olarak da “Adem'i topraktan yarattın, beni ateşten yarattın. Ateş topraktan üstündür, dolayısıyla ben ondan üstünüm. Sana secde ederim, ona etmem” dedi. Yani, Adem (as)'e secde etme emrini bir kenara bıraktı materyalist düşündü. 
Onun materyali toprak, benim ateş. Yani, dünyanın kainatın en kıdemli materyalisti 

şeytandır. Efendimiz'i tanısa şeytana uymaz, materyal ile işi kalmaz. Adem'deki nur-u Muhammedi'yi, esma-i ilahiyi ve nef”a-i ilahiyi görseydi materyaline bakmayıp secde ederdi. 


Materyale bakanlar manayı görmezler. 
Gelecek nesilleri yetiştiren aileler için bu konuda neler söylemek istersiniz? 


Aileler peygamberlerini öğrenirlerse ve çocuklarına da öğretirlerse, ama “yalan söyleme evladım çok kötü bir şeydir” dedikten sonra telefon çalınca “hanım ben evde yokum” 


diyorlarsa olmaz. 
"Zahir Değişiyor Hakikat Değişmiyor" 


Bu durumun sebebi değişen dünya gerçekleri mi yoksa bu gençlerin yetiştirme 


tarzlarının bir sonucu mu? 


Siz dünyanın değişikliğine neden bu kadar ehemmiyet veriyorsunuz? Zahir değişiyor hakikat değişmiyor. Görüntü, zuhura geliş, ortaya çıkış değişiyor, hakikat değişmiyor. Mescid-i Nebi”den örnek vereceğim. İlk yapıldığında hurma kütüğü yakılarak aydınlatılıyordu. Sonra Yemen'den bir zat geldi yağ kandili öğretti. Asırlarca yağ kandili yandı. Sonra petrol lambası icat olundu, sonra hava gazı, sonra elektrik icat olundu. Biz meşaleyi, kandili, petrol lambasını, elektrik ampulünü konuşuyoruz. Aydınlanmayı niye konuşmuyoruz? Onun için dünyanın değiştiği yok. Ampul yerine meşale yakmak veya kandil yerine gaz lambası yakmak değişim değildir. Aydınlanmak esastır, o değişmiyor. Alet değişiyor. Bugün İbn-i Sina'nın 


tıbbından daha ileri bir tıp yok. Aletler değişiyor. Yani, yaşlılık hastalığı prostat. Kesilerek 


yapılan prostat ameliyatı, şimdi saç teli kadar ince bir delikten girilerek yapılıyor. Ama prostat 


ameliyatı yapılıyor. Fark etmiyor. 
"Peygamber Zevcesi Çalışıyorsa Her Kadın Çalışır" 


Efendimiz Hazretleri öyle bir hayat yaşamışlar ki her anında bizim bir derdimizi çözecek örnek var, esas şefaat odur. İyi tetkik etmeliyiz. Basit bir misal vereyim, hanımların çalışıp çalışmaması meselesi. Efendimiz'in zevcelerinden biri, annelerimizden biri çarşıdan deri aldırıyor. Kesiyor, biçiyor, dikiyor çocuk patiği, eldivene benzer tutamaç, çanta yapıyor. 
Pazara gönderip sattırıyor, gelen mangırı sadaka olarak dağıtıyor. Yani? Çalışıyor. Peygamber zevcesi bu. Peygamber zevcesi çalışıyorsa her kadın çalışır. Çalışmanın şeklini sonra münakaşa ederiz ama kadın çalışır, niye çalışmasın? Veya evinde çok ciddi bir şekilde tasarruf tedbirleri alarak çalışırız. Çünkü har vurup harman savurmak biraz da bedeni rahatlığın gereğidir. Bedenini biraz daha fazla çalıştırıp tasarruf sağlamak çalışmak değil midir? İşte biz Efendimiz'i o kadar tanımıyoruz ki... 

Efendimiz'in en yakını, çocukluğundan itibaren yani Halime validemizin, süt annesinin yanından döndükten sonradan itibaren ahirete doğuncaya kadar en yakını Hz. Ebubekir. 
Bunda hiç şüphe yok. Çocuklukta daha, Hz. Ebubekir'in babası Abu Kuhafe hazretlerinin dükkanında beraber oynuyorlar, beraber yardım ediyorlar. Nasıl bir göstergedir ki Medine'de koyun koyuna yatıyorlar. Ama... Bu söylediğim kimsenin gücüne 


gitmesin. Efendimiz'in mahremi Ebubekir hazretleri değil, validelerimiz. 


Şimdi soruyorum sevgili seyircilere, acaba Allah'ın bize Ashap suresindeki ayetle anne olarak tayin ettiği validelerimizin isimlerini sayabilecek kaç kişi var? Yani, biz anasının adını bilmeyen Müslümanlarız. Bizim biyolojik annemiz bizim irademizle anne değildir. Hiç kimse benim annem falanca olsun diyemez. Doğar, biyolojik annesi olur. Bir anımdan süt emdi, süt annesidir. Onu da kendisi seçmemiştir, annesi babası seçmiştir. Evlendi, kayınvalidesi akdi annesidir. Veya bir çocuklu bey veya hanımla evlendi o çocuk onun akdi yavrusudur. İyi de bunların hepsi hayattan geliyor. Peki Rasulullah Efendimiz'in zevceleri? Allah tayin etmiş, bunlar sizin anneleriniz diye. Biz o annelerimizin adını bile bilmiyoruz. Nerede kaldı ki 


hayatlarını inceleyip onlardan örnek almak. 


TÜBİTAK NASIL KATLEDİLDİ 

16 Mart 2009- Tufan Türenç- hurriyet 

YIL 2002... AKP henüz iktidara gelmemiş. , 

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başbakanı Prof. Dr. Namık Kemal Pak, Türkiye’nin 2002 yılı içinde 9 bin 303 bilimsel yayın yaparak büyük bir sıçrama gerçekleştirdiğini açıkladı ve şu bilgileri verdi: 

"Türkiye 80 ülke arasında 25. sıradan 22. sıraya yükseldi. Bu sıçramayla Türkiye Danimarka, Avusturya, Finlandiya, Yunanistan, Portekiz, Irlanda ve Lüksemburg gibi 
7 Avrupa ülkesini geride bıraktı." 

O tarihte eski Doğu Bloku ülkeleri henüz Avrupa Birliği'ne üye olmamışlardı. Polonya dışındaki bütün aday ülkeler Türkiye'nin gerisindeydi. 

Tarih 2003 Kasım”ı... 

AKP iktidarının birinci yılı... 


Başbakan Tayyip Erdoğan TÜBİTAK'ın başına kendi yandaşını getirmek için Prof. 
Dr. Namık Kemal Pak?ın seçilmesine onay vermedi. 


Meclis'e bir yasa değişikliği getirildi. 


Değişiklik Başbakan'a kurum başkanını ve Bilim Kurulu'nun 6 üyesini bir defaya mahsus olmak üzere atama yetkisi veriyor. 


CHP milletvekili Oya Araslı kürsüye çıkıp yasanın Anayasa'ya, hukuka aykırı olduğunu söyledi. 


Ama AKP'lilerin oylarıyla değişiklik Meclis'ten geçti. 

Yasa onaylanır onaylanmaz da Bilim Kurulu'na atamalar yapıldı. 

Atananlardan biri de Ankaralı bir kuyumcu. 

O tarihlerdeki bir yazımda "AKP iktidarı TÜBİTAK'ı katlediyor" diye yazmışım. 
Tarih 2004 Ocak'ı... 

Başbakan Erdoğan TÜBİTAK'ın başına Prof. Dr. Nüket Yetiş”i atadı. 


Bilim çevrelerine göre Prof. Yetiş'in bilim karnesi cılız. Uluslararası yayınlarda yayınlanan bilimsel makalesi 5'i geçmiyor. 


Üniversitede dinci görüşleriyle tanınıyor. Bazı tarikatlara yakın olduğu söyleniyor. 
O günlerde yazdığım bir yazıda şu vurguları yapmışım: 


"TÜBİTAK'ta çalışanların kanısı, kurumun iktidar tarafından ele geçirdiği yönünde. 


Bana göre de TÜBİTAK gitti. 
Bundan sonra iflah olmaz. Çünkü bu bilimsel kuruma siyaset sokuldu. 


Dünya bilim çevrelerinde saygın bir yeri olan TÜBİTAK ne yazık ki bu niteliğini yitirecek." 


Tarih 2004 Nisan?ı... 


TÜBİTAK taki kadrolaşma tamamlandı. Değerli bilim adamlarının hemen hepsi kurumdan ayrıldı. 


TÜBİTAK in bilimsel performansı birden düştü. 


Son olarak da yapılanlara dayanamayan Marmara Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Naci Görür istifa etti. 


O gün şöyle yazmışım: 

"Şimdi oturup hep beraber TÜBİTAK'ın ruhuna Fatiha okuyalım." 

Tarih 2005 Ekim'i... 

İktidarın ele geçirdiği TÜBİTAK perişan durumda. Kurumun yasal statüsü bile yok. 
Tarih 2009 Mart'ı... 

TÜBİTAK'ın Bilim ve Teknik Dergisi'nin Mart sayısında Darwin sansür edildi. 
Darwin kapağı ve konusu kaldırıldı. 


Darwin'i kapak yapan derginin Genel Yayın Yönetmeni Dr. Çiğdem Atakuman sözlü olarak görevden alındı. 


TÜBİTAK “taki bu çağdışı anlayış dünya bilim çevrelerinde de şaşkınlıkla karşılandı. 


GELECEĞİN İNSANLARI BİZE MAYMUN MUAMELESİ ÇEKER Mİ? 


29 Temmuz 2007- Yalçın Doğan- hurriyet 

İnsan, bu kitabı okuduktan sonra, daha hoşgörülü oluyor. Daha az sinirleniyor. Bilgiye susamışlık artıyor. Kısaca, hayat felsefesi değişiyor. Tıpkı Orhan Pamuk vari, "Bir kitap okudum, hayatım değişti" gibi. 

Uçakta giderken, aşağıya bakıyor. Baktıkça, aklına arka arkaya sorular takılıyor: 


Deniz suyu neden tuzlu? Dünyanın ağırlığı ne kadar? Dünya kaç yaşında? Güneş sistemi nasıl oluşuyor? Dünyayı bugüne getiren büyük patlama nasıl meydana geldi? Dünyanın kaç milyar 


yıl ömrü var? Yıldızların sırrı nedir? 


Bu sorular ve benzerlerine ilgili bilim adamları tarafından belki çoktan cevap veriliyor. Ama, sıradan insanlar bu karmaşık bilgilere ulaşmakta güçlük çekiyor. Sadece ulaşmaktaki güçlük değil, aynı zamanda öğrenmek ve hayatın bu yönünü anlamayı kolaylaştırmak. 


Aslında gezi rehberleri hazırlamakla tanınmış olan, bir açıdan gazeteci Bill Bryson uçakta aklına takılan bu soruları araştırmak için, kitaplara kapanıyor. Einstein'dan Kepler'e, Kopernik’ten Arşimed'e, Ali Kuşçu'dan Edison'a, Benjamin Franklin?'den Mark Twain'e yönelen pek çok kitabın içine dalıyor. 


Üç Yıl Gece Gündüz Çalıştı 


Hemen hepsi, fizik, astronomi, jeoloji, kimya, biyoloji gibi fen bilimlerinde tarihin ünlü dehaları. Onların yanında, edebiyatçı ve daha çok mizahıyla ünlü Mark Twain'le ne ilgisi var? 
İnsanın insanla eğitimi, terbiyesi, yetiştirilmesi açısından, mizahla karışık, bilgi aktarma yöntemini kullanmak ve edebi stili yakalamak üzere Mark Twain. 


Bryson üç yıl gece, gündüz fen bilimleri çalışıyor. Aklındaki soruların karşılıklarını buluyor, öğreniyor. Sıra, bunları en sade biçimde aktarmaya geliyor. Oturuyor, bir kitap yazıyor. "A Short History of Nearly Everything", Türkçesi Hemen Her Şey Hakkında Kısa Bir Tarih. 


600 sayfalık kitabı, yutar gibi okuyorum. Altını çizerek. O kitaptan sanki sınava girecek 
gibiyim. Evrenin seksen milyar yıl ömrü olduğunu, henüz 15 milyar yılı geride bıraktığımızı, elli milyon yıl sonra, Ege Denizi diye bir deniz kalmayacağını, Boğaziçi'nin sadece on bin 
yaşında olduğunu, protonlar, elektronlar mucizesini, gözle görülebilir yıldız sayısının 300 
bine ulaştığını... 


Günlük hayat açısından bu bilgilerin ne değeri var? Bu bilgilerden yola çıkarak, herkesin kendine göre, yeni bir hayat felsefesi edindiğini düşünüyorum. Bugün, bizler insan olarak, belki bir geçiş dönemi tipleriyiz. Atalarımız maymun olduğuna göre, kim bilir kaç milyon ya da milyar yıl sonra, bize de, geleceğin insanları acaba maymun muamelesi çeker mi? 


O da önemli değil. Önemli olan, geçiş dönemi varlıkları olarak, hayatı nasıl algılıyoruz, nasıl algılamamız gerek? 


İnsan, o kitabı okuduktan sonra, daha hoşgörülü oluyor. Daha az sinirleniyor. Bilgiye susamışlık daha fazla artıyor. Kısaca, hayat felsefesi değişiyor. Orhan Pamuk vari, "Bir kitap 


okudum, hayatım değişti" gibi. 


Hayatı değişen asıl Bill Bryson. Kitabı pek çok dile çevriliyor. Çeşitli ülkelerde, bestseller listesinde aylarca birinciliği kimseye bırakmıyor. 


Ama, hayatını asıl değiştiren çok başka bir olay. İngiltere'deki Durham Üniversitesi ona fahri doktora unvanı veriyor. "Doktor Honoris Causa Bill Bryson'ın" bir sonraki durağı, aynı üniversitenin onursal rektörlüğü. 


Uçakta giderken, aklına takılan sorularla yazdığı kitap, onu rektörlüğe taşıyor. 


Bryson, farklı ve örnek bir gazeteci. Önünde saygıyla eğiliyorum. 


DİN SAVAŞLARI 
Mine G.Kırıkkanat-28/01/2004- Radikal 


Andre Malraux, uygarlıktan dini anlayan ve 'Medeniyetler Çatışması'nda Doğu ile Batı arasındaki dine bağlı kültür farklılıklarından doğan bir boy ölçüşmeyi öngören Samuel P.Huntington'dan çok önce, "21.Yüzyıl dinsel olacak ya da var olmayacak!" demişti. 
Açılımını Malraux'nun Doğu ve Batı kültürleri hakkında yazdığı çok sayıda kitap ve makaleyi okuyarak yapmak mümkün olan bu saptama, yaşadığımız yüzyılın çatışma olsun olmasın, en azından dinlerin tartışma odağını oluşturacağına işaret ediyor. Yüzyılın dördüncü diliminde, yanlış çıktığı söylenemez. Hele 11 Eylül'den sonra... 

Siz bu satırları okuduğunuz saatlerde, Fransız hükümeti, bakanlar kurulunda ulusal meclise sevk edilecek laiklik yasa tasarısını görüşüyor. Dünya basınında epeyce mürekkep akıtan ve Müslüman ülkelerde olduğu kadar Hıristiyan başkentlerinde de şiddetle protesto edilen tasarı, 
3 ve 4 Şubat tarihlerinde oylanacak. Yasalaşacağına kesin gözüyle bakılan tasarı, Andre 
Malraux'nunki gibi, tek tümceden ibaret: "Kamu okullarında görünür dini simgeler ve kılıklar yasaktır." Tabii ulusal mecliste daha da kısaltılır ya da uzatılmazsa. Tüm dini simgeler yasaklanıyor ama, herkes bilincinde, tasarı İslami tesettüre karşı hazırlandı. İslami tesettürden ise, kadın haklarına tecavüz ve kadın-erkek eşitliğine aykırılık anlaşılıyor. 

5 milyon dolaylarında Müslümanın yaşadığı Fransa, aylardır istim üstünde. Yediden yetmişe 
herkes bu yasayı tartışıyor. Radikal İslamcılar dışındaki ezici çoğunluk İslami tesettürü onaylamıyor. Yasayla mı yasaklanmalıydı, diyalogla mı çözülmeliydi, yoksa yönetmelikle mi, diye tartışıyorlar. Ancak kamuoyu araştırmaları her 100 Fransızdan 70'inin herhangi bir biçimde İslami tesettürün yasaklanmasından yana olduğunu ortaya koyuyor. Anglosakson dünyanın katiyen anlam veremediği, amacını kavrayamadığı bu yasayla Fransız hükümeti, halkın yüzde 70'ine kulak vermeyi yeğledi. Çünkü, salt bu nüfus yüzdesi bile Fransız tarihinin korkunç bir sayfasını açıyor toplumsal bellekte: Saint Barthelemy katliamı. 

Avrupa'da Katoliklerle Protestanların bir yüzyıl boyunca birbirini boğazladığı din savaşları, tabii ki 'Katolik Kilisesinin Kızı' Fransa'nın başkenti Paris'te, Aziz Barthelemy bayramına denk gelen 24 Ağustos 1572 sabaha karşı saat 3'te çalan Saint Germain kilisesinin çanlarıyla başlamıştır. Birbirlerini tanımak için önceden hazırladıkları beyaz haçlı giysilerle çanların sesini bekleyen Katolikler, bir anda sokaklara dökülmüş ve yataklarında uyuyan Protestanları kıtır kıtır kesmişlerdir. Oysa o dönemde Protestanlar Fransız nüfusunun yüzde 30'unu oluşturdukları gibi, devlete egemen soyluların, yani saray erkânının yarıdan fazlası Protestan'dı. Zaten bu yüzden, nüfusun yüzde 70'i Katolikler, tüm Protestan 

aristokratların Paris'e geldiği bir düğün gecesi harekete geçerler. O düğün ki, tam da ülkedeki dinsel barışı sağlamak amacıyla Katolik Kral 9.Charles'ın kız kardeşi Margot'nun Protestan 4.Henri'yle zoraki evliliğidir. Örgütlü katiller, önce Kralın başdanışmanı ve Protestanların lideri Amiral Coligny'nin evini basar. Pencereden attıkları Coligny'nin kafası, elleri, ayakları kesilen cesedi kazığa geçirilir. Paris'te başlayan katliam aslında bir soykırım olup tüm Fransa'ya yayılır. Tarihçiler, iki gün aralıksız süren soykırımda, resmi tutanaklara geçirilmeyen kurban sayısını 100 bin dolaylarında tahmin ediyor. 26 Ağustos 1572'den sonra hayatta kalan Fransız Protestan soyluların tamamı dinini inkârla Katolikliği kabullenmiş, teba ise İsviçre ve Almanya'ya sığınmıştır. Sonradan Fransa kralı olan 4.Henri de, Katolikliğe geçenler arasındadır. Bugün bile Protestanlar, Fransız nüfusunun yalnızca yüzde 2'sini oluşturuyor. Ama bu soykırım, aynı zamanda Fransız halkının toplumsal bilincinde 1789'dan öteye bu kez Katolik papazları kıtır kıtır kestiği ve Kralını da, Kraliçesini de giyotine gönderdiği 'isyan genetiğini' yeşertmiştir. Çünkü Saint Barthelemy katliamından öteye halk, devlete direnebileceğini kavramış, hatta 'çizmeyi aşan' hükümdarlarını öldürmek hak ve gücünü kendisinde görür olmuştur. Saint Barthelemy katliamı sonrası, gerek 9.Charles, gerekse 4.Henri cinayete kurban giden krallar olup, halk mahkemesiyle giyotine gönderilen 


16.Louis'nin habercisidirler. Saint Barthelemy, 16.yüzyıl siyaset bilimine, 'Kral istediğini yapabilmeli, ama yapabileceğini her zaman istememeli,' formülüyle yansımıştır. 

İşte günümüz Fransız egemenleri, böyle bir tarihin ışığında baktıkları gelecekte toplumsal barışı korumak, yeni bir din savaşını nüfusun yüzde 70'ini sokağa dökmeden önlemek için yeni laiklik yasası çıkarıyor. Çünkü toplum tarihçileri, bir saptamada hemfikir: Protestanların kıyımı Fransız toplumunda ne 432 yıl önce, ne de şimdi sosyal bir vicdan muhasebesi ya da suçluluk duygusu yaratmamış! 


MUSTAFA AKYOL'UN KİTABI ZİRVEYE OYNUYOR 
02/02/2012 - Dilhun Gençdal - Murat Deliklitaş- Radikal 


Yazar Mustafa Akyol'un ABD'deki WW Norton Yayınevi tarafından yayınlanan "Islam Without Extremes: A Muslim Case for Liberty" (Aşırılıklar Ötesi İslam: Müslümanca Bir Özgürlük Savunusu) adlı yeni kitabı, Kanada'daki Lionel Gelber Vakfı'nın ödüle aday gördüğü 10 kitap arasına girdi. 
E YA e ven e 


et 


dd. 
Vakfın her yıl verdiği "Yılın En İyi Kitabı" ödülüne adaylar arasında Henry Kissinger, Francis Fukuyama ve Niall Ferguson gibi dünyaca ünlü yazarların eserleri de yer alıyor. 
Toronto Üniversitesi”nin de katkısıyla 1989 yılından bu yana dağıtılan ödül, "Önemli uluslararası konularındaki kamusal tartışmaları derinleştiren en iyi İngilizce araştırma kitabı"na veriliyor. 10 aday arasından ödülü kimin alacağı ise Mart ayında açıklanacak. Kitabı hakkında bilgi veren Mustafa Akyol, kitabı Türkçe isminin daha farklı olacağını belirterek, şunları söyledi: 


"Özgürlüğün İslami Yolu” diye bir isim düşünüyorum. Başlık özellikle benim değil de yayınevinin seçtiği bir başlıktı. Amerikan kamuoyunun algısına uygun bir şekilde, çünkü Amerika'da ve İngiltere'de basılmış bir kitap sonuçta. Batı dünyasında son 10 yıldır, belki 20-30 yıldır İslamiyet hakkında pek çok olumsuz önyargı, eleştiri var. Bu kitap biraz bunları göğüslemeyi hedefleyen, biraz da İslam dünyasında sorunlar olduğunu, ama bunların kaynağının din değil, gelenekler, din dışı sosyal yapılar, siyasal sistemler olduğunu ve bunlardan daha farklı, bunları eleştirebilen bir demokrat-liberal Müslüman bakış açısının da olabileceğini anlatan bir kitap. Bu anlamda, İslam”ı savunan ama İslam geleneği içindeki bazı unsurlara biraz eleştiri getiren, öte yandan biraz Türkiye -Osmanlı”yı anlatan, Osmalı”da Tanzimat'tan sonra gelişen daha demokrat-liberal- Müslüman bakış açısının hikayesini anlatan bir kitap." 


Türkçe Baskı Doğan Kitap'tan 

Mustafa Akyol, kitabın 2011 Temmuz'unda ABD'de yayınladığını aktararak, kitabın Türkçesi'nin Doğan Kitap'tan çıkacağını anlattı. Akyol, kitabın Türkçe'ye tercüme edildiğini, ancak kendi cümlelerini bir daha gözden geçirdikten sonra 1-2 ay içerisinde bitirmeyi umduğunu kaydetti. Kitabın çıkışının Ortadoğu 'da yaşanan "Arap Baharı" sürecine tesadüf ettiğini dile getiren Akyol, şöyle konuştu: 


"Kitabı yazmaya 2008 yılında başladım. 1-1.5 yılı kitabın üzerinde çalışarak geçirdim. Kitabı teslim ettikten sonra metnini, uzun bir editöryal süreç de oldu. Tam kitap çıkmaya 


hazırlanıyordu ki * Arap Baharı” süreci başladı. Kitapta da ona bir kaç referans var. Ama ondan önce başlamış bir çalışma. Kitapta, * Arap Baharı'nda iktidara gelen şu anda İslamcı veya İslami referanslı partilerin karşılaşacakları birtakım sorular kitapta ele alınıyor. Mesela, din değiştirmek hakkı olmalı mı İslamda? Bence olmalı tabiki. Buna yönelik bir yasak var. 
Klasik İslam Hukuku'nda. Ama bunun niçin bugün yeniden ele alınması gerektiğini anlatıyorum veya günah işleme özgürlüğü diye bir bölüm var. Bu da Türkiye'de tartışılan konularla ilgili. Bir Müslüman bir başkasına zorla dindarlık niçin empoze etmemeli, din polisi, ahlak polisi gibi uygulamalar niçin olmamalı?" 

9 Bin Adet Basıldı 

Kitabın Türkçe dışında Arapça'ya da çervrileceğini, ayrıca birkaç Avrupa ülkesinden de talep geldiğini anlatan Akyol, kitabın hem İslamı merak eden Batılılar'a, hem de Müslümanlar'a hitap ettiğini aktardı. Akyol, kitabın 9 bin adet basıldığını ve geçtiğimiz 6 ay içerisinde büyük bölümünün tükendiğini belirterek, "Bestseller olduğunu söyleyemem kitabın ama bu düzlemdeki kitaplar içinde de fena bir satış elde etmedi. İngiltere'de uzun süre İslami kitaplar alanında en çok satan kitap oldu, 7-8 hafta kadar" diye konuştu. 

O Listeye Girmek De Hoş Birşey 

Akyol, kitabının Lionel Gelber Vakfı tarafından verilen "Yılın En İyi Kitabı" ödülüne aday 10 
kitaptan biri olması sürecini de anlatarak, şunları söyledi: 


"Ben de bu ödülün varlığını aslında yayınevinden öğrendim. Yayınevinden bir mail geldi. 

İyi haber Kanada”da Gelber Prize'a senin kitap aday gösterilmiş, çok iyi” diye. Ben de bilmiyordum. Kanada'da Lionel Gelber isimli bir ünlü gazetecinin adına verilen her yıl bir ödül var. Her yıl uluslararası ilişkiler alanında ufuk açan, yeni bir bakış açısı getiren bir kitaba 
veriliyor. 10 aday gösteriliyor. Sonra da bu 10 aday arasından seçim yapılıyor. Bu yıl bu 10 
kitaptan birisi olarak gösterildi. Rakipler güçlü. Fukuyama'nın *Siyasi Düzenin Kökenleri? 
diye bir kitabı var, Kissenger'ın Çin üzerine bir kitabı var, Niall Ferguson var, o da büyük bir İngiliz tarihçidir, onun bir kitabı var. Bilmiyorum kazanacak mıyım, kazanmayacak mıyım ama o listeye girmek de hoş birşey tabii." 


Kitabın, Türkiye'de de çok tartışılan sorulara Müslümanca ve liberal bir bakış açısıyla birtakım cevaplar getirmeye çalışan bir kitap olduğunu söyleyen Akyol, "Temel soru şu, İslamiyetle özgür toplum vizyonu birbiriyle uyuşur mu?" dedi. (DHA) 


İLAHİ KİMYA 
05/06/2005-Türker Alkan- Radikal 


Yalnız bizde değil, bütün dünyada bir 'Darwin kavgasıdır' gidiyor. 'Yaratılış' düşüncesini destekleyenler pek kızgın: 'Nasıl olur da maymunlarla müşterek atalarımız olabilir?" Mesele maymunlaşmaktan ibaret değil kuşkusuz, 'evrim kuramı", kutsal kitaplardaki yaratılış öyküsünü yadsıyarak ilahi gücü inkâra yöneliyor. Pek çok dinde yer alan "Tanrı, insanı kendi sureti üzre yarattı' anlayışını da zora sokuyor. 

Elbette bütün bunlar tartışılabilecek şeyler. 

Her iki kanatta olanların da söyleyecek çok sözü var. Bana kalsa yaratılış kuramını desteklemek isterdim. Çünkü ben de insanım, aptal bir şempanzenin torunu olmaktansa, Tanrı tarafından özenile bezenile yaratılmış olmayı tercih ederdim. Ama öte yandan evrimcilerin ileri sürdükleri tezler de yabana atılacak cinsten şeyler değil. 

1950'lerde biyolojide insanın yaşamasını sağlayan bir 'canı' olduğu fikriyle, insanın salt kimyasal ve fiziksel etkileşimlerden oluştuğunu ileri süren 'sistemciler' arasında yaman bir tartışma geçmişti. Aslında bu tartışma hiç bitmedi, çeşitli biçimlerde sürüp gitti. 

Özellikle biyolojideki ve tıptaki yeni gelişmeler, yaşamın nasıl büyük bir 'tasarım' sonucu 


oluştuğunu göstererek bütün bunların salt bir rastlantı eseri olamayacağını söyleyenleri destekleyen veriler sunuyor. 'Zekâ eseri bir tasarımdan' söz ediliyor. Bu alanda çalışan önemli bilim adamlarından birisi şunları söylüyor: "Çok büyük bir tuğla yığınının altına bomba koyup hepsini havaya uçursaydık, yere düşmekte olan tuğlaların rastlantı eseri büyük bir saray oluşturması ne kadar mümkünse, evrim sonucunda rastlantılarla şimdiki canlı yaşamının oluşması da o kadar mümkündür!" 

Öte yandan hemen her gün insanın nasıl olağanüstü bir makine olduğunu ortaya koyan bilimsel buluşlarla karşılaşıyoruz. 'İlahi' saydığımız pek çok şeyin kimyasal-fiziksel tepkimelerin sonucu olduğu iddia ediliyor. 

Gün geçmiyor ki şuna benzer haberler çıkmasın: Annelik içgüdüsünü sağlayan kimyasal bir madde bulundu. Buna göre, annelik içgüdüsünün hiçbir ilahi yanı yok. Evrim sürecinde oluşan bazı kimyasal maddelerin etkisinden ibaret. 

Bir başka haber: İnancı sağlayan beyin merkezi bulundu. Başta dini inanç olmak üzere bütün inançlarımız bu merkezin çalışmalarıyla belirleniyor. 

Anımsayabildiğim kadarıyla 'aşk' da böyle beyinsel ve kimyasal bir etkileşim sonucunda ortaya çıkıyordu. 

Geçenlerde bir buluş daha duyuruldu: İnsanda güven duygusu uyandıran bir koku bulunmuş. 
Bundan sonra güvenilir olmak için gayret 

sarf etmenize gerek kalmayacak. Yanınızda taşıdığınız 'güven spreyini' karşınızdakinin gözüne sıkın, yeter! Özellikle politikacıların işine yarayacak bir buluş olmalı. 

Dünkü gazetelerde bir haber vardı. Trafik kazalarında kokuların da etkili olduğu ortaya çıkmış: Lavanta sürücüyü gevşetiyormuş, parfüm cinselliği öne çıkarıyormuş, çimen kokusu hız yaptırıyormuş! 

Gün geçmiyor ki buna benzer buluşlar ortaya çıkmasın. Kısacası, 'Bizim dedemiz maymun değildi' demekle iş bitmiyor ki. Kokulardan, salgılardan, genlerden, lenflerden, gri maddeden oluşan etten bir makine (veya bilgisayar) olmak, maymun torunu olmaktan daha onurlu ve sevimli bir şey değildir bence. 

Öyle kolay çözülecek bir sorun değil bu. 


İLAHİ KİMYA 

05 Haz 2005- milligazete 

Özellikle biyolojideki ve tıptaki yeni gelişmeler, yaşamın nasıl büyük bir ?tasarım sonucu oluştuğunu göstererek bütün bunların salt bir rastlantı eseri olamayacağını söyleyenleri destekleyen veriler sunuyor. ?Zekâ eseri bir tasarımdan söz ediliyor. Bu alanda çalışan önemli bilim adamlarından birisi şunları söylüyor: "Çok büyük bir tuğla yığınının altına bomba koyup hepsini havaya uçursaydık, yere düşmekte olan tuğlaların rastlantı eseri büyük bir saray 


oluşturması ne kadar mümkünse, evrim sonucunda rastlantılarla şimdiki canlı yaşamının oluşması da o kadar mümkündür!" 5.6.2005 / Türker Alkan / Radikal 


İNSAN İŞLEMEDİĞİ CİNAYETİ NEDEN ÜSTLENİR? 
2 Eylül 2006-Ayşe Özek Karasu- hurriyet 


John Mark Karr'ın pek sapık görünümlü portresi çocuk kraliçe cinayetine çok iyi oturuyordu. 
Kendisi katil zanlısı çıkmadı, ancak cinayeti şöhret olmak için üstlendiyse, bunda kısmen başarılı oldu. 

Çünkü 10 yıl çözülemeyen vakayı bugüne kadar üstlenen olmamıştı. Oysa Amerikan suç tarihi, işlemediği cinayetleri üstlenip, bugün adı anılmayan yüzlerce psikopatla dolu. Mesela 


ABD'nin ulusal kahramanı Charles Lindbergh'in çocuğunu öldürdüğü iddiasıyla yüzlerce katil zanlısı peydah olmuştu. Ve bunların hiçbiri, yüzyılın cinayeti diye anılan vakanın faili çıkmamıştı. Sonra 1940'ların ünlü "Kara Dalya" cinayeti var. Yıldız olmak hayaliyle Hollywood'a giden Elizabeth Short'u öldürdüğünü iddia edenlerin sayısı 30'u bulmuştu. Daha geçenlerde "Ben Yeşil Nehir canavarıyım" diye ortaya çıkan R.C.Brown 48 cinayeti birden üstlendi, ancak polis buna da şüpheyle bakıyor. 

Şöyle bir laboratuvar testi yapılıyor: Bir grup üniversite öğrencisi bilgisayarda hızlı yazım deneyi bahanesiyle klavye başına oturtuluyor ve dikte edilen harflere basmaları isteniyor. 
Ancak ALT tuşuna basmayın diye uyarılıyorlar. Bu tuşa basıldığı takdirde test programındaki virüsün sistemi çökerteceği söyleniyor. 


Deney başladıktan bir dakika sonra sistem manüel olarak çökertiliyor ve deneyi yöneten araştırmacılar, bazı deneklerin ALT tuşuna bastığını gördüklerini iddia ediyorlar. Önce öğrencilerin tamamı, suçlamayı reddediyor. Ancak yazılı birer itirafname hazırlanınca, tamamı belgeyi imzalıyor. Deneklerin yüzde 65'i suçlu olduğuna kesinlikle inanıyor; yüzde 35'i ise işlemediği suçla ilgili hayali detaylar uydurup itirafı iyice inanılır hale getiriyor. 


ABD'de bir üniversitede yapılan bu deney insanların işlemedikleri bir suçu ne kadar kolay itiraf edebildiklerini gösteriyor. 


Psikologlar hayali itirafçıları üç gruba ayırıyor: 1- Ceza indiriminden yararlanacağı için polis baskısı altında, işlemediği suçu mecburen itiraf edenler. 2- Polis baskısı altında, suçu gerçekten işlediğine kanaat getirerek itiraf edenler. 3- Hiçbir baskı altında olmadığı halde, gönüllü itirafçı olanlar. 


İşte JonBenet Ramsey”i öldürdüğünü iddia eden John Mark Karr büyük ihtimalle bu son gruba giriyor. Yani, bir cinayeti saplantı haline getirip, vakayla iyice bütünleşmek veya şöhret olmak isteyenlerin grubuna. 


Çocuk pornografisi suçundan ABD'de öğretmenlik yaptığı okulundan atılan Karr'ın foyası çok çabuk çıkıyor ortaya. Önce eski karısı, cinayet günü Karr'ın başka bir eyalette kendisiyle birlikte olduğunu söylüyor. Sonra kardeşi, cinayetin işlendiği yer olan Boulder kentine hiç gitmediğini anlatıyor. Ve cinayet mahallinde bulunan saç ve tükürükle yapılan DNA testi sonucu Karr'ın katil olmadığı anlaşılıyor. 


Karr'ın JonBenet Ramsey cinayetini bir saplantı haline getirdiği, vakayla ilgili bir kitap üzerinde çalıştığı biliniyor. İşte bu noktadan hareketle psikologlar, Karr'ın çocuk kraliçeyi öldürdüğüne gerçekten inandığını düşünüyorlar. 

Lındbergh Cinayeti Esrarını Koruyor 

1996'da işlenen JonBenet Ramsey cinayeti, Amerikan suç tarihinin en sansasyonel vakalarından biri. Ancak geçen yüzyılın ilk yarısından kalma öyle trajik ve esrarlı cinayetler var ki, bunların yüzlerce gönüllü itirafçısı çıkıyor. 


En yüksek profilli vaka, 1930 yılında Charles Lindbergh'in bebeğinin kurban gittiği cinayet. 
Henüz 25 yaşındayken Atlas Okyanusu'nu uçakla tek başına geçen ilk insan olduğu için ABD'nin ulusal kahramanı olan Lindbergh'in çocuğu kaçırıldıktan 73 gün sonra ormanlık alanda neredeyse iskelete dönüşmüş halde bulunuyor. Her tarafı çürümüş, yaprak ve böceklerle kaplı. Sol bacağının dizden aşağısı yok. Ceset öyle bir halde ki, maktul kız mı oğlan mı belli değil. Çocuğun kimliği ve başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü kısa sürede tespit ediliyor. 


Amerika'nın heyecan içinde takip ettiği vakayı soruşturan adli makamlar giderek daha büyük bir esrarın içine gömülüyorlar. Çünkü yüzlerce kişi, "çocuğun katili benim" diye ortaya çıkıyor. Amerika'da yüzyılın suçu olarak nitelenen cinayet sonunda, Bruno Hauptmann adlı 
Alman göçmenin üzerine kalıyor. Mahkeme, 29 oturumda 162 tanığı dinledikten sonra 13 
Şubat 1935 günü kararını veriyor; Hauptmann idam cezasına çarptırılıyor. Bir süre sonra ceza infaz ediliyor, ancak Hauptmann'ın gerçekten katil olup olmadığı, eğer katil ise cinayeti neden işlediği bugün hâlâ tartışma konusu. 

Kara Dalya'nın Filmi Geliyor 

Gönüllü itirafçısı bol diğer bir vaka ise ünlü "Kara Dalya" cinayeti. Amerikan suç tarihinin efsanelerinden olan 1947 tarihli bu cinayetin kurbanı 22 yaşındaki bir yıldızcık; Elizabeth Short. Kızın esas adı ise Mia Kirshner. Şöhret olmak için Hollywood'un labirentlerinde epeyce dolaşıp, bir rivayete göre aralarında Marilyn Monroe'nun da bulunduğu çok sayıda kadın ve erkekle beraber olduktan sonra 15 Ocak 1947'de dayaktan paralanıp ikiye bölünmüş, vajinasına ot tıkılmış çıplak bedeni boş bir arazide bulunuyor. 


Medyaya "Kara Dalya" cinayeti diye yansıyan olay büyük sansasyon yaratıyor. Kimilerine göre genç kız ölümünden önce de kuzguni saçlarından ötürü "Kara Dalya (yıldızçiçeği)" diye anılıyor. Kimileri ise medyanın cinayeti salçalamak için kıza bu ismi taktığını iddia ediyor. 
Bu arada kara saçlarına kına yakıldığı dedikodusu da dolaşıyor ortalıkta. 


Her neyse, cinayet öyle sansasyonel ki, yaklaşık 30 kişi katil zanlısı olarak ortaya çıkıyor. 
Ancak polis cinayeti üstlenenlerin hiçbirinin ifadesini inandırıcı bulmuyor. Bu vakada sadece hayali itirafçılar yok, kahinler de var. Kimisi, "Kızın sağ gözünü getirin, son gördüğü kişiyi söyleyeyim" diyor. Bir başkası, "Eğer kız elinde bir yumurta ile gömüldüyse, katili bir hafta içinde yakayı ele verecektir" diye kehanette bulunuyor. 


Ancak esrar bir türlü çözülemiyor. Olayla ilgili kitaplar yazılıyor. Hatta bunlardan birinde kızın babası katil olarak gösteriliyor. Ancak polis bu iddiaya itibar etmiyor ve James Ellroy'un kaleme aldığı "Kara Dalya" adlı roman 1987'de piyasaya çıkıyor. Aynı yıl filmi çekiliyor. Ve Brian de Palma'nın çektiği yeni "Kara Dalya" önümüzdeki 15 Eylül'de vizyona giriyor. Başrollerde Josh Hartnett ve Scarlett Johansson var. 


Amerika'nın suç coğrafyasında başka hayali itirafçı tipleri de var: Mesela polisiye roman müptelası olup, bir cinayeti üstlenerek kendilerini içeri tıktıranlar. Bu tipin en meşhur örneği, Laverne Pavlinac. 1990'da Oregon'da cinayete kurban giden Taunja Bennett”i, sevgilisi John Sosnovske ile birlikte öldürdüğünü itiraf ediyor, böylece ikisi de hapsi boyluyor. Ancak kendi cinayetini başkalarının üstlenmesine dayanamayan "Happy Face Killer" lakaplı Keith Jesperson beş yıl sonra ortaya çıkıp suçunu itiraf ediyor. Diğer iki itirafçı serbest kalıyor. 
Pavlinac, çok eziyetli bir ilişki yaşadığı ve kodesi tek kurtuluş yolu olarak gördüğü için cinayeti üstlendiğini söylüyor. Sevgilisi Sosnovske ise çok baskı altında kaldığını, daha hafif bir cezayla kurtulmak için itirafta bulunduğunu anlatıyor. Olay bu kadarla kalmıyor, esas katil benim, diye ortaya çıkan Jesperson fikrini değiştiriyor, hapisten çıkan diğer ikisinin katil olduğunu iddia etmeye başlıyor ama, geçmiş olsun. Maktulün çantası ile kimlik kartının nerede olduğunu doğru söylemiş bir kere. 


Diğer bir tip de cinayetten zaten hüküm giymiş olup, iyice azılı bir şöhret edinmek için daha fazla sayıda cinayeti üstlenmeye kalkışanlar. Bu tipin son örneği Coloradolu katil Robert 
Charles Browne. İki kişiyi öldürmek suçundan iki kez müebbet hapis cezası alan Browne, 30 
yıl önce işlenmiş 48 cinayeti daha üstleniyor. Bu suçlar kanıtlansa, kendisi seri katil 


mertebesine yükselecek. Seri katillerle ilgili altı kitap yazan kriminoloji uzmanı James Alan Fox, Browne'ın büyük ihtimalle yalan söylediği düşüncesinde. Seri katillerin itiraflarını abarttığına pek çok kez rastlamış. Mesela 1990'larda Mississippi?'de ortaya çıkan Donald Leroy Evans adlı cinayet hükümlüsünün, 70 cinayet vakasını daha üstlendiğini, polis ve FBP’ in sırf onun itirafları uğruna Teksas ve Arizona'da ceset avına çıkıp aradığı her mekandan eli boş döndüğünü anlatıyor Fox. 


Şimdi de Robert Charles Browne şu detaylı suç tablosunu çiziyor: Louisiana'da 17, Colorado'da dokuz, Teksas'ta yedi, Arkansas'ta beş, Mississippi’ de üç, New Mexico, Oklahoma ve California'da ikişer ve Washington'da bir kurban. Kimisini boğarak, kimisini tabancayla, bazılarını da bıçak, tornavida ve buz kıracağı ile öldürmüş. Cesetleri göllere, nehirlere, çöpe ya da hendeklere atmış. 

Şimdi FBI ve polis, dokuz eyalette ceset arıyor. 


GÖRDÜN MÜ DARVİNCİ BOZUNTUSU SERDAR? 
20.09.2005- hurriyet 


Kendilerini eşzamanlı olarak hem Kuvayı Milliye hem de Hilafet Ordusu zanneden bir meczup takımı var Türkiye'de. Bir yazıda Evrim Teorisinden bahsedince, beni Darwinci, dolayısıyla Allahsız ilan ettiler. Beyinsiz oldukları için bunda şaşacak bir şey yok. Gülüp geçtim. Ama gazetelerde çıkan bir haber üzerine bana (aynı elden çıktığı belli) 7-8 e-posta gelince, sizinle paylaşmadan edemedim. 


İmparator'un Yürüyüşü diye bir belgesel gösterimdeymiş yurt dışında, doğrusu ben de heyecanla bekliyorum Türkiye'ye gelmesini.Amerikalı yobazlar, bu belgeseli seyredince “Hıh, şimdi bulduk? diye sevindirik olmuşlar: Güya, penguenler Evrim Teorisi'ni çürütüyormuş. 

National Review adlı aşırı tutucu dergide çıkan bir makalede, penguenlerin “tek eşli ve ahlâklı” oldukları, demek ki... Evrim Teorisi'nin yanlış olduğu iddia ediliyormuş. 


Gerekçeleri biraz zorlama: Hayatlarında demek ki ilk kez (o da sinemada filmi oynatıldığı için herhalde çocuklarını götürdüklerinde) penguen gören bu “bilim adamlarına? göre, “Eğer Evrim Teorisi doğru olsa imiş, penguenlerin üreme sistemleri, dünyaya daha çok yavru getirmelerini sağlayarak yaşamlarını kolaylaştırabilir” imiş. “Bir yumurtayı sıcak tutmak için aylarca soğukta aç bilaç beklemezlermiş. Fakat penguenler, içgüdülerine bağlı kalarak tek eşli bir yaşamı seçmiş. Sadakat dolu yaşam biçimleri Tanrı'nın varlığını hissettiklerini gösteriyormuş. Bu da Evrim Teorisi'ni çürütüyormuş...” 


Ben bilimadamı değilim maalesef, Evrim Teorisi'ni savunacak birikimim yok. Üstüme vazife de değil. Ama sadece düz mantık yürüterek bir yere varmaya çalışacağım. 

Gelen e-postalar, “Gördün mü, darvinci bozuntusu Serdar!” diye bitiyor. 

Vallahi, gördüm ve sizi adam yerine koyduğumdan değil ama, okurlarım günün yorgunluğunu atıp biraz gülsün diye bir cevap vereceğim. 

Birincisi, Tanrı'nın varlığının ispatı olarak penguen gibi salak bir kuşu şahit göstermeniz, sizin terminolojinizle söyleyeyim, günah. İnsan, Allah'a inanıyorsa, insan bu şehadetten utanır! 

İkincisi, yine sizin mantığınıza göre söyleyeyim, eğer “Evrim Teorisi olsaydı, penguenler daha çok yavrular, bu kadar eziyete katlanmazlardı” diyorsunuz. Belki doğrudur. Ama ya biri çıkar da size “Peki penguenleri tanrı bugünkü halleriyle yarattıysa, neden bu hayvanları tek yavru yapacak, dolayısıyla bu kadar eziyet çekecek şekilde tasarladı?” diye sorsa, ne cevap 


vereceksiniz? Bence bu konuya girmeyin. 


Üçüncüsü, evrim geçirmiş canlıların ‘çok eşli ve ahlâksız? olması gerektiğine inanmak için insanın evrimini tamamlamamış olması gerekir. Çok eşliliğin evrimle bir alakası yoktur. En gelişmiş canlılar, insan, maymun, yunus mesela çok eşlidir. Buna karşılık öyle kuşlar vardır ki, tek eşlidir. Üstelik, hayvanlar için ahlâk diye bir ölçü kullanılmaz. 


Bu, Amerikalı yobazlara... 


Size de bir dördüncü ve son diyeceğim var. Hıristiyan yobazlarla aranızdaki “küçük farkı” unuttunuz herhalde... Eğer evrim geçirenler ahlâksız ve çok eşli hale geliyorsa... mesela, dört kadınla evlenip, 12-13 yaşındaki kızları imam marifetiyle koynuna alanlar, evrimin hangi noktasındadır acaba? 


İBRAHİM HAKKI VE EVRİM 
30 Aralık 2005-Mehmet Nuri Yılmaz- hurriyet 


İSTANBUL'dan Nezih Vural isimli bir okurumuz, Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın evrimden söz ettiğinden bahsediyor, “Bunun Darwinizm'i kabul anlamına geldiğini söyleyebilir miyiz? 
diyor. 

Sayın okurum! İlkçağdan itibaren filozoflar, insanın ve diğer canlıların orijinleri hakkında kendilerine göre teoriler üretmeye çalışmışlardır. Bunlardan kimi canlıların bir türünün tamamen diğer türüne dönüştüğünü öne sürerken, kimi de bir canlı türünün kendinden önceki türlerde bulunan birçok kısmın kombinasyonu olabileceğini iddia etmiştir. 


İslam tarihinde bu konuda ilk görüş sahibi Cahiz'dir (ölümü Hicri 225). Göç ve çevreden dolayı hayvanların yaşantılarında meydana gelen değişikliklere işaret eden ilk hayvan bilimci idi. Cahiz'in bu nazariyesi “Safa Kardeşler? (İhvan-ı Safa) denilen bir grup tarafından yayıldı. Ancak insanın kaynağıyla ilgili modern teoriyi her yönüyle anlatıp bize aktaran ilk Müslüman düşünür İbn-i Miskveyh (ölümü Hicri 421) idi. 


İbrahim Hakkı evrimi kabul eder ve şu şekilde açıklama yapar: “Madenlerin evriminden bitkiler, bitkilerinkinden hayvanlar, hayvanlarınkinden de insanlar meydana gelir. 
Bitkiler, hayvanlar ve insanlar arasında da aracılar vardır. Madenler ile bitkiler arasındaki aracı bu 'mercan'dır. Bu denizin dibinde bir bitki olduğu halde suyun yüzüne çıkınca sertleşir ve taşlaşır. Bitki ile hayvan arasındaki aracı “hurma” ağacıdır. Çünkü bu ağaç palmiyeler familyasından olup erkek ve dişi çiçekleri ayrı ayrı ağaçlarda bulunur. 
Tozlaşma ancak insanların aracılığıyla gerçekleşir. Hayvan ile insan arasındaki aracıya gelince ‘nesnas’ diye adlandırılan vahşi insan veya maymundur.” 


İbrahim Hakkı?dan önce Mevlana da tekâmül nazariyesinden söz etmiştir. Şöyle der: “Maden ve taş ülkelerinde yaşadım! Sonra hayvanlarla yerde, havada ve deryalarda saatlerce dolaştım. Ve insanlık mertebesine yükseldim.” 


Canlılar ister birdenbire ayrı ayrı türler olarak yaratılmış olsun, ister birbirlerinden türemiş olsun, bu bizi inanç açısından bir sıkıntıya sokmaz. Ancak Darwin?in biyolojik evrim teorisini temele alan yaklaşımı, insanı da içine alan canlı doğanın evrimle oluştuğunu, bu evrimin itici gücünün yaşama kavgası ve bunun sonucu olarak da doğal ayıklanma olduğunu, doğal türlerin yaratılmayıp doğal etkenlerle birbirinden çıkarak oluştuğunu ileri sürmesidir. 
Böylece, Allah'ın varoluşuyla ilgili en önemli delil olan düzen ve amaç ilkelerini ortadan kaldırmak suretiyle dini öğretilere darbe indirmektedir. 


İkbabin dediği gibi evrim teorisi çağımız dünyasına umut, coşku, canlılık ve kısacası hayat sevinci verecek yerde kaygı ve ümitsizlik vermiştir. İnsanın uzvi veya ruhi mevcut bünyesi biyolojik olay olarak kabul edilmiştir. İnsanla hayvan arasındaki ayrım ortadan kaldırılmıştır. Nietzsche ise şöyle der: “Tanrı inancı çöktüğü yerde Darwin'in öğretisine insanların inanmaları bekleniyorsa gelecekte vahşi ve korkunç savaşların ortaya çıkışı hiç kimseyi şaşırtmamalıdır.? 

Mevlana ve İbrahim Hakkı gibi İslam büyüklerinin yaratılışla ilgili düşünceleri ile Darwinizm arasında kıyaslanmayacak kadar uçurum vardır. Bunlar aynı dili konuşmuyorlar. 
İslam düşünürlerinin yaratılışla ilgili söyledikleri tasavvufi bir muhteva taşımaktadır. İleriki haftalarda bu konuyu daha detaylı açıklamaya çalışacağız. 

Soralım Öğrenelim 


Bir sohbete katıldım, yaşlı bir zat “Allah korkusu yoktur, onu sevmek gerekir? dedi. Siz bu konuda ne söylersiniz? 


Hasan DAL/MERSİN 

Bir zalimden korku duyar gibi Allah'tan korkulmaz. O'nun korkusu ancak adalet dağıtan bir hâkim karşısında hissedilen sevgi ve hürmet duyulan korkudur. Bu da sizin davranışlarınızın düzene girmesini, sizde sorumluluk duygusu ve iç disiplin oluşmasını sağlar. 

Burçlara inanmak doğru mu? 


Hüseyin BALIKL/ADANA 


Burçların insanların kaderi üzerinde etki yaptığına inanmak doğru değildir. İnsanlar üzerinde yegâne tasarruf sahibi Allah'tır. 


Meni dışında şehvetli iken görülen sıvı, boy abdestini gerektirir mi? 

Alper/ADANA 

Şehvet anında meydana gelen sıvıya “mezi” denilir. Boy abdesti almayı gerektirmez. 
Namaza başlarken tekbir almayı unuttum, ne yapmalıyım? 

Fehime TURAN/ANKARA 

Namazda başlangıç tekbiri farzdır. Farzı terk ettiğiniz için namazı yeniden kılmanız gerekir. 
Cuma namazına gittim. İmam hutbe okuyordu. Sünneti kılabilir miyim? 

Hayati UTKAN/İSTANBUL 


İmam hutbeye çıkınca artık namaz kılınmaz. Hutbeyi dinlemeniz gerekir. Sünneti kılmaya gerek yoktur. 


Celaleddin-i Rumi?'ye mevlam demek günah mıdır? 
Sabit ARTA/TRABZON 


Mevlana, efendimiz, büyüğümüz anlamına gelir, kullanılabilir. 


EVRİM VE GENETİK GEYİĞİ 
20.10.2004- hurriyet 


İnsanda, öyle sanıldığı gibi 90 bin filan değil, sadece 20 bin gen varmış. Yani solucan kadar! Tere otunda bile 27 bin gen varmış oysa! “Ot gibi adamsın!” derken hakaret 


değil, iltifat edermişiz de, haberimiz yokmuş. 


Bu, zaten hepsi hepsi 20 bin genin de bir kısmı, münasebetsiz genler, hani insanın “Allah 


korusun!’ diyeceği cinsten. 


Bu arada “Allah korusun!” demenin bile bir geni varmış, baksanıza. Kimileri buna “inanç geni” dedi, kimileri “Tanrı geni” ... İnsanları “insanüstü güçlere inanmaya meylettiren? bir gen varmış iddiaya göre. Bu geni taşıyanlar Tanrı'ya, Yaradılış'a filan inanıyor, taşımayanlar da 

üstünüze afiyet zındık oluyormuş. Şimdi bilim adamları, ilahiyatçılar, filozoflar tartışıyor: 


İnanç genetik olabilir mi? Böyle bir gen - varsa - bir evrimin sonucu olduğuna göre, Evrim 


Teorisi'ne karşı çıkan Yaratılışçılar'ın söylediğine inanmak için aslında evrimde belli bir yere 


gelmiş olmak mı gerekir? Yoksa “Tanrı'nın insanın kalbine koyduğu ışık” dediğimiz şey, 


aslında bu gen midir? Bu iddia doğruysa, yobazlık yahut inançsızlık genetik olarak ‘tedavi’ 


edilebilir mi? filan. Dün akşam fikrini aldığım bir tıp doktoru (yani pozitif bilimci) arkadaşım 


kestirip attı: Dinsiz ve inançsız bilim adamlarının uydurması bunlar! Buyur... 


Parantez açıp kendi sözümü terbiyesizce kesince, lafın ucunu kaçırdım. Tekrar başa alıyorum. 


Bu, alt tarafı 20 bin genin de bir kısmı, münasebetsiz genler, hani insanın “Allah korusun!” 
diyeceği cinsten. Uyuşturucu (bağımlılık) geni, alkolizm geni, ensest geni, tembellik geni, 


obezite geni filan... 


Sonra, bir kısmı da henüz tartışmalı: Eşcinsellik geni gibi mesela... (Tanrı genini bulan araştırmacı, vakti zamanında “eşcinsellik geni” fikrini de ortaya atmışmış. Geçenlerde bir röportajda kıvırıyordu, “Eşcinsellik çevre etkisiyle de olabilir, genetik olduğu kesin değil” 


diye, yani yarın inanç geni konusunda da geri adım atabilir...) 


20 binin bir kısmı da böyle, inançtı (aynı grupta kullanmak gibi olmasın ama) bağımlılıktı, 


eşcinsellikti derken gitti... geriye kaç tane kaldı ki, insanı insan yapacak? 


Herhalde tere otu, sirke sineği yahut da bizim solucan, sınırlı sayıdaki genini böyle “sübjektif şeylere? harcamıyordur, tamamı gelişmesine, büyümesine, oluşmasına tahsis edilmiş 


durumdadır. Siz hiç Allah'a inanan tere otu, yahut eşcinsel sirke sineği gördünüz mü? 
Yahu, bu genetikçiler bizi kerizliyor olmasın sakın? 


Bu arada, gözden kaçtı, Nataşa'nın bilim dünyasını şaşkına çeviren “marifetlerini” okudunuz mu gazetelerde? 


Anlatayım mı? Ayrı bir yazıda, o halde... 
DARWİN TEORİSİ HOMOSEKSÜELLİKTE 'ÇUVALLIYOR? MU? 
18.03.2004- hurriyet 


Birçok hayvan, doğrudan iki cinse ayrılmaz. Örneğin bir mercan kayalığında, balıklar aynı anda ya da farklı zamanlarda hem yumurta hem de sperm üretir. Kuşlar ve memeliler gibi görece daha sosyal canlılar arasında sperm transferinin sağlanması için, ille de cinsel birleşme gerekmiyor. Homoseksüellik her 10 türden 1’inde var. Bazı türlerde homoseksüellik çok yaygın değilken, bonobonlar gibi bazılarındaysa heteroseksüel ilişki kadar sık yaşanır. Dişi bonobon maymunları, genital organlarını düzenli aralıklarla birbirlerine sürterler. Omurgalılar arasında homoseksüelliğin bu kadar yaygın oluşu, bu özelliğin genetik bir temele sahip olması durumunda, yalnızca birkaç türde görülen sapkın bir davranış olmadığı olasılığını da beraberinde getirir. İnsanlardaysa, homoseksüellik “cinsel bir sapkınlık? olarak kabul edilemeyecek kadar çok yaygın. İlk kez Haziran 1997'de, lezbiyen ve eşcinsellerin yaptığı bir gösteriye katıldım. Bu yürüyüş, gördüklerim arasında en büyüğüydü. Her 10 kişiden birinin 


lezbiyen ya da gay olduğunu duymuştum, ancak hep bu sayının abartılı olduğunu 


düşünürdüm. Burada ilk kez, eşcinsellerin sayısının aslında sanılandan çok fazla olduğunun farkına vardım.Bu denli gay ve lezbiyen, bir biyolog olarak benim için hep bir sorun olmuştur. Benim dalım, normal olarak, homoseksüelliğin açıklanamayan bir anomali olduğunu kabul eder. Eğer cinsel birleşmenin amacı üremekse ki bu standart açıklamadır, bu gayler nasıl oluyor da varlar? Kimileri, bu kişilerin “kusurlu? olduğunu ve gelişimlerinde bir sorunun ya da çevresel etkenlerin cinsel eğilimlerini yanlış yöne çevirdiğini öne sürebilir. 
Durum gerçekten böyleyse, o zaman, gay ve lezbiyenler, türümüzün evrimi tamamlanana kadar bir süre daha bizimle yaşayacak ve doğal seleksiyonun, Darwin'in “düşük gelişimli? 
olanları budamasını bekleyecekler.Darwin yanıldı mı?Durun bir dakika. Homoseksüelliğin evrimsel bilmecesi hakkında kafam karışmaya başlıyor. Eğer bir kuram bu kadar çok insanda bir sorun olduğunu iddia ediyorsa, belki de sorun o insanlarda değil, kuramdadır. Birkaç aya kadar cinsiyetini değiştirmiş bir kadın olarak ortaya çıkacaktım. Stanford Üniversitesi'ndeki profesörlük görevimden atılıp atılmayacağımı ve sonunda kendimi bir transseksüel barında garson bulup bulmayacağımı bilmiyordum. Sonunda işimden atılmadım- tüm yönetici sorumluluklarımın alınmasını saymazsak- ve ardından da, evrimin cinsiyet ve cinselliği nasıl değiştirebildiğiyle ilgili daha fazla inceleme yapacak vakit buldum. Özellikle Darwin'in cinsel seleksiyon kuramına kadar giden evrimsel teorinin yanlış bir yol izlediğini saptadım ve tamamen yanlış ilan edilmesi gerektiğini açıkladım. Birçok biyolog, cinsiyet ve cinsellik üzerine pek çok yeni bulgu bulduysa da, hiçbiri, Darwin'in cinsiyet seleksiyon kuramının tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini söyleyecek kadar ileri gitmedi. Darwin'in düşüncelerinde göze çarpan iki eksik var. Bilim adamı 1871'de, “Kadınlar, daha çekici, güçlü ve yetenekli erkekleri seçerken, erkek de kendi cinsine selektif çiftleşmeyle güzellik katabilir? 
diye yazmış ve şöyle devam etmişti: “Neredeyse tüm erkek hayvanlar, dişilerden daha güçlü tutkuya sahiptirler. Dişiyse erkeğe göre daha az azimlidir ve çekingendir.” Gerçek hayat nasıl?Bilim adamının bu görüşlerine göre, erkekler ve kadınlar, yakışıklı bir savaşçıya karşı temkinli ama göze çarpan hanım kız rolleriyle birbirlerine uyuyorlar. Ama gerçek hayat bundan çok daha geniş eksenlidir. Bizimki de dahil birçok türde kadınlar daha pasif değil ve erkekler de birer Arnold Schwarzenegger olmak için ölmüyor. Kadınlar oldukça sık erkekleri baştan çıkarıyor, erkekler de oldukça sık buna kanıyor. Dahası, cinslerin üstlenmeleri beklenen roller değişiyor. Hatta Darwin'in, jakana kuşlarında belirttiği gibi, kimi zaman 


dişiler daha gösterişli, erkeklerse sönük ve sıkıcı olabilirler. Gerçekteyse birçok hayvan, 


doğrudan iki cinse ayrılmaz. Örneğin bir mercan kayalığına baktığınızda, balıkların aynı anda ya da farklı zamanlarda hem yumurta hem de sperm ürettiğini görebilirsiniz. Bunlara sırasıyla “eş zamanlı” ya da “ardışık hermafroditler? denir ve yumurta veya sperm üretmelerine bağlı olarak cinsiyet değiştirdikleri öne sürülür. Üçüncü tip? Aslında bitkiler de dahil çok hücreli organizmalar arasında en çok rastlanan vücut yapısı, tek bir varlığın, yaşamı boyunca hem erkek hem de dişi gametler üretebilmesidir. Bu yüzden de bir varlığın kesin olarak “dişi ya da erkek? olarak tanımlandığı durumlar, örnek teşkil etmemelidir. Türler, erkek ve dişinin farklı tiplerini de ortaya koyabilir. Böyle türlerdeki erkeklerin tümü sperm üretirler, ancak vücut yapısı, renk, morfoloji, davranış ve yaşam geçmişleriyle o kadar çok farklılık gösterirler ki tecrübesiz bir bilimci, bunları farklı bir tür olarak bile tanımlayabilir. Aynı şey, yumurta üretmeleri dışında hiçbir ortak yanları olmayan kimi dişiler için de geçerlidir.Darwin'in anlayışındaki ikinci sorun, kuşlar ve memeliler gibi görece daha sosyal canlılar arasında sperm transferinin sağlanması için, ille de cinsel birleşme gerekmediği gerçeğidir. Çiftler arasında kaç kez birleşme yaşandığını ve buna karşılık olarak dünyaya gelen yavruları saymayı deneyin. İnsanlarda örneğin 50 yıllık evli, 2 çocuğu olan ve mesela her perşembe seks yapan bir çifti ele alalım. 50 yıl sonunda 2.500 kez sevişmiş olmaları gerekir. Kulağa inanılmaz mı geliyor? Eğer düzenli bir cinsel yaşamın bu 2 çocuğu büyütmek için daha sağlıklı bir ilişki getirdiğini düşünürsek aslında mantıklıdır. Benzer olarak kuşlarda ve primatlarda ve hatta her yerde, birçok çiftleşme bir dölün yaratılmasının olanaksız olduğu dönemlerde meydana gelebiliyor. Araştırmamın bu kısmında, Darwin'in cinsiyetlerle ilgili tamamen yanılmış olabileceğini düşünmeye başladım. Bence hayvanların sosyalleşmeleri, “üreme fırsatına? erişme üzerine kurulu; bu fırsat hayvanların üreme için gereksinim duydukları besin ve yuva gibi unsurları da içeriyor. Kontrol ettikleri tüm kaynakları doğrudan kullanan hayvanlar, aynı kaynaklardan, diğerlerinin yardımını çekmek için de faydalanabilirler. Dahası, hayvanların bu sosyalleşme dinamikleri, aynı ve karşı cinsteki hayvanları işbirliği ve arkadaşlık bakımlarından nereye yerleştireceği yönünde kararlar vermelerini de sağlar. Bu işbirliği çabaları, aileler ve küçük gruplar için farklı yapıların oluşmasını da beraberinde getirir.Dişi bonobonlarda durumSözgelimi, dişi özellik taşıyan sırtlanların “penisleri'ni ele alalım. Dişinin klitorisi, bir erkek penisinin büyüklüğü kadar genişlerken, dişi de gün içinde birçok kez diğer dişilerle ilişkiye girmek için ereksiyon haline 


geçer. Cinsel seleksiyon kuramı, böyle alışılmadık bir özelliği açıklayamaz. Bana göreyse, 


penisi olmayan ve dişi özellik taşıyan sırtlanlar, üremeyi sağlayan yolları kontrol altında tutan dişi gruplardan dışlanacaklardır. Ben buna “sosyal dahil edilme özelliği” diyorum ki bu özellik bir bireyin bir gruba kazanılmasını sağlar. Dişi bonobonların aynı cinsle ilişkiye girmeleri de bir başka sosyal dahil edilme özelliğidir. Genital organlarını düzenli aralıklarla birbirlerine sürtmeyen dişiler, besin bulan gruplara alınmaz ve yavrularını sağlıklı büyütmeleri için gereken korumadan faydalanamazlar. Bu da, karşı cinsi etkilemek için yapılan hareketlerin, aslında kendi cinsi için de yapıldığını gösterebilir. Kurama ters düşüyorİşte başta gösterdiğim sorular tarafından şu anda tamamen sarılmış bulunuyorum: homoseksüellik ve cinsiyet karmaşası ve bunun, Darwin kuramına ters düşmesi. Bruce Bagemihi, “Biological Exuberance: Animal homosexuality and natural diversity’ adlı kitabında, genital yakınlığın yaşandığı 300'den fazla omurgalı türün olduğunu belirtir. Homoseksüellik her 10 türden Vinde ortaya çıkar. Bazı türlerde homoseksüellik çok yaygın değilken, bonobonlar gibi bazılarındaysa heteroseksüel ilişki kadar sık yaşanır. Kimi türlerde yalnızca erkekler birleşebilir, kimilerindeyse yalnızca dişiler. Omurgalılar arasında homoseksüelliğin bu kadar yaygın oluşu, bu özelliğin genetik bir temele sahip olması durumunda, uyum sağlayıcı bir önem taşıdığı ve yalnızca birkaç türde görülen sapkın bir davranış olmadığı olasılığını da beraberinde getirir. İnsanlarda niye sapkınlık ?İnsanlardaysa, homoseksüellik ‘cinsel bir sapkınlık? olarak kabul edilemeyecek kadar çok yaygındır. Ayrıca ben, homoseksüelliğin insanın sağlığını kötü etkilediği savı da reddediyorum. Tarih boyunca ve bütün kültürlerde, aynı cinse yakınlık duyma (homoerotik) karşı cinse (heteroerotik) duyulmasına engel olmaz. 
Bununla beraber, homoerotik çekim yaşayanların, diğerlerinden daha az sağlıklı olduklarına ilişkin de çok az kanıt vardır. Hem heteroseksüel çiftlerin hepsi de çocuk sahibi değildir. Peki, homoseksüelliğin uyum sağlayıcı önemi nedir? Homoseksüelliğin, konuşma yeteneği kadar çok yararı vardır. Homoseksüellik, zevkin iletişimini sağlar ve bence kimi zaman insanları dahi kapsayacak şekilde, pek çok hayvanın bir gruba alınmasını sağlayacak ‘sosyal dahil edilme özelliği'dir. Aynı cinsler arası ilişki ne zaman başarılı bir yaşam sürmeye başlarsa, homoseksüellik de gelişmiş olur. Bu başarılı yaşam, hayatta kalabilmeyi, eş bulmayı ve bir eşin çocuğunu kötülüklerden korumayı içerir. Hangi tür olursa olsun homoseksüellik, başarılı 


bir hayat için çok önemli ilişkilerin kurulmasını sağlar.Kaynak: New Scientist, 17 Ocak 2004 


DARWİN DOĞRU SÖYLÜYOR 


28.08.2009- hurriyet 


Evrimsel biyolojiyi daha genel anlamda evrimselleşmeyi ret eden koyu Hıristiyan sofuların öncülüğünde gündeme oturtulan yaradılış efsanesi ile ilgili tartışmalar ülkemize de 


taşınmıştır. 


Evrimsel biyolojiyi daha genel anlamda evrimselleşmeyi ret eden koyu Hıristiyan sofuların öncülüğünde gündeme oturtulan yaradılış efsanesi ile ilgili tartışmalar ülkemize de taşınmıştır. Evren dinamiklerin belirleyicisinin doğa kanunları değil soyut doğaüstü bir güce, yani tanrıya bağlayan yaradılışçılar ile bilimsel tartışma yapmak mümkün değildir. Esasında bilime at gözlükleri ile bakan ülkemizde TV kanalları, sadece ve sadece izleyici sayısını artırmak için bu konuda hiçbir ciddi bilgisi olmayan aktivistlerin saçmalıklarını ekranlara yansıtarak ilgi çekmeyi denemektedirler. Darwin kuramını yani biyolojik evrimselleşmeyi daha genel anlamda evrimselleşmeyi, örneğin kozmolojik evrimselleşme, temel bilimlerin çizdiği çerçeve içinde kalarak tartışılırsa bir anlam taşır. Evrimselleşme bir doğa mantığıdır. 
Doğa ile gerçeği anlama bağlamında ilişki kurmanın yolu, temel bilimlerden yani fizik, kimya, matematik, biyoloji ve fizyolojiden geçer. Bu konuda yeterli bilgisi olmadığı belli olan ekran yöneticisi, çok önemli bir keşif yapmış gibi, €âlimane bir tavır içinde, termodinamiğin ikinci kanunu evrimselleşmeye müsaade etmez gibi, saçmalıklar ile izleyicilerin kafasını 


karıştırmakla ne kazanabilir 


Şimdi popüler kültür problemlerini bırakıp bilimsel konulara odaklanalım. Nasıl maddeyi oluşturan en küçük birim kuarklar ve elektron gibi kütle taşıyan temel parçacıklar ise, canlıyı da hücreler oluşur. Evrimselleşme hücrede başlar. Hücre Zar ile çevrelenmiş içinde plazma ve çekirdek bulunan bir sistemdir. Çekirdeğin içinde kalıtım bilgilerinin depolandığı kromozomlar bulunur. Kromozomları da DNA Molekülleri oluşturur. Şekil-1?de hücre yapısı 


gösterilmiştir. 
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Şekil 2 hücre 


Evrimselleşmenin tüm bilgisi, yani biyolojik şifreyi, kromozomları oluşturan DNA molekülleri yazar. Canlılığı Temel birimi DNA molekülü 1953 yılında Francis Crick ve James Watson tarafından keşfedilmiş ve Nobel ile ödüllendirilmiştir. Molekül çift helis şeklinde olup A—Adenine, G—Guanine, T<T'ymine, C—Cytosine ile gösterilen temel kimyasallardan meydana gelir. Kimyasallar helisin merdiven basamağına benzeyen parçalarını oluşturur (Şekil-1). 

Her basamak kimyasalların ikişer ikişer birleşmesi ile meydana gelir. Bu birleşmelerde bir kural vardır. A sadece Tile A-T veya T-A;G sadece C'ile G-C veya C-G şeklinde birleşirler. 
Helisin basamakları A-T, T-A, C-G, G-C sıralarına göre birleşmelerinden oluşur. Burada amaç genetik dersi vermek değil, kalıtımın canlılarda bir kuşaktan diğerine nasıl aktarıldığını herkesin anlayabileceği bir dil ile aktarmaktır. Bu dört kimyasalın sıralanışı kaylım bilgisini kotlar. Nasıl DNA çocuğun babasının kim olduğunu kesin olarak saptayabiliyorsa, canlının tüm biyolojik özelliklerini aynı kesinlik ile saptar. DNA analizleri o kadar gelişmiştir ki ilerde hangi hastalığa tutulacağınızı dahi tespit edebilmektedir. Bu nedenle Sigorta şirketleri hayat sigortası için DNA testi yaptırmayı zorunluluk haline getirmişlerdir. İnsan tüm DNA bilgisi (Human Genome) 3,Imilyar basamağın sıralanması ile oluşturulur. Günümüz biyoteknolojisi bu sıralamayı yapmakta zorlanmamaktadır. Riboz, A, C, T. G ile temsil edilen kimyasalların bağlandığı biyolojik malzemedir. Şekil-2 DNA merdivenlerini oluşturan kimyasalların 


sıralanışı gösterilmiştir. 


A = adenine 
G = guanine 
T = tymine 
C = cytosine 
E Riboz 


Şekil -2 DNA yapısı 

Hücre kendi neslini sürdürme şansı tanıyan küçük büyük tüm değişim bilgilerini kendisinden sonra gelen kuşaklara, yeniden üretmekte olduğu hücrelere mRNA oluşturarak İletir. Hücre tüm fizyolojik faaliyetlerini DNA ve mRNA Molekülleri ile yürütür. Şekil-3”de hücrenin Protein üretimi gösterilmiştir. Hücre canlı için temel gereksinim olan proteinleri üretir. Şimdi bir DNA molekülü biyolojik bilgiyi kuşaklar arasında nasıl taşır çok basit olarak aktarmaya çalışalım. Canlılık esasında bir biyokimyasal olaydır. Hücre içinde ve dışında meydana gelen tüm olayların temelinde biyo-kimya kanunları taşır. A-T,T-A;G-C,C-G çiftlerinin sırlanışı, 


yani biyolojik şifre, biyolojik bilgi içerir bu bilgi şekil-3 de gösterilen mekanizma ile yeni oluşan hücrelere aktarılır. Bu kodlamayı kullanarak, biyolojik olsun veya olmasın, her türlü bilgiyi aktarmak mümkündür. 


Genetik kotları kullanarak mektup bile yazabilirsiniz. Daha fazla bilgi almak için www.hurrıyet.com.tr/teknoloji /Haber, bilgi, mesaj ne anlama gelir? Başlıklı makaleyi 


okuyunuz. 


Şekil 3 Kalıtım bilgisinin aktarım mekanizması 


Gerekli sandığım bilgileri verdikten sonra esas konumuza girelim. Acaba canlılık bir evrimselleşme geçirmiş midir? Tüm canlıların ortak bir geçmişi var mıdır; yoksa her canlı göründüğü gibi mi yaratılmıştır? Yani Darwin kuramına genetik ve bilgi teknolojileri açısından bakalım. 


İnsan genetik yapısını örneğin memeli hayvanların genetik yapısı ile karşılaştırıldığında çok sayıda ortak özelliklerin olduğu görülür. İnanmayanlar bilimsel literatüre bakabilirler. Bu ortak özellikler, ne kadar kızarsanız kızınız, canlılığın ortak bir geçmişi paylaştığının 


kanıtıdır. Şekil-4'de çok çarpıcı iki kromozom yapısı verilmiştir. 


insan 
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Şekil 4 İnsan ve şempanze kromozom yapısının karşılaştırılması 


Görüldüğü gibi insan ve şempanze kromozom yapıları arasında şaşılacak bir benzerlik vardır. 
İnsanı evrimselleşme sürecinin tepesine yerleştirileniz, en yakın kromozom yapısına 
şempanzelerin sahip olduğu görürsünüz. İnsan genetik deseni 23 şempanze genetik deseni 24 
çift kromozom içerir. Orangutan kromozom sayısı da 24 dür ve genetik deseni şempanzeye benzer. Bu hiçbir zaman insanın evrimselleşerek şempanzeden türediği anlamına gelmez; sadece insan ve şempanzenin ortak bir genetik geçmişi olduğunu gösterir. İnsanın genetik yapısında bulunan bazı elementler sürüngenlerde bile vardır. Bu bulgu insana hakaret içermez. Gerçeğin kendisidir. 


Bilimsel tartışmalara akıl ve gözlem dışı renkler ile bakmak insanların, özellikle gençlerin, bilime bakış açısını negatif yönde etkiler. Bir ülkenin geleceği siyasi bütünlüğünü ekonomik 


bağımsızlığını koruyabilmesi bilimsel olması ile orantılıdır. Toplumu bilimden uzaklaştırmak, bilme şüphe ile bakmasını sağlayıp efsanelere ve hurafelere inandırmaya çalışmak bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüktür. Şimdilerde ülkemizde sergilenen budur. 


TÜBİTAK HAKİKÂTE ‘KÖR’ 


Koray Taşdemir / İstanbul -12.04.2013- yeniakit 


Allah'ın varlığına inanmayan ve insan neslinin maymundan geldiğini savunan Darwinist çevrelerin baskısına boyun eğen TÜBİTAK Yayınları, “Kör Saatçi, Tüfek Mikrop ve Çelik” 


isimli kitaplar ile Darwinizme arka çıktı. Gençlerin akıllarını çelmek adına basit 


UNESCO'nun 2009 yılını Charles Darwin yılı olarak ilan etmesi üzerine Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu TUBİTAK; Bilim ve Teknik Dergisi'nin 15 sayfasını ve 
kapağını “evrim teorisi'ne ayırmış, ancak bu bölüm yönetim kurulundan veto yemişti. 2009 
yılında başlayan tartışmada, son olarak evrim teorisini anlatan kitapların basımının durdurulduğu iddia edilmişti. 

Allah'ın varlığına inanmayan ve insan neslinin maymundan geldiğini savunan Darwinist çevrelerin baskısına boyun eğen TÜBİTAK, uzun bir aradan sonra evrim teorisini anlatan “Kör Saatçi ve Tüfek Mikrop ve Çelik”in basımını yaptı. Charles Darwin'in evrim teorisiyle ilgili en bilinen kitaplarının yayın hakkı sözleşme süreçlerinin tamamlandığı ve yeni baskılarının yapıldığı açıklayan TÜBİTAK, Richard Dawkins”in yazarı olduğu “Kör Saatçi” ile Jared Diamond'un “Tüfek, Mikrop ve Çelik” adlı kitaplarını yayına sundu. TÜBİTAK'ın, Darwinizmi öven, ona arka çıkan kitaplar yayınlaması “hakikate kör” olduğu yorumlarına neden olurken, yayınlanan kitaplar arasında, yaratılışı anlatan bilimsel kitaplara yer verilmemesi ise TÜBİTAK'ın Darwinci öğretiye yakın durduğu eleştirilerine sebep oldu. 
Darwinizmin Methiyesi “Kör Saatçi” 

Richard Dawkins'in evrimsel gelişmeyi basit örneklerle modellendirerek anlattığı Kör Saatçi; TÜBİTAK tarafından yayınlanan popüler-bilim alanında yer alan önemli ve kült kitabı olarak değerlendiriliyor. Kitabın ismi 18. Yüzyıl tanrı-bilimci William Paley'in o dönemde çok bilinen bir kitabına referans olarak kullanılıyor. Paley kitabında bu tür tartışmalarda sık kullanılan saat analojisine başvuruyor. Paley, “Eğer yürürken yerde bir saat görseydiniz bunun karmaşık bir mekanizma olduğunu ve bir tasarımcı tarafından önceden tasarlandığını düşünürdünüz, ama insan gibi karmaşık yapıların neden önceden tasarlanıldığını düşünmüyorsunuz?” diyerek bu tasarımcının üstü kapalı bir biçimde tanrı olması gerektiğini iddia ediyor. Dawkins de buna cevap olarak mutasyon, birikimli seçilim gibi mekanizmalarla çalışan evrimin önceden planlanamayan bir süreç olduğunu iddia ederek bu saatçinin ileriyi 


göremeyeceği ve planlayamayacağı için kör olması gerektiğini savunarak kitabına Kör Saatçi adını veriyor. 


MEDYA MAYMUNLARI! 
Burak Battal/İstanbul-27.08.2017- yeniakit 


Bilim dünyasını 150 yıldır oyalayan, arka arkaya yapılan keşifler sonucunda bütünüyle bir uydurma olduğu ortaya çıkan Evrim Teorisi'nin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından müfredattan çıkarılmasının ardından “maymundan geldiklerini savunan” medya kuruluşları, 


son bir aylık süreçte konuyla ilgili 140 haber yayınladı. 


MEB-in yeni eğitim-öğretim döneminden itibaren uygulanacak olan yeni müfredattan evrim teorisini çıkarması evrimci medyada büyük yankı uyandırdı. 18 Temmuz'da yapılan açıklamanın ardından yalan ve iftiralarla dolu haberler yayınlayan kartel medyası pes dedirtti. 
İngiliz Biyolog Charles Darwin tarafından 19. Yüzyılda ortaya atılan evrim teorisinin 


müfredattan çıkarılması bilim çevrelerinde ve toplumda ise büyük memnuniyetle karşılandı. 
140 Tane Evrim Haberi Yayınlandı 


Uluslararası güçlerin Türkiye'de sözcülüğünü yapan medya kuruluşları, yürüttüğü yoğun çalışmalarla teoriyi sadece bilim dünyasında değil, toplumsal zeminde de yalanlar ve çarpıtmalarla gündemde tutmak istiyor. Konuyla ilgili olarak, FETÖ ve PKK'nın sözcülüğünü yapan Cumhuriyet 21, halk sömürücüsü Birgün 23, Perinçek'in Aydınlık”ı 11, laik yobazlığın 
“Sözcü”sü 9 haber ve köşe yazısı yayınlarken, Hürriyet, Posta, Evrensel ve Yurt Gazeteleri 17 
haber ve köşe yazısıyla bunları takip etti. Bu gazetelerin alt yayın organları gibi çalışan birtakım yerel gazetelerde de yine 1 aylık süreçte konuyla ilgili olarak 60 spekülatif haber yayınlandı. 19. yüzyılda ortaya atılan dayanaksız teoriyi liselerde okutmak isteyen zihniyet birçok kesimden tepki çekerken, haberlerin birçoğunda dikkat çeken bir diğer ayrıntıysa, 


teoriyi öne sürerek İslâm düşmanlığı yapıyor olmaları. 


Başlıklar Dikkat Çekici 


Kartel medyasının kaleme aldığı yalan ve iftiralarla dolu haberlerde başlıkların da belli bir amaca hizmet ettiği gözleniyor. “Evrim vardır!”, “Utanmasalar dünya dönmüyor diyecekler”, “İktidar ideolojisi doğrultusunda müfredat hazırlandı”, “Biyoloji kitaplarında ateizm öğretiliyormuş”, “Müfredat kabul edilemez”, “Cihat liselere girecek”, “Evrim gitti, cihat geldi” gibi başlıklarla kaleme alınan kasıtlı haberler toplum nezdinde hiçbir anlam ifade 


etmezken, “sizin devriniz geçti” dedirtti. 
İslâmi Kavramlarla Uğraştılar 


Cihat kavramının doğru anlamıyla öğrencilere aktarılması planlanarak yeni müfredata dahil edilmesi halk sömürücüsü Birgün'ü rahatsız etti. Konuyla ilgili toplam 14 haber ve 12 köşe yazısı yayınlayan Birgün gazetesi “Yeni müfredatta cihat öğretilecek” başlıklı haberinde, cihat kavramının yeni müfredatta yer almasını, “hükümetin gerici ideolojisi” olarak 


nitelendirdi. 
Mescidi Bile Bir Kötülük Olarak Görüyorlar 


Evrim teorisiyle ilgili Aydınlık gazetesinde yayınlanan haberde, Cumhuriyet Kadınları Derneği Başkanı Canan Arıtman'ın açıklamaları birçok kesimden tepki çekti. Okullarda mescid bulunması talimatını içeren yönetmelik için “kötülük” ifadesini kullanan Arıtman, “Evrim teorisini müfredattan çıkar, biyoloji dersini azalt, din derslerini artır, okullara mescid açma mecburiyeti getir. Çocuklarımıza böyle bir kötülüğü yapmak hiç kimsenin haddi de 


değildir” şeklinde kinini kustu. 
Chp'li Milletvekilinin 15 Temmuz Rahatsızlığı 


Yurt gazetesinin “Evrim teorisi dindar nesile kurban edildi” başlıklı haberinde açıklamalar yapan CHP milletvekili Orhan Sarıbal, “15 Temmuz darbe girişimin eğitim müfredatına girmesi ve ulusal bayramlar arasında sayılması, Sosyal Bilgiler dersinde Irak Kut-ül Amare olayı gibi bir olayın yer alması dikkat çekicidir” ifadelerine yer vererek, 15 Temmuz ve Kut- 


ül Amare zaferlerinden rahatsızlığını açığa vurdu. 


Evrim safsatasını diri tutma girişimlerinin merkezi olarak, teorinin ortaya atıldığı yer olan 


İngiltere ve onun stratejik ortağı olan ABD göze çarpıyor. 


DERS KİTAPLARINDAKİ SKANDALLARI DEĞERLENDİREN UZMANLAR 
YETKİLİLERİ UYARDI 


20.06.2020- yeniakit 


Gazetemizin, ilköğretim ve ortaöğretimdeki bazı ders kitaplarında yer alan, Allah mefhumundan uzak, evrimci müfredatı ifşa etmesi büyük yankı buldu. Gencecik dimağların dinsizlik propagandası ile Allah inancından uzaklaştırıldığını ifade eden akademisyenler ve eğitim uzmanları, “Bilim ve eğitim dinsizliğe alet edilmesin. Tevhidi bakış açısıyla hazırlanmayan müfredat, derin yaralar açar. Bu kitaplar eğitim dönemi başlamadan mutlaka 


revize edilmelidir” uyarısında bulundu. 


'KOMPLO TEORİSİ' SANDIĞINIZ "GERÇEKLER" - 1 
15.03.2020- Mehmet Emin Sofuoğlu- habervakti.com/ 
Dünya Nüfusunu Azaltma Projesi 


Bugün dünya nüfusu 7,5 milyar civarında. 2050 yılında ise, nüfusun 9 milyara ulaşacağı tahmin ediliyor. 


194 ülke içinde dünyanın en kalabalık ülkeleri, sırasıyla, Çin, Hindistan, ABD, Endonezya, 
Brezilya, Pakistan, Nijerya. 


Öngörülen ise, Hindistan'ın nüfusunun Çin'i geçeceği ve en hızlı nüfus artışının ise Afrika'da yaşanacağı. Dünya nüfusu yılda yaklaşık 65-70 milyon artıyor. Nüfus artış hızı, AB ülkelerinde 1,6, Afrika'da ise, 4,8 (Nijerya'da 7,6). 


Kendilerine “insanüstü ırk” adını veren bir grup, “dünya nüfusunun azaltılması” için dünya çapında bir proje başlattı. 


Bu “Küresel Elitler”, kurguladıkları ezoterik öğretilerince, kendilerinin “efendi”, dünyada yaşayan insanların geri kalanlarının ise “köle” olduğuna inanmakta ve kendi küresel sömürge imparatorluklarını sağlamlaştırmak için, 'Yeni Dünya Düzeni' planlamaktalar. 


Kendilerine “Seçkinler”(!) diyen bu müstekbir azınlık, kendilerinin dışında olan tüm insanları, “gereksizler” olarak görmekte ve mevcut dünya nüfusunun fazla olduğunu ileri sürerek “dünya nüfusunu 500 milyon civarına” indirilmesi gerektiğini ileri sürmekteler. 


İnsan işgücüne ihtiyaç duymamak için, özellikle 'yapay zeka' ve 'robot teknolojisi'ni geliştiren bu küresel üst akıl, kendileri dışındaki insanları azaltıp yok etmek için, yeni teoriler icat etmekteler. 


Bu teorilerin beslendiği ana kaynak, ABD'deki Georgia eyaletinin Elbert kasabasında, “Yeni Dünya Düzeni Için 10 Emir”in yer aldığı ve “Dünya nüfusunun 500 milyona indirilmesi” gerektiğinin belirtildiği “Georgia Rehber Taşı Anıt1"dır. 


ABD'nin Georgia eyaletinde bulunan Elbert kentindeki Elberton Granite Finishing adlı şirkete gelen ve kendisini Robert C. Christian olarak tanıtan bir şahıs; 


“Ben küçük bir grup Amerikalının adına burada, hem saat, hem takvim hem de rehber olacak bir granit anıt siparişi vermek istiyorum.” diyerek normalinden 3 kat fazlası verilen fiyatı, hiç itiraz etmeden ve hiç pazarlık yapmadan kabul ederek, anıtın yapımını sipariş vermiştir. 

1979 yılında yapımına başlanan anıt, 1980 yılında tamamlanmıştır. Anıt üzerinde yer alan, 
İngilizce, Arapça, İbranice ve o bölgede yaşayan Kızılderililerin kullandığı Svahili dilinin de bulunduğu 8 farklı dilde yazılan, “Yeni Dünya Düzeni İçin 10 Emir”, şunlardır: 

1-) İnsan nüfusunu, daima doğa ile uyumlu olarak 500.000.000'un altında tut. 

2-) Farklılıkların ve uygunluğun gelişiminin çoğaltılmasını, bilgece idare et. 

3-) İnsanlığı, yaşayan yeni bir dil ile birleştir. 

4-) Tutku, inanç, gelenek ve her şeyi yönet. 

5-) İnsanları ve ulusları, adil yasalar ve hakkaniyetli mahkemeler ile koru. 

6-) Bütün anlaşmazlıkları, ülkeler üstü bir mahkemeye bağla. 

7-) Küçük yasalar ve kullanışsız protokollerden kaçın. 

8-) Kişisel hakları, sosyal görevler ile dengele. 

9-) Gerçeği, güzelliği, aşkı, sonsuzlukla ahenk kurma arayışını takdir et. 


10-) Dünyada bir kanser olma, doğaya yer bırak, doğaya yer bırak. 


Anıtın üzerinde, tarihten genetiğe, sosyal bilimden fiziğe kadar birçok bilgi bulunmaktadır. 
Bu anıt, bahsettiğimiz Yeni Dünya Düzeni'ni açıklamaktadır. 


Ezoterik, gizli ve son derece güçlü, okült (Bilimsel yöntem dışındaki yollar ile "gizli" bilgiyi araştıran) bir örgüt, bu anıtı dikerek, kurmak istedikleri "Yeni Dünya Düzeni'nin felsefesini 


temellendirmiştir. 


Bu anıtın dikildiği bölge, aynı zamanda asırlardan beri Kızılderililerin kendi inanç ayinlerini yaptıkları alandır. 


Anıtın bulunduğu yerin altındaki toprağa da, “Zaman Kapsülü” gömülmüş ve üzerine şöyle yazılmıştır: 


“Buradan 6 metre aşağıda yer alan kapsül, bir gün açılacak!” 
Şimdi şu soruları sormak da, doğal olarak bizim hakkımızdır: 


e "Küçük bir grup Amerikalı” tabiri ile kim kastedilmektedir ve asıl amaçları nedir? 


e Dünya nüfusunu 500 milyonun altına indirmek istemelerinin asıl sebebi nedir? 


e Dünya nüfusunu 500 milyonun altına indirmek için uyguladıkları stratejiler, yöntemler ve politikalar nelerdir?! 


Yazımın girişinde bahsettiğim "küresel elitler"in en tepesindeki iki aileden birinin başında iken 2017 yılında 102 yaşında ölen David Rockefeller'in, 


"Yeryüzünde yaşayan insan sayısı çok fazla. Dünya bunu kaldırmaz. Mevcut nüfus, dünya için büyük tehdittir!" dediği açıklamalarının videosuna, internetten herkes ulaşabilir. 
Rockefeller, kendisiyle yapılan röportajda, “Sistemin işlemesi için 300-500 milyon insana ihtiyacımız var, gerisi fazlalık.” demişti. 


Parasını ve hayatını, dünya nüfusunun azaltılmasına, insanların kısırlaştırılmasına ve bunun için kurduğu laboratuvarlardaki ar-ge çalışmalarına adayan David Rockefeller, "Ari ırk" için çalışan Hitler'e de milyonlarca dolar destek vermiş, 2. Dünya Savaşı sonrasında da Hitler'in genetik çalışmalar yapan ırkçı bilim adamlarını, ABD'ye kendi laboratuvarlarına getirtmişti. 


Diğer yandan uzun yıllar dünyanın en zengin insanı unvanını kimseye kaptırmayan ve şu an Dünya'nın en zengin ikinci insanı olan ve dün, kurucusu olduğu Microsoft'tan, sözde "hayır(!) 
işlerine daha fazla vakit ayırmak(!)“ adına istifa eden Bill Gates, bir konferanstaki konuşmasında; 


“Dünya'da 6,8 milyar insan var ve bu rakam 9 milyara doğru çıkıyor. İyi bir aşılama programı ve sağlık hizmetiyle bunu 9010-15 azaltabiliriz.” demekle, adeta Georgia eyaletindeki üzerinde 10 emir bulunan 'RehberTaşı'nı yaptıran “Küçük bir grup Amerikalının” içinde yer almış olduğunu ifade etmiştir. 


Bill Gates, eşiyle birlikte kurduğu "Bill & Melinda Gates Vakfı" nda, dünyanın sağlık ve eğitim gibi sorunlarına, çözümler(!) arıyor. 


Bu "Küresel seçkinler"in, ezoterik felsefesinin altyapısını, arka planını ve bu hedeflerine ulaşmak için neler planladıklarını, nasıl uyguladıklarını, inşallah bu yazının devamında yazacağız. 


Takipte kalın.. 
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Bu makalenin 1. Bölümünde, "Küresel seçkinler" in, "Yeni Dünya Düzenleri'ni hayata geçirmek için, dünya nüfusunu azaltacakları ve bunun için de özel planlamalar yaptıklarından bahsetmiştik. 


Bu şer hesaplarını uygularlarken, dayandıkları felsefi teorilerin ve ezoterik öğretilerin neler olduğunu açıklayacağız bu makalemizde. (Ezoterizm, bir konudaki derin bilgilerin ve sırların, gizlenerek, bir üstad tarafından, sadece, o konuda belirli altyapıya sahip kimselere, inisiyasyon [disiplinli ve sıkı bir takiple üstad-öğrenci ilişkisi içinde bir gizil eğitim süreci] yoluyla öğretilmesidir. Ezoterizm bir din veya bir inanç sistemi değildir.) 


Günümüzün önemli siyaset teorisyenlerinden biri olarak kabul edilen Wendy Brown, yaşamakta olduğumuz dünyada neoliberal aklın, devleti ve demokrasiyi yeniden inşa etmeye çalıştığını, özellikle tek kutuplu dünya düzeniyle beraber demokrasinin temellerinin sarsıldığını, halkın ve devletin egemenliğinin zayıfladığını ileri sürmektedir. 


Brown, insanların din ile ahlaki değerleri kazandığını ve bunun kendilerine engel olduğunu, inancın tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini savunduğu tezinde, bunu şöyle temellendirmiştir: 

"Evrim'e göre, insan maymunluktan iki ayak üstünde durmaya başladığı neandertal döneme geçtiğinde ne Tanrı'yı biliyordu, ne ahlakı, ne edebi, ne paylaşmayı, ne haramı, ne helali, ne nikâhı ne de diğer erdemleri. Tarih içinde ihtiyaç duydukça siyaseten keşifler yaptı ve bunları üretti. Ürettiklerinden en büyük ve tehlikeli olanı Tanrı”ydı. 


Tanrı ve diğer değerler (ahlak, namus, şeref, merhamet, doğruluk, paylaşım, aile vs.) 
uydurmadır, uydurulmuşlardır. 


Bu uydurmalar, “kazancınızı fakirlerle paylaşın” diyerek sermayenin birikmemesine, “doğruluk dürüstlük” diyerek kişisel gelişimin engellenmesine, 

“ahlak, namus, şeref” diyerek pazarların gelişmemesine, 

“ibadet” diyerek zaman israfına, 

“zulüm etmeyin, öldürmeyin” diyerek milyonlarca miskinin korunmasına sebep oluyor. 
Yani Tanrı, insanın ilerlemesini, güç elde etmesini engelleyen bir uydurmadır. 


İnsanın ilerlemesi ve yeryüzüne hâkim olmasını sağlayan şeyler, aç gözlülüğü, hırsı, tamahkârlığı, tecavüzkâr oluşu, sınır tanımaz hadsizliği, bencilliği, zalimliğidir. 


Modem keşiflerin ve büyük sanayileri kuran sermayenin temeli, korsanlık, sömürü, hırsızlık, gasp, talan ve yağma ile biriken servetlerdir. 


Tüm bunlar, Tanrı'nın tavsiyelerini dinleyerek yapılamaz! 
Biz Tanrı'ya karşı sorumluluklarımızı reddederek 200 yıldır dünyanın efendisi olduk! 


Ancak bu efendilik uzun süre gitmeyecek! Çünkü Tanrı'yı reddetmek, bizi amaç boşluğuna düşürdü. Bu nihilizmdi. Kişinin, “yaşamın anlamsız” olduğunu düşündüğü ilk nihilizm döneminin ardından nihilizmin yıkıcı dönemi gelecek, o dönem de “karşıdakinin yaşamasının anlamsızlığı” dönemi olacak ve bu korkunç bir boğuşma ile neticelenecek!* 


Bu aşamadan sonra, hâlâ dünyanın patronu olmak için Tanrı'yı ve Ona karşı sorumluluklarımızı reddetmek yetmeyecek: Bundan sonra Tanrı'dan geriye kalan hayaleti de yok etmeliyiz! 


Vurmamız gereken hedef, ahlaktır. Soykütüğümüze dönmeli, kılavuzluğumuzu neanderthal insana yaptırmalıyız. Ne zaman şüpheye düşsek ona dönüp bakmalı, onda olmayana düşman olmalıyız. 


“...Bu zorunlu ilişkinin sonuna geldik; zenginlerin, çalıştırmak ya da savaştırmak için fakirlere ihtiyacı yok. Artık onların yapay zekâlı robotları var!“ 


Robot teknolojisinin gelişmesi ile fazla insana ihtiyaç duymayacak olanlar, kendilerinin dışındaki insanları azaltmak, hatta yok etmek için yeni teoriler cat edip bunları uygulayark dünyayı yönetmek istiyorlar. 


Türkiye'de de çok sevilen ve çok okunan yazarlar arasında olan, 2019'un ilk ayı itibariyle Türkçe olarak üç kitabı yayımlanan ('Hayvanlardan Tanrılara: Sapiens', 'Homo Deus: Yarının Kısa Bir Tarihi", ve'21. Yüzyıl İçin 21 Ders',), 


Daha çok makro-tarihsel sorunlarla ilgilenen Dünya tarihi, Ortaçağ tarihi ve askeri tarih gibi konularda uzmanlaşmış, 


Oxford'da doktora yapıp daha sonra ülkesine dönerek Kudüs Hebrew Üniversitesi Tarih Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalışan İsrailli tarihçi ve yazar Prof. Yuval Noah Harari başta olmak üzere bazı yazarlar ve akademisyenler yazdıkları makale ve kitaplarda, 


“seçkinler”, “elitler” ve “süper insanlar” tabirini sık sık kullanarak, dünya çapında zihinsel bir alt yapı oluşturmaya çalışmaktadırlar. 


Prof. Harari, Davos'ta Dünya Ekonomik Forumunda yaptığı konuşmada; 

“Bugün sizinle burada türümüz ve gelecek yaşamı hakkında konuşmak istiyorum. Bir ya da iki yüzyıl içinde dünya bizlerden farklı hareket eden varlıklar tarafından yönetiliyor olacak. 
Gelecek nesille bizler bedenler, beyinler ve zihinlerin tasarımını öğreniyor olacağız." demişti. 
-Şimdi gezegenin yöneticileri tam olarak nasıl olacaklar? sorusuna, Harari'nin verdiği cevap: Devamı 3. Bölümde 
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“Buna “veri”ye sahip olanlar karar verecek. Veriyi kontrol eden, sadece insanlığın değil, yaşamın kendisinin de geleceğini kontrol edecek. Çünkü bugün veri dünyadaki en önemli servet. Şimdi “veri”, en önemli servet olarak, makinelerin yerine geçiyor. Bilgi teknolojisi devrimi, biyoteknoloji devrimi ile birleştiğinde elde ettiğiniz şey, insanlığı hackleme yeteneği olacak. İnfo teknoloji ve biyoteknolojinin birleşmesi ile ilgili en önemli buluş, beyindeki ve vücuttaki biyokimyasal süreçleri bir bilgisayarın saklayabileceği ve analiz edebileceği 


elektronik sinyalleri dönüştüren bir biyometrik sensördür." 


Başka bir kitabında ise Harari şunları söylemektedir: 


"...Nasıl ki Homo Sapiens (bugünün insanı), maymunlara ya da neanderthale, “ne istersin” diye sormamışsa, geleceğin süper insanı “Homo Deus” da, bugünün insanı Homo Sapiens'e, kanunları yaparken, “Ne düşünüyorsun, ne istersin?” diye sormayacak!" 


Yine Homo Deus kitabında Harari şunları da vurgulamıştır: 


“...İnsanın şuur ve bilinç sahibi olmasının avantaj olduğunu ve bu yüzden şuursuz, duygusuz robotların onların yerlerini alamayacaklarını düşünenler için geleceğin dünyası bir hayal kırıklığına gebe: 


Atlar, öyle ya da böyle bir bilinç sahibiydiler; sahiplerini tanırlar, evlerini kendileri bulurlar, kızgınlık veya keyiflerini belli ederler, sıcaklık ve sevgi gösterirlerdi. 


Ama biz arabaları tercih ettik. Çünkü arabalar, daha çok yükü, daha uzun mesafelere taşıyorlardı. İşte sıradan insanlar da robot-insanların becerileri karşısında işlevsiz kalacaklar ve "egemenler", atları attıkları gibi, gereksiz insanları da bir kenara atacaklar!” 


Hepimizin bildiği Stephen Hawking de, 2018 yılında yazdığı kitapta “insanüstü bir ırktan” ve bunun “insanlığın sonunu getirmesinden” bahsetmektedir: 


“Zenginlerin, çocuklarının DNA’ ları üzerinde yapacakları değişikliklerle oluşacak insanüstü ırk, insanlığın sonunu getirecek. 


Postmodern felsefenin hem sosyoloji alanında uyarlanmasını, hem de genel kuramsal düzeyde 
sağlıklı bir şekilde değerlendirmesini ortaya koyan yapıtlarıyla tanınan, 2017 yılında 91 
yaşında iken ölen filozof ve sosyolog Zygmunt Bauman'da buna benzer düşüncelerini dile getirmiştir: 


“Dünya, ıskarta insan (yani işsizler), tüketilmiş mal ve eşyanın çöpleri ile doldu. Modemite için, bir varlık olan insanın ıskartaya (çöpe) dönüşmesi ile eşyanın çöpe dönüşmesi aynıdır. 
Atık insanlar hız kesmeden çoğalıp muazzam miktarlara ulaşırken gezegendeki çöp alanları ve atığı geri dönüşüme sokacak araçlar giderek azalmakta. Bundan sonra gündemimiz, atık insanların ve insani atıkların tasfiyesidir!” 


Dünya nüfusunun fazla olduğunu dillendiren bu sözüm ona "elitler", bazı projeleri de bu amaçla üretip servis etmektedirler. Bu kesimler tarafından dünya nüfusunun fazlalığı üzerinde yoğun bir şekilde durulmasının, özel bir anlamı ve amacı vardır! 


Bu arada küresel elitlerin adeta sözcülüğünü ve teorisyenliğini yapan 44 yaşındaki Harari, İsrail'de yasak olduğu için, kendi gibi eşcinsel biri olan Itzik Yahav'la, erkek erkeğe evliliğin serbest olduğu Kanada'da evlenerek onu kocalığa kabul etmiş ve LGBTİ birey olmasını da şöyle tanımlamıştır: "Toplumda genel kabul görülen ya da doğru olduğu varsayılan hiçbir şeye inanmak zorunda değilim." 


"Harari'nin bahsettiği bu" biyometrik sensör" konusuna, "DİJİTAL NUH TUFANI / DIGITAL DELUGE" başlıklı makalemizde biraz girmiştik. Lütfen muhakkak okuyunuz. 


(https://www.habervakti.com/m/dijital-nuh-tufani-digital-deluge-makale,2225.htmi| 


'KOMPLO TEORİSİ' SANDIĞINIZ "GERÇEKLER başlıklı yazı dizimizin devamında, 'biyometrik sensör' konusunu, "insanüstü ırkın, insanlığın sonunu getirmesini' ve atık insanların tasfiyesi ile BİYOMETRİK ÇİP, 5G, SİNGULARITY, GIDA YASASI, SAĞLIK - SALGINLAR, CİNSİYETSİZLEŞTİRME, GENOM, KÜRESEL ISINMA, 
TRANSHÜMANİZM kavramlarını da, yaşanan küresel olaylardan örnekler vererek açıklayacağız. 


Yani bu" Küresel Zalimler"in kurmak istedikleri "Yeni Deccal Düzeni'ne giden yoldaki kilometre taşlarını ifşa edecek, bugüne kadar komplo teorileri olarak nitelendirerek değersizleştirmeye çalıştıkları 'gizli planları'nı deşifre edeceğiz. 


Yeryüzünü fesada / bozguna uğratan, acılara, kan ve gözyaşına garkederek neoemperyal bir yeni dünya düzeni kurmak isteyenlerin kimler olduklarının, dayandıkları felsefe ve teorilerin neler olduğunun daha iyi anlaşılması bakımından bu makaleyi kaleme aldık. 


Önümüzdeki bölümlerde, inanmanız zor ve şaşırtıcı olayların ardındaki gizemi ve küresel şer odaklarının, dünya kamuoyunun gözlerini boyayarak neler yaptıklarını ele alacağız inşallah. 


Takipte kalın... 
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Geçiğimiz yıllardaki bazı köşe yazılarımızda, 'Yeni Dünya Düzeni' kurmak için uygulamaya konulan tüm projelerin, her birinin insanlığın sonunu getirecek birer şeytani planlar olduklarını ve neoemperyal'Yeni Deccal Düzeni' kurmaya yönelik altyapı hazırladıklarını yazdığımızda, bazı arkadaşlar, 'komplo teorisi bu yazdıkların' diyerek küçümseyip alay etmişlerdi.. 


Bugün orman yangınlarından, salgın hastalıklara, depremlerden, savaşlara kadar karşı karşıya kaldığımız olayları, önümüze tek tek koyarak bir pazılın parçaları gibi birleştirdiğimizde, geleceğin, "şeytani bir odak" tarafından nasıl şekillendirilmek istendiğini apaçık görürüz! 


Neocon + Siyonist + Evangelist + İngiliz ittifakı ile Emperyalist Amerikan Milliyetçileri arasında ortaya çıkan çatışmalardan, aralarında birbirleriyle ihtilaf varmış gibi görünmesine rağmen, "Küresel Şer İttifakı" diyebileceğimiz bir şeytani odak, tek merkezden idare edilen, tek bir para birimi kullanan ve tek bir sahte dini olan küresel bir yönetim modelini yani "Yeni Dünya Düzeni"ni hayata geçirilmek için, uzun zamandan beri çalışmakta 


2001 yılında, ABD'nin New York şehrindeki "İkiz Kuleler"in, ABD derin devletince sivil 
uçaklarla vurulması ile, bu 'küresel ifsad projesi", fiilen hayata geçmiş ve bu bahane edilerek sonrasında İslam ülkelerine işgaller başlamıştı. 


Dönemin ABD başkanı Geroge Bush; “100 yıl sürecek Haçlı seferlerinin başlatıldığını” ilan etmiş ve “Müslümanların, Amerikan yaşam tarzına karşı olduğunu” özel olarak belirtmişti. 


2008'de 71 yaşında iken ölen ABD Savunma Bakanlığı'na danışmanlık da yapan, meşhur Amerikalı siyasetbilimci Samuel Phillips Huntington 'Medeniyetler Çatışması' tezinde; Çin'in, askeri ve ekonomik bakımdan Amerika'ya düşman olduğunu, İslam'ı da, kendi uygulamak istedikleri "Yeni Dünya Düzeni'ne direnecek bir engel olarak gördükleri erdemli değerler üzerine oturan bir inanç sistemi olduğunu ve bu yüzden de Amerika'ya düşman olduğunu belirtmiş, Amerika'nın da, Çin ve İslam ile, yani zımnen Türkiye ile hesaplaşmak zorunda kalacağını söylemişti. 


Dün, Kızılderilileri vahşi bir soykırım ile yok ederken uyguladıkları strateji ve yöntemleri, bugün yapay zeka ve ileri teknoloji ürünü araçlarla ve sözüm ona insanlığı kurtaracak(!) 
metotlarla, daha sofistike bir şekilde uygulamaya çalışmaktadırlar. 


Teorik bir zemine oturtulan ve felsefesi, pragmatik güzellemelerle insanlığa sunulan "aşı"lar, "GDO'lu tohumlar", "kısırlaştırma", "kürtaj", "resmi uyuşturucu statüsü olarak tanınmayan 


uyuşturucular", “Cinsiyet Devrimi”, "5g", "Bitcoin", “Çocuksuz Aile ve Ailesiz Toplum Modelleri”, hepsi de bu amaçla hazırlanmış "projeler"dir. 


İşte bugün uygulanmak istenen dünya nüfusunu azaltma operasyonu, kendilerini “insanüstü ırk ya da haşa Tanrı ilan eden(!)” bu azgın azınlık grubun projesidir. 


Bu makalenin geçtiğimiz bölümlerinde bahsettiğimiz İsrailli, Siyonist eşcinsel Prof. Harari, Homo Deus kitabında, “Tanrı olmayı istemek değil, Tanrı olmayı istememek ahlaksızlıktır” diyerek, küresel efendilerinin insanlığa olan bakış açılarının adeta sözcülüğünü yapmaktadır. 
Kendilerine “küresel seçkinler”, “insanüstü ırk” adını veren bu küresel şer odağının, “nüfusun azaltılması” için dünya çapında başlattıkları operasyonun içeriğini ve geliştirdikleri projeleri, şöyle sıralayabiliriz: 


1. Kıtlık Paktı (Pacte De Famıne) 

18. yüzyıl sonlarında Fransa'nın birçok bölgesinde ciddi bir gıda sıkıntısı olunca, gıda fiyatları aşırı yükselmişti. Fransız halkı, aristokratların, artan nüfusu kontrol etmek için tahılların fiyatları ile gizlice oynadıklarına inanıyordu. Bu düşüncüler, ayaklanmalar ve isyanlara yol 


açmış, halktaki kıtlık korkusu ve güvensizlik de, Fransız Devrimi'nin başlamasına yardımcı olmuştu. 


İşte Fransa'da o günlerde yapılan 'Kıtlık Paktı' (Pacte De Famine)'ye atıfta bulunularak, bugün de bütün dünyada gıda fiyatlarının, aynı Fransa' daki gibi ekonomiyi elinde tutan "seçkinler"ce, nüfusu kontrol etmek ve azaltmak için arttırıldığı düşünülmektedir. 

Yazı dizisi, devam edecek.. 
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Bu yazı dizisinde, kendilerine “küresel seçkinler” ve “insanüstü ırk” adını veren küresel şer odağının, “nüfusun azaltılması” için dünya çapında başlattıkları operasyonlarının içeriğini ve bu maksatla geliştirdikleri projeleri yazıyorduk sırayla.. 


Bu bölümde, tüm dünyadaki gıda ile ilgili planlarını ve uygulamalarını kaleme aldık: 


2. Gıda Yasası (The Codex Alımentarıus, 1963) Ve Genetiği Değiştirilmiş Temel Besin Maddeleri / GDO: 


Dünya'nın gıda tedariğini kontrol edecek planları içermektedir. Dünya nüfusunun azaltımı ile ilgili en merkezi meselenin, 'Gıda Yasası' olduğu söylenebilir. 


1963'te Gıda ve Tarım Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından oluşturulan Gıda Yasası, gıda güvenliği için yapılan, ülkelerin takip edebileceği veya reddedebileceği bir dizi yasadan ibaret olduğu söylense de, bu aslında, dünyanın gıda tedariğini kontrol ederek, 500 binden geriye kalan dünya nüfusunu öldürme planıdır denilmektedir! 


Çünkü, Gıda Yasası, doğal gıdalar yerine genetiğiyle oynanmış gıdaların yaygınlaştırılmasını ve gerçek vitamin ve minerallerin de aşamalı olarak azaltılmasını teşvik etmektedir. Üstelik, tüm gıdaların bir de, "ışınlama"dan geçmesi gerekmektedir. 


Bu yasayı dünyaya dikte eden 'küresel elitler"in, yaklaşık 3 milyar insanın, GDO lu ürünleri kullanma sonucu gelişen kanser ve benzeri ağır hastalıklar ile beslenme bozukluğundan kaynaklanan hastalıklar yüzünden ölmesini hedefledikleri söylenmektedir. 


10 Aralık 1974 yılında, ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger başkanlığında toplanan ABD 
Ulusal Güvenlik Kurulu tarafından, “Dünya Nüfus Artışının ABD'nin Güvenliği ve Denizaşırı Çıkarlarına Etkisi” konusunu merkeze alan 123 sayfalık “Ulusal Güvenlik Araştırması Raporu 200” (“NSSM 200”) hazırlanmış ve bu rapor, Kissinger tarafından ABD Başkanı Ford'a sunulmuştur. 


Bu sunumda Kissenger'in; 
“Petrolü kontrol edersen; ulusları, yiyeceği kontrol edersen; insanları kontrol edersin!” 


demiş olması dikkat çekicidir ve özellikle insan neslinin geleceği açısından değerlendirilmesi gerekir. 


Nitekim BM'nin Roma'da düzenlediği dünya gıda konferansına, ABD Tarım Bakanı Earl Lauer Butz'un yanında, Dışişleri Bakanı Kissinger de katılıp bir konuşma yapmıştır. 


Bu toplantıda Kissinger, gıdanın, insanları kendi hegemonyalarına köle yapmak için bir şantaj aleti olarak kullanılması gerektiğini söylemekten çekinmemiştir: 


“İnsanların size güvenip dayanmalarının, size bağımlı olmalarının ve bu şekilde sizinle iş birliği yapmalarının yolunu arıyorsanız, onları gıdaya bağımlı hale getirmek, mükemmel bir yöntemdir!” 


Şu da bilinmelidir ki, Kissenger'in arkasında Rockefeller ailesi vardır ve az önce bahsedilen ”NSSM 200” adlı rapor da, Rockefeller ailesinin isteğiyle hazırlanmıştır. 


Rapor çıktıktan sonra Rockefeller ailesi, “gıda savaşları” için tohumculuğa el atmış ve geleneksel tohum yerine, kendi ürettikleri “verimli tohum” kampanyasını başlatmışlardır. 


İlk geliştirdikleri tohumlar, tek üretimlik FI-hibrit (buğday ve mısır) tohumları olmuştur. Yine kendi özel ürettikleri kimyasal gübreler ve zirai ilaçlar sayesinde, bu tohumlarla yapılan ziraat faaliyetlerinde üretim artışı 3 kata çıkmış, üretim rekoru kırılmıştır. Bunun üzerine hibrit tohumlar, kimyasal gübreler ve zirai ilaçlar dünyanın her ülkesinde satılmaya başlanmıştır. 


Böylece yerli tohumlar köylünün elinden alınıp şirketlere verilmiştir. Kendi ürettikleri tek kullanımlık olan ve üretimi artıracak denilen bu hibrit tohumlar, sentetik kimyasal gübreler ve bitki hastalıklarına karşı kullanılan zehirlerler ile, hem zamanla toprağı zehirlemiş, hem de insanları kanser gibi öldürücü hastalıklara düçar etmiştir. 


Küresel gıda kontrol süreci, Rockefeller'in, Harvard Üniversitesi'nde “Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar” (GDO) üreterek, gıdaların genetiği ile oynaması ve bunları, dünya ülkelerine, yerli tohumun ekimini yasaklatıp, bu tohumların kullanılmasının mecburi hale getirilmesi karşılığında vermesi, yine bu tohumları, kendi ürettikleri zirai ilaçlar ve kimyasal gübreler ile kullandırmasıyla en tehlikeli boyuta ulaşmıştır. 


Buna da bu 'küresel egemen'ler, “Yeşil Devrim” adını vermişlerdir. 
Aynı bağlamda, 


e GDO'lu ürünlerin, 

e Hibrit tohumculuğun yaygınlaştırılmasının, 

e 2000 yılından itibaren “küresel bir savaşın kaçınılmazlığını” ifade eden “özel raporların” ve “videoların” servis edilmesinin, 

e 2009 yılından itibaren “3.Dünya Savaşının başladığına” ilişkin açıklamalar yapılmasının, 

e “Dünya nüfusunun 500 milyonun altında tutulmasına” ilişkin beyanların ve yazıların özel bir amacı olmalıdır. 


Bu amacın, Kabalist Siyonistlerin / İlluminati”nin, PNAC projesinin hedef ve amaçları ile uyumlu olması, sadece bir tesadüf müdür? 


[PNAC Projesi: Yeni Amerikan Yüzyılı Projesi. (Project for the New American Century) 


1997'de Washington'da kurulan kabalist + siyonist + evangelist bir think tank / düşünce kuruluşu olan PNAC, amacını "Amerika'nın global liderliğini desteklemek" olarak beyan etmiş ve "Amerika'nın liderliğinin, hem Amerika, hem de dünya için iyi" olduğunu iddia etmişti. 

PNAC, dönemin ABD Başkanı George W. Bush yönetimindeki üst düzey idareciler üzerinde nüfuz sahibi olmuş, Bush yönetiminin askeri ve dış politikalarının geliştirilmesinde, özellikle 


de milli güvenlik ve Irak Savaşı konularında birebir etki etmişti. | 


GDO'lu ürünler projesi ile toplumsal cinsiyet eşitliği projesinin, "Rockefeller" tarafından finanse edilmesi bir tesadüf müdür? 


Sizce?!... 
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Yazı dizimizin bu bölümünde, 'küresel elit'lerin tüm dünyadaki aşılama ve kısırlaştırma çalışmaları ilgili planlarını ve uygulamalarını kaleme aldık: 


3- Kısırlaştırıcı Ve Hastalık Yapıcı Aşılar İle Kürtaj : 

GAVI - The Vaccine Alliance [The Global Alliance for Vaccines and Immunizations] Küresel Aşı İttifakı ve Aşılama Birliği Vakfı, 2000 yılında, Bill Gates'in eşiyle birlikte kurduğu ve dünyanın sağlık ve eğitim gibi sorunlarına, sözüm ona çözümler(!) aradığı, "Bill & Melinda Gates Foundation / Vakfı" tarafından kurulmuş bir vakıftır. 


Küresel Aşı ve Aşılama Birliği'nin amacı, yoksul ülkelerde aşıya erişimin artırılmasını taahhüt eden kamu-özel küresel sağlık ortaklığıdır. Yani aşı üretip, üçüncü dünya ülkelerinin hepsini aşılamaktır. 


Microsoft'un sahibi ve şu an dünyanın en zengin ikinci kişisi olan, 65 yaşındaki Bill Gates'in, 
2 metre boyunda ve 95 yaşındaki babası William Henry Gates, GAVI Vakfı'nın 2000 yılında 
kuruluşunda şu beyanatı vermişti: 


“Vakfımız, Rockefeller Vakfı'ndan aldığı ilhamla, bir GAVI enstrümanı olan 'Çocuk Aşıları Global Bütçesi'ne 750 milyon dolarlık katkıyı taahhüt ederek GAVPT yi başlatmıştır.” 


Misyonunu, "düşük gelirli ülkelerde aşıların adil kullanımını artırarak çocukların hayatlarını kurtarmak ve insanların sağlığını korumak" olarak açıklayan ve bunun için 150 milyar dolar 
harcama yapan GAVI vakfı, dünya üzerindeki çocukların % 86'sına ulaşmış ve yaklaşık 760 
milyon çocuğu da aşılamıştır. 


Hepimizin bugünlerde adını daha sık duyduğu, 


WHO (World Health Organization] yani Dünya Sağlık Örgütü, 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ulusal hükümetleri, 

Bill ve Melinda Gates Foundation, 

Uluslararası İlaç Fabrikaları Birliği (IFPMA), 

Rockefeller Foundation, 

World Bank Group / Dünya Bankası, 

UNICEF / Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, 

GAVI organizasyonunun hem üyeleri, hem de birlikte çalıştığı ortaklarıdır. 


Dünya Sağlık Örgütü, Rockefeller Vakfı ile, ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri ve Dünya Bankası ile, 1970'lerde, “Üreme Düzenlemesi Aşıları İş Birliği” adı altında bir araya gelerek, “kısırlık aşısı üretimini” koordine etmişlerdi. 


Bu birlik, sperm ve yumurta engelleyici aşılar üzerinde çalışmış ve bir anti-hCG aşısı üretmekte başarılı olmuştu. 


Tetanoz aşısıyla hCG'nin insana taşınması sonucu, kadınlar kısırlaştırılmış ve hamile kadınların çocuklarını düşürmesi sağlanmıştı. Kısırlık aşılarının başarıyla gerçekleştirilmesinden sonra, hCG aşıları birçok üçüncü dünya ülkesinde kullanılmıştır. 


"Ölüm Tohumları" kitabının yazarı, gazeteci ve dünyaca ünlü bir stratejist olan, aslen Amerikalı olup Almanya'da yaşayan 76 yaşındaki Frederick William Engdahl, Aktüel dergisine verdiği bir röportajda şunları söylemişti: 


"1990'larda da BM Dünya Sağlık örgütü, Nikaragua, Meksika ve Filipinler'de, 15 ila 45 
yaşları arasındaki milyonlarca kadının tetanoza karşı aşılanması için bir kampanya başlattı. 
Erkekler de tetanoz olabilirdi ama aşı, erkeklere yapılmadı. 


Bu durumdan şüphelen Mexico City'de faaliyet gösteren ve bir kilise organizasyonu olan Comite Nacional Pro Vida / Ulusal Yaşam Öncesi Komitesi, bu aşıları test ettirdi. 


Test sonuçları ile, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) yalnızca çocuk doğuracak yaştaki kadınlara dağıttığı aşıların, Chorionic Gonadotrophin yani hCG içerdiği ortaya çıktı. 


Doğal bir hormon olan hCG, tetanoz toksoid taşıyıcılarıyla birleştiğinde kadınların hamile kalmasını engelleyen antikorları üretiyordu." 


BBC'de yayınlanan insan laboratuvarı belgeselinde, Filipinli kadınların aşı sonucunda nasıl kısırlaştığı anlatılmıştı. 


BBC'deki programda konuşan Mary Pilar Verzosa: 


Kadınlar tetanoz aşılarının üzerimizde neden farklı etkileri olduğunu soruyordu. Aşıdan sonra adet döngülerimiz tamamen bozuldu. Bazılarımızın kanamaları ve düşükleri oldu, erken dönemde bebeklerini kaybettiler. Semptomlar, aşıdan hemen sonraki gün ya da hafta içerisinde başladı. 3-4 aylık hamile olanların düşükleri gerçekten tehlikeliydi. 


Tayland'daki yerel bir dernek, çocuklarına kimlik kartı alabilmek için, hamile kadınlara tetanoz aşısının zorla yaptırıldığını beyan etmişti. 


Kısırlık aşılarını görmezden gelen medyanın, 3.Dünya ülkelerindeki yoksul kesimlerin aşılarla ilgili korkularını, şehir efsanesi veya dedikodu şeklinde lanse etmesi sonucu, bu konu dünya kamuoyunca hala önemsenmiyor! 


Dikkat çekici olan şey, aşıların güvenli olduğunu iddia eden kişi ve kuruluşlar, aynı zamanda nüfus azaltma çalışmaları yapan kuruluşlar ve bu kuruluşların yetkilileri! 


Örneğin; UNICEF'den Etiyopyadaki güney uluslarının sağlığıyla ilgilenen bir yetkili olan Tersit Assefa şöyle diyor: 


"Ortalarda aşıların kadınları kısırlaştıracağına dair dolanan saçma-sapan dedikodular var. Ama burada köyün yaşlıları, kadınları aşı olmaları için cesaretlendirmek için çalışıyor. İğne, aşı yapmanın en bilindik yolu olsa da, Rockefeller Derneği'nin finansal destekleri sonucu yeni teknolojiler geliştirildi. Ağız yoluyla alınabilen aşılar, sosyo-kültürel olarak daha kabul edilebilir bir alternatif olarak gözükmektedir. Diğer bir deyişle, aşıyı sıradan bir muz yiyerek almak, koluna bir iğne vurdurmaktan çok daha az dirençle karşılaşır." 


Bilimsel bir derginin, yenilebilir aşılarla ilgili ifadesi ise, şöyledir: 


"Yenilebilir aşılar, edinmesi kolay, fiyatı uygun, saklaması kolay, bozulmayan ve sosyokültürel olarak özellikle fakir ülkeler tarafından kolaylıkla kabul edilebilen aşılardır. Başta sadece hastalıkların engellenmesi için geliştirilmiş olan bu aşılar, aynı zamanda bağışıklık sistemi hastalıklarının engellenmesi, doğum kontrolü ve benzeri amaçlar için de kullanım alanı bulmuştur." 


GAVPT nin önemli finansörlerinden biri, Rockefeller'dir. Rockefeller Vakfı'nın bağışladığı paralar sayesinde, Dünya Sağlık Örgütü'nün geliştirmiş olduğu kısırlık aşılarıyla milyonlarca insanı aşılayan GAVI gibi küresel bir mekanizmanın varlığı, insanlık için endişe vericidir! 


İnsanlığa karşı savaş, bu "global elitler" tarafından her yönüyle sürdürülmekte. 


Yukarıda bahsettiğimiz stratejist yazar Frederick William Engdahl, "Sahte Domuz gribi ve gıdalar" kitabında, 'Domuz Gribi'nin laboratuvarlarda üretilip kasıtlı olarak dünyaya servis edildiğini de yazmıştı. 


Bu kitabının arka kapağına da; "Dünyadaki egemen güçlerin gizli plânını açıklıyorum; Üstün Irk oluşturma ve Dünya Nüfusunun Azaltımı" diye de kısa ve öz bir not düşmüştü. 


Kitabında, "Virüsü yayıyorlar ardından kısırlaştırıcı aşıları dağıtıyorlardı" diyen William, "Aile plânlaması, doğum kontrolü, tarımda yeşil devrim, moleküler biyolojideki gelişmeler, biyo-yakıt, biyo-teknoloji, Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Bankası, Rockefeller Vakfı ve daha niceleri, hep bu 'gizli amaca' kilitlendi. Küçük bir elit dışında kalanlar ise, bu gizli amaçdan habersizler. Oysa, biyo-savaş için hazırlıkları aralıksız devam ediyor" diyordu. 


William'ın bu iddiasını güçlendiren bir cümle ise, Bill Gates tarafından geçmişte bir konferansında şöyle dile gelmişti: 


"Dünya'da 6,8 milyar (bugün dünya nüfusu 7,8 milyar civarında) insan var ve bu rakam 9 
milyara doğru çıkıyor. İyi bir aşılama programı ve sağlık hizmetiyle bunu 9010-15 azaltabiliriz." 

Sanırım azaltma, çoktan başladı bile!.. 
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Bu bölümde, küresel şer odağının tüm dünyadaki virüs salgınları / pandemiler ve "biyometrik çip" çalışmaları ilgili planlarını ve uygulamalarını kaleme aldık: 


4- Salgın Hastalıklar / Pandemiler Meydana Getirmek 
Domuz gribi, Sars, Mers, Kuş gribi, Ebola ve son günlerde epey can alan Covid-19 gibi tüm salgınların, aslında dünya nüfusunu azaltmak isteyenler tarafından, gizli labaratuvarlarında 


üreterek yaydıkları, yapay hastalıklar olduğu söyleniyor. 


Son zamanlarda çok konuşulan "Biyometrik Çip"in de, bu konuyla ilgili olduğuna dair bazı bulgulara rastlamak mümkün. 


Geliştirilmeye Uygun Dijital Kimlik (ID) Aşı Sistemi: "ID2020" 
Vücudunuza bir mikroçip yerleştirilmesini kabul eder misiniz?! 
Microsoft ve bir grup ilaç firmasının sorduğu soru bu! 


Bill Gates ve Rockefeller tarafından bir simulasyon yapılıyor. Bill Gates, virüsleri tespit edip insanı bu virüsten koruyacak bir 'biyometrik çip' icat edip, insanlara entegre etmek istiyor. 


Microsoft, gezegendeki her insana, parmak izi gibi, herkesi kontrol altında tutmak için dijital bir kimlik vermeyi amaçlayan bir program olan “ID2020” adlı bir girişime öncülük ediyor! 


ID2020, çip şeklinde birine implante edilebilen bir dijital kimliktir. 


Görünüşte bu uygulama, evsiz insanlara veya gelişmekte olan ülkelerdeki insanlara, blockchain destekli kimliğe erişmelerine sözde yardımcı(!) olmak amacını taşımakta!! 


Teorik olarak, uygulama, ID2020 çip implantı olan birisinin, Bill Gates vakfı aracılığıyla ücretsiz aşılar almasına yarayacaktır. Buna karşılık, bu implantlar, normalde kimliksiz olarak alamadığınız hizmetlere kolay erişim sağlayan şifreli, blok zincir destekli veriler taşıyacaktır. 


En yoksulları ve evsizleri güçlendirmeyi amaçlayan bir blockchain kimliği, bizim için hiç de kötü bir şey gibi görünmüyor değil mi?!!! 


Vücuda yerleştirilen bu çipler, herkesin kimliği yerine geçecek, herkes böylece kontrol altında tutulacak. Bu çipi takmayı reddedenlere sağlık sigortası yapılmayacak, yurtdışına bile çıkamayacak ve hatta diğer kurumlarda işlem de yapamayacak! 


Hedeflenen şey, insanın tam kontrolü!.. 


İnsanların bedenleri, muhtemelen de beyinleri, yeni 5g teknolojisi ile uzaktan yönetilebilir hâle getirilecek. 


İlk olarak organ nakli olan ve organ yetmezliği yaşayanlar için kullanılacağı duyurulan bu teknoloji, bugün artık herkes için geçerli. Hatta hasta olmanıza da gerek yok. Bebeğinize aşı yaptırdığınızda yahut korona aşısı diye önünüze konulacak olan yeni nano teknoloji ile içine ne yerleştirdiklerini bilmediğimiz gizli bir biyolojik silah, haberiniz bile olmadan size de enjekte edilebilir! 


Bu biyometrik çipin, insanları koruyacağını, çok faydalı ve hayatı kolaylaştırıcı bir teknoloji olduğunu pek yakında Dünya Sağlık Örgütü veya bilmem hangi uluslararası bilim otoriteleri açıklarlarsa, hiç şaşmayacağız! 


14 Ocak 2020'de corona virüsün insandan insana bulaştığının bir delili olmadığı yönünde twit 
atan Dünya Sağlık Örgütü, bir ay sonra kendi ile çelişerek pandemi ilan edecek kadar kürselcilerin barkodlu bir taşeronudur! 

Bugün de çıkmış, aşıların hazır olduğunu söylüyor! 

2009'da domuz gribi piyasaya sürüldüğünde, Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Dr. Margaret Chan, ABD nüfusunun yüzde 40'ının domuz gribinden etkilenebileceğini, dünyada ise 


yüzbinlerce hatta milyonlarca insanın öleceğini söylemişti. 


Türkiye'de ise o dönemin Sağlık Bakanı, “Eğer domuz gribi aşısı yapılmazsa 21 milyon kişi hastalanacak ve 5 bin 300 kişi hayatını kaybedecek” demişti. 


Eski bir sağlık bakanı ise görevdeki sağlık bakanı için “İzlediği strateji doğru değil, Azrail'in Türkiye temsilcisi gibi konuşuyor” diye tepki göstermişti. 


Neticede ne oldu? 
Nihayetinde domuz gribi salgınının bir yalan olduğu ortaya çıktı. 
O gün ile bugün arasında hiçbir fark yok! 


2005'de kuş gribi, 2009'da domuz gribi olarak oluşturulan pandemi, 2020'de ise Covid-19 ile devam ediyor. 


Hatırlayan vardır; Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan o günlerde, “Ben aşı olmayacağım!” 
demişti. Ardından da Dünya Sağlık Örgütü Başkanı da aşı olmadığını ve olmayacağını söyleyince, foyaları meydana çıkmıştı. 


Lancet Dergisi editörü Richard Horton, 1920'de kurulan, dünya çapındaki güncel meseleleri analiz etmek amacıyla hareket eden ve 2010'da Abdullah Gül'e ödül veren, Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Chatham House'un ağzından şunları söylüyor: 


“Bilimsel yayınların çoğu yalan. Sağlam olmayan yöntemlerle sonuçlara varılıyor. Tıp Dünyasında işler çığırından çıktı. Literatür, istatistiki peri masallarıyla kirletildi.” 


Bugün insanları, dijital çip ile sözüm ona tedavi(!) edecekler.. 
İnsanlara biyometrik çip takmanın en kolay yolu da, bir virüs yaymak! 


Dünya Sağlık Örgütü'nde önceden uzman olarak çalışan Peter Koenig, bu virüs salgınının bir amacının da çipli ilaç ve aşıları yaygınlaştırmak olduğunu belirtti. 


Yani Bill Gates, Kissinger ve David Rockefeller jr' ın planlayıp Davos'ta deklare ettikleri ID2020'yi hayata geçiriyorlar. 


Yine Peter Koenig'e göre bu son Covid-19 pandemisi, 'biyometrik çip'i harekete geçirmek için süper bir katalizör görevi görecek. 


İkna etmenin en iyi yolu, insanları panikletip korkutmak! 

Kimini hastalıkla, kimini ölümle, kimini açlıkla! ! 

“Bu aşıyı olursanız hiç bir virüs size bulaşmayacak ya da herhangi bir hastalığa yakalansanız bile, doktorunuz anında haberdar olacağı için acil müdahale edebilecek ve kurtulacaksınız” denildiğinde, acaba kaç insan itiraz edebilecek?! 

Bunlar bir komplo teorisi filan değil, resmi siteleri i42020.org'da zaten anlatıyorlar. 


Şimdi sormak lazım; hangi virüs bunlardan daha tehlikeli olabilir ki?! 


Bill Gates tarafından yönetilen ve aslında “Dijital Kimlik haklarını elde ederek insanları kontrol etme”yi amaçlayan bir girişim bu! 


Yani artık böylelikle, "ulusal devlet" kavramı da anlamını yitiriyor. Kendilerinşn yönettikleri ve ger leye tam hakim oldukları şeytani bir düzen kurup, tek bir dünya devleti oluşturmaya çalışıyorlar ve insanları da, çipler vasıtasıyla diledikleri şekillerde modern köleler olarak yönetebilecekler ya da isterlerse yok edebilecekler! 


Hedef, tam kontrol! 


Bizim tüm bu yaşanan ve yaşanması muhtemel olayları, bütüncül bir yaklaşımla doğru analiz etmemiz, ivedilikle devlet ve millet olarak gereken tedbirleri almamız gerekiyor. 


Dikkat edin; 

21. yüzyıl, zihin işgali çağıdır! 

ABD parası olan dolardaki işarete göre, 'düzen tamamlanacak!' 
"YENİ DÜNYA DÜZENİ" yani "YENİ DECCAL DÜZENİ" 


Ancaak; 


Yaşadığımız biyolojik mevsimler gibi manevi mevsimler de vardır. Bu çağ, artık Müslümanların ilkbaharı, emperyalist zalimlerin de sonbaharıdır. Müslümanların önünde yaz, küresel sömürü düzenin sahiplerinin önünde de kış vardır. 


Vahye ve hikmete dayanan, Hakkı ve adaleti üstün tutan Hakikat Nizamı'nın yeniden kurulmasını, hiç kimse kimse, hiç bir güç önleyemeyecektir! 


Allah'ın izni ve yardımıyla, bütün küresel güçler yenilecek ve zulüm kuleleri devrilecektir! 


Fesada uğratılarak kan ve gözyaşına boğulan yeryüzüne, adil bir nizam verme mefküresiyle “Merhamet Medeniyeti”ni inşa etmek için adanmış olan ve bu uğurda dünyanın her nimetinden daha fazla şehadeti arzulayan, yalnız Hakk'ın rızasını gözeten, işbilir, liyakatli, samimi adanmış adamlar, taşın altına elini koymuş, tüm gayretleriyle dünyanın dört bir yanında kutsal bir hazla fiilen çalışmaktadırlar! 


Gevşemeyin, üzülmeyin, iman etmişseniz, üstün gelecek olanlar ancak sizlersiniz! İSTİKBAL, İSLAM'INDIR! 


'NE KAVGAMIZ OLABİLİR. ADAM ÖLMÜŞ GİTMİŞ' 
11.03.2009-hurriyet 


TÜBİTAK tarafından yayımlanan Bilim ve Teknik Dergisinde ünlü bilim insanı Charles Darwin'e uygulanan sansür, başta AKP'liler olmak akademi kökenli siyasetçiler arasında farklı yorumlara yol açtı. CHP ve MHP, bunun TÜBİTAKtaki siyasi kadrolaşmanın bir sonucu olduğunu iddia ediyor. TÜBİTAK Başkanı Nüket Yetiş ise sorulara cevap 

vermedi. TÜBİTAK'ın bağlı olduğu Devlet Bakanı Mehmet Aydın'dan 'Darwin sansürüne' şu yorum geldi: Bilime ne kadar yanlış yapsa, sansür işimiz değil. Bizim ne kavgamız olabilir. 
Adam ölmüş gitmiş. 


TÜBİTAK'ta yaşanan "Darwin sansürüne" hem iktidardan, hem de muhalefetten itiraz geldi. 
AKP'li Devlet Bakanı Mehmet Aydın, "Darwin'e sansür akla aykırı" derken, CHP lideri Baykal, sansürü, "Üzüntü verici bir durum" olarak niteledi. Diğer görüşler ise şöyle: 

Deniz Baykal: (CHP Genel Başkanı) Üzüntü verici bir durum. Darwin'in adından alerji duymak, tartışılmasını, hatırlanmasını engelleme ihtiyacı içine girmek, hangi saplantıların, 


peşin fikirlerin bilimsel örgütlenmeye egemen 


olduğunu gösteriyor. 


Bilim e eKniIkK 


TÜBİTAK'ta 
Darwin skandalı 


Prof. Necip Taylan (AKP-İlahiyatçı) Bilim 


dergisi, evrim teorisinin varlığını görmezden 


gelemez. Evrim teorisini fiziksel olarak Yapılamilk Değişen kapak kapak 


ispatlamak mümkün görünmüyor. Bunun için 


milyonlarca yıllık bir değişim gerekiyor. Ancak ne olursa olsun, siyasi ve dini yaklaşımlarla 


bu meseleye bakılmaması lazım. Bilim adamı kendi işini, teologlar kendi işini yapacak. 

Prof. Mehmet Sağlam (AKP-Hukukçu) Bilim Kurulu neyi basacağına, neyi değiştireceğine kendi karar verir. Gerçek nedenini kim biliyor. *Bir dahaki sefere kullanırız? diye düşünmüş olabilirler. Ne var bunda yahu! 

Prof. Necla Arat 

(CHP-Felsefeci) Çok yanlış ama benim için sürpriz olmadı. AKP iktidarının göreve getirdiği kişiler, AKP ideolojisiyle paralel hareket etmeyi sürdürüyorlar. 

Muharrem İnce (CHP-Eğitimci) Bilim dergisinin yayın politikası rahatsız ediyordu iktidarı. 
TÜBİTAK'a yakında cami imamlarını atarlarsa şaşırmayın. 

Prof. Tunca Toskay (MHP-İktisatçı) Kendilerini, Türk toplumunu sosyo-kültürel açıdan dönüştürme projesinin yürütücüsü gibi davranıyorlar. Bütün mesele burada düğümleniyor. 
Bilime yanlış yapmış bile olsa sansür bizim işimiz değil 

Mehmet Aydın Devlet Bakanı: "Sansür konusu TÜBİTAK'ın işi değil. Bilime ambargo koymak, Darwin'e sansür koymak akla gelecek bir şey olamaz. Tam tersine bilime ne kadar kendisi yanlış yapmış olursa olsun hizmet eden kim varsa, bilim adamı sıfatını almaya hak kazanmışsa, onun görüşlerinin anlatılmasıdır. TÜBİTAK olarak işimiz gücümüz yok sansürle mi uğraşacağız? Çok açık söyleyeyim, kimse bundan bir ideoloji okumaya çalışmasın. Bizim Darwin ile ne kavgamız olabilir. Adamcağız ölmüş gitmiş." 

Beagle'ın güzergâhı 

Darwin, evrim teorisine ulaşmasını sağlayan beş yıllık Beagle yolculuğunda bu güzergâhı takip etti. “Türlerin Kökeni” bu yolculuğun ürünüydü. 

CHP'den Başbakan'a soru 

Darwin'e sansürü onaylıyor musunuz? 

CHP milletvekili Hüsnü Çöllü, soru önergesi ile Başbakan'a şunları sordu: 

"Derginin, Darwin fotoğrafı ile hazırlanan kapağının değiştirilmesi ve Darwin ile ilgili hazırlanan bölümün çıkarılmasının gerekçesi nedir...) Bilim kuruluşunda böylesine bir uygulamaya izin verilmesi, kabul edilebilir bir durum mudur? Böylesine bir değişiklik, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı'nın kişisel müdahalesi ile olamayacağına göre, karar nasıl alınmıştır? Yaşanan bu süreci onaylamıyorsanız, konunun incelenmesi ve soruşturulması için bir girişimde bulunacak mısınız?" 


BİLİM İNSANLARI 


İnanç başka bilim başka 

Prof. Dr. Aykut Kence (ODTÜ) Bu sadece TÜBİTAKla ilgili bir olay değil. Hükümetin tutumuyla da alakalı bir durum. Bu ülkenin Milli Eğitim Bakanı, Darwinizmi ateizmle bir tutarsa olacağı budur. TÜBİTAK bilimi sansürlüyor. Bütün dünya Darwin yılı ilan edip kutluyor. Fakat bizimkiler Darwin'i bilim düşmanı ilan ediyor. Dinle bilim karıştırılmamalı. 
Türkiye'de artık bilim de sansürleniyor. 

Prof. Dr. Ali Alpar (Sabancı) Türkiye'de ideolojik ve dini inançlar nedeniyle bunu kabul etmeyenler var. TÜBİTAK gibi bir kurumun popüler bir bilim yayınından çıkarılması, hele de Darwin'in 200*üncü doğum yılında çıkarılmasını çok manidar buluyorum. 

Prof. Dr. Namık Kemal Pak (Eski TÜBİTAK Başkanı) Bu sansür beni şaşırtmadı. 2003 
yılında TÜBİTAK'a ilk müdahaleye başlandığı zaman bunun bir gün olacağını tahmin etmiştim. Siyasi, ideolojik ve dini yaklaşımlarla Darwin'in evrim teorisine karşı çıkmak doğru değil. Bilim bunlardan bağımsız çalışmak zorunda. 

Evrime doğru 

Doğum, 12 Şubat 1809, İngiltere. 

Kilisede dini eğitim gördü. 

22 Ekim 1825 Edinburg, 15 Ekim 1827 Cambridge Üniversitesi 

Charles Lyell'in, *Jeolojinin Prensipleri? kitabı ufkunu aydınlatır. 

21 Aralık 1831, Beagle gemisiyle Galapagos yolundadır. 

Tierra del Fuego?'da gördüğü yerliler, insanlığın ataları üzerine yorumlarına zemin hazırlar. 
Ocak 1834'te Patagonya'da deniz seviyesinden metrelerce yüksekte deniz kabuklarına rastlar. 
15 Eylül 1835, Galapagos: Bitki örtüsü, hayvan türleri, sürüngenler ve kuşlar Darwin'i çarpar. 
Teorileri şekillenmeye başlar. 

Farklı caoğrafi şartlar, aynı kökenden gelen canlıların farklı özellikler kazanmasına yol açmaktadır. 

Bir süre sonra da bunların farklı türler olduğunu kavrayacaktır. 

2 Ekim 1936, Beagle gemisi beş yıl sonra İngiltere*ye döner. 

Önce günlüğünü, arkasından diğer kitaplarını peş peşe yayımlar. Canlıların, çevreye kendilerini uyarladıklarını yazar. 

"Canlılar arasında bir rekabet ve doğal seleksiyon süreci vardır. Güçlü olan ayakta kalmakta, 


diğer türler zamanla yok olmaktadır" der. 


1859'da *Türlerin Kökeni Üzerine”ni kitabı raflardaki yerini alır ve kıyamet kopar. 
1861-1868 arasında kitabının yeni baskıları yapılır. Her baskıda teorisini biraz daha geliştirir, eleştirilere de cevap verir. 

1882'de öldüğünde, arkasında bilim ve düşünce tarihini sarsan dev bir külliyat bırakmıştır. 
Bugün hâlâ tartışılan ve kimi ülkelerde de sansürlenen bir külliyat... 


Nuray BABACAN-Şehriban OĞHAN/ ANKARA - Esra KAYA/ANKARA 


İSLAM VE EVRİM 


Taha Akyol-Şubat 2017-Şubat 2017 


İslam ve evrim konuları tekrar gündeme gelmesinin ardından Prof. Dr. Mustafa Öztürk'ün "Kur'an ve Yaratılış"ı ve Doç. Dr. Caner Taslaman'ın konuyla ilgili son kitabı “Bir Müslüman Evrimci Olabilir mi?"si üzerinden Taha Akyol konuyu mercek altına aldı... 

"Kur'an ve Yaratılış" 

Prof. Dr. Mustafa Öztürk 

KURAMER 

Fiyatı: 20 TL 

Araştırma 

TAHA AKYOL 


Yeni müfredat tartışmalarıyla İslam ve evrim konuları tekrar gündeme geldi. İslami kesimde bu konularda yeni yorum ve tezlerin ileri sürülmesi çok önemlidir. Geleneksel anlatım; ilgili Kur'an ayetlerini, Allah'ın bugünkü evreni 6 günde, canlıları ve bitkileri bir anda ve bugünkü halleriyle yarattığı biçiminde yorumlar. İnsan, bir evrimle oluşmamış, Adem ve Havva'dan üremiştir. Popüler din anlayışında olduğu gibi 'yüksek İslam' (ulema ve kelamcılar) anlayışında da böyledir. Bizde farklılaşan ilk görüşler, benim tespitlerime göre, Prof. 
Süleyman Ateş tarafından geliştirildi. 1975'te “Evrim teorisini ilk ortaya atan, Müslümanlardır. İlk defa Cahiz (9. asır) göçlerin ve genel olarak kuşların hayatında çevrenin yaptığı değişikliğe dikkati çekmiştir” diyerek yeni bir perspektif getirdi. Prof. Mehmet Bayraktar “İslamda Evrimci Yaratılış Teorisi” adlı kitabı ile çok önemli bir adım attı, 'evrim' ve 'yaratılış' kavramlarının uzlaşabilirliğini savundu. 


KURAN 


YARATILIŞ 


İki kitap özelinde 


Ben bu yazımda yeni yayımlanan iki eserden bahsedeceğim. Biri tefsir uzmanı Prof. Mustafa Öztürk'ün “Kur'an ve Yaratılış” adlı kitabı. Çok zengin bir tefsir literatürüne ve modern 


referanslara sahip olan bu eserin Kur'an Araştırmaları Merkezi tarafından yayınlanması başlı başına önemlidir. 

Eser sadece 'biyolojik evrim' konusunu değil, göklerin ve yerlerin yaratılması, göklerin yedi kat olması gibi konuları ve 'ol deyince olur' ayetinin yorumunu da içeriyor. Burada kısaca özetlemek bile mümkün değil. Ana fikrini, yazarın ifadesiyle şöyle özetleyebiliriz: “Kur'an evrimi reddeder demek de, Kur'an yaratılış konusunda evrimden söz ediyor demek de isabetli değildir... Yaratılışın mahiyet ve keyfiyetine (niteliğine dair farklı teorileri doğrudan Kur'an'la ilişkilendirmemek ve bu tezlerden herhangi birini Kur'an'ın yaratılış modeli olarak takdim etmemek gerekir.” 


Prof. Öztürk, yaratılışla ilgili ayetlerin 'bilgilendirici' yani objektif bilgi vermek değil, 'bilinçlendirici' yani Allah'ın kudretini anlatmak niteliğinde olduğunu belirtiyor. Tanınmış İslamiyatçı Montgomery Watt'a atıf yaparak, Kur'an'ın 'ilk muhataplarının diliyle, gelenekleriyle, onların dünya görüşleriyle hitap ederek' esasen tevhid dinini anlattığını ifade ediyor. Bu noktada 'tarihsellik' tartışmaları devreye giriyor ki, ayrı bir konu. 


Taslaman'ın kitabı 


Sosyolog ve felsefeci akademisyen Doç. Dr. Caner Taslaman'ın konuyla ilgili son kitabı “Bir Müslüman Evrimci Olabilir mi?” 2017'de yayımlandı. Dini referanslar olmakla birlikte Batı'da yayımlanmış kitaplara daha çok referans yapıyor. Temel tezi, konuya din-bilim çatışması açısından bakılmaması. İbn Rüşd'den aktardığı şu ifade, kitabın temel tezi: “Din ile bilim arkadaş, adeta süt kardeştir.” 


Lamarck ve Darwin'in evrim teorileri hakkında akademik referanslarla geniş bilgiler veren Taslaman yaratılış, Adem ve Havva gibi konulara ilişkin olarak 'İsrailiyat' denilen eski İbrani mitolojisinden Müslüman müfessirlere geçmiş yorumları eleştiriyor. Kitabın “Kur'an'da Evrim Teorisi Anlatılıyor mu?” bölümünden, Taslaman, “Görüldüğü gibi insan türünün değişim gösterdiği fikri Kur'an'da yer almaktadır” diyor. 


Taslaman şu sonuca varıyor: “Kur'an'daki hiçbir ifade evrim teorisiyle çelişmemektir. Bu ise “bir Müslüman evrimci olabilir? anlamına gelmektedir. Fakat diğer yandan bir teorinin Kur'an'la çelişmediği iddiası “bir Müslüman evrimci olmalıdır? anlamını taşımamaktadır. 
Çünkü bu teorinin reddedilmesini gerektiren hiçbir Kur'an ayeti olmadığı gibi bu teoriye inanmayı zaruri kılan bir Kur'an ayeti de yoktur.” 


Evrim teorisinin ateizmi ispatlamadığını da belirten Dr. Taslaman 'teolojik agnostisizm' kavramını geliştiriyor; yani dini açıdan bilinemeyecek konular; bu konuların bilimsel metotlarla araştırılması... Bu tartışmaların din kültürümüzün yenilenip gelişmesinde ne kadar değerli olduğunu belirtmeye gerek yok sanırım. 


EVRİM ÖYLE OLMAZ, BÖYLE OLUR! 


28 Ekim 2007 Pazar Dilek Önder- gazetevatan 


Son araştırma... İnsan evrimi... Bir İngiliz evrim teorisyeni, insanın 3 binli yıllarda nasıl olacağını tespit etmiş. 
Hem fiziksel özellikleri hem de toplumsal yaşam konusunda iddiaları var. 


Biraz ona katkıda bulunmak istiyorum biraz da anlayamadığım birkaç nokta var, onları kurcalamak!... 

Biliyorsunuz evrim teorisi kabaca, “kullanmayla” ilgili... 

En çok nereni kullanırsan o gelişiyor, hiç kullanmadıkların yok oluyor. 

Erkeklerden başlayalım... 

“Erkeklerin yüz hatları düzgün ve simetrik...” 

Aha! 

Diyorum ben size bunlar yumuşuyor 

diye... 

Zaten kişisel özellikleri kadınlaştı, (bakın ne kadar kibarım; karı gibi demiyorum) geriye bir suratları kalmıştı. 

“Sesleri daha tok...” 

Onlar arada kalmış 3-5'i herhalde... 

“Penisleri ise daha büyük olacak.” 

Hun... 

Demek ki... 

Demek ki, vazgeçmeyecekler. Ve çok kullanacaklar. 

Bu şu anlama da geliyor; dünyada savaşlar hiç biteyecek. 

Siz şimdi, “Yumuşayacaksak nasıl olacak da büyüyecek ve çok kullanacağız?” diye mantık da yürütürsünüz. 

Cevabını vereyim: 

Onu da siz düşünün artık! 

Zira anladığım kadarıyla kadınların size pek faydası olmayacak. 

Niye mi? 

Bakın şimdi kadınların ne olacağına: 

“Büyük gözlere, daha yumuşak, pürüzsüz ve tüysüz tene ve büyük göğüslere sahip olacak.” 
Yani gözlerimiz sizinkine bakıp bakıp hayret etmekten büyümeyeceğine göre... 

Belli ki, okuyacağız falan... 

Çok okuyan kadın, erkekleri çekemeyeceğine göre, evet öyle, bu yüzden bizden size fayda olmayacak. 

Kendi başınızın çaresine bakacaksınız artık! 

Zaten, saçlarımız parlak, tenimiz pürüzsüz ve tüysüz olacakmış. 

Bunlar ruh sağlığının iyi, hatta çok iyi olduğunun göstergesidir. 

Bir kadının ruh sağlığını en fazla erkeklerin bozduğundan yola çıkarsak... 

Bakın, bütün taşlar yavaş yavaş yerine oturuyor. 

Nasıl olur biliyor musunuz? 

Erkeklerin evrimi yani... 

Şöyle: 

Koca gözlü, küçük kafalı, kısa boylu, uzun parmaklı, geniş popolu ama büyük penisli... 
Ne o? Hoşunuza mı gitti? 

Yukarıda saydıklarımdan sadece biri aklınızda kaldı değil mi? 

Kalıbımı basarım öyle. 

Ama hiç heveslenmeyin. Sevinmeyin de... 

Bu halinizle hiçbir kadın size bakmaz. 


Ben Normale Döndüm 

Gördüğünüz gibi... 

Umarım kötü gelişmeler olmaz da, hayatla ilgili yazmaya devam ederim. 
Galiba Genelkurmay Başkanı Büyükanıt'ın mesajı beni rahatlattı. 
Aradığımı buldum. 

“Bunun hesabı mutlaka görülecek” dedi ya... 

İnandım, güvendim. 


DARWİN ÇOK KIZACAK... 


Damla Doğan / ddogan(&gazetevatan.com twitter: ©dmladogan | 22 Mart 2015 Pazar 


En güçlü değil, en zengin hayatta kalmış 

Filmlerin değişmez konularından biridir herhalde. Fakir ama gururlu, kaslı güçlü bir adam... 
Karşısında ise zengin ama nispeten cılız, hastalıklı bir tip... Peki, biz kadınlar hangisini seçeriz? Yeni bir araştırmaya göre tarih boyunca zengini seçmişiz. Böylece de zengin 


erkeklerin daha çok çocuğu olmuş, genetik kodlamalar değişmiş. 


Ünlü İngiliz biyolog Charles Darwin'in o çok bilinen teorisi: "Survival of the fittest". Yani nesiller boyunca hastalıklı ve acizlerin elenip güçlü olanın ayakta kalacağı, böylece de nesillerin daha da güçlenerek gelişeceği teorisi. Bu teoriye adeta meydan okuyan bir araştırma 


yayımlandı. Meğer efendim en güçlü değil, en zengin hayatta kalmış. 


Kadınlar zengin erkeklerin peşinden koşmuş 


İnsanoğlu yaklaşık 12 bin yıl önce tarımı ticari amaçlarla yapmaya başladı. Hasatı verimli olanlar servet ne demek onu da görmüş oldu. Ama bu servet beklenmedik bir şeye daha yol açtı. Bol bol çocuğa... Arizona Eyalet Üniversitesi'nin yayımladığı yeni araştırmaya göre ilk çağlardan bu yana zengin erkeklerin daha çok çocuğu oldu. Çünkü kadınlar hep onların 


etrafındaydı... 
Tarih boyunca bir erkek genine 17 kadın geni düşüyor 


Araştırmanın çıkış noktası çok enteresan. Bilim insanları Taş Devri'nde tüm dünyada genetik 


çeşitliliğin çok azaldığını fark ediyor. Özellikle de erkeklerden geçen genlerin... Öyle ki 


bugün bir insanın genleri incelendiğinde tarih boyunca DNA'mıza işleyen her 17 kadın için 1 
erkeğin geni var. Arada bu kadar büyük fark olunca başlıyorlar nedenini araştırmaya. Ve sonuç... Darwin'in teorisi tamamen gerçek olsaydı belki de bugün çok daha güçlü bir insan ırkının olması gerekiyordu. Ama bütün bu genetik kodlamaları biz kadınlar bozmuşuz. Nasıl 


mı? Ayrıntılı anlatayım... 
Nesilden nesile daha çok zenginlik geni geçmiş 


Tarımda başarılı olanlar, para kazanan daha çok çocuk sahibi olmuş. Çünkü kadınlar onlarla birlikte olmak istemiş. Ve bu erkeklerin geni saçılmış etrafa. Nesilden nesile güçlü olanın genleri değil, zengin olanın genleri geçmiş. İnsanoğlu olarak çizgi filmlerde gözünde 

yeşil dolar işareti çıkan karakterlere neden döndüğümüzün de göstergesi herhalde bu. Bu da 


araştırılsın. 
Bugün durum değişti... 


Bugün durum tam tersi. 2006 yapımı 'Idiocracy', Ahmaklar diye bir bilim kurgu filmi var durumu anlatan. Özetle şunu anlatıyor. Günümüzde zeki insanlar birçok kaygı ile çocuk yapmayı geciktiriyor ve de azaltıyor. Çoğunluk tek ya da bilemedin iki çocuk sahibi oluyor. 
Diğer kampta ise durum farklı. Sadece Türkiye'de değil birçok ülkede liderler en az üç çocuk diye haykırırken buna uyan da oluyor. Ayakkabısı, giyecek kıyafeti olmayan anne babalar 3,4,5 çocuk yaparak hızla çoğalıyor. Sonuç? Idiocracy. Yani çok uzun vadede zekilerin neslinin tükendiği, daha düşük ya da ortalama zekâdaki insanların dünyanın egemeni olduğu 


bir 'distopya'. 


Evrim bunca yıldır devam ettiğine göre bir bildiği vardır. Biz standarttan şaşmasak da düzeni 


değiştirmesek mi acaba... 
AKADEMİSYENLER: DARWİN'İN TEORİSİ YENİDEN İNCELENSİN 


Gonca Yağcı, (DHA)12.02.2019- dha.com.tr/ 


Darwin'in doğal seçilim teorisini eleştiren ve bu kuramın araştırılması gerektiğini talep ederek 


bildirge imzalayan akademisyenlerin sayısı dünya genelinde bini geçti. 


2001 yılında başlatılan “A Scientific Dissent From Darwinism’ (Darwinizm'den bilimsel 


ayrılış bildirgesi) kampanyasında imza atan akademisyenlerin sayısı bu ay bin 43'e ulaştı. 


Kampanya için açılan internet sitesinde akademisyenlerin bu bildirgeyi neden destekledikleri şu sözlerle ifade ediliyor: “Darwin'in, hayatın karmaşıklığının açıklanması için kullanılan doğal seçilim ve rastlantısal mutasyon mekanizmalarının yeterlilikleri konusundaki iddialara şüpheyle yaklaşıyoruz. Darwinin teorisi için kanıtların dikkatli bir şekilde incelenmesi desteklenmelidir””. 


Aralarında Türkçe'nin de bulunduğu 15 farklı dilde hazırlanan bildirgenin sitesinde bildirgeyi imzalayanların biyoloji, kimya, matematik, mühendislik, bilgisayar bilimleri ya da diğer doğa bilimlerinden herhangi bir daldan doktoraya sahip olması gerektiği ifade ediliyor. 


Bildirgeyi imzalayanlar arasında Harvard, Yale, Colombia, Cornell, Princeton 


Üniversitesilerinde doktora yapan akademisyenler yer alıyor. 


Listeyi elinde bulunduran Discovery Insititute?'den Sarah Chaffee, Thecollegefix.com internet 


sitesine, bu ay listeye imza atanların sayısının bini geçtiğini söyledi. 


Discovery Institute?'den David Klinghoffer ise bildirgeye imza atanların kariyerlerini veya saygınlıklarını riske attıklarını belirtti. 


MİLYONLARCA YILLIK FOSİLLER YARATILIŞ MÜZESİNDE 
11 Mar 2006- milligazete 


Dünya nın ilk Yaratılış Müzesi Bilim Araştırma Vakfi nın ve Milli Değerleri Koruma Vakfı nın ortak çalışmasıyla İstanbul da açıldı. Geçtiğimiz Cuma günü hizmete giren dünyanın pek çok yerinden getirtilen fosillerin sergilendiği Yaratılış Müzesi haftanın her günü saat 10.00 ile 


22.00 arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor. 


İstanbul un Büyükçekmece ilçesindeki Stars Alışveriş Merkezi nde dünya tarihinde bir ilk yaşanıyor. Yaşları 400 milyonu bulan pek çok farklı canlıya ait fosilin sergilendiği Yaratılış 
Müzesi daha açıldığı ilk gün halkın büyük ilgisiyle karşılaştı. Geçtiğimiz haftalarda 700 
akademisyenin başlattıkları imza kampanyasıyla yeniden gündeme gelen evrim tartışmaları ile açılışı aynı döneme denk gelen Yaratılış Müzesi, evrimcilerin canını oldukça sıkacağa benziyor. Kapsamlı olarak ilk kez İngiliz amatör doğa gözlemcisi Charles Darwin tarafından 
1859 yılında ortaya atılan evrim teorisinin o tarihten bu yanaki en büyük kâbuslarından birini 


fosil kayıtları oluşturuyor. 


Bilindiği gibi evrim teorisi ilk canlı hücrenin cansız varlıklardan tesadüfler sonucu oluştuğunu ve bu ilk canlı hücrenin de küçük değişiklikler geçirerek zamanla balıklara, sürüngenlere, kuşlara ve memelilere dönüştüğünü iddia ediyor. Bu mantık örgüsünün doğruluğunu kantılayabilecek en temel delillerin fosil bulgularından gelmesi gerekiyor. Çünkü eğer iddia edildiği gibi, bir canlı türünden bir başka canlı türüne geçiş yaşanmış olsaydı, her iki türden de özellikler taşıyan araform canlıları yaşamış olmalı ve yapılan kazılarda bu araformların fosilleri bulunmalıydı. Ancak yapılan sayısız paleantolojik kazıya rağmen, Darwin in hayallerini süsleyen araform fosillerinden bir tane bile bulunamamış olması evrimcileri büyük 


bir çıkmazla karşı karşıya bırakıyor. 


Yaratılış Müzesini hizmete açan Bilim Araştırma Vakfı (BA V) ve Milli Değerleri Koruma Vakfı (MDKV) evrim teorisine karşı yalnızca Türkiye de değil tüm dünyada geniş çaplı faaliyetler yürütüyorlar. BAV Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Yavaş böyle bir müzeyi açmayı uzun bir zamandır planladıklarını ve ileriki günlerde İstanbul un diğer merkezlerinde de Yaratılış Müzesi açılacağını dile getirdi. Tarkan Yavaş, 700 akademisyenin okullarda yalnızca evrim teorisinin okutulması, Yaratılışın okutulmaması gerektiği ile ilgili çıkışları hakkındaki düşüncelerinin sorulması üzerine, bu çıkışları evrimcilerin son çırpınışları olarak gördüğünü ifade etti. BAV Başkanı, Akademik kariyere sahip kişilerin bilimsel olarak hiçbir geçerliği olmayan bir teoriyi savunuyor olmalarının tek gerekçesinin ancak, bu kişilerin materyalizme olan koşulsuz inançları olabileceğini vurguladı. Evrim teorisinin yalnızca bilimsel olarak sönmüş bir teori olmadığını, toplumda ağır manevi tahribata yol açan çok tehlikeli ideolojik bir yönünün olduğunu belirten Yavaş, evrim teorisinin tamamen hayal mahsulü olduğunun bu Müze ile bir kez daha açıkça ortaya konduğunu dile getirdi. Ayrıca Yaratılış Müzesinin Milletimiz in ahlaki dejenerasyondan korunabilmesi için çok önemli bir 


hizmet göreceğine inandıklarını da söyledi. 


Milli Değerleri Koruma Vakfı Başkanı Altuğ Müştak Berker ise Yaratılış Müzesi nin ileriki günlerde daha kapsamlı hale getirileceğini, evrim teorisinin hayal mahsulü açıklamalarına bu Müzenin çok güzel bir cevap teşkil ettiğini ifade etti. Berker, Yaratılış Müzesi nde yer alan, yaşları 400 milyon yıl önceye kadar uzanan ve yer katmanlarında taşlaşmak ya da amberler içinde kalmak suretiyle günümüze kadar sahip oldukları yapıları koruyan bu fosillerin evrim teorisini tamamen çürüttüğünü vurguladı. Müzede fosillerin dışında afiş sergisi ve çok sayıda büyük boy pano da yer alıyor. Bu afişlerde ve panolarda evrim teorisini ayakta tutabilmek adına yapılan sahtekarlıklarla, canlılardaki kusursuz sistemlerle ve evrenin yaratılışıyla ilgili açıklamalar bulunuyor. Ayrıca Müzeyi gezen ziyaretçiler "Yaratılış Gerçeği ve Evrim Teorisinin Çöküşü" konulu belgesel filmleri, kurulan bir hologram ekrandan gün boyunca 


izleyebiliyorlar. 


VETERİNERİN BULDUĞU 7,5 MİLYON YILLIK FOSİL, FİLE AİT ÇIKTI 
19 Şub 2020- milligazete 


Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Çevril Mahallesi'nde geçen yıl Kasım ayında veteriner Mustafa Çimen'in (42) bulduğu fosilin, 7,5 milyon yıl önce yaşayan file ait olduğu ortaya çıktı. 


Veteriner hekim Mustafa Çimen, geçen yıl Kasım ayında Kocasinan ilçesi Çevril Mahallesi'nde büyükbaş hayvan muayenesinden dönerken yol üzerindeki yamaçta bir kısmı açığa çıkmış cisimleri fark etti. Daha önce de bölgede fosillerin bulunduğunu duyan veteriner Çimen, fosil olduğunu düşündüğü cisimlerin fotoğraflarını çekip, Uzman Antropolog Ömer Dağ ile paylaştı. Dağ'ın bölgede yaptığı ilk incelemede bu cisimlerin, 7,5 milyon yıllık fosil olduğu belirlendi. Ardında fosiller özenle bulunduğu yerden çıkarılarak, Kayseri Bilim 


Merkezi'ne taşındı. Yapılan çalışmalar neticesinde fosilin file ait olduğu tespit edildi. 


'File Ait Alt Ve Üst Çene Bulundu 


Fosili temizleme çalışmalarının devam ettiğini belirten Uzman Antropolog Ömer Dağ, "Son bulunan fosiller bir vatandaşımızın ihbarı üzerine eski Çevril denilen mekanda gerçekleştirilen bir kazıdır. Oradan çıkan fosilleri Bilim Merkezimizin laboratuvarımıza getirdik. Bu fosili gördüğümüzde ilk başta ufacık uçları gözüküyordu. Bizi neyin beklediğini gerçekten bilmiyorduk. Bölgenin yapısı sert olduğu için ilk olarak kara toprağı kaldırmak için kepçe kullandık. Daha sonra biz burada file ait bir alt çene bulduk. 2 tane de üst çene olabileceğini düşündüğümüz defans dişini bulduk. Kayseri çok zengin bir coğrafya. 
Hakikaten çok güzel örnekler bulduk" dedi. 


"bilim insanları geliyor" 


Fosillerin bulunması konusunda destek verdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Daha önce Koramaz Vadisi'nde fosilleri görüyor ve buluyorduk; ancak daha sonraki süreçte Kızılırmak nehrimizin kenarına Yamula barajı bölgesinde bulunan fosillerle beraber gündem tamamen değişti. Çünkü burada bulunan fosiller fillerin atası olan mamutlardır. 7,5 milyon yıl önce yaşamış olan fosiller bilimsel olarak değerlendiriliyor. Başı bütün 3 metre büyüklüğündeki dişleri ile olan kafasının yanında 25 metreye kadar olan gövdeyi bulan fosiller şeklinde değerlendirilmesi sonucu yurt içi ve yurt dışından bu konularla 


ilgilenen bilim insanları Kayserimizi aşındırmaya başladılar" diye konuştu. 


'Daha Fazla Fosil Bulmayı Ümit Ediyoruz 


Başkan Büyükkılıç, daha fazla fosil bulmayı ümit ettiklerini anlatarak "Bu bölge tropikal iklimin gündemde olduğu bir geçmişi çağrıştırıyor. Kayserimizin jeolojik yapısının alt tarafında denizlerin olduğu geçmişten beri bilinmektedir. Kayseri'de milyonlarca yıl önce 


tropikal ormanların ve çok farklı altyapısının olduğu yönünde değerlendirilmeler 


yapılmaktadır. Bütün bunları gündemimize taşıyacak ve Kayserimizin bu manada 


konuşulmasını sağlayacak çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz" dedi 


YARATILIŞ bilimsel bir gerçek 
03 Tem 2005- milligazete 


Araştırmacı- Yazar Mustafa Akyol, Ceviz Kabuğu programında yaratılışın tüm delillerini ortaya koyarak evrimci bilim adamlarının iddialarını çürüttü. Hulki Cevzioğlu nun bir hafta 


süren çağrılarına rağmen canlı yayına hiçbir evrimci Profesör katılmak istemedi. 


Gazeteci Hulki Cevizoğlu'nun sunup yönettiği tartışma programı "Cevizkabuğu"nda geçen Cumartesi akşamı "Darwin'in Evrim Teorisi" tartışıldı. Konuk olarak yazar Mustafa Akyol'un katıldığı programa çeşitli üniversitelerin bilim adamları da telefonla bağlandılar. Mustafa Akyol, program boyunca Darwin'in evrim teorisini çürüten bilimsel delilleri sıralarken, bu 


teoriyi savunmak için ileri sürülen iddialara da ikna edici cevaplar verdi. 
İsmet Berkan a eleştiri 


Program Hulki Cevizoğlu'nun "gazetemde Yaratılış fikrini savunan yazılara yer vermem" diyen Radikal gazetesi yayın yönetmeni İsmet Berkan'ı eleştirmesiyle başladı. Daha sonra Cevizoğlu yazar Mustafa Akyol'u tanıtarak, onun ABD'nin Kansas Eyaletinin Eğitim 


Bakanlığı'nda bilirkişi olarak görüş bildirdiğini hatırlattı. 


Kansas'taki tartışmanın Darwin“in teorisinin ders kitaplarındaki yeriyle ilgili olduğunu belirten Akyol, ABD'de bu teoriyi eleştiren bilimsel merkezlerle yakın işbirliği içinde olduğunu belirterek, teori aleyhindeki kanıtları anlattı. Fosillerin Darwinizm'i doğrulamadığını, canlı türlerinin fosil kayıtlarında aniden ve ataları olmadan ortaya çıktıklarını belirten Akyol, canlıların bedenlerindeki karmaşık tasarımların bir "Tasarımcı"ya 


işaret ettiğini anlattı. 


Programın ilginç anlarından biri, telefonla bağlanan biyoloji profesörlerinden birinin, "evrimin hiç bir delili olmasa bile, canlı embriyolarının birbiriyle tıpatıp aynı olması delil olarak yeter" demesiyle başladı. Akyol, "Alman biyolog Ernst Haeckel'in embriyoloji teorisinden mi söz ediyorsunuz" diye sorup "evet" cevabını alınca, sözkonusu teorinin sahte çizimlere dayandığını anlattı. Ünlü bilim dergisi Science'tan alıntılar yapan ve embriyo fotoğrafları gösteren Akyol, bilim dünyasının son 5 yıldır bu Darwinist sahtekarlığı terk 


ettiğini, Türkiye'deki Darwinistlerin ise bu gelişmelerden bihaber olduklarını vurguladı. 


Evrimciler canlı yayına gelmedi 


Programa yine telefonla katılan ilahiyat uzmanları ise, Darwin*in teorisi ile İslamiyet'in 


Yaratılış inancının bağdaşmayacağını vurguladılar. 


Hulki Cevizoğlu, programa pek çok Darwinist bilim adamını da çağırdıklarını, ancak hiç kimsenin olumlu yanıt vermediğini vurguladı. Mustafa Akyol ise bu konuyu tartışmanın gerekli olduğunu, Türkiye'deki Darwinistlerin bilimsel gelişmelerden habersiz kaldıklarını 


söylerek çağrıda bulundu: "Gelsinler her yerde ve her şartta tartışalım." 


DARVİN“DEN CELAL ŞENGÖR'E... 

02 Eki 2009- milligazete 

Darwin'in doğumu üzerinden en az 200 yıl geçmesine rağmen hala dünyayı meşgul etmeye devam ediyor. Lakin kendisi mezara girdiği gibi teorisinin de artık müzeye kaldırılmasının vakti çoktan geldi de geçiyor bile. Kazakistan müzeler ülkesi ve Almatı*daki müzelerden birisini ziyaret ettiğimizde geniş bir evrim ve tekamül bölümü ile karşılaştık. Epey özen gösterildiği ve üzerinde emek sarf edildiği her halinden belliydi. Zira, komünizm döneminde Karl Marks'ın deyimiyle “Kitlelerin afyonu' olan dinin yerine ikame edilecek nazariye aranıyordu. Dinle bağlantılı yaratılış yerine bulabilecekleri ve yerine ikame edebilecekleri fazla bir seçenek de yoktu bundan dolayı dört elle ilim ve iman adına Darwinizm'e sarıldılar ve Kazakistan'daki müze de bunu ispata kafi idi. Son sıralarda Yiğit Bulut'un programlarından birisinde Evrim ve Darvinizm konusunu izledim. Darwinizm tartışmasına Celal Şengör de telefonla katılmıştı ve gayet katıydı, Eric Hoffer'in ifadesiyle kesin inançlıydı; bilim adamı gibi değil teorisyen gibi konuşuyordu. Dine iman yerine ideolojiye veya ideolojik teorilere imanı esas almıştı. Tereddütte tereddüt ediyordu. Tam bilime ya da bilim adına Evrim ve Tekamül'e iman etmiş ve inanmış gözüküyordu. Evrim ve Tekamül nazariyesine mukabil yazılan kitaplar kanıt ve delil gösterilince bunları reddediyor ve illa da otoritesi bilim çevrelerince kabul edilmiş dergilerden delil getirilmesini istiyordu. İşte sonunda karşısına böyle bir delil çıktı ve Journal Science/Bilim Dergisi konuyla ilgili yapılan son bulgunun sonuçlarını yayınladı. Buna göre, insan soyu ve atası kesinlikle maymun, şempanze ve goril ile aynı sınıfa veya asla dayanmıyordu. Yani kabaca söyleyecek olursak, insanoğlunun atası ile maymun ve cinslerinin atası aynı değildi. Bu nazariye, Darwin'den önce İbni Haldun ve onun kaynaklarından İhvan-ı Safa grubuna veya ilk İslamcı 


Ansiklobedistlere de dayandırılıyordu. 


California Üniversitesi ve Kean Üniversitesinden bir araştırma grubu ve heyeti Darvin'e atfedilen Evrim ve Tekamül Nazariyesini çürüttü ve bunu bir yanılsama ve hata olarak değerlendiriyor. İnsanın ilk atalarından birisi 4.4 milyon yıl önce yaşamıştı ve bu ilk insanın kalıntıları Habeşiştan'da bulunmuştu ve buna ataya ‘shot‘ adı verilmiştir (U.S. scientists have presented new evidence that Darwin's theory of evolution was a mistake, by exposing an international team of scholars of the human race from Kean University and California State University unveiled the oldest known impact of humans on earth, a human skeleton Ethiopian-old nearly four million four hundred thousand year called "shot.). Dolayısıyla Darvinci eski tasavvurların butlanı yani temelden yoksun olduğu tamamen aydınlanmış ve 


açığa çıkmış oldu. 


İnsanoğlu, ilk insan atalarından olan shot*un soy kütüğünden geliyordu. Yoksa maymunların soy kütüğünden değil. Dolayısıyla böylece 19 yüzyıldan beri tartışma konusu olan bir mesele kesin olarak çözüme kavuşturulmuş ve Darvin'in bir ilim adamı değil türlerin menşei konusunda bir kurgucu ve soy kütük mühendisi olduğu ortaya çıkmıştı. Kimileri bu yönüyle Darwin'e, şarlatanlığı yakıştırmaktadır. Kent Üniversitesinden Ovgoi C. Own, Ardipithecus ramidus olarak anılan iptidai insanın 4.4 milyon sene önce Habeşiştan'da yaşadığının anlaşıldığını ifade etmektedir. Jeoloji hocalarından birisi olan ve ihtisas konularından birisi Kur'an-ı Kerim ve modern ilim olan Zağlul Neccar ise yavaş yavaş da olsa batılıların yola geldiklerini hala yaratılış teorisine tam iman etmeseler bile buna yaklaştıklarını ve ona doğru evrildiklerini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla evrim, evrim geçiriyor. Bu bağlamda, ilk insanın ve shot adı verilen insan atasının 4.4 milyon yıl önce yaşamasının biraz mübalağalı 


olduğunu ve bunu 400 bin yıl olarak ortaya koymanın daha makul olacağını ifade etmektedir. 


California -Berkeley Üniversitesinden Tim White ve arkadaşları bu yeni keşif ve buluşla birlikte Darwin gibi Darwinizmin de pabucunun dama atıldığını, kesin toprağın altına 


girdiğini ve kesin bir darbe yediğini belirtiyorlar. 

Darvin şapa oturdu, peşinden gelen Darvinciler de. Görüldüğü gibi, mühendislik ve kurgu ile ilim arasındaki mesafe çok geniş. Darwin havlu attı darısı Darwincilerin başına... 
YÖK'TEN, RADİKAL'E ŞENGÖR TEKZİBİ 

17.12.2008 - haber7 


YÖK bugünkü Radikal gazetesinde, YÖK Başkanı Özcan'ın Denetleme Kurulu'nun Prof. 


Şengör için önerdiği “kınama” cezasını az bulup “meslekten ihraç? istediği haberini yalanlaldı. 


Bugünkü Radikal Gazetesi'nde yer alan “Özcan'ın Şengör Fermanı: Azlola!” başlıklı haberle ilgili olarak bir açıklama yapan YÖK, gazetenin Özcan'ın Şengör'e verilen cezayı az bulup 


meslektek ihraç istediği iddiasını yalanladı. 


Açıklamda şöyle denildi; Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya ÖZCAN, Prof. 
Dr. Celal ŞENGÖR''ün üniversite öğretim üyeliği mesleğinden çıkartılmasını istediğine dair bir ifade kullanmamış ve Denetleme Kurulu'nun konuyla ilgili raporuna yetkisi dışında 


müdahale etmemiştir. 
'PES' DEDİRTEN SÖZLER: CELAL ŞENGÖR KENDİSİNİ TANRI İLAN ETTİ! 


28.04.2020- yeniakit 


Sivri çıkışlarıyla dikkat çeken ve ateist olmakla övünen 'dışkısever' Prof. Celal Şengör yeni bir skandala daha imza attı. Adeta kendisini 'tanrılaştıran' Şengör, katıldığı bir programda 


Allah'a dua eden şoförünü azarlayarak "Allah'a değil, bana dua edeceksin" dediğini anlattı. 


Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına katılan Prof. Dr. Celal Şengör, kullandığı 


sözler nedeniyle tepkilere neden oldu. 


Şoförüyle yaşadığı 12 saatlik mağara anısını anlatan Şengör, canlı yayında şu ifadeleri kullandı: 


"Eski şoförüm Şaban'la mağarada kaybolduk. İçeride Şaban dua etmeye başladı hemen kes dedim, dua edeceksen bana edeceksin dedim. Bu mağarayı ben biliyorum ancak ben seni çıkartırım. Dışarıya çıktık Şaban Allah'a şükür dedi. Dedim lan kime 


şükrediyorsun bana şükredeceksin seni ben çıkardım mağaradan." 


Yayın esnasında uyuyakaldı 

İslam ve Doğu Medeniyeti karşıtı radikal eleştirileriyle bilinen Profesör Celal Şengör, Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına İlber Ortaylı ile birlikte konuk oldu. Salgınların tarihinin konuşulduğu proğramda Allah'a dua eden şoförü ile yaşadığı hatırayı anlatan ve kendisini dua edilecek makam olarak gösteren Şengör, yayının ilerleyen dakikalarında oturduğu koltukta uyuyakaldı. Fatih Altaylı, Şengör'ün uyuduğunu görünce İlber Ortaylı nın sözünü kesti ve “Celal uyuyacak şimdi? dedi. 

Kendisinin ve bir çok hayvanın dışkısını yediğini söyleyen Şengör'ün uyuklaması sosyal medyada alay konusu oldu. Bir çok sosyal medya kullanıcısı Celal Şengör için 'Az önce 


tanrıyım diyordu şimdi uyuyor' gibi ifadelerle dalga geçti. 


Kaynak: Referans Haber 


İLBER HOCA'YA CEVABIMDIR 
Armağan Çağlayan-30/11/2015-Radikal 


Geçen hafta yaptığım Celal Şengör söyleşisinin ardından dün gazetedeki köşesinden ve CNN Türk ekranından beni 'kötü niyetli' olmakla itham eden, Celal Hoca'nın söylediği bazı sözleri 


'şişirdiğimi' söyleyen Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya yanıtımdır... 


İlber (Ortaylı) Hoca dün hem Milliyet”teki köşesinden, hem de CNN Türk'te katıldığı canlı yayından, Prof. Dr. Celal Şengör ile yaptığım röportaj ile ilgili düşüncelerini dile getirmiş. 
Herkes söz konusu röportajla ilgili fikirlerini söyleyip, yazıp çizdiği için İlber Hoca'nın da sonuna kadar hakkıdır; fikirlerini söyleyip yazmak. 

Katıldığı canlı yayında İlber Hoca şöyle söylüyor: “Celal Şengör, biliyorsunuz Türkiye”nin bugün bir değeridir. Son hadiseyi büyütüp, böyle ortalara çıkmak ya bilgisizliktir ya da kötü niyettir. (Suratını ekşiterek!) Celal Şengör bugün, kimse Rusya Bilimler Akademisi'nde üye değil Türkiye'den, Köprülü'den sonra. Avrupa Bilimler Akademisi'nde var üyeler, mühim değil. Daha yeni Avusturya Bilimler Akademisi'ne seçtiler. Bu adam jeolojide herkesi durduran biri. İki, üç dilde yazar. Ne dediği belli değil; o konuşma anında, beceriksiz, mal buldum, diyen bir röportajcı alıyor onu, şişirip koyuyor. Ben onun iyi niyetli bir röportaj olduğuna da, kusura bakmasın inanmıyorum. Hiç benim derdim değil!” 

İlber Hoca bazı şeyleri anlamamış. Hiç kimse Celal Hoca'nın jeoloji bilgisine, uzmanlığına bir şey söylemiyor. En azından ben kendi adıma bir şey söylemiyorum. Söyleyemem de. 
Haddim değil! 

İşin ilginci röportaj sırasında orada olmadığı halde, sanki oradaymışcasına fikir bildirip, 


hüküm veriyor İlber Hoca! 


Milliyet Gazetesi”ndeki yazısında şöyle yazıyor İlber Hoca: “Bence onun röportajda düzenlice işaret ettiği konular yanında araya sıkıştırdığı bazı şeyleri, röportajı yapanın beceriksizce yerleştirmesi bu gürültüye neden oldu.” 

Yani benim röportaj ile oynadığımı söylüyor, İlber Hoca. 


Bir de kötü niyetli olduğumdan söz ediyor. 


Ama fena halde yanılıyor... 


Celal Hoca ile röportajı yaptıktan sonra, röportaj deşifre edildi. Doğal olarak. Ve röportajın yayımlanacak olan hali (imla hataları düzeltilmeden) 20.11.2015 tarihinde; saat 10.43'te Celal Şengör Hoca'nın yayıncısı Emrah Akkurt”a, tarafımdan gönderildi. Emrah Akkurt da röportajı Celal Hoca'ya gönderdi. 


Celal Hoca röportaj üzerinde gerekli gördüğü düzeltmeleri, ekleme ve çıkartmaları yaptıktan sonra, 20.11.2015 Cuma günü, saat 16.48'de tarafıma bir not ile birlikte, kendi düzelttiği metni yolladı. 

O gece, yayıncısı tekrar telefon ederek, röportajda bulunan başka bir cümlenin çıkartılmasını rica etti. Hatta röportajın başlığı o cümle olacaktı. Fakat Celal Hoca çıkartılmasını isteyince, ben de gazeteyi aradım ve o cümle ve o cümle ile ilgili olan, diğer bazı cümleleri röportajdan 


çıkardık. 


Yani bütün röportaj, Celal Hoca'nın bilgisine sunulmuş ve kendisinin onayından geçmiştir. 
Şimdi bu durumda, hangi kötü niyetten söz ediyoruz? 


Benim beceriksizce hangi cümleleri yerleştirmemden söz ediyoruz? 


Eğer İlber Hoca'nın söylediği gibi o röportajı 'kötü niyet' ile yapsaydım, röportajı Celal Hoca'ya yollamazdım. 

Eğer İlber Hoca'nın söylediği gibi 'kötü niyetli' olsaydım, Celal Hoca'nın rica ettiği cümleyi röportajdan çıkartmazdım. (Bu cümleyi yazmıyorum. Çünkü etik olmaz. Bana yakışmaz.) 
Eğer İlber Hoca ve Twitter'dan yazan diğer arkadaşlar isterler ise elimde bütün mailleşmeler ve ses kaydının ham hali mevcut! 

Saklıyorum... 

Belli ki daha uzun zaman da saklamam gerekecek... 

İşte bazen bir konu hakkında konuşurken 'bilgi sahibi olmadan, fikir sahibi olmamak' gerekiyor... 

Suratını buruştura buruştura, her önüne gelene, her mevzuda 'cahil ve bilgisiz' dememek 


gerekiyor... 
DIŞKI YEDİRMEK İŞKENCE DEĞİLDİR 


22/11/2015- Armağan Çağlayan- Radikal 


"Kenan Evren'in 12 Eylül'de yaptığı her şeyi onaylıyorum", "Bu toplumu bir oligarşi yönetmeli", "Hayatımda hiç ekmek almadım", "İstanbullular aptallıklarından dolayı depremden korkmuyor"... Çarpıcı sözler jeoloji profesörü Celal Şengör'den. Armağan 


Çağlayan, Şengör ile son kitabı "Newton neden Türk değildi?" vesilesiyle buluştu... 


Hocam en son kitabınız bilim felsefesi kitabı değil mi? 

Bilimsel düşünceden örnekler vererek, bilim felsefesi okumak istemeyenlere bilim nasıl çalışır, nasıl düşünülür, bunu öğretmek için yazılmış bir kitap. Bunun sebebi de herkes bilim adamı olsun diye yazılmamış olması bu kitabın. Ama yaşamda bilimsel düşünceyi adapte edebildiğiniz zaman rahat yaşıyorsunuz. Dolayısıyla ben bu kitabı insanların rahat yaşamasına 


bir katkı olarak düşündüm. Bir nevi örneklerle bezenmiş bir bilimsel düşünce kılavuzu. 


Şimdi siz diyorsunuz ya; bilimi yaşama adapte ettiğinizde daha rahat yaşıyorsunuz. 
Ama bir tez de şunu diyor: Cahilseniz ve hayatta hiçbir şeyden haberiniz yoksa, daha 


huzurlu ve rahat yaşıyorsunuz. 


O doğru değil. Onun doğru olmadığını Afrika'da dolaştıysanız görüyorsunuz. Orada büyük acılar içinde yaşıyor insanlar. Çeşitli tabular, çeşitli adetler var. Mesela Uganda'da bir kabile var. Başımız ağrıdığı takdirde bunu geçirmenin yolu olarak kızgın bir mızrağı alnınıza yapıştırıyorlar. O muameleyi gören adam tabii bir daha şikâyetçi olmuyor baş ağrısından. 


Bizde de adam kalkıyor kızını karısını öldürüyor, çünkü cahil. 


Kitabın önsözünde diyorsunuz ki; bu noktaya cehalet yüzünden geldik. 
Evet. Kesin yani! Türk milletinin şu anda içinde bulunduğu feci durumun tek nedeni cehalet. 


Başka hiçbir nedeni yok. Kendimizi idare edemiyoruz, çünkü cahiliz. Adam gibi bir sağlık 


sistemi geliştiremiyoruz, çünkü cahiliz. Ciddi bir sanayimiz yok, çünkü cahiliz. Birbirimizi kazıklayarak yaşayabileceğimizi düşünüyoruz, çünkü cahiliz. Bunun nereye gideceğini 


göremiyoruz! 


Nereye gidecek hocam? 

Bir felakete gidecek. Benim uzun yıllardır tahminim Türkiye'nin bir iç harp göreceği. Geçen akşam Can Ataklı diyordu ki "İç harp olmaz çünkü, bu bizim geleneğimizde yok." Bal gibi var. Fetret Devri'ni unuttular mı? Padişahın çocukları ve tabii onlarla beraber halk da 


birbirlerini yedi. Halk da perişan oldu. İç harp, şartlar oluştuğu an her yerde olur. 


Nasıl bir iç harpten söz ediyoruz hocam? 

Üç cepheli bir savaş düşünüyorum. Kürtler adına savaş çıkarmak isteyenler bir yanda, yobazlar bir yanda, modern Türkler bir yanda. Üç cepheli bir savaş olacak. Bu üç cepheli savaşı Tayyip Erdoğan Bey'in söylemi sürekli körüklüyor. İnsanları birbirine karşı kışkırtıyor. 
Hatta ortada fol yok yumurta yokken de kışkırtıyor ki Kabataş'ta bacıma saldırdılar hikâyesi bunun çok güzel bir örneğidir. Böyle bir şey olmadığı halde... Veya efenim işte "Dolmabahçe'de camiye girdiler, içki içtiler", böyle bir şey olmadığı halde. Yani burada dindar insanları, dinsiz diye takdim ettiği kişilere karşı kışkırtıyor. Şimdi Kürtleri, Türklere karşı kışkırtıyor. Türkleri Kürtlere karşı kışkırtıyor, değil mi? Kendisi iç harp mi istiyor? 
Hayır. Kendisinin istediği şey böl ve yönet. Kolaydır bölüp yönetmek çünkü. Tayyip Erdoğan'ı, Hitler'e benzetiyorlar. Tam tersi. Hitler milletini birleştirmiş bir adamdır. 
Hitler'den önce Bavyeralı, Prusyalıdan nefret eder, Prusyalı bilmem neden nefret eder. 
Almanya yamalı bohça gibiydi. İlk defa Hitler geldi. "Siz asilsiniz, çünkü Almansınız" dedi. 
Bu Atatürk'ün de yaptığıdır: “Ne Mutlu Türküm Diyene’. Türk kimdir? Atatürk hemen tanım veriyor: Türkiye Cumhuriyetini kuran halka, Türk milleti denir. Bunun içinde herkes var. 
Kurtuluş Savaşı'nda, Birinci Meclisimizde, bu çalışmalara önemli katkılar yapmış Kürtler var, 


Lazlar var, Çerkesler var, Arnavutlar var, Boşnaklar var. 
Cahil Kalmamızın En Önemli Sebebi Türkiye'de Aristokrasinin Olmaması 
Peki hocam niye cahil kaldık? Biz niye cahiliz? 


Bizim cahil olmamızın en önemli sebebi Türkiye?de aristokrasinin olmamasıdır. Ve gücün tek elde toplanmasıdır. Türkiye'yi, yani bugün içinde bulunduğumuz Türkiye'yi kuran insanlar, bizim Osmanlı dediğimiz insanlardır. Osmanlılar Orta Asya'dan gelen Türk gruplarından bir 


tanesi. Bunların yerleştikleri yer Söğüt ve civarı. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kuruluş 


döneminde bir Osmanlı ailesi var. Bunun yanında güçlü aileler de var ama. Çandarlıoğulları var meselâ. Bunlar devleti ortak yönetiyor. İlk defa Fatih bu işin tehlikeli olduğunu görüyor. 
Fatih bu işin tehlikeli olduğunu niye düşünüyor? 

Birincisi; Fatih'in çok radikal fikirleri var. Yani "Ben Roma İmparatoru'yum" diyor. "Roma İmparatoru'yum" demek, Roma'nın mirasına sahip çıkmak demek. Öyle bir niyeti de var. 
Elalemin ortasında, fetihten sonraki ilk toplantıda, Akşemseddin diyor ki "Fetih günü beyaz çarşaflı evliyalar yardım etti askerimize." Fatih dönüyor "Öyle bir şey olmadı" diyor, "Bu şehri benim kılıcım aldı" diyor. Dine ilk tokattır bu. Ondan sonra kendi oğluna "Ben bu Muhammed'in dediklerine inanmıyorum" diyor. Bayezid'de şafak atıyor. Şimdi bu kadar radikal fikirleri olan bir adam, Atatürk gibi tek adam olmak istiyor. Diktatör. Bir sürü adamı dinliyor. Yunanlıları davet ediyor sarayına, İtalyanları davet ediyor sarayına, onlarla sohbet ediyor. Bir sürü adamın fikrini alıyor. Ama kararı kendi veriyor. Ve tek elden yönetmek istiyor devleti. Ne yapacaksın tek elden yöneteceksen devleti? Bir kere yanında bulunan güçlü aileleri temizleyeceksin, ilk iş olarak. Çandarlı ailesinin kökünü kazıyor. İstanbul düşer düşmez Çandarlı Kara Halil Paşa'nın kellesi gidiyor. İşte "Sen casusluk yaptın" bahanesiyle. 
Haydi adam casusluk yaptı diyelim, ailesinin ne günahı var? Fatih bütün aileyi temizliyor. 
Çünkü "Benim" diyor devletin sahibi. "Başka da kimse olmayacak" diyor. Tabii Fatih'in kafasında nasıl bir devlet şeması vardı bilmiyoruz. Ama devlet çok önemli, tek elden yönetilmesi çok önemli, Fatih için. Onun için ne diyor: "Devletin bekâsı için kardeş katli vaciptir." Şimdi Fatih gibi bir dehânın elinde böyle bir güç zarar değil, fayda üretiyor. 
Atatürk'te olduğu gibi. Kanuni de meselâ, zarar üretmeye başlıyor. Yani adam kendi oğlunu 


öldürtüyor. Niçin? Sadece bir güzel kadın için. Bu devlet yönetiminde affedilmez bir suçtur. 
Bizim cahil kalmamızın sebebi, gücün tek elde toplanması mı? 
Gücün tek elde toplanması ve bu tek elden devleti yöneten insanların cahil olmaları. 


Ama hocam demin "Mustafa Kemal de tek adamdı ve güç tekti" dediniz ya... 

Ama Mustafa Kemal cahil değil. Bir kere dâhi. Fatih'le ortak tarafları o. Bunlar çok zeki adamlar, her Allah'ın günü bir dâhi gelsin de devleti yönetsin diye bekleyemezsin. Bu adam dâhi. Elimizde kalan kütüphanesine bak Atatürk'ün. Hatırlatırım: Fatih'in de kütüphanesi 


meşhurdur. Sonra Atatürk her şeyden bir şey öğrenmeye çalışıyor. Bir bilim adamı gibi 


düşünüyor. 


Hocam, ne yapmalıyız cehaletten kurtulmak için? 

Vallahi, cehaletten kurtulmak için önce bizi yönetenlerin cehaletinden kurtulmamız lazım. 
Demokrasiyle bu mümkün değil. Çünkü halk, kendi gibi cahili seçmeyi seviyor. Çünkü onun dilini anlıyor. Dolayısıyla bir de bir hınç var. Tayyip Bey ikide bir bunu da çok körüklüyor. 
Beyaz Türkler, Kara Türkler: Kendini Amerika'daki zencilere benzetiyor. İyi de be kardeşim o zenciler arasında Martin Luther King gibi büyük adamlar çıkmış. Sizden var mı böyle birisi, görelim. Sizler köle oldunuz mu hiç? Evet! Ne zaman? Osmanlı zamanında. Kim kurtardı kölelikten sizi? Atatürk! Yani benzetme tutmuyor. Ama Tayyip Bey, bunları bilmeyen cahil kitleler nezdinde bu yalanı körüklüyor. Benim hakkımda yazılan yazıları bilmiyorum 


okudunuz mu, orada burada? Sık sık "Bu adam Beyaz Türk'tür" deniyor. Yani düşman. 
Türkiye'de Elit Kesim Yok Edilmeye Çalışılıyor 
Ama hocam sizin de elitist bir yaklaşımınız var hayata karşı. 


Benim elitist yaklaşımım tabii, yüzde 100. Deminden beri elitizmi anlatıyorum zaten. Elitizm olmadan toplum yönetilemez. Hiçbir toplum yüceltilemez. Eğer toplumun ortalamasıyla iş yapmak istiyorsanız, o ortalamanın düzeyinden kurtulamazsınız. Toplumun ortalamasının üzerinde insanlar ancak, toplumu çekip götürebilirler bir üst düzeye. Siz böyle üstün nitelikli insanların yaşamasına izin vermezseniz, toplum hiç bir yere gitmez. Bizim gibi olur. Giderek çöker. Ben tüccar ve sanayici bir ailenin çocuğuyum. Hep şu denirdi: Yenilik yapmazsak batarız. Yani olduğun gibi kalmak yetmiyor. Sürekli yenilik yapacaksın. Sürekli ileri 


gideceksin. 


Daha iyi anlamak için soruyorum. Elitten kastınız nedir? 


Elitten kastımız, toplum düzeyinin üzerinde bulunan insanlardır. 


Ama hocam bunun için eğitimin çok kaliteli olması lazım. 
Doğru. İngiltere'de bu şöyle sağlanmıştı: İngiltere'de belirli okullar vardı. Bu okullar elitlerin çocuklarını alıyordu genellikle. Bir de toplum içinde, bir garibanın çok sivri bir çocuğu varsa 


onu da alıyorlardı. 


Türkiye'de şu anda geldiğimiz durumda, özel üniversitelerden mezun olanlara ben kuşkuyla yaklaşıyorum. 

Haklısın. Ama senin bunu aslında Türk üniversitesinden mezun herkes için söylemen lazım. 
İTÜ mezunu için de söylemen lazım. Yukarıda iki tane öğrenci tanıdınız. İkisi de İTÜ mezunu. Kendi konularında hiçbir şey öğrenmemişler, sıfır. Doktora yapıyorlar. Sıfır. Buna 


tahammül eden bir toplum, hiçbir şey olamaz. 


O zaman "Türkiye'de elit kesimin yetişmesi mümkün değil" mi diyorsunuz? 

Değil! Bravo, bravo! Ha Türkiye'de bir elit kesim hâlâ var. Hızla yok edilmeye çalışılıyor. 
Ellerinden geleni yapıyorlar yok etmek için. Türk Silahlı Kuvvetleri hâlâ elittir. Yani Türkiye'nin sorunu tamamen halkın içinde bir sorun. Türkiye?de onun için üniversite de yok. 
Şimdi bakınız: Ben belli bir profesör maaşı alıyorum, değil mi? Benim yanımda 30 senedir tek yazı yazmayan adam da aynı maaşı alıyor. İkimiz de üniversitede aynı derecede söz sahibiyiz. Buradan nereye gidebilirsiniz kardeşim ya? Hiçbir yere varamazsınız. Düşününüz ki hukuk yok edilmiş bir memlekette ve halkın umurunda değil. "Hukuku düzeltelim" diyen adamlar çıkıyor, oy alamıyorlar. Çünkü halk haklı olarak şuna da bakıyor. Diyor ki bu adamlara oy verdik. Konuşamadılar bile birbirleriyle. Şimdi halk ne yapsın kardeşim? Halkın aklı az ama bu kadar aklı var. Yani geçen seçimlerde haydi yüzde 60 muhalefete oy verdi. 
Netice ortada! 

Eminim gidip Tayyip Bey'e desem ki "Bir sürü çalışmayan adam var şurada." "Hemen atalım" der. Yanındaki bir danışman da diyecek ki "Sayın Cumhurbaşkanım, işte efendim hukuk var, bilmem ne var, yapamayız." "Hadi ya boşverin, onu hallederiz" diye cevap verir, Tayyip Bey, eminim. Bu iyi bir yol mu? Hayır. Ama, maalesef, böyle adam lazım Türkiye'ye bugün. 
Çünkü halk ötekini istemiyor, ötekine oy verdiği zaman öteki hiçbir şey yapamıyor, paralize 


oluyor. Bana paralize olmayacak adam lazım. 


Ama demin dediniz ki; bu halde olmamızın sebebi, gücün tek bir insan elinde toplanması. 

Hayır, ben şunu söyledim size: Demokrasi yapalım demedim, aristokrasi yok dedim! Gücün tek elde toplanması zararlıdır cahillerde ama bugünkü dünyada bir Yavuz Sultan Selim kadar, bir Kanuni kadar, bir 3. Ahmed kadar cahil kalamazsınız. Mümkün değil. En azından dünya ile iç içesiniz. Bugün en cahil devlet veya hükümet başkanı bile zamanla bir şeyler öğreniyor. 
Kaçınılmaz olarak. Bu tabii bir Afrika kabilesinde geçerli değil ama modern bir devletin başında kaçınılmaz olarak böyle oluyor. Ama tek adamlık, aptala tahammül edemez. Orada 


aptal kalamaz. Kim ne derse desin, Tayyip Bey aptal olmadığını ispat etti. 


Bunları söylediniz de size çok kızacaklar hocam. 

Yahu, Tayyip Bey hiçbir şey yapmasa televizyon seyrediyor. İşte Putin'le buluşuyor. Bilmem kimle buluşuyor. Dolayısıyla bilgi seviyesi artıyor. Bir de dünyayı görüyor. Bol bol seyahat ediyor. İster istemez bir bilgi birikimi teşekkül ediyor. Bir de bakıyorsun adam zeki, öyle de bir fark var. Çünkü bir adım atıyor, birileri diyor ki "Böyle bir adım atılabilir mi, bu ne facia!" 
Haklılar. Fakat Tayyip Bey bu adımın kendisine hiçbir zarar vermeyeceğini önceden görüyor ve sonunda haklı çıkıyor. 

Halkını tanımış. Yaptığı kanunsuz işlerin kimsenin umurunda olmayacağını biliyor. Hiç kimsenin umurunda değil. Mahkemeler çalışmıyor. Umurunda değil. Ordunun en kıymetli generalleri mahkemeye verilmiş. Umurunda değil. Sonra Tayyip Bey'in başına aynı şey gelince uyanıyor. Generalleri hapisten çıkartıyor. Kimse de demiyor ki "Bu adamların hayatı mahvoldu. Aileleri mahvoldu. Ne yapacağız bunları?" Bu kimsenin umurunda değil. Böyle bir ortamda Tayyip Beyler iş yapar. Burada ben artık Tayyip Bey'e kızamıyorum. Tüm sorumlu 


oy veren halktır. 


Ben Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hayranıyım 

Hocam sizin bu militarist yaklaşımınızın, elitizme kaymakla alakalı olduğunu düşünüyorum. 

Tabii, tabii. Ben militarizme kayan bir adam değilim. Ben Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir hayranıyım. Bunun bir sebebi var. Ben bu adamların arasında büyüdüm. Sonra da üniversiteye 


intisab ettim. 


Siz askeri okula mı gittiniz? 
Gidemedim. Başlamak üzereydim. Gözlüklendim. Ama altı senem benim, daha doğrusu 


altı yazım, Türk Hava Kuvvetleri'nin içinde geçti. 


Yine de diyorsunuz ya, kalan tek elitist sistem Türk Silahlı Kuvvetleri'dir. 
Evet, öyledir. Elitizm, mükemmellik demek değildir. Elitist, mükemmeli arayan adamdır. Ben bunu gördüm Türk Silahlı Kuvvetleri'nde. Yaptıklarının en iyisini yapmak istiyorlardı ve 


bununla iftihar ediyorlardı. 


Hocam siz kendinizi Türkiye'nin eliti olarak tanımlar mısınız? 
y 


Evet. Hem de o elitin en tepelerinde bir yerdeyim. 


Başka kim var mesela? 
İlber Ortaylı var. Yani hemen söyleyebileceğim... Murat Bardakçı var. Yani adam Osmanlı 


musikisi hakkında bir kitap yazdı. Harvard yayınladı. 


Ama bir elin parmaklarını geçmiyor 

Tabii geçmez ya, mesela gazeteciler arasında Orhan Bursalı var. Fatih Altaylı var. Çok kaliteli insanlar bunlar. Ama iş yaptırılamıyor hiç birisine. Fatih Altaylı gibi bir adam spor yazıları yazıyor. Bizim, malum biliyorsunuz Marmara Araştırmaları var. Fatih bizi “Teke Tek? 
programına davet etti. Xavier Le Pichon ile gittim, beş dakika sonra Fatih geldi. Uzun uzun özür diledi, beş dakika geç kaldığı için. Ondan sonra cebinden bir kâğıt çıkardı, Xavier'e ve bana dedi ki, "Bu soruları soracağım size. Bu sorular içinde çok absürd sorular var. Ben gazeteci olduğum için, bana bu soruları halk soruyor" dedi. "Ben mecburum size bunları sormaya. Sizden ricam mümkün olduğu kadar, bunlara da cevap vermeye çalışmanız. Zırva demek istiyorsanız deyin ama niye olduğunda söyleyin" dedi. Sonra Fatih aksansız Fransızca konuşuyor. İngilizcesi de çok güzel. Tabii Xavier kendisinin kibarlığına, işbilirliğine, 


zekasına ve bilgisine hayran oldu. Ayrılırken "Beni Paris'ten çağırsan, gelirim" dedi. 


Boğaziçi Üniversite Değil 

Sizin Fatih Altaylı'yı elit olarak tanımlamanıza, çok şaşırdım. 

Ee öyle, ne yapalım? Bir kere iyi bir aile çocuğu, iyi okumuş bir insan, Galatasaray mezunu, San Diego mezunu. Boğaziçi’ ni saymıyorum çünkü üniversite değil. Ama Galatasaray önemli bir müessese, San Diego da palavra bir üniversite değil. Değil mi? La Jolla Oseanografi Enstitüsü'nün olduğu yer. Buralarda okumuş bu adam. Ondan sonra gelmiş, çok önemli adamlarla çok ciddi röportajlar yapmış. Ben Fatih'in yaptığı röportajlara bayıldıydım. Bu 


adam, adam gibi gazeteci. Ben hiçbir zaman Fatih'in yalakalık ettiğini görmedim. 


Yani siz bana say deseniz. Celal Şengör Hoca derim. İlber Ortaylı, Murat Bardakçı ve 


Muazzez İlmiye Çığ derim. 


Sil. Muazzez İlmiye Çığ Hanım o listeye girmez. Ne yazık ki eleştirel bir bakışı yok. Kendisi samimi bir vatansever, muhakkak değerli bir Sümerolog ama entellektüel diyemeyeceğim. 
Bunun nedeni, Piri Reis haritası hakkında bir kitap yazan bir deliyi, büyük bilim adamı diye tanıtmasıdır, Türk Tarih Kurumu Belleten'inde. Kendisini ikaz ettim, "Ama bak adam Piri Reis'imize değer vermiş" diye cevap vermesin mi? O zaman anladım ki, kendisi bu konu hakkında hiçbir bilgi sahibi değildir. Ama oturup ciddi olmaya çalışan bir bilimsel dergiye saçma sapan bir yazı yazıyor, sonra da onu milliyetçi nedenlerle savunmaya kalkıyor. O anda notunu verdim. Bilimin milliyeti olamaz. Bunu anlamamış adama da ben entellektüel 


diyemem. 


Hayatta hep böyle bilgi, ilim türü şeylerle mi ilgileniyorsunuz? Oturup televizyona bakar mısınız? 


Çok. 'Person of Interest'i kaçırmam. 


Ama şimdi Türkiye'de dizi modası var ya... 
Hiçbirini seyretmedim. Mesela o 'Muhteşem Yüzyıl'ı nasıl yapıyorlar, diye baktım. 10 dakika 


sonrada kapattım ve hakkında bir yazı yazdım "Felakettir" diye. 


Şimdi 'Kösem' başladı 
İyi, güzel. Güzel kızları sever halkımız. Bayıla bayıla seyredecektir eminim. Ama ben 


seyretmeyeceğim. 


Evren'in 12 Eylül Döneminde Yaptığı Her Şeyi Onaylıyorum 

Siz Kenan Evren'in cenazesine çelenk gönderdiğiniz için de... 

Evet, bizzat gidemediğim için... Çünkü vefatını havada öğrendim. Strasbourg'a uçuyordum. 
Hostes geldi “Bir şey soracağım” dedim, “Kenan Paşa ağırlaşmış gece” dedim. “Haber var mı?” deyince kız böyle baktı, “Vefat etti efendim” dedi. “Yapma yahu” dedim. “Yani şunu 


havaalanında öğreneydim, gitmezdim toplantıya, Ankara'ya, cenazesine giderdim” dedim. 


O kadar... 


A, tabii tabii... Komutanın cenazesine giderdim. Ve Strasbourg'a iner inmez eşimi aradım. 


Hocam bu şu anlama geliyor mu: Kenan Evren'in 12 Eylül döneminde yaptığı her şeyi onaylıyorum. 


Her şeyi tasvip ediyorum! Evet, istisnasız. 


Şaka yapıyorsunuz. 


Hayır, efendim. 


Evetama... 


Her yaptığını onaylıyorum kardeşim. Ben çünkü 12 Eylül sürecini yaşadım. 


Hocam Diyarbakır'da, Mamak'ta cezaevlerinde yapılan... 

Her şeyi! Bak kardeşim! İhtilal ne demektir biliyor musun sen? Devrim ne demektir? Darbe? 
Zorla bir işi yapmak demektir! Kusura bakmasın kimse. Eğer ondan önce günde 20 kişi öldürülüyorsa İstanbul”da, ülkenin başbakanıyla ana muhalefet başkanı bir cenazede bir araya gelip birbirleriyle konuşmamak için sırt sırta dönüyorlarsa, bunu gazeteciler tespit edip gazetelere yazıyor ve bu heriflerin de kılı kıpırdamıyorsa, okula giden çocuklar her okula gittiklerinde kapıda okullarını bekleyen jandarma görüyorlarsa, aman bir şey olmasın diye... 
Okuldan çocukları gelen anneler, "Aman bugün de canlı geldi, çok şükür yarabbim" diyorlarsa, her yapılan haktır kardeşim. Hiç! Yani ben bu memlekette, Deniz Gezmiş gibi bir eşkıyaya kahraman denildiğini gördüm! Yuh be! Yani ama ben normal bir devlet ve toplum düzeninden bakıyorum. İnsanların adam gibi işlerine gittikleri, öldürülecek korkusuyla 


yaşamadıkları, düşündüklerini rahatça söyleyebildikleri. 


Evet ama bu gene de insanların, efendim tırnaklarını çekmek... 


Yahu! Kardeşim... 


Dışkı Yedirmek İşkence Değil 
İnsanlara dışkısını yedirmek gibi.. 


Hayır, hayır bir dakika. Bir kere dışkısını yedirmek işkence değil. 


Nasıl değil? 


Ben bal gibi yerim. Niye biliyor musun? 


Yapmayın hocam. 

Ben bunların yendiğini gördüm. Bir gün San Diego Hayvanat Bahçesi'nde goriller birbirlerine dışkılarını ikram ediyorlardı. Onlar da bizim gibi primatlar. Gayet güzel, hiçbir şey de olmaz. 
Meselâ jeolojinin kurucularından olan William Buckland'ın hayvanlar âlemindeki her şeyi tatmak gibi bir merakı vardı: Dışkı ve sidikler dâhil. Bu bilgisi sayesinde Napoli'de San Gennaro'nun kanı zannedilerek kutsal bir mucizenin olduğu sanılan bir yerde akan şeyin kan değil, yarasa sidiği olduğunu teşhis ederek, kutsal mucizenin de palavra olduğunu ispat 


etmişti! Yani dışkı pis bir şey değil ki. Sen sidiğini içmez misin? 


Hayır hocam, niye içeyim? 
Ama içen var. Yaşayabilmek için. Hattâ 'House MD' dizisini seyrettiysen, orada sevgilisinin hastalığını teşhis edebilmek için Antarktika'daki genç bir teknisyen, kızın hastalığını uzaktan 


teşhis etmek zorunda kalan Dr. House'un, Skype'ta isteği üzerine sevgilisinin idrarını tadıyor! 


Hocam depremde işte... 
Evet deprem de de içtiler değil mi? E teşekkür ederim! Kötü bir şey değil yani. Amonyağı 


fazla olan bir sıvı sadece. 


Evet ama... 

Şimdi bak, bu zırva sohbetin amacı aslında şuraya gelmek: Bir ihtilalde işler her zaman 
kontrolden çıkar, ne yazık ki. Esas olan ihtilale sebep olacak şeyleri yapmamaktır. Ben 12 
Eylül döneminde yapılan pek çok şeyi rahmetli Tahsin Şahinkaya generalimle konuştum. 
Kendisi dedi ki "Söylenen işlerin çoğunu biz bilmiyorduk bile." Tutuklamaları kim yaptı? 
Valiler yaptı, yani siviller. Gerçi askerlere tutuklattılar ama listeler valilerin elinde. Sivil yönetimin elinde. Ondan sonra kimin eline geçti bu yerler? Polisler bu adamlara işkence ettiler, bilmem ne yaptılar falan filan. Ha asker de vardır aralarında, eminim. Ama senin milletin, kızı bir çocukla konuşuyor diye kızını öldüren bir millet yahu. İçimizde var bu kötülük yapmak, işkence yapmak. İlkel bir milletiz. İş zıvanadan çıktığı zaman kontrol da 


edemezsin bazı şeyleri. Bu, Kenan Evren "İşkence edin" emri verdi demek değildir. 


Ama... 
Fakat kötü şartlarda kaçınılmaz olarak olacak olan şeylerden biridir bu. E o kötü şartları 


Kenan Evren mi yarattı? Hayır, hükümetler yarattı. 


Bugün, bu noktaya gelmemizde Evren'in bir dahli olduğunu düşünmüyor musunuz? 
Hayır efendim, ben Süleyman Demirel ve Ecevit”in dahli olduğunu düşünüyorum. Özal'ın dahli olduğunu düşünüyorum. Kenan Evren televizyona çıktı. "Lütfen bu adama, Özal'a oy vermeyin" dedi. "Bu adamı biz ekonomist olarak kullandık, başarılı işler yaptı ama bu adama oy vermeyin" dedi. "Yobazdır bu herif" dedi. Milletçe koşa koşa gittik, Özal'a oy verdik. Paşa vermeyin dediği halde. E ben şimdi Paşayı nasıl sorumlu tutayım yahu? Adam açık açık söyledi, "Oy vermeyin bu adama" dedi. Ama demokrasi! Evren generalim ona da "Peki" dedi, oy verildikten sonra da. "Ya ben bu oyu tanımıyorum" demedi. Değil mi? Tayyip Bey gibi, "Benim istediğim olmadı, haydi bir seçim daha yapalım" demedi. "Hoş geldin" dedi, 


"Teşekkür ediyorum, seni başbakan yapıyorum halk bunu istedi" dedi. E ne yapsın bu adam? 


Bu Toplumu Oligarşi Yönetmeli 
Siz demokrasiye kökünden mi karşısınız? 


Cahillerin demokrasisine, yani oklokrasiye karşıyım. 


Ne ile yönetilelim? 
E vallahi bir oligarşi yönetmeli bu toplumu. Eğer toplum İsviçre değilse... İsviçre'de 


demokrasiye karşı değilim. Ama Türkiye gibi toplumlar oligarşi ile yönetilmeli. 


Oy vermeye gidiyor musunuz hocam? 


Tabii. 


Siz de eğitimli insanların oyunun eğitimsiz insanlardan daha fazla sayılmasını mı istiyorsunuz? 
İşte oligarşi, oligarşi... Yani eğitimsiz bir grup hiç oy kullanmayacak! Az sayılsın, çok 


sayılsın falan değil. 


Okuma yazma bilmiyorsanız oy yok? 


Hayır, oy vermeyeceksiniz. 


İlkokul mezunu, bir oy... 

Evet. Yıllar önce bunu Aysun Kayacı söyledi hocam? 

Yahu kardeşim yani Aysun Kayacı işte! Aysun Kayacı'nın oyu da pek makbul bir oy sayılmaz! Değil mi arkadaşım, yani kusura bakmayalım. Bakın iş, bütün bir iş şuraya geliyor. 
Cahil ve akılsız bir iş yaparsa bu iş adam gibi olabilir mi? Bu soruya siz ne cevap 


vereceksiniz? 


35 Yıldır Halkın Arasına Karışmıyorum 
Hocam 'halka' karışıyor musunuz? 


Hayır. Senelerdir. Amerika'dan geldiğimden beri hayır. 


Yani... 30 yıldır, 20 yıldır... 
1981'den beri. 


35 yıldır? 
Evet. Hiç arasına girmedim halkın. Sinemaya bile pek az gittim. Genellikle de bilim kurgu ve 


James Bond filmlerini seyretmeye. 1981'den beri ben ne otobüse bindim, ne alışveriş yaptım. 


Ekmek bile almadınız? 
Hayır, hiç ekmek almadım hayatımda. Yurtdışında yaşadığım dönemler ve Türkiye'de araziye gittiğim zamanlar hariç... Gerçi arazide de genellikle ben almıyordum; şoför, bizi kim 


götürüyorsa, o alıyordu. Yani almak istemediğim için değil, ihtiyaç olmadı. 


Sevmiyorsunuz? 


Vallahi denemediğim için bilmiyorum. Herhalde mecbur kalsam gider alırım. 


Hayır, hayır; halkla ilgi bir şeyler yapmayı ya da içine karışmayı da sevmiyorsunuz. 


Sevmiyorum hayır. Baştan beri sevmedim. Onun için de jeolog oldum zaten. 


İnsan sevmiyor olabilir misiniz? 

"İnsan sevmiyor" lafı doğru bir laf değil. Nötrüm. Ne seviyorum, ne sevmiyorum. "Fokları veya balinaları seviyor musunuz?" gibi bir laf bu. E foklara bir itirazım yok yani. 
Hayvancıklar yaşıyorlar. İnsanlara da bir itirazım yok. Ha, bazen itirazım oluyor. Dünyanın 


ağzına ediyoruz şu anda. Ona itiraz ediyorum. 


Popüler kültürle ilgileniyor musunuz hocam? Twitter falan? 


Hayır haberim yoktur, hesabım yoktur, hiçbir şeyim yoktur. 


Sosyal hesaplarınız yok mu? 
Hayır, hayır hiç yok. Hayır. Bir Facebook hesabı var adıma ama onu benden bağımsız ve 


habersiz olarak yaratan öğrencim Sena idare ediyor. Hiçbir ilişkim yok, bakmıyorum bile. 


Orhan Pamuk'u Okumak İstedim, Sıkıntıdan Okuyamadım 
Müzik dinlemek isteseniz, mesela Demet Akalın çok popüler. Onu dinler misiniz? 
Hayır, hayır. Hiç bilmem. Müzik dinlemek istediğim zaman Viyana'ya gidiyorum. Orada 


gayet güzel dinliyorum. Opera dinliyorum. Operaya gitmek için Viyana'ya gidiyorum. 


Türk popüler kültürüyle neredeyse hiç alakanız yok. 
Hemen hemen hiçbir popüler kültür ile alakam yok diyebilirim. Ama mesela, popüler kültür ile şöyle ilgileniyorum. Mesela madenciliğin folklora şöyle bir yansıması vardır: Müthiş bir 


madencilik tradisyonu vardır Orta Avrupa'da özellikle, madencilik etki yapmıştır halk 


geleneklerine. Onunla ilgileniyorum, dinlerle çok ilgileniyorum. Bilim ile çok ilginç ilişkisi 


vardır dinin. Ve hepsi de olumsuz değil. 


Orhan Pamuk Nobel aldı, hiç merak edip Orhan Pamuk okumadınız mı mesela? 
Yani, “Benim Adım Kırmızı'ya birkaç teşebbüste bulundum. Sıkıntıdan okuyamadım, Yaşar 


Kemal gibi. 


Hiç Yaşar Kemal de mi okumadınız? 

Denedim. “İnce Memed” bitirebilmek için kahramanca kendime karşı mücadele verdim. Ama bir yere geldim "Yeter artık ya!" dedim. Fenalık geldi. Yani kardeşim, okuyamadım. Yani "Bana ne ya" diyorsun en sonunda. Ama “Buzlar Çözülmeden'i iki, üç defa seyrettim. Ve hayran oldum... Muhteşem bir tiyatro eseridir. Muhteşemdir, “Buzlar Çözülmeden”. Ve bir 


deliyi anlatır. 


Kemal Sunal'a Hiçbir Zaman Tahammül Edemedim 

Kendini kaymakam yerine koyan bir deliyi anlatır. 

Ama ne muhteşem bir eserdir. Mesela Kemal Sunal'a hiçbir zaman tahammül edemedim. 
Küfür etmeyi komik olmak zanneden zavallılardan. Ama mesela bir Metin Akpınar büyük 


adamdır, büyük sanatçıdır. 


Cem Yılmaz var... 

Cem Yılmaz'ı mucitlere davet ettiler, Cem Yılmaz'a dedim ki “Şaklabanlık yapmak yok, bu ciddi bir iş” dedim, sulandıracak çünkü. Önemli bir iş çünkü yaratıcılığı tartışıyoruz, Cem Yılmaz gelsin yaratıcılık anlatsın, yaratıcılık üzerine komedi yapsın. Bunu yapabilecek 


kapasitede bir sanatçı. Bunu söyledim sadece. O da ağzını açmadı. 


Popüler kültürün toplum için gereksiz olduğunu mu düşünüyorsunuz? 
Hayır, öyle şey olur mu? Son derece önemli. İsviçre popüler kültürü, Avusturya popüler kültürü... Batı Almanya'daki madencilik kültürü öyle böyle değildir yani, madenci 


orkestraları var işçilerin, üniformaları var. Müthiş seremonileri vardır. 


Alman, Avusturya ekolünü, popüler kültürünü hoş bulurken Türk popüler kültürüne çok uzak davranıyorsunuz. 
Evet çok uzak davranıyorum çünkü onu bana sevdirecek hiçbir şey yok içinde. Folkloru bile 


adam gibi değil. 


Niye halk oyunları adam gibi değil? 


Hoşuma gitmiyor. 


Depremin Oluşturduğu Fayın Güzelliğini İnkar Edemezsin! 
1999 depreminin olduğunda “Bu deprem çok yakışıklı” demiştiniz. 
Neşe Düzel'e söylemiştim. Bir kadıncağız arıyor Neşe'yi, “Ellerin kırılsın” diyor. Neşe de 


demiş ki “Ben söylemedim, niye Celal'i arayıp söylemiyorsunuz?” 


Benim çok garibime gitmişti o zaman. 

Ama öyleydi, hakikaten çok yakışıklı depremdi! Ders kitaplıktı. Biz Xavier Le Pichon ile araziyi dolaştığımızda tekrar baktım da her bir oluşan yapıyı ders kitabına koyabilirsiniz. 
Onun hakkında makaleler yazdık kaç defa, öyle güzel yapılar olmuştu ki... Bu kadar olur 


yani. Güzel bir depremdi. 


Orada 30 bin kişi ölmüş... 
O başka bir şey. Onlara çok üzülürsün. Ama kardeşim depremin oluşturduğu fayın da güzelliğini inkâr edemezsin. Ölenler ayrı, oluşan yapı ayrı. Bunları birbirine karıştırma. 


Bunları birbirine ancak ilkel toplumlar karıştırır. 


Bir de deprem bizim için bir felaket ya... Hocam siz hiç ürkmez misiniz? "Oldu mu, olacak mı" deniyor ya? 

Çok korkuyorum. Korkmaz mıyım! Ödüm patlıyor. Depremde ölmek, eğer hemen ölmezsen bir facia. Kim korkmaz! Ama bu, depremi benim gözümde daha az ilginç, daha az güzel kılmıyor ki. Deprem beni öldürür, benim arkamdam gelen jeologlar, “Ne ilginç deprem, neler öğrendik!” derler. Kardeşim ben zaten yaşasam yaşasam istatistiki olarak 80, 90 sene en fazla. 
Ne önemim var? Hiç! Bütün önemim ürettiklerinde. Gerisi hikâye... Bethoveen'in 9. 
Senfonisi'ni gözlerim yaşarmadan dinleyememişimdir. Sağır bir adam bunu yapıyor. O kadar sağır ki ilk yönettiği zaman bunu, salon alkıştan yıkılıyor, duymuyor, dehşete düşüyor, “Hiç alkış yok mu?” diye. Birden konzertmeister dönüyor, omuzlarından tutup çeviriyor, görsün o 
salonu diye. İşte budur insanlık! Bu muhteşem bir şeydir. Mozart, açlıktan ölüyor herif 35 
yaşında ya, 600 küsur eser! Her biri bugün repertuvarda. İşte bu eserler bu insanları unutulmaz yapıyor. Yoksa 57 yaşında Bonnlu bir Alman ölmüş; 35 yaşında Salzburglu bir 


Avusturyalı ölmüş. Kimin umrunuda olabilirdi? 


İstanbul Halkı Aptallığından Dolayı Korkmuyor Depremden 


Benim aklım çıkıyor depremden... 


Akıllı adam olduğun için... Haklısın. İstanbul halkı da korkmuyor! Aptallıklarından? 


Bilmiyorlar ki! Adam yarınını düşünemiyor. Korkmakta yerden göğe haklısın. 


"Deprem öldürmez, bina öldürür" diyorlar. Bana “Bu bina sağlam” diyorlar. Ama belki yolda giderken viyadük çökecek... 

Viyadük çökmez. Onlar sağlam da, bir AVM de olabilir. Kaçamazsın. Nerede oturuyorsun? 
Nişantaşı'nda oturduğunu düşün, deprem oldu, ölmedin, borular patladı, yangın başladı, hiçbir 


yere kaçamazsın. 


Zaten benim evim ayakta kalsa, yan taraftakiler belki de açlıktan yağmalayacak... 
"Öyle şey olmaz" diyorlar! 

Bal gibi olur. Olsun da görürler. Parkları, toplanma yerlerini AKP inşaata açtı diyorlar. 
Açarlar. Milletten reaksiyon yok. Kimse bir şey demiyor, memnunlar, para kazanıyorlar. 
Yarınını dahi göremiyorlar. İşte bu bilimsel düşünememek. Bunu düşünemeyen adamın başı beladan kurtulmaz. Türkiye'nin dış politikası çöktü. Çünkü tamamen bilgisiz insanların elinde. Bir felaket. Türkiye'nin iç güvenliği çöktü, tarım çöküyor, sanayi çöküyor. Milletten bir şikâyet var mı? Yüzde 49 oy verdiler. Sen ne bekliyorsun! "Yeteri kadar dua etmedik, onun için deprem oldu" diyebilirler. Dediler de. Her halkta bunu diyebilecek adam çıkar. Ama 


buna reaksiyon göstermeyecek bir halktan ne bekliyorsun? 


Deprem Önceden Kestirilemez 

99 depreminden sonra jeologlar çok popüler oldu. Bana biraz bizim korkumuz 
sömürülüyor duygusu geçiyor... 

Hayır, millet televizyona çıkmayı seviyor .Gazeteci de reyting yapıyor. Benim arkadaşlarım arasında bu konuda hiçbir şey bilmediği halde, bayıla bayıla televizyona koşan var. Bu adam profesör ya! Birdenbire bakıyorsun, bu adam ne profesör ne bir şey. Ne bir kritik düşünce var, 


ne merak ver, ne mesuliyet duygusu var... 


O ara bir sürü tartışma çıktı ya, fay buradan geçiyor falan... 

Saçma sapan tartışmalar. Ne veri topladın? Marmara Depremi'nden sonra iki grup veri topladı. Bir Kandilli, iki İTÜ. Gemilerle biz gezdik. Bunun dışında laf söyleyenlerin hepsi uydurma. Hayatında bu konuda tek yazı yazmamış insanlar televizyona davet edildi. Davet edenler anlı şanlı anchormanlerimiz. Gülüp geçiyorsun... O kadar feci bir durum. Bu aptallık, bir röportajda anlatılıp "İlginç bir durum" diye geçilecek bir şey değil. Bu bizim bekâmızı, 


yaşama şansımızı tehdit ediyor. Olanları da görüyorsunuz; Ankara patlıyor, Hatay'da bilmem 


ne oluyor. Bunların hepsi cehaletin neticeleridir. 


Bilim, 100 yıl sonra depremi bilecek mi? 

Onu söylemek mümkün değil. Dünyanın en büyük sismologlarından biriyle, Lynn Sykes ile geçen hafta New York'ta beraberdik. Ben depremin önceden kestirilebileceğine inanamıyorum. Çok karmaşık bir olay. Bugün bilimin kabul ettiği de bu; prediksiyon mümkün değil. Forecast yapılabilir ama prediksiyon mümkün değil. Lynn "Ben prediksyion olabileceğine inanıyorum" dedi. Adam dünyanın en büyük sismologlarından biri. Yani prediksiyon hâlâ tartışmalı. Ama bilimi tartışma ileri götürür. Her şeyi sorgulayacaksın! 
Geçmişten biraz daha fazla şey bileceğiz ama bu bildiklerimize hiçbir zaman 


güvenmeyeceğiz. 


İlber Hayran Olduğum Bir Adam 
Bu kadar çok şey bilmek insanı yormuyor mu? 


Yok, büyük bir keyif veriyor. Muhteşem bir şey. 


“Cahil sizden mi çıkma, İlber Ortaylı'dan mı? 
Birbirimizden bağımsız, ikimizden de. İkimiz de aynı şeyi söylüyoruz. Doğru diyor! İlber çok 


büyük bir adam. Hayran olduğum, kendisinden çok şey öğrendiğim bir adam. 


Huy olarak benziyorsunuz. 

Topkapı Sarayı'nda müdürken ziyarete giderdim, bana “Siz akraba mısınız?” derlerdi. 
"Kardeş misiniz?" diye soran bile oldu sokakta. İlber gibi bir ağabeyim olsaydı, herhalde bugünkünden çok daha bilgili bir insan olurdum. 


CELAL ŞENGÖR'DEN AÇIKLAMA: SÖYLEDİKLERİMDEN İNCİNENLERDEN 
ÖZÜR DİLERİM 


24/11/2015- Radikal 


> 


Radikal'de yayımlanan Armağan Çağlayan imzalı röportajında "Dışkı yedirmek işkence değil" 


diyen Prof. Dr. Celal Şengör'den yazılı bir açıklama geldi. Şengör "Söylediklerimden 


işkenceyi onayladığım çıkarılamaz" diyor ve ekliyor: Söylediklerimden incinenlerden özür 


dilerim. 


RADİKAL - Jeoloji profesörü Celal Şengör'ün pazar günü Radikal'de yayımladığımız, röportajında, Armağan Çağlayan'ın sorularına verdiği yanıtlar büyük yankı uyandırmıştı. 
Kenan Evren'in tüm yaptıklarını onayladığını belirten ve ‘dışkı yedirmenin? işkence olmadığını söyleyen Şengör'e pazar gününden beri farklı kesimlerden tepki yağıyor. Sosyal medyada yoğun bir şekilde eleştirilen, açıklamaları köşe yazılarına konu olan Şengör, konuyla ilgili bir yazılı açıklama gönderdi. 

Prof. Dr. Celal Şengör'ün açıklaması şu şekilde: 

22 Kasım günü Radikal'de Armağan Çağlayan Bey'in yayımladığı röportaj hakkındaki 
yazıların pek çoğunu hayretler içinde okudum. "Acaba bu yazılar gerçekten benim röportajımla mı ilgili?" diye de bazan şüpheye düştüm; zira yazılanların, röportajda dile gelenlerle ilgisini kuramadım. Dışkı yemek meselesine sadece şu açıdan yaklaşmıştım: Bu insanlık dışı muameleye mâruz kalanların içlerinde ömür boyu bir tiksinti kaldıysa, bundan kurtulmalarına yardımcı olabilmek. Dediklerim bilimsel gerçeklerdir ve tekrar edeyim, tek amacım kendilerine yardımcı olabilmekti. Yoksa işkenceyi onayladığım gibi pek korkunç, korkunç olduğu kadar da gerçekten uzak bir sonuç, dediklerimden çıkarılamaz. Öyle olsaydı Şahinkaya Generalime ısrarla "Bunları sizler emrettiniz mi, komutanım?" diye sormazdım. 
Daha sonra bizzat bu işkenceye mâruz kalmış olan Sayın Dr. Sinan Olcan ile Sputnik Rus Radyosu aracılığı ile konuşma imkânım oldu. Kendisi bana bu işkencelerin sorumlusunun Kıbrıs Savaşları esnasında ruh sağlığı bozulmuş bir subayın ve emrindekilerin marifeti olduğunu anlattı. Ama pek haklı olarak da bir komutanın emrinde olanlardan, komutanın bizzat sorumlu olacağını, dolayısıyla kendisinin darbe konseyi üyelerini de sorumlu tuttuğunu söyledi. Askeri savaş kurallarına göre Sinan Bey haklıdır. 

Burada benim yapabildiğim tek şey, konsey üyelerinin böyle bir insanlık suçunu emretmediklerini Şahinkaya Generalimin bana samimiyetle söylediğini beyan etmekten ibarettir. Kendisine inanmamak için hiçbir nedenimin de olmadığını burada altını çizerek belirteyim. 12 Eylül'ün ise tüm bazı olumsuz olaylara rağmen, Türkiye için bir kurtuluş 


olduğu konusundaki görüşümde ise bir değişiklik olmamıştır. 


Söylediklerimin Kürt Düşmanlığıyla İlgisi Yok 
Ancak Sayın Çağlayan'ın röportajında bu kesim pek minik bir paragraftan ibaretti ve ben söylediklerimin bu kadar tek yanlı olarak bu kadar aşırıya çekileceğini düşünmemişti. Hiç 


şüphesiz kendisi de düşünmemişti. Hele hele Sinan Bey'in konuşmamızdan önce dile 


getirdiği, söylediğimin “Kürt düşmanlığının en dip dalgası? olduğu iddiasının gerçekle hiçbir ilgisi yoktur, iftiraya girer. Herhalde kendisi benim “Kürt” kelimesinin MS 2. yüzyıldaki Ptolemaios atlasında bulunduğunu televizyonlardan söylediğimi duymamıştır. Kürt kültürü ile -bilhassa toponimik yansımaları açısından- yakından ilgilendiğimi ve sanırım dünyada St. 
Petersburg, Riga ve Leipzig'de basılan ilk Kürtçe lügatın orijinal bir nüshasının bu nedenle 


kütüphanemde bulunduğunu bilmiyordur. 


Röportajda Verdiğim Bilgilerin Arkasındayım 

Fakat zaten benim bu yazıyla vurgulamak istediğim şudur: Yeteri kadar bilgi olmadan birbirimize saldırmak artık milli eğlencemiz haline geldi ki bu ulusal cehaletimizin hazin bir neticesidir. Bundan vazgeçmeliyiz. Bilim dünyasında benim kadar başarılı iş yapmış birisinin işkenceyi tasvip edeceğini (böyle bir şey demediğim halde) beyan edip buradan saldırıya geçmek bu tür bir aymazlıktır. Bunu köşe sahibi gazetecilerin yapması ise Türk basınının 
içine düştüğü kalite fakirliğinin bir yansımasıdır. Mesela Ahmet Hakan Coşkun Bey, 23 
Kasım'da Hürriyetteki köşesinde bana saldırırken II. Bayezid'in Fatih'in "Ben Muhammed'in dediklerine inanmıyorum" sözünü uydurduğumu imâ eden çirkin, bir köşe yazarına yakışmayacak, bir ifade kullanmıştır. Ben derhal kendisine bu bilgiyi aldığım, uluslararası şöhret sahibi büyük Fatih uzmanı Dr. Julian Raby'nin makalesinin bir referansını yolladım. 
Kendisi bunu yayımlamak yerine bana hakaret etmeği seçti. Bunun gazetecilik etiği ve insan 


ahlakı ile nasıl bağdaştığının cevabını kendisine bırakıyorum. 


Niyetim İncitmek Değildi 

Sanırım önce birbirimizi dinlemek (veya okumak) sonra da anlamaya çalışmak milli selâmetimiz için ilk çaredir. Bu Türk için de geçerlidir; Kürt için de Laz için de Çerkes için de ve nihayet insan olan herkes için de. Yazımı, söylediklerimden incinenlerden özür dileyerek noktalarken, niyetimin kendilerini incitmek olmadığını bilhassa vurgulamak isterim. Ancak röportajımda verdiğim bilgilerin de bunlar yanlışlanana kadar arkasındayım.A. M. Celâl 


Şengör 
AHMET HAKAN'DAN CELAL ŞENGÖR'E 'LAF SOKMA' DENEMELERİ 


23/11/2015- Radikal 


Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Prof. Dr. Celal Şengör'ün dün Radikal'de yayınlanan röportajındaki '12 Eylül' sonrasına dair yaptığı, "dışkı yedirmek işkence değildir" 


açıklamalarına tepki gösterdi. 


RADİKAL- Armağan Çağlayan'ın dün Radikal'de yayınlanan Prof. Dr. Celal Şengör röportajı geniş yankı buldu. Şengör'ün özellikle 80 darbesi sonrası Diyarbakır ve Mamak 


cezaevinde yaşananlara ilişkin “dışkı yedirmek işkence değildir” açıklaması tepki çekti. 


Ahmet Hakan da bugünkü köşesinde, ‘Celâl Şengör Hoca'ya laf sokma denemeleri? başlığıyla 


bir yazı kaleme aldı: 


-Celâl Şengör demiş ki: Dışkı yedirmek işkence değil. 

-Ben de diyorum ki: Eğer bir şahıs, mesela tıpkı Celâl Hoca gibi bir şahıs, eğer istiyorsa... Ona dışkı yedirmek katiyen işkence sayılmaz. Hatta yedirdikten sonra “afiyet olsun” bile denilerek bir zarafet bile gösterilebilir. Ama bir şahıs, eğer istemiyorsa... Ona asker ve polis zoruyla dışkı yedirmeye kalkışmak yeryüzünün en barbar, en iğrenç, en vahşi, en alçak işkencelerinden biri olur. 

* 

-Celâl Şengör demiş ki: Kenan Evren'in her yaptığı doğru idi. 

-Ben de diyorum ki: Allah seni 12 Eylül'ün Diyarbakır Zindanı'na düşürsün e mi Celâl Hoca... Allah sana eline bağlamayı alıp “Metris'lerden, Mamak'lardan sor beni” diye türküler yaktırsın e mi Celâl Hoca... Allah seni banyo küvetinde kitaplarını yakmak zorunda bıraksın e mi Celâl Hoca... 

* 

-Celâl Şengör demiş ki: 99 depremi ne güzel bir depremdi, ne yakışıklı bir depremdi. 
-Ben de diyorum ki: Bir insan senin gibi kalpsiz, merhametsiz, insan sevmez ünlü bir deprem profesörü olacağına... Dünyanın öküzün kellesinde döndüğüne inanan bir zırcahil olsa çok daha makbuldür benim için. Nokta. 

* 

-Celâl Şengör demiş ki: Kemal Sunal küfrederek komiklik yapan bir zavallıydı. 

-Ben de diyorum ki: Madem öyle... Madem küfrederek komiklik yapmak diye bir şey var. Hadi o zaman Celâl Hoca! Çık sahneye ve küfret... Bak bakalım Kemal Sunal'a kahkahalarla gülenlerden kaçı sana gülecek... Sen küfrederek bile komik olamayacak 


kadar zavallısın be Hoca! Üstelik ne sen bunun farkındasın ne de İlber Hoca farkında. 


-Celâl Şengör demiş ki: Eğitimsizler hiç oy kullanmasın. Cahil ve akılsız bir iş yaparsa bu iş adam gibi olabilir mi? 

-Ben de diyorum ki: Siyaset biliminden çakmayan, toplumu tanımayan, demokrasi üzerine yazılmış ciltlerce kitaplardan hiçbirini doğru dürüst karıştırmamış, yıllar önce aşılmış meseleleri sanki ilk kez kendi bulmuş gibi ortaya çıkan bir cahil, isterse dünyanın en büyük, en prestijli ve en muteber deprem ordinaryüsü olsun... Aysun Kayacı'dan bir tık öteye bile gidemez. 

* 

-Celâl Şengör demiş ki: Fatih, oğluna döndü ve “Ben bu Muhammed'in dediklerine inanmıyorum” dedi. 

-Ben de diyorum ki: Ey jeoloji biliminin dünyadaki en bilimsel üstadı Celâl Hoca! 
Fatih'in oğluna böyle söylediğine dair “tarih” denilen bilimden bir tanecik kanıt ortaya koymayacak mısın? Yoksa sen jeolojide bilimsel, tarihte sallamacı mısın? 

* 

NOT: Yukarıdaki açıklamaları Armağan Çağlayan'ın Radikal'deki Celâl Şengör 


röportajından aldım. Röportajın tamamı için bakınız: Radikal.com.tr 


TÜRKAN SAYLAN'A LAF EDEN CELAL ŞENGÖR NASIL BİRİ? 


23 Haziran 2020-Ahmet Hakan-hurriyet 


12 Eylül sürecinde bir işkence yöntemi olarak Kürtlere dışkı yedirilmişti. İşte bu olayları 
yorumlarken...Şöyle demiş biridir Celal Şengör: 

“Kendi dışkımı yedim. Hatta onun dışında İsviçre'de benim doktora alanımda otlayan ineklerinkini de tattım. Dağ keçilerinin dışkılarını da tattım. Özellikle insan dışkısı acıydı. 


Ötekiler de tatlı değildi ama insanınki kadar acı değildi. İnsana dışkısını yedirmek işkence 


Gündem: 12 Eylül. 


Yani Kenan Evren'in memleketin üzerinden silindir gibi geçmesi... 
12 Eylül'ü yorumlarken... 


Şöyle demiş biridir Celal Şengör: 

“Kenan Evren'in 12 Eylül döneminde yaptığı her şeyi tasvip ediyorum. Her şeyi... Evet, istisnasız her şeyi... Kenan Evren ve arkadaşlarının yaptığı müdahale, demokrasiyi kurtarmak için yapılan bir müdahaleydi.” 


Kimseyi öldürmedikleri halde idam edilen Deniz Gezmiş ve arkadaşları... 
Deniz Gezmiş'i yorumlarken... 


Şöyle demiş biridir Celal Şengör: 
“Deniz Gezmiş gibi bir eşkıyaya kahraman denildiğini gördüm. Yuh be!” 


Söz Erdal İnönü'ye gelince... 


Şöyle demiş biridir Celal Şengör: 
“Erdal İnönü çok kötüydü. Fizik profesörü olmuş birinin fizikte hiçbir şey yapmamış olması... Yaptığı işle ilgili hiçbir şey anlamamış demektir bu adam.” 


Söz Ecevit'e gelince... 


Şöyle demiş biridir Celal Şengör: 
“Ecevit bayağı cahil bir adamdı. Ecevit kilovat ile vat arasındaki farkı dahi bilmeyen bir zırcahildi.” 


Bunları demiş, diyebilmiş bir adamın... 


Türkan Saylan Hoca hakkında abuk sabuk şeyler söylemesi, bir sorun teşkil etmez. 


Bu tıynette bir adam... 
Türkan Saylan Hoca'yı göklere çıkarsaydı... 


İşte o zaman büyük sorun olurdu. 
NOT: Celal Şengör'ün bu sözlerinin tümü, herkesin olduğu gibi benim de hatırımda. T-24'te Talat Kırış, tümünü derleyip toplamış. Ben de oradan aldım. Emeğe saygısızlık olmasın diye 


belirtiyorum. 


Baro Başkanlarını Ankara'ya Sokmamak 


BARO başkanları, Ankara'ya girmiş olabilselerdi... 


Şu iki şey olacaktı: 


- BİR: Demokratik bir eyleme müdahale edilmemiş olacaktı. Demokratik bir eylemin 


yapılması mümkün olacaktı. Demokrasi kazanacaktı. 


- İKİ: Hükümet açısından olumsuz bir görüntü ortaya çıkmamış olacaktı. Hatta ve hatta baro başkanlarının eylemi, bu denli ses getirmemiş olacaktı. 
Yani hem demokrasi açısından, hem de hükümetin çıkarları açısından... 


Baro başkanlarını Ankara'ya polis müdahalesiyle sokmamak... 


Yanlış olmuştur. 
Ali Koç'un Durumu 


- Artık mağlubiyetleri bağlayacağı bir gerekçe kalmamış gibi... 


- Artık “Bizimle uğraşıyorlar” diye hedefe koyacağı makam ve kişi kalmamış gibi... 
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- Artık “Ne olursa olsun başkanımızın yanındayız” diyenler kalmamış gibi... 
- Artık kendisine açılan tüm sonsuz kredileri sonuna kadar tüketmiş gibi... 


- Artık sözün bittiği yere gelinmiş gibi... 


- Artık Fenerbahçe ile şahsını aynı potada eritemeyecek gibi... 

- Artık kendisine duyulan umudun kırıntısı dahi kalmamış gibi... 

Artılarıyla Eksileriyle: Yaşar Nuri Öztürk 

YAŞAR Nuri Öztürk'le ilgili söyleyeceklerim şunlardır: 

Gerçekten büyük bir zekâydı... Gerçekten birikimi muazzamdı... Gerçekten hitabeti çok ama çok etkileyiciydi... Gerçekten çığır açıcıydı... 


Ve fakat... 


Büyük zekâsını kontrol altına tutamadı ve onun savurduğu yerlere gitti maalesef... Muazzam birikimini “popüler atraksiyonlara” kurban etti maalesef... Etkili hitabetini sadece bir kesimi terbiye etmek için kullandı maalesef... Çığır açılıkta küreselliği değil yereli tercih 

etti maalesef... 


Bunların tersini yapabilseydi... 
Asya'dan Afrika'ya... Avrupa'dan Amerika'ya... Dünya çapında bir bilim insanı olabilirdi. 


Vefatının yıldönümünde Allah'tan rahmet diliyorum kendisine. 
Tehditle Olmaz Taksici Kardeş 
“BİZE dokunmayın yoksa siyasetin kaderini değiştiririz” demiş taksiciler odasının 


başkanı. 


Çok eski, çok etkisiz, çok şişirme, çok arkaik, çok 70'ler kokan, çok gerilerde kalmış, çok eski tür bir tehdit. 
MAİ ER 


Böyle olmaz taksici kardeş. 
Gerçekten etkili bir şeyler yapmak istiyorsan atacağın adımlar bellidir: 


Müzakere et, diyalog kur, uzlaş, biraz geri çekil, reform yap, radikal bir değişime git, Uber özeleştirisini 

ver. 

Ben Artık İstiyorum Ki 

- Tom biraderimiz Görevimiz Tehlike'nin yeni bölümüyle arz-ı endam etsin ve sağa sola 


enteresan sıçrayışlar yapsın. 


- Daniel denilen arkadaşımız James Bond'un yeni bölümüyle perdeye gelsin ve kafa yormadan masal diyarlarında dolaştırsın bizi. 

Şeker Mi Şeker Yerlisi Varken 

iki fotoğraftan... 


“m 


- Yeşil renkli, yerli ve milli faytonun şekerliğine bakın önce... 


- Ardından da Adalar'a getirilen zevksiz Çin malı faytonun sevimsizliğine... 


Yerli ve şekerlisi dururken Çin malına niye meyledersiniz a be dostlar? 
ALİ NESİN: HADDİNİZ DEĞİL, CELAL ŞENGÖR BİZİM DEĞERİMİZDİR! 
10/12/2015-Radikal 


Armağan Çağlayan'ın Radikal'de yayınlanan röportajında "İnsana dışkı yedirmek işkence değildir" diyen Prof. Dr. Celal Şengör'ün Amerikan Bilimler Akademisi'nden atılması için başlatılan imza kampanyasına Ali Nesin'den tepki geldi. Matematikçi Ali Nesin, "Ne yapsa, 


ne etse bizim değerimizdir; Fazıl Say da, Orhan Pamuk da öyledir" dedi. 


Matematikçi Ali Nesin, 12 Eylül'ü savunan ve dışkı yedirmenin işkence olmadığını iddia ederek kamuoyunda ve bilim camiasında büyük tepki çeken Prof. Dr. Celal Şengör'e destek 


verdi. 


Amerikan Bilim Akademisi'ne yollanmak üzere imza kampanyası açılmasını sosyal medyadan eleştiren Ali Nesin, Prof. Dr. Celal Şengör için "Bizim değerimizdir. Celal Şengör ne yapsa, ne etse de bizim değerimizdir. Fazıl Say da, Orhan Pamuk da öyledir. Bu kişilere 


öyle ağız dolusu laf edemezsiniz" ifadelerini kullandı. 


Nesin, Amerikan Bilim Akademisi'ne yollanmak üzere imza kampanyası açılmasını 


eleştirirken kendisine gelen imza isteğini "Haddinize değil" şeklinde yanıtladığını da söyledi. 


Sosyal medya üzerinden Celal Şengör'ü savunan Nesin'in paylaştığı mesajlar şöyle: 


Haddinize değil! 

Geçenlerde Celal Şengör gereksiz ve saçma sözler sarfetti ya. Hemen birileri bunu firsat bilip Amerikan Bilim Akademisi'ne yollanmak üzere imza kampanyası açmış. Şengör'ü Akademi'den attırmak istiyorlar. Amerikan Bilim Akademisi'nin düşüncesini açıkladı diye bir üyesini ihraç edeceğini düşünüyorlar. Herkesi kendileri gibi bildiklerinden... Bana da geldi imza isteği. Tek cümleyle yanıtladım: Haddinize değildir! Anlaşılmamış olacak ki ne demek istediğim soruldu. "Dersinize çalışın!" dedim bu sefer. Çünkü benden imza isteyen bir doktora öğrencisiydi. Çocuğum yaşında bir büyüğüne şikayet etmiş, o da bana zehir zemberek bir mesaj atmış... Kim nerede ne hata yapmış diye ince eleyip sık dokur bazıları, sonra da leş kargaları gibi üstüne üşüşürler. Bildikleri tek doğru başkalarının yanlışıdır. Bu Celal Şengör olmaz da Murat Belge olur, o olmaz da diğeri olur. Kim olduğu önemli değil. Önemli olan 


yanlışı bulmak. Bulduktan sonra da hurraaa! Yanlışobur bunlar! 


Celal Şengör ABD Bilimler Akademisi'ne seçilmiş ilk vatandaşımızdır. Avrupa Akademisi'ne de seçilmiş ilk vatandaşımızdır. Rus Akademisi'ne Fuat Köprülü'den sonra seçilmiş ikinci 


vatandaşımızdır. Tüm bu akademilere seçilmiş yegâne vatandaşımızdır. 
Celal Şengör'ün misafir profesör olarak ders verdiği yurtdışındaki kurumlar: Collège de France, Fransa 

Oxford Üniversitesi, İngiltere 

Caltech, A.B.D 

Salzburg Lodron-Paris, Avusturya 

Ya! Kolay mı sanıyorsunuz bu okullardan davet almayı? 

Celal Şengör'ün ödüllerinden bazıları: 


Londra Jeoloji Cemiyeti, Başkanlık Ödülü [1984] 


Neuchâtel Üniversitesi Fen Fakültesi, Şeref Bilim Doktoru (Docteur &s sciences honoris 


causa) (1988) 

Avusturya Jeoloji Derneği şeref üyeliği [1991] 

Rusya Doğa Bilimleri Akademisi üyeliğine seçildi [1994] 

Fransız ve Amerikan jeoloji dernekleri şeref üyeliğine seçildi (1994) 

Fransız Fizik Cemiyeti ve Ecole Normale Supérieure Vakfi, Rammal Madalyası [1994] 


Fransız Bilimler Akademisi tarafından yerbilimleri dalında büyük ödül (Lutaud Ödülü) ile taltif edildi [1997] 


Collège de France Madalyası (1998) 

Londra Jeoloji Cemiyeti, Bigsby Madalyası (1999) 

ABD Ulusal Bilimler Akademisi yabancı üyeliğine seçilen ilk Türk oldu (2000) Guztav-Steinman Madalyası (2010) 

Leopoldina Doğa Araştırıcıları Akademisi üyeliğine seçildi (2013) 

'Marifet O Sözler Karşısında Başını Başka Yöne Çevirmektir' 


Sizi, bir bilim insanının bu kadar başarıyı elde etmesi için ne kadar çalışmış olabileceğini düşünmeye davet ediyorum. Ne kadar zamanlık bir çalışmayla elde edilir bu başarı? Kaç saat dirsek çürütmüştür acaba? Ve nelerden feragat ederek?Celal Şengör bizim değerimizdir. Ne yapsa, ne etse bizim değerimizdir. Fazıl Say da, Orhan Pamuk da öyledir. Bu kişilere öyle ağız dolusu laf edemezsiniz. Bin defa haklı olduğunuza inansanız da edemezseniz. Oturun ve "o kim, ben kim, o hayatta ne yaptı, ben ne yaptım" diye bir düşünün. Yani haddinizi bilin.Marifet, Celal Şengör'ün o sözlerini eleştirmekte değildir, onu önünde klavyesi olan herkes yapıyor. Sadece marifet değil, olgunluk ve büyüklük ve değerbilirlik o sözler 


karşısında susmaktır, başını başka yöne çevirmektir. (T24) 


TÜRKİYE'NİN VARLIĞI ROTHSCHİLD'E ARMAĞAN! 


Arslan Bulut-28 Kasım 2020-yenicaggazetesi 


Gazeteci Kenan Aydoğdu ve eşi Emine Hanım, korona virüse yakalandılar. Aydoğdu, "geçmiş olsun" mesajıma şöyle cevap verdi: 


"Çok sağ ol dostum... İlk gün, 1 kutu hap verdiler. 10 gün boyunca kimse eve uğramadı. 
Sadece mahallemizin imamı Muharrem Hoca bir kez telefonla arayıp 'Covit Takip Merkezi adına arıyorum. Şayet bir sorun yaşarsanız 112'yi arayın' dedi. 


4 gün bir aileyi eve hapsediyorsunuz ama 'bunlar ne yer, ne içer, temizlik maddesine 
ihtiyaçları olur mu?' diye soran yok. Kendin almaya çıkarsan 3150 lira cezası var. Bu sistem iflas etmiştir." 


Hastalara, genellikle Faripiravir veriliyor. Bu konuda Prof. Dr. Cankat Tulunay'ın uyarıları var. Tulunay, klinikfarmakoloji sitesinde yayınlanan yazısında, Japonya'da geliştirilen Faripravir'in deney aşamasında olduğunu belirtti ve ilacın yan etkilerini şöyle saydı: 


"Testislerde patolojik değişiklikler, sperm hasarı, şok, anaflaksi, pnömoni, fulminan hepatit, sarılık, toksik epidermal nekroliz, Stevens-Johnson sendromu, akut böbrek hasarı, löksit-nötrofil ve trombosit sayılarında azalma, şuur bozukluğu, anormal davranışlar, deliryum, halusinasyonlar, delüzyon, konvülzyonlar, hemorajik kolit." 


Şimdi buradan, sözü hiç uzatmadan Varlık Fonu'na ve Katar ile yapılan anlaşmalara geçeceğim. Çünkü bu fonun da tıpkı Faripiravir gibi çok ciddi yan etkileri var! 


Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Varlık Fonu ve Borsa İstanbul'un yüzde 10 hissesinin Katar'a satılmasıyla ilgili soruya, "Türkiye'deki varlıkları Küresel anlamda farklı bir yere oturtmak istiyoruz" cevabını verdi. Erdoğan, Kanal İstanbul projesine hem yerli, hem küresel taleplerin arttığını açıkladı... 


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise İsmail Küçükkaya'ya "Varlık Fonu'nu niye kurdular? Kime, neyi nasıl satarız diye. Neden borsanızı satıyorsunuz? Katar gelsin borsada hisse senedi alsın. Memlekette satmadığınız yer kalmadı. Kimin malını satıyorsunuz? 83 milyonun malını satıyorsunuz kaça sattığınızı açıklamıyorsunuz. Borsa İstanbul'u niye satıyorsunuz? Saray'ın yarısını bile Katar'a satsalar şaşırmayın. İktidarda kalmak için satmayacakları hiçbir şey yoktur. Cumhuriyet'in bütün fabrikalarını sattınız, ne yaptınız bu parayla?" diye konuştu. 


KLİTORİS, PENİSİ DÖVER! 


24 Temmuz 2010-Ayşe Arman-Hurriyet 


Şehnaz Canıgür Kutluk, Ankaralı bir klinik psikolog.Pek çok problemle uğraşmasının yanı sıra, vajinusmus vakalarını tedavi etmekle ünlü. 


Nereden mi biliyorum? 

Kadın okurlarımdan... 

Onlar söylediler... 

Ben de buldum, sorularımı sordum. 
Bugün tamamen klitoris takılıyoruz. 
Neymiş, ne değilmiş... 

Buyurun buradan okuyun... 

Ve böyle bir organınız olduğu 

için mutlu olun! 


Penis'in karşılığı biz kadınlarda neresidir? 
- Klitoris. 


Neden vajina değil, klitoris? 
- Çünkü klitoris, penisin embriyolojik aşamadaki halidir... 


Cenin yani... Öyle mi? 

- Tabii, tabii. İkisi de süngerimsi doku. Uyarılması halinde ikisinin de dokuların içi kan ile doluyor ve sertleşiyor. Bir de tabii klitoris, kadının en erojen bölgesi. Yani penisin, kadın bedenindeki karşılığı. Tamam, peniste var olan boşaltım kanalı klitoriste yok ama yine de fevkalade çok benzerlikleri var. 


Vajina peki? 

- O bir “yol”. Erkeğin ürettiği materyalin, yani spermin içeri alınmasını, erkek ve kadının birlikte ürettiği materyalin, yani bebeğin dışarı sunulmasını ve bu arada cinsel tatminin de oluşmasını sağlayan bir yol. Zevk almak dışında da işlevleri var yani. Oysa, klitorisin günümüze kadar bilinen tek işlevi var: Cinsel haz! 


E süpermiş! Yaşasın klitoris o zaman! 
- Evet. Kadının cinsel uyarım, cinsel zevk ve tatminden birinci derecede sorumlu organı bu arkadaş! 


Biz onu düğme şeklinde basit bir şey olarak biliyoruz... 
- Doğru, düğme gibi tepesi var ama ‘V’ şeklinde içeri doğru sağlı sollu uzanan kolları da var. 


Desenize bir tür buzdağı! Görünen yüzü var, görünmeyen yüzü var... 
- Aynen öyle. Bizim gördüğümüz sadece düğme şeklindeki tepecik... 


Peki bu arkadaşın büyüğü küçüğü var mı? 

- Tabii, tabii. Boyutları 4-8 milimetre arasında değişiyor ve kadından kadına da farklılık gösteriyor. Ama yapılan çalışmalarda, boyut ve işlev arasında bir ilişki kurulamadı. Yani bu boyut meselesi, özellikle de peniste, insanların, daha doğrusu erkeklerin kafasını meşgul ediyor ama bilimsel karşılığı yok. 


Klitorisin de penis gibi büyüme-küçülme yeteneği var ama... 
- Cinsel uyarım sırasında evet. Tıpkı penis gibi kanla dolması sonucu sertleşiyor. Hem tepecik hem de vajina dudakları arasında uzanan kollar genişleyerek büyüyor. 


Madem bizim de küçük penislerimiz var, “penis kıskançlığı? denilen şeyi nereden çıkarmışlar? 

- Anatomik olarak evet öyle, bizim de küçük penislerimiz var. Ama sosyo-kültürel ve psikolojik olarak iş çok farklı. Bu sözde penis kıskançlığının temelinde yatan birçok kültürde olduğu gibi bizim kültürümüzde de, erkek çocuklarına doğduğu günden başlayarak sağlanan ayrıcalıklar ve ödünler. Bu ödünlerin simgesi de penis. Kız bebeğin bezi bile erkeklerin yanında değiştiremezken, erkek bebeğin ya da erkek çocuğun çıplak dolaşmasında bir sakınca görmeyiz. Kızlara ilk öğrettiğimiz şey vajinalarını saklamaktır. Ama erkek çocukları o konuda rahat yetiştirilir. Onların pipi boyları muhabbet konusudur, fotoğrafları çekilir, aile albümlere konur, misafirlere gururla gösterilir. Ta bebeklikten bu yana, iki cinsiyet arasındaki tek farkı, penise sahip olup olmama diye tanımlarız. Ne acayip! Oysa, bir sürü yaşamsal farklarımız var. Erkeklerin cinsel organlarının farklılığı, haklarının da garantisi oluyor... 


Siz penis kıskançlığı kavramına katılmıyorsunuz yani... 

- Tabii ki katılmıyorum. Kadınlar, “Benim de penisim olsun” demiyor ki, “Ben de penislilerin haklarına sahip olmak istiyorum” diyor. İkisi aynı şey değil. Zaten problem penisin kendisi değil, ona atfedilen, yüklenen ayrıcalıklar.. Ve zavallı penis de bundan sorumlu tutuluyor! 


Güzel özetlediniz durumu. Ben yine klitorise dönmek istiyorum. Aşağı yukarı kaç sinir lifi bulunur bu arkadaşta? 

- Klitoris, kadın bedeninde en fazla sinir ucuna sahip organ. 4000-8000 sinir ucu olduğu söyleniyor. Boyutlarını kıyaslarsak, peniste daha fazla sinir ucu olmalıymış gibi gelebilir size. 
Ama öyle değil! 4000 sinir ucu bile penistekinin iki katı. Yani klitoris penisten çok daha duyarlı. 


Demek ki klitoris, penisi döver! 
- Öyle de diyebiliriz! 


Boşalmakla orgazm aynı şey midir? 

- Hayır. Her boşalma, orgazm değildir. Mesela erkeklerde, uyarılma sonuncunda zevk alma, eğer “plato?” çizmiyorsa, yani zevk alma, belli bir dereceye kadar devam ettikten sonra son noktada plato çizmeden boşalma gerçekleşiyorsa, orgazmdan söz edemeyiz. Orgazmın varlığı ve kalitesi, plato ve uzunluğuyla ölçülür. 


Peki kadında? 

- Kadında cinsel tatmin, organik olmaktan çok, psikolojik faktörlere bağlı. Kadın psikolojik olarak kendisini iyi hissettiği bir cinsel ilişkide, organik olarak boşalmasa da, o rahatlık, orgazm duygusu sağlayabilir. 


Peki şu meşhur sorunun cevabı ne o zaman? Orgazm, vajinal midir, klitoral mi? 


Orgazm denince hangisi akla gelmeli? 

- Bence orgazm denince akla gelecek şey, “yaşanan süreçten memnun olmak” olmalı. Şeklinin önemi yok. Son 3-5 yıla kadar izlediğimiz tüm filmlerde kadın orgazmı, vajinal olarak sunuldu. Ki bence, bu da erkek egosunun ürünü. Erkek öyle güçlüdür ki kadını vajinal orgazma ulaştırır! Ama araştırmalar, kadınların ancak % 20'sinin vajinal orgazmı yaşayabildiklerini gösteriyor. Zaten vajinal orgazmda bile klitoris, klitorisin vajen dudakları arasında uzanan kolları ve vajen üst duvarına doğru inen kökü sorumlu... 


Klitorisle orgazma ulaşmanın adı mastürbasyon mu? 
- Tek başınıza, yalnızken yapıyorsanız evet. Ama eğer partneriniz yanınızda ve sürece katılıyorsa hayır. 


Partnerle sevişirken mastürbasyon yapmak yaygın olmalı mı? 
- Olmalı... 


Bu, seksten daha fazla zevk almaya sebep olur mu? 
- Olabilir. Ama yanıtı kişiden kişiye değişir... 


Peki siz hastalarınıza öneriyor musunuz? 

- Bu da çiftin tercihine kalmış. Daha fazla zevk alıyorsa, tercih edecektir. Fakat ben kimseye benden öneri isteseler bile, “Şunu yapın, bunu yapmayın” demem, diyemem. Bireysel farklılıklar burada da ön planda. Ben sadece “Birbirinizin bedenini ve kendi bedeninizi daha iyi tanımaya çalışın” diye öneride bulunabilirim. 


Ben en son Shere Hite ile röportaj yapmıştım kadın cinselliği konusunda. Sonra ne tür araştırmalar çıktı... Master and Johnson bin yıl önceydi. Sonra Hite, sonra ne oldu... Bu alanda yenilikler neler? Var da biz mi okumuyoruz... Nedir? 

- Hite, sanırım iki yıl kadar önce son kitabını yayımladı: Küreselleşme ve Kadın 

Cinselliği. Günümüzde kadın cinselliği devrimi bitmiş gibi. Ama Batı toplumları, cinsel özgürlük sorunlarından çok, cinsel ve cinselliğin getirdiği sorunlara yönelik araştırmalara ağırlık vermekte. Yapılan araştırmalar kadınların en fazla yakındıkları konunun orgazm olamama problemi olmasına karşın, en fazla “ağrılı cinsel ilişki ya da hiç cinsel ilişkiye girememe anlamında olan vajinismus”dan dolayı profesyonel yardım almak için kliniklere ya da hastanelere başvurduklarını belirtiyor. Burada da erkek egosu önde... 


Niye? 

- Çünkü orgazm olamama problemi, erkeğin cinselliğini direkt olarak etkilemiyor. Çok umrunda değil. Ama vajinismus, onun cinselliğini engelliyor. Bu yüzünden vajinismus yaşayan kadınlar, eşleri tarafından tedaviye götürülüyor. Tamamen kendini düşündüğü için. 


Sizinle bir gün de vajinusmus konuşalım. Hala Türkiye'deki en yaygın cinsel sorun değil mi? 
- Hem de nasıl... 


Yoksa siz de bir seansta mı çözüyorsunuz? 
- Aman Allah'ım, tam da böyle elinde sihirli değneyi olduğunu iddia edenleri konuşmamız lazım. Kadın cinselliği konusunda daha çoook şey konuşmamız lazım... 


Vajinal orgazmdan bile klitorisin kökü sorumlu 


Kıymetini bilin yani... 

Son üç-beş yıla kadar izlediğimiz tüm filmlerde kadın orgazmı, vajinal olarak sunuldu. Ki bence, bu da erkek egosunun ürünü. Erkek öyle güçlüdür ki kadını vajinal orgazma ulaştırır! 
Ama araştırmalar, kadınların ancak yüzde 20'sinin vajinal orgazmı yaşayabildiklerini gösteriyor. Zaten vajinal orgazmda bile klitoris, klitorisin vajendudakları arasında uzanan kolları ve vajen üst duvarına doğru inen kökü sorumlu... 


DARWİN TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE BAĞNAZLIK ELEŞTİRİSİ 
Yavuz Dizdar- Yöneticinin Keyfi-18 Mart 2009 Çarşamba-dunya.com/ 


Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) yayın organı Bilim ve Teknik'te yayınlanacak Darwin dosyasını sansürlemesi emin olunuz daha uzun süre konuşulacak. Çünkü bütün dünyada Darwin'in doğumunun 200. yılı olarak kutlanan 2009, bizde Darwin'in "bilimsel anlamda" açıkça sansürlendiği ilk yıl olarak hatırlanacak. İnsanın var oluşunu evrim ve yaradılış arasına sıkıştıran iki kutuplu düşüncenin hegemonyasını bu kadar açık olarak hissettirdiği başka bir zamanı ben hatırlamıyorum, bu nedenle konuyu bir kez daha tartışmaya değer buluyorum. 


Bu satırları okuyanlar hatırlayacaklardır, "Bilinmeyenin sınırları" başlığı altında evrim teorisini de birkaç kez irdelemek şansını buldum. Bugün bu teoriyi yeni baştan değerlendirmeyeceğim, daha çok tarafların teoriye olan yaklaşımlarını eleştirmekle yetineceğim. Evrim teorisi (adı üzerinde bir teoridir) türlerin bugünkü duruma gelişlerini "doğal seçilme" yoluyla açıklar. Buna göre yaşamsal anlamda diğerlerine üstünlük oluşturan bir tür yaşamını sürdürür, diğerleri ise ortadan kalkar. Bu teori görünürde elbette mantıklıdır, geçerliliği açıkça kanıtlanamamış olsa da, üstünlük sağlayan soyun yaşamını sürdürmesi fikri kolay kolay reddedilemeyecek bir mantık taşır. Örneğin doğal düşmanından kaçmasını kolaylaştıracak hızı yakalayan bir tür diğerlerine göre elbette üstünlük göstereceğinden mevcudiyetini sürdürme şansı çok daha yüksektir. Buna karşılık evrim teorisi yaşamın nasıl başladığı konusunda hiçbir elle tutulur açıklama getiremez. Bu konuda yapılmış en gerçekçi deney olan Stanley-Miller deneyinde, içerisinde amonyak, karbondioksit ve su bulunan "ilksel plazmaya" elektriksel uyaranın (yıldırım düşmesi) verilmesinin basit aminoasitlerin oluşmasına neden olduğu gösterilmiştir. Buradan hareketle, hücresel yaşamın ilk yapı taşlarının oluşumunun da açıklanabileceği varsayılmıştır. Ancak Stanley-Miller deneyinin ilk dünya koşullarını karşılayıp karşılamadığı bile kuşkuludur ki, canlı hücrenin ortaya çıkışını açıklamakta çok hafif kalır. 


Buna karşılık Darwin, ortaya attığı teori ile bilim dünyasında kendine ciddi bir konum bulmayı başarmıştır. Kendisinden sonra modem bilimsel teknikleri de kullanan binlerce kişi teorinin doğruluğunu kanıtlamaya çalışmışlardır. Bu araştırmalara son yıllarda "moleküler evrim" kavramı da eklenmiş, moleküllerin de evrimi desteklediğini söyleyen hipotezler ortaya atılmıştır. Evrim, bilimsel dogma olarak o kadar güçlü bir yer edinmiştir ki, teori eleştirilebilir olmaktan çıkmıştır. Yakın çevremdekilere bile, bunun çok mantıklı görünmediğini 


söylediğimde aldığım yanıt, "Yoksa sen yaratıldığımızı mı düşünüyorsun?" şeklinde derin bir kınamadır. 


İşte sorun da tam bu noktada ortaya çıkmakta. Bugün için Darwin'in evrimi teorisini kabul edenlerin, ben size iyimser olarak söyleyeyim, yüzde beşinin bile teoriyi ve karşıt görüşleri okuduklarını düşünmüyorum. Onlarınki de aynen yaradılışçılar gibi, körlemesine bir inançtan öteye gitmemektedir. Darwin özellikle marksist görüş açısından kendine sağlam bir yer edinmiştir, zira Tanrı kavramının ortadan kaldırılmasının bilimsel manivelası olarak mükemmeldir. Yaradılışçılar Darwin'i işte bu noktada, Tanrı inancına saldırı olarak gördükleri için kınamaktadır, ama gerçeğin ne olduğunu arayıp bulma hevesini nedense kimse gösterememektedir. 


TÜBİTAK dosyayı rafa kaldırmakla, daha doğrusu görmezden gelmekle bu yüzden büyük bir hata yapmıştır. Darwin saklanmamalı, bilakis tartışılmalıdır, ama tamamen bilimsel bir üslupla. Teorinin karşıtlığı yaratışçılık değildir, teorinin kendisi zaten yetersizdir. Günümüz biliminin bazı konuları tabu olarak kabul etmesi, dinsel tabuculuktan hiç de farklı değildir. 
Sakın bilimsel düşüncenin tabulardan tamamen arınmış olduğunu düşünmeyin, bilimin de tabuları vardır, kabullenmeler üzerine kuruludur ve eleştirilere bütünüyle kapalıdır. 


Gelin size aklıma takılan sorulardan birkaç örnek vereyim, siz de açıklama bulmaya çalışın. 
İlk soru petrol yatakları üzerine. Hayatımızın merkezi konularından biri olan petrolün, çoğu hayvanlardan oluşan organik kütlenin basınç altında kalması sonucu oluştuğu kabul edilmektedir, bu doğru da olabilir. Ancak Malthus'un tanımladığı "beslenme kaynakları ve çoğalma" arasındaki ilişki dikkate alındığında milyarlarca varil tutan kaynakların nasıl oluştuğunu açıklamak bana pek mümkün görülmüyor. Zira bugün için organik kaynaktan en zengin bölgeleri bile sıkıştırsanız, bu kadar büyük hacimde rezerv oluşturamayacağını siz de kolaylıkla fark edersiniz. Benzer durum elbette kömür rezervleri için de geçerlidir. Ya da herkesin ortak kabuslarından biri olan "boşluğa düşmeyi" açıklamak da mümkün görünmemektedir (Mesela evrimciler bunu, insanın ağaçta yaşadığı dönemden kalma bir örnek olarak kabul ederler. Oysa bu varsayımı kabul edersek, "yaşanılmış deneyimin doğrudan genlere yazıldığını" da kabul etmek durumunda kalırız ki, böyle olduğunu gösteren hiçbir kanıt yoktur). 


İster dinsel, ister bilimsel olsun, bağnazlık bağnazlıktır. 
EVRİM BİR SÖMÜRGE TEORİSİDİR 
Yüksel kanar-02-02-2017-ulukanal.com/ 


Lise son sınıf biyoloji dersinin müfredatında yer alan “Hayatın başlangıcı ve evrim” ünitesinin eğitim programından çıkarılması tartışmalara neden oldu. Bilimsellikle eşleştirilen bu teorinin bağımsız bir konu olarak yıllar yılı eğitim programımızda niçin yer aldığı doğrusu merak konusuydu. Sanırım yazımızın ilerleyen satırları bunun cevabını verir. Az gelişmiş diye adlandırılan bütün dünya devletleri hâlâ birer sömürge olarak görüldüğü ve evrim teorisinin sosyal hayata uygulanmasının da bu sömürgeciliğin altyapısını oluşturduğu için kendilerine “gelişmiş” denen ülkelerin bir oyunu olduğunda hiç kuşku yoktur. 


Darwin'in, olumlu ya da olumsuz anlamda sürekli gündemde tutulması, her konuda Avrupamerkezciliğin önplanda olduğu bir dünyada normal. Ancak Avrupamerkezciliğe maruz kalmış dünyanın geri kalan bölümünün de Darwin ve bu düşünceye destek olan diğer kişiler 


hakkında söyleyecekleri şeyleri olmalıdır. Hiçbir kimse mutlak iyiliğin ya da kötülüğün temsilcisi olamaz. İyilik temsilcilerinden biri olarak anılmak niyetindeki Darwin hakkında Avrupa dışında kalan dünyanın da onu kötülüğün temsilcilerinden biri olarak bir kez daha hatırlamaları elbette ki, gerçeklerin yerini bulması açısından önemli. 


Darwinizm, bütün dünyada tepkiyle karşılanmasına rağmen, yine aynı derecede geniş bir kabul görmüş, okul bilgisi başta olmak üzere resmi bir bilgi derecesinde benimsenmiştir. 
Daha çok kendini dini bir söylem içinde kabul veya ret konumuna getiren Darwincilik, neredeyse varlığını bu söyleme borçlu hale gelmiştir. Yaratılışı reddettiği ve insana hayvandan bir ata yakıştırdığı için bütün dünyada, hangi dine inanırsa inansın, dindarların tepkisini çekmiş; yine kendisini inançsız olarak tanımlayanların da sempatisini kazanmıştır. 
Darwinciliğin bilimsel haklılık veya haksızlığı neredeyse unutularak, inançsızlığın simgesi haline gelen varlığı tartışılmıştır. 


Olayın bir yanı bu. Ancak Darwincilik bundan ibaret değil; hatta bu, olayın küçücük bir yanı. 
Aslı ise, sömürge tarihçiliğinin tam orta yerinde konumlanan belirleyici niteliğidir: Her şeyden önce tam bir sömürge yüzyılı olan 19. asrın ürünüdür ve bu asrın Avrupa düşüncesinin mutlak bağlı olduğu ırkçı-sömürgeci düşüncenin bütün özelliklerini üzerinde taşır. Gelişimsel bir dünya tarihi için evrime dayalı bir model sağlamaktan öteye gidemeyen Darwin ve yandaşlarınca, insanların tümüyle biyolojik varlıklar olduğu görüşünden hareketle ırkların tarihi yazılmış; diğer yandan “en güçlünün hayatta kalması” ilkesini, emperyalist maceraların haklı gerekçesi olarak gösteren tarihçiler çıkmıştı. Darwin'in teorisi, bu bakımdan ne bir orijinallik ve ne de haklılık özelliği taşır. Zaten hemen hepsi 19. yüzyıl ürünü olan diğer bütün sosyal bilimler gibi, o da biyoloji yoluyla Avrupalının üstünlüğü tezini savunan büyük kervanın bir üyesi haline gelir. 


Bu bakımdan ne yazık ki, Darwinciliğin asıl üzerinde durulması gereken bu yanı üzerinde bizde fazla durulmamıştır. Oysa, özellikle Herbert Spencer'e dayanan Sosyal Darwincilik, çağının sömürgeci düşünceleriyle uyum içinde, bir aşağı ve yüksek ırk hiyerarşisi yaratmayı, en yukarıya doğal olarak Ari ırkı yerleştirmeyi ve dünyanın diğer bütün insanlarını ise şu ya da bu isimle kendi altına yerleştirmeyi esas alıyordu. Bu düşünce her yönden destek gördü. 
Herkes bu değirmene su taşıdı. İnsanın hayvandan evrimleştiği ve bir yaratıcının inkârı düşünceleri sadece asıl amacı göz ardı etmeyi hedefler. Çünkü bu ikisinin iddiadan ileri herhangi bir tutarlılığı yoktur. İnkârcı özelliğe sahip kimseler zaten bir tanrının varlığına inanmazlar; insan için bir hayvan ata aramanın ise elle tutulur hiçbir yanı yoktur. 


Ancak Darwinciliğin iddia ettiği “doğal seçim” yasası ve hemen arkasından Herbert Spencer tarafından bu yasanın sosyal hayata uyarlanması, 19. yüzyılın bütün özellikleriyle büyük bir uyum gösterir ve bize zaten bir başka düşüncenin olamayacağı konusunda tam bir fikir verir. 
Peki, 19 yüzyılın özelliği nedir? 


19. yüzyıl, sömürgeciliğin doruk noktasına ulaştığı ve dünyanın Avrupalı devletler tarafından adeta milim milim paylaşıldığı, büyük devlet olma şartının sömürgecilikle ölçüldüğü bir zaman dilimidir. Dolayısıyla bu yüzyılda bir yandan dünya ülkeleri hızla sömürgeleştirilirken, bir yandan da sömürgeleştirilen insanların bizzat sömürgeleştirilmeyi hak ettiklerine inandırılmaları gerekiyordu. İşte 19. yüzyıl aynı zamanda sosyal, ya da beşeri bilimler olarak adlandırılan bütün ilim dallarının, Avrupa'yı yüceltici birer sömürge bilimi olarak kurulduğu yüzyıl olarak da öne çıkar. 


Kolonyal kimlik her şeyden önce ikici (Manichacan) bir dışlama mantığıyla işlediği için, sömürgeci güçlerin “üstün” ve “aşağı” ırklar yaratmaları ve ötekileştirilenleri aşağılayarak dışarıda bırakmaları, daha doğrusu kendileri için üstün ırkın belirlediği tanımlamalara boyun eğmeleri gerekmekteydi. Doğal seçim, güçlüyü güçsüzden ayırıyor ve bu dünyada güçsüzün yaşama hakkının olmadığını ya da güçlünün belirlediği sınırlar içinde bir hakka sahip olduğu inancını yayıyordu. Darwin'in “Doğal Ayıklanma” tâbiri yerine Spencer: “En uygunun arta kalması” tâbirini ortaya atmıştı ve Darwincilik artık, bu en uygunun Batılı insanlar olduğunu, insanlığın geri kalan kısmının ise yaşam haklarının olmadığını simgeliyordu. Dolayısıyla 


aşağı ırkların sömürülmesinden elde edilen her tür çıkarı meşrulaştırıyordu. 


Darwin'in ve evrim teorisinin müfredattan kaldırılması, en azından üzerimizdeki “sömürge” utancını, hiç olmazsa zihinsel anlamda ortadan kaldırmış ve bizi bir utançtan kurtarmıştır. 
Çocuklarımız artık, bilimsellik adına böyle bir kepazeliği öğrenmek ve savunmak zorunda kalmayacaklardır. 


KASET GERİ GELİYOR 
17 Ekim 2019-Sinem Vural-hurriyet 


“Şakadır yahu! Bu kadar olmaz. Millet CD almıyor, kaset ne alaka” diyerek güldüğüm bir haberle sizlerleyim. 

Kaset denince akla 90'lar, yüksek beller, permalar ve mavi farlar geliyorsa hazırlanın, size “iyi” bir haberim var. 

Bir süredir Türkiye'deki bağımsız plak şirketlerinin de pek severek bastığı kaset bir döndü, pir döndü. Diyeceksiniz ki “ne alaka”, onu da açıklayayım. 

90'lar moda olunca, e plak sektörü de pahalı malum, kasetçiliğe geri dönüldü. 

45'lik, plak, kaset, CD, mp3 sıralamasını aklınıza yazın. Çünkü plak popülaritesinin ardından gelen şey kasetti ve şimdi tarihin o noktasına dönmüş bulunuyoruz. 

“Guardians of The Galaxy” filminde sık sık kaset ve walkman görülmesi üzerine, filmin müziklerinin “Guardians ofthe Galaxy: Awesome Mix Vol. 1/2” adıyla kaset olarak basılması; Billie Eilish'in son albümü “When We All Fall Asleep” ile Twenty One Pilot'ın “Trench” isimli albümlerinin kaset olarak da yayınlanması; Stranger Things sountrack'inin kasedi ve yetmezmiş gibi Netflix'in çok izlenen gençlik dizisi “13 Reasons Why”daki kaset dinleme sahneleri bizi 15 yıl sonra yeniden kaset dönemine taşıdı. 

Yetmezmiş gibi bluetooth özellikli iki yeni kasetçalar Toshiba ve Sony tarafından geliştirildi. 
Konu Sony olunca mevzu bildiğiniz Walkman ama daha gelişmişi. 

Walkman'in 40. yılına özel çıkan bu versiyon 400 pound'a satılacak mesela. 400 pound vereceksek kaset lazım, e o zaman neden yayınlanmasın ki? 

Tahmin edersiniz ki kasetçalarların Urban Outfitters gibi mağazalarda satışa çıkınca trend olması işten değil. 

Plak nasıl yeniden doğduysa, kaset de yeniden yükselişe geçiyor. Ta ki Amerikan National Audio Company'nin (NAC) yazılı açıklaması plak şirketlerine varana kadar. 

NAC açıklamasında, kasette bulunan bant manyetiğinde kullanılan “gamma ferric oxide”ın yetersizliği nedeniyle yaşanan üretim sıkıntısına dikkat çekti. Bu da kaset basmaya hazırlanan hatırı sayılır şirketleri harekete geçirdi. Bu yıl şirket sadece 11 ton elde edebilmişti, bu da talep olan 50 ton gereksinimin yanından bile geçemiyordu. 

Tabii ki bu sorun halledilebilir durumda ama zamana yayacakları gerçeğiyle. 

Gelelim bu haberin neden bu kadar önemsendiğine. Nielsen Music verilerine göre Amerika'da kaset satışları 2018'de yüzde 23 artmış. Yani 2017'de 178 bin satılan kaset sayısı 2018'de 219 bin olmuş. Billboard ise bu oranı yüzde 35 olarak ve farklı rakamlarla veriyor. 


Yani demem o ki kaset geri geliyor. Hissettirdikleriyle, hikayesiyle tüm o geçmişinizdeki size dair anılarıyla. Hem de basılı albüm satmaz dediğimiz dönemde ve anlı şanlı bir biçimde. Ve size tozlu kutulardan walkman'inizi çıkartacak kadar büyük bir gümbürtüyle. 


Kıymetli bir albüm 

Rap'te single çıkışlarına Ohash'in albümüyle kısa bir ara verildi. “Shahulean” adını verdiği ilk albümü Ezhel, Baneva ve Şam'lı şarkılarıyla öne çıkıyor sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. 
Albüm öncesinde 4 şarkıyı yayınlamış ve bu konuda bize bir fikir vermişti ancak yeni 5 
şarkının eklenmesiyle işin kalibresi daha iyi anlaşıldı. 

Söz yazarı olarak yetenekli bir biri var elimizde, gözünüz üstünde olsun. Albümün son şarkısı olarak hazırlanan kayıt “Bitmeyen Hikayeler”, Ohash kimdir, nereden geldi ve nereye gidiyor konularında iyi bir açıklama niteliğinde. Kendi deyimiyle “eksiden” başlayan biri için bu albüm çok kıymetli. 

Yeni proje 

Gripin’den tanıdığımız Murat Başdoğan, tek kişilik yeni projesi “Muraz” ile karşımızda. 
Muraz'ın ilk çalışması ise “Sen ve Ben” oldu. Elektronik altyapılara etnik enstrümanlar da ekleyen Muraz, grup müziğinden gelen bir ismin yeni yolculuğu konusunda açıkçası beni heyecanlandırdı. Bakalım sıradaki işleri nasıl olacak. 

Karsu'dan yeni çalışma 

Karsu'nun caz tabanlı eklektik yerli çalışmalarına alışığız. Ama dördüncü albümünde durum biraz değişti. Şarkıcı ve müzisyen, kendi adını taşıyan albümü “Karsu”da 12 şarkının 6'sını Türkçe seslendiriyor. 

Sözleri kendisine ait bu parçalarda mükemmellik karşıtı duruşu ise isabetli. Muazzam bir Türkçesi olmamasına rağmen bu şarkılarda beni rahatsız etmeyip üstüne beğenimi kazandı bile. 

Yine de İngilizce parçalarında vokal kulağa daha iyi geliyor, benden söylemesi. 

Karanlıklar prensesinden yeni albüm 

Darkwave ve sythwave'in karanlıklar prensesi Bewitched as Dark, yeni albümünü Bandcamp üzerinden yayınladı. “Please... Don't Breed” ismini verdiği 12 şarkılık albümde, korku ve gerilim türünün hemen hemen aklınıza gelebilecek tüm kötü adamlarını ensenizde hissediyorsunuz. 12'de 12 bir iş, dinlenesi. 

Ne dinledim? 


© Bewitched As Dark - Expolison 
© Berkan Ataoğlu - Aklım Hep Aynı Yerde 
© Emir Can İğrek - Nalan 

© Eylül - Boşver (Remake by Taso) 
© Serin - AH 

© Ufo361 ft Ezhel- Wir sind Kral 

© Kahadirbartal - Full Emotional 

© Pitohui - Bufo 

© Ohash - Shahulean 

© Bam Bam - Manyak 

© Can Tan - Soul Path 


© Karsu - Juliet 

© Muraz - Sen ve Ben 

© Cem Tuncer - Intro 

© Ağaçkakan - Hallelujah 


© Neval - Papatya Falı 
BEYAZ TÜRKLER VE HİZMET HAREKETİ 


29 Mart 2014-Aliye Çınar Köysüren|serbestiyet 


Atinalılar da demokrasiden yana oldular; ne var ki fikir babaları olan Aristo ve Platon, bu sistemin, ayak takımının işine yaradığını söyledi. Çünkü olması istenen Aristokrasiden başka bir şey değildi. 


Beyaz Türkler ve Hizmet Hareketi, ülkenin geleceğine dair projeksiyonlarında sanki elbirliği ve söz birliği yapmışlar. Garip değil mi? Adeta referansları taban tabana zıt gibi görünen iki oluşumun, paralel yapılanmış olması... Ne var ki biz meselenin böyle olduğunu, tam olarak şimdilerde fark edebiliyoruz. Elbette bunda şaşılacak bir durum yok. Çünkü ideolojiler yaşanırken değil, “şapka düşüp”, kel göründüğünde “işleyen bir proje” oldukları anlaşılır. 


Bu iki blok, farklı doğrultulardan aynı yöne bakıyor. Hedefler, çoğu zaman kesişmiş gibi görünüyor. Amaçlar aynı olunca, kenetlenmeler veya buluşmalar da kolay oluyor. Hatta baştan beri, yolculuk araçları farklı olsa da, istikametin ve istikamet destekçilerinin hemen hemen aynı olduğunu gözlemleyebiliyoruz. 


Kısa bir kıyaslama yaparsak, maksadımız daha kolay anlaşılacaktır. 


Mesela beyaz Türkler, demokrasiye sıkıca bağlandılar(!) fakat despotizmi uygulamayı tercih ettiler. Lafı getirip eşitliğe bağladılar. Lakin kendilerinin üstün olduğunu kabul etmek şartıyla bir eşitlik(!) anlayışını lanse ettiler. 


Sanki bu, özde değil sözde demokrasi isteği gibi görünmektedir. Aslında onlar da haksız sayılmazdı! Çünkü cahil halk, onlar kadar aydın olsaydı, elbette isterlerdi herkesin eşit olmasını. Velâkin Urfa'da yaşayan gariban çoban ile Beyoğlu'nda yaşan üst sınıfın beyaz ferdi nasıl olur da bir olurdu! 


Atinalılar da demokrasiden yana oldular; ne var ki fikir babaları olan Aristo ve Platon, bu sistemin, ayak takımının işine yaradığını söyledi. Çünkü olması istenen Aristokrasiden başka bir şey değildi. 


Bizim beyaz Türkler de işin aslına bakılırsa, gücün üst bir sınıfta, aklı erenlerde, salon kültüründen anlayanlarda, kısacası köylülüğe hiç bulaşmayanlarda olmasını istediler. Bunu elbette açıkça söyleyemediler. Bunun için avam tabakasını, hatta orta sınıfı ikna edecek demokrasi adında bir mavi boncuk dağıttılar. 


Bizim aydınlarımız (!) Batı'dan gelen çoğu kavramı çarpıtsa da, demokrasi kavramıyla ilişkilerinde başarılı görünmektedirler. Çünkü Batı'nın da demokrasi karşısında, sözde ve 


özde olmak üzere iki farklı tavrı vardır. Mesela bu konuda söz sahibi olan Weber, gerçekte demokrasiye karşıyken, Alman toplumunda yer alan alt kültüre teselli armağanı olarak, demokrasi güzellemesi yapmıştı. Şu halde uygulanmakta olan demokrasiye bakacak olursak, üst sınıfın alt sınıfı sömürürken, onların kanına dokunmasın diye, uydurdukları bir ninniden başka bir şey değildir. 


Beyaz Türkler demokrasi nutukları atarken, Cemaat de hoşgörü diye tutturmuştu. Onlar da hoşgörü güzellemesine dair ince bir ayar verdiler ve kendi dillerince hoşgörüden bahsedip durdular. 


Doğrusu baştan beri Cemaat, adamakıllı bir hoşgörü senaryosu hazırladı, ancak şimdilerde hoşgörüsüzlük filmini gösterime sundu. Yine diyalog anlatısı yazdı, ancak diyaloğa kapalı oldu ya da isteklerini yerine getirtmek için takiyyeci diyaloğu tercih etti. 


Bu bağlamda hoşgörü platformlarını ve diyalog atılımlarını anımsayabiliriz. Hoşgörü veya tolerans söylemi, gizlice gücü elinde bulundurabilmek için bir maniplasyondu. Cemaat açıkçası şunu demek ister: Önde olan ve lider durumundaki bizlerin, farklı olan sizlere tahammülü, bir şekilde bize menfaat olarak dönecektir. 


Machiavelli devlet anlayışında da, devletin bekası için her şeyin meşru sayılması gibi, Cemaat'in bekası için tolerans, tahammül ve hoşgörü uyulması gereken stratejilerdir. Dahası Cemaat için her yol meşrudur. Yapılanlar “hizmet için” olacağından, neredeyse her şey mubahtı ve meşrulaştırıcı mekanizma zaten hazırdı. Müntesiplerini ikna etmek de zor değildi: Devleti kullanarak, alternatif kendi devletlerinin neferi olmaya cehd edenler için her şey olabilirdi. Hoşgörü sayesinde kendileri, Tanrı devletinin tahtına oturacak; diğer vatandaşlarsa yeryüzü devletinin bireyleri olacaktı. 


Esasında bu hoşgörü söylemi, modern toplumların “liberal”lik anlatısına ne kadar da benziyor! Biz toplum olarak liberalizmi de kendi bağlamından koparıp özgürlük gibi anlıyoruz. Oysa liberalizm monarşiyi hedef alan, devletin bireylere özgürlük vermesi projesini savunan bir tür aydınlanma manifestosudur. 


Cemaat'in hoşgörü formülünün de gerisinde kendilerini devlet olarak varsayan bir algı hâkim. 
Dahası hâkim güç olduklarında, ötekilere karşı hoşgörülü veya tahammüllü olunacağını söylemekteler; tıpkı modern devletin liberalizm vaadinde olduğu gibi. 


Diyalog anlatısında da referans ve uzatılan zeytin dalı kıble olarak Batı'ya dönük. 
Hatırlayacak olursak, Papa Türkiye ziyaretinde diyalogu öne çıkarmıştı ve demişti 

ki: “Birleştirici bir Avrupa tabanı yaratmak ve Avrupa manevi değerlerini ve din(ler)ini diriltmek için diyalog zorunludur.” Bizden de bu projeye karınca kararınca, bir tutam destek neden gitmesindi? Elbette giderdi... İşte Cemaat, oranın buradaki sözcüsü oluvermişti. 


Doğrusu hem beyaz Türklerin hem de Cemaat'in tutumunu Türk tipi oryantalizm içinde değerlendirebiliriz. Bizim insanımızın, Batı gözlüklerini takarak, yine bize yerliymiş gibi bakmasını Türk tipi oryantalizm olarak düşünebiliriz. Kemalistler bunu açıktan; Cemaat ise maskeli yaptı. 


Ülkenin yüksek refah düzeyine ulaşması nutkunu en çok beyazlar okudu; amma 1923”lerden hiç çıkmak istemeyip orada kalmayı ilericilik; değişmeyi gericilik olarak anladılar. Evet, 


değişmeden kalma isteği daha çok arzu edildi. Hatta körpe Cumhuriyete öylesine sarılındı ki, sanki palazlanmasından korkuldu. 


Varlık sebepleri bir bakıma yeni cumhuriyetin açmazları olan Cemaat de sistemin kurulduğu gibi yasaklarla devam etmesini istedi. 


Dahası halkçılık öne sürüldü, ancak halk hep geriye itildi. Çünkü ona tepeden bakıldı. Sizin yerinize biz düşünürüz denildi. Cemaat de halk olarak kendi fertlerini kabul etti, diğerlerini potansiyel olarak “öteki” ve tehlikeli telakki etti. 


Devletçilik denildi; ancak beyaz Türkler, fırsat buldukça askerle paslaşarak despotizmi destekleyip, darbelere destek verdi. Cemaat ise işini sağlama bağladı. Emniyet güçlerine, dahası yargıya sırtlarını dayamayı, önemli bir Bizans oyunu olarak kurguladı. 


Peki, bu iki yapılanma arasında açık fark yok mudur? Elbette vardır... Mesela eskiden “beyaz”larımızı ve Kemalistleri uzaktan bile kestirebilirken; Cemaat öyle kamuflajlıydı ki, adeta bir uçağın kara kutusuna benziyordu; çok kapalıydı ve çözmek için ciddi çabalar gerekiyordu ve uzmanlara ihtiyaç vardı. Oysa şimdi Cemaat'in bir intihar bombacısı görünümü, başka hedefleri vurmaya çalışırken, özenle muhafaza edilen bu kara kutunun da deşifre olmasına yol açtı. 


ATEİSTLERİN İPLİĞİNİ PAZARA ÇIKARACAK SÖZLER 
22.09.2011-Prof. İbrahim S. Canbolat-haber7 


İnsanın içindeki boşlukları doldurabilmek için “din kadar sistematik bir yöntem” 


geliştirilemediğini, dinin insanın iç dünyasının “eğitim sistemi” olduğunu söylüyor. 


Gazeteci Ezgi Başaran, ateist yazar Alain de Botton ile Radikal'de ( 19.09.2011) bir söyleşi gerçekleştirerek, belki fark etmeden, ateizmin ipliğinin pazara çıkarılmasına vesile oldu. 
Ateistlerin ipliğini pazara çıkaran sözler, Fransız isimli ama İngiliz uyruklu yazar Alain de Botton'a ait. 


Ateistler için Din kitabının yazarı Alain de Botton, kendince çok geniş boyutlu olduğunu düşündüğü bir soruya takmış kafasını: “Diyelim ki kimse Tanrıya inanmıyor. Şimdi ne olacak? ” diye soruyor. Ve, tanrısızlıktan yola çıkıp toplumun/insanın gereksinimlerini başka yollarla karşılamayı arayarak, gerçekte, ister istemez Tanrı'ya varıyor. O bunu hâlâ kabul etmiş değil, oysa aşağıda belirteceğimiz sözlerinden ve mantık izleğinden de anlaşılacaktır ki, ateist yazarın Tanrı'yı gereksiz görürken izlediği yol Tanrı?ya çıkarıyor onu. Bunu hemen anlıyor titiz bir gözlemci, okuyucu. 


Dinin beşeri ve sosyal işlevi 


Marks'ın “yanılsama” teorisine benzer bir yaklaşımla, dinin insanların iç dünyalarını, hayata bakışlarını belirli bir anlam (yanlış bilinçlenme) ışığında organize ettiğini söyleyen yazar, her ne kadar yanlış bulsa da, dinin kabul görmüş beşeri ve sosyal işlevini sorgulamıyor. Onu sorgulamanın faydasız ve gereksiz olduğunu biliyor. Dinin öğretisine, fikirlerine inanmıyor, 


ama dinin toplumdaki işlevine ilgi duyuyor, bu işleviyle dinin önemli bir ihtiyacı karşıladığına inanıyor. Ama Tanrı'ya inanmıyor. 


Öte yandan, ateist Richard Dawkins'in “Tanrı saçmalıktır” demesini de tasvip etmiyor, daha yumuşak bir üslupla açıklama getirmek istiyor ateistliğine. “İnananlara hakaret etmeden”. De Botton, “inanmak bir saçmalıktır” deyip işin içinden sıyrılamıyor. Tanrıya inanmıyor, ama 

bu inançşsızlığın getirdiği boşluktan kurtulmak istiyor. “Bir adım sonrası” ne olacak? Ona göre birçok insan ılımlı ateisttir ve bu sorunun yanıtını arıyor, ateistliğin sonunun nereye varacağını çözmeye çalışıyor. Çünkü “erken dönem fanatik ateizmi” ikna edici olamamıştır, bunun aşılması gerekiyor yazara göre. 


Peki, bu nasıl olmalıdır? İşte yeniliği burada yazarın önerisinin. Dinin önerdiği yaşamsal pratikler reddedilemez olduğuna göre (ki ateist yazar bunu kabul ediyor), insanı “yanlış” bir bilinçlenme sonucunda Tanrı inancına götüren din içerikleri yeniden yorumlanıp düzenlenmelidir. O zaman, beklenen o ki, din varlığını sürdürecek ama Tanrı olmayacak. 


Hayatın anlamı sorusuna dinin yanıtı 


Tanrısız din mi? Evet. Bu durumda din, bir kültürel olgu ve sosyal 

muhteva anlamında fayda sağladığı ölçüde, yadsınılmayan bir gerçeklik olarak 

kalacaktır. Yazarın sözlerinden bu anlaşılıyor. O, yukarıda bir gücün var olduğunu reddettiği için içsel olarak bir eksiklik hissetmediğini ifade ediyor. Ama dinlerin çok büyük ölçüde ilgisini çektiğini de itiraf etmekten çekinmiyor. Hattâ, “hayatın anlamı nedir sorusuna cevap mı kalmıyor dinler olmazsa?” şeklinde kendisine yöneltilen soruya da kaçamak bir yanıt veriyor: “Halbuki öyle olmayabilir”, diyor. İnsanın içindeki boşlukları doldurabilmek için “din kadar sistematik bir yöntem” geliştirilemediğini, dinin insanın iç dünyasının “eğitim sistemi”? olduğunu söylüyor. 


Dinin herhangi bir ideolojiyle ikame edilemeyeceğini savunan Alain de Botton, inançsız kişilerin de dinin ruhani/manevi boyutunun dışında kalan kısmından yararlanabileceğini söylerken, aslında, dinin kültürel ve toplumsal mevcudiyetini kabullenmiş oluyor. Ancak, onun maddi olmayan yanını reddederek, dinin temel özelliğini ve dolayısıyla varoluş koşullarını tanımıyor. Bu da onu büyük bir çelişkiye düşürüyor. Materyalizmden beslenen ateizmin esas açmazı burada. Ateist Alain de Botton, dinin ateistler için bile faydalı olacağını vurgularken, bir anlamda, bu konudaki geleneksel katı materyalist söylemin yumuşatılmasını öneriyor. 


Şimdi biz bütün bunlardan sonra şunu sormak durumundayız: İnsan ve toplum için böylesine hayati bir rolü ifade eden din, nasıl olur da onun esas öğretisini ve uygulama biçimini borçlu olduğu (olması gerektiği) bir Tanrı'dan yoksun kalır? Tanrısız bir din, gerçek anlamda, nasıl mümkün olur? 


Bu konu entelektüel düzeyde de tartışılmıştır. Ateizmin dışında #eizm, agnostisizm gibi düşünce akımları ortaya çıkmıştır. Teizm, Tanrının varlığını kabul eder, gerekli görür. 
İnsanları doğruluğa ve iyiliğe sevk etmek için Tanrı, din(ler) ve peygamberler göndermiştir. Demek ki, din, Tanrının varlığını gerektiriyor. Dinin yararlarını dile 


getiren ateist Alain de Botton, esasında, Tanrının varlığını da zımnen kabul etmiş oluyor. Onun izlediği mantıktan çıkan sonuç budur. 


Düşünce tembeli bir akım olan agnostisizm ise Tanrının olup olmadığının bilinemeyeceğini savunur. Agnostisizm, bilinmezcilik demektir. Kimi zaman bu düşünce tembelliğini bilim adamları bile üstleniyor. Böyleleri için; 


“Hem bilimci 
Hem bilinmezci 
Olabiliyor insan 
Profesör açıkladı 
Agnostik inancını”[*], demiştik bir yerde. Türkiye'de bir profesörün, kendisinin kültürel anlamda Müslüman, ama hayat görüşü itibariyle agnostik (agnostisizm taraftarı) olduğunu söylemesinden sonra. 


Bir de deizm var: Yaratıcının olduğunu kabul eder, din üzerinde durmaz. Biz de bunun üzerinde durmayalım. 


Din yolundan Tanrı'ya varmak 


Tekrar “Ateistler için Din”in yazarına dönelim. Onun söyledikleri, bilinmezciliği savunan bilimcinin düşünce tembelliğiyle karşılaştırıldığında, daha umut vericidir. En azından ateistler için. Çünkü o bir labirentte çıkış yolu arayan kimse gibidir. Din yolunun rehberliğinde ilerliyor. Kendisi Tanrıyı görmek istemese de, o yoldan gidenler mutlaka Tanrıya varacaktır. 


Birinin toplum için bir sebze- meyve bahçesini gerekli görürken, kendisinin ondan istifade etmemesine benzer bu. Onu reddetmesine... 


O zaman, bırak, “açlığıyla doyursun midesini” mi diyelim? Hayır, öyle demeyelim. İşaret ettiği din yolunun sonunda, umalım ki, kendisi de bulsun Tanrıyı... Ateizmin ipliğini pazara çıkaracak cinsten çünkü onun sözleri. 


(*1 İbrahim Serhat Canbolat, Dünyanın PoetikDili. Kültürlerarası Şiir, Alfa Aktüel, 2009. 


“NÖRO-SÖMÜRÜ” VE GERÇEK BİLİM 
Sinan Canan-6 Şub 2018-acikbeyin.com/ 


Her devirde olduğu gibi bilimsel bilginin tüm dertlerimize çare olacağı beklentisi hala çok büyük. Fakat bilimin kırılgan ve yanılabilir bir faaliyet alanı olduğunu sıklıkla unutuyoruz. 
Özellikle karşımızda insan beyni ve davranışları gibi esaslı bir sorun varken, bilimin sorun çözme yöntemleri çok hızlı ilerlememize izin vermiyor. Bulduğumuz cevaplar binlerce yeni soru üretiyor ve her adımda karşımızdaki gizemin karmaşıklığı karşısında gittikçe daha da fazla hayret ediyoruz. En azından bu alanda aktif olarak çalışan bilim insanlarının hissiyatı genelde bu yönde. 


Tabii her zaman olduğu gibi madalyonun bir de diğer yüzü var. Sinirbilim alanında üretilen bilgiler günlük yaşantımızdan eğitimimize, sosyal ilişkilerimizden kişisel başarımıza kadar bir çok alanda yeni fikirler üretmemize imkan verirken, bilimsel bilgi ve diplomaların amacı dışında kullanılması da her zaman olduğu gibi gündemimizde. Günümüzde sadece bilgi üretenlerin değil, şarlatan ve dolandırıcıların da en fazla başvurduğu bilgi, şüphesiz beyin bilimleri alanından geliyor. 


İçinde yaşadığımız dönem bazıları tarafından “nöromanya” dönemi olarak da adlandırılıyor. 
Zira bu gün hangi konuyu ele alsanız, başına “nöro” ekletilerek türetilen yeni bir versiyonuna rastlayabiliyorsunuz. Nöroekonomi, nöropazarlama, nöroeğitim, nörohukuk, nöroergonomi, nöromimari, nöroestetik ve daha niceleri adeta her gün pıtırak gibi çoğalmakta. Bunların bir kımı önemli ve derinlikli araştırmaların yürütüldüğü bilim alanlarına dönüşse de diğerleri sadece havalı ve altı boş birer terime dönüşüyor. Bunun en büyük sakıncası ise “nörosömürücülere” yani kulaktan dolma ve konuyla uzaktan ilgili insanların gözünü boyamaya uygun bölük-pörçük bilgilerle çıkar sağlamaya çalışan firsatçılara uygun bir çatı sağlaması. 


Nöro-sömürücülerin çeşitleri 


Kişisel gelişimcilerden yaşam danışmanlarına, koçlardan kişisel yahut kurumsal danışmanlara kadar tahsil geçmişi çeşitli bir çok insanın “Beyin ve...” diye başlayan başlıklar altında eğitimler, uygulamalar, konuşmalar ve danışma programları düzenlediğini görmeye başladık. 
Özellikle gençlerimizi bilimsel bilginin üretimi ve kapsamı hakkında maalesef oldukça zayıf bir kültürle yetiştirdiğimiz ülkemizde, bu tip kötüye kullanımlara çok uygun bir zihinsel ortam da mevcut. 


Nöro-şifacılar! 


Bırakınız biyoloji yahut tıp eğitimini, yaşam bilimlerinin herhangi bir alanında eğitim almamış bir çok insan günümüzde “beyin” ve sinirbilimlerine ait kavramları-bilgileri kullanarak insanların yaşamlarını iyileştirebilecek uygulamalar sattıklarını iddia edebiliyorlar. 
Adına yaşam koçluğu, nöro-danışmanlık, mentorluk ve benzeri havalı isimler konarak piyasada arz-ı endam eden insanların sayısını takip etmek mümkün değil. Ben aslen bir biyolog olmama, yüksek lisans ve doktoramı tıp fakültesinde yapmama, 25 yılı aşkın akademik hayatımı neredeyse tamamen sinirbilimleri üzerine farklı alanda araştırma ve eğitimlerle geçirmeme, klinik hiç bir alanda eğitim ve pratiğim olmamasına rağmen, her hafta onlarca “klinik görüşme” talebi alıyorum. Nedeni, insanların televizyonlarda ve halka açık eğitimlerde anlaşılır bir “hoca” olarak dinledikleri bir insandan “şifa” bulabileceklerini düşünmeleri. Eğer bu inancı kullanacak suistimal edecek olursanız, gayet büyük paralar kazanmanız işten bile değildir. Ne yazık ki ülkemizde bu tip uygulama ve iddiaları denetlemek, takip etmek ve önlemek konusundaki yasal önlemler çok yavaş ve geriden geliyor. Bu sırada da kötü niyetli ve insan sağlığını ticaret konusu yapan bir çok firsatçıya çok cazip bir ortam sunulmuş oluyor. 


Biofeedback ve neurofeedback'in başına gelenler 


Aletli beyin eğitim teknolojileri 1980”lerden beri özellikle ABD kaynaklı araştırma gruplarının çalışmaları sonucunda tüm dünyada kullanılmakta. Bir çok farklı tipi ve yaklaşım tarzı olan çeşitli yöntemlerle, bedenden kaydedilen biyolojik sinyaller, çeşitli bozuklukları düzeltmek ve performansı artırmak amacıyla sıklıkla kullanılıyor. Temelde bedenden alınan sinyallerin görselleştirilerek çeşitli biçimlerde verilerin alındığı kişiye geri verilmesi ve bu sayede kişinin “aynaya bakar gibi” kendi fizyolojik parametrelerinde çeşitli düzelmeler 


sağlaması amacını güden yöntemlere “biofeedback” yahut “biyolojik geri-bildirim” diyoruz. 
Mesela normalde aletsiz olarak duyamadığımız kalp ritmimizi yahut bu ritimdeki değişiklikleri (HRV) kişiye görsel olarak geri-bildirerek, insanların stres düzeylerini azaltmayı amaçlayan terapiler, böyle biyolojik geri-bildirim yöntemlerinden birisi. Eğer kişiye gösterdiğiniz ve düzeltmek üzere baz aldığınız değişiklikler beyin dalgaları ise, bu yöntem bu kez “nörofeedback” yahut “sinirsel geri-bildirim” olarak adlandırılıyor (Konuyla ilgili daha detaylı bilgi için tıklayınız-https://Www.youtube.com/watch?v—55OjxeT6ybU). 


Beyindeki elektriksel faaliyetleri kafa derisi üzerinden yazdırmayı mümkün kılan elektroensefalo-grafi (EEG) tekniği yirminci yüzyılın başlarında keşfedilmiş çok eski bir tekniktir. 
Bu teknikle kayıt cihazlarınız ne kadar iyi olursa olsun, beyinden alınan elektriksel sinyaller tek başına çok fazla bir bilgi vermez. Bu nedenle özellikle kişisel bilgisayarların yaygınlaşmaya başladığı 1980'li yıllardan itibaren, bu karmaşık sinyalleri analiz edebilecek yeni yazılım ve analiz teknolojilerinin gelişmesiyle, EEG kayıtlarından elde edebileceğimiz bilgi inanılmaz ölçüde arttı. Bu yöntemler sayesinde, kişilerin çeşitli zihinsel durumları, depresyon, endişe, takıntılar, dikkat ve yoğunlaşma gibi bir çok farklı duruma dair belirleyici ve ayırt edici ipuçları elde edebiliyoruz. Bu analiz sonuçlarını çeşitli biçimlerde görselleştirdiğimizde ve kişinin kendisine uygun bir yazılımla gösterdiğimizde ise, özellikle zihinsel performansı azaltan bir çok durumu tekrarlayan seanslar boyunca değişik oranlarda iyileştirmek ve zihinsel keskinliği artırmak mümkün oluyor. 


ABD'de NASA astronot eğitim programından askerlerin yetiştirilmesine kadar bir çok alanda sinirsel geri-bildirim yıllardır standart eğitimin bir parçası olarak kullanılıyor. Dünyada da bir çok alanda, özellikle spor performansını artırmak, dikkat eksikliği ve depresyon gibi konularda yıllardır başarıyla uygulanıyor. 


Fakat her işe yarar teknikte olduğu gibi maalesef bu incelikli yöntemlerin de kötüye kullanımından kar elde etmeye çalışanlar, en başından beri mevcut. Ülkemize 90'lı yıllarda giriş yapan sinirsel geri-bildirim uygulamaları maalesef çoğu kez ehil olmayan ellerde merdiven altı bir umut tacirliğine araç olarak kullanılmaya başlandı. Özellikle bu tip denetimsiz uygulamalar nedeniyle çeşitli sağlık meslek birliklerinin tepkisi gecikmedi ve oldukça işe yarar ve potansiyeli yüksek bir yardımcı tedavi tekniği olabilecek sinirsel geribildirim, maalesef hızla kötü bir şöhrete sahip oldu. Son yıllarda bu alanda yayınlanan akademik çalışmalardaki hızlı artış, konuyu tekrar araştırmacıların ve sağlık alanında çalışanların dikkatine sokmakta gecikmedi. Fakat yine maalesef, her zamanki gibi bu eğilimden de kar elde etmek isteyen uyanıklar etrafta bitmeye başladı. 


Sinirsel geri-bildirim gibi yöntemler, bir çok rahatsızlıkta ve zihinsel performans sorunlarında oldukça faydalı olmasına rağmen, her derde deva mucize tedaviler değildir. Özellikle tanılı ve tedavi protokolleri belli durumlarda en fazla destekleyici olarak kullanılabilir. Kaldı ki sinirsel geri-bildirim gibi bir yöntemi uygulayabilmek ciddi teorik altyapı ve deneyim gerektirir. 
Yöntemin uygulanması sırasında her danışanın yahut hastanın benzersiz özellikleri göz önüne alınıp, uygulamalar sırasında kişilerin sürekli izlenmesi ve tedavi protokollerinin kişiye göre sürekli ayarlanması en önemli gerekliliktir. Nasıl ki her ilaç her hastaya iyi gelmezse, standart bir beyin eğitim prosedürü de ancak çok sınırlı sayıda insanda işe yarayabilir. Hatta birçok durumda, eğer kişiye has (psikoz, anksiyete vb) olası özel durumlar göz önüne alınmazsa, sinirsel geri-bildirim faydadan çok zarar bile verebilir. 


Doktor olmak “nöro” uzmanı olmaya yeter mi? 


Ülkemizde tıp fakültesi mezuniyeti, bu konuda ayrıca tartışılması gereken bir başlık. Adının başında “doktor” ibaresi olan hemen herkes, beyin ve davranış üzerine uzman gibi konuşma hakkına neredeyse otomatik olarak sahip olabiliyor. Tıp eğitiminin uzmanlık gerektiren teknik bir alan olduğunu unuttuğumuzda bu bize doğal gibi gelebiliyor ama normalde bir kalp yahut sindirim sistemi uzmanının beyin hakkında tıbbi teşhisler koyması ve tedavilere girişmesi ne kadar tuhafsa, psikiyatri, psikoloji yahut klinik sinirbilimleri gibi alanlarda eğitimi olmayan insanların sadece “hekimlik diploması” olduğu için beyin ve zihin sağlığı gibi meselelerde (herhangi bir ilave çalışması olmadan) ahkam kesmesi de aynı derecede tuhaftır. Tabii ki sadece hekimler değil, bana sorarsanız her meslek dalından insan yeterli bir süre ciddi bir çalışmayla sinirbilim konularında insanların sorularına cevap verecek düzeyde bir bilgi birikimi elde edip bunu paylaşabilir (hatta keşke herkes böyle yapsa!). Fakat insanların doğrudan sağlığını ilgilendiren meselelerde “nöro-ahkam” kesmek, maalesef gittikçe daha sık gördüğümüz bir davranış bozukluğu ve suistimal haline gelmeye başladı. 


Nöro-sömürücüleri nasıl tanırsınız? 


Bu kadar anlattıktan sonra bu tip fırsatçıları gerçek şifacı ve bilim insanlarından ayırabilmeniz için sizlere bazı kısa ipuçları sunmak isterim: 


e Bir nöro-sömürücü, kendi tahsil alanı ile ilgili pek fazla konuşmaz. Genellikle her konuyu beyin bilimlerine ait kavram ve terimlerle süslemeyi sever. 

e Nöro-sömürücüler, insanların en fazla sıkıntı çektikleri beylik konularda yepyeni bir şeyler yapıyorlarmış havasında konuşmaya bayılırlar. İlişkiler, çocukluk çağı sorunları, aile içi iletişim, cinsel işlevler, sosyal iletişim problemleri, kadın-erkek ilişkileri, sağlıklı yaşam, dikkat ve konsantrasyon gibi konularda sanki ellerinde sihirli bir değnek varmışçasına vaatlerde bulunmayı severler. Nöroiletişim, nörodanışmanlık, nöro-koçluk gibi tuhaf ses veren kavramları duyduğunuzda bunları kimin söylediğine ilave bir dikkat göstermek ekstra fayda sağlayacaktır. 

e Nöro-sömrücüler genellikle her fırsatta “danışanlarından”, “hastalarından”, “danışmanlık verdiği insanlardan” bahsetmeyi görev gibi benimserler. Standart kişisel gelişim kitaplarında bolca bulabileceğiniz ve artık kabak tadı vermiş olması gereken “hipnotik dil kalıpları” olarak bildiğimiz (ve genellikle faydasız olduğu gösterilmiş) dil kalıplarına çokça başvururlar. Amaç ise açıktır: Gizli veya aşikar reklam. 

e Nöro-sömürücüler uyguladıkları yöntemlerin detaylarıyla ilgili genellikle bilgi vermezler. Çünkü bunlar “ticari sırlar”dır. Açıklarlarsa fikirlerinin çalınacağını da söyleyenleri vardır; doğrudur da; zira iki satır kitap okuyan hemen herkesin uygulayabileceği basit görüşme ve yönlendirme tekniklerini yeni bir şeyler gibi satmayı başarabilmelerinin tek yolu budur. 

e Nöro-sömürücüleri, içinde sağlık, danışmanlık yahut koçluk gibi terimler içeren şirketlerle birlikte çalışmaya yahut her fırsatta böyle şirketler kurmaya çok meraklıdırlar. Zira arka planda kurumsal bir yapı, uygun bir internet sitesi ve beylik bir kaç cümle, size yeterince müşteri getirecektir. 

e Nöro-sömürücüler en çok insanların şifa umutlarını sömürürler. Bunun için de ağır patolojik durumlardan ziyade, zaten çoğu gayet normal sınırlar içinde ceryan eden, basit tekniklerle veya kendi kendine geçebilecek hiperaktivite, dikkat eksikliği, depresyon, özgüven ve anksiyete gibi konularda vaatler vermeyi severler. Sinirbilimlerinde bu kadar “uzman” olan bu kişilerin ciddi patolojik durumlardan; mesela Alzheimer, Parkinson, ağır depresyon, uyku bozuklukları 


veya gelişimsel bozukluklar gibi konulardan neden uzak durdukları da sorulmalıdır. 

e Sinirbilim bilgisinin en önemli sonuçlarından birisi, beyin ve zihinle ilgili günlük sorunların bir çoğunun aslında her bir insanın kendi başına uygulayabileceği nisbeten basit, masrafsız ve uzman bir rehber gerektirmeyen uygulamalarla düzelebileceğini göstermesidir. Habuki nöro-sömürücülerin “sırada fanilere” böyle bir bilgi ulaştırmak gibi bir dertleri yoktur. Onlar havalı sunumlarında ve eğitimlerinde yalnızca sonradan para alabilecekleri mucizevi(!) uygulamalarının reklamlarını yaparak insanları boş vaatleriyle oyalamayı tercih ederler. 

e Nöro-sömürücülerin verdikleri bilgi ve sundukları iddiaların bilimsel kaynaklarına genellikle ulaşamazsınız. İnternetten derlenmiş gerçek-yalan bir çok öykü ve sansasyonel iddiayı biraz makyajlayıp hitabet sanatının incelikleriyle bezeyerek, bilimsel görünümlü reklam nutukları atıp yazılar yazmayı severler. İnsanlara öykü anlatmak, ders vermek, bilimsel bilgiye ilgi çekmek için bu tip yöntemler gayet kabul edilebilir olsa da, iş insanlara “para karşılığı şifa dağıtmaya” dönüştüğünde, bilimsel görünümlü anlatıcılık görüp görebileceğiniz en etkili dolandırıcılık araçlarından birisine dönüşebilir. 

e  Nöro-sömürücülerin önemli bir kısmı hayatlarının daha önceki dönemlerini bambaşka işler yaparak geçirmiş, çoğunda dikiş tutturamamamış, yahut kendi yarattığı sanal fırsatları tüketmiş ve en son perde olarak “nöro-sömürü” işine girmiş insanlardır. Beyin ve zihin sağlığıyla ilgili vaatlerini duyduğunuz insanların geçmişlerini internetten biraz araştırmak ve iddia ettikleri “başarılı yöntemlerini” ne kadar süredir insanlara uygulamakta olduklarını araştırmak, gerçekleri görmek için iyi bir başlangıç noktası olabilir. 

e Hele hele özel konuşmalarında hasta veya danışanlarından “müşteri”; işyerleri yahut kliniklerinden “dükkan”; çalışma arkadaşlarından “ortak” diye bahsetmelerine şahit olursanız, bir nöro-sömürücü ile karşı karşıya olma ihtimaliniz oldukça yüksektir. 


YARATICI ZİHNİN FRENLERİ 
Sinan Canan -11 Mar 2021-acikbeyin.com/ 


Bu dünya üzerinde yaşayan diğer canlılarla karşılaştırdığımızda, insanoğlu çok ileri düzeyde yaratıcılık göstermesiyle hemen öne çıkan bir canlı türüdür. İnsanlığın bize bıraktığı en eski miras, mağara duvarlarına çizilen resimler ve taş süslemelerdir. Etraflarındaki dünyayı sanat ve soyutlama yoluyla yorumlamak ve var olmayan bileşkeler üretmek, insan zihnine yapısal olarak kodlanmış, doğuştan gelen yeteneklerdir. Fakat bildiğimiz bir başka gerçek de var ki, 


her insan yaratıcı ve sanatçı özelliklere aynı oranda sahip değil. 


Peki beyinlerimizi bu kadar farklı kılan, yaratıcılık özelliğinin böyle eşitsiz dağılımına sebep olan şeyler hakkında bugün ne bilebiliyoruz? 


Beyin araştırmacıları ve psikologlar, yaratıcılık üzerinde on yıllardır çalışıyorlar. Bu ilginç insani özelliğe dair anlayışımız, özellikle 1970'li yıllarda “ayrık beyin” hastaları üzerinde 


yapılan çalışmalarla ilginç bir noktaya ulaştı. Epilepsi nöbetlerinin bütün beyne yayılmasını 


önlemek için beyin loblarını birbirine bağlayan corpus callosum adlı bağlantı yapısının ameliyatla kesilmesine dayanan nadir bir cerrahi operasyona maruz kalan bireyler, “ayrık 


beyin” hastaları olarak bilinirler. 


Bu hastalar, normal yaşamlarına devam edebilirler; fakat özel testlerde ancak ortaya çıkabilecek şekilde, artık adeta tek bir beyinde iki ayrı benlik barındırmaktadırlar. Bu hastalarda yapılan testler, yaratıcılık gerektiren çözümlerin “sağ beyin” tarafından daha başarılı işlendiğini; sol beynin ise daha ziyade rutin ve ezber görevleri yerine getirmekte uzmanlaştığını gösteriyordu. Bu çalışma sonuçları elbette basının ve halkın da ilgisini çekmekte gecikmedi ve toplum algısında hızla “sağ-sanatsal beyin” algısı yerleşmeye başladı. 
Bugün kısmen doğruluk payı olsa da bu genellemenin yanıltıcı olabileceğini daha iyi 


anlıyoruz. 


Yaratıcı düşünce, beynin hemen hemen tüm alanlarının birlikte hareket etmesini 


gerektiren bir süreç. 


Bugün modern beyin görüntüleme çalışmalarından elde ettiğimiz bilgiler, dikkatlerimizi özellikle sol-ön (frontal) beyin ile diğer bölgelerin ilişkisine çekiyor. Yapılan birçok çalışma, yaratıcı düşüncenin beynin bir bölgesi yahut lobu ile ilişkili olmaktan ziyade, tüm beyne yayılmış bir şebekenin işlevi olması gerektiğini düşündürüyor. Yani beyinde özel bir “yaratıcılık” bölgesi bulmak pek mümkün değil. Bunun yerine, aynen bir bilgisayarın tüm parçalarının içindeki yazılıma göre çalışması gibi, zihnin yaratıcı özelliklerini belirleyen şey 


de gerek doğuştan, gerekse deneyimler yoluyla edinilen birikimlerin ortak bir sonucu. 


Önemli sorunlardan bir tanesi, her insanda belli düzeyde bulunan yaratıcı düşünce yeteneğinin ancak nadiren ortaya çıkması sorunu. Özellikle eğitim sisteminin yaratıcı ve sıradışı düşünce yetisini ciddi olarak sakatladığını ve insanları belli kalıplar içinde düşünmeye şartlandırdığını artık oldukça iyi biliyoruz. Beyin üzerinde yapılan çalışmaların da gösterdiği sonuçlar, bu 


tecrübemizi doğrular nitelikte. 
Ön Beyinin Yaratıcı Düşünme Süreçlerindeki Rolü 


Beynimizin ön bölümü, yani bilimsel adıyla frontal korteks, bizi diğer hayvanlardan ayıran en önemli donanım farkımızdır aslında. İnsan beyninin yüzde 40 kadarın kaplayan bu alan, en gelişmiş memelilerde bile ortalama yüzde yirmi kadar bir alan işgal eder. Bu bölgenin işlevlerine baktığımız zaman ise, bizi insan yapan özelliklerle frontal işlevler arasında yakın bir paralellik görebiliriz. Akıl yürütme, karmaşık görevleri tasarlama, aşamalarla iş görebilme, kısa vadeli tahminler yapma, irade kullanma, analitik düşünce, duyguların bilişsel kontrolü 


gibi insana has bir çok özellik, alnımızın arkasında bulunan beyin bölgeleri tarafından 


yönetilir. Buraları hasar gören insanlarda bu yeteneklerin de kaybolduğu bir çok değişik vaka 


ile sabittir. 


Ön beyin devrelerinin bir başka işlevi de bizi mantıklı düşünce dizgesi içinde tutmak ve belli rutinlere göre kolay bir şekilde yaşayabilmemizi sağlamalarıdır. Bu devreler sayesinde duygularımızı, itkilerimizi ve arzularımızı değişik seviyelerde kontrol ederek, rutin işlerimize yoğunlaşabilir ve bilincimizi dahi kullanmadan karmaşık işlerin üstesinden gelebiliriz. Fakat anlaşılan o ki, yaratıcı ve sıradışı düşünme açısından bu özelliğimiz bize bazı dezavantajlar da sağlıyor. Beynin ön bölgelerinin deneysel olarak geçici bir süre susturulması, yaratıcı 


yeteneklerin ilginç bir şekilde gün yüzüne çıkmasına neden oluyor. 


Kafatası üzerinden odaklanmış manyetik dalgalar verilerek beynin çalışmasının etkilenmesine dayanan Transkrianial Manyetik Uyarım tekniği, uzun zamandır bilinen ve kullanılan bir tekniktir. Bu teknikle, kafatasının dışına tutulan bir elektrik bobininden geçirilen elektrik akımı, uygun şiddette bir manyetik alan üretir ve bu manyetik alan, beynin içinde tekrar elektriksel bir karmaşa oluşmasına neden olur. Bu etkiden faydalanarak, beynin belli alanlarının, insanlara zarar vermeden geçici bir süre boyunca susturulması da mümkündür. Bu tekniğin kullanılmasıyla yapılan deneyler, özellikle sol-ön beynin susturulmasının yaratıcı 


yeteneklerde ilginç bir artışa neden olduğunu gösteriyor. 


Deneylerden anladığımız kadarıyla, ön beynin düşünceleri kontrol edici etkisi, özellikle sağ beynin “objelerden-kavramlardan-ön kabullerden bağımsız” olan içsel düşünme süreçlerini baskılayarak, bildiğimiz maddi, objektif, tanıdık ve “gerçek” dünya ile baş edebilmemizi sağlıyor. Hepimizin bildiği gibi, sanatsal işler ve yaratıcı düşünceler ise bunun tam tersi bir zihinsel ortama gereksinim duyuyor: Nesneler ve kavramlar arasında ilişkilerin silikleştiği, 


kalıpların ortadan kalktığı, benzemez nesne ve kavramlar arasında yeni ilişkilerin yakalandığı 


“dağınık” zihinsel haller. Kısacası, bize mantıklı ve rutinlere dayalı bir hayat yaşama kolaylığı 


sağlayan ön beynimiz, aynı zamanda “kutunun dışından” düşünme yeteneğimizi de elimizden 


alıyor. 


Bu elbette beynimizin doğal özelliklerinden birisi. İnsanlar olarak temel sorunumuz, kurduğumuz medeniyet ve benimsediğimiz eğitim sistemi mantığı ile, beynimizin analitik, mekanik ve rutine alışkın kısımlarına fazla yüklenmemizden kaynaklanıyor gibi görünmekte. 
Çocukların zihnindeki zengin dünya, özellikle eğitimden gelen tecrübelerle, soğuk, ayrık, domut ve yeknesak “şey”lere indirgeniyor. Böyle olunca da insanoğlunun bu dünyaya gönderilmesindeki en önemli sebeplerden birisi olan “görülmeyeni görme” yeteneği yavaş 


yavaş elimizden kaçıyor. 


Neticede beyin bilimleri, aslında uzun zamandır fark ettiğimiz bir soruna başka bir açıdan daha dikkat çekiyor. Beynimizin mekanik tarafına odaklandıkça, bizi insan yapan büyük resimden uzaklaşıyoruz. Elimizdeki sistemi kökten değiştirmek zor olsa da, bu büyük hatayı tamir etmek üzere ufak değişiklikler ve çalışmalar yapmaya başlamak zorundayız. Zira her birimizin bu konuda yapabileceği bir şeyler var. Bu kadar büyük beyinlerle, bundan daha 


iyisini yapabilecek durumdayız. 
Beynin El Frenini İndirmek 


Yaratıcı zihnin bu frenleri elbette kalıcı olarak çekilmiş değil. Sadece kültürel ve eğitimle ilgili içinde bulunduğumuz süreçler, bizleri algılarımızı hızla etiketleyip sınırlandıran sol beynin kolaycı işlevlerine biraz fazla bağımlı kılmış durumda. Bu da günlük hayatımızda farklı ve yaratıcı düşünmenin önündeki en temel engelimiz. Yani engel, dışarıdan ziyade 


içeride... 


Bu frenleri gevşetmek için aslında yapılacak çok şey var; ama yazının hacmini göze alarak 


sadece bir kaç öneri ile noktalayalım: 


1. Alışkanlıklarınızı gözden geçirin ve faydası olmayan bir tanesini değiştirmek için en az üç hafta boyunca kararlı bir çalışma yürütün. Çalışmanın özü: O davranışı artık 


yapmayın! 


2. Hiç yapmadığınız, ama yapsanız iyi olacak diye düşündüğünüz küçük bir alışkanlığı hayatınıza davet edin: Mesela sabahları bir dakika esneme hareketleri yapmak gibi. 
Bunu 28 gün boyunca tekrarlayın. Her ay başka bir ama sadece bir alışkanlığı çalışabilirsiniz. 

3. Şimdiye kadar ilgilenmediğiniz bir konu bulup onunla ilgili internette temel bilgileri araştırın. 

4. En iyi bildiğiniz beş yargı cümlesini bir kağıda yahut deftere yazın. Ardından her cümlenin sonuna “ama” bağlayıcı ekleyerek yeni bir cümle daha yazın. Böylece en iyi bildiğiniz şeyleri aslında ne kadar bildiğinizi hayretle fark edeceksiniz. 

5. Oyun oynayın. Oyuna hayatınızda daha çok yer verin. 

6. AçıkBeyin'i takip edin! Zira sizin için çok fikir üretiyoruz. Mesela: 


Eğer bu yazı ilginizi çektiyse sıradaki yazımız sizin için geliyor: Yaratıcılığınızı Kamçılayacak 32 Egzersiz 
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YARATICILIĞINIZI KAMÇILAYACAK 32 EGZERSİZ 
Sinan Canan-17 Oca 2019-acikbeyin 


İşte yaratıcılığınızı geliştirmek için seçebileceğiniz 32 basit, günlük egzersiz! 
Sağ beyin için kısa egzersizler, çoğu kez bir kalem, biraz kağıt (araçlarım bir pilot kalem ve 


bir eskiz defteri) ve eğlenceden başka bir şey gerekli değildir. 


Bir alışkanlık haline getirmek için takviminize “15 dakika yaratıcılık” planlayın ve her gün 


farklı bir egzersiz yapın. 


1. Bir şeyler çizin: meyve, kahve fincanı, köpeğiniz, kedi..Ne olursa. 5-10 dakika sadece çizin, yargılamayın ve silmeyin. 
Her gün farklı bir teknik kullanarak bir elma çizin ve bunu bir hafta boyunca yapın. 

3. Bir set renkli kurşun kalem satın alın. Serbest elinizle düz sayfa boyunca paralel düz 


çizgiler çizin. 


. Tabletinizde bir çizim programı kullanarak bir nesnenin yarısını çizin ve diğer yarısını 


çizmek için çizim programlarının çoğunda bulunan “ayna” etkisini kullanın. Şişeler, vazolar, çatallar, kalemler gibi simetrik şeyleri deneyin. 
Çizim defterinizi bir konserde yanınıza alın ve serbest çizimler yapın yahut müzik 


dinlerken aklınıza gelen fikirleri yazın. 


6. Masanızda duran nesnelerle yeni, eğlenceli veya tuhaf şeyler yapın. 


7. Atıklardan bir şeyler toplayın. Soyut bir heykel yapmak için onları bir araya getirin. 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 
20. 


Birlikte tutmak için sıcak bir tutkal tabancası veya bir sürü bant kullanın. 

Sözlükte bir sözcük arayın ve önceki ve bir sonraki sözcüğe bakın. Bu üç kelimeyi kullanarak kısa bir öykü hazırlayın. 

Kağıt ataçları ile yeni şeyler yapın (küpeler, alfabenin harfleri, kalp). 5 dakika içinde kaç şeyi yapabileceğinizi görün. 

Adınızın ve soyadınızın ilk harfleriyle başlayan bir şeyler bulun. Yeni bir şey yapmak için onları bir araya getirin: Ayşe için Ayı + Birsel için Benek = Benekli bir ayı çizin. 
Masanızın üzerindeki bir şeyi çizin; mesela 5 dakika içinde elinize hiç bakmadan bir şeyler çizin. Elinizi bir havlu veya bezle örtün ve böylece elinizi hiç görmeden çizim yapın. Bittiğinde, havluyu alın. Tadaaa! Şaşıracaksınız. 

Sevdiğiniz bir şarkıyı seçin ve yeni sözler uydurarak söyleyin. 

Geçirdiğiniz günün sonunda, gününüz hakkında en sevdiğiniz şairin tarzında bir şiir yazın. 

Bir fotoğraf veya bir öz-çekim çekin, Photoshop veya PowerPoint’te açın ve üzerine MERHABA yahut GÜNAYDIN! yazın. Eğlenceli yazı tipinde büyük harflerle ve PDF olarak kaydedin ve o günkü bütün e-postalarınıza bu resmi ekleyin. 

İki kelimeden oluşan bileşik bir sözcük alın. Onları ayırın. Yeni bir bileşik sözcük oluşturmak için kelimelerden birini yeni bir kelime ile değiştirin. Olabildiğince çok kombinasyon listeleyin (Mesela: Nanemolla — kekikmolla — Nanepolis...). 

Eskiz defterinizle bir müzeye gidin ve size ilham veren bir resim veya heykelin çizimini yapın (zamanınız yoksa, dışarı çıkın ve bir ağaç veya bir başka nesneyi çizin). 
Çiziminizin ne kadar kaba ya da çarpık olduğu önemli değil, az önce çizdiğinizi asla unutmayacağınızı garanti ederim. 

Uyumadan önce defterinize çözmek istediğiniz bir şey yazın. Sorununuz üzerine uyuyun ve bilinçaltınızın işi yapmasına izin verin. Uyandığınızda defterinize not düşün. 

Bulutlara bakın ve tıpkı bir çocukken olduğu gibi onları çeşitli nesnelerin şekilleri olarak hayal edin. 

Çocuğunuzun oyun hamurunu ödünç alın ve 15 dakika boyunca bir heykel yapın. 
Sonra, çocuklarınızın Legosunu ödünç alın ve hayali eviniz için bir plan yapın, havuz 


dahil. Bunu Minecraft'ta da yapabilirsiniz. 


21. 


22; 


23: 


24. 


25: 


26. 


ZT; 
28. 


29. 


30. 


31. 


32. 


Masanızı dosya kağıtları ile kaplayın. Renkli keçeli kalemler kullanarak büyük, özgür stilde, zihninizden ne geçiyorsa çizin. Çizim alanınız kağıtlar değil tüm masanız olsun. 
Sonra kağıtları birbirine bantlayın ve duvarınıza yapıştırın. 

Gündüz veya gece hakkında bir haiku (Japonca tarzda, 5-7-5 hece yapısına sahip 3 
satırlık şiir) yazmak için 5 dakikanızı ayırın. 

Yemek pişirdiğinizde, tarife veya önce pişirdiğinize göre önemli bir bileşeni veya adımı değiştirin. 

Folyo, pamuklu çubuklar, tel boru temizleyicileri, renkli kağıtlar veya yapışkan notlar, kağıt ataçları, teller, düğmeler, raptiyeler ve benzeri malzemeleri toplayın ve onları tutkalla bir araya getirin. Eğer küçük çocuklarınız varsa, bunu birlikte yapın. 
Hayatınızın sloganını formüle edin ve şeker, tuz yahut çiçekler kullanarak yazın. Veya bir ormanda ya da havuzda bunu nasıl yazıya dökebileceğinize dair bir müsvedde çizim yapın. 

Yeni ve eski teknolojileri bir araya getirin ve oluşacak yeni fikirlerle oynayın. 

Uber ve at arabaları; Apple Watch ve güneş saati gibi. Aklınıza gelenleri yazın ve çizin. 

Keri Smith'in Paralama Defteri'nin herhangi bir sayfasını kullanın. 

Sevdiğiniz ya da hayran olduğunuz birinin portresini basın. Üzerine kağıdı koyun ve yüzlerini yeniden çizin. Yargılamayın ve silmeyin. Bunu kendi portreniniz için kendi yüzünüzle deneyin. 

Yürüyüşlerinizden birinde harf gibi görünen dalları toplayın ve evdeyken onlarla 


birlikte adınızı yazın. Instagram'da bir fotoğraf çekin ve #AçıkBeyin etiketiyle 


yayınlayın (biz de görelim || ). 


Kaleminizin ucunu kaldırmadan kağıt üzerine belirli biçimler veya şekiller çizin. 
Bir YouTube videosunu takip ederek bir göz gibi, gerçekçi bir şey çizmeyi öğrenin (bu işlem 15 dakikadan fazla sürer). 

Evden farklı bir rota seçin ve yol boyunca gördüğünüz yeni şeylerin fotoğraflarını 


çekin. Instagram'da #AçıkBeyin etiketiyle yayınlayın. 


Son olarak; bunlar gibi siz de 32 egzersiz tasarlayın. Rahatlıkla yapabilirsiniz... 


“EŞCİNSELLİK GENİ” VAR MI? 


Yazar: Jonathan Lambert-Çeviri: Ümit Sami Kubuş-acikbeyin-6 Mar 2021 


Yaklaşık yarım milyon genomu inceleyen araştırmacılar, cinsel davranışla ilişkili beş DNA 


belirtecini ortaya koydular. Ancak hiçbiri bir bireyin cinselliğini tahmin etme gücüne sahip 


değil. Yani görünen o ki eşcinselliğe özel bir gen yok... 


Cinselliğin genetik temeli üzerine bugüne kadarki en büyük çalışmal, insan genomunda 
eşcinsel davranışla bağlantılı olabilecek beş noktayı ortaya çıkarıyor. 29 

Ağustos'ta Science dergisinde yayınlanan ve yaklaşık 500.000 kişinin genomlarına dayanan bulgular, önceki daha küçük çalışmaların sonuçlarını destekliyor ve birçok bilim insanının şüphelerini de doğruluyor: Cinsel tercihler genetik bir bileşene sahipken, hiçbir genin cinsel 


davranışlar üzerinde büyük bir etkisi yok. 


Cambridge, Massachusetts'teki Broad Institute of MIT ve Harvard'da genetikçi olan baş araştırma yazarı Andrea Ganna da açıkça “eşcinsel geni yok” diyor. Ganna ve meslektaşları araştırmaları sonucunda cinsel davranışların 9025'e varan kısmının genetik koda dayandırılabileceğini, geri kalanının ise çevresel ve kültürel faktörlerden kaynaklandığını tahmin ediyorlar. Bu sonuçlar, daha küçük çaplı önceki çalışmaların bulgularına da oldukça 


benziyor. 


Birleşik Krallık'taki Oxford Üniversitesi'nde sosyolog olan ve üreme davranışlarının genetik temelini inceleyen Melinda Mills, çalışmayı sağlam bir çalışma olarak nitelerken, sonuçların genel popülasyonu temsil etmeyebileceğine de dikkat çekiyor. Bu bizzat çalışmanın yazarlarının da kabul ettiği bir sınırlama aslında. Bu çalışmalara genetik ve sağlık bilgileriyle katkıda bulunan kişiler, ağırlıklı olarak Avrupa kökenli ve daha yaşlı kişilerden oluşuyor. 
Çalışmada kullanılan verilerin kaynağı olan Birleşik Krallık Biobank katılımcıları 40 ila 70 
yaşları arasındayken bir başka veri kaynağı olan 23andMe'nin veritabanındaki insanlar 


için ortanca yaş 51 olarak hesaplanıyor. 


Çalışma yazarları ayrıca, biyolojik cinsiyeti ile kendi kendini tanımlayan cinsiyeti eşleşmeyen insanları araştırmadan çıkararak genetik analizler için standart sayılabilecek bir süreci takip ettiklerini belirtiyorlar. Sonuç olarak, çalışma trans kişiler ve interseks kişiler gibi cinsel ve 


toplumsal cinsiyet azınlıklarını içermiyor. 


Her Zamanki Gibi: Daha Fazla Veriye İhtiyaç Var... 


Bilim insanları uzun zamandır bir kişinin genlerinin cinsel yönelimlerini kısmen etkilediğini düşünüyorlardı. 1990'lı yıllardan 2 araştırma, tek yumurta ikizlerinin, çift yumurta ikizlerine veya evlat edinilmiş kardeşlere göre cinsel yönelimi paylaşma olasılığının daha yüksek olduğunu göstermişti. Bazı araştırmalar, X kromozomunun Xg28 bölgesi olarak adlandırılan belirli bir kısmının, biyolojik olarak erkek olan insanların cinsel yönelimi ile ilişkili olduğunu 


ileri sürdü — ancak sonraki araştırmalar bu sonuçlar hakkında şüphe uyandırdı. 


Ancak Mills, bu çalışmaların hepsinin çok küçük örneklem büyüklüklerine sahip olduğunu ve çoğunun erkeklere odaklandığını söylüyor. Bu, bilim insanlarının cinsel yönelimle ilişkili 


birçok çeşidi tespit etme yolunu tıkamış bir tercih gibi görünüyor. 


Son çalışmada, Ganna ve meslektaşları, SNP adı verilen tek harfli DNA değişiklikleri açısından yüz binlerce insanın genomlarına bakmak için genom çapında ilişki çalışması (GWAS) olarak bilinen bir yöntem kullandılar. Ortak bir özelliği taşıyan insanlar belirli SNP'leri paylaşıyorsa, SNP'lerin bir şekilde bu özellik ile ilişkili olma ihtimali vardır. 


Araştırmacılar, çalışma katılımcılarını iki gruba ayırmışlar: Aynı cinsiyetten biriyle cinsel ilişki kurduğunu bildirenler ve bunu yapmamış olanlar. Daha sonra araştırmacılar iki ayrı analiz gerçekleştirmişler. İlkinde, bir milyondan fazla SNP’yi değerlendirerek birbirleriyle ortak olan daha fazla SNP'ye sahip kişilerin de benzer cinsel davranışlar gösterip 
göstermediklerine bakmışlar. Sonuçlar, genetiğin cinsel davranıştaki farklılıkları % 8 ila 25 


oranında açıklayabildiğini gösteriyor. 


Ganna ve meslektaşları, ikinci analizleri için hangi belirli SNP'lerin aynı cinsiyetten cinsel davranışlarla ilişkili olduğunu görmek istemiş ve bu bireyler arasında daha yaygın olan beş tane SNP bulmuşlar. Ne var ki bu beş SNP'nin toplu olarak cinsel davranıştaki varyasyonun 


% lden dah azını açıklayabildiğini fark etmişler. 


Bu sonuçlar, çoğu araştırmacının henüz bulamadığı, cinsel davranışları etkileyen birçok genin var olduğunu gösteriyor, diyor Dr. Ganna. Daha da büyük bir örneklem boyutu ile bu eksik 


varyantların belirlenmesinin daha olası olduğunu düşünmek mümkün. 


Ancak Ganna, bu SNP'lerin herhangi bir kişide cinsel tercihleri güvenilir bir şekilde tahmin etmek için kullanılamayacağına dikkat çekiyor; çünkü yine sonuçlara göre, hiçbir genin tek 


başına cinsel davranışlar üzerinde belirleyici bir etkisi yok. 
Pek Karmaşık Bir Durum 


Araştırmacılar, aynı cinsiyetten cinsel davranışla ilgili bazı SNP'leri tanımlamış olsalar da bu genetik varyantların ne anlama gelebileceğinden pek emin gözükmüyorlar. Mesela birisi, koku ile ilgili bir gene yakın ve tahminlere göre cinsel çekicilikte rolü olabilir. Başka bir SNP, erkek tipi kellik ile ilişkili görünüyor. Bu tip kelliğin de cinsel davranışla bağlantılı olduğu ve 


seks hormonlarının seviyelerinden etkilenen bir özellik olduğu biliniyor. 


Ganna, sonuçların insan cinselliğinin karmaşıklığını gösterdiğini söylüyor. Ayrıca, böylesine hassas bir konudaki incelikli bulguları halka açıklamanın zorluğu nedeniyle, çalışma, 


araştırmacıları için de bir meydan okuma niteliği taşıyor. 


Çalışmanın araştırmacıları, sonuçlarının yanlış yorumlanmaması adına, LGBTO grupları ve bilim-iletişim uzmanları ile bulgularını araştırma makalesine ve kamuoyuna en iyi şekilde yansıtmak için bir hayli çaba göstermişler. Çabaları, hassas, jargonsuz bir dil kullanarak 


sonuçları -ve çalışmanın sınırlılıklarını- kamuoyuna açıklamak üzere bir web sitesi 


tasarlamayı dahi kapsıyor. Avrupa Biyoinformatik Enstitüsü yöneticisi olan Ewan Birney bu 


çabayı alkışladığını belirterek, “Burası bir iletişim mayın tarlası...” uyarısını ihmal etmiyor. 


Bu tür bir araştırmaların ne kadar bilgece ve faydalı olduğu elbette tartışılabilir; ancak birçok araştırmacı gibi Dr. Birney de bu konuların önemli bilimsel sorunlar olduğuna dikkat çekiyor. 
Eşcinsel davranışlar üzerine pek çok sosyolojik araştırma yapılmaya devam ediyor; ama bu konu belki de şu anki bilimsel yöntem ve bilgi birikimimiz açısından son derece karmaşık bir konu. Birney, tartışmaya güçlü, biyolojik temelli bir bakış açısı getirmenin zamanının artık 


geldiğini söylüyor. 
Nature 573, 14-15 (2019) 


doi: https:/doi.org/10.1038/d41586-019-02585-6 
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KAÇ YAŞINDASIN? NEYE GÖRE? 
Ümit Sami Kubuş -17 Şub 2021- acikbeyin 


Zamanı ölçerken dünyanın güneş etrafındaki hareketini ve dünyanın kendi etrafında 


dönmesini seçtik. Başka seçeneğimiz var mıydı? 


Her ne kadar “zaman” dediğimiz fenomen dilimizden düşmese de henüz üzerinde mutabakat sağlanabilmiş bir tanımı yok gibi gözüküyor. Bazen 4. boyut olarak tarif edilirken bazen de “uzay — zaman” bütünlüğü olarak karşımıza çıkıyor. Biz her şeyi belirli kalıp ve tariflere sığdırmaya çalışırken “zaman” görelilik pelerinine sarılarak aklımızla dalga geçiyor. Yunan mitolojisinin çok da bahsedilmeyen büyük yaratıcısı “Kronos” bile ismini zamandan alıyor ama tüm çocukları onu yok edip tahta oturmak için ellerinden geleni artlarına koymuyorlar. 
Baktılar ki yok edemiyorlar bir mağaraya hapsedip yokmuş gibi davranmayı tercih ediyorlar. 


Tanıdık geldi mi size de bu davranış? 


Biz insanlar ise zamanı ölçmenin birçok yolunu denemiş olsak da en güvenilir yöntem olarak Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketini ve Dünya'nın kendi etrafında dönüşünü seçtik. Yıllar, aylar, günler, saatler, bayramlar, festivaller, gelir vergisi beyannameleri hep bu iki hareketi 


takip ederek oluşturuldu. 


Dünya'nın ve Güneş sistemimizin diğer hareketleri ise çok uzun bir süre ilgi alanımıza girmedi, habersiz kaldık. Öğrendiğimizde ise işe gitme saatimize çok yardımcı olmadığını 


fark edince hiç ilgilenmemeyi tercih ettik. Çok da bir şey kaybetmedik aslında. 
Altmış Yaşında Bir Çılgın 
Dünya sadece 16 yaşında bir ergen! 


Yapılan çalışmalar ve astronomik araştırmalara göre Samanyolu galaksimizin merkezinde büyük kütleli bir kara delik bulunmakta ve tüm galaksi bu kara deliğin etrafında dönmektedir. 
Aynı Dünya'nın Güneş etrafında dönmesi gibi. 100.000 ışıkyılı genişliğindeki Samanyolu Galaksisi'nin merkezine yaklaşık 28.000 ışıkyılı uzaklıkta bulunan Güneş Sistemi'nin bir galaktik yılı tamamlaması yaklaşık olarak 220 — 230 milyon yıl sürmektedir. 


Başka bir deyişle bu galaktik saat ile zamanı ölçecek olsaydık acaba nasıl olurdu? Bunu 
merak eden bilim insanları kollarındaki “Galaktik Saat'e” baktıklarında gördüler ki Dünya 16 
yaşında bir ergen. Huysuzluğu üzerinde, sizin de fark ettiğiniz gibi. Güneş ise yaklaşık 20 
yaşında. Her ne kadar biraz hırçın olsa da daha bir oturaklı artık. Görünür evrenimiz ise 


hemen hemen 60 yaşında, dinç ama bir o kadar da huysuz bir tatlı amca. 
Adrese Göre Değişen Doğum Günü Mumları 


Her ne kadar Dünya yılı ile karşılaştırıldığında “galaktik yıl”? zamanın büyüklüğünü temsil etse de galaksi söz konusuyken çok da tutarlı bir ölçek değildir. Bahsettiğimiz galaktik zaman Güneş sisteminin Samanyolu Galaksisi”ndeki yerine bağlıdır. Samanyolu diskinin içlerinde olsaydık bu ölçüler değişiklik gösterecektir. Yani Galaktik Doğum günü partisinin tarihi adresimize göre değişmektedir. Garip değil mi? Samanyolu Galaksisi bir şehir olsaydı galaktik yaşımız şehir merkezine yakın plazalarda farklı, bizim gibi banliyö sakini iseniz farklı olacaktır. Doğum günü tarihi bulunduğu adrese göre değişen bir parti çocuğu olmak 


istemezdim doğrusu. 
Akrep, Yelkovan, Saniye... Sonra? 
En küçük zaman birimi saniye değil, zeptosaniye! 


Zaman fenomenine kafayı takmamak kolay değil. Filozoflar ve bilim insanları da bildiğimiz tarih boyunca “zaman babayla” uğraşıp durmuşlar. Goethe Üniversitesi”nde Profesör Reinhard Dörner'in takımındaki atom fizikçileri ise en az galaktik zaman kadar sıra dışı bir konu üzerinde çalışıyorlar. Ölçülebilir en küçük zaman birimini ölçebilmek için yeni yöntemler arayan bilim insanların geliştirdiği yöntem oldukça dikkat çekici. Bir güneş 


sisteminin galaksi içinde aşması gereken yol yerine bir fotonun hidrojen molekülünü geçmesi 


gereken zamanı ölçmeye çalışmışlar ve görünüşe göre de başarmışlar. Foton hidrojenin bağ uzunluğunu yaklaşık 247 zepto saniyede geçtiğini bulmuşlar. Bu şimdiye kadar başarıyla ölçülen en küçük zaman dilimi. Bir zeptosaniye, saniyenin milyarda birinin trilyonda biri (10- 


21 saniye). 


Zeptosaniyelerin geçer akçe olduğu bir takvim yapabilmiş olsaydık bir gün yaşadığını farz ettiğimiz zavallı kelebekler bile (ki yanlış bilgidir, bilinenin aksine kelebekler değil “birgün sinekleri” “Ephemeroptera” takımı yaklaşık bir gün yaşar) en az zamanın yaratıcısı mahpus 


Kronos kadar ölümsüz sayılabilir. 
Ağaç Olsam Yine Aynı Gökyüzüne Uzanırım 
Yaşadığı zaman aralığının sonu olduğunu bilen tek canlı biz ölümlü insanlarız! 


Diğer canlıların zamanı nasıl algıladığını ya da diğer bir deyişle zamanın geçmiş ile gelecek arasındaki sisli sınırı nasıl duyumsadıklarını bilmiyoruz. Yapılan çalışmalar bitkiler dahil olmak üzere birçok canlının geçmişten ders çıkardığı ve geleceğe dair planlar yaptığının ipuçlarını bize gösteriyor. Ancak bildiğimiz kadarıyla yaşadığı zaman aralığının bir sonu olduğunu bilen, hayatının bir gün biteceğini tahayyül edebilen tek canlı ise insan. Bu kadar büyük bir yükün altında ezilmeden yaşamanın yolunu bulabilen türdaşlarımızın “zaman” 


konusunda bu kadar takıntılı olmasının sebebi de bu olabilir. 


İster zeptosaniyelerle ister milyon yıllarla ölçülsün sanırım en önemlisi “Eğer aynı zamanı 


1? 


tekrar yaşasam aynı şeyleri tekrar yapabilirim!” diyebilmek en büyük başarı! Hayatla kalın. 


BEĞENMEK VE İSTEMEK: ARADA NE FARK VAR? 
Yazar: Eric Rodrigues-Çeviri: Sami Kubuş-11 Şub 2021- acikbeyin 


Beğenmek ve istemek arasındaki farkı ve beynimizin bu durumlarda nasıl davrandığını biliyor musunuz? 


Şu durumu hayal edelim: Bir kişi Las Vegas kumarhanesinde, kumar makinesine para atıyor ve sürekli kolu çekiyor. Kumarhanelerde birçok insan yorgundur, can sıkıntısı çeker ve ara sıra elde edilen kazançlar karşısında neredeyse hiç gülümsemezler. Yani zorlayıcı bir ısrar vardır ama keyif pek çok azdır. Bu kişinin İSTEDİĞİNİ ancak BEĞENMEDİĞİNİ rahatlıkla fark edebiliriz. Dolayısıyla, “BEĞENMEK” ve “İSTEMEK” hem davranışsal hem de nörolojik açıdan farklı deneyimlerdir. Beynimizdeki Nucleus accumbens (NAc) adı verilen ve subkorteksin tabanındaki gangliyonların derinliklerinde bulunan bir bölge, bir şeyi beğenme hissini düzenlemeye yardımcı olan küçük bir bölgedir ve ayrıca “isteme” hissini düzenleyen başka bir bölgeye de sahiptir [1]. Bütün bunlar, “İSTEMEK” ve “BEĞENMEK” kavramları 


arasındaki farkı ve beyinlerimizin bu durumlarda nasıl çalıştığını anlamamızda önemli 


adımlar. 
İstemek 


“İSTEMEK” bir şeyin arzusuna veya niyetine sahip olmak anlamına gelir. Böylelikle zevk, “İSTEME” davranışlarını harekete geçiren sinirsel süreçlerde kendini gösterir ve arzumuzun nesnesi, diğer uyaranlar arasında baskın bir uyaran haline gelir. İstemsizce ortaya çıkan ve kafamızdan bir türlü atamadığımız o “düşünce” var ya; işte o, esas olarak limbik sistemdeki dopamin hormonunun faaliyetlerine bağlıdır (2J.Beynimizdeki amigdala bölgesi, “İSTEMEK” den sorumludur ve hipotalamus bölgesine yaptığı uyarımlar hem “BEĞENME” hem de “İSTEME” [3] duygularında artışa neden olur. 


Se 


Beğenmek 


“BEĞENMEK”, “hoş bulmak, bir şeyden zevk almak, sevmek, takdir etmek” olarak tanımlanabilir. Şimdiye kadar “BEĞENME” duygusunu anlamak için en çok çalışılan bölge nucleus accumbens(beynimizdeki ödül merkezi)dir. Hayvan deneyleri, bu bölgedeki nöronlar uyarıldığında “BEĞENME” hissinde 2-3 kat artış olduğunu gösteriyor [4]. 


Bir şey istediğimizde veya bir şeyi beğendiğimizde beynimiz nasıl çalışır? 


“BEĞENME” davranışı “İSTEME” (4) davranışından farklıdır ve ondan bağımsızdır. 
“BEĞENME” olmadan “İSTEMEK” mümkündür ve bağımlılık davranışında tam olarak bu durum söz konusudur [2]. İnsanlarda ve hayvanlarda yapılan araştırmalar, beğenme ve 


istemeye farklı beyin devrelerinin aracılık ettiğini göstermektedir [5]. 


Beyin fonksiyonları üzerine yapılan araştırmalar, haz olaylarını ve durumlarını kontrol eden nörotransmiterleri aktive eden ağlar şeklinde çalışan beyin merkezlerinin varlığına işaret ediyor [6]. Bu merkezler, “BEĞENME” ve “İSTEME”yi ve her türlü bilinçli ve bilinçsiz sinir tepkilerini kontrol ediyorlar [2]. 
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KEKSTRANIN JÖLESİNİ EN SON YİYENLERDEN MİSİNİZ? 
Duygu Karaman-9 Şub 2021- acikbeyin 


Geçenlerde arkadaşımla yaşadığım sohbeti birebir aktarıyorum: 


Arkadaşım: Duyguş sana bir iyi bir kötü haberim var, önce hangisini söyleyeyim? 
Ben: Kötü. 

Arkadaşım: Neden kötü olan? 

Ben: Hazzımı erteliyorum. 

Arkadaşım: ? 


“Yine ne diyorsun acaba?” bakışlarıyla yargılanırken, günlük hayatıma uyarlamaya çalıştığım 


“hazzı erteleme davranışı”ndan bahsetmeyi kendime borç bildim. 
Öncelikle: “Haz nedir” sorusundan başlayalım. 


Haz: Hoşa giden bir şeyin uyandırdığı duygu, istek duyulan bir şeyi elde etmekten doğan hoşnutluk duygusu. 


Hazzı ertelemek: kişinin daha sonra ulaşacağı ödül için, tercihte “anlık” bir ödülün cazibesine direnmesi durumunda maruz kalınan süreci anlatır. 


Hazlar kişiden kişiye değişmekle beraber; “Black Friday” indiriminde alışveriş yapmak, sigara içmek, yorgun ve aç geçen bir günden sonra yenen güzel bir akşam yemeği, seks, Karamel Macchiato'dan alınan ilk yudum gibi 21. yüzyıla dair verebileceğimiz binlerce 


örnek var. 


Peki hazzı ertelemek (delayed gratification) nedir? Kişinin daha sonra ulaşacağı ödül için, tercihte “anlık” bir ödülün cazibesine direnmesi durumunda maruz kalınan süreci anlatır. 
Literatürde, artan erteleme yeteneğinin, gelecekteki akademik başarı, fiziksel ve psikolojik sağlık, sosyal yetkinlik gibi birçok pozitif sonuca yol açtığı görülüyor. Özellikle yaşam koçlarının ve motivasyon konuşmacılarının sıklıkla başvurduğu, dünyaca bilinen 


“Marshmallow Deneyi” bu terimin çıkmasını ve bu kadar popüler olmasını sağlamıştır. 
Marshmallow?u Yemek Mi, Hazzı Ertelemeye İkna Olmak Mı? 
İsterseniz bilmeyenler için önce deneyi izleyelim: 


1960'ların başında yapılan deneyin sonuçlarına baktığımızda ikinci marshmallow'u bekleyip, testi başarıyla geçen çocukların seneler boyu takibi yapıldığında gerçekten de akademik hayatlarında daha başarılı, daha fit oldukları gözlemlenmiş! Evet hazzı ertelemenin bilimsel kanıtı bulunmuş. Fakat bu ünlü deney hakkında az bilinen, değinmeden geçemeyeceğim bir nüans var. Deney, 60 sene sonra, 2018 yılında tekrarlanmış. İlk deneyde gözden kaçırılmış önemli bir kriter olan, çocukların hepsinin aynı sosyo ekonomik düzeyde olma kriteri değiştirilmiş ve daha homojen bir deney grubu oluşturulmuş. Sonuç: daha farklı sosyo ekonomik statüye sahip çocuklarla elde edilen gelecekteki başarı oranı, ilk deneyin neredeyse 


yarısı kadar bulunmuş. 


Elbette ikinci kez gerçekleştirilen deney, ertelemenin getirdiği pozitif sonuçları reddetmiyor ama burada kaçırılmaması gereken önemli bir nokta var. Hayatında az sayıda marshmallow yemiş bir çocuk ile uygunsuz davranışları sergilemediğinde ailesi tarafından ödülünü alan çocuk aynı değil, olamaz. Çocuğuna verdiği sözleri tut(a)mayan bir annenin çocuğunun, marshmallow'u saklayıp sabırla, sükut içinde beklemesini ummak ne kadar doğru değilse; bir avcı toplayıcı kabilenin üyesi, tesadüfen bulduğu nadir bal peteğini mideye indirirken, her gün kahvaltısında bal olan bir Roma senatörünü karşılaştırmak da bir o kadar saçma. Araştırmalar da bunu doğrular nitelikte: Dar gelirli insanlar hayatlarını genellikle kısa ve orta vadeli 


planlara, günlük hazlara odaklıyor. 


Hazzı Erteliyoruz Da Beynimizde Neler Oluyor? 


Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz dopamin hormonu aslında bir haz maddesi ve beynimizdeki ödül sistemini aktive ediyor. Ödül yolu beynin merkezindeki ventral tegmental alan adlı bir bölgeden başlıyor. Buradaki nöronların görevi size sarsıcı bir haz veren ve sizi iyi hissettiren dopamin nörotransmitterini salgılamak. Beyinde hiçbir şey bağımsız çalışmadığına 


göre, dopamin de hafıza ve davranışlarımızla bağlantı kurmayı kendine borç biliyor. 


O leziz sıcak lahmacunu ısırdığınızdaki hazzı şu an hatırlamanız (hatta ağzınızda şu an fındık lahmacunun tadı belirebilir) işte bu yüzden! Bağımlılığın gerçekleşmesindeki süreç gibi hazzı ertelemeden sürekli yaşamaya devam edildiğinde bu “ödül sistemi” artık eskisi kadar etkili olmamaya başlıyor. “Şımarık” diye tabir ettiğimiz insanların patolojisinde bunlar var mıdır dersiniz? Deneyde üzerine düşülen gelir seviyesinin eşitsizliği haricinde; kişinin sahip olduğu karakter ve bu karakterin getirmiş olduğu dürtüler de kontrol mekanizmasını etkiliyor olmalı. 
Örneğin, karısı o gün sevişmek istemedi diye sabredemeyip başkasıyla sevişmeye giden erkek 


gibi... 


Aslında bendenizin yeni keşfettiği bu “hazzı erteleme” doğu felsefesinde budistler, taocular tarafından yüzyıllardır kullanılıyor. Bizim en aşina olduğumuz erteleme ise Ramazan ayında tutulan “oruç”. Oruç, gayet bilinçli ve istekli (bu kısım tartışılır) bir şekilde, bazı ay ve konumlarda 17 saate varan açlık süresiyle, Müslümanlar tarafından her Ramazan ayında tutuluyor. “Ödülünü” ahirette alacağı inancı temelinde, “nefs” biyolojik ihtiyaçlara rağmen terbiye ediliyor. Aslında bu durum bulabildiği her şeyi tüketme eğiliminde olan bizlerin doğasına aykırı bir durum olsa da atalarımızın, gelecekte kendilerini güvende hissedebilmek adına mamut etini yarın yiyebilmek için ertelemesi ile, bugün yatırım yapılan hisse senetleri birbirinden çok da farklı değil. 


Kendine Meydan Okuma > İradeyi Geliştirme > Öz Disiplin & İç Kontrol! 


Bütün bu olup bitenden çıkardığım sonuç bu ertelemelerin, fedakarlıkların başarıyla doğru orantılı olduğu. “Başarılı olmak” kısmı göreceli bir kavram olsa da yolun sonu aynı: Kendine meydan okuma > iradeyi geliştirme > öz disiplin & iç kontrol! Elbette bunu ilk ve tek söyleyen ben değilim, Daniel Goleman'a göre “iç disiplin”, hayatı akıllıca yaşamanın ön koşuludur. İç disiplinden kasıt duyguları bastırmak değil bunları dengede tutarak kendini 


yönetebilmektir. 
Ne Kadar Dengelisiniz? 


Ece hayatın tadı eğlencesi nerede kaldı? Hemen söyleyeyim “denge kurmada.” Sürekli fedakarlıklar yaparak (bir başarı kazancına erişemeyeceğini bildiğin halde yapılan fedakarlıklar dahil), hiçbir şeyin tadına var(a)mayarak geçirilen hayat boşa geçirilmiş olurdu. 


ODTÜ'nün efsanevi hocası Muhan Soysal, defterine biriktirmek konusunu ikiye ayırarak 


yazmış: 


e Eğer geleceğe ilişkin planlarınızdan ötürü biriktiriyorsanız, kendinizi disiplin altına almışsınızdır. Bu hazzın ertelenmesidir. 

e Eğer ne yapacağınızı bilmiyor, ama çeşitli endişelerinizden ötürü para biriktiriyorsanız, duygusal yaklaşımınız devam ediyordur. Varyemez davranışı, 


disiplin değil duygusallıktır. 


(Konuyla ilgili birkaç örneği incelemek isterseniz: //1ps://www.sabah.com.tr/ekonomi/2020/10/24/banka-hesaplarinda-unutulan- para-dudak-dudak-ucuklatti , https://www. youtube.com/watch ?v—ZKıPjekziVs ) 


“Dur ben şu yakaladığım zebrayı şimdi değil akşam yatarken yiyeyim” diyen bir aslan olmayacağı için bu durumu düşünme yeteneğine sahip olan, aynı zamanda gerçekleştirmeyi pek beceremeyen tek canlı biziz. Kekstra'nın jölesini en sona bırakmanız, hayalinizdeki okulu 


kazanabilmek için o dizinin son bölümünü izlemeyi ertelemeniz dileğiyle... 


Eğer bu yazı ilginizi çektiyse sıradaki yazı sizin için geliyor: Pardon, Hayvanlar İçin Bağış 


Topluyoruz Da... 


İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE NÖROBİLİM ARAŞTIRMALARI 
Yazar: Dr. (Can) Fatih Olçekciler-https://Www.neuroscience.org.uk/tr/insan-kaynaklari- yonetiminde-norobilim-arastirmalari/-(e.t 05.04.2021) 


Nörobilim temelli araştırmaların sadece pazarlama üzerine olmadığı, ekonomi, insan kaynakları ve benzeri konularda da kullanım alanı olan multidisipliner bir yapısının olduğundan geçmiş blog yazılarımızda bahsetmiştik. Son zamanlarda nörobilim temelli araştırmalar insan kaynakları alanında da pazarlamada olduğu kadar sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. 


Nörobilimde kullanılan araştırma teknikleri bize müşterilerimizi daha iyi anlamamıza yardımcı oldukları gibi çalışanlarımızı da daha iyi anlamamıza yardımcı olabilmektedir. 
Özellikle çalışan memnuniyeti ölçümü anketlerinde ve/veya 360 derece performans değerlendirme yönteminde çalışanların gerçek duygularını saklama eğilimleri oldukça fazladır. Bu durumun en önemli nedeni çalışanların yönetimin istemediği türde bir cevap vermeleri karşısında işlerini kaybedebileceklerini düşünmeleridir. Gerçekten de bu tür anket ve uygulamalar birçok çalışan tarafından kendilerini işten atmak için yönetim tarafından uygulanan bir oyun olarak algılanmaktadır. Örneğin işyerinde havalandırmadan veya gürültüden rahatsız olan bir çalışan işini kaybetme dürtüsüyle memnuniyet anketlerinde bu durumlardan şikayetçi olmayabilmektedir. Yine 360 derece performans değerlendirme yönteminde bir çalışan yöneticisinden memnun olmasa bile memnunmuş gibi değerlendirme yapabilmektedir. İşin enteresan yani ise çalışanların vermiş oldukları cevaplar gizli tutulacaktır denilse dahi çalışan davranışları değişmemektedir. Bu durumda söylemler iş güvencesi dürtüsünün önüne geçememektedir. Özellikle bizim gibi işsizliğin yüksek olduğu 


ülkelerde bu durum çok daha fazla kendini göstermekte ve bu nedenle yapılan anketler doğruları yansıtamamakta ve bu durumdan ötürü firmalar kendilerini yeterince düzeltip geliştirememektedir. Ancak tıpkı müşteri anketlerinin eksikliklerini kapattığı gibi nörobilim temelli araştırmalar bizlere çalışanlarında gerçek düşüncelerini tespit etmekte yardımcı olmakta ve böylece örneğin çalışan motivasyonunu veya tatminini etkileyen faktörler sağlıklı bir şekilde belirlenebilmektedir. 


ALİŞAN İDDİALI GELDİ 
14.07.2001-hurriyet 


Genç şarkıcı Alişan kendi adını taşıyan 17 parçalık albümüyle epey iddialı geldi. Müzik piyasasında durgunluk yaşandığını söyleyen Alişan "Ben yeni albümümle piyasaya hareket katacağıma inanıyorm. Hedefim 2 milyonluk satış rakamını yakalamak" diye konuştu. 


Fantazi müziğin genç seslerinden Alişan, yeni albümüyle müzik piyasasına hızlı bir dönüş yaptı. Genç şarkıcının Alişan adını taşıyan yeni albümü kısa bir süre önce hayranlarıyla buluştu. 


"Müzik piyasasında durgunluk yaşanan bir dönemde, dinleyicilerimin karşısına çok güvendiğim bir albümle çıkıyorum" diyen Alişan iddialı konuştu. Albümü için çok güçlü bir ekiple çalıştıklarını da sözlerine ekleyen Alişan " Bir önceki albümüm Var Ya 1 milyonun üzerinde satmıştı. Şimdi hedefim bu yeni albümümün 2 milyonluk satış rakamını yakalaması" dedi. 


Alişan, kendi adını taşıyan albümünde iki ayrı müzik yönetmeniyle çalıştı. Albümün A yüzündeki fantazi tarzı bestelerde Yıldıray Gürgen'in, B yüzündeki halk müziği tarzı bestelerde ise İsmail Derker'in imzası var. 


Alişan'ın yeni albümünde Aşık Emrah, Yücel Erzen, Servet Kocakaya, Özcan Deniz. Doğuş, İbrahim Erkal, Yusuf Akpınar gibi müzisyenlerin beste ve düzenlemeleri yeralıyor. 


DİN VE BİLİM 

31 Aralık 2008-Cüneyt Ülsever-hurriyet 

DİN ile bilim aynı yolun yolcusudurlar. Zira her ikisi de gerçeği ararlar. Ancak din kesinlik/kuşkusuzluk üzerine kuruludur. Bilim ise şüphe/kuşku tarafından yönetilir. 


Bunun içindir ki metodolojileri farklıdır. 


Dinde nas ebedi doğrudur, bilimde ise nas/teori bir başka nas/teori onu yanlışlayana dek doğrudur. 


Dinde "doğru" varlığı gönül ile kabul edilerek bulunur. Bilimde ise "doğru" yanlışlığı tespit edilmediği sürece doğrudur. 


Örneğin, "AKP döneminde mahalle baskısı yoktur" cümlesi kimilerine göre "Müslümanların 


başkalarına baskı yapmaları mümkün olmadığı" için doğrudur. 


Kimilerine göre, aksine sadece bir adet kanıt bile "AKP döneminde mahalle baskısı yoktur" tezini çürütür. 

Yukarıdaki cümleleri neden yazdım? 

Binnaz Toprak'ın "mahalle baskısı" üzerine "laiklik hassasiyeti yüksek kesimler" arasında yaptığı araştırma bana medyamızın bir kısmının bilimden zerre kadar nasibini almadığını bir kez daha gösterdi de ondan! 


AKP yalakalığı uğruna bilime hakaret etmeyi göze alan yazarlar metodolojinin zerresini bilmedikleri halde Toprak'ın uyguladığı derinine mülakat metodolojisine veriştirdiler ama eninde sonunda "AKP döneminde mahalle baskısı yoktur" sözünü yutup "Canım ne var bunda, cahil ve hoşgörüsü düşük halkımız daima mahalle baskısı uygular!"'a kadar gerilediler. 


Biat metodolojisi kullanarak bilimsel metodolojiyi de yorumlamak sadece din eğitimi almış ama her alanda ahkâm kesen yazarlarca kullanılan bir düşünce kalıbı değil, şu veya bu nedenle iktidar yalakalığına soyunmuş bazı yurtdışı eğitimli, Boğaziçi'li, hatta titri "Prof.", "Dr." olan yazarlar için de geçerli. 


Zira, kalemini bir kere AKP iktidarına teslim ettin mi, en ufak eleştiriye 

bile tahammül edemeyen yönetim zihniyeti karşısında hiç falso vermemen gerekiyor. 
Yoksa, en küçük uyarında bile "hain" olarak yaftalanman sadece bir dakika alır. İstersen bilim dünyasında alay konusu ol, istersen tarihe teslim edeceğin yazıların ileride 

bütün itibarını yok etsin, bunların önemi yoktur! 


Ama iktidar yalakalığı görünen ve görünmeyen menfaat kapıları açar! Sen zaten bunların peşindesindir! 


Eğitimin amacı öğrenmeyi öğretmektir. Öğrenmenin tek yolu da bildiklerinden şüphe etmektir. Bunun içindir ki İslam'ın altın çağında din bilginleri "Eğer biri bizden Allah'ın varlığını ispat etmemizi isterse, ona ne cevap veririz?" sorusunu sorarak aralarında münazaralar tertip etmişlerdir. 


Ancak, şüphe etmek zaman zaman "Urun kellesini!" sözünü duymayı da göze almayı gerektirir. 


Gözüken odur ki, bu riski göze almak bir çap meselesidir! 

Binnaz Toprak'ın çalışması bize iki şey öğretti: 

1) AKP'nin körüklediği mahalle baskısı bal gibi vardır. 

2) Bazı köşe yazarları, dindar olmasalar bile, biat metodolojisi kullanarak yazı yazarlar! 
Herkesin yeni yılını candan kutlarım. 


DİN VE BİLİM 
5 Aralık 2020-Fuat Bol-hurriyet 


Dinle bilimi ayrı ve hatta birbirine karşı görüp değerlendiren zavallılar derin bir aymazlık ve büyük bir yanılgı içindedirler. 

Böylesi, bilim insanı olup dini inkâr ediyorsa dinden bihaber, dindar olup bilimi inkâr ediyorsa, bilimden bihaberdir. 

Ve insan bilmediğinin düşmanıdır. Bilseler, her ikisi de ne dini ve ne de bilimi inkâr edecektir. 


Dinsizin tekinin din düşmanı olması ve aleyhinde konuşması neyi ifade ediyorsa, bilimden nasipsiz zırcahil birisinin de bilim düşmanı olması ve onun aleyhinde olması aynı şeyi ifade 


eder. 
Yani her ikisinin söylediklerinin en ufak bir değeri yoktur. 


Bakınız: Bilimin tek kelime ile özeti determinizmdir (gerekircilik); yani her oluşumda sebep- 


sonuç ilişkisinin varlığı. 


Peki, din bu konuda ne diyor? Bilimden farklı bir şey mi söylüyor? Determinizmi inkâr mı 


ediyor? 


Din de evrende her şeyin bir sebeple (fizik, kimya, biyoloji kuralları paralelinde) olduğunu, 


sebepsiz hiçbir şeyin olmadığını söylüyor. 


Ve insana sebeplere yapışması emrediliyor. Burada hemen herkesin yanlış yorumlayıp dini töhmet altında bıraktığı “tevekkül? konusuna dikkat çekmek isterim. Çünkü tevekkülü (Allah'a güvenmeyi), önlem almaya gerek duymamak, sebebe yapışmayı lüzumsuz görmek şeklinde anlayıp değerlendiren ahmaklar var. 

Halbuki tevekkül konusunda dinin dediği şey şudur: Eşeğini sağlam kazığa bağla, ondan sonra tevekkül et. Sağlam kazığa bağlamayıp (sebebe yapışmayıp) tevekkül ediyorum dersen, 


buna eşeklik etmek denir; tevekkül etmek denmez. 
Din de zaten insan olmayı ve hatta insan-ı kâmil olmayı öğütlüyor. 


Bakınız: Ayet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerde herkesin rızkının gökten indirildiği bildirilmektedir. Bunun nasıl olduğunu, günümüz bilim insanları kısmen anlamış ve şöyle 


demişlerdir: 


“Yağmurlu havalarda, şimşekler sebebi ile havadaki azot gazı, oksijen gazı ile birleşerek azot monoksit denilen renksiz gaz meydana geliyor. Bu gaz havada serbest halde kalamaz. Tekrar oksijenle birleşerek azot dioksit haline dönüyor. Turuncu renkli ve boğucu olan bu gaz da havadaki su buharı (nem) ile birleşerek nitrik asit (kezzap) teşekkül ediyor. Yine şimşeklerin tesiri ile havadaki su buharının parçalanmasından 


serbest hale geçen hidrojen gazı da havanın azotu ile birleşerek amonyak gazı hasıl 


oluyor ki, bu gaz o esnada meydana gelen nitrat asidi ile ve havada zaten mevcut olan karbondioksit gazı ile birleşerek amonyum nitrat ve amonyum karbonat tuzları meydana geliyor. 

Bu iki tuz diğer bütün alkali madenlerin tuzları gibi suda eridiğinden, yağmurla toprağa iner. Toprak bu maddeleri kalsiyum nitrat haline çevirerek bitkilere verir. Bitkiler, bu tuzları albüminli maddelere, yani proteinlere çevirir. Proteinler, bitkiden ot yiyen hayvanlara ve insanlara geçer. 

İnsanlar bitkilerden ve ot yiyen hayvanlardan alır. Bu maddeler insanların ve hayvanların hücrelerinin yapı taşıdır. Kuru proteinlerin içinde yüzde 14 azot gazı vardır. 

İşte yağmur suları vasıtasıyla toprağa, her sene 400 milyon tondan daha fazla hava azotunun gelerek gıda haline döndüğü bugün hesap edilmiştir. 

Denizlere gelen elbette daha çoktur. Gökten bu suretle rızık indiğini bugün fen yolu ile anlayabiliyoruz.” 

Şimdi meselenin can alıcı noktasına geldik. Din de bilim de sebep diyor; sebepsiz bir şey 


olmaz diyor. İyi de sebebi yaratan kim? 


Fizik, kimya, biyoloji kanunları diyoruz, bu kanunları koyan kim? Parlamentonun çıkardığı 


kanunları yapanlar var da bu kanunları çıkaran olmaz mı? 


Hiçbir şey kendiliğinden (durduk yerde) olmaz dedik, mutlaka bir sebeple olur diyoruz ama sebebi sebepsiz kılıyoruz! İşte onun sebebi hatta tüm sebeplerin yaratanı Allah'dır. 


(Müsebbib—ül Esbab) 
Güneşin ışığına evet deyip, güneşi nasıl inkâr edebiliriz? 
Esere bakıp müessiri görmemek için kör olmak lazımdır. 


BİLİM YOLUNDA? 


13 Eylül 2017-Taha Akyol-Hurriyet 


TÜRKİYE hiçbir dönemde dikkat çekici, mesela Uzakdoğu ülkeleri gibi bilimsel dinamizm gösteremedi, gelişmemiz yavaş oldu. Neden?... 


Konuya “din-laiklik” gibi yahut “şanlı atalarımız” ve “Batı taklitçiliği” gibi klişeler açısından bakmak, iki taraf için de siyasi ezberlerden öteye geçmez. Düşünülmesi gereken çok soru var: 


Osmanlı'nın hiçbir döneminde bilim, hatta dini bilimler bile, İslam medeniyetinin 12. yüzyıla kadar olan parlaklığına ulaşamadı. Neden?... 


Batı ortaçağında kiliselere bağlı özerk üniversiteler evrimleşerek modern üniversitelere dönüştü, tüzel kişiliği olmayan medreseler bu evrimi gösteremedi. 


Neden?... 


Atatürk zamanında 1933 reformu ile Darülfünun?'dan modem üniversiteye geçildi, fakat beklenen sonucu vermedi. Neden?... 

İslam Medeniyeti 

İslam'ın parlak devirlerinde “akli ilimler”in nasıl geliştiği konusunda merhum Hilmi Ziya Ülken Hocamızın “Uyanış Devirlerinde Tercümenin Rolü” kitabını muhakkak okumak lazım. 


Günümüzde Prof. Bekir Karlığa'nın “İslam Düşüncesinin Batı Düşüncesine Etkiler” adlı kitabını tavsiye ederim. 


Eski Yunan, Hint, Süryani eserlerinin tercümesi Müslümanlarda düşünceyi ateşlemiş, büyük İslam medeniyeti doğmuştu. 


Fakat İslam dünyasında medresenin müfredata almayıp unuttuğu İbni Sina, İbn Rüşd, Farabi gibi filozoflar hemen Latinceye çevrilip Avrupa'da okunmaya başlamıştı. Tarihçi Claud Cahen şöyle yazar: 


“Batı dünyası İbni Sina ve İbn Rüşd ile düşünmeyi öğrenmiş olduğunu asla unutmamalıdır... 
Kurtuba Camisi olmadan Fransa'da Le Puy Katedrali tasarlanamazdı.” 

Osmanlı Medresesi 

Fakat Anadolu Selçukluları kurulurken bile bu ilim ve felsefe geleneği sönmüş, medrese tamamen devlete yani siyasi otoriteye bağlı bir memuriyet okuluna dönüşmüştü. 


İbn Rüşd'ü unutan bu medreseden Galileo çıkabilir miydi? 


Prof. Fahri Unan'ın medrese üzerine fevkalade değerli çalışmaları var, ben de ondan öğrendim: En büyük hükümdarımız olan Fatih'in Sahn medresesinden 1. Ahmed'e kadar geçen 133 sene içinde medrese uleması 520 eser yazdı. Bu sayı az olduğu gibi 520 kitabın sadece üçte biri “telif” yani orijinaldi, kalanı eski eserlere yazılmış çeşitli yorum ve açıklamalardı. 


Daha önemlisi: Telif eserlerinin sadece yüzde 10.6'sı “akli ilimler” konusundaydı! Kalanı dini ilimler üzerineydi. 


Nereden nereye görüyor musunuz ? 
Medresenin devlet memuriyeti haline getirilmesi iyi sonuç vermemişti. 


Batı Bilimi 
Osmanlı'nın 18. yüzyıl başlarından itibaren Batı bilimine yönelmesi, modem tıp, astronomi, 


matematik kitaplarının tercümesi gecikmiş de olsa çok doğru bir adımdı. 


Japonya gibi uzak bir ada ülkesi olsaydık belki biz de başarırdık. Ama imparatorluğun çok uluslu yapısıyla Batı yayılmacılığının yol açtığı sürekli savaşlar hep “acil tedbirler” gerektirdi, uzun vadeli planlama yapılamadı. 


“Rasyonel zihniyet” eksikliği de önemli bir sorundu. 
Darülfünun bizde çok gecikerek kuruldu. 


Tek Parti devrinde Atatürk'ün 1933 reformuyla modem üniversiteye geçildi, fakat var olan yetersiz özerklik de kaldırılarak üniversite Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandı... 


Prof. Emre Dölen'in 5 ciltlik “Türkiye Üniversite Tarihini önemle tavsiye ederim. (İstanbul Bilgi Üniv.) 


Prof. Dölen, özerk olmayan üniversitenin verimsiz kaldığını, özerk Ziraat Enstitüsü'nde ise doktora çalışmaları dahil, çok başarılı bilimsel gelişmeler sağlandığını anlatır. 


Netice: Siyaset üniversiteyi desteklemeli ama asla karışmamalıdır. 

Zorunlu Açıklama: Vergi yüzsüzleri listesinde “Mustafa Akyol” isimli bir şahsın 1.1 milyar lira vergi borcu olduğu belirtilmektedir. Bazı kimseler sosyal medyada benden de bahsederek bunun oğlum Mustafa Akyol olduğunu ileri sürüyorlar. Ankaralı bir tüccar olduğu anlaşılıyor. 
Oğlum Mustafa Akyol, Amerika'da bir üniversitede ders veriyor, hiçbir vergi borcu yoktur, ücretli bir kimsenin 1.1 milyar TL vergi borcunun olması hayal dahi edilemez. Kamuoyunun bilgisine sunuyorum. 


FUAT SEZGİN, İSLAM VE BİLİM 
3 Temmuz 2018- Taha Akyol-Hurriyet 


BİLİM tarihçiliğinin en saygın isimlerinden Fuat Sezgin hocamız vefat etti. İslam bilim tarihinde dünyada bir numaraydı. 


Çalışmaları bütün dünyada büyük saygı görmekle birlikte, tabii ki en çok Müslümanların ilgisini çekti. 

Allah'tan rahmet diliyorum; bize bıraktığı muazzam bilim mirası karşısında derin bir saygıyla eğiliyorum. 

Rasathane Örneği 


Merhum Sezgin “şanlı ecdadımız neler yapmış” hamasetinden uzaktır, Müslüman nesillerde bilim şuuru yaratmaya çalışmıştır. 
Dilimizde yayımlanan temel eseri, “İslam?da Bilim ve Teknik” adlı 5 ciltlik kitabıdır. 


Bilimsel gelişmeleri Batı ile mukayeseli olarak ele alır. 


İstanbul'da 1570”lerin sonunda astronomi bilgini Takiyeddin”in kurduğu İstanbul rasathanesini anlatırken, aynı yıllarda Danimarka'da gökbilimci Tycho Brahe'nin çalışmalarını anlatır. “Yıldızlar arasındaki mesafeyi ölçmeye yarayan alet”i iki bilgin birbirinden habersiz ve birbirine çok benzer şekilde icat etmişlerdi. Demek ki, eşit düzeydeydiler. (Cilt 2, s. 34, 64, 66) 

2008 yılında İstanbul Gülhane Parkı'nda açılan “İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi 
Müzesi”nde, Fuat Hoca'nın çizimleriyle bu tür aletlerin maketlerini görebilirsiniz. 


Müzeyi mutlaka gezmenizi tavsiye ederim. 
AK Parti iktidarının Hoca'ya gösterdiği ilgi son derece isabetlidir. 
Batı Öne Geçiyor 


Genelde tarihçiler İslam'da bilim ve felsefenin 12. yüzyıldan sonra durakladığını yazarlar. 
Fuat Hoca ise Takiyyeddin rasathanesinin “muhaliflerinin kıskançlıkları ve cahillikleri sebebiyle” yıktırıldığını esefle belirtir. 

Piri Reis, Cezeri gibi birçok ismi zikrederek bilimdeki duraklamanın Müslümanlarda 16. 


yüzyıldan sonra başladığını savunur. 


Başlangıcı ne olursa olsun, Takiyyeddin”den sonra bizde ta Tanzimat'a kadar böyle bir bilim adamı çıkmadı. Avrupa'da ise Brahe ile aynı zaman diliminde Galieo vardır, sonra Kepler ve Newton'la “bilimi devrimi” kesin zaferini ilan edecektir. 

Fuat Hoca, Müslümanlarda bilimin neden gerilediği konusu üzerinde, bildiğim kadarıyla, müstakil bir kitap yazmadı ama çeşitli yayınlarında İslam'ın bilime engel olmadığını, sonraki 


gerilemenin ekonomik ve siyasi faktörlerden kaynaklandığını yazdı. 
Teoloji-Bilim Farkı 


İslam'da bilim ve felsefenin gelişme çağlarında özgürlük ve hoşgörü bulunduğunu belirten 


Sezgin şu tespiti yapıyor: 


“Doğa bilimleri ve felsefe, filoloji ve edebiyat başlangıçtan beri teolojik değil, dünyevi 


bir anlayışla yapıldı ve sürdürüldü.” (Cilt I, s. 169) 


Bilimsel düşüncenin “bilimsel terminolojiler yaratma ve olanı genişletme çabası” ile gelişeceğini vurguluyor. 

“Müslümanlar bilgi susamışlığıyla doluydular” diyor, “Tanınmayan Büyük Çağ” adlı kitabının önsözünde, o çağlarda Müslüman bilgin ve filozofları antik Yunan 

filozoflarını “büyük saygı ve şükranla anmayı âdet haline getirmişlerdi” diye yazıyor. 
Böyle zihin açıklığı ve bilgiye susamışlık olmadan ve çağına göre fikir ve ifade hürriyeti 


olmadan bilim ve felsefe gelişir mi? 
Müslüman nesillere işte bunu anlatmalıyız. 


Halbuki 20. yüzyılda siyasal İslamcı merhum Seyyid Kutup, “Yoldaki İşaretler” adlı kitabında “Müslümanlar antik Yunan felsefesini okuyarak bozulmaya başladılar” diye yazdı! 

21. yüzyılda dünyada her sene 3 milyon akademik makale yayımlanıyor. Dünya nüfusunun 


yüzde 23'ü Müslüman'dır ve bilimsel yayınlardaki payları yüzde 6.7'den ibarettir! 
RUSYA'DA EVRİM TEORİSİ'NİN KALDIRILMASINA RET 
22.02.2007 — hurriyet 


Rusya'da 16 yaşında bir öğrencinin, Darwin'in Evrim Teorisinin zorunlu ders olarak öğretilmesinin "haklarının ihlali ve inançlarına hakaret" olduğu gerekçesiyle açtığı davanın 


reddedildiği bildirildi. 


Rus haber ajansları, St. Petersburg'da mahkemede görülen duruşmada, hakimlerin başvuruyu reddettiğini belirterek, bununla ilgili gerekçeli kararın daha sonra açıklanacağını duyurdu. 
Kızı Mariya adına mahkemeye başvuran Kiril Şrayber, mahkemenin kararı üzerine yaptığı açıklamada, böyle bir kararı beklediğini, ancak üst mahkemeye başvuracağını belirterek, "Görevimiz hala aynı, o da Darwin teorisini halletmek. İnsanlar sonsuza kadar Darwinizm saçmalığına inanmamalı" dedi. 

Mariya ile babası, açtıkları davada, Darwinizmin okullarda öğretilmesinin yasaklanmasını talep etmediklerini, öğrencilerin hayatın başlangıcına ilişkin başka teorilerin de bulunduğunu öğrenme hakları bulunduğunu ifade etmişti. Baba Şrayber, geçen ay yaptığı açıklamada, 


geçen yıl temmuz ayında davayı açmalarından sonra ciddi ayrımcılığa uğradıklarını ve tehdit 


mektupları aldıklarını belirterek, "Kızım iyi bir öğrenciydi. Ama davayı açtıktan sonra karnesinde 6 zayıf geldi. Elbette bazı zorluklar bekliyorduk, ama böylesini değil" demişti. 
Kızının okuldan ve ülkeden ayrılarak Dominik Cumhuriyetine gittiğini, burada da emlak ve seyahat acentesinde iş bulduğunu belirterek, "Orada çalışan kardeşini ziyarete gitti ve iş 


buldu" diye konuşmuştu. 


Darwin'in kendisi ve başkası tarafından ispatlanmamış bir teori ortaya attığını söyleyen Şrayber, "Bu yüzden okullar, çocuklara bunu tek bilimsel teori olarak dayatarak insanların seçim hakkını ihlal ediyor" ifadesini kullanmıştı. Darwin teorisinin okullarda öğretilmesine karşı çıkan Rusya Ortodoks Kilisesi Başkanı Aleksi Il de yaptığı açıklamada, "İnsanların maymunlardan geldiği teorisini dayatmak kabul edilemez bir şey" diyerek, aileye destek 


vermişti. 
EVRİM TEORİSİ YÜZÜNDEN ÜLKESİNDEN AYRILDI 
30.01.2007- hurriyet 


Rusya'nın St. Petersburg kentindeki bir kız öğrencinin, Darwin'in evrim teorisinin zorunlu 


ders olarak okutulması yüzünden okuldan ve Rusya'dan ayrıldığı bildirildi. 


Rus haber ajansı, Maria Shraiber adındaki kız öğrencinin babası ve avukatına dayanarak verdiği haberde, Shraiber'ın öğretmenlerinden ve kimliği belirsiz kişilerden tehdit aldığını belirterek, öğrencinin Rus Eğitim yetkilileri aleyhine de dava açtığını duyurdu. 

Maria ve babası Kirill Shraiber, açtıkları davada Darwinizmin okullarda öğretilmesinin yasaklanmasını talep etmediklerini, öğrencilerin hayatın başlangıcına ilişkin başka teorilerin 


de bulunduğunu öğrenme haklarının olduğunu kaydettiler. 


Baba Shraiber, geçen yıl temmuz ayında davayı açmalarından sonra ciddi ayrımcılığa uğradıklarını ve tehdit mektupları aldıklarını belirterek, “Kızım Maşa iyi bir öğrenciydi. Ama davayı açtıktan sonra karnesindeki 6 ders notu D (zayıf not) geldi. Elbette bazı zorluklar 


bekliyorduk ama böylesini değil” dedi. 


Kızının okuldan ve ülkeden ayrılarak Dominik Cumhuriyeti'ne gittiğini, burada da emlak ve seyahat acentesinde iş bulduğunu belirterek, “Maşa, yılbaşında orada çalışan kardeşini ziyaret 


etmek için Dominik Cumhuriyeti'ne gitti ve iş buldu” diye konuştu. 


Baba Shraiber, Rusya Eğitim ve Bilim Bakanlığına karşı reşit olmayan kızı tarafından açılan 


davada onu temsil etmeye devam edeceğini belirtti. 


Darwin'in ne kendisi ne de başkası tarafından ispatlanmamış bir teori ortaya attığını söyleyen Shraiber, “Bu yüzden, okullar çocuklara bunu tek bilimsel teori olarak dayatarak insanların 


seçim hakkını ihlal ediyor” diye konuştu. 


Darwin teorisinin okullarda öğretilmesine karşı çıkan Rusya Ortodoks Kilisesi Başkanı Aleksi II de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İnsanların maymunlardan geldiği teorisini dayatmak 


kabul edilemez bir şey” dedi. 


Shraiber'ın açtığı davanın duruşmanın sonuncusu geçen yıl 13 aralıkta yapılmış ve dava 21 


Şubat 2007'ye ertelenmişti. 


MATERYALİST MİSİNİZ, PLATONİST Mİ? 


11 Kasım 2012- İsmet Berkan- hurriyet 


SİZ de öyle misiniz bilmiyorum, ben internette gezinirken ilgimi çeken, okumak istediğim şeyleri “daha uygun bir zamanda? okunmak üzere bir kenara ayırıyorum, işaretliyorum vs. Ve sonra zaman zaman da dönüp o kenara ayırdıklarıma bakıyorum, çoğunu okuyorum. 


Dün sabah da böyle sabahlardan biriydi; internette görüp de o an okuyamadığım için kenara ayırdığım şeyleri okuma sabahı yani. Kenara ayırdığım yazılardan biri, “The New York Review of Books” dergisinde, Freeman Dyson'ın yazdığı bir kitap eleştirisiydi. 

Dyson, Jim Holt'un “Why Does the World Exist: An Existential Dedective Story? (Dünya Neden Var: Varoluşçu Bir Dedektif Hikayesi) adlı kitabı hakkında yazıyordu. 

Ne yazdığını anlatmazdan önce yazarı anlatmalıyım. Freeman Dyson, 1923 doğumlu İngiliz bir fizikçi. Çok ama çok önemli bir fizikçi üstelik. Son 50 yıldır Amerika'da Princeton'da yaşıyor. Ve özellikle son yıllarda ilginç görüşleriyle, fizik dışı konularda çok güzel yazılmış kitaplarıyla dikkat çekiyor. Zaten birkaç yıldır da The New York Review of Books dergisinin sürekli yazarları arasında. 

Her ne konuda yazarsa yazsın çok parlak bir biçimde ve çok sağlam bir akıl yürütmeyle yazdığı için Dyson'un yazılarına, kitaplarına bayılıyorum; zaten bu yazıyı da o yüzden “Sonra okurum? diyerek ayırmıştım. 

Neyse konumuza geri dönelim. 

Holt'un kitabını okuyan Dyson, 20. yüzyıl filozoflarına ilişkin küçümsemesini hiç gizlemiyor, üstüne Jim Holt'un kitabında “20. yüzyılın en büyük iki düşünürü” nitelemesini kullandığı 


Martin Heidegger ve Ludwig Witgenstein'ı birkaç cümlede harcayıp geçiyor. 

Dytson'a göre, Holt'un gidip “Neden evrende varız” sorusunu sorduğu felsefeciler iki gruba ayırılıyor: 1. Her şey atomlardan ve maddeden oluşmaktadır, diyen materyalistler; 2. Her şey fikirlerdir, diyen Platoncular. 

Biri maddeyi diğeri insan aklını her şeyin merkezine koyan bu iki temel felsefi akım hakkında daha fazla şey söylemek lazım aslında. 

Materyalizm, ilk ortaya çıktığı zamandan beri pek çok kişi tarafından küfür olarak da kullanılan bir kelime. Ama materyalist felsefe, öyle küfür edilerek geçiştirilecek bir şey değil. 
Kendi içinde onlarca yan dala ayrılan, ama çok kabaca özetlemek gerekirse, evrenin (ve bu arada bizlerin de tabii) varoluşunu özel bir amaca dayandırmayan, bu evrendeki her şeyi maddi temellerle ve mantıkla izah etmeye çalışan bir akım. 

Platonculuk ise evrenin ve bizlerin bu evrendeki varlığının bir anlamı olması gerektiğini söyleyen, yine kendi içinde onlarca hatta yüzlerce yan dallara ayrılan bir ana felsefi akım. Ki bu dallar arasında evreni yaratan yüce bir akıl (Tanrı) olduğunu söyleyen de var, bu evrendeki varlığımızın anlamını kendi aklımızda bulacağımızı söyleyen de. 

Şimdi gelelim bu yazıyı yazma sebebime... 

Dedim ya Freeman Dyson, fizik dışı konularda da yazdı, hem de çok akıcı bir dille ve çok ikna edici bir mantıkla yazdı diye. İşte onun yazdığı ve benim kafamı da ciddi olarak karıştıran kitaplardan biri, “Infinite in All Directions” (Her Yönde Sonsuz) adını taşıyor. 
Dyson bu kitabında bir yerde materyalist felsefe ile Platonist felsefeyi birleştirmeye çabalıyor, bir çeşit “kozmolojik akıl”dan söz ediyor. 

Ona göre evrenin bir düzeni var. Bu hem kuvantum mekaniği seviyesinde böyle hem de kozmolojik seviyede. Ve kendisi, bütün bu mega şeylerin düzeninin arkasında bir “akıl” olduğunu, istersek bu aklı da “tanrı” diye adlandırabileceğimizi söylüyor. 

Tabii koca bir kitabı burada birkaç satırda anlatmama imkan yok; keşke Türkçesi olsa, daha fazla insan okuyabilse. 

Dyson gibi önde gelen bir fizikçinin, yani materyalizmin neredeyse göbeğinde iş yapan birinin dindar olduğunu açıklaması, zaman zaman “Bir Hristiyanım? demesi, özellikle Amerika'da dinci gruplarla ateist gruplar arasındaki tartışmaları her zaman alevlendirdi, hala daha da alevlendirdiğini söylemek gerek. 

Ama hakkını verelim, Dyson da, her “Ben Hristiyanım? demesinden sonra ekledi: “Benim için iyi insan olmak, iyilikler yapmak, dinden daha önemlidir.” 

Aynı anda hem materyalist bir evrene inanıp hem de Platonist olunabileceğinin yaşayan örneği Freeman Dyson. 


'MATERYALİST MİLLİYETÇİ MUHAFAZAKAR” 
27.12.2008 — hurriyet 


Sık sık düzeysiz tartışmalar yaşandığı yönünde eleştiriler yöneltilen TBMM Genel Kurulu, bu kez akademik bir tartışmaya sahne oldu. 


AKP ve MHP'nin akademisyen iki vekilinin tartışması, üniversite bütçeleri hakkında konuşan 


AKP'li Necat Birinci'nin, "19. yüzyılda Avrupa'da Hausner'in geliştirdiği materyalist 


milliyetçilik anlayışının halen üniversiteler ve sosyal hayatımızda hakim kılınmak istendiğini" sözleriyle başladı. Danıştay baskını sonrası YÖK Başkanı'nın hiçbir araştırma yapmadan "Bu, laikliğe doğrudan saldırıdır" dediğini ifade eden Birinci, "Bu da materyalist, Vülgermateryalizmin veya milliyetçi materyalizmin veya bugünkü adıyla ulusal milliyetçiliğin en güzel ifadesidir" dedi. 

İşte düzeyli? atışma 

MAHP'lileri ayağa kaldıran tartışma tutanaklara şöyle yansıdı: 

Ertuğrul Kumcuoğlu (MHP): Koskoca profesör "ulusal milliyetçilik" diye Türkçe olmayan bir tabir kullanır mı? 

Necat Birinci (AKP): Hayır, ulusal milliyetçilik değil, materyalist milliyetçilik. 
Kumcuoğlu: Sizden daha fazla materyalist olan var mı? Siz de materyalist muhafazakârsınız. 

Mehmet Şandır (MHP): Hocam, materyalist milliyetçilik diye bir şey yok. 

Atatürk kadar taş düşsün 

Birinci: Kitapları okuyun. Büchner'in "Varlık ve Kuvvet"ini, Cumhuriyet İdeolojisi”ni, Celal Nuri?yi, Kılıçzade İsmail Hakkı?yı, Abdullah Cevdet'i okuyun. 

Şandır: Materyalist milliyetçilik yoktur! 

Kumcuoğlu: Başına Atatürk kadar taş düşsün! 

Başkan: Şu anda Meclis'in yarısı ayakta. 

Şandır: "Milliyetçilik" bu millete mensubiyet duymaktır. Bunun neresi materyalizm 


oluyor? 


EİNSTEİN'IN “TANRP TANIMINI BİLİYOR MUSUNUZ 
18 Kasım 2012-İsmet Berkan- hurriyet 


GEÇEN hafta “Materyalist misiniz, Platonist mi’ diye sormuş, kuvantum mekaniğinin yaşayan büyük isimlerinden Freeman Dyson'u anlatmaya çalışmıştım, onun bir yazısından hareketle. 


Kabaca materyalist ve Platoncu felsefeleri bir hatırlatmaya çalışayım önce: 

Materyalist, maddeyle ilgilenir. Onun için her şey parçacıklar, atomlar, onların birbiriyle ilişkisi, o ilişkiyi düzenleyen bilim yasaları ve bilimsel teorilerdir. Evrenin ardında bir düzen olup olmadığı sorusuyla olan ilgisi, bilimle sınırlıdır; o evrenin neden var olduğu sorusuyla çok ilgilenmez, dolayısıyla insanın varlığına da özel bir anlam yüklemez. 

Buna karşılık Platon için yaşadığımız fiziki evren bir yansımadan veya yanılsamadan ibarettir; 


esas olan, “gerçek” olan idealar, yani fikirlerdir ve bu evrenin varlığının da evrende bizlerin varlığının da bir anlamı olması gerektiğini düşünür. 

Materyalizmin bakmayın birileri tarafından küfür anlamına kullanılmasına; tarihi ve bugünü derinden etkilemiş, daha da uzun süre etkileyecek olan çok temel, çok önemli bir felsefi akım bu. 

Ve elbette aynı şey Platoncu düşünce için de geçerli. Bu ana akım da, tarih boyunca insanlığı etkilemiş, daha da etkileyecek bir düşünce biçimi. 

Bazıları ama galiba en çok da “Materyalist” kelimesini bir küfür olarak kullananlar ile geçen haftaki yazı sonrası tanıştığım ateist taassubuna mensup kişiler, insanın iki felsefi akımdan birini seçmesi gerektiğini, aynı anda iki akımdan birden etkilenilemeyeceğini düşünüyorlar. 
Oysa bu doğru değil. İşte geçen hafta anlatmaya çalıştığım Freeman Dyson, hayatını kuvantum mekaniğinin tuhaf dünyasında teori kurarak, atomun özünü oluşturan parçacıklardan tutun da atomun davranışına kadar pek çok şeyin önceden tahmin edilemez, belirlenemez doğasını araştırmış bir kişi olarak, aynı zamanda evrenin ardında bir “kozmik akıl? olduğunu düşünüyordu; dine inandığını hiç saklamıyordu. 

Bu hafta br başka örnek vereceğim: Büyük Albert Einstein. 


Benim anlamakta güçlük çektiğim şeylerden biri, dindar insanların kendi dini inançlarına destek aramak için fizik gibi temel bilimlerle uğraşan insanlar bulmaya çalışmaları. 

Bazen bu çabayı abartıp açıkça yalana, çarpıtmaya başvurdukları da oluyor. Oysa benim için inanç, kendi başına bir şey zaten. Kanıta ihtiyaç yok ki, inanıyorsanız inanıyorsunuz. 
Einstein için de eğer internete bakacak olursanız inanılmaz yalan ve çarpıtmaların olduğunu görürsünüz. Pek çok kişi Einstein'ın Tanrı inancı olan bir insan olduğunu kanıtlamak için bin dereden su getiriyor. 

Oysa Einstein defalarca “Kişisel bir tanrıya inanmıyorum?” cümlesini söylemiş bir kişi. 
“Kişisel tanrıdan kasıt, bizim dualarımıza cevap verecek kadar bizle yakından ilgilenen, bizi koca evrenin merkezine koyan bir tanrı. Yani kutsal kitapların tanrısı. 

Ama öte yandan, dinci çevrelerin Einstein ve tanrı inancı konusunda en çok kullandıkları şu cümle de büyük fizikçiye ait: “Tanrı evreni yaratırken zar atmaz.” 

Burada biraz durup Einstein'ın en derinde inandığı felsefeye, onun düşünce dünyasına yön veren ana ilkelere bakmamız gerek. 

Einstein, özel ve genel görelilik kuramlarından sonra, belki hayatının sonuna kadar kuvantum mekaniğinin ortaya koyduğu kimi kuramsal gereklerle tartışma içinde oldu. 

Ötneğin Heisenberg’in belirsizlik ilkesine karşı “Tanrı zar atmaz” lafını söyledi; çünkü Heisenberg'in bizim bir parçacığın aynı anda hem hızını hem konumunu bilemeyeceğimizi söyleyen ilkesini yetersiz buluyordu. O evrenin, doğanın kurallarının tutarlı ve anlaşılabilir olduğunu düşünüyordu. 

Baktığınızda, eğer evreni var eden tutarlı ve her şart altında geçerli kurallar varsa, yani Einstein'ın inandığı gibi “doğanın bir dili’ varsa, o zaman evrenin varlığında ve insanın 


varlığında bir anlam aranabilirdi. Ama yok her şey tesadüfse, Einstein'ın felsefesi yıkılıyordu. 
Bu çok derin, çok temel ve çok önemli bir felsefi tartışma. Bu konuda daha fazla şey okumak isteyenlere, maalesef henüz Türkçeye çevrilmemiş olan bir İngilizce kitabı, Louisa Gilder'ın “The Age of Entanglement'ini (Dolanıklık Çağı) tavsiye ederim. 


REKLAMINIZ MATERYALİST YAYINLAYAMAYIZ 
30 Ocak 2005-Ali Atıf Bir- hurriyet 


RTÜK'ten Star, Kanal D, NTV ve CNBC-e'ye birer kez program durdurma cezası geldi. 
Nedeni de Toyota Yaris reklamını yayınlamaları... 

Hatırlarsanız bu reklamda bir kadın düşen adamı kurtarmaya değil, tam adamın düşeceği yerde park ettiği arabasına koşuyor ve zarar görmesin diye onu çekiyordu. 


RTÜK'ün TV kanallarına verdiği cezanın gerekçesi şöyle: Bu reklam insan hayatını hiçe sayıyor. Maddi değerleri öne çıkarıyor. Gelişim çağındaki 

çocuklara "yardımlaşma" konusunda çelişkili duygular yaşatabilir, olumsuz etkileyebilir, bencillik ve duyarsızlığı ön plana çıkarabilir. 


RTÜK'ün gerekçesindeki "gelişim çağındaki çocuk"'lar kısmı tamamen "kılıf". Eğer gelişim çağındaki çocuklara düşünerek "'mizah"' öğesini kullanan Toyota Yaris reklamını yasaklayacaksak, Türk televizyonlarında yasaklanmadık program kalmaz. 


Sizce kaynana Semra çocukları nasıl etkiliyor dersiniz? Ya Kurtlar Vadisi? Her gece ana haberlerde yayınlanan adam öldürme, yaralama, tecavüz haberleri? Mankenliği fetiş haline getiren "Televole"'ler. 


Geçiniz. Toyota Yaris reklamını izleyen çocukların Toyota Yaris reklamını izleyip, "bencil" olacaklarını söylemek tamamen karara "makul kılıf" hazırlamaktan başka bir şey değil.. 


RTÜK üyeleri, belli ki liberal ekonomi içinde "tüketim toplumu" olmaktan rahatsızlar, Toyota Yaris reklamını cezalandırarak vicdanlarını rahatlatıyorlar. Çocukları da neden olarak kullanıp gelecek eleştirileri göğüslemeye çalışıyorlar 


Neden? Çünkü materyalistik değer yaratımı hemen hemen her reklamda olduğu ileri sürülebilecek dolaylı bir etki. Bırakalım reklamdaki mizah öğesini bir yana, neyin materyalistik neyin materyalistik olmadığı kişiden kişiye değişecek bir olgu. Ben bir şeye materyalistik derim, siz değil dersiniz. Tartışır dururuz. RTÜK de kararının çok tartışmalı olduğunun farkında "çocukları" kalkan yaparak kendini savunmaya çalışıyor. 


RTÜK'ün farkında olmadığı, "sübjektif" kararıyla reklamcılığı derinden etkileyeceği. 
RTÜK, diğer ülkelerde yayınlanan ve ceza almayan bir reklama "maddeciliği" körüklüyor diye ceza verirse işin şekli değişir. Reklamcılık doğasını kaybeder. Toyota Yaris de kendini ifade etme özgürlüğünü. 


Bu ne demek? Artık televizyon kanalları kendilerine bir reklam ulaştığında "Acaba bu reklam ne kadar materyalist?" diye düşünecek, hatta reklama bir materyalizm testi 


uygulayacak, reklam materyalistik testen geçerse yayınlayacak, demek. 


Bir palto reklamı düşünelim. Palto niye giyilir? Isınmak için. Bizim reklam 


ise "kıskandırma" temasını kullanıyor. Ya RTÜK "ergenlik yaşındaki çocuklara kıskançlık duygusu aşılıyor" derse? Reklam yayınlanmayacak. 


Bir çikolata reklamı düşünelim. Özünde çikolata niye yenir? Haz almak için. Bizim 

reklam "en iyi arkadaşınız çikolata, başka arkadaşa gerek yok" temasını kullanırsa. Ya RTÜK "ergenlik yaşındaki çocuklara maddecilik aşılıyor" derse? Reklam yayınlanmayacak. 


Hadi, RTÜK'ün materyalizm testini bizim yerli kanallara anlattık diyelim. Digiturk'ü belki ileride Star'ı almaya çalışan yabancı kanallarına nasıl anlatacağız? Türkiye'ye yatırım yapmaya hazırlanan dünya medya devlerine TF1'a, Canal Plus'a, Murdoch'a nasıl anlatacağız? Anlatamayız. "Şaka yapıyorlar" deriz. Şaka değil mi? 

Niye hemen durdurmadınız 

TOYOTA Yaris reklamı TV'lerde yayınlanmaya başlayalı neredeyse bir yıl olacak. Eğer bu reklamı çocukların izlemesi bu kadar sakıncalıysa RTÜK niye neredeyse bir yıl ekranda kalmasına izin verdi? 


RTÜK'ün söylediği etki gerçek diyelim. Yani Türk çocukları şu anda bir yıl önceye kadar daha benciller... Bu durumda Toyota Yaris'e ve TV kanallarına reklamı düzeltip bir yıl da düzeltilmiş haliyle yayınlama cezası vermek gerekmez mi? 


Yeni reklamda kadın dışarı çıkar, bir adama bakar bir arabasına, sonra adamı kurtarmaya karar verir. Slogan da şöyle olur: Insan hayatı Toyota Yaris'ten önemli değildir! 


Ya da kadın adamı bırakır, adam Toyota Yaris'in üstüne düşer. Bu kez slogan şöyle değişir: Önce can sonra canan! Nasıl? 

Reklamcılar Derneği ne düşünüyor? 

RTÜK, Toyota Yaris reklamı "maddi değerleri" öne çıkarıyor diye televizyon kanallarını cezalandırdı, Reklamcılar Derneği'nden ise "gık" yok. 


Oysa RTÜK'ün kararı Toyota'nın konuşma özgürlüğüne vurulan çok büyük bir darbe. Toyota'nın iletişim özgürlüğünü Reklamcılar Derneği savunmuyorsa kim savunacak! 


Gerçi iki reklam eleştirisini çekemeyip "sansürlenmemi"' isteyen Reklamcılar Derneği'nin bazı üyelerinden bir firmanın konuşma özgürlüğünü savunmalarını beklemek safdillik ama hadi neyse. Ben yine de uyarayım. Reklamcılar Derneği RTÜK'ün kararına şiddetle karşı çıkmalı. Eğer başka "sansür" uygulamalarına maruz kalmak istemiyorsa. 


Denizli'den sonra ben de İran'daydım 


GEÇEN hafta dört gün "Uluslararası Birinci Halka İlişkiler Konferansı" nedeniyle İran'daydım. Yanlış okumadınız. İran'da bir "Halkla İlişkiler Konferansı" yapıldı. Hem de İran Devlet Başkanı Hatemi'nin himayelerinde... 


1000 kişinin izlediği konferansta hem İran'dan, hem de değişik ülkelerden çok sayıda bilim 
adamı ve uygulamacı bildiri sundu. İranlı bilim adamlarının sürekli İran devletinin iyi halkla ilişkilere, toplumu bilinçlendirmeye ve şeffaflığa gereksinimi olduğunu vurgulamaları oldukça ilginçti. 


Tahran Üniversitesi'nden Sosyoloji Profesörü Mohammed Javad Nateghpour "Halkla 


İlişkiler ve Sosyal Sermayenin Gelişme Konumu" başlıklı bildirisini 

sunarken, "Küreselleşmek Amerikanlaşmak değildir, Küreselleşelim ama Amerikanlaşmayalım" mesajını verince izleyicilerden büyük alkış aldı. Bu "alkışları" İran halkının değişmeye olan isteğinin bir göstergesi olarak yorumladım. İran'daki değişik gelişmeler de halkın "değişim" isteğinin büyük olduğunu gösteriyor zaten. 


Bildiri sunanların birinden öğrendiğime göre sadece Tahran'da bir milyondan fazla internet kullanıcısı varmış. Büyük çoğunluk da yasak olan çanak anten kullanarak yurtdışı kanalları izliyormuş. Bütün bu veriler "'molla rejiminin" küreselleşme olgusu karşısında çok fazla dayanamayacağını gösteriyor... 


Gösteriyor ama İslami rejim de bir yandan çok sıkı direniyor. İran'daki 

konferansta "Reklamcılık ve İletişim" konulu bildiri sundum. Reklamda yaratıcılığı anlatmak için dinleyicilere üç reklam gösterecektim. Reklamların birinde kısa kollu, etek boyu dizlerinde elbise giyen ve sadece iki saniye görünen bir kadın vardı. Devrim Muhafızları bu reklamı göstermeme izin vermedi. İslami sistemin başı açık, kolsuz elbise ve etek boyu dizlerinde bir kadını görmeye iki saniye tahammülü yok. Türkiye'de İran tarzı bir rejimi özleyenlere duyurulur. İstekleri buysa bizim de sıkı direnmemiz lazım. Bilmem anlatabildim mi? 

Not: İran'da hiçbir yerde vermediğim kadar çok imza verdim. İran'da bu kadar çok sevenim olduğunu görünce, CNN Türk'ün İran'da bile izlendiğini anlayınca, inanın ben de şaşırdım. 
Çok da sevindim. 

Bravo CNN Türk. 

Çekirgelik 

Bir eylemin etik olup olmadığı o eylemin yapıldığı zamandaki sistemin durumuna bağlıdır. 
J.Fletcher 


GÖNÜL ADAMI DEDİLER, KABA MATERYALİST ÇIKTI 
22 Eylül 2013-Ahmet Hakan-Hürriyet 


KONUMUZ: Hamile kadınlarla ilgili söylediği sözlerin yankısı henüz dinmemiş olan Tuğrul İnançer'in yeni bombaları. 

-“Gönül adamı” olarak isim yapmış olmasa... 

-Devletin televizyonunda ahkâm kesmese... 

Mesele edilecek şeyler söylemesine rağmen mesele etmeyecektim. 

Fakat gelin görün ki... 

“Gönül adamı” olarak karşımıza çıkarılıyor. 

Üstelik devletin televizyonu yapıyor bunu... 


Bu durumda bize de kayıtsız kalmamak düşüyor. 


Tuğrul İnançer'in son bombasına gelince. 
Şöyle diyor: 


“Çalışan kadın, kocasının emrinde olmayı haysiyetine uygun bulmuyor ama patronunun, elin 


adamının hizmetinde olmayı haysiyetine uygun buluyor. Ben eş demem. Eş yoktur, eşitlik 


yoktur. Ben karımla, çocuğumla eşit değilim”. 


Bakar mısınız kafaya? 

Adam çalışma hayatını, “işveren” ile “çalışan” arasında akde dayalı, karşılıklı hakların hukukların olduğu bir olay olarak görmüyor. 

Ya nasıl görüyor? 

Şöyle görüyor: 


Elin adamının hizmetinde olmak olarak görüyor. Patrona hizmetçilik yapmak olarak görüyor. 


Bu kafanın tanımları şöyle: 

-Aile: Karının kocanın emrinde kocaya hizmet etmesi demek. 

-İş hayatı: Çalışanın patronun emrinde patrona hizmet etmesi demek... 
Sorun bu kafaya, “vatandaş olmak nereye düşer usta” diye... 
Alacağınız yanıt bellidir: 


Yöneticilerin emrinde devlete hizmet etmeye düşer. 


Bu kafa, bir gönül adamının kafası olamaz. 

Ne gönül adamı! Bu kafa, bir dindarın kafası bile olamaz. 

Çünkü dindarlar, “insan eşref-i mahlükattır” diye inanırlar. 

Yaratılmışların en şereflisi olan insan, kula kulluk etmez. 

Kadınıyla, erkeğiyle insan insandır ve ona toplum hayatında “Hizmet eden, emre giren, emir alan” pozisyonu verilemez. 

Dindar bir insan aileye, çalışma hayatına ya da vatandaşlığa “hizmete girme, emir alma, kulluk etme” olarak yaklaşmaz, yaklaşamaz. 


“La ilahe” diyen biri, her şeyden önce toplumsal hiyerarşileri sarsan biridir. 


Başka ne diyor Tuğrul İnançer? 

Şunu diyor: 

“Kadının ekonomik hürriyeti gibi aldatmacalardan vazgeçilmesi gerekir. Boşanmaların kimler arasında olduğunu bir anket yapıvererek bulsunlar”. 

Yani diyor ki Tuğrul İnançer: 


Kadın parayı bulduğu zaman kocayı boşar. 


Hükmü böyle verince çözümü de şu oluyor İnançer'in: 
Kadın çalışmasın, parayı bulmasın, kırsın dizini, kocasının emrinde yaşasın, boşanma da 


olmasın. 


Bu tahlilde... 

Gönül var mı? Yok. 

Din var mı? Yok. 

Ne var peki? 

Para var. 

“Parayı bulan azar, parayı bulamayan siner oturur” diye özetlenebilecek alabildiğine kaba, alabildiğine ham bir materyalizm var. 


Yani din imanla uzaktan yakından ilgisi olmayan sığ bir analizden başka bir şey yok. 


TRT, Tuğrul İnançer'in programına “Gönül Dünyamız” diye isim koymuş. 

Ne diyelim? 

Allah hepimizi yeryüzünün en dar, en sığ ve en kaba dünyasını, karşımıza “işte bizim gönül dünyamız” diye çıkaranlardan muhafaza buyursun. 


Sürgün müezzine mektup 


SAYIN Bezmiâlem Valide Sultan Camisi müezzini... 
Sevgili hocam... 

Hakikatten dirhem sapmayarak... 

Belalara uğramayı göze alıp da yalan söylemeyerek... 
Hakikati siyaset için eğip bükmeyerek... 


İslam'a büyük hizmet ettiniz. 


Sizi sürmüşler caminizden... 
Sıkmayın canınızı... 
Sizin yeriniz gönüllerdir. 


Ve önemli olan gönüllerden sürgün edilmemektir. 


Film seçeceklere tavsiyeler 


-Robert De Niro filmde var diye atlama hemen üstüne... Üstadımız epey zamandır çok dandik filmlerde rol almakta. 

-Devam filmlerinden uzak dur. Baba İki'nin Baba Bir'i aşması dışında bu konuda başarılı örnek pek yok. 

-“Romantik komedi”lere dikkat! Bu alanda söylenmemiş söz, yapılmamış espri, çekilmemiş sahne kalmadı. 

-Vampirli filmler iyidir hoştur ama son zamanlarda işin içine biraz fazlaca duygusallık, aşk meşk falan katıyorlar. Aman diyeyim. 

-Ucuza kotarılmış bilimkurgularda genellikle inandırıcılık sorunu olur. İnandırmayan bilimkurgudan ise hiç kimseye fayda gelmez. 

-“Ödüllüyse korkma dal” diye bir durum yok. Ben nice bol ödüllü filmi ilk 10 dakikasında bıraktığımı bilirim. 

-Nicolas Cage var ya... Herifin bir tek “8 MM” adlı filminden verim alabildik... Bu yüzden bir filmde Nicolas varsa kırk kere düşünmek gerekir. 

-Artık katilin filmin sonunda belli olduğu filmler pek çekilmiyor. Böylesi filmler yakalarsanız kaçırmayın. 


-Romenler sinemada gayet iyiler... Romen filmlerine iltimasa ne dersiniz? 


Barlas'a bir şey diyoruz, cevabı eşinden geliyor 

MEHMET Barlas'ın yazdıklarına karşı bir şey yazıyorum. 

Hiç sekmiyor: 

Cevap eşi Canan Barlas'tan geliyor. 

Üstelik Mehmet Barlas'ın asla yapamayacağı denli çirkin, yaftalayıcı ve hakaretamiz 


biçimde... 


İnsan biraz oturur düşünür. 

“Kocamın eli kalem tutuyor, köşesi var... O versin cevabı... Bana ne? Ben kocamın sözcüsü müyüm” falan diye... 

Yok, hayır. 


Canan Barlas hemen yapıştırıyor cevabı. 


Sırf bu yüzden “kocası adına başka köşe yazarlarına cevap yapıştırmaya meyyal” biriyle evleneceğim galiba. 

Düşünsene abi: 

Biri sana bi” şey yazıyor, bir başkası senin adına cevap veriyor. 

Oh ne güzel! 

“Barlas ailesi” türü bir aile kuramazsam durumum gerçekten fena! 


Hep böyle “tek tabanca” uğraşıp duracağım. 


Dersim ekmeğini kim yiyecek? 
ORTADA bir ekmek var: 
Tunceli'nin adını Dersim'e çevirme ekmeği. 


Herkes bu ekmeği yemenin peşinde... 


Mesela AK Parti... 

12 yıldır yapmamış bunu. 

Üstelik BDP'nin “Tunceli, Dersim olsun” teklifine hayır demiş. 

Üstelik bunu bir kez değil tam altı kez yapmış. 

Şimdi çıkmış, “Demokrasi Paketi”ne yerleştirmiş “Bundan böyle Tunceli'ye Dersim denecek” 


maddesini. 


Mesela CHP... 

Bin yıldır aklının ucundan bile geçirmemiş Tunceli'nin adını Dersim olarak değiştirmeyi... 
Gelen tekliflere “hayır” demiş. 

Dersim katliamıyla ilgili bir “özür”ü bile çok görmüş. 

İşitmiş hükümetin Dersim adını getireceğini... 


Bir el çabukluğuyla “Tunceli, Dersim olsun” diye teklif veriyor. 


Değerli siyasetçilerimiz! 
Taşı sıksan haksızlık damlayacak bir memlekette hepinizin birden “Dersim ekmeği”ne abanmanız biraz tuhaf kaçıyor. 


Çok rica ederim paylaşın şu ekmekleri... 


İNSAN GERÇEĞİNDE BİRLEŞELİM 
Yaşar Nuri Öztürk-29 Aralık 1999-Hürriyet 


Bendeniz, çatışma ve didişme sürecinden diyalog, barış ve uzlaşma sürecine geçişin omurga noktasına şu başlığı koymanın, sonuca götürücü olacağı kanısını taşıyorum: 


İnsan gerçeğinde birleşmek. 
Bunu daha da kısaltarak “İnsanda Birleşmek” şekline de getirebiliriz. 


Bu temel başlığın üç alt başlığı olacaktır: 


1. Dinin (dinlerin) gaye olmaktan çıkarılması. 

2. İmkânların paylaşılması. 

3. Nüfusun keyfiyetini öne çıkaran bir nüfus politikası. 

İnsan gerçeği, ruhçu ve materyalist tüm düşüncelerin ortak gerçeğidir. İnsanın mutluluk, esenlik ve tekâmülü dinlerde esas olduğu gibi, idealist ve materyalist felsefelerde de esastır. 
Hiçbir anlayış ve sistem, insanı görmezlikten gelerek, insanı kenara iterek hareket veya varış 


noktası belirlemeye kalkmamıştır, kalkmaz. 


Dinler genelde Tanrı (İslam'da Allah) diye andığımız aşkın kudretle münasebeti birinci sıraya koyarlar. İnsanın insanla münasebetinin düzenlenmesi ikinci sıradadır; ama unutmamak gerekir ki bir dinin tarih önündeki esas imtihanı bu ikinci münasebetin çapı ve düzenlenişiyle belirlenmektedir. Şöyle veya böyle, hümanist unsurlar, dinlerin de asli unsurları olarak dikkat çekmektedir. Yani dinlerde de merkezi realitelerden biri, bazılarında birincisi insandır. 
Hümanizmi kayıtsız-şartsız bir ““din karşıtlığı”? gibi algılamak ve anlatmak yanıltıcı olabilmektedir. Dinleri de tabir caizse, ““Tanrı kavramını merkeze oturtan hümanist sistemler”? olarak görebiliriz. Örneğin, Kuran'a baktığınızda “çekirdeğini Allah'ın oluşturduğu bir hümanizm”? ile karşılaşmanız mümkün olmaktadır. Bunun bir başka ifadesi şu olabilir: 

Kuran'da, Allah rızasıyla insan hakları (veya insanın mutluluğu) birleştirilmiştir. En üst seviyede mistik kavramlardan en basit fıkıh kurallarına kadar tüm alanlarda bunu görmek mümkün olmaktadır. Şu bir gerçek ki Kuran, insanın kahrı ve dışlanması pahasına elde edilecek bir ““Allah rızası”? olacağını kabule onay vermemektedir. Bu, yine Kuran'ın beyanına göre, tüm peygamberlerin mesajında aynen böyledir. Bunun içindir ki Kuran, tüm 


peygamberlerin tebliğ ettiği mesaja ortak ve tek kelimelik bir ad koymuştur: İslam. Yani 


barış, esenlik ve mutluluk için varlığın esasına, Allah'a teslimiyet... Adı, barış ve esenlik kelimelerinden türemiş bir din ““insan için?” bir din olabilir, “insana rağmen”? bir din asla olamaz. 

Demek oluyor ki, ruhçu-idealist anlayışlarla, materyalist-hümanist anlayışların ortak bir paydaları var: İnsanı gözardı etmemek, insan gerçeğini merkezden uzak tutmamak. 

Bizim özlemimiz, umudumuz ve önerimiz şudur: Yeni bir çağın şafak çizgilerini seyretmekte olan bugünkü insanlık, dine inananı-inanmayanı, ruhçusu-materyalisti, dindarı-yarı dindarıyla bu “innsan ortak paydası”'nda birleşebilir. Bu ortak paydanın realitelerini öne çıkararak ortak geleceğimizi, ortak bazı değerler üzerine oturtabiliriz. Bunu yapmak, herkesin kendine özgü alt başlıklarını korumasına, alt kimlik ve değerleri yaşamasına engel değildir. Ortak paydamız olan insan gerçeği bize, alt başlıklarda birbirimize saygılı ve anlayışlı olmayı zaten öğretecektir. Yeter ki biz niyet edelim. 

Burada, biraz önce değindiğim “ortak payda”'yı kavramamızda bize bir ufuk açacağına inandığım bir sözü, İslam'ın Hz. Muhammed'den sonra en büyük insanı kabul edilen Hz. 
Ali'nin bir sözünü dikkatlere sunnmak isterim. Müslümanların yöneticisi (Emirul Müminin) sıfatıyla valilerine tebliğ ettiği bir hitabede Hz. Ali diyor ki: “İnsanlar sizin her halde kardeşinizdir: Bu, ya dinde kardeşlik olur, yahut da hilkatte yani yaradılışta kardeşlik olur.” 

Şimdi biz Hz. Ali'nin çağlar ötesinden vicdan kulağımıza ulaşan bu sözünün altını çizebilir, ortak paydamız olan ““yaradılışta kardeşlik?” gerçeğinden hareketle gelecek günlere ilişkin çözümler üretebiliriz. 


“Aşka delilik diyen insan hayatın sırlarına daha da yabancı kalsın!” Muhammed İkbal 


MATERYALİZM, BAYRAM, MEVLANA 
21 Eylül 2009- Taha Akyol-Milliyet 


ESKİ bayramları özleriz çünkü çocukluk hatıralarımızın en güzelleri arasındadır. Ne güzel, ne kadar anlamlıydı; özlenmez mi hiç? 

Eski bayramlardaki “ruhaniyet'e de içimizde gizli bir özlem duyduğumuzu düşünüyorum, çocukluk günlerimizdeki bayramlar hem daha güzel, hem ruhani idi gerçekten. 

Şimdiki bayramlar büyük ölçüde tatil kaçamaklarına dönüştü... 

Piyasa ekonomisi diye savunuyoruz ve bunun insanlığa daha refahlı ve uzun ömürlü hayatlar getirdiği de kesin. Ama maddi değerler öylesine tükeniyor ki, hayatın duygusal, romantik ve ruhani boyutları gittikçe küçülüyor. Hayat maddeten rengârenk ama manen çorak hale geliyor. 

Batı'da da böyle oldu. Her biri bir “koruyucu aziz'le simgelenen kutsal yortu günleri, en 


başta da Hz. İsa'nın doğum günü sayılan Noeller eski ruhaniyetini kaybetti, tatil kaçamaklarına ve ticari festivallere, çılgın faşinglere dönüştü. 

Zengin ve ruhsuz! 

Ticari rasyonalizmin “hayatın büyüsünü bozacağını” ilk Max Weber yazmıştı. “Mehtap” sıradan bir “gezegen” haline gelirken evliyaların, azizlerin, meleklerin hayatımızdaki koruyucu ve düzenleyici rolü de kayboluyordu. 

Peter Burger de Batı'da kutsal günlerin ve formların nasıl içinin boşalıp tatile ve faşinge dönüştüğünü anlatır. 

Bizde o kadar değil ama oralara doğru gidiyoruz! 

Maddeten zenginleşme, manen çoraklaşma! 

Sosyolojik süreçlerden habersiz laikçilerimiz “irtica geliyor” diye kâbuslar görse de, ne irticası, Türkiye piyasa ekonomisi geliştikçe günlük hayatında daha “materyalist” hale geliyor. 

Hem de piyasa ekonomisini olabildiğince geliştiren muhafazakâr hükümetler yönetiminde! 
Bu kadar maddileşmiş, “büyü”sünü, ruhaniyetini kaybetmiş, dahası, gerilimler içinde nefes nefese koşuşturup durduğumuz bu dünyada “eski bayramlar”daki çocuksu masumiyetleri, sevinçleri ve gönlümüzü aydınlatan ruhaniyetleri özlememek mümkün mü? 

İşte Yahya Kemal'in “Süleymaniye'de Bayram Sabahı” adlı muazzam şiirinden bir beyit: Artarak gönlümün aydınlığı her saniyede 

Bir mehâbetli sabâh oldu Süleymaniye'de 

Yahut Tanpınar'ın *ş” ve ‘s’ harfleriyle bir şadırvan suyunun sesini veren şiirindeki iç huzuru... 

Bursa'da eski bir cami avlusu 

Mermer şadırvanda şakırdayan su 

Yeni bir sentez? 

Hangi ham softanın balyoz gibi lafları, hangi militanın öfkeli sloganları içimizde bu “gönül aydınlığını”nı yaratabilir? 

Selatin camilerindeki ruhaniyet ve huzuru, yapsatçı müteahhit elinden çıkmış zevksiz ve yeni yetme cami binalarında bulmak mümkün mü? 

Modern insan aradığı ruhaniyeti yüksek sanat eserlerinde, derin ruhaniyete sahip rehberlerde bulabilir ancak. Yahya Kemal'in veya Tanpınar'ın bir şiirinde, Şeyh Galip'te, Hacı Bektaş Veli'de, Yunus'ta, Mevlana'da mesela. 

Gazap değil merhamet, öfke değil hoşgörü ve aşktır ruhumuzun özlediği... 

Elif Şafak'ın Mevlana ve Şems-i Tebrizi'yi romanlaştıran “Aşk” kitabının satışı 400 bine yaklaşmış! 

Bizde ve dünyada Mevlana'ya, tasavvufa büyük bir ilgi var. 

Galiba insan yeni bir senteze gidiyor. 

Tarih geri gelmeyecek, gelmemeli de çünkü tarihte büyük facialar da var. 

Kapitalizmin ruhi sefaleti sürmeyecek, sürmemeli de çünkü bunaldık. 

Tasavvufun kalplerimize kaynak suları gibi “gönül aydınlığı” akıttığı bir çağa mı gidiyoruz? 

Benim özlemim bu; hem yoksulluklardan arınmış, hem “gönlü aydınlanmış” nice bayramlara... 


TAHA AKYOL: M. KEMAL MATERYALİZMDEN ETKİLENDİ 
13 Şubat 2012, Pazartesi- yeniasya 


Gazeteci-yazar Taha Akyol, Zaman'a verdiği mülâkatta, Mustafa Kemal'in hayatının her döneminde tek adam olma fikri ile hareket ettiğinin altını çizerek, “Hayatının her döneminde vulger materyalizm, biyolojik materyalizm görüşünden etkilenmiştir” ifadelerini kullandı. 


24 Anayasası İktidarı Sınırlıyordu 

Taha Akyol, “Atatürk 21 anayasasını niye bu kadar yüceltiyor Kur'ân âyetleri gibi? 24 
anayasasını niye bu kadar önemsemiyor?” sorusunun sorulması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti: “Olay şu: 21 anayasası hem hukuki anlamda, hem karizma ve kültür anlamında egemenlik ve otoriteyi İstanbul'dan Ankara'ya aktarıyor. Bu, tek adam psikolojisine çok uygun. Onun için diyor ki, âyeti kerime. Bu anayasaya inandığınız zaman meşrütiyet yanlısı olamazsınız. Bu anayasaya inandığınız zaman gözünüz İstanbul'a değil, Ankara”ya bakar. 
Ankara'da da Mustafa Kemal'e bakar. 24 anayasasında ise cumhurbaşkanının yetkileri sayılı. 
Halbuki Atatürk o yetkilerin fazlasını kullanıyor. O anayasada yargı bağımsızlığı var. Halbuki yargı bağımsızlığı istiklâl mahkemeleri tarafından çiğneniyor. O anayasada basın hürriyetinden bahsediliyor. O anayasada çok sınırlı da olsa insan hak ve hürriyetlerinden bahsediliyor. Yani 24 anayasası iktidarı sınırlayan bir anayasa.” 


Mustafa Kemal materyalizmden etkilendi 

Gazeteci-yazar Taha Akyol, Mustafa Kemal'in hayatının her döneminde tek adam olma fikri ile hareket ettiğini ve her döneminde pozitivizm yanlısı olduğunu, vulger materyalizm, biyolojik materyalizm görüşünden etkilendiğini söyledi. 

Son kitabı “Atatürk'ün İhtilâl Hukuku” ile ilgili Zaman Gazetesi'nden Nuriye Akman'a konuşan Taha Akyol, Atatürk'ün bağımsız yargıdan yana olmadığını toplumun yeterince bilmediğini söyledi. Fransız sağcı düşünürlerinden Raymond Aron'un, devrim geçiren ülkelerde liberal fikirlerin, yargı bağımsızlığının çok geciktiğini, bu yüzden de siyasi kavgaların çok sert geçtiğini anlattığını hatırlatan Akyol, “Fransa'yı izah ederken. Bu ister istemez bizde de söz konusu. 27 Mayıs'tan itibaren Türkiye'deki bir takım olağanüstü uygulamalara baktığımızda bunun hep inkılâpların ve Atatürk ilkelerinin korunması adına yapıldığını gördüm. Bir gün tesadüfen Yargıtay'ın internet sitesinde girdiğimde Yargıtay ilkelerinin birincisi Atatürk ilke ve inkılâplarına bağımlılık olduğu dikkatimi çekti. Adalette böyle bir şey olamaz. Çünkü bir sosyalisti de yargılayacak, bir muhafazakârı da, o ilkeleri eleştiren birini de yargılayacak” diye konuştu. 

M. Kemal'in, "Yargı bağımsızlığı olmayan bir millet bağımsız olamaz" dediğini ifade eden Akyol, Atatürk'ün o sözü Lozan'da adli kapütülasyonları kaldırmak için söylediğini dile getirdi. Akyol, “O dışa karşı bir sözdür. İçeride yargının hükümetten bağımsız olması, otoriteden bağımsız olması, inkılâpçı otoriteden bağımsız olması anlamında değildir. Dışa karşı Atatürk yargı bağımsızlığını övüyor, içeride söz konusu olduğunda ‘yargı inkılâba hizmet etmelidir? diyor. Ama siz içeri mi, dışarı mı bakmazsanız, o orada öyle mi dedi, burada böyle mi dedi işinize hangisi gelirse onu öyle çıkarabilirsiniz” şeklinde konuştu. 

Akyol, Atatürk'ün hayatının her döneminde tek adam olma fikri ile hareket ettiğini ve her döneminde pozitivizm yanlısı olduğunu söyledi. Akyol, “Hayatının her döneminde vulger materyalizm, biyolojik materyalizm görüşünden etkilenmiştir. Şükrü Hanioğlu'nun İngilizcesi yayınlanmış olan Atatürk'ün entelektüel biyografisi adlı kitabında çok ayrıntılı bilgiler var. 
Ancak bu pozitivizmin dozu değişmiştir. Sakarya savaşında zafer için annesinden duâ etmesini isteyen pozitivist bir Mustafa Kemal, 1937'de mecliste konuşurken “ilhamı biz gökten indiği zannedilen kitaptan almadık” diyen bir Mustafa Kemal var” dedi. 


MATERYALİST MANEVİYATÇILIK 
17 Oca 2021, Pazar- Ergün Yıldırım- yenisafak 


Yüzüklerin Efendisi filmindeki Gandalf, manevi bir şahsiyet. Saçları, giyimi, tavırları ve söylemleriyle manevi bir karizmayı anlatıyor. Olaylar örgüsü tam da çıkmaza girdiğinde ortaya çıkar ve düğümü çözer. İslam menkıbelerinde Hz. Hızır şahsiyetinin orada kopya edildiğini görürsünüz ama Hz. Hızır, Hızırlıktan çıkarılmış ve sekülerlestirilmiştir. Büyük İslam kahramanları ya da sufi şahsiyetler zorluklarla karşılaşıp insan kudretinin son haline gelince Allah, Hz. Hızır üzerinden onlara yardım eder. Mesaj açıktır: Ejderhayı öldürürken, savaşırken, kötülükle başa çıkma gayretinde yürürken tek başına gücün yetmez. Nefis yapma, benliğine güvenme. Allah var ve bütün kudretinin arkasında o duruyor. Halkımızın zihin dünyasında Hızır büyük bir tahayyül. Onu başka bir zaman bahsedelim inşallah. Sonuçta Gandalf, modernliğin materyalizminden geçerek icat edilen bir Hızır. 


Romanlarda ve filmlerde maneviyatın çok yoğun işlendiği bir dönemden geçiyoruz. 
Postmodemite gelenek ve maneviyata açık. Ama onu hakikat görmüyor. Onu dünyevi alanda, madde temelinde yeniden paketleyerek sunuyor. Buna materyalist maneviyat diyorum. Çünkü insanlar ruha, içe, mistisizme, metafiziğe susuz. Maddenin hâkim ve ezici postalları altında inliyor. Sanat ve mitolojide, roman ve sinemada bir araya gelerek imdada koşuyor. 
Mitolojinin yeniden yükselişi ve keşfedilmesi bundan. Buradan insana bir maneviyat icat ediliyor. Bunun kâhinleri, ruhbanları ve büyücüleri sanatçılar, filmciler, ressamlar, müzisyenler. Elbette kapitalizmin endüstri düzeni de bunu market yapıyor. Kâra dönüştürüyor. Sanatın, romanın, şiirin ve filmin illüzyon üretme gücünden (ya da büyüleme kapasitesi) yararlanıyorlar. Dünya çapında kâhinler ve büyücüler dinin ruhbanları ve din adamları yerini alıyor. Sinema büyük endüstri. Toplumların ve insanların maneviyat açlığını gideren icatlar yapıyor. Bol bol sürrealist filmler yapılıyor. Uçan insanlar, öteki âlemler, farklı zamanlar arasında seyahate çıkanlar, kötülükleri yok etmek için olağanüstü donanan kahramanlar... 


Bütün bunlar materyalist maneviyatın örnekleri. Çünkü maneviyatı materyalizm konseptine taşıyorlar. Ruhun özü yok bunlarda. Güç yine yüceltiliyor. Yıkım ve şiddet hâkimiyeti var. 
Mutlak hakikati temsil eden Allah ile hiçbir alakası bulunmuyor. Elbette bunları kötü adamları yok etmek için yapıyorlar! Sufiliğin özünü oluşturan mütevazılık, yokluk, yöneten ve yönetilen eşitliği, dünya hâkimiyetinin dışında konumlanma gibi özellikler yoktur bunlarda. 


Materyalist maneviyat, aynı zamanda kendisini yeni ideolojilerde ve akımlarda da ortaya koyuyor. Spirtüalizm (ruhçuluk) ve Yeni Çağ Dini Hareketlerde (New Age Religion Movemens) bunları görüyoruz. Yoga ve meditasyon faaliyetlerinde maneviyatın kadim ibadet kalıplarını ya da ritüellerini taklit ediyorlar. Ama tamamen ruhu sükünete erdirme pragmatizmine dayanıyor. Para vererek katılıyorsunuz bu ibadetlere. Bütünüyle sekülerleşmiş bir din! Dini taklide yönelen seküler ritüeller. Gençler arasında ya da üst sınıf kesimler arasında yayılıyor. Çünkü en fazla materyalizme bulaşan ve kapitalistleşerek gündelik yaşamında İslam”dan uzaklaşan kesimler üst tabaka. Bunlar dünyanın şöhretli yazar ve artistlerinden de etkilenerek bu materyalist maneviyatçılık içine yerleşiyorlar. Hem Batıya öykünme hem de maneviyat yoksunluğunun getirdiği arayışın bir sonucu. Şimdi de gençler koşuyor bu materyalist maneviyat ritüellerine. Neden? Çünkü gençler İslam maneviyatının gündelik yaşam pratiklerine karşı soğuk hale geliyorlar. Çünkü baba ve annelerinin dinleri 


üzerinden gitmek onlar için cazibesini kaybediyor. Çünkü aldıkları eğitim ve içinde yetiştikleri gündelik yaşam hikâyesi daha fazla materyalist. 


Materyalist maneviyat, hiçbir zaman insanları hoşnut edemez. Çünkü materyalizm kalıplarına dökülen maneviyat, maneviyat olmaktan çıkar. Bambaşka bir şey olur. Madde, menfaat, endüstri, seküler vasıflara bürünür. Spor yapmak gibi bir performansa dönüşür. Maneviyatın huzur veren, ruhu teskin eden, benliğin kötü yönelimlerini dizginleyen hakikatin veçhelerinden tamamen uzaklaşır. İnsan, maddeci maneviyat içinde mutluluğu bulmak için illüzyonik bir dünyada dönüp dolaşır. İbadeti spora indirgeyen ya da spor ile ibadet hazzını yakalayacağını düşünen kaotik bir bilinç doğar. Ritüellerin menfaati ve maddeyi aşan ruhani hazzını yakalayamaz. Maneviyat açlığını sadece perdeler ve erteler. 


Ergün Yıldırım:İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans ve doktora yaptı. Bilgi Hikmet, kitap Dergisi ve Yeni zemin gibi dergilerin yayınlanmasında katkıda bulundu. 
Hayali Modernlik, Değişen Din anlayışının Sosyolojisi, Akif'in Leylası, Simurgun Kanatları, Öznenin Ölümü gibi kitapları yayınlandı. Ülke TV ve TV Nette programlar yaptı. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinde dekanlık yaptı. Halen aynı fakültede hocalığa devam ediyor. 


İNSAN BEYNİ GİBİ ÇALIŞAN BİLGİSAYAR ÇİPİ GELİŞTİRİLDİ 
24 Aralık 2015, Perşembe — yeniasya 


Hangcou Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve Cıciang Üniversitesi araştırmacılarının bir yıllık çalışmayla geliştirdiği çipe "Darwin" adı verildi. 


Küçük madeni para büyüklüğünde ve siyah renkli Darwin, 4 milyondan fazla sinaps bağlantı noktası ve 2 bin 48 nöronla donatıldı. 


Hangcou Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden Dr. Ma Dı, "Darwin, nöronların sinaps bağlantı noktalarını kullandığı beyindeki sinir ağını taklit ederek akıllı bilgisayar görevlerini yerine getiriyor" dedi. 


Darwin'in robotik çalışmalarda, akıllı donanım sistemlerinde ve beyin-bilgisayar arayüzlerinde kullanılmasının beklendiğini söyleyen Ma, çipin gelişiminin daha başlangıç safhasında olduğunu vurguladı. 


Cıciang Üniversitesinden bilim adamı Şın Jünçıng da yeni çiple çalışan bilgisayarların daha az elektrik harcadığını kaydetti. 


Darwin'in bilinen diğer bilgisayar çiplerinin çözemediği zor işlemleri yapabildiğini aktaran Şın, çipin farklı insanlar tarafından yazılan rakamları tanımlamak, farklı görüntüleri ayırt edebilmek ve kullanıcının beyin dalgalarına göre ekrandaki nesneleri hareket ettirmek gibi karmaşık bilgileri işleyebildiğine dikkati çekti./AA 


DARWİNİZMDEN KEMALİZME 


Kâzım Güleçyüz-05 Nisan 2013, Cuma- yeniasya 


Erhan Afyoncu, Darwinizm-ırkçılık ilişkisini vurguladığı yazısında şöyle diyor: “Nazan Maksudyan “Türklüğü Ölçmek? isimli kitabında Türkiye'de antropoloji çalışmaları ve ırkçılık arasındaki ilişkiyi anlatır. 1869'da Antropoloji Cemiyetinin kurulması ve Darwin'in “Türlerin Kökeni? adlı eserinin yayınlanması ile birlikte kafatası ölçümleri başladı. Yalnızca kafatası 


değil, vücudun muhtelif bölgeleri de ölçüldü. 


“Irkçılıkta önemli bir adım da Darwin'in kuzeni ve hayranı Francis Galton tarafından atıldı. 
Galton, “Öjenik” dalını kurdu. “Öjenik? Yunanca “doğuştan iyi” veya “soydan asil” anlamına geliyordu. Galton, 1869'da yayınladığı ilk kitabı Hereditory Genius adlı eserinde 300 asil aileyi inceledi ve (...) asil ailelerin, asil insanlarla yapacakları evliliklerle doğuştan getirdikleri özellikleri korumaları gerektiğini savundu. Galton'un eseri büyük bir popülerlik kazandı. 
Öjenik dernekler kuruldu. Asil aileden olanlar evlenecekleri asil kişileri bulmak için asil listeleri yayınladılar. Öjenik bilim dalının asıl amacı doğuştan kabiliyetli ırkları bulmak ve onları bozulmadan kurtarmaktı. Öjenik bilimi daha sonra Naziler tarafından kullanıldı.” 
(Bugün, 3.3.13) 

Afyoncu'nun, bunların Türkiye'deki yansımalarını, bilhassa M. Kemal'in himayesine mazhar Afet İnan'ın başını çektiği antrolopoji ve kafatası ölçüm çalışmalarıyla örneklendirdiği ilginç yazısı bize İzzet Akyol'un seneler önce Köprü’de yayınlanan çok önemli bir araştırmasını hatırlattı. 

“Darwinizmden Kemalizme” başlıklı bu yazısında Akyol, M. Kemal'in Darwin kaynaklı “Natür insanları türetti. Onları kendine taptırdı da. Ancak insanların dünyada yaşayabilmeleri için, onların tabiata egemenliğini şart kıldı. Tabiata egemen olmasını bilmeyen yaratıklar varlıklarını koruyamamışlardır” ve “İlk ceddimiz balıktır. İşler ilerledikçe, insanlar primat zümresinden türediler. Biz maymunuz, düşüncelerimiz insandır” gibi sözlerini aktarırken, Prof. Dr. Halil İnalcık”la yaptığı kısa, ancak muhtevalı mülâkatta da, onun “Kemalizmi sosyal Darwinizm içinde bulabiliriz” sözünü bizzat kendisine yorumlatmış. 

İşte İnalcık'ın yaptığı ilginç açıklamalar: 

“Atatürk, hayatı mücadele olarak görmüştür. Düşüncelerini zorla karşı tarafa kabul ettirmek onun temel inançlarındandır. Yaptığı devrimlerde de “Hayat mücadeledir? felsefesini ifade etmiştir. “Hayatta muvaffak olmak, ancak kuvvetli olmakla mümkündür? der. Bu, tam Darwinizmin ifadesidir. Darwin, cinslerin baki kalmak için birbiriyle rekabet halinde 


olduklarını söylüyor. En güçlüsü yaşıyor, öbürküler yok oluyor. Bu prensibi sosyologlar sosyolojiye tatbik etmişler. Buna sosyal Darwinizm deniyor. Ben Atatürk'ün esas inancını sosyal Darwinizmde buluyorum. 

“Milliyetçilik milli yapının en sağlam, en kuvvetli bir şekle gelmesi için çalışmak demektir. 
Milliyetçiliğin altında bu manada sosyal Darwinizm vardır. Atatürk de baş milliyetçi olduğuna göre, onun milliyetçiliğinde sosyal Darwinizm büyük bir rol oynamaktadır.” 
(Mayıs- 1988, s. 43) Kemalistler niye Darwinist? İşte cevap burada. 


ATANIZ KAFATASÇI VE İSLÂM KARŞITI MIYDI? 
13 Nisan 2012, Cuma- yeniasya 


RADİKAL gazetesinden Ezgi Başaran'ın Zafer Toprak ile gerçekleştirdiği röportaj resmi ideolojik öğretiler açısından ciddi tartışma konularını ihtiva ediyor. Toprak'ın bu hafta okurla buluşan “Darwin?'den Dersim'e Cumhuriyet ve Antropoloji” kitabı üzerinden sürdürülen görüşme epeyce ufuk açıcı. Her ne kadar Prof. Toprak bazı soruları “bilimsel” bazı soruları da 
5816 sayılı kanuni engel dolayısıyla cevaplayamamış olsa da röportaj okunmadan 


geçilebilecek gibi değil. 


Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılâpları Enstitüsü'nün kurucu yöneticisi de olan Zafer Toprak popüler tarih yazmadığı gibi resmi ezberler üzerinden de tartışma inadı sürdürenlerden değil. Konumu dolayısıyla “mecburen? bazı sırlar tuttuğu, şimdilik bazı gerçekleri kamuoyundan esirgediği veya İslamcı kesimlerin eline koz vermek istemediği düşünülebilir. Doğal sayalım bunları ve biz eldeki bilgi ve tezler üzerinden konuşmanın bizi ilgilendiren bölümlerine bir göz atalım. 


Kafatasından “Yeni Vatandaş? Üretimi! 

Prof. Toprak, hem kitabında hem de röportajda yoğun olarak Atatürk'ün entelektüel faaliyetleri üzerinde duruyor. Muhtemelen şöyle bir soru aklınıza gelmiştir: Hangi entelektüel faaliyetler acaba? Mesela yeni bir vatandaş kimliği, yeni bir insan olgusu oluşturmak üzere kültür devrimi üzerine kafa yormasına bakabiliriz. 

Zafer Hoca'ya göre Atatürk'ün kafasında yeni bir insan olgusu var ama bu Anadolu insanının zihinsel yapısına hiç mi hiç uymuyor. Anadolu insanının inanç-varoluş perspektifi ile Atatürk'ün ki taban tabana zıt. Çünkü Atatürk “ulus devlete sadık olan yurttaşlar oluşturmak istiyor.” 

Peki, bu durumda Atatürk'ün ne yapması gerekiyordu? Zafer Hoca net olarak cevabı veriyor: “Her şeyden evvel bu yurttaşın geçmişle bağını koparması gerektiğini düşünüyor.” 

Kemalist Cumhuriyetin misyonu şuydu: Toplumun geçmişle bağını koparmak, zihinsel olarak köklerini kesmek, İslam'a dayalı kültür kodlarını (kanun ve silah zoruyla) bastırmak üzere bir zemin inşa etmek. Devlet imkânlarıyla yürütülen toplum mühendisliği yani asimilasyon bu zemini oluşturmanın ilk adımıydı. Misal olması açısından Anadolu coğrafyasının her tarafını kuşatan Cumhuriyete entegre politikaları sayesinde ailesinin konuştuğu Çerkesçe-Kumukça?'dan Toprak'a tek kelime olsun kalmaz. 

İnkâr edilen, zor yoluyla unutturulan dil sadece Kürt dili değildir elbette. Çünkü Toprak'ın 


ifadesiyle: “Dil açısından bakarsak da bugün konuştuğumuz Türkçe'nin yüzde 60'1 1930'lu yıllarda yaratılmıştır.” Lakin Toprak'ın bu asimilasyonu izah ederken gayet normalleştirici, masumlaştırıcı hatta zorunlulaştırıcı şu cümleleri ne kadar da çirkince sırıtmaktadır: “Hepimiz asimile olduk Cumhuriyet için. Ulus inşa etmek kolay değil. Cumhuriyet'in misyonu farklı unsurları bir potada eritmekti. Bütün ulus devletler bu yollardan geçmiştir.” 

Ulus, Dini İnkârla İnşa Edilir! 

Avrupa'da dolikosefal-brakisefal kafatası yapıları üzerinden süren tartışmalar üzerine Atatürk Batı'ya “Biz de sizler gibiyiz? diyebilmek için derin antropoloji araştırmalarına yönelir. 
Bunun için Türk Tarih Tezi çalışmaları hızlandırılır. Manevi kızı Afet İnan'ın öncülüğünde altı ay gibi kısa bir süre içinde Anadolu'nun hemen her bölgesinde 64.000 kafatası ölçülür. 
Niçin devlet destekli Antropolojik araştırmalara hassaten öncelik veriliyor? Antropoloji ile varılmak istenen siyasal ve toplumsal amaç nedir? 

Bu soruların cevapları şöyle sıralanabilir: 1- Türk devriminin Osmanlı'yla ve İslam'la mesafesini koruyabilmesi için İslam öncesine uzanması gerekliliğinden. 2- Cumhuriyet'in ilk evresinde antropolojiyi devreye sokmadan laikliği hayata geçirmek mümkün değildi. 

Bu tezi pratize etmek üzere Nutuk'ta atıf yapılan tek yabancı isim olan ve Cumhuriyet ideolojisinde önemli bir yeri olan H.G. Wells’in “İnsanlığın Tarihi? kitabı üzerinden “uhrevi nitelikteki Âdem-Havva?'dan başlayan tarih milyonlarca yıl geriye çekilerek dünyevi bir tabana oturtuluyor.” Türk Ulus kimliğini ve devletini inşa ederken din-İslam olabildiğince siliniyor. Ders kitaplarında açıkça ateizm propagandası yapılıyor. Mantık, jeoloji, biyoloji hatta tarih kitaplarında Darwin merkezli İslam karşıtı öğretiler işleniyor. 

Resmi ideolojik tezler “Tanrıyı bulan, bunun sırlarını açan ve bugün hâlâ açmaya çalışmakta olan insan zekâsıdır” şeklinde ders kitaplarında yer bulur ve Hz. Muhammed'in sıfatları kaldırılır ve 1930'larda artık Muhammed'e döndürülür. Hilafet kurumu her fırsatta aşağılanır. 
Toprak'ın ifadesiyle “din karşıtı çizgi İnönü zamanında değil, Atatürk zamanında başlamıştır.” 

Bakalım “Atatürkçü laiklik İslam karşıtlığı değildir” veya “Atatürk milliyetçiliği kafatasçıırkçı değil, hümanisttir” masallarının vadesi dolmamıştır diyen Çılgın Türklerin inanılırlıkgüvenilirlik düzeyinde ibre ne yöne doğru kayacak? 

Kenan Alpay / Yeni Akit, 12.4.2012 


TÜBİTAK'TAN EVRİM KİTAPLARI 


11 Nisan 2013, Perşembe- yeniasya 


TÜBİTAK, Charles Darwin'in evrim teorisiyle ilgili en bilinen kitaplardan olan “Kör Saatçi” ile “Tüfek, Mikrop ve Çelik”in yeni baskı süreçlerini tamamladı. 


———ÜBİTAK 


TÜBİTAK'ın “evrim kitapları” satışta 

TÜBİTAK, Charles Darwin'in evrim teorisiyle ilgili en bilinen kitaplardan olan “Kör Saatçi” ile “Tüfek, Mikrop ve Çelik”in yeni baskı süreçlerini tamamladı. Kitaplar, raflardaki yerini aldı. Geçen yıl baskıları tükenen iki kitabın yayın hakkı sözleşme süreçleri tamamlanarak yeni baskıları yapıldı. Richard Dawkins'in yazarı olduğu ve çevirmenliğini Feryal Halatçı'nın yaptığı “Kör Saatçi” ile Jared Diamond'un yazıp, Ülker İnce'nin çevirdiği “Tüfek, Mikrop ve Çelik”, kitapçılar ile TÜBİTAK Bilim Yayınları satış ofisi ve internetten satışa sunuldu. 


DECCALİZM FİTNESİNDEN GAFLET 
Ali Ferşadoğlu-04 Ocak 2012, Çarşamba- yeniasya 


Müslümanların çoğunluğu, 1750'li yıllardan sonra nükseden ve başta İslâm âlemi olmak üzere dünyayı saran ve sarsan Darwinizm, Marksizm, Sekülarizm gibi müfsit “izm”lerden teşekkül eden Deccalizm'i tam fark edip teşhis edemediler. O sıralar, Hıristiyan âlemi büyük değişimler geçirmiş, İsevilik din-i hakikisinden, semâvi dinlerden, Kur'ân'dan aldığı ruh ile dinde reformu, san'atta da rönesansı gerçekleştirip sanayi çağını başlatmış, Ortaçağ'ın cehâlet, 


vahşet, fakr ve sefâletinden kurtulmuştu. 


Deccalizmin tahribatları Osmanlı ülkesine de sıçradığı hengâmda, aydınlar yanlış bir kıyas ile ‘din reformu? tartışmalarına girdi. Cumhuriyetle birlikte, pozitivizm resmen yerleştirmiş, jakoben laiklik kanun hâline getirilmiş; din hayatın bütün katmanlarından kaldırılmaya çalışılmış, dini müesseseler kapatılmıştı. Ancak, pozitivist reform ve laikçi projeler tutmamıştı. Çünkü, İslâmiyet, Hıristiyanlık gibi tahrif edilmemiş, Kur'ân İncil gibi aklı boğmuyor, ilim ve mütefekkirleri aforoz etmiyor, ezmiyor, bilâkis öne çıkarıyor, teşvik ediyor ve koruyordu. Şunu anlayamadılar: Müslümanlar ne zaman dinlerine sarılmışsa terakki edip medenileştiler, ne zaman uzaklaştılarsa cehâletin herc ü merçleri arasında bocalayıp gerilediler, sefâlete düştüler. Diğer dinler ise bilâkisti. Zirâ, hakka, akla, doğruya yaklaşan batıldan, cehâletten kurtulur; batıla yaklaşan haktan uzaklaşır. Ayrıca, din, beşer için en büyük psiko-sosyal bir ihtiyaçtır. 

İşte, günümüz müceddid ve mütefekkiri Bediüzzaman da, Batı felsefesinin mahsülü Deccalizmin etrafı kasıp kavurduğu, İslâm âleminde mefhum kargaşasının kıyasıya sürdüğü II. Meşrütiyet başlarında gündeme çıkar. “İslâmcılık ve siyasal İslâmcılar”ın aksine başta imân, ilim, ibâdet ve ahlâka ağırlık vererek; geniş dâiredeki Kur'âni, Sünneti sosyal-siyasi ölçüleri vaz” eder. Risâle-i Nur'la, “siyasetle mukabele edilemeyecek” olan Batı felsefesinin zakkum meyvesi olan Deccalizme karşı mücâdele etmiş, mesleklerini, fikirlerini zir ü zeber etmişti. O, kanaatimizce, Deccalizme (‘Batı felsefesine) karşı, “imân-Kur'ân nurlarıyla” mukabele edecek ve İslâm âlemini ihya edecek olan şu dört ana stratejiyi geliştirmişti: 

1- Müslümanları ve bütün insanları, Kur'ân ve Sünnet'e, İslâmın kaynaklarına çekecek, yönlendirecek ve tekrar ihyâ edecek imân hareketi stratejisi. 

2- İslâm âlemi ve ittihad-ı İslâm'a yönelik içtimâi strateji. 

3- Ehl-i kitaba yönelik dâvet, içtimâi ve siyasi ittifak stratejisi. 

4- Mü'minlerin ferd olarak takip etmeleri gereken imâni, içtimai ve siyasi strateji. 


Meselelere bu zâviyeden yaklaşan Bediüzzaman, Kur'âni cihad ve tebliğdeki üslübu, Ehl-i Kitab'a karşı cihad stratejisini, Hıristiyanlarla ittifak, Hıristiyan ve Yahüdilerle dostluk sınırlarını, gayr-i müslimlerle barış ve savaşın sebeplerini, İslâm'da savaşın sebepleri ve hukukunun ölçülerini Kur'ân ve Sünnete dayanarak, nakli, akli, ilmi, mantıki delillerle izâh etmiştir. 


ŞİRKETLERİN TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ARAŞTIRMASININ 
TUTARSIZLIKLARI 


31 Mar 2021, Çarşamba- Ergün Yıldırım- yenisafak 


2014'ten bu yana 70”in üzerinde şirket , “İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı” (BADV) projesini yürütüyor. BM, Sabancı Vakfı ve TÜSİAD bu projenin en önemli ortakları. 
Şirketler, projeyi toplumsal cinsiyet eşitliğini temel alarak destekliyorlar. Bunu bir dava olarak görüyorlar. Bu dava görünürde kadına şiddetin önlenmesi düşüncesine dayanıyor. 
Gerçekte ise toplumsal cinsiyet eşitliğini hakim kılmak ve kadın meselesine çözüm olarak sunmak amacını güdüyor. Bu ön kabule dayanarak araştırmalar yapılıyor. Araştırma verilerinin yorumlanmasından bunu net bir biçimde görüyoruz. BADV projesinin son araştırması, “Salgın Sürecinde Çalışma Hayatı ve Ev İçi Şiddet” adını taşıyor. 


TÜSİAD Başkanı araştırma perspektifini önsözde özetliyor: “Kadına yönelik şiddet hem toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanamamasından kaynaklanan, hem de bu eşitsizliği perçinleyen ve en acil çözüm bekleyen sorunlardan biri olarak önümüzde duruyor”. 


Araştırma evreni büyük ölçüde elit bir popülasyondan oluşuyor. Nitekim ankete katılan kadınların 051.4'ü üniversite, 9027.8'i yüksek lisans mezunu olup, 903.4'ü doktora derecesine sahip. Yine 9058.0'i yönetici pozisyonunda çalışmaktadır. Bu oran kadınlar için “055.8 iken erkeklerde ise 9062'dir. Bu örneklemden çıkarılan veriler, bütün topluma aitmiş gibi çıkarımlar yapılıyor. Toplumun geneli üzerine yargılarda bulunuluyor. Oysa araştırma evreni genel toplumu yansıtmaktan çok uzak. Özel bir grubu yansıtıyor. 


Araştırmada doğru bulgulardan çıkarılan tutarsız sonuçlar oldukça yaygın. Yine hiçbir bulguya dayandırılmadan veya elde edilen bulgulardan çıkarılan sonuçlarla alakası olmayan çeşitli yargılara varılıyor. Onlardan birisi: 


“Bu veriler 2020 yılının Mart ayından bu yana birçok kadın için evin güvenli bir çalışma alanı olmadığını ve kadınların artan oranda çalışma alanına dönüşen evlerinde fiziksel, psikolojik, cinsel ve/veya ekonomik şiddete maruz kaldıklarına işaret etmektedir. Nitekim, salgının başlangıcından bu yana, başta ev içi şiddet olmak üzere, kadına yönelik şiddetin arttığına dair veriler medyada yer aldı. Ayrıca, aile bireylerinin tamamının evde daha fazla bulunması nedeniyle artan ev içi sorumlulukların kadınların ücretsiz emek yükünü daha da arttırdığı sıklıkla dile getirildi”. 


Bu yargıya nasıl varılıyor? Bulgularına baktığımızda ,“bir çok kadın için evin güvenli bir çalışma alanı olmadığı” gibi büyük bir yargı ortaya çıkmıyor. Araştırmada bu konu ile ilgili bulgu yokluğu, “medyada yer aldı gibi” genel ifadelerle giderilmeye çalışılıyor. Yine kadının evde çalışması, “ücretsiz emek yükü” olarak tanımlanıyor. Buna bağlı olarak evdeki işler “çalışma” kabul edilmemektedir. Kadının çalışma bağlamına yerleşmesi için illa ev dışında 


istihdam edilmesi gerektiği yaklaşımı benimseniyor. Oysa aynı eve temizlik yapmak için ücretle çalışmaya gelen kadınlar, “çalışan” statüsünü kazanmış oluyorlar! 


“Kadın çalışanların evli olmalarına rağmen pandemi sürecinde evden çalışmak istemeyerek işyerinde çalışmakta ısrar etmesi evde şiddet gördüğü ve evden uzak durmaya çalıştığı anlamına gelebilir”. 


İleri sürülen bu görüş, araştırmadaki hiç bir somut veri ile desteklenmiyor. Ayrıca uzun süre evde kalarak sosyal yoksunluk yaşama ve çalışma alışkanlıklarının sarsılması gibi durumlar nedeniyle engellenme duygusu ortaya çıkabilir. Evden uzak durmak istemenin doğrudan şiddete maruz kalmakla açıklanması, hiçbir bilimsel veriye dayanmayarak ileri sürüldüğü için bu görüş, sadece bir “inanç kabulünü” yansıtabilir. 


Araştırmada kadının çocuklara fazla zaman harcayarak cinsiyet eşitsizliğine maruz kaldığı da ileri sürülmektedir. “Araştırma sonuçları kadınların özellikle çocuk sahibi iseler pandemi sürecinde ev işlerine erkeklere kıyasla çok daha fazla zaman harcamak durumunda kaldığını ve ev içi ücretsiz emek dağılımında cinsiyet eşitliğinin olmadığını göstermektedir. Kurumların toplumsal cinsiyet eşitliği sağlamadaki sorumlulukları kurumun fiziksel sınırları ile kısıtlı olmamalıdır”. 


Araştırma boyunca bulgular ile ileri sürülen hipotezler arasında ciddi uyumsuzluklar var. 
Kadına şiddet olgusu kadının evde kalması, erkeğe göre çocuklara fazla bakması, evin güvenli çalışma ortamı olmaması ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği gibi nedenlerle açıklanıyor. 
Patronlar, toplumsal cinsiyet eşitliğini dava olarak benimsedikleri için sanırım araştırma da bunu kanıtlayacak biçimde tasarlanmış. 


“Salgın Sürecinde Çalışma Hayatı ve Ev İçi Şiddet” araştırması, kadına yönelik şiddet olgusunu tamamen ailede keşfetme peşinde. Patronlar, çalışan kadınları şiddete boğan evlerinden kurtarmak istiyorlar! Evde az kalın, çocuklara fazla zaman ayırmayın, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine inanın ki aklınız da, emeğiniz de, zamanınız da daha çok bizim işimiz olsun diyorlar. 


DÜNYA ÇAPINDA YERLERİNDEN EDİLEN İNSANLARIN SAYISI 80 MİLYONU 
AŞTI 


05 Nisan 2021 Pazartesi —haksozhaber 


BM verilerine göre, dünya çapında yerlerinden edilen insanlar 80 milyonu çoktan aştı. Evini kaybedenlerin büyük bölümü Müslüman. Mülteci hareketlerinin üçte ikisinin kaynağı sadece 
5 ülke: Suriye, Afganistan, Sudan, Myanmar ve Somali... 


Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan güncel veri ve raporlar, dünya çapında çok 
çeşitli nedenlerle yaşadıkları bölgeleri terk etmek zorunda kalan insanların sayısının 80 
milyonu aştığını gösteriyor. 2019 sonu itibariyle, bu rakamın yarıdan fazlasını -46 milyonülke içindeki yer değiştirme ve zorunlu göçler oluştururken, kadın ve çocukların süreçten en çok etkilenen kurbanlar olduğunun altı çiziliyor. İstatistiklere göre, dünyadaki mülteci ve sığınmacıların çoğunluğu ise Müslümanlar teşkil ediyor. 


BM raporları mülteci hareketlerinin üçte ikisinin yalnızca şu beş ülke kaynaklı olduğunu vurguluyor: Suriye, Afganistan, Sudan, Myanmar ve Somali. Listede İran'la Suudi Arabistan'ın savaşına sahne olan Yemen de üst sıralarda yer alıyor. 


Sebepler Çok Çeşitli 


İnsanların yaşadıkları bölgeleri terk etmek durumunda kalmalarının arkasında çok çeşitli nedenler bulunuyor. Bunların başlıcalarını iç savaşlar, işgaller, mevsim değişikliği ve kuraklık, ekonomik ve sosyal çalkantılar, siyasi baskılar, etnik ve dini çatışmalar şeklinde sıralamak mümkün. Krizin yaşandığı ülkelerde insanların çoğu sınırların ötesine kaçma imkânı bulamazken, ülke içindeki yer değiştirmelerde ise en büyük problem barınma ve gıda noktasındaki altyapı yetersizlikleri. 


Uluslararası yardım kuruluşları, devletler ve sivil organizasyonlar mültecilere destek konusunda girişimlerde bulunsalar da, insanların evlerinden uzaklaşmak zorunda bırakan krizler sona ermedikçe kalıcı bir çözüm umudu da ufukta görünmüyor. 


Asırlık Bir Sorun 


İslâm dünyasının modern dönemde mülteci meselesindeki en eski tecrübelerinden birini hâlâ Filistin oluşturuyor. İsrail'in kuruluşuyla birlikte yüz binlerce Filistinli komşu ülkelere ve dünyanın dört bir yanına dağılırken, günümüzde en az 5 milyon Filistinlinin toprakları dışında mülteci konumunda yaşadığı tahmin ediliyor. 


Ayrımcılık ve ırkçılık peşlerini bırakmıyor 


İç savaşın 10'uncu yılını tamamladığı Suriye'de en az 7 milyon insan ülkeyi terk etti. Bu rakam Afganistan için 2,8 milyonu bulurken, Sudan'dan 2,5 milyon ve Myanmar'dan da en az I milyon insan çevre ülkelere sığındı. Mülteciler gittikleri yerlerde yalnızca fiziksel zorluklarla mücadele etmiyor, aynı zamanda kendilerini çoğu kez katı bir ırkçılık veya ayrımcılık da karşılıyor. Hükümetlerin uyguladığı entegrasyon programlarının henüz yeterli düzeyde olmaması ve insanların zihinlerindeki önyargılarla baş etmenin güçlüğü, bu noktadaki insani krizin daha da derinleşmesine yol açıyor. 


Kaynak: Yeni Şafak 


UNUTTURULMAYA ÇALIŞILAN TÜRKİYE GERÇEĞİ: KEMALİST DARBECİ 
GELENEK 


04 Nisan 2021 Pazar - Salih Orhan / Haksöz Haber 


103 ismin altına imzasını koyduğu bir bildiri bir gecede hazırlanmış olamaz, bu süreci gizlilik 
içinde yürütenlerin yarın öbür gün şartlar da kendileri için olgunlaştığında başka hazırlıkların içine girmeyeceklerinin bir garantisi var mı? 


103 emekli amiralin gece yarısı yayınladıkları bildiri unutan herkese bir Türkiye gerçeğini 
hatırlattı: Kemalist darbe geleneği. Bu ülkede bütün darbelerin tek bir ideoloji adına yapıldığı gerçeğine rağmen orduya sızan —ki onlar da bunu kimliğini gizleyip Atatürkçü kisvesi altında 
başarmıştı- Gülen cemaatinin 15 Temmuz darbe girişimi; 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül ve 28 
Şubat darbe süreçlerinin faillerini birileri için unutturmuştu. Emekli amirallerin yayınladıkları 


bu son bildiri 28 Şubat'ı hatta 12 Eylül'ü bile Gülencilerin üstüne yıkarak Kemalist darbeci geleneği aklama yarışına giren iktidar mensupları ve iktidar destekçisi medya için takkeyi önlerine koyup düşünme zamanı geldiğini de gösteriyor. 


Türkiye'de bütün darbeler kurucu iktidarı yeniden -tam manasıyla- hakim kılma adına yapılmıştır. Öyle ya 15 Temmuz'da darbe yapmak için harekete geçen Gülencilerin bile cuntalarına koydukları isim “Yurtta Sulh Konseyi”ydi ve TRT'de okutmayı başardıkları bildirileri Türkiye'deki bütün Kemalistlerin altına imza atabilecekleri türden Atatürkçü bir bildiriydi. Niçin? Çünkü Gülenciler de iyi biliyordu ki Türkiye'de darbe ancak ve ancak Mustafa Kemal ve inkılapları adına yapılabilir. 


Bu darbeci gelenek devletin esas sahibi olarak kendisini görür ki bu konuda anayasa ve kanunlar bakımından ellerinde yeterli derecede delil de bulunmaktadır. Her daim güçlü olduğu asker, yargı, sivil bürokrasi alanlarındaki gücünün yanında darbeci Kemalist zihniyetin ciddi bir toplumsal desteğe de yaslandığını unutmamak gerekir. Ancak bu toplumsal yapının her zaman asli görevi darbelere sivil destek sağlama şeklinde olmuştur yani her zaman yardımcı roldedir. Bu anlamda görevini de konumunu da bilen sivil görünümlü militarist ruhlu bir yapı vardır karşımızda. 


Kemalistler için darbe yapmanın ahlakiliği ve meşruiyeti değil imkanıdır her zaman esas mesele. İmkan dahilinde değilse iktidarı seçimler yoluyla devirmek yolunu kerhen tutarlar. 
Asli yol ve yöntem olan darbe ihtimali gündeme geldiğinde heyecanlanmaları da bu yüzdendir ne de olsa su bulununca teyemmüm bozulur! 


Bu arkaplan çerçevesinde 103 emekli amiralin bir gece yarısı “Yüce Türk Milletine” hitabıyla yayınladıkları bildiriyi sadece görüşlerini beyan etmişler şeklinde değerlendirmek saflık olur. 
Tabii ki emekli askerlerin de diğer vatandaşlar gibi fikirlerini ifade etme, eleştirilerde bulunma hakkı vardır. Ancak bunun yolu askeri darbeleri, muhtıraları hatırlatır şekilde bir gece yarısı bildiri yayınlamak olmasa gerek. Kullanılan dil ve üslupla aba altından sopa gösterilmesi de “ne var canım emekli paşalar endişelerini dile getirmiş” diye geçiştirilemez. 
Bu olaya esas anlamını veren ise yapılan işin mahiyetinin yanında o işi yapanların kimliği yani Kemalist olmalarıdır. Kemalizm darbecilik demektir. Bu bakımdan bu bildirinin ne anlama geldiği biraz yakın siyasi tarih bilen aklı başında herkes için çok açık. 


Burada sorulması gereken esas sorulardan biri “bu bildirinin altına imzasını atamasa da hazırlanmasına katkı sunan, bu işin içinde yer alan muvazzaf askerler de var mıdır?” 
şeklindedir. Yani bildirinin emekli askerler tarafından yayınlanması olayın gelişimi itibariyle midir yoksa bir taktik-strateji dahililinde gerçekleşen bir ilk adım mıdır? 


9 subay olayı gibi yakın tarihteki hadiseler bu anlamdaki askeri hareketliliklerin hafife 
alınmamasını yeterince gösteriyor. Ya da şöyle düşünelim 15 Temmuz 2016 Cuma günü gün içinde biri bize akşam darbe olabileceğini söylese buna ihtimal verir miydik. Ama o günün akşamında halkın sokağa inmesiyle engellenmese dört başı mamur bir darbe planı hayata geçirilmeye çalışıldı. Yine emekli amirallerin bu bildirisinin hazırlanma sürecinden kamuoyunun haberi yoktu peki iktidarın haberi var mıydı? Neticede 103 ismin altına imzasını koyduğu bir bildiri bir gecede hazırlanmış olamaz, bu süreci gizlilik içinde yürütenlerin yarın öbür gün şartlar da kendileri için olgunlaştığında başka hazırlıkların içine girmeyeceklerinin bir garantisi var mı? Akıllı kimse düşmanını hafife almaz. 


“AMİRALLERİMİZ ONURUMUZDUR” DİYEN ONURSUZLAR! 


04 Nisan 2021 Pazar- Haksöz Haber 


Türkiye'de darbe beklentisi içinde olan insanların sayısının hiç de azımsanmayacak kadar çok olduğu emekli amirallerin bildirisiyle bir kez daha ortaya çıktı. 


Sosyal medya sitesi Twitter'da açılan #amirallerimizonurumuzdur tagı Türkiye'de darbeye alkış tutmaya hazır şekilde bekleyen darbeci, Kemalist bir kitlenin bulunduğunu bir kez daha hatırlattı. 28 Şubat'ta darbenin toplumsal destek ayağını oluşturan, 15 Temmuz'da darbenin ilk saatlerinde caddelerden geçen tankları balkonlarından alkışlayıp, sosyal medyada destek mesajları yazan bu kitle iflah olmaz bir darbesever geleneğe sahip olduğunu son bildiri gelişmesine verdiği tepkiyle yeniden ortaya koydu. 


Yayınladıkları darbe imalı bildiriyle hükümeti hizaya getirmeyi amaçlayan emekli amirallere 'amirallerimiz onurumuzdur' diye sahip çıkan bu kitlelerin onurdan ne anladıkları ortada. 
Umulur ki emekli amirallerin bu bildirisi bir süredir unutulmaya yüz tutan Kemalist darbe geleneğinin canlılığını iktidar ve iktidarı destekleyen halk kitlelerine hatırlatmış olur. 


DARBE KIŞKIRTICISI AMİRAL TÜRKER ERTÜRK, REYHANLI KATLİAMININ 
TETİKÇİSİ MİHRAÇ URAL'IN NESİ OLUR? 


04 Nisan 2021 Pazar- Haksöz Haber 


Montrö'nün tartışılmazlığı ile başlayıp “sarıklı amiral” hazımsızlığıyla devam eden ve sözü döndürüp dolandırıp darbe tehdidi ile noktalayan 103 emekli amiralden biri Türker Ertürk'ün, Reyhanlı katliamının tetikçisi Mihraç Ural ile nasıl bir ilişkisi var? 


103 emekli amiralin imzasıyla yayımlanan ve darbe kışkırtıcılığı içeren bildiri yoğun tepkiyle 
karşılanmaya devam ediyor. 


Hükümet başta olmak üzere birçok kesim açıklamalar yaparak bu çıkışa tepki gösterdi. Milli Savunma Bakanlığı da bir açıklama yaparak darbesever amirallerin umutlarını suya düşürdü. 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise bildiride imzası bulunan emekli amiraller hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. 


Pişkince savunmayı sürdürüyorlar! 


Öte yandan bu 103 Amiral Bildirisi karşısında aralarında CHP'nin de olduğu bazı siyasi partilerin suskunluğu dikkat çekiyor. CHP halen lehte veya aleyhte bir açıklama yapmadı ancak İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın destek açıklamasında bulunmaya cesaret etmesi doğrusu çok cüretkar bir çıkış oldu. 


Öte yandan bu bildiriye açıkça destek verenler sadece Aytun Çıray gibi isimlerden de ibaret değil. Tepkinin yoğunluğu ve savcılıkça soruşturma başlatıldığının açıklanması üzerine paniğe kapılan darbesever amiraller ve destekçileri sosyal medyada pişkince kendilerini savunmaya başladı. Ülke gündemine bomba gibi düşen ve kamuoyunu tedirgin eden bu girişimin içerdiği tehdit görmezlikten gelinerek “ifade özgürlüğü” gibi kalıplar kapsamında değerlendirilip savunulması “pişkinliğin bu kadarına da pes” dedirtecek cinsten. Bildirinin imzacıları arasında olan Emekli Amiral Türker Ertürk'ün Twitter'daki paylaşımı bu bağlamda dikkat çekici. 


Darbesever amiraller bu cüretkar bildiriyi yayımlarken motivasyon kaynakları neler, hangi kliğin adamları vb. sorular anlaşılan bir süre daha belirsizliğini koruyacak. Bununla birlikte hem bildirideki imzası hem de sonrasında bunu pişkince savunan paylaşımlarıyla dikkatleri çeken Emekli Amiral Türker Ertürk ismi, üzerinde biraz durulmayı gerektiriyor. 


Mavi vatan diye türkü söyleyip şebbihalık yapan tipler 


Emekli Amiral Türker Ertürk, ırkçı Kemalist eğilimleriyle bilinen bir tip. Bir yandan “Mavi vatan” diye türkü söyleyip diğer yandan şebbihalık yapmaktan kaçınmayanlardan... 


Hele bir de Mihraç Ural ile yan yana geldiği bir fotoğraf karesi var ki bunun mutlaka soruşturulması lazım. 


Ayrıca Mihraç Ural gibi Şebbiha katillerle yan yana gelen aynı Türker Ertürk'ün PYD/YPG'yi de sahiplenici yaklaşımlara sahip olması da şaşırtıcı değil. 


Bilindiği gibi THKP/C'nin Acilciler grubunun lideri olarak Suriye intifadasının başlangıcından bu yana Beşşar Esed despotunun tetikçiliğini yapan Mihraç Ural, eli şuana kadar Suriye'de yüzlerce binlerce masumun kanına bulaşmış bir katil. Sadece bu kadar da değil. Aynı Mihraç Ural ve çetesi Türkiye insanına yönelik diğer birçok suçun yanı sıra onlarca kişinin ölümüyle sonuçlanan Reyhanlı vahşetinin de baş tetikçisi. Ve bu tetikçinin Emekli Amiral Türker Ertürk ile aynı karede bulunduğu fotoğrafı ortaya çıkıyor. 


Dolayısıyla muhtemelen tarihe “103 Amiral Bildirisi” olarak geçecek olan bu darbe çığırtkanlığının arkasındaki isimlerin kimliği ile alakalı olarak başlatılan soruşturma derinleştirilerek sürdürülürken Mihraç Ural- Türker Ertürk ilişkisini de kapsaması gerekiyor. 
KOSOVA'NIN YENİ CUMHURBAŞKANI VYOSA OSMANİ OLDU 

04 Nisan 2021 Pazar- Haksöz Haber 


Kosova Meclisi'nde yapılan oylamada, Vyosa Osmani ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi. 


İktidardaki Kendin Karar Al Hareketi'nin (VV) adayı olan Vyosa Osmani, oylamanın üçüncü turunda 71 milletvekilinin oyunu alarak oy çokluğuyla ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu. 


120 üyeli Kosova Meclisi'nde yapılan oylamaya 82 milletvekili katılırken, 11 oy geçersiz 
sayıldı. 


Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci ve ikinci turlarında, seçim için gerekli üçte iki çoğunluk sağlanamadı. 


Osmani'nin cumhurbaşkanı seçilmesine Kosova Demokratik Partisi (PDK), Kosova'nın Geleceği İçin İttifak (AAK) ve Sırp Listesi destek vermedi. 


Cumhurbaşkanı seçilmesi için yeterli çoğunluğun sağlanması adına eski partisi Kosova Demokratik Birliği (LDK) Osmani'ye destek oldu. 


Vyosa Osmani kimdir? 


Kosova'nın Mitrovica kentinde 17 Mayıs 1982'de dünyaya gelen Osmanı, ilkokul ve liseyi bu şehirde bitirdi. 


Priştine Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Osmani, yüksek lisans ve doktora eğitimini ABD'deki Pitsburg Üniversitesinde tamamladı. 


Gençlik yıllarında LDK'ye katılan Osmani, bu partiden birkaç dönem milletvekilliği de yaptı. 


Kosova Meclis Başkanı olarak görev yapan Osmani, eski cumhurbaşkanı Haşim Thaçi'nin istifa etmesinin ardından cumhurbaşkanlığı görevini de vekaleten yürüttü. 


Kosova'da 14 Şubat 2021'de yapılan genel seçim öncesi LDK'den ayrılan Osmani, seçime VV safında katıldı. 


Osmani, uluslararası hukuk ve ticaret hukuku alanlarında bazı kitap, makale, monografi ve çalışmalar yayınladı. 


Evli ve iki çocuk annesi olan Osmani, ana dili Arnavutçanın yanı sıra İngilizce, Türkçe, İspanyolca ve Sırpça da biliyor. 


ÜRDÜN KRALI 2. ABDULLAH'IN KARDEŞİ GÖZALTINA ALINDI 
03 Nisan 2021 Cumartesi — Haksöz Haber 


Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın kardeşi Prens Hamza bin Hüseyin'in gözaltına alındığı ve başkent Amman'daki Sarayı'nda gözetim altında tutulduğu öne sürüldü. 


ABD merkezli Washington Post gazetesinin haberine göre, Kral Hüseyin'in en büyük oğlu ve Kral 2. Abdullah'ın abisi Prens Hamza bin Hüseyin ve 20 kişi "ülkenin istikrarına tehdit olduğu gerekçesiyle" gözaltına alındı. 


Prensin, başkent Amman'daki Sarayı'nda tutulduğu aktarılırken, gözaltına alınanlar arasında ülkenin güvenlik teşkilatından kişiler olduğu ifade edildi. 


Ürdün iddiaları yalanladı 


Ürdün haber ajansı PETRA'da yayımlanan açıklamada, Tümgeneral Huneyti, Bin Hüseyin'in gözaltına alındığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını ancak kendisinden ülkenin güvenlik ve istikrarının hedef alınmasına sebep olacak hareket ve faaliyetleri bırakmasının istendiğini kaydetti. 


Huneyti, güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği soruşturma sonucunda eski Kraliyet Divanı Başkanı Basım İbrahim Avadallah ve bazı kişilerin gözaltına alındığını da ifade etti. 


Soruşturmanın devam ettiğini ve sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılacağını aktaran Huneyti, alınan tüm tedbirlerin kanunlara uygun olduğunu belirtti. 


SUUDİ BAKAN SİYONİST İSRAİL İLE NORMALLEŞMEYİ SAVUNDU 


03 Nisan 2021 Cumartesi - Haksöz Haber 


Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, Siyonist İsrail'in bölgedeki konumunun normalleşmesinin tüm bölge için ekonomik, sosyal ve güvenlik açılarından faydalı olacağını öne sürdü. 


Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan, CNN'e verdiği röportajda, ülkesi ile İsrail arasında yakın bir zamanda anlaşma yapılıp yapılmayacağını bilmediğini söyledi. 


İsrail'in bölgedeki konumunun normalleşmesinin bölge için büyük fayda sağlayacağını kaydeden Bin Ferhan, "Normalleşme tüm bölge için ekonomik, sosyal ve güvenlik açılarından faydalı olacak." ifadelerini kullandı. 


Bin Ferhan, Filistin meselesi çözülmez ve 1967 sınırları çerçevesinde bir Filistin devleti kurulmazsa normalleşmenin bölgede başarılı olmasının mümkün olmayacağını da ifade etti. 


Bin Ferhan ayrıca, ülkesinin daha önce Arap Barış Girişimi çerçevesinde 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması durumunda İsrail ile normalleşme sözü verdiğini sözlerine ekledi. 

Arap Birliği üyesi ülkeler, 2002'de Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kabul edilen Arap Barış Girişimi bildirisiyle, "toprak karşılığı barışı" yani 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan 


bağımsız Filistin devletini kabul etmedikçe İsrail'le normalleşmeyi reddetmişti. 


Mısır ve Ürdün'ün ardından 2020 yılında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Fas ve Sudan da İsrail ile normalleşmeyi kabul eden ülkeler kervanına katılmıştı. 


Kaynak: AA 
UÇTU UÇTU DARWİN UÇTU... 


18 Ekim 2009-evrensel.net/ 


Darwinin 150 yıl önce Türlerin Kökeni'ni yayımlarken en fazla canını sıkan” ara formlardan biri daha bulundu. Çinli ve İngiltereli paleontologlar, 160 milyon yıl önce yaşamış yeni bir tür uçan sürüngenin fosillerini keşfetti. 


Darwin'in 150 yıl önce Türlerin Kökeni'ni yayımlarken en fazla canını sıkan” ara formlardan biri daha bulundu.Çinli ve İngiltereli paleontologlar, 160 milyon yıl önce yaşamış yeni bir tür uçan sürüngenin fosillerini keşfetti. ADI DARWİN OLSUNYeni türe, 200 yıl önce doğan ve Türlerin Kökeni adlı baş eserini 150 yıl önce yayımlayan ünlü Doğa Bilimci Charles 

Darwin” in isminden esinlenilerek, Darwinopterus adı verildi. Uzmanlar,yeni türün, modüler 


evrim konusunda ilk açık kanıtları sunduğunu belirterek, Çin'in kuzeydoğusunda bulunan 20 
yeni fosilin, uçan sürüngen pterozorların ilkel ve daha gelişmiş olanlarıyla benzerlikler taşıdıklarını söyledi. Bilim insanları, şimdiye dek bu yaratıklardan iki belirgin grubu biliyorlardı. KAYIP HALKA OLABİLİRUZUn kuyruklu ilkel pterozorlar ve daha gelişmiş olan kısa kuyruklular arasında fosil kayıtlarında büyük bir boşluk bulunuyordu. Yeni bulunan fosillerin bu evrim zincirinin kayıp halkası olabileceğini belirten araştırmacılar, kafası ve boynuyla gelişmiş pterozorlar gibi olan ve şahini andıran Darwinopterus'un iskeletinin geriye kalan kısmının daha çok ilkel olanlarına benzediğini kaydetti. Paleontologlar, bu canlının, doğal seçilimin, bir özelliği değil tümden bütün özellikleri çabucak değiştirdiği modüler evrim denilen evrim tipine kanıt olabileceğini belirterek, bu türün uzun çenesi ve keskin dişlerinin bulunduğu gagasıyla, diğer türleri yakalayıp öldürmekte usta olduğunun tahmin edildiğini söyledi. Araştırmalarını, Proceedings of the Royal Society B. dergisinde yayımlayan bilim insanları, 160 milyon yaşındaki fosillerin, ilk kuş Archaeoptery” nin ortaya 
çıkışından 10 milyon yıl öncesine tarihlendiğini belirtti. Pterodaktil de denilen pterozorlar, 65 
ila 220 milyon yıl önce yaşayan uçan sürüngenlerdi. (DIŞ HABERLER) 


DARWİN'İN ÇOCUKLARI ÖRTÜYE DÜŞMAN, EVRİME HAYRANLAR 
Zekeriya Say-12.02.2021-Yeniakit 


2008 yılında, başörtüsü, İHL”ler ve din dersleri aleyhine bildiri yayınlayan Boğaziçili 
akademisyenler Darwin hayranı çıktı. Boğaziçi'ndeki provokasyonda başı çeken Cem Say, Esra Mungan ve Ayşe Buğra Kavala'nın da aralarında bulunduğu 20 öğretim üyesinin, Bilim ve Teknik Dergisi'nin 2009 yılı Mart sayısında yayınlanan “Darwin 200 yaşında” başlıklı makalede yer alan ve Türklere hakaret içeren ifadelerin kullanılmamasından rahatsız olarak bir bildiri yayınladıkları öğrenildi. 


Teröristleri kurtarmak için hazırlanan bildirilere imza atan, DHKP-C”lilere destek vermek için açlık grevine katılan, Gezi kalkışmasını organize eden ve son günlerde Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan rektör atamasını bahane ederek ülkeyi yangın yerine çevirmek isteyen 
33 kişilik akademisyen grubunun yeni bir skandalı daha ortaya çıktı. Öğrencileri terörize etme 
gayreti sergileyen 33 kişilik Boğaziçili akademisyen grubunun ekseriyetinin 2009 yılında, Evrim Teorisi'nin sahibi ve Türk düşmanı Charles Darwin lehine bir bildiriye imza attıkları öğrenildi. 2008 yılında, başörtüsü aleyhine 5 maddelik skandal bir bildiriyi imzalayan ve imam hatiplerin kapatılması ile din derslerinin müfredattan kaldırılmasını talep eden sözde özgürlükçü akademisyenlerin, Bilim ve Teknik Dergisi'nin 2009 yılı Mart sayısından Darwin'in 200. doğum yılı için hazırlanan 15 sayfalık bölümünün çıkartılmasını eleştirdikleri belirlendi. Cem Say, Esra Mungan ve Ayşe Buğra Kavala'nın da aralarında bulunduğu Boğaziçili akademisyenlerin, TÜBİTAK'tan küstah bir talepte bulunarak, Darwin için özel bir sayı çıkarmasını istedikleri öğrenildi. 


Provokatörler darwin aşığı çıktı 


Boğaziçi Üniversitesi'nde “Gezi” benzeri bir kalkışmanın fitilini ateşlemek için cübbeleriyle eylem yapan ve marjinal sol örgütler ile LGBTİ'li sapkınları kışkırtan 33 kişilik akademisyen grubunun yeni bir rezaletini daha ifşa ediyoruz. Boğaziçi Üniversitesi”ndeki rektörlük seçimlerini “kitabına uydurarak? yaptıklarını itiraf eden karanlık Oda TV yazarı Prof. Dr. Cem Say, Gezi eylemlerinin organizatörü Osman Kavala'nın karısı Ayşe Buğra Kavala ve PKK'ya destek veren ihanet bildirisine imza atan Esra Mungan'ın da aralarında olduğu Boğaziçili akademisyenler ihanete doymuyor. Sözde özgürlükçü akademisyenler, Bilim ve Teknik 
Dergisi'nin 2009 yılı Mart sayısında Darwin'in 200. doğum yılı için hazırlanan, “Darwin 200 
yaşında” isimli makalenin kullanılmamasından rahatsız olup, bilimsel bir despotizm estirmiş. 


Türklere “aşağı ırk” diye hakaret eden ırkçı Charles Darwin ile ilgili kısımların dergiden çıkarılmasını “sansür” olarak yorumlayan Boğaziçili akademisyenler, TÜBİTAK'a, Darwin için özel bir sayı çıkarması dayatmasında da bulunmuş. Skandal açıklamada, Boğaziçi'ndeki eylemleri kışkırtan 33 kişilik isimden 20'sinin imzası yer almış. 


İşte o darwinistler 


Dayatmaya imza atanlar arasında Boğaziçi'nin diğer gedikli imzacıları da yer alıyor. 
Öğrencilerin arkasına saklanarak akademiyi istismar eden diğer Darwin aşıkları ise şunlar: A. 
Sumru Özsoy, Alp Eden, Aybek Korugan, Betül Tanbay, Bilge Ataca, Burçay Erus, Cem Ersoy, Deniz Albayrak Kaymak, Erol Köroğlu, Ersan Demiralp, Hale Saybaşılı, Lale Akarun, Mine Eder, Serra Müderrisoğlu, Zeynep Gambetti, Zeynep Kadirbeyoğlu, Zeynep Uysal. 


Bilimin iflasını savunuyorlar! 


Darwin'e destek bildirisinde kullanılan üslup da bugün Boğaziçi'nde kullandıkları üslubun aynısı. Alanında yetkin bilim adamların katkılarıyla hazırlanan bir dergide kendi görüşlerine yer verilmediği için “derin kaygıya kapıldıklarını” belirten akademisyenler, dünyada hiçbir geçerliliği kalmayan ve bilimsel olarak çökertilen Evrim Teorisini ise “dünyanın en önemli kuramı? olarak nitelendiriyor. Başörtüsüne tahammül edemeyen, imam hatiplerin kapatılmasını isteyen ve din derslerinin müfredattan kaldırılmasını talep eden sözde özgürlük havarisi akademisyenlerin, İslam düşmanı Darwin için imza toplamaları mezkür öğretim üyeleri için “Darwin'in torunları” yorumlarına neden oldu. 


MATERYALİST EĞİTİMLE DOĞRU İNSAN YETİŞİR Mİ? 
27 Şubat 2021-Sefa Saygılı-yeniakit 


Geçen hafta bu sütunlarda yayınladığımız ‘SUÇ PATLAMASI başlıklı yazımıza şöyle başlamıştık: 


“Birkaç gün önce yayınlanan ve medyada yer alan TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verilerine göre; ülkemizde son 10 yılda suç patlamasının yaşandığı görülmektedir. Öyle ki; hırsızlık 7 kat, cinayet 6 kat, cinsel suçlar 10 kat, uyuşturucu 11 kat, yağma 11 kat, trafik suçları 15 kat gibi ürkütücü oranda artış göstermiştir. Cezaevine giren insan sayısı da 3,8 kat artmıştır. Bu veriler toplumun temellerinin bozulduğunu ve çürüdüğünü gözler önüne sermektedir. 2009 yılında cinayet suçu sayısı 1.514 iken bu sayı 6 kat artarak 9 bin 374'e, yaralamada ise 4,5 kat artarak 34 bin 987 'ye çıkmıştır. 


Toplumumuzda suç işleme hususunda alarm sinyalleri çalmaya başlamıştır. Bu vahim tabloyu sadece ekonomik sıkıntılara ve işsizlik gibi sebeplere dayandırmak mümkün değildir. 
Temel sebepler arasında; eğitimdeki yanlışlar, ahlaki erozyon ve kötü yasalar gibi faktörler öncelik taşımaktadır. ” 

Gerçekten bu rakamlar bir faciaydı ve ülkemiz için alarm sinyalleri veriyordu. Yazının devamında bu durumun başlıca sebebi olan kötü yasaları anlatmıştık. 

Bir diğer faktör ise uygulanan eğitim ve öğretim zihniyetidir. Maalesef gençlerimizi sağlam bir bakış açısı ile yetiştiremiyoruz. Gazetemiz yazarı Ali Erkan Kavaklı, yıllardır ders kitaplarından örnekler vererek maneviyattan kopuk pozitivist kafayı gözler önüne seriyor. 
Darwinizm yanlısı metinler, rol model olarak tanıtılan uygunsuz filozof ve benzerleri öğretilmektedir. 

Geçtiğimiz hafta önceki Diyanet İşleri Başkanlarından bir hocamız, gençliğin problemlerinden söz ettiği on-line konferansında Türkiye'deki eğitimin dünyanın en pozivist ve maddeci olanlarından en başta gelenlerinden biri olduğundan söz etti. İnanın duyduğumda şaşırmadım. 

Yenilerde kaybettiğimiz ülkemiz insanı psikolog Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun şu yazısı da aynı acı gerçeği yansıtmaktadır: 

“Ben Amerika'da 25 yıl kalmış bir insan olarak şöyle bir gözlem yapıyorum. Amerika'da hiç eğitim görmemiş bir insanla aynı odada kalmaktan korkarım. Beş dolar için gırtlağını kesebilir. Eğitim orada gerçekten bir fark yaratıyor. Eğitim düzeyi yükseldikçe, uygar, olgun, sorumluluk sahibi, verdiği sözü tutan, kişisel bütünlüğü olan bir insan olma yolunda ilerliyor. 
İstisnalar kesinlikle olabilir ama genellikle böyle. 

Türkiye'ye gelip baktığımda iki faktör görüyorum. Şehirleşme ve eğitim. Türkiye'de şehirleşmiş ve eğitim görmüş insandan korkuyorum. Kesinlikle insafsız, kendinden ve kendi yakınlarının çıkarından başka bir şey düşünmüyor. Bu son derece kuvvetli bir duygu bende. 
İliğini sömürür bitirir, hiç acıma duygusu yoktur. 

Ama şehirleşmemiş, okumamış, saf köylü olarak kalmışsa, onda değerler bilinci çok yüksektir. 

Sanki eğitilmiş Amerikalı... Burada çok önemli bir gözlem var. Bunun üzerine düşünmek 


, 


lâzım.’ 


Geçenlerde ülkemizin üretim yapan ve bu ürettiği malları yurt içine ve dışına pazarlayan önemli bir iş adamımızla yaptığımız sohbette belirttiği bazı hususları yazmak istiyorum: 

e Ülkemizde işsizlik sorunundan daha fazla tembellik sorunu var. İnsanlarımız maalesef çalışmadan kazanmak istiyor. İşinin hakkını vermek gibi bir gayretinin eksik olduğunu görüyorum. Kişiler çaycılık yaptığında bile “Bunu en iyi şekilde yapmalıyım” demiyor. 

e Evet, ekonomimizin sorunları çok ve ekonomik olarak zor durumdayız. Gördüğüm bir kriz döneminden geçiyoruz. Bu fazlasıyla hissediliyor. Ancak kriz sadece Türkiye'de değil. Pek çok ülkede benzer problemlerin söz konusu olduğunu söylemeliyim. Hatta Türkiye bu haline rağmen çoğu ülkeden daha iyi durumdadır. 

e Günümüzde gelişmede en önemli faktör bilgidir. Bilgi çağından geçiyoruz. Bilgiye kıymet biçilmez. Bilginin fiyatı ölçülmez. 

e Kimse kendine toz kondurmuyor. Herkes başkasını, özellikle de hükümeti veya bazı üyelerini suçluyor. Bunun yerine her vatandaş üzerine düşeni yapmalı, kendi sorumluluğunu müdrik olmalıdır. Görev sadece idarecilerimize değil hepimize düşmektedir. 

e Günümüzde maalesef spekülasyon üzerinden kazanç yapmak, alın teri dökmeden para kazanmak geçerli ve yaygın bir yol haline gelmiştir. Arsa alıp satmak, hisse senetleri ve benzerleriyle yolunu bulmak istemektedirler. Hâlbuki herkes alın teri ve el emeği ile ekmeğini kazanmayı hedeflemelidir. Huzur da ülkemizin sağlıklı büyümesi de bundadır. 

e Eğitimde de sorunlar vardır. Elbette öğretmenlerin çocukları dövmesi, aşağılama ve hakarete varan sataşmalardan uzak durması gerekir. Ancak şu anki durum da yanlıştır. 
Yanlış yapan talebesini azarlaması bile olay haline getirilmektedir. Öğretmenin otoritesi kaybolmuş, eğitici özelliği büyük yara almıştır. Bu da öğrencinin hakkıyla gelişmesini ve yetişmesine engellemektedir. 

Bu önemli hususa ileride tekrar değineceğim. Ancak vakit geçiyor; deist, idealden yoksun bir 


nesil geliyor. Bir an önce gerekli tedbirleri almazsak maalesef ülkemizi iyi günler beklemiyor. 


BİLİM İSLAM İLE ZITLAŞIR MI? 
19 Aralık 2020-Sefa Saygılı-yeniakit 


Son zamanlarda bazı ateist yazarlar “Dinin değil bilimin dediğini yapmalıyız” şeklinde yazılar kaleme aldığını görüyoruz. Hâlbuki dinimiz İslam bilimle çatışmaz, buna bir örnek veremezler. 

Evet, bilim sayesinde, sadece bilmediğimiz şeyler değil bildiğimizi sandığımız halde aslında bilmediğimiz şeyleri de keşfediyoruz. Yüzyıllarca Batıda tartışmasız gerçek olarak görülen bir bilginin, meselâ Dünya'nın düz olduğunun bir efsane olduğu ortaya çıkabiliyor. 

The New York Times'daki yazısında (1 Ağustos 2010) Carlos 

Cunha, “Ancak” diyor, “Bilimin bile, bildiğini sandığı şeyi her zaman bilmiyor olabileceği gözden kaçıyor. Teorik varsayım şeklindeki efsaneler, çoğu bilimsel keşfi oluşturan tuğlaları birleştiren bir harç fonksiyonu görüyor. Bunu bilimsel bilgi evrenini ayakta tutan karanlık madde olarak da adlandırabilirsiniz. Elbette karanlık maddenin kendisi de bir bilim efsanesine örnektir. Varlığı kanıtlanamasa da, giderek gerçek olarak kabul ediliyor.” 

Cunha daha sonra konuyu evrim teorisine getiriyor ve teoriye saldırıların şaşırtıcı olmadığını vurguluyor. “Akıllı tasarımı yücelten yaradılışçılar dışında, genelde Charles Darwin 'in fikrinin her bakımdan kanıtlandığı zannedilir” diyor ve bir örnek veriyor: “Evrim teorisinin en ilginç kanıtlarından birisi, bazı türlerin tuhaf bir şekilde diğer türlerin şeklini ve rengini taklit etmesidir. Ancak büyüleyici görünen bu taklit yeteneği, Darwin'in getirebileceği açıklamaya hiç uymuyor. Yani bunlar, milyonlarca yıl boyunca süren ve türün çoğalmasına yardımcı olan kapsamlı ve küçük tesadüfi mutasyonlar gibi görünmüyor. Süreci tetikleyen gerçek mekanizma ve bunun taklit yeteneğini düzenleyip mükemmelleştirmesi, bilimin bilir gibi göründüğü ve bildiği varsayılan, oysa gerçekte bilmediği her şey.” 

Bilimin belli bir konuyu bilmemesi şaşırtıcı bile olabilir. Bilimin aslında küçük kuşların nasıl göç ettiğini, bu kadar uzak mesafeleri nasıl kat ettiklerini veya ne sıklıkla mola vermek zorunda kaldıklarını bilmediğini kim düşünürdü? The New York Times'da çıkan bir habere göre, yeni bir takip teknolojisi kullanan araştırmacılar, kuşların çoğunun bizler gibi molasız 


uçuşları tercih ettiğini görünce hayret ettiler. 


Cunha, “Bilim insanları pozitivisttir ” diyor. Bildikleri şeyler arasındaki boşlukların büyüklüğüne, yani “negatif kütleye” dikkat çekmezler. Bu da, bilimin yolumuzu gerçekte olduğundan daha güçlü aydınlatıyormuş gibi düşünmemizi sağlar. Hâlbuki gerçek böyle değildir, sanal bir görüntü oluşturulmuştur. 

Şu sıralarda bilimin henüz çözemediği milyarlarca konuyu işleyen bir kitap çıkarma zamanının geldiğini ekliyor Cunha. Bu eser, bilim insanlarının kendilerinin bile bilimin asla bilemeyeceğini kabul ettikleri bir soruyla bitebilirdi: 

“Neden hiçlik yerine varlık var ve bunun amacı veya anlamı nedir?” 

Şu gerçektir ki, gerçek din olan İslâm hem bilimle uyum içerisindedir, hem de bilimi teşvik eder. Allah'ın varlığına iman eden bir bilim adamı, incelediği canlılardaki ve düzenlerdeki mucizeleri görerek, O'nun kudretini daha iyi kavrar. Böylelikle hem bilimle daha uygun bütünleşir, hem de bilimin cevap veremediği sorulara anlamlı karşılıklar verir. 

Prof. Dr. Ramazan Balcı Hocamızın Ardından 

Bir süredir koronavirüs tedavisi gören Ramazan Balcı hocamız, Hakk'ın rahmetine kavuştu. 
Çeşitli konulardaki yazıları ve eserleriyle de bilinen Balcı, 7 Aralık'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda nefes nimetinin önemine dikkat çekmiş ve şöyle yazmıştı: “Şimdilik alabildiğim nefes ile oturduğum yerde ancak farzları kılabiliyorum. Aman Allah'ım onca nefesi ne kadar değersiz işlerin peşinde harcamışım. İnsanın aklı başında olsa en kıymetli varlığı olan nefesi, sadece Allah yolunda sarf ederdi. Ne yazık ki insan okuyup yazmakla bu hakikati anlayamıyor. Gaflet insanı yeniyor. Evet, herkes pişman olacak. Ya ölünce ya benim gibi olunca, nefesini boşa harcadığını anlayacak. İnsanın en değerli varlığı 


nefestir. Boş işlere harcamayın. Son pişmanlık fayda vermez!” 


İNSANLIĞIN BELALILARI: TROLLER 
21 Kasım 2020- Sefa Saygılı-yeniakit 


D. Mehmet Doğan üstadın Türkçe Sözlük'üne göre trol kelimesi İskandinav dilinde 


“Yeraltında veya mağarada yaşayan tabiatüstü hayali dev veya cüce” anlamına geliyormuş. 


Günümüzde ise internet ortamında mesajlarıyla veya mesajlara yaptığı yorumlarla tartışmalara yol açan tahrikçi kişi manasına evrilmiş. 

Urban sözlüğünde ise tarif şöyle yapılmış: “İnternette olmanın verdiği rahatlık ile kötülük yapan, adeta ipi salınmış gibi alaycı ve küçümseyici bir söylemle masum insanlara saldıran kişi!” Trollük etmek ise; “İnternet ortamında rahatsız edici, tahrikçi mesaj yaymak veya yorumda bulunmak” anlamında kullanılıyormuş. Tabi bunu sahte isimlerle, sahte hesaplarla yapıyorlar. 

İlk trollere rastlamam bir yardım kuruluşunun menfaat devşirilen bir kuruma dönüşmesini eleştirmemle olmuştu. Birden sahte hesaplardan konunun öyle olmadığını savunan mesajlar atılmaya başlandı. Sonra ise paylaşımlar hakarete ve tehdide döndü. Meğer yapanlar kurumun bağış paralarıyla maaşa bağlanmış trollermiş. 

Troller tek başına olabildikleri gibi dağınık gruplar veya organize ya da dijital ordular olarak da faaliyet sürdürebiliyorlar. Eleştiriyor gibi görünerek insanların saflığını veya iyi niyetini kötüye kullanarak yönetime, var olan işleyişe şer amaçla çomak sokmak, algıları değiştirmek hedefleri. Bu yüzden çevrimiçi gruplardaki tartışmaları kasıtlı olarak sabote ediyorlar. 
Trollerin işleyişlerinde ve zihniyetlerinde bilgi çarpıtma, provokasyon, manipülasyon, siyasi ikbal, insan hakları karşıtlığı, ırkçılık, cinsiyetsizlik taraftarlığı, kabalık, linç, zorbalık gibi faktörler yer alıyor. 

Peki, bu troller niçin böylesine aşağılık etkinliklere giriyorlar? Bazen sebep bir muktedir gücün kiralık elemanları olabiliyorlar, bazen de sapkın ideolojilerine hizmet etmek için yapabiliyorlar. Ama trollerin hepsinde başkasının felaketinden mutluluk duymak, psikopatça zevk almak söz konusudur. 

Üstelik giderek internet kullanımı kitleselleştikçe trollerin yöntemleri de merhametten uzaklaşıyor. İroni kisvesi altında ırkçılık, yabancı düşmanlığı, cinsiyet çarpıklığı algılarını yaymak istiyorlar. 

Ülkemizde trollerin hedeflerini yoğunlaştırıp ortalığı kargaşa ve vandallığa, yıkıp dökmeye vardırabildikleri Gezi olayları ile görüldü. Kötülük, fesat, inançsızlık, yalancılık, çarpıtma gibi pek çok olumsuzluklardan yararlanarak ortalığı karıştırdılar. Önce muhalif yanlış bilgiler 


yaydılar sonra muhalifleri suçladılar. Tek amaçları insanları kandırmak ve yanlış yöne sevk 


etmekti. Ancak karşılarında çelik gibi bir irade ve gerçekleri haykıran bazı medya organlarını bulunca şansları kalmadı çok şükür. 

Troller sadece geziciler değil elbette. Bu konuda bilhassa FETÖ'cüler oldukça aktif ve yaygın olarak faaliyetlerine devam ediyorlar. Ayrıca Adnan hocacılar ve PKK gibi ateist, anarşik gruplar da etkililer. Gerçek haberleri saptırmak, suni gündem oluşturmak, toplumu deneye tabi tutmak, saygın kişilikleri itibar suikastına uğratmak gibi metotları tatbik ediyorlar. 

Peki, trolleri böylesine toplum değerlerine zarar veren kişiler hale getiren motivasyon nedir? 
Her internet trolünün ebette farklı sebepleri vardır: İlgi çekmek, depresyonda olmak, kıskançlık, narsistik veya psikopatik kişilik bozukluğu, travmaya maruz kalmak, kendini zedelenmiş hissetmek olabilmektedir. 

Troller nasıl tanınır? 

*Troller sağduyulu kişileri öfkelendirirler. Nazik ve anlayışlı olsanız da çileden çıkarsınız. 
*Nefret etmek onların en önemli özellikleridir. Çözüm göstermez sadece tahrik ederler. Zaten çözüm diye bir tasaları da yoktur. 

e ‘Ben’ kelimesini çok sık kullanırlar. Onlarla tartışılmaz. Anlamaya açık değillerdir. Anlamak da, bir yerde durmak da istemezler. Kötü niyetlidirler. 

Trollere ne yapmalı? 

Trollük ilk başta muziplik, esprili olma, yaramazlık, haşarılık gibi görünse de gelecekte bilhassa kaotik, özerk gruplar halinde olduklarında ülke ve toplum için daha büyük problem haline geleceği açıktır. Trollerin düzene ve huzura düşman olmaları sebebiyle en başta siyasi otoritenin gerekli tedbirleri alması şarttır. 

Bizlere düşen ise trolleri ciddiye almamak, onlar için vakit ve enerji harcamamaktır. 


Kızmaktan çok onlara acıyalım ve problemli kişilikler olduklarını unutmayalım. 


İNSAN OLUŞUMUNDA DİN VE BİLİM KAVGASI 
07.09.1997 —hurriyet 


Din ve tıp dünyası arasında ciddi sorun yaratan “'insan gelişimi" konusu, tıp alanındaki 


teknolojinin gelişmesiyle birlikte iki kurumu karşı karşıya getirdi. Dinin bilim dünyasına ne 


kadar hükmedebileceği, ya da bilimin insanın oluşmasında nereye kadar müdahale edebileceği, din adamlarıyla bilimcileri ciddi bir tartışmanın ortasına attı. Fransa'da yayınlanan “Tanrı, hekim ve embriyon" adlı kitap, bu tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı. 
Gerek Vatikan'da, gerekse diğer din merkezlerinde uzun süre araştırmalar yaparak bu konudaki sorulara cevap arayan Profesör Rene Frydman yazdığı kitapta, din ve bilim dünyasının bir yerlerde buluşabileceğini, hem insanların inançlarının zedelenmemesi, hem de bilim dünyasının gelişen teknolojiye uygun olarak ilerlemesinin gerçekleşebileceğini söylüyor. Kitapta, yumurtanın spermle buluşmasından oluşan embriyonun dondurulması, yok edilmesi, transferi ya da tüp bebek ve suni döllenme gibi konularda inanç dünyasının farklı görüşlere sahip olduğu, protestanların konuya daha bilimsel, katoliklerin ise daha muhafazakar baktıkları belirtildi. Rene Frydman, çalıştığı Beclere de Clamart Hastanesi'nde “Dini danışma merkezi" oluşturduğunu, din görevlilerinin bu merkezlerde hastalara tedavileri ile ilgili bilgiler verdiklerini yazdı. Frydman'ın kitabında yaşamı tehlikede olan bir Afrikalı kadının çocuğunu aldırmayı reddettiğini ve imamın müdahalesi sayesinde bu kişinin hayatını kurtardıklarını söylüyor ve buna benzer çeşitli örnekler veriyor. Embriyon'un “ “bir insan" olmasının ve bir ruh taşımasının süresi ile ilgili çeşitli tartışmaları gündeme getiren Profesör, islam dinine göre bu sürenin 40 günden 120 güne kadar olduğunu, bir başka dinde ise 40 gün içerisinde embriyonun ruh taşıdığına yönelik iddialarda bulunulduğunu söylüyor ve “Bilime 


göre ise embriyon, insanların bebek arzularından itibaren bir ruh taşımaktadır" diyor. 


DARWİN'İN DEFTERLERİ ÇALINDI MI? 
24.11.2020-timeturk.com/ 
İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi, İngiliz doğa bilimci Charles Darwin'in 


milyonlarca sterlin değerinde iki not defterinin 20 yıldır kayıp olduğunu açıkladı. 


Defterlerden biri, doğal seçilim yoluyla evrim teorisinin kurucusu olarak görülen 19. yüzyıl bilim insanının, türler arasındaki evrim ilişkilerini incelediği ünlü Hayat Ağacı şemasını içeriyor. 


Kütüphane küratörleri "yoğun araştırma" sonunda defterlerin çalınmış olduğu sonucuna vardı ve onları bulmak için kamuoyunun yardımını istedi. 


Üniversite kütüphanesinin sorumlusu Dr. Jessica Gardner, defterlerin kaybolmasının "çok acı" olduğunu ve bulmak için her şeyi yapacaklarını söyledi. 


Darwin'in defterleri en son Kasım 2000'de, fotoğraflarının çekilmesi amacıyla kütüphanedeki özel ez yazmaları bölümünden çıkarıldıklarında görülmüştü. 


Kütüphanedeki tamirden dolayı fotoğraflama işlemi geçici stüdyo olarak kullanılan bir bölümde yapıldı. 


Ancak iki ay sonra rutin bir denetleme sırasında defterlerin kaybolduğu anlaşıldı. 


2017'de göreve başlayan Dr. Gardner, "Kasım'da fotoğrafların çekildiğini biliyoruz, ama defterlerin normalde olması gereken raflarda olmadığının anlaşıldığı Ocak 2001'e kadar geçen zaman içinde ne olduğunu bilmiyoruz" dedi ve kayıtlarda da herhangi bir bilgi olmadığını söyledi. 


Gardner, "Bu defterler muhtemelen çalındılar. Başından beri bu ihtimal gözetilmeliydi, ama öyle olmadı" diyor ve kütüphanedeki güvenliğin geçen 20 yıl içinde gözden geçirildiğini ve sıkılaştırıldığını belirtiyor. 


Cambridgeshire Polisi olay hakkında bilgilendirildi ve defterler Kayıp Sanat Eserleri listesine eklenerek İnterpol kayıtlarına geçti. 


Charles Darwin, Temmuz 1837'de 28 yaşında genç bir bilim insanı iken Londra'daki evinde, kırmızı deriyle kaplı not defterlerinden birinin üzerine "Düşünüyorum" diye yazmış ve Hayat Ağacı olarak bilinen şemasını çizmişti. 


Darwin, Beagle adlı gemiyle Galapagos Adaları'na yaptığı geziden yeni dönmüş ve bu geziden esinlendiği bilimsel fikirler üzerinde çalışıyordu. 


Cambridge Üniversitesi bilim tarihi ve felsefesi profesörü Jim Secord, bu defterlerin, Darwin'in türlerin kökeni ile ilgili sorulara kafasında yanıt arama girişimlerini içerdiğini belirtiyor. 


20 yıl sonra 24 Kasım 1859'da Darwin, Türlerin Kökeni kitabında hayat ağacı fikrini daha 
geliştirmiş bir şekilde açıklamıştı. 


Dijital kopyaları var 
Secord, "Bu defterlere baktığınızda Darwin'in kafasının içine giriyorsunuz adeta" diyor ve Darwin'in bilimsel hayal gücünün ne kadar derin olduğunu gösterdiğini söylüyor. 


Bu eserlerin dijital kopyalarının mevcut olduğunu, ancak orijinallerinin yerini tutmayacağını belirterek "Böylesi simgesel bir nesnenin kaybolması gerçekten tam bir trajedi" diyor. 


Kartpostal büyüklüğündeki defterler kitap boyutunda kutular içinde saklanıyordu. 


Defterlerin bulunma ihtimalini hala göz ardı etmediklerini belirten Dr. Gardner "Aramaya son vermeyeceğiz" diyor. 


Ancak rafların ve depoların yeniden elden geçirilmesinin beş yıl alabileceği belirtiliyor. 
Kamuoyundan, eski çalışanlardan ve araştırmacılardan da yardım isteniyor. 

Darwin kimdir? , 

Charles Darwin, doğal seçilim yoluyla evrim teorisi ile tanınan İngiliz doğa bilimcisi, jeolog 


ve biyolog bilim insanı. 


1859'da yayımlanan Türlerin Kökeni kitabı büyük yankı yarattı ve doğa dünyasında bakışımızı değiştirdi. 


Bazı hayvanların, çevreye uyum sağlama yoluyla zaman içinde diğer hayvanlardan evrildiğini gösteren deliller sunduğu kitabı çok tartışıldı. Zira bu düşünce, tüm canlıları tanrının yarattığına ilişkin dönemin yaygın inancının tersini savunuyordu. 

Darwin, Pasifik Okyanusu'ndaki Galapagos Adaları'nda 18 ispinoz kuşu türünün gagalarındaki farklılıkları incelemiş ve "İnsanın kökeni ve tarihi konusunda ışık tutacak" diye 


yazmıştı. 


1871'de yayımlanan İnsanın Türeyişi adlı eserinde ise Darwin evrim teorisini insanlara uyguladı ve kuyruksuz maymunlarla (ape) atalarımızın ortak olduğunu ileri sürdü. 


Bu teori, bugüne dek ortaya atılmış en etkili bilimsel fikirlerden biri oldu. 


Bu teorinin yansımalarının bugün de dünya algımız ve din, siyaset, ekonomi ve sanat üzerinde büyük etkisi var. 


BBC-Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır. 


ALLAH VE EVRİM TEORİSİ 
Dennis Alexander*-25.06.2008-timeturk 


Evrim süreci için oldukça uygun olan bu evreni ve içindekileri inşa eden yaratıcının varlığıyla belirli bir hikmete binaen uyum içerisinde olduğudur. 


Birçok insan, evrim teorisine inanmanın evrenin ve insanlığın yaratıcısı olan bir Allah'a inanmayla uygunluk arz etmediğini düşünmektedir. Birçok inanan da Charles Darwin'den bu yana evrim düşüncesinin bu gezegende yaşamakta olan her şeyi yaratmak için Allah'ın seçtiği yöntemden başka bir şey olmadığını düşünüyor. 


Bilindiği gibi 1859 yılında Darwin, ?Türlerin Kökeni? adlı kitabında biyolojik çeşitliliği ve bunun kaynağını anlatmak için ikna edici bir yöntem sunmuştur. 


Ancak sorun şu ki, 'evrim' sözcüğünü duyduğunda insanların bu sözcüğün içerdiği anlam hakkında zihinlerine çeşitli fikirler gelmektedir. Maalesef büyük teoriler, ideolojik 
maksatlarla kullanılmaktadır. Darwin'in evrim teorisi de bu istismardan payını almıştır. 1859 
yılından bu yana Darwin'in nazariyesi sosyalizmi, kapitalizmi, ırkçılığı, bir ırkın saflığını, materyalizmi, ateizmi ve monoteizmi desteklemek için kullanılmıştır. Ancak gerçekte Darwin'in nazariyesi basitçe ele alındığında sadece biyolojik bir teori olup, bu canlı evrende çevremizde gördüğümüz çeşitliliği açıklayan en iyi yorum olduğunu görürüz. 


Evrim teorisi haddizatında, herhangi bir ideolojik tavrı desteklemek için kullanılamaz. Dini düşünce sahipleri, Darwin döneminden beri dünyanın monoteist bir şekilde algılanması noktasında evrimin kolaylıkla kullanılabileceğini görmüşlerdir. 


Şayet Tanrı, her şeyin yaratıcısı ise bilim adamlarının Tanrı?nın yeryüzünde yarattığı ve yaptığı şeyleri tanımlayabilmesi mümkündür. Yeryüzünde Tanrı?nın noksansız ve mutlak iradesiyle yaratmadığı hiçbir şey yoktur. 


Bu, Darwin dönemindeki birçok bilim adamının onun teorilerini çabucak kabul etmesini açıklar. Bunlardan biri de Oxford Üniversitesi St. John fakültesinde akademisyen ve Öğretim Komitesi Üyesi Aubrey Moore'dur. O, teoloji ile Darwinizm arasında yakın bir bağ kurmuş ve meşhur olan 'Darwinizm ortaya çıktı ve düşman maskesi altında dostun yapacağını yaptı.' 
İfadesini kullanmıştır. 

Moore, Tanrı?nın estetik yaratışının her şeyde mevcut olduğunu ve ?Tanrı ile tabiat, Tanrı ile kanunlar arasında bir ayrılık olmadığını? ifade etmiştir. Hıristiyan ilahiyatçılara göre, doğanın içinde barındırdığı hakikatler Tanrı?nın eylemlerindendir. 


Darwin dönemindeki birçok ilahiyatçı, evrim teorisini bu şekilde değerlendirmişlerdir. Ancak bugün, evrim ve seçicilik teorisi, Darwin döneminden daha mükemmel hale gelmiştir. Ancak 

geriye bu dönemde ne anlama geldiği sorusu kalmaktadır. Evrim sürecinin tamamlanması için genetik değişimin artması, sınırlanması ve belirlenmesi için çeşitli mekanizmaların bulunması gerekmektedir. 


Genlerin dönüşümü ve çoğalması için en az on mekanizma gerekmektedir. Canlıların evrimindeki değişimlerin en önemlisi, genlerin çalıştırılması ya da atıl bırakılmasını kontrol 


eden gen haritasındaki alışılageldik kontrol noktalarındaki değişime dayananlardır. 


Genetik transformasyonu azaltan faktörler içerisinde en bilineni her canlı hücre içerisindeki 


genetik zincirin denenmesini gerçekleştiren natürel seleksiyon (doğal seçim)dur. Bu seçim sayesinde hücrenin kalıtsal değişikliklerinin sonraki nesillere aktarmadaki başarısı kesinleşmiş olur. Bu sürecin adı üreme ya da çoğalmadır. 


Bu nedenle, evrim sürecinde, ikisi birlikte çalışan iki araç vardır. Birincisi, genetik zincirde değişiklikler meydana getirirken ikincisi ise ifraz etme ve seçme (doğal seleksiyon) görevini yerine getirir. Ki bu seçim, üreme sürecinin başarısını belirlemektedir. 


Buradan hareketle, evrim genleri, (yani bir kişideki bütün kalıtsal yönleri) sınavdan geçiren devasa bir atölyeye benzemektedir. Burada bu gezegenin üzerinde çeşitli özelliklerle çalışan genetik zincirler bulunmaktadır. 


Bunun yanında Tanrı?nın varlığına inananlar ?ki ben de onlardanım- bu evrimsel mekanizmaların Tanrı?nın biyolojik çeşitliliği varlık alanına getirmek için seçtiği yaratıcı bir süreç olduğuna inanır. 

Nasıl ki insanlara ait bir takım tasarımlar ya da eserler sanatsal olarak uzun zaman almaktadır, aynı şekilde ve hatta daha da geniş ölçekte rabbani yaratma, insani kriterlerle uzun süreçler almaktadır. 

Tabii ki ve hiç şüphesiz Allah, yaratma eylemini bir anda yaratmak isteseydi bunu yapardı. 
Ancak O, eşyayı çok sabırlı bir şekilde ve yaratıcı bir çerçevede varlık alanına kazandırmak istedi. Bu süreç, bilim adamlarının tanımaya çalıştığı ve bu çabalarını yoğunlaştırdıkları bir süreçtir. 


Bu temel üzerinde, yaratma sürecini birbirini tamamlayan iki önemli öykü çerçevesinde algılayabiliriz. Birincisi, ?Tanrı, eşyayı nasıl yarattı?? sorusunun cevabıyla ilgilidir. Biyoloji, bu soruya var oluş ve evrim mekanizmaları ile cevap vermeye çalışmaktadır. 


İkinci öykü ise, ?Allah niçin tüm bunları yarattı?? sorusuyla ilgilidir. Bunun cevabı ise bilimin sınırları dışında kalmaktadır. Bunu ancak Tanrı kendisi açıklayabilir ya da din bunu bizlere öğretebilir. 


En önemli nokta ise, biz bu iki öyküde herhangi bir çelişki ya da paradoks görmüyoruz. 
Tersine ikisine birden ihtiyaç duymaktayız. 


Öte yandan, bazı inkârcılar -ve şüphesiz ki Allah?ın varlığına inanan müminler- evrim teorisinin yaratılışla uyum arz etmediğini söylemektedir. Ancak ben, bu yazımda birbirinden farklı üç yol göstererek, evrim teorisinin, kâinattaki her varlığı belirli bir hedef doğrultusunda yaratan yaratıcı bir Allah düşüncesiyle tamamen uyum içerisinde olduğunu göstermeye çalışacağım. 


Bu yolların ilki, evrimsel zaman içerisinde biyolojik kompleksliliğin dikkat çekici bir şekilde artış göstermesidir. Bundan 3.5 milyar sene önce dünyamızda canlının var olduğuna ilişkin önemli ipuçları vardır. 2.5 milyar yıl içerisinde yeryüzünde canlılar bir milimetreden yani bir kalem başından fazla büyümüyorlardı. 


Ne hayvanlar ne de canlılar vardı. Ancak genetik düzeyde, bugün çevremizde gördüklerimizden çok daha önemli ve daha büyük bir canlının (insanın) inşası için 


kullanılacak olan kalıtsal birimler (genler) evrim geçirmekteydi. 


Aynı zamanda, atmosferdeki oksijen oranı, hayatın çeşitli kompleks şekillerinin ayakta 


kalabilme ve varlığını sürdürmesine imkan tanıyacak bir noktaya ulaşmak üzere artmaktaydı. 
500 bin sene önce meydana gelen büyük patlamadan önce sadece tufeyli/parazitler ve tek 
hücreli canlılar dışında bir başka canlı türü görmüyorduk. Bu basit yapılı canlıların büyüklüğü en fazla 1 cm. kadardı. Bu tarihten itibaren ise canlıların gözle görülebilir şekilde büyüme gösterdiğini ve günümüzde gördüğümüz bizim gibi kompleks canlıların bulunduğu döneme kadar bu büyümenin aşamalı olarak geliştiğini görüyoruz. 


Evrimin tarihinin bütününe bakıldığında evrim ve doğal seleksiyon düşüncesinden kaçışın imkânsız olduğu görülür. Öyle ki kimse evrimsel tarih sürecindeki kompleksliliğin giderek arttığını kimse yok sayamaz. 


Açıktır ki fare tek hücreli bakteriden daha gelişkindir. Ancak şüphesiz insan fareden daha karmaşık bir yapı arz etmektedir. Yani evrimin tarihi, giderek artan bir kompleksliliğin tarihidir. 


İkinci olarak, evrimin tarihi, aynı biyokimyasal süreçten, yapıdan ya da bileşimden bağımsız olan biyolojik soylarda tekrarlanan evrime işaret eden bir karşılaşmanın tarihidir. 


Örnek olarak, gözlerden alınan örnekler, gözlerin diğer organlara göre evrim sürecinde 20 kez daha karmaşık olduğunu göstermektedir. Şayet karanlık ve aydınlığın yarı yarıya olduğu bir gezegende yaşıyorsanız, (göz çok daha kompleks bir yapıya sahip olsa bile) kesinlikle iki göze ihtiyacınız var demektir. Bu kompleks yapı evrim tarihi boyunca tekrarlanarak gelişmesini göstermektedir. 


Az önceki noktadan hareketle, evrim konusunda tesadüfi ya ada gelişigüzel olan bir durun olmadığını söylemeliyim. Bilakis, bu, yüksek bir düzene sahip bir süreç olup bulunduğu çevreye göre bir canlının ihtiyaçları düzenlenmektedir. 


Evrim sürecinde dizayn alanını, her birinin, canlı bir birimin oluşmasında kullanılan DNA hücreleri içerisindeki inşa talimatını içeren kalıtsal maddeyi (geni) temsil eden milyarlarca kırmızı renkteki sandıktan oluşan bir ağ olarak hayal etmemiz mümkündür. 


Bu kalıtsal maddeden (genden) az miktarın, yeryüzündeki farklı ortamlarda canlıların çoğalması ve üremesine imkan veren organizmaların meydana gelmesine katkıda bulunduğu ve bu esnada da evrim sürecinin bu genleri periyodik olarak uyum süreciyle bulmaya çalıştığı açığa çıkmaktadır.. Yaratılış düşüncesiyle tamamıyla uyum içerisinde olan evrim tarihinin üçüncü yüzü ise, gende meydana gelen fevkalade tasarımdır. Kimyasal elementlerin periyodik cetveli, şu ana kadar keşfedilmiş 117 kimyasal maddenin kategorize edilmiş hali olduğunu bize gösterir ve bu herkesin bildiği bir husustur. 


Kalsiyum, sodyum, oksijen ve protein gibi canlı organizmaları inşa etmek için kullanılan kimyasal maddelerin, yıldızlarda ve gezenlerde meydana gelen patlamalar sırasında oluştuğu ve sonra da evrenin farklı yerlerine dağıldığı bilinmektedir. Şayet başka gezegenlerde hayat varsa, aynı kimyasal bileşimlerden meydana gelmiş olma ihtimalleri çok büyük olması hasebiyle yeryüzündeki canlı varlığa benzeme ihtimali çok yüksektir. 


Bu kimyasal terkiplerin başında organizmayı var eden taş gelmektedir. Bir örnek verelim. 
Bütün organizmaların terkibinde esaslı görevler alan proteinler hakkında düşünelim. 
Proteinlerin sodyum, oksijen ve kalsiyum gibi 20 farklı kimyasal elementten oluşan aminoasitlerden meydana geldiğini biliyoruz. Tek bir protein, yüzlerce aminoasidi içerebilir. 


Bu noktadan çıkan sonuca göre, farklı proteinlerin muhtemel sayısı, çok büyük olacaktır. 
Çünkü tek bir protein yüzlerce farklı aminoasidi içerebiliyorsa farklı şekillerde yüzlerce protein elde etmek mümkündür. 


Bu da bizi bilim adamlarının son dönemlerde yaptığı bir keşfe götürmektedir. Bu keşfe göre yeryüzünde bilinen bütün proteinlere ve tasarımına baktığınızda bunlardan 1400 farklı bünye inga edileceği görülebilir. 


Yani doğal seleksiyon, evrim süreci boyunca yaşam sürecini inşa edebilecek proteinlerden çok küçük birimlerde almış olup halen de evrimin tarihsel sürecinde göreceğimiz ve ortaya çıkarılması beklenen başka canlı grupları vardır. 


Burada söylemek istediğim şey, evrim süreci için oldukça uygun olan bu düzenli tabiatın, bu evreni ve içindekileri inşa eden yaratıcının varlığıyla belirli bir hikmete binaen uyum içerisinde olduğudur. Bunu ise evrim sürecinin temel karakteristikleri ile anlatmaya çalıştım: Tarih içerisindeki evrimin yönü, en üst noktası/zirvesi insan olan bir kompleksliliğe doğru gitmekte. Evrim sürecinin doğasını düzenleyen uyum gerçekleşmekte ve son olarak da organizmanın muhteşem terkibi ve dizaynı oluşmaktadır. 


Sözün özü, Tanrı, mutlak iradesiyle istek ve amacını, bütün canlı varlıkları uzun evrimsel bir potaya sokarak gerçekleştirmek ve şayet bizim de içinde olduğumuz bütün canlıların bu yöntemle var olmasını istemişse biz niye onun bu isteğine karşı çıkalım? 


*Cambridge Üniversitesi, İngiltere-Bu Makale Faruk Bayraktar tarafından TİMETURK için tercüme edildi. 


İRAN VE ÇİN ARASINDAKİ ANLAŞMANIN PERDE ARKASI 
02.04.2021-timeturk 


Arabnews yazarı DR. MAJİD RAFİZADEH İranlı yetkililerin ve ülkenin devlete ait gazetelerinin geçen hafta Çin ile imzalanan anlaşmayı Tahran için bir zafer olarak göstermeye çalıştığını yazdı. 


Çin ile İran arasında imzalanan anlaşmasının birkaç nedeni olduğunu dile getiren yazar DR. 
MAJİD RAFİZADEH kaleme aldığı yazıda “İran'ın Çin ile anlaşması rejimi ekonomik veya siyasi olarak kurtarmayacaktır. Bunun yerine, ülkeyi Pekin'e bağımlı hale getireceği için Tahran'a bir darbe vuracaktır.” ifadelerini kullandı. 

İşte yazının tamamı: 

"İranlı yetkililer ve ülkenin devlete ait gazeteleri, geçen hafta Çin ile imzalanan anlaşmayı Tahran için bir zafer olarak göstermeye çalıştı. 


25 yıllık kapsamlı iş birliği anlaşması, ilk teklif edildiğinde İran'da son derece tartışılmıştı. 
Ancak, Dini Lider Ali Hamaney'in anlaşmaya sıcak bakmasının ardından, Cumhurbaşkanı Hassan Ruhani ve Dışişleri Bakanı Cevad Zarif anlaşmayı imzaladılar. 


İran'ın Çin ile böyle bir anlaşma yapmasının birkaç nedeni var. Her şeyden önce, İran rejimi ABD'nin Orta Doğu'daki ulusal güvenlik çıkarlarını baltalamaya çalışıyor. Böylece Washington'a Tahran'la yatıştırma politikaları izlemesi için baskı yapmaya ve onu Ortak 


Kapsamlı Eylem Planı nükleer anlaşmasına yeniden katılmaya itmeye çalışıyor. Çin ise bölgedeki ABD etkisine karşı koymaktan da çok mutlu. Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin İran-Çin ikili iş birliğine ilişkin bir toplantıda söylediği gibi: “Çin bu konuya her zaman büyük önem vermiş ve bazı sorunlara rağmen İran ile ilişkilerinde bu konuyu öncelik haline getirmeye çalışmıştır ... Çin her zaman ABD'nin savurganlığına ve tek taraflı yaptırımlarına karşı çıktı ve muhalefetini uluslararası arenada gösterdi. ” 


Öte yandan bir başka konu, İran rejimi, üssüne ve rakiplerine, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'in güçlü bir müttefiki olduğunu ve Tahran'ın bölgede izole olmadığını ve asla olmayacağını göstermeye çalışıyor. Bunun gerekli olduğunu düşünüyor çünkü ABD'nin İran üzerindeki baskısı ve Ortadoğu'da rejimle yüzleşmek için yakın zamanda kurulan ittifaklar Tahran'ı alarma geçirdi. Savunma Bakanı Amir Hatami geçtiğimiz ay bölgede İran'a karşı artan muhalefet konusunda uyarıda bulundu. Irak hükümetinin değişmesi, Kasım Süleymani ve Muhsin Fahrizade 'suikasti', Lübnan ve Irak'taki son protestolar gibi bölgesel gelişmeler ve Suriye'deki son olaylar İran'ı alt etmek için yaşanıyor. 


Başka bir konu, mali açıdan zor durumda olan teokratik düzen. Rejim, Joe Biden ABD başkanı olduğunda hemen Tahran'a yönelik baskıyı kaldıracağını, önceki yönetimin politikasını tersine çevireceğini, nükleer anlaşmaya yeniden katılacağını ve İran'a yönelik tüm yaptırımları kaldıracağını umuyordu. 


Rejim, gücünü ve bölgedeki milis grupları korumak için nakit paraya ihtiyaç duyuyor. 
Tahran'ın petrol ihracatı, Nisan 2018'de günde yaklaşık 2,5 milyon varilken, şu an 100.000 
varile düştü. Haftada yaklaşık 200 milyon dolar fazla harcama yaptığı düşünüldüğü için İran, kırk yıllık iktidar tarihindeki en kötü bütçe açıklarından biriyle karşı karşıya. Bu açık enflasyonu artırıyo ve para biriminin değerini daha da düşürüyor. 


İran'ın gelirlerindeki düşüş, İslam Devrim Muhafızları Birliği'ni ve bağlı kuruluşlarını, Lider Ofisini ve rejimin ekonominin ve finansal sistemlerin önemli bir bölümünü kontrol eden ortaklarını doğrudan etkiliyor. İran'ın para birimi riyal değer kaybediyor, bu da onu dünyadaki en az değerli ulusal para birimlerinden biri haline getiriyor. İran gazeteleri potansiyel ekonomik çöküş konusunda uyarıda bulunuyor. Geçen yıl devlet tarafından yönetilen günlük Mardom Salari şunları yazdı: 


“Son derece başarısız ve düşmüş bir ekonomimiz var. Bunun ana nedeni döviz şoku ve ekonominin yarı özel şirketler ve bankalar tarafından yağmalanmasıdır. Yaptırımlar, bazı insanların ülkeyi yağmalaması için bir bahane oldu.” 

Bununla birlikte, Çin ile yapılan anlaşmanın İran'ı kurtarmanın yanı sıra rejime de bir darbe olacağını belirtmek önemlidir. Dünya güçlerinden bağımsızlığıyla övünen İran, Pekin'e ulusun kaynakları üzerinde önemli haklar verdiği için bu anlaşma sonucunda Çin'e bağımlı hale gelecek. Fars Haber Ajansı bile alarma geçti ve söylendiğine göre: "Ülkeler ileri görüşlü olmalı ki gelecekte bu anlaşmalar İran'ın Çin'e bağımlı olmasına yol açmasın çünkü tahminlere göre bu ülke büyük bir hızla dünya gücüne doğru ilerliyor. İslami bir ülkede böyle bir ülkenin nüfuzuna izin verilmez. " 

Özetle, İran'ın Çin ile anlaşması rejimi ekonomik veya siyasi olarak kurtarmayacaktır. Bunun yerine, ülkeyi Pekin'e bağımlı hale getireceği için Tahran'a bir darbe vuracaktır." 


Kaynak: Arab News-Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır. 


533 MİLYON FACEBOOK KULLANICISININ BİLGİLERİ SIZDIRILDI 
04.04.2021- timeturk 


533 milyon Facebook kullanıcısının bilgileri bir hacker platformunda yayımlandı. 


“Business Insider" internet sitesinin haberinde, bir hacker platformunda 106 ülkeden 533 
milyon Facebook kullanıcısının telefon numaraları ve kişisel verilerinin çevrim içi olarak ücretsiz paylaşıldığı belirtildi. 


Yayımlanan kişisel bilgilerin 32 milyondan fazlasının ABD'den, 11 milyonunun Birleşik Krallık'tan, 6 milyonunun Hindistan'dan olduğu ifade edilen haberde, söz konusu bilgiler arasında telefon numaraları, konum bilgileri, doğum tarihleri, e- posta bilgilerinin bulunduğu aktarıldı. 


Güvenlik uzmanları, verilerin bilgisayar korsanları tarafından dolandırıcılık için kullanılabileceği konusunda uyardı. 


Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır. 


mRNA TEKNOLOJİSİ DÜNYAYI NASIL DEĞİŞTİREBİLİR? 


Seçkin Deniz, 04.04.2021, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 


Sonsuz Ark'ın Notu: Çevirisini yayınladığımız analiz, Hit Makers'ın yazarı ve Crazy / Genius adlı podcast'in sunucusu ve The Atlantic'te ekonomi, teknoloji ve medya hakkında yazılar yazan kadrolu yazarı Derek Thompson'a aittir ve mRNA aşılarına odaklanarak, henüz bilimsel birçok belirsizlik bulunmasına rağmen bir mRNA kahramanlık destanı yazmaya çalışmaktadır. Bu ve benzeri The Atlantic analizlerinde dikkat çekici olan bir dipnot vardır; Covid-19 içerikli analizler Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan'ın kurduğu Chan Zuckerberg Girişimi tarafından finanse edilmektedirler ve bu analizlerin amacı, çevirisini yayınladığımız analizde olduğu gibi insanların kafasını karıştırmak ve 8000 yıllık geçmişe sahip Koronavirüs'ün ister laboratuvarlarda üretilmiş, isterse doğal mutasyonlarla ortaya çıkmış olsun, yeni versiyonlarının insanlığı korkutma aracı olarak kullanılmasını ve Küresel Satanist Çete'nin insanların özgürlüklerini ellerinden almasını sağlamaya devam etmektir. Yazar, Covid-19 mRNA aşılarına dair soru işaretlerini saklıyor, henüz hiçbir kanıt olmadan, Sıtma, Kanser ve benzeri hastalıkların tedavisinde mRNA teknolojisinin kullanılabileceğini, insanın kendi içerisindeki ilaç fabrikasına bu yolla ulaşılabileceğini okurun bilinçaltına yazıyor, ancak hemen sonra, "Pfizer'dan Dormitzer bana "Bu sihirli bir mermi değil ve her şey için mükemmel değil" dedi. BioNTech'teki ortakları da aynı fikirde. 
Türeci, "'mRNA'nın her şey için kutsal kâse olduğunu iddia etmiyorum" dedi. "MRNA'nın 


şaşırtıcı derecede başarılı olduğu ve olmadığı hastalıkların var olduğunu göreceğiz. Bunu her bulaşıcı hastalık için tek tek kanıtlamalıyız." cümlelerini ekliyor. Analizi mükemmel bir iki yüzlülük örneği olarak okuyabilirsiniz. Sonsuz Ark, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon gizli araştırmalar birimi DARPA'nın finanse ve koordine ettiği bilimsel bir kılıkla ortalıkta 

dolanan bu türlerin varlığını deşifre etmeye devam edecektir. 


Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının arkasındaki ustaca teknoloji olan sentetik mRNA, ani bir atılım veya yeni bir keşif gibi görünebilir. Bir yıl önce, dünyadaki hiç kimse bir mRNA aşısının ne olduğunu bilmiyordu, çünkü dünyadaki hiçbir ülke şimdiye kadar bir MRNA aşısını onaylamamıştı. Aylar sonra, aynı teknoloji bilim tarihindeki en hızlı iki aşı denemesine güç verdi. 


Pek çok atılım gibi, bu görünürde bir gecede elde edilen başarı, yapım aşamasında onlarca yıl 
sürdü. Bir Macar bilim adamının erken mRNA araştırmalarına öncülük ettiği 1970'ler ile 14 
Aralık 2020'de Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk yetkili mRNA aşısının uygulandığı gün arasında 40 yıldan fazla bir süre geçti; neredeyse birkaç kariyeri mahvetti ve birkaç şirketi iflas ettirdi. 


mRNA hayali kısmen sebat etti çünkü temel prensibi kışkırtıcı derecede basitti, hatta güzeldi: Dünyanın en güçlü ilaç fabrikası hepimizin içinde olabilirdi. 


İnsanlar hemen hemen her vücut işlevi için proteinlere güvenirler, Haberci/mesajcı ribonükleik asit anlamına gelen mRNA, hücrelerimize hangi proteinleri üreteceklerini söyler. 
İnsan tarafından düzenlenen mRNA ile, güneşin altındaki hemen hemen her proteini yapmak için hücresel mekanizmamıza teorik olarak komuta edebilirdik. Organları onarmak veya kan akışını iyileştirmek için vücutta doğal olarak oluşan molekülleri toplu olarak üretebilirsiniz. 
Veya hücrelerimizden, bağışıklık sistemimizin bir istilacı olarak tanımlayıp yok etmeyi öğreneceği menü dışı bir protein pişirmesini isteyebilirsiniz. 


COVID-19'a neden olan koronavirüs söz konusu olduğunda, mRNA aşıları, hücrelerimize ayırt edici "spike proteinini" yapmaları için ayrıntılı talimatlar gönderirler. Bağışıklık sistemimiz, yabancı saldırganı görerek, mRNA'yı devre dışı bırakmadan bu proteinleri yok etmek için hedefler. Daha sonra, tam virüsle karşılaşırsak, vücudumuz başak protcinini tanır ve iyi eğitimli bir ordunun hassasiyetiyle ona saldırarak enfeksiyon riskini azaltır ve ağır hastalıkları engeller. 


Ancak mRNA'nın hikayesi muhtemelen COVID-19 ile bitmeyecek: Potansiyeli bu salgının çok ötesine uzanıyor. Bu yıl, Yale'deki bir ekip, belki de dünyanın en yıkıcı hastalığı 

olan sıtmaya karşı aşı yapmak için benzer bir RNA tabanlı teknolojinin patentini aldı. Pfizer, mRNA'nın düzenlenmesi çok kolay olduğu için, onu sürekli olarak mutasyona uğrayan ve her yıl dünya çapında yüz binlerce insanı öldüren mevsimsel griplere karşı kullanmayı planladığını söylüyor. Geçen yıl Pfizer ile ortaklık kuran şirket olan BioNTech, 

vücuda ilerlemiş kanserle savaşmayı öğretmek için belirli tümörlerle ilişkili talep üzerine proteinler oluşturacak kişiselleştirilmiş tedaviler geliştiriyor. Fare deneylerinde, sentetikmRNA tedavilerinin multipl sklerozun etkilerini yavaşlattığı ve tersine 

çevirdiği gösterilmiştir. BioNTech'in baş tıp sorumlusu Özlem Türeci, "mRNA'nın genel olarak dönüşümsel olabileceğine şimdi daha önce olduğundan daha fazla ikna oldum," diyor. 
"Prensip olarak, proteinle yapabileceğiniz her şey mRNA ile değiştirilebilir." 


Prensip olarak milyar dolarlık yıldız işareti. MRNA'nın vaadi, pahalı-ama-deneyselden şanlı- ama-spekülatif olana kadar değişmektedir. Ancak geçen yıl, bilimsel ilerlemenin uzun gebelik dönemlerinden sonra aniden gerçekleşebileceğini hatırlattı. Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Aşı Araştırma Merkezi direktörü John Mascola, "Bu kesinlikle mRNA için bir çıkış partisi oldu" diyor. "Bilim dünyasında, RNA teknolojisi yılın en büyük hikayesi olabilir. İşe yarayıp yaramadığını bilmiyorduk. Ve şimdi yapıyoruz." 


1. Atılımın Uzun Yolu 


40 yıldan fazla bir süredir, sentetik RNA yararlı hiçbir şey yapamadı. 1978'de Katalin Karikö, 
yapabileceği fikri üzerinde çalışmaya başladığında Macaristan Szeged'deki Biyolojik Araştırma Merkezi'nde genç bir bilim adamıydı. 1980'lerde ABD'ye gitmek için Macaristan'dan ayrıldı. Pennsylvania Üniversitesi'nde, vücudun hemen reddetmediği mRNA'yı tasarlamak için mücadele etti. Araştırması devlet bağışlarının ve üniversite meslektaşlarının desteğini çekemeyince rütbesi düşürüldü. 


On yıl süren bir uyum ve başlangıçtan sonra, Karikö ve araştırma ortağı Drew Weissman nihayet 2000'li yılların başlarında sonuç elde ettiler. Sentetik mMRNA'yı hücrenin savunmasını aşmak için, onun moleküler yapı taşlarından birini, bir RNA ipliğini oluşturan nükleositleri ince ayarlamaları gerektiğini fark ettiler. Gazeteciler Damian Garde ve Jonathan Saltzman, bilim sitesi Stat için yazdığı yazıda "Karikö ve Weissman, çözümün bir lastiği değiştirmenin biyolojik eşdeğeri olduğunu keşfetti." 


Makale, ABD'de doktora sonrası araştırmacıların, profesörlerin ve risk sermayedarlarından oluşan atılgan bir grubun dikkatini çekti. Adı değiştirilmiş ve RNA: Moderna kelimelerini bir araya getiren bir şirket kurdular. Almanya'da immünoterapi araştırmaları ile uğraşan evli bir çift olan Uğur Şahin ve Özlem Türeci de büyük bir potansiyel gördüler. Biri kanser için mRNA tabanlı tedavileri araştırmak için BioNTech dahil olmak üzere birkaç şirket kurdular. 


Türeci bana "Başladığımızda sektörde çok fazla şüphe vardı, çünkü bu onaylanmış ürünü olmayan yeni bir teknolojiydi" dedi. "İlaç geliştirme büyük ölçüde düzenlenmiştir, bu nedenle insanlar deneyimledikleri yollardan sapmaktan hoşlanmazlar." BioNTech ve Moderna hayırseverlerin, yatırımcıların ve diğer şirketlerin desteği sayesinde yıllarca onaylanmış ürünler olmadan baskı yaptı. Moderna, Zika da dahil olmak üzere virüslere karşı aşılar geliştirmek için NIH ile ortaklık kurdu ve Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı DARPA'dan on milyonlarca dolar aldı. 2018'de Pfizer, grip için mRNA aşıları geliştirmek üzere BioNTech ile bir anlaşma imzaladı. 


Pfizer'in viral aşı araştırma ve geliştirme programlarına liderlik eden Philip Dormitzer, "Teknoloji başlangıçta büyük hızı ve esnekliği nedeniyle grip için bize çekici geldi," dedi. 
"mRNA'yı çok hızlı bir şekilde düzenleyebilirsiniz. Bu, Kuzey ve Güney Yarımküre için her yıl güncellenmiş iki aşı gerektiren grip gibi bir virüs için oldukça yararlıdır. " 


Koronavirüs salgını Wuhan şehrini kapattığında, Çin, Moderna ve BioNTech teknolojilerinin ince ayarını yapmak için yıllar harcamıştı. Salgın tüm dünyaya yayıldığında, Pfizer ve BioNTech derhal grip araştırmalarını SARS-CoV-2'ye yönlendirmeye hazırdı. Dormitzer, "Bu gerçekten de araştırmacılarımızın grip proteinini koronavirüs başak proteini ile değiştirmelerinin bir örneğiydi" dedi. "O kadar büyük bir sıçrama olmadığı ortaya çıktı." 


Onlarca yıllık temel araştırmalara dayanan yıllarca süren mRNA klinik çalışmasıyla donanmış bilim adamları, SARS-CoV-2'nin gizemini şaşırtıcı bir hızla çözdüler. 11 Ocak 2020'de Çinli 
araştırmacılar virüsün genetik dizisini yayınladı. Moderna'nın mRNA aşı tarifi yaklaşık 48 
saat içinde tamamlandı. Şubat ayının sonlarına doğru, aşı partileri klinik deneyler için Bethesda, Maryland'e gönderildi. Gelişimi, Trump yönetiminin Moderna'lar da dahil olmak üzere birçok aşı adayına milyarlarca dolar yatırım yapan Warp Speed Operasyonu tarafından hızlandırıldı. Bir Hollywood destanının mükemmel zamanlamasına sahip olan mRNA, yaklaşık 40 yıl süren araştırmalardan sonra vaat edilen topraklara girdi. Bilimsel ilerleme, tipik iki hızda ilerlemiştir; yavaşça, yavaşça, sonra aynı anda. 


2. Daha Hızlı, Daha Hızlı! 


Hız ve çeviklik, mMRNA'da hem DARPA hem de Pfizer'ı ilk ilgilendiren niteliklerdi. Ve eğer teknoloji bu salgından sonra daha fazla atılımın kilidini açarsa, hız ve çeviklik başrol oynayacak. 


Sıtma, her yıl çoğu küçük çocuklar olmak üzere 400.000'den fazla insanı öldürüyor. 
Hastalık, bir virüs veya bakteriden değil, plazmodyum adı verilen ayrı bir filuma ait bir organizmadan kaynaklanıyor. Plasmodia, bağışıklık sistemlerimizden kaçmak için bir dizi şekil değiştirme stratejisine sahiptir. Çoğu hastalıkta, onu bir kez yakalarsınız ve ileride bir miktar koruma geliştirirsiniz. Ancak sıtma, hücresel savunmamızı sarsarak, hastalığa defalarca yakalanmamızı mümkün kılıyor. Bu aynı zamanda sıtmaya karşı aşılamayı zorlaştırıyor: Mevcut tek aşı, dört dozluk bir rejimden sonra bile pek iyi sonuç vermez. 


Geçen ay, farelerde umut vaat eden, sıtmaya karşı RNA bazlı bir aşı için patent onaylandı. 
Aşının ortak mucidi ve Yale Tıp Fakültesi'nden bir bilim adamı olan Richard Bucala, bana, "Yıllardır bu aşı üzerinde çalışıyoruz, ancak COVID aşılarının başarısı nedeniyle son altı ayda bütün manzara değişti," dedi. 


Sıtma aşısı, Moderna ve Pfizer tarafından kullanılan mRNA teknolojisinden oldukça farklı olan kendi kendini büyüten RNA veya saRNA kullanır. COVID-19'a karşı aşılar, alacağınız tüm haberci RNA'nın önüne enjekte edilerek çalışır. Ancak kendi kendini büyüten RNA, hücrelerimizin içinde kendini kopyalamak için tasarlanmıştır. Bu kopyala-yapıştır işlevi, teoride, her bir kişinin büyük bir bağışıklık tepkisine sahip olması için yalnızca küçük bir doz aşıya ihtiyacı olduğu anlamına gelir. 


Bucala, "saRNA'nın replikasyon işlevi kritiktir, çünkü enfeksiyonu tedavi eden aşılar değil, enfeksiyonu önleyen aşılardır" dedi. Uygulanmayan mucize bir ilaç, asla onaylanmayan değersiz bir ilaçtan daha iyi değildir. "Pfizer ve Moderna aşılarının çok fazla mRNA'ya ihtiyacı var ve yapımı pahalı, bu yüzden ABD dışındaki birçok ülkeye ulaşması daha yavaş," diye devam etti. “SaRNA ile aynı etkiye sahip olmak için malzemenin yüzde birini enjekte edebiliriz. Bu, yaygın bir hastalığa karşı ölçeklenmeyi kolaylaştırır. " 


Sonra kanser var. Bilim adamları, kanser için asla tek bir aşı tasarlayamazlar, çünkü kanser tek bir hastalık değil, genellikle vücutta ortaya çıktıkları yer için adlandırdığımız 100'den fazla hastalıktan oluşan bir takımyıldızıdır. Peki ya bu yüzlerce kansere, vücudu belirli bir tümöre saldırması için eğitebilecek kendi terapilerimizle yanıt verebilseydik? 


BioNTech'in kanser immünoterapi araştırmasının arkasındaki fikir budur. Şöyle çalışır: Her kanser hastası için BioNTech, genetik bir analiz yapmak için bir tümörden bir doku örneği 


alır. Şirket, bu teste dayanarak, hastanın hücrelerine o spesifik tümörün spesifik mutasyonuyla ilişkili proteinler üretmesini söyleyen, kişiye özel hazırlanmış bir mRNA aşısı tasarlar. 
Bağışıklık sistemi, vücuttaki benzer tümör hücrelerini aramayı ve yok etmeyi öğrenir. 


Bu analiz ve tasarım döngüsü, BioNTech ve Moderna'nın Çinli bilim adamlarının SARS-CoV-2 dizilimini hızlı bir şekilde analiz etme, saldırı için başak proteini belirleme ve etkili bir terapi yapma yöntemlerinden çok da farklı değildir. BioNTech”den Özlem Türeci, "COVID’ den mRNA elde etme ve üretme konusunda öğrendiğimiz her şeyin, kullanıma hazır kanser tedavilerimizdeki çalışmayı çapraz olarak beslemesini umuyoruz," dedi. Şirket şu anda melanom, meme kanseri ve yumurtalık kanseri de dahil olmak üzere "temelde her katı kanserde" kişiselleştirilmiş aşılar için klinik denemelerde bulunuyor. Kuzey Carolina Üniversitesi araştırmacıları tarafından Molecular Cancer dergisinde 2021'de yayınlanan bir analiz, bu kanser tedavilerinin son yıllarda yavaş geliştiğini, ancak COVID-19 buluşunun kanser aşılarındaki "umut verici" klinik deneylerle aynı zamana denk geldiğini belirtmişti. 
"Yakın gelecekte kanser immünoterapisi için mRNA aşılarının hızla ilerlemesini öngörüyoruz" sonucuna varmışlardı. 


3. Şansımızı Kendimiz Oluştururuz 


Mart 2020'de Baylor Tıp Fakültesi'nde aşı bilimci olan Peter Hotez, mRNA teknolojisinin COVID-19'a karşı yarışı kazanacağını düşünmedi. İddiası, son zamanlarda veziküler stomatit virüsü veya VSV adı verilen değiştirilmiş bir çiftlik hayvanı virüsü kullanarak Ebola'ya karşı şaşırtıcı derecede başarılı bir aşı geliştiren ilaç şirketi Merck üzerineydi. Ancak Merck, umut verici yeni teknolojisi klinik deneylerde başarısız olunca COVID-19 aşılarını bıraktı. 


Hotez, Merck'in başarısızlıklarını bilim hakkında kritik bir ders ve mRNA hakkında uyarıcı bir hikaye olarak görüyor. "Bir salgın için çalışan teknoloji bir sonrakinde işe yaramayabilir ve siz deneyene kadar neyin işe yaradığını bilemezsiniz," dedi. "Ben, bu yüzden mRNA aşılarını mucize olarak adlandırmak için çok erken olduğunu söylüyorum. Bir sonraki hedefe karşı çalışmayabilirler. " 


mRNA'nın en büyük savunucuları bile konuyu kabul ediyor. Pfizer'dan Dormitzer bana "Bu sihirli bir mermi değil ve her şey için mükemmel değil" dedi. BioNTech'teki ortakları da aynı fikirde. Türeci, "'mRNA'nın her şey için kutsal kâse olduğunu iddia etmiyorum" dedi. 
"MRNA'nın şaşırtıcı derecede başarılı olduğu ve olmadığı hastalıkların var olduğunu göreceğiz. Bunu her bulaşıcı hastalık için tek tek kanıtlamalıyız. " 


mRNA, önümüzdeki on yılda veya hiçbir zaman büyük bir ikinci perde üretmeyebilir. Belki de bilimsel kuruluş, teknolojinin pandemide benzersiz şekilde basit bir düşmandan yararlandığı sonucuna varacaktır. Hotez, "Koronavirüs, modern zamanlarda gördüğümüz en kolay aşı hedeflerinden biri olabilir" dedi. "Attığımız neredeyse her şey işe yaradı." 


Belki şanslıyız. Ancak şans hazırlıkların aşağısındadır. Koronavirüs, yalnızca bilim bunu kolaylaştırdığı için kolay bir hedefti. Dört yıl önce, Arap Yarımadası ve Güney Kore'de Orta Doğu Solunum Sendromu salgınını takiben, NIH, Vanderbilt Üniversitesi, Dartmouth Koleji ve diğer kurumlardan 18 bilim adamı, koronavirüsün en dikkat çekici özelliğinin şekli ve davranışının ayrıntılı bir incelemesini yayınladı: başak proteini. Bu makale, virüsün gizemlerini ve güvenlik açıklarını, hiç kimse bu küçük patojenin yakında dünyayı kapatacağını bilmeden çok önce çözdü. 2017 tarihli makalelerinde tahminen 


sonuçlandırdıkları "çalışmalarımız, koronavirüs aşılarının yapı temelli tasarımı için bir temel sağlıyor." Bu dedektiflik çalışması olmasaydı, mRNA buluşu gerçekleşmemiş olabilirdi. 


Bugünün aşıları bilimin başarılarından olduğu kadar başarısızlıklarından da üretildi. 
Araştırmacılar onlarca yıldır HIV için uygulanabilir bir aşı tasarlamak için mücadele ediyor ve birçok gözlemci bu alanı çıkmaz bir yol olarak görüyor. Ancak yeni bir makale, bu tekrarlanan başarısızlıkların HIV aşısı araştırmacılarını, sentetik mRNA ve Johnson & Johnson aşısına güç veren viral vektör teknolojisi gibi garip ve kanıtlanmamış aşı tekniklerine çok fazla zaman ve para harcamaya zorladığını iddia ediyor. Makaleyi yazan MIT ekonomisti Jeffrey E. Harris, klinik deneylere kadar ulaşan COVID-19 aşılarının yaklaşık yüzde 90'ının "HIV aşısı denemelerinde test edilen prototiplere kadar izlenebilecek" teknolojiyi kullandığını yazdı. Bir HIV aşısı başarılı olsaydı, arkasındaki şirketin büyük paralar kazanacağına işaret ediyor. Bunun yerine, aşı alanındaki tüm rakipler toplu başarısızlıktan bir şeyler öğrendiler ve kolektif bilgeliğe katkıda bulundular. HIV aşılamasının birçok yanlış başlangıcı, yeni teknolojilerin patlamasına neden oldu ve aşıların olası yeni altın çağının başlamasına yardımcı oldu. 


4. İlerleme Ağacı 


Rekor kıran aşı geliştirme sürecimize iyi şanslar diyebiliriz. Ya da ona gerçekte ne olduğunu söyleyebiliriz: bilimin dünyadaki temel rolü için çınlayan bir onay. 


NIH'den Mascola, "Beş yıl önce, mRNA hakkında cehalet halindeydik," dedi. “Ve bundan beş yıl sonra, şu anda başka bir cehalet durumunda olduğumuzu öğreneceğiz. Bu yüzden mRNA çok güzel bir bilimsel hikaye. Pek çok araştırmacı, hayırsever, devlet kurumu ve şirket, ilk tepkileri marjinal olan bir teknoloji üzerinde büyük bir risk aldı. Ve birlikte, nasıl çalıştırılacağını anladılar. " 


Bilimsel ilerlemenin bir benzetmesi olarak, bazen bir ağacın yaşam döngüsünü hayal ediyorum. Temel bilimsel araştırma, çeşitli tohumlar eker. Bu tohumlardan bazıları tamamen başarısız olur; araştırma hiçbir yere doğru ilerlemez. Bazı tohumlar küçük çalılara dönüşür; araştırma tamamen başarısız olmaz, ancak çok az değer üretir. Ve bazı tohumlar, bilim adamlarının, şirketlerin ve teknoloji uzmanlarının toplayıp hayatımızı değiştiren ürünlere dönüştürdüğü bol meyveli yüksek ağaçlarda çiçek açar. Yıllardır mRNA teknolojisi çalı gibi görünüyordu. 2020 yılında tam anlamıyla çiçek açtı. 


İlk aşamalarda bir hata mı yoksa bir devrim mi yapacağınızı bilemezsiniz. Devrim olsa bile, ne tür olduğunu bilemezsiniz. Pfizer, yalnızca tamamen farklı bir virüsle savaşan tarihi yazmak için gribe karşı çalışma potansiyeli nedeniyle mRNA araştırmasına atladı. Ancak bu belirsizlik riski, tam da ABD gibi ülkelerin daha temel bilimi ve oldukça yeni araştırmaları teşvik etmelerinin nedenidir. 


Su birikintisi araştırmalarından çığır açan teknolojiye kadar mRNA'nın zaferi bir kahramanın yolculuğu değil, kahramanlığın yolculuğudur. Katalin Karikö'nun mRNA teknolojisinin işe yaraması yönündeki zorlu çabaları olmasaydı, dünyada Moderna veya BioNTech olmazdı. 
Devlet finansmanı ve hayırseverlik olmasaydı, her iki şirket de 2020 aşılarından önce iflas edebilirdi. Bilim insanlarını garip yeni alanlarda çığır açmaya zorlayan HIV aşısı araştırmalarındaki başarısızlıklar olmasaydı, teknolojinin nasıl işlemesi gerektiği konusunda hâlâ karanlıkta kalabilirdik. Birkaç yıl önce koronavirüsün başak proteininin sırlarını açığa çıkaran uluslararası bir bilim adamları ekibi olmasaydı, geçen yıl onu yenmek için bir aşı 


tasarlayacak kadar bu patojeni yeterince bilmiyor olabilirdik. MRNA teknolojisi birçok tohumdan doğmuştur. 


The Atlantic'in COVID-19 kapsamı, Chan Zuckerberg Girişimi'nden alınan bir hibe ile desteklenmektedir. 


(Seçkin Deniz'in Notu: Chan Zuckerberg Girişimi, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan'ın yaşamları boyunca Facebook hisselerinden çiftin servetinin yüzde 99'unu yatırarak kurduğu ve sahip olduğu bir organizasyondur) 


Derek Thompson, 29 Mart 2021, The Atlantic 


(Derek Thompson, The Atlantic'te ekonomi, teknoloji ve medya hakkında yazılar yazan bir kadrolu yazardır. Hit Makers'ın yazarı ve Crazy / Genius adlı podcast'in sunucusudur. ) 


"HİBRİT SİLAHLI AKTÖRLER" PARADOKSU; GEREKLİ BİR ÖDÜLLENDİRME 
Mİ?-I 
Seçkin Deniz, 30.03.2021, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 


Sonsuz Ark'ın Notu:Çevirisini yayınladığımız analiz, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Programı kıdemli araştırma görevlisi ve Chatham House Irak Girişimi direktörü Renad Mansour'a aittir ve Irak'taki Halk Seferberlik Güçleri örgütüne (PMF- Haşdi-Şabi; el-hashd al-shaabi) ve teorik olarak bu örgütün Irak devleti içindeki konumuna odaklanmaktadır. Analizin Irak'ın yaşadığı yönetim kargaşasına yönelik ayrıntılara yaklaşım tarzı sorunun net bir şekilde ortaya konmasını sağlıyor olsa da, ana kaygısı, ABD ve Avrupa'nın İran'la ortaklaşarak ürettiği Irak'taki mevcut durumda Amerikan ve Batı çıkarlarına uygun emirlere 'her an' hazır bir Irak Devlet yapısının olmamasıdır. 1991'den beri Batı'nın yaptırımlarına ve saldırılarına, 2003'te de, 2 milyon insanı kurban veren ve milyonlarca Iraklı'nın mülteci konumuna düşmesine neden olan doğrudan işgale ve tecavüzlere maruz kalan Iraklılara hiçbir şekilde saygı duymayan; Iraklıların bireysel ve toplumsal haklarından bahsetme gereği bile duymadan Irak'ta bir tek devlet bulunmamasından rahatsızlık duyan ve ekonomik paylaşım sorunlarını irdeleyen yazarın yaşadığı zihinsel çelişkiler dikkat çekicidir. Yazarın Chatham House Irak Girişimi direktörü olarak, Orta Doğu'daki melez silahlı aktörlerle ilgili hazırlanan Chatham House projesi çerçevesinde, sık kullanılan 'hibrit-melez' terimini ve bu terimin Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki çeşitli bağlamlarda uygulanmasını tartışacakları makalelerle ilgili yaptığı sunuma göre, diğer katılımcıların makalelerini de çevirerek yayınlayacağımızı duyurmak isteriz. 


War On The Rocks Editörü'nün Notu: Bu, Orta Doğu'daki hibrit silahlı oyuncularla ilgili bir dizinin ilk makalesidir. Dizinin konsepti, aynı konudaki bir Chatham House projesinden ortaya çıkmıştır. 


20 Eylül 2020'de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak Başbakanı Mustafa el- 
Kadhimi'yi bir tehdit iletmek için aradı: Irak hükümeti ABD büyükelçiliğine roket fırlatan milisleri engellemeyecekse, Washington'un Bağdat'tan büyükelçisini ve diplomatik temsilciliğini geri çekmekten başka çaresi kalmayacaktı. Kadhimi, aylar önce Washington'u ziyaret etmiş ve Başkan Donald Trump, Pompeo ve çoğu Kadhimi'yi 2003'ten bu yana en 


Amerikan yanlısı başbakan olarak gören diğer üst düzey Beyaz Saray yetkilileriyle görüşmüştü. 


Kadhimi de 2020 yazında resmi binasının ön kapısına savaşçı göndererek onu doğrudan tehdit eden bu tür silahlı grupların artık ortadan kalkması gerektiğini düşünüyor. Bu gruplar aynı zamanda başbakanı Amerikan yanlısı olarak görüyor. Daha sonra, 9 Ocak 2021'de, ABD Hazinesi, Irak Dışişleri Bakanlığı'na "şaşkınlığını" ve hoşnutsuzluğunu ifade etmek için Halk Seferberlik Güçlerine (PMF-Haşdi-Şabi; el-hashd al-shaabi) başkanlık eden Iraklı hükümet yetkilisi Faleh al-Fayadh'a yaptırımları onayladı. 


Washington ile Kadhimi arasındaki güçlü ilişkiye ve milislerle ilgili paylaşılan endişelerine rağmen, 2003 yılından bu yana ABD ilk kez, dünyadaki en büyük elçiliğini boşaltmakla tehdit etti. Saddam'ı devirdikten sonra diplomatik ilişkileri yeniden başlattığından beri ilk kez, Irak'ı haydut bir devlet olarak tanımakla tehdit etti; tüm bunlar Washington'un Bağdat'taki hükümetin yürütme liderliğiyle en iyi ilişkilere sahip olduğu bir dönemde gerçekleşti. Bu tuhaf paradoks, hem Irak devletine hem de bu silahlı gruplarda iktidarın doğasına dair bir fikir veriyor. 


Trump yönetimi, zamanının büyük bir bölümünde, Irak'taki İran etkisinin ana kanalı ve Irak devletini yeniden inşa etmenin önündeki temel engel olarak Ketaeb Hizbullah'a odaklandı. İki tarafin anlaşmazlığı derinleşti. El Kaem, Irak ve Suriye El Bukamal gibi bölgelerde bu 

grup Amerikan çıkarlarına karşı mücadeleye girdiler. 


Amerika Birleşik Devletleri daha sonra 2019'da bir bombardıman saldırısı gerçekleştirdi. 
Ketaeb Hizbullah ve bağlı kuruluşları, bu saldırılara, Bağdat'ın kalbinde Irak hükümetinin ve yabancı temsilcilerin çoğunu barındıran güvenli bir bölge olan Yeşil Bölge'ye saldırarak ve sonunda Amerikan büyükelçiliğini kuşatarak karşılık verdi. Ayrıca, Ketaeb Hizbullah'ı da içeren PMF'ye liderlik eden İran Generali Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Muhandis'in öldürülmesi nedeniyle ABD ve müttefiklerine karşı intikam almak isteyen sözde direniş gruplarının çoğalmasına yardımcı oldu. 


Bu gruplar, Yeşil Bölgeye füzelerin fırlatılmasından sorumludur. Üst düzey ABD yetkililerine göre, Irak'taki mevcut istikrarsızlığı gidermenin anahtarı, bir tıp doktorunun kanserli bir tümörü ortadan kaldırdığı gibi Ketaeb Hizbullah'ı ortadan kaldırmaktır. Bu, Ketaeb Hizbullah'ı bombalamak, tecrit etmek ve baltalamak yoluyla yapılabilir. Bu yapıldığında, - teorik olarak devam ediyor- Irak hükümeti istikrar için bir rota çizebilir. 


Ancak Ketaeb Hizbullah, güvenlik sektöründen izole edilebilen ve uzaklaştırılabilen bir grup savaşçıdan daha fazlasıdır. Aynı şekilde, tipik bir devlet dışı aktörden daha fazlasıdır. Irak siyasetinde metastaz yapmıştır. Ketaeb Hizbullah, PMF'ye bağlı silahlı gruplardan oluşan öncü bir ağdır. Ancak ağ aynı zamanda yerel ve federal hükümetteki politikacıları, hükümet bürokrasisindeki memurları, işadamlarını, dini yetkilileri ve hatta sivil toplum ve insani yardım kuruluşlarını da içeriyor. Bu ağ Irak devletinde yerleşiktir öyle ki askeri saldırılar, yaptırımlar ve tecrit stratejileri şimdiye kadar onu köklerinden sarsmayı başaramadı. 


Bu hikaye diğerlerinden farklı değil. Orta Doğu'da ve Kuzey Afrika'da, görünüşte artan sayıda silahlı grup, tipik bir devlet dışı aktörden daha fazla şey ifade etmektedir. Lübnan Hizbullahı veya Irak'taki PMF gibi gruplar, topluluklar üzerinde kamu yetkisi elde ediyor, resmi ekonomilerde sofistike ekonomik ağlar işletiyor ve hatta yerel ve ulusal seçimlerde kamu görevi yürütüyorlar. Ancak resmi unvanlarına ve üniformalarına rağmen bu gruplar aynı 


zamanda düzensiz milisler gibi görev yapıyorlar. Hükümetten bağımsız güçlere komuta etme yetenekleri, hesaplanamayan ekonomik güçleri ve enformel sosyal sermayeleri zaman zaman hükümet otoritesi ve kontrolü ile rekabet ediyor. Öyleyse, analistler ve yetkililer bu grupları nasıl anlamalıdır? 


Bir Kavram Arayışı 


Bazı politika araştırmacıları, Irak'taki PMF, Lübnan'daki Hizbullah, Yemen'deki Husiler veya Suriye'deki Ulusal Savunma Kuvvetleri gibi grupları tanımlamak için "'melez-hibrit 

aktör" kelimesine döndüler. Bu melez silahlı aktörlerin, sınırlı alanlarda faaliyet gösteren yerel savaş ağaları ya da siyasi sistemleri çökertmek için savaşan IŞİD gibi isyancılar ya da siyasi bir yetkisi olmayan ekonomik işletmeleri yürüten suç örgütleri olmadığını iddia ediyorlar. Bunun yerine, bazen fiili devlet aktörleri gibi görünüyorlar. Ancak, en önemlisi, tamamen devlet aktörleri değiller çünkü tamamen resmi hükümetin emri altında değiller. 
Görünüşe göre bazen hükümetle çalışıyorlar ve bazen de ona karşı rekabet ediyorlar, bu da onları "melez" yapıyor. 


Ancak "melez aktör" kendi analitik sınırlamalarına sahiptir. Toby Dodge'un belirttiği gibi, bu örgütlerin hem devlet hem de devlet dışı alanlarda faaliyet gösterdiklerini kabul etmek, resmi devletin toplumun geri kalanından ayrılmasını kabul eden bir uzlaşma anlamına gelir. Bu terimi kullanan araştırmacılar, - uluslararası Westfalyan normların rehberliğinde - devlet iktidarının tanıdık resmi hükümet kurumlarında bulunması gerektiğini kabul eden Batılı politika yapıcıların bu zihniyetini kabul ediyorlar ve öyle olmadığı zaman da o şey melez oluyor. Ancak Orta Doğu'da iki alan - devlet ve devlet dışı - o kadar düzgün bir şekilde birbirinden ayrılmamış durumdadır. Devlet gücü ve resmi hükümet her zaman aynı şey olmayabilir. Melezlik, durum ve durum dışı ikiliye meydan okumak, ancak yeniden tanımlamak için bir engel olarak kullanılmıştır. Hala bu ikilinin varlığı kabul ediliyor. 


Yine de devlet, resmi bir bakanlıkta veya bir parlamentoda olduğu gibi yalnızca dış politika yapıcının bakmayı düşündüğü yerde bulunmaz. Farklı noktalarda devlet gücünden yararlanan çok sayıda aktörün arasında bulunabilir. Bu aktörlerin çoğu Ketaeb Hizbullah gibi uzak milisler gibi görünebilir, ancak yine de devlet ağlarına bağlılar. Irak'ta bu, ABD'nin başbakanla güçlü ilişkileri olmasına rağmen neden ülkeyle ilişkilerini kesmekle tehdit etmeye devam ettiğini açıklamaya yardımcı oluyor. Parçalanmış devlet yalnızca başbakanın ofisinde değil. Bunun yerine, PMF gibi aktörler hem devlet ağına derinlemesine yerleşmiş durumdalar ve çoğu zaman Westfalyan (*) devlet idealine daha çok benzeyen aktörlerle aynı faaliyetleri uyguluyorlar. 


PMF Devleti Ne Hale Getirir? 


PMF (Haşdi Şabi), genel olarak, Irak güvenlik güçlerinin parçalanmasından sonra IŞİD'in yükselişine karşı devleti savunmak için 2014'te ortaya çıkan 50 kadar silahlı grubun çatı örgütü olarak tanımlanıyor. Ancak PMF, tipik "devlet dışı aktörden" daha fazlasıdır. IŞİD'in aksine, PMF yeni bir devlet peşinde koşan isyancı bir grup değil. Sadece kâr peşinde koşan ve öncelikle ekonomik faaliyetlerde bulunan bir suç örgütü de değildir. Dahası, yerel yönetim yapılarını takip eden yerel bir savaş ağası da değildir. PMF liderliği sadece devletin bir parçası olduğunu iddia etmekle kalmıyor, aynı zamanda 2003 sonrası siyasi sistemi ve devleti, ister isyancı gruplardan olsun, ister daha yakın zamanlarda, yozlaşmış siyasi sisteme son verilmesi çağrısında bulunan halk ayaklanmalarından kaynaklanan tehditlerden koruduğunu iddia ediyor. 


Başlangıcından bu yana, PMF yasal statüye değer veriyor. Haziran 2014'te Büyük Ayetullah Ali el-Sistani”nin dikkatle açıkladığı fetvası, gönüllülerin IŞİD ile savaşmak için devlet güçlerine katılmaları çağrısında bulunmuştu. Dönemin Başbakanı Nuri el-Maliki, Başbakanlığın ulusal güvenlik konseyinin bünyesinde askeri bir kurum olarak PMF komisyonunu kurdu. Yıllar boyunca, PMF liderleri, Irak'ın hükümet kurumları üzerinde daha da fazla yasal tanınma ve etki elde etmenin yollarını aradılar. Kasım 2016'da Irak parlamentosu, PMF'yi "Irak silahlı kuvvetlerinin bir parçası ve başkomutanla bağlantılı bağımsız bir askeri oluşum" olarak tanıyan bir yasayı kabul etti. Bu yasa yalnızca iki sayfa uzunluğundaydı ve önemli bir belirsizlik içeriyordu. Yani, "bağımsız"ın kullanımı kasıtlıydı ve PMF'nin devlet tarafından tanınmasına, ancak resmi hükümetin merkezi komuta yapısının dışında çalışmasına izin veriyordu. 


PMF, bazen resmi bir devlet gibi bile görünüyor. Askeri oluşumu tugay numaralarına göre düzenlenmiştir. Savaşçıları komisyonla bağlantılı resmi üniforma giyiyor. Komisyon, kendi askeri adalet ve disiplin sistemini yönetiyor ve üyelerine normal silahlı kuvvetlerin hak ve menfaatlerini veren ayrı bir yasa için lobi yapıyor. 


PMF grupları aynı zamanda resmi bir devlet gibi hareket ediyorlar. Ülke çapında, vatandaşlara ve işletmelere resmi federal kontrol noktaları aracılığıyla erişim sağlayan resmi mektuplar yayınlıyorlar. Hem PMF'yi destekleyen hem de eleştiren birçok Iraklı, yazara, herhangi bir yasal veya bürokratik sorunla karşılaştıklarında yerel hükümet yetkililerine gitmediklerini söylediler. Bunun yerine, hükümet bürokrasilerini o hükümetlerde oturan yetkililerden daha hızlı ve daha iyi idare edebilen PMF liderlerine doğrudan gidiyorlar. 


Politika yapıcılar, bir devlet gibi görünmelerine ve hareket etmelerine rağmen, PMF'yi Irak devletinden ayrı görüyorlar. Konuyla ilgili birçok toplantıda, merkezi komuta yapısının ve resmi hükümete karşı hesap verme sorumluluğunun olmamasının PMF'nin devlet dışında olduğu anlamına geldiğini iddia ettiler. Devlet dışı bir aktörün standart tanımı, “askeri operasyonları gerçekleştirdiği devlet veya devletlerden farklı olan ve onların kontrolü altında faaliyet göstermeyen ve siyasi, dini ve / veya askeri hedefleri olan herhangi bir silahlı gruptur." 


PMF, başbakanlık ofisinin kontrolünden farklı olduğu için, devlet dışı bir aktör olarak görülüyor. Dahası, güvenlik sektörü reform programları, sorumlu merkezi komuta ile olan uzaklığı nedeniyle genellikle PMF'yi içermiyor. Kanseri ortadan kaldırmayı savunan Amerikalı politika yapıcılar, PMF'yi IŞİD gibi bir dereceye kadar devletten ayrı görüyorlar. 
Bununla birlikte, güvenlik, siyaset ve ekonomide, PMF, Westfalyan idealize komuta yapısına bağlı olmasa bile, Irak devletinin bir aktörüdür. 


PMF, Irak Devlet Siyasetinde Rekabete Giriyor 


PMF grupları, Irak devletindeki diğer partilerle aynı siyasi rolü oynuyor. 2018 seçimlerinde Fateh koalisyonu olarak seçimlere katıldılar ve kendisinin de PMF ile bağlantılı tugayları ve savaşçıları olan Mukteda el-Sadr'ın Sairoon İttifakı'nın ardından ikinci oldular. 


Seçimden sonra, PMF grupları bakanlıkları paylaşmak için bütün büyük siyasi partilerle bir araya geldiler. 2016'dan bu yana, Irak'taki teknokratik hareket, partilerin çoğunun artık temsilcilerini doğrudan bakan olmaya göndermemesi, bunun yerine işbirliği yapabilecekleri zayıf bağımsız bakanları seçmeleri anlamına geliyor. Başbakan Mustafa el Kadhimi'nin yeni kabinesinde de PMF aynı stratejiyi izledi. Fateh içindeki ana grupları arasında Bedir Teşkilatı; 


Siyasi kanadı Sadigoon olarak adlandırılan Asaib Ehl al-Hag; bir dizi küçük PMF partisinden oluşan Sanad Alliance; ve Shibl al-Zaidi ve Ketaeb Hizbullah ile yakın çalışan diğerleriyle bağlantılı gevşek bir koalisyon. Her grup en az bir bakanlığı güvence altına almayı başardı. 
Bu, bu bakanların doğrudan PMF ile bağlantılı olduğu anlamına gelmez, bunun yerine her bakanın belirli hüküm ve koşulları kabul etmesi gerektiği anlamına gelir. 


Kritik olarak, bu uygulama PMF'den farklı değildir. Bugün Irak siyasetinin doğası budur. 
Siyasi partilerin çoğu kendi temsilcilerini bakan olarak göndermiyor, zayıf kalan sözde bağımsız teknokratik bakanları kabul ediyorlar. Siyasi partiler daha sonra memurları, özel dereceler olarak bilinen genel müdür veya bakan yardımcısı pozisyonları gibi üst düzey kamu hizmeti pozisyonlarına gönderiyorlar. Bu vekiller daha sonra hükümet sözleşmeleri ve tüm önemli kararlar söz konusu olduğunda siyasi partinin çıkarlarını güçlendiriyor ve genellikle kendi bağımsız bakanlarını aşıyorlar. Yine PMF aynı şeyi yapıyor ve şimdi Irak'taki hükümet kurumlarında özel sınıf payını güvence altına alıyor. 


Resmi veya gayri resmi yasal yapılara değil, siyasi faaliyetlere bakıldığında, PMF'nin tipik Westfalyan normlardan farklı görünebileceğini, ancak Irak'taki devlet içinde rekabet eden tüm büyük aktörlerden farklı olmadığını ortaya koymaktadır. Birini "devlet" aktörü, diğerini "melez" aktör yapan şey, bir başkası da aynı siyaseti uyguladığında onu "devlet dışı" bir aktör yapabilir mi? 


PMF, Irak Devlet Ekonomisinde Rekabet Ediyor 


Irak'taki diğer tüm partiler gibi, PMF'nin "resmi" ve "gayri resmi" hatlar üzerinde işleyen ekonomik faaliyetleri, hem hükümetten hem de hükümet dışı hesap verebilirlikten fayda (kira) sağlayan bir aktörler sistemini ortaya koymaktadır. Yine de, Westfalyan politika yapıcıya göre, bazıları devlet aktörleri olarak ve bazıları devlet dışı veya melez olarak kabul ediliyor. 


PMF grupları, merkezi hükümetten resmi maaş alıyorlar. Bu maaş ödemelerini nominal olarak yöneten Irak hukuku ve bürokrasisine gömülü resmi karar alma ve yönetim süreçleri vardır. 
Her grup hükümete bir isim listesi sunuyor. Resmi olarak, finans departmanının PMF genel müdürü ve merkezi idare müdürü bu isimleri inceliyor. Bu yöneticiler, başbakanlığın ulusal güvenlik konseyine bağlı PMF komisyonundalar ve hükümet idaresinin imajını ve bu grupların kontrolünü sağlıyorlar. Bununla birlikte, PMF üyeleri ve güvenlik araştırmacıları, maaş ödemeleriyle ilgili gerçek kararların, bu resmi bürokraside yer almayan gayri resmi kanallar ve iktidar sahipleri aracılığıyla müzakere edildiğini söylediler. Ölümünden önce Ebu Mehdi el-Muhandis bu kararları veriyordu. Ölümünden sonra, Ebu Fadak, Ebu Zeyneb el-Lami, Ebu Muntazir el-Hüseyni, Ebu Ali el-Basri ve Ebu İman el-Bahli gibi liderleri içeren gayri resmi bir komite hükümet ödemelerinin akışına karar vermek için toplanıyor. 


Bu üst düzey PMF liderleri, maliye bakanlığına toplu bir para talebi göndererek Irak merkez bankasından PMF ödeneğini istiyorlar. Daha fazla siyasi güce sahip oldukları için, federal bütçedeki PMF tahsisleri 2017 ve 2018'de 1,28 trilyon Irak dinarından (877,5 milyon $), 2019'da 2,1 trilyon Irak dinarına çıktı; bu seçim başarılarının ardından oluşturulan ilk bütçeydi. Bu miktar 2020'de 3,1 trilyon Irak dinarına ve 2021'de 3,55 trilyon Irak 

dinarına yükseldi. 


Irak'taki sözde kayıt dışı veya çatışmalı ekonomi başka bir bulanık çizgiyi yansıtıyor. Maliye bakanı geçtiğimiz günlerde Irak hükümetinin yılda 8 milyar dolar gümrük geliri beklediğini, ancak tüm sınır kapılarını işleten grupların Bağdat'a en fazla 1 milyar dolar 


gönderdiğini itiraf etti. Kontrol noktalarından sınır gümrüklerine kadar, aktörler gelir için işbirliği yapıyor ve rekabet ediyorlar. 


Bu süreç, kontrol noktalarında, sınırlarda ve şehirlerde, Irak güvenlik güçleri, İçişleri Bakanlığı'na bağlı polis birimleri ve bazen başbakanlığa bağlı diğer güçler de dahil olmak üzere diğer gruplarla geliri paylaşan PMF gruplarını içeriyor. Iraklı araştırmacılarla yapılan röportajlara göre, bu kontrol noktalarının yaklaşık bir düzinesi günde 100.000 dolar gelir elde ediyor. Irak ordusundan özerk tümenler; savunma bakanlığı ve başbakanlıktan operasyon komutanlıkları; İçişleri Bakanlığı federal polisi ve PMF tugayları, Ketaeb Hizbullah ile bağlantılı olanlar bile bu büyük kontrol noktalarını paylaşıyorlar. Ülke çapında, bu sözde devlet, devlet dışı veya hibrit aktörler, resmi hükümetin kontrolü dışında gelir elde etmek için birlikte çalışıyorlar. 


Bu ekonomik uygulamalar PMF'den bağımsız değildir ancak devlete bağlı tüm büyük gruplar ve siyasi partiler için ortaktır. Iraklı bir güvenlik kuvvetleri komutanını devlet komutanı olarak, Ketaeb Hizbullah komutanını ise aynı ekonomik faaliyetin parçasıysa devlet dışı veya hibrit aktör olarak ayırt etmek faydalı mıdır? Yoksa bu aktörler, merkezi bir komuta yapısına uymadıkları için melez mi? Politik ve ekonomik devlet gücü, bu anlamda, sadece resmi hükümet kurumlarında bulunmuyor. Hibritliğin analitik netliği bu uygulamada karmaşıktır. 


Bir Devlete Devlet Deme Zamanı mı? 


Irak'taki günlük siyaset ve ekonomi uygulamalarında, PMF grupları, yelpazenin her yanındaki Irak devlet aktörlerinden ayırt edilemiyor. Bir devletin aynı dünyevi uygulamalarını üstleniyorlar. Hükümette temsil edilmek için rekabet ediyorlar. "Resmi" ve "gayri resmi" ekonomilerde gelir elde etmek için resmi hükümet yetkilileriyle birlikte çalışıyorlar. Bu gerçeklik, tüm bu aktörleri devlet, devlet dışı ve melez kategorilere ayırma girişimlerini karmaşıklaştırıyor. Monolitik örgütlerden uzak olarak, bu aktörlerin çoğu, Chatham House'un "Güç Ağları: Halk Seferberlik Güçleri ve Irak'ta Devlet" başlıklı makalesinde analiz ettiğim devlet iktidar ağları olarak daha iyi anlaşılıyor. 


Bazıları, bu gruplara devlet aktörü demenin, bir anlamda bu silahlı grupları ve milisleri tanıyan veya meşrulaştıran normatif bir yargıyı yansıttığını iddia ediyor. Bu tartışmanın amacı bu değil. Aslında, tanınan ve tanınmayan bazı Iraklı aktörler insan hakları ihlallerinden sorumludur. Ancak bu tartışma, bu grupların sahip olduğu iktidarın doğası ve Irak devletinin doğası hakkında - Batı'nın beklentilerine pek uymayan - bir anlayışa ulaşmayı amaçlıyor. 


Melezlik, hangi grupların veya tarafların melez olduğu ve hangilerinin devlet ile devlet dışı olduğuna dair net bir turnusol testinden yoksundur, çünkü bu ağların tümü aynı arenalarda çalışıyorr ve aynı faaliyetleri yürütüyor. Devletin genellikle resmi kurumlarda bulunmadığı, ancak parçalanmış bir toplumda bulunduğu Orta Doğu'da, silahlı unsurlara sahip birçok devlet aktörünün, resmi veya gayri resmi kurumlarda bulunmalarına bakılmaksızın, oldukça melez olduğu iddia edilebilir. 


O halde, bu çıkmazın üstesinden gelmek için odak noktası bu grupların doğası değil, devletin kendisinin doğası olmalıdır. Hükümetin meşru şiddet üzerinde tekel sahibi olduğu ve gücün esas olarak resmi kurumlarda bulunduğu neo-Weberci bir kurumdan ziyade, Irak'taki devlet hükümet ve toplum genelinde rekabet eden ve işbirliği yapan bir aktörler ağına benziyor. 
Ketaeb Hizballah örneği, bu ağın akıcı ve uyarlanabilir olduğunu gösteriyor. Hem parlamentoda resmi siyaset yapabilir hem de Yeşil Bölge'ye füze fırlatan farklı isimlerle daha 


küçük direniş gruplarına dönüşebilir. Irak devleti içinde iktidar için rekabet eden öncü bir ağ, ağların buluştuğu bir alan. 


Yine de Batılı politika yapıcılar, bu grupların bazılarını devlet olarak ve bazılarını ise sadece resmi bir hükümet pozisyonuna sahip oldukları (veya tutmadıkları) için devlet dışı olarak kabul edecekler. Kabinedeki bir bakanın Bağdat'taki ofisi resmi, ancak bir siyasi partinin veya silahlı örgütün ekonomik ofisi gayri resmi. Bu - uluslararası normların gerçekliği - kafa karışıklığının üstesinden gelmek isteyen politika araştırmacılarının karmaşıklığı açıklamak için melezlik kelimesine başvurmalarının nedenidir. 


Melezlik bu kuruluşlar için mi, faaliyet gösterdikleri alan için mi yoksa daha genel olarak eylemleri için mi doğru bir terimdir? Akademisyenler ve politika yapıcılar, devlet görevlilerinin her şeyi bir devlet veya devlet dışı yapıda görecekleri ve akademisyenlerin her zaman bir fark görecekleri göz önüne alındığında, temelde bu tartışma etrafında dans etmeyi asla bırakmayacaklar. 


Melezlik, statü, teori ve politika gerçekliği arasındaki boşluğu doldurmak için bir araç olarak hizmet ettiği için önemli olmuştur. Kavramın kullanılması, politika yapıcıların Ortadoğu'daki devlet dışı aktörlerin doğasını yeniden anlama girişimi içindi. Ancak bu, Irak'taki devlet ve toplumun neo- Weberci'nin istediğinden çok daha az bölündüğünü kabul eden nihai bir anlayışa doğru sadece bir adımdır. O halde bir sonraki adım, politika yapıcıların resmi ve gayri resmi başlıklara daha az, nerede olursa olsun hesap verebilirlik ve sosyal güç ilkelerine daha çok odaklanması olmalıdır. 


Bu dizinin ilerleyen makalelerinde, Orta Doğu'daki melez silahlı aktörler üzerine bir Chatham House projesine katılan uzmanlar, sık kullanılan 'hibrit-melez' terimini ve bu terimin Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki çeşitli bağlamlarda uygulanmasını tartışacaklar. 


Erica Gaston, Batılı devletlerin Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki ve ötesinde melez silahlı aktörlere nasıl tepki verdiklerini inceliyor. Uluslararası hukuk normları ve Batılı devletlerin politikaları hala büyük ölçüde devlet merkezli olsa da, sözde hibrit aktörlerle fiili tanınma ve ortaklık için bol miktarda örnek olduğunu savunuyor. 


Tim Eaton, Libya örneğinde hibrit aktör teriminin, yasal statüye sahip olmadığı için devlet askeri aktörü olarak görülemeyen Libya Arap Silahlı Kuvvetlerinin faaliyetlerini açıklamak için tercih edilebilir ve gevşek bağlı silahlı grupların bir ittifakı olduğunu, resmi hükümete hesap verilemeyeceğini ileri sürüyor. Ona göre bu üç özellik bir devlet askeri aktörünü tanımlar. Yine de, Libya Arap Silahlı Kuvvetlerinin devlet dışı bir askeri aktör olarak değil, melez bir silahlı aktör olarak kabul edilebileceğini iddia ediyor. 


Ariel Ahram, Westfalyan devletinin hala var olduğunu, ancak güvenlik ve ekonomik refah üzerindeki işlevsel kontrolün devlet dışı silahlı aktörlerin eline geçmediğini savunarak bölgede ortaya çıkan hibrit güvenlik düzenlemelerine odaklanıyor. Bu değişikliklerin bu ülkelerdeki Batı politikalarına yansıtılması gerektiğini savunuyor. 


Renad Mansour, 21 Ocak 2021, War On The Rocks 


(Renad Mansour, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Programı'nda kıdemli bir araştırma görevlisi ve Chatham House'da Irak Girişimi'nin direktörüdür. Temmuz 2020'de BBC Books'tan çıkan ve 


danıştığı bir belgesele dayanan Once Upon a Time in Iraq: History of a Modern Tragedy'nin ortak yazarıdır.) 


(*) Uluslararası İlişkiler tarihinin başlangıcı çoğu akademisyen tarafından 1648 

tarihli Westphalia Barışı devlet sisteminin oluşturulma kavramının kabul edilmesi, ve eski ortaçağ Avrupası'nın din dayanaklı sisteminin terkedilmesidir. Westphalia Barışı ile birlikte devlet yöneticilerinin sınırları içinde tek egemen oldukları ve devletleri dışında bir merciye bağlı olmadıkları belirtilmiş, ayrıca ulus devlet kavramının oluşturulmasına destek ve yükselmesine olanak sağlanmıştır. Bu gelişmeler sayesinde devletler bürokratik, diplomatik ve askeri kurumsallaşmaya yönelmiştir. Avrupa kökenli bu sistem kolonileşme süreciyle tüm dünyaya yayılmış ve medeniyetin şartları olarak gösterilerek, çoğu zaman zorla, benimsetilmiştir. Günümüz uluslararası sistemine geçiş ise Soğuk Savaş ve bu süreçte gerçekleşen kolonilerden çekilme ve eski sömürgelerin bağımsızlıklarını ilan ederek çoğunlukla ulus devletler örneğinde kurulmalarıyla gerçekleşmiştir. 


PRATİK ZORLUKLAR VE HİBRİT HİPOKRİZİ: HİBRİT TERİMİ İLE HUKUK VE 
POLİTİKA İKİLEMLERİ- II 
Seçkin Deniz, 03.04.2021, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 


Sonsuz Ark'ın Notu: Çevirisini yayınladığımız analiz, Global Public Policy enstitüsü araştırmacısı, Cambridge Üniversitesi Gates Vakfı bursiyeri, Stanford Üniversitesi'nden Bachelor of Arts ve Harvard Law School'dan hukuk doktorası sahibi, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki hibrit silahlı aktörlerle ilgili bir Chatham House araştırma projesinde 

çalışan, Afganistan, Irak, Yemen, Suriye ve diğer ülkelerde on yıldan fazla deneyime sahip uluslararası avukat ve politika analisti Erica Gaston'a aittir ve Irak'taki Halk Seferberlik Güçleri örgütüne (PMF- Haşdi-Şabi; el-hashd al-shaabi), IKBY Peşmergelerine, Lübnan'daki Hizbullah'a, Suriye'de PKK terör örgütünün bir kolu olan SDG-YPG'ye ve ÖSO'ya, Libya'da Hafter milislerine ve teorik olarak bu örgütlerin Irak, Suriye ve Libya devletleri içindeki konumuna ve ABD ile birlikte Batılı devletlerin bu örgütlere verdiği desteğe odaklanmaktadır. Analizin Irak özelinde devlette yaşanan yönetim kargaşasına yönelik ayrıntılara yaklaşım tarzı sorunun net bir şekilde ortaya konmasını sağlıyor olsa da, ana kaygısı, ABD ve Avrupa'nın İran'la ortaklaşarak ürettiği Irak'taki mevcut durumda Amerikan ve Batı çıkarlarına uygun emirlere 'her an' hazır bir Irak Devlet yapısının 

olmamasıdır. Yazarın Chatham House Irak Girişimi direktörü Renad Mansour'un bu seri çerçevesinde yayınladığımız makalesine yaptığı vurgulara ek ve itiraz olarak, silahlı Hibrit aktörler konusunda yaşanan ikiyüzlülüğe de işaret etmesi dikkat çekicidir. Renad Mansour'un Orta Doğu'daki melez silahlı aktörlerle ilgili hazırlanan Chatham House projesi çerçevesinde, sık kullanılan 'hibrit-melez' terimini ve bu terimin Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki çeşitli bağlamlarda uygulanmasını tartışacakları makalelerle ilgili yaptığı sunuma göre, diğer katılımcıların makalelerini de çevirerek yayınlayacağımızı duyurmak isteriz. 


War On The Rocks Editörü'nün Notu: Bu, Orta Doğu'daki hibrit silahlı aktörler serisinin ikinci makalesidir. Giriş makalesini okuduğunuzdan emin olunuz. Dizinin konsepti, aynı konudaki bir Chatham House projesinden ortaya çıkmıştır. 


Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın önemli bir kısmı, de jure (hukuki-yasal) hükümetten daha çok bir devlet gibi hareket eden devlet dışı güçlerin ve partilerin fiili kontrolü altındadır. Bu gruplar, dar görüşlü savaş ağalarından, karanlık milislerden veya isyancı güçlerden çok, asi veya terörist tehditleri durduruyor, hizmet ve iş sağlıyor ve bazen bu ülkelerdeki en işlevsel yönetimi ve otoriteyi temsil ediyor. 


Bu kuvvetlere verilen adlar değişiklik gösteriyor; bazıları "devlet dışı" silahlı gruplar olarak kabul ediliyor, bazıları devlet dışı veya alt güçler arasında bulunan "hibrit-melez" kuvvetler (aşağıda daha ayrıntılı olarak tartışılan bir terim) ve bazıları daha çok devlet içindeki ikincil güçler gibi görünüyor, bazen “yedek” oyuncular olarak tanımlanıyor. 


Güvenlik veya barış inşası projelerinde yer alan Batılı devletler, genellikle adlandırıldıkları şekliyle bu "melez" güvenlik emirlerini benimsemeli ve güçlü alt güçleri ve sözde hibrit güçleri daha kolay tanımalı mı yoksa onlarla muhatap olmalı mı? Bir dereceye kadar bunu zaten yaptılar. Uygun olan durumlarda, devlet dışı, ikameci güçler veya devlet benzeri güçlerle ortaklık yapan veya onları destekleyen birçok Batılı devlet örneği vardır. Bununla birlikte, devlet idaresi varsayımlarında ve çalışma araçlarında hala devlet merkezli bir önyargı ve bu grupların bazılarını çevreleyen siyaset, kısa vadeli veya reaktif bir yaklaşımdan fazlasını engelliyor. Bu, Batı devletlerini melez aktörlerin ürettiği nesillerle ilgili zorlukları ele alacak birkaç uzun vadeli stratejiye veya seçeneğe mecbur bırakıyor. 


Devlet Tabanlı Bir Dünyada Hibrit Aktörler 


Son birkaç yılda, hibrit aktörler terimi, Lübnan'ın Hizbullah'ı, Irak'ın Halk Seferberlik Güçleri (Haşdi Şabi) veya IKBY'daki Kürt partileri gibi devletle birlikte veya devlet içinde faaliyet gösteren yarı-devlet güçlerini ve partilerini tanımlamak için ortaya çıkmıştır. Bölgesel Yönetim, Yemen'deki Husiler, General Khalifa Hafter komutasındaki Libya Arap Silahlı Kuvvetleri veya Suriye'nin kuzeydoğusundaki Suriye Demokratik Güçleri (Terör örgütü PKK-YPG) dahil olmak üzere büyük ölçüde özerk olarak devlete karşı çıkan veya faaliyet gösterenlere deniyor. Bu gruplar başlangıçta devlet dışı veya alt düzey silahlı gruplar olarak ortaya çıktılar, ancak zamanla, toprak üzerinde önemli bir kontrol, önemli askeri güç ve etkileyici bir hizmet sağlama ve yönetişim aygıtıyla, genellikle hibrit aktörler teriminden daha ziyade devlete benzer hale geldi. Resmi unvanlar, otorite ve hatta egemen özerklik veya tanınma talep ettiler. Bazıları bunu ya zorla, siyasi anlaşmalarla ya da sandıkta değişen ölçülerde elde ettiler. 


Bununla birlikte, hükümete katılanlar veya tamamen yasallaşmış olanlar bile gayri resmi güçlerini ve kaldıraçlarını korumaya dikkat ettiler. Bir ayağını devletin içinde ve bir ayağını dışarıda tutarak, devletin organlarından siyasi bağımsızlıklarını korudular, bazı güçleri devletin komuta ve kontrolünün dışında tuttular ve kendi ekonomik (yasal ve yasadışı) yaşam hatlarını sürdürmeye devam ettiler. Bu nedenle, bu grupların en devlete benzeyenleri bile, genellikle devletin işlevlerini yerine getiren veya yetkisini taşıyan harmanlanmış bir statüye sahiptir, ancak birçok yönden devlet dışı aktörler olarak, ikisi arasında bir melez-hibrit aktörler hareket etmeye devam ediyorlar. 


Batılı devletlerin böylesine güçlü melez aktörlere tepkileri ihtiyatlılıktan angaje olmaya, açık düşmanlığa ve saldırgan eyleme kadar değişiyor. Bununla birlikte, güçlü melez veya devlet dışı aktörlerin kendi iç bağlamlarında oynayacakları önemli rol göz önüne alındığında, bazıları daha açık katılım önerdiler. Bu diziye katkıda bulunan diğer kişiler, uluslararası topluluğun bu melez güçleri tam olarak tanıma veya kabul etme konusundaki tereddütlerinin, sahadaki gerçeklikle uygun olmadığını öne sürdüler. Irak'taki Halk Seferberlik Gücü'nü örnek alan Renad Mansour, melez aktörlerin devlet aktörlerinin içine o kadar gömülü olduğunu ve onlardan ayırt edilemeyeceğini, “bir devlete devlet dememiz” ve bu gerçeği kabul etmemiz gerektiğini savunuyor. Ariel Ahram, bu seriye yaptığı katkılarda, hibrit güvenlik yönetişiminin çok yaygın hale geldiğini, hatta norm olduğunu savunuyor ki, bu tür hibrit düzenlemeleri kabul etmenin, devlet inşası için "güçlü devletler için boşuna beklemekten" daha makul, ulaşılabilir ve sürdürülebilir "bir yaklaşım olabileceğini savunuyor." 


Batılı devletler neden bu tür melez güçleri tanımakta veya onlarla tam olarak ilgilenmekte isteksiz olabilirler? Ahram'ın katkısının da belirttiği gibi, bu ülkelerdeki müdahale çerçevesi, genellikle “neo- Weberci” bir devlet - işlevsel kurumlar ve hizmet sağlama ile güç üzerinde tekel uygulayabilen, hukukun üstünlüğünü koruyabilen güçlü bir devlet - inşa etmeyi amaçlamaktadır. Akademisyenler uzun zamandır bu tür neo- Weberci beklentilerin ve yarattıkları türden yanlış ikilemlerin - devlet ile toplum ve resmi, resmi ve gayri resmi alanlar arasında - Ortadoğu'daki siyaset ve yönetişim gerçekliğiyle hiçbir zaman eşleşmediğini savundular. Yine de, çoğu Batı politikasının ve sözde "başarısız" veya geçiş halindeki devletlere yönelik reçetelerinin dayandığı, hakim çalışma çerçevesi olmaya devam ediyor. 
Mansour, bu devlet merkezli, neo- Weberci çerçevenin, Batılı devletleri, neo- Weberci varsayımlara ve devlet-dışı ya da resmi ve gayri resmi güç kategorilerine tam olarak uymayan Popüler Mobilizasyon Gücü gibi melez aktörlerle ilişki kurmaya karşı önyargılı olduğunu savunuyor. Dahası, devlet otoritesine karşı gelebilen ve alternatif kurumlar ve güç kanalları aracılığıyla faaliyet gösteren melez aktörler, bu münhasır kontrol altındaki devlet fikrine bir tehdit olarak görülebilir. 


Mansour, karma aktör kavramının, politika yapıcıları bu ikililerden uzaklaştırma ve onlara bir isim koyarak bu alanlardaki daha büyük belirsizlik ve melezlikle başa çıkmaya zorlama çabası olarak görülebileceğini savunuyor. Kavramsal olarak bunu yapabilir, ancak bu, politika yapıcıların içinde çalışması gereken yasal ve politika parametrelerini değiştirmek için çok az işe yarayacaktır. Batı devletlerinin devlet merkezli tercihlerinin altında yatan ikinci etmen, devlet yönetiminin araçları ve uluslararası hukuk ilkelerinin büyük ölçüde bu neo- 

Weberci, Westfalyan mimarisini miras almış olmasıdır. Uluslararası hukuk, devlet ve devlet dışı aktörler, egemenlik ve bunların eksikliği arasındaki bu kategorik ayrımları pekiştirir. 
Yasal yükümlülükler ve muamele bu yasal statüye bağlıdır. Sonuç olarak, ortadaki bir kategori - melez aktörlerinkine benzer - mecazi olarak farkı bölmeye, iki dışkı arasına düşmekten daha az benzer. 


Sadece pratik günlük düzeyde bile, politika yapıcıların işbirliğini teşvik etmeye veya istenmeyen davranışları caydırmaya çalışmak için ellerinde bulundurdukları araçlar - ikili ilişkilerin havuçları ve çubukları - statüye dayalı olma veya belirli aktör kategorileri ile sınırlı olma eğilimindedir.. İç hukuk, hibritleştirilmiş bir güvenlik sisteminde mümkün olan pratik angajman düzeyini belirleyebilecek veya engelleyebilecek belirli türden finansman düzenlemeleri veya ortaklıkları yalnızca devlet aktörlerinin kullanımına sunabilir. Ulusal veya uluslararası hukuk, eylemleri devlet aktörlerinin eylemlerinden farklı olmasa bile, yasadışı davranışlarda bulunan devlet dışı aktörler için farklı yaptırımlar veya cezai tedbirler 


tetikleyebilir. Özünde, uluslararası sistem doktrinsel ve pratik olarak hala devletlerin ve devlet aktörlerinin dünyasıdır. 


Devlet Merkezcilik İstisnaları 


Tüm bunlar, devlet ortaklarıyla çalışmak için varsayılan bir tercihe ve devlet dışı aktörleri veya biraz spekülatif veya yakın zamanda aracılık edilmiş bir devlet statüsüne sahip olanları tanıma konusundaki isteksizliğe katkıda bulundu. Bununla birlikte, devlet merkezcilik kural iken, istisnalar ile delik deşik edilmiştir. Batılı devletler, amaca uygunluğun gerektirdiği yerlerde melez, devlet dışı veya alt güçlerle giderek daha fazla çalışmanın yollarını buldular ve hatta bazı durumlarda ortaklarının siyasi veya yasal olarak tanınması için baskı yaptılar. 


Birleşik Devletler, karma veya devlet dışı güvenlik aktörleriyle ilişki kurma konusunda en geniş kapsamlı ülke olmuştur. ABD Özel Kuvvetleri veya istihbarat ajanları, küresel terörle mücadele kampanyalarının bir parçası olarak bir dizi devlet dışı veya hibrit güçle ortaklık kurdu. Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan ve Irak'taki isyanla mücadele kampanyalarının bir parçası olarak, Afganistan'daki çok sayıda yerel savunma girişiminde ve Sünni 

sahva (Uyanış) güçleriyle on binlerce devlet dışı gücü seferber etti. IŞİD Haziran 2014'te kuzey ve orta Irak'ın yarısını ele geçirdiğinde ve Irak ordusu çöktüğünde, ABD 

içgüdüsü yeniden iktidar ve devlet dışı ortaklara yönelmek oldu: İlk ABD stratejisi, daha büyük Halk Seferberlik Gücü ile birlikte Irak'ta ABD destekli ikinci bir Sünni Aşiret Seferberlik Gücüne yol açan Kürt ve "aşiret güvenlik güçlerine" verilen desteği vurguladı. 
2012'den günümüze, Amerika Birleşik Devletleri ayrıca hem gizli hem de açık yardım programlarıyla Suriye'de bir dizi kesinlikle devlet dışı (farklı Özgür Suriye Ordusu güçleri) veya hibrit (tartışmalı olarak Suriye Demokratik Güçleri) güçleri destekledi. 


Fransa ve Birleşik Krallık da, Afganistan'daki erken İngiliz aşiret angajman çabalarından her iki ülkenin de Özgür Suriye Ordusu ve Suriye Demokratik Güçlerine (PKK-YPG) verdiği desteğe kadar, aynı terörle ve isyanla mücadele ortamlarının bazılarında bir dizi aşiret milisleri, klanlar ve diğer melez aktörlerle çalışmaya istekliydiler. Fransa, 

Sahel'de milislerle ve diğer hibrit güvenlik yöntemleriyle ortaklıklar kurdu. Daha yakın zamanlarda, Lübnan ve Libya'daki Fransız kriz yönetimi, Hizbullah ile ve Hafter'in Libya Arap Silahlı Kuvvetleri ile doğrudan ilişkisini de içeriyor. Bunun tam da bu aktörlere bir dereceye kadar tanınma ve meşruiyet bahşettiği için tartışmalı olduğu kanıtlanmıştır. 


Diğer ülkeler, devlet dışı veya hibrit aktörlerle ortaklık konusunda daha isteksiz davrandılar. 
Bununla birlikte, Hollanda, Almanya, İtalya, Danimarka ve diğer Batılı ülkeler, küresel angajmanlarının gerektirdiği yerlerde bu tür aktörlerle kuralları esnetip zımnen işbirliği yaptılar veya onlara biraz destek sağladılar; Libya sahil güvenlik kılığındaki milisleri desteklediler, IŞİD karşıtı çabaların bir parçası olarak Kürt Peşmergelere silah ve 

eğitim sağladılar ve Özgür Suriye Ordusu'na ölümcül olmayan destek verdiler. Somali'de, Birleşmiş Milletler Üniversitesi'nin milisler ve melezlik üzerine yaptığı bir araştırma, onlarca yıldır süren devlet kurma projesinin sonuçlarının iç karartıcı olduğunu ve hükümet yanlısı milislerin El Şebab ile savaşmak için çok önemli olduğunu, Almanya gibi ülkelerin bile bu milislerin devletle bağlantılı olanlarına desteği düşünmeye istekli olduğunu ortaya koydu. 


Kısa vadeli bir taktik mücadelenin parçası olarak yerel güçlerle ortak olmaya veya onları desteklemeye istekli olmak, elbette tam tanıma ile aynı şey değildir, ancak bu aktörlerin kendi iç alanlarında meşru veya önemli olarak algılanmalarına, zamanla kurumsallaşmaya veya resmi statüye katkıda bulunabilir. Batılı devletler, tercih ettikleri devlet dışı veya hibrit 


ortaklarının, devletteki boşlukları doldurmanın veya güvenlik sektörünü aşağıdan yukarıya inşa etmenin bir yolu olarak kurumsallaştırılması için sık sık baskı yaptılar. Örnekler arasında ABD'nin Afganistan'daki çeşitli yerel savunma girişimlerini kurumsallaştırma ve önce Irak'ın Oğulları'nı ve ardından 2014 sonrası Aşiret Seferberlik Güçlerini Irak Ulusal Muhafızlarına dönüştürme çabaları ve Somali'deki Shabaab karşıtı veya Nijerya'daki Boko Haram karşıtı milisler sayılabilir. 


Diğer durumlarda, hibrit aktörler, yerel otoritelerini ve hırslarını artırmak için uluslararası destek ve katılımdan yararlanabildiler. Iraklı Kürt partilerine on yıllardır süren ABD'nin desteği (siyasi, askeri ve diğer), onların Kuzey Irak'ta yarı-devlet haline gelmelerini sağladı. 
Fransa ve diğer ülkelerin Hafter'in kuvvetleriyle angajmanı, fiilen kendi iç prestijini ve konumunu inşa ettiği için eleştirildi. Kürt (PKK) liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri, Suriye barış görüşmelerinde ABD'nin siyasi ve diplomatik angajmanını ve desteğini masada bir sandalyeye dönüştürmeye çalıştı. 


Çifte Standartlar ve Hibrit İkiyüzlülük 


Batı'nın devlet dışı veya melez aktörlerle yakın zamandaki yakın ilişkisinin yukarıdaki kısa listesi, istisnaların kuralı batırdığı ve Batı'nın devlet egemenliğini ve güç üzerindeki tekelini koruma ihtiyacına yönelik protestolarını esnek görünmesine (yukarıda tartışılan bir tür neo-Weberci / Westfalyan ilkeler) neden olan bir durum gibi görünüyor. Çifte standart olarak da görülebilir. Örneğin Irak'ta Amerika Birleşik Devletleri ( ve koalisyon ortakları), tamamen yasallaştırılmış Halk Seferberlik Güçlerini ve liderlerini, Sünni aşiret güçlerini çok daha zayıf bir yasal ve siyasi duruşla desteklese bile, "milisler" ve "teröristler" olarak etiketledi. (Kasım 2016'daki bir parlamento kararı daha büyük Halk Seferberlik Gücü'nü yasallaştırmadan önce bile Aşiret Seferberlik Gücü'ne ABD ve koalisyon eğitimi ve desteği sağlanmıştı; bundan önce bu tür seferberliklerin tümü 9B Maddesi uyarınca muhtemelen anayasaya aykırı idi. 
Birleşik Devletler, desteklediği aşiret güçlerinin bir Irak Ulusal Muhafızına dönüşmesini sağlamayı denemiş ve başaramamış ve daha sonra, ikincisi yasallaştırıldıktan sonra Halk Seferberlik Güçleri altında birleşmelerini kabul etmiştir.) 


Bu, ABD'nin Halk Seferberlik Güçleri konusundaki ihtiyatının haksız olduğu anlamına gelmez. Bağımsızlıkları ve kuvvetlerini düzenli komuta ve kontrole teslim reddetmeleri kesinlikle devlet otoritesini baltalıyor. Genel olarak Amerikan karşıtı eğilimleri İran'ın Irak siyasetinde güçlü bir dostu olduğu anlamına geliyor. Bununla birlikte, Iraklılar, ABD'nin tereddütsüz desteklediği diğer seçim bölgelerinin - özellikle Irak'taki diğer ana karma aktörler, başlıca Kürt siyasi partileri - bölgesel komşularla ABD çıkarlarına karşı bir anlaşma yapmaya istekli olduklarını hızlıca belirteceklerdir ve Irak devlet otoritesine birçok veya daha fazla tehdit oluşturacaklardır. Kürt bağımsızlık referandumunun Kürt partileri ile Bağdat arasındaki gerginliği yeniden alevlendirmesinin ardından, hem Bağdat hem de Kürdistan Bölgesel Hükümeti güçlerine ABD tarafından sağlanan tanklar ve silahlar karşı karşıya geldi. 


Irak veya diğer etkilenen ülkelerdekiler bunu bir tür melez ikiyüzlülük olarak görürken, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer Batılı müttefikler bunu basit bir bölgesel politika olarak görüyorlar. ABD tarafından tanınmamaları ile Halk Seferberlik Gücü, Hizbullah ve Husilere karşı açık düşmanlık arasında ortak bir bağ vardır: İran. Bu grupların kendi 

kuruluşlarına veya çıkarlarına veya yerel meşruiyet kaynaklarına ilişkin kanıtlara bakılmaksızın, Birleşik Devletler bu melez güçleri İran politikasının araçları olarak görmeye devam etti. Birleşik Devletler, bu konuda daha çok politik ve askeri yükselişlerinin daha geniş 


bölgesel rekabetin bir parçası olarak görülmesi nedeniyle Halk Seferberlik Güçlerini veya Hizbullah'ı, melez aktörler oldukları için reddetmiyor. 


Bu, devletlerin bu devlet dışı veya yarı devlet güçleri ile etkileşime girmeye istekli olup olmadıklarını veya hatta zımnen kabul edip etmediklerini gösteren turnusol testinin, statüleriyle - yasal unvan veya sahip oldukları konumların derecesi - daha az ilgisi olduğunu, hatta melez aktörlerinki gibi daha nüanslı kategorilerin onları tanımlamak için kabul edilip edilmediğini gösterir. Test, grupların jeopolitik gerçeklere ve siyasi tercihlere uyduğu yerdir. 


Her şeye rağmen, bu grupların hibrit statüsünün daha geçici bir yaklaşımı davet etmenin bir yolu vardır. Sadece Amerika Birleşik Devletleri değil, Irak'ta güvenlik sektörü 

reformu, istikrar veya yeniden yapılanma ve rahatlama (Halk Seferberlik Güçlerinin kaçınılmaz olarak önemli olduğu sektörler) ile uğraşan diğer birçok Batılı devlet, Halk Seferberlik Güçlerini zımnen kabul etmekten fazlasını yapmayı reddediyor çünkü önde gelen grupların ciddi ve uzun süredir devam eden suistimal ve suç kayıtları vardır. Irak devlet güçleri ve liderleri, sivillere zarar verme iddiaları, savaş suçları, taciz edici ve demokratik olmayan baskılar ve suç faaliyetleri ve kaçakçılık iddiaları ile ilgili daha da uzun listesiyle bu açıdan biraz daha iyi durumda. Bununla birlikte, devletler kesinlikle diğer devlet aktörleri veya onların siyasi liderleri hakkında da yargılarda bulunabilirken, diğer devlet aktörleri söz konusu olduğunda zaten yasal bir tanıma ve angajman temeli vardır. Başka bir devletin kara listeye alınmasına veya liderlerinin yaptırım veya hedef alınmasına karşı, devlet dışı veya hibrit aktörlere kıyasla daha güçlü bir karine vardır. Amerika Birleşik Devletleri, Popüler Seferberlik Güçlerinin liderliğini bozmaya, dağıtmaya ve hatta hedef almaya daha kolay karar verebilir, çünkü aynı eğilimlere, inançlara ve Amerikan karşıtı önyargılara sahip başka bir Irak devlet aktörü veya kurumu düşünüldüğünde olabileceğinden daha “kötü bir aktör”, İran'ın vekili veya ABD çıkarlarına aykırı olarak görülüyorlar. 


Uzun Vadeli Strateji Gerektiren Uzun Vadeli Dinamik 


Yukarıdakilerin hepsinin öne sürdüğü şey, Batılı devletler daha fazla devlet dışı veya melez formlarla çalışmaya açıkken - hatta bazıları bunu oldukça düzenli yapıyor - bu tür angajman daha geçici, politik olarak öznel ve nihayetinde doğası gereği sınırlı olma eğilimindedir. 
Yukarıda açıklanan olumlu ortaklıklar ve angajman örnekleri bile kısa vadeli olmuştur ve Batılı devletler, acil güvenlik krizi geçtiğinde desteği geri çekmiştir. Devlet idaresinin araçlarındaki sınırlamalar ve bu grupların çoğunun sorunlu doğası göz önüne alındığında, bu tür kısa vadeli ve politik olarak sınırlı angajman anlaşılabilir olabilir. 


Bununla birlikte, bu dizideki diğer katkılar, bunun, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer Batılı devletlerin bu melezleştirilmiş güvenlik ortamlarında daha stratejik olarak angaje olma fırsatlarını sınırlayabileceğini öne sürüyor. Bu güçlü melez aktörler yakın zamanda yok olmayacaklar. Hizbullah ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi partileri gibi grupların kalıcı güçlerinin gösterdiği gibi, bu gruplar, bu ülkelerde ve bölgede on yıllar boyunca güçlü oyuncular olabilir. Kendi önemli siyasi güçleri ve hibrit konumlandırmalarının onlara sağladığı esneklik nedeniyle, ister onları devlete kdahil ederek - yani silahsızlanma ve yeniden bütünleşme süreçleri yoluyla - veya onları siyasi veya askeri baskı yollarıyla bastırıp dağıtarak kolayca kurtulamazlar. Bu aktörlerin ortaya çıkardığı zorluklarla ve onların ortaya çıkmasına neden olan sorunlarla uğraşmak daha stratejik ve uzun vadeli bir yaklaşım gerektirebilir. 


Erica Gaston, 25 Ocak 2021, War On The Rocks 
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YA EVRİM TEORİSİ DOĞRUYSA? 
Ishak Arslan-Sayı:71/April 2009-http://Wwww.anlayis.net/makaleGoster.aspx ?makaleid—1880 


CEVABI baştan söyleyelim, değişen hiçbir şey olmaz. Zira bir yandan olan olmuştur ve halen de olmaktadır; öte yandan bu türden bir sorunun insan aklıyla ulaşılabilecek kesin bir cevabı yoktur! Özünde çelişki taşıyan soruların yanıltıcı cevaplarına göre sevinecek ya da üzülecek olanların işi gerçekten de zor. Çünkü “taraftarlar” cevap olumlu da olumsuz da olsa bir kör dövüşünün tarafi olmaktan kurtulamazlar. “Darwin'in 200. ölüm yıldönümünde TÜBİTAK ’ta sansür” iddiaları nedeniyle yoğunlaşan evrim tartışmaları, sürüp giden bu kör dövüşünün geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne serdi. 

Evrim fikri, Greklerden Hint ve İslam Düşüncesine kadar birçok gelenekte izleri bulunan kadim bir mesele olmasına rağmen 19. yüzyılda Charles Darwin tarafından uzun ve detaylı bir gözlem süreci eşliğinde yeniden ele alınmış, zamanla canlılığın ve türeyişin mahiyetine ilişkin sistematik bir açıklama hüviyetine kavuşmuştur. Kendisi de evrim sürecine tabi olan evrim teorisi, çok sayıda bilim adamı ve düşünürün katkılarıyla gelişen, geliştikçe karmaşıklaşan, dolayısıyla farklı alternatifleri ve versiyonları içeren çok yönlü bir açıklama yöntemidir. 

Karl R. Popper'ın Bilimsel Araştırmanın Mantığı'nda sarahatle ifade ettiği üzere “bilimsel teoriler yanlışlanabilirler ama asla tam olarak doğrulanamazlar.” Bilimsel teorilerin temel niteliği sayılan tekrar edilebilirlik ve sınanabilirlik özelliklerinden mahrum olan evrim teorisi, yasa veya teoriden çok bir “bilimsel senaryo” vasfına layıktır. Her bilimsel teori gibi kendine mahsus sınırlar içinde kaldığı ve ideolojik amaçlara aracı kılınmadığı sürece evrim fikrinin de insanlığın ufkunu genişletebilecek, doğaya ilişkin kavrayışımızı zenginleştirecek çeşitli imkânları barındırması tabiidir. Kadir-i mutlak bir Tanrı'nın evreni defaten yaratması ile milyonlarca yıl süren evrimsel bir süreç içinde yaratması arasında “niteliksel” bir fark yoktur. 
Hal böyleyken evrim teorisi etrafında yürütülen bütün bu tartışmaları nasıl açıklayabiliriz? 
Bilim tarihine kuşbakışı bakıldığında Kopernik, Bruno, Galileo, Kepler, Newton ve Darwin, Avrupa'da bilim ve din arasında süregelen çatışmanın sembolleşen isimlerinden bazıları. 
Çatışmanın bir tarafı olan Kilise her defasında önce karşı çıktığı ve tehlikeli saydığı düşünceyi keskin bir tutumla yasaklama yoluna gitmiş, “dünyanın dönüyor olabileceği” anlaşıldığında ise önce tavrını yumuşatmak, ardından geri adım atmak ve nihayet nadir de olsa özür dilemek zorunda kalmıştır. 2008 yılında İngiliz Kilisesi'nin resmen Darwin'den özür dilemesi, 2009'da ise Vatikan'ın evrim teorisiyle ilgili karşıt tavrını değiştirerek Hıristiyanlığın evrim teorisiyle çelişmediğini resmen açıklaması bu alışkanlığın son ve güncel örnekleri. 

Kaba bilim-din çatışması esas itibarıyla pozitivist bilim anlayışı (bilimcilik) ile genelde Hıristiyanlık, özelde Katoliklik arasında vuku bulmuştur. Son örneğini canlıların ve insanın türeyişiyle ilgili Darwinci yorumla Kitab-ı Mukaddes arasındaki bariz karşıtlıkta gördüğümüz 


bu çatışma, çoğunlukla Kilise kurumunun yanılgısıyla sonuçlandığı için Kilise kurumunun tarihi de yanılgı ve özürlerle doludur. İslam düşüncesi geleneğinde ise bu türden bir özre rastlanamaz; çünkü özür dilenmesini gerektirecek hiçbir yanlışlığa kurumsal imza atılması mümkün olmamıştır. Şu halde çatışma, evrensel olarak bilim ve din arasında değil, evrim teorisi üzerinden bilim adına bağnazlık yapanlar ile Hıristiyanlığın tekvinle ilgili literal ifadelerini savunma adına bağnazlık yapanların sürdürdüğü sonuçsuz ve yıpratıcı tartışmadan kaynaklanmaktadır. 

İslam düşüncesi ile evrim teorisi arasında herhangi bir karşıtlık söz konusu olmadığı halde, Türk toplumunun evrim teorisine şüpheyle yaklaşan hatta tümüyle reddeden ülkelerin başında gelmesi ise üzerinde düşünülmesi gereken önemli bir husustur. Bu kuşku ve reddiyenin temel nedeni zannedildiğinin aksine evrim teorisiyle İslam dininin kategorik uyuşmazlığı değil, psikolojik-sosyolojik gerekçelerdir. 200 yıldır pozitivist dogmalarla köşeye sıkıştırılmaya çalışılan, bilim adına inançları aşağılanan ve toplumsal değerleri hiçe sayılan, kendinden menkul bir bilim kavramıyla, hesabı verilmemiş bir bilimsellik kriteriyle çağın dışına itilmeye çalışılan bir toplumun akıl ve muhakeme yerine duygusal reflekslerle hareket etmesi anlaşılır bir durumdur. Anlaşılır olmayan, sağcısından solcusuna bu topraklarda yetişen düşünür, aydın ve entelektüellerin bu ve benzeri konuları tartışma düzeyinin sığlığıdır. Türk matbuatında konuyla ilgili yazılan yazıların büyük çoğunluğundan -birkaç istisna hariç- anlaşılacağı üzere bu düzey, sadece Cahız, İhvan-ı Safa, İbn Sina, İbn Miskeveyh, Erzurumlu İbrahim Hakkı'nınkinden değil, Tanzimat sonrası Osmanlı düşünür ve aydınlarınınkinden de düşüktür ve gün geçtikçe de düşmektedir. 

Nasıl ki İzafiyet Teorisi evreni yaratan ve düzenleyen üstün bir gücü ne ispatlıyor ne de çürütüyorsa, evrim fikrinin de mutlak vahiy ifadelerini doğrulaması veya yanlışlaması söz konusu değildir. İslam dünyasında evrim fikrine karşı çıkanların düştüğü hata, Hıristiyanlıkta olduğu gibi evrim fikriyle çelişen hiçbir teolojik sorunları bulunmadığı halde gereksiz bir savunmacılığı sürdürmeye çalışmalarıdır. Richard Dawkins gibi evrim fikrini dinleştiren fanatiklerin yanılgısı ise, Hıristiyanlık-bilim nezdinde Avrupa'da yaşanan çatışmayı evrenselleştirerek başta İslam olmak üzere bütün din ve geleneklere teşmil etme sevdasıdır. 
İster savunmak, ister saldırmak adına olsun evrim ve benzeri teoriler üzerinden İslam adına hüküm vermenin önündeki en büyük engel, İslam düşüncesinin kendisidir. Örneğin İzmirli İsmail Hakkı'dan edindiğimiz bilgilere göre İbn Miskeveyh, (6. 1030) Südur Teorisi'ni kapsamlı bir evrim teorisini içine alacak şekilde genişleten, “değişim ve dönüşüm kuramını bilimsel bir üslupla açıklayan” ilk İslam filozoflarından birisidir. Doğal cisimler arasındaki meratibi evrimsel bir süreçle açıklayan Miskeveyh, insan-maymun benzeşimini bile çekinmeden dile getirmektedir: “Hayvan mertebelerinin sonunda insanı andıran, insana benzeyen bir hayvan bulunmaktadır. Maymun ve maymuna benzeyen hayvanlar bu hayvanın örneğidir.” (İzmirli İsmail Hakkı, İslam'da Felsefe Akımları, İstanbul: Kitabevi, 1997, s.109) Bilim-din ilişkisi söz konusu olduğunda unutulmaması gereken temel hususlardan birincisi, evrim de dâhil olmak üzere hiçbir bilimsel teorinin herhangi bir inanç ifadesini yanlışlaması veya doğrulamasının mümkün olmayacağı, ikincisi ise aynı şekilde herhangi bir inanç ifadesinden hareketle hiçbir bilimsel teorinin yasaklanamayacağı, nihayet hiçbir kişisel yorumun Kur'an metnini (murad-ı ilahi) tam olarak karşılayamayacağı, onun gerçek ve nihai anlamını kuşatamayacağı gerçeğidir. Son zamanlarda yeniden alevlenen evrim tartışmaları, özelde bilim-din ilişkisinin, genelde Tanrı ve Evren tasavvurumuzun henüz yerli yerine oturmadığını, özetle işimizin epeyce zor, yolumuzun uzun olduğunu bir kez daha göstermesi bakımından öğretici olmuştur! 


MADDENİN MERKEZİNE YOLCULUK: CERN DENEYLERİ 
İshak Arslan-Sayı:65 / October 2008-Anlayışdergisi 


BİLİM dünyası yüzyılı aşkın bir süredir atom-altı parçacıkların tuhaf dünyasını anlamaya çalışıyor. 1900”de Max Planck'ın enerjinin yayılımına ilişkin çarpıcı buluşuyla birlikte yüz yüze gelinen parçacıkların esrarlı ve garip davranış biçimleri, yüzyılın ilk çeyreğinde kuantum teorisi olarak formülleştirildi. Ancak gerçekliğin derinlerine inildikçe eldeki modellerin ve fiziksel yasaların, daha doğrusu insanın sahip olduğu teorik ve pratik imkanların yetersizliği anlaşıldı. Yine de maddeyi oluşturan en küçük yapıtaşlarına ulaşma çabası hep devam etti. Dünya gündemini bir süredir işgal eden CERN deneyleri de bu uzun soluklu yolculuğun önemli bir safhası olarak değerlendirilebilir. 

En temel seviyede gerçekliği oluşturduğu varsayılan temel parçacıklar, 1967 yılında Amerika'da Chicago yakınlarında kurulmuş olan parçacık hızlandırıcısı FERMİLAB (1974 yılında ünlü fizikçi Fermi'nin adı verilen Fermi National Accelerator Laboratory) ve 1954 yılında Avrupa ülkelerinin ortaklaşa kurduğu en büyük parçacık hızlandırıcı laboratuvar olan CERN'de (European Organization for Nuclear Research) araştırılıyor. Kilometrelerce uzunlukta oval tüneller şeklinde inşa edilen devasa parçacık hızlandırıcılarında, proton veya elektron gibi parçacıklar milyonlarca elektron-voltluk devasa enerjiler kullanılarak yüksek hızlar- da çarpıştırılmakta, ortaya çıkan sonuçlar özel bilgisayarlar aracılığı ile kaydedilmekte, oldukça maliyetli ve zorlu çabalar sonucu yeni parçacıklar keşfedilmektedir. 

Atomr-altı seviyede “karşılaşılan” ve her geçen gün sayıları artan alt parçacıklar, tıpkı 19. yüzyılda kimyasal elementlerin belli bir yönteme göre tasnif edilerek standart bir tablo oluşturulmasına benzer şekilde, yükleri, ömürleri, dönüş yönleri (spin) kararlılıkları gibi farklı özelliklerine göre tasnif edilmiş ve eksiklerine rağmen standart bir model elde edilmiştir. Standart Model, atomik ölçekten daha derine doğru giderek, elektron, atom çekirdeği, çekirdeği oluşturan nötron-proton gibi alt parçacıkları ve nihayet ulaşılabilen en temel birimler olan kuarkları kapsamaktadır. 

Bilim adamları atomları, çapları birkaç angström (bir metrenin on milyarda biri) olan hemen hemen küresel cisimler olarak tahayyül ederler. Günümüzde yaygın olarak kabul edilen atom modeline göre, atomun tüm kütlesi çekirdek adı verilen ve merkezde yer alan son derece küçük bir zerrede toplanmıştır. Çekirdeğin etrafındaki yörüngede bir ya da daha çok elektron dolaşır; bunlar eksi elektrik yükü taşırlar ve elektriksel çekim kuvvetiyle yörüngede tutulurlar. 
Yüzden fazla atom çeşidi vardır ve her bir atom kendine özgü bir kuvvet uygular. Bu kuvvetler atomdan atoma, az ya da çok değişir. Yalnızca tek bir tür atomdan meydana gelmiş olan maddelere kimyasal element adı verilmektedir. 

Atomlar elektronlarını karşılıklı ödünç vererek ya da ortaklaşa kullanarak daha büyük kümeler -moleküller- oluşturabilirler. Atomun çekirdeği ise, proton ve nötrondan oluşmuş birleşik bir sistemdir. Bütün maddeler atomlardan, atomlar da proton, nötron ve elektronlardan oluşur. 
Elektron, lepton adı verilen ve şimdilik kısmen bilinen bir parçacıklar ailesinin sadece bir üyesidir. Proton ve nötron ise, hadron olarak adlandırılan çok daha geniş bir parçacıklar ailesinin sadece iki üyesidir; bu ailenin daha yüzlercesi bilinmektedir. Elektron, proton ve nötronları, olağan maddenin her yerde ve her zaman bulunan asıl içerikleri haline getiren temel özellik, onların oldukça kararlı oluşlarıdır. Günümüzde proton, nötron ve diğer hadronların kuark denilen daha temel yapıtaşlarından yapılmış bileşimler olduklarına inanılmaktadır. Standart Model 1950-1970 yılları arasında birçok kuramcının ortaklaşa çalışmasıyla bugünkü yapısına kavuşturulmuş ve 70'li yıllar boyunca yapılan çok sayıdaki deneyle doğruluğu test edilmiştir. 
Esas alınan özelliklerine göre farklı başlıklar ve tablolarla tasvir edilebilen temel parçacıklar, Standart Model'de beşli bir tasnifle incelenmektedir: leptonlar, kuarklar, vektör bozonlar ve graviton. Son olarak gizemli beşinci bir sınıf vardır ki, bu parçacıklar arasında etkileşimlerin, Standart Model'deki tüm parçacıkların kütlelerini üretmekten sorumlu olduklarına 


inanılmakta, fakat özellikleri hâlâ tam olarak bilinememektedir. Steven Weinberg, yıllardır tartışılan ve CERN deneyi nedeniyle bir kez daha gündeme gelen fakat bugüne kadar gözlemlenemeyen “Higgs bozonu”nun işte bu sınıfın üyesi olabileceğini ifade etmektedir. CERN'de çok yüksek maliyetlerle gerçekleştirilen parçacık çarpıştırma deneyinin asıl amaçlarından birisi de söz konusu Higgs parçacığının bulgulanmasıdır. Bilim dünyası, maddeye kütlesini kazandırdığı varsayılan ve adını İngiliz fizikçi Peter Higgs'ten alan Higgs parçacığının bulunması halinde evrenin geçmişe ve şimdiye ait yeni sırlarının çözülebileceğini umuyor. CERN deneyinde Higss bozonunun varlığının kanıtlanması, hem Standart Model'in eksik halkaların- dan birini daha tamamlayacak hem de henüz keşfedilmemiş diğer parçacıkların aranmasını hızlandıracak. 

Parçacık hızlandırıcıların kapasiteleri ve gelişimine bağlı olarak her geçen gün sayıları artan ve artık bir Standart Modelle temsil edilebilen temel parçacıklar, matematiksel-fiziksel denklemlerle ifade edilen formel varlıkları ötesinde, ontolojik açıdan ne ifade etmektedir? Gary Zukav'ın ifadesiyle “Bugün parçacık hızlandırıcıları, kabarcık odaları ve bilgisayar çıktıları bambaşka bir dünya görüşünü doğurmaktadır. Yüzyılın başındaki dünya ile şimdiki arasındaki en büyük fark, bu yeni dünya görüşünde maddi tözün bulunmamasıdır.” Kuantum fiziğinin öncülerinden W. Heisenberg'e göre ise parçacık hızlandırıcıları temel parçacıklarla ilgili ne kadar ilginç detaylar ortaya çıkarırsa çıkarsın sonuçta haklı çıkacak olan Demokritos değil Platon olacaktır: “Gelecek yıllarda, yüksek enerji hızlandırıcıları elementer parçacıkların davranışlarına ilişkin birçok ileri noktayı aydınlatacak ilginç detaylar ortaya çıkaracaktır. Fakat sonuçta verilecek cevabın eski bir felsefi tartışmayı gündeme getireceğini düşünme taraftarıyım. Eğer böyle olursa, bu cevap Demokritos'u mu, Platon'u mu haklı çıkaracak? Benim görüşüme göre bu noktada modem fizik kesinlikle Platon'da karar kılmıştır. Maddenin en küçük birimi gerçekte kelimenin sıradan kullanımıyla fiziksel nesneler değildir; onlar formlar, yapılar (structure) ve -Platoncu anlamda- ancak matematiksel dille ifade edilebilen İdealar'dır.” 


KÜLTÜR VE EMPERYALİZM 
Ibrahim Kalın- Arşiv (April 2009)-anlayis.net/ 


Edward Said'in Kültür ve Emperyalizm adlı kitabı, Oryantalizm'den sonraki başyapıtıdır. 
Said, entelektüel kariyerinin ana sorunu olan kültür ve kimlik oluşumunu modem imparatorlukla olan ilişkisi açısından ele alır. Said'e göre emperyalizm, “coğrafi ve kültürel öteki'nin yaşadığı toprakların himaye altına alınmasını ifade eder. Emperyalist himaye, askeri ve ekonomik işgal de dâhil olmak üzere bir dizi karmaşık ilişki ağlarının, felsefi kurguların ve estetik algıların bütününü ifade eder. İmparatorluktan ve emperyalizmden bahsetmek, bu ağların ürettiği algılama biçimlerinden bahsetmek demektir. 


SAİD”i okumak, her zaman Said'in kitaplarını okumaktan fazla bir şeydir. Onu okumak, fikir çilesi çeken bir aydının iç dünyasına girmek; öfkesine, tecessüsüne, kavgacı ruhuna tanıklık etmektir. Said, vefatından birkaç yıl önce yayınladığı otobiyografisine “Out of Place” adını vermişti. Said gibi kendini iki dünya, yani İslam dünyasıyla Batı arasında bir yerlerde gören bir aydın için yerinde bir ifade bu. Bu ‘yerinden edilmişlik hali’, kısmen yersiz-yurtsuz olmayı, kısmen sabitesi olmayan bir eksende yaşamayı ifade ediyor. Said, kendini İslam dünyasına ait hissetmeyecek kadar seküler, Batı'ya ait hissetmeyecek kadar Doğulu bir aydındı. Bu iki(li) varlık alanının yarattığı gerilim, onu zihnen ve kalben besleyen bir kaynaktı. 

Said'in hem Oryantalizm hem de Kültür ve Emperyalizm'de benimsediği seküler tarih anlayışı, her şeyin insanların elleriyle yapıp-ettikleri şeyler olduğu fikrine dayanır. Buna göre tarih, insanların içinde yaşadıkları şartlara dürüstçe ya da ahlaksızca cevap vermeleriyle teşekkül eder. Bu tarih, “iyinin ve kötünün ötesinde” cereyan eden iktidar mücadelesinin 


sahnesidir. Seküler tarihin üstünde ve ötesinde değişmeyen mutlaklar yoktur. Said, Oryantalizmin arkeolojisini çıkartırken, modern Batı'nın kendi başına bir mutlak olamayacağı inancından hareket ediyordu. Batı'nın ürettiği Doğulu, Müslüman, Hintli, Güney Amerikalı, Afrikalı tasavvurunu eleştirirken de aynı düşünme tarzının imkânlarından faydalanıyordu. 
Said'in benimsediği bu seküler tarih telakkisiyle tarihselcilik arasındaki yakın ilişkiyi görmek zor değil. Eğer tarih sadece insanların yapıp-etmelerinden ibaretse, o zaman onun kendi kendine atıfta bulunan (self-referential) bir olgu olduğunu ve bir kapalı-sistem modeli önerdiğini de teslim etmemiz gerekir. Bu ise bize her tarihi, tarihselleştirme ve rölativize etme imkânı verir. Modern sosyal bilimler, Batılı olmayan toplumların tarih ve kültürlerini bu şekilde okudular ve Batı dışındaki bütün tarihleri historize ve rölativize ettiler. Fakat garip olan şu ki, aynı bakış açısıyla Hint metafiziği yahut İslam kelamı birtakım tarihi şartların ürünü olarak sunulurken, Descartes'in cogito'su yahut Kant'ın transandantal analitiği, insan zihninin asli ve evrensel, tarih-üstü işleyişinin bir ifadesi olarak görüldü. 


Sömürge Aydınları Konuşunca 

Said'in seküler tarih okumasının Batı(cı) aydınları en rahatsız eden tarafı, onun emperyalizm karşıtlığı yahut açıkça İslam dünyacılığı yapması değil, Batı tarihini radikal bir tarihselci ve seküler okumaya tâbi tutması. Said'in “yerinden edilmişlik hali’, yani iki denizin birleştiği yerde durması ve kendini hep araftakiler arasında görmesi, onun projesine ayrı bir derinlik ve rahatsızlık unsuru katıyor. Çünkü Said, Oryantalizm 'i sadece Filistinli, Koreli, Pakistanlı ya da Amerikalı bir düşünür olarak kaleme alsaydı, aynı etkiye sahip olmayacaktı. Said'in hikâyesi, bütün sömürge edilmiş aydınların hikâyesini anlatıyor. 

Said'e göre (klasik) imparatorluk sonrası dönemin en rahatsız edici tarafı, sömürge edilmiş insanların inatla hep sahneye çıkması, hesap sormaya çalışması. Sömürgeleştirilmiş toplumların aydınları, oyunun bitmediğini ve adaletin tahakkuk etmediğini söylüyorlar. “Olan oldu; şimdi geleceğe bakalım” demek, yani “barış, huzur, bir arada yaşama” çağrısında bulunmak zayıfların değil, güçlülerin elini güçlendiren bir argüman. Sömürge toplumlarının psikolojik travması dışında kaybedecek hiçbir şeylerinin olmamasından, dünya düzeninin efendilerinin kaygısı ise, kaybedecek çok şeylerinin olmasından kaynaklanıyor. 

Her halükârda Batılı olmayan aydınlar, kendilerini temsil etme hakkının kendilerine ait olduğu inancını artık açıkça dile getiriyorlar. Dahası, bunu kayda değer bir başarı ve istikrar ile yapacak araçlara sahipler. Bugün artık teröre de kapı aralayan bu gerginlik hattı, kimin kim hakkında söz sahibi olduğu çatışmasından kaynaklanıyor. Bunun canlı örneklerinden birini Ali Mazrui'nin “Afrikalılar” adlı film ve kitap çalışmasında gördük. BBC için yapılan film, Amerika'da gösterildiğinde bazı çevreleri rahatsız etti. Karşı kampanya, Ali Mazrui'nin (Afrikalı ve Müslüman olduğu için) tarafsız olamayacağı teziyle başladı ve bu tür çalışmaların desteklenmemesi gerektiğine kadar vardı. “Afrikalılar”ın, bir sorun haline gelmesinin basit bir sebebi var: Afrika'nın kendi sesiyle konuşmak istemesi. 

Said Kültür ve Emperyalizm boyunca, bu seslerin imparatorluk kültürü içerisinde nasıl bastırıldığının serencamını anlatır. Ona göre imparatorluk dediğimiz maddi, fiziki, coğrafi ve siyasi yapıdan önce, “imparatorluk fikri” vardır. Birilerinin önce bu fikre inanması gerekir. Bu inancı tesis etmek, sanıldığının aksine güç kullanmak, real-politik yapmak, zengin olmak yahut ordular yığmak yoluyla değil, bir imparatorluk kültürü tahayyül ve ihdas etmekle mümkün. Said'e göre imparatorluk, harita üzerinde sınırlar çizmeden önce insanlar arasında sınırlar çizer, yüksek kültür üretir, farklı kişilikler inşa eder, farklı ahlaki ve zihni modeller kurgular. İngiliz imparatorluğu Hint alt kıtasından çekildiği gün değil, bir İngilizin bir Hindistanlıdan daha üstün olduğuna dair inancını yitirdiği gün yıkılmıştır. 


İmparatorluk Bir Mefküredir! 


Bu yüzden Said'e göre imparatorluk bir inanç ve kültür işidir. Beyaz efendilerine teslim olmuş sömürge aydını, kendini bu imparatorluk kültürünün bir parçası görür. Bu kültür alanının dışına çıktığında kimliksiz, kişiliksiz önemsiz bir varlık olduğunu düşünür. Modem imparatorluk kültürü, ona bu inancı öylesine aşılar ki onun artık tarihin gerçek yapıcıları olarak Voltaire, Gibbon, Rhodes, Napoleon'dan başkasını görmesi mümkün değildir. 
Malcolm X'in “ev zencisi” dediği sömürge aydını, efendisinin evinde köledir ama imtiyazlı bir köledir. Evden dışarı çıktığında “tarla zencisi”nden üstün olduğunu bilir. Tarlada çalışan zencilere emir vermek, onlardan farklı olduğunu göstermek, ona “imparatorluk kültürü”nün sağladığı bir imkândır. Onu kaybetmemek için her şeyi yapmaya hazırdır. 

Said'in eserlerinden sık sık eleştirdiği Nobel edebiyat ödüllü V. J. Naipaul'un yapıtlarına bu gözle bakınca, sorunun basit bir kentli-köylü meselesi olmadığını görüyoruz. Naipaul, çağımızın “ev zencisi aydını”dır. Onun kendi ülkesi olan Hindistan'a yahut Müslümanlara karşı duyduğu ırkçılık düzeyindeki nefret, Avrupa'da yaşayan küstah bir aydının sorumsuz fantezilerinden öte bir anlama sahip. Naipaul'un sorunu, kendini imparatorluk kültürü dışında hiçbir yerde rahat hissedememesi. 

Said'e göre imparatorluk kültürünün sofistike yapısını hiçbir yazın türü (modem) roman kadar iyi yansıtamaz. Her şeyden önce roman, kendi tarihselliğini itiraf etmek istemeyen bir seküler kurgudur. Modern imparatorluğun bütün ayrıntıları, kaygıları, ihtişam ve sefaleti, zorbalıkları, fantezileri, zeka ve aptallıkları 19 ve 20. yüzyıl romanlarında ete kemiğe bürünür. 
Conrad'ın Karanlığın oKalbinde'si, Flaubert'in Madam Bovary'si, oAusten'in Manşfield Parkı ya da Dickens'in Büyük Beklentiler'i, Atlantik'in iki yakasında yeşeren yeni imparatorluk kültürünün kodlarını ele verir. Bu kültür evrenseldir. Romanların kahramanları, belli bir tarihte ve coğrafyada yaşar; ama aslında onlar birer “tip'tir. İmparatorluk, sömürgeleştirdiği dünyaya bu *tip'ler aracılığıyla bakar. Evrensel olmak, bu tiplere yakınlaşmak demektir. 

Modem romanın bu evrensellik iddiası Said'e göre, Avrupa'nın kendine Katolik geleneğinin dışında yeni bir “ekümenik? kimlik bulma çabasının bir sonucudur. Mukayeseli edebiyat, bir yönüyle seküler, bir yönüyle ulusalcı bir programdır; çünkü Katolik evrenselliği yeni bir evrensellik tanımı ile tebdil etmeye çalışırken, aynı zamanda her Avrupa ülkesinin kendi edebiyatını yapılacak mukayeselerin merkezine koymasını sağlar. 19. 
yüzyılın Weltlitteratür'ü, aynı anda Alman, Fransız, İspanyol edebiyatıdır. Yani Avrupa edebiyatıdır. Zaten Avrupa'nın epistemik hiyerarşisi, başka kültür ve edebiyatlara ancak bir mukayese unsuru olarak bakılmasına izin verebilirdi. Said'e göre bütün çoğulculuk söylemlerine rağmen Avrupa merkezli estetik hiyerarşi hâlâ devam ediyor. 

Emperyalizme karşı olmak, bir sorumluluk işidir. Çünkü kimsenin yanaşmak istemediği çileli bir fikir yolculuğuna çıkartılmış bir davettir. 


SEKÜLER “DÜĞÜM'DEN DİNİ “ÇÖZÜM” BULMAK 
Nazife Şişman- Arşiv (December 2005)- anlayis.net/ 


FRANSA”YI yakıp kavuran Mağripli gençlerin isyanının hemen ardından geldi AİHM'nin Leyla Şahin davası ile ilgili kararı. Başbakan'ın Fransa'daki şiddet olaylarını “başörtüsü yasağı”na bağlayan ifadesi, indirgemecilik ve fevrilik olarak değerlendirildi; stratejik açıdan yanlış bulundu. Haklı eleştirilerdi. Fakat dinin kamusal ifadesi ve laiklik gibi pek çok meselenin Fransa'da da, Türkiye'de de başörtüsü üzerinden tartışıldığı gerçeği de aşikâr. 

Fransa AB'ye giriş sürecinde yaşadığı pek çok çelişkiyi başörtüsü üzerinden tartışageldi. 
Irkçılık, yabancı düşmanlığı gibi Avrupa'nın eski hastalıkları, hep başörtüsü zemininde kendini görünür kıldı. Laiklik, cumhuriyetçi eşitlikçilik ve demokratik vatandaşlık geleneğinin nasıl muhafaza edileceği de, Müslüman ülkelerden göç edenlerin Fransız topraklarında doğmuş üçüncü kuşak çocuklarının varlığı ile ortaya çıkan çokkültürlülük 


baskısına nasıl mukavemet edileceği de başörtüsü sorunu üzerinden tartışıldı hep Fransa'da. 
Seyla Benhabib, küresel dönemde eşitlik ve farklılık konularını ele aldığı Claims of Culture adlı kitabında, Fransız milli kimliğinin küreselleşme ve çok kültürlülük çağında karşılaştığı bütün çelişkilerin, başörtüsü meselesi üzerinden ifade edilebileceğini söylüyor. 

Bir açıdan bakıldığında Türkiye için de aynı şeyler söylenebilir. AAvrupalılığımız, modemliğimiz, laikliğimiz, rejime sadakatimiz, hep başörtüsü meselesi üzerinden sorgulanıyor ve ifade ediliyor. Bazen bir iktidar savaşının simgesi oluyor başörtüsü, bazen de her şeyin üzerini kapatan bir örtü. Ama işin ilginç tarafı, Avrupa'nın, Fransa örneğinde görüldüğü gibi bir çözüm bulamadığı meselede, Türkiye'de başörtüsü yasağına taraftar olanların da, yasağa karşı çıkanların da Avrupa'yı referans göstermesi. Yasağa taraftar olanlar AİHM kararına sarılırken, karşı olanlar, AKP'li siyasetçiler başta olmak üzere, “gerçek Avrupalılık” iddiasını ortaya atıp oradaki uygulamaya, yani üniversitede örtünün serbest oluşuna sığınıyor. Elbette bu karar dolayımından AİHM'nin iç çelişkisi tartışılabilir. Fakat Avrupa'nın kendi içindeki Müslümanlarla yaşadığı sorunlar, eşitlik, kimlik ve dinin kamusal izharı gibi konularda yaşadığı sancılar görmezden gelinir ve “gavur meseleyi çözmüş” mantığının kolaycılığına yaslanılırsa, daha pek çok konuda çözümsüzlüğe davetiye çıkarılmış olur. 

Başörtüsü yasakları etrafındaki tartışmalar, Türkiye'de demokratikleşme sorununun AB sürecine kilitlendiğini gösteren en bariz örnek. Evet, laiklik anlayışını Fransa'dan aldı Türkiye. Doku uyuşmazlığı yaşadığımız, bu nedenle “sorun” olarak kodlanan pek çok şeyi de ithal ettik bu arada. Ama “çözüm”ü de ithal edebileceğimiz ısrarı, belki Avrupa'daki Müslümanlar için de çözümsüzlük demek olacak. Çünkü Avrupa ortak değerleri denilen özgürlükler siyasetten bağımsız olarak belirlenmiyor. Kanlı savaşlara sahne olan sekülerleşme sürecinin hafızalardaki izi bir taraftan eşit vatandaşlık ideali ve göçmenler, yabancılar gibi ekonomik ve kültürel sorunlar, diğer taraftan da dinin kamusal izharı konusunda ciddi endişeler duymasına neden oluyor Avrupa'nın. 

Türkiye'de de yasak taraftarları dinin kamusal izharını, rejimin bekasına ve kendi varoluşlarının, yaşam tarzlarının güvenliğine bir tehdit olarak algılıyorlar. Cumhuriyetin kuruluş dönemi reflekslerinden kaynaklanan korku bu endişenin bir boyutu. Fakat asıl besleyici unsur, bir sembolle dindarlığını görünür kılan kimsenin, dindarlığa bir standart getirerek karşısındakinin Müslümanlığı yaşama biçimini sorguladığı hissine kapılması. 
AİHM'nin verdiği kararda da bu toplumsal baskı hissinin hakikatinin onaylanmış olduğunu söylüyor yasak taraftarları. Bunun karşısında yasak karşıtlarının yaslanabileceği tek seçenek ise din ve vicdan özgürlüğü. Fakat ne yazık ki bu özgürlük de AİHM'nin öncelikli özgürlüklerinden değil. 

Avrupa'nın öncelikleri üzerinden gidilecek olursa, yasak karşıtlarının sığınabileceği alan eşitliğe karşı farklılık, tek tip vatandaşlığa karşı çoğulculuk ve çok kültürlülük. 90'lı yıllardan itibaren “başörtüsü meselesi? artık din ve vicdan özgürlüğü çerçevesinde değil; farklı kimliklerin temsili, “hayat tarzları'na saygı çerçevesinde ele alınmaya başlandı. Burada dikkat çekici husus, dinin kendi emrettiği pratiklerin ve seçimlerin bile “hayat tarzları seçimi'nin tamamen seküler diliyle sunuluyor olması. Bu dilin özelliklerini en bariz şekilde eşcinsel haklarının savunuluşunda tespit edebiliriz. Yani doğrudan dinin emrettiği bir pratik olan baş örtme, bugün sosyal ve siyasal zeminde bu pratiğin mantığına uygun bir dil ve üslupla, yani doğrudan dinin kendi referanslarına müracaatla tartışılamıyor. Bu da tercüme çözümlerin ne derece isabetli olduğu konusunda dindarların düşünmesi gereken hususlardan biri. 

AİHM'de ve genelde Batı'da entelektüel ve siyasi söylemde öncelikli bir diğer alan ise kadın hakları. Başörtüsü yasağıyla baş etmeye çalışanlardan bazıları bu önceliğe yaslanarak hemcinslerinden yardım bekliyor ve “nerede kadın dayanışması?” serzenişinde bulunuyor. 
Hatta daha da ileri gidip “eğer mesele insanların görüşleri ve inançları ise, erkekler de cezalandırılsın” diyerek çağdaş kültürde önemli bir yer tutmaya başlayan “ayrımcılık”, hem 


de “kadına karşı ayrımcılık” söyleminden güç devşirmeye çabalıyorlar. Yasak taraftarlarının ve karşıtlarının söylemlerinin birbirine karıştığı alanlardan biridir bu. Çünkü Türkiye'de kadın haklarını korumak üzere başörtüsü yasağını savunanlar var. Fransa'daki başörtüsü meselesinde de kadın haklarını savunan bazı gruplar başörtüsünün baskıcı niteliği üzerinde durmuşlardı. Yasak uygulamasıyla devlet, kadınları baskıcı bir uygulamaya karşı koruduğu iddiasındaydı. Yasak taraftarları “bu din kadınları örtüye sokarak kadınlara ayrımcılık yapıyor” derken, yasağa karşı olanlar “yasak erkeklere uygulanmıyor” diyerek, aynı ayrımcılık ve hak söylemini kullanıyorlar. 

Görüldüğü gibi genelde Batı'nın, özelde de AB'nin öncelikleri (öncelikli değer ve özgürlükleri) açısından bakıldığında, başörtüsü “düğüm”ünü çözmek oldukça zor görünüyor. 
Çünkü dini özgürlüklerin öncelikli olmadığı, dinin kamusal izharının bir baskı unsuru olarak görüldüğü seküler bir kamusallıkta, sorunu değil başörtüsünü “çözmek” daha tercih edilir bir durum. O halde ilk başta dindarlardır, Türkiye'nin kendi önceliklerini, kendi tarihsel ve toplumsal konumunu dikkate alarak, kendi şartları içinde çözülmesi gereken bir sorunu AB kurumlarına havale etmekten vazgeçmesi gerekenler. 


PLAJ ADABI ÜZERİNDEN “HAYAT TARZI” TARTIŞMASI 
Nazife Şişman- Arşiv (September 2005)- anlayis.net/ 


YAZ ayları boyunca medya gündem sıkıntısı çekmedi. Yeni açılan plajlar ve plajlara akın edip “vatandaş”ın huzurunu bozan “halk”, iç ve dış siyasi haberlerin de, ekonomi haberlerinin de önüne geçti. Ana haber bültenleri, giysileriyle ya da “türban”larıyla denize giren “halk”ın magazinsel görüntülerini sundu; köşe yazarları “hayat tarzı” üzerinden bir cedele girişti. 
Denize girme adabı üzerinden adeta bir “hayat tarzı” terörü estirildi. Böyle de olur muydu? 
Herkes yerini bilsindi. Ne işi vardı Ümraniyeli Hatçe Teyze'nin Caddebostan plajında? 
Plajları çimilecek yerler zannedenler, otoyol kenarlarındaki yeşilliklerde mangal yakanlar, pijamalarıyla piknik yapanlar, kısacası modern kentliliğin estetik ve adabına aykırı hareket edenler, kendilerine bir çeki düzen versinlerdi, yani yerlerini bilsinlerdi. 


Sınıfsal bir zemine yaslanan bu estetik dayatmalar, aslında faşizan esintiler taşımaktadır. 
Çünkü Nazizmin toplumsal kirliliğe karşı sunduğu çözüm de, estetik bir çözümdü (Cynthia Oziok, 1984). Tuvalde resmin görüntüsünü bozan lekeyi bir firça darbesiyle ortadan kaldırmaktan ibaretti bu çözüm. Genel görüntüyü bozanlar -bunlar Alman Nazileri için Yahudilerdi- bu görüntünün dışına atılmalı, uyumlu olmadığı düşünülen şeyler tasfiye edilmeliydi. 


Aslında her toplumsal düzen, kendine özgü bir temiz/kirli ayrımı yapar. Ve bir şeyi kirli yapan husus, onun içsel niteliğinden ziyade bulunduğu konumdur. Z. Bauman, bazı etnik grupların, yabancıların nasıl ve hangi durumlarda “pis”, yani düzen bozucu, uygunsuz kabul edildiklerini anlatmak üzere, cilalanmış ayakkabı ve omlet örneklerini verir. Güzelce cilalanmış ayakkabı yemek masasına konursa pis olur; ancak ayakkabılığa dönünce eski temizliğine kavuşur. Yemek tabağında ağzınızı sulandıran bir omlet, yastığa döküldüğünde iğrenç bir leke olur. 


Hatçe Teyze de gelir dağılımı adaletsizliği meselesini siyasal bir talebe dönüştürmediği, caddenin öte tarafındaki okulda kadro eksiği olmamasına rağmen kendi çocuğunun devam ettiği semt okulunun kadro eksiğinden ve bakımsızlığından şikâyet etmediği ve caddenin 


ötesindeki villalara temizlik için gittiği sürece, yani yerini bildiği sürece “münasebetsiz” değildir. Köyünden hiç gelmemiş olsa daha da bir elleri öpülesidir. Ama işvereninin güneşlenmek için gittiği plaja adım atması, onu estetik açıdan “kirli”ler grubuna sokar. Bu nedenle görüntüyü bozmaması için bertaraf edilmesi, yani yerinde kalmayı bilmesi, bilmiyorsa bildirilmesi gerekir. 


Günümüzde insanları birbirinden farklı kılan, hayat tarzı seçimleri. Ama hayat tarzı seçimleri sadece dini, kültürel, etnik ve siyasal duruş ve tavırlar ya da şartlar tarafından belirlenmiyor. 
Tüketim kültüründe ekonomik etken oldukça belirleyici bir rol oynuyor. Toplumsal sınıflaşma ekseni, yeterince tüketebilenler ve tüketemeyenler skalası üzerine oturuyor. Günümüz tüketim kültürü içinde kimliğin yerine artık hayat tarzı kullanılıyor ve bu terim bireyselliği, kendini ifade etmeyi ve üslupçu bir öz-bilinci çağrıştırıyor. 


Peki, nedir bireyselliğin ve bu hayat tarzını oluşturan üslup duygusunun göstergeleri? Kişinin bedeni (bakım, fitness, anti-aging gibi uygulamalar var mı, yok mu), giysileri (modaya uygun mu değil mi, özgün adı altında herkes gibi mi), konuşması, boş zamanı kullanması (yılbaşında ailecek tombala mı oynuyor, yoksa “in” olan bir gece kulübünde yer mi ayırtıyor?), yiyecek ve içecek tercihleri (vejeteryan mı, kalorisi düşük yiyecekler mi yiyor, yoksa ucuz ama yüksek kalorili yiyecekler mi yiyor; suşi mi, yoksa kebap mı yiyor?), ev, otomobil, tatil seçimleri (Bodrum'a mı gidiyor, yoksa yeni açılan plajlarda elbiseyle denize mi giriyor?) ve benzerleri... İşte bunlardır bireyselliğin işaretleri. 


Ama burada da sınıfsal bir yaklaşım var. Bazı hayat tarzları diğerlerine göre daha prestijli. 
Bazı markaları kullananlar, bazı mekanlara girebilenler, falanca marka arabayı kullananlar, hafta sonları çizgili pijamalarla pikniğe gitmek yerine jogging yaparak bedenine özen gösterenler, prestijli sınıftan. 


Tüketim toplumunda seçme özgürlüğünü temin için gereken şeylere sahip olunduğu oranda bir bireysellik ve üslupçu bir öz-bilinç söz konusu. Peki, bu seçme özgürlüğünü temin eden şeylerin (ki bunlar büyük oranda ekonomik güce dayanır) kıt olduğu kimseler ne yapmalıdır? 
Onlar aynen omlet misali tavada ya da tabakta kalmalı, yerini şaşırıp yastığa ya da çarşaf üzerine dökülmemelidir. 


Aslında bu, post-modern toplumun farklılıkla ilgili genel yaklaşımıyla da uyum içinde bir çözüm önerisidir. Zira post-modern toplum farklılığı hoş görür... Ama farklılık kendi bölgesinde kaldığı, yani “halk” plajları istila edip “vatandaş”ın denize girmesine engel olmadığı sürece. 


Hayat tarzının estetik dayatmaları, modern kent yaşamı içinde dindarlıklarından vazgeçmek istemeyen Müslümanları da muhatap alıyor. Zira Batılı hayat tarzının biricikliği ve tartışılmazlığının hâkim olduğu bir modernleşme tecrübesi bizimkisi. Özellikle tesettür/türban üzerinden değerlendirildiğinde, bu estetik dayatmanın boyutları çok açık olarak görülebilir. 
Bu konu çoğu kişinin malümu. Fakat üzerinde durulması gereken asıl mesele, bu hayat tarzı tabakalaşmasına, dindar Müslümanların nasıl tepki verdiği/uyum sağladığı. 


Sadece tüketerek varolunabilen ve hayat tarzlarının tüketim eksenli olarak belirlendiği bir kültürde, “kirli”ler, “münasebetsizler” arasında yer almamak için gösterilen çabalar, dindar insanları da tüketim sarmalının içine atıyor. Böylece İslami camiada pek çok kişi, kendisine mahrumiyetten imkâna açılan bir hayat hikâyesi inşa etmeye çalışırken, farklılık politikalarının caiz gördüğü “hayat tarzı” ile “sünnet” arasındaki makasın açıldığının pek farkına varmıyor. 


BAŞÖRTÜSÜ MESELESİNE “FRANSIZ” KALANLAR 
Nazife Şişman- Arşiv (March 2006)- anlayis.net/ 


YÖK'E ve üniversitelere, Radikal gazetesi yazarı M. Ali Kışlalı gibi “Cumhuriyet muhafızları” rolünü veren ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş dönemi reflekslerini bir tik halinde her an sergileyen görüş sahipleri, artık yeterince malumumuz. Laik Cumhuriyetin bekâsına “tehdit” oluşturan, “çağdaş” uygarlık seviyesine tırmanışı engelleyen, artık elalem diyemesek de Avrupa karşısında rezil olmamıza sebep olan “şu türbanlılar”ın kökünü kazımak gibi “yüce” amaçlar besleyen söz konusu muhafızlar, her daim görev başında. 

Danıştay'ın bir öğretmenin görev yeri dışında da başörtüsü kullanmaması gerektiği yolundaki kararı münasebetiyle, çocukça bir bayram sevincine garkolan bu kendinden menkul bekçileri, “anlamak” mümkün. Çünkü, bir takım muhayyel korkularla beslenen statüko hesaplarını bozduğu; başörtüsü-köylülük ekseninde tanımladıkları sınıfsal üstünlük iddialarını geçersiz kıldığı; dinin eğitimle, kentleşmeyle ortadan kalkacağı ya da sadece vicdani bir duyguya dönüşeceği yolundaki 19. yüzyıldan kalma pozitivist hayallerini yıktığı için karşı çıkıyorlar türbana. 
Bu kemikleşmiş tavrı gösterenlerin siyasal hesapları, kısır bir döngünün içinde deveran edip duruyor. 

Ama bu kemikleşmiş tavra karşı daha “liberal” çözümler önerenlerin bakış açısı da, Türkiye'nin tarihsel ve sosyo-kültürel arkaplanına yabancılık bakımından bir farklılık arzetmiyor. 
Liberal aydınlar, laikçilerle karşılaştırıldığında başörtüsü ile ilgili daha “özgürlükçü” bir çözüm gibi görünen önerilerini, son yıllarda daha sık telaffuz edilmeye başlanan bir takım kavramlar dolayımından ifade ediyorlar: Kimlik, farklılık, grup hakkı, çokkültürlülük vb. 

Mesela Fuat Keyman, “türban sorunu”nu globalleşme ve kimlik politikaları çerçevesine yerleştiriyor ve bunun ancak “dinsel bir grup hakkı” olarak değerlendirilerek çözülebileceğini savunuyor. Ona göre, türbanlı bir öğrencinin okula, türbanlı bir sanığın mahkemeye girememesi demokrasi ve eşitlik ilkesine aykırı; fakat savcı ya da yargıcın türbanlı olması da hukukun evrensellik ve farklılıklara eşit mesafelilik ilkesini zedeliyor. 

Bilindiği gibi kavramlar, zaman ve mekanla, tarihsel, siyasal ve toplumsal tecrübeyle bağlantılı olarak ortaya çıkar ve anlam kazanır. Çokkültürlülük, farklılıklara saygı gibi kavramların bugün tartışılıyor oluşunu, Avrupa evrenselciliğinin sorgulandığı geç modern dönemin dinamiklerinden bağımsız değerlendirmek mümkün değildir. Modernlik projesinin dünya çapında girdiği kriz, pek çok etik ve politik eleştiriye meydan verdi. Bu çerçevede “evrensel akıl”, “özerk birey” gibi politik ideallerin, “öteki” ile iletişim kurmayı engelleyen boyutuna dikkat çekildi. “Eşitlik”in ötekinin kendini ifadesine imkan vermeyen boyutu eleştirilirken, kamusal alanda farklılıklara izin veren yeni bir siyasal etiğin oluşturulması yolunda tartışmalar derinleşti. 

Avrupa ülkelerinde bu tartışmalar, daha ziyade, göçmenler, eski sömürgelerden gelenler ve onların farklılıkları üzerinden dile getirildi. Bu sebeple arka plandaki ırkçılık, yabancı düşmanlığı gibi vakalar dikkate alınmaksızın bu kavramları zeminine oturtmak mümkün olmaz. 
Başörtüsü meselesine çözüm önerirken, Avrupa tecrübesinden neşet eden kavramları doğrudan Türkiye'ye uyarlamak isteyen liberallerin hiç dikkate almadığı bir tarihi arka plandır bu. 


Bir diğer husus ise farklılıkların temsilinin, dinin kamusal temsili ile bağlantısıdır ki bu da Avrupa'daki devlet-kilise ilişkilerinin tarihinden bağımsız düşünülemez. 

Mesela Fransa'da merkezde eşitliğin yer aldığı bir yaklaşım hâkimdir. Herkes eşit eğitimden geçmelidir ki böylece homojen bir vatandaşlık söz konusu olabilsin. İşte bu yüzden etnik, dini ve lisani farklılıklar eşitsizliğe yol açacağı için kamusal alanda yer almamalıdır bu anlayışa göre. Almanya'da ise yabancılar, geçici konuklar olarak telakki edildikleri ve Alman milletine dâhil olmaları söz konusu olmadığı için, kendi dini ve etnik farklılıklarını sergileyebilirler. 
Fransa'nın aksine asimilasyonist olmayan Almanya, dini farklılıkların kamusal temsiline daha hoş görülüdür. Fakat onların daimi olmadığı güvenine dayanır bu hoş görü. İngiltere ise eski sömürgecilik tecrübesinden kaynaklanan, dini ve kültürel farklılıkları tanıma hususiyetine sahiptir. Bu nedenle İngiliz yaklaşımını çokkültürlülük adı altında ifade etmek mümkündür. 

11 Eylül tecrübesi, 2004 Madrid patlamaları gibi olaylar, Avrupa'daki bu çokkültürlülük ve 
farklılık politikalarının sorgulanmasına yol açmıştır. Müslümanların varlığı liberal demokrasinin ilke, değer ve normlarına bir tehdit olarak yorumlanmaya başlanmıştır. Bu nedenle de mesela Hollanda hükümeti, etnik ve dini azınlıklara kültürel otonomi veren politikalarında geri adımlar atmıştır. 

Kısaca ifade etmek gerekirse, genelde dinin kamusal temsili, özelde başörtüsünün kamusal alanda yer alması ile ilgili olarak Avrupa'daki ülkelerin birbirinden farklı tavırlarının arka planında, öncelikle söz konusu ülkelerin devlet-kilise ilişkilerinde yaşadığı farklı tecrübe, ikinci olarak da göçmen politikaları ile ilgili farklı yaklaşımları yer alır. Türkiye'deki liberal aydınlar, bu tarihsel arka planı yok saydıkları ve hiç bir toplumun bir diğerinden kavram aktararak kendi sorunlarına çözüm bulamayacağı gerçeğini gözden kaçırdıkları için, başörtüsü meselesine en az muhafazakâr laikçiler kadar “Fransız” kalıyorlar. 

İlk olarak, Türkiye'deki “türban sorunu”, bir göçmen sorunu değildir. Türbanlılar, ülkelerine dönmek üzere sadece belirli bir süre için gelmiş başka bir ülkenin vatandaşları değildir. Türkiye’deki “türban sorunu”, geçmiş bir sömürge sorunu da değildir. Fransa'da ya da İngiltere'de olduğu gibi türbanlılar, Türkiye'nin eski sömürgelerinden gelmiş de değildirler. 

Türkiye laikliği ne Fransa gibi, ne de İngiltere gibi tecrübe etmiştir. Tarihimizdeki din-devlet ilişkisi, Avrupa'daki kilise-devlet ilişkisi gibi değildir çünkü. Kısacası Türkiye'nin tarihi, sosyal ve kültürel özellikleri söz konusu ülkelerden tamamen farklıdır. Bu nedenle, doğrudan tercüme çözümlerle düğüm atmayı bıraktığımızda, kendi siyasal, tarihi ve dini dinamiklerimiz çerçevesinde başörtüsü bir “sorun? olmaktan çıkacaktır. 


MEDENİYETLER ARASI EVLİLİK MÜMKÜN MÜ? 
Nazife Şişman- Arşiv (February 2006)- anlayis.net/ 


MEDENİYET etrafindaki soruların yakıcılaştığı, can acıtıcı bir sarsılma ve savrulmaya maruz kaldığımız bir dönemi yaşıyoruz son bir-iki yüzyıldır. Sosyal ve tarihi realitede bir takım ciddi travmalar tecrübe ettik. Topraklarımız işgal edildi, devlet-i ebed-müddet önce “hasta”landı, ardından mirasını reddeden bir varis bırakarak tarih sahnesinden çekildi. Bu travmalar, varlık, bilgi ve değer eksenli bir şüpheye düşmemize de neden oldu. Biz aslında ne idik; bizi biz yapan unsur neydi? Bize ait addettiklerimizin hangilerinden vazgeçebilirdik? Batı medeniyeti ile bir alış-veriş içine girmemiz kaçınılmazdı. O halde bu alış-verişte “belirleyici-etkin” taraf olmayı nasıl başarabilirdik? 

Nurdan Gürbilek, Kör Ayna, Kayıp Şark'ta, Tanzimat'tan itibaren yazarlarımızın Avrupa ve Asya arasındaki ilişkiyi hep bir kadın ve erkek kişileştirmesi üzerinden temsil ettiklerini söyler. Namık Kemal, “bikr-i kemal” ve “fikr-i hayal”i birleştirirken olgun erkekliği doğuya, uçucu dişiliği batıya hamleden bir evlilik öngörür. Batı ya da Avrupa'nın, yaşlı ama mağrur Os- 


manlı'ya ram olabileceği düşüncesindedir Tanzimat aydınları. Ahmet Mithat dâhil hemen hepsi, Doğu'nun evliliğin baskın tarafı olabileceği ümidini taşır. 

İlginç olan o ki, aynı dönemlerde Batı da Doğu'yu fethedilecek bir kadın olarak temsil etmektedir. Batı edebi metinlerinde Müslüman kadınların temsili, elbette dönemsel farklılıklar arz eder. Gizemli bir takım güçlere sahip muktedir kadınlardan, arzu nesnesi harem sakinine ve ardından “ezilen” kadına çeşitli şekillerde temsil edilmiştir İslam dünyasının kadınları. Batnin hem askerleriyle hem de keşfeden, tanımlayan bir bilim adamı ordusuyla fethe çıktığı andan itibaren Doğu, elde edilmesi gereken bir kadındır. Oryantalist külliyatı bu gözle eleştiriye tâbi tutan çalışmalar, bu temsili açık bir şekilde ortaya koymaktadır. 

Batı medeniyeti ile sıcak temas yaşanmadan önceki dönemlerde bizde böyle bir sembolleştirme yoktur. Dışarlıklı olanla pek ilgili değilizdir; onu hemen kendimize mal ederiz. Platon'u Eflatun yapar; hatta onun yirmi dört bin peygamberden biri bile olabileceğini düşünürüz. Ne zaman ki Batı medeniyeti, saldırgan bir şekilde “ev”imize nüfuz etmeye başlar; işte o zaman bu duruma uygun bir hal çaresi bulmak gerekir. Şinasi, Asya'nın “akl-ı pirane”si ile Avrupa'nın “bikr-i fikri”ni izdivaç ettirmekte bulur çareyi. Yaşlı da olsa hâlâ güçlü bir “erkek” olan Asya, bakir ve genç bir kadın olan Avrupa'yı nikahlayıp kontrol altına alabilecektir ona göre. 

Bu istiarede de, “Batı'nın tekniğini alalım, kendi kültürümüzü muhafaza edelim” önerisinde de bizi “BİZ” yapan ruhu/aslı koruma endişesi hâkimdir. Doğu-Batı, Asya-Avrupa sentezinin başarılı olabilmesi için, yani evliliğin mutlu sona ulaşabilmesi için, bizi biz yaptığı düşünülen özelliğin galip gelmesi gerekir. Şinasi'de “yaşlı akıl”, Namık Kemal'de “olgun fikir”, Peyami Safa'da “ruh”, Gökalp'te “hars” olarak belirlenir bu özellik ve hepsinde de erillikle ilişkilendirilir. 

Yaşlı Osmanlı güç kaybettikçe, evlilikteki baskın taraf olma ümidi yavaş yavaş yitirilir. Ayartıcı bir kadına dönüşen Avrupa'nın elinde oyuncak olma tehlikesi çıkar ortaya. Cemil Meriç'in ifadesiyle genç metresi karşısında acze düşen ihtiyar bir âşık haline gelir Doğu. Yaşlı ya da genç, yabancı bir dilbere âşık olmuş ve bu yolda her şeyini kaybetme tehlikesi içine girmiş bir erkektir artık Doğu. Yahya Kemal'in “Mehlika Sultana Aşık Yedi Genç” şiirini de bu doğrultuda yorumlar Cemil Meriç. Paris şehrine gönüllerini kaptıran Genç Osmanlılar, o dilberin iffetsiz bir bar kızı olduğunun farkında değildirler. Bu uğurda hayal âlemine göçüp giderler. 
İlk romancılar, erkeğin, yani Doğu'nun hâkim olduğu bir evlilik düşlemişti iki medeniyet arasında. Ne yazık ki bu evlilik gerçekleşmedi. Buna rağmen yine de Doğu-Batı sentezi, bir evlilik metaforu üzerinden anlatılmaya devam edildi. Ama bu kişileştirmede kadın ve erkeğin özellikleri zamanla değişti. 

İki binli yıllarda bir televizyon dizisi üzerinden yeniden gündeme geldi bu evlilik. Bir “Yabancı Damat” girmişti aileye; ufak tefek karşı çıkışlara rağmen kabul de edildi. Metaforik olarak bu, bir iddiadan vazgeçiş olarak yorumlanabilir. Oysa Halide Edip, Sinekli Bakkal 'ın kahramanı Rabia'yı ancak Müslüman olduktan sonra evlendirmişti Peregrini ile. Doğu-Batı sentezinde Doğu, dişi taraf da olsa hem aslını muhafaza etmiş, hem de hakimiyetini korumuştu. 


Bugünse evlilikten bahsedilmiyor artık. Medeniyetler arasında uzlaşmaz bir çatışmayı politik olarak araçsallaştıranlara karşı ittifaktan, diyalogdan bahsediliyor. Diyalog nedir? Monoloğun hilafına, iki tarafın da konuşması. Bir hesaplaşma ise herkesin eteğindekini dökmesi, ilan-ı aşk ise mukabelenin devreye girmesi vs. Bir dönem görücü usule karşı “konuşarak evlenmek” diye tabir edilen bir nevi flört, daha “Avrupai” olduğu için adeta propagandası yapılan bir uygulamaydı. Buradan hareketle gündemde olan medeniyetler arası diyaloğu da evlilik öncesi “konuşma” ya da flört olarak mı değerlendirmeliyiz? Yoksa artık evlilik ‘out’, süresiz bir flört müdür hedeflenen? “Baştan çıkarıcı”nın peşinde, hiç bir gelecek vaat etmediğini bile bile gü- 


nünü gün etmek midir? 


Bir tarafın yıkıcı fetih faaliyetlerine devam ettiği bir dönemde, “konuşma” ile yetinmek ve evlilik metaforundan vazgeçmek, aslı/ruhu muhafaza etmekten de bir vazgeçiş olarak değerlendirilebilir mi? 


“PHİLANTHROPİSTLER, SANATSEVERLER VE ÖTEKİLER 
Nazife Şişman- Arşiv (September 2006)- anlayis.net/ 


MEDENİYETLER çatışması/ittifakı, kültürler arası çatışma/diyalog, Türkiye'nin siyasal ve entelektüel gündeminde son yıllarda en fazla yer alan konuların başında geliyor. O denli ki, sanat alanında da medeniyetler arası ilişki, kültürel buluşma gibi konular yer almaya başladı. 
Bilindiği gibi sanat sergileri, artık bir konsept çerçevesinde düzenleniyor. Sabancı müzesinde Nisan-Mayıs ayları boyunca gösterimde olan “Doğu'dan Batı'ya Kitap Sanatı ve Osmanlı Dünyası'ndan Anılar” sergisinde de ana kavram, “kültürlerin buluşması”ydı. Hat ve kitap süsleme sanatının örnekleri olan eserler Doğu ve Batı'nın ortak kültür mirasına vurgu yapan bir konsepte oturtulmuştu. 

Serginin tanıtımında yer alan Gulbenkian'ın “kültürler arası diyaloğu ayakta tutmak için çok çalıştığı” ifadesine takılmasam ve doğduğu şehre duyduğu nostaljik ilgi vurgusu kulağımı tırmalamasa, erguvan mevsiminde bir boğaz manzarasının eşlik ettiği sergiyi, sadece sanatsal ve estetik bir hissiyatla gezebilir miydim, bilmiyorum. Ama hem isme, hem de bu iddiaya takıldım. 

Koleksiyonun sahibi pek de yabancısı olmadığımız bir isimdi: Calouste Sarkis Gulbenkian (1869-1955). Kendi ismini taşıyan vakfın öncülük ettiği “Gulbenkian Komisyonu: Sosyal Bilimleri Açın” projesi nedeniyle ismine aşina olanlar vardır. Ama onu asıl tarihi bir şahsiyet yapan husus ne vakfının çalışmaları, ne de nadide eserlerden oluşan sanat koleksiyonu. Gulbenkian, Birinci Dünya Savaşı'nda dünyanın paylaşılmasında, daha doğrusu buna gerekçe oluşturan petrol savaşlarında oynadığı stratejik rolle bilinen Üsküdar doğumlu Ermeni asıllı bir Osmanlı tebası. Londra'da mühendislik okur ve İngiliz tabiyetine geçerek çok zengin bir işadamı olur. İş alanı petroldür: Uğruna savaşlar çıkarılan enerji kaynağı. 

Gulbenkian, Ortadoğu petrollerinin paylaşılması için kurulan büyük şirketlerin arkasındaki beyindir. 1912'de Irak petrolleri üzerinde bir konsorsiyum şeklinde Royal Dutch Shell ve Anglo-Persian gibi Avrupa'nın büyük petrol şirketlerinin ortak olduğu Türk Petrol Şirketi kurulur ve Osmanlı Devleti'nden Irak topraklarında petrol arama izni alınır. Fakat Dünya Savaşı, petrol alanlarının paylaşımını yeni bir dengeye oturtur; zaten savaşın arkasındaki nedenlerden biri de budur. 

Bu nedenle Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra toplanan San Remo Konferansı'nda (1920) Türk petrol şirketi, üzerinde en ateşli tartışmaların yapıldığı konulardan biri olur. Çünkü parçalanan Ortadoğu'da büyük devletlerin kendi petrol şirketlerine sahip olması mümkündür artık. Almanya, Fransa, İtalya, Amerika hatta bütün devletler hak iddia eder ve Irak Petrol Şirketi kurulur. Bu diplomatik paylaşım savaşlarında, yani Ortadoğu'nun petrolünün dünya güçleri arasında paylaştırılmasında anahtar rolü oynayan karakter ise yine Gulbenkian'dır. 

Gulbenkian'ın bu yönü hiç yer almıyor tabii ki sergide. Zengin ve sanatsever, hatta biyografisinde yer aldığı üzere “philanthropist” (hayırsever) bir adamın hayat boyu çabalayarak biriktirdiği, insanlığın kültür tarihine armağan ettiği eserlerle karşı karşıyayız. Bu koleksiyonu ortaya çıkaran özveri ta çocuklukta başlamıştır; hatta Gulbenkian'ın babasının verdiği harçlıklarla şeker almak yerine antik paralar almasına kadar geriye götürülebilir bu çaba. Fakat bu kronolojideki tarihler, böyle bir azim hikâyesini sorgulamaksızın kabul etmemize izin vermiyor. Çünkü bu nadide eserlerin koleksiyona katılış tarihleri, bölgenin kaderi için dönüm noktaları olan tarihlerle örtüşüyor. 1905, 1912, 1915... Dedim ya hem isme takıldım, hem de tarihlere. 


Lawrence'a (Arabistanlı) akıl hocalığı yapmış olan Gertrude Bell'in Çöl Kraliçesi adıyla kaleme alınan biyografisinde, Birinci Dünya Savaşı öncesinde İngilizlerin ve Almanların bugünkü Suriye, Irak ve Ürdün topraklarında nasıl tarihi eser “tespit'i için çalıştıkları ve birbirleriyle yarıştıkları anlatılır. Bir taraftan bölgenin kaderini belirleyecek siyasi manevralar yapan bu zevat, diğer taraftan bölgeyi tarihi eserlerden arındırma faaliyetine kılavuzluk eder. Bunun bir benzerini son Irak işgali esnasında da gördük. Irak'ta sadece insanlar katledilmedi, tarih de yok edildi. 

Tüm bu olanlara gözlerimizi kapatıp siyasal ve askeri hedefleri görmez ve meseleye “sanat” ve “kültür?” gözlüğünden bakarsak, George Soros'u da philanthropistler listesine yerleştirmemiz kaçınılmaz olur. Nitekim bugün tüm dünyada kadife devrimden Büyük Ortadoğu Projesi'ne kadar pek çok siyasi manevranın arkasındakilerden biri olduğu bilinen büyük spekülatör Soros'un ismi de Gulbenkian'ın yer aldığı philantropistler listesinde mevcut. Kurduğu enstitünün ve üçüncü dünya ülkelerinden öğrencilere verdiği bursların, onu masum bir entelektüel, hayırsever bir zengin kılmaya yettiğini düşünenler varsa, ortada ciddi bir algı problemi var demektir. 

Gulbenkian, biyografisinde anlatıldığı gibi gerçekten de çok büyük fedakârlıklarla elde etmiş olabilir bugün gösterime sunulan eserleri. Ama nasıl ki kişilik bölünemezse, Gulbenkian'ın sanat koleksiyonculuğu yönü de, Ortadoğu'yu talan eden yönünü meşrulaştıramaz; hatta onun koleksiyonculuğu bizzat bu talancı, sömürgeci yönüne bağlıdır. 

Yaklaşık yüz yıl önce Ortadoğu'da savaşlar başlatıp, savaşlar bitiren petrol şirketlerinde sahip olduğu stratejik yüzde beş hisse ile adından bahsettiren bir işadamı, bugün sadece koleksiyonunda yer alan sanat eserleri dolayımından sunuluyor. Bu sanat eserlerinin elde ediliş tarzı üzerinde fikir yürütülmesini, finansmanının bölgede petrol uğruna akan kanlar üzerinden elde edildiğinin düşünülmesini engelleyecek bir mizansen var ortada. Sanat (daha doğrusu sanatı finanse eden sermaye), arka planındaki her şeyi örtmüş durumda. Elbette her şeyi siyasete ve çıkara bağlamak, insanı kör bir noktaya mahküm edebilir. Fakat aşikar bir husus var: Ortadoğu'nun tarihi ve sanatsal değerlerinin Lizbon'daki bir vakıfta toplanması, sadece sanatseverlik ve “doğduğu topraklara duyulan nostaljik bağlılık”la açıklanabilecek bir vakıa değil. 


MODERN DÜNYADA ŞİDDETİN “TÖRECİ MAZERET”E İHTİYACI VAR MI? 
Yasin Aktay- Arşiv (June 2009)- anlayis.net/ 


igi $ 3H ; va Fiss Asa 

MARDİN'İN Mazıdağı ilçesi Bilge köyünde meydana gelen ve 47 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın ardından dikkatlerin şiddetin bir aktörü olarak törelere çevrilmesinde şaşılacak bir şey yok. Güneydoğu epey zamandır şiddete alışık. Bu şiddetin açıklamasında iki ana neden öne sürülüyor: Töre ve terör. Töre ile terörün karşılaştıkları yerde ise çeşitlenmiş versiyonlar ortaya çıkıyor; aşiret savaşları, koruculuk sistemi, devlet ve terör arasında sıkıştığında kurşununun adresini şaşıran aşiret mensupları... 

Medya da bu konuda halkın zihninde özenle işleyerek var ettiği mitolojileri fırsat düştükçe besliyor. Zira törelerin içerdiği müthiş egzotizm, medyanın nispeten daha Batılı tüketicilerinin oryantalist iştahını kabartmıştır her zaman. Töreli fanteziler giderek TV dizilerinde, Doğu sa- 


raylarının gizemli dünyalarına dair masalları beslerken; cinayet, namus, kıskançlık, ihanet, sadakat gibi değerler töre ambalajında başka türlü temsil edilmeye başlanır. Bu mitolojiyi dağıtmanın medya için maliyeti ağırdır elbet, bu kadar fedakarlığı ondan bekleyecek değiliz. Ama biz de bildiğimizi bir tür “törelerin modernleşen dünyadaki durumu hakkında bilinmesi gerekenler” cümlesinden söyleyelim. 

Töreler bir toplumun toplum olmasının en önemli koşullarıdır. Töre, toplumun bir arada bulunması için, kendi aralarındaki hiyerarşik ilişkileri, düzeni meşrulaştıran kültürel kodları içerir. Geleneksel cemaat toplumlarında bütün sorunlar, töreler çerçevesinde halledilir. Toplum devlet aşamasına geçtikçe törelerin yerini kamu hukuku alır; ama aile ilişkilerini ve tarzını belirleyen töreler yine de uzun süre tamamen terk edilmez. En modern toplumlarda bile ailelerin kendi asaletlerini, özelliklerini, bazen imtiyazlarını sürdürmenin bir yolu olarak kendi töreleri- ne, tarzlarına, hatta kendi hukuklarına sahip çıktıklarını görebiliriz. Töreler kendi başlarına da toplum üzerindeki etkileri bağlamında da kaçınılmaz olarak iyi veya kötü değildir. Zaten günümüzde töreler oldukları gibi de devam edemiyor. Özellikle geleneksel toplumlardan arta kalan şekilleriyle devam edenlerin de modernleşmeden kaynaklanan sıkıntılarla malul olduğunu söylemek mümkün. 


Modernleşme ve Tezahürleri 

Cumhuriyet'le birlikte gelişen kurumların gerektirdiği birey ve vatandaş tipinin oluşumu Türkiye'nin batısında büyük ölçüde tamamlandı. Devletin hukuku ilişkilerin büyük çoğunluğunu kodladı ve karşıladı. Gerçi batıda bile özellikle dini konularda ve medeni hukuk alanlarında Cumhuriyet'in getirdiği hukukun tam anlamıyla benimsenmediği durumlar var. Mesela insanlar hâlâ resmi nikahın evlenmek için yeterli olmadığını düşünüyorlar; birçok miras meselesi hâlâ geleneksel yollarla çözülmeye çalışılıyor. Yine batıda cinayetler karşısında birçok durumda, kan davası şeklinde olmasa da, devletin adalet mekanizmasının dışında intikam cinayetleri veya eylemleri yapılıyor. 

Güneydoğu ise Cumhuriyet'le birlikte girişilen modernleşme sürecinden yeterince geçemedi. 
Bunda hem coğrafyanın hem de hayat şartlarının önemli bir etkisi var. Cumhuriyet'in öngördüğü ulus-devlet Türkçeden başka resmi dil tanımamaya dayanırken, fiilen konuşulmakta olan diller ve kültürler üzerine bir politika geliştiremedi. Ankara'ya çok uzak kalan Kürtçenin konuşulduğu dünya kendi değerlerini, dilini, kültürünü, hatta yer yer toplumsal ilişkilerini ve hukukunu, töresini yaşatmaya devam etti. Büyük ölçüde yabancı olarak görülen ve içselleştirilemeyen medeni hukukun yaptırımları veya müdahaleleri hiçbir zaman bir adalet tecellisi olarak algılanmadı. Devletin resmen tanımadığı bir dilin kültürüne de gözlerini kapaması suretiyle oluşan boşlukta, tam olarak eski geleneksel tarzlarını tıpatıp devam ettiremese de, bambaşka bir toplumsal yapı şekillendi. Yeni tabakalar, yeni toplumsal ilişkiler ve yeni töreler oluştu. 
Bunların içinde din kendi şeklini bulsa da tek belirleyici olmadı ve çoğu kez son derece etkisiz kaldı. 

Bugün aşiret ilişkilerinin, özellikle hızlı göç yüzünden yine hızla ve travmatik bir biçimde çözülüşüne şahit oluyoruz. Ancak eski ilişkiler çözülürken, modern değerler veya davranış tarzları aynı hızla eskisinin yerini almadı. Aradaki boşlukta farklı kültürel komplikasyonlar meydana geldi. Modernleşme dalgası altında töreler yeniden yorumlandı. Bugün medyada yer alan bazı olayların törelerden kaynaklandığı söyleniyor. Oysa kıskançlıklar, aile gururu, erkek gururu, davranış bozuklukları, cehalet, kentteki normsuzluğa uzanan anomi durumları, bu arada ölçüsüzce açılan bir toplumsallık, yepyeni bir kültür yorumu ortaya çıkardı ki bunun da törelerle pek fazla ilgisinin kaldığı söylenemez. 

Bu noktada karşılaşılan her cinayet vakası, basitçe töre cinayeti, hele de namus cinayeti olarak nitelenemez. Bunların belki birkaç katı cinayet her gün batıdaki şehirlerde de yaşanıyor intikam, kıskançlık cinayeti gibi isimler altında. Ama biz Doğu ve Güneydoğu'da olup bitenleri oryantalist bir heyecanla, egzotik bir tat alarak karşılıyoruz. Özellikle bazı Türk filmleri son 


derece yanlış ve oryantalist bir Güneydoğu görüntüsü aksettiriyor. Oysaki bölgede filmlerdekinin aksine genellikle birbirlerini seven gençlerin anlaşmaları veya kaçmaları durumunda ileri gelenlerin bunları cezalandırması bir yana, bir şekilde tarafları anlaşmaya teşvik ettiklerini bizzat müşahede ettim. Genellikle aileler de rasyonel bir değerlendirmeyle bu duruma razı oluyorlar. 


Töre ve Din 

Törelerin içerdiği etik ve hukuki kodlar büyük ölçüde dinden beslenir; ama dini çoğu kez kayıtsız şartsız kabullenmez. Son zamanlarda töre adına ortaya konan cinayet vb. olayların dinle de töreyle de ilgilerinin olmadığı kesin. İslam'da tecavüze uğramış bir kadın, mağdur ve mazlumdur; tecavüz eden cezalandırılır. Ortada bir devlet varsa, bunun cezasını da devlet verir. 
Doğu ve Güneydoğu'da yaşanan olaylarda da kararlar dine referansla verilmiyor; din takip edilen veya hareket ettiren bir unsur veya düstur değil, olaya sonradan katılan bir ideoloji konumunda. 

Töre cinayetlerinin dini bir makam ya da kurumdan fetva alınarak işlendiğini düşünmek çok yanlış. Aile meclislerinde alınan kararları meşrulaştırmak üzere başvurulan bazı kişiler olabilir; ama bunlar kendilerinden başka bir şeyi temsil etmiyorlar. Bölgede namus cinayetlerine fetva verecek dini bir yapı ya da bir din adamı yok; zira köklü bir geleneği olan medrese sistemi zaten son yirmi yıldır işlemiyor. Bunun kalıntıları üzerinde insanlar, yapmak istedikleri şeye meşruiyet kazandırmak üzere itibar edecekleri kişilikleri yaratıyorlar. 

Töre cinayetlerinde daha ziyade ataerkil gurur ile sınırları ve kapsamı belirsiz bir “şeref” kavramı üzerine oturan bir dizi kurallar ve değerler işliyor. Bölgede geleneksel toplumun, yani töreyi işleten toplumun organik varlığı zaten çözülmeye yüz tutmuş durumda. Bu tür şiddet olaylarının o yapının işleyişinden kaynaklandığını düşünmek mümkün değil. Zaten dikkat edilirse, bu cinayetlerin hepsi şehir ortamında işleniyor. Şehir ise zaten o eski törelerin tutunmasına imkan vermeyen bir mekan. 

Töre cinayetleri eskiye oranla daha fazla artmış olabilir. Çünkü töre cinayetlerine konu olacak kural ihlalleri geleneksel toplumda fazla olmuyor. Geleneksel toplum çözülürken, ardında bir sürü boşluklar bırakıyor ve bu durum çok travmatik bir etki yaratıyor. Bu da bir tür normsuzluk duygusuna neden oluyor. Bunun en sık semptomlarından biri intihar vakalarındaki artış. 
Kadın intiharlarının bölgede daha çok olmasının sebeplerinden biri, bu travmayı bölgedeki kadınların çok daha şiddetli yaşamasından ileri geliyor. Aniden gelişen çözülmeye rağmen, eski bağlar kadını kısıtlıyor. Erkekler yeni dünyanın şartlarına daha kolay ayak uydurabilirken; kadınlar aynı uyumu sağlamak için daha ağır bedeller ödemek zorunda kalıyor. Bu esnada ataerkil tutumların ikiyüzlü tabiatı, yani erkeğin namusu ile kadının namusunu farklı şekillerde kodlayan bir yapı ortaya çıkıyor. Törede namus konusunda kadına yüklenen ağır yükün İslam'la hiçbir ilişkisi yoktur. İslam'da kadın ve erkek her birisi kendi namuslarının taşıyıcısıdır. İslam hem kadına hem erkeğe gözlerini veya bedenlerini haramdan sakınmasını aynı anda emreder. Din meşrulaştırıcı bir araç olarak kullanılıyorsa eğer, bu olaya ayrı bir vahamet katan bir boyut. Bunu şiddeti acımasızca uygulayanların, dine de benzer bir şiddet uygulamaları olarak görmek lazım. 

Öte yandan modernleşmemizin tabiatının çok kötü çalıştığını da unutmamak lazım. Aniden kente dolan kırsal kökenli insanların kızları, doğru dürüst bir eğitim sürecinden geçmeden pop kültürün kışkırtıcı, kendilerine ait olmayan hayatlara özendirici yayınlarına maruz kalıyorlar. 
Bu hayatlarla kendi hayatları arasındaki mesafeyi kapatma teşebbüsleri bu şiddet uçurumuna yuvarlanmalarına sebep oluyor. Bölgede gerçekleşen ve özellikle genç yaştaki kız çocukların- da, istatistik normallerini sarsan ölçüde yüksek çıkan intihar vakalarının önemli bir kısmının, aslında namus ihlali yaptıklarına inanılan kızların intihar etmeye mecbur bırakılmasından ibaret olduğu anlaşılıyor. Bu yol genellikle asıl namus ihlali ortaya çıkmamışsa tercih ediliyor. 


Böylece hem cinayetin yükümlülüğünden kurtulmuş hem de namuslarını temizlemiş olduklarını düşünüyorlar. Olay bir şekilde ortaya çıkınca da “töre cinayeti”ne dönüşüyor. 

Kısaca, töre cinayetlerinin artmış olması hızlı kentleşme ve dolayısıyla modernleşme olgusuyla yakından ilgili. Hızlı kentleşme, geleneksel kadın-erkek rollerini ve aşiret ilişkilerini altüst eden bir özelliğe sahip. Söz konusu cinayetler esasen töreyle de alakalı değil, törenin yeni bir senteze kavuşması sonucu ortaya çıkıyor. Eski töreler başka beslenme ortamları buluyorlar, delikanlılık, aile onuru gibi. Güneydoğu kentleşiyor; ama bunu İstanbul, İzmir gibi büyükşehirlerinkiyle karıştırmamak gerek. Eski aile değerlerini tutacak zemin kayıyor, yeniler de doğru dürüst ortaya çıkamıyor. Ayrıca sadece töre cinayetleri değil, her türlü şiddet artıyor. Kentteki nüfusun artışıyla orantılı olmayan bir şekilde asayiş olaylarında patlamalar yaşanıyor. 

İşin bir başka kötü tarafi ise birçok suç gibi bu olayın da fazla duyulmasının bir tür reklam etkisi yaratması. İntiharlarla ilgili haberler yayıldıkça intihar vakaları da artıyor. Töre cinayetleriyle ilgili haber ve yayınların da böylesi bir reklam ve özendirme boyutu var. Zira medya tarafından tekrarlanan şeyler bir süre sonra norm haline geliyor. 

Bu tür cinayetleri veya davranış bozukluklarını önlemek için daha fazla eğitimden başka bir yol yok. Özellikle din eğitiminin çok güçlendirilmesi gerekli. Bunun için din eğitimini çok iyi almış; mesela ilahiyat okumuş psikologlar, sosyologlar, imam-hatip mezunu okur-yazarların sayısı artırılmalı. Ama tabii ki her şeyden önce bölge insanına bir oryantalist gibi yaklaşmaktan vazgeçmek lazım. Orada görülen her olayı olduğundan daha esrarengiz, daha sıra dışı bir şeymiş gibi lanse etmek belki medyatik bir ilgi doğurabilir; ama bu hem bölge insanının yabancılık duygusunu arttırıyor hem de bu tür olayları bir norm haline getiriyor. 


ALEVİLİĞİN DEVLETLE RANDEVUSU 
Yasin Aktay- Arşiv (January 2008)- anlayis.net/ 


luşundan bu yana planlandığı gibi gitmiş olsaydı bugün $S ri an 


TÜRKİYE'DE devletin din politikası Cumhuriyet'in kuru- g ele 


bundan en çok şikayet eden kim olurdu acaba? Aleviler mi” 
Sünniler mi? Müslümanlar mı gayrimüslimler mi? Bu soruya verilecek cevaptan önce tabii ki devletin ne planlamış $ olduğunu hatırlamak gerek. Laiklik Türkiye'de, Avrupa'da olduğu gibi bazı çatışmaları bitirmek, din savaşlarını veya ihtilaflarını bir sonuca bağlamak üzere bir çözüm olarak gelmedi. Aksine hiçbir derin din kavgasının bulunmadığı Türkiye'de laiklik, toplumu Batılı bir hayat tarzına alıştırmak, insanların gündelik veya siyasi-toplumsal hayatlarında dinin görünürlüğünü alabildiğine azaltmak üzere bir dönüştürücü-eğitici mekanizma olarak ithal edildi. Bu yönüyle laiklik, ihtilafları halleden, kavgayı sonlandıran bir çözüm olmaktan ziyade kendisi ihtilaf, sorun ve gerilim üreten bir unsur oldu. Arka arkaya alınan tedbirat ve tanzimat ile Müslümanların günlük hayatı gayrimüslim bir hayatın hizasına başarıyla çekildi. Bu esnada gayrimüslim hayatlar da, Müslümanlardan çok daha az olsa da, bir miktar tanzimata maruz kalmış olabilir. 

Cumhuriyet, laikliği eksene alan politikalarına rağmen Lozan'da varılan mutabakat neticesinde, bir bakıma Anadolu'nun daha da Müslümanlaştırılmasını sağlayan bir sürecin adı oldu. 
Savaş öncesinde 9030'ları bulan gayrimüslimlerin oranı bu mübadele sonucunda “01'e kadar düştü. Buna rağmen laiklik ilkesinin bu mübadelenin tamamlanmış olduğu bir zamandan sonra benimsenmiş ve Müslüman hayatlar ile gayrimüslim hayatlar arasında bir eşitliği, bir tesviyeyi öngörmüş olmasını anlamlandırabilmek zordur. Öncelikle Lozan'daki talepler neticesinde çerçevesi şekillenen laiklik kuşkusuz Türkiye'deki gayrimüslim azınlığı korumayı gözetmiş olabilir. Ancak fiilen laiklik politikalarının asıl büyük işlevini, Türkiye'deki Müslüman unsurlar arasında yeni bir ilişki düzeninin ikamesini sağlayarak deruhte etmiş olduğunu söylemek mümkün. Nitekim bugün devletin tarafsızlığı ilkesi olarak laiklik, farklı dinlere mensup 


insanlar arasındaki ihtilaflardan çok, Müslümanlar arasındaki ihtilaflarda hatırlanabilen bir şey. 

Ancak laikliğin tarafsız bir yönetim tarzı olarak işlevini yerine getirebileceği noktaya yeni gelmiş bulunuyoruz. Alevilik tartışmaları bu yüzden Türkiye'de devletin laik çerçevesinin toplumun gerçek dinamikleriyle çizilebileceği ilk referans noktasını oluşturuyor denilebilir. 
Laiklik, halkı eğitmek 

Batılı bir kültür doğrultusunda dönüştürmek gibi aslında hiç de üzerine vazife olmayan bir zait misyondan, belki ilk defa bu sayede kendine görev üreten bir duruma denk düşebiliyor. Bugün artık gerçekten dinsel anlamda ihtilaf eden taraflar var ve bu taraflar arasında bir tarafsızlık konumunu bulup işaret etmek laiklik tartışmaları için bir ilerleme sayılır. 

Yine de bu noktaya gelmekte, yani farklı dinsel konumların oluşmasında mevcut laiklik politikalarının çok önemli bir rol oynamış olduğunu da tekrar hatırlamakta fayda var. Bu politikalar belki bugünkü şekliyle Aleviliği şekillendirmiş olan politikalar. Açıkçası, bugün asimilasyona karşı büyük bir duyarlılık sergileyen Alevilerin söz konusu laiklik politikaları yüzünden zaten büyük bir dönüşümden geçmiş olduklarını ve hiçbirinin örneğin 19. yüzyılın sonlarındaki hallerini koruyamadığını görmeleri gerekir. Gerçekten de Cumhuriyet yönetimi toplumun bütün kesimlerini tesviye etme hedefini, Sünnilerle Alevileri toplumsal hayatta aynı görünümde birleştirerek sağlamaya çalıştı. Tekke ve zaviyelerin kapatılması sadece Sünni kesimi örgütsüz, kurumsuz bırakarak gündelik hayatında dinden tamamen arınmış bir durum yaratmadı; bunun sonuçları belki daha ağır bir biçimde Aleviliği de etkiledi. Fark şuydu: Sünni kesimde başından itibaren bu uygulamaları içine sindiremeyip sürekli kendi varlığını, örgütlülüğünü arayan kesimler var olduğu halde, Alevi kesim devletin bu politikalarına ciddi bir itirazda bulunmadı; siyasi hayatın laikleşmesinden ziyade toplumsal hayatın laikleşmesini gözeten sürece büyük bir destek de verdi. Bu destek, Alevi kesimi asıl dönüştüren, değiştiren, kültürel havzasından ayıran büyük kopuşun da zeminini oluşturdu. 

Bugün bir “kültürel hatırlama” veya “yeniden-inşa”, hatta “yeni bir kimlik iddiası” olarak gündeme gelen Aleviliğin, siyasetin de ilgisini celp ediyor olması ise çok doğal. Bu, aslında bir yandan Alevi hareketinin başarısı olarak da değerlendirilmeli. Ancak bu esnada her türlü ilgiyi bir asimilasyon niyeti töhmeti altında bırakmadan önce, Aleviliğin asıl büyük asimilasyona bizzat kendi elleriyle, “halkı eğiten bir proje olarak laikliğe” verdiği destek yoluyla katılmış olduğunu unutmamak gerekir. Çünkü seksenli yılların başlarına kadar Aleviler, din konusundaki tutumu ateizmden ileri gidemeyen sol hareketin en önemli beşeri sermayesini oluşturdu. Bu esnada bırakınız din veya Alevilik adına herhangi bir şey talep etmeyi, her türlü dinsel görünümü örtbas edip bastırmaktan başka bir din politikası olmadı sözü geçen kadrolarının. Aleviler bu zamana kadar Alevilik adına devletten hemen hiçbir şey talep etmediler. Kendi tekkelerinin, ocaklarının, varsa cemevlerinin kapatılmasına hiçbir ciddi itirazları olmadığı gibi, bunların el altından da olsa diğer Sünni tarikatlarda olduğu gibi faaliyetlerini sürdürme yollarını da aramadılar. En azından bu konuda, belki altmışlı yıllardaki bazı dernekleşmeler dışında, kayda değer bir çabaya rastlanmıyor. 

Bu politikalar hiç kuşkusuz Aleviliği dönüştürüp asimile edeceği kadar etti. O kadar ki bugün ortaya çıkan Alevi kimliğinin her şeyden önce bir otantiklik sorunu olacaktır ve bu sorunun olduğu bir yerde ilgili ilgisiz herkesin tartışmaya katılması kadar doğal bir şey yoktur. Otantik bir Aleviliğin dinsel gereklerinin ne olduğu konusunda bu şartlarda bir mutabakatın oluşması tabii ki kolay değil. 

Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren Alevilerin benimsediği ve desteklediği devlet politikaları, başta tam da Sünni-örgütlü dinin, devletin kontrolü altına alınması, bastırılması gibi bir amacı gözettiği halde, zamanla Sünni kesim lehine bazı avantajlar oluşturdu. Bu politikaların bir parçası Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açık tutulması ve bir kitabi temele dayanmasıydı. 
Aleviliğin daha ziyade şifahi bir kültüre dayanıyor olması, bu yeni dönemde kendi özelliklerini koruyarak var kalabilmesini engelledi; yanı sıra, Diyanet'in kitabi kültürüne de yabancı 


kalmasına, böylece daha önce hiç olmadığı kadar Sünni kesimle uzaklaşmasına yol açtı. Çünkü neresinden bakarsanız bakın, Osmanlı'nın son zamanlarına kadar, yaşanan bütün sorunlara rağmen, Alevilikle Sünnilik arasındaki kültürel, toplumsal ve hatta siyasi geçişlilik ve diyalog Cumhuriyet dönemindekinden daha fazlaydı. Buna tabii ki kentleşme ve modernleşmenin farklı kültürler üzerindeki etkisinin paylarını da katmak gerekir. 

Bugün Aleviler adına konuşanlar genellikle devletin Diyanet üzerinden uyguladığı din politikasını, Alevileri görmezden gelen, onları Sünnileştirmeye çalışan, Sünnileri kayıran yanların- dan dolayı haklı olarak eleştiriyor. Bu eleştirilerin bir kısmı Aleviliğin Diyanet'te temsil edilmesini veya devletin kendi farklılıklarını tanımasını ve bu farkla kendilerine adil bir biçimde destek olmasını talep ediyor. Bazıları da tuhaf bir biçimde kimlikle ilgili iddialarını, devletten Alevilikle ilgili herhangi bir dinsel talepte bulunmak yerine ‘Sünni’ addettikleri İslami hayat tarzına kökten bir muhalefet şeklinde ifade ediyor. Kendi kimliğinin tanınmasını, cemevlerinin ibadet yeri olarak kabul edilmesini, devletin vergilerinden adil bir pay almayı, Alevilere zorunlu din eğitiminin verilmemesini talep ederken, aynı anda başörtüsüne yasağın devamını, din eğitiminin kısıtlanmasını da isteyebiliyorlar. Hakları bir tür sıfır-toplamlı oyun gibi algılayan bu yaklaşımları baz alarak bir vatandaşlık hukuku tartışmasını sürdürmenin tabii ki bir yolu yok. Zira bir kesime bir hakkın verilmesi için bunun başkasından alınması gerekmiyor. 
AKP'nin Alevilikle ilgili açılımı, belki bir nebze bu partinin devletin din politikası konusundaki yaklaşım farkına bağlanabilir; ancak önemli bir yanı da artık küresel bir nitelik arz eden vatandaşlık kavramının yine standartlaşan bir içeriğe kavuşmasıyla ilgili. Türkiye din-devlet ilişkileri, vatandaşlık tanımı ve uygulamaları konusunda dünyanın daha fazla gerisinde kalamaz. Bu standartları yakalama çabaları bugün Alevilerle veya diğer bütün dini veya kültürel gruplarla diyaloğu gerektiriyor. Alevilerle ilgili yapılacak açılımın onları asimile etme maksatlı olması, doğrusu çok ucuz ve hiçbir faydası olmayan bir girişim olur. Zira ilk olarak, Alevilerin ve aslında Sünnilerin de yaşamış olduğu değişimin asimilasyon kaygısını anlamsızlaştırdığı gerçeği orta yerde duruyor. İkincisi de Alevilikle ilgili kimlik iddialarının karşılanma biçimi artık otantik bir Aleviliğin tanınması olarak değil, toplumun yeni bir dinamiğinin anlaşılıp tanınmasıyla ilgili bir sorun çözme, siyaset üretme modeli olarak gelişecektir. Bir bakıma Aleviliğe yönelik politika dünyada gelişen yeni toplumsal dinamiklerin siyasal karşılığını bulma noktasında Türkiye'nin önemli sınav konularından birisi haline gelecektir. Alevilerin devletle bu yeni randevusu bu yüzden Alevilerle sınırlı kalmayacak; bütün ülkenin vatandaşlık çıtasını yükseltecek bir katılıma da açık olacaktır. 


KÜLTÜR SAVAŞLARI VE PAPA 
İbrahim Kalın Arşiv (October 2006)- anlayis.net/ 


GEÇTİĞİMİZ Temmuz ayında Washington'da yapılan bir toplantıda ABD'nin eski Türkiye büyükelçilerinden biri AKP hükümetinin önünde duran büyük sorunları değerlendirirken, en büyük meydan okumanın AB üyeliği, ekonomik başarı yahut PKK meselesi değil, Türkiye'deki kültür savaşını kazanıp kazanmayacakları olduğunu söylüyor. Büyükelçiye göre AKP'nin meşruiyet savaşı, hükümet etme performansı değil, kültür savaşında izleyeceği politikalar tarafından belirlenecek. 

Büyükelçinin ifadesiyle bu “50 yıllık kültür savaşı”, AKP'nin ne kadar gündeminde bilemiyoruz. Fakat şu kadarı açık: Amerikalılar Türkiye'de yükselişe geçen Amerikan karşıtlığını büyük bir kültür savaşının parçası olarak görüyor. Endişeli görünen bu çevrelere göre Amerikan yönetiminin dış politikasına gösterilen tepkiler bu değişimin tetikleyici unsurlarından sadece biri; ana sebebi değil. Kültür savaşı, Türk-Amerikan ilişkilerini belirleyen temel etkenlerden biri olarak çıkıyor karşımıza. 

Son yıllarda Amerika kökenli küresel sistem ve tarih okumalarına baktığımızda kültür savaşlarının devam ettiğini görüyoruz. Amerikan yönetimi resmi ağızlardan reddetse de, medeni- 


yetler çatışması ve tarihin sonu tezleri, Amerikan diplomatik dilinde yeni şekillerde sürekli ifade ediliyor. 11 Eylül sonrasında gündemimize sokulan şer ekseni, önleyici saldırı, kaçınılmaz hasar, terörle mücadele, özgürlük, reform, demokratik devrim, yeni Ortadoğu kavramları, Amerika açısından tarihin sonunun geldiğini ve büyük bir final için medeniyetler (yani değerler ve kurumlar) çatışmasının siyasi bir proje haline getirildiğini gösteriyor. Bush yönetiminin Afganistan ve Irak'ın işgalini ve Lübnan'ın yerle bir edilmesini reform, demokrasi ve özgürlük projesinin farklı cepheleri olarak görmesi, kültür savaşları konusunda köklü bir inancın benimsendiğini düşündürüyor. 


Atlantik'in İki Tarafı 

Buna bir de Amerika ve giderek Avrupa kamuoyunda öne çıkan eğilimleri ekleyin. German Marshall Fund'ın yayımladığı “Atlantik Ötesi Eğilimler 2006” araştırmasının bulguları bu açıdan endişe verici. Türkiye dâhil 12 Avrupa ülkesi ve ABD'de yapılan araştırmaya göre, Amerikalıların %79°u, Avrupalıların 9676'sı, ülkelerine gelen göçmenleri büyük bir tehdit ve sorun olarak algılıyor. Atlantik'in iki tarafında göçün bir tehdit olarak algılanması düşündürücü; çünkü bu bölgenin ekonomik başarısı, uluslararası açılımlar kadar dışarıdan aldığı kalifiye ve kalifiye olmayan göçmen iş gücüne bağlı. (Araştırma için bkz. http://www.transatlantic- trends.org/) 

Legal ve illegal göçmenlere yönelik bu menfi tutum, iki alanda daha ortaya çıkıyor. Avrupalı ve Amerikalıların büyük çoğunluğu “İslami köktenciliği son derece önemli bir tehdit” olarak algılarken, yarıdan fazlası İslam'ın değerlerinin demokrasiyle bağdaşmadığını düşünüyor. Burada “İslam” ile kastedilenin sadece teolojik manada din olmadığını, Türkiye dâhil halkı Müslüman ülkelerin temel dini-kültürel değerleri olduğunu görmek zor değil. Ortalama bir Avrupalı yahut Amerikalının İslam düşüncesi, felsefesi, hukuku vs. hakkında hüküm verebilecek kadar bilgili olacağını beklemek naiflik olur. Bu yaygın kanaate göre, halkı Müslüman olan ülkelerin demokratik, barışçıl ve kuşatıcı bir siyasi-sosyal yaşam biçimini desteklemesi yahut kabullenmesi mümkün değil. Dış politikadan küresel sistem kurgularına, Hollywood filmlerinden kamuoyu araştırmalarına kadar hemen her alanda karşımıza çıkan şey aynı: Kültür savaşları. 

Kültür savaşları yaşadığımız bu hummalı süreci izah etmek için yararlı bir tahlil aracı mıdır? 
Kültür savaşları karşılaştığımız temel sorunların cinsiyet, sınıf yahut etnisite değil, değer merkezli kabuller üzerinden yapıldığı fikrine dayanıyor. “Hegemonya? kavramını kültür alanına uyarlayan Gramsci, kültürel hegemonyanın diğer sosyal güçlerden daha etkili olduğunu söyler ve böylece Marksist sınıf kavramının burada işlevsiz hale geldiğini itiraf eder. Popüler kültürü ve medyayı tahakküm altına alan burjuva sınıfı, diğer sınıfların (yani işçi sınıfının) özgürleşmesini imkânsız hale getirir. Gramsci için kültür savaşları, kapitalizmin bu nüfuz politikasına karşı verilen bir savaştır. 


Sopa ve Havuç 

Gramsci'nin sınıf çatışmasına dayalı Marksist analiz çerçevesini aşma çabası, 11 Eylül sonrasında tebellür eden siyasi ve ideolojik konumları anlamak açısından önemli. Amerikalıların Filistin sorununu çözmek için daha fazla yatırım ve demokratikleşme önermesi, benzer bir kabulden hareket ediyor: İnsanların temel maddi ve siyasi ihtiyaçlarını karşılarsanız, değer-temelli taleplerini kontrol altına alabilirsiniz. Siyasi ve ekonomik avantajlar, kültür ve kimlik değerlerini nötralize eden unsurlar olarak tanımlandığı için bu, aslında kültür savaşlarının da bittiğini ilan etmek anlamına geliyor. Fakat Bush'tan Papa'ya bu savaşın bitmediği, giderek kızıştığı ortada. 

Bu durum Amerika için de çok farklı değil. Amerika'yı ortasından derinlemesine bölen kürtaj, sivil hak ve özgürlükler, eşcinsellik ve devlet-kilise ayrımı konuları, Amerikalıların kültür savaşının ana cepheleridir. James D. Hunter'ın Culture Wars: The Struggle to Define Ameri- 


ca kitabı Amerikan toplumundaki bu büyük bölünmeyi ele alır. Gramsci gibi Hunter'a göre de Amerika'yı derinlemesine bölen bu konuların temelinde yatan sınıf, cinsiyet yahut etnisite degil, ideolojik ve kültürel kimlik tanımlarıdır. İnsanların neye inandığı ve nasıl düşündüğü, bulundukları sosyal sınıf basamağından daha baskın ve belirleyicidir. 

Amerikalıların Müslüman dünyanın verdiği tepkiler karşısında yaşadığı zihin bulanıklığı ve körlük, kültür savaşlarının sadece kendi ülkelerinde yaşandığını düşünmek gibi bir yanılsamadan kaynaklanıyor. Afganistan ve Irak'ın işgaline, Danimarka karikatür krizine, Lübnan'ın yıkımına ve son olarak Papa'nın sözlerine verilen tepkiler, toplumun bütün kesimlerini hem yatay hem de dikey olarak kesiyor. Yaşı, cinsiyeti, tabiiyeti, etnik kökeni, eğitim seviyesi ve ekonomik durumu birbirinden tamamen farklı gruplar, ortak kimlik ve değer tanımları etrafında birleşiyor ve yanlış gördükleri uygulamalara tepki veriyorlar. Kültür savaşının temelini oluşturan temel kabuller, kitlelerin muhayyilesini ve siyasi konumlarını belirlemeye devam ediyor. 


Papa Ne Dedi? 

Serbest piyasa ekonomisini ve liberal kapitalizmi tarihin sonu olarak görenler kültür savaşlarının bittiğini, çünkü felsefe, metafizik, siyaset gibi büyük 'anlatılar'ın sona erdiğini kulağımıza fısıldamaya devam ediyor. Fakat yaşadığımız gerçeklik bu kurguyu doğrulamıyor. Son olarak Papa 16. Benedikt'in Regensburg Üniversitesi'nde yaptığı konuşma, kültür savaşlarının daha yeni başladığının habercisi. Papa'ya göre “Avrupa coğrafya değil, ortak bir inanç üzerine kuruludur.” Avrupa'yı Avrupa yapan bilimsel araştırma ruhunun doğudan değil Yunan'dan geldiğini söyleyen Papa, Yunan rasyonalitesiyle Hıristiyan inancının tarihi buluşmasını, Batı medeniyetini ortaya çıkartan asıl mucize olarak görüyor. Papa'ya göre Hıristiyanlık Yunan'ın degil de doğunun felsefi etkisi altında kalsaydı, Avrupa medeniyetinin temellerinden biri eksik kalırdı. 

Bu sentezi Batı medeniyet tarihinin dönüm noktalarından biri olarak gören Papa, “saf bir Hıristiyanlık” üretmek adına Yunan düşüncesine ve dini metafiziğe yapılan saldırıları, Avrupa medeniyetinin temellerini hedef alan bir girişim olarak görüyor. “Hıristiyan selefiliği” bu tavrıyla ne akla hizmet etmektedir, ne de dine. Akıl-inanç konusunda iyi bir Tomist olduğu anlaşılan Papa, Yunanların geliştirdiği rasyonalite kavramının Hıristiyan inancının akli temelini güçlendirdiğine inanıyor. Bu yüzden akla göre hareket etmek, Tanrının iradesine göre hareket etmektir. Bunun tersi de doğrudur: Tanrısal eylem, rasyonel eylemdir. İslam şiddet yoluyla yayılmayı tercih ettiği ve şiddet irrasyonel bir şey olduğu için, İslam'da akıl ile inanç arasındaki kritik ilişki ortadan kaldırılmış, radikal bir fideizm benimsenmiştir. Bunu desteklemek için Papa konuşmasında İbn Hazm'ı da ismen zikreder. İslam'da Tanrı'nın aşkınlığı (tenzih) o kadar vurgulanmıştır ki, O'nun herhangi bir akıl, mantık yahut kendi tabiatı gibi bir kayıtla mukayyet olduğunu söylemek bile O'nun aşkınlığına gölge düşürmek olur. 

Papa'ya göre modem akıl kavramının, Helenistik Hıristiyan düşüncesinin yarattığı senteze yeniden ihtiyacı var. Bu, günümüzde sıkça tartışılan çoğulculuk kavramı için de hayatidir; çünkü “ilahi olana kulağını tıkamış ve dini alt-kültür mesabesine indirgemiş bir akıl, kültürlerarası bir diyaloğa giremez.” Papa'nın bu haklı tespitini temellendirmek için konuşmasında İslam'ı şiddet yanlısı ve irrasyonel bir öteki olarak zikretmesi talihsiz bir durum. Fakat bu aynı zamanda Katolik dünyasının ruhani liderinin sulandırılmış bir çoğulculuk, bir arada yaşama vs. söylemine prim vermeyeceğini gösteriyor. Çoğulculuğun bir ilkeye dayanması gerektiğini düşünen bizler için bu gocunulacak bir şey değil. Keşke daha fazla Doğulu ve Batılı lider, neyin savaşını verdiğimiz konusunda bu kadar açık ve dürüst olsa! 

Yaşadığımız kültür savaşından kimin galip çıkacağı, bu işi kimin ciddiye alacağına bağlı. Sorun, kültürün yokluğundan değil, anarşinin çokluğundan kaynaklanıyor. Bu kültür anarşisinde miyar, ölçü diyebileceğimiz sınırlar giderek belirsizleşiyor. Neyin sanat, kültür, düşünce, siyaset, eğitim yahut mimari olarak kabul edilip edilmeyeceği konusunda kaotik bir çoğulculuğa 


sürükleniyoruz. Kültürel eleştiri kavramının tam da bu noktada devreye girmesi gerekiyor; dogmatik bir engizisyon kurulu olarak değil, neyin ölçü alınacağını belirleyen sistematik ve ciddi bir fikir programı olarak. Elimizdeki cetvelin boyu ve düzgünlüğü sürekli değişirken doğru ölçüm yapabilir miyiz? 


BİR KAHRAMAN YARATMAK: AHMET MİTHAT EFENDİ'NİN FELATUN BEY 
İLE RAKIM EFENDİSİ 
Ibrahim Kalın- Arşiv (January 2005)- anlayis.net/ 


Modem Türk Edebiyatı'nın ilk romanı kabul edilen Ahmet Mithat Efendi'nin Felatun Bey ile Rakım Efendi'si, 19. yüzyıl Türk toplumuna ışık tutan eğlenceli metinlerden biridir. 
Romandaki ne Osmanlı, ne de bir “alafranga? olabilmiş, iki cami arasında binamaz Felatun Bey ile dürüst, çalışkan, güvenilir, sevecen; kısacası tam bir “alaturka” kişiliğe sahip Rakım Efendi arasındaki büyük tezat, Ahmet Mithat'ın dönemin alafranga hastalarına yönelik en köklü eleştirisidir. 


MODERN Türk Edebiyatı'nın ilk romanı kabul edilen Ahmet Mithat Efendi'nin Felatun Bey ile Rakım Efendi'si, 19. yüzyıl Türk toplumuna ışık tutan eğlenceli metinlerden biri. Ciddi bir edebiyat tenkidine tâbi tutulduğunda, Ahmet Mithat'ın eserinin iyi bir roman olduğunu söylemek zor. Romanın kurgusunda ve dilinde, bir ilk olmanın zorunlu kıldığı bütün kusurları görmek mümkün. Örneğin Ahmet Mithat, romanın iki kahramanı arasında bir türlü denge kuramaz. Felatun Bey'i zaman zaman unutur ve sayfalarca Rakım Efendi'yi anlatır. Yaptığı karakter tahlilleri, tasvirler ve diyaloglar Türkçe'nin dil derinliğini yansıtmaktan uzaktır. 
Olayların ya çok yavaş ya da çok hızlı geliştiği roman, bizi bir yerlerimizden yakalayıp hitamına kadar sürüklemez. 

Bütün edebi kusurlara rağmen Ahmet Mithat Efendi, bir dönemin, hem de zorlu bir dönemin fotoğrafını çekmeye çalışan bir eser ortaya koyar. İlber Ortaylı'nın “imparatorluğun en uzun yüzyılı” dediği bu dönem, tek bir akım ya da kavrama indirgenemeyecek kadar karmaşık ve renklidir. Bu yüzden Ahmet Mithat'ınkiler dahil, o döneme ait bütün tahlil ve değerlendirmeleri ihtiyatla karşılamak gerekir. Ortaya bir resim çıkacaksa bu, farklı fırça darbelerinin zenginleştirdiği ve derinleştirdiği bir çalışma olmalıdır. Aksi halde indirgemeci ve lineer bir tarih anlayışıyla, tarihi ilerleme ya da gerileme arasında gidip gelen tek yönlü bir süreç olarak okuma tuzağına düşebiliriz. 


İki İnsan, İki Dünya 

Bu ihtiyat kaydını akılda tutarak, Ahmet Mithat Efendi'nin 19. yüzyıl İstanbul'unu nasıl kurguladığına yakından bakalım. Romana adını veren Felatun Bey ile Rakım Efendi, Osmanlı'nın son dönemindeki iki farklı tipi temsil eder. Felatun Bey, büyük bir servet tevarüs etmiş, alafranga/sosyete bir hayat yaşamak isteyen ve bu sebepten hep kendini küçük düşüren biridir; çoğunluğunu gayrimüslimlerin oluşturduğu İstanbul sosyetesiyle oturup kalkmaktan başka bir iş yapmaya fırsat bulamaz. Onun romanın sonunda tükenen mirası, aynı zamanda ne kendisi (yani bir Osmanlı) ne de bir “alafranga?” olabilmiş, iki cami arasında binamaz Felatun Bey'in de tükenişini anlatır. 

Felatun Bey'in karşısında, tam bir Osmanlı çocuğu olan Rakım Efendi'yi buluruz. Rakım Efendi, dürüst, çalışkan, güvenilir, sevecen; kısacası tam bir “alaturka” kişiliğe sahiptir. Hem “serbest yaşar, hem de namuslu”. Felatun Bey kadınların gece gündüz peşinde koştuğu halde yüzüne bakacak kimse bulamazken, Rakım Efendi kadın-erkek herkesle iyi geçinir. Daha doğrusu kadınlar ona ilgi duymaktan kendilerini alamazlar. 

Rakım Efendi'nin mütevazı bir şekilde başladığı mütercimlik, ona kısa sürede hayatını rahatlatacak bir servet kazandırır. Hiç kimsede gözü-gönlü olmadığı halde, bir gün çarşıda bir 


Çerkez kızı görür ve onu cariye olarak satın alır. Bu arada Rakım, İstanbul'a İngiltere'den göç etmiş varlıklı bir İngiliz ailesinin iki kızına Türkçe öğretmeye başlamıştır. Edepli davranışları ve Osmanlı kültürü hakkındaki engin bilgisiyle, kısa sürede İngiliz ailenin gözdesi haline gelir. Rakım kızlara, Türkçe'nin dışında Hafız Divanı'ndan Osmanlı adabına kadar pek çok şey öğretir. Bir zaman sonra kızlardan birisi Rakım'a aşık olur; hasta düşer. Doktor tek çarenin Rakım'ın bu kızla evlenmesi olduğunu, aksi halde kızın öleceğini söyler. Fakat bu sırada o, cariye olarak aldığı Canan'a aşık olmuş ve onu kendine eş edinmiştir. Büyük bir asalet örneği göstererek, İngiliz babanın bütün ricasına ve servetinin yarısını ona vereceğini söylemesine rağmen, Canan'a olan aşkına ihanet etmez. 

Bu arada “gâvurca ismi Platon olan” Felatun Bey de, İngiliz aileyle ahbaplık etmektedir. 
Rakım'ın onların nazarında sahip olduğu itibar ve saygıyı kıskanır ama bu konuda bir şey yapamaz. Kendine itibar kazandırmak için bir-iki şey dener; fakat her defasında küçük düşer. 
Ailenin aşçısıyla ilişkisi ortaya çıkınca, konaktan men edilir. Bir türlü huzur ve mutluluk bulamayan Felatun, servetini, kendisiyle metres hayatı yaşadığı bir Fransız kadına kaptırır. 
Üstelik kumar alışkanlığı yüzünden bir sürü borca girer. Sonunda Cezayir'de bir şehre kaymakam olarak atanır. 

Felatun Bey ile Rakım Efendi arasındaki bu büyük tezat, Ahmet Mithat'ın dönemin alafranga hastalarına yönelik en köklü eleştirisidir. Alafranga her şeyin iyi ve güzel, alaturka her şeyin geri ve köhne olduğunu düşünenlere karşı yazarımız, aslında işin hiç de öyle olmadığını söylemek ister. Romanda Türk ve Müslüman olmayan karakterler, bu durumu her seferinde dile getirir. Örneğin Yozenifo adlı Fransız piyano hocası, Avrupalıların mutluluğun ne demek olduğunu bilmediklerini, Türklerin ise her şeyi yerli yerinde yaptığını söyler. Rakım'ın Türkçe okuttuğu İngiliz kızları Osmanlı-İslam kültürüne o kadar vâbeste olurlar ki, anne ve babası onların Müslüman olacağından korkar. Ama bir taraftan da bu durumdan gizli bir haz duyarlar. Çünkü onların gözünde de “yüksek kültür” diye bir şey varsa bu, Osmanlı kültürüdür. 


Kötü Avrupalılar, Budala Türkler 

Ahmet Mithat Efendi'nin bu “hakikati gâvurun ağzından söyletme” stratejisi, kitap boyunca tekrar edilir. Hatta bir yerde Yozefino, Avrupa'nın kötü insanlarının iyilerinden çok olduğunu; buna karşılık Felatun Bey'e atıfta bulunarak bazı Türklerin de “budala” olduklarını söyler. Avrupa'nın her şeyiyle kötü olduğu ortadayken Türklerin bunu görmeyip onların oyununa gelmesi, tam bir talihsizliktir. 

Bu temayı işlerken Ahmet Mithat, alışageldiğimiz bir düşünce kalıbının dışına çıkar. Ona göre “Avrupa'nın maddi medeniyeti-İslam dünyasının manevi değerleri” ikilemi, aslında pek de ciddiye alınacak bir şey değildir. Çünkü romanda anlatıldığı kadarıyla “müstağrip?” insan tipini temsil eden Felatun Bey'in kaybettiği tek şey kimliği değildir. O aynı zamanda servetini de yitirir. Buna karşılık Osmanlı'nın değerler sistemine bağlı kalan Rakım Efendi, romanın sonunda hem mânen hem de maddeten kazanan taraf olur. Rakım Efendi Batılı rasyonellik ölçülerini hiçe sayan davranışlarıyla hem büyük bir zenginlik elde eder, hem de mutluluğa ulaşır. 

Ahmet Mithat bu tasvirleri yaparken, Rakım Efendi'nin şahsında İslam dinine önemli bir yer verir. Romanın İngiliz kahramanları, İslam'ın iftihar edilecek bir din olduğunu, asli değerlerinin Hıristiyanlıktan farklı olmadığını, Hz. İsa'nın ve Hz. Meryem'in İslam'da çok önemli bir yeri bulunduğunu söylerler. Ahmet Mithat, bazen açıkça, bazen telmihler yoluyla İslam'ın değerlerinin Avrupa'nın kültüründen daha yüksek olduğunu anlatır. 

Yazarımız ait olduğu geleneğin sağlam temellerinden o kadar emindir ki, Canan'ın bir ‘esir’ kızı olmasını dahi savunur. Ona göre Osmanlı'daki esirlik geleneğiyle Amerika'da Afrikalıların köle olarak kullanılması arasında bir mukayese yapmak mümkün değildir. Hatta 


İngiliz kızları, Rakım Efendi'nin evinde bir hanımefendi muamelesi gören Canan'ı o kadar kıskanırlar ki, “esirlik buysa, biz de esir olalım!” diye latife yaparlar. 


Bir Kahraman Yaratmak 

Ahmet Mithat'ın yaşadığı kriz döneminde bir kahraman yaratma arzusunda olduğunu görmek zor değil. Bir tarafta Avrupa'nın tahakküm arzusu, öte tarafta Türklerin Avrupa kültürü karşısındaki sarhoşluğu, yeni bir insan tipinin inşasını zorunlu kılar. Rakım Efendi, işte bu “inşa edilmiş” kişidir. Şimdi bugüne gelip kendimize şu soruyu soralım: Türkiye'nin bugün inşa ettiği kahraman kimdir? Daha doğrusu böyle bir kahramanı var mı? Soruyu biraz daha değiştirelim: Bugün Türkiye'nin bir kahramana ihtiyacı var mı? Eğer varsa, Türkiye'nin bugünkü zihinsel ve ahlaki dokusu böyle bir kahraman tasavvur etmeye elverişli mi? Eğer yoksa, tarihten devşirip durduğumuz kahramanları ne yapacağız? 

Tarihini bir kahramanlar geçidi olarak okuyan bir milletin bu sorulara, bugün içinde bulunduğu şartlara bakarak cevap vermesi kolay değil. Ben kendi adıma Türkiye'nin bir değil, pek çok kahramana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ahlaki rotamızı hatırlatacak, aklı ile kalbini birleştirmiş, bize “nereye gidiyorsunuz?” diye soracak ve sordurtacak kahramanlar... 
Fakat benim düşündüğüm, hem hamasetten hem de sahtelikten uzak bir kahraman. Onların mitolojik özellikleri, insan-üstü güçleri yok. O yüzden onları tarih kitaplarının tozlu sayfalarında aramıyorum. Benim kahramanlarım, tıpkı tarihimizdeki selefleri gibi, hayatın “küçük alanlarını fetheden, onlara mânâ ve derinlik kazandıran; kandırılıp “enayi? yerine konma pahasına nezaketten, dürüstlükten, tokgözlülükten, asaletten ödün vermeyen kişiler. 
Yürekleri bir kuş gibi hafif ve engin, ağlamaktan korkmayan insanlar. Bunlar, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kahramanlar... 

Bu kahramanlar bin bir kimlikte çıkarlar karşımıza. Bazen, torunlarının hasretinden ağıt yakıp onların selameti için sadaka veren yaşlı nenedir. Bazen yolunu kaybetmiş bir amcaya yardım eden liseli gençtir. Bir bakarsınız, sağ elinin verdiğini sol elinin bilmediği işadamıdır. 
Cemaatini her gün ter ü taze bir neşveyle selamlayan imamdır. Hastasını önce tebessümüyle, sonra ilacıyla tedavi eden doktordur. Gazap ve nefret duygularının ayyuka çıktığı yerde, kendisine ve başkalarına sabrı, metaneti, alçakgönüllülüğü, ruh inceliğini tavsiye eden kişidir. 
O, etrafındaki çirkinliklerin ruhundaki güzellik özlemini inadına artırdığı kişidir. 

Dikkat edin: Bu kahramanlar, size zannettiğinizden daha yakın olabilir! 


HEM “SİR”, HEM “HACI”: RİCHARD BURTON İLE MEKKE'YE YOLCULUK 
Ibrahim Kalın- Arşiv (November 2004)- anlayis.net/ 


Ünlü İngiliz seyyahı ve yazarı Sir Richard Burton'ın 1853 yılında Mekke ve Medine'ye yaptığı yolculuk, 19'uncu yüzyılın belki de en meşhur seyahatlerinden biridir. Mekke'ye Afganistanlı bir derviş-doktor kılığında girmeyi başaran Burton, daha önce hiçbir “gayrimüslim beyaz adam”ın ayak basmadığı topraklarda hür bir şekilde dolaşmanın heyecanını, iki ciltlik kitabı Personal Narrative of a Pilgrimage to al-Madinah and Meccah'nın sayfalarına bütün içtenliğiyle yansıtır. 


Tipik bir 19'uncu yüzyıl Avrupa aydını olan Burton, gördüğü her şeyi en ince ayrıntısına kadar kaydeder. Derviş kılığındaki İngiliz Burton önce “hacı”, sonra “sir” olur. Sir Richard Burton (1821-1890), İngiltere'de dünyaya gelir. Daha genç yaşta doğu dillerine merak salar. 
Oxford'da Arapça öğrenir. 1842'de Oxford'dan ayrılır. İngiliz ordusuna katılır ve Hindistan'a gider. Burada Hinduca ve Farsça öğrenir. 1845'te ilk ajanlık görevine atanır. Ordudan izin alır ve 1850'de İngiltere'ye geri döner. 1855'te Afrika'da keşif gezilerine başlar. 1856'da Kırım Savaşı'na katılır. 1858'de tekrar Afrika'ya döner ve Orta Afrika göllerini keşfeder. 1864 te İngiltere'nin Brezilya Konsolosluğu'nda göreve atanır. Bu görevindeyken Brezilya'nın iç 


bölgelerini keşfe çıkar. 1871'de Suriye'de çıkan bazı olayları kışkırttığı gerekçesiyle görevinden alınır. 1877 ve 1882'de iki defa Mısır'a gider. 1883'te ünlü Hint klasiği Kama Sutra'yı tercüme eder. 1885 yılında Binbir Gece Masalları'nın tamamını The Thousand and One Nights adı altında İngilizceye tercüme ederek 16 cilt halinde yayımlar. 1886'da “şövalyelik” unvanı alan Burton 1890'da ölür. 

Bu tarihçe-i hayata baktığımızda, Burton'ın Viktoryan İngiliz kültürünün başat örneklerinden biri olduğunu görüyoruz. Belki de Burton'a “Rönesans adamı” demek daha uygun olur. 
Yazar, mütercim, eleştirmen, gezgin, kaşif, coğrafyacı, haritacı ve diplomat olan Burton, Avrupa medeniyetinin 19'uncu yüzyılda dünyayı keşfetme hırsıyla uyum içerisinde bir hayat yaşar. Burton'ın macera ruhu dur durak bilmez. Kahire'den Brezilya'ya, Peru'dan Somali'ye artık her yer onun için yeni bir kızıl elmadır. Dahası Burton sadece gezmez; gördüğü ve yaptığı şeylerin çoğunu kayda geçer ve bütün bunları ürüne dönüştürür. Burton'ın geride kalan yazılı mirası, binlerce sayfayı buluyor. 

Muazzam bir gözlem gücüne sahip olan Burton, kitabında gördüğü hemen her şeyi ayrıntılı olarak anlatır. Tarihi bilgi olarak bu ayrıntıların önemini ne kadar vurgulasak az. Burton'ın seyahatnamesinde neler yok ki! 19'uncu yüzyıl Avrupa'sında bahşiş vermek diye bir şeyin olmadığını Burton'ın yaptığı mukayeselerden öğreniyoruz. Bir başka yerde Burton Kahire'de içilen 4 çeşit tütünden bahseder. Şafii mezhebine giren yazarımız, Afganistanlı bir Patan olarak insanları doğru-yanlış tedavi eder. Gittiği yerlerde kendini bir Kadiri dervişi olarak takdim eder. Hatta kitabının sonuna Kadiriyye'ye ait bir tarikat icazetnamesi ekler. Mısır'daki hamam ve yıkanma adabı konusunda ünlü Oryantalist Lane'i düzeltir. Hat sanatında Türklerin ne kadar mahir olduklarını anlatır. Ezher Üniversitesi'nde okutulan kitaplardan ve Mısır'daki eğitim sisteminden bahseder. Bu arada İngiliz yönetimine Mısır'ın emperyal sistem açısından önemini hatırlatmaktan geri durmaz ve Fransızlara karşı daha aktif bir diplomasi uygulanması gerektiğinin altını çizer. Ve kitabını, yıllarca sürecek bir tartışmaya kapı aralayarak “el-Hac Abdülvahid” imzasıyla noktalar. 

Burton” İslam Dünyası'na sevk eden şey neydi? Tersinden soracak olursak: İslam Dünyası'nı bir Avrupalı için cazip ve ilginç kılan şey nedir? Bu sorulara, Burton gibi seyyahların ve yazarların kişisel tarihlerinden çeşitli cevaplar bulmak mümkün. Burton, sınır tanımaz bir tecessüse ve çalışma disiplinine sahipti. Aynı şeyleri 18 ve 19'uncu yüzyıllarda İslam beldelerine giden pek çok Avrupalı seyyah için de söylemek mümkün. Scott, Kinglake, Disraeli, Curzon, Warburton, Nerval, Chardin, Chateaubriand, Flaubert, Lamartine, Pierre Loti ve Tavernier, ilk akla gelen ünlü Avrupalı seyyahlar. Bunların her birinin kişisel tarihi, yaptıkları seyahatlerde, yazdıkları eserlerde ve Avrupa'ya aktardıkları İslam imajında önemli bir rol oynadı. 

Fakat Avrupalı aydınların 17 ve 18'inci yüzyıllarda İslam Dünyası'nı birdenbire keşfetmeleri ve zihin haritalarının bir yerlerine koymaları, sadece bireysel tarihle açıklanacak kadar basit bir olgu değil. Bunu, egzotik bir tecessüs ruhuyla açıklamaya çalışmak, tarihi eksik okumak olur. Daha derinlerde yatan bir şeylerin olduğunu sezgisel olarak biliyoruz. Burada belki de şunu söylemek mümkün: Avrupa'nın muzaffer bir medeniyet olarak “İslam” problemini aşmasını sağlayacak imkan ya da imkansızlıklar ne idiyse, bu seyyahları, aslında hiç de sevmedikleri ve her fırsatta yermekten geri kalmadıkları Müslüman toplumlara yönelten şey de oydu. 

Avrupa'nın kendini dünyanın efendisi olarak yeniden keşfettiği ve tanımladığı bir dönemde, eski şark sorununa farklı bir gözle bakmaktan daha doğal bir şey olamazdı. 17'nci yüzyıldan itibaren İslam beldelerine akın etmeye başlayan İngiliz, Fransız, Alman, İspanyol, Hollandalı vd. seyyahlar, Osmanlı”ya ve İslam Dünyası'na artık çok farklı bir gözle ve farklı bir yerden bakmaktaydılar ve asıl önemlisi bunun bilincindeydiler. Zannedildiğinin tersine buradaki ana sorun, eski ihtişamını yitirmiş Osmanlı'nın artık Avrupa'nın kalbine korku salamaması yahut diyar-ı İslam'ın özgüvenini ve kendine has ben-tasavvurunu yitirmesi değildir. 


Sorun, “öteki” olan İslam Dünyası'ndan çok, “beriki'nin yani Batı Avrupa'nın “ben”iyle ilgilidir. İstanbul'a, İsfahan'a, Kahire'ye, Karaçi'ye giden Avrupalı seyyahlar, bu yeni bentasavvurunu beraberlerinde götürdüler. Fakat yapılan seyahatlerin amacı, “öteki'ni daha iyi tanımak, ona açılmak, onu kucaklamak değildir. Bu dönemde artık tecessüs yok. Ötekine baktıkça kendi ben-tasavvurunu zenginleştiren algılama biçiminin yerini, Avrupa'nın yeni narsisizmi almıştır. Dindar olan Avrupalı seyyahlar için İslam Dünyası, irrasyonalizmin ve kılıçların gölgesinde büyümüş bir dinin pençesinde çırpınmaktadır. Seküler Avrupalı seyyahlar için, İslam diyarları geri kalmışlığın, ataletin, tembelliğin, cemaatçiliğin, gelenek ve göreneklerin ağırlığı altında ezilmektedir. Her iki durumda da İslam ve Müslümanlar, öteki olarak kalmaya devam eder. Avrupalı seyyahların muhayyel dünyasında onlara bir yer yoktur. 
Bu yüzden Burton dahil bu seyyahların kendi ülkelerine dönünce kaleme aldıkları eserlerin, İslam'ın Batılı zihin haritasındaki yerini iyileştirmeye yönelik neredeyse hiçbir olumlu katkısı olmadı. Doğu, doğu olarak kaldı; mistik ve oryantal gibi birtakım muhayyel kategorilerin içine hapsedildi. İmaj, gerçekliğe her zaman galebe çaldığından -ki bunu bugün Çemişgezek'ten New York'a kadar hepimiz bizzat yaşıyoruz- Avrupalı seyyahların yaptığı tasvirler İslam Dünyası'nı muhayyel bir dünyanın, muhayyel bir figüranı olmaktan kurtaramadı. Edward Said'in tabiriyle bu, Doğu'nun Doğulaşmasına yani oryantalize edilmesine yol açmıştır. 

Doğu'nun oryantalize edilmesi de ne demek? Zaten Doğulu olan Doğu, daha da Doğulaştırılabilir mi? Demiri nasıl “daha fazla demir” ya da “en demir” yapabilirsiniz? Eğer atıf çerçeveniz “öteki'ni cehennem olarak gören bir ben-tasavvurundan ibaretse, evet, bunu yapabilirsiniz. Doğu'yu oryantalize etmek demek, onu kendi gerçekliğinden kopartıp muhayyel bir varlık alanında yeniden kurmak ve kurgulamak demektir. Burton'ın ifadesiyle “her zamanki oryantal şey” (the usual oriental thing) bu kurguyu ifade eder. İster Doğu olsun ister Batı, gerçekliğe bu kurgudan baktığınızda duyduğunuz sesler, gördüğünüz renkler değişir. Bu yüzden Burton'ın kitabında yaptığı Ramazan tasviri, kısa sürede bir sır ve korku senaryosuna dönüşür. Bir Müslüman için iftar vaktinin olağan telaşı, Burton için insanların bağırıp çağırdığı, her an birbirlerine saldırmaya hazır olduğu potansiyel bir cinayet sahnesine dönüşür. Sonunda Burton, tüm sempati ve empati çabasına rağmen, Ramazan hakkındaki hükmünü verir: “Kahir ekseriyet için Ramazan yılın hoyratça çöpe atılan bir ayıdır”. 

Mesele sadece Burton'ın Ramazan konusundaki kişisel gözlemlerini aktarmasından ibaret olsaydı, bunu belki o kadar önemsemez ve bu tavrı Burton'ın “her zamanki Batılılığı”na verirdik. Fakat Batı'nın bizi 17'nci ya da 20'nci yüzyılda nasıl algıladığı, problemin bir kısmını oluşturuyor. Asıl sorun bizim kendimize, Batı'nın bizim hakkımızda geliştirdiği öteki tasavvurunun penceresinden bakıp “işte biz buyuz” dememiz. Kendi ben'imizi, Batı'nın bizim hakkımızda kurguladığı öteki tasavvurunu esas alarak yeniden kurguladığımızda, kendimizi ötekileştirmiş ve onulmaz bir yabancılaşmanın içine sokmuş oluyoruz. Biz, Türk müziği çok sesli olmadığından evrensel değildir deyip Türkiye'de Türk müziğini yasakladığımızda işte bunu yaptık. Minyatürde perspektif yok, o yüzden onu sanat sayamayız dediğimizde de kendimizi ötekileştirdik. Balesiz, heykelsiz, betonsuz medeniyet olmaz dediğimizde de aynı şeyi yaptık. Sabık bir cumhurbaşkanı bir Beethoven konserinde elini havaya kaldırarak “İşte çağdaş Türkiye!” diye haykırdığında ve bunun için ayakta alkışlandığında da kendimizi ötekileştirdik. 

Burton'ın İslam toplumları hakkındaki haklı-haksız mülahazaları, bize belki kendimiz hakkında fazla bir şey söylemiyor. Viktoryen kültürünün ürünü olan bir İngiliz düşünürünün bizim hakkımızdaki gözlemlerini önemli ya da önemsiz görmek, bizim tasarrufumuzda. Fakat kendimizi nasıl bilerek ve isteyerek ötekileştirdiğimizin hazin hikayesi hâlâ anlatılmayı bekliyor. 


FİLİBELİ AHMED HİLMİ İLE YOLCULUĞA ÇIKMAK 
Ibrahim Kalın- Arşiv (August 2004)- anlayis.net/ 


Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi'nin A'mak-ı Hayal adlı felsefi romanı, 19'uncu yüzyıl düşünce serüvenimizin anahtar metinlerinden biridir. Romanın kahramanı Raci'nin başından geçen olayları bazen bir hüzün makamında, bazen de bir neşve deminde anlatan Filibeli, okuyucusunu Raci'yle beraber “muhayyel? bir yolculuğa çıkmaya davet eder. 


SEYR u sülüku boyunca Raci, bulunduğu şehrin dışına fiziken hiç çıkmaz. Fakat “a'mak-ı hayal”de, yani hayalin derinliklerinde yaşadığı serüven, onu farklı bir varlık tasavvuruna ulaştırır. Bu öyle bir tasavvurdur ki, yolculuğun sonunda akıl sahibi olmak ile delilik arasında bir tercih yapmak neredeyse imkansız hale gelir. Filibeli bütün rasyonalite kategorilerini altüst ederek modern dünyaya bir cinnet hali; modern dünyanın ruh hastası dediği kişilere ise gerçek bilgi sahibi insanlar olarak bakar. 

Filibeli Ahmed Hilmi (1865-1913), tıpkı Namık Kemal gibi kısa bir ömre çok iş sığdırmış velâd bir düşünür. Kırka yakın eser veren, gazete çıkartan, döneminin bütün önemli meseleleri hakkında derinlikli bir tefekkür faaliyeti içinde olan; kısaca düşünce ızdırabının ne demek olduğunu ayne'I-yakin tatmış bir hakikat aşığı. Son dönem Osmanlı aydınlarının pek çoğu gibi Filibeli de yaşadığı dönemin insanlık tarihinde bir dönüm noktası olduğunun farkındaydı. Sorunu, bütün ağırlığına rağmen cephede savaş kaybetmenin yahut siyasi rejim değiştirmenin ötesinde gören Filibeli, “yeni cesur dünya” karşısında var olabilmek için metafizikten siyasete, estetikten bilime uzanan bir tefekkür ve medeniyet mücadelesinin zorunlu olduğuna yürekten inanmıştı. Bu yüzden onun eserleri tarihten bilim felsefesine, mukayeseli dinler tarihinden siyasete kadar hemen her önemli konuya temas eder. Bu, entelektüel bir açgözlülükten ve sığ bir genellemecilikten çok, eşyaya bir bütün olarak bakmak isteyen ve bunu büyük ölçüde başaran endişe sahibi bir aydının düşünce davasıdır. 
Filibeli'nin felsefi-manevi romanı da böyle bir kaygının ürünüdür. Raci, bütün dünya nimetlerinden alabildiğine istifade etmiş, son derece zeki, arkadaşları arasında sayılan ve sevilen ‘modern’ bir kişidir. Dünyadan kâm almak, onun birinci hedefidir ve bunu hiçbir özür dileyici tavrın içine girmeden, hem de nezih bir şekilde yapar. Arkadaşlarıyla âlem yapmak için gittikleri yerler, insana huzur veren mekanlardır. Açık ve temiz hava, güneş, kuşlar, ağaçlar, su, toprak ... hepsi Raci'nin ve arkadaşlarının “zevkçilik” felsefesine adeta selam durur. Epiküryenizm ve onun vulgar versiyonu olan Hedonizm, Raci'nin dünyasına taht kurmuştur. 

Bu gailesiz ve pür-safa âlemlerin birinde Raci, iki kişinin konuşmasına kulak misafiri olur. 
Raci'nin ve arkadaşlarının “iki serseri, iki dilenci, iki sarhoş, iki derviş” diye istihza ettiği bu iki kişiden biri, pejmurde kıyafetleri içinde bir şeyler konuşmaktadır. Raci, konuşulanları duydukça hayrete ve meraka kapılır. Fakat elli yaşlarındaki adamın ve onu dinleyen gencin muhakkak deli olduklarına da hükmeder. Yaşlıca olan adamın ağzından şu sözler çıkar: “Bu âlemde olan her şey benim sıfatımdır. Ben olmasaydım, hiçbir şey olmazdı. Ben “hep”im ya da “hiç”im. Ben “hiç”im ya da “hep”im. Zaten “hiç” ve “hep” aynıdır; tek şeydir. Fakat cahil insanlar aynı şeyi iki farklı isimle anıyorlar.” 

Raci'nin, bir gün onu Manisa tımarhanesine kadar götürecek serüveni işte bu birkaç cümleyle başlar. Bir tarafta bu lafların anlamsızlığını kendine ve konuştuğu mecnun adama anlatmaya çalışmakta; öte tarafta tarif edemediği bir cezbenin içine girmektedir. Bu birkaç cümlelik mükaleme, Raci'nin zihin ve zevk dünyasını altüst eder. Dünyadan kâm almak adına bastırdığı en derin metafizik sorular, zihninde cirit atmaya başlar. Raci bu sorularla “sarhoş” bir haldeyken, bir mezarlığın içinde Aynalı Baba'ya rastlar. Aynalı Baba, kılık-kıyafet itibariyle perişan bir haldedir. Bu zata, elbisesinin ve yeşil takkesinin üzerindeki onlarca ayna parçasından dolayı, Aynalı Baba denilirmiş. Fakat bu virane zarfın içinde farklı bir mazruf 


vardır. Aynalı Baba, o kıyafetlerin içinde, Raci'nin hayatında hiç tanımadığı bir asalet ve vakara sahiptir ve o artık bu esrarengiz kişinin cezbe alanına girmiştir. 

Filibeli, A'mak-ı Hayal'in geri kalan kısmında, Raci'nin çıktığı “hayali” yolculukları uzun uzun anlatır. Bu yolcuklarda neler yok ki! Budizm, Zerdüştlük, Tevhid âlemi... Raci bu metafizik yolculuklara, Aynalı Baba'nın üflediği ney ve okuduğu gazeller eşliğinde çıkar. Her bir hayal, onu bir başka varlık alanına götürür. Varlık, yokluk, iyilik, kötülük, dehşet, hayret, izzet, sefalet, cehalet, hikmet, öfke, merhamet ... Raci ve tabi bizim için her biri, varoluş âleminin bir başka kapısını aralar. O artık her an bir başka haldedir. Hayret ve şükür makamları, yol arkadaşları olmuştur. Zahiren hiçbir şey yapmamakta, yarı mecnun bir pir-i faniyle beraber kahve içmekte, ney dinlemekte, hayallere dalmakta, sonra uyanmaktadır. 
Fakat hayalin derinliklerine yapılan her bir yolculuk, Raci için eşyanın anlamı konusunda birer metafizik festivaldir; tıpkı Eflatun'un felsefi sempozyumları gibi. 

Filibeli'nin muazzam bir hayal gücü ile anlattığı bu “hayal yolculukları”, varlık âlemini bir harman gibi altüst eder. Yaratılmış olanın izafiliği, bambaşka bir anlam ve derinlik kazanır. 
Artık neyin hayal, neyin gerçek olduğu belli değildir. Beş duyumuz ile katı bir fizik sisteme indirgediğimiz alem, akışkan hale gelmiş; a priori bir yakin ile kabul ettiğimiz kategoriler, varlık tablosuna atılmış birer fırça darbesine dönüşmüştür. Tam da bu noktada Filibeli, anlattığı bu efsanevi hikayelerin, birer hikayeden ibaret olup olmadığını düşünmemizi salık verir. “Ne gülüyorsun? Anlattığım senin hikayen!” türü bir deja vu vardır Filibeli'nin ses tonunda. Onun anlattığı hikayelerin gerçek; bir iltica yeri gibi sığındığımız kendi hikayelerimizin ise bir hayalden ibaret olduğu korkusu Filibeli'nin nihai gayesidir. Raci “Acaba?” diye sormaz; çünkü o, hakke'l-yakindedir. Filibeli, bu ürpertici soruyu bizim sormamızı ister. 

Biraz da Filibeli'nin A*mak-ı Hayal'de ne yapmaya çalıştığı üzerinde duralım. O, varlığı, katı fizik kurallarına bağlı, kapalı ve opak bir sistem olarak kurgulamak yerine, gerçek ile tahayyül arasındaki keyfi çizgiye vurgu yapar. Kuantum fiziğinin baş döndürücü dünyasını andırır bir şekilde, yeni bir varlık tasavvuru inşa eder. Filibeli? ye göre fizik âlem, katı illiyet kurallarının ötesinde bir başka illiyet sistemine bağlıdır. Fizik varlıklar kendi başlarına var olabilen özerk nesneler olmaktan çıkmış, birer “cism-i lâtif” haline gelmiştir. Newtonyen bilimin dayandığı mutlak zaman ve mutlak mekan kategorilerinin yerini, farklı bir cismiyet kavramı almıştır. 
Modem bilim ve felsefenin kusursuz işleyen bir makinaya indirgediği fizik alem, katılığını, geçişkensizliğini, mutlaklığını ve hatta matematikselliğini yitirmiştir. Mevlana'nın dediği gibi âlem her gün yıkılıp, her gün yeniden kurulmaktadır. Bu yüzden “cancağızım, artık yeni şeyler söylemek lazım”dır. 

Postmodern bilimi gölgede bırakacak cüretteki bu evren anlayışı, bir hayal ürününden ibaretse, Filibeli'nin felsefi projesi daha baştan iflas etmiş demektir. Önümüzdeki metin sıradan bir edebi kurgu olsaydı, belki bu sorunun çok önemi olmazdı. Fakat durum öyle değil. 
Farkında olalım ya da olmayalım, Kant'ın felsefi torunları olan bizler için bilim ile hayali yanyana koymak ne mümkün? Bilimin açık-seçik delilleri karşısına hayal ile çıkmak, Raci'nin tabiriyle “delilik”ten başka ne olabilir? 

Bu sorulara makül bir cevap verebilmek için, Filibeli'nin hayal ile ne kastettiğini doğru anlamak gerekiyor. İmdi burada tahayyül ile kastedilen, uydurma fantastik düşünceler değil. 
Tahayyül, klasik felsefede salt cisim ile salt ruh arasındaki berzaha, yani ara bir bilgi kategorisine atıfta bulunur. Muhayyile, modern düşünce tarafından sekülerleştirildiği için, bu kelimeyi bugün zihin içinde başlayan ve yine zihnin içinde biten bir süreç olarak tanımlıyoruz. Oysa muhayyile, bireysel aklın ötesindeki varlık alanlarını anlamak için vazgeçilmez bir melekedir. Fakat asıl önemlisi, fizik bilimlerin hakkında bir şey söyleyemediği (ve söylememesi gereken) “anlam alanı”, ancak bir “âlem-i misal” çerçevesinde hayatiyet kazanır. Modern bilim ve felsefenin sübjektif bir zihin cimnastiğine indirgediği muhayyile ve misal âlemi, aslında insan oluşun temelinde yatan anlam 


kategorilerini keşif, inşa ve temellük ettiğimiz yerdir. Burada sadece muhayyile değil; akıl, his, nefs ve ruh da vardır. Bilgi, modern düşüncenin non-epistemik diye reddettiği bu kavramların bütünlüğü neticesinde ortaya çıkar. Aksi halde eşya hakkında sahip olduğumuz bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi, bilgi değil bir rapordan ibaret hale gelir. Bu noktada Filibeli'nin bahsettiği “hayal”, bir hayalden ibaret değildir. O, taşa neden taş, ağaca neden ağaç, insana neden insan dediğimizin epistemik meşruiyetini sağlayan çerçevedir. O olmadan, “kar'a kara demek” işten bile olmazdı. Bu yüzden Filibeli, anlattığı muhayyel hikayelerin bir hayalden ibaret olmadığında ısrar eder. 

Fakat burada bir hususa dikkat çekelim: Filibeli bize dört başı mamur bir tabiat felsefesi sunmaz. Onun asıl kaygısının herhangi bir fizik teorisi olmadığı da ortada. Lakin tıpkı diğer büyük düşünürler gibi o da bir vizyon sunar, bir sezgi kapısı aralar, telmihde bulunur, bir yerlere işaret eder. Bu sezgisel arayış bugün sadece Doğu'da değil, Batı toplumlarında da başat bir kültür akımı haline geldi. Son yıllarda üretilen Matrix, Sixth Sense, Truman Show gibi filmler, eşyanın zahiriyle yetinmememiz gerektiğini bize bir kez daha hatırlattılar. 
Filibeli'nin A'mak-ı Hayali de böyle bir hatırlatmadan ibaret. Üstelik Filibeli, bunu bakın nasıl bir kalp rikkatiyle yapıyor: “Bu kitabı, hakikat aşkıyla yanan, akılla kavranamayacak konuları merak eden insanların zevkle okuyacağı kanatindeyim. Bu millet geçmişte bir sürü Raci yetiştirmiştir; gelecekte de yetiştirmeye devam edecektir (.....) bu millet hassas bir kalbe sahiptir. Bunu birçok defa ispat etmiştir.” 


WİLLİAM JAMES, DİN MÜHENDİSLİĞİ VE ÇAĞDAŞ DİN DÜŞÜNCESİ 
Ibrahim Kalın- Arşiv (May 2004)- anlayis.net/ 


William James'in Dini Tecrübenin Çeşitleri adlı eserinden yaklaşık bir asır sonra Kanadalı filozof Charles Taylor, Bugün Dinin Çeşitleri adlı küçük çalışmasında James'in kitabını yeniden ele alarak, din ve dini tecrübe konusunda bazı gözlemlerde bulundu. Bu ay, James'ten Taylor'a uzanan çizgiyi akılda tutarak, çağdaş din düşüncesinin bir olgu ve tecrübe olarak dine bakışı üzerinde duracağız. 


WILLIAM James'in Dini Tecrübenin Çeşitleri (The Varieties of Religious Experience) adlı eseri, felsefi muhtevası ve etkisi itibarıyla Amerikan dini düşüncesine yön veren yapıtlardan biri. Sosyal bir vakıa ve kurum olarak dinden, bireyin merkezde bulunduğu dini tecrübeye geçişi tasvir eden ve en nihayetinde savunan James, bugün üzerinde hâlâ konuşulan bir düşünür. Dini Tecrübenin Çeşitleri'nin yayımlanmasından yaklaşık bir asır sonra Kanadalı filozof Charles Taylor, Bugün Dinin Çeşitleri (Varieties of Religion Today) adlı küçük çalışmasında James'in eserini yeniden ele alarak, din ve dini tecrübe konusunda kayda değer bazı gözlemlerde bulundu. 

James'in Dini Tecrübenin Çeşitleri'ndeki ana sorunsalı, dinin modern dönemdeki yerini tespit etmekti. Bunun için James, bir kurum olarak çökmekte olan din (yani Hıristiyan kilisesi) ile, varlığını bireylerde devam ettiren dini tecrübe arasında keskin bir ayrım yapar. Ona göre, bir kurum olarak Hıristiyanlık, sadece manevi irşad görevini yitirmemiş; aynı zamanda dini hayat ve hissiyat sahibi insanlar için bir yük hâline gelmiştir. İstikametini kaybetmiş ve bir iktidar aracı hâline gelmiş dinin zararları, saymakla bitmez. Süreç içerisinde, dini tecrübeyi dogmaya ve zahiri ritüellere indirgeyen kurumsal din, tabir caizse bir “din mühendisliği” hâline gelir; Hıristiyan inancından kaynaklanan teolojik sorunlar, inancın önündeki büyük engellere dönüşür. Sonuçta din, kendi başarısının ve tarihinin kurbanı olur. Fakat dinin (Hıristiyan kilisesinin) kurumsal otoriteryanizmi, dini tecrübeyi büsbütün geçersiz kılmaz. James'e göre din düşüncesinin hayatiyet kaynağı, bu bireysel tecrübelerde yatar. Burada James bir adım daha atar ve kurumsal dinden uzaklaşmayı, dini tecrübenin şartlarından biri olarak vaz eder. 
Modem Batı düşüncesinin bireyciliğiyle uyum hâlinde olan bu ayrım, muhtevası ve sahihlik 


derecesi ne olursa olsun bireyin dini tecrübesini, geleneksel dinin temel kavramlarının üzerine koyar. Dini tecrübeyi belirleyen ve anlamlı kılan, artık Tanrı, peygamber, vahiy, aziz, kutsallık gibi teolojinin tanımladığı kavramlar değil; bireyin kutsal ve dini olarak algıladığı, tecrübeler ve hissedişler bütünüdür. Taylor'ın ifadesiyle dini ciddiye almak, artık “dini bireysel olarak yaşamak” demektir. 

James'in bu argümanı, birbiriyle irtibatlı iki önkabule dayanıyor. Birinci önkabul, dinin bireyin tecrübeleri etrafında yeniden tanımlanması; diğeri ise, James'in benimsediği ve gelişmesine katkıda bulunduğu Amerikan pragmatizmi. Bu iki kazıyye arasındaki ilişki, bireyin dini tecrübe olarak algıladığı şeyin, somut ve “pragmatik” bir veri olmasından kaynaklanıyor. Bir başka ifadeyle, teolojinin Tanrı, öte-alem, varlık hiyerarşisi gibi “soyut” ve tecrübeden çok dogmatik kabule dayanan kavramlarının yerine, bireyin kişisel ve yakıni tecrübelerinde anlam kazanan dini algılama biçimi esas kabul edilir. Kısacası din duygusu, kurumsal dinin (kilisenin) tasallutundan kurtarılır ve bireylerin “özgür” tecrübe alanlarına iade edilmiş olur. 

Bu tahlilin arkasında “anti-Katolik” ve Protestan bakış açısının yattığını görmek zor değil. 
Hıristiyanlığın özellikle Amerika'daki dönüşümü Katolikliğin temsil ettiği dini hiyerarşi ve cemaat kavramından, Protestanlığın temsil ettiği adem-i merkeziyetçi ve hiyerarşi karşıtı bir din tasavvuruna geçiş olarak tanımlanabilir. Zira Katoliklik, Kilise'yi ve onun başındaki Papa'yı Hıristiyanlığın ve Hz. İsa'nın “kutsal bedeni” (sacred body) olarak görürken, Protestanlık, “Her mümin, kendi başına kilisedir” ilkesini benimser. Nitekim bu iki görüş arasındaki fark, Katolik ve Protestan kiliselerinin teşkilatlanmasında açıkça görülür. Katolik kiliseleri, Amerika'daki nispi özerkliklerine rağmen, hem teolojik hem de kurumsal anlamda Vatikan'a bağlıdır. Buna mukabil, sayıları on binlere varan Protestan kiliselerinin her biri, kendi içinde bir cemaat yahut bütün olma özelliği taşır. Bir Katolik kilisesi açmak için Katolik hiyerarşisinin izni gerekirken, bir Protestan kilisesi açmak için, bir din adamı ve cemaat bulmak yeterli. 

Bu iki dini örgütlenme modelinden hangisinin daha “efektif” olduğunu şimdilik bir kenara bırakarak James'in izhar ettiği bu Protestan ruhunun, pragmatizmle olan irtibatına bakalım. 
Pragmatizm, dini, felsefi, bilimsel ya da estetik manada hakikatin yegâne ölçüsünün “pratikteki geçerliliği” olduğuna inandığı için, kendine başlangıç noktası olarak genel-geçer teoloji kavramlarını değil; bireyin sınırlı, fakat somut tecrübelerinde ifadesini bulan dini hissiyatı alır. Buna göre, bireylerin tecrübelerinden bağımsız bir dini hakikat kavramından bahsetmek, metafizik bir hata yapmak demektir. 

Herhangi bir yanlış anlamaya mahal vermemek için, “pragmatizm” kelimesini burada kısaca ele alalım. Felsefi bir ekol olarak pragmatizm, bireysel çıkarcılığın ötesinde bir anlama sahip. 
James de dahil olmak üzere pragmatist düşünürler, hakikati ve felsefenin diğer kavramlarını, nesnel gerçekliğin akıl süzgecinden geçirilmiş bir “resmi” ya da “temsili” (representation) olarak gören klâsik felsefeye karşı çıkarlar. Pragmatizme göre hakikat, doğruluk, nesnellik, öznellik, düzen/nizam, adalet, rasyonellik gibi kavramlar, gerçekliği daha iyi kavramak ve yönlendirmek için insanların üzerinde anlaştığı ve benimsediği sembol, hipotez ve kurgulardan ibarettir. Felsefi kavramların ve bilimsel teorilerin, bundan öte bir anlamı ve işlevi yoktur. Zira, onlara göre, eşyayı olduğu gibi bilemeyiz. Kant'ın “numena” öğretisini çağrıştıran bu temel bakış açısı, bugün Amerikan felsefesinin temel kazıyyelerinden biridir. 
James'in kurumsal ve kolektif dini yaşam yerine bireysel dini tecrübeyi kendine esas kabul etmesi, yukarıda temas ettiğimiz bireyciliğin ve pragmatizmin bir sentezi olarak görülebilir. 
Fakat bu sentezin doğruluk derecesi nedir? “Din” dediğimiz olgu ya da tecrübeyi feda etmeden ve büsbütün değiştirmeden James'in bakış açısını kabul etmek mümkün mü? 
Özellikle Batı medeniyetinin dini-ahlâki kimliğini temsil eden Yahudi-Hıristiyan geleneğinin dışındaki İslam gibi gelenekler için, bu din tasavvurunun herhangi bir geçerliliği söz konusu mu? Gerçekliği, onunla iştigal ediş biçimlerimize ve bireysel algılama şemalarına 


indirgediğimizde, “somut” bir gerçeklikten çok, zihni ve birey-merkezci bir hakikat tasavvuru ihdas etmiş olmuyor muyuz? Dini, pragmatistlerin ileri sürdüğü gibi, bireyin “somut tecrübesi” temelinde yeniden tanımladığımızda, ilâhi ve aşkın olanı bireyin özerk alanına indirgemiş ve böylelikle “orto-doksi” ve “orto-praksi” kavramlarını anlamsız ve işlevsiz hale getirmiş olmuyor muyuz? 

Taylor'ın James'le olan muhasebesi, bu soruların bir kısmına cevap vermeyi amaçlıyor. 
James'in Katolik kilisesinin sorunlu mirasına tepki göstererek, din konusunda yeni bir temellendirmeye gitmesi, kurunun yanında yaşın da yanması anlamına geliyor. Fakat onun dini tecrübe modelinin asıl sorunlu tarafı, “tecrübe”yi, birey-ötesi kimliğinden arındırması ve atomistik bir çerçeveye hapsetmesi. Tecrübe, tanımı gereği paylaşıma açık bir hal ya da süreçtir. Tek tek bireyler olarak yaşadığımız tecrübeler, bireysel bir anlam alanına sahiptir şüphesiz; fakat dini veya din-dışı her tecrübe aynı zamanda kamusal bir alanda yaşadığımız süreçler tarafından beslenir ve biçim kazanır. Okuduğumuz bir kitabın başkaları tarafından da okunduğunu bilmek, kitap ile kurduğumuz teke-tek ilişkinin önemli bir parçasıdır. Bir kitabın dünyadaki tek okuyucusunun kendimiz olduğunu varsaysak bile, okuduğumuz metni, metnin yazarıyla bir şekilde paylaştığımız gerçeğini göz ardı edemeyiz. Dahası, dini tecrübe, muhtevası ve sahihlik derecesi ne olursa olsun, yine kurum ve gelenek halindeki dinin bize sağladığı bağlam içerisinde ortaya çıkar. Dünyadaki belli başlı dini terminolojilerin hiçbirisiyle irtibatı olmayan bir tecrübenin, “dini tecrübe” olarak adlandırılması, herhalde akla yatkın bir çıkarım olmaz. Şu halde James'in bireysel tecrübe merkezli din tanımlamasını, bırakınız İslami, Hıristiyani gelenek içinde dahi köklü bir revizyona tâbi tutmadan kabul etmek mümkün değil. Aynı şekilde onun pragmatizme ve bireysel tecrübeye dayalı din tasavvuru, dini kavramların sekülerleşmesi sürecinde önemli bir rol oynadı. Zira dini kavramları, aşkın ve birey-ötesi muhtevasından koparmak bu anlama geliyor. 

Mamafih, dinin kurum, ritüel ve teolojiden önce bir tecrübe olarak ele alınması, üzerinde durulması gereken bir husus. İslam geleneğinde tasavvufun kelâm karşısındaki en büyük cazibesi ve başarısı bu olageldi. Bu noktada Taylor'ın tabiriyle, “aşırı kelâmileşme” (overtheologization), sadece Katolik kilisesi değil; bütün dini gelenekler için var olan bir risk. 
Fakat bu benzetmeyi de fazla zorlamamak lazım; zira inancın artikülasyonu onu güçlendirir. 
Dahası bu artikülasyon süreci, dini inancın doğal bir şekilde evrilmesi ve derinleşmesidir. 
Bunu kaybettiğimiz anda inanç dogmatikleşir; muhtevadan ve “tecrübeden” yoksun bir emir ve yasaklar listesi haline gelir. İslam dünyasındaki çağdaş dini düşüncenin fakirliğini, belki de burada aramak gerekiyor. 


HABERMAS İLE “İNSAN TABİATININ GELECEĞİ” ÜZERİNE 
İbrahim Kalın- Arşiv (February 2004)- anlayis.net/ 


Çağdaş genetik mühendisliği, büyük şirketler ve pazar ekonomisi ile birleşince, transhümanism projesi artık bir teori olmaktan çıkıyor. Kısacası önümüzdeki sorun ciddi ve kapımıza dayanmış durumda. Aydınlanma projesinin son büyük müdafii Jürgen Habermas, bu tehlikenin farkında olduğu için, geçen yıl yayımlanan İnsan Tabiatının Geleceği (The Future of Human Nature) adlı kitabını bu konuya ayırmış. 


GENETİK mühendisliği alanında yaşanan gelişmeler, klonlama ve ‘genom projesi” ile yeni bir safhaya girdi. Birkaç yıl öncesine kadar, lokal hücre klonlaması ile sınırlı olan saha, bugün hayvan ve insan gibi mütekamil biyolojik varlıkların genetik kodlarını programlama imkanına sahip bulunuyor. DNA haritasının ana taslağının ortaya çıkartılmasından sonra, genetik mühendisleri, artık bilgisayar mühendisleri gibi benzer bir “malzeme” ile işlem yapabilecekler. Biraz karikatürize ederek söyleyecek olursak, genetik modifikasyon ve klonlama yoluyla çocuk -ya da herhangi bir biyolojik “yaratık? - sahibi olmak isteyen anne- 


babalar, doktora ellerinde bir liste ile gidebilecek ve önlerinde duran “gen havuzu'ndan, istedikleri seçimi yapabilecekler. Zeka sayısı şu, sanatsal yetenek seviyesi bu, algı kabiliyeti şöyle, matematik zekası böyle, sosyal yanı güçlü, vs. bir “bebek? talebinde bulunmak, artık bilim-kurgu romanlarının dışına çıkmış durumda. Öyle ki genetik mühendisliğini, insanlığın - Darvinci manada- evrim sürecinin son ve belki de en önemli safhası olarak görenler, “insanlık-ötesi” o (trans-hümanism) adı altında yeni bir bilim-felsefe-teoloji ekolü geliştirdiler. Habermas, modem bilimin “Tanrı'nın rolünü oynama” girişimini, basit bir “bilim ahlakı? sorunu olmanın ötesinde görmemiz gerektiğini söylüyor. Gerçekliği kendi ölçme yöntemleriyle keşfedebildiği bir veri bankasına indirgeyen modern fizik bilimlere, dışarıdan bir ahlak aşılama girişimlerinin nasıl bir başarısızlık ile sonuçlandığı ortada. Kökleri 19'uncu yüzyıla giden ve Said Nursi ve Maurice Bucaille'in eserlerinden ilham alınarak tekrar gündeme gelen “bilimsel tefsir?” metodlarının da, ne dine ne bilime yaranamadığını biliyoruz. 
Bu anlamda Habermas'ın meseleyi salt bir bilim-kapitalizm ilişkisinin kontrolden çıkması olarak ele almaması önemli. Bu yüzden Habermas bilime -onun felsefi ön kabullerini sorgulamadan- bir ahlak aşılamak yerine, bilimi ve genetik mühendisliğini anlamlı kılacak ve sınırlayacak yeni bir felsefi çerçeve kurma çabasına girişiyor. Fakat Habermas'ın genetik mühendisliğini seküler-hümanist bir çerçevede tanımlayıp sınırlandırmaya çalışması, aslında bu projenin baştan iflasını ilan etmek anlamına geliyor. 

Habermas, ‘eugenics’ başlığı altında topladığı çalışmalara karşı, iki ana argüman ileri sürer. 
Birinci argüman, “yetişmiş olmak’ ile “imal edilmek” arasındaki ayrıma dayanıyor. Genetik mühendisliğinin sağladığı imkanlarla küçük süper-adamlar ve kadınlar “imal etmek” mümkün. 
Fakat bu, insan olmanın bir gereği olan “gelişme-yetişme? imkanını ortadan kaldırır ve biyolojik bir varlık olarak insanı, söz hakkının olmadığı bir deneyin parçası haline getirir. 
Habermas'a göre genetik kodlama, teolojik açıdan, insanın özgürlüğünü anlamsız hale getirir; zira bu şekilde “imal edilmiş” bir bireyin, tabiatın ona bağışladığı potansiyellere doğru yönelmesi, gelişmesi ya da gelişememesi söz konusu değildir. 

Habermas'ın ikinci argümanı, kendi adıyla özdeşleşmiş olan “iletişimsel eylem” fikrine dayalı. 
Habermas'a göre insan bireyleri, çeşitli “iletişim bağlamları'nda, insan olma vasfını elde ederler. İnsanlar tâbi oldukları biyolojik determinizmi, bu iletişim bağlamlarında ortaya çıkan anlam kategorileriyle aşmaya çalışırlar. Genetik kodlama, bireylerin özlerinde taşıdığı bu özgürlüğü ve zati eşitliği ortadan kaldırır. Onları, biyolojik varlıkları bir araca dönüştürme (instrumentalization) projesinin parçası haline getirir ve bu, “eşya” ile “bireyler? arasındaki ontolojik ayrımın işlevsiz hale gelmesine yol açar. 

Habermas'a göre modern bilimin bir adım daha atarak kendini Tanrı'nın yerine koyması, bir felaketin başlangıcıdır. Bu noktada Habermas, “iyi bilim'i, onun kötü uygulayıcılarından kurtarmak için yeni bir ahlaki çerçevenin inşasına girişir. Bunun için “özgürlük”, “iyi yaşam hakkı”, “erdemli olmak” ve “insan onuru? kavramlarına geri döner. İnsanı ahlaki ve ruhi bir varlık olarak tanımlayan bu kavramlar, bize insan oluşun anlamı hakkında biyolojik mülahazalardan daha kapsamlı ve derinlikli bir tutamak sağlar. Heideggeryen anlamda bir “şey” ile ‘varlık’ arasındaki farkı ya da İslam felsefesinin dilini kullanacak olursak mevcut olmak ile var olmak arasındaki mesafeyi, ancak bu ahlaki ve nihayetinde metafizik tanımlar sayesinde muhafaza edebiliriz. Genetik modifikasyon, bu imkanı “imal edilen? varlıkların elinden alır. Neticede ortaya çıkan şey, artık bir varlık değil; bir “nesne'dir. 

Habermas'ın bu ihtimale karşı gösterdiği şiddetli tepkiyi takdirle karşılamak gerekiyor. Zira Aydınlanma'nın hâlâ “tamamlanmamış bir proje” olduğuna inanan Habermas, sadece Avrupa'nın değil insanlığın geleceğinin de Aydınlanma'nın başarısına bağlı olduğunu düşünüyor. Bunu akılda tutarak Habermas'ın önerdiği ahlaki-felsefi çerçevenin iki yönüne kısaca işaret edelim. Öncelikle Habermas, kökleri Kant'a giden seküler-hümanist ahlak geleneğini devam ettirerek, dini-metafizik muhtevadan arındırılmış bir bilim ahlakı geliştirmeye çalışıyor. İyi yaşam, insan onuru, erdemlilik gibi kavramlar, modern Batı 


felsefesinin Yahudi-Hıristiyan geleneğinden tevarüs ettiği ve kendi seküler-fizikalist dünya görüşü içerisinde yeniden ürettiği kavramlar. Fakat seküler-hümanist ahlak geleneği tam da bu noktada bir çıkmaza giriyor: Bu ahlaki kavramları bütün insanlık için bağlayıcı kılan şey nedir? Bir başka şekilde soracak olursak, neden ahlaklı olmak zorundayız? Bu sorulara, salt seküler bir çerçevede cevap vermek mümkün mü? Felsefi soyutlamaya dayalı seküler ahlak teorilerini, sosyal bir ahlak olarak vaz edebilir miyiz? 

Yukarıdaki sorularla irtibatlı olan ikinci konu, dini argümanların vazgeçilmezliği meselesi. 
Ahlak, erdem, görev gibi terimler, özünde dini kavramlar ve bizi bir şekilde aşkın olanın eşiğine getiren bir anlam alanına sahipler. Bu yüzden Habermas'ın genetik modifikasyona karşı geliştirdiği karşı-tezler, paradoksal bir şekilde, dini bir renk kazandığı oranda ikna edici hale geliyor. 

Burada sorunun sadece bir “karşılıklı uzlaşma? meselesi olmadığı açık. Kant'ın meşhur deyişiyle “sadece aklın sınırları içinde” kalan bir felsefi kurguyu esas aldığımızda, aklın nasıl yıkıcı bir güç haline geldiğini biliyoruz. Bu yüzden Habermas'ın önerdiği seküler-hümanist ahlak çerçevesi, metafizik basireti bağlanmış bir bilime ahlaki tavsiyeler listesi sunmaktan öteye gitmiyor. Şimdi baştaki soruyu tekrar sormamız gerekiyor: Aydınlanmacı anlamda hümanist bir atıf çerçevesinde kaldığımız müddetçe, varlık içindeki duruş biçimimizi bir “fayda fonksiyonu'nun ötesine taşımamız nasıl mümkün olacak? 

Habermas bu sorunun farkında olduğu için, kitabının “İnanç ve Bilgi” başlığını taşıyan son bölümünde, Batı toplumlarının bugün içinde bulunduğu sekülerleşme-sonrası dönemi ele alıyor. Habermas'a göre ileri sanayi toplumları bugün “aşırı sekülerleşme?den kaynaklanan bir dizi sorunla boğuşuyor. Batılı olmayan toplumlarla nasıl bir ilişki kurulacağı, bu sorunların başında geliyor. Habermas, Batı medeniyetinin Batılı olmayan toplumlarda, gerçekte olduğundan daha seküler algılandığına inanıyor. “Rakip bir dinin Haçlı askerleri ya da araçsal aklın ve yıkıcı sekülerleşmenin satış elemanları” olarak algılanmak istemiyoruz, diyor Habermas. Yazarımız, ilginç bir şekilde, Nietzsche'nin “Tanrı öldü” sloganıyla Batı medeniyetinin büyük bir bedel ödemek zorunda kaldığını düşünüyor. Bu bir anlamda, Aydınlanma”'nın sekülerleşme projesini, Nietzsche-öncesi döneme geri çevirmek için yapılmış bir çağrı. 

Fakat Habermas, Aydınlanma adına bu kadar günah çıkardıktan sonra, kaba bir sekülermodernist din anlayışında karar kılıyor. Ona göre dinlerin, modern-seküler toplumlarda tahrip edici bir güç haline gelmemesi için üç hususu kabul etmesi gerekiyor: Dinler, “öteki'ni ve farklı sesleri kabul etmek zorundalar; seküler bilginin toplumsal tekelini elinde bulunduran bilimlerin otoritesini tanımalılar; profan bir ahlak üzerine kurulu anayasal devlet düzenini benimsemek zorundalar. Habermas, bu hükümlere varırken, dinlerin hoşgörü, bilimsel bilgi ve anayasal düzen ideallerine sekülerleşmeden ulaşamayacağı ön kabulünden hareket ediyor. 
Modernite bugün yeni bir şey üretmekten çok, kendi ürettiği krizleri aşmak için mücadele ediyor. Habermas'ın “tashih edici” ve revizyonist Aydınlanmacılığı, bunun görece başarılı örneklerinden biri. Öte yandan modernleşmenin hâlâ Avrupa-merkezli bir proje olmaya devam etmesi, Habermas gibi aydınları şüphesiz rahatsız ediyor. Fakat modernleşme, tanımı gereği hiyerarşik bir merkez-çevre ilişkisine dayandığından, Avrupa-merkezli olmayan bir modernleşme tanımı yapabilmek için Aydınlanma'nın temel kavramlarını revize etmekten ziyade, farklı bir atıf çerçevesini esas almamız gerekiyor. 


SARS DÜNYAYI TEHDİT EDİYOR 
Arşiv June 2003)- anlayis.net/ 


Kamuoyuna “Akut Gizemli Zatürree” olarak yansıyan “Severe Acute Respiratory Syndrome” (SARS) hastalığı hızla yayılıyor. SARS'a neden olan “coranavirüs”ün hızlı bir yayılma 


eğilimi gösterdiğini ifade eden uzmanlar SARS tanısı konan vaka sayısının 4.000'i geçtiğini belirtiyorlar. Vakaların çoğu Çin ve Hong Kong'da görülüyor. ABD ve Singapur vaka sıklığında bu ülkeleri izliyor. SARS hastalığı dünyanın diğer birçok ülkesinde de rapor edildi. 
Hastalığı atlatmış görülenlerin bir kısmının yeniden kötüleşmesi, virüsün mutasyon geçirerek kendini değiştirdiğini düşündürüyor. Bilindiği gibi insanlığı, özellikle de yoksul ülkeleri tehdit eden AIDS'e yol açan HIV gibi coronavirüs de normalde sadece hayvanlarda hastalığa yol açan, insanlara bulaşmayan bir patojendi. Hayvan virüsleri, şarbon örneğinde olduğu gibi biyolojik silah sanayinin gözdesi. Genetik mühendisliğinin gelişmesi artık biyolojik silahların “adrese teslim”, sadece hedeflenen etnik gruplar üzerinde etkili olacak nitelik kazanmasını mümkün kılıyor. Genetik yapılara müdahale ederken “tanrı” rolü oynamaya öykünenler bütün insanlığı tehdit ediyor. Hastalığın çıktığı Çin'in başkenti Pekin'de evlilikler geçici bir süre için yasaklandı. şimdilerde ise SARS'ın bir laboratuvar kazası mı, yoksa Asya Kaplanlarına yönelik bir uyarı mı olduğu merak ediliyor. Çin başta olmak üzere Güneydoğu Asya ekonomileri şimdiden büyük darbe almış durumda. 


Bağdat Arkeoloji Müzesi”ne Amerikan özgürlüğü düştü! 


Tüm dünyadan defalarca yükselen uyarılara rağmen hiçbir önlem alınmayınca sonunda korkulan gerçekleşti: Bağdat'ın işgalinin ardından şehirde baş gösteren yağmacılık önüne kattığı her şeyi silip süpürdü. Yağmalama faaliyetleri sadece yüzlerce masum insanın malına tecavüzle yetinmedi; tüm dünyanın mirası, paha biçilmez binlerce yıllık eserler de bundan nasibini aldı. Şimdi artık Bağdat Arkeoloji Müzesi'ni büyüklüğü sebebiyle götürülemeyen birkaç tarihi eser ile talanda kırılıp dökülenler dolduruyor. 


Yağmalama faaliyetlerine en ilginç yorum ise ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld?'den geldi: “Özgür insanlar, suç işlemekte özgürdür. Şimdi orada düzensizlik var. Savaş ile özgürlük arasındaki düzensizlik. Zaten özgürlük düzensiz bir şeydir; ve özgür insanlar, hata yapmakta, suç işlemekte, kötü şeyler yapmakta özgürdür.” Fakat nedense binlerce insanın canını alan, tüm dünya mirasını yok eden bu özgürlük tanımının sınır çizgisi Irak Petrol Bakanlığı'nın önüne kadar uzanıyordu. İnsanlık tarihinin yok edilişini seyreden Amerika, Irak Petrol Bakanlığı'nı askeri güçlerle sıkı korumaya aldı. Şimdi tüm dünyada bu yağmacı hırsızlara kimin müşteri olacağı konuşuluyor. Eserler koalisyon güçlerinin arasını açabilir; zira İngiltere'nin “British Museum”u ile Amerika'nın “Metropolitan Museum”u arasında büyük “müşteri rekabeti” kaçınılmaz görünüyor(!) 


Sıra Suriye'de mi? 


Suriye'yi kitle imha silahları ve terörizm konusunda uyaran ABD Başkanı George Bush, Suriye'nin ve diğer bölge ülkelerinin Irak örneğinden ders çıkarması gerektiğini(!) belirtti. 
Irak'taki sıcak savaşın bitmesinin ardından yönünü Suriye'ye çeviren ABD yönetimi, bu ülkeye ültimatom vermeye hazırlanıyor. ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell, Saddam rejiminin Suriye'ye sığındığı iddia edilen bir çok üst düzey yöneticisinin en kısa sürede sınır dışı edilmesini talep etti. Aksi takdirde Suriye için zor günlerin başlayacağını iddia eden Powell, bölgenin er ya da geç kitle imha silahlarından temizleneceğini belirtti. Irak'ta henüz kitle imha silahı bulamamasına rağmen aynı gerekçeyle Suriye'yi de uyaran ABD, acaba kitle imha silahı deposu konumundaki İsrail'i de uyarır mı? 


“Yağma özgürlüğü” Türkmenleri de vurdu 


Peşmergelerin Kerkük ve Musul'a girmeyeceği konusunda Türkiye'ye garanti veren ABD'nin, kontrolün kendilerinde olduğu şeklindeki açıklamalarına rağmen Peşmergeler önce Kerkük'e, ardından da Musul'a girdi. Peşmergelerin Kerkük'e girmesi üzerine Türkmenler ile Peşmergeler arasında yer yer çatışmalar yaşandı. Şehirde yaşanan yağma faaliyetleri halkı tedirgin ederken, yağma faaliyetlerine tapu ve nüfus dairelerinden başlanması Türkmenleri ve Türkiye'yi, bölgedeki Türkmenlerin geleceği noktasında endişeye sevk etti. ABD Savunma Bakanı Donad Rumsfeld'in 


“yağma özgürlüktür” açıklamasını doğrularcasına ABD askerlerinin yağmalamalara başlangıçta göz yumması bölgede büyük karışıklıklara yol açtı. 


Enflasyon rakamları umut verici 


Tüm beklentilerin aksine düşük çıkan Nisan ayı enflasyon rakamları, yıl sonu enflasyon hedefinin tutturulmasının imkansız olmadığını gösterdi. Yılın ilk çeyreğinde enflasyon rakamlarının 


hedeflenenden farklı çıkması, enflasyon hedefinin tutturulamayacağı yönünde değerlendirilmişti. Değerlendirmelerin çoğunda da Nisan rakamlarının yüksek çıkacağından söz ediliyordu. Fakat beklenen olmadı ve Nisan ayında TEFE %1,8 TÜFE ise %2,1 oranında arttı. Artışların büyük bir kısmının tarım ürünleri kalemlerinden kaynaklandığı TEFE, devlet kesiminde negatif yönlü artış gösterdi. Zira kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünlerinin fiyatlarındaki 903,1 oranındaki azalma kamu imalat sanayi fiyatlarının 900,9 oranında gerilemesine neden oldu. TÜFE'deki %2,1 oranındaki artış 1987 yılından beri Nisan ayında yaşanan en düşük artış olması nedeniyle gelecek aylar için umut verdi. Mevsimsel etkiler nedeniyle %11,7 oranında artış gösteren giyim sektörü, TÜFE içerisinde en fazla artan kalem oldu. Bu değişimlerle birlikte yıllık enflasyon Mart ayındaki seviyesinde kaldı ve TEFE'de %35,1, TÜFE’ de ise %29,5 oranında gerçekleşti. 


Enflasyonun ilk üç ayda geçen yıla göre yüksek seyretmesi yıl sonu hedeflerine ulaşılmasına ilişkin beklentileri olumsuz etkilemişti. Halbuki enflasyon bileşenlerine ayrılarak analitik bir biçimde incelendiğinde karşılaşılan tablo, performansa ilişkin değerlendirmelerde dikkat edilmesi gereken noktalar olduğuna işaret ediyor. 


Geçen yıl ile bu yıl karşılaştırıldığında ilk çarpıcı farklılık kamu kesimi fiyat artışlarında görülüyor. 2002 yılında imalat sanayiinde devlet fiyatları ilk dört ayda %6.9 artmışken bu yıl aynı dönemde artış oranı 9014'ü buldu. Bunun temel sebebi ise 57. hükümetin 3 Kasım seçimleri dolayısıyla yapması gereken KİTzamlarını yapmamış olmasıydı. Halının altına süpürülen kirleri temizlemek 58. ve 59. hükümetlere kaldı. İkinci bir etken ise Irak savaşı ve soğuk kış şartları sebebiyle enerji ve tarım fiyatlarında yaşanan konjonktürel yükselme oldu. 
Dönemselliğin etkisi tarım sektöründe 6.5, özel sektör enerji fiyatlarında 16 puanı buldu. 


Dışsal şartların olumluya dönmesi, Türkiye?de fiyat artışında etkili olan döviz kurunun düşük seyretmesi ve yılın ilk üç ayında çok etkili olan kamu fiyat artışlarının bundan sonra daha normal bir seyir izlemesine ilişkin beklenti 2003'ün geri kalan dönemine ilişkin iyimser bir 


hava oluşturuyor. Ekonomik birimlerin de bu iyimserliği paylaştığı TCMB beklenti anketlerinde ortaya çıkıyor. İMF'den ilham alan bazı yorumcuların felaket tellallığı yapmalarına rağmen hükümet yıl sonu hedefini -küçük bir sapmayla da olsa- tutturacak gibi görünüyor. 


ABD rüzgar ekti, fırtına biçiyor 


26 Nisan tarihinde Afganistan'da düzenlenen bombalı saldırıda iki ABD askeri öldü. 4 ABD 
askerinin de yaralandığı saldırı, Pakistan sınırına yakın bir bölgedeki ABD üssü çevresinde gerçekleştirildi. Bu olaydan kısa bir süre sonra, 13 Mayıs günü Suudi Arabistan'ın başkenti 
Riyad'da meydana gelen bombalı saldırılarda ise en az 34 kişi ölürken yüzlercesi yaralandı. 3 
ayrı merkeze düzenlenen saldırıların ilkinin hedefi çoğunlukla yabancıların yaşadığı bir siteydi. İkinci saldırı ise; Riyad'ın lüks villalarının bulunduğu bir siteye yapıldı. Üçüncü saldırının hedefi Suudi Arabistan Ulusal Muhafızları'na eğitim veren bir ABD şirketinin merkeziydi. Bu saldırı ABD Başkanı George Bush ve Başkan Yardımcısı Dick Cheney'in de ortağı olduğu iddia edilen Vinnel adlı şirkete düzenlenen ikinci saldırı oldu. 1995 yılında şirket merkezine düzenlenen saldırıda ise 7 kişi ölmüştü. Birçok binanın yıkıldığı saldırıların sorumluluğunu üstlenen olmadı. Buna rağmen; olay sonrası Suudi Arabistan'ı ziyaret eden 
ABD Dışişleri Bakan'ı Colin Powell; zanlıların belli olduğunu iddia ederek sorumlunun 11 
Eylül saldırısının zanlısı El-Kaide örgütü olduğunu söyledi. Demokrasi(!) uğruna amansız mücadelelere girişen ABD, bunun kolay olmadığını ve olmayacağını pratik ederek öğreniyor. 


Depremde Bingöllüler iki kere yıkıldı 


I Mayıs gecesi Bingöl'de meydana gelen 6,4 şiddetindeki deprem sonucunda 167 kişi yaşamını yitirdi. Deprem sonucu 12 binanın yıkıldığı Bingöl'de, yıkılan binalardan birisi de 
80 öğrenciye mezar olan Çeltiksuyu Yatılı İlköğretim Bölge Okuluydu. 


Bingöl'de depremin ardından halk valiliğe yürüdü. Deprem yardımlarının adil dağıtılmadığı ve kayırıcılık yapıldığı gerekçesiyle protesto yürüyüşü yapan depremzedeler ile asker ve polisler arasında ciddi çatışmalar yaşandı. Güvenlik güçlerinin olaylara müdahalede ölçüsüz güç kullandığı iddiaları üzerine İl Emniyet Müdürü görevden alındı. Bingöl valilik binası önünde toplanan vatandaşlar, açıkta kaldıklarını belirterek yetkililerden çadır talep etti. 


Bingöl depremi ile birlikte muhtemel İstanbul depremi ve olası sonuçları tekrar gündeme geldi. Bingöl gibi kamu binasının az olduğu küçük bir şehirde 8 kamu binasının yıkılması, bir başka deyişle yıkılan binaların %65’inin kamu binası olması, İstanbul gibi binlerce kamu binasının olduğu bir şehirde nelerin olabileceğini yeteri kadar açıklıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Japon bilim adamları eşliğinde hazırladığı deprem senaryolarına göre; İstanbul'da muhtemel bir depremde 50.000'e yakın bina yıkılacak, 100.000 kişi ölecek. 
Yapılan incelemelerde İstanbul'daki 2.252 okuldan sadece 300'ünün yönetmeliklere uygun 
olarak yapıldığı belirlendi. Daha kötü bir senaryo çizen Sayıştay'ın deprem raporuna göre; 13 
ilçede binaların yarısı yıkılma tehlikesi taşıyor. Tüm bunlara rağmen İstanbul depremi için henüz ciddi bir hazırlığın yapılmamış olması İstanbulluların endişe etmesi için yeterli oluyor. 


Çeçenistan yeniden alevlendi 


Kafkasların kanayan yarası Çeçenistan'da sular durulmuyor. 12 Mayıs'ta Çeçenistan'ın en güvenli bölgesi olarak bilinen Znamenskoye kentinde patlayıcı yüklü bir kamyonla Rus 
İstihbarat Servisi ve federal polis binalarına yönelik olarak düzenlenen bombalı saldırıda 59 
kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı. Ölenlerin çoğunu oluşturan Rus İstihbarat Servis elamanlarının bulunduğu bina tamamen çöktü. 14 Mayıs'ta ise Grozni'nin doğusundaki İnlişkan-Yurt kasabasında bir kadının üzerindeki bombaları patlatması sonucu en az 30 kişi öldü. Saldırının hedefi olduğu söylenen Moskova yanlısı Çeçen hükümeti başkanı Ahmed Kadirov saldırıdan yara almadan kurtuldu. Geçen Aralık ayında, Grozni'de bulunan hükümet binasına düzenlenen bombalı saldırıda ise 70 kişi ölmüştü. Bu olayların ardından Rusya Devlet Başkanı Putin'in “Çeçenistan'a barış getirme çabamız sürecektir” açıklamasını yapması ve bu saldırıların El-Kaide bağlantılı olduğunu söylemesi bölgenin hareketli günlere gebe olduğunu gösteriyor. 


MGK’dan beklenen kriz çıkmadı 


İktidarının ilk altı ayında Ak Parti Hükümeti ile TSK ilişkileri tahmin edilenin aksine sorunsuz gözüküyordu. Bu tablo 23 Nisan 2003 tarihinde Ak Partili TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın verdiği resepsiyonla bozuldu. Cumhurbaşkanı, ana muhalefet partisi CHP'nin yetkilileri, bazı bürokratlar ve askerlerin davete iştirak etmemesi ve bazı “hassasiyetler” konusunda hükümetin daha dikkatli olması yönündeki uyarıları yeni bir sivil-asker tartışmasını gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı, CHPve askerlerin tepkilerini ortak bir zeminde sergilemesi birçok kesim tarafından “sivil demokrasi”nin ruhuna aykırı bir davranış olarak eleştirildi. CHP'nin gerçekte neye tepki gösterdiği muğlak kaldı. Hiçbir resmi görevi olmayan bir hanımın kıyafetine bile tahammülsüzlük izah edilebilir olmadığı için tepkinin hükümetin atamalarına olduğu öne sürüldü. Ama yürütmeyi eleştirmek niyetinde olan CHP'nin tepkisini yasamanın başındaki Bülent Arınç'ın verdiği bir davette göstermesi ilginç bir çelişki olarak dikkat çekti. 


Bu olaydan bir hafta sonra yapılacak olan MGKtoplantısı öncesi hem hükümetin hem de MGK'nın asker kanadının hazırlıklar yaptığı haberleri basına yansıdı. Türkiye 30 Nisan'da yapılacak olan MGK toplantısı sonrasında bir siyasi deprem beklerken, Bingöl'de yaşanan gerçek bir deprem Türkiye'yi tekrar gerçek sorunlarıyla yüz yüze getirdi. 


Yolun sonu neresi 


Irak'ta, ABD'nin oluşturduğu yeni yapılanmanın ardından Orta Doğu'nun en karmaşık sorununun çözümü için çıkarılan yol haritası masaya kondu. BM, ABD, AB ve Rusya dörtlüsünün hazırladığı “yol haritası”yla bölgede şiddetin sona ermesi, İsrail'in yeni yerleşim yerleri açmaması ve Filistin Devleti'nin kurulması gibi ana maddeleri 2005 yılına kadar gerçekleştirmeyi hedefliyor. Kudüs meselesi, mülteciler sorunu gibi çözümü zor meseleleri ise Filistin Devleti'nin kurulmasından sonra yapılacak bir uluslararası konferansla sağlamayı düşünüyor. Filistinli yeni başbakan Mahmud Abbas'ın yol haritasını kabule yatkınlığı haritayı hazırlayanlarca memnuniyetle karşılanıyor. İsrail ise yol haritasını hâlâ kabul etmediği gibi Mescid-i Aksa'yı Yahudilerin ibadetine açarak tahriklerini sürdürüyor. 


SADDAM SONRASI IRAK, ORTA DOĞU, TÜRKİYE VE DÜNYA 


Arşiv (June 2003)- anlayis.net/ 


Orta Doğu'nun kalbine yönelik Amerikan-İngiliz “Özgürlük” operasyonunun birinci aşaması, Saddam ve adamlarının “buharlaşması? sayesinde “başarıyla? 
tamamlandı. Aynı buharlaşma ve başarıyı kısa bir süre önce Afganistan'da da gördüğümüz için fazla şaşırmadık. Taliban lideri Molla Ömer, El Kaide reisi Üsame bin Ladin ve Irak önderi Saddam Hüseyin muhtemelen aynı emniyet bölgesinde tutulmaktadırlar. Gene muhtemelen Moskova'ya çok uzak bir mahal değildir burası! Irak operasyonunun arkasından yaşanacak gelişmeler sadece Irak'ı değil, bütün Orta Doğu'yu, Türkiye'yi ve hatta bütün dünyayı derinden etkileyecek gibi görünüyor. Burada, “anlayış”ımız çerçevesinde yeni dönemdeki muhtemel gelişmeleri nasıl anlamlandırabileceğimizi müzakere etmek üzere toplandık. İlk sözü izninizle Z'ye vermek istiyorum. 


Şu ana kadarki gelişmelerin öncelikle Orta Doğu'yu ve bu bölgede sürüp gitmekte olan sorunları nasıl etkileyeceğinden başlarsak, Irak'ın etkisiz hale getirilmiş olması İsrail'i büyük ölçüde rahatlattı. Hem petrol kaynakları dolayısıyla ekonomik zenginliğe hem de yetişmiş insan kaynakları ve nüfusa sahip tek Arap ülkesi olan Irak, İsrail'i tedirgin ediyordu. İsrailli bir komutan; “Şimdiye kadar yaptığımız bütün savaşlarda, ortak sınırımız olmamasına karşın, en ön safta hep Irak askerleriyle savaşmıştık” şeklinde bir açıklama yaptı. Bu psikolojik baskının kalkmış olması İsraili, saldırganlığını artırma yönünde cesaretlendirebilir. Diğer yandan, İsrail'in ciddi sorun olarak gördüğü diğer bir ülke olan Suriye üzerindeki Amerikan baskısı günden güne yoğunlaşıyor. Bu da İsrail'i rahatlatan ikinci bir unsurdur. 


Ama bundan sonra ABD'nin bölgede İsrail merkezli bir gerginlik çıkmaması için daha çok çaba harcayacağını düşünmüyor musun? Zira hem ABD tarafından şişirilerek kamuoyuna “Irak sorunu” olarak yansıtılan balon patladı, hem de bundan sonra Arap dünyasından İsrail'e yönelecek öfkenin sadece İsrail güçleriyle sınırlı kalmayıp bölgede fiilen bulunan Amerikan varlığını da hedef alması muhtemel. 


Barış sürecini canlandırmak için ABD tabii ki çaba harcayacaktır. Ama bunun artık İsrail tarafından kazanılmış bir barış olacağı açıktır. Barışı kazanmak, savaşı kazanmaktan daha büyük bir marifettir. ABD savaşı, İsrail barışı kazanıyor. Zira Irak ortadan kaldırılmış, Suriye de namlunun ucundayken, Şaron'un “Siyonist olmasa da müzakere edilebilecek makul bir Filistinli” diye tanımladığı Ebu Mazen'in başbakanlığı döneminde elde edilebilecekler sınırlı. İsrail'in şahinleri, Blair'in arkadan itişiyle açıklanan “Yol Haritası”ndan hiç de rahatsız olmuş gözükmüyor. Çünkü onların görüşüne göre ABD ve İsrail, Ebu Mazen üzerine Filistin yönetimiyle bahse tutuşmuş durumda. Kazanırlarsa ne ala. Ama kaybederlerse... ABD yönetimine hakim olan Yeni Muhafazakarlar, Filistin ile ilgili tıpkı İsrail’ deki ortakları gibi düşünüyor. Oslo sürecine karşılar, Filistinlilerin güvenilmez insanlar olduğuna inanıyorlar. Filistin yönetiminden beklentileri, ABD'nin Irak'ta Saddam rejimine yaptığının aynısını onların da Filistin'deki İslamcılara, radikal unsurlara ve -ABD ve İsrail'in tabiriyle- “teröristler(!)e” yapması. Bunun karşılığında da 2005 yılında bağımsız devlet olma vaadi veriliyor. 
Somut icraata karşılık sadece vaat... 


Peki Irak hakkında ne dersiniz? 


Amerika muhipleri bozulacak ama ben Amerika'nın Irak'taki durumunu pek parlak görmüyorum. Operasyonlarının adı, her ne kadar bu adlandırmayı sadece Bush ve Blair kullandıysa da, “Irak'a Özgürlük ve Demokrasi” operasyonu idi. 
Saddam gitti ama şimdi aynı ciddiyette başka sorunlar var. Özgürlük ve demokrasi verdiği insanlar ABD'ye pekala “nankörlük” edebilirler! Demokrasi tam olarak işletilecekse Irak yönetiminde en ağırlıklı olacak unsurun Şii Araplar olacağı biliniyor. Amerika'nın hayali, Şiilerin içindeki Batı yanlısı ve görece sekülerleşmiş kesimi işbaşına getirmek ve ABD'yi “Büyük Şeytan” olarak görmeye devam eden İran'ın Kum medreselerine karşı ılımlı Necef'i yeni bir dini merkez yapmak olabilir. Bu durumda Şiiliğin tarihsel ve asli merkezi Necef'in cazibesini kullanarak İran ve daha da önemlisi, şimdiye kadar biraz da mecburiyetten İran'ın etkisinde kalmış Orta Doğu'daki diğer Şii Araplar üzerinde dolaylı bir denetim sağlanması mümkün olacaktır. Ama öte yandan bu iki tarafi da keskin bir bıçaktır. 
Şayet Şiiler Amerika'nın umduğu kadar “ılımlı” çıkmaz da Irak'ta ABD ve Batı etkisine muhalif, din vurgusunun ağır bastığı bir hükümet işbaşına gelirse bu planlar tersine dönebilir. 


Tabi, bu durumda Irak'ta da İran benzeri bir yönetimin işbaşına gelmesi ABD ve İsrail açısından herhalde en istenmeyecek gelişme olur. Zira İran'ın etkisi etnik farklılık ve Araplar arasındaki yüksek asabiye dolayısıyla çok zayıf kalmıştı. 
Halbuki şimdi Arap kökenli bir Şii dalga, üstelik de Şiiliğin tarihi merkezinden bölgeye yayılırsa, özellikle Körfez ülkelerinde denetlenmesi çok zor gelişmeler yaşanabilir. Herhalde bu yüzden olacak, “Karanlıklar Prensi” lakabıyla tanınan Perle bir mülakatta; “Irak halkı dini bir yönetimden yana tercih yaparsa tepkiniz ne olur?” sorusuna, “Saddam gibi bir diktatörden sonra olabilecek en kötü şey totaliter bir dini rejim olurdu. Demokrasi, kendi dışındaki yöntemleri benimseyen kişilerin demokratik yoldan da olsa başa geçmesine izin vermez. Ama zaten ben Irak halkının böyle bir hata işleyeceğine ihtimal vermiyorum” diye cevap vermişti. 


Orta Doğu'nun haritasını yeniden çizmek, Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki kadar kolay olmayacağa benziyor. Ortada paylaşılmayı bekleyen bir Osmanlı enkazı yok ve paylaşacak devletler aralarında anlaşabiliyor değiller. Osmanlıyı sadece İngiltere ile Fransa aralarında paylaşmışken, bugün çok daha kalabalık bir güçler grubu paylaşım rekabetinde. Bugün yeni bir soğuk savaşın cepheleri oluşmaktadır: Bir tarafta Almanya/Fransa/Rusya, diğer tarafta ABD/İngiltere, bir başka tarafta Çin. Irak bu yeni soğuk savaşın ilk çatışma sahasıdır. 


Müsaadenizle konuyu ülkemize doğru çekeyim. Türkiye'nin savaş sırasındaki tutumu, bunun etkileri, bugünkü durum ve muhtemel gelişmeler üzerine çok şey söylendi. Söylenen ve yazılanların birçoğu maalesef ciddiyet ve nesnellikten uzak kaldı. Oysa Türkiye belki de uzun bir zamandan beri ilk kez, komplekslerinden arınmış ve kendini merkeze alan bir politika çizgisine girmiş gibidir. 


Türk kamuoyu sizin gibi düşünmüyor pek. “Türkiye ABD ile 50 yılda büyük fedakârlıklar pahasına kurduğu stratejik ortaklık ilişkisini yıktı, ABD'yi kaybetti” görüşü hakim. 


Bunlar teorik derinliği ve fikir namusu olmayan değerlendirmeler. Bakın size başucu kitaplarımdan birinden bir pasaj okuyayım; “Anlama, incelenen nesneleri derinliğine kavrayan bir perspektif; anlamlandırma ise perspektife yön kazandıran bir duruş sahibi olmak demektir. ... Anlamlandırabilmek önce özgün bir duruş, sonra özgün bir teorik çerçeve gerektirir. ... Yönlendirme ise anlamlandırma çerçevesinden sonuç çıkarabilmek ve bu sonuçlara dayalı olarak olguları ve süreçleri etkileyebilmektir. Bu etkileme çabası kaçınılmaz bir şekilde siyasi/sosyal sorumluluk alanını, dolayısıyla da bilimsel çabanın etik boyutunu devreye sokar.” 
İşte kamuoyunu yönlendirme konumundaki uzmanlar ve çevreler diye sözü edilen kesimler duruşu bozuk ve teorik çerçeveden yoksun olduklarından, kamuoyunu yanlış yönlendiriyorlar. 


Peki senin analizin niçin daha doğru ve namuslu oluyor? 


Bir kere durağan ve tek yönlü analizler yapmaktan kurtulmamız lazım. Bakın “Türkiye Irak savaşında izlediği politika yüzünden ABD'yi kaybetti” sözünü tersten okursak “Türkiye Irak savaşında izlediği politika sayesinde Avrupa Birliği'ni ve bölge ülkelerini kazandı” da diyebiliriz. Dünya tek boyutlu olmadığı gibi strateji de tek boyutlu değildir. 


Ama Türkiye'nin yalnızlaştığı, dünyadan soyutlanma sürecine girdiği iddiaları var. 


Buna izin verirseniz ben cevap vereyim. Türkiye'nin gerçekten yalnızlaşıp yalnızlaşmadığını basından veya Dışişleri bültenlerinden takip edebiliriz. Son dönemde Türkiye dış ilişkiler açısından çok yoğun bir trafik yaşıyor. Nisan ve Mayıs aylarında Türkiye'yi ziyaret eden üst düzey yabancı devlet adamlarının mertebe ve sayısı, yakın tarihimizin rastgele seçilecek herhangi iki ayının ortalamasının çok üzerindedir. Bunlar arasında ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell'dan İran Dışişleri Bakanı Kemal Harrazi'ye, Romanya Dışişleri Bakanı Mircea Geoana'dan Polonya Başbakanı Leszek Miller'e kadar birçok isim var. 
Türkiye koalisyon içinde yer alan ülkelerle de, koalisyon karşıtı ülkelerle de, bölge ülkeleriyle de yoğun diplomatik ilişkilerini sürdürüyor. ABD'li yetkililerle diyalog sürerken AB ilişkileri de, Meis'te toplanan dışişleri bakanlarının Kaş'a gelmesini sağlayabilecek düzeydedir. Bölge ülkeleri nezdinde itibarımız çok yükseldi. Suudi Arabistan, Mısır gibi Özal sonrası dönemde ilişkilerin zayıfladığı ülkelerin Türkiye'ye rağbeti çok yüksek. Krizin başından beri dengeli konumumuzu koruyoruz. Meclisten geçmeyen tezkere, Türkiye'nin yönünü doğrulttu! 


Bölge ülkeleri nezdinde itibarımız iyi olabilir ama AB konusunda biraz fazla iyimsersin gibime geliyor. Kıbrıs dolayısıyla dışlandığımız söyleniyor. Kıbrıs uzmanımız da sana katılıyor mu acaba? 


Büyük ölçüde katılıyorum. Serbest giriş çıkışlarla ilgili kararla da Türkiye ve KKTC, “deniz bitti?” dendiği bir sırada bile yapılabilecek şeyler olduğunu gösterdiler. Türk tarafı kendi inisiyatifiyle olumlu pozisyona geçti. Kıbrıs'ta bugün sıkıntı içinde olan Rum yönetimidir. 


Türkiye gemisinin rotası doğrultuldu diyoruz ama, bu tercihin “Türkiye'yi çağdaş dünyadan kopardığını, modern, demokratik ve Batılı bir ülke olmak yerine kapalı bir Orta Doğu rejimi haline dönüştürdüğünü” söyleyenler var hâlâ. Oysa Türkiye gibi bir ülke ancak derinlik kazanarak dünyada ve Avrupa'da kendine saygın bir yer bulabilir. Yani bölgede itibar kazanıp çekim alanı oluşturmak Türkiye'yi Batıdan koparacak bir etken değil, tersine daha rasyonel ittifaklara zemin hazırlayacak, mevcut ittifakları da rasyonelleştirecek bir anahtardır. 


Bu yorumunuzu, düşündüğüm savaş sonrası senaryolarıyla birleştirerek açayım ben de. Türkiye şu anda ABD-AB-Rusya ve bölge ülkeleri arasında en optimum noktada duruyor. Dünya sisteminin merkezinde ciddi bir gerginliğin yaşandığı böyle bir dönemde, Türkiye açısından dengeleri gözeterek kendisine manevra alanı açmak, alan kaybetme pahasına statik bir pozisyonu savunmaktan daha önemlidir. 
Son dönemde ilişkilerimizin çok bozulduğu, birçok platformda rakip haline geldiğimiz Suriye, Mısır ve İran'la ilişkilerimiz iyi durumda. İstikrara kavuşacak bir Irak yönetiminin bölgede işbirliği yapabileceği en önemli ülke de Türkiye olacaktır. ABD'nin dil ucuyla da olsa karşı çıkmasına rağmen yeni Bağdat'ta ilk büyükelçiliği ve ticaret ataşeliğini biz açtık. Türkiye-Suriye-Irak-Mısır işbirliği bölgenin geleceği için çok önemlidir. Öte yandan AB'nin yeni açılım bölgesinde yer alan Doğu Avrupa ülkeleri Türkiye'nin her alanda ilişkilerini geliştirme potansiyelini taşıdığı ve Türkiye'yi Avrupa'ya taşıyabilecek ülkelerdir. 
Türkiye'nin öncelikle bu iki eksende stratejik derinlik kazanması gerekiyor. 


Ben de bir ekleme yapmak istiyorum. Bu yorumda anahtar kelime “Suriye”dir bence. Türkiye'nin Suriye üzerindeki etkisini artırması için konjonktür çok elverişli. Suriye kendisini üç taraftan kuşatılmış hissediyor ve tek çıkış noktası Türkiye'dir. Suriye istikrarını kaybetmeden ABD ile ilişkilerinin normalleşmesini sağlayabilecek bir aracı olarak gördüğü Türkiye'ye her konuda açık. Türkiye-Suriye-Irak ilişkileri, Orta Doğu için hayati önem taşıyan su sorunu için de, güvenlik sorunu için de merkezi önemdedir. Böyle bir etki alanının Mısır'ı da içine alması ve bir Doğu Akdeniz Paktı haline gelmesi Orta Doğu sorununun da uluslararası hukuk ve BM kararları çerçevesinde çözümüne imkan tanıyacak zemini güçlendirebilir. Aslında ABD açısından da bu daha rasyonel bir çözüm olacaktır. 


Ben ABD'nin tercihinin, 1995'den beri süren Türkiye-İsrail-Ürdün eksenli bir yapılanma olacağını düşünüyordum. Ayrıca Mayıs ayı başında ardarda basına demeç veren Amerikalı yetkililer Suriye ve İran'la ilişkiler konusunda Türkiye'yi sert bir dille uyardılar biliyorsun. 


Evet, Türkiye-İsrail ekseni tam da bu dönem için tasarlanmış görünüyor. 
Gerçekten de şayet Türkiye Amerikan planlarına tam bir teslimiyet gösterseydi ABD, Türkiye-İsrail-Ürdün cephesiyle ve o durumda bunun dışında kalması imkansız olacak Mısır'ı da yedeğine alarak Orta Doğu'ya istediği gibi çekidüzen verebilirdi. Ama devletler, beş-on yıllık hesaplarla değil en az elli ila yüz yılı kuşatacak stratejik planlarla yönetilir. Şayet ABD, içindeki küçük ama etkili bir çevrenin kurgusu çerçevesinde “Dünya İmparatorluğu” olma hayallerini bir tarafa bırakıp hegemonik güç olma realitesine dönecek olursa, Orta Doğu'da kalıcı bir istikrarın benim söylediğim çerçevede gerçekleşmesinin daha mümkün olacağını anlayacaktır. Yeni Muhafazakarlık akımı yapısal güç yerine ilişkisel gücü ön plana çıkarıyor, ama ABD'nin ilişkisel güç potansiyeli ve rakiplerinin pozisyonu uzun zaman bu şekilde hareket imkanı tanımıyor. Türkiye, tezkereyi kabul etmemekle, ABD'ne gidilecek doğru yolu da işaret etti aslında. Gerçek müttefiklik, 


müttefikinizin kendisine de size de zarar vereceğini gördüğünüz durumda onu uyararak, hatta engelleyerek doğru anlayışa ulaşmasını sağlamak değil midir? 
Türkiye bunu yaptı bir bakıma. 


Yani Amerikalılar da sonunda bizim “anlayış”ımıza gelecek diyorsun. 


Gelecekler ama, çok geç olmaz inşallah. 


Benim kafama bir şey takıldı. Türkiye baştan ABD planına dahil olup da kuzeyden Irak'a girme imkanı bulsaydı hem Türkiye hem de Türkmenler açısından daha iyi olmaz mıydı? Dolayısıyla o durumda daha üstün bir konum elde edebilirdik. 
Türkmenler şu anki durumdan çok zarar gördü. 


Buna kesinlikle katılmıyorum. Kuzeyden giriş gerçekleşse bile Türk bayrağını Kerkük'e indiren kim olacaktı? Bir kere Türkiye'nin Kuzey Irak politikasını ağırlıklı olarak Türkmen unsuruna indirgemesini son derece yanlış buluyorum. 
Unutmayalım ki Türkmenler T.C. vatandaşlarının bir kısmının soydaşıysa Kürtler ve hatta sünni Araplar da aynı şekilde T.C. vatandaşlarının bir kısmının akrabası, soydaşıdır. Türkiye, bu unsurlardan birinin hamisi olmayı değil, muhtemel ihtilaflarda her kesimin kabul edeceği hakem pozisyonunu hedeflemelidir. İkincisi şayet Türkiye kuzeyden savaşa girseydi savaşın ana cephesi güney değil kuzey olacak, Kerkük tam cephe haline gelecekti. Irak ordusunun, savaşın başlangıcında gösterdiği direniş kuzeydeki tahribatı artıracaktı. Kerkük yıkılacak, bölgede zayiat çok daha fazla olacaktı. Halbuki Irak'ta en az zarar gören şehir Kerkük, en az insan kaybı veren kesim de Türkmenler oldu. Ayrıca Talabani Kerkük'e, Barzani de Musul'a muzaffer komutanlar olarak girmiş olacaktı. Şimdi ise yağmacı sıfatıyla girdiler ve çekilmek zorunda kaldılar. 


Biraz da ABD-İngiltere koalisyonu ve koalisyon muhalifi dünya ile ilgili konuşalım mı? Bir bakıma bugün ortaya çıkan uluslararası kriz, Soğuk Savaş düzeninin Soğuk Savaş sonrasında ortaya çıkan güç dengesine uyumsuz hale gelmesinden kaynaklanıyor. Sovyetlerin çöküşüyle birlikte Amerika karşı konulamaz bir süpergüç olarak kaldı, ancak uluslararası sistem Amerika'nın bu eşsiz gücüne orantılı bir şekilde düzenlenmiş değil. Buna katılıyor musunuz? 


Kesinlikle. Birleşmiş Milletler sistemi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulduğunda büyük ümitler vaadetmese de en azından rahatlamaya yol açmıştı. 
Uluslararası sistemi istikrara kavuşturmaya yönelik bir önceki girişim olan Cemiyet-i  Akvam’n ABD'nin üye olmaması nedeniyle çöktüğü düşünüldüğünden, ABD'nin BM'de kilit pozisyonda olması olumlu görülmüştü. 
Bunun bilincinde olan ABD yeni organizasyonun asli bir parçası olmayı, savaşın galibi sayılan diğer dört ülkeyle birlikte veto yetkisine sahip ayrıcalıklı bir statü karşılığı kabul etmişti. Amerika, yakın zamana kadar Güvenlik Konseyi'nde Rus ve Çinli rakiplerine karşı İngiliz ve Fransız müttefiklerini yanına alarak bir denge oluşturabiliyordu. Ancak Soğuk Savaş'ın bitmesiyle birlikte bu denge sistemi büyük darbe gördü, zira hem Amerika eski müttefik ve rakiplerine göre kıyas kabul etmez bir güç olarak sivrildi, hem de Sovyet tehdidinin kaybolmasıyla Avrupalılar daha bağımsız hareket edebilir hale geldiler. Ayrıca tehdit ve denge algılamalarında da değişiklik olduğunu söylersek hata etmiş olmayız. 


Bak çizdiğin bu çerçeve, dergimizin kapak konusu olan “Amerikan İmparatorluğu” vurgusuyla da örtüşüyor. ABD Yirminci Yüzyıl'ın başından beri, hegemonik güç koltuğunu Büyük Britanya'dan devralmak istiyordu. Wilson Prensipleri nde ifadesini bulan “self determinasyon” hakkı da, BM projesi de temelde kolonyal emperyalizme dayanan Pax Britanica'yı çözmeye yönelik girişimlerdi. Tabii senin dediğin gibi statüko derinden sarsılıp eski paradigma çökünce, ABD'nin İngiltere'ye ayak bağı olsun diye tasarladığı BM kendi ayaklarına dolanmaya başladı. Bu yüzden de muhafazakar Amerikalılar, emperyal planlarını neden uzun BM müzakereleriyle ya da uluslararası anlaşmalarla yavaşlatmaları gerektiğini sorgulamaya başladılar. Zaten Cumhuriyetçi şahinler, Amerika'nın gereğinden fazla uluslararası kurum ve kuruluşlara angaje olduğu ve ortaya bir vizyon koyamadığı düşünülen Clinton dönemine zaman kaybı gözüyle bakmıyorlar mı? Onlara göre ABD gibi bir devin, “i#rabda mahalli olmayan, sıradan ülkeler”in karşısında eli-kolu bağlı oturup günler ve hatta aylar süren tartışmalara girmesi, onları ikna etmeye çalışması zaman ve enerji kaybından başka bir şey değil ki! “Amerika'nın tek başına süpergüç olduğu bu dönem geçici olabilir, bu nedenle Amerika kendi nüfuz sahasını gerekirse tek başına genişletmek zorundadır”. Amerika'daki aşırı sağcı Yahudi ve Hıristiyan çevreler Soğuk Savaş'tan bu yana bu görüşü savundular ve nihayet “Amerikan İmparatorluğu” projelerini oğul Bush yönetimine pazarlamaya muvaffak oldular. 


Dedikleriniz doğru da, ABD'nin bu imparatorluk aşkının altında yatan emperyalist 
dürtüsü ve emelleri hiç de sanıldığı gibi yeni değil. Bazı uzmanlar bu emelleri 13 
eyaletin federasyon oluşturmak için bir araya gelmelerine kadar geri götürüyor. O tarihlerde bile Amerikan yayılmacılığı sadece kıta ile sınırlı kalmamış; Kaliforniya, Teksas dahil Meksika'nın bazı toprakları, Küba, Hawaii, Porto Riko, Filipinler ABD'nin ilk hedefleri olmuştu. 


Bak bu çok ilginç. Demek ki Amerika'nın genlerinde çekinik/resesif biçimde var olan dürtüler, baskın/dominant hale geçti ve bunu sağlayan da bir taraftan eski sistemin zayıflaması, diğer taraftan ABD'deki yönetim üzerindeki etkili çevrelerin değişmesi oldu. Peki ama bunca yıllık iyi-kötü yerleşik düzeni bozmaya kalkışmak büyük bir risk değil mi? 

Evet. Yalnız bunu alenen yapmıyor, gelişmelere, sanki tarihsel seyir içinde kendiliğinden oluyormuş süsü veriyorlar. Mesela, Amerika'nın BM'den bir karar çıkmaksızın gerçekleştirdiği Irak savaşı, hem BM sistemine hem de NATO'ya öldürücü bir darbe indirdi. Amerikan şahinlerinin hedeflediği de buydu zaten. 
Böylelikle Amerikalılar hızlarını kesen bir kurumdan kurtuldular. Artık bir sürü irili ufaklı ülkenin karşısında saatlerce oturmak zorunda kalmayacaklar! NATO'yu da yeniden kurgulamaya muvaffak olacaklar. Bir başka açıdan bakarsak bu yeni düzen aslında büyük düzensizlik potansiyelini içinde barındırıyor. Bunun temel nedeni de belirsizlik. Yani bu düzen aslında kolayca büyük bir düzensizliğe dönüşebilir. İngiltere, İspanya, Avustralya gibi ülkelerden oluşan koalisyon daha çok vitrini kurtarmaya ve bir taraftan da sanki uluslararası sistemin bazı dinamikleri korunuyormuş görüntüsü vererek düzensizlik tehlikesini bertaraf etmeye yöneliktir bence. Bu ülkelerin her biri tıpkı Türkiye gibi baskılara uğradı. 
TBMM'nin basiretli kararıyla biz kıl payı da olsa hukuka ve Türkiye'nin stratejik önceliklerine uygun hareket etmeyi başardık, ama onlar zoraki bir kararla kendi kamuoylarını karşılarına alarak Amerika'nın safında yer aldılar. Irak bu yeni düzenin ya da düzensizliğin ilk icra alanı olarak görülebilir. 


İyi de bu zoraki koalisyon görüntüsü ne kadar sürdürülebilir? Herkes bunun “made in USA” bir operasyon olduğunu bilmiyor mu? Bence Irak konusunda Amerika tek başına hareket ederek dünyaya uluslararası hukuku tanımadığını ve İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurduğu üç önemli uluslararası ve bölgesel rejimi gözden çıkardığını ilan etmiş oldu. BM bunlardan biri, diğer ikisi NATO ve Avrupa entegrasyonu. Türkiye'nin savunulması kararı çerçevesinde yapılan tartışmaların NATO'yu sarstığı konusunda sana katılıyorum. Ayrıca bulunan çözüm sadece günü kurtarmaya yönelik oldu. Bundan sonra NATO'nun geleceği daha çok tartışılacaktır. Amerika'nın İngiltere'yle birlikte İspanya ve İtalya'yı yanına çekerek 10 AB üyesi ve müstakbel üye ülkelere ortak bir deklarasyon imzalaması, AB'nin siyasi entegrasyona geçiş sürecine büyük bir darbe vurdu. 


Vurdu ama, Fransalmanya'nın, aynı şekilde Rusya'nın ve Çin'in de ellerinikollarını kavuşturup ABD'nin dünyaya vereceği yeni nizamı seyretmelerini kimse beklememelidir. Konuyu son günlerde moda olan terminolojiyle bağlayalım isterseniz. Hegemonik güç ile mevcut ve muhtemel rakipleri arasındaki çekişme dünya sisteminin fay hatlarında enerji birikimini kritik noktaya çıkarıyor. 
Afganistan Avrasya fayında, Irak da Orta Doğu fayında biriken enerjinin öncü depremleriydi. Bu, diğer faylarda tetikleme etkisine yol açabileceği gibi bu bölgelerde de artçı şoklara hazır olmak gerekiyor. Küresel siyasi deprem bilgimizi ve “anlayış”ımızı derinleştirmeye bakalım. 


HEDEFLENEN ZENGİNLİK: IRAK PETROLLERİ 
Arşiv (June 2003)- anlayis.net/ 


DÜNYANIN en büyük petrol üreticilerinden olan Irak, 112.5 milyar varillik (15.2 milyar ton) bir petrol rezervine sahip. Büyüklük olarak bakıldığında 261 milyar varillik rezerve sahip olan Suudi Arabistan'ın arkasından ikinci sırada. Dünyadaki toplam petrol rezervlerinin 9010.7'si Irak'ta. Sadece bu rakam bile Irak'ın jeo-ekonomik önemini açıklıyor. 

Irak'ın sahip olduğu rezervlere ilişkin olarak yukarıda verilen rakam ispatlanmış rezervlere aittir. Potansiyeli dikkate alındığında bu rakam daha da büyümektedir. Körfez Savaşı sonrasında uygulanan BM yaptırımları sonucu Irak'ta petrol arama çalışmaları yapılamamıştır; ancak potansiyel olarak 200 milyar varillik bir rezerve sahip olduğu bazı uzmanlarca ifade edilmektedir. Diğer taraftan dikkate değer bir husus da, ispatlanmış rezervlerden 75 milyar varillik kısmın işletilmemesidir. Irak'ın bu miktarda bakir rezervinin olması da ayrıca bir potansiyel olarak dikkate alınmalıdır. 

Irak petrol rezervlerinin büyüklüğü yanında önemli bir özelliği de mevcut rezervlere fazla derine inmeden ulaşılabilmesidir. Bu da üretim masraflarını düşürerek petrolün daha ucuza elde edilmesini sağlar. Bu özelliği, Irak petrol sahalarını oldukça çekici bir hale getirmektedir. 

Irak'ın ispatlanmış petrol rezervleri ülke genelinde düzenli bir şekilde dağılmamıştır. 1990 
yılında Kuveyt'i işgaline kadar olan dönemde ülkenin üretiminin 2/3'ü güneyde yer alan Rumeyla, Zübeyr ve Nahr b. Ömer bölgelerinde gerçekleşmekteydi. Mecnun (12.1-20 milyar varil) ve Batı Kuma (11.3-15 milyar varil) gibi diğer bazı potansiyel sahalar da Şii nüfusun yoğunlaştığı ülkenin güneyinde bulunmaktadır. Ülkenin güneyinde yer alan bu petrol sahalarına ilişkin altyapı Körfez Savaşı sırasında hasar görmüştür. 

Körfez Savaşı öncesinde, Temmuz 1990'da, Irak'ın günlük petrol üretimi 3.5 milyon varildi. 
Ancak, Irak'ın Kuveyt'i işgalinden sonra konulan BM ambargosu dolayısıyla bu rakam günlük 300 bin varile düştü. Üretim 1997 yılında BM Petrol Karşılığı Gıda, İlaç ve İnsani İhtiyaç Maddeleri Programının (MOU) yürürlüğe girmesiyle 2001 yılında ortalama petrol 


üretimi günlük 2.48 milyon varile yükseldi. Petrol üretiminin yeniden 1990'daki seviyesine çıkarılabilmesi için petrol üretim tesisleri ve rafinerilerin rehabilite edilmesi gerekiyordu. 
Ancak, MOU kapsamında gıda, elektrik, petrol ve inşaat sektöründeki sanayi tesislerinin rehabilite edilmesi amacıyla daha fazla kaynak ayrılmak zorundaydı. “Gıda Karşılığı Petrol” programı bünyesinde Irak, petrole ilişkin faaliyetlerini rehabilite etmek için 1.2 milyar dolar değerinde malzeme ithal etmişti. Ancak ayrılan bu kaynaklar yeterli olmadı. Bu durumda, altyapıya ilişkin iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yeterli düzeyde yapılamamakta ve mevcut potansiyel azami şekilde değerlendirilememekteydi. BM tarafından hazırlanan bir rapora göre, Irak'ın petrol üretimine ilişkin teknik ve altyapı problemlerinin giderilmemesi durumunda üretimde keskin bir düşüşün yaşanacağı ifade edilmekteydi. Savaş sırasında gerçekleşen tahribat durumu daha da vahim hale getirdi. Savaştan önce Irak'ın üretim potansiyelinin günlük 2.8-3.0 milyon varil civarında olduğu tahmin ediliyordu. Petrol üretim kapasitesinin, ülkeye uygulanan ambargo tamamen kalksa bile, ancak 4 ile 7 yıl arasında günlük 6 milyon varile çıkarılabileceği tahmin edilmektedir. 

BM yaptırımlar rejimi altında Irak'ın sadece ham petrol ihraç etme hakkı bulunuyordu. Irak BM Güvenlik Konseyi'nin 986 ve 687 sayılı kararlarıyla Gıda Karşılığı Petrol Programı 
çerçevesinde BM gözetimi altında petrol ihraç edebilmekteydi. Irak, faz diye adlandırılan 6 
aylık dönemler itibariyle petrol karşılığı özellikle gıda, ilaç ve insani ihtiyaç maddeleri ithalatı yapabilmekteydi. BM kararları dışında kaçak yoldan gönderilen de dahil günlük 2.3-2.5 
milyon varillik bir ihraç kapasitesi mevcuttu. Savaşın ardından Irak'ta yönetimi ele geçiren ABD, ambargonun gerekçesinin ortadan kalktığını öne sürerek Irak'a yönelik yaptırımların yürürlükten kaldırılmasını talep etmektedir. Koalisyon karşıtı cephede yer alan ülkeler ise denetimi sürdürebilmek için bu teklife olumlu cevap vermemektedir. 

Savaştan önce ihraç edilen ham petrol temel olarak ülkenin iki büyük petrol sahasından karşılanmaktaydı. Bu sahalar ülkenin güneyinde yer alan Rumeyla ve kuzeyinde bulunan Kerkük'tür. Bu iki sahada da ayrı ayrı 10 milyar varilin üzerinde bir rezerv vardır. Ancak, boru hatları, limanlar ve pompa istasyonları gibi Irak'ın petrol ihraç altyapısını oluşturan birimler, önce İran-Irak Savaşı, ardından da Körfez Savaşı sırasında zarar görmüştür. Kerkük-Ceyhan boru hattı Irak'ın işler durumdaki en büyük ihraç hattıdır. Rumeyla petrol sahası da 
1975 yılında inşa edilen stratejik bir boru hattı ile Kerkük'e bağlanmış ve böylece Kerkük 
petrollerinin Basra Körfezine, Rumeyla petrolünün de Ceyhan'a ulaşması sağlanmıştır. Diğer 
bir ihraç hattı Kerkük petrollerini Suriye'nin Banias limanına taşıyan hattır. Bu hat da 20 
Ağustos 1998'de yeniden açılmıştır. Basra Körfezine çıkışta Irak'ın 3 tanker terminali vardır. 
Bunlardan Mina El-Bekr Irak'ın en büyük terminalidir. Petrol limanları bugün, işlevsellik açısından kapasitelerinin çok altında çalışmaktadır. 

Irak petrolleri dünya ekonomisi açısından oldukça önemli bir kaynak olarak görülmektedir. 
Irak'a düzenlenen operasyonun petrol fiyatlarına büyük etkisi olacaktır. Orta ve uzun vadede bu kadar büyük bir rezerve sahip olan bir ülkenin piyasaya katılması, petrol fiyatlarının istikrarlı bir şekilde seyretmesini sağlayacak bir etmen olacaktır. 

ABD, petrol ihtiyacına yönelik ithalatını kaynak yönünden çeşitlendirmiş bulunmaktadır. 
Halbuki rakipleri AB ve Japonya Körfez petrolüne büyük ölçüde bağımlılık göstermektedir. 
ABD'nin Irak'ta kontrolü tamamen ele geçirmiş olması bu bakımdan büyük bir önem taşımaktadır. Daha ilginç olan ise, savaştan önce Irak'ın petrol ihraç ettiği ülkeler arasında günlük 800 bin varille ABD'nin önemli bir yer tutuyor olmasıdır. Bu durum, o dönemin ABD-Irak ilişkileri ve ABD'nin Irak'a karşı tutumu dikkate alındığında oldukça anlamlı bir manzara olarak karşımıza çıkmaktadır. 


PAPA VE AVRUPA'NIN KORKULARI 
Hasan Kösebalaban- Arşiv (October 2006)- anlayis.net/ 


PAPA 16. Benedikt 12 Eylül 2006'da Regensburg Üniversitesi'nde “İman, Akıl ve Üniversite: Hatıralar ve Düşünceler” başlıklı bir konuşma yaptı. Papa'nın İslam dünyasında büyük 
yankı uyandıran bu konuşması aslında derinlerde bir kültürel korkuyu yansıtıyor. Bundan 900 
yıl önce bir başka Papa da benzer kaygıları ele alan bir konuşma yapmıştı. Fransız asıllı Papa II. Urban 1095 yılında Bizans İmparatoru'nun gönderdiği elçiyi kabul etti. Elçi, Papa'dan imparatorluk sınırları içinde giderek daha fazla toprak sahibi olan Müslümanlara karşı yardım istiyordu. Gerçekten de 1071 yılında Alparslan komutasında Anadolu'ya giren Selçuklular, sadece on yıl sonra Süleyman Şah komutasında, Hıristiyanlık tarihi açısından çok önemli bir merkez olan İznik'i ele geçirmişlerdi. 

Doğu Hıristiyanlığının bu durumu Batı'da da bir panik havası estiriyordu. Bunun üzerine İtalyan ve Fransız rahiplerin katıldığı büyük bir konsey toplandı. Konsey o kadar kalabalıktı ki toplantının açık havada yapılması gerekiyordu. Aynı yılın Kasım ayında Fransa'nın Klermont şehrinde toplanan konseye hitap eden Urban, Avrupa tarihindeki en önemli konuşma olarak bilinen meşhur vaazını gerçekleştirdi. Papa'nın oldukça duygu yüklü vaazında ana tema, “kafirler'in kutsal Kudüs'ü işgal ettikleri, “vahşi, kaba ve piç” Türklerin Doğu Hıristiyanlığının kalelerini ele geçirdiği; buna karşılık Hıristiyanların uykuda oldukları ve kardeşlerinin yardımına gitmedikleriydi. Ancak Papa bunun yeterli bir motivasyon olmadığını da düşünmüş olmalıydı ki, Fransa'nın kalabalık ve fakirlik içinde bir ülke olduğunu, oysa İslam topraklarında her yerden süt ve bal aktığını da söylemeyi ihmal etmiyordu. Papa kalabalıktan kılıçlarını Tanrı için kaldırmalarını istedi, onlar da hep birlikte “Dieu le veut!” (Tanrı böyle istiyor) diye haykırdılar. Böylece emperyalizm katkılı Haçlı Seferleri başlamış oldu. Papa II. Urban'ın 
1099 yılında ölümünden sadece 14 gün önce Kudüs Haçlıların eline geçmişti; ancak bu haber 
ona yetişemedi. 

1095 yılından 2006'ya gelinen dönemde Hıristiyan Batı askeri, ekonomik ve siyasi hegemonyasını yerleştirmiş bulunuyor. Hıristiyan Batı halen bir Müslüman ülkeyi fiili işgal altında tutuyor, bir başkası tarumar edilmiş durumda; Filistin onların desteklediği bir işgal altında; Müslüman azınlıklar eğer bir başka Müslüman ülke sınırları içinde yaşamıyorlarsa kendi kaderlerine terk edilmiş durumdalar; Müslümanların elle tutulur bir gücü mevcut değil. Sadece bir İslam ülkesinin elinde atom bombası var ve o da “taş devrine geri gönderilme” gibi iğrenç tehditlere boyun eğecek kadar güçsüz. Buna rağmen, 900 yıl sonra bir başka Papa Batı'nın döktüğü bunca kan varken, İslam'ı şiddetle yayılmış bir din olarak gösterebiliyor. Her iki Papa'nın da üsluplarındaki incelik dışında paylaştıkları ortak bir İslam korkusu var. Üsluptaki incelik ise iletişim çağının getirdiği bir yenilik olsa gerek. Biri, konuşmasının anında tercüme edileceğinden korkmadan bir Fransız kasabasında konuşurken; diğeri, internet çağında yaşadığını biliyor ve söylemini özenle seçilmiş alıntıların arkasına saklıyor. Ancak Avrupa'nın Hıristiyan kimliğinin bozulması, aradan geçen 900 yıla rağmen her ikisinin ortak korkusu. 

Bu korkuya göre, bütün askeri ve ekonomik gücüne rağmen Avrupa bugün bir İslam “tasallutu” altında. Neticede Batı'nın maddi üstünlüğü, onun nüfus açısından kendini yenileyememesinden kaynaklanan çöküşünü engelleyemiyor. Oysa Avrupa'daki Müslümanlar, çok büyük oranda, bir işgal neticesinde değil, Batı'nın sömürgeci geçmişinin getirisi olarak Avrupa'da yaşamaktalar. Ancak Vatikan, Avrupa'nın giderek Hıristiyanlıktan çıktığını biliyor ve bu İslam tasallutuna geçit veren zihniyet olarak da seküler ahlak ve kurumsallaşmayı görüyor. Zira seküler ahlak bir tarafta Avrupa'nın nüfus artışını engelleyen etkiler yapıyor, diğer tarafta Avrupa kimliğinin seküler olarak tayin edilmesinin özellikle Türkiye'nin AB'ye üyeliğine imkân vererek Müslümanların Avrupa'ya yayılmasını sağlayacağından korkuluyor. 

Papa XVI. Benedikt'in İslam'a hakaret içeren alıntılara izin verdiği konuşması, ilginç bir şekilde Hıristiyan Batı medeniyetinin antik Yunan felsefesi köklerine atıfta bulunuyordu. Bu konuşmasında Papa, Batı medeniyetindeki antik Yunan felsefesi kökleri dolayısıyla Hıristiyanlığın, “kılıç zoruyla yayılan” İslam'ın aksine mantık ve din arasında bir sentez gerçekleştirdiğini iddia ediyordu. Oysa herkesten önce, doktriner olmayan rahiplere karşı sert muame- 


lesi dolayısıyla ve Nazi geçmişine atıfla zamanında adı “Panzer Kardinal”e çıkan Papa'nın da bildiği gibi tarihsel olarak bu görüş doğru değil. İslam felsefesi Yunan felsefesiyle Avrupa'dan çok daha önce tanışmış ve bu felsefenin ürünlerini tercüme etmiş, yeniden yorumlamıştır. Avrupa antik Yunan eserlerini Arapça'dan tercüme etmiştir. Ama bu tarihi gerçeğe atıfta bulunmak bile entelektüel mülkiyet haklarından sürekli dem vuran Batı'ya ağır geliyor. 
Vatikan'ın İslam tarihinden çok daha önce kendi tarihiyle; Engizisyonla, İspanyol Reconguistasıyla, Haçlı seferleriyle, sömürgecilik tarihiyle ve Avrupa'nın Nazi geçmişiyle hesaplaşması gerekiyor. 

Katolik Kilisesi'nin, artık nüfus olarak daha kalabalık olduğu Latin Amerika ya da Asya'dan bir ismin değil de, Avrupa kültürel korkularını öteden beri seslendiren Kardinal Ratzinger'i Papa olarak seçmesi de kendi içinde bir mesaj taşıyordu. Latin Amerikalı ya da Asyalı bir Papa, Katolikliğin evrensel boyutunu vurgulayacaktı. Ancak Vatikan, Avrupa'nın Hıristiyan kimliği konusundaki hassasiyetiyle tanınan muhafazakâr bir kardinale bu unvanı vererek, “Avrupa Hıristiyan'dır ve Hıristiyan kalacaktır” mesajını tercih etti. Soğuk Savaş ve ardından gelen liberal ekonomik dönemde Polonyalı Papa oldukça iyi iş çıkarmıştı. Ancak Papa Jean Paul medeniyet kavgası işiyle ilgilenmiyor, Irak'ın işgali gibi konularda Amerikan yönetimiyle de ters düşüyordu. Şimdi ise Müslüman nüfus artışının ve Türkiye'nin üyelik ihtimalinin getirdiği kültürel korkunun oluşturduğu bir ortamda Kıta Avrupası'ndan, özellikle de Almanya'dan bir Papa, Amerika'daki Haçlı Şövalyesine daha iyi eşlik edebilecektir. II. Urban'ın kemikleri sızlamasın; Dieu le veut! 


PAPA VE İSLAM 
Hans Köchler- Arşiv (October 2006)-Çeviri: Cihat Arınç- anlayis.net/ 


PAPA 12 Eylül tarihli konuşmasında, Hıristiyan imanı ile klasik Yunan felsefesinde tanımlanan aklın (logos) birbiriyle çelişmediğini ispatlamaya niyetliydi. Ne üzücüdür ki bunu, Ortaçağ'ın İslam aleyhtarı önyargılarını yeniden canlandırarak, İslam dinini ve onun peygamberi Hz. Muhammed”i aşağılamak pahasına gerçekleştirdi. Batılı güçlerin İslam ülkelerinde düzenlediği savaşların da etkisiyle İslam ve Batı arasında gittikçe yükselen bir gerilimin hâkim olduğu hâlihazırdaki zeminde, Papa'nın, yüzyıllar önce yanlış ve tek taraflı bir İslam algısıyla Hz. Muhammed'e karşı düşmanca dile getirilmiş ifadelere yaptığı atıf, olsa olsa yangına körükle gitmek şeklinde değerlendirilebilir. 

Roma Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 16. Benedikt, bütün bir İslam ümmetinin âdeta kanını donduran ve maalesef Haçlı ruhunu canlandıran konuşmasında 14. yüzyıl Bizans hükümdarı TI. Manuel Paleologos şöyle bir iktibasta bulundu: “Bana Muhammed'in getirdiği yenilikleri gösterin. Sadece tebliğ ettiği dinin kılıç gücü ile yayılması emrini vermesi gibi kötü ve insanlık dışı şeyler bulursunuz.” Doğrusu İslam'a ve Hz. Muhammed'e dil uzatan bu tahkir edici ifadeleri hiç denetlemeden olduğu gibi alıntılayan Papa'nın, konuşmasının sonunda diger dinleri davet ettiği “kültürler diyaloğu”nda nasıl olup da güvenilir bir ortak olacağını anlamak zor. Korkarım ki Papa, Haçlı Seferleri devrinden kalma İslam aleyhtarı düşünce ve duyguları iktibas yoluyla dahi olsa tekrar ederek beslediği müddetçe, ne onun “insanlığın dini geleneklerinin büyük tecrübe ve manevi idraklerini dinlemek” şeklinde açıkladığı niyetinin samimiyetine, ne de şiddete karşı ileri sürdüğü diyalog yanlısı argümanlara inanmak mümkün. 
Papa 16. Benedikt, akıl ile imanın birbiriyle uyumunu/çelişmezliğini vazettiği konuşmasında, İslam'ı, akla karşı düşmanca bir tavır almakla ilişkilendirme eğiliminde görünüyor. Ancak İslâm teolojisi, 16. Benedikt'in “rasyonalite? için gerekli gördüğü şartları, Papa'nın başkanlık ettiği kilisenin doktrininden çok daha olumlu bir şekilde karşılar. Yunan felsefi düşüncesinin İslam felsefesi içerisindeki yorumlanışı ve adaptasyonu da bunun bir ispatıdır. Tanrı anlayışına gelirsek; tek-tanrıcılık (tevhid, vahdaniyet) anlamında İslami tanrı anlayışı da, “Kutsal Üçleme (Teslis)” şeklinde beliren Roma Katolik doktrininden çok daha berrak ve tutarlı bir şe- 


kilde tanımlanmıştır; teslis doktrininin ise çok-tanrıcılıktan (politeizm) ve putperestlikten (paganizm) ne şekilde ayrıştığı son derece muğlâktır. 

Papa bütün bunları görmezden geldiği gibi, Yunan felsefesinin görüşlerinin -/0gos'a olan bağlılığının- Ortaçağ Hıristiyan Avrupa'sına o devrin Müslüman düşünürleri tarafından getirildiğini de kasten göz ardı ediyor. Papa'nın konuşmasında geçen “İncil'in mesajı ile Yunan düşüncesinin karşılaşması”, büyük ölçüde İslam filozoflarının etkisinin bir neticesi. Zira o çağın Avrupalı Hıristiyanları, Müslüman düşünürlerin etkisinden evvel klasik Yunan felsefesinden tamamen bihaberdiler. 

Ayrıca bir ilâhiyatçı olarak Papa'nın, İslam hakkındaki sözlerinde birçok bakımdan yanıldığını söylemek mümkün. Meselâ, “Dinde zorlama yoktur” (Kur'an, 2:256) ayetine atıfta bulunarak bunun peygamberliğin ilk yıllarında nazil olmuş bir ayet olduğunu söylüyor -ki Papa'ya göre “Muhammed, bu dönemde zayıftı ve tehdit altındaydı.” Oysa gerçekte, söz konusu ayet nübüvvetin orta döneminde (M. 624/625 - H. 3/4 yılları civarında) nazil olmuştu ki, bu dönemde Muhammed peygamber güçlü bir konumdaydı ve Medine'de devlet idare ediyordu. 
Papa, konuşmasındaki bilgi yanlışlıkları ve tutarsızlıkların dışında, Tanrı adına uygulanan şiddete yönelttiği eleştiride de ziyadesiyle içten pazarlıklı görünüyor. Zira Bizans İmparatoru'nun İslam'ın adını anarak şiddeti kınamasına atıfta bulunurken, nedense Roma Katolik Kilisesi”nin yüzyıllar boyunca -kâfir olarak telâkki ettiği- Müslümanlara ve diğer din mensuplarına uyguladığı şiddetten hiç ama hiç bahsetmiyor. Reconquista (Endülüs'ü Yahudi ve Müslümanlardan arındırma) ve insanları din değiştirmeye zorlama, Haçlı Seferleri, Avrupalıların sömürgeleştirme (kolonizasyon) dönemi vb. hadiselere de hiç değinmiyor. Yine Papa'nın cihad anlayışı da, terimin “insanın kemale ermek için gayret sarf etmesi” şeklindeki asıl anlamını göz ardı edip “silahlı mücadele” anlamına odaklanan tek taraflı bir görünüm arz ediyor. Dahası, Papa'nın ziyadesiyle tiksiniyor göründüğü “kutsal savaş” kesinlikle İslami bir terim degil. Arapça cihad teriminin anlamını “kutsal savaş” deyişiyle açıklamak son derece yanlış bir yönlendirme. Latince bellum sanctum teriminin tam karşılığı olan “kutsal savaş”, Ortaçağ'da “Şarklılara? karşı düzenlenen Haçlı Seferlerini tanımlamak için kullanılıyordu; dolayısıyla, “kutsal savaş” asırlar boyunca Roma Katolik Kilisesi'nin öğretisinin bir parçası olageldi. 
Konuşmasında aklın ve dini değerlerin barışçı araçlarla yayılmasını tebliğ eden Papa üzücü bir şekilde, -bazı Batılı liderlerin Hıristiyan değerlerinden ilham aldıkları iddiasıyla gerçekleştireceklerini söyledikleri “Büyük Ortadoğu Projesi”nin de açıkça gösterdiği gibi- doktriner bir insan hakları anlayışının ve Batılı değerlerin, İslam dünyasına silahlı güç vasıtasıyla zorla dayatıldığı gerçeğini de tümüyle göz ardı ediyor. Irak'ın hukuk dışı bir şekilde istilâ ve işgal edilmesi, Afganistan'da hâlâ sürmekte olan işgal ve İran'a karşı savaş tehdidi bu insanlık dışı politikanın kanıtları. Selefi Papa II. Jean Paul'ün aksine, bu gerçekleri görmezden gelen Papa 
16. Benedikt, dini bir lider olarak, ahlâkına duyulan güveni sarsıyor. 

Papa II. Jean Paul zamanında gerçekleştirilmiş olan İslam ve Hıristiyanlıkta Tek-tanrı Tasavvuru adlı sempozyumda daha iyi bir kavrayışa zemin hazırlamak doğrultusunda her iki dinde- ki “tek-tanrı” nosyonunu keşfetmek ve her iki tasavvur arasındaki yapısal benzerlikleri tanımlamak için bizler Müslüman ve Hıristiyan bilginler olarak bir araya gelmiştik. Toplantının bildirisinde, önyargıları Hıristiyanlar ile Müslümanlar arasındaki sahici bir diyaloğun önündeki esas engel olarak tanımlamış ve buna ilâve olarak “genç yaştaki Hıristiyanların, gerçek İslam kültürünü öğrenmesi” dileğimizi dile getirmiştik. Papa bu talihsiz konuşmasıyla kendisinden öncekilerin iki büyük din ve medeniyet arasında diyalog kurma çabalarını da hepten boşa çıkarmış oldu. 


PAPA'NIN SİYASİ TEOLOJİSİ 
Ahmet Okumuş- Arşiv (October 2006)- anlayis.net/ 


PAKİSTANLI bir arkadaşım anlatmıştı. Ateist olarak geçirdiği ilk gençlik yıllarının ardından koyu Katolik bir hanımla evlenir. Hatta nikah akdinden önce, çocuklarını Katolik ahlak ve maneviyatı üzere yetiştirmeyi kabul ettiğine dair bir ahitname imzalar. Fakat zamanla içinde derin bir anlam arayışı kök salmaya başlar. Bir yanda kendi İslami kökleri, diğer yanda Katolik aile çevresi ve arada bocalayan kişisel ateizmi. Hummalı bir okuma ve araştırma sürecine girer. Farklı din ve uluhiyet anlayışlarını incelemeye koyulur. Sonunda çektiği manevi ıstırab, bir gece gördüğü manidar bir rüya ile zail olur. Düşünde Hz. İsa, dudaklarında İhlas suresin- den ayetler, ona doğru yürüyordur. 

Papa'nın Almanya konuşması, İslam uluhiyet anlayışına eleştirel atıflarda bulunsa da, aslında Hıristiyan ilahiyatının iç gerilimlerini göstermesi bakımından önemli. Bu açıdan konuşmada iki kritik alan tesbit etmek mümkün. İlki, Hıristiyanlığın, genelde İbrahimi geleneğin, Helen mirasıyla olan ilişkisi hakkında söylenenler. Batı medeniyeti açısından bu meseleyi sembolik olarak iki eksen şehre atıfla tartışmak adettir: Atina ve Kudüs. Atina, Yunan-Roma mirasını temsil ederken, Kudüs Yahudi-Hıristiyan geleneğinin remzidir. Biri nazari düşünce ve aklın kürsüsü, diğeri iman ve vahyin mabedidir. Bu iki kurucu unsurun birbirleriyle nasıl telif edileceği, iki şehrin öyküsünün nasıl yazılacağı, Hıristiyan ilahiyatının bugün de süren merkezi tartışmalarından biridir. Sonuçta tarih içinde Helenleşmiş Hıristiyanlık giderek güçlenen bir sentez halini alsa da, bu iki kutuplu gerilim dinmemiştir. 

Tartışmaya bugünkü güncelliğini verense birbiriyle irtibatlı iki önemli dinamik. Birincisi modernitenin makro süreçlerinin, özellikle sekülerleşmenin, söz konusu kutuplardan biri aleyhine seyretmiş olması. Yani Atina-Kudüs gerilimini tırmandıran genel dinamik, modernitenin özellikle Avrupa'da dini, peyderpey marjinal ve savunmacı bir konuma sürüklemesi. Buna karşı Papa konuşmasında aslında incelikli bir söylem stratejisiyle, Helen mirasını tasdik edip sahiplenerek, modemniteyle dini dışarıda bırakmayan bir irtibatın yollarını arıyor. Hıristiyanlığa, Helen mirası üzerinden, modernite nezdinde meşru bir varlık alanı açmaya çabalıyor. 

Papa'yı harekete geçiren diğer dinamik ise Hıristiyan ilahiyatına biraz daha içsel bazı tartışmalardan kaynaklanıyor. Bu noktada Pascal'ın bizi “feylesofların tanrısından İbrahim'in Tanrvsına” çağıran meşhur sözüne yapılan atıf anlamlı. Bu sözde ifadesini bulan, esasen Helen mirasının Hıristiyan uluhiyet anlayışını çarpıttığı fikridir. Bu fikir Pascal'la sınırlı kalmadığı gibi, sonraları Nietzsche'nin Tanrı'nın ölümünü ilanı ve özellikle Heidegger'in Tanrı'yı bir töz-varlık kipi olarak görüp kavramsal şemalara sıkıştıran geleneksel felsefi-metafizik teoloji- ye (onto-teoloji) yönelttiği tenkitlerle daha bir pekişmiştir. Felsefileşmiş (aslında Helenleşmiş) uluhiyet anlayışlarına karşı önceki çağlarda gösterilen dini tepkiler, modern dönemde bir bütün olarak metafiziğin sorgulanışıyla birleşince, çok daha güçlü bir ilahiyat eleştirisini getirmiştir. Bugün bile din felsefesindeki en ilginç tartışmalar, metafizikten sonra dinin imkanı ya da metafiziğin rağmına (post-metafizik) bir din ve uluhiyet tasavvurunun imkanı üzerine yapılan tartışmalardır. 

Helen mirasını sorgulamaya dönük bu tür eğilimler aslında bizde de farklı etkiler altında izlenebilir. 20. yüzyıl başlarında yazan Muhammed İkbal'in ana temalarından biri, Yunan metafiziğinin İslam kelamına yaptığı menfi tesirlerdi. Yine yakın zamanda kaybettiğimiz Şakir Kocabaş'ın da sürekli vurguladığı ana tezlerinden biri, Kur'an'da bulunmayan ve Yunan felsefesi tesiriyle İslam düşüncesine giren ‘varlık’ kavramının Kur'an'ın kendi iç kavramsal sistematiğini perdelediğiydi. Papa'nın ve Katolik Kilisesi'nin Helen-karşıtı eğilimlere tepkisi ise yalnızca asırlardır süren felsefi-teolojik bir tartışmaya müdahale değil; aynı zamanda siyasi-teolojik bir müdahale. Zira Helenleşmiş Hıristiyanlığın ana akım olduğu Batı dünyasında Helen mirasını sorgulamak, aslında kurumsallaşmış Hıristiyanlığa karşı tepkinin ifade yollarından biri olmuştur. Bu bakımdan Papa'nın konuşması kurumsallaşmış Hıristiyanlığın yeni bir savunusu olarak da okunabilir. 

Papa'nın konuşmasında gündeme getirdiği ikinci kritik alan, mutlak aşkınlık fikrinin ve iradeci uluhiyet anlayışının (teolojik voluntarizm) dini tasavvur aleminde yarattığı problemler. Pa- 


pa bu noktada İslam'a atıfta bulunsa da, aslında ilahi aşkınlık meselesi çok daha derin bir biçimde Hıristiyan ilahiyatında kendini hissettirir. İslam'da tenzih-tesbit dengesi ile aşılmaya çalışılan bu mesele, Hıristiyan ilahiyatında genelde ya karmaşık bir teslis teolojisi ya da keskin bir imancılık (fideizm) doğurur. Bu gerilimin en berrak ifadesini Kierkegaard'da buluruz. 
Hegel'in geçici bir bilinç durumu olarak gördüğü “mutsuz bilinç”, Kierkegaard'da insanlık durumumuzun aşılamaz vasfı olur. Tanrı ile asla bir tevhide varamayan, vuslatı tadamayan müminin durumu, daimi bir mutsuz bilinç hali, bir öz-yabancılaşma olarak tezahür eder. Hiçbir (Hegelci) üst sentez, insanı bu gerilimin aşılmasına götürmez. Mutsuzluk şuuru insan için artık bir sabitedir. İlahi aşkınlığın nasıl anlaşılması gerektiği sorunu İslam medeniyetinde de muhtelif yaklaşımlara uç vermiş, fakat hiçbir zaman Hıristiyanlığın gelip dayandığı bu noktaya varmamıştır. “Tanrı'nın ölümü Hıristiyan bir fenomendir” diyen Derrida, “Hıristiyanlık, dinin sonunun dinidir” diyen Gauchet, sözleriyle buna şehadet etmiş olurlar. 

Aslında Papa'nın konuşmasını bizim için problemli kılan, İbrahimi dinler için her zaman meşru birer tartışma konusu olan bu türden meseleleri gündeme taşırken, İslam'ın ancak bir tür karşı-model (anti-model) ya da bir suimisal olarak zikredilmesi. İşte bu noktada Papa'nın felsefi-teolojik müdahalesi, karşımıza Avrupai bir teolojik muzafferiyet söylemi olup çıkıyor. 
Fakat bu teolojik zafer söylemi, yalnızca İslam-Batı ya da Türkiye-AB ilişkileri açısından degil, Hıristiyan dünyası içinde doğurabileceği gerilimler açısından da dikkatle izlenmeye değer. 
Avrupa, Katolikliğin ve genelde Hıristiyanlığın demografik, etnik ve kültürel yayılımı açısından giderek marjinalleşen bir coğrafya. Artık en iyi Hıristiyanlar Avrupa'dan değil, Asya ve Afrika'dan çıkıyor. Bölgesel kiliselerde özerklik talepleri artıyor. Avrupa'nın periferiye döndüğü bir Hıristiyan dünyasında, Papa'nın merkeziyetçi muhafazakâr temayüllerle Avrupa'nın hamiliğine soyunması, Katolikliğin iç çeşitliliği açısından da ciddi sorunlar yaratabilir. Vatikan'ın siyasi teologları bunu hesaba katacak mı? 


CABİRİ'DEN PAPA'YA: HANGİ “AKIL”? 
Cihat Arınç- Arşiv (October 2006)- anlayis.net/ 


PAPA 16. Benedikt, Regensburg Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, Hıristiyanlığı ve onun müessesesi Kilise?'yi “akl'ın (logos) temsilcisi olarak sundu; buna mukabil, yaptığı atıflarla da İslam'ı ‘savaş’ (cihad kavramının saptırılmış bir tercümesi) ile özdeşleştirdi. Papa'nın tanımı içerisinde “akıl” ile ‘savaş’ birbirine zıt kavramlardı. Buna göre, Hıristiyanlık ‘rasyonalite’yi simgelerken, diyalektik olarak onun zıddı olan savaşçı İslam “irrasyonalite'yi temsil ediyordu. 
İnsan, Papa'nın bu şematik tanımlamasıyla karşılaşınca, onun —Ortaçağ tarihinden habersiz olmadığına göre- başka hesaplar güttüğü hissine kapılıyor. Papa, konuşmasında akıl ile savaşın birbiriyle çeliştiğini söylüyor. ama böyle yaparken iki şeyi görmezden geliyor: (i) Güya aklın temsilcisi olan Roma Katolik Kilisesi, haçlı seferlerini “kutsal savaş” (bellum sanctum) öğretisi dahilinde gerçekleştirdi; (ii) Aydınlanma sonrasında beliren Avrupalı araçsal akıl, savaşı rasyonalize etti ve iki dünya savaşına sebep oldu. 


Kilise: Akıl Karşıtlığının Vatanı 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 17 Eylül'de CRR Konser Salonu'nda “Arzın Merkezinde Buluşmalar: İstanbul-Endülüs Köprüsü” başlıklı bir konferans düzenledi. İslam dünyasının yaşayan en büyük düşünürlerinden biri olarak kabul edilen Muhammed Âbid el-Cabiri konferansa konuşmacı olarak katıldı. Arap-İslam aklının çeşitli veçheleri üzerine kaleme aldığı değerli eserlerle tanınan Cabiri, konuşmasında Papa'nın açıklamalarını değerlendirdi. 

Cabiri”ye göre, hem İslam medeniyetinin hem de Batı medeniyetinin bugünkü en büyük meselesi, “aklı” yeniden inşa etmektir. Yeni bir akıl inşasının yolunun İslam aklının tarihini yazmaktan geçtiğini belirten Cabiri, bu konuda Müslümanlara iki büyük görev düştüğünü söylüyor: “Biz sadece İslam aklının değil, Avrupa aklının da tarihini yazmalıyız.” Bunun, Batı aklı- 


nın krizini çözmek için gerekli olduğunu belirttikten sonra Cabiri, söz konusu krizin kökeninde Aziz Pavlus tarafından Hıristiyanlığa sokulan pagan etkilerin yattığına işaret ederek 16. 
Benedikt'in sözünü ettiği “Akıl?la uyumlu Kilise doktrini” söyleminin içi boş bir iddia olmaktan öteye geçmediğini belirtiyor. 

Aryus gibi kimi tevhid ehli Hıristiyanların “Üçün Birliği” şeklindeki çelişkili akideyi düzeltmek için sarf ettiği çabaların da neticeyi değiştirmeye yetmediğini vurgulayan Cabiri, Hıristiyanlığın içindeki bozulmayla gelen akıl karşıtlığının Kilise tarafından çatışmacı bir şekilde doktrin hâline getirildiğinin altını çiziyor. 

Cabiri diyor ki: “Kilisenin kısıtlayıcı ve baskıcı politikalarına karşı Avrupa'daki hümanist düşünürlerin verdiği mücadeleler, âdeta akıl karşıtlığını ortadan kaldırmak için atılan gür bir çığlıktı!”? Fakat hümanistler de “papaza kızıp oruç bozmuş” ve Kilise'nin yanlış inançlarını reddetmekle kalmayıp ateizme doğru kaymıştır. 

Descartes'ın cogito felsefesi de yeni bir akıl inşası çabası idi; ama Cabiri'nin deyişiyle bu, “Ben'i merkeze alıp Öteki'yi dışlayan Avrupa-merkezci bir akıldır ve dünyada şu anda olup biten savaşlar hep bu Avrupa aklının neticeleridir. Kısacası insanlığın geldiği son nokta, Avrupa modemliğinin başarısızlığıdır.” 


Heraklitus?tan Hegel?e: Savaş Her Şeyin Atasıdır! 

Cabiri'nin şu anki savaşların hep Avrupa aklının neticeleri olduğu şeklindeki değerlendirmesinin haksız bir genellemeye dayandığı söylenemez. Gerçekten de Hobbes'tan Kant'a, Hegel'den Marx'a varıncaya kadar birçok Batılı filozofun görüşleri, “çatışma'nın teorisini kendine özgü bir tarzda yeniden kurar. “Tabiat hâli”ni bir savaş hâli olarak açıklayan Hobbes, Leviathan (1651) adlı temel eserinde barışın pamuk ipliğine bağlı olduğunu, dolayısıyla sürekli olamayacağını vurgular. Aslolan, savaş hâlidir. Tabiat hâlindeki savaş, “herkesin herkese karşı savaşıdır.” 

Kant da Ebedi Barış (1795) risalesinde, Hobbes'un “tabiat hâli? görüşüne paralel bir şekilde, “Tabiat hâlinde iken başvurulan tek çare savaştır” diyordu. Ona göre, tabiat savaşın sebebidir, çünkü ancak bu sayede insanoğlu rasyonel bir dünya düzeni kurmaya yönelir. Dolayısıyla medeniyetin gelişmesinin önde gelen aracı olarak savaş, insanoğlunun aklını mükemmelleştirir ve ebedi barış formunda saf bir rasyonalitenin kurulmasını sağlar. 

Hukuk Felsefesinin İlkeleri'nde (1821) Hegel, devletin bir fert olduğunu ve ferdiyetin aslen ‘negasyon’ (değilleme) anlamına geldiğini, dolayısıyla her devletin kendi düşmanını yarattığını belirtir. Hegel'e göre savaş zorunludur ve devleti tazeleyerek ataletten uzak tutar. Böylelikle o, Kant'ın “savaşın, insanlığın gelişmesini kolaylaştırdığı” şeklindeki görüşünü benimsemekle beraber, onun “ebedi barış” hakkındaki yaklaşımını eleştirir. Çünkü eğer “ebedi barış” diye bir şey var olsaydı, bu tek kelimeyle devletin ölümü olurdu. 


Karşıtlığın ve Araçsallığın Ötesi: Aklın Yeniden İnşası 

Cabiri, Öteki'sini önce üreten, sonra dışlayan ve nihayet yok etmeye yönelen bu Avrupa aklının Horkheimer, Deleuze, Foucault gibi düşünürler tarafından içeriden eleştirildiğini, ancak bunun yeterli olmadığını belirtiyor. Ona göre, Müslüman entelijansiyanın da, meşruiyeti müphem hedefleri rasyonalize etmekten başka bir işe yaramayan bu ‘araçsal akl'a dışarıdan bir eleştiri yapması gerekir. 

Medeniyetlerarası diyalog meselesine de değinen Cabiri, Arap-İslam aklının ve Avrupa aklının yeniden inşasına yönelmeyen bir medeniyet diyaloğunun hiçbir işe yaramayacağı kanaatinde. Çünkü bugün karşımızda bulunan sorun, palyatif çözümlerle ortadan kaldırılabilecek kadar basit değil; fakat o, “köken'i sorgulamamızı gerektiren metafizik bir sorun. Cabiri, problemin çözülebilmesinin ancak Batı'nın kibirli ve dışa kapalı tavrından vazgeçmesiyle mümkün olacağının altını çiziyor ve ekliyor: “İçine kapanık olan akıl, Avrupa aklıdır. İslam aklı, hep dışa açık olmuştur.” 


AB'ye girme çabası içerisinde olan Türklerin de bu metafizik soruna ciddi bir şekilde kafa yormalarının gerektiğini söyleyen Cabiri, taraflar arasındaki dengesizliğe işaret ediyor: “İki medeniyet arasında bir diyaloğun gerçekleşebilmesi için öncelikle taraflar arasında bir “çıkar dengesi” kurulabilmeli. Halbuki şu anda hem kendi çıkarlarını, hem de bizim çıkarlarımızı onlar kontrol ediyorlar.” Cabiri'ye göre, bu “çıkar dengesi” sağlanamadığı müddetçe, Bush'un ve ‘ruhan? lider Papa'nın dilindeki aşırılık devam edecek. 

Hangi Akıl? 

Ben-merkezci hedeflere yönelen araçsal akıl, vicdan ile birlikte hareket etmez. Böyle bir akıl, akl-ı selim'den pek uzaktır, dolayısıyla asla selâmer'i (barışı) tesis edemez. Akl-ı selim sahibi olmayanın ruhaniyet'inden de kuşku duyulur ve ruhaniyet ki kalb-i selim ister. Kalb-i selim sahiplerinden ise asla katı ve ruhsuz sözler sadır olmaz. Papa'nın konuşması ise Yunus Emre'nin mısralarını hatırlatıyor: Taş gönülde ne biter / Dilinde ağu tüter / Nice yumşak söylese / Sözü savaşa benzer. 


YAHUDİ LOBİSİ VE İSRAİL'İN “VAR OLMA” MİTİ 
James Petras-Çeviri: Hüseyin Ali Uğur- Arşiv (October 2006)- anlayis.net/ 


İSRAİL devleti ve farklı ülkelerdeki Yahudi lobileri, İsrail'in Lübnan saldırısında, ölen 23 
Yahudi sivil ve 116 askerin ailelerine destek için 300 milyon dolarlık yardım kampanyası başlattı; tabii bunlara, ölen 18 İsrailli Arap sivil dâhil değildi. Yahudi lobisi İsrail'in sivil kaybı- nın sayısını 41 olarak açıkladı; ancak bu kayıpların 189i, İsrail nüfusunun yaklaşık %20’sine tekabül eden İsrailli Arap Müslüman ve Hıristiyan azınlıklara ait. Azınlıkların kayıplarının çok olmasının sebebi İsrail hükümetinin uyguladığı sirenle uyarma ve sığınak sağlama sisteminin Yahudiler için hazırlanması ve azınlıkların bu konuda göz ardı edilmesi. 

İsrail'de sivil kayıplarının oranı 9035; azınlıkları çıkardığımızda ise bu oran %19 oluyor. 
Açıkça görülüyor ki, Lübnan direnişçileri çoğunlukla Lübnan”ı işgal eden İsrail askeri güçlerini vurmayı hedeflemiş. Buna karşılık, Lübnan'daki kayıpların sayısı, 1.181. Bunların sadece 93'ü savaşçı, geri kalanı yani %92’si ise sivil. Açıkça söylemek gerekirse, İsrail'in Lübnan'a saldırısı sırasında, ölen her İsrailli Yahudi sivile karşı 47 Lübnanlı sivil öldürüldü. 
ABD'de Büyük Amerikan Yahudi Örgütlerinin Başkanları tarafından kurulan 52 organizasyondan biri olan İsrail Yabancılar Şubesi bile, İsrail'in sivillerin evlerini, hastaneleri, mülteci konvoylarını, kilise ve camileri yıkmasını eleştirdi. Ancak bunu yaparken İsrail'in “var olmak” ve İsrail mitini devam ettirmek için Hizbullah'ı ve Lübnan Ulusal Direniş Cephesi'ni kapsayan “Müslüman teröristlere” karşı savaşını sürdürmek zorunda olduğunu unutmuşlardı. 
Lübnan'daki tahribat, Beyrut'un güneyindeki yerleşim yerleri ve Hizbullah roketlerinin konuşlanmadığı sokaklarda olmasına rağmen, İsraillilerin ve Yahudi lobilerinin çoğu, “Lübnanlı sivillerin ölmesinin sebebi, Lübnan direnişinde siper olarak kullanılmalarıdır” yalanında ısrar etmeyi sürdürüyorlar. 

Peki İsrail'in Beyrut ve Kuzey Lübnan'ın içlerine kadar girerek 15.000 evi yok etmesi Büyük Amerikan Yahudi Örgütlerinin Başkanları Konferansı'nın iddia ettiği gibi savunma amaçlı bir hareket mi? Bu çok akıllı, zengin Princeton, Yale, Harvard gibi üniversitelerde eğitim görmüş ama İsrail'in Lübnan işgalini savunabilen insanlar, gerçekten hastaneleri, evleri vs. bombalamanın İsrail'in var oluşu için gerekli olduğuna inanıyorlar mı? Yukarıda yaptığımız basit matematiği, “soykırımın matematiği”ni anlayamıyorlar mı? İsrail'e savaş makineleri için cömertçe destek veren bu Hollywood zenginleri -ki bunlardan biri Bush'un Ortadoğu baş danışmanı Elliot Abrams- yazdan önce İsrail'in Hizbullah'ı yok etme planına tam destek vermediler mi? 
Aradan bir ay geçmeden sınır olayları gerçekleşmedi mi? 

Yahudi lobisi “Hizbullah'ın iki İsrailli askeri kaçırması fitili ateşledi” dese de, bu konuda hâlâ ihtilaflar var. Zira Amerikan iş dergisi Forbes, Fransız haber servisi AFP, güvenilir Asia Ti- 


mes ve Lübnan polisi, Hizbullah'ın kaçırdığı söylenen İsrail askerinin sınıra birkaç kilometre mesafedeki bir Lübnan köyünde ele geçirildiğini iddia ediyorlar. 

Yahudi lobisinin sıklıkla dile getirdiği “İsrail'in Ortadoğu'da ahlaki ve askeri üstünlüğü” iddiası ise -ki bu ahlaki ve askeri üstünlük, İsrail'in var olabilme düşüncesiyle iç içedir- Hizbullah”ı yok etme planlarının gerçekleştirilememesiyle zayıfladı. “İsrail ordusunun yenilmezliği” büyük oranda taşlı sopalı Filistinli okul çocuklarıyla savaşmasından kaynaklanmaktaydı. Şu an açıkça görülüyor ki, İsrail ordusu, iyi silahlanmış, deneyimli Lübnanlı savaşçılarla karşılaştığı zaman çok zayıf ve saldırıya açık hale geliyor. BM raporuna göre, 2006'nın 26 Haziran'ından 26 Ağustos'una kadar geçen sürede İsrail, 44'ü çocuk olmak üzere 202 Filistinliyi öldürdü ve sadece bir askerini kaybetti. Lübnan'da ise bunun yarı zamanında 116 asker kaybedip, sadece 93 Lübnanlı savaşçı öldürebildi. 

İsrail'in hedeflerini gerçekleştirememesi ve yenilmesinde hem İsrail'in, hem de İsrail taraftarı Yahudi lobisinin büyük etkisi var. Hizbullah Lübnan toplumunda etnik ve dini ayrım gözetmeksizin yeniden inşa kampanyasıyla meşgulken, Yahudi lobisi ise sadece İsrail asker ve sivilleri için fonlarını artırmayı düşünüyor. Olmert-Peretz ikilisine ve General Dan Halutz'a ciddi eleştirilerin yöneltildiği İsrail'de yenilginin sebeplerine ilişkin genel kanı ise; hükümetin çok güçsüz oluşu, kara ordusunun yeterli etkiye sahip olmayışı ve Lübnanlı siviller için gerektiğinden fazla kaygı duyulması. İsrail'de Likud ve diğer partiler Suriye ve İran'ın da bombalanması gerektiğini ve ateşkesin çok erken yapıldığını düşünüyorlar. Yahudi lobisi, Lübnan saldırısı sonrasında oluşan bu sert muhalefeti ve kargaşa ortamını, İsrail'deki gelişmemiş demokrasiye bağlarken; İsrail'in askeri gücünün zalim/yıkıcı olmasına ve İsrail kamuoyunun aşırı sağcı kanat tarafından yönlendirilmesine aldırmıyor. 

Yahudi dininin ileri gelenleri de İsrail'in askeri hırs ve öfkesini tetikliyor. Rabbi Eliyahu ve Drori gibi İsrailli muhalifler, İsrail'in, savaşı Lübnanlı sivilleri çok fazla düşünmesi yüzünden kaybettiğini iddia ediyor. Rabbi Drori, Batı dışındaki herkesi Yahudi karşıtı ilan ediyor ve “düşmanlarımız barbar gibi davranırlarsa biz de onlara karşı Hıristiyan ahlakını kullanırız” diye ekliyor. Rabbi Doy Lior ise Yesh Haham Konseyi adına “Eğer düşmanlarımız ahlaki kriterlere aldırmayarak, bir elinde bebek diğer elinde silah bize ateş edip bombalarla sivillerimizi vururlarsa, biz de Yahudi ahlakının getirdiği ‘kim seni öldürmek istiyorsa ondan kendini koru ve önce sen onu öldür” kriterini uygulamalıyız” şeklinde açıklamada bulunuyor. 

Amerikan Yahudi Komitesi İdari Müdürü David A. Haris ise Amerika'nın İsrail'e körü körüne itaat etmesini tartışırken, “Şu ana kadar herhangi bir ulus İsrail'le bu kadar sıkı ilişkiler kurmayı aklından bile geçirmedi. Amerika'dan başka hiçbir ulus, İsrail'in güvenlik ve uzun dönemli barış arayışına yeterli destek verebilecek kapasiteye sahip değil. En son Hizbullah'la yapılan savaşta Amerika, İsrail'e olan desteğini açık bir şekilde gösterdi. Bunda Amerikan Yahudilerinin çok büyük etkisi var ve onlar bunun için her gün çalışmaya devam ediyorlar” diyor. 

Gerçekten de Yahudi ağı ve lobisi Amerikan Kongresi'ndeki oylamada Amerika'nın Lübnan işgaline desteğini 9098'lerde tutmayı başardı. Bu desteğin 9054'ü Demokratlardan, %39°u ise Cumhuriyetçilerden geldi. Lobi gece gündüz çalışarak Amerika'yı kayıtsız-şartsız İsrail taraftarı bir devlet haline getiriyor. İsrail için demokratik ideallerimizden ve egemenliğimizden uzaklaşıyoruz. Ve Amerikan Yahudi Komitesi küstahça “bizim karşılıklı yararlı bağımız” diyebiliyor. Burada siyasi sahtekârlık yok mu? 


DÜNYA BANKASI NEOCONLARIN KISKACINDA 
Sadık Ünay- Arşiv (October 2006)- anlayis.net/ 


PAUL Wolfowitz'in başkanlığa atanmasından bu yana geçen bir yıl, Dünya Bankası'nda ciddi bir Neocon kadrolaşma hareketine, sivil toplum örgütleri ile son yıllarda güçlendirilmeye 


çalışılan ilişkilerin zayıflamasına ve başta İngiltere olmak üzere Avrupa ülkeleri ile kalkınma stratejisi konusunda bariz anlaşmazlıkların baş göstermesine şahit oldu. 

İşte böyle bir ortamda Singapur'da düzenlenen 2006 İMF-Dünya Bankası birleştirilmiş yıllık toplantıları, gerek davet edilen bazı sivil toplum katılımcılarının ülkeye girişinin otoritelerce engellenmesi ya da sınır dışı edilmeleri, gerekse Wolfowitz ve ekibinin sivil toplumla diyaloğa yeterli önem vermemesi sebebiyle olaylı başladı. Pentagon'dan Dünya Bankası'na taşınan, güvenlik tehdidi psikozu altındaki Neocon kadronun, idari çürüme ve rüşvetle mücadele, kalkınma, fakirliğin azaltılması gibi maskelerin altında gizli bir dış politika gündemini adım adım takip ettiği yönündeki şüpheler de artık yüksek sesle ifade edilir hale geldi. Bu bağlamda, Dünya Bankası ve İMF'nin gerek Afrika'da gerekse Asya'da yıllardır sürdürmekte oldukları kredilendirme programlarının, Neoconların imzasını taşıyan emperyal/agresif dış politika seçimleri ile uyumlu olacak biçimde çarpıtıldığı; kağıt üzerinde objektif görülen koşulların müttefik ülkelere farklı uygulandığı ve kalkınma/fakirliğin azaltılması gündeminin hafife alındığı önde gelen suçlamalar arasındaydı. Örneğin Dünya Bankası'nca 1990'ların başından itibaren çok önemsenen ve demokratik kalkınmanın anahtarı olarak lanse edilen “iyi yönetişim” ve çürüme/rüşvet ile mücadele programlarının, Pakistan gibi “teröre karşı küresel savaş”ta stratejik ortak olarak görülen ülkeleri es geçmesi ya da Afrika'da ABD'nin dümen suyuna girmeyen ülkelerin kredi koşullarının ağırlaştırılması gözden kaçmadı. 

Gittikçe ciddileşen durum diğer Avrupa ülkeleri yanında İngilizleri de fena halde rahatsız etmiş olacak ki, geleneksel olarak eski koloni alanlarına yoğunlaşan Uluslararası Kalkınma Bakanlığı”nın başında bulunan (aynı zamanda İngiliz solunun duayeni Tony Benn'in oğlu) Hilary Benn, diplomatik ancak güçlü bir üslupla Wolfowitz yönetimine rahatsızlıklarını ifade etti. Buna göre, eğer rüşvetle mücadele programı daha objektif ve ciddi bir biçimde ele alınıp kredi kaynaklarına acilen ihtiyacı olan fakir ülkelere çıkarılan suni engeller kaldırılmazsa İngiliz hükümeti, 1,3 milyar sterlinlik azgelişmiş ülkeler bütçesine ek olarak bankaya geçen yıl söz verdiği 50 milyon sterlinlik kaynağı serbest bırakmayacak. 50 milyon sterlin uluslararası yardım pastası içinde devasa bir kaynak olarak görülmeyebilir; ancak bu, söz konusu siyasi restin önemini azaltmıyor. 

Krizin odak noktasını ise, “Washington Uzlaşısı” diye bilinen ve piyasa disiplinini önceleyen politikaları İMF ve Dünya Ticaret Örgütü ile eşgüdümlü olarak destekleyen Dünya Bankasi'nın varlık sebebinin ve meşruiyetinin giderek tartışılır hale gelmesi oluşturuyor. Dünya Bankası, Soğuk Savaş döneminde Marcos ve Çavuşesku diktatörlüklerine destek olmak gibi hatalar işlemiş olsa da, özellikle 1990'lı yılların ikinci yarısından itibaren demokrasi, insan hakları, hukuk devleti, rüşvetin önlenmesi gibi hususları içeren “iyi yönetişim” kavramı etrafında bir siyasi etik ve meşruiyet arayışının altyapısını hazırlamaya girişti. Kredilendirme kriterlerinde zamanla ekonomik koşulların yanında, Türkiye'nin izlediği AB'nin Kopenhag kriterlerine benzer biçimde, siyasi şartların devreye girmesi gelişmekte olan ülkelerde demokratik rejimlerin yerleşmesini sağlama girişimi olarak değerlendirildi. 

Gelinen noktada, güvenlik refleksleri öne çıkan Wolfowitz ve ekibinin, Avrupa tipi liberal demokratik rejimleri yaygınlaştırma projesini akamete uğratmaya niyetli olduğu görülüyor. Avrupalıların tepkilerinin asıl sebebi de, son on beş yılda akademik ve entelektüel egzersizlerle olgunlaştırılıp Dünya Kalkınma Raporları'na yansıyan ve tedricen uygulamaya geçirilen neoliberal altyapılı kalkınma paradigmasının, güvenlik eksenli ve pragmatik bir neocon kalkınma söylemi tarafından alaşağı edilmesidir. 

Hilary Benn'in açıklamasındaki satır araları dikkatle okunduğunda Atlantik hattında ekonomipolitik felsefe bağlamında ortaya çıkmaya başlayan ciddi kırılmanın ipuçlarını görmek mümkün. Örneğin, kredilendirme koşullarının ulusal şartlar göz önüne alınarak esnek bir şekilde belirlenmesi talebi, Wolfowitz yönetiminin kimi ülkelere karşı kasten aşırı sıkı koşullar öne sürdüğünü; yönetişim kavramının daha geniş bir şekilde ele alınması talebi, Neoconların iyi yönetişim ya da demokratikleşme diye bir dertleri olmadığını; yardım yapan ülkeler arasında 


koordinasyon talebi de her gelişmiş ülkenin kendi koloni kalıntıları ya da askeri müttefiklerine gözü kapalı yardım yapmaktan vazgeçmesi isteğini dillendiriyor. En azından, klasik İngiliz diplomatik lisanını tersinden okursanız böyle. 

Bush ve neocon çevresinin 11 Eylül sonrası dönemde hızlanarak ve genişleyerek devam eden tek taraflı karar alma eğilimi, özellikle gelişmekte olan ülkelere şirin görünmek için her türlü çabayı gösteren Dünya Bankası'na Wolfowitz sayesinde sirayet etmiş durumda. Bu gidiş devam ederse, Avrupalı liberal geleneğin önemsediği siyasi ve sosyal değerlerin orta vadede Dünya Bankası'nın yaymaya çalıştığı yönetişim mimarisi içindeki ağırlıklarını yitirmeleri ve BOP ile diğer bölgesel güvenlik projelerinin yedeğine alınmış bir sözde yardım/kalkınma politikasının egemen olması kuvvetle muhtemel. 

Sonuç olarak, hakkaniyete dayanmayan ticari liberalizasyon talepleriyle çıkmaza giren ve geleceği tartışılır hale gelen Dünya Ticaret Örgütü'nden sonra Neoconların kıskacına giren Dünya Bankası da ciddi bir meşruiyet krizine doğru hızla ilerliyor. Çatırdamakta olan Bretton Woods sisteminden geriye ise mütevazı bir kota artırımından dolayı milletçe minnettar oldu-Sumuz, ekonomik istikrarımızın teminatı(!) İMF kalıyor. Ne dersiniz, küresel ekonomi politikte sistemik kriz ve dönüşüm çok uzakta olabilir mi? 


LİBYA ARAP SİLAHLI KUVVETLERİ; HİBRİT SİLAHLI AKTÖR MÜ?-HI 
Seçkin Deniz, 06.04.2021, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 


Sonsuz Ark'ın Notu: Çevirisini yayınladığımız analiz, Libya'daki çatışmanın politik ekonomisi ile ilgili araştırmalar yapan, Chatham House Orta Doğu ve Kuzey Afrika Programı kıdemli araştırma görevlisi Tim Eaton'a aittir ve Chatham House Irak Girişimi direktörü Renad Mansour'un Orta Doğu'daki melez silahlı aktörlerle ilgili hazırlanan Chatham House projesi çerçevesinde, sık kullanılan 'hibrit-melez' terimini ve bu terimin Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki çeşitli silahlı gruplar bağlamında uygulanmasını tartıştıkları makaleler serisinin üçüncüsüdür ve sözde Mareşal Halife Hafter'in liderlik ettiği Libya Arap Silahlı Kuvvetleri (LAAP)'a odaklanmaktadır. Türkiye'nin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne verdiği askeri destek sonrası yenilen ABD-Fransa-BAE-Suud-Sisi destekli Hafter ve ordusu gündemden düşse de kavramsal düzeyde tartışmaların konusu olmaktan başka bir şey olarak değer oluşturmamaktadır. Chatham House Irak Girişimi direktörü Renad Mansour'un makalelerle ilgili yaptığı sunuma göre, diğer katılımcıların makalelerini de çevirerek yayınlayacağımızı duyurmak isteriz. 


War On The Rocks Editörü'nün Notu: Bu, Orta Doğu'daki melez silahlı aktörler serisinin üçüncü makalesi. Birinci ve ikinci makaleleri okuduğunuzdan emin olunuz. Dizinin konsepti, aynı konudaki bir Chatham House projesinden ortaya çıkmıştır. 


Mareşal Halife Hafter'in Libya Arap Silahlı Kuvvetleri (LA AF) tam olarak nedir? 
Destekçilerinin iddia ettiği gibi, sadece ülkenin ordusu - bir devlet gücü - mü? Yoksa hakaret edenlerin iddia ettiği gibi, bir milis ittifakından veya bir aile şirketinden başka bir şey değil mi? Bu soruların cevapları, Libya'daki devlet otoritesinin doğasını ve silahlı gruplar ile toplum arasındaki ilişkinin doğasını anlamayı gerektirir. 


Aralık 2019'da LAAF, Libya'nın başkenti Trablus'a girmeye hazır görünüyordu. Hafter, Nisan ayında saldırıyı başlattığında BM önderliğindeki siyasi bir anlaşmaya varma çabalarını baltalamıştı. Destekçileri, Hafter'in başkentini milislerden ve aşırılık yanlılarından kurtarmaya 


çalıştığı konusunda ısrar ettiler. Ancak Hafter'in hırsları açıkça daha da artmıştı: Uluslararası toplum ona kur yapıyordu, yine de o masadaki her anlaşmadan uzaklaşmıştı. Ülkeyi kontrol etme hırsı nihayet bitti. Altı ay sonra, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı (uluslararası alanda tanınan, ancak kalıcı olarak bölünmüş parlamento) Aguila Saleh ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdül Fettah el-Sisi birlikte katıldığı bir basın toplantısında mütevazı bir Hafter ortaya 

çıktı ve ateşkes ve siyasi çözüm için hazır olduğunu açıkladı. Türkiye'nin Hafter'in rakiplerine verdiği askeri destek çatışmanın gidişatını değiştirmişti. LAAF toprak kaybediyordu ve ülkeyi kontrol etme arayışı sona ermişti. 


Hafter'in başarısızlığının sonuçları ortaya çıkmaya evam ediyor. Yeni bir siyasi müzakere turu sürüyor, ancak Hafter'in ve LAAF'ın nasıl devreye sokulacağına veya marjinalleştirileceğine ilişkin çözülmemiş ikilem devam ediyor. Mareşalin eski uluslararası destekçileri - Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Fransa - ciddi miktarda askeri ve siyasi desteğe israf etmesine rağmen Hafter'e inancını tamamen kaybetmiş görünmüyor. Hafter'in saldırısının başarısızlığa uğramasının hemen ardından, siyasi muhalifleri, özellikle sivil yetkililer, LAAF'ı daha açık bir şekilde eleştirmeye başladılar. Ancak Hafter siyasi süreç üzerindeki etkisini sürdürüyor. Bu gelişmelerin nereye gittiğini anlamak için LAAF'ın doğasına ilişkin sorular sormak gerekiyor. 


Libya'nın Güvenlik Sektöründe Devlet Aktörleri Var mı? Bunlar Önemli mi? 


LAAF'ı tanımlamak için kullanılan dil sonuçsaldır. Meşruiyet iddiasının merkezinde, LAAF'ın kendisini devletin askeri kolu olarak konumlandırma ya çalışırken, muhaliflerini Libya bağlamında aşağılayıcı bir terim olan "milisler" olarak görmezden gelmesi yatıyor. 
Bununla birlikte, sosyal bilimler literatüründe silahlı grupları tanımlamak için şu anda kullanılmakta olan terimler, LAAF'ın davranışlarını tanımlamak için yeterli açıklama gücünden yoksundur. Bu makale, "hibrit silahlı aktör" teriminin kullanılması ile ilgili tartışmaya girmek için LAAF'ın bir değerlendirmesini kullanıyor ve "hibrit silahlı aktör" teriminin kullanımını tercih edilir kılıyor. 


Son yıllarda Libya'da devlet inşasına ilişkin akademik söylemin 

çoğu, "vatansızlık" kavramını içeriyor. Lisa Anderson'a göre bu "vatansızlık", Kaddafi dönemindeki "siyasi meşruiyet ve sadakat için devlet kurumlarına ve ideolojilere güvenme konusundaki isteksizlik" ten kaynaklanıyordu. Örneğin, Libya güvenlik sektörü uzun süredir atomize edilmiş durumda. 1970'lerin ortalarından itibaren Muammer Kaddafi, Libya ordusuna bir baskı aracı olarak kullanılmasını engellemek için çeşitli yollar aradı ve rejimi “darbeye dayanıklı” hale getirmek için bir dizi pretoryen birim geliştirdi. 2011'de Kaddafi'nin ölümünden bu yana da etkili bir devlet ordusu ortaya çıkmadı. Bunun yerine, yerel olarak oluşturulmuş bir dizi silahlı grup oluşturuldu. Bu gruplar, yerel seçim bölgeleri içinde güçlüydü, ancak gücü yansıtma ve ulusal olarak sağlamlaştırma konusunda sınırlı yetenekleri vardı. Bunun istisnası, Trablus'u kontrol etme girişiminin başarısız olduğu 2014'ten 2020'ye kadar istikrarlı bir şekilde genişleyen LAAF. Genişlemek için anlaşmaları ortadan kaldırabilecek ulusal bir güç olarak kendini tasvir etmesi bu genişleme açısından önemli olmuştur. 


Toby Dodge, tüm aktörlerin etkili bir şekilde devlet aktörleri olduğunu iddia 

ediyor; "devletler" ve "toplumlar" arasındaki ayrımı reddediyor. Ama Libya örneğinde, aktörlerin hepsi çeşitli alanlarda devletin kontrolü için yarışan aktörler değil mi? Cevap akademisyenler için önemli olmasa da, kimlerin, hangi bireylerin, oluşumların ve silahlı grupların (ve genişletilmiş ağların) angaje olması ve bunlarla nasıl bağlantı kurmaları 


gerektiği konusunda pratik yargılarda bulunması gereken politika yapıcılar için önemli. Silahlı grupların ve bağlı ağlarının nasıl çalıştığını açıklayan terimler bu nedenle çok faydalıdır. 


Melezlik: Kabul Edilebilir Bir Analitik Koltuk Değneği mi? 


Libya'nın güvenlik sektörünü inceleyen analistler, devletin sözde ajanlarının devlet ve kurumlarının otoritesine boyun eğmediği Libya güvenlik sektörünün doğasını tanımlamak için melezlik kavramıyla uğraştılar. Bu ilişkilerin doğasını anlamanın, uygulanabilir güvenlik sektörü reform süreçlerinin geliştirilmesi için kritik olduğunu belirtiyorlar. Yine de, bu yaklaşım bazı ödünleşimlerle birlikte geliyor. Bu seriye katkıda bulunanların tümü, soyut Weberyan ayrı ve ilgisiz bir durum anlayışıyla ilişkili sorunları vurguluyor. Benzer şekilde, herkes, silahlı bir aktörü "hibrit-melez"' olarak etiketleyerek, örtük varsayımın, devlet ve devlet dışı aktörlerin bir kombinasyonu olduğunu ve böylece Weberci devlet anlayışını güçlendirdiğini, ancak yeni bir kıyafetle (ör. neo- Weberci formülasyon) ortaya çıktığını düşünüyor. 


Ancak bu kusur, silahlı aktörlerin devletin de jure -yasal- kurumlarıyla nasıl ilişki kurduklarını ve bu devletin nasıl işlediğini açıklayabilme pratik ihtiyacıyla dengeleniyor. Bu, söz konusu ülkelerdeki de jure ve de facto -yasadışı-, yetenek ve rakip aktörlerin meşruiyeti arasında gelişen ilişkiyi analiz etmek için kritiktir. "Silahlı gruplar" gibi görünüşte agnostik terimler, bu ağların ekonomik ve politik yönlerini atlıyor. 


LAAF: Ne Devlet Aktörü ne de Ordu 


LAAF, üç açıdan bir devlet gücü veya askeri olarak kabul edilme eşiğinin altında 

kalıyor. Birincisi, yasal dayanağı tartışmalı: LAAF, Birleşmiş Milletler tarafından tanınmayan bir hükümete - doğu merkezli Geçici Hükümet'e ve bir parlamentoya - doğu merkezli Temsilciler Meclisi - bağlı grupların bir ittifakıdır. Buna rağmen, kronik bölünmeler, usul ihlalleri ve yasal sürecin olmaması nedeniyle, Temsilciler Meclisinin 2015 yılında Hafter'i Libya silahlı kuvvetleri genel komutanı olarak atama kararı tartışmalıdır. Ancak LAAF, devlet kaynakları aracılığıyla fonlara erişim için mevzuatın geçirilmesini sağlamak ve özel sektördeki genişleyen çıkarlarını meşrulaştırmak için Temsilciler Meclisi ve Geçici Hükümet desteğini başarıyla kullandı. LAAF ve doğu merkezli hükümet, parlamento ve merkez bankası tarafından 2016 yılında bir Savunma Komitesinin kurulması, LAAF için doğrudan finansman için bir araç oluştururken, 2017'deki askeri yatırım mevzuatı, bir Askeri Yatırım ve Bayındırlık Otoritesinin geliştirilmesini desteklerken ekonomideki kilit alanları askerlerin kontrol ettiği Mısır modelini taklit ediyordu. LAAF, bu yasallık kalkanını gerçek yasal yetkilerini aşmak için kullandı ve yakıt ihracatı ve çalışma vizesi verilmesi gibi yetkisi olmayan ekonomik faaliyetlere bulaştı. 


Brega Yakıt ve Pazarlama Şirketi'nin yeni oluşturulan paralel bir varlığının Askeri Yatırım ve Bayındırlık Otoritesi ile 10 yıllık bir yakıt dağıtım anlaşması imzalamak için kullanılması özellikle çarpıcı bir olaydı. Yatırım ve Bayındırlık İşleri Askeri Otoritesi, buna karşılık Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bir şirketle, Libya kıyılarına yakın bir yüzer istasyonda ticari müşterilere sübvansiyonlu Libya yakıtı satmak amacıyla bir sözleşme imzaladı. Bu mekanizma, Askeri Yatırım ve Bayındırlık Otoritesinin vatandaşlara yönelik sübvansiyondan vurgunculuğa ulaşmasına izin veriyordu, ancak düzenleme muhtemelen uluslararası incelemelerin bir sonucu olarak uygulanmadı. 


İkincisi, LAAF, herhangi bir yasama veya yürütme otoritesinin ortağı veya denetimine tabi değildi. Temsilciler Meclisinin faaliyetleri üzerindeki denetimini nadiren ciddiye almıştı. 
Hafter, savaşı yönetmekle çok meşgul olduğunu söylüyordu. Nisan 2020'de hiçbir zaman başarıya ulaşmayan bir askeri yönetim ilanı, LAAF'ın devlete tabi olmak yerine devlet olmak istediğini gösteriyordu. 


Üçüncüsü, LAAF askeri bir kurum olarak konsolidasyonu açısından yetersiz kalıyordu. Grup, Kaddafi dönemi silahlı kuvvetlerinin eski unsurlarını, merkezi komuta yapıları aracılığıyla eğitilen yeni askerleri ve ideolojik (Selefi), aşiret kuvvetleri ve bölgesel gruplarla çeşitli milisleri birleştiriyordu. LAAF ile ilgili tartışma, belki de en iyi, bu bileşenlerin göreceli dengesi üzerine bir anlaşmazlık olarak özetlenebilir. 


Bu unsurların her birinin Hafter ve merkezi komutanlığıyla ilişkisi değişiyordu. En büyük ve en donanımlı gruplardan bazıları, 2016'da başlayarak merkezi komuta tarafından oluşturulmuştu. Tugay 106, LAAF'ın geliştirmek istediği birim türüne iyi bir örnektir. Tugay ilk olarak 2014'te kuruldu ve daha önce 2016'da LAAF tarafından resmileştirilmeden önce Hafter'in korunmasından sorumluydu. Şu anda LAAF'ın en büyük tek grubu budur. Resmiyet kazanmasından bu yana çok sayıda genç asker Tugay 106'ya katıldı. Fakat bu grup savaşta hedef alındığında ağır kayıplar vererek büyük ölçüde savaşın dışında kaldı. Tugayın liderliği, LAAF'taki ikiliği yansıtıyor. Resmi olarak, komutanı Tümgeneral Salem Raheel'di. Ancak gerçekte, fiili lideri Hafter'in oğlu Halid'dir. Bu, LAAF'ın temel unsurlarının aile ve akrabalık bağlarıyla Hafter ile yakından bağlantılı olduğunun bir başka kanıtıdır. 


Ancak diğer grupların Hafter ile ilişkilerinde taktiksel bir ittifaktan biraz daha fazlasına sahip olduğu görülüyor. Bu, özellikle 2019'dan başlayarak LAAF'ın genişlediği coğrafi bölgeler için geçerli. Bu bölgelerde, bazı yerel kahramanlar, Hafter'in ulusal satranç tahtasında destek olacak oyuncu olduğu sonucuna varmış gibi görünüyor. LAAF ittifakının bir parçasını oluşturan silahlı grupların çoğu Hafter ile pazarlık yaptı. Bingazi ve Derne'daki kanlı saldırılar hariç tutulduğunda, LAAF'ın genişlemesi fetihden çok anlaşmaların bir sonucu olarak ortaya çıkmıştı. LAAF, franchising modeline benzer bir şey geliştirmişti. Örneğin Hassan Maatug al-Zadma'nın başkanlık ettiği Tabur 128'i ele alalım. Tabur, 2016 yılında Sirte'ye 70 km uzaklıktaki Harawa kasabasını IŞİD-DAEŞ saldırılarından korumak için kuruldu. LAAF liderliğinin desteğini hızla kazandı ve o zamandan beri, önceden var olan grupları ve bireysel savaşçıları bünyesine katarak ülke çapında genişledi. Tabur 128'in şu anda yaklaşık bir düzine birimi var ve ülkenin güneyinde, LAAF'ın genişlemesi sırasında kenarda kalan gruplara ulaştığı görülüyor. Bu, LAAF liderliği ile koordineli olarak yapılmış olabilir, ancak Tabur 128''in tutarlılığının, bir birey olarak büyük ölçüde Zadma'ya bağlı görünmesi dikkat çekicidir. Bu, LAAF'ın bir araya getirdiği çeşitli gruplar ve kişilikler üzerinde komuta ve kontrol sağlamada sahip olduğu zorluğun bir göstergesidir. 


Öyleyse, LAAF bir ordu değilse, "paramiliter" gibi başka bir devlet merkezli terim ne olacak? Bu, yasal açıkları yönlendirebilir, ancak yetersiz kalır çünkü LAAF, mevcut haliyle, resmi devlet yapılarının eseri değildir. 


"Suçlular", "savaş ağaları" ve "büyük adamlar" (Sahra altı Afrika'daki bilimlerde yaygın olarak kullanılan bir terim) gibi devlet dışı aktörleri tanımlamak için kullanılan terimlerden bazıları LAAF'ı tanımlamak için yeterli değildir. Bu terimler, LAAF'ın bazı sosyo-ekonomik ve gelir getirici özelliklerini tanımlarken, kuruluşların kendilerinden ziyade kuruluşları yönlendiren bireyleri analiz etmeye dayanırlar. Tüm aktörleri Hafter'e itaatkar olarak tanımlamak, LAAF'ın faaliyet gösterdiği bölgelerdeki karmaşık pazarlık süreçlerini, ağın en 


güçlü unsurları Hafter'in etrafındaki adamlar olsa bile, aşırı basitleştiriyor. Bu terimlerin ideolojinin oynadığı motive edici rol için de çok az önemi vardır: LAAF'ın Bingazi ve Derne'daki saldırılarda oluşturduğu milliyetçi değerlendirme listesi, LAAF'ın güçleri daha iyi görülse bile, Hafter'in hırsları için bir araç olarak onu rakiplerden ayıran bir fikirsel güç kaynağıdır. "İsyancılar", "isyancı yönetişim" ve "asiler" üzerine odaklanmak daha uygun olabilir ve LAAF'ın her yönden devlet kontrolüne sunduğu direnişi yansıtabilir. Buna rağmen, LAAF'ın yukarıda sıralanan devlet yapılarıyla bağlantıları bu terimleri de yetersiz 


kılmaktadır. 
Ampirik Gerçekliği Yansıtan 


Bu nedenle, yukarıda tartışılan terimlerin tümü sınırlı bir açıklama gücü sağlar. " Melez silahlı aktör" terimi, LAAF'ın devletin resmi de jure kurumlarıyla (burada Ulusal Mutabakat Hükümeti, Temsilciler Meclisi, bakanlıklar ve devlet kurumları olarak tanımlanmıştır) ve LAAF'ın fiili hakimiyetiyle kontrolü altındaki alanlarla karmaşık ilişkisini daha iyi yansıtmaktadır. Bu terimin kullanılması, LAAF'ın siyasi ve ekonomik alanlardaki ve askeri alanlardaki bağlantılarını anlamaya ihtiyaç duyan politika yapıcılar için önemli araştırma yolları açar. 


Batılı devletler, LAAF'ın bu alanlardaki genişlemesini takdir etmekte yavaş davrandılar ve Doğu Libya'da meşru olarak tanımadıkları sivil liderlerle ilişki kurmayı reddederek bir dereceye kadar kör oldular. Bu daha geniş katılım eksikliğine, Hafter ve LAAF ile ilişki kurmak için etkili bir stratejinin olmamasına katkı sağladı. Sonuç, Hafter'e ülkenin doğusunu teslim edebilmesi umuduyla siyasi müzakerelerde tam bir yetki vermek oldu. Bu hata, mareşalin 2019'un sonlarında Trablus'a saldırı başlatma kararıyla açıklığa kavuştu. Katılım için daha etkili bir strateji, LAAF'ın ne olduğu ve ne olmadığı konusunda doğru bir değerlendirmeyle başlamalıdır. Doğru terimleri kullanmak bu sürece yardımcı olacaktır. 


Tim Faton, 27 Ocak 2021, War On The Rocks 


(Tim Eaton, Chatham House'da Orta Doğu ve Kuzey Afrika Programında kıdemli bir araştırma görevlisidir. Araştırmaları Libya'daki çatışmanın politik ekonomisine odaklanıyor.) 


“SEBASTİAN BACH'IN DO MAJÖR KONÇERTOSU NASIL ÇALIŞIR?”/ 
1.BÖLÜM; DENİZ FENERİ, CHP VE KIZILHAÇ 
Duru Çağlayan, 10.05.2015, Sonsuz Ark, Çırak Yazar, 


1.Bölüm:Deniz Feneri, CHP ve Kızılhaç 


Ali Kılıç 


25 Nisan 2015 günü Kılıçdaroğlu Dusseldorf ta seçmenlere sesleniyordu: "Deniz Feneri 
faciasını asla unutmadık" 


Türkiye'nin temiz siyasete ihtiyacı olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, Deniz Feneri olayını hatırlattığı konuşmasında, "Deniz Feneri faciasını asla unutmadık. İslami holdingler aracılığıyla Almanya'da alın terinin nasıl sömürüldüğünü, nasıl çalındığını biliyoruz. Ama bir şeyi hiç kimsenin unutmamasını istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz her türlü sorununuza en duyarlı yaklaşımları ve çözümleri üreten partiyiz. Her sorununuzla ilgilendik. 
Deniz Feneri olayı yaşandığı zaman ben Almanya'ya geldim. İslami holdingler faciasında yine buradaydım. En temiz duygular, inançlarımız sömürüldü. İnançlarımız alın terimizin çalınmasına alet edildi. Yurt dışında yaşayan bütün yurttaşlarıma seslenmek istiyorum. Sizin inancınız bizim inancımızdır, sizin kimliğiniz bizim kimliğimizdir. Sizin yaşam tarzınız bizim yaşam tarzımızdır. Biz kimseyi ötekileştirmeden bütün yurttaşlarımızı kucaklıyoruz ve sizlere bağrımızı açıyoruz" diye konuştu.(1) 


Deniz Feneri Davası'nı geçmişe dönük araştırırken ilk şu bilgiler çıkar karşımıza. 


Deniz Feneri Davası'nı ortaya çıkaran ilk kişi 1964 yılında Tunceli Pülümür'de doğan Ali Kılıç'tır. Ali Kılıç, 1970'li yıllardaki siyasi çalkantılar sebebiyle 1980 yılında yurt dışına çıkarak Almanya'da eğitimini tamamladı. Milliyet Gazetesi'nin Münih temsilciliğini yaptı. 
Romanya, Afganistan ve Yugoslavya'daki savaşlarda savaş muhabiri olarak görev yaptı. 1994 
yılında Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu'nda Genel Başkanlık görevini devraldı ve bu görevi uzun yıllar yürüttü. Ayrıca kendisi Türk-Alman Dostluk Federasyonu Kurucu Genel Başkanlığını da yaptı. Cumhuriyet Halk Partisinde Parti Meclisi Üyesi, Merkez Yürütme Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Danışmanlığı ve Yurtdışı Örgütlenme Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu.(2) 


Deniz Feneri Davası'nın 'Yeminli Almanca Tasdikli Tercümesi'ndeki mış”lı, muşlu suçlama ifadeleriyle beraber ilginç olan durum davanın tanınmayan ve kimlikleri çok sonradan açıklanan ya da tespit edilemeyen şahısların mektupları ve iddiaları ile başlamasıdır. 


Davayı anlatan tasdikli tercümede iddiaları ortaya atan kişilerin kim olduğunun başlarda belli olmadığı ve sonrasında kimlikleri açıklanan ya da tespit edilemediği söylenen kişilerin ifade ve iddiaları bulunur. Aşağıdaki bu ifadeler dava tutanağındaki tasdikli tercümeden alıntılanmıştır. 


Deniz Feneri e.V. Davası İddianamesi 


Kaynak: Gazeteport 

Almanca'dan tasdikli tercümedir. 

Frankfurt Am Main Bölgesel Mahkemesi Nezdinde Savcılık Konrad-Adenauer-StaBe 20 60313 Frankfurt am Main 
Dosya Numarası: 6350 Js 203391/06 


Asliye Ceza Mahkemesi (Bölgesel Mahkeme) 26. Ceza Hakimliği'ne 
Frankfurt am Main 


Özetle İddianame: 


Almanya Deniz Feneri Derneği'nde görev alan I. Mehmet GÜRHAN, II. Muhasebeci Firdevs'i ERMİŞ, II. Mehmet TAŞKAN'a açılmıştır. İddianamede adı geçen şahıslar ve dernek hakkında dernekler sicilindeki kayıtlardan da anlaşıldığı üzere, yukarıda belirtilen zaman diliminde ve daha önceleri toplum menfaatine olan işlerle uğraşmıştır. Derneğin amacı, fiziken veya zihinsel veya ruhen özürlü veya maddi durumu iyi olmayan, yardıma muhtaç insanlara yardım etmek idi. Dernekler siciline verilen ve tescili yapılan kayıtlara göre dernek, hiçbir maddi avantaj sağlamak amaçlı değildi. Dernek, kazanç sağlamak amaçlı da değildi. 
Derneğin tüm gelirlerinin hayır işlerine sarf edilmesi, dernek üyelerinin hiçbir şekilde üyeliklerinden dolayı derneğin gelirine ortaklıkları olamaz, üyeliklerinden dolayı da hiçbir şekilde ortak olup kâr alamazlardı denilerek iddialar sıralanıyordu. 


Derneğin tüm parası, tüzükte belirtilen amaç dâhilinde kullanılacaktı denilerek el konulan evraklar sırasıyla listeleniyor. Sanıkların şimdiye kadar herhangi bir sabıkası olmadığı gibi adı polisiye işlerine de karışmamıştır denilerek iddialara devam ediliyordu. 


1-) 20.02.2007 tarihinde Frankfurt am Main Savcılığı'na, kimin gönderdiği yazılı olmayan bir şikâyet dilekçesi gönderilmişti. Dilekçeyi yazanın, sanıkları ve çevresini ve Firmaları çok iyi tanıdığı ve iç işlerini gayet iyi bilen birisi olduğu dikkati çekmişti. Suçlamaları inandırıcı bir şekilde tekrarlayarak sanık Mehmet GÜRHAN ’ın bütün bu işlerin rejisörlüğünü yaptığını bildirmişti. Yeni ceza yasasınca suç teşkil eden fiillerin yanında, somut bildiriler de (kaçak adam çalıştırma, vergi kaçakçılığı, dolandırıcılık, zilyete geçirme, Muhasebenin manipüle edildiği, gibi) yapılmış ve Türk siyasi hayatından bazı hükümet yetkilileriyle işbirliği yapıldığı anlatılmıştı. 


Yazıda, © .... Derneğin her yıl elde ettiği 10-15 Milyon € yardım paralarından gerçekten de yardım ediliyor. Ancak paranın büyük kısmı Mehmet Gürhan ve adamları tarafından nakit çekilerek Türkiye 'ye götürülmekte ve kendilerine mal edilmektedir." 


Yazıyı gönderenin hukuk bilgisi olsa gerek, zira yazısında hukuki terimler kullanmıştır. 


"Resmi yardım, muhakeme etmek....maksada ulaşamamak. AKP'nin hükümette olmasından bunların hükümete ve polis teşkilatına yakınlıkları vardır” 


Daha sonraki soruşturmalardan, bu şikâyetin de tanık Vural'dan geldiği ve kendisinin daha önceleri IGMG e.V. de hukuk danışmanı olarak görev yapmış olduğu anlaşılmıştı. 


2-) 15.03.2007 tarihinde Frankfurt am Main Emniyet Müdürlüğü'ne, İnternet yoluyla ve göndericisi beli olmayan bir şikâyet yapılmış ve 1978 doğumlu Elitok ÖZGÜR adındaki bir şahsın, Adam-Opel-Str. 5 adresindeki Euro7 GmbH Firmasında kaçak olarak çalıştığı 


bildirilmişti. Bu isimle birisinin kaçak olarak çalıştırıldığı, 20.02.2007 tarihinde yapılan ve gene göndericisi belli olmayan (anonim) şikâyette de bildirilmişti. Yapılan İnterpol araştırmaları neticesinde anonim şikâyetleri yapanın kimliği ve Özgür adındaki şahsın kim olduğu belirlenemedi. 


3-) Sanık Gürhan'ın Alman vatandaşlığına girmek için yapmış olduğu başvurusu dolayısıyla, konu ile ilgili açılan dosyanın incelenmesinde, o zamanlar Gürhan'ın kız arkadaşı olarak kendini tanıtan bir kadının, Hükümet Temsilciliği'ne (Regierungsprâsidium) göndermiş olduğu bir yazıda, Gürhan'ın evli olmasına rağmen kendisiyle ilişkisinin olduğunu belirterek, onun (Gürhan'ın) hakkında suç teşkil eden suçlamalarda bulunmuştu: 


* Türk vatandaşlığından çıkıp Alman vatandaşı olduktan sonra, tekrar Türk vatandaşlığına girmiş, bunu baştan böyle planlamış. 

* Nisan 2002 yılında kendi isteği ile Türkiye'de (Burdur'da) bir aylık askerlik yapmış. 

* Bu zaman zarfında Türk Milli İstihbarat Teşkilatı için çalışacağını kabul etmiş 

* Kendi işleri için, "ajanlığını suiistimal ederek, çevresinden olan tanıdıklarını ve iş arkadaşlarını Türk polisine ve İnterpol'e şikayet ederek suçlamış ve ele vermiş" 

* Alman polisi onun (Gürhan'ın) "işine yarayan, icracısı olan aptallarmış". 

* Kendisi de karısı gibi "fanatik bir islamcı olup, Alman ve hristiyan olan her şeyin düşmanıymış, bunu da alenen savunuyormuş" 

* Milli Görüş'ün üyesiymiş. 

* Euro 7 GmbH?” nın (daha önceleri Kanal 7 Int.) genel müdürü imiş ve maliyeye vergisini vermeden illegal işler çeviriyormuş, Deniz Feneri e.V.'nin de başkanı olarak "Türkiye'ye para aktarıyor" ve "cebine indiriyor" muş. 


Daktilo ile yazılmış olan, tarihi konmamış, ancak 08.10.2002 tarihinde ulaşan mektup, şöyle 


n" 


bitiriliyor : ”.... sizden ricam, bu kriminel adama karşı bir şey yapınız..." 


4) 
C) Siyasi yönü 

(Dosyanın 1432, 1723,2034. sayfaları) 

EURO 7 nin kuruluşunun nedeni, sanık Ermiş” in görüşüne göre, Almanya'da yaşayan Türklere Milli Görüş'ün ve daha sonraları AKP'nin siyasetini aşılamakmış. Şirketler de, para kazanmak için kurulmuşlar. Frankfurt am Main'da kurulan şirketlerin amacı, elde edilen paraları yıkamaya ve daha sonraları da İslam'ın yaygınlaştırılmasına yönelikmiş. Bundan herhangi birisinin kendine maddi avantaj sağlayıp sağlamadığını bilmiyormuş, ancak tahmin edi-yormuş. Şirket sahipleri, Türkiye'deki iktidarla iç içeymişler, Milli Görüş ve AKP'nin siyasetine sıkı sıkıya bağlıymışlar. 


1982 yılında Türkiye'de kurulan YİMPAŞ Holding A.Ş., dünyanın her tarafında şube şirketler 
kurmuş ve binlerce yatırımcıdan paralar toplayarak, zimmetine geçirmiş, Türkiye'de AKP gibi parti ve İslami örgütlerin finansmanında kullanmıştı. Yatırım paraları, Almanya'da, burada yaşayan Türklerden toplanmıştı. 


Tanık VURAL 08.01.2006 tarihli şikayet yazısında, "... bazı örgüt ve partilerin, örneğin YİMPAŞ gibi, bu paraları suistimal ettikleri... Kanal 7 nin ve Türkiye'deki YİMPAŞ’ ın bağış paralarıyla finanse edildiklerini... *" bildiriyordu. 


5-) Türkiye ve Deniz Feneri bölümü iddiaları: 


Burada, Frankfurt am Main kentindeki ve yukarıda adları geçen sanıklar tarafından idare edilen Deniz Feneri e.V.” ın yanı sıra, Türkiye'de de, Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği vardır ki, bunun da amacı kamuoyu menfaatine çalışmak ve yardıma muhtaçlara yardımda bulunmaktır. Kendi verilerine göre, 2006 yılında Türkiye Deniz Feneri kuruluşuna 100 Milyon US yardım paraları gelmiş. Türkiye Deniz Feneri Derneği, buradaki Deniz Feneri e.V. derneğinde 25.04.2007 tarihinde yapılan aramadan hemen sonra, basın ve yayın organlarına vermiş olduğu demeçlerle ve kendi İnternet sayfasına koymuş olduğu bilgilerle, Almanya'daki Deniz Feneri e.V. derneği ile irtibat ve alakalarının olmadığını beyan etmişti. Türkiye Deniz Feneri Derneği Başkanı bay Engin Yılmaz da, burada vermiş olduğu 15.05.2007 tarihli ifadelerinde buna benzer verilerde bulunmuştu. Yılmaz ifadelerinde, Türkiye'deki Deniz Feneri ile Almanya'daki Deniz Feneri Derneği arasında hiçbir hukuki bağın olmadığını, bunların birbirinden tamamen ayrı iki dernek olduklarını belirtmiştir. 
Türkiye Deniz Feneri? nin 320 şahıs çalıştırdığını, 40.000 kişinin de fahri görev yaptığını ve 450.000 yardıma muhtaç ailenin kaydının bulunduğunu, Alman Derneğine de zamanında bütün bölgelerde yardımda bulunulamayacağının söylendiğini, onlara belli bölgeleri üstlenebileceklerinin söylendiğini açıklamıştır.(4) 


Türkiye basınında çıkan haberlerde medyamızın batı sever kanadı Alman savcılığının iddianamesinde derneğin Deniz Feneri Derneği kampanyasıyla 41 milyon Euro topladığı ve bunun 18 milyonunu amaç dışı kullandığını ifade ediyor. 


Sonuç olarak Almanya'da tamamlanan davada: 


Dernek yöneticilerine dolandırcılık ve haksız kazanç elde etmek suçundan hapis cezaları 
verildi. Mehmet Gürhan 5 yıl 10 ay, Mehmet Taşkan'a 2 yıl 9 ay, Firdevsi Ermiş ise 1 yıl 10 
ay hapis cezası aldı. Mehmet Taşkan ve Firdevsi Ermiş'in tutuklulukları sırasında hapiste kaldıkları süre dikkate alınarak geri kalan ceza süreleri tecil edildi. 


Mahkeme derneğin malvarlığına kamu adına el koyarak malvarlıklarının yönetimini kayyuma devretti. Kayyumlar derneğin borçlarını ödedikten sonra geriye kalan paraları almaları için bağış sahiplerine çağrı yapacak geriye kalan para ve malvarlıkları ise Kızılhaç' a devredilecek. 
Hakim Müller, Deniz Feneri olayının bir suç olayı olmadığını demokrasi karşıtı bir tutum olduğunu açıkladı. Frankfurt Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde davanın savcısı Kerstin Lötz, davanın asıl faillerinin Türkiye'de bulunduğunu iddia etmiştir.(5) 


Türkiye'de 23 Mayıs 2013 Perşembe günü İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen Deniz Feneri davasının 5'inci duruşmasında Mehmet Gürhan şu ifadelerde bulunur. 


Sanık Mehmet Gürhan: ”4/man mahkeme başkanı, bana avukatım aracılığıyla kısmen de olsa istedikleri ifadeleri vermezsem hakkımda 20 yıla yakın hapis cezası verileceğini söyledi. 
Benden üç talepte bulundular. ‘Deniz Feneri paralarını Ak Parti ve Tayyip Erdoğan ile ilişkilendir, Kanal 7 yöneticileriyle ilişkilendir, islami yardım kuruluşlarıyla ilişkilendir". 
Bunun son şansım olduğunu, aksi halde gün yüzü göremeyeceğimi söylediler" dedi. 


Gürhan, savcıları yönlendirdiğini iddia ettiği komiser Alexander Böhm'ün, Alman gizli servisi BND üyesi olduğunu ve bu dava için görevlendirildiğini de ileri sürdü. Derneğin amacının, "Türkiye'de ve dünyada yaşayan ihtiyaç sahiplerine din, dil, ırk gözetmeksizin yardım eli uzatmak" olduğunu savunan Gürhan, "Sırf Allah rızası için ve hizmet aşkıyla bu işi yürüttük. Bu amaç uğruna çalışmaya devam edeceğim" diye konuştu. 


Kılıçdaroğlu'nun Psikolog Köylüsü 


Almanya'da kaldığı cezaevine tayin edilen bir psikologtan da bahseden Gürhan, "Gelen kişi 'Sen Tayyip Erdoğan'a gel, para aktardın mı?' dedi. Sonradan bu kişinin Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun akrabası ve köylüsü olduğunu öğrendim" dedi. (6) 


Başından beri davayı Türkiye ve hükümetle ilişkilendirmeye çalışan ve yayınları adeta canlı veren basın sonrasında Almanya'da yaşayan Türkiye vatandaşlarının makbuzu ile geldikleri takdirde verdikleri yardım paralarını geri alabileceklerini beyan eden basın açıklamalarında bulundular. Almanya basınında geriye kalan yardım paralarının kamuya devredileceği haberleri yer aldı. 


Yardım paralarının Kızılhaç'a devredileceğini Türkiye basınında yazan olmadığı gibi nerelerde kullanılacağına dair bilgi paylaşımı yaparak bu konuyu takip eden de olmadı. 


Kızılhaçı denetleyecek, sorgulayacak mahkemeler, tabi ki konu işin bu kısmına 

gelince irdeleyecek bir basınımız yok. Ancak iş Müslümanların topladığı paralar ya da kendi rızaları ile yapılan işler olduğunda didik didik ederek mışlı muşlu ifadelerle, kimliğini ve varlığını Almanya'nın ispatlayamadığı kişilerle ahkam kesenimiz çok. 


Nihayetinde zamanında müdürlüğünü yaptığı Sosyal Sigortalar Kurumunu nasıl batırdığı bugünlerde TV? de kendisine sorulduğunda, "Nasıl oldu, bende anlamadım”, diye açıklayarak “Yurt dışında yaşayan bütün yurttaşlarıma sesleniyorum. Sizin inancınız bizim inancımızdır, sizin kimliğiniz bizim kimliğimizdir. Sizin yaşam tarzınız bizim yaşam tarzımızdır ”, diyerek iyi bir hesap uzmanı olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlunun kendisidir. 


Yardım paralarının Kızılhaç'a devredilen kısmının akıbetinin ne olduğu konusunda elimizde hiç bir veri yok. Bu olaylar sonrasında orada bulunduğunu açıkça beyan ederek işin içinde bulunduğunu itiraf eden Kılıçdaroğlu'ndan böyle bir bilgiyi öğrenmemiz asla mümkün olmaz. Muhtemelen SSK “yı nasıl batırdığını anlayamamış birisi o sırada neden orada olduğunu da anlayamamıştır. 


Alman Hakim Müller basına verdiği demeçte, bu davanın bir suç olmadığını demokrasi karşıtı bir tutum olduğunu söylüyor. Demokrasi karşıtı olmamak için yardımları Kızılhaç'a bağışlamak ve nerede kullanıldığını sorgulamamak mı gerekiyor? 


Kızılhaç yardım kuruluşunun Deniz Feneri yardım kuruluşu ile ne hesabı olduğunu sorgulamamız en doğal hakkımızdır. Müslümanlara yardım için toplanan zekat paralarının Kızılhaça neden devredildiğini ve nasıl kullanıldığının akıbetini merak ettiğimizde, gözden kaçan durumun şu olduğunu görüyoruz. 


İddialarından bu kadar emin olanlar, masallarının sonunu tam olarak anlatmadıkları için... 
Gökten düşen üç elmanın kimlerin başına düştüğünün topluma tam olarak açıklanmadığıdır. 


“Sebastian Bach'ın Do Majör Konçertosu Nasıl Çalışır? ”/ 2.Bölüm; Kızılhaç ve Hilâl-i Ahmer Çalışmaları>> 
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“SEBASTİAN BACH'IN DO MAJÖR KONÇERTOSU NASIL ÇALIŞIR?”/ 
2.BÖLÜM; KIZILHAÇ VE HİLÂL-İ AHMER ÇALIŞMALARI 
Duru Çağlayan, 25.05.2015, Sonsuz Ark, Çırak Yazar, 


2.Bölüm 


Kızılhaç ve Hilâl-i Ahmer Çalışmaları 


Kızılhaç”ın fikir babası Dunant 


Dunant 1828'de Cenevre'de varlıklı, dindar bir ailenin oğlu olarak doğdu. 1849'da öğrenimini yarıda bırakarak bir bankada çalışmaya başladı.1852'de YMCA Hareketi'nin Cenevre kolunun 


kurucusu oldu. 1855'te Paris Evrensel Sergisi için Paris'e gelen arkadaşlarıyla Dünya YMCA'lar İttifakı'nın kurulmasında da rol oynadı. 26 yaşında iken Kuzey Afrika ve Sicilya'da faaliyet gösteren bir firmanın temsilcisi olarak işe girdi. 


Bu iş nedeniyle çıktığı Cezayir, Tunus ve Sicilya gezisine dair gözlemlerini “Notice sur la Régence de Tunis” adlı kitapta aktardı. 1858'de yayımlanan kitapta “L'Esclavage chez les musulmans et aux États-Unis d'Amérique” (Müslümanlar' da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Kölelik) başlıklı kapsamlı bir bölüm de vardı (Bu bölüm, 1863'te ayrı bir kitap olarak yayımlanmıştır).1856'da, bir Fransız kolonisi olan Cezayir'de kendi işini kurdu. 


Dunant, Kızılhaç örgütü ile ilgili çalışmalara kendini adamışken Cezayir'deki şirketinin yönetimini ihmal etmişti. 1867'de yönetim kurulu üyesi olduğu Credit Genevois Bankası iflas etti. Bütün parasını yitiren ve İsviçre'yi terk etmek zorunda kalan işadamı, Kızılhaç Komitesi'nden de istifa etmek zorunda kaldı ve Paris'e yerleşti. 


Kızılhaç Komitesi'nin sekreterliğini sürdüren Dunant, Kızılhaç'ın çalışma alanının barış zamanlarında doğal afet mağdurlarına, savaşta denizcilere yardım edecek şekilde genişletilmesi için uğraştı. 


Ayrıca Avrupa'daki Yahudi' lerin durumu ile ilgilenerek 1866'da yayımladığı bir broşürde, Yahudilerin Filistin topraklarına yerleştirilmesini önerdi.(1) 


Kızılhaç'ın Kuruluşu 


Kızılhaç fikri, Kuzey İtalya'da gerçekleşen Solferino Savaşı'ndan sonra doğdu. Bir Fransız kolonisi olan Cezayir'deki işleri ile ilgili olarak doğrudan Fransa Kralı ile görüşmek isteyen İsviçreli işadamı Jean Henry Dunant, II. Napolyon'un Solferino' daki karargâhını savaşın gerçekleştiği 24 Haziran 1859 gününün gecesinde ziyaret etmişti. 


Dunant, sağlık hizmeti verecek bir kuruluş olmadığı için savaş meydanında tıbbi yardım alamadan yatan yaralıların durumuna tanıklık etti ve çok etkilendi. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi'nin temeli olacak fikirler 1863'te yayımlanan “Bir Solferino Hatırası” adlı kitapta ortaya atıldı. 


Dunant kitapta, şu iki fikri ortaya atmıştı: Avrupa ülkelerinde, hangi ulustan olduğuna bakılmaksızın savaşta yaralananlara yardım edecek gönüllü derneklerin barış zamanında kurulması ve ülkelerin, yaralıları korumak ve onlara tıbbi yardım sağlamak amacıyla uluslararası anlaşmalarda taraf olması. Kitabı büyük ilgi gören ve tüm Avrupa dillerine çevrilen Dunant, Avrupa ülkelerini dolaşarak görüşlerine taraftar topladı. 


Durant ve arkadaşları 1863'te bu fikirleri hayata geçirmek üzere beş kişilik bir komite kurdular. Başlangıçta “Uluslararası Yaralılara Yardım Komitesi” adını taşıyan komite, 1875'te “Uluslararası Kızılhaç Komitesi” adını almıştır. Komitenin 17 Şubat 1863'teki ilk toplantısı 'uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin kuruluş tarihi kabul edilir. 


Cenevre Konferansı Komitesinin 26-29 Ekim 1863'te Cenevre'de organize ettiği uluslararası konferansa on altı devlet ve 4 yardım kuruluşu temsil edildi. Özel bir ayırt edici amblem taşıyan yardım araçları ve medikal gereçlerin korunması da kabul edildi. 


Konferansta 1815'ten beri uluslararası ilişkilerde daimi tarafsızlık statüsünde olan İsviçre'nin bayrağından esinlenen amblem belirlendi. Amblem beyaz zemin üzerine kırmızı bir haç işaretinden oluşuyordu. 


KızılHaç 

Kızıl Haç, 1863'teki Cenevre Konferansı'nda resmen hareketin amblemi olarak kabul edilmiştir. Bu amblemin tarafsız bir ülke olan İsviçre'nin bayrağındaki renklerin değiştirilmesi ile oluşturulduğu, dini bir anlam içermediği iddia edilir. 


22 Ağustos 1864'te İsviçre parlamentosu tarafından diplomatik bir konferans düzenlendi ve 
12 devlet komitenin dayandığı ana fikir ve ilkeleri içeren Birinci Cenevre Sözleşmesi'ni 
imzaladı. O tarihte imza koyan devletler şunlardır: Büyük Baden ve Hessen Dükalığı (bugünkü Almanya), Fransa İmparatorluğu ile zamanın Belçika, Danimarka, İtalya, Hollanda, Portekiz, Prusya, İspanya, İsviçre ve Württemberg Krallıkları. 


İlk Uluslararası Kızılhaç Konferansı 1867'de Paris'te düzenlendi. Konferansa 16 ulusal dernek temsilcisi, 9 Avrupa devletinin temsilcileri katılmış ve bizzat Henry Dunant bir konuşma yapmıştı. 


1870'teki Fransa-Prusya Savaşı sırasında ilk defa yaralı ve esir askerlerin aileleri için İstihbarat Ajansı kuran Kızılhaç Komitesi delegeleri 1875-1878'teki Balkan krizi, 1885- 1886'daki Sırp-Bulgar Savaşı ve 1912-1913'teki Balkan Savaşları nedeniyle Balkanlar'da görev yaptı. 


1. Dünya Savaşı'nın patlak vermesi üzerine Norveç Nobel Komitesi Nobel Barış Ödülü vermeme kararını almıştı. Ancak Fransız hukukçu Louis Renault'unun önerisiyle 1917'de Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ni Nobel Barış Ödülü ile ödüllendirdi. 1901'den itibaren her yıl verilen Nobel Barış Ödülü'nün ilki Dunant'a (Fransız iktisatçı Frédéric Passy ile birlikte) Uluslararası Kızılhaç Hareketi'nin kurucusu olduğu için verildi. 


Savaşın başında, savaş esirleri hakkında bilgi toplayıp yaymak üzere Uluslararası Savaş Esirleri İstihbarat Ajansı adlı özel bir organ kuruldu. Sivil Bölüm, savaştan sonra da faaliyetlerini sürdürdü. (2) 


Hilal-i Ahmer -Kızılay- Tarihçesi 


T.C. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Hilal- Ahmer Teşkilatı'nın Kuruluşu ve Teşkilatlanması adlı yüksek lisans tezinde Mehmet Polat tarihçeden ve savaş sırasında toplanan yardımlardan şöyle bahseder: 


Osmanlı Devleti, 1867 tarihinde Paris'te toplanan ilk Kızılhaç kongresine Alman asıllı Dr. 
Abdullah Bey'i göndererek katılmıştır. Bütün bu çalışmalar sonunda etkisini göstermiş Kırımlı Dr. Aziz Bey'in de katkılarıyla Tıbbiye Nazırı Marko Paşa başkanlığında “Mecruhin ve Mardayı Askeriyeye İmdat ve Muavenet Cemiyeti kurulmuştur. 


Kızılay 

11 Haziran 1868 tarihinde ilk olarak 22, daha sonra 25 kurucu üye ile örgütlenen cemiyet 
Sultan Abdülaziz'den de destek görmüştür. Cemiyete 43'ü hekim olan 66 üye kurucu üye katılmıştır. Bu kurucu üyeler arasında Ömer Rüştü Paşa, Veli Paşa, Serdar-ı Ekrem Ethem Paşa, Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i Şahane Müdürü Kırımlı Dr. Aziz Bey, Mr. Ch. Curtis, Baron Prokeschosten, Avusturya Sefiri gibi önemli kişiler bulunmaktaydı. 


Dr. Abdullah Bey'in vefatından sonra cemiyete olan ilgi giderek azalmıştı. Yakında bir savaş tehdidinin de olmayışı 1874 tarihinde cemiyetin faaliyetlerini durdurmasına neden olmamıştı. 
İki yıllık sessizliğin ardından 1876'da balkanlarda uzun zamandan beri süre gelen huzursuzluklar Osmanlı ve Rusya'yı savaşın eşiğine getirmişti. 


Sırbistan ve Karadağ ile çatışmalar esnasında yaralanan Slav askerlerine Kızılhaç ekipleri tarafından yardım ediliyorken, yaralı Osmanlı askerleri çaresizlik içinde kıvranıyordu. Bu durum yalnızca Osmanlılar tarafından gözlenmiyordu. Kızılhaç ekipleri de bu durumdan rahatsız olmuşlardı. Osmanlı devleti Cenevre mukavelesine imza atmış olmasına rağmen ülkesinde cemiyetin tekilini bir türlü sağlayamamıştı. 


Cenevre mukavelesi, bu şartnameyi imzalamayan ya da hükümlerini yerine getirmeyen ülkelere yardım konusunda çok katıydı. Bunun da nedeni bütün dünya devletlerini bu insancıl kurumun bir parçası yapmaktı. İşte bu tutum Sırbistan ve Karadağ ile yaşanan çatışmalarda Osmanlı askerinin yardım alamamasına neden oluyordu. 


Fransa Mecruhin-i Askeriye Şanesi Merkez komitesi ikinci bakanı Mösyö Henri Dunant ve Gustav Moynier, Cemiyet-i Tıbbiye-i Şahane üyelerinden Dr. Dikran Petemalcıyan'a birer mektup göndermişlerdir. Mektuplarda genel olarak Osmanlı devletinin de Cenevre sözleşmesine imza atmış bir devlet olarak bu yardımlardan faydalanabileceğini Marko Paşa ile bağlantıya geçerek İstanbul'da bir merkez oluşturup bunu Cenevre'deki genel merkez aracılığıyla diğer devletlere de duyurması gerektiği belirtilmiştir. Böylece Osmanlı 


askerlerinin de bu yardımlardan faydalanabileceğini hatırlatarak kendilerinin Osmanlı askerinin içinde bulunduğu bu durum karşısında üzüntü içinde bulunduklarını söylemişlerdir. 


Gönderilen bu mektupları Dr. Petemalciyan Efendi Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'de okudu. 
Sadrazam Mehmet Rüştü Paşa teşvikiyle cemiyetin yeniden tesisi için bir kongre toplanması kararlaştırıldı. Bu toplantının gerçekleştirilmesi için Nuriçyan ve Petemalciyan efendiler görevlendirildiler. 12 Ağustos tarihinde Marko Paşa Başkanlığında Mekteb-i Tıbbiye salonunda konuyla ilgili kişi ve kuruluşların bir araya gelmesiyle cemiyetin durumu hakkında bir toplantı gerçekleştirilmiştir. 


Toplantı Cemiyet başkanı ve Mekteb-i Tıbbiye Nazırı Marko Paşa ile birlikte Mekteb-i Tıbbiye adına, Dr. Serviçen Efendi ve Doktor Aziz Bey; Tıbbiye-i Mülkiye Meclisi adına, Dr. 
Kastro ve Dr. Voçino; İdare-i Sahhiye-i Askeriye adına İstepan Paşa ve Refet Bey; Sıhhiye İdaresi adına, Dr. Robertoloti Efendi ve Şakir Bey Cemiyet-i Etibba adına, Dr. Nuriçyan, Dr. 
Mortman, Dr. Petemalciyan ve Dr. Polyak Bahriye Nezareti adına, Suyan Bey ve Hüsnü Bey; Zabıta adına da Ömer Bey katılmıştır. 


Bu toplantıda cemiyetin teşkilatlanması için; öncelikli olarak cemiyetin Osmanlı Devleti içinde faaliyetini devamlı kılmak için gerekli her türlü girişimde bulunulmalıdır. Cenevre Mukavelesi gereği kabul edilen sembolün ülkemizde kullanılmasının mümkün olmaması nedeniyle bunun yerine uygun bir sembol bulunmalıdır. Cemiyetin teşkili için gerekli nizamname hemen hazırlanmalıdır. Bu ileride görüşülünceye kadar cemiyet harcamaları için şimdiden yardımlar toplanmaya başlanmalıdır, kararları alınmıştır. 2.ci. yaşanan Sembol krizinde Kırmızı ay sembolü her ne kadar burada kabul edildiyse de resmen bütün ülkeler tarafından kabulü ancak La Hey konferansında önerildikten sonra 9. Washington Kızılhaç konferansında bütün devletler tarafından 10 Mayıs 1912 tarihinde kabul edilmiştir. 


Hilal-i Ahmer’in Kuruluşu ve İlk Çalışmaları 


14 Nisan 1877 tarihinde cemiyet, Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti adını alarak resmen 
kuruldu ve Merkez Komite için harekete geçildi. Oluşturulan ilk merkez yönetim komitesinde bakan olarak Meclis-i Umum-u Sıhhiye İkinci Reisi Hacı Arif Bey görevlendirilirken; bakan yardımcısı olarak, Dr. P.Sarell ve Nuryan Efendi; Veznedar olarak Osmanlı Bankası Umum Müdürü M. Foster; Umumi Kâtip olarak ta Hariciye Nezareti Umuru Sıhhiye Müdürü Feridun Bey görevlendirilmişlerdir. Ayrıca Merkez Komitesi üyeleri olarak ta; M. Barrington Kenetti, Sıhhiye Müfettişi Umumisi Dr. Bartoletti, Dellasuda Faik Paşa, M. Von Has, M. Leral, Amerikalı General Mott, Dr. Baron Munddy, Mabeyn Kâtiplerinden Nuri Bey, Doktor Petemalciyan Efendi, Ayandan Serviçen Efendi Doktor Servastopoli gibi isimler görev almıştır. 


1877-1878 Osmanlı Rus savaşında Ruslar Erzurum'a kadar ilerlemişlerdi. OHAC bu savaşta en fazla Plevne müdafaasında kendini göstermişti. Bu ilk imtihanında dört bine yakın yaralıya bakarak müdafaanın en önemli kilit taşlarından biri olmuştu. Bunun yanı sıra cephe gerisinde dokuz gezici hastane ve İstanbul'da dört ilk yardım istasyonu kuruldu. 


Bu dönemde Hindistan ve Afrika Müslümanları başta olmak üzere diğer Salib-i Ahmerlerden gelen yardımların toplamı 72000 altını bulmuştu. 


Savaş 3 Mart 1878 tarihinde imzalanan Yeşilköy Antlaşması'yla son buldu. Bu antlaşma hükümleri daha sonra 13 Haziran-13 Temmuz 1878 tarihlerinde Berlin Konferansı'nda yeniden gözden geçirildi. 


Sultan II. Abdülhamit savaştan bu denli ağır bir yenilgiyle çıkılmasını Meclis-i Mebusan?'ın göstermiş olduğu dirayetsizliğe bağlayarak anayasanın feshini ve meclisin kapatılmasını emretti. Bu aynı zamanda Osmanlı ülkesinde 30 yıllık sıkı devlet denetiminin de başlangıcı oluyordu. Bu dönemde Osmanlı Devleti içerisinde birçok kurum ve kuruluşun çalışmalarına kısıtlama getirildi. Bu kısıtlamalardan OHAC da nasibini aldı. Cemiyet bu tarihten sonra çalışmalarına ara vermiştir. Bu suskunluk 1897'de patlak veren Osmanlı -Yunan Savaşı'na kadar devam etti. 


Berlin Antlaşması neticesinde Teselya Sancağını ve Arta kazasını ele geçiren Yunanistan bununla yetinmeyerek Epir ve Girit vilayetlerini de ele geçirmek için yeniden Etnik-i Eterya cemiyetini teşkilatlandırmıştı. Bunun neticesinde de 17 Nisan 1897 tarihinde Osmanlı Devleti Yunanistan'a harp ilan etti. 


Bunun üzerine Osmanlı Devleti 24 Mayıs 1897 tarihinde Sadrazamlık Emri ile OHAC”'ı tekrar göreve davet etti. OHAC Rus harbi sonrasında faaliyetlerini durdurmadan önce Osmanlı Bankası'nda pek küçük bir sermaye bırakabilmişti. Bu nedenle hemen ülke genelinde başlatılan bir yardım kampanyasıyla Yunan Harbi'nde yaralanan askerlerimizin ihtiyaçlarını gidermek için yardım toplanmaya başlandı. İlk olarak savaşta yaralanan askerleri İstanbul'a getirmek için iki hastane vapuru kiralandı. Bunun yanı sıra orduya ilaç alımı yapıldı. 


Savaşın bitimine müteakip cemiyetin Osmanlı Bankası'nda 10,000 lirası kalmıştı. Cemiyet faaliyetlerinin devamlılığı için halka inilmeli ve cemiyet için ülke genelinde yardımlar toplanmalıydı. Bu amaçla toplanan yardımlar içerisinde 1912 yılı itibariyle en fazla bağış yapan iller arasında Devlet Merkezi olması ve Cemiyet Merkezinin burada bulunması nedeniyle İstanbul'un en fazla yardımı yaptığı muhakkaktır. İstanbul'u yaptığı yardım miktarına göre Konya, Trabzon, İzmir, Sivas ve Mamurat'ül-Aziz (Elazığ ) takip etmektedir. 


Bunların dışında dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan Müslümanlar tarafından gönderilen yardımlarda ise birinci sırayı Hint Müslümanlar almaktadır. Hindistan Müslümanları tarafından gönderilen 30.000 Osmanlı lirası bazı İngiliz bankalarınca ilk etapta geldiği yer hakkında bilgi verilmeden hesaba aktarıldığı için beyan edilmemiştir. Bu durumda Hindistan Müslümanlarının yapmış olduğu toplam yardım 157.044 değil 185.000 liraya ulaşır ki bu da dünya genelinde Müslüman toplumların halen Osmanlı Devletine yardımı bir borç olarak gördükleri düşüncesini akla getirmektedir. 


Bunun altında yatan temel düşüncede Hilafet kurumunun halen Osmanlı Devleti'nde 


bulunması ve dünya genelinde Müslümanların dini yönden İstanbul'a tabi olmalarıdır. Yardım gönderen diğer Müslüman toplumlarda gönderdikleri yardım miktarına göre Rusya Müslümanları, Cezayir, Afrika ve Mısır Müslümanları şeklinde sıralanmaktadır. 


Bunun yanı sıra Dünyanın çeşitli ülkelerinden de yardımlar gelmiştir. Bunlar içinde en fazla yardım yapan ülke Birinci Dünya Savaşında müttefikimiz olan Almanya'dır. İkinci sırada Avusturya-Macaristan yer alırken bunları İngiltere, Amerika ve Fransa takip etmiştir. 


Sömürge durumda olan Müslüman ülkelerin halklarının göndermiş oldukları yardımlar kendi adlarına yatırılamadığından sömürge devletinin adına yatırılmıştır. Bu nedenle sömürge 

devletlerinin yapmış olduğu yardımların büyük kısmının sömürgeleri altında bulunan ya da o ülkede yaşayan Müslüman halk tarafından gönderilmiş olduğunu söylemek pek yanlış olmaz. 


TI. Abdülhamit'in iktidarı sırasında yaşanan Devletin bu sıkı kontrol döneminde dahi bu insancıl kurum üzerine gitmeyerek ona dokunmadığının en önemli kanıtı ise suskunluğa bürünmeden önce Osmanlı Bankası'nda var olan 10000 lirasına dokunulmamış olmasıdır. 


Hilâl-i Ahmer Hanımlar Merkezi 


Osmanlı son dönemlerinde kurulan yardım dernekleri içerisinde en göz dolduran ve büyük 

başarılara imza atarak adından söz ettiren kurumda yine OHAC olmuştur. OHAC Hanımlar Merkezi'nin kurulmasında özellikle dönemin önde gelen devlet adamlarında Rıfat Paşa'nın 

eşinin büyük katkıları olmuştur. 


Hilâl-i Ahmer Hanımlar Merkezi Heyeti'nin fahri başkanlığının Başkadın efendisi Kâm-Res Hanım kabul ederken, dönemin tanınmış asker-sivil bürokrat, eşraf hanımlarda bu merkezin üyeleri olmuştur. Savaş esnasında yardım amaçlı sergiler ve kermeslerle kendine bir fon oluşturmuştur. 


Saray kadınları başta olmak üzere devrin ileri gelen devlet adamlarının, zenginlerinin ailelerindeki hanımların balolarla yaptığı yardımlar azımsanacak gibi değildir. Bu yardımlara OHAC Salnameleri'nde yer verilmiş ve yardım yapanların isimleri neşredilmiştir. Paris Elçisi 
Rıfat Paşa'nın eşinin düzenlemiş olduğu Perapalas Oteli'ndeki baloda cemiyet için 2656 
Osmanlı Lirası yardım toplanmış ve bu yardım yine Rıfat Paşa'nın eşi tarafından cemiyet merkezine gönderilmiştir. 


Anadolu'nun çeşitli illerinde kurulan OHAC Hanımlar Merkezi düzenlemiş oldukları yardım faaliyetleriyle yardım ağını genişletmişlerdir. Örneğin Kastamonu OHAC Hanımlar Merkezi'nin düzenlemiş olduğu konser faaliyetiyle ilgili Açık Söz Gazetesi'nin yazdıklarına göre düzenlenen bu yardım konserine katılanlardan 42.100 kuru toplanmış. Bazı hanımlar ceplerindeki bütün parayı bağışlamalarına rağmen bununla da yetinmeyerek kulaklarındaki küpelerini bile cemiyete bağışlamışlardır. 


20 Nisan 1911 (Rumi 7 Nisan 1327) tarihinde yeniden yapılanma çalışmaları (İhyaen Tesis) 


bünyesinde Tokatlıyan Oteli misafir salonunda birinci Genel Merkez toplantısı 100 kurucu üyenin katılımıyla gerçekleştirilmiş ve cemiyet nizamnamesi kabul edilerek 1925 tarihine kadar yürürlükte kalmıştır.Bu toplantıya dönemin önde gelen devlet adamları katılmışlardır. 


Çok uzun bir devlet adamları listesine sahip olan katılım toplantısında bunlar haricinde dikkat çeken isimlerden bazıları şunlar Ermeni Patriği Kaymakamı Mongoni Efendi Ermeni Katolik Patriği Terziyan Baiz Efendi, Hahambaşı Haim Naum Efendi, Bulgar Eksarhı Yosif (Josef) Efendi dönemin dikkat çeken isimleri arasındadır. 


Cemiyetin umumi müfettişlik görevine Tıbbiye Miralayı Mehmet Ali Bey, başkâtipliğe Meclis-i Kebir Azasından Rıfat Bey, cemiyetin veznedarlığına ise Osmanlı Bankası Müdürlerinden Keresteciyan Efendi getirilirken cemiyet muhasebesiyle de İstanbul'un önde gelen tüccarlarından Kamil Umur Bey'in ilgilenmesi uygun görülmüştü. 


Ayrıca bu toplantıda, cemiyetin halka inebilmesi, yardımların arttırılabilmesi amacıyla birde Tergib ve Teşvik Encümeni kurulmuştur. Görevi cemiyete gelen yardım miktarlarının arttırılabilmesi için çalışmalarda bulunmak olan bu heyette; Doktor Hakkı Senasi Bey ve Diran Kalikyan Beyler bulunmaktaydı. 


İllerde açılan OHAÇ şubelerinin ilki İzmir?'dedir. Toplanan yardım miktarı, 3.525 Osmanlı Lirası'dır. Bir diğer merkez ise OHAC Bursa Merkezi'dir. Burada toplanan yardım 26.003 
Osmanlı Lirası'dır. Hanya Merkezi (Girit) te 1912 yılı itibariyle toplanan yardım miktarı 14.966 kuruştur. Trabzon Şubesi topladığı yardım miktarı 74.300 kuruştur. Atalar Şubesi (Mersin) yardım miktarı 76.108 kurutur. Ayastefanos — Makri Köy Hanmlar Şubesi (Bakırköy); yardım miktarı 22.117 kuruştur. Kadıköy Şubesi 7.463 kuruş, Erenköy ve Göztepe Şubesi 14.168 kuruştur. İznik Şubesi 2.319 kuruştur. Kütahya Şubesi 1.429 kurutur. 
Bodrum Şubesi; 5.245 kuruştur. Kemaliye Şubesi (Erzincan) 474 kuruş, Maçka Kazası Şubesi (Trabzon); 18.726 kuruş, Atinal9 Kazası Şubesi (Rize); 9.298 kuruştur. Bunun yanı sıra Müslüman ülkelerde de Hilal-i Ahmer Cemiyetleri kurulmuş bunlardan da Osmanlı ülkesine yardımlar gönderilmiştir. 


Yurt dışında oluşturulan bu temsilciliklerden Saray Bosna'da oluşturulan Saray Bosna Hilal-i Ahmer Cemiyeti Trablusgarp savaş esnasında tek başına 300,000 kuru (10,000 lira kadar) yardım toplayarak Dersaadet'te bulunan Hilal-i Ahmer Merkezi'ne göndermişlerdir. 


Cenevre Sözleşmesi imzalanmış ve cemiyetin ülkemizde de kurulacağına dair sözler verilmiş olsa da, 1877-1878 Osmanlı Rus Sava (93 Harbi) patlak veren kadar herhangi bir faaliyet gösterilmemiştir. 


Cemiyetin faydaları ilk defa Sırbistan 1876 tarihinde Osmanlı Devleti'ne savaş ilan ettiği dönemde anlaşıldı. Bu savaşta Sırp ordusu Salib-i Ahmer heyetleri tarafından sürekli yardım alırken Osmanlı Cenevre sözleşmesinde kurmayı taahhüt ettiği cemiyeti kurmadığı için yardım alamamıştır. 93 Harbi esnasında cemiyetin faaliyete geçtiği duyurulmuş olsa da, cemiyet ve bir iki faaliyetten sonra defterlerini kapayarak yeniden sessizliğe bürünmüştür. 


Savaş sonrasında Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nden geriye Osmanlı Bankasındaki hesabında kalan ve savaş esnasında toplamış olduğu 70.000 lira yardımdan baka bir şey kalmamıştır. 


Hilal-i Ahmer sembolünü devamlı kullanma hakkı, 1907'de Londra'da düzenlenen 8. 
Uluslararası Konferansta verildi. Amblem, 1929”da resmen tanındı. İçinde haç bulunduğu için Kızılhaç amblemini kullanmak istemeyen Osmanlı Devleti, 93 Harbi döneminde amblem olarak Kızılay figürünü kullanacağını ilan etmiştir. Kızılay figürü, Osmanlı Bayrağı'ndaki renklerin ters çevrilmesi ile oluşturulmuştu. Kızılay ambleminin resmen kabul edilmesi 1929”da geçekleşti. Kızılay amblemi, günümüzde 33 devletteki ulusal dernek tarafından kullanılır.(3) 


Kızılay Arşivini başkanlığında yürütülen tasnif ve katalog çalışmalarını Prof. Dr. Seçil AKGÜN derlemiştir. 1868-1911 yılları arasındaki belgelerin tasnifi tamamlanmış bulunmaktadır. Türk Kızılay'ı Arşivi ve Kütüphanesinde arşivleme çalışmaları devam etmekte olup aşağıdaki linkte hizmet vermektedir.( http://arsiv.kizilay.org.tr/) 


Sinan Marufoğlu'nun "Araplar Osmanlı'ya ihanet mi etti?" adlı makalesinde bu bölgelerden gönderilen yardımların görselleri de mevcuttur. Bu tarihlerde diğer şehirlerden gelen yardım ve bağış paraları da Hilal-i Ahmer? e gönderilmiştir. 


1912-1913 Baldan Savaşları srasmda Azapıların yapmış olekiklerr pers bağlşlerı* 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Aşağıdaki duyuru ,Basra Halkı'nın Osmanlı Devleti'ne bağlılıklarını bildiren Siyasi Cemiyetleri reddeden 1 Şubat 1913 tarihli gazete duyurusudur. 


Aşağıdaki resimde Osmanlı Ordusuna tıbbi yardım malzemesi gönderen bir Mısır vapurudur. 
Mısır Hilal-i Ahmer Cemiyeti savaş esnasında Edirne? deki Mısır Hastahanesini yaptırmıştır. 
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Türk Kızılay'ı, kurulduğu tarihlerde Kızılhaç Hareketi'ne mensup olan ve resmen kabul edilen ilk Kızılay Derneği olmuştur. Savaş sonrasında Amerikan Kızıl Haç Savaş Komitesi başkanı Henry Davison ulusal derneklerin bir federasyon çatısı altında birleşmesini önerdi. Davison öncülüğünde gerçekleşen uluslararası bir tıp konferansı, federasyonun kuruluşuna önayak oldu. 


Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu 1919'da Paris'te “Kızılhaç Dernekleri Birliği” adı altında kuruldu.(5) 


Osmanlı'da Marko Paşa Hilali Ahmer'i yapılandırmaya çalışırken sonraki tarihlerde ABD'de Henry Davison tıp konferansında Kızılhaç'ı yapılandırıyordu. 


Marko Paşanın başında bulunduğu komitede ve sonrasındaki komitelerde Ermeni ve Yahudi ne kadar doktor, girişimci, yenilikçi şahsiyet varsa 1915'te gerçekleşecek Ermeni Tehcirleri için Osmanlı Devletini çok sevdiklerinden olsa gerek savaşta kurtarabilmek için yardım üstüne yardım parası topluyorlardı. 


Müslümanların zekât yardımlaşma ve bağış işlerindeki inanılmaz azmini gören ve sadece faydalı işlerle uğraşan cemiyetler tarihin ilerleyen zamanlarında çok daha farklı şekillerde yine karşımıza çıkacaktı. Bu kısımlar ve ilişkiler diğer bölümde ele alınacaktır. 


Ancak tarihimizi okurken sıklıkla kullanılan ve en çok tekrarlayarak okuduğumuz cümlelerden birisi şudur: 


“Kurulan cemiyetlerin faideleri toplum tarafından bir türlü anlaşılamamıştır.” 


Kurulan cemiyetlerin faidelerinden ziyade, kullanılan cümle tekrarı yorucu ve ikna etmeye çalışan bir tarih üslubudur. Bu demagoji kültürü salt çoğunluğu yanına çekememiş olmanın kaygısıyla, teorilerini içselleştirmeye çalıştıranların hüznü olarak tarih analizlerinde gelecekte ki yerini alacaktır. 


Kaynakça: 
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“SEBASTİAN BACH'IN DO MAJÖR KONÇERTOSU NASIL ÇALIŞIR?”/ 
3.BÖLÜM; MİT TIRLARI, CEMAAT, CHP VE HATİCE PROJESİ 
Duru Çağlayan, 01.06.2015, Sonsuz Ark, Çırak Yazar, 


3.Bölüm 


MİT Tırları, Cemaat, CHP ve Hatice Projesi 


Tarih bugün 01.06.2015; TBMM Milletvekili seçimlerine altı gün var. Bir hafta önce Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Can Dündar'ın yayınladığı MİT Tırları'na yapılan operasyona ait olduğunu iddia ettiği video kayıtlarına ve haberine Devlet güvenliği gerekçesi ile yasaklama getirildi ve Dündar hakkında dava açıldı. Bir gece önce de TC. Cumhurbaşkanı televizyonda yaptığı açıklamada yapılan haberi, “Devlet güvenliğini ve sırlarını afişe etmek ve ülkeyi tehdit ettiği gerekçesi ile” yapanlar “Bedelini ağır ödeyecekler” sözleriyle yorumladı. 


Bu sabah TV'leri açtığımızda buna çok içerleyen Halk TV ve çalışanları sabah sabah Levent Üzümcü'yü konuk almış. Olanları ya da olabilecekleri analiz etmeye çalışarak ortaya dâhiyane projeler sürüyordu. 


Bilindiği üzere malum 17-25 Aralık 2013'te yapılan operasyonların ardından Ocak 2014'te MİT tırlarına yapılan operasyonlar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı olarak Macaristan'da iken gerçekleşmişti. 


TW'de Macaristan-Türkiye-Azerbaycan Doğalgazı (TANAP-ŞAHDENİZ PROJESİ ) anlaşması imzalanırken haber basına düşmüştü. İmzalar atılırken yayınlar kesilmiş, haber tüm 


hızıyla malum medya organlarınca yayınlanmıştı. 


O anda bu operasyonun yapılma nedeninin bu anlaşmayı engellemek, "Durmazsanız sonunuz 


kötü olur" mesajı olduğunu, bir insanın anlamaması için yaşadığı ülkeyi hiç sevmeyen ya da kendini zeki zanneden ileri derecede geri zekâlı birisi olması gerekirdi, şüphesiz. 


17 Aralık 2014 tarihinde o sırada bir taraftan Macaristan? da gösteriler düzenleniyordu. 
Kimler tarafından mı? Elbette ki; Macaristan Gezicileri tarafından... 


Ekim ayından beri Macaristan'da gösteriler düzenleyen ekip, aynı gün nedense orada sahne almıştı. İddialar ise ülkemiz Gezi Ruhu ile birbirine çok paraleldi. Basında haber şu şekilde veriliyordu. 


"Macaristan'ı otoriter politikalarıyla yöneten Viktor Orban' a yönelik tepkiler dinmek bilmiyor. Başkent Budapeşte'de binlerce kişi yolsuzluk iddiaları ve anti-demokratik uygulamalardan dolayı hükümeti protesto etti. "Artık geri adım atmak yok!" başlığı altında, eylem birliğine giden sivil toplum kuruluşları, hükümet üyelerinin karıştığı iddia edilen yolsuzlukları protesto ediyor.(1) 


İçine çoktan gezi ruhu kaçan basınımızsa bu haberi "Başbakan Erdoğan Macaristan'da protesto gösterileri ile karşılandı", diyerek veriyordu. 


Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Macaristan Başkanı Viktor Orban' la 29 anlaşmaya birden imza atarak vizeleri kaldırıyordu. İki ülke arasında 1,7 milyar dolar olan ticaret hacminin 
2015 yılına kadar 5 milyar dolara ulaştırılması konusunda mutabık kalarak TANAP- 
ŞAHDENİZ projesinin startını verirken “GELECEĞE BERABER 

YÜRÜYECEĞİZ” mesajını da iki ülke Başbakanı beraber Dünya basınına karşı dillendiriyorlardı.(2) 


Bu olayların ardından Tır Operasyonları'ndan kendine fayda sağlayamayan ve birbirine karşı olan Cemaat ve Gezi medyasında 05.04.2014 tarihinde Azerbaycan'la ilgili olarak şu haber yer alıyordu. 


"Erdoğan Azerbaycan'da Gülen Cemaati'ne yönelik operasyonu konuşmak için günübirlik Bakü'ye gitti. Azeri devletinin içinde yer alan Gülen cemaati mensubu ve cemaatle ilgili ilk dosyayı bizzat kendisi sundu. Azeri istihbaratı çok geniş çaplı bir inceleme ve takip başlattı. 
11 okul ve 13 dershanenin hükümet kararıyla kamulaştırıldı ve aralarında Bakü'deki Çağ- 
Kafkas Üniversitesi'nin de bulunduğu kurumları, Azerbaycan Petrol ve Gaz Şirketi ‘Socar’a bağlandı."(3) 


Gelelim Halk TV'nin Hatice Projesi'e... 


Sonuçları itibarı ile başarılı olamayan 17 Aralık operasyonu ve bizim medya organları 2015 
Milletvekili Seçimleri öncesi gene seçmeni ikna edemeyeceğini anlamış olacağından Cemaat operasyonu olarak nitelendirilen MİT Tırları haberini ısıtıp temcit pilavı pişirmeye kararlı görünüyordu. 


Bu sabah Halk Twde Medya Mahallesi Programını yapan Ayşenur Aslan programına Levent Üzümcü'yü davet etmiş, Türkiye'de bunları yaşıyoruz diyerek Azerbaycan” da yaşanan paralel olayları anlatıyordu. 


Azerbaycan'da Hatice İsmailova adlı bir gazetecinin Aliyev hakkındaki yolsuzluk iddialarını soruştururken “Gazeteci arkadaşını intihara sürüklemek” ve “Vergi kaçırmak” suçlamalarıyla hapse atıldığını, evine yerleştirilen gizli kameralardan internette yayınlanan bazı kasetlerinden bahsederek başına gelmedik kalmadığından bahsediyordu. 


Hürriyet Gazetesi Washington Temsilcisi Tolga Tanış'ın bu konuda yazdığı yazıyı ve ardından konuyla ilgili Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Örgütü gazetecilerinin birleşerek yolsuzluk iddialarını soruşturduğunu, soruşturmayı tamamlayarak haberin kesinlikle ve kesinlikle doğru olduğundan bahsediyorlardı. 


Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Örgütünün yolsuzluk iddialarını Türkiye — Finlandiya — Panama üçgeninde Azercell?de gerçekleştirilen hisse devirleri sonucunda Azerbaycan halkının en az 600 milyon dolar zarara uğratıldığını ve bazı şirketlerin hisselerinin Aliyev ailesine ait olduğunu iddia ettiklerini belirterek konunun açıklamasını biz not düşelim.(4) 


Halk Tv'de Ayşenur Aslan devamında Suriye üzerine yorum yapıyor. Başbakan Davutoğlu'nun, "Tırlardaki silahlar Suriye Türkmenlerine gidiyor" açıklaması ile ilgili olarak, “İnsan komşusunu hiç ateşe sürükler mi, yahu?”, diyordu. 


Musul Konsolosluğu'nda rehin alınan vatandaşlarımız olayında yahut IŞİD Kobani?ye saldırırken... “Türkiye Cumhuriyeti neden yardım etmiyor?” diyerek Halk TV'nin attığı haber çığlıklarını unutacak kadar izleyici hafıza kaybına uğramış olamazdı. 


Bu haberi izlerken aynı anda Bugün Tv'de Nazlı Ilıcak benzer açıklamalarda bulunuyor; basın özgürlüğünden, MİT Tırları'ndan bahsederek konunun puzzle'nı kendileri açısından tamamlamaya çalışıyordu. 

Biz Azerbaycan'daki Hatice Projesini pek takip edememiştik. Azeri soydaşlarımızla değil proje gerçekleştirebilmek, bir iş projesine imza atmaya çalışmak bile bu ülkede nelere mal oluyordu? 


Ne iftiralar atılıyor, ne düzenekler hazırlanıyordu... 


Ülkemizi değil ileri taşımak soydaşlarımızı korumak için yapılan her çalışma suç, her projeye atılan imza yolsuzluktu öyle mi? "Türkiye Türklerindi" öyle mi? 


Cumhuriyetin çağdaş ilerici vatanseverleri, 28 Şubat darbesinde bu ülke şeyhler, dervişler ve meczuplar ülkesi olamaz diyerek; ülkem halkının ensesinde boza pişirirken kafakol olanlar... 


Cemaat medyası ile bir olmuş, basın özgürlüğü adına 'İftira Kampanyaları için kol kolalar. 


Azerbeycan'daki Hatice Projesi'ni biraz açalım. 


Zamanında kapağı Bakü Üniversitesi'ne atan ve kullandığı Profesör unvanının sahte olduğuna dair iddialar olan Haydar Baş ve Fethullah Gülen yapılanması ile eş zamanlı organizasyonlardır. İki şahsiyetin de Modern Ekonomik Görüş'e hizmetlerinden dolayı Uluslararası Liyakat Topluluğu Sertifikası'na sahip olduklarını biliyoruz. 


11.04.2015 tarihinde ABD'de Morehouse Üniversitesi'ne bağlı Martin Luther King Merkezi Dekanı Prof. Dr. Lawrence Edward Carter "Gandi-King-Ikeda Barış Ödülü “nü Gülen'e verirken basına şunları söylüyordu. 


"Gülen gibi lider arıyorduk. Carter, ödülü alan ilk Müslüman olan Gülen'in 11 Eylül saldırılarını kınama cesareti göstermesinin bu özelliğinin belirleyici olduğunu dile getiriyor. 
Türkiye'de özellikle bazı basın kuruluşlarının Fethullah Gülen ve Hizmet Hareketi hakkında karalayıcı yayınlar yaptığından haberdar olduklarını belirtirken “Ama Türk milleti bu yalanlara inanacak kadar aptal değildir" diye sözlerine devam ediyordu. Hoca Efendi'nin kritik zamanlarda, "Nereden, hangi gerekçeyle gelirse gelsin" şiddete karşı duruş sergilediğine işaret eden Prof. Carter, "Gülen'in New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'ne yapılan saldırıyı kınamak yoluyla ortaya koyduğu cesaret, dünyadaki Müslüman liderler içinde tek duyduğum sesti. Sadece onu duydum. Başka değil. Hiç yapılmadı demiyorum. Ancak Gülen'in yaptığı gibi Amerikalıların dikkatini çekebilecek bir seviyeye ulaşmadı diğerleri", diyordu.(5) 


Taksim Gezi'de zulmü 1453'te başlatan ve Fetullah'ın askerlerine karşı ortaya dökülen vandalların beraber sergiledikleri tiyatroları izlerken, iki gün önce İstanbul'da düzenlenen Fetih Şölenleri'ndeki Fetih Ruhu'nu anlamalarını elbette beklemiyoruz. 


Batının Ukrayna Devlet Başkanını, yolsuzluk hikâyeleri ile başlattığı Gezi Ayaklanması ile devirip Ukrayna'yı böldüğünü görmeyenlere, 2008'de Yunanistan'ın ekonomisini Gezi olayları ile şu anda iflasın eşiğine sürükleyenlere, sorulacak tek bir soru var. 


"Macaristan, Azerbaycan ve Türkiye... "Üç Ülke, Üç BaşbakanDevlet Başkanı ve Üç Yolsuzluk" uydurulmuş hikâyenin portresi, Hatice Projesi mi?" 


Hatice Projesi ile basında çığlık atan ülkem Kezbanlarının göllerine çaldıkları maya tutar ve bu TANAP projesi iptal olursa eğer; ülkemin gençleri gelecekte sorsunlar Sebastian'a... 


Gökten düşen üç elma hangi ülkelerin başına düştü de, Türkiye Hatice Projesinin gazına geldi? 


Ve biz, neden Bach'ın Do Majör Konçertosu'nu dinlerken çağ atlayamıyoruz? 
Kaynakça: 

1- http://124.com.tr/haber/macaristanda-hukumet-karsiti-protesto,280706 

2- http//www.yazete.com/politika/macaristanla-vizeler-kalkti-719865.html 


3- http://odatv.com/n.php?n—erdoganin-aliyeve-o-dosyayi-vermek-icin-gitti--0504141200 

4- http/t(24.com.tr/haber/gazeteci-hapseden-azerbaycandaki-yolsuzluga-uluslararasi- arastirmaci-gazeteciler-orgutu-el-atti,298336 

5- http//www.bugun.com.tr/dunya/-fethullah-gulen-gibi-bir-lider-ariyorduk--haberi/1586108 


“SEBASTİAN BACH'IN DO MAJÖR KONÇERTOSU NASIL ÇALIŞIR?”/ 
4.BÖLÜM; KOÇ AİLESİ, DEVRİM ARABALARI VE 80 MİLYONLUK TÜRKİYE 
Duru Çağlayan, 21.06.2015, Sonsuz Ark, Çırak Yazar, 


4.Bölüm 


Koç Ailesi, Devrim Arabaları ve 80 Milyonluk Türkiye 


g 


Koç Üniversitesi 2014-2015 mezunlarını verdi. Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, Koç Üniversitesi'nin mezuniyet törenine katıldı. Törenin ardından bir konuşma yapan Rahmi Koç basına şunları söyledi: 


"Türkiye ile Amerika'yı mukayese etmek pervaneli uçakla en hızlı jeti mukayese etmek gibi. 
Türkiye'nin aşırı nüfusunun ülkeye ayak bağı olduğunu söylerken, Türkiye ile Amerika'nın kıyaslanmasının da yanlış olduğunu belirtti "Nüfus 80 milyon kişiye doğru gidiyor. Bu bize büyük bir ayak bağı oluyor. 50-60 milyonda kalsaydık çok daha zengin olurdu bu ülke" dedi. 


Törenin ardından bir konuşma yapan Rahmi Koç, Türkiye'yi Amerika'yla mukayesede etmenin yanlış olduğunu belirterek, "Yapılan en büyük hata Türkiye'yi Amerika'yla mukayese etmek. Türkiye'yi İtalya' yla mukayesede edeceksiniz. Ford arabası ile Rolce Rolyce'u mukayese ederseniz altından kalkamazsınız. Pervaneli uçakla en hızlı giden jeti mukayese ederseniz olmaz. Bize yakın ülkelerle birbirimizi mukayese etmemiz lazım. Türkiye'de birikim yok. Enflasyon muhasebesi tutmadığımız için erozyona uğradı milli gelir. Ağır vergiler var. İş adamları ve memlekette kâfi derecede birikim yok. Bu olmayınca dışarıdan yabancı sermaye getirmek gerek. Bunun da kendi içinde şartları var. Bugün dünyadaki mali varlığın çoğu gelişmiş ülkelerin kendi aralarında yaptığı yatırımlardır. Yüzde 80'i oraya gidiyor. Bizim gibi ülkelere yüzde 20'si kalıyor. Oraya da Çin ve Hindistan talip oldu. Bize direkt yatırım olarak pek bir şey kalmıyor" dedi. Türkiye artan nüfusunu ayak bağı olarak değerlendiren Rahmi Koç, "İyi bir teşvik ve tepside bir şey sunmamız gerek yabancılar Türkiye'ye gelsin diye. Türkiye'nin bir diğer sorunu da ihracat meselesi. Diğer sorunumuz da nüfus 80 milyon kişiye doğru gidiyor. Bu bize büyük bir ayak bağı oluyor. 50-60 milyonda kalsaydık çok daha zengin olurdu bu ülke. Kimse Amerika'yı kolay kolay yakalayamaz, çok 


ileri onlar. İyi eğitilmiş insan gücü bu işin en büyük varlığı ve sermayesidir" diye konuştu.(1) 


"Ford arabası ile Rolce Rolyce' u mukayese ederseniz altından kalkamazsınız" diyen, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu yıllardan itibaren ülkemizin sanayi devi olarak geçinen Rahmi 
Koç'un aşağıdaki röportajdaki anlatılan olayları ve kafa karıştıran soruları cevaplayarak 80 
milyon nüfusun değil, kimlerin bu ülkeye ayak bağı olduğunu cevaplaması senelerdir bu halkın en büyük isteğidir. 


Nedenleri araştırırken, ülkemizde 1960'lı yıllarda hayata geçirilen milli araba projemiz Devrim Arabaları'yla ilgili Proje'nin başında bulunan Yüksek Mühendis Emin Bozoğlu'nun o zamanlar 17 yaşlarını yaşayan oğlu Attila Bozoğlu ile ÖMER F. ÖZEN'in 2011 senesinde yaptığı röportaja çeviriyoruz zihnimizi. 


Devrim Arabaları'nın Bilinmezliği 
Bilinmezliklerin ardı bir gün aydınlanacak mı? 


2011 senesinde Başbakan Erdoğan'ın Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği(TÜSİAD)'nin 
toplantısında dile getirdiği 'Sizden Türk otomobili yapmanızı istiyorum' sözünden sonra, 1961 
yılında 129 günde büyük olanaksızlıklar içinde gerçekleştirilen ve ne gariptir ki, iyi bir sınav vermeyen Türk basınında yerden yere vurulan Devrim Arabaları Projesi yine gündeme düştü. 


Nasıl bir aymazlıktı ya da ardında nasıl ve hangi bilinmez bir güç vardı ki, Türkiye'nin yüz akı bir tasarısı göz ardı edilmiş, 'benzin koyulması unutulmuş (!)' diye koca bir projeden vazgeçilmişti? 


Bu bilinmezlik gizeminin kapısı 2008 yılında Tolga Örnek'in ortaya koymuş olduğu, Bizim Anadolu'nun da I. Montreal Türk Filmleri Haftası'nın açılış filmi olarak sunduğu Devrim Arabaları filminden sonra da aralanamadı. 


Başbakan'ın sözlerinden sonra yeniden gündeme gelen Devrim Arabalarıyla ilgili Proje'nin başında bulunan Yüksek Mühendis Emin Bozoğlu'nun o zamanlar 17 yaşlarını yaşayan oğlu Attila Bozoğlu'ndan bildiklerini anlatmasını istedik. Herhalde onun da söyleyecekleri vardı bu konuda. 

İşte sorularımız ve işte Attila Bozoğlu'nun anlattıkları: 

Proje'nin başında bulunan Yüksek Mühendis Emin Bozoğlu'nun o zamanlar 17 yaşlarını yaşayan oğlu Attila Bozoğlu'ndan bildiklerini anlatmasını istedik. Herhalde onun da söyleyecekleri vardı bu konuda. 


-Sayın Bozoğlu, o zamanki basın tümden mi karşı çıktı? Destekleyen hiç mi olmadı? 


- O zamanki basın ne hikmet ise baştan sona köstekledi bu projeyi. Bu projeye milyarlar 


harcandı ve neticede de başarılamadı, imal edilen araba bozulup yolda kaldı diye yayın yaptılar. 


- O zamanki Askeri yönetime herhangi bir baskı gelmiş olabilir mi? Çünkü biliyoruz, kırklı yılların sonundan itibaren Amerikalılarla ikili anlaşmalar yapılıp eğitim ve istihbarat da içinde olmak üzere hükümet Amerikalıların çıkarları doğrultusunda hareket etti. Askeri yönetim de bundan nasibini almış olabilir mi? 


-Babam bazuka da yaptı. 


- O zamanki askeri yönetime bir baskı geldiği kuvvetle muhtemel. O tarihlerde Türkiye'de en gözde arabalar Chevrolet, Ford ve Pontiac gibi markalardı. Amerikalı’ ların bu olayı organize ettiği bir gerçek. Nitekim yalnız Devrim arabaları değil, şakır şakır imalat yapıp Hollanda ve Polonya'ya ihracat edilen çift motorlu uçak fabrikaları kapatılıp traktör fabrikası oldu. 


Yine gariban babam 1949 yılında Kırıkkale silah fabrikasında (Sonradan MKE oldu) bazuka, roket ve roket atar, çukur imhalı tahrip kalıbı (top mermileri, bazuka roketleri, kara mayınlarında kullanılan yüksek kesme ve delme gücü olan patlayıcılar) prototiplerini imal edip, tecrübelerini yaptı. Tecrübelerin başarıya ulaşması üzerine seri imalata geçilmesi için Genelkurmaya bir rapor gönderdi. (Orijinal belgeler arşivimdedir.) Devrim arabalarında olduğu gibi bu olay da sumen altı edilmiş. İlk Türk roket fabrikası 1988'de kuruldu. Kırk senelik bir kayıptan sonra. (MKE fabrikası da daha sonra Zeytin yağı çıkartmak için pres üreten bir fabrika haline getirildi.) 


Projenin başında olan Emin Bozoğlu daha önce bazuka da yaptı. 


- Eve gelen tehdit telefonları konusu var. Bu konuyu babanız bir yerlere; polis, savcılık ya da yönetim birimlerine bildirmedi mi? Bu konuda herhangi bir gelişme olduğunu anımsıyor MUSUNUZ? 


- 1961 senesinden bahsediyoruz. Türkiye'de numara çevirmeli, siyah melamin telefonların devri. Öyle kısa sürede tespit yapabileceğiniz ne santral, ne de teknoloji var o senelerde. Bir de tahminim, asker olmasından dolayı biraz da yiğitliğe b.k sürmedi babam gibi geliyor bana. 


- Sırf arabanın benzini bitti diye böylesine bir tasarından vazgeçilmesini garip bulmuyor MUSUNUZ? 


Dahası, zaten diğer Devrim arabasıyla Gürsel kutlamalara gitmiş. Sonra benzin konularak diğer arabalarla da Ankara'da yurttaşlara tanıtmak amacıyla turlar atılmış. Bu arabalar ülkenin yetişmiş beyinlerinin gece gündüz demeden çalışıp çabalayıp ürettiği örnek arabalardı. 


Devlet Başkanı Cemal Gürsel Devrim arabasıyla Cumhuriyet kutlamalarına gidiyor. Benzinin unutulmuş olması çok saçma... 


- Projenin neden durdurulduğu hâlâ bir bilmece. Benzin bitti diye durdurulmadı herhalde? 


-Garip ki ne garip... Garip olan sırf bu olay değil, bir sürü husus var: 

l- Siyah arabaya (resmi araba rengi) Cemal Gürsel Paşa'nın bineceğini herkes önceden biliyordu. 

2- Diğer iki arabaya benzin konmuştu da, neden siyah arabaya benzin konmamıştı veya az konmuştu? Unutulmuş iddiası, bana çok çok saçma geliyor. Devlet Başkanının bineceği araba özellikle kontrol edilmez mi? 

3- Devrim arabalarının gösterge panelleri saat gibi çalışır durumdaydı. Üstelik de göstergeler Türkçe yazılı idi. Arabayı kullanan şahıs, benzin olmadığını neden görmemişti? 

4- Bizi telefonda ölümle tehdit edenler kimdi? 

5- Bildiğim kadarı ile 29 Ekim'den sonra bir araba daha imalattan çıkmıştı. Bugün Tülomsaş' ta yalnız bir araba mevcut ve hâlâ çalışır vaziyette. Geri kalan üç araba ne oldu? Bu üç arabanın hurdaya çıkarılarak imha edildiğine dair söylentiler var. Eğer bu doğru ise, neden imha edildiler? İmal edilen, askeri maksatlar ile de kullanılabilecek olan, 3 ayrı tipten 10 adet motor, iki ayrı tipten 6 şanzıman ne oldu? Bunlar da mı imha edildi? 

6- En önemlisi de, Devrim Arabaları Projesi'nden neden vazgeçildi? 


- Elbette bu bir tasarıydı ve belki biraz da pahalı olacaktı. Ancak seri üretime geçtiğinde bunların maliyeti düşecekti. Bunlara dikkat çeken hiçbir basın organı olmadı mı? Söylenen şu ki, basın tümden böyle bir tasarıya karşı çıkmış, hiçbir biçimde desteklememiş. Önce böyle bir tasarının yolunu açan askeri yönetim, daha sonra basına sansür uygulamış olabilir mi? 


- Tasarı pahalı değil, bilakis bedavaya mal edildi. Zippo fabrikasının yeni bir tip için 1 milyar doların üzerinde harcama yaptığı günleri hatırlıyorum. Bütün projeye harcanan rakam 900.000.- TL idi. Bugünkü kur ile 580.000.- USD civarı. Bu paraya, çıkan ürünlerin haricinde, elde kalan kalıplar, alet edevat da bu rakama dâhil. Ortaya çıkan eser ise şöyle: 


Yoktan var edilmiş 4 adet Otomobil, 3 ayrı tip olmak üzere 10 adet motor, 2 ayrı tip olmak üzere 6 adet şanjman. Hepsi Türk dizaynı ve yerli malzeme. 


Komik bir rakam harcanan. Bu modellerin imalinde hesaplanan maliyet (imalat giderleri hariç) ise şöyle: 


Arabalar: 60.000.- TL / adet; Motor ve şanzımanlar 10.000.- TL/ adet. Seri imalata geçilseydi bu rakamların % 75 düşeceği hesaplanmıştı. 


Tayyip Erdoğan'ın Tüsiad toplantısında, yerli otomobil yapılması için özel sektöre çağrı yapmasından sonra, 24 Ocak 2011 tarihli Radikal gazetesinde çıkan yazıda, prototip imalatı için reel sektörce öngörülen rakamın 4 milyar USD olduğu belirtiliyor. 


Devrim'in imalatı için harcanan meblağ ile mukayese edilirse, durumun ne kadar traji komik olduğu açıkça görülmektedir. 


Proje durdurulduktan sonra Anadol çıktı, babama iş teklifi geldi Benim fikrimi sorarsanız, tek bir olgu kafamı kurcalıyor. Devrim Arabaları projesinin durdurulmasından 2 sene sonra Anadol (FORD) otomobiller piyasaya çıktı. Hatta babama da iş teklif edildi. Bilmem anlatabildim mi? Emin Bozoğlu da asker kökenliydi. 


- Babanız gibi kişilikler genelde anılarını yazarlar. Kendisi bu konuda bizleri aydınlatacak bir şeyler yazıp bir yerlere koymuş olabilir mi? Arabayı üreten bir kişi değil. Dolayısıyla bir kişi üzerine baskı kurulup söz edilmesini engellemek kolaydır belki ancak, yönetim de içinde olmak üzere 29 kişi çalışmış bu tasarı üstünde. Bu kişilerin hiçbiri mi bu konuda bir şey konuşmadı ya da soru sormadı? Neden büyük bir sır perdesi ya da sisler içinde bırakıldı bu konu? 


- Maalesef babamın anı yazmak gibi bir âdeti yoktu. Ancak olaylarla ilgili belgeleri saklardı. 
Bu projede 30 teknik personel ve 200 işçi çalıştı. Devre devre, bu personel, bu olayla ilgili serzenişlerini yazdılar. Ancak şunu da göz önüne alalım. Bu insanlar bütün benlikleriyle bu projede delice bir şevk ile çalıştılar ve mucize yarattılar, kimse arkalarını sıvazlamadı. Kimse teşekkür bile etmedi. Başarılarından dolayı adeta cezalandırıldılar. Konuşsalar ne olurdu ki! 
Unutmayın ki burası Türkiye. Fazla konuşmaya gelmez. Ve bu insanlar da hayata küstü. 
Bildiğim kadarı ile bugün bir tek kişi hayatta. 


- Bir sorum da yapılan Devrim Arabaları filmiyle ilgili Filmin gösterimine neden gitmediniz? Filmin yönetmeni her yerde bu konuda sitemini dile getirdi. Bir kaç yıl önce filmi Türk Filmleri Haftası'nda açılış filmi olarak Montreal'de gösterdik. Burada bile söz etti konudan ve 'dünyanın en kötü filmi olsa bile, gelip filmi izleyemez miydi; filmin kahramanı babası' diyerek sitemini sürdürüyordu. 


- Devrim Arabaları filmine kimse beni davet etmedi. Filmin çekildiğini de tesadüfen sınıf arkadaşım (eski diplomat ve basketçilerimizden) İlhan Atınç'tan öğrendim. Meğerse Tolga Örnek damadı imiş. Tolga'nın karısı Pemra' yı (İlhan'ın kızı) bebekliğinden tanırım. Sohbet esnasında İlhan söyledi, Tolga böyle bir film çekiyor diye. Yahu dedim İlhan, Proje'nin başındaki mühendis benim babamdı. Öyle haberim oldu filmden. 


Filmi kendi olanaklarımla temin ettiğim, DVD'den izledim Foça'da. Tolga, keşke filmi çekmeden evvel benimle konuşsaydı. Filmde tehdit telefonlarından hiç bahis edilmiyor. 
Otomobil imalatı fikrinin Sıtkı Ulay'dan çıktığı belirtilmiyor. Daha burada size söz edemeyeceğim bir takım başka olaylar da var. Benim ülkemde her şey dinlenip okunduğundan yazamıyorum bunları. Başım belaya girebilir. Filmin sonunda da keşke bu projede çalışanların isimleri geçseydi ekrandan. Her halde ruhları şad olurdu. Bence çok büyük bir hata. 


Ne olursa olsun Tolga büyük bir iş başardı. Bu konuyu tekrar gündeme getirdi. Ben şahsen filmi de çok beğendim. Tolga'ya da çok çok teşekkür ederim. 


Filmi seyretmeye gitmediğimize gelince. Tolga niye böyle bir şey söylüyor bilmiyorum. 
Filmin Galasına mı davet edildik de gitmedik? Araştıracağım. Şahsen bana böyle bir davet gelmedi. Belki de İstanbul'da yaşayan kızım Yeşim (Tiyatro ve sinema oyuncusu Yeşim Ceren Bozoğlu ) ve kardeşim Ömer ile görüşmüştür. Onlar da filmi normal vatandaş gibi bilet alarak izlemişler. Ama ciddi bir davet olsaydı her halde haberim olurdu zannediyorum. 


Attila Bozoğlu'nun söylediklerinin üstüne Yönetmen Tolga Örnek'ten de görüş istedik. 
Tolga Örnek şunları söyledi: 


"Artık Devrim Arabalarıyla ilgili konuşacak çok fazla bir şey yok. Filmi yaparken ya da yaptıktan sonra yanımızda olmayan, destek vermeyen bir sürü insan sonrasında bir sürü yorumda bulunuyor. Bulunabilir aslında; ama ben artık bu yorumlarla ilgili çok fazla söyleyecek bir şeyim olmadığını düşünüyorum. Atilla Bey'in kardeşi galaya davetliydi ve Atilla Bey'in kendisini tanımadığım için galaya çağıramadım ama tüm ailelere istediklerini çağırmalarını söyledim. Onun dışında söyleyecek pek bir şey yok aslında. Film hatalarıyla, sevaplarıyla orada. Umarım ileride başka biri daha iyisini, daha doğrusunu, daha güzelini yapar, bizim eksiklerimizi giderir..." 


1930' lu yıllarda 'İstikbal göklerdedir' diyen büyük önder Atatürk'ten ilham alan ve Türkiye'nin kendi uçağını yapması gerektiğini bildiren, Türkiye'nin ilk uçağını yapan, ilk özel uçak filosunu kuran Nuri Demirağ'ın başına gelenler, kendi motor fabrikasını yapıp Avrupa'dan sipariş alan sonrasında montaj traktör fabrikasına dönüştürülen motor fabrikası, yine Yüksek Mühendis Emin Bozoğlu'nun geliştirdiği bazuka, roket ve roket atar projelerini geliştirip Genelkurmay'dan onay beklediği gibi, 1961 yılında 129 günde büyük bir coşkuyla üretilen Devrim Arabaları' nın hazin sonu gizemini korumaya devam ediyor. Umarız bir gün birileri çıkar da bu gizemin kapısı aralar ve kimlerin bu onurlu mücadelenin önüne engeller diktiği belirlenir. 


Ancak şu var ki; yurtsever, toplumcu olmadıklarının kesin olduğu bu aymaz kişileri tarih hiçbir zaman bağışlamayacaktır. Tıpkı genç Türkiye'de toptan kalkınmanın yolunu açan Köy Enstitülerini yaşatmayan ve toplumu kör düşünülere mahküm eden, kapanmayı, ikinci sınıf yurttaş olmayı özgürlük olarak genç zihinlere inandıran kör düşünceli aymazlar gibi... 


Ve yine ancak o aymazlar güneşin balçıkla sıvanamadığını bir gün anlayacaklardır... O günler de çok yakındır... Şubat 2011(2) 


Evet, bu hikâyeyi biraz aydınlatmamız için Türkiye? de Anadol markasını üreten firmanın tarihçesine bir göz atmamız gerekir. 


Koç Holding'in Oto Sanayii 
Vehbi Koç tarafından 1928 yılında kurulan Otokoç, 1946 yılında Ford Motor Company'nin 


temsilcisi olmuş, 1954'ten sonra da Türkiye'de bir otomobil üretmek için Ford temsilcileri ile görüşmeye başlamıştır. 1956 yılında Vehbi Koç, dönemin başbakanı Adnan Menderes'ten bir 


mektup alarak Bernar Nahum ve Kenan İnal ile Henry Ford Il'ye gitti. Bu temaslar işe yaradı ve işbirliği yapılmasına karar verildi. 1959 yılında Koç grubu Otosan'ı kurdu. Ford kamyonların montajı Otosan'da başladı. 


Fiberglas fikri ve otomobil üretimi:1963 yılında Bernar Nahum ve Rahmi Koç İzmir Fuarı'nda iken İsrail yapımı bir fiberglas araç dikkatlerini çekti. Saç kalıp üretimine göre çok ucuz olan 
bu yöntem yerli otomobil üretimine başlama konusunda Vehbi Koç'u cesaretlendirdi. 19 
Aralık 1966'da piyasaya çıkmış ve kendisini ilk Türk otomobili olarak ilân etmiştir. Koç Holding ve Ford ortaklığıyla üretilen Anadol' un tasarımı İngiliz Reliant firmasına ait olup 
araçta Ford firmasından tedarik edilen şase ve motorlar kullanılmıştır. Anadol' un üretimi 19 
Aralık 1966'da başlamıştır. 


Anadol ismi ve üretimi: Anadol adı Anadolu kelimesinden gelmekte olup açılan isim yarışması sonucunda finale kalan, Anadolu, Anadol ve Koç arasından seçilmiş ve Otosan Otomobil Sanayi A.Ş. tarafından İstanbul'daki fabrikada üretilmeye başlamıştır. Anadol'un amblemi Hititlilerin geyik heykellerinden birini sembolize etmektedir. 1966'dan 1984'e kadar devam eden Anadol üretimi, 1984'te durdurulmuş bunun yerine Ford Motor Company lisansı altında dünyada üretimden kalkmış olan Ford Taunus 'un üretimine başlanmış, ancak Otosan 
500 ve 600D pikap üretimi 1991 yılına kadar devam etmiştir. Bugün, Otosan Ford Motor 
Company lisansı altında Ford hafif ticari araçlarının üretimine Gölcük'teki yeni tesislerinde devam etmekte ve başta Avrupa Birliği olmak üzere pek çok ülkeye Ford Motor Company lisanslı otomobil ihracatı yapmaktadır. 


Aracın özellikleri ve satışları: Anadol' un ilk modelleri İngiliz Reliant ve Ogle Design tarafından tasarlanmıştır. Bütün modellerinde kaportası cam elyafı ve polyesterden yapılan Anadol 'da motor olarak da Ford motorları kullanılmıştır. İlk kullanılan motor, Ford'un Cortina modelinin 1200 cc'lik Kent motorudur.1966 Aralık ayında satışa sunulan Anadol 
1984 yılında üretimi durdurulana kadar 87 bin adet satılmıştır. Ayrıca İngilizler Anadol” un 
aynısını Yeni Zelanda'da üretmek için çaba göstermiş olup, günümüzde Yeni Zelanda'ya ait bir adada kullanılan Anadol' a rastlanmaktadır. 


Anadol / Al (1966-1975): Anadol A1, Otosan Otomobil Sanayi A.Ş.'nin siparişi üzerine "FW5" kodu ile İngiliz Reliant Firması tarafından geliştirilmiş ve üretimine 19 Aralık 1966'da başlanmıştır. A1’in dizaynı ise İngiliz Ogle Design firmasından Tom Karen tarafindan çizilmiştir. Al üretiminde ilk olarak Ford Cortina'nın 1200 ce'lik 1959 model Kent motoru kullanılmış, 1968'de bu motor daha güçlü 1300 cc Ford Crossflow motor ile değiştirilmiştir. 1969”da gösterge panosu yenilenmiş, direksiyon daha ergonomik bir hale 


getirilmiştir. 1971'de o günün modası olarak kabin tavanı vinil ile kaplanmıştır. Bu dizayn MKI tipi olarak Nisan 1972”ye kadar bu şekilde kalmıştır. 1971'de İzmir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları için geliştirilen A1 modeline “Anadol Akdeniz” adı verilmiş ve bu modelin üretimine 1972'de başlanmıştır. MkII olarak adlandırılan bu modelde farların yuvarlak şekli yerini dörtgen farlara bırakmış, vites bloğu ve tamponlar yenilenmiştir. Yeni dizaynda tamponlar gövdenin bir uzantısı haline gelmiş, ön ızgara değişmiş, farlar ve sinyaller dörtgen hale getirilmiş, sinyal ve stop lambaları üçgen bir şekil almıştır. Kabin içi de ciddi bir değişikliğe uğramış, gösterge tablosu ve ön konsol, koltuklar değişmiş, kullanılan malzemelerin kalitesi yükseltilmiştir. 1972'den itibaren Anadol'un Coup&'sinde kullanılan bu standart, Al üretiminin sonuna kadar (1975) aynı kalmıştır. 


Anadol Al MkII 1974: Anadol Al üretimine 1975 yılında son verilmiş ve toplam 19.724 adet üretilmiştir. Anadol Al aynı zamanda Türkiye'nin ilk ralli arabası, Anadol Ralli Takımı olarak tarihe geçmiştir. Türkiye'nin ilk resmi rallisi olan 1968 Trakya Rallisi'ni kazanan Al takımı ve ünlü pilotlar Renç Koçibey ve Demir Bükey'dir. İskender Atakan, Claude Nahum, Mete Oktar, Şükrü Okçu ve Serdar Bostancı'yı da diğer ünlü A1 pilotları olarak sayabiliriz. 


Anadol / A2 / SL (1970-1981) A2 serisi, Türkiye'nin ilk 4 kapılı otomobili olmakla beraber, dünyanın da tamamı fiberglas gövdeye sahip ilk 4-kapılı sedan otomobili olarak tarihe geçmiştir. Prototipi 1969 yılında geliştirilen A2, 1970'te üretilerek piyasaya sürülmüştür. A2 olarak 1970-1975 arasi 20.267 adet, A2 SL olarak 1976-1981 arasi 15.401 adet üretilmiştir. 
A2 üretimi 1981'de sona erdi ve yerine A8-16 modeli üretilmeye başlandı. Devamında Anadol / A5 / SV-1600 üretimi 1982 yılında durdurulmuş olup toplam 6.499 adet üretilmiştir. 


Anadol / A6 / Böcek (1975-1977): Anadol Böcek, o yıllarda Otosan Araştırma ve Geliştirme Bölümünde çalışan Jan Nahum tarafindan dizayn edilmiştir. Jan Nahum, daha sonraki yıllarda Otokar, Tofaş, FLAT/İtalya ve Petrol Ofisi gibi şirketlerde Genel Müdür ve CEO olarak da görev yaptı. Babası Bernar Nahum ise Koç'un ortağı olarak Otosan Firmasının kuruluşu, Anadol Al modelinin geliştirilmesi ve üretiminde çok önemli rol oynamıştır. Bu aileden Claude Nahum da hem Anadol Al ralli pilotu olarak, hem de Otosan Anadol Wankel motor projesi ve geliştirilmesinde önemli çalışmalar yapmıştır. Kendisi bugün, Karsan Otomotiv Sanayi'nin de sahibi olan Kıraça Şirketler Grubu'nun kurucu ortağıdır. 


Anadol Böcek üretim bandından A6 kodu ile 1975'te indi. Böcek, aslında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin isteği doğrultusunda geliştirildi. Volkswagen “Buggy” modeli ile benzerlikler taşımasına karşın, konsept ve karakteristik olarak değişik bir dizayn ile üretilmiştir. Otosan, o yıllarda artan turizm potansiyelini ve sayıları gittikçe çoğalan tatil köylerini de düşünerek, aracın halktan da göreceği talebi de dikkate almıştı. Üstü açık, kapısız, ön camı kaputla aynı eğimde olan dizayn, değişik gösterge paneli ve konsol aracın en önemli konsepti idi. Anadol Böcek, kullanım ve isteklere göre değişik versiyonlara sahiptir: TRT dış çekimleri için martı kanat kapılı versiyonu, off-road versiyonu, itici/çekici versiyonu ve askeri versiyonu bulunmaktadır. Anadol Böcek üretimi de, STC-16 gibi şanssız bir döneme rast gelmiştir. 
Döneminin çok ilerisinde dizayn edilen her iki model de petrol krizinden kaynaklanan Dünya'daki ve Türkiye'deki ekonomik sıkıntılar nedeniyle talep yaratamamış ve üretimleri 


askıya alınmıştır. 1975 ve 1977 yılları arasında üretilen Böcek modeli sayısı sadece 203'tür. 


Anadol / A8 / 16 ve Saloon 16: 4-Kapılı A8-16 serisinin üretimi 1981?de başladı. 1981 ve 
1982 yılı üretimlerinde yüksek performanslı 1.6 Pinto E-Max motor kullanılmış olsa da, bu 
araca bir albeni kazandırmaya yeterli gelmemiştir. A8-16 modeli 1981-1984 yıllarında sadece 1.013 adet üretilmiştir. 

Anadol Kamyonet / P2 / Otosan 500 ve Otosan 600D (1971-1991): 1990 Otosan 600D Kamyonet Anadol kamyonetle ilgili ilk çalışma 1970 yılında başladı. Aslında, ilk kamyonet üretme fikri, Otosan fabrikasında bir Anadol A1' in malzeme taşımak amacıyla tadil edilmesiyle ortaya çıktı. Bernar Nahum fabrikada kısımları dolaşırken bu aracı görerek, görüntüsünü pek beğenmemekle birlikte böyle bir aracın hafif ticari taşımacılıkta kullanılabileceği fikrini ortaya attı. 


1984 Otosan 600D Kamyonet: O tarihlerde, sanayileşmenin ve dışa açılmanın ilk yıllarında iç 
ticaretin de gelişmesi, özellikle küçük esnafın hafif yük taşınmasında “kamyonet” (pickup)'lere olan ilgisini artırmaya başlamıştı. Bunun üzerine fiberglas atölyesinde çalışmalara başlandı ve önce bir miktar yekpare fiberglas gövdeli (kabin ve kasa) kamyonet yapıldı. 
Ancak bu aracın üretim ve kullanımının pratik olmaması nedeniyle saç kasalı fiber kupalı kamyonet üretimine geçildi. 1971 yılında seri üretimi başlanmıştır. Anadol kamyonetler geçirdiği ufak tefek dizayn değişiklikleri ile 1971'den 1991 yılına kadar 36.892 adet üretilmiştir. PTT gibi pek çok kamu kuruluşu yıllarca Anadol pick-up ile hizmet verdi. Ancak, Anadol kamyonete olan talep o kadar arttı ki, talebin karşılanmadığı noktada özellikle A2 modellerinin kesilerek kamyonete dönüştürülme dönemi başladı. Mevzuatın da ruhsat tadilatı ile destek olduğu bu dönemde, binlerce Anadol otomobil kamyonet?'e dönüştürülerek trafiğe çıktı. Bugün bile, Türkiye'nin hemen hemen her köşesinde Anadol kamyonetler hizmet vermeye devam etmektedir. 


Anadol Prototipleri (1977-1986) Wankel Motor: Otosan Dizayn ve Geliştirme Bölümünde Claude Nahum'un başkanlığında çalışan yetenekli mühendis grubu, boyutları küçük olmasına karşın 100 HP güç üreten bir Wankel motor geliştirdiler. Ancak bu geliştirilen motor, yüksek araştırma geliştirme masrafları ve Wankel motorunun bilinen ve çözülemeyen problemleri nedeniyle Anadol modellerinde hiçbir zaman kullanılamamıştır. Bugün, geliştirilen bu motorlardan biri Rahmi Koç Müzesi'nde sergilenmektedir. 


Reliant FW11 Şasisi: 1977?de Marcello Gandini FW11 modelini Anadol ve Reliant için dizayn etmiştir. Dolayısıyla, üretim maliyetleri oldukça yüksek olan bu modelin üretimi rafa kaldırılmıştır. Koç Holding, bu gelen prototipleri uzun yıllar depolarında tutmuştur. FW11 modelinden bir tanesi 2004 yılından beri Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergilenmektedir. Reliant ise Otosan'ın projeyi rafa kaldırmasından sonra, FW11 modelini Reliant Scimitar SE7 olarak üretmiştir. FW11 projesini daha sonra Fransız Citroen firması satın almış, fiber yerine alüminyum kullanılarak bazı değişiklikler yapmış ve Citroen BX adı ile “best-seller” modelini yaratmış ve 12 yıl boyunca üretimine devam etmiştir. 


1970”lerin sonuna doğru, Jan Nahum yeni bir Anadol dizaynı için birçok prototip çalışması 


yaptı. Ancak ortaya çıkan bu prototiplerden büyük kısmı hiçbir zaman üretim aşamasına geçemedi. Otosan, bu dönemde, dünya otomobil endüstrisini yakından takip etmekte ve araç gövdesinde kullanılan fiber malzemeyi zamanla azaltacak modern bir model yaratma çabası içindeydi. Jan Nahum bu çabayı gerçeğe dönüştüren bir model geliştirdi. Bu modelde kaporta, çelik iskelet üzerine monte edilen fiber malzemeden yapılmış ve Claude Nahum tarafından geliştirilen 100 HP'lik Wankel motor yerleştirilmişti. Bu modele “ÇAĞDAŞ” ismi verildi. 
Çağdaş ve yaratıcısı Jan Nahum, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi”'nce verilen “Endüstriyel Tasarım” ödülüne layık görüldü. Medya uzun süre bu yeni modelle ilgili çok olumlu haberler yaptı ve Çağdaş'ın üretimine 1980 veya 1981'de başlanacağı söylendi. Ancak, 1980”lerdeki politik, sosyal ve ekonomik çalkantılar nedeniyle bu proje hiçbir zaman gerçekleşemedi. 
Çağdaş'ın üretilen tek prototipi bugün Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergilenmektedir. 


A9: A9, bir Bertone dizaynı olarak 1980”lerin başında ortaya çıktı ve Anadol'un en son prototipi oldu. 4-kapı ve sedan bir model olan A9 modern bir dizayna sahipti. A9 için ayrıca yeni ve modem bir logo da geliştirilmişti. Ancak A9 da, FW11 ve Çağdaş modelleri gibi çeşitli nedenlerle üretim bandındaki yerini alamadı. Üretilen prototip de ortadan kaldırıldı. 
Anadol markası ile üretim, Otosan'ın Ford Motor Company ile yaptığı yeni üretim anlaşmaları sonucu 1984'de durduruldu. Otosan bugün Ford binek araçları üretimi yapmaktadır.(3) 


Otosan'ın tasarım ve üretim tarihçesine baktığımızda pek çok tasarım ve çalışma yapıldığını ancak; çok satılamadığı, darbe veya ekonomik kriz gerekçeleri ile de pek çok otomobil projesinin ülkemizde müzeye kaldırıldığını görüyoruz. 


Ülkemizde Otomobil İmalatı ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan 


Ülke tarihimizde yerli otomobil konusunda çalışmalar yapan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın da çalışmalarına da göz atmakta fayda var. Bu konu ile ilgili olarak kendi ağzından hayatını anlatmış olduğu Nisan 1977 tarihli Günaydın Röportajından fayda sağlıyoruz. 


İstanbul Erkek Lisesi'ni birincilikle bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversite'sine girerek 
1948 senesinde mezun olur. 1951 yılına kadar geçen 3 senelik bir zaman zarfında mezun olur 
olmazda Motorlar Kürsüsü” ne asistan olur. Deutz Motor Fabrikası tarafından Almanya'ya 
çağrılır. Prof. Selim Palavan'la beraber üniversitede motor dersi vermeye başlar. Tezini 1951 
senesinde tamamlar ve çok başarılı bir tez olur. Bunun arkasından üniversite tarafından Almanya'ya gönderilir. Almanya'da 3 sene kadar kalır ve 3 tane tez hazırlar. 


I - Doktora tezi, 
2- Teknik Üniversiteden Doçentlik tezi 
3- Alman İktisat Bakanlığı'na “motorlarda ekonomi” hakkında bir tez. 


Bu tezler Almanya'da neşredilir. Klockner Humboldt Deutz A.G.”KHD” motor fabrikasının umum müdürü kendisini davet eder motorlar hakkında tezini okur, çok beğenir ve hayret eder. 


Almanya'daki motor mecmualarında çıkan makalesi nedeni ile direktör Flatz, KHD'nin umum müdürü olarak kendisini davet eder O zaman Almanya leopard tanklarının motorlarını hazırlamaktadır. Bu tank motorları inkişaf bakımından teknik problemleri çok güç olan sorunlu bir motordur. Doktora tezimizdeki çalışma mevzularıyla ilgili olduğu için kendisine araştırma başmühendisliği teklif edilir. Leopard tanklarının motorlarını yapan fabrikaya başmühendis olarak atanır. 


Teknik Üniversite'ye dönüp doçentlik imtihanlarını verdikten sonrada orada araştırma 
başmühendisi olarak görev yapar. 1953 senesinde takriben 1 yıl kadar orada çalışır. 1956 
senesinde tekrar Almanya'ya aynı araştırmalar için davet edilir. Bir kere daha 1956 yılında 6 
ay kadar orada kalır. 27 yaşında Teknik Üniversite'nin en genç doçenti unvanını kazanır. 
1953 yılında doktor olur. Aynı yılın Mayıs ayında da Teknik Üniversite doçentlik 
imtihanlarını verir. Bunlar ayrı ayrı iki tezdir. 


1 Mayıs 1953'ten itibaren Almanya'daki “KHD”de araştırma başmühendisi olarak çalışır. 
Bütün tezlerin hepsinin hazırlanması 5 sene sürdüğü için 27 yaşında doçent olur. Bu Teknik Üniversite'nin en genç doçenti olmak demektir. Aynı zamanda Almanya'da da en genç doktorasını yapan kişidir. Teknik Üniversitede de en genç doçent olur ve Teknik Üniversite'de doçent olup Almanya?da motor sahasında 1 sene çalıştıktan sonra ülkeye geri gelir. Teknik Üniversite”deki doçentlik vazifesine birkaç ay devam ederken askere gider. 1.5 
yılda askerliğini tamamlar. 


O yıllarda batının en gelişmiş tankı “Leopard”ların ateşleme sistemini yeniden programlar. 
Batı Blokunun en gelişmiş tankı olan Leopard tankının yüksek savaş etkinlikleriyle, en ağır şartlarda bile görevini yerine getirmeleri, olumlu şöhretinin doğruluğunu ortaya koyar. 40 ton 
ağırlığında, 2 metre 62 santim yüksekliğinde 6 metre 94 santim uzunluğunda ve 3 metre 25 
santim eninde olan leopard tankları 65 kilometre sürat yapabilmektedir. Top menzili 5.500 
metredir. Motoru 4 zamanlı sıvı soğutuculu ve değişik tip yakıt yakan V 10 tipidir. 4 vitesli hidrolik devirli olup elektro-hidrolik dişlidir. Almanların 1. Dünya Savaşında Rusya hücumu sırasında bu tankların yakıtları donduğu ve çalışmadığı için, leopardların en zor hava şartlarında, üstelik hem benzin, hem mazot, hem gazyağı hem de gerekirse zeytinyağı ile bile çalışacak şekilde bunların ateşleme sistemlerini Erbakan yeniden icat ve dizayn etmiştir. 


Siyasete atılan Prof. Dr. Necmettin Erbakan sanayi hamleleri projeleri ile milli projelerini tanıtmaya başlar. Tarihin ilk ayakkabılı eylemi Erbakan'ın milli sanayi mücadelesiyle yapılır. 
Dünya da ilk ayakkabılı protestonun patenti de bize ait olur. 


Yıl 1961. Yer Ankara... Birinci Otomotiv Sanayi Kongresi yapılmaktadır. Kongre'ye katılanlar arasında işadamları, bürokratlar, mühendisler, gazeteciler vardır. Kongre'nin öncülüğünü yapan isimse daha sonra Türkiye'nin siyasi hayatına damgasını vuracak olan Prof. 
Dr. Necmettin Erbakan'dır. Erbakan,1956 yılında daha 30 yaşında iken Gümüş Motor Fabrikasını kurarak Türkiye'nin ilk büyük sanayi hamlesini gerçekleştirmiş, yine 1960 yılında Ankara'da yapılan Sanayi Kongresi'nde ilk kez "Türkiye'nin kendi otomobilini üretebileceği" fikrini ortaya atmıştır. 1961 yılındaki Otomotiv Kongresi bu çabaların bir sonucu toplanmıştır. 


Kongre salonu oldukça kalabalık ve heyecanlıdır. Salonda Türkiye'nin kendi otomobilini üretebileceğinin inancı ile heyecanlanan mühendislerin yanı sıra, yerli otomobil fikrine karşı çıkanlarda bulunmaktadır. Bunlardan biri de, Bernar Nahum'dur. Bernar Nahum, Koç 
Otomotiv Grubu'nun temsilcisi olarak toplantıdadır. Vehbi Koç ile Bernar Nahum 1944 
yılında tanışmış, bu tanışma Koç Grubu için tarihi bir dönüm noktası olmuştur. Grup hızla büyümeye ve küresel bir şirket olmaya başlamıştır. Koç ile Nahum ortaklaşa Otokoç'u kurmuş ve başına da Nahum atanmıştır. Bir iddiaya göre Bernar Nahum, Lozan anlaşmasının mimarı meşhur Hayim Nahum'un oğlu olmaktadır. Bir iddiaya göre de Koç grubu'na ait, BEKO'nun BE'si Bernar'dan, KO'su Koç'tan alınmadır. Gelelim ayakkabılı eyleme.. 


Bemar Nahum, Birinci Otomotiv Kongresi'nde konuşurken salondaki hava giderek elektriklenmeye başlamıştır. Çünkü Otokoç'un ortağı ve yöneticisi Nahum, salondaki heyecanın aksine otomotiv sanayinin zorluklarından bahsetmekte ve yerli otomobil fikrine karşı çıkmaktadır. O sırada ön sıralarda oturan genç bir mühendis, bir kürsüde konuşan Bernar Nahum'a, bir de ayakkabılarına bakmaktadır. Makina Kimya Endüstrisi'nde (MKE) çalışan Erbakan'ın Millici ekibinden olduğu anlaşılan mühendisin ayağında kurumun yeni dağıttığı postallardan vardır. Nahum konuşmasına devam ederken ön sıradaki genç postalının bağcıklarını çözmeye çalışmaktadır ve öfkesi iyice kabarmıştır. 


Nahum; "Bursa'da şeftali üretmek otomotiv üretmekten hem daha kolay hem daha kazançlıdır" dediği anda ortalık karışır. Nahum'un "otomotiv yerine şeftali üretmeyi" önermesine dayanamayan genç mühendis ayağından çıkardığı postalı kürsüye fırlatır. Postal, Nahum'un alnına çarparken, MKE'li vatansever: "Bize otomobili siz ürettirmiyorsunuz, sizler bizi batıya mahküm ve mecbur ediyorsunuz" diye bağırmaktadır. Ve bu genç mühendis te Erbakan gibi, milli ve yerli kalkınma sevdalısıdır. 


Herkes unutmuş olsa da işte bu olay ilk ayakkabılı protesto eylemi olarak tarihe geçmiş bulunmaktadır. Her şeye rağmen Türkiye'nin ilk yerli otomobili "Devrim"i yapma fikri bu kongre'nin sonucunda ortaya çıkmıştır. Yapılmıştır da... Ama biliyorsunuz benzin koymayı 
unuttukları() için yürümemiş ve öylece kalmıştır. Oysa Erbakan ilk yerli otomobil fikrini 50 
yıl önce ortaya attığında, ne Kore'nin Hyundai' ı, Ne İran'ın Samand'ı, ne Hindistan'ın Tata' sı, ne Çin'in Cherry' si vardı. Ne kadar acıdır ki, şimdi sokaklarımız Hyundai, Tata, Cherry ile dolup taşmaktadır. 


Son bir not: Türkiye'ye "Otomobil yerine şeftali üretilmesini" öneren Bernar Nahum hakkında bakın Rahmi Koç yıllar sonra ne buyurmuşlardı: 


"Koç'un otomotiv sanayi işine girmesini, büyümesini ve kâr etmesini sağlayan Mösyö Bernar'dır. Vehbi Bey'in büyük itimadını kazanmış biriydi ve Vehbi Bey, o ne derse kabul ederdi. Bernar Nahum eldeki paranın daima otomotiv işine yatırılmasını istemiştir." (Capital Dergisi-2008)121) (4) 


Evet, oldukça uzun hikâyeler ve analizler olsa da 2015'e ulaştığımız şu günlerde yeniden 


hayata geçirilmeye çalışılan % 100 yerli otomobil üretimimiz için basının yapacağı haberleri 
gençlerimizin dikkatle ve itinayla takip etmesini rica ediyoruz. Zira onlar bu ülkenin 80 
milyonluk nüfusuna ve sırtına yük değil, aksine geleceğimiz ve umudumuzdur. Bizim ve büyüklerimizin göremediği yılların parlak Türkiyesi? ni de halen görme ve yaşama şanslarına sahiptir. 


Zira 7 cihana hükmetmiş Osmanlı İmparatorluğu'nun torunlarına özgüvensizlik aşılamak neyin nesidir? Ford arabası ile Rolce Rolyce' u mukayese ederseniz elbette hiçbir zaman altından kalkamazsınız. Ancak tarihi mukayese ederseniz öğrenir ve geleceğinizi kendi elleriniz ve emeğinizle dizayn edersiniz. 


Sanayisel gelişmemizde darbelerle, ekonomik krizlerle bahaneler uydurarak, AB”liği ülkelerinin sanayisini monte ederek üretim yapıyor gibi görünmek, ancak işçisin sen işçi kal mantalitesinin zihniyetidir. Bu ülke ve gençleri çok daha güzellerini başaracak akla ve emek gücüne sahiptir. Ülkemizde sanayileri ve ekonomileri batıya çalışan, üreten değil tüketen nesil hedefleyenlerin, ülke nüfusunun gençlerini ülkeye yük olan görenlerin, kendilerine verilen ödüllere gençlerimizin göz atmalarını tavsiye ederim. Bu ödüller ülke sanayimizi ve ekonomimizi Dünya standartlarına taşıdıkları, Amerika ile Türkiye? yi karşılaştırabilir bir ülke haline getirdikleri için mi kendilerine takdim edilmiştir? 


Ülkemizde sanayileri ve ekonomileri batıya çalışan, üreten değil tüketen nesil 

hedefleyenlerin, ülke nüfusunun gençlerini ülkeye yük olan görenlerin, kendilerine verilen ödüllere gençlerimizin göz atmalarını tavsiye ederim. Bu ödüller ülke sanayimizi ve ekonomimizi Dünya standartlarına taşıdıkları, Amerika ile Türkiye” yi karşılaştırabilir bir ülke haline getirdikleri için mi kendilerine takdim edilmiştir? 


Legion D'Honneur Koç'a verildi 


Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Fransız hükümetinin en üst düzey nişanı olan "Legion D'Honneur" e layık görüldü. Koç Holding'ten yapılan açıklamaya göre, Rahmi M.Koç, Fransa tarafından Napoleon Bonaparte döneminden itibaren tüm dünyada üstün başarılı kişileri ödüllendirmek amacıyla verilen ve Fransız devletinin en prestijli devlet nişanı kabul edilen "Officier dans L'Ordre National de la Legion D'Honneur" ile ödüllendirildi. 


Büyükelçi Takdim Etti 


Fransız Sarayı'nda düzenlenen törende Rahmi M. Koç'a nişanı, Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi Laurent Bili takdim etti. Bili, törende yaptığı konuşmada, "Bugün eşsiz bir şahsiyeti onurlandırmak üzere Fransız Sarayı'na gelen herkese teşekkür ederim. Bahsettiğim öyle bir şahsiyet ki ailesinin ismi sadece Türkiye'nin tarihi ve sınai kalkınmasıyla birlikte değil, aynı zamanda ülkenin düşünsel ve kültürel yükselişiyle de birlikte anılıyor" dedi. 


Koç Topluluğu'nda 1984'te üstlendiği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yaklaşık 20 yıl boyunca sürdüren Rahmi M. Koç'un mesleki örgütlerde önemli sorumluluklar da üstlendiğini 


anlatan Bili, Arçelik ve Beko gibi dünyaca tanınmış markalar aracılığıyla da Koç Holding'in gerçek anlamda Türkiye'nin sanayi elçiliği görevini yerine getirdiğini ifade etti. 


Almanya Büyük Hizmet Nişanı'nı Almıştı 


Açıklamada verilen bilgiye göre, 1997 yılında Cumhurbaşkanlığı tarafından Devlet Üstün Hizmet Madalyası ile onurlandırılan Rahmi M. Koç, bugüne kadar Almanya Büyük Hizmet Nişanı, İtalya Cumhuriyeti Yüksek Liyakat Nişanı, Avusturya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Büyük Hizmet Nişanı, Britanya İmparatorluğu Mükemmel Önderlik (Onursal) Nişanı, Hadrian Ödülü, Carnegie Hayırseverlik Madalyası, BNP Paribas Hayırseverlik ve Yaşam Boyu Sorumlu İş İnsanı Ödülü'nü de aldı.(5) 

Kaynakça: 

l- http://Wwww.haberturk.com/ekonomi/para/haber/1093312-rahmi-koc-80-milyon-nufus-ayak- bagi-dedi 

2- http//www.bizimanadolu.com/haber/110201.htm 

3- httpsıWtr.wikipedia.org/wiki/Anadol 

4- http//www.saadet.org.tr/haber/erbakanin-gunaydin-roportaji- 1977 

5- http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/29249086.asp 


“SEBASTİAN BACH'IN DO MAJÖR KONÇERTOSU NASIL ÇALIŞIR?”/ 
5.BÖLÜM; KIZILHAÇ'LA GÜLEN GERÇEKLER 
Duru Çağlayan, 13.07.2015, Sonsuz Ark, Çırak Yazar, 


5.Bölüm 


Bosna'dan Deniz Feneri'ne, Suriye'den İHH'ya Kızılhaç'la Gülen Gerçekl 


Don't forget Srebrenica 


1 July 1995 


Kızılhaç'a ve Deniz Feneri Davaları ile ilgili gariplikleri önceki yazılarda incelemiştik. Bu yazıda biraz süreçte yakın zaman tarihini mercek altına alarak devam edeceğiz. 


Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'nun 1919'da Paris'te “Kızılhaç Dernekleri Birliği” adı altında kurulduğunu açıklamıştık. Türk Kızılay'ı, kurulduğu tarihlerde harekete mensup olan ve resmen kabul edilen ilk Kızılay Derneği olmuştu. Belirli dönemlerde 


Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin yönetiminde de bulunan Kızılay Derneği, Türkiye Cumhuriyeti Adına Sosyal Yardım Toplama, Dağıtma ve Depolama Konularında Komite ve Harekette söz sahibidir.(1) 


Bu bağlamda 1919 yılında Müslüman ülkeleri de kapsayan genel bir kurumlaşmaya giden Kızılhaç Kızılay üzerinden zamanında Asya'ya açılma firsatını yakalar. Hükümetlerdişi bağımsız bir kuruluş olan bu federasyon, 1963 yılında Nobel Barış Ödülü alır. Bu yardım kurumu bugün dünyanın dört bir yanında yaklaşık 100 milyon gönüllü üye tarafından şu anda desteklenmektedir.(2) 


Dünyada Yardım Gönüllülerini Ölçümlemek adlı yapılan bir çalışmada Kızılhaç Hareketi için 
2011 de yapılan istatistiklerde aşağıdaki bilgiler veriliyordu. 
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Gönüllüler, Kızılhaç ve Kızılay Hareketi (IFRC) için zaruridir. Ama bu hareket içinde kaç tane gönüllü var ve bu gönüllüler ne kadar değer sunuyor? 2009 yılında yaklaşık 13,1 milyon Kızılhaç ve Kızılay gönüllüsü, yaklaşık 6 milyar dolar değerinde hizmet sunmuş ve bu hizmetler 30 milyon insana ulaşmış. ICRC'nin ücretli işgücü içinde, her ücretli çalışana karşı küresel olarak ortalama yirmi gönüllü düşüyor. Alt Sahra Afrika'sında her ücretli personele karşı 327 gönüllü var; Güneydoğu Asya'da ise bu rakam 432. En düşük oran ise ABD ve Kanada'da; bir ücretli personele karşı 11 gönüllü. 


Kaynak şu; Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (International Federation of Red Cross and Red Crescent) (IFRC) (2011).(3) 


Alman Kızılhaç Teşkilatı'nın Hessen eyalet organizasyonunun uzun yıllardır başkanlığını yapan Hannelore Rönsch, dünyanın en eski sosyal yardım teşkilatı olarak bilinen Alman Kızılhaç'ının (DRK-Deutsche Rote Kreuz) kuruluşunun 150. Yıldönümü olan 04 Şubat 2013'te yapılan kutlamaların Berlin'deki etkinliklerinde verdiği röportajda, "150 yıllık geçmişi ve güçlü kadrosuyla DRK''nın insanlığın hizmetinde olduğunu" söylüyor ve Almanya'da yaşayan Türklere seslenerek: “Bu organizasyona bir gün hepimizin ihtiyacı olabilir.” diyor ve şunları ekliyordu: 


Veuıscn 
Rotes 
Kreuz 


Li 

Hannelore Rönsch 

"Gönüllüler olmadan bir Kızılhaç teşkilatı düşünülemez. Bugün tüm Almanya çapında, Kızılhaç'ın gençlik teşkilatı içinde 113 bin genç üye vardır ve bunların hepsi gönüllü olarak çalışmalarımıza koşar. Sadece Hessen'deki 195 okulda, 1150 öğrenci kardeşimiz, ihtiyaç halinde ilk yardımı Kızılhaç adına yapmaya yetkilidir. Hatta bunlar içinde göçmen aile çocukları da vardır. Almanya, bilindiği gibi artık bir göç toplumudur. Sadece eyaletimiz 
Hessen'deki göçmen nüfusu 1,49 milyondur ki, bu sayı toplam nüfus içinde (yaklaşık 6 
milyon) yüzde 24 gibi bir orana denk düşüyor. Bu gerçek karşısında göçmen aile çocuklarını da daha fazla aramızda görmek isteriz. İstiyoruz, çünkü ivedilikle onlara da ihtiyacımız var. 
Göçmen aileler şunu iyi bilmelidir. Alman Kızılhaç teşkilatı, kesinlikle dini bir kuruluş değildir ve dinler üstü bir işlevi, ilkesi vardır, tarafsızdır. Bu arada, göçmen dostlarımızı Kızılhaç bünyesinde gönüllü veya üye kazanmak isterken, kurumsal olarak farklı kültür ve dilleri bilmelerinden ötürü, çeşitli projeleri yönlendirmek üzere, kadrolu personel şeklinde de kazanmakta kararlıyız. Onların bizi iyi tanımasını ve çalışmalara katılmasını isterim. Herkes yaşadığı bölgedeki Kızılhaç teşkilatı bürosuna giderek, ayrıntılı bilgi alabilir. Bu arada Almanya'da okula giden Türk çocuklarının da, gönüllü olarak çalışmalara katılmasını, sorumluluk üstlenmesi diliyorum. İlk iş olarak Kızılhaç Gençlik Birimi'nde görev alabilir veya okullarda Kızılhaç yardım kolunda sorumluluk üstlenebilirler. Anne babaların çocuklarını bu yönde özendirmesini, motive etmesini ısrarla ve inanarak öneriyorum." 


Bundan 150 yıl önce, Almanya'da “Württem-bergische Sanitâtsverein” adlı küçük bir organizasyon vardı ve Kızılhaç teşkilatı bu temel üzerine yeniden yapılandırıldı. Dünya'nın farklı ülkelerinde 180 Kızılhaç teşkilatı bulunuyor ve bunlar 1863 yılında Cenevre'de kurulan Uluslararası Kızılhaç Teşkilat?’ na bağlı olarak uluslararası eşgüdüm içinde hizmet veriyor. 


Almanya DRK teşkilatı ise, dünyanın en büyük organizasyonu olarak biliniyor. Resmi kaynaklara göre, DRK? nın halen 1800 kadrolu çalışanının yanı sıra, 3,5 milyon üyesi var bu kesimden 400 bin civarında kişi, teşkilat bünyesinde gönüllülük esasına göre, profesyonellerin yanında hizmet veriyor.(4) 


Kızılhaç'ın bu görkemli kutlama töreninden ve mesajlarından sonra tarihi biraz geri alalım. 


Fetullah Gülen 4 Nisan 1996 tarihinde Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir görüşme yapar. 1997 yılında ise kalp rahatsızlığından dolayı ABD'ye gider, Ohio eyaletinde bir anjiyo geçirir. Dinler arası diyalog çalışmalarına, 23 Ocak 1998'de, Katolik dünyasının merkezi olan Vatikan'da, Papa II. Jean Paul ile yaptığı yaklaşık otuz dakikalık bir görüşme ile devam eder. 
Devamında da ABD'de yaşamaya devam eder. 


İşin ilginç olan tarafı, o tarihlerde Türkiye'de, T.B.M.M.'de 54. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 28 Haziran 1996-30 Haziran 1997 tarihleri arasında görev yapan, Refah Partisi ve Doğru Yol Partisi koalisyonunun oluşturduğu Türkiye Cumhuriyeti hükümeti bulunuyordu. O dönemleri yaşayanlar, Dışişleri Bakanlığının T. Çiller? e ait Doğru Yol Partisinde olduğunu, dönemin Cumhurbaşkanının ise Süleyman Demirel olduğunu çok net hatırlarlar. Ve tabi ki dönemin Başbakanı Refah Partisi Başkanı Prof. Doç. Dr. Necmettin Erbakan'la malum kesimlerin kendisi ile bir türlü geçinemediği için ve istedikleri kararlara bir türlü imza atmadığı için, her gün sıkıştırılarak basın organlarınca ülkeye ne krizler yaşatıldığını çok net hatırlarlar. 


11.07.2015, Toplu Mezarlardan henüz çıkarılan katliam kurbanı Müslüman Boşnaklar 


Yakın tarihlerde ise bir taraftan Sırpların Bosna katliamları gerçekleşmektedir. 96 yılında Refah Partisi ve Doğru Yol Partisi koalisyonunun oluşturduğu Türkiye Cumhuriyeti hükümetine dayatılan anlaşmalardan bir tanesi de şudur; 


28 Aralık 1996 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri 
Federasyonu adına George Weber ile T.C. Hükümeti adına Burhan Ant, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Uluslararası Siyasi İşler ve Kuruluşlar Genel Müdürü olarak, KIZILHAÇ yardım örgütüne ülkemizde tanınan ayrıcalıklarla T.B.M.M.'de Kanun Kararları olarak imza atılır. Cumhurbaşkanı tarafından ise onaylanır. 


Hristiyan Sırplar tarafından katledilen Müslüman Boşnak Mezarlığı, Srebrenitsa, Bosna 

Kızılhaç yardım örgütü ile T.C. arasında yapılan Kanun Kararnamesi'nde ki anlaşmada olağanüstü haklar ve imtiyazlarla Kızılhaç yardım örgütüne ülkemizde istediğini yapma hakkı tanınır. Hakların ne olduğunu görebilmeniz için maddelerin bir kısmını listeleyelim. 


Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Federasyonu'nun Türkiye'de insani yardımın eşgüdümü amacı ile Ankara'da bir temsilcilik kurmasını memnuniyetle karşılayarak ve böyle bir temsilciliğin ve personelinin statüsünün saptanması ve etkili çalışmasının sağlanması için resmi bir anlaşma akdinin gerekliliğini göz önüne alarak, aşağıdaki şekilde anlaşmışlardır. 


MADDE 1: 1. Federasyon görevini yürütmek ve amaçlarını yerine getirmek için Türkiye Cumhuriyeti'nde tam yetkiyle, sözleşme yapmak, taşınır ve taşınmaz mülk edinmek ve kullanmak 2. Bu amaçla, Ankara'da yerleşik Temsilcilik, bir uluslararası örgütün bürosu olarak yetkili makamlarca usulüne uygun şekilde tescil edilecektir. 3. Federasyon, uluslararası hükümetler arası kuruluşların Türkiye Cumhuriyeti'nde yararlandığı bağışıklık, ayrıcalık, kolaylık ve muafiyetlerin benzerinden, bu anlaşmada yer aldığı şekilde yararlanacaktır. 


Çok uzun maddelerle devam eden anlaşmada dikkat çekici olan durum bu kuruma ait verilen yetkilerin sınırsızlığı idi. Var olan maddelerde dikkat çeken unsurları özetleyecek olursak. 


MADDE 2: 2. Federasyon Temsilciliği Hükümetin onayı ile Bölgesel bir Temsilciliğe dönüştürebilir, bölgedeki diğer ülkelerin topraklarına bu ülke hükümetlerin muvafakati ile genişletmek yetkisini kazanabilir. 3. Hükümet, mümkün olan azami ölçülerde Federasyonun ve Temsilciliğinin insani faaliyetlerini kolaylaştıracaktır. Özellikle, Temsilciliğin ulusal ve çok uluslu eylem, temas ve iletişimine olanak tanıyacak ve bunu kolaylaştıracaktır. 


MADDE 4: Temsilciliğin, emlaki ve mal varlığı, her nerede bulunursa bulunsun ve her kime ait olursa olsun bağışıklıktan açıkça vazgeçtiği özel herhangi bir durum hariç, her tür adli takibattan muaf olacaktır. Temsilciliğin emlaki ve mal varlığı, arama, el koyma, haciz, kamulaştırma ile yürütme, idari veya yasama tasarrufu ile diğer müdahale şekillerinden bağışık olacaktır. Temsilciliğin binaları ve arşivleri ve genel olarak ona ait olan veya sahip olduğu bütün belgeleri dokunulmazdır 


MADDE 5: Mali kontroller, düzenlemeler veya herhangi bir moratoryum(borç erteleme) tarafından kısıtlanmadan yapılacaktır. Temsilcilik herhangi bir para birimi veya fona sahip olabilir ve herhangi bir para birimi ile hesaplarını işletebilir. Temsilcilik fonlarını veya parasını bir ülkeden diğerine transfer etmekte ve sahip olduğu para birimim başka bir para 


birimine çevirmekte serbest olacaktır. 


MADDE 6: Temsilciliğin, menkul varlığı, büroları, geliri ve diğer emlaki Kamu yararına olan hizmetlerin getirdiği vergiler dışında her türlü doğrudan vergiden muaf olacaktır. Resmi kullanım, yardım ve geliştirme faaliyetleri ile basılı yayınlar için Temsilcilik tarafından ithal veya ihraç edilecek malzemeden, ithal veya ihracat ile ilgili gümrük vergilerinden bağışıklık uygulanacaktır. 

MADDE 7: Temsilciliğin resmi yazışmalarına ve diğer resmi haberleşmelerine sansür uygulanmayacaktır. Temsilcilik, ulusal ve uluslararası yazılı ve görsel medyadan serbestçe yararlanacaktır. 


MADDE 9: Temsilcilik Başkanı, daimi olarak ikamet eden yabancılar dışındaki memurlar, kendileri ve aile üyeleri (eş ve küçük çocukları) için aşağıdaki ayrıcalık ve bağışıklıklardan faydalanırlar: Resmi görevlerini yaparken ortaya çıkan her türlü eylem ve yazılı veya sözlü ifadeler karşısında kanuni takibattan bağışıktırlar. Federasyon tarafından kendilerine ödenen maaş ve ücret vergilendirmeden bağışıktır. Yabancılar için uygulanan oturma izni işlemlerinden ve ülkeye giriş kısıtlamalarından bağışıktırlar. Kambiyo kolaylıkları bakımından diplomatik misyonlarda kendileriyle benzer düzeydeki görevlilere tanınan ayrıcalıklarından aynen yararlanacaklardır. Diplomatik misyonlarda kendileriyle benzer düzeydeki görevlilere tanındığı şekilde, herhangi bir ulusal veya uluslararası kriz esnasında, yurtlarına dönmelerinde aynı imkânlar sağlanacaktır. Her türlü özel veya kamu hizmetinden ve askeri yükümlülükten muaf olacaklardır. Söz konusu ayrıcalık ve bağışıklıklar, bireylerin şahsi çıkarları için değil, bu şahısların Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketinin Temel Prensipleri ile sıkı bir uyum içerisinde yürüttükleri insani görevlerini bağımsız bir şekilde yapabilmelerini güvence altına almak için sağlanmakta olduğundan, temsilcilerinin dokunulmazlıklarının adaletin işlemesini engellemesi hali karşısında Federasyon bu dokunulmazlıktan vazgeçmeyi görev bilir. 


MADDE 12: Hükümet, bu anlaşmanın uygulanması için gerekli bütün önlemleri ivedilikle alacaktır. Bunların yanı sıra, ilgili tüm makamlara gerekli talimatları verecektir. 


Yukarıdaki hükümleri tasdikten, aşağıda imzalan bulunan yetkililer bu anlaşmayı imzalayıp mühürlemişlerdir. Ankara'da 28.7.1994'te İngilizce dilinde iki nüsha düzenlenmiştir.(5) 


Evet, yukarıda da görüldüğü üzere her türlü ekonomik, sosyal, siyasal işlemleri yapabilmeleri için kişi ve kurumlara tanınan en üst düzeydeki tüm ayrıcalıklarla ve haklarında ki açılabilecek tahkikatlardan bağışık olarak, ülkemizde 28 Şubat darbesinden sonra IRCR çok rahat bir şekilde çalışmaya başlar. 


Tarihler 19 Şubat 2009'a geldiğinde 27146 Sayılı Resmi Gazete kararı ile Türkiye Kızılay Derneği ile ilgili yeni bir tüzük yayınlanır."Türkiye Kızılay Derneği Türkiye Cumhurbaşkanının yüksek himayeleri altındadır" başlığı altında yayınlanan yeni tüzük maddeleri 5253 sayılı Dernekler Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 2.2.2009 tarihinde kararlaştırılmıştır. Ve Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL ve Başbakan Recep 


Tayyip Erdoğan'la Bakanlar Kurulu tarafından imzalanır. 


Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin 2003'te açılan Ankara irtibat bürosu da 2012 yılında kapanır. Bu kapatılmaya karşı çıkan kurumlardan birisi Ankara Barolar Birliğidir. Türkiye Ankara Barolar Birliği Dergisinde Esra KATIMAN’ m hazırladığı yardım kuruluşu olmanın ötesinde bir örgüt Uluslararası Kızılhaç Komitesi adlı makalede şu vurgular yapılır. 


"Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin Ankara irtibat bürosunun 2012 yılında kapatılmasından sonra konunun ulusal basında hemen hiç yankı yapmamış olması işbu makalenin hareket noktasını oluşturmaktadır. Kuruluşun genel olarak kamuoyunda yeterli ölçüde tanınmıyor olması konuya ilgisizliğin nedeni olarak düşünülebilir. Diğer yandan, bazı politik nedenlerinde, kuruluşun Türkiye'deki faaliyetlerinin sınırlı oluşunu açıklayabileceği ileri sürülebilir. Bu nedenle, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin bilinirliliğinin artmasına ihtiyaç vardır. Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin genel anlamda yürüttüğü insani yardım çalışmaları ve bu alanda diğer kuruluşlarla yapmış olduğu işbirliği, onun zaman zaman insancıl hukuk alanındaki gerçek görev ve rolünü perdelemektedir: silahlı çatışma ve şiddet ortamında insani yardım. Oysaki gerek insancıl hukuk kurallarının derlenmesi ve pozitif hukuka geçirilmesi çalışmalarındaki rolü gerekse bu kuralların denetlenmesinde üstlendiği görev, onu, insancıl hukukun baş garantörlerinden biri yapmaktadır. Uluslararası toplumda kesintisiz devam eden silahlı çatışma tehlikesi, dünyanın geniş bir bölümünde halen devam eden ulusal ve uluslararası çatışma ortamları, genel olarak silahsızlanma ve uluslararası barış konusunda kat edilmesi gerekli mesafeler dikkate alındığında, bugüne kadar özveriyle çalışmış olan Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin görev ve misyonunun henüz tamamlanmadığı açıkça görülecektir. Bunun için, özellikle, Komite'nin görev tanımını oluşturan yansızlık ve tarafsızlık ilkelerinin bilinmesi, diğer yandan denetimlerinde uyguladığı gizlilik ilkesinin, Devletlerle işbirliğini sürdürebilmek için, bir çalışma yöntemi olarak korunması önem taşımaktadır. Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin uluslararası kurum ve kuruluşlarla olan organik bağı ve onların çalışmaları içindeki rolü göz önüne alındığında, uluslararası topluluğun ve tek tek Devletlerin, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne katkı ve desteğinin üst seviyede devam etmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Diğer yandan sığınmacı sorunu ile baş etmeye çalışan Türkiye'nin biran evvel kuruluşun konuyla ilgili deneyim ve bilgisinden yararlanmasında azımsanmayacak fayda bulunmaktadır."(6) 


Kurban derisi toplamada tek yetkili kurum 1983'ten beri Türk Hava Kurumu idi. Basında yer alan haberlerde özellikle 28 Şubat döneminden beri THK ’na yapılan deri bağışları oldukça azalmıştı. 26 Eylül 2013 tarihli Resmi Gazete'de yapılan değişiklikle, Türk Hava Kurumu'nun kurban derisi ve bağırsak toplama konusundaki tekel olan yetkisi elinden alınır. 


KURBAN bDERİLERİNİ 
KİM TOPLAYACAK 


Yardım Toplama Yönetmeliğine göre gelirlerin, yüzde 50'sinin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na, yüzde 40'ının Türk Hava Kurumu'na, yüzde 4'ünün Türkiye Kızılay Derneği'ne, yüzde 3'ünün Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na, yüzde 3'ünün Türkiye Diyanet Vakfı'na verilmesi gerekiyordu. Ancak söz konusu paylaşıma ilişkin düzenleme ile bu görev de yürürlükten kaldırılır. Bu yıllarda malum basınında, kurban derilerini din tüccarlarına vermeyin. THK ’na verin haberleri basında epey yer alır. 


Devamında güneyimizde devam eden Suriye krizinde pek çok mülteci en başta bizim ülkemiz olmak üzere Ürdün, Katar gibi ülkelere sığınır. 


14 Ocak 2014 Salı günü Uluslararası sivil toplum kuruluşları, Suriye'deki katliamlardan kaçan 
insanların temel ihtiyaçlarını karşılamak, Suriye'de evlerini terk etmek zorunda kalan ve komşu ülkelere sığınan mülteciler için 400 milyon dolar bağış sözü verir. Uluslararası İslami Vakfı tarafından düzenlenen ve 86 ülkeden temsilcinin katıldığı konferansta Suriye'deki insanlık dramı yeniden masaya yatırılacaktır. Organizatörler, toplanan bağışın yardıma muhtaç Suriye halkına bir an önce ulaştırılmasının önemli olduğunun altını çizer. 


Toplantıda yapılan bağışın 142 milyon dolarlık tutarı Kuveytli yardım kuruluşlarınca yapılırken, 80 milyon doları İngiltere İslam Vakfı, 35 milyon doları Birleşik Arap Emirlikleri Kızılhaç kurumu, 15 milyon doları ise Katar Yardım Vakfı tarafından yapılır. Kuveyt'te geçen yıl ilki gerçekleştirilen konferansa Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-mun da katılmış, Suriye'de her türlü işkence, katliam ve cinsel saldırıları içeren korkunç bir şiddet döngüsünün yaşandığını vurgulayan Ban, Esed Rejiminin artık saldırılarına son vermesini istemişti. 


Ayrıca, Suriye'ye yardım için gerçekleşen geçen yılki toplantıda sığınmacılara 1,5 milyar yardım toplanmıştı.(8) 


Buraya kadar yazıda anlatılanlar işin sadece dikkat çeken tarihi gelişmeleridir. 
Ne tesadüftür ki, yine paralel tarihlerde... 


Kamuoyunda "Selam Tevhit" olarak bilinen soruşturma, MİT tırlarının 2014 yılının Ocak ayında Adana ve Hatay'da durdurulmasını ve 'Kudüs Ordusu Terör Örgütü' isimli bir başka soruşturmada usulsüzlük yapıldığı iddialarını kapsar. 1 Ocak 2014'te Hatay'da ve 19 Ocak 2014'te Adana'da 'mühimmat ve silah' taşıdıkları iddiasıyla durdurulan MİT'e ait tırlarla ilgili olay yerine en yakın ağır ceza mahkemeleri olan Tarsus, Osmaniye ve İskenderun başsavcılıklarına HSYK'nın kovuşturma izni kararı ile iletilir.(9) 


İHANET GİBİ 
HABERE 


JET YALANLAMA! Bi 


Haber 
Hazırlanan raporlarda ilginçlik, elbette ki zaten en başında dosyaların adından gelir. 


“Kudüs Ordusu Terör Örgütü” olarak çok önceden başlatılmış olan İHH yardım kuruluşunu hedef alan örgüt soruşturması adı altında ki ilginçlikler, Deniz Feneri Davasında olduğu gibi birbirine çok benzer. Türkiye'deki Gezi Direnişleri esnasında, ülke içinde yaşadığımız kutuplaşmalardan şikâyet edenler bu süreçten sonra her nedense bu kutuplaşmadan dert yanmamaya başlar. 


Basit bir soru, bunu cevaplandırmaya yeter... 


3 milyon kadar Suriyeli kardeşimiz şu an misafirimiz, bakımlarını devletimiz karşılamaktadır. 
Bir o kadar da Kuveyt, Ürdün gibi farklı ülkelerde bulunuyor. Acaba “Kudüs Ordusu Terör Örgütü” soruşturması adı ile bir yardım kuruluşuna Suriye'deki insanlara ve ülkemizde ki mültecilere en çok yardım eden kuruluşa, darbe vurarak engel olmaya kalkışanlar nereye hizmet ediyor olabilir? 


14 Ocak 2014 Salı günü, Uluslararası İslam Vakfınca düzenlenen, 86 ülkeden temsilcinin 
katıldığı toplantıda, Kuveytli yardım kuruluşlarınca 142 milyon dolar, İngiltere İslam Vakfınca 80 milyon dolar, Birleşik Arap Emirlikleri Kızılhaç kurumu tarafından 35 milyon dolar, Katar Yardım Vakfınca yapılan 15 milyon doları ve geçen yılki toplantıda sığınmacılara 1,5 milyar yardım toplanır. Ancak bu yardımlar nerede ve nasıl kullanılmıştır? 


Türkiye Cumhuriyeti olarak ülkemize sığınan mültecilere yardım konusu BM'lerde defaten Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından dile getirildiği halde, başta BM'lere bağlı kurum olan IRCR tarafindan olaya neden bu kadar duyarsız kalınır? 


Cevabı aslında basittir. Başta İslam ülkelerinde toplanan yardımlar IRCR, yani Kızılhaç yardım kuruluşunun kontrolüne verilir. Asla bu yardımların nerede ve nasıl kullanıldığı bilinmediği gibi kendileri devletler üzerinde bir kurum oldukları için sorgulanamaz ve de yargılanamazlar. 


Avrupa'da, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenleri bugün anarken ve iki gün öncesinde BM”lerde bunun bir soykırım olarak kabul edilmesi reddedilmişken, insanlık adına şu soruyu sormak herkesin hakkıdır. 


Almanya Teşkilatı sözcüsünün de belirttiği gibi, neden bağışlarımıza ve Türk insanına IRCR'nin ve ihtiyacı vardır? Neden yaşananlara sessiz kalarak mültecilere yardımda bulunmazlar? 


Uydurma terör örgütü IŞİD kılıfı altında, Suriye'de Bosna”dakine benzer bir katliam planlandığı ve bunu gerçekleştiremedikleri için mültecilere de yardım eli uzatmıyor olabilirler mi? 


Soruların cevaplarını zamanın akışına bırakarak, gerçekleri de göz önünde bulundurarak, tarihin bu soruları kendi içinde cevaplayacağı hiç şüphesiz aşikârdır. 


Ancak bilinen ve apaçık bir gerçeklikle de sorulması gereken en can alıcı soru şudur. 
28 Şubatlarda füruat olan kavramlar, 17 Aralık? ta hangi nedenlerle füruat olmuştur? 


Bosna'da yaşanan katliamda yaşadığımız darbeler nedeni ile yardım eli uzatamadığımız kardeşlerimizi bugün anarken, yarınlarda Suriye'de ki kardeşlerimize uzatacağımız yardım elini kesmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. 


İçimizdeki Mehmet Akif lere kendisinin şu sözünü hatırlatalım: Tarih tekerrürden ibaretse tekerrür ettirmeyin.(10) 
Kaynakça: 


1- 
https://tr.wikipedia.org/wiki/Uluslararas%C4%B1_K%C4%B1z%C4%B1lha%C3%A7_ve_ KØC4%B1z%C4% Bllay Hareketi 
2- http://haberpodium.com/dizi/1 170-kizilhafoC34A7-150-yafoC5909Finda.html ĝi http:/www.unv.org/fileadmin/docdb/pdf/201 1/SWVR/Turkish/’SWVR2011_%5BTur%5D_full_%5B05%5D_ch 2.pdf 
4- http://www.hessentoplum.com/print/598.htm1 
5- 
https://www.tbmm. gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc080/kanuntbmmc080/kanuntbm mc08004215.pdf 
6- http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2015-116-1454 
7- http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/24793242.asp 
8- http://www. gazetebursa.com.tr/dunya/suriyeli-multeciler-icin-400-milyon-dolar-bagis-h259450.html 9- http://www.timeturk.com/mit-tirlari-iddianamesi-hazir/haber-24154 
10- http://blog.milliyet.com.tr/AramaBlogger/-tarih-tekerrurden-ibaret-/Blog/?BlogNo=239285 


APTAL EKONOMİ 
Eyüp Kaan, 28.01.2018, Sonsuz Ark, Çevirmen- Çırak Yazar, 


"Eski çağ insanlarının kalıntılarıymış gibi olmak sadece iyilik için değil tüm insanlık için bir tehdit."Otomasyon ve Yapay Zekânın gelişimi sayısız meslek için bir tehdit halini aldı, tıpkı 


Sanayi Devrimi'nin 19. ve 20. Yüzyılda işçilere yaptığı gibi. Ama şu an tehlikede olan sadece işlerimiz değil. Robotik ve A.I ile ilgili birçok tartışma iş kaybı korkuları üzerine yoğunlaştı. 
Ancak bu teknolojik gelişmelerin sonuçları çok daha korkutucu. Sadece insan kapasitesi olarak değil bireysel olarak da bir evrimin eşiğine geldik. 


Tarih, gelecek hakkında bizim için bir parça bilgi veriyor. İlk sanayi devriminden yeni teknolojilerin insanları ve diğer türleri değiştirebileceğini öğrendik. Çağın büyük tarihçisi Cambridge Üniversitesi'nden Tony Wrigley?e göre bu sürecin anahtarı insan ve hayvan üzerinden sağlanan mekanik enerjinin yerini kömür ve fosil yakıtlar gibi daha üretken biçimlerin almasıydı. 


Biliyoruz ki, insan ve hayvan kas gücündeki geniş çaplı devalüasyon bir anda gerçekleşmedi. 
İlk başlarda kömür madenciliği veya atölyelerde yardımcı ürünler üretmek gibi pek çok yardımcı görev için fiziksel güç hala gerekliydi. Fakat iki yüzyıl sonra fiziksel güce talep iyice azaldı. 


Sonunda işin basit doğası değişti. 20. Yüzyılın sonlarında, çiftçiler traktörlere oturdu, hatta kömür madenciliği büyük ölçüde mekanize olmuştu. Gelişmiş ekonomilerde ter akıtarak para kazanan az insan vardı. 


İnsan fizyolojisi de özellikle Sanayi Devrimi tam potansiyeline ulaştığında değişti. Yerleşik yaşam biçimi görünürde farklı insanlar üretti. Sağlıksız beslenme arttığı ve fiziksel egzersizler azaldığı için bel genişliği arttı ve sağlıksız insan oranı artışa geçti. 


ii 


Bazı insanlar bu değişimleri gördü ve kaygılanmaya başladı. Gittikçe büyüyen bir azınlık tarlalarda ve fabrikalarda değil, boş vakitlerinde yoğun fiziksel aktiviteler yapmaya başladı. 
Ter akıtmak üretkenlikle değil tüketimle ilişkilendirildi. Spor salonları toplumun yeni kaynakları oldu ve iş arkadaşları beraber egzersiz yapmaya başladı, aydınlanmış işverenler bu rekreasyonu fiziksel ve zihinsel refahın değerli bir kaynağı olarak görmeye başladı. 


Sanayi devrimi zihinsel aktiviteye dayanıyordu. Onun hakkında düşünmek için başka bir yol olarak, California Üniversitesi'nden Jan De Vries, Berkeley, Northwestern Üniversitesi'nden Joel Mokyr ve Tel Aviv Üniversitesi ve diğer tarihçiler tarafından “Çalışkan Devrim” terimi geliştirildi. Çalışkan bir devrimde, birbiriyle bağlantılı yenilikçi gruplar mevcut sorunlara yeni çözümler üretmek için birbirleriyle rekabet eder ve böylece erdemli bir daire oluştururlar. 


Zihinsel çabalara değer vermek ve fiziksel rutinleri eski haline getirmek suretiyle son üç yüzyıldaki değişim insanlara düşünmek için daha fazla fırsat sunuyordu. İnsanların toplu zekâsı yeni bir mertebeye ulaştığında insanların mükemmeliyetçiliği ortaya çıktı. Ama şimdi biliyoruz ki bu bir yanılsamaydı. Sanayi Devriminden elde edilen entelektüel kazanım 


seviyesi bir düzlüğe çıkmıştı. 


Hala devam eden teknolojik devrim farklı bir değişim gösteriyor. Bir zamanlar insan zekâsına ihtiyaç duyan birçok görev; kalıpları tanıma; karmaşık olayların etkilerini izlemek, şimdi A.I uygulamaları tarafından daha iyi ele alınmaktadır. Örneğin binlerce sayfalık yasal sözleşmeleri taramak ve bunları değerlendirmek bir algoritma ile daha güvenilir ve daha az masraflı bir şekilde yapılabilir. Yakında, bu bir aracı sürmek için de geçerli olacak. 


Aynı zamanda, modern davranışsal ekonomi, insan düşüncesinin, basit süreçlere düzensiz unsurlar getirebileceğini göstermiştir. Araştırma, insan zihninin çarpık, verimsiz veya etkisiz sonuçlara neden olabilecek özelliklerini keşfetmek ve kontrol etmek üzeredir. Görünüşe göre, insanın mükemmelleşebilmesindeki bir sonraki aşamada bağımsız düşünce ve yargıyı tamamen bırakmamız gerekecek. 


AI ve otomasyonun istihdam için belirgin etkileri bulunmaktadır. Fakat aynı zamanda insan zihnini de etkilemektedir. Geleceğin meslekleri, çoğunlukla hizmet sektörü farklı yetenekler gerektirmektedir, özellikle Siri ve Alexa gibi robotik uygulamaların sağlayamayacağı bireyler arası beceriler bunlardan biri. Karmaşık hesaplamalar ve sofistike analizler yapmak bunların yanında çok önemli olmayacak. 


Sorun şu; bir dağın engebeli arazilerinde araç sürmek veya karmaşık yasal davalara bakmak gibi daha eski faaliyetler sayısız insan için hala yapılmalıdır, çünkü insan zorluklara karşı farklı seçenekler geliştirir ve doğası gereği zorluklarla mücadele eder. Yakında bu faaliyetler ortaçağ arazisine sürülürcesine ortadan kaybolabilir. 


Daha da kötüsü, kanıtlar gösteriyor ki insanların zihin yoran işlerden ve hayatın yükünden emekli olmak için sebepleri olacak. Düzenli olarak düşünmek zorunda olmanın eğlenceli veya huzur verici olmadığı ortaya çıkıyor. Aksine zayıf zihinsel ve fiziksel aktivite yaşam kalitesinin bozulmasına yol açar. 


Sayılamayacak kadar çok zihinsel görevin ortadan kalkması gelecek için endişe verici. Sanayi Devriminde olduğu gibi A.I devrimi bizi fiziksel olarak daha da zayıf hale getirecek. Gevşek bel hatlarının yanı sıra beyinlerimizde boşalacak. Bu ekonomi değil, aptallık; bu aptal ekonomi. Hâlihazırda merkez bankaları toplumun kafasının karışmaması için bu aptallığı açıklamanın yollarını arıyor. 


Teknoloji devrimi kütlesel bir aptallık getirecek. Ancak Sanayi Devriminde ki fiziksel gelişim hevesi gibi, beyinlerin boşalması sebebiyle zekâ eğitimi yeni bir sektör haline gelecek. 
Mantıksal olarak birinin zihinsel yapısını edinmek estetik zevkten ve ayrım yapabilmenin ayrıcalığından uzak olacak. Edebiyat veya sanatın “üstün” olarak nitelendirdiği eserler gösteriş amaçlı bir tüketim şekline bürünecek. 


Ve bununla ilgili bir şey derinden rahatsız edici. İnsanın şu anki fiziksel formu övgüye değecek bir durumda değil. Aynısını zekâ için düşünecek olursak durum çok daha vahim. 


Eski çağ insanlarının kalıntılarıymış gibi olmak sadece iyilik için değil tüm insanlık için bir tehdit. 
Harold JAMES, 22 Ocak 2018, Project Syndicate 


17-25 ARALIK'IN PAGAN KÖKLERİ; KIŞ SOLSTİSİ/ GERDEK GECESİ/ ŞEB-İ 
ARÜS/ CHRİSTMAS/ SATÜRNALİA 
Halim Selim, 23.12.2017, Sonsuz Ark, Konuk Yazar, Kadim Falsifiye 


Sonsuz Ark'ın Notu: Adem'in bildiklerini bilseydik, neler değişirdi bilmiyoruz, ama en azından ondan günümüze dek Allah tarafından dünya ve ahiret mutluluğumuz için gönderilen tek din olan İslam'ın aslında tam olarak ne olduğunu çok iyi bilirdik. Evet, tahrif edilmesine Allah'ın izin vermediği Hakiki İslam'ın anlatıldığı son kitap Kur'an var elimizde, ancak onu da küfrün, yani zulmün, yani karanlığın en vahşi, en şeytani yetenekleri ile okunmaz, anlaşılmaz diyerek, önceki kitaplar gibi insandan uzaklaştırdılar. Gönderilen peygamberleri yalanlayanlar, öldürenler kim idiyse onlar hep birbirlerine şeytanın yolunu öğrettiler binlerce yıl, biz Adem'in bildiklerini bilmemekle büyük bir zaaf içerisinde onların bize ne yapmayı tasarladığını fark etmekte çok zorluk çektik, halen de çekiyoruz, ama aramızda iğne ile kuyu kazar gibi çalışan ve akleden samimi insanlar da var ve aramızdan birileri şeytanın yolunda çalışıp çabalayanların birbirleri ile ilişkilerini görebiliyor artık ve anlatmaya çalışıyorlar. 
Aşağıdaki yayında, maksadı bu zemin olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. 


* 25 Aralık iddianamesinin zamanlaması manidar bulunmuş... Hâlbuki asıl manidar olan bu operasyonlar için seçilen 17-25 Aralık tarihleri idi. 


* Diyorlar ki 17-25 Aralık'ı unutmayacağız, unutturmayacağız. Pagan Romalılar da tam olarak bu tarihleri unutturmama niyetindeydiler. 


* Romalıların tam da 17-25 Aralık tarihlerinde kutladıkları pagan Saturnalia festivali Christmas olarak Hristiyanlık'ta kutlanmaya devam etti. 


* Pagan Roma kanunlarına göre 17-25 Aralık tarihleri arasında herhangi bir kişi mülke veya birine zarar verdiğinden dolayı cezalandırılamazdı. 


* Romalı otoriteler 17-25 Aralık'ta kutlanan Saturnalia Fest'de Romalılar için bir düşman tayin eder ve onu "Lord of Misrule" ilan ederlerdi. 


* Romalılar 17-25'te kutladıkları Saturnalia için bir kurban belirler ve onu karanlık güçleri dağıtması için son gün 25 Aralık'ta katlederdi. 


* Suhuf-i İbrahim(!)'den alıntı gün yüzü görmemiş beddualar 17-25 pagan festivali öncesi seyirciyle buluşur mu? 


* Rockefeller Center 26 metrelik ışıklandırılmış Tree of Life'i ile 17-25 Aralık'taki pagan 


festivaline hazır... 


Rockefeller Center 

O The 2015 #RockCenterXMAS Tree shines bright & beautiful! Let the holidays begin. 


* Bazıları Romalıların Saturnalia pagan festivaline Christmas der, bazıları da 17-25 olarak hafızalara kazımaya çalışır. 


* CHP 17-25 Aralık'ın "Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Haftası” olması için kanun teklifi vermiş. 


* Şakirtler pagan Roma'nın 17-25 Aralık Satürnalia Festivali'ni kutlamaya başladılar mı? 


* Romalıların tam da 17-25 Aralık tarihlerinde kutladıkları pagan Saturnalia festivali Christmas olarak Hristiyanlık'ta kutlanmaya devam etti. 


* Pagan Romalılar 17-25 Aralık tarihlerindeki Saturnalia festivalinde kanunsuzluğu kutluyorlardı ve bu süre içinde mahkemeler kapalıydı. 


* Romalı otoriteler 17-25 Aralık'ta kutlanan Saturnalia Fest'de Romalılar için bir düşman tayin eder ve onu "Lord of Misrule" ilan ederlerdi. 


* Romalılar 17-25'te kutladıkları Saturnalia için bir kurban belirler ve onu karanlık güçleri dağıtması için son gün 25 Aralık'ta katlederdi. 


* 1600'lerin Amerika'sı ile 2000'lerin Amerika'sını kıyaslayın..1659'dan 1681'e kadar Boston'da Christmas kutlaması bile kanunen yasaktı. 


* 1900'lere kadar Amerikalılar evlerine pagan inanışı olduğu gerekçesiyle Christmas ağacı sokmazlardı. Ya şimdi? 


* 17-25 Aralık'ı unutturmayız diye boşuna demiyorlar.. Bir başlangıç gerek.. Sonrası zamanla.. 


* Romalılar 25 Aralık'taki kurban töreninden sonra karanlık güçlerin dağılacağına ve ortaya SOL INVICTUS (Güneş Tanrısı) çıkacağına inanıyorlardı. 


* Paganlaşmış Hristiyanlık'ta Hz.Isa'nın doğum tarihi olarak 25 Aralık'ın temsili olarak 


seçilmesinin nedeni de budur. 


* Bizde 17-25 başarılı olsaydı 25 Aralık'ta gelip karanlıkları dağıtacak Sol Invictus kim olacaktı? 


* 17-25 Aralık gibi 19 Nisan-1 Mayıs da çok önemli. 
* Beklentilerin Mayıs ayında olması tesadüf değil.. 
* İstihbarat zaafiyeti mi dediniz? 


* İstihbarat Daire Başkanlığı 17-25 Aralık'tan önce yaklaşık 7 bin çalışandan 6 bin 500'ü FETÖ mensubuydu. 


* Koza Altın'a Türkiye operasyonlarını satan NewMont'un en büyük hissedarı Blackrock'un Türkiye'deki diğer operasyonları da incelenecek mi? 


* Blackrock, 17-25 Aralık sürecinde Halkbank ve Emlak GYO'da hisselerini artırmıştı. 
http://Wwww.aksam.com.tr/ekonomi/blackrock-c2halkta-c2payini-artirdi-c2-c2/haber-271380 


* Uganda'da 1844'ten beri var olan medreseleri kapatan ve kurucularını, imamları tutuklayan Museveni, Cemaat okullarına açılış yapıyor. 


* Uganda'da petrol rafinerisi ihalesi vardı. 17-25 Aralık'ta... 


* Zümrüd-ü Anka'nın yanıp kül olduğu Sonbahar ekinoksu ve Zümrüd-ü Anka'nın küllerinden yeniden doğduğu Kış Solstis'i 17-25 Aralık. 


* 17-25 Aralık öncesinde de İran'dan petrol ithalatını Halkbank üzerinden TL ile yapıyorduk.. 
Operasyon geldi.. 


* Antik Roma'nın 17-25 Aralık pagan Satürmnalia Bayramı ( Christmas) öncesi 14 Aralık'ta yaşanacak Dolunay'da Satürn etkili olacakmış.. 


* Anadolu Grubu'nun Ana Gıda'sı (Komili, Kırlangıç Zeytinyağları) Rothschild'in büyük hissedarlarından olduğu Bunge'ye satılmış. 


* Ne diyordu 18. yüzyılda Baron Rothschild: 


" The time to buy is when there is blood in the streets" 
(Sokaklarda kan varsa, bir şeyler satın almak için en uygun zamandır) 


* Bu kuralı uygulayan Rothschild'in Blackrock'u 17-25 Aralık 2013 öncesinde de Halk Bankası hissesi toplamaya başlamıştı. 


* 17-25 Aralık Saturnalia devam.. 


BBC Türkçe © f y 
D Bbbeturkze | Takipet 


Meksika'da, havai fişek pazarında en az 26 
kişinin öldüğü patlama anı 


https://twitter.com/bbcturkce/status/8 1 1377022232473600 


* Kış solstis'inin (17-25 Aralık) getirdiğine iman ettikleri mistik güç ile arzuladıkları değişim için harekete geçenler ve Nevruz (Ekinoks). 


* Kış Solstis'i/ Gerdek Gecesi / Şeb-i Arüs 


* Osiris, Isis ve Osiris'in ölü bedeninden yeniden filizlenen Horus 


“Mar 21 & Sop 23 


* Sol İnvictus/Christ 'in filizlendiği Saturnalia / Christmas, 17-25 Aralık operasyonlarının yapıldığı kış solstisi.. 


* 17-25 Aralık /15 Temmuz sonrası dahi FETÖ'cü olmaya devam eden akrabalarıyla sıkı ilişkiyi kesmeyip bu FETÖ'cüler nasıl bitecek diye sızlanmak. 


* Güzide, münevverimiz Yusuf Kaplan, 24 Kasım 2013'te Yeni Şafak'ta "Tasavvuf bu toplumun sigortasıdır, FETÖ de bu ülkenin emniyet sübabıdır" diyordu. 


"Öte yandan, cemaatler, özellikle tasavvuf eksenli cemaatler bu toplumun sigortası; 
Fethullah Gülen Hocaefendi ve (samimi, ihlaslı, dur durak demeden ülke ülke dolaşan) talebeleri ise bu ülkenin emniyet sübabıdır" 

"ERDOĞAN"SIZ TÜRKİYE" 
OPERASYONUNUN ARKASINDA 
CEMAAT YOK, OLAMAZ DA" 

Yusuf Kaplan/YENİ ŞAFAK 24 Kasım 2013 


* Daha aradan bir ay geçmeden, ülke emniyet sübabının ne olduğunu 17-25 Aralık operasyonuyla gördü.. Sıra sigortada.. 


* 17-25 Aralık öncesi 24 Kasım'da cemaatlerle FETÖ'yü bizzat kendi eşitleyen Yusuf Kaplan, şimdi de “eşitlemek zokayı yutmak” diyor. 


yusuf kaplan © (üyenisafakwr.. -6dk ~ 
CIA 

Cemaatlere vuruyor 

* 


Cemaatlerle 
FETÖyü eşitlemek zokayı yutmak 
+ 


DARBENİN 2.AYAĞI: 
İSLÂM'I DEVLETTEN TASFİYE 
UYUMA 


+ 


#CemaatlereDokunma 
ÇE 4 EL 43 O 82 a) 


* Herkül bizzat kendi gelecekti 17-25 Aralık'ta, olmadı 15 Temmuz'da.. Kendi gelemeyince lahiti geldi.. 


* Herkül/Heraklis/Christ/Oğul/Hakikat-ı Muhammediye/İnsan-ı Kamil hep aynı kavram 


*17-25 Aralık pagan festivali ile ilgisi olmayan(!) Şeb-i Arus, 17 Aralık'la yetinilmeyip ilaveten 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gece de (Christmas Eve) neden kutlanır? 


15 Aralık 2012 
13 Aralık 2013 
13 Aralık 2014 
19 Aralık 2015 
24 Aralık 2016 
24 Aralık 2017 


Şeb-i Arus 


Istanbul 2016 


e o EEE T PE E 


| 7 Paz (Şeb-i Arus Sema Töreni Hz. Mevlana'yı > 
Ara (Tükendi 
Galata Mevlevihanesi 


istanbul 


a 1 Paz (Şeb-i Arus Sema Töreni Hz. Mevlana'yı > 
Ara (Satışta 
Galata Mevlevihanesi 


istanbul 


Halim Selim ©Obseryer2200 « 26 Oca 2015 vu 
G©Secen Deniz Ruanda katkamını ağızlarından düşürmüyorlar. o katlıamları yapan Musevani yi finansa eden Lonrha ile ortaklık yapıyorlar 


Ọ 1 Le © Lal 
Halim Selim DO 


GSeckin, Deniz Sonra Ruanda katliamlarından sorumlu tutulan Museveni'nin petrol rafineri ihalelerini Türkiye'de pazarlıyorlar, 


setver2200 « 25 Oca 2015 v 


Ça eE) Q R 

Halim Selim pObserver2200 - 26 Oca 2015 v 
@Seckin_Deniz Sonra her nedense Lonrhollonmin}sahibi fon 18 Aralık'ta Halkbank Emlak Konut düşen hisselerini topluyor 


Bloomberg.com 


gikomberg delivers business and markets news, data, oom analysis, and video to the wortd. featuring stories from 
Businessweek and Bloomberg News 


bloomberg. cor 


Ọ 3 ü ar J č] 

Seçkin Deniz ©Seckin_Deniz -26 Oca 2015 v 
@Observer2200 Bu çok önemli bir haber... 

Yı nu o el 

Halim Selim 


Takip ediliyor v 


@Observer2200 


Seckin Deniz adb kullanıcıya yanıt olarak 


©5Seckin Deniz Tek satırda 17 Aralık özeti 


1:32 - 26 Oc 3 


Halim Selim & Observer2200 - 26 Oca 2015 v 
©Seckin Deniz Tesadüf bu ya aynı fona ait NewMont Normandy (eski Eurogold) altın madenini yok fıyata Koza'ya 1.5 sene ömrü kaldıt* 


O 1 O W] m 
Halim Selim @Observer2200 . 26 Oca 2015 v 


©Seckin Deniz ++ diye satıyor ve Koza $ senede değerini 25 kat arttırıyor. 
Bakınız bunlar hep maharet. 


Yı Qı v fi 
Halim Selim @Observer2200 - 26 Oca 2015 {v 


©Seckin Deniz Uyanışın olduğu yerde 100% yerli sermaye (olacaksın, TÜBİTAK ÇED raporlan, Bürokrasi, çevre halkı problem olmayacal 


Qı ü ı o pi 
Halim Selim ©&Observer2200 » 25 Oca 2015 {v 


©Seckin Deniz Mesela yine bu fon ile aynı gruba bağlı Anglo-American PLC altında Anglo Coal'a bağlı Güney Afrika'daki kömür madenlerinin ++ 


Ça Tı we) ai 
Halim Selim © Observer2200 « 26 Oca 2015 {v 


@Seckin_Deniz ++ işletmesini ODTÜ'lü 3 gence venp onlardan 2 senede VTG Holding bile oluşturabilirsiniz, 100% yerli sermayet!) 


Qı üi O İzi 
Halim Selim GObseyer2200 « 26 Oca 2015 v 


@Seckin_Deniz Sonra bu gençler gelip Türkiye'de yine bu fonla aynı gruba bağlı European Nickels'in sahip olduğu Çaldağ Nikel madenini ++ 


Çı i i o m 
Halim Selim @Observer2200 «28 Oca 2015 v 


©Seckin Deniz ++ çok ucuza 100% Yerli sermaye diye satın alabilirler 


Q 9 Le i Q (5 


©Seckin Deniz 17 Aralık sonrası Koza'nın yaşadığı gibi sıkıntılar olmasın diye bu madeni bu gençlerden Nata Holding'e bile aktarabilirsiniz 


* ODTÜ'lü 3 şakirtin Güney Afrika'da kurduğu VTG Holding Rothschildlerin European Nickels (Çaldağ) şirketini satın almıştı(!). Ne oldu ona? 


* Gerçi 17 Aralık'tan sonra bu gençlerin kıvıramayacakları anlaşılınca Nata Holding'e satılmıştı... 


* Çaldağ Nikel'in Koza Altın'dan hiçbir farkı olduğunu düşünmüyorum. Neden Koza Altın'da kayyım varken, Çaldağ Nikel'de her şey normal? 


* 17 Aralık sonrası ananas tapelerinde adı geçen, Uganda petrol rafinerisi ihalelerini veren de Ruanda katliamını yapan Museveni. Kimse yok mu? 


* Birch ağacı Tanrıça ağacı olarak geçer ve yeni başlangıçları temsil eder.. 


* Pagan Celtic Ağaç Takviminde Birch, 24 Aralık'la başlayan ilk aydır. 


* Bharara: "17 Aralık dosyası bizdeki bilgilerle örtüşüyor" demiş... 
* Kaynak aynı, neden örtüşmesin ki..? 


* Mesela 17 Aralık öncesi 27 Eylül 2013'te yaptığı ABD gezisinde FETÖ'yü ziyaret eden Zafer Çağlayan şöyle diyordu: 
GÜLEN'E SAYGIM BÜYÜK 


"Ben sayın Gülen'e büyük saygı duyarım. Kendisini 14 
yıldır görmüyordum, seyahatim sırasında onunla akşam yemeği yedik. Sonra ben Washington'a geri döndüm. Görüş alışverişinde bulunduk, sohbet ettik. 
Ben hiçbir tarafa bağlı değilim ama Sayın Gülen'e çok büyük saygım vardır.” 


* Gelecek seçimde aday olabileceği işaretini veren Brezilya eski D. Başkanı Lula da Silva'ya yolsuzluk gerekçesiyle 9 yıl 6 ay hapis cezası. 


* 17 Aralık'ta HalkBank ve EmlakGYO'dan hisse toplayan Blackrock Brezilya'da Roussef'in rakibini açıktan destekliyordu. 


Sonsuz Ark'ın Notu: Halim Selim Beyefendi'nin onayıyla kendi tweetlerinden konu bazlı olarak tasnif edilmiştir. Kabala (Kabbalah) ile ilgili Sonsuz Ark yayınları için lütfen tıklayınız. 


( https://www.sonsuzark.com/search/label/Kabala) 


ÇOLAKKADI: "25 ARALIK'I HABER ALDIK, AMA ÖNLEYEMEDİK" 
Emeti Saruhan, 24.08.2017, Sonsuz Ark, Konuk Yazar, Hayatın Sıcak Yüzü, 


"Niyeti başka. Niyeti üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. Bir şey varsa da bağcıyı dövmek, yoksa da. Çünkü başka davalara bu kadar canlı ve heyecanlı bakmaz bu savcılar." 


Turan Çolakkadı, Ergenekon, Balyoz davalarıyla MİT krizi ve 17-25 Aralık'ta İstanbul'da 
başsavcı vekilliği ve başsavcılık görevlerinde bulundu. İstanbul Başsavcısı olduğu halde, 7 
Şubat'ta MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ifadeye çağrıldığını telefon açan gazetecilerden, 17 
Aralık'ı sabah işe giderken açık olan radyodan öğrendi. 


Gizli yapılan 25 Aralık?ı ise önceden haber almış ve dönemin başsavcı vekili Oktay Erdoğan'ı görevlendirip, duruma el koymasını istemişti. Ancak FETÖ'cü Muammer Akkaş, başsavcı vekilini oyuna getirip ikinci kumpası da başlattı. İşlemleri durduran Çolakkadı, dosyayı da hemen Akkaş'ın elinden aldı. Akkaş'ın adliyede bildiri dağıttığını görünce, 25 Aralık'ın seyrini değiştiren bir açıklama yaptı. 


Başsavcılıktan sonra İstanbul Bölge Adliyesi Başsavcılığı ve kısa süre de Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı yapan Çolakkadı, geçtiğimiz günlerde emekliye ayrıldı. Türkiye'nin en kritik yıllarında İstanbul?da önemli görevlerde bulunan Çolakkadı o günleri ve FETÖ'cü hakim ve savcıların çalışma yöntemlerini ilk kez anlattı. 


Yargı içinde uzun yıllar görev yaptınız. Bu sürede yargı organları içindeki FETÖ 


yapılanmasını hiç sezdiniz mi? 


2007 yılında Ümraniye'de bombaların bulunmasıyla bir soruşturma başlatıldı. Bu soruşturma 
Ergenekon olarak bilindi. O güne kadar yanımızdaki savcılar- hakimler kimdir, neyin nesidir bilmiyorduk. Kimisi mutaassıp görünüyor, kimi farklı görünüyor. 


Ben o zaman başsavcı vekiliydim. Devlet Güvenlik Mahkemeleri kalktığı için başsavcılık kalktı ve İstanbul Adliyesi'ne bağlandık. Bu soruşturmaları başlatırken bir FETÖ yapılanmasını fark edemedik ve düşünmedik de zaten. Bu ülkede bir derin devlet var, birçok olay olmuş, yargı bunun üstüne gidiyor gibi görünüyordu. Mutlaka bir şeyler de vardı, basından da okuyorduk: CD'ler, konuşmalar, deliller. 


Muhtelif soruşturmalar başladı parça parça. Sonra birleştirildi. Zaten hep yargı güçlü olmalı diyorduk, hep garibanın üstüne mi gidilecek. Kim olursa olsun, suçluysa üstüne gidilmeli. 
Zaman içinde, kendi adıma konuşuyorum, soruşturmalardan şüphe duymaya başladım. 
Tatmin olmamaya başladım. Hem Ergenekon'da hem Balyoz'da ilgisiz kişiler soruşturmaya dahil edildi. 


Savcıları çağırdım: “Biz yargıyız, teraziyi tam tartmalıyız. Hiçbir şekilde bir tarafa eğilmemeli, bu böyle olmaz” dedim. O zamanki ilgili emniyet şube müdürlerini çağırıp defaatle soruşturmaların nasıl yapılacağına dair yazılı, sözlü talimatlar verdim. Böyle olunca, 5. 6. dalga gibi diye isimlendirilen soruşturmaları, emniyet ve onlara hukuki alt yapıyı sağlayan savcılık ne bana de de başsavcıya iletti. Böyle gizli bir yürütme söz konusu olunca şüphe doğuyor tabi. 


Gizli yürütülen başka davalar da var mıydı o dönemde? 


Hanefi Avcı'yı iyi tanırım. Benim hemşerim, Maraşlı. Hanefi Avcı bir kitap yazınca meslektaşları ve bir kısım savcılar peşine düştüler. Bana geldiler, “Efendim Hanefi Avcı kitapta ve kitap dışında hakaret ediyor, tehdit ediyor vb. ” deyip soruşturma açmak 

istediler. “Biz terör mahkemesiyiz, özel yetkiliyiz. Hakaret ediyorsa ilgilisi ilgili mahkemede dava açsın” dedim. Soruşturmaya izin vermedim. Ama sonra benden gizli, bir terör soruşturması dosyasıyla birleştirerek tutuklama çıkarmışlar. Çağırıp sordum. “Bu nasıl terör dosyasına girdi, bu terörist mi? ” diye. 3-5 cümle anlattılar ama hiç ilgisi yok. Bir delil yok yani. Ondan sonra bu soruşturmalardan şüphe duymaya başladık. Bu dosyalar milyonlarca sayfa, binlerce klasör. Okuyup öğrenme imkanı da yok. Okumamız 10 sene sürer. Bu nedenle savcı ne diyorsa ona inanıyorsunuz. İkna edici bir belge getirmezlerse de inanmıyorsunuz ama onlar yine bildiğini okuyor. 


Sistem işleyişinde size bilgi vermeleri gerekiyor zaten değil mi? 
Gerekir tabi ki. Başsavcı var, ben de başsavcı vekiliyim. Denetim, gözetim yetkimiz var. Bilgi 


verilmesi lazım. Yılların teamülü böyle. Her dosyada bildirmezsin tabi, binlerce soruşturma var ama bu Türkiye'yi ilgilendiren, basının ilgi duyduğu, ülkeyi çalkalandıran olaylar. 


Bunlarda bilgi vermezseniz ne zaman vereceksiniz! Kaldı ki ben bilgi sahibi olacağım ki gerekirse ek görevlendirme yaparım, ikinci, üçüncü savcıyı veririm. Bu şart. 


Peki neden size bilgi vermediklerini sorduğunuzda nasıl bir savunma yapıyorlardı? 


Boyunlarını büküyorlar. Kem küm edip çok bir gerekçe söyleyemiyorlar. “Aniden gelişti, şöyle oldu, daha sonra bilgi vereceğiz efendim” diyorlar ama yine bilgi vermiyorlar. Sırnaşık bir şekilde... Ben bu konularda zaman zaman talimatlar yazdım. Zaman zaman Adalet Bakanı'na yazı da yazdım. “Bu soruşturmada kusur var, emniyetin savcılığın yaptıkları hatalı, incelensin ” diye ama bir şey çıkmadı ya da benim haberim olmadı. Yazı da yazdık, konuştuk, toplantılar da yaptık. Ama biz o zaman bu cemaat yapısının bu kadar organize olduğunu, savcıların, emniyet mensuplarının bir yerlerden talimat aldıklarını da düşünemedik. 
Bu kadarı da düşünülemez ki! Bu kadar güçlü olduklarını bilmiyorduk, kimse bilmiyordu herhalde. Davaları düzgün yürütmüyorlar, biraz kendi düşünce yapılarına kanalize ediyorlar diye düşünüyorduk. Esas bu cemaatin gücünü ve hainliğini önce MİT olayıyla ama daha çok 
17 Aralık'tan sonra öğrendik. 


MİT olayı nasıl gelişti? Sizin nasıl haberiniz oldu? 


Bir gün akşam daireden geldim. Saat 21.00 gibi basın mensupları aramaya başladı. Genelde o saatte aramalara cevap vermem, çoğunun da numarası bende kayıtlıydı. Çok fazla arayan olunca önemli bir şey oldu herhalde diye telefonu açtım. “MİT müsteşarı ve ekibini ifadeye çağırmışsınız ” dediler. Hiç haberim yok. “Böyle bir şey olmaması lazım, olsa haberim olur. 
Ama belki bu işin ciddiyetini bilmeyen bir savcı bize haber vermeden böyle bir şey yapmış olabilir” dedim. O zaman Çağlayan başsavcısıydım. Araştırdım ki gerçekmiş. Sonrasında gelişmeler oldu. Arkasını biliyorsunuz. 


Defaatle bilginiz dışında hareket eden savcılara herhangi bir yaptırım uygulayamıyor muydunuz? 


Bunun yaptırımını Adalet Bakanlığı ve HSYK yapar. Müfettişler soruşturur, bir yanlışı varsa disiplin cezası verir. Başsavcı ve başkanvekilinin yetkisi soruşturmayı başka savcıya vermektir. Ben Başsavcı vekili olarak o yetkiyi kullandım. Soruşturmayı haber vermeyen savcılardan alıp başka savcılara verdim. Zaten büyük soruşturma olduğu için ikişer, üçer savcı bakıyordu. Ek savcı ekledik. Ama sonra öğrendik ki onlar da cemaatçiymiş. Daha iyi yaparlar, dürüst çalışırlar diye güvenip davaya verdiğimiz savcılar da, şimdi öğrendim ki, hepsi aynı grupmuş. 


17 Aralık günü siz neler yaşadınız? 


17 Aralık sabahı adliyeye giderken, yolda korumalarım radyoyu açtı. Haberleri dinliyoruz. 
Duyduk ki erkenden operasyonlar başlamış. 8.30 gibi mesai başlıyor. Vardığımda Zekeriya Öz bir bilgi notu getirdi. “Efendim böyle bir şey var. Operasyon başladı bugün” dedi. 
Hatırladığım kadarıyla emniyetin hazırladığı, bu olayları anlatan bir not. Dedim ki “Zekeriya 


Öz! Sabahın erken saatlerinde operasyon başlamış, bilgi notu ondan sonra mı getirilir. Ben şimdi televizyonu açsam bu nottan daha fazla bilgi var. Bu nasıl oluyor? ” Her zamanki gibi kem küm etti. “Yaptığın çok büyük hata. Olay neyse bana getirmelisiniz, eskiden olduğu gibi masaya koymalıyız, tartışmalıyız. Hukuki alt yapısı nedir, delil nedir, ne yapmak gerekir. 
Gerekirse birkaç savcıyla ekip kurmalıyız, işin doğrusunu bulmalıyız” dedim. Kendi başınıza bir şey yapmışsınız, bizim hiçbir bilgimiz yok. Halbuki gizlemişler, izleme yapmışlar, yıllardır sürüyormuş. Tabi kendileri dışında kimsenin bilmesini istememişler. 


Bu soruşturmadaki hukuka aykırılıklardan bahsediliyor. UYAP'a hiç girilmemiş. Üç ayrı dosya birleştirilmiş gibi. Bunlara bakabildiniz mi? 


Tabi, bir sürü hukuki hatalar var. Zekeriya Öz'ün başında, Celal Kara'nın da içinde bulunduğu büro kaçakçılık bürosu. Biz büro büro çalışırız, benzer suçlar belli bürolara gider. 
Onların bürosu kaçakçılık olmasına rağmen rüşvet-irtikap dedikleri suçları oraya almışlar, orada soruşturmuşlar. Yasal olarak dinleme imkanı olmayanları dinlemişler. Hukuki hata çok tabi de, o an yüzlerce klasörü bilmiyoruz, verdikleri bilgiyle yetinmek zorundayız. Bu olaydan sonra dikkat etmeye başladık. Böyle büyük bir operasyon daha yapılacağını, bizden gizli şekilde yürüttüklerini bir şekilde öğrendim ben. Dosya numarasını ve terör bürosundan Muammer Akkaş denilen savcının bunu yapacağını öğrendim. 


25 Aralık soruşturması mı? 


Evet. Muammer Akkaş'ı ve onun başında olan başsavcı vekili Oktay Erdoğan'ı 

çağırdım. “Nedir bu dosya, büyük kapsamlı, iş adamlarının da içinde olduğu bir dosya olduğunu duydum. Neden bizim haberimiz yok? ” dedim. Oktay Bey'in hiç haberi yok. Benim gibi bilgi vermemişler. Soruşturma savcısı Muammer Bey kem küm etmeye başladı her zamanki gibi. “Efendim ben de daha hakimiyet kuramadım. Okuyorum, inceliyorum vs. ” falan diyor. "Niye terör bürosu soruşturuyor yolsuzluğu diye sordum, terör mü var bu 

olayda?" “Yok ama çete olabilir” dedi. Çete varsa bile terör büronun soruşturması için silahlı çete olması lazım. Cebir şiddet mi kullanılıyor sorusuna da cevap veremedi. 


Bunun üzerine "Arkadaşlar böyle olmaz" dedim. Akşam vaktiydi. “Bu dosyaları alın, iyice okuyun, sonra bana getirin burada birlikte bakıp, üstünde çalışalım, hukuken ne olması gerekiyorsa beraber yaparız. Niye böyle gizli gizli yürütüyorsunuz. İkincisi bu dosya sizin büronun görev alanına girmiyor. Başka bölümlerde soruşturulması lazım” diyerek bunları yolladım. 


El koymuşsunuz olaya. Peki sonra yine de nasıl başladı operasyon? 


Muammer Bey'den sonra Oktay Bey'e “Bu tek dosya değil, büyük bir şey. Sen dosyalar neredeyse savcıdan bu gece al. Bir dolaba kilitle. Okursun bana da getirirsin, beraber okuruz” dedim. Fakat Oktay Bey bu arkadaşları tahmin etmediği için, gece gece hiç güvenmiyormuş gibi savcının elinden dosya almaya gerek duymamış. Ben dosyayı getirecekler diye beklerken baktım sabah erken saatlerde, savcı söz verdiği halde operasyon, 


yakalama, arama, tarama başlamış. Yapacak bir şey yok. İşlemleri durdurdum ve yazı yazarak dosyayı savcının elinden aldım. Biri Başsavcı vekili Oktay Bey olmak üzere dört savcı daha görevlendirdim. Beş savcı yürütecek. Onlara da soruşturmayı düzgün yürütün diye talimat verdim. 


Ertesi gün mesai bitmesine yakın güvenlik amiri bana bir bildiri getirdi. “Efendim Muammer Akkaş adliyenin içinde basın mensuplarına, herkese bildiri dağıtıyor” dedi. Alıp 

baktım, “Soruşturmalar kapatılmıştır. Amirim suç işlemiştir. Elimden dosyayı almıştır. Bu bir suçtur vs. ” Hem suçlu, hem güçlü. Ben de o duyguyla hemen aşağı salona indim. Zaten o 
günlerde canlı yayın araçları adliyenin etrafında bekliyordu. Basın mensuplarını çağırdım. 10 
dakikalık bir konuşma yaptım. Her şeyi anlattım. Nasıl gizli soruşturma yürütürsünüz. 
Kimden neyi saklıyorsunuz. Dürüst çalışıyorsanız neden saklıyorsunuz. Bir savcı soruşturuyor, düzgün yapıyor da 5 savcı yanlış mı yapacak. 5 savcı görevlendirdim, biri rütbeli. Olayı kamuoyuna duyurdum. O konuşma akışın mecrasını değiştirdi. 


Siz aslında soruşturmanın yapılış biçimine mi itiraz ettiniz? 


Hem biçimine, hem de kasıt olmasına. Dosyaları görmedik ama yavaş yavaş da bu yapıyı tanımaya başladık. Bir şeyi gizli yapıyorsanız bir amacınız vardır. Dosyayı öğrendiğimde de sorduğum sorulara tatmin edici cevap veremiyorlar. Delil zayıf. 5 tane savcı atadım. Savcılar soruşturma sonucunda şu kişi suç işlemiş, delil olarak şu derse gereği yapılır dedim. 


Sizin hükümetin emriyle böyle davrandığınız algısını yaymaya çalıştılar. 


Yargıya karşı hiçbir talimat, emir, zaten olmaz. Bildirinin bana gelmesinin ardından aşağıya inmemin arası 10 dakika. Aniden karar verdim. Ben 35 yıllık savcıyım, kamuoyuna canlı yayında konuşuyorum. Hiçbir şekilde hatır gönül, o ya da bu sebeple, taraf tutmadım, tutmam da. Bu soruşturma gizli yürütülüyor. Burada bir kasıt var. Ondan bilgi alarak, buna bilgi vererek karşılıklı görüşerek değil. Kendi inisiyatifim. Artık bu kadar da olmaz, hem yanlış yap, hem bildiri dağıt. 


17 — 25 Aralık sonrası kamuoyu bunu yargı yoluyla darbe olarak tanımladı. Siz bugünden 
geriye doğru baktığınızda nasıl düşünüyorsunuz? 


Tabi görünmeyen kısmını, hukuk dışı kısmını bilemem. Uzmanlık alanım değil. Diğer niyetler, planlar nedir, tam bilemiyorum ama şöyle düşünüyorum: O soruşturmalarda bir şey var mıydı, yok muydu. Neticede benden sonraki savcılar araştırdı ve bir şey bulamadı. 
Olsaydı bile, bu yapı işine yaramıyorsa suçu ortaya çıkarmaya hevesli değildir. Niyeti başka. 
Niyeti üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. Bir şey varsa da bağcıyı dövmek, yoksa da. 
Çünkü başka davalara bu kadar canlı ve heyecanlı bakmaz bu savcılar. Hatta gelip (ellerini ovuşturarak gösteriyor) “Başsavcım biz yorgunuz, dosyayı başkasına ver. ” Yani işlerine yaramayan soruşturmaları canla başla yürütmezler. Hatta gizli gizli hiç yürütmezler. Gelir gelir, “Efendim yorulduk bize bir savcı daha ekle” derler. Burada gizlice ve canı gönülden yürüttükleri dosyalar var. Yani bağcıyı dövmek istiyor, üzüm yemek değil. Bunun adı darbe 


midir, başka bir şey midir bilemem ama niyetin kötü olduğuna inanıyorum. Soruşturma gayesiyle başka emelleri var. 


Bu süreçte size herhangi bir tehdit yönelttiler mi? 


17 Aralık'tan sonra bu gizli soruşturmaları öğrenince, yönetmelik de değişti, ben o 
günlerde “Kim elinde ne dosya varsa bana bilgi verecek” şekilde yazılı talimatlar verdim. 
Şüphelendiğim savcılardaki soruşturmaları incelemeye başladım. 25 Aralık'tan önce, o haftalarda hakim ve savcılar, daha çok hakimler, savcılar amiri olduğum için çok gelemedi, bana gelip, 3'er li 5’erli boyun bükerek “Başsavcım bir yolsuzluk var, aman sen bunu engellemiş konumuna düşme. Tarihe yanlış geçme. Savcılar, emniyet üzerine gidiyor. 
Etme” şeklinde ricalarda bulundular. Bu sözlü bir tehdit değildi ama cemaatin gücünü göstermek istediler. Biri gitti, öbürü geldi. 


Muammer Akkaş ve Zekeriya Öz'ü birebir tanıyorsunuz değil mi? Böyle davranabileceklerine dair bir emare var mıydı? 


Tanıyorum tabi. Zekeriya daha eski, Muammer daha sonra geldi ama. Zekeriya Öz yıllardır orada. Ergenekon'da falan çok görev aldı. İlk etapta bunları anlamak zor. Böyle bir şey insanın aklına gelmez. Organize olup bir yerden talimat alıp soruşturma yürüteceği. Bir hukukçunun bunu yapması mümkün değil. Mantıken öyle ama mümkün oluyormuş öğrendik. 


Zekeriya Öz'ün bir iş adamının parasıyla tatile gittiği de ortaya çıktı sonradan... 


Son 7-8 yıldır en çok Zekeriya Öz'ün adı geçti ama aslında Öz'ün çok da iyi bir hukuk bilgisi yoktur. Biraz da o gibi şeyleri yapabilecek bir arkadaş. Her savcı yapmaz. Onun bunun parasıyla tatile gidebilen bir arkadaş. Örf adette hediye olur da, bayramda bir çikolata getirilir. 
Milyonlarca para, git tatil yap, böyle bir şey olabilir mi? 


İş adamlarını tehdit edip, onlardan aldıkları paraları örgüte aktarıyor olabilirler mi? 


Bunun belgesi yok ama hep belgeyle düşünmüyoruz, kendi kendimize de düşünüyoruz. Bu savcı arkadaşların, emniyet mensuplarının, cemaatçi bile olsa bu kadar kanunsuz işleri yaptıklarını görünce acaba bunlar da mı tehdit ediliyor diyorum kendi kendime. Cemaatin elinde bunlarla ilgili kasetler mi var diyorum. Vicdanı elvermese de korkuyla mı yaptılar bunları. Çünkü bazı şeyler gerçekten olmaz. Cemaat mensubusun ama savcısın, emniyet müdürsün, nasıl yapabilirsin. 


Dava dosyalarının bir kısmının Pensilvanya'ya gönderildiği de söylenmişti. 


Böyle bir şey yargıda olamaz. Nasıl olabilir herhangi bir yerden talimat almak. Bunu yapıyorsanız, bir yerden talimat alıyorsanız, yaptığınız iş doğru olsa bile yanlıştır. Bağımsız yargı nasıl bir yerden talimat alabilir. Kaldı ki talimat aldığınız yer neresi? Başka kurumlarda da olmaz ama yargı hiç böyle şeylere gelmez. Ben bir savcının, hakimin bu kadar yıl hakimlik 


yapmış savcı hakim nosyonunu kazanmış, adaletin ne olduğunu anlamış birinin hala böyle bir şey yapabileceğine inanamıyorum. Yargı başka bir şeye benzemez. Hukuka, kanuna, her şeye aykırı da, bir de insanın vicdanı var. Birinin talimatıyla nasıl iş yapıyorsun. 


2 ay önce emekli oldunuz. Nasıl karar verdiniz? 


Ben son 10 yılın ağır yükünü taşıdım. Büyük terör olayları, bu soruşturmalardaki hatalar bizi yıprattı. Ben her şeyin mükemmel olmasını, yargıda teraziyi iyi tartmak isteyen, aman görevimize gölge düşmesin diye yasal haklarımı bile kullanmayan bir adamım. 38 yıllık memuriyetim var, daha bir evim yok. Para biriktirip ev alamazsın, uzun süreli taksite de girmek istemiyorum. “Benim ona işim düşer, onun bana işi düşer” olsun istemedim. 
Böyleyken yargıda bir sürü olumsuzluklar olunca tabi bu yıprattı. Gece gündüz uğraştım. 
Masa, protokol savcısı olmadım. Birçok yazışmayı, güvensizlik nedeniyle kendim yaptım. 
İstanbul Bölge Adliye Mahkemelerini de kurdum. Geçen mart ayında tayinler yapıldı, temmuzda da çalışmaya başladı. Yetmez mi? Yaşım da geldi. Oğlum da savcı oldu. “Bir eve bir savcı yeter. Sen ol ben bırakıyorum” dedim. Artık biraz dinleneceğim. Şekerim var. Biraz da bu stresli hayatın sonucu. 


Şimdi günleriniz nasıl geçiyor? 


Hala kendimi izinli gibi hissediyorum. Tam alışmadım. Ben maaşımın 4'te birini kitaba veren bir adamım. Evde yer olmadığı için bir kısmını dağıttım. Bodrumda bir odamız var, bir kısmı orada nemlendi. Şimdi adliyelerden kitaplarımı eve taşıyorum. Kitap okuyorum. Eski evraklardan notlar almışım, onları inceliyorum. Belki ileride anılarımı yazarım. Benim de ufak tefek sırlarım var. Şimdi söylenmez. Geçmişe yönelik detaylı şeyler inceliyorum. Belki yazarız bir hatırat ileride. Bir şiir kitabım var. Başsavcı şiir yazar mı? Maraşlıysa yazar. 
Başsavcı, hakim sert, ceza veriyor, insanlar korkuyor ama bizim de bir dünyamız var. Ben de gençliğimden beri ufak tefek yazıyordum. Kendimi hengameden kurtarınca biraz yazdım. 
Yoksa başımızı kaldıramayız kitap yazmak için. İşimizin yoğunluğunu şöyle anlatayım. 
İnsanlar öğle paydosunda spor yapsın diye Çağlayan'da bir spor merkezi açmıştık. Oradaki yürüyüş bantlarından birini ben de makam odasının arkasındaki dinlenme odasına koydum. 
Öğlen yürürüm diye düşünüyordum. Tek bir gün dahi yürüyemedim. Onun için emeklilik şart. 


15 Temmuz darbe girişimi yaşadık. Sizin için nasıl geçti? 


Paralel yapıyı MİT olayıyla, bu soruşturmalarla, Aralık'taki olaylarla öğrenmiştik. Ama ben bu kadarını da beklemiyordum. Darbe yapacak kadar aşırılık yapacaklarını, Silahlı Kuvvetler'de bu kadar elemanları olacağını düşünmüyordum. Siyasetle ilgisi olmayan insanlar bile eşleri başörtülü diye atıldı. Öyle bile olsa TSK mensubu birinin bunu yapacağına aklım kesmiyordu. O gün hanım ve oğlumla evdeydik. Oğlum, “Köprüde askerler varmış, sosyal medyada yazıp çiziyorlar. Darbe diyorlar” dedi. Ne darbesi dedim ya. Herhalde büyük bir terör olayı var. Emniyet, jandarmadan yardım mı istedi acaba diye düşündüm. Birazdan oğlum tekrar geldi “Uçaklar Ankara'da alçak uçuş yapıyormuş” dedi. Televizyonun karşısına geçtik. Bir süre sonra koruma polislerimin en kıdemlisi Mustafa aradı. “Başsavcım Emniyet 


Müdürlüğü 'nden aradılar. En kısa sürede evi terk edip güvenli bir yere gitmeniz gerekiyor. 
Bize de gidip zaman kaybetmeyin, hemen arayın dediler. Tanınmayan bir araçla güvenli bir yere geçin” dedi. Geçmişte mücadelemiz var, acaba benimle ilgili özel bilgi mi ele geçti bilmiyorum. Tabancalarımızı, mermilerimizi elimize aldık. Taksi yok. Tanınmayan araç demişler ama oğlumun aracı benim üzerime kayıtlı. Yapacak bir şey yok, oğlumun arabasına bindik. Evin dışındaki koruma polisiyle yola düştük. Kayınpederlerin evini de bilirler diye ara sokaklardan, mahalle aralarından bir otele gittik. Televizyondan takip ettik olayları. 


Oda TV savcılar, hakimler ve polislerin bir arada iftar yaptığına dair bir haber yapıp, resimler yayınlamıştı. Çok konuşulmuştu. Nasıl gerçekleşmişti o iftar yemeği? 


Önce şunu parantez içinde bir söyleyeyim. Paralel yapı her şeyi bir tarafa kanalize etti. Evet paralel yapı yanlış yaptı ama Türkiye'de tek yanlış yapan o değil, başka yapılar da var. Onları da unutmamak gerekiyor. Daha düne kadar paralel yapı yoktu ama Türkiye'de yine darbe tehlikesi vardı, 28 Şubat vardı. Birden bire hepsini unutursak o da yanlış olur. Olaya gelirsek, özellikle Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nin toplasan 45- 50 tane hakimi, savcısı olur. 
Yıllardır, bizden önce de, emniyet iftar verirdi. Beraber çalıştığı ya terör büro, emniyet baş müdürü ya da organize suçlar... Her neyse, böyle bir adet olmuş. Duyuruyorlar, gelmek isteyen geliyor. Bir yerde iftar yapılıyor. Başka kurumlar da veriyor da, emniyet ve adliye içi içe yakın çalışıyor zaten. 


Yani bu iftar önceden beri yapılagelen bir şey mi? 


Yıllardır. Yeni bir şey değil. Mevcut hakimlerin müsait olanlarının yüzde doksanı katılmış. 
Bunun hepsi paralelci değil. İçinde paralelcilerin harcadığı önceki Ergenekon başkanı var. 
Telefonlarını dinleyerek Bolu'ya tayin ettiler, kanser oldu adam. Her gruptan insan var. 


Davet nasıl yapılıyordu? 


Davetiye gibi bir şey dağıtıyorlar. Duyuruyorlar. Zaten küçük bir adliye Beşiktaş. Ben de katıldım. Bir tekne gezisi yaptık, tekneyle karşıya gittik. 40- 50 kişi iftara katıldık. Emniyet müdürleri de var. Yol boyu fotoğraf çektiler CD'leri bize de dağıttılar. Biri, hakimlerden biri mi bilemiyorum, bu fotoğrafları basına vermiş. Hakim, savcı, emniyet yan yana yemek yiyor. 
Kardeşim, bu adamlar zaten her gün yan yana çalışıyor. Savcı emniyetçi yan yana olur. 
Geliyor odasından yazılı, sözlü talimat alıyor tek başına. Bir şey yapacaksa orada yapar. 40 
kişinin arasında mı yapacak? Gizli bir şey konuşacak olsa odasında yapar. Saçma sapan bir 


şey. 
Başsavcı Aykut Cengiz Engin'in bilgisi var mıydı iftardan? 
Var tabi. O da eski DGM savcısı. O da kaç kere katılmıştır geçmişte. Hepsi katılmıştır. Bu her 


sene olur. Emniyet iftar verir. Kaldı ki başka iftarlara da gidiyoruz. İftara gidilir. Belediyenin iftarlarına gittik. İftar yani bu. 


Sonsuz Ark'ın Notu: Emeti Saruhan Hanımefendi'ye çalışmalarını bizimle paylaştığı için teşekkür ederiz. Seçkin Deniz, 06.07.2017 
İlk yayınlandığı Yer: Gerçek Hayat 


ROTHSCHİLD HANEDANINA AİT BLACKROCK ARALIK 2013 VE OCAK 
2014'TE HALKBANK'TAN NE KADAR HİSSE ALDI? 
Tamer Güner, 27.01.2015, Sonsuz Ark, Çevirmen Yazar, Çeviri 


"Rothschild hanedanına ait BlackRock 16- 23 Aralık 2013 ve 24 Ocak 2014'te yaptığı alımlarla Halkbank'taki Hisselerini %5 sınırının üzerine çıkardı" 


Dünyanın en büyük yatırım yöneticisi BlackRock Inc. (BLK) ve milyarder Dan Loeb'in Third Point LLC şirketi, Türkiye'de işadamları ve politikacılar aleyhinde açılan yolsuzluk soruşturmaları sonucunda düşen hisse senetleri sebebiyle zarara uğrayan yatırımcılar arasında yerini aldı. 


BlackRock şirketinin 3.9 milyar dolar değerinde hisse satın almasından bir gün sonra Türkiye Halk Bankası A.Ş (HALKB) hisseleri, genel müdürünün soruşturma kapsamında tutuklanmasıyla %13 değer kaybetti. Third Point şirketinin geçen ay yaptığı 150 milyon dolar değerindeki yatırımın ardından Türkiye'nin en büyük gayrimenkul müteahhitlik şirketi olan Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş iki gün içerisinde 9012 değer kaybına uğradı. 


Devlete bağlı Anadolu Ajansı tarafından bildirildiğine göre, Halkbank CEO'su Süleyman Aslan ve Emlak Konut'tan Murat Kurum, altın kaçaklığı, para aklama ve devlet ihalelerinde rüşvet alımına yönelik açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan birçok kişinin arasında yer alıyordu. Hükümet kabinesinde yer alan üç bakanın çocukları ile beraber yöneticilerin gözaltına alınmasının ardından Lira düştü ve hisse senetleri dünyadaki en büyük değer kaybını yaşadı. 


Londra'daki CF Global Trading UK Ltd. şirketinde borsa simsarı olarak görev yapan Julian Rimmer e-posta aracılığıyla yaptığı yorumlarda şöyle diyor: 


“Dün sabah gerçekleşen gelişmeler karşısında yatırımcılar gafil avlandı. Yüksek öz kaynak kârlılığına sahip Halkbank bu sebeple yatırımcılar arasında Türkiye'nin en iyi bankası olarak değerlendiriliyordu.” 


Halkbank dün İstanbul borsasına, yolsuzluk soruşturmasına ilişkin doküman ve bilgi talebinde bulunulduğunu iletti, bu konuda daha fazla ayrıntılı bilgi verilmedi. Emlak Konut CEO’ sunun bilgi vermek üzere çağrıldığı ifade edildi. 


Alım Oranları 


Halkbank hisseleri, Borsa İstanbul Ulusal 100 indeksinde yüzde 8.7 ile görülen gerileme ile bu sene %21 değer kaybına uğradı. CF Global için çalışan Rimmer şöyle diyor: 


“İstanbul Borsası'ndaki en iyi durumdaki bankanın, senenin bitimine sadece iki hafta kala, 24 
saat içerisinde yüzde 15 değer kaybına uğraması, pek çok portföy yöneticisi için akla gelmeyen bir felaket anlamı taşıyordu ve bu durum onları bir çıkmazın içine soktu.” 


Erken saatlerde “06. 1'lik bir düşüş yaşayan Halkbank hisseleri, İstanbul borsasının kapanışında ©00.7'lik bir düşüş görerek 13.75 liraya geriledi. Emlak Konut ise Third Point tarafından geçen ay ikincil halka arz için ödenen 2.50 lira ile karşılaştırıldığında 2.32 lira ile değişmeden kaldı. 


BCG Partners Inc. Şirketinde uzman olarak görev yapan Çetin Doğan'ın İstanbul'dan e-posta aracılığıyla yaptığı yorumlara göre: 


“Halkbank, faiz oranlarındaki artış ve tüketici kredilerine yönelik düzenlemeler noktasında rakiplerine göre daha kararlı olduğu için bazı yatırımcılar tarafından avantajlı bir seçenek olarak görülüyordu.” 


Güç Mücadelesi 


Yolsuzluk kapsamında yapılan baskınlar, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD'de ikamet eden İslami ruhani lider Fethullah Gülen'in yargı ve emniyette etkin olan taraftarları arasında yükselen bir güç mücadelesinin işareti olabilir. Haziran ayında gerçekleşen hükümet karşıtı gösterilerin ardından gelen gözaltına alma haberleri, Türkiye'deki piyasada büyük bir düşüşe neden oldu. 


New York'ta bulunan BlackRock şirketinin sözcüsü Melissa Garville, Londra merkezli Third Point şirketinden Elissa Doyle gibi e-posta aracılığıyla Türkiye'de gelişen olaylar hakkında bir yorum yapmayı reddetti. Bu noktada Halkbank'tan da fikir beyan eden kimse bulunmuyor. 


16 Aralık tarihli raporlara göre BlackRock yapmış olduğu alımlar sonucunda İstanbul 
merkezli banka bünyesinde yer alan şirketine 26 milyon adet hisse veya 902.1'lik bir pay kazandırmıştır. Şirket Türk devletinin ardından en büyük ikinci hisse sahibidir. 


BlackRock şirketi ayrıca 16 Aralık'ta gerçekleşen bir düzenlemeyle 500.000 hisse alımı gerçekleştirerek Emlak Konut'taki payını *01.4'e çıkarmış ve böylece devlete ait toplu konut idaresi TOKİ'nin ardından en büyük hissedar konumuna gelmiştir. 


Isobel Finkel, 18 Aralık 2013 


Çeviren'in Notu: 


23 Aralık 2013 BlackRock Alımı 


BlackRock Inc., Türkiye'deki yolsuzluk (!) soruşturmaları ile hisselerdeki düşüşün ardından, ülkedeki yatırımlarını artırmaya başladı. 


Dünyanın en büyük para yönetim şirketi BlackRock Inc., Türkiye'deki yolsuzluk soruşturmaları ile hisselerdeki düşüşün ardından, ülkedeki yatırımlarını artırmaya başladı. 


Londra'da bulunan BlackRock gelişen piyasalar uzman ekibinin şefi Sam Vecht, "Son birkaç gündür, değerlemelerin ilgi çekici olmasıyla Türkiye'deki pozisyonlarımızı artırıyoruz, özellikle de finans sektöründe" ifadelerini kullandı. 


New York merkezli BlackRock, devlete ait olan Halk Bankası AŞ ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'deki hisselerini artırarak, her iki şirkette de en büyük hisse payına sahip yatırımcı konumuna geldi. Her iki bankanın da bazı yöneticileri, devam eden soruşturmalar kapsamında yer alıyor. 


Borsa İstanbul 100 Endeksi soruşturmaların başladığı 17 Aralık'tan bu yana yüzde 9 
gerilerken, yüzde 18 kayıp yaşayan Halkbank bu düşüşe öncülük etti. Halkbank hisseleri bugün de yüzde 1.5 gerileyerek hisse başına 12.95 liraya kadar düştü. 


Sam Vecht ayrıca, "Türkiye ve bütün gelişen piyasalardaki politik durumları yakından takip etmemizle birlikte, Türkiye'deki bu durumun ve birçok kötü haberin fiyatlamalara dahil olduğunu düşünüyoruz. Tarihsel olarak baktığımızda, gelişen piyasaların bu tür durumların sonrasında bunu telafi ettiklerini görüyoruz" dedi. 


24 Ocak 2014 'teki BlackRock Alımı: 


Dünyanın en büyük fon yöneticisi olan ABD merkezli BlackRock, Halkbank hisselerinde 24 
Ocak 2014 tarihinde 164,895 adet alış işlemi gerçekleştirdiğini ve bankanın sermayesindeki dolaylı paylarının yüzde 5 sınırını geçtiğini açıkladı. KAP"ta yer alan açıklamaya göre, işlem fiyatı 12.2363 liradan gerçekleşti. Halkbank ilk seansı yüzde 3.72 değer kaybıyla 11.65 
liradan tamamladı. 


Dünyanın en büyük fonu BlackRock, yaptığı alımlar sonrasında Halkbank'taki payının yüzde 5'i geçtiğini açıkladı. 


Fondan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, 24 Ocak'ta 12.23 TL ortalama fiyattan yapılan 164 bin 895 adetlik alımla birlikte Halkbank'taki paylarının yüzde 4.99”dan yüzde 5.001'e çıktığı belirtildi. 


17 Aralık operasyonunun ardından Türkiye piyasalarında, 1 aydan uzun süredir ortalık toz 
duman olmasına rağmen, dünyanın en büyük fonu BlackRock'ın Borsa İstanbul'da bankacılık hisselerindeki pozisyonunu artırıyordu. 


Gelişen Avrupa Fonu'nda 730 milyon sterlini yöneten BlackRock'ın Fon Yöneticisi Sam Vecht geçtiğimiz günlerde, siyasi endişelere karşın, borsada negatif haberlerin büyük ölçüde fiyatlandığını söyleyerek şunları söylemişti: "Türkiye'deki sorunların tam anlamıyla çözüldüğüne inanmıyoruz ancak değerlemeler riskleri yansıtıyor ve finans hisselerindeki pozisyonumuzu önemli ölçüde artırdık." 


En çok bu iki banka hissesini aldı 


BlackRock bu süreçte en çok Halkbank ve Garanti Bankası hisseleri alırken, Fon Yöneticisi Vecht'e göre piyasalardaki düzeltme, defter değerleri baskı altında kalmış istikrarlı bankalara giriş yapmak için nadir bir fırsat sunuyor. 


Vecht sözlerini şöyle sürdürüyor: "Son olayların kısa vadede etkileri olacaktır ancak bölgesel güç ve ekonomik merkez olan Türkiye'nin uzun vadeli geleceği parlak." 


Sonsuz Ark'ın Notu:BlackRock; merkezi Amerika'nın New York kentinde bulunan sermaye ve risk yönetimi ile uğraşan uluslararası bir yatırım kuruluşudur. Hisseler, büyük sermaye grupları PNC Financial Services ve Merrill Lynch'in de % 80 hisselerinin bulunduğu kısa adıyla NYSE olarak bilinen New York Stock Exchange'da kayıtlıdır. BlackRock ünlü yahudi hanedan Rothschild'e aittir. 


Metnin Orijinali: http://www.bloomberg.com/news/2013-12-18/blackrock-to-third-point- blindsided-as-turkey-holdings-plummet.html 


RÜŞVET VE YOLSUZLUK ROMANTİZMİ YA DA CEMAATİN TÜRKİYE'YE 
İHANETİ 
Arif Şahin, 28.12.2013, Sonsuz Ark, Şaşkınların Tarihi 32 


“Siz, “Rüşvet ve Yolsuzluk Romantizmi? yaparken hepimiz ABD ve ortakları tarafından birlikte soyuluyoruz.” 


, İMPARATORLUĞUN 


ÇÖKÜŞÜNÜ İZLİYORSUNUZ 


Fotoğraf 


“Benim ülkemin Başbakan'ını yabancılar gönderemez. Demokrasi adına, insaf adına, vicdan 


, 


adına tertiplere, provokasyonlara fırsat vermemeliyiz. ' 
Hüseyin Gülerce, Zaman Gazetesi yazarı, 27.12.2013 Twitter 


Hani şu dramatik hayat hikâyelerinden süzülmüş yanık türküler, bol acılı aşk şarkıları var ya şu sıralar aklıma onlar geliyor. Etkili oluyorlar, eğer bir tarafınızda öyle tortular kalmışsa. 


Rüşvet ve yolsuzlukla ilgili beylik, kuramsal fikirler ileri süren dostları dinlerken de aynı şeyleri hissediyorum. Ben de bu ruh haline “Rüşvet ve Yolsuzluk Romantizm'i demeyi tercih ettim. 


Romantizm başa bela, gerçeği görmemizi engelliyor. Türkülere ve şarkılara takılırcasına takılıyoruz kavramların peşine. Hangi kavram kendi kapsamı ve sınırları ile var olmuşsa artık. 
Aşk gibi yani hadsiz hesapsız bir sınırsızlık içeriyor hâlimiz. Şahsen rüşvet ve yolsuzluk gibi iki sözcüğü bir arada gördüğümde midemi sağlam tutamıyorum, yanına sırtından hançerleme, ihanet, tuzak kurma gibi sık kullanılanlara ekli kavramları almadan bu iki kavramı kullanmak mümkün değil zaten. Rüşvet bizzat yolsuzluktur, hançerlemektir, ihanettir, tuzak 

kurmaktır. Hani başka kavrama ne gerek var? 


Yolsuzluksa, saydığım kavramların hepsini içerir. Hançerlemek, ihanet, tuzak da kapsam alanları ve sınırları dolayısıyla aynı anlamda... Hangi birisini kullansak ki? Galiba süslü ve etkili olan ikilileri seçiyoruz. “Rüşvet ve Yolsuzluk Romantizmi? bu dostlar, fazla kapılmaya gerek yok. O zaman aklın yoluna girmekte gecikmemeliyiz. Allah, Kur'an'ı neden gönderdi ki? Allah dileseydi, yolsuzluk falan olmazdı, ama iradeye de gerek kalmazdı. Değil mi? 


Biraz bu romantizme dudak bükmeden bakmayı denedim. İnsanlık tarihinde rüşvetin olmadığı zaman aralıkları var mı diye. Ben pek bulamadım, kişisel olmaktan hiç çıkamamış rüşvet ya da yolsuzluk konusu. Peygamberler gelmiş, gitmiş arada bir yerde kendi etki alanında mani olmuş biraz ama... sonrası aynı tas aynı hamam; sınama sürüyor çünkü. Bu yüzden Kur'an esasları belirlemiş ve insanı uyup uymamakta serbest bırakmış; tabi Kur'an'dan hesaba çekileceğini de vurgulayarak. 


Evrensel standartlar diyoruz ya, işte bunlar Allah'ın belirlediği standartlar. Fakat, zihinlerdeki kalıcı rüşvet-yolsuzluk ihtiyacı Allah'ın belirlediği standartları reddedip keyfince standartlar belirlemiş. Kur'an'a ve İslam'a yok etmek için saldıranlar da en çok evrensel standart deyip duranlar değil mi? Bakın ABD'ye, AB'ye. Yolsuzluk ve rüşvet resmen “bağış” adı altında kurumsallaşmış durumda. Parayı bastıran dilediği partiyi ve lideri kontrol edebiliyor, kontrol edemeyince de ya öldürüyorlar ya da deviriyorlar; buna da evrensel standart diyorlar. 
Romantizme bakar mısınız? Ya benimsin ya toprağın? 


Türkiyemiz bu romantizmin her türünü yaşadı, yaşıyor. Osmanlı'nın sonunu hazırlayan rüşvet-yolsuzluk romantizmi, Cumhuriyeti kurulmadan önce kucakladı ve günümüze kadar getirdi. Rüşvet-yolsuzluk karşıtlığı ile gelmeyen olmadı hiç ve hepsi de güzelce soydular ülkeyi. İlk partimiz CHP'den Demokrat Partisi'ne, Adalet Partisi'nden MHP'ye, ANAP'a, DYP'ye, DSP'ye, hatta RP'ye kadar hepsi yolsuzluğa karşıydılar. Ama nedense Türkiye bir arpa boyu yol alamadı, soyuldu. Hem de tahmin edilemeyecek kadar büyük paralar çalındı. 
Fakat romantiklerimiz korkudan başlarını kaldırıp sorgulamadılar, bir yanından bir köşesinden kendileri de bulaştıkları için içlerindeki vicdan onları sadece içeriden dürtüp durdu. Menfaatleri kesildikçe de bağırıp durdular, hiç inandırıcı olamadılar. 


Gele gele geldik Ak Parti iktidarına. 2002'den 2013'e kadar aralıksız iktidar olan bu parti, saydığım partilerin “artıklarından başka bir inşaat malzemesi kullanma şansına sahip değildi. 
Yani herkes, bir şekilde *“yemesini' biliyordu, adamını bulunca her türlü makam-mevki, 


akademik kariyer falan kolayca elde edilebiliyordu. Vesayet tartışmaları, darbe girişimleri şu bu derken eski artıklar yeniden düzenlerini tesis ettiler. Var mı itirazınız? Ya da başka türlü oldu da ben mi göremedim? 


Ama ne oldu? Kaç kişi mırıltılar, fısıltılar, şantajlar dışında yolsuzluklardan, rüşvetlerden bahsetti? Yani bu mudur size emredilen adalet? Hayır; size inanmıyorum. İnanmam için bir tek gerekçeniz bile yok. Sorarlar adama, madem geçmişte sustunuz, şimdinin 11 yılında sustunuz, şimdi konuşuyorsanız dürüst değilsiniz. Adalet çıkarlarınıza göre çağıracağınız bir uşak değildir. Siz “Ya benimsin ya toprağın!” romantizmi ile yaşıyorsunuz sadece. Rüşvet'e ve Yolsuzluğa karşı çağrınıza önce kendiniz inanmalısınız, önce kendiniz bu hastalıktan “arınmalısınız”. 


Rüşvet hep oldu, olacak da. Bu insanın hak etmediğine ulaşmak için yapacağı en aşağılık girişimlerden sadece bir tanesi. İhanetin bin bir türlü yolu var. İşte 17 Aralık Operasyonu Her şey ortada, yargısından, medyasına, emniyetinden, bürokrasisine, akademi dünyasından, şirketlerinden bakanlarına cemaat-parti çıkar döngüsü karşılıklı olarak her şeyi etkisi altına almış durumda. Cemaat 80'li yıllardan itibaren yolsuz ve usülsüz bir şekilde yargıda, medyada, emniyette, bürokraside, şirketlerde, üniversitelerde ve bakanlıklarda kadrolaştı. Sıfır liralık sermaye ile bir imparatorluğa dönüştü. Ak parti döneminde de buna devam etti. 
İttifaklarla akla gelebilecek her yolla devlet içinde paralel bir yapı kurdu. Ama hiç yaptıklarından bahsetmedi. Hiç hesap vermedi. Şimdi hangi yüzle yolsuzluk ve rüşvet operasyonundan bahsedebiliyor? 


Tamam, kabul ediyorum; aramızda vicdanı henüz karartılmamış akademisyenlerimiz, yazarlarımız, çizerlerimiz de var rüşvet ve yolsuzluğa samimiyetle karşı çıkan. Peki, bundan önce şu an bahsettiklerinizden neden bahsetmediniz? Bahsetti iseniz delilleriniz nerede ya da neden bahsetmekten vazgeçtiniz? Biliyorsunuz artık 17 Aralık Operasyonu bir temizlik harekâtı değil. Bir suikast, bir siyasi harekat planı ve sizin bu zamanda yapacağınız samimi rüşvet ve yolsuzluk sorgulamanız ancak bu plana hizmet eder, sizi bile ikna etmez. Ben de ikna olmam. 


17 Aralık Operasyonunu Rüşvet ve Yolsuzluk Operasyonu olarak tanımlayan Zaman ve 
Bugün gazeteleri ile beraber Radikal gazetesi değil miydi, başlangıçta?. Alın size Bugün Gazetesi'nden sırf bu yüzle yollarını ayıran Ahmet Taşgetiren'in açıklamaları, Zaman gazetesi yazarı ve Cemaatin en etkili birkaç isminden biri olan Hüseyin Gülerce'nin itirafları. 
İki isim de öyle kaba, cebe sığan isim değil. Neden ciddiye almıyorsunuz söylediklerini? 


Ne demişti, 17 Aralık operasyonu sonrası Bugün Gazetesi'nden istifa eden gazeteci-yazar Ahmet Taşgetiren, Skyturk360'ta Radikal Gazetesi Yazarı Oral Çalışlar ve Akşam Gazetesi 
Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ocaktan birlikte sundukları “ İki Görüş” programında 24 
Aralık gecesi? 


“Gazetenin yayın çizgisiyle ciddi bir bakış farkı ortaya çıktı. Hizmet medyası diye nitelenen mecralarda savaşçı bir dil hâkim olmaya başladı. Bunu uygun bulmadığımı özel görüşmelerimde söyledim. Gazeteciler Vakfı kurucu üyelerindenim, orada dostlarım var... 
Son operasyona Hizmet medyasının farklı bir şekilde sahip çıktığı görülüyor. Bunu herkes 


sorgularken Doğan Medya, CHP sorgulamıyor. Camia ile paralel hareket ediyorlar. Böyle bir monte oluş söz konusu. Nerede buluşuyorlar? Ak Parti hükümetinin devrilmesini isteyen odaklar var. Camianın tabanında bunun karşılığı yok. CHP ve Doğan Grubuyla problemli olan muhafazakâr kesimle de yabancılaşma söz konusu olur. Emniyet ve yargı içindeki yapı bir projenin içinde müştereken rol alıyor konuma geliyorsa bu vatandaş için de tehlikelidir. 
Hiçbir siyasetçi buna göz yummaz. Bu ülkede başbakanlar darbeden kapılarının zili çalındığında haberdar olmuşlardır. Benzer olay burada da yaşandı. Ankara Valisi'nin operasyondan haberi polisler adres sorduğunda oldu. Bu yapılanma Başbakan'ın kapısına polis gönderelim deselerdi ne olurdu? Bunu yaparlar mıydı? Bu gözü karalığı görüyorsunuz. 
Onun için de başbakan MİT Müsteşarına yapılanlar bana da yapılabilir diye düşündü.” 


Ahmet Taşgetiren'in rüşvet ve yolsuzluk hususunda hassas olmadığını iddia edebilir misiniz? 
Peki o neden böyle bakıyor 17 Aralık Operasyonu'na? Ya Hüseyin Gülerce? Cemaat-Hükümet Savaşı'nı başlatan isimlerden biri de o değil miydi? Üç gün sonra 27 Aralık'ta Taşgetiren'in bahsetmediği diğer ve gerçek boyutu da o ilan/itiraf etmek zorunda kalmadı 

mı Twitter'daki hesabından? 


“Yargıdaki direncin hukuk ve adalet adına yapıldığına inanmıyorum. Savcılar ellerinde kâğıtla inip bildiri okuyorsa bu davranış militanlıktır. Başbakan Erdoğan hakkında içeriden dışarıdan tertip yapılmasını bir millet evladı olarak hazmademiyorum, kabullenmiyorum. 
Başbakan, gidecekse ya AK Parti kongresinde delegenin iradesiyle gider... Ya da sandıkta seçmen iradesiyle gider... Benim ülkemin Başbakan'ını yabancılar gönderemez. Demokrasi adına, insaf adına, vicdan adına tertiplere, provokasyonlara firsat vermemeliyiz.” 


Hüseyin Gülerce, Başbakan Erdoğan'a yönelik operasyonu, operasyona destek veren gazetenin yazarı ve en etkili ismi olarak “Benim ülkemin Başbakan'ını yabancılar gönderemez 


» 


diyerek deşifre etmiş olmadı mı? Hangi yabancılar onlar, Gülerce neden bu kadar bekledi? Ya da Gülerce'yi bu itirafa zorlayan neydi? Başbakan'ın “inlerine gireceğiz? 
tehdidi gerçekleşeceği için mi? Devlet içinde paralel bir ağ kuran örgüt artık somut delillere dayandığı ve hesap vereceği için mi? Operasyon başarısızlıkla sonuçlandığı için mi? Bir sürü soru sorabilirim, ama benim için önemli olan cümle bu: “Benim ülkemin Başbakan'ını yabancılar gönderemez!” Bu cümlede rüşvet yok, yolsuzluk yok; küresel bir operasyon ve biz de alet olduk itirafı var. Cemaatin ihanetinin belgesi var. 


O yabancılar kimler? Tabi ki Amerikalılar, Avrupalılar. Tabi ki neoconlar, Siyonistler; yani yabancılar. Delilleri de var. Türkiye'de görevli olduğu 1.5 yıl boyunca Çorum, Tokat ve Sivas gibi birçok kenti ziyaret eden ABD Büyükelçiliği Siyasi Diplomatı Ashwin Bijanki görüşmelerinde 'operasyon' hazırlığı yapmış. Siyasi İlişkiler Danışmanı Süheyla Tayla ile birlikte dernekler ve diğer Sivil Toplum Örgütleri'ni (STK) ziyaret eden Bijanki, dernek ve STK yöneticilerine Türkiye'nin Suriye politikası ve diğer gündem maddelerine ilişkin sorular sormuştu. 


Bijanki'nin ziyaret ettiği STK'lardan biri de Ankara Genç İşadamları Derneği (AGİAD). 
AGİAD Başkanı Abdullah Değer, operasyonun en etkili günlerinde, 25 Aralık'ta, "Bizi de 


elçiliklerden ziyaret edenler oldu. 'AK Parti hükümetine karşı lobi oluşturduklarını ve katılıp katılmayacağımızı' sordular. Biz net bir şekilde katılmayacağımızı dile 

getirdik." diyerek ABD Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone'nin, Avrupa Birliği Ankara Büyükelçilerine verdiği yemekte “BM, ABD ve AB nin ortak kararı ile İran'a uygulanan ekonomik ambargo Türkiye tarafından, Halk Bank kanalıyla delinmiştir. Bu kabul edilmez bir durumdur. Bu konuda uyarımız oldu ama, dinlemediler. Şimdi İmparatorluğun yıkıldığını seyrediyoruz” şeklinde özetlediği operasyonu deşifre etti. “Görüşme sırasında Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek gençlere ihtiyaç olduğu defalarca vurgulandı. Tıpkı Gezi Parkı'nda olduğu gibi gençlerle hükümete yönelik çalışma yapılacağı anlatıldı. Hükümete zarar vermeye ya da zarar vermeye çalışanlar belli. Bir kısmı ortam bu hale geldiği için davranıyor ama bir kısmı da 1,5 yıldır yapılan hazırlığın bir parçası.” diyordu Abdullah Değer. 


Rüşvet ve Yolsuzluk yine yok değil mi ortada, sevgili dostlar? ABD Ankara Elçiliği her zamanki gibi çalışıyordu ve bu kez suçüstü yakalanmıştı. Bu işin yerli taşeronluğunu da cemaatin içindeki etkin bir örgüt ve Ergenekon tacirleri yapmıştı. Yargısal Operasyonun ikinci aşamasını yapmaya kalkan savcı ile ilgili Hüseyin Gülerce'nin verdiği tepkiyi yeterli bularak bu konuya girmiyorum. Aynı savcıya atfedilen birçok iddia var; bu da şu anda ilgi alanımda değil, zaten suç duyurusunda bulunuldu ve davadan alındı. Basına ve internete düşen belgelere göre operasyon yapılacak listede Başbakan Erdoğan'ın oğlu ve küresel çapta iş yapan “ABD onaysız” yerli işadamları var. Gülerce net bir şekilde ifade etmişti, işte delilleri. Kastedilen Erdoğan'ın şahsında Türkiye. Buna alet olanlar da hainler. 


İşte şimdi, şu anda en zayıf hâlinde iken hükümet, borsa düşer, dolar, euro firlarken rüşvet ve yolsuzluktan samimiyetle bahsetmek bu yüzden romantizmden başka bir şey değil. Piyasadaki bu durum en saf haliyle rüşvetin ve yolsuzluğun resmi belgesi. Siz “Rüşvet ve Yolsuzluk Romantizmi? yaparken hepimiz ABD ve ortakları tarafından birlikte soyuluyoruz. 


İnsanlığı kana bulayan, soyan, entrikalarla birbirine düşüren ABD ve neoconlar bize rüşvet ve yolsuzluk operasyonu yaptırıyorlar iyi mi? Ne kadar saf ve romantiksiniz... ABD de sizin gibi, "Ya benimsin ya toprağın" diyor Türkiye'ye... 


Anlaşıldı mı dostlar? 


Ağzınızın yan taraflarında aşağıya doğru inen derin çizgilere bir sorun, öfkeniz neye hizmet ediyor, yeni bir tür yolsuzluğa değil mi? 


HAKİKAT HAİNLERİ YA DA YOLSUZLUK ÇAMURUNDAN HAKİKAT 
HEYKELLERİ YAPMAK 
Arif Şahin, 19.12.2013, Sonsuz Ark, Şaşkınların Tarihi 31 


“Hiç kimse yolsuzluk çamurundan hakikat heykelleri yapamaz. Hiç kimse yolsuzlukları kendi ihanetinin gerekçesi sayamaz.” 


HİÇBİR TEHDİDE.. 
BOYUN EĞMECEĞİZ 


Fotoğraf 


“Muhterem Fethullah Gülen'in bu soruşturmalar ve bunları yürüten kamu görevlileriyle en küçük bir ilgi ve bilgisi bulunmamaktadır. ” 
Orhan Erdemli, Fethullah Gülen'in avukatı. 


Bir hakikat hainin kendisini nasıl savunduğunu öğrenmek istiyorsanız yargılama sonucunda ölüme mahkum edilen Sokrates'in öğrencisi Platon'un yazdığı Sokrates'in Savunması (Apología Sokrâtus)'ndaki Meletos'u dinleyin. İsterseniz daha yakına gidin, mahallenizdeki meşhur bir yalancının yanına oturun, biraz sohbet edin. Eğer hakikat haini iseniz aynaya bakın, ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. 


Ben bir türlü beceremedim bu ustalığı ve hep direndim; direndiğim için de hainler bana pek güvenmezler onlara ortak olmayacağımı bildikleri için. Hainin dostu da haindir çünkü. 


Bu günlerde nedense öyle hissediyorum. İçim acıyor, tahammül edemiyorum ortada sırtlan gibi dolaşan riyâkârlığa. Hakikat hainlerinden daha hüsn-ü zannıma uyan bir cümle de bulamadım. Hakikat hainlerinden kimi kastettiğimi söylemeyeceğim. Siz bulacaksınız; yüzümüze baka baka hakikate ihanet etmelerine bir türlü alışamadım. Tabi bu hakikat mevzusu biraz karışık. Karışık ki hem nasıl. 


17 Aralık sabahı İstanbul Başsavcılığına bağlı iki savcı, cemaate ait BugünT V'de neredeyse 
yirmi dört saat dönen haberleriyle verdiği bir operasyon başlattı. Üç ayaklı, birbirinden bağımsız üç ayrı olayın bir arada kotarılmaya çalışıldığı bir operasyondu bu. Adını da Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu koydular. Gün bitmeden operasyonun bütün gizli bilgileri Radikal Gazetesi'nden, BugünTV'den an be an yayınlandı. OdaTV ikisinin hızına bile yetişemiyordu. Ben habercilik yaptıklarını düşünmeyi tercih ettim. 


On dört aylık teknik takibin ürünü olan ve polisin en gizli delil sandığında kilitli olması gereken, soruşturmayı yürüten savcıların sorumluluğu altındaki resimler ve bilgiler Facebook'da, Twitter'da, internet sitelerinde ve BugünTV'de yayınlandı. Hani adalet diyorduk ya; işte böyle bir adalet. 


İşin bu kısmı mizansenin maksadını anlamaya yeter aslında daha fazlasını irdelemeye gerek yok. Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyon'unda yargılama olmadan karar verilmiş, işin subliminal kısmı halledilmişti. AK Parti Hükümeti'nden üç-dört bakan ve üç bakanın oğulları bu operasyonun reklam pastasına dikilen, yakılmış üç mumdu. Mumların ışıklarının yetmediği diplerinde gömülü bir başka hakikat daha vardı. Halk Bankası Genel Müdürü'ne yönelik iddialar. 


Halkbankası Müdürü'ne atfedilen ayakkabı kutusu hikayesini bir tarafa bırakalım. Halk Bankası sıradan bir banka değildi. Star Gazetesi yazarı Cemil Ertem'in Halk Bankası'nın İran'la ticarette Neoconları ve İsrail'i rahatsız ettiğini anlatan yazısını okumak, Sonra da Halkbank'ın 21 Nisan 2013'te Amerikalı Kongre üyelerinin Halkbank”la ilgili yaptırım taleplerine karşı yaptığı açıklamaya bakmak lazım. 


ABD Hazine Bakanlığı'nın Terörizm ve Finansal İstihbaratından sorumlu müsteşarı David S. 
Cohen ve selefi Stuart A. Levey'nin Türkiye'ye yaptıkları ziyaretlerde başta Halk Bankası olmak üzere Türkiye'deki diğer finansal kurumlara, İran ile finansal ilişkilerinin, kendileri için ABD'nin finansal sisteminden izole etme riski taşıdığı yolundaki ikazları, hem Amerikan hem de Türk gazetelerine yansımıştı. Zaten önümüzdeki hafta David S. Cohen Tüürkiye'ye gelecekti. Birileri ona bir armağan mı vermek istediler, hepimiz merak ettik. 


Biraz daha detay aramak isteyenler için Sabah Gazetesi yazarı Şeref Oğuz'un operasyondan bir gün sonra yazdığı “Okyanus ötesinden...” başlıklı yazısından alıntı yapalım: 


“Vasat ülkeler liginden çıkıp büyük devlet olmaya karar vermiş, yetmemiş gibi bunu dünyaya haykırmışsan, başının belaya sokulması, rakiplerin için kabul edilir olmasa da anlaşılabilir bir durumdur. Anlaşılmaz olan, bu belaların içindekilere yaptırılmasıdır. İran'ın Batı ile anlaştığı 
gün, içimizden bazıları bu gelişmeyi "tehlikeli" bulmuştu. Zira Batı'daki 7, Doğu'daki 37 
milyar $'ı serbest kalacak İran'ın, büyümemize olumlu katkısı, onlara göre "tehlike" idi. Zira daha hızlı büyüme, iç ve dış muhalefetin işine gelmiyordu. Peki, okyanus ötesi? Halkbank'a yapılan bunun somut göstergesi... ABD'nin neocon'ları öteden beri halkın bankasının petrol ve İran dâhil, farklı alanlardaki faaliyetlerini, Türkiye için muhteşem olsa da kendileri için tehlikeli buluyorlardı. Tecelliye bakın ki talimat okyanus ötesinden geldi ama çelmeyi atan bizim insanlarımız oldu. Türkiye'yi faiz cenneti olmaktan çıkaracak, büyütecek, küresel oyuncu haline getirecek, yeni alanlarda güçlü kılacak, ballı ihaleleri kesecek kısaca büyük oyuncu olma kararı verip uygulayacaksın... Yok, öyle, burası Türkiye... Okyanus ötesi dalga, bürokratik oligarşisiyle sabahın köründe tepene biner.” 


Başbakan'ın, operasyonda oğlu gözaltına alınan İçişleri Bakanı'nın, İstanbul Valisi'nin, İstanbul Emniyet Müdürü'nün ve MİT'in haberinin olmadığı, ancak içeriğine dair Twitter'daki hemen herkesin altı aydır haberinin olduğu bir teknik takip sonucu ortalık dağıldı. Devletin bu kadar âciz kalmasını başka bir yazıya bırakalım. Kendisi veya ailesi hakkında soruşturma ve teknik takip yapılan bakanı operasyondan haberdâr etmemek konusundaki “titiz adalet anlayışını” da bir kenarda tutalım- Keşke dünya bu kalitede bir adalet seviyesine gelebilse- ve konuşalım, aslında neler oluyor? 


Çocuklarımız bile soruyorlardı, “Neler oluyor?” diye. Facebook'ta paylaşılan ‘bakan ve oğlunun telefon dökümleri” yargıçtan önce sosyal medyadaydı çünkü. Yani maksat hâsıl olmuş, operasyonun psikolojik boyutundan elde edilen sonuç operasyonun aktif tarafını memnun etmişti. Operasyonun pasif tarafı olan Hükümet ise şaşkınlık içindeydi. 


Başbakan ilk şoku atlattıktan sonra meselenin yolsuzluk olmadığı kanaatine varınca, 17 
Aralık ‘tan 18 Aralık'a dönen gece yarısı İstanbul'a gitti, doğrudan operasyonu yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki beş Şube Müdürü'nü “görevlerini kötüye kullanmaktan dolayı görevden aldırdı, ertesi gün Türkiye genelinde, geniş bir karşı operasyonla cemaatten oldukları iddia edilen Şube Müdürleri”ni tasfiye etti. Sonra da İstanbul Emniyet Müdürü merkeze alındı. Cemaatin önceden iddia ettiği gibi emniyette tasfiye gerçekleşmiş olsaydı, bugün Başbakan'ın ‘kirli’ diye nitelendirdiği bu operasyon yapılamayacaktı. Belki de Başbakan iyi niyetinin ve yıllardır süren cemaat kalkışmasında uzlaşma beklentisinin kurbanı olmuştu. 


Başbakan'ın öfkesi de büyük oldu: "Öncelikle ortada çok çok kirli bir operasyon söz konusu. 
Şunu bir defa bilmemiz gerekir biz 11 yıldır iktidarız. 11 yılda Türkiye'nin nereden nereye geldiği malumdur. Türkiye'de biz, 2023 yılının Türkiye'sinin dünyada ilk on içerisinde alması için mücadele ederken birileri de Türkiye'nin bu hızlı gidişini nasıl durdururuz hevesi içindeler. Biliyorsunuz gezi olayları ile ilgili başlayan bir süreç oldu ve onlar istediklerini elde edemediler. Şimdi yeni bir adım attılar. Şunu çok açık ve net söylemek zorundayım ki 14 ay dinleme, izleme bu tür şeyler yapılıyorsa ve bu konuda kendi üstlerine haber verilmeden görevli kişiler bunlar yapılıyorsa, buradaki mühendislik yolsuzlukla değil siyasi mühendisliğin bir başka versiyonudur. Bu da bir nevi çetelerdir. Bu çeteler şu anda devletin içinde devlet olma ve böyle bir anlayışla süreci istedikleri gibi yönetme yönlendirme gayreti içerisine girme olayıdır. Şu anda kamu bankalarımız bizim iktidarımız öncesinde görev zararları ile açılıp kapanan bankalardı. Ama şu anda bizim bankalarımız Avrupa'daki bankalar arasında derece yapan bankalardır. Böyle bir konumda olan bankalardır. Şimdi bu bankaları yaralama hedefleri de aynı şekilde yer almıştır. Bunlar dikkat çekicidir. Bunların Türkiye'deki uzantıları var. Uluslararası boyutları var. Bunları tespitimiz var ve tahminimiz de var. Ama aynı zamanda da tabi Türkiye'de bunun uzantıları var ve bu uzantılar şu anda maalesef devlet içinde devlet gayreti ile bu adımları atıyorlar. Fakat bu örgütlenmeyi kesinlikle meydana çıkaracağız. Babamızın oğlu olsa dinlemeyeceğiz. Bizim namazımızdan ve abdestimizden şüphemiz yok. Burada bir çok şeyi farklı bir şekilde algılama olayı ve milletin algısını değiştirme olayı var. Yapılan bir çok olumlu faaliyeti olumsuza dönüştürme gayretleri var. Bunlar yine aradıkları beklediklerini bulamayacaklar.Bazı medya gruplarında çıkan emniyetteki yapılan değişiklilerle alakalı haberlerle ilgili olarak, görevi kötüye kullanma anlayışından hareketle, valilerimizin bir tasarrufu vardı. Valilerimiz de bu tasarrufu kullanmışlardır." 


ABD kaygılarını açıklamakta bu kez gecikmiş, bir tedbir süresi biçerek Erdoğan'ın alacağı tavrı beklemişti. Erdoğan açıklama yaptıktan hemen sonra ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Marie Harf kameraların karşısına geçti: "Türkiye'nin yargı sisteminde şeffaflık, zamanlılık ve adalet için en yüksek standartları karşılamasını bekliyoruz. Elbette konuyu yakından takip ediyoruz. Özel olarak bu konularda spesifik bir yorumumuz yok. Elbette Türkiye'nin yargı sisteminde şeffaflık, zamanlılık ve adalet için en yüksek standartları karşılamasını beklediğimizi tekrarlamak isteriz." 


Avrupa Birliği (AB) Komisyon'unun Genişleme ve Avrupa Komşuluk Siyaseti'nden sorumlu üyesi Stefan Füle'nin Sözcüsü Peter Stano, “Hükümetin soruşturmaya müdahale etmeyeceği ve soruşturmada yargıyı destekleyeceğine dair teminatının da not edildiğini” açıkladı. 


Konu gün 17-18 Aralık günlerinde iyice tartışıldıktan sonra Fethullah Gülen'in avukatı . 
Orhan Erdemli panik hâlinde bir açıklama yaptı, medyada müvekkili hakkında çıkan "hükümete savaş açma', 'operasyon başlatma", 'kirli oyunlar oynama", 'tuzak kurma' gibi iddiaların kötü niyetli ve hayal mahsulü olduğunu belirtti ve alışıldık açıklamayı yaptı: "Muhterem Fethullah Gülen'in bu soruşturmalar ve bunları yürüten kamu görevlileriyle en küçük bir ilgi ve bilgisi bulunmamaktadır." 


Tarih not düşmek babında yaptığım alıntıların uzunluğu sizi sıkmasın, bunlar önemli şeyler. 
Gülen'in avukatının 'hükümete savaş açma', 'operasyon başlatma", 'kirli oyunlar oynama", tuzak kurma' gibi iddiaların kötü niyetli ve hayal mahsulü olmadığı artık çok net. Çok uzun zamandır, cemaat konulu yazılar yazıyorum, uyarıyorum; bu yazılar olmayan şeylerden üretilerek yazılmadı. Hepsi tek tek Fethullah Gülen'in bu olaylarla ilişkisini belgeleyen kendi sitelerinden yapılan alıntılarla dolu. 


Hükümet Sözcüsü Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç "Eğer devlet içerisinde kümelenmiş, yuvalanmış illegal bir örgüt söz konusu ise bunları ortaya çıkarmak da boynumuzun borcu olsun. Dün başkasına, bugün bunlara, yarın bir başkasına yapılacak şey hukuk devleti olan Türkiye'ye yakışmaz. Ellerindeki imkanları sadece kendi çıkarları için kullanan, bir kişiden, bir örgütten bahsetmemiz gerekiyorsa onu da en kısa zamanda halkımızın önünde ilan edeceğiz." dedikten sonra cemaatle ilişkili bir soruya Ümit Yaşar Oğuzcan'ın "Yedi kere yedi kırk dokuz / elde var Ayten / beş kere beş yirmi beş / elde var Ayten. dizelerini aktararak "Bu kadar laf söyledikten sonra 'Siz cemaati mi kastediyorsunuz' derseniz zikriniz ve fikriniz sup surette bununla meşguldür anlamına gelebilir. Eğer bir alçaklık söz konusu ise bu alçaklığı onlara hamletmek bence çok büyük bir yanılgı olur. Bunları yazabilirsiniz ama bana bunu soru olarak sorarsanız, incinirim. Bu sözlerimle cemaati hedef aldığım anlaşılamaz. Onlar, kendilerini hedef yaparlarsa, bazıları, onu ayrıca tartışırız." diyerek cevap vermesi, benzer ikinci soruya izin vermemesi hedefteki kitleye işaret ediyordu. 


Arınç'ın açıklamasından hemen sonra cemaate ait Zaman Gazetesi 19 Aralık günü bir açıklama yayınladı: 


"Üzülerek görmekteyiz ki yakın tarihimizin en önemli soruşturmalarından birini akamete uğratmak, en azından sulandırmak için yoğun bir çaba sarf edilmektedir. "Bu işin arkasında Cemaat var' gibi mesnetsiz iddialar, görülmesi ve üzerinde düşünülmesi gereken büyük fotoğrafı örtme çabasıdır. Çok ciddi suçlamalara konu olan adli bir vakayı kara propagandalarla örtmeye çalışmak, tarihi bir vebal altına girmektir. Herkesin hukuka saygı duyması ve soruşturmanın selametine gölge düşürmeden gerçekleri araştırması şarttır. 
Soruşturmaya konu edilen iddiaların içeriği ile ilgili tek bir kelime etmeden komplo teorilerinin peşine düşen ve hiç ilgisi olmayan insanları zan altında bırakarak hedef şaşırtmaya gayret gösterenler, sadece kendilerine değil Türkiye'mize de zarar vermektedir. Bu sürecin hukukun üstünlüğüne olan inancı pekiştirecek şekilde yürütülmesi ve sonlandırılması herkesin beklentisidir." 


Zaman (ve Bugün) adli bir vak'a'yı yasalara aykırı bir şekilde sızdırılan bilgilerle ateşli bir şekilde savunurken aynı hassasiyete sahip olmadığını yukarıdaki açıklaması ile de itiraf etmekte ve bir nevi taraf olduğunu deklare etmektedir. Artık ruh mu çağırırlar, vantrilok mı olurlar bilemiyorum. Her şey apaçık ortada; karar adaletin. ABD ve AB ile birlikte hareket ediyor olmamak, aynı cümleleri kurmamak anlamına gelmiyor. 


Cemaatin ve Gülen'in artık kimseyi ikna kabiliyeti yok; açıkça hakikate hasretlik içindeler. 
Ama Meletos kadar da ikna edici olduklarını kendileri kendilerine anlatabilirler. Hepimizi Sokrates gibi ölüme mahküm edebilirler, Başbakan Erdoğan'ı, MİT Müsteşar'ı Hakan Fidan'ı, Halkbankası'nı, İsrail'in, Amerikalıların, Neoconların, tüm masonların istediği gibi itibarsızlaştırabilirler, ama hakikate, Allah'a karşı yüzleri olabilir mi, bilmiyorum bu artık onların meselesi; Allah'a havale edildiler. 


Arınç öyle diyor: "Yerel seçimler öncesinde ve önümüzdeki seçimlere yönelik, Türkiye'nin ekonomik gücünü yıpratmak amacıyla birtakım girişimler yapılıyor. Bir komplo teorisi olarak söylemiyorum, bundan kesinlikle uzağız ama ulaşabildiğimiz bazı bilgiler ve bulgular bu amaçların bu olaylarla, bu operasyonla ilgili örtüştüğünü ve at başı gittiğini gösteriyor."Bu işi yapanlar diyelim ki emniyetteki şube müdürleridir. Şube müdürünün bir üstüne haber vermesi emir, yönetmelik ve yönergelerle istenir. Arkadaşlar, şube müdürünün başlattığı bir operasyondan başındaki müdür habersizdir, daire başkanı habersizdir, İstanbul Emniyet Müdürü habersizdir, Ankara Emniyet Müdürü habersizdir. Şunu söyleyebilirsiniz, 'haber verselerdi önlem alırlardı, madem ki bakan ismi geçiyor haber vermemek de onların 

hakkıdır. En azından bir operasyon yapılacak ama isimleri gizli tutabilirsiniz, bunu kendi uhdenize almaz, üstünüzdeki amirle paylaşarak 'şu saatte biz önemli operasyon yapacağız' dersiniz. Bir İçişleri Bakanının oğlunun gözaltına alındığını basından duyması kadar acıklı bir şey olabilir mi? Bir İstanbul Emniyet Müdürünün, bir İstanbul Valisinin yapılanlardan ta saatler sonra haberdar olması neyle izah edilebilir? 'Efendim Batı da böyle oluyor.' Batı'da böyle oluyor mu bilmiyorum ama bizim kolluk güçlerimizin görevlerini ifa ederken üzerlerine aldıkları görevle ilgili sıralı amirlerine bilgi vermesi gibi bir mükellefiyet var. İyi midir kötü müdür farklı bir şey ama rütbene bakarak bir üst rütbedeki insanın senin görevinle ilgili bir kanaate ulaşması gerekebilir. İşte bu yüzden bazılarının hakkında görevi kötüye kullanmak iddiasıyla soruşturma açılmış ve soruşturmanın selameti bakımından de görev yerleri değiştirilmiştir." 


Yolsuzluk konusuna gelince. Ellerinde ikna edici deliller olmasaydı- delillerin piyasada gösterilen kısmı değil, gerçek kısmı önemli- buna cesaret edemezlerdi. Eğer Bakanların böyle bir suçları varsa bunun bedelini de ödemeliler. Erdoğan ve kurduğu Ak Parti kişilerin malı değil, Bosna'dan Arakan'a kadar Müslümanlara umut vaat eden bir yapı. Mursi bile Erdoğan'la kurduğu işbirliği kontrastı yüzünden şu anda idamla yargılanıyor. 


Hepimiz Allah'ın huzuruna gideceğiz ve hepimize hesap sorulacak. Bu amansız hesaptan kaçışımız olmayacak, amennâ. Ama bir de Allah'ın adaletinin yeryüzünde tecelli edeceğine dair bir vaadi daha var. Şimdilik bu adalet hakikate ihanet edenler için hızla itibar kaybı demek. FBI-CIA şantajıyla kendi ülkesini kaosa sürükleyenlerin maksadı yolsuzlukları açığa 


çıkarmak olsaydı, bu iş böyle yapılmazdı. Hiç kimse yolsuzluk çamurundan hakikat heykelleri yapamaz. Hiç kimse yolsuzlukları kendi ihanetinin gerekçesi sayamaz. 


Dünya'nın her yerinde müslümanlar olarak her gün her dakika öldürülüyoruz. Bunu konuşmamız gerekirken, Gülen ve cemaati Müslümanlar dışındaki her türlü otoriteye itaat ederken kendi ülkesindeki otoriteye karşı neden böyle açıklamalar yapmak mecburiyetinde kalıyor? Neler oluyor? 


Allah bütün müslümanlara merhamet etsin. Dört yüz yıllık sefâletimizden kurtulmamız için de yardımını esirgemesin. 


'YENİ BİR BAŞLANGIÇ (RESURRECTİON)' MİTİNGİ VE 'HER ŞEY ÇOK GÜZEL 
OLACAK' SLOGANI 
Halim Selim, 12.05.2019, Sonsuz Ark, Konuk Yazar, Kadim Falsifiye 


Sonsuz Ark'ın Notu: Adem'in bildiklerini bilseydik, neler değişirdi bilmiyoruz, ama en azından ondan günümüze dek Allah tarafından dünya ve ahiret mutluluğumuz için gönderilen tek din olan İslam'ın aslında tam olarak ne olduğunu çok iyi bilirdik. Evet, tahrif edilmesine Allah'ın izin vermediği Hakiki İslam'ın anlatıldığı son kitap Kur'an var elimizde, ancak onu da küfrün, yani zulmün, yani karanlığın en vahşi, en şeytani yetenekleri ile okunmaz, anlaşılmaz diyerek, önceki kitaplar gibi insandan uzaklaştırdılar. Gönderilen peygamberleri yalanlayanlar, öldürenler kim idiyse onlar hep birbirlerine şeytanın yolunu öğrettiler binlerce yıl, biz Adem'in bildiklerini bilmemekle büyük bir zaaf içerisinde onların bize ne yapmayı tasarladığını fark etmekte çok zorluk çektik, halen de çekiyoruz, ama aramızda iğne ile kuyu kazar gibi çalışan ve akleden samimi insanlar da var ve aramızdan birileri şeytanın yolunda çalışıp çabalayanların birbirleri ile ilişkilerini görebiliyor artık ve anlatmaya çalışıyorlar. 
Aşağıdaki yayında, maksadı bu zemin olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. 


* 8 Mayıs, bugün Julian of Norwich günü.. 
“All shall be well” Julian of Norwich 
* 'Her şey güzel olacak' şarkılarına devam.. 


* Hala bu da neyin nesidir diyenler, anlamayanlar var.. İmamoğlu zıtlıkları bitirmek, zıtlıkları kendinde birleştirmek üzere gönderildi(!). 


* Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak: “Tanrı İmamoğlu'nu bize bağışladı” 


8 Mayıs 2019 


* Paskalya günü İmamoğlu'nun Maltepe'de yaptığı 'Yeni Bir Başlangıç( Resurrection) mitingi ile “All shall be well/ Her şey çok güzel olacak” sloganını beraber okuyun. 


*- Erdoğan'ı Lord of Misrule( Anti-Christ/ Deccal) ilan etmek de dahil tüm faaliyetler Sol Invictus (Christ/Mesih)'in gelmesi için... 


* All shall be well/ Her şey çok güzel olacak 


"Every ray of sunlight 

Will melt the darkness” 

"Güneş ışığının her ışını 

Karanlığı eritecek" 

Sloganın gerisinde yatanı anlamak için izleyin. 


* İnsanoğlu dönüp dolaşıp aynı çöplüğü karıştırmaya, tekrar tekrar farklıymış gibi görünen tanımlarla aynı kadim teraneyi yazmaya doyamadı... 


* Her şey çok güzel olacak 

"All shall be well, 

All shall be well, 

and all manner or things shall be well. 

You'll be dragged through hell first, but all shall be well." 
Experience and Revelation of #julianofNorwich 

"Her şey iyi olacak 

Her şey iyi olacak 

ve her şekilde veya her şey iyi olacaktır. 

İlk önce cehenneme sürükleneceksin, ama her şey yoluna girecek." 


Deneyim ve Vahiy, #JulianofNorwich 


* FETÖ'nün sloganı 


Agil Alesger ©agilalesger 
Araştırmaçı Yazar Azerbaycan Yeni Çağ Gazetesi sahibi, Terör'ün Gülen yüzü ve Sessiz İşgal kitabları yazarı 


Azerbaycan'da 2014'te FETÖ”ye karşı operasyonlar başlayanda genc fetullahçıların şifresi “Her şey yaxşı olacak”dı. Hatta şarkısı bile vardı. Şimdi İmamoğlu'nun şifresi de aynı anlama gelen #HerşeyGüzelOlacak tır. Tesadüfün böylesi... 


a Barn ber yal > Şey ii ek O re karş 


sala App z 
DAM APAS Nata b b saae çed © 
A jma yaya igis yaa mai Ta Te .. 


Önce seyr-i Sülük.. 


* İnsanoğlu dönüp dolaşıp aynı çöplüğü karıştırmaya, tekrar tekrar farklıymış gibi görünen tanımlarla aynı kadim teraneyi yazmaya doyamadı... 


Hades İnişi 
Cehennem İnişi 
Dying to Self 

Dying on the Cross 
Ölmeden önce Ölmek 
Kendi İçine Düşmek 


* Şimdi de “Kendi içine bakmak” 


* All Saints Fulham © AllSaintsFulham 
8 Mayıs 2019 


Today we remember Julian of Norwich. Teacher, mystic and woman of valour who reminds us that "All shall be well, and all shall be well, and all manner of thing shall be well". 


Bugün Norwich'li Julian'ı hatırlıyoruz. Bize "Her şey iyi olacak, her şey iyi olacak ve her şey yolunda gidecek"" şeklinde hatırlatan öğretmen, mistik ve cesaretçi kadın. 


* St Paul's Church N21 ©spwh 
8 Mayıs 2019 


Today the church remembers Julian of Norwich, whose shrine we made pilgrimage to last year. 'AlI shall be well, and all shall be well, and all manner of things shall be well.' 


Bugün kilise, geçen yıl türbesini ziyaret için yaptığımız Norwich'li Julian'ı hatırlıyor: "Her şey iyi olacak ve Her şey iyi olacak ve her şey yolunda gidecek" 


* Paskalya'da Maltepe'de “Yeni Bir Başlangıç(Resurrection) ile başlayan “Her şey güzel olacak” söylemi ile devam eden süreç kimi ima ediyor? 


* Julian of Norwich'in meşhur deyişi neydi? 


“All shall be well. All shall be well. All manner of things shall be well- Her şey iyi olacak ve Her şey iyi olacak ve her şey yolunda gidecek"" 


* Hristiyanlığa teslisi sokan gnostikler ne yaptılar ise " İlahi aşk" ile yaptılar, tıpkı Julian of Norwich gibi.. 


* Hala bu da neyin nesidir diyenler, anlamayanlar var... İmamoğlu zıtlıkları bitirmek, zıtlıkları kendinde birleştirmek üzere gönderildi(!) 


* Tarih: 8 Mayıs 2019, Ramazan'ın 3. günü 

Saat: 09:30 

Yer: CHP Genel merkezi 

Yayın: CHP kanalı Halk Tv 

Halk Tv muhabiri, "Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu çay içiyor" diyor. 
Çay içmek orucu bozar mı? 


* Hala biraz tedirginim ama hazırım gibi... 


* “Her şey çok güzel olacak” yine başlamış 


* Aslında Paskalya mitinginde meşhur “Her şey Güzel Olacak!” Paskalya şarkıları söylenebilirdi. 


"All shall be well!..." 


* 40 günlük Çile/Erbain/Lent sonrası Paskalya/Faster/ Resurrection/ Yeniden Başlangıç için okumalar: 


Her şey güzel olacak! 


All shall be well! 


* Arınç: Dedim ki, 'Ben şimdi inandım ki, Ahmet Yesevi Hazretleri'nin bu nasihatine kim uyduysa, o seçimi kazanır. Allah beni mahcup etmedi. Kim sert olduysa, kim nefret dilini kullandıysa, kim tehdit ettiyse kaybetti. Ben 'Kim' diyorum, siz içine kimi koyarsanız koyun da beni bulaştırmayın. 


* Birleşmiş Milletler'e bağlı UNESCO'nun tüm dünyada ilan ettiği: 


1991 UNESCO Yunus Emre Sevgi Yılı 
2007 UNESCO Mevlana Yılı 
2016 UNESCO Ahmet Yesevi Yılı 


* Türkiye'nin Guaidö'su ; Türk rönesansını başlatma konusunda en iddialı olan ve Anadolu İslamı, Ahmet Yesevi, Mevlana, Yunus çizgisini en çok öne çıkaran ve en yüksek sesle dile getiren kişi olacak.. Çünkü daha 2000'lerin öncesinde Türkiye için belirlenen rota bu.. 


* Bakarsınız bu kişi, daha Ak Parti ortada yokken ve 2001'de Stratejik Derinlik kitabı daha henüz yazılmamışken bunların derslerini 1998'de Harp Akademisi'nde vermeye başlayan ve 2002'ye kadar devam ettiren biri olur. 


* Sadece Ramazan konserleri yetmez, 100 yıl öncesinin Şehzadebaşı Direklerarası gibi olsun; musiki fasılları beraberinde meddahlar, hokkabazlar, kanto, tüluat tiyatrosu, sihirbazlar, halka oynatıcılar, Karagöz-Hacivat, cambazlar, ateş yutan adamlar, dev adamlar falan da olsun(!) 


S Mape Car yy 8 Ma r x TA Hye Oun R Maya ak f m r an e” s kd çiğDERİ GENİ İSTANBUL paui WIER 


TAŞTI TARIM AHENK & THE BANDITS 


İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 


Ekrem İmamoğlu'nun kısa Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminin ilk icraatleri 


YENİ ZELLANDA KATLİAMCISI, DAEŞ, AYASOFYA, KONSTANTİNİYYE, 
SİYAH GÜNEŞ, GÜNEŞ KÜLTÜ, NASA, AŞK, SUFİYYE, HİTLER, YİTİK HİKMET 
Halim Selim, 27.03.2019, Sonsuz Ark, Konuk Yazar, Kadim Falsifiye 


Sonsuz Ark'ın Notu: Adem'in bildiklerini bilseydik, neler değişirdi bilmiyoruz, ama en azından ondan günümüze dek Allah tarafından dünya ve ahiret mutluluğumuz için gönderilen tek din olan İslam'ın aslında tam olarak ne olduğunu çok iyi bilirdik. Evet, tahrif edilmesine Allah'ın izin vermediği Hakiki İslam'ın anlatıldığı son kitap Kur'an var elimizde, ancak onu da küfrün, yani zulmün, yani karanlığın en vahşi, en şeytani yetenekleri ile okunmaz, anlaşılmaz diyerek, önceki kitaplar gibi insandan uzaklaştırdılar. Gönderilen peygamberleri yalanlayanlar, öldürenler kim idiyse onlar hep birbirlerine şeytanın yolunu öğrettiler binlerce yıl, biz Adem'in bildiklerini bilmemekle büyük bir zaaf içerisinde onların bize ne yapmayı tasarladığını fark etmekte çok zorluk çektik, halen de çekiyoruz, ama aramızda iğne ile kuyu kazar gibi çalışan ve akleden samimi insanlar da var ve aramızdan birileri şeytanın yolunda çalışıp çabalayanların birbirleri ile ilişkilerini görebiliyor artık ve anlatmaya çalışıyorlar. 
Aşağıdaki yayında, maksadı bu zemin olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. 


* Jim Carrey insan ayırmayan “Güneş”in merhametini (!)anlatan taze bir örnek * Jim Carrey Yeni Zelanda katliamı münasebeti ile Ah! Mine'l Aşk demiş.. 


Ejderha bakışlı he'nin 
İki gözü iki çeşme 
Ve ayaklar altında yamyassı 


When asked if he is Buddhist, Jim Carrey 


gave this excellent response: 


"I'm a Buddhist, ma 
Christian, Pm a Muslim, Pm whatever you want me to be. 
Itall comes down to the same thing. You'reina loving place or you're inan unloving place, if you're with me right now you cannot be unhappy, it's not possible.” 


As comments on the YouTube clip suggest, i 5 “If more people believe os he does, there 


A would be less religious wars.” 


*Mesaj şöyle devam ediyor: 
Halbuki “Güneş” öyle mi? 


“Güneş” insan ayırmaz; iyilerin de, kötülerin de üstüne doğar.. Tek düşmanı dinlerin getirdiği “cehalet/bilinçsizlik”. Siz de tarafınızı seçin... 


* Siz onu anladınız.. Değil mi? 

* Myanmar'da Budist(?) terörüne karşı birleşen insanlar.. 

* Paris'te Brüksel'de Müslüman(?) terörüne karşı birleşen insanlar.. 

* Yeni Zelanda'da Hristiyan(?) terörüne karşı birleşen insanlar.. 

* Verilmek istenen mesaj şu: İnsanlar arasında ayrılık ve düşmanlıkları getiren “Dinler”dir. 


* Kazakistan'ın başkenti Astana'da Zümrüd-ü Anka ile Kafdağı'na seferler başladı. 


ie EA 


* 30 yıla yakın bir süredir iktidarda olan Nazarbayev istifa etti. 


* Nazarbayev bayrağı teslim ediyor.. Hadi bakalım.. 


* Dinlerarası diyalog sonucunda, sufilerin Aşk Şarabı ile Hristiyanların komünyon ayininde Christ (Hak/Truth) ile “BİR” olmak, Ene’l Hakk demek için içtikleri; Hz İsa'nın kanını sembolize eden şarab ile aynı olduğunu anladıklarında beraber söylenecek Aşk Şarkı'ları... 
1:44 


* Yunus Emre Enstitüsü çalışıyor... 

Yunus Emre Enstitüsü 

© yeeorgtr 

Grammy Ödüllü Amerikalı Sanatçı Christopher Tin, Yunus Emre'nin "Haktan Gelen Şerbeti şiirini besteleyerek barışın ve sevginin dili Türkçeyi dünyanın dört bir yanında dinleyicilerle buluşturuyor! 

Videonun tamamı için: 

(link: https://Wwww.youtube.com/watch ?v—ig9tOpneMrc&feature—youtu.be 

2:20 


" 


* Yeni Zelanda Meclisi'nde Kuran-ı Kerim okundu (link: https://Www.aa.com.tr/tr/vg/video- galeri/yeni-zelanda-meclisinde-kuran-i-kerim-okundu) 
2:20 


* İnsan-ı Kamil /Christ/Güneş Tanrısı'nın Ekinoks( Paskalya)'da yeniden dirilişinden önce gerçekleştirdiği 40 günlük Nigredo/ Çile/ Erbain'i sembolize eden Lent( Büyük Perhiz) 


* Güneş kültüne ait simya öğretilerinin Nigredo?'sunun (Sufiyye ‘nin Çile/Erbain'i) Hristiyanlığa Lent( Büyük Perhiz) olarak resmen girişi yine 325 yılında İznik Konsil'inde gerçekleşti.. 


* Simyanın çile uygulaması olan Nigredo, çilehanelerde yapılır ve bu pişirme işlemi 40 gün 


sürerdi 


* Nigredo yani Sol Niger(Black Sun/ Siyah Güneş), İnsan-ı Kamil(Christ)'i ortaya çıkarmak için yapılan seyri sülükte ilk aşama.. 


* 12 burç( 4 KAPI)dan geçerek devran eden Güneş/Christ/İnsan-ı Kamil İlkbahar Ekinoks'unda.. 


* Da Vinci'nin Son Yemek tablosundaki 12 imam neden 3'erli gruplar halinde kaynatıyorlar? 


* Bakalım Paskalya( Yeniden Diriliş) e kadar neler göreceğiz.. 
* Yeni Zelanda katliamcısından “Savior”? 


* Simyanın çile uygulaması olan Nigredo, çilehanelerde yapılır ve bu pişirme işlemi 40 gün sürerdi. 


* İslamofobi ve İslami terör(!)ü bitirecek olan Lady Fatima”ya dua ediyor muyuz? 


FATIMA, 
ISLAM 


OUA LADY'S COMING m 


* Halim Selim Retweetledi deryabeyaz 


© goodnightmoond 


© Observer2200 adlı kişiye yanıt olarak 


Bu da hanfendinin eli her yerde satılıyo 


*Hedeflenen dinsiz bir dünya değil, Omnia ab Uno, Omnia ad Unum diyen, Vahdet-i Vücud inancına sahip bir dünya 


Halim Selim Retweetledi 
©MHBulut 


Tez-antitez: Dinler adına terör saldırısı, dinler arası diyalogla beraber çalışıyor. Sentez; dinsiz bir dünya. 


* Öyle bir dünyaki; kimi de kendi dilinde Heme Ost ya da Heme ez Ost der .. 


* Jung: Benliğe ulaşmak isteyen kişi ilk önce kendi gölgesi ve anima/animus'u ile yüzleşmelidir. Kimileri için bu kişiliğin karanlık yüzü ile karşılaşmak çok rahatsızlık vericidir. 


* Dünyanın gölgesi ile tanışıyoruz. 


* "Bâki nur, bu aşağılık dünyanın ardındadır. Unutma ki; süt de kan nehirlerinin içinden akarak saf oldu." Rumi 


* Simyacı Opus Magnum'unu uygularken bireyin aydınlanması için nasıl onu karanlıklardan geçiriyorsa (nefis terbiyesi)aynısını dünya için yapar. 


* Siyah Güneş /Sophia/ Sufiyye/ Black Madonna/ ISIS/ Eternal Feminine/Kali 


* Hedef Christ'in geri dönüşü ( Nüzül-i İsâ), aydınlanma.. 


* Siz hiç akrofobisi (yükseklik korkusu) olan birilerinin birden boşluğa atladığını gördünüz mü? 


* Ya da hemofobisi (kan korkusu) olan birilerinin bardak bardak kan içtiğini? 
* Bir İslamofobi söylemidir gidiyor.. 

* Kimdir bu İslamofobi tanımını yapanlar? Ne menem bir şeydir bu ? 

* 2025 tarihini bir kenara yazalım... 


* 3.İznik Konsil'inin yapılacağı ve birilerine göre dünyanın kedere boğulduğu, yozlaşmanın zirve yaptığı Karanlık Çağ Kali Yuga'nın nihayetleneceği 2025 yılı... 


* Ayn-ul-Kudât Hemedâni: O ( Siyah Nur) Allah'ın zülüflerine benzetilen nurudur İblis”'in; İlahi Nur'la kıyaslandığında karanlıktır elbet, ama o da nurdur aynen öbürü gibi. 


* Ne diyordu Ahmed Gazali'nin müridi Ayn-ül-Kudât Hemedâni : 


Sevgili'nin “gamzesi” ve “beni'yle kast edilen nedir sen bilir misin? Tahtın üstünde asılı duran siyah nurdan sana bir haber verilmedi mi? 


* Siyah Güneş/ Sol Niger/ Black Sun/Sophia/Siyah Nur 


* Yeni Zelanda'da manifesto yüklü katliam... 


* Ayasofya.. Hagia Sophia.. 


TOWARDS A NEW SOCIETY 


To turks 
You can live in peace in your own lands, and may no harm come to you. 


On the cast side of the Bosphorus, 


But if yon attempt to live in European lands, anywhere west ol he Bosphorus. We will kill you and drive you roaches from our lands 

We are coming for Constantinople and we will destroy every mosque and minaret in the city. 

The Hagia Sophia will be free of minarets and Coastantinople will be rightfuliy christian owned once more, 


FLEE TO YOUR OWN LANDS, WHILE YOU STILL HAVE THE 
CHANCE 


WE MARCH EVER FORWARDS 


* Yeni Zelanda katliamını düzenleyen Brenton Tarrant'a ait eşya... 


* Jung: Benliğe ulaşmak isteyen kişi ilk önce kendi gölgesi ve anima/animus'u ile yüzleşmelidir. Kimileri için bu kişiliğin karanlık yüzü ile karşılaşmak çok rahatsızlık vericidir. 


* Dünyanın gölgesi ile tanışıyoruz 


* Simyacı Opus Magnum'unu uygularken bireyin aydınlanması için nasıl onu karanlıklardan geçiriyorsa (nefis terbiyesi)aynısını dünya için yapar 


* Siyah Güneş /Sophia/ Sufiyye/ Black Madonna/ ISIS/ Eternal Feminine/Kali 


* Hedef Christin geri dönüşü ( Nüzül-i İsâ), aydınlanma.. 


* Yeni Zelanda katliamını düzenleyen Brenton Tarrant ve 3 Vav işareti.. 


* Siyah Güneş/ Sol Niger/ Black Sun/Sophia/Siyah Nur 


H 


* Sophia/Sufiyye/Kadim Hikmet/Eternal Feminine’e adanan Ayasofya'yı günümüzde bilinen 


ölçülerde tekrar inşa ettiren Doğu Roma İmparatoru Jüstinyen yapı tamamlandığında içine girip muhteşem kubbesini ve süslerini görünce şöyle bağırmıştı: 


“Süleyman! İşte seni geçtim! 


* Tam zamanı... Daha iyi fırsat olur mu? 


Shadi Hamid 


©shadihamid 


Rabbi from ©Sixthandl synagogue and other faith and community leaders showing solidarity at ©NationsMosgueDC Friday prayer 


* Sosyal medya hesaplarında ISIS( Daeş) militanlarının intikam mesajları yer almaya başlamış. 


* ISIS(Daeş)'in çıkardığı dergi Konstantiniyye.. 


| HÂAINLLNMVISNOY 


* Yeni Zelanda'da manifesto yüklü katliam... 
* Ayasofya.. Hagia Sophia... 


* Sapientia Ædificavit Sibi Domum" "Sapientia/Sophia/Sufiyye/Wisdom/Siyah Güneş/ Hikmet kendi için ev inşa etti" 


* İstedikleri, Ayasofya'nın tüm pagan sembolleri ile birlikte hoşgörü abidesi olarak, tüm inançların üzerinde bir tapınak olarak açılması... 


* Himmler okült ritüellerini Wewelsburg Kalesi'nde yaptırdığı, içinde 12 sütun ve zemininde tapındığı SİYAH GÜNEŞ sembolünün bulunduğu bu salonda gerçekleştiriyordu. 


* Himmler Okült ritüelleri için üs olarak dünyanın merkezi (axis mundi) olduğuna ve özel güçleri barındırdığına inandırdığı Wewelsburg Kalesi'ni seçmişti. En üst düzey SS toplantıları burada yapılıyordu. Dünyanın tek ÜÇGEN kalesi..(?) 


* Hitler'in sağ kolu Heinrich Himmler cebinde sürekli Bhagavad Gita'nın bir kopyasını taşıyor ve tüm askerlerden de taşımalarını istiyordu. 


* Cebinde sürekli Hindu kutsal metni Bhagavad Gita'yı taşıyan Hitler'in sağ kolu Heinrich Himmler. 


* “Yaratılmış ve yaratılacak olan ne varsa bu NOKTA'da dürülmüştür” denilen NOKTA. 
Besmele'nin B’sinin noktası.. 
Ve NASA'nın noktası B'ig B'ang... 


Sırlara vakıf NASA... 


& 


* Israil’de seçimler öncesi tüm partilerin ve seçmenin en önemli meselesi marihuana serbest bırakılacak mı, bırakılmayacak mı? 


Where Israeli parties stand on legalizing marijuana 


Maine 


* Süryanice”'de şolab/şolib ( ) kelimesi “HAÇ, rabb, rahip? anlamlarına gelir. 


Benzer şekilde Arapça'da “asılmış, çarmıha gerilmiş kimse, HAÇ anlamlarına gelen “Salib (cek3)” kelimesi kullanılır 


Yunus Emre'nin Çalap'ı ve Mevlevi’ lerin Çelebisi buradan gelir 


* Hakikat-i Muhamediye/ Oğul/Christ nedir? 
* Kübrevi Tarikatı Necmeddin Daye: 


“Allah, âlem ağacını Nebi'nin râhundan yaratmış, ancak Nebi” yi sonuçta âlem ağacının meyvesi yapmıştır .Nebiler ve veliler Allah'a yakınlıklarına göre bu âlem ağacının dallarındaki meyvelerdir.” 


* İbn Arabi”ye göre tüm varlığın aslı olması itibariyle Hakikat-ı Muhammediyye(Oğul), “kün (0l)” hitabını alan mazhardır. 


"Allah'ın bir çocuk edinmesi olacak şey değildir. O, bundan münezzehtir. Bir işe karar 
verdiği zaman ona sadece "ol!" der, hemen olur." Meryem Suresi - 35 


*Allah kün(ol) emrini “var'a mı vermiş, “yok'a mı? Eğer var olana verdiyse olan bir şeye ol demenin mânâsı ne imiş? Yok eğer yok'a verdi ise, olmayan şey muhâtab olur mu imiş? 
Falanmış, filanmış.. 


*Hakikat-i Muhammediye /Oğul üzerinden getirilen tüm yaratılış izahlarına cevaben: 


Siz ıslıklardan korktukça kadını güçlü yapma söylemlerinin dozunu mecburen artıracaksınız..Siz kadını güçlü yapma söylemlerini arttırdıkça bu ıslıkların dozu daha da artacak.. 


Siz de söylemlerin dozunu artıracaksınız.. 
* Neden şaşırdınız ki? Peşinden koşup durduğunuz “Yitik Hikmet” bu.. 


Holy Whore- Sacred Prostitude- Kutsal Fahişe 


Return of the Divine Sophia! 


* Siz ıslıklardan korktukça kadını güçlü yapma söylemlerinin dozunu mecburen artıracaksınız..Siz kadını güçlü yapma söylemlerini arttırdıkça bu ıslıkların dozu daha da artacak.. Siz de söylemlerin dozunu artıracaksınız.. 


THE INTERCEPT: DUMALI ÇOCUKLA YAPILAN RÖPORTAJIN PERDE ARKASI 
Zeynep Karataş, 29.04.2018, Sonsuz Ark, Konuk Yazar, Başka Dillerdeki Sesler, Çeviri 


Sonsuz Ark'ın Notu: Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, Rus-İran-Esat Rejimi ile Batı Medyası arasında BM ve diğer uluslararası kuruluşlar nezdinde, ABD-İngiltere ve Fransa tarafından temsil edilen Batı'nın tezlerine yönelik deliller ve bu tezlere yönelik karşı deliller üzerinden yürütülen propaganda savaşında yok olan bir devletten, kadınlardan, çocuklardan ve yaşlılardan oluşan kurbanların sadece birer diplomatik araç veya istatistik oldukları gerçeğini net bir şekilde ortaya koymaktadır. Rejimin Kimyasal silahlarla yaptıkları saldırıya maruz kalan Dumalı bir çocuğun ve babasının nasıl kullanıldığı ve Suriye-Halepli Blogger'in verdiği "Lütfen artık düşün yakamızdan!” şeklindeki tepki büyük resmin en gerçekçi yansımasına aracılık etmektedir. 


The Intercept Gazetesinde, Rus Televizyonunun röportaj yaptığı çocukla ilgili Robert Mackey imzalı bir makale yayınlandı. Makalede, çocuğun Duma'daki kimyasal silah kullanımı ile ilgili görsellerin bir tiyatrodan ibaret olduğunu söylemesi ve bunun Rusya tarafından delil olarak kullanılması ele alınıyor. 


“Arabi21” sitesi tarafından tercüme edilen raporda, çocukla yapılan röportajın, kimyasal silaha maruz kaldığı memleketi Duma'da değil de Suriye ordusuna ait bir üste Rus danışmanlar eşliğinde yapıldığına dikkat çekilmektedir. 


Interspect: Bir ordu kampında fotoğraflanan Suriyeli çocuk "aktör" ile röportaj 


Mackey, geçen hafta “Rusya 24” Televizyonunda 11 yaşındaki çocukla yapılmış röportajın, Rusya'nın Birleşmiş Temsilcisi Vasily Nebenzia tarafından Güvenlik Konseyinde özel bir sunumla izleteceğini iddia ediyor. 


The Intercept, röportajın kimyasal saldırı sonrası yayınlanan videoların ve fotoğrafların gerçeği yansıtmadığı tezi üzerine kurulu olduğunu belirtiyor. Rus televizyonu Hasan Deyab 
adlı çocuğu, saldırı sonrası videolarda göründüğü için önemli bir şahit olarak tanıtıyor. 7 
Nisan'da, Duma'da kimyasal kullanıldığı iddiasından sonra muhaliflerin olduğu bir bölgede çekilen videoda çocuğun üzerine su döküldüğü görülüyordu. 


Makale, İslamcı Muhaliflerin bölgeden çıkması sonrasında Rus askerlerinin hakimiyeti ele aldığını ve sonrasında “Rusya24” televizyonu muhabiri Yevgeny Bodonby'in çocuğu 


bulduğunu söylüyor. 


Makalede ayrıca Rus muhabirin muhalif Sivil Savunma Gönüllülerinin Batı'nın dikkatini 


çekmek için çocuğu zorla kullanıldığını iddia eden bir raporun hazırladığı da belirtilmektedir. 


Yazar, iki Rus diplomatın muhabirin raporunu kabul ettiğini ve Rus devleti tarafından desteklenen TV kanallarına bu raporu servis ettiklerini ve hükumetin kontrolünde olan “In The Now” hesabı üzerinden Youtube'da paylaştıklarını belirtiyor. 


Yazar, Esed rejiminin devrimin ilk günlerinde de göstericilere karşı uyguladıkları şiddetle ilgili aleyhlerinde çıkan haberler söz konusu olduğunda da aynı şekilde davrandığını söylüyor ve diyor ki: 


“Bu Televiyon Kanalları yaptıkları bu haberlerle gösteriyorlar ki bu konuda yeterince bilgili 


s 


değiller.’ 
Çünkü o dönemde de rejim yetkilileri yalanlamıştı. 


Makalede, Esed'in siyasi müsteşarı Buseyne Şaban'ın 24 Mart 2011'de, Suriye'nin güneyindeki Dera şehrindeki basın toplantısında BBC muhabiri Lina Snajab'ın : 


“Youtube'da, Dera şehrinde barışçıl göstericilere karşı şiddet kullanıldığını gösteren videolar var” demesi üzerine Şaban, “Yabancı gazetecilerin Youtube üzerinden olayları takip etmesine gerek yok. Bu konuda Suriye Devlet Televizyonunun muhabirlerine güvenmeliler. 
Suriye Televizyonu doğruları yayınlayan tek kaynaktır” demişti. 


Mackey, çocukla röportajı yapan muhabire “çocuğa ve babasına röportaj vermeleri ve kimyasal saldırıyı yalanlamaları için baskı yapıp yapmadıklarını” sordu. Muhabir Bodonby, Twitter hesabı üzerinden verdiği cevapta: "Çocuğa ve babasına Rus-Suriye güçleri aracılığıyla değil, saldırı sonrası tedavi edildikleri Duma Hastanesinin kayıtları aracılığıyla ulaştım” dedi. 


Yazar, Rus muhabire röportajında niçin askeri üniformalı kişilerin olduğunu sorduğunda ise muhabir onların Suriye'deki Rus merkezinde Duma'daki sivilleri kaydetmekle görevli Rus danışmanlar olduklarını itiraf etmek zorunda kaldı. Ancak muhabir askeri üste kalmadıklarını bölgedeki bir kafeye gitmek üzere yola çıktıklarını da söyledi. 


Bunun üzerine Mackey, Rus muhabire röportajındaki görüntülerin Duma şehrinde değil de, Dimeşk'te Rouz Oteli yakınlarında yapıldığını söyledi. Mackey, röportajın otelin yakındaki Memurlar Lokelinde yapılıp yapılmadığını sorduğunda ise muhabir bunu reddetti. 


Makalede, röportajdaki görüntüler başka görüntülerle karşılaştırılmak suretiyle muhabirin doğruyu söylemediği kanaati paylaşılmaktadır. Görüntülere göre röportaj Savunma Bakanlığına çok yakın bir askeri mekanda gerçekleşmiş. Röportajın başlangıcında, babayla oğlu birlikte gösterişli, karo döşemeleri olan bir binanın önünde yürürken görünüyorlar. Onlar yürürken arkalarında da askeri üniformalı kimseler dikkat çekiyor. 


Ayrıca yazar, Twitter'da birkaç kişinin o görüntülerdeki binayı Suriye Ordusuna ait bir garnizona benzettiğini, bu bilgiyi doğrular şekilde binanın iç mekanına dair görüntülerin Milli Savunma Bakanlığına ait internet sitesinde bulunduğuna dikkat çekiyor. 


firmasının sitesinde de görüntülerdeki binaya benzer resimlerin bulduğunu ve firmanın Garnizon'un döşemelerini yenilemek istediğini iddia etti. Son olarak açık kaynak yoluyla Facebook'ta yayınlanan çeşitli görsellerde de binanın girişinde göze çarpan aslan resminin Rus raporunda açıkça yer aldığı ifade belirtilmektedir. 


Buna ek olarak Rus muhabir Bodonby, röportajı Suriye ordusuna ait bir askeri tesiste yaptığının ortaya çıkması üzerine The Intercept'in sorularına cevap vermeyi reddetti ve FOX, BBC ve France 24 gibi batılı kanalların yaptığı işe gazetecilik faliyetine ehemmiyet vermemesinden şikayet etti. 


Makaleye göre bir kısım Suriyeli, Rus Televizyonunda tahrifata uğramış bu öykünün yayınlanmasından memnuniyet duydu, ancak diğer kısım ise yedi yıllık bir savaştan sonra bu hikayedeki yalanları ortaya çıkarmaya heveslerinin kalmadığı anlaşılmaktadır. 


Macky, Halepli Blogger Edward Dark'ın bir paylaşımını da aktarıyor: “Dumalı çocuğun konuşmaya zorlanıp zorlanmadığını anlayabileceğimiz hiçbir gerçekçi 


yöntem yok. Ayrıca Suriyelilerin yaşamının uluslararası güçlerin oyun sahasında aptalca bir propaganda malzemesine döndüğü bir ortamda gerçeğin pek bir önemi de yok. Herkes 


uluslararası kamuoyunu arkasına almanın derdinde. Suriyeliler duygusal bir manipülasyon aracı olmanın dışında pek de mühim değiller. ” 


Halepli Blogger bu sözlerini şöyle bitiriyor: 


“Doğru, gazeteciler ön cephede duruyorlar, ama biz artık bu savaşın bitmesini istiyoruz ve yorgunuz. Lütfen artık düşün yakamızdan!” 


Makalede, baba oğul ile yapılan röportajın görüntüleri hakkındaki tartışmalar ve onların Rus Televizyonuyla anlaşıp hiçbir kimyasal saldırının olmadığını iddia etmeleri ile ilgili BBC muhabiri Dina Diab'ın şu sorusuna dikkati çekiyor: 


“Rejim kontrolü altındaki bölgelerde insanların Rus medyasına rejimin uydurduğu hikayelerden başka bir şey söylemeleri mümkün mü?” 


The Intercept Gazetesi, makaleyi devrimin başından beri kayıt altına alan Suriyeli aktivist Rami Jarrah'ın şu sözleriyle bitiriyor: 


“Esed rejimini tanıyan herkes bilir ki bu insanların rejimin hoşuna gitmeyecek bir şeyi söyleme şansları yoktu.’ 


, 


Bilal Yasin, 24 Nisan.20168, Arabi21 


Sonsuz Ark'ın Notu: Zeynep Karataş Hanımefendi'ye çalışmalarını bizimle paylaştığı için teşekkür ederiz. 29.03.2018, Seçkin Deniz 


SURİYE DEVRİMİ'NİN BAŞARISIZLIĞA UĞRAMASINDAN KİM SORUMLU? 
Zeynep Karataş, 19.04.2018, Sonsuz Ark, Konuk Yazar, Başka Dillerdeki Sesler, Çeviri 


Sonsuz Ark'ın Notu: Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, Arap Baharı olarak yüceltilip sonrada üretilen kaosun ortasına küresel politikaların iştah çekici bir mezesi olarak bırakılan Suriye'deki özgürlük arayışının hazin öyküsüne dair kısa bir değerlendirme olarak net bir fotoğraf çekmektedir. Muhalifler ya da Özgür Suriye Ordusu tarafından ortaya çıkarılan her lider ABD-AB-İsrail-Rus-İran-BAE-Suudi işbirliği ile yok edilmiş ya da etrafı boşaltılmıştır... 


Suriye'deki devrim, başlangıçta rejimin reform yapmasını talep etmekteydi, ancak çok kısa sürede artık talep edilen şey rejimin devrilmesi oldu. Bu açıdan Suriye devriminin başarısızlığa uğradığını söyleyenler var. Çünkü ne barışçıl halk hareketi ne de silah gücü Esed rejimini yıkmayı başardı. 


Suriye devrimi, başlangıcından bir birkaç sene sonra kanlı bir iç savaşa dönüştü. Sonrasında da ülke bölgesel ve küresel bir çatışma alanı oldu. Ancak ülkede meydana gelen büyük yıkımlara, yüz binlerce mağdura ve milyonlarca mülteciye ve Esed'in meşruiyetini 


kaybetmesine rağmen bu rejim hala uluslararası arenada Suriye'yi temsil ediyor ve Suriye'nin devlet kurumlarını işletmeye devam ediyor. 


Ayrıca Suriye rejimi, müttefikleri Rusya ve İran sayesinde bile olsa muhalif güçlere karşı istikrarlı bir ilerleme kaydetmiş ve halen Suriye topraklarının büyük ekseriyetini kontrolünde bulundurmaktadır. 


Ancak söz konusu başarısızlıklar olunca her zaman kimin sorumlu olduğu araştırma gerektiren bir meseledir. Bu sebeple olsa gerek henüz devrimin başarısızlığı ile ilgili tartışmalar bitmiş değildir. 


Bu tartışmalara katılan birçok kişi ilk sorumlu olarak askeri ve siyasi kanadıyla Suriye muhaliflerini göstermektedirler. Özellikle siyasi kanat safları birleştirmekte başarılı olamadı ve böylece yerli yabancı birçok cepheler oluştu. Ayrıca Suriye devriminin halkı temsil ettiği konusunda dünyayı ikna edebilecek ve çevresindeki insanları toplayabilecek bir karizmatik liderin yokluğu da bunda etkili oldu. 


Suriye Devrimi, muhalefetin siyasi ve askeri cenah arasındaki kalıcı fikri ayrılıkları ve buna ek olarak bir de bir düzinelerce silahlı örgütün varlığından oldukça zarar gördü. Aynı zamanda hem rejim güçleriyle hem kendi aralarında yaşadıkları çatışmalarla devrimi oldukça yıprattı. 


Silahlı muhalefet, devrimin özünü korumak için yapması gerekenleri yapmadı. El- Kaide ve DAEŞ gibi örgütleri Suriye'den çıkarmak için çaba sarfetmedi ve onlarla karşı karşıya gelmekten kaçındı. 

Bu silahlı yapıların büyük ekseriyeti, her ne kadar devrimin ve halkın çıkarlarını temsil etmek için hırslı olsalar da siyasi ve askeri tecrübeden yoksun olan liderlerce yönetiliyor. 


Özetle muhalifler, devrimin hiçbir safhasında halkı yönetmekte ya da Suriye'nin bölgesel ve küresel çatışma alanı haline dönüşmesinin getirdiği zorluklarla başa çıkmakta başarılı olamadı. Muhalefet, bütün cepheleriyle kararlık noktasında dirayet gösteremedi. 


Suriye muhalefeti ile ilgili bütün bu düşünceler doğru olmakla birlikte ancak yine de muhalefete aşırı yüklenilmesi Suriye halkının da aşağılanmasına yol açabilir. Sonuç olarak fikirsel referanslarımız ne olursa olsun unutulmamalıdır ki bu muhalefeti üreten Suriye halkıydı. 


Bu eleştirel görüşe göre, Suriye halkının değişim ve reform için savaşmaya hazır olmadığı ve bu sebeple şuan hali hazır yönetimi elinde bulunduranların en başarılı parti olduğu sonucuna kolaylıkla varılabilir. 


Ancak bu görüşün ıskaladığı şey Suriye devriminin dış koşullardan bağımsız bir mesele olmadığı gerçeğidir. Çünkü daha geniş çerçevede bakıldığında Arap Baharı olarak tanımlanan sürecin bir merhalesidir ve bir bütün olarak bu sürecin kaderinden bağımsız 


değerlendirilemez. 


Arap Devrimlerinin üzerinden 7 yıldan fazla bir zaman geçti ancak bu gün devrim sadece Suriye'de değil Tunus, Mısır, Libya, Suriye ve Yemen'de rejimi değiştirme amacına ulaşamadı. 


Hatta bu başarısızlık, hiç silahlı yöntemlere başvurulmamış, DAEŞ ve El- Kaide gibi silahlı terör örgütlerince kirletilmemiş ve eski rejimin, muhaliflere daha olgunlukla yaklaştığı devletlerde bile meydana geldi. 


Öyleki devrimciler rejimi yıktıkları ülkelerde bile hiçbir zaman tam olarak eski egemen yönetici sınıfın emir komuta zincirine hükmetmeyi ve devletin yönetsel yeteneklerini kontrol etmeyi başaramadı. 


Gerçek şu ki, iktidar dengesi bütün ülkelerde Arap Devrimi hareketinin aleyhine değişti. 
Ancak bu ne devrimcilerin naifliği ve etkisizliğinden, ne de halkın fedakarlık yapmak istememesindendir. Bu durum, devrimcilerin ve halkın yapabileceklerinin çok ötesinde, daha dışsal koşullar sebebiyledir. 


Çünkü devrim ve değişim hareketleri Arap hareketleri olarak tanımlanmasına rağmen Libyalı, Suriyeli, Yemenli yerel bir harekete dönüşemedi. Bu da bütün Arap dünyasını ve bölgeyi saran bir seferberliğe neden oldu. 


Karşı devrimci güçler, devrimin güç potansiyelini gördükten sonra devletle ve ülkenin geleneksel egemen sınıfı ile büyük ölçekli ittifak yapma yoluna gittiler. 


Hatta büyük askeri, politik ve ekonomik güce sahip Suudi Arabistan, BAE, İran gibi ülkeler demokratikleşme ve değişim hareketlerinin önünü kesmek için alelacele işadamları, ordu subayları, devlet bürokrasisi ve mezhep grupları ile ittifaklar kurdular. 


Karşı devrimciler, devrim ve değişim hareketlerini arap dünyasındaki ayrıcalıklı konumları ve nüfusları için tehdit olarak görüp ve bu sebeple “Arap dünyası” seviyesinde bu hareketlerle savaşmaya karar verdiler. 


Bütün bunlar bir yana, Arap devrim hareketleri kritik durumlarda destek ve yardım alabileceği ciddi bir hami devlet bulamadı. Ve NATO üyesi olmayan bir ülkenin dış destek almadan yumuşak bir demokratik geçiş yapması bu günün dünyasında pek mümkün görünmüyor. 


Mesela, Amerika'nın ve Avrupa'nın politik ve ekonomik desteği olmasaydı, İspanya ve Portekiz'de otoriter rejimin çökmesinden sonra ulus- devlet yapısı demokratik geçişi başaramazdı. 


Batının Arap ülkelerindeki devrime ve demokratik geçiş sürecine desteği hem tereddütlü hem de çok cılızdı ve zaten kısa zamanda da umursamazlığa dönüştü. Ya da bildiğimiz şeytani 


politikalarına geri dönüş yaptılar denebilir. 


Suriye'de dahil bütün arap devrimlerinden etkilenen ülkelerde, sözde demokratik dönüşümü savunduğunu iddia eden devletler ile eski rejimin ve geleneksel egemen sınıfın yanında duran devletler bariz şekilde karşı karşıya gelmiştir. 


BAE, Suudi Arabistan ve İran bütün imkanlarıyla; askeri, siyasi ve maddi olarak içerideki devrimci muhalifleri bastırmak için kullandılar. Dünya çoğunlukla Libya, Yemen ve Suriye'deki kanlı olayları izlemekle yetindi. 


Ancak Suriye'nin biraz farklı bir hususiyeti var. Geçmiş yüzyıllarda her türlü siyasi değişim sürecinde egemen güçler, güçlü halk muhalefetiyle karşı karşıya kaldıklarında iki yoldan birine başvurmuşlardır: İktidarı terk edip gitmek ya da kanlı çatışmaya girmek. 


İran Şahı, Bin Ali, Hüsnü Mübarek ve Abdullah Salih gibi isimler maliyeti ve riski ağır olsa da iktidarı terk etmeyi seçmişlerdir. Kaddafi ve Esed gibileri ise çatışma yoluna gittiler. 
Kaddafi'nin gidişi dış müdahale ile oldu. Esed ise çatışmayı kanlı mezhepçi fanatizme dayandırdı. 


Suriye rejimi, devrimciler ve halka karşı zafer kazanamayacağını görünce, bölgede mezhepsel yardım çağrısında bulundu. Rejim,bölgesel müttefikleri ile de başarıyı elde edemeyince egemenliğini kaybetme pahasına Rus güçlerine yalvarmaktan çekinmedi. 


Evet, Arap devrimleri hedefledikleri değişim ve demokratik geçişi başaramadı. Ancak bu başarısızlığın nedenleri, halk hareketi ve muhalif güçlerin içindeki şisel kusurların çok daha ötesindedir. 


Ancak unutulmamalıdır ki şu andaki başarısızlık yolun sonu demek değildir. Arap devrimleri sadece ülkelerinin ve bölgedeki sistemin ne kadar yetersiz olduğunu göstermişse bu bile önemli bir kazanımdır. Bu oldukça karmaşık tarihsel yolun ve dönüşümün bir sonu yoktur. 


Dr. Beşir Musa Nâfi, QUDS AL-ARABIA 


Sonsuz Ark'ın Notu: Zeynep Karataş Hanımefendi'ye çalışmalarını bizimle paylaştığı için teşekkür ederiz. 29.03.2018, Seçkin Deniz 


TOTEMCİ MİSTİSİZM BOMBARDIMANI; AVATAR 
Faruk Tamer,02.02.2010, Görsel Eleştiri- Visual Critique, VII 


"Beyaz insan bir tanrıydı Cameron'un efsanesine göre. Çünkü; Hinduizme göre sadece Tanrılar avatarlaşabilirdi. " 


Sinema tarihinin en yüksek bütçeli filminin adındaki aşinalığa projektör tutmadan geçmek olmazdı. İnternet kullanıcılarının üye oldukları formlarda veya sohbet odalarında ‘bir avatar seçiniz” irkilmesiyle başlayan şaşkınlığın sonradan yavaşça ortadan kalktığını, şimdi hatırladığımızda ürperiyoruz. 


İnternet kavram dizinine Hint Mitolojisinin nasıl yedirildiğini, insanların bilinçaltlarında tanrılar-beden ilişkisinin sezdirmeden sıradan bir eyleme dönüştürüldüğünü de net bir şekilde anlamış bulunuyoruz. Acaba şu güzel mavi kürede kaç internet kullanıcısı farkındadır, bu aldatmanın? Daha başka hangi deformasyon kavramları zihinlerin üst köprülerine asılı bırakılmıştır? Dahası bu kavram Avatar filmiyle daha çok dikkat çekeceği yerde, sadece bir isim olarak kalacak gibi görünüyor. Hepsi o kadar; biz veya başkaları domuz yağı kullanılmış olmasından kuşkulansak da çikolatayı yemiş bulunacağız. 


Geleceğe dönüş serilerinde izlediğimiz önce ve sonra ilişkisi ile zaman yolculuğunun kafamıza kazıdığı çatışma hâli, terminatör serileriyle bir limanda demirlemişken, kelebek etkisi ile zamana müdahale etmekle ilgili mistik sarsıntılar yaşamıştık; kader ve daha başka kavramsal pencere, üretilen beyaz perde kasırgaları tarafından açılıp kapatılmış ve her yere saçılan cam kırıkları izleyen tüm gözleri çizmişti. 


Matrix, Siyonist mekanizma ile Adam Kadmon'u zihnimize transfer ederek insanın tanrılaşma sürecini, kader simülasyonlarıyla inceden inceye kristalize etmiş ve güçlü ve didaktik bir performansla kurtuluşu tanrısal özellikleri belirgin olan Mesih'e bağlayarak belki de bizi, bize karşı yapılacak olan Armageddon'da kendi tarafımıza düşman olmaya hazırlamıştı. 


İşte Avatar böyle büyük projelerden biri. James Cameron Titanic”te, Titanic'i “Tanrı'nın bile batıramayacağını iddia eden küstah adamların' basit bir aysberg'e yenilmelerini teşhir ederek dindar insanların yüreğini ferahlatmıştı. Fakat şimdi değil, şimdi Avatar'la o yürekleri kanatıyor Cameron. 


Bazı yorumculara göre ABD'nin Irak ve Afganistan'a yaptıklarını eleştiriyor gibi görünen Avatar, aslında tam tersini yapıyor; değerler eleştirisini ana hedef olarak seçtiğini belli 


edercesine totemci bir mistizmi, tanrısal bir anaya bağlayarak neredeyse tüm ilahi dinleri elinin tersiyle bir kenara fırlatıyor. 


Savaşı ve hırsı Göksel Dinlerin suç listesine eklemekten çekinmeyen Cameron, Karma'ya müdahale etmeyen tanrısız Budizm ile belirsiz tanrı-tanrılar fenomenine sahip Hinduizm'in karmaya sadece iyi yönde etki eden Brahman'ı arasında kalıp Kutsal Ana'yı üretirken, büyük bir meydan okuma turuna çıktığını da saklamıyordu. 


Kutsal Ana, olaylara kayıtsız kalamayan bir tanrısal fenomendi. Cameron, her iki Hint dininin mistik yönlerine kızıl renkler çalarken, bu iki dinin savaşçı olmayan miskin mensuplarına Avatar'da büyük bir savaşçı kimlik giydiriyordu. Güçlü bir ironi ile zihnimize dayattığı kahraman Na”viler, savaşçılıkları dışında birer Hindu?'dan ve Budist'ten farksızdılar. 


Pandora'nın ormanları Hindistan'ın büyüleyici ormanlarını andırırken de çekinmiyordu Cameron; Hindistan ormanlarında yaşayan canlıların fantastik modellerine, doğu efsanelerinin canavarlarını monte etmekten zevk alıyor ve bu keyfi saklamıyordu da. 


Pandora, Irak'tı, Afganistan'dı; bundan sonra Amerika ve İngiltere için Hindistan mı olacaktı, belli değil; zaten köleleri olanlara saldırdıklarına göre hiç de olasılık dışı değil Hindistan'ın yeni av olarak seçilmesi. 


Sömürgelerin işgal edilmeden önce işbirlikçilerce motive edilmesi sıradanlaşan adımlarıydı Vahşi Batı'nın. Önce Batılı modern/ vahşi insanın avatarlaşması gerekiyordu. Beyaz insan bir tanrıydı Cameron'un efsanesine göre. Çünkü; Hinduizme göre sadece Tanrılar avatarlaşabilirdi. Avatar, Hint mitolojisine göre tanrıların yeryüzüne indiklerinde büründükleri şekillerdir. Filmin öyküsüne göre, birer avatarla eşleşen insan, aslında tanrılaşmış avatarların gezegeni Pandora'yı ele geçirmeye çalışıyordu. Hinduizm'e göre o avatarların da bir tanrısal fenomeni vardı ve o fenomen Kutsal Ana idi. 


Proje, Pandora'lı bir avatara aşık olan insanın, insana ihanet ederek Pandora'yı istila edilmekten kurtarması, insanlığından vazgeçerek avatar bedenini seçmesi ve Pandora'da yaşamayı tercih etmesi üzerine kurgulanmıştı. Iraklı kadınlarla evlenip Irak'a yerleşen 


Amerikalı askerleri anlatan ve ülkelerine sakat olarak dönen savaş artığı(!) askerlerin kendi hallerine bırakılmasını da eleştiren gerçek bir yönü de vardı filmin. 


Star Wars serilerinden kopya edilmiş teknolojik savaş görselliğini yirmi metrekarelik odada sanata dönüştürdükten sonra Cameron , en yüksek bütçeli filmiyle milyar dolarlık hasılat rekorları kırıyor ve vahşi kapitalizmin uçbeyi olduğunu bir kez daha teyit ediyordu. 


Yine aşkı sömürüyordu Hollywood, insanları uysallaştırıyor ve zihinlerine yeni uyuşturucular sürerek doğru bir eleştiri yapılmasını da ustalıkla engelliyordu. Fakat bu kez, kuyruklu avatarla insanın seks potansiyelini değerlendiremiyor, Titanic'te yaptığı gibi cinsellik üzerinden fantastik kareler çekemiyordu. Tek eksiği de buydu Cameron'un. 


Türkiye'de ise, ilginç bir eşleşme yapılıyor Ebabil kuşları ve tasavvuf aranıyordu filmin içinde. Müslümanlar domuz yağı kullanılmış olmasından kuşkulansalar da çikolatayı kendilerinden bir şeyler katarak yemenin yollarını aramaktan vazgeçmeyeceklerdi. 
Rüyalarında avatarlaştıklarını görecekler, kendi din algılarının yavaş yavaş aşındığını fark etmemekte hiç zorluk çekmeyeceklerdi. Matrix kaldığı yerden devam ediyordu. 


Filmin Konusu: 22. yüzyılda, Pandora adlı bir uyduda geçer. Bir gaz devinin yörüngesinde dönen Pandora, 3-4 metre uzunluğunda, mavi insansı görünümlü, kabile kültürünü benimsemiş, saldırıya uğramadıkları sürece barışçıl olan Na'vi halkına ev sahipliği yapmaktadır. 


İnsanlar, Pandora'nın havasını soluyamadıkları için, sinirsel bağlantı aracılığıyla kontrol edilebilen insan ve Na'vi karışımı Avatarlar üretirler. Felç olan Deniz Piyadeleri mensubu Jake Sully (Sam Worthington), bir Avatar olarak Pandora'da yaşamaya gönüllü olur. Bir Na'vi prensesine aşık olan Sully, kendisini Pandora'yı gün geçtikçe tüketen insan ordusu ile Na'vi halkının arasındaki çatışmanın ortasında bulur. Onu en çok etkileyen şey, en nihayetinde daha iyi bir beden içinde olup, felçli olan bacaklarını tekrar hissedip ( Avatar bedeninde ) eskisi gibi koşabilmesidir. 


Zamanla Prenses Neytiri ile bir ilişki içine girdiklerinde, Jake artık insanların amacını 


tamamen unutup, Na'Vi direnişine katılarak organize bir şekilde insanlara karşı koyar. Daha sonra Na'Viler, Jake'in onlara ilk başlarda yalan söylediğini anlayınca onu öldürmeye kalkarlar ama en sonunda bu karardan vazgeçerler. Hikayenin sonu, Neytiri ve Jake'in tekrar buluşması ve Jake'in tamamen Avatar bedenin içine girmesiyle biter. 
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HER ZAMANKİNDEN DAHA YAKIN: GECE YARISINA 100 SANİYE KALA-I 
Tamer Güner, 01.04.2020, Sonsuz Ark, Stratejik Araştırma, Çeviri 


Sonsuz Ark'ın Notu: Aşağıda çevirisini yayınladığımız metin The Bulletin of The Atomic Scientists-Atom Bilimcileri Bülteni Başkanı ve CEO'su Rachel Bronson'un Dünya liderleri ve vatandaşlarına hitaben kaleme alınmış 23 Ocak 2020 tarihli ve '2020 Kıyamet Saati Bildirimi' etiketli duyurusudur ve Nükleer Silahlanma-İklim Değişiklikleri ile ilgili farkındalık oluşturmaya odaklanmıştır: " Atom Bilimcileri Bilim ve Güvenlik Kurulu Bülteni'nin bugün Kıyamet Saatini gece yarısına 20 saniye daha yaklaştırmasıyla kıyamete hiç olmadığı kadar yaklaşmış bulunuyoruz.” 


Editör John Mecklin'ın Notu: 7945'te Manhattan Projesi'nde ilk atom silahlarının geliştirilmesine yardımcı olan Chicago Üniversitesi bilim adamları tarafından kurulan Atom Bilimcileri Bülteni, iki yıl sonra, kıyamet imgelerini (gece yarısı) ve çağdaş nükleer patlama deyimini (sıfıra geri sayım) kullanarak, insanlığa ve gezegene yönelik tehditleri aktarmak için Kıyamet Saati'ni oluşturdu. Kıyamet Saatinin dakika kolunu hareket ettirme (veya yerinde bırakma) kararı, Bülten'in Bilim ve Güvenlik Kurulu ve aralarında 13 Nobel ödülü sahibinin de bulunduğu Sponsorlar Kurulu arasında her yıl gerçekleştirilen istişare sonucunda verilir. 
Saat, dünyanın nükleer silahlardan, iklim değişikliğinden ve diğer alanlardaki yıkıcı 


teknolojilerden kaynaklanan felaketlere karşı savunmasızlığının evrensel olarak kabul görmüş bir göstergesi haline gelmiştir. 

Kime: Dünya liderleri ve vatandaşları 

Konu: Her Zamankinden Daha Yakın: Gece Yarısına 100 Saniye Kala 

Tarih: 23 Ocak 2020 


İnsanlık, toplumun yanıt verme yeteneğini azaltan siber kaynaklı enformasyon savaşı gibi bir tehdit çarpanı ile birleşen nükleer savaş ve iklim değişikliği gibi iki eşzamanlı varoluşsal tehlikeyle karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Uluslararası güvenlik durumu, sadece bu tehditler var olduğu için değil, aynı zamanda dünya liderleri tarafından bu tehditlerin bertaraf edilmesi için uluslararası siyasi altyapıya izin verilmesinden dolayı da korkunç durumdadır. 


Ulusal liderler geçtiğimiz yıl boyunca, nükleer silahlanma yarışına elverişli bir ortam yaratacak ve nükleer silahların yayılmasına ve nükleer savaşın önündeki engellerin azalmasına sebep olacak şekilde, nükleer alandaki birkaç büyük silah kontrol anlaşmasını ve müzakereyi sona erdirmiş veya engellemiştir. İran ve Kuzey Kore'deki nükleer programlarla ilgili siyasi çatışmalar henüz çözülmemiş, tersine daha da kötü bir hale gelmiştir. Silahların kontrolü ve silahsızlanma konusunda ABD-Rusya arasında işbirliği var ama yok gibidir. 


İklim krizi hakkındaki kamuoyu bilinci, büyük ölçüde dünyadaki gençlerin kitlesel protestoları nedeniyle 2019 boyunca giderek arttı. Aynı şekilde, iklim değişikliği ile ilgili hükümet eylemleri ise hala mevcut zorluğun üstesinden gelmekte çok yetersiz. Geçen yılki BM iklim toplantılarında, ulusal delegeler iyi konuşmalar yapmış olsa da Dünya'nın iklimini bozan karbondioksit emisyonlarını daha da sınırlandırmak için ancak birkaç somut plan ortaya koyabildiler. Bu sınırlı siyasi tepki, insan kaynaklı iklim değişikliğinin, kaydedilen en sıcak yıllardan birinde, geniş ölçekli yangınlar ve beklenenden daha hızlı eriyen buzullar ile etkilerini gösterdiği bir süreçte geldi. 


Demokrasi ve kamusal karar almanın dayandığı enformasyon ekosisteminin bozulmaya devam etmesi nükleer ve iklim kaynaklı tehditleri artırdı. Geçen yıl birçok hükümet, kurumlar ve uluslar arasında güvensizlik yaratmak için siber kaynaklı dezenformasyon kampanyaları kullanarak, barışı teşvik etmeye ve gezegeni korumaya yönelik iç ve dış çabalara zarar verdi. 


Bu durum - ileri seviyede ve teknoloji güdümlü propaganda ile güçlendirilen insan medeniyetine yönelik iki büyük tehdit - dünyanın dört bir yanındaki liderler, tehlikeyi yönetme ve felaket riskini azaltmaya odaklanmış olsaydı yeterince önemli bir hale gelmiş 


olacaktı. Bunun yerine etkili liderlerin, son iki yılda, kendi basit çıkarları ve iç siyasi kazançları lehine karmaşık tehditlere yönelik en etkili yöntemleri - güçlü verifikasyon rejimleri ile uluslararası anlaşmalar - kötülediklerini ve bunları devre dışı bıraktıklarını gördük. Bu liderler, insanlığa karşı en acil tehditleri yönetmek için işbirliğine dayanan, bilim ve hukuk temelli yaklaşımları baltalayarak bir çözüme ulaşılmadığı takdirde eninde sonunda felaketle sonuçlanacak bir durumun ortaya çıkmasına yardım etmişlerdir. 


Bu göz korkutucu tehdit manzarasının oluştuğu ve siyasi liderlerin, medeniyeti uzun vadede koruyabilecek müzakereleri ve kurumları reddetmeye meyilli oldukları bu ortamda; Atom Bilimcileri Bilim ve Güvenlik Kurulu Bülteni'nin bugün Kıyamet Saatini gece yarısına 
20 saniye daha yaklaştırmasıyla kıyamete hiç olmadığı kadar yaklaşmış 

bulunuyoruz. Yönetim kurulu üyeleri bunu yaparken, dünya çapındaki liderleri ve dünya vatandaşlarını, uluslararası güvenlik durumunun Soğuk Savaş'ın zirvesinde olduğundan bile daha tehlikeli bir noktada olduğu konusunda açıkça uyarıyorlar. 


İster tasarım, ister hata veya isterse yanlış iletişim sonucunda gerçekleşsin, uygarlığa son verecek bir nükleer savaş gerçek bir olasılıktır. Gezegeni mahvedebilecek iklim değişikliği yadsınamaz bir şekilde gerçekleşmektedir. Bozuk ve manipüle edilmiş bir medya ortamını da içeren çeşitli nedenlerden dolayı, demokratik hükümetler ve bu tehditlerin ortadan kalkması için çalışması gereken diğer kurumlar bu işin üstesinden gelmeyi başaramamıştır. 


Bülten, insanların yarattığı teknolojinin oluşturduğu tehlikelerin yönetilebilir olduğuna inanmaktadır. Nitekim 1990'larda Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği liderleri, nükleer savaşı önemli ölçüde daha az olası kılan cesur adımlar attılar ve sonuç olarak Bülten, Kıyamet Saati'nin dakika ibresini gece yarısından en uzak noktaya getirdi. 


Ancak, uluslararası liderlerin eylemsizliği ve amaçlanan hedefe yönelik çok fazla zararlı icraatı nedeniyle, Bilim ve Güvenlik Kurulu üyeleri tüm dünyanın ivedi olarak, odaklanmış ve taviz vermeyecek şekilde dikkatini gerektiren bir olağanüstü hal ilanına mecbur bırakıldı. 
Gece yarısına 100 saniye var. Saat çalışmaya devam etmekte ve acil eylem gerekmektedir. 


Silah kontrolünden çekilmek tehlikeli bir nükleer gerçeklik yaratır 


Dünya uyurgezer şekilde, yeni ve dengesiz bir nükleer manzara boyunca yoluna devam ediyor. Son yarım yüzyıl boyunca nükleer felaketin önlenmesine yardımcı olan silah kontrol sınırları istikrarlı bir şekilde ortadan kaldırıldı. 


Bazı bölgelerde, kötü olan durum daha da kötüleşmeye devam ediyor. 2019 boyunca İran, az zenginleştirilmiş uranyum stokunu artırdı, uranyum zenginleştirme seviyelerini yükseltti ve bünyesine geliştirilmiş yeni santrifüjler ekledi. Tüm bunlar, ABD'nin İran nükleer anlaşmasından (resmi olarak Ortak Kapsamlı Eylem Planı veya JCPOA olarak 

bilinir) çekilmesi, İran'a yönelik ekonomik yaptırımları yeniden uygulamaya geçirmesi ve diğer taraflara, İran nükleer anlaşmasına uymaya son vermeleri yönünde baskı yapmasından dolayı duyduğu hayal kırıklığını göstermek içindi. Bu yılın başlarında Irak'ta, ABD-İran 


arasındaki yüksek gerilimin yaşandığı bir dönemde, ABD ordusu tarafından önde gelen bir İran generalini öldüren bir hava saldırısı düzenlendi. Bunun üzerine İranlı liderler, ABD askeri güçlerinden tam anlamıyla “ciddi bir intikam” alma sözü verdi. İran hükümeti, artık JCPOA tarafından uranyum zenginleştirmek için kullandığı santrifüjlerin sayısı üzerindeki sınırlara uymayacağını açıkladı. 


İran, nükleer anlaşmadan resmen çıkmamış olsa da, gerçekleştirdiği eylemler, nükleer silah 
inşa etmek için gereken "Nükleer silah yapma süresini", JCPOA taraflarınca planlanmış 12 
aydan daha kısa bir süreye indirmeye yönelik gibi görünüyor. Bu noktada, Avrupa Birliği ve muhtemelen Rusya ve Çin de dâhil olmak üzere nükleer anlaşmanın diğer tarafları, İran'ın bu tutumunu kabul etmek zorunda kalabilir. Anlaşmadan geriye kalan az bir şey de, İran'ın nükleer programındaki kısıtlamaları azaltması ve ABD ile askeri çatışma olasılığının artmasıyla dağılabilir. 


Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Antlaşması'nın sona ermesi 2019 yılında resmileşti ve öngörüldüğü gibi, ABD ve Rusya anlaşmanın uzun zamandır yasakladığı silahları geliştirmek ve konuşlandırmak için yeni bir rekabet başlattılar. Bu arada ABD, ABD ve Rusya'nın stratejik nükleer silahları ve dağıtım sistemlerini konuşlandırmasını kısıtlayan bir anlaşma olan Yeni START (New START) anlaşmasını genişletmeyeceğini ve dünya çapında güven ve şeffaflık oluşturmayı amaçlayan havadan üst geçişlere yönelik Açık Gökyüzü Antlaşması'ndan (Open Skies Treaty) da çekilebileceğini belirtmeye devam ediyor. Bu arada Rusya, Yeni START'ın uzatılmasını desteklemeyi sürdürüyor. 


Silah kontrolüne yapılan saldırı, büyük güç ilişkilerinin çürümesi ile şiddetlendi. ABD, Çin'i silah kontrol anlaşmasına dâhil etme niyetini beyan etmiş olmasına rağmen, Çinli ve Rus rakiplerine karşı zorbaca ve alaycı bir tavır benimsedi. Üç ülke uzay, füze savunması ve siber savaşla ilgili müzakerelerin sürdürülmesi noktasında bir anlaşmaya varamadı. 


Üzerinde anlaştıkları birkaç konudan biri de şuydu: Hepsi de 2017'de imzaya açılan Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması'na karşı çıkıyordu. Alternatif olarak Amerika Birleşik Devletleri, Nükleer Silahsızlanma Antlaşması (NPT) konferans sürecinin gözden geçirilmesi bağlamında, "Nükleer Silahsızlanma için Çevre Oluşturma" olarak adlandırılan bir girişimi teşvik ediyor. Bu girişimin başarısı, antlaşmanın 50. Yıldönümünü simgeleyecek olan 
2020 NPT İnceleme Konferansı'nda kabul görmesine bağlı olabilir. 


ABD'nin Kuzey Kore ile anlaşmaya varma çabaları, Hanoi'deki erken zirveye ve sonrasında ki çalışma düzeyindeki toplantılara rağmen 2019 yılında çok az ilerleme kaydetti. Kuzey Kore'nin yılsonu ilerlemesi için verilen sürenin dolmasının ardından Kim Jong Un, yeni bir "stratejik silah'' tanıtacağını açıklayarak yaptırımlarda azalma olmasa da Kuzey Kore'nin kendi yoluna devam edeceğini belirtti. Şimdiye kadar, her iki tarafın da diyalogu sürdürme isteği olumluydu, ancak Başkan Kim, Başkan Trump'ın anlaşmaya varma isteğine olan inancını kaybetmiş gibi görünüyor. 


Silah kontrolünü yeniden canlandırmak için bilinçli çabalar olmadan, dünya düzensiz bir nükleer ortama doğru gidiyor. Böyle bir sonuç, nükleer çağın ilk yıllarına damgasını vuran yoğun silahlanma yarışını yeniden başlatabilir. Hem ABD hem de Rusya'nın elinde, istedikleri takdirde kullanabilecekleri, büyük miktarda savaş başlığı ve fisil malzeme stoku bulunuyor. Çin'in ABD ve Rus cephanelik seviyelerine ulaşması halinde -daha önce olması beklenmeyen ancak artık tartışılmaya başlanan bir gelişme- caydırıcılık hesaplamaları daha karmaşık hale gelebilir, bu da durumu daha tehlikeli hale getirebilir. Sınırlandırılmamış bir Kuzey Kore, daha iddialı bir Çin ile birleştiğinde, Kuzeydoğu Asya güvenliğini daha da istikrarsızlaştırabilir. 


Geçen yıl yazdığımız ve şimdi yeniden vurguladığımız gibi, nükleer savaş tehdidinin yok edildiğine dair herhangi bir inanç ancak bir illüzyondur. 


Gittikçe artmakta olan iklim değişikliği tehdidine karşı yetersiz tepki 


Geçtiğimiz yıl, bazı ülkeler iklim değişikliğiyle mücadele için harekete geçti, ancak diğerleri-Paris Anlaşması'ndan çekilmesini resmileştiren ABD ve Amazon yağmur ormanlarını koruyan politikaları tasfiye eden Brezilya da dâhil olmak üzere- geriye dönük kritik adımlar attı. Eylül ayında merakla beklenen BM İklim Eylem Zirvesi, Genel Sekreter Antönio Guterres'in ülkelerin "güzel konuşmalarla değil, somut planlarla" gelmeleri yönündeki talebinin çok altında kaldı. 


Zayıf ya da çok muğlâk şekilde net sıfır karbondioksit emisyonunu taahhüt eden 60 kadar ülke, küresel emisyonların sadece yüzde 11'ini meydana getiriyor. Madrid'deki BM iklim konferansı da benzer şekilde hayal kırıklığı oluşturdu. Müzakerelere katılan ülkeler zar zor anlaşmaya vardılar ve sonuç, ülkelerden emisyonlarını daha fazla azaltmayı düşünmelerini istemekten ibaret olan zayıf bir motivasyondan ancak biraz daha iyiydi. Anlaşma, yoksul ülkelere emisyonları azaltmaları ve giderek daha fazla zararlı olan iklim etkileriyle başa çıkmaları için daha fazla destek sağlama noktasında ise hiçbir ilerleme kaydetmemişti. 


Riyakârlık devam ediyor, öyle ki; bazı hükümetler, birçok bilim adamı tarafından 

kullanılan “iklim acil durumu” tabirini tekrar edip duruyor. Ancak hükümetlerin önerdiği politika ve eylemler acil bir durumla pek orantılı değil. Fosil yakıtların araştırılması ve işlenmesi artarak devam ediyor. Yakın tarihli bir BM raporu, küresel hükümet desteği ve özel sektör yatırımlarının, Paris'te belirlenen emisyon azaltma hedeflerini tutturmak için gerekenin iki katından fazla bir seviyede aşırı fosil yakıtı üretilmesini hedeflemekte olduğunu ortaya 


koyuyor. 


Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bu devam eden eğilimler atmosferimize ve çevremize yansımaktadır: Sera gazı emisyonları geçen yıl tekrar yükselerek hem yıllık emisyonları hem de sera gazlarının atmosferik konsantrasyonlarını rekor seviyelere çıkarmıştır. Dünya, iklim bilimi ve düz aritmetiğin açık olarak talep ettiği doğrultunun tersine gidiyor: Eğer dünya, sera gazlarının sürekli birikimini durdurmak istiyorsa, net karbondioksit emisyonlarının sıfıra inmesi gerekmektedir. Dünya emisyon rakamları ise yanlış yönde ilerlemektedir. 


İnsanların yaşamları üzerinde iklim değişikliğinin sonuçları, dünya çapında çarpıcı ve trajik olmuştur. Hindistan, 2019'da hem rekor kıran sıcaklık dalgaları hem de seller yüzünden harap olmuş ve bu olayların her biri insan hayatına ağır zararlar vermiştir. Kuzey Kutbu'ndan Avustralya'ya ve aralarındaki birçok bölgede görülen yangınlar, ekosistemleri daha da bozan ve insanları tehlikeye atan bir frekans, yoğunluk, kapsam ve süre ile patlak verdi. Orman yangınlarının hem kuzey hem de güney yarım kürelerde eşzamanlı olarak ortaya çıkması iyi bir haber değil; bu durum, sınırlı bir “yangın sezonu” kavramını da geçmişte bırakıyor. 


Hükümetlerin verdiği çok yetersiz tepkilerin yanı sıra, değişen iklimin dramatik etkileri, şaşırtıcı olmayan bir şekilde gittikçe artan sayıda insan arasında yükselen bir endişe ve öfkeye yol açmıştır. İklim değişikliği, 1970'lerde ve 1980'lerde nükleer felaket ve nükleer silah korkuları tarafından tetiklenen seferberliğe benzeyen bir gençlik katılımı, aktivizm ve protesto dalgasını katalize etmiştir. 


Problemin farkına varan politikacılar, iklim sorununun aciliyeti ve büyüklüğü ile orantılı politikalar önermeye başladılar. Biz, güçlü iklim politikalarına yönelik kamusal desteğin yayılmaya devam edeceğini; şirketlerin düşük karbon teknolojilerine yönelik yatırımlarını hızlandıracağını; yenilenebilir enerji fiyatlarının düşmeye devam edeceğini ve politikacıların bu konularda harekete geçeceğini ümit ediyoruz. Ayrıca bu gelişmelerin iklim değişikliğini kontrol etmek için gerekli olan büyük dönüşüme yol açacak kadar hızlı bir şekilde gerçekleşmesini umuyoruz. 


Ancak pek çok dünya liderinin eylemleri, tam tersinin acilen gerekli olduğu bir dönemde, küresel riski artırmaya devam etmektedir. 


Rachel Bronson, Başkan & CEO, 23 Ocak 2020, Chicago, IL, The Bulletin of The Atomic Scientists Atom Bilimcileri Bülteni 


HER ZAMANKİNDEN DAHA YAKIN: GECE YARISINA 100 SANİYE KALA-II 
Tamer Güner, 06.04.2020, Sonsuz Ark, Stratejik Araştırma, Çeviri 


Editör John Mecklin'ın Notu: 7945'te Manhattan Projesi'nde ilk atom silahlarının geliştirilmesine yardımcı olan Chicago Üniversitesi bilim adamları tarafından kurulan Atom Bilimcileri Bülteni, iki yıl sonra, kıyamet imgelerini (gece yarısı) ve çağdaş nükleer patlama deyimini (sıfıra geri sayım) kullanarak, insanlığa ve gezegene yönelik tehditleri aktarmak için Kıyamet Saati'ni oluşturdu. Kıyamet Saatinin dakika kolunu hareket ettirme (veya yerinde bırakma) kararı, Bülten'in Bilim ve Güvenlik Kurulu ve aralarında 13 Nobel ödülü sahibinin de bulunduğu Sponsorlar Kurulu arasında her yıl gerçekleştirilen istişare sonucunda verilir. 
Saat, dünyanın nükleer silahlardan, iklim değişikliğinden ve diğer alanlardaki yıkıcı teknolojilerden kaynaklanan felaketlere karşı savunmasızlığının evrensel olarak kabul görmüş bir göstergesi haline gelmiştir. 


Bilgi savaşı ve diğer yıkıcı teknolojilerin artan tehdidi 


Nükleer savaş ve iklim değişikliği fiziksel dünya için büyük tehditlerdir. Ancak bilgi, insan etkileşiminin önemli bir yönüdür ve bilgi ekosistemine yönelik tehditler /özellikle yapay zekâ, uzay, hipersonik ve biyolojide yeni istikrarsızlaştırma teknolojilerinin ortaya çıkmasıyla bir araya geldiğinde | tehlikeli ve çok yönlü bir küresel istikrarsızlığa işaret eder. 


Son yıllarda ulusal liderler, sahte haber olarak nitelendirdikleri bilgileri, buna karşılık kendi yalan, abartı ve yanlış beyanlarını yayarak gittikçe daha fazla reddetmeye başladı. Ne yazık ki, bu eğilim 2019'da daha da hız kazandı. Liderler, yalanlarının gerçek olduğunu iddia ederken, tarihsel olarak toplumsal istikrar ve uyum unsuru olduğu ispatlanmış ulusal kurumların dürüstlüğünü sorguladılar ve kamuda bu kurumlara karşı güvensizlik oluşturdular. 


Amerika Birleşik Devletleri'nde, bilime karşı aktif bir politik düşmanlık ve uzman görüşüne yönelik hükümet tarafından onaylanan bir küçümseme duygusu var; bu durum, iklim değişikliği ve diğer acil sorunlara ilişkin sağlam temellere sahip olan bilim konusunda korku ve şüphe uyandırıyor. Ülkeler uzun süredir beri, siyasi gündemlerine hizmet eden propagandaları kullanmaktadır. Ancak günümüzde internet, dünya çapında kitlelere yaygın ve ucuz erişim sağlamakla birlikte yanlış ve manipülatif mesajların büyük popülasyonlara yayılmasını da kolaylaştırmakta ve milyonlarca bireyin kendi önyargı, taraflı tutum ve ideolojik farklılıklarına kapılıp gitmesine neden olmaktadır. 


Sahte olduğunun anlaşılması son derece zor olan ve “deepfake” adı verilen ses ve video kaydı teknolojisinin ortaya çıkışı, vatandaşların ve karar alıcıların gerçeği kurgudan ayırma yeteneklerini daha da zayıflatma tehdidi taşıyor. Ortaya çıkan bu gerçekdişılıklar, yanlış anlama veya savaşa yol açabilecek provokasyon ihtimalini artırarak ve gezegenin karşı karşıya olduğu ciddi meselelerde eylemsizliğe yol açan toplumsal kargaşalar meydana getirerek ekonomik, sosyal ve askeri alanda kaos oluşturma potansiyeline sahiptir. 


Biyoloji mühendisliği, yüksek hızlı (hipersonik) silahlar ve uzay silahlarındaki gelişmeler de dâhil olmak üzere diğer yeni teknolojiler, bu kargaşaya daha fazla imkân sağlamaktadır. 


Genetik mühendisliği ve sentetik biyoloji teknolojileri artık giderek daha uygun fiyatlı, hazır ve hızla yayılabilir durumdadır. Küresel olarak hükümetler ve şirketler, görünüşte sağlık hizmetlerini iyileştirmek ve faydayı artırmak amacıyla genomik veriler de dâhil olmak üzere sağlıkla ilgili büyük miktarda veri topluyorlar. Ancak aynı veriler, son derece etkili biyolojik silahların geliştirilmesinde de kullanılabilir ve Biyolojik ve Toksin Silahlar Konvansiyonu'nun doğrulanmasıyla ilgili anlaşmazlıklar dünyayı riske atmaya devam ediyor. 


Yapay zekânın gelişimi çılgın bir hızla ilerliyor. Az denetimli yapay zekânın gelişimi ve bunun insan gözetimi olmadan öldürme kararları verecek silahlar içine dâhil edilmesi ile ilgili endişeye ek olarak, yapay zekâ şimdi de askeri komuta ve kontrol sistemlerinde kullanılmaktadır. Yapılan araştırma ve edinilen deneyimler, bilgisayar korsanlığı ve 


manipülasyon anlamında bu sistemlerin güvenlik açığına sahip olduğunu göstermiştir. Yapay zekânın bilinen eksiklikleri göz önüne alındığında, nükleer komuta ve kontrol sistemlerinin kesinlikle insan karar mercilerinin elinde kalması çok önemlidir. 


Hedef ülkelerin yanıt verme sürelerini ciddi şekilde sınırlandıracak ve en azından nükleer veya konvansiyonel savaş başlığı taşıma yetenekleri nedeniyle tehlikeli derecede şüphe ve belirsizlik yaratan hipersonik silahlara yönelik yatırımlar ve bu silahların yayılımı artmaktadır. Bu belirsizlik askeri çatışmaların hızla yükselmesine yol açabilir. En azından, bu silahlar son derece denge bozucudur ve yeni bir silahlanma yarışına işaret etmektedir. 


Bu arada uzay, silah geliştirme için yeni bir alan haline geldi; birçok ülke kinetik, lazer ve radyofrekans anti-uydu yeteneklerini test etti ve uyguladı; ABD yeni bir askeri birim olan Uzay Gücü'nü oluşturdu. 


Genel küresel eğilim karmaşık, ileri teknolojili, yüksek oranda otomatik ve hızlı bir savaşa doğrudur. Orduların bilgisayar donanımlı ve giderek daha fazla yapay zeka destekli doğası, silahlarının gelişmişliği ve en ağır silahlı ülkeler tarafından öne sürülen yeni ve daha agresif askeri doktrinler, küresel bir felakete yol açabilir. 


Dünya nasıl tepki vermeli 


Bugün dünyanın kıyamet gününe, ABD ve Sovyetler Birliği'nin şu anda sahip olduklarından on binlerce daha fazla nükleer silaha sahip oldukları Soğuk Savaş döneminden daha yakın olduğunu söylemek, ciddi açıklama gerektiren derin bir iddiada bulunmak olur. 
Gerçekleştirilen birçok müzakereden sonra Bilim ve Güvenlik Kurulu üyeleri şu sonuca vardılar; dünyanın karşı karşıya kaldığı karmaşık teknolojik tehditler, bugün en azından Saati (ABD ve Sovyetler Birliği ilk termonükleer silahlarını test ettikten sonra 1953'te açıklananla aynı konum olan) gece yarısına iki dakika kalaya ayarlamış olduğumuz geçen yıl ve önceki yıldaki kadar tehlike arz etmektedir. 


Ancak bu sene Saati gece yarısına 20 saniye kalaya yaklaştırmamızın sebebi sadece, başlıca ilgi alanlarımız olan nükleer silahlar ve iklim değişikliği konularında son iki yılda olumlu yönde önemli bir gelişme görülmemesi değildir. Saati gece yarısına doğru hareket ettiriyoruz çünkü; politik liderlerin uygarlığı sona erdirme potansiyeline sahip bu tehditleri yönetmek için daha önce kullanmış oldukları yöntemler, yeni veya daha iyi yönetim rejimleriyle değiştirilme yönünde gerçekçi bir çaba sarf edilmeksizin devre dışı kalmış veya zarar görmüştür. Aslında, varoluşsal riski kontrol altına almaya yönelik uluslararası siyasi altyapı bozulurken, dünyayı yüksek ve artan bir tehditle karşı karşıya bırakmaktadır. Küresel liderler ise bu tehdit düzeyini azaltma yönünde ve uluslararası politik kurumların, müzakerelerin ve tehdidi ortadan kaldırmayı amaçlayan anlaşmaların zarar görmesine karşı gereken tepkiyi vermemektedir. 
Sonuç, yükselen ve büyüyen bir felaket riskidir. 


Elbette, bu olumsuz eğilimlerin bazıları uzun süreden beri gelişme aşamasındaydı. Bu olumsuz gelişmelerin çok uzaklardan gelişi görüldüğü halde gerçekleşmelerine izin verilmesi, 


sadece cesaret kırıcı değil, aynı zamanda dünyanın varoluşsal riski yönetme ve azaltma çabalarındaki temel işlev bozukluğunun da bir işaretidir. 


Geçen yıl, dünya güvenliğinin son derece rahatsız edici durumunu savunulamaz bir “yeni anormal” olarak tanımlamıştık. 


“Bu olağanüstü tehlikeli durumda, nükleer savaş ve iklim değişikliği insanlık için ciddi tehditler oluşturmasına rağmen büyük ölçüde dikkate alınmıyor. Bu arada siber bilgi savaşının, dünya çapındaki ülkeler, liderler ve birçok altgrup tarafından kullanılması, bu devasa tehditleri daha da güçlendirmekte, demokrasi ve uygarlığı desteklemekte olan bilgi ekosistemini tehlikeye atmaktadır. Aynı zamanda, diğer yıkıcı teknolojiler de dünya güvenlik durumunu daha da zorlaştırmakta ve karmaşık hale getirmektedir” diye yazmıştık. 


Bu tehlikeli durum varlığını devam ettirirken durum daha da kötüleşiyor. Nükleer, iklim ve bilgi savaşı tehditlerinin birleşmesiyle, dünyanın bu tehditlerle başa çıkma ve medeniyet ölçeğinde felaket olasılığını azaltma konusundaki kurumsal ve siyasi kapasitesi de azalmıştır. 
Küresel tehditlerle mücadelede dünya çapındaki hükümetlerin sahip oldukları işlevsel bozukluk nedeniyle, Kıyamet Saati'ni ilerletmek zorunda olduğumuzu düşünüyoruz. Acil müdahale ihtiyacı ivedidir. 


Dünya güvenlik meselelerinin mevcut ve kesinlikle kabul edilemez durumunu iyileştirmek için liderlerin atabileceği -ve vatandaşların talep etmesi gereken- pek çok pratik ve somut adım vardır. 

Bunlar: 


e Amerikan ve Rus liderler, müzakere masasına şunları yapmak için geri dönebilirler: INF Antlaşması'nı yeniden yürürlüğe koymak veya orta menzilli füzelerde gereksiz bir silahlanma yarışını engellemek için başka adımlar atmak; Yeni START'ın sınırlarını 2021'in ötesine genişletmek; nükleer silahların daha fazla azaltılmasının yollarını aramak; her iki ülkenin nükleer cephanelik uyarı durumunun düşürülmesini tartışmak; yeni bir nükleer silahlanma yarışı yaratma tehtidi taşıyan nükleer modernizasyon programlarını sınırlandırmak ve siber savaş, füze savunma, uzay militarizasyonu, hipersonik teknoloji ve savaş alanındaki nükleer silahların ortadan kaldırılması konularında görüşmelere başlamak. 


e Dünya ülkeleri kendilerini, ısınmayı sanayi öncesi dönemden 2 santigrat derecenin “oldukça altındaki” bir değere sınırlayan Paris iklim anlaşmasının sıcaklık hedefine alenen yeniden adamalılar. Bu hedef, iklim bilimi konusunda fikir birliğine varılan görüşler ile tutarlıdır ve bugüne kadarki yetersiz icraatlere rağmen, dünya enerji sisteminde ve arazi kullanımında büyük değişiklikler derhal yerine getirilirse ulaşılabilir durumda olabilir. Eğer bu hedefe ulaşılacaksa, sanayileşmiş ülkelerin emisyonları hızla azaltmaları, başlangıçtaki yetersiz vaatlerinin ötesine geçmeleri ve daha önce sanayileşmiş ülkeler tarafından takip edilen yerleşik, fosil yakıt yoğunluklu aşamaları atlayabilmeleri için gelişmekte olan ülkeleri desteklemeleri gereklidir. 


* ABD vatandaşları kendi hükümetinden iklime yönelik icraat talep etmelidir. İklim değişikliği insanlık için ciddi ve kötüleşen bir tehdittir. Vatandaşlar, hükümetlerinin bunu kabul etmesi ve buna göre hareket etmesi konusunda ısrar etmelidir. Başkan Trump'ın ABD'yi Paris iklim değişikliği anlaşmasından çekme kararı korkunç bir hataydı. 2020 ABD başkanlık seçimlerini kim kazanırsa kazansın bu kararı geri almalıdır. 


* ABD ve İran nükleer anlaşmasının diğer imzacıları, Orta Doğu'da nükleer silahların yayılmasını engellemek için birlikte çalışabilirler. İran, anlaşmanın önemli eşiklerini ihlal etmeye hazırlanıyor. ABD'nin 2020 başkanlık seçimlerini kim kazanırsa kazansın, ister orijinal nükleer anlaşmaya geri dönüş yoluyla isterse yeni ve daha geniş bir anlaşma nın müzakeresi yoluyla olsun, bu sorunun çözülmesine öncelik vermelidir. 


* Uluslararası toplum, hem yerelde hem de uluslar arası sahada bilimin kötüye kullanımına yönelik caydırma ve ceza niteliği taşıyan davranış normları oluşturmak amacıyla çok taraflı tartışmalara başlamalıdır. Bilim, sisli ve karışık zamanlarda dünyaya projeksiyon sağlar. 
Ayrıca bilgi teknolojisinin, halkın siyasi kurumlara, medyaya ve nesnel gerçekliğin varlığına olan güvenini sarsmasını önlemek için de yoğun bir dikkat gerekir. Siber bilgi savaşı, herkesin ortak yararına yönelik bir tehdittir. Aldatma kampanyaları ve gerçeklik ile politik olarak motive edilmiş hayal arasındaki çizgiyi bulanıklaştırmaya niyetli liderler, etkin demokrasiler için nükleer silahlara, iklim değişikliğine ve diğer varoluşsal tehlikelere karşı mücadele yeteneklerini azaltan derin bir tehdittir. 


Küresel güvenlik durumu sürdürülemez ve son derece tehlikeli, ancak liderler değişim ister ve vatandaşlar bunu talep ederse bu durum iyileşebilir. Kıyamet Saati'nin gece yarısından uzaklaşmasına engel olacak hiçbir sebep yok. Geçmişte bilge liderler, dünyanın dört bir yanındaki bilgili ve ilgili vatandaşların baskısı altında hareket ettiğinde bu gerçekleşmişti. 
Dünyanın ihtiyacı olan değişimi zorunlu kılması için kitlesel sivil katılımın gerekli olduğuna inanıyoruz. 


Dünyanın dört bir yanındaki vatandaşlar, sosyal medya dezenformasyonunun maskesini düşürme ve çocuklarının ve torunlarının uzun vadeli umutlarını artırma gücüne sahiptir. 
Gerçekler üzerinde ısrar edebilir ve saçmalığı ortadan kaldırabilirler. Halk protestosu, oy sandığı ve diğer birçok yaratıcı yolu kullanarak liderlerinden, nükleer savaş ve iklim değişikliğinden kaynaklanan varoluşsal tehditleri azaltmaya yönelik acil adımlar atmalarını 
talep edebilirler. İnsanlığın karşı karşıya kalacağı en tehlikeli durum olan gece yarısına 100 
saniye kaldı. Şimdi birleşme ve harekete geçme zamanıdır. 


Başkan ve CEO'nun açıklaması 
İki dakikalık uyarının içinde 


2020 yılında, daha güvenli ve emniyetli bir gezegene doğru ilerlemeyi- ya da bu konudaki 
eksiklikleri- değerlendirmemizi gerektiren önemli yıldönümleri var. Nisan ayında, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevreyi savunmak için ilan edilmiş Dünya Günü'nün 50. Yıldönümü gerçekleşecek. İlk Dünya Günü”nde -22 Nisan 1970- ABD nüfusunun neredeyse yüzde 


10'unu oluşturan 20 milyon Amerikalı, daha sürdürülebilir uygulamaları savunmak için sokaklarda yerini almıştı. Ayrıca Mayıs 2020, nükleer silahların kontrolüne yönelik küresel çabaların temelini oluşturan önemli bir anlaşma olan Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'nın (NPT) 50. yıldönümü. Temmuz ve Ağustos 2020, Hiroşima ve Nagazaki'de ilk kez ve tek seferliğine, nükleer silahların bir savaş aracı olarak test edilmesi ve kullanılmasının 
75. yıldönümü. Bu silahların kullanımlarını azaltma yönündeki çabalar o zamandan beri devam ediyor. 


Son 75 yılda nükleer savaş riskinin şaşırtıcı boyutlara ulaştığı görüldü. ABD ve Sovyetler Birliği hidrojen bombalarını test etti; büyük güçler arasında kazara ya da tasarlayarak, olası değilse de imkân dâhilinde birden çok karşılıklı nükleer saldırı ortamı oluştu; devletler, gittikçe artan sayıda nükleer silah edindi ve son zamanlarda Kuzey Koreli ve Amerikalı liderler arasında karşılıklı çocuksu atışmalar ve ciddi nükleer tehditler görüldü. Konunun iklim tarafında ise, son 50 yıl, insanların çevrelerini tehlikeli bir şekilde bozduğu konusunda artan bir fikir birliğine varılmasına yol açtı. 1978 gibi erken bir tarihte Atom Bilimcileri Bülteni, “İnsanlık dünyayı ısıtıyor mu?” sorusuna “Evet” cevabının verildiği bir kapak konusu ile yayınlanmıştı. 


Ama nasıl ki insanlık kendini yok etmeye tehlikeli bir şekilde yaklaşmışsa, kararlı insanlar tarafından gerçekleştirilen hassas öngörüler ve gezegeni korumak için iyi planlanmış çabalara da şahit oldu. Siyasi liderler, toplam nükleer savaş başlığı sayısını önemli ölçüde azaltabildi ve nükleer savaş olasılığını azaltan bir dizi güven artırıcı önlem alındı. 2016 yılında başka bir iyimser an daha ortaya çıktı: Dünyanın dört bir yanından ülkeler, sera gazı emisyonlarını azaltmanın yollarını planlalamaya ve BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ni temel alan Paris anlaşmasını kabul ederek daha temiz bir geleceğe gitmeyi sağlayacak köprülere yatırım yapmaya başladı. 


Bülten'in Bilim ve Güvenlik Kurulu bu yılki tarihi yıldönümler için Kasım 2019'da Chicago'da toplandı. Yaşadığımız iklim krizini sorumlu bir şekilde durdurmak için mevcut süre hızla azalırken, nükleer kaza riskinin gün geçtikçe arttığı sorunlu bir dönemdeyiz. Bu nedenle ve Bülten’de yer alan diğer sorunlardan dolayı Kıyamet Saati gece yarısına gittikçe daha fazla yaklaşıyor. 


Tecrübeli gözlemcilerin bildiği gibi Kıyamet Saati 2019'da hareket etmedi. Ancak Saat'in dakika ibresi Ocak 2018'de 30 saniye ileri sürülerek gece yarısından iki dakika önceye getirildi. Böylece 1953'ten, Soğuk Savaş'ın ilk yıllarından beri gece yarısına en yakın konuma gelinmiş oldu. Daha önce Ocak 2017'de Saat, gece yarısına 3 dakika kaladan, iki buçuk dakika kalaya ayarlanmıştı. Bu yıl Bilim ve Güvenlik Kurulu, tarihi doğasını tam olarak idrak ederek aldığı kararla, zamanı gece yarısına iki dakika kaladan 100 saniye kalaya taşıdı. 
Aşağıdaki ifadede kurul üyelerinin, saati ayarlama nedenlerini ve dünyanın dört bir yanındaki lider ve vatandaşlara Saat'in gece yarısından uzaklaşması için neler yapmalarını tavsiye ettiklerini göreceksiniz. 


ABD spor terminolojisi, mevcut ana yönelik bir benzetme yapmamıza olanak sağlar. 


Amerikan futbolu taraftarlarının da bildiği gibi; her iki yarının sonunda, son iki dakikayı daha önce gelenlerden ayıran bir ara, iki dakikalık bir ikaz süreci vardır. Kararlar, farklı stratejik referans noktaları ile alınır ve kararlı eylem için beklentiler yükseltilir. Son iki dakika oyuna yeni bir teyakkuz hali getirir ve hem oyuncuların hem de seyircilerin odaklanmasını sağlar. 
Bu noktada her saniye önemlidir. 


Bülten ve Kıyamet Saati'ne göre Dünya, tehlikenin yüksek ve hata marjının düşük olduğu bir dönem olan iki dakikalık uyarı alanına girmiştir. Mevcut durum, dikkat ve yeni, yaratıcı tepkiler gerektiriyor. Karar vericiler, iki dakika içinde olmanın önceki dönemden daha acil bir durum olmadığını iddia ederek tepkisiz kalmaya devam ederse; dünyadaki insanlar, iklim aktivisti Greta Thunberg'ün sözlerini haklı olarak tekrarlamalı ve “Nasıl cüret 

edersin?” demelidir. 


Kamusal katılım ve sivil eylem gereklidir ve buna acilen ihtiyaç vardır. Bilim ve teknoloji muazzam faydalar getirebilir, ama sürekli teyakkuz halinde olunmazsa, büyük riskleri de beraberinde getireceklerdir. Atom Bilimcileri Bülteni, önemli çalışmalarımızı devam ettirmemize ve bunu büyüyen küresel kitlemizle paylaşmamıza olanak sağlayan destekçilerimize müteşekkirdir. Bültenin web sitesine 2019 yılında geçen yıllara göre daha fazla ziyaretçi gelmiş ve dergimiz dünyanın dört bir yanındaki takipçileri tarafından okunmaya ve indirilmeye devam edilmektedir. 


Nükleer risk, iklim değişikliği ve diğer yıkıcı teknolojilere yönelik, özellikle de 35 yaş ve altındakiler arasında yeniden canlanan ilgi, gençlerin şu anda faaliyet gösterdiğimiz kötüleşen ortama pek kayıtsız olmadıklarını; aksine, yarının liderlerinin yeni imajlar, mesajlar, politikalar ve yaklaşımlar aradığını ve artık bugünün liderlerinin onlara güvenilir ve emin bir ortam sağlayacağına inanmadıklarını göstermektedir. 


Rachel Bronson, Başkan & CEO, 23 Ocak 2020, Chicago, IL, The Bulletin of The Atomic Scientists Atom Bilimcileri Bülteni 


GÜNEŞ'İN NE ZAMAN VE NASIL PATLAYACAĞINA İLİŞKİN YENİ 
TAHMİNLER 


Seçkin Deniz, 30.05.2018, Sonsuz Ark, Yayın Dünyası'ndan, Özel Dosyalar, Çeviri 


"Aslına bakarsanız, eğer Dünya'dan gitmenin bir yolunu bulamamış olursak yalnızca bir milyar yıl daha buralarda olacağız. Çünkü her bir milyar yılda bir Güneş'in parlaklığı %10 kadar artmaktadır. %10 parlaklık artışı, kulağa pek fazla gelmiyor olabilir ancak parlaklıktaki bu artış Dünya üzerindeki yaşamı bitirecek." 


Güneşimiz nasıl ölecek, ne zaman ölecek ve ölümünün ardından nasıl görünecek? Bu korkunç 


senaryoya biz de tanıklık edebilecek miyiz? 


Bilim insanları, Güneş Sistemimizin sonunun neye benzeyeceği ve bunun ne zaman gerçekleşeceği konusunda yeni tahminlerde bulundular. Tahminlere göre insanlar bu son sahneyi göremeyecekler. 


Uluslararası bir astronom ekibi, bu sorunun muhtemel senaryoları üzerine araştırma yürüttü ve gezegensel bir bulutsunun büyük olasılıkla bir Güneş ölümüne tanık olacağı bulgusuna ulaştı. 


Güneş Sisteminde kendisiyle hemen hemen aynı zamanlarda oluşmuş diğer gök cisimlerine dayanarak yapılan ölçümlerde Güneşimizin yaklaşık 4.6 milyar yıl yaşında olduğunu biliyoruz. Diğer yıldızlara dönük gözlemlerle, astronomlar, Güneş'in yaklaşık 10 milyar yıl içinde ömrünün sonuna ulaşacağını tahmin ediyorlar. Ancak bu süreç içerisinde meydana gelmesi tahmin edilen başka şeyler de var. Yaklaşık 5 milyar yıl içerisinde, Güneşimiz kırmızı bir deve dönüşecek. Çekirdeği büzülecek fakat dış katmanları Mars'ın yörüngesine kadar genişleyecek ve eğer gezegenimiz hala etrafta ise bu süreçte gezegenimizi de yutacak. 


Kesin olan şu ki; o zamana kadar bizler kesinlikle etrafta olmayacağız. Aslına bakarsanız, eğer Dünya'dan gitmenin bir yolunu bulamamış olursak yalnızca bir milyar yıl daha buralarda 
olacağız. Çünkü her bir milyar yılda bir Güneş'in parlaklığı %10 kadar artmaktadır. 9010 
parlaklık artışı, kulağa pek fazla gelmiyor olabilir ancak parlaklıktaki bu artış Dünya üzerindeki yaşamı bitirecek. Okyanuslar, buharlaşacak ve yeryüzü suyun oluşumu için çok sıcak bir yer olacak. 


Kırmızı bir devin ardından ne geleceğini kestirmek oldukça zordur. Geçmişte yapılan pek çok çalışma, parlak bir gezegen bulutsusu oluşması için, ilk yıldızın, Güneş'in iki katı kadar büyük olması gerektiği bulgusuna ulaştı. 


7 Mayıs'ta (2018) Nature Astronomy'de yayımlanan bir araştırmada, uluslararası bir 
astronom ekibi, bilgisayar modellemesi kullanarak, tıpkı her 100 yıldızdan 90'ında olduğu gibi; bizim Güneşimizin de büyük olasılıkla kırmızı bir devden beyaz bir cüceye büzüleceği ve daha sonra da gezegensel bir bulutsu olarak biteceği tahmininde bulundu. 


Bir yıldız öldüğünde, zarf olarak bilinen bir gaz ve toz kütlesini uzaya saçar. Bu zarf, yıldızın kütlesinin yarısı kadar olabilir. Bu yıldızın çekirdeğini ortaya çıkarır ve bu nokta; yıldızın hayatında, yakıtın tükendiği noktadır, nihayetinde ömrü tükenir ve ölür. Ancak o zaman sıcak çekirdek, yaklaşık 10.000 yıl boyunca (astronomide oldukça kısa bir zaman) parlayacak bir zarf saçar. Gezegensel bulutsusunu görülebilir kılan da budur. Bazıları o kadar parlaktır ki; yıldızın kendisini bile gözlemlemenin oldukça yorucu olacağı on milyonlarca ışık yılı uzaklıklardan bile görülebilir. 


Kedi Gözü Bulutsusu / Görsel: NASA/ESA 


Araştırma ekibinin oluşturduğu veri modeli esasında farklı yıldız türlerinin yaşam döngülerine yönelik tahminler geliştiriyor ve farklı yıldız kütleleriyle ilişkili gezegensel bulutsunun parlaklığını anlamaya çalışıyor. Gezegensel bulutsular; Helix Bulutsusu, Kedi Gözü Bulutsusu, Halka Bulutsusu ve Kabarcık Bulutsusu ünlüleri bulunan, gözlemlenebilir Evren boyunca görece yaygın bulunurlar. 


Gezegensel bulutsuların bu isimle anılmalarının tek nedeni gezegenlerle ilgili olmasından kaynaklı değil, aynı zamanda ilk gezegensel bulutsu 18. yüzyılın sonlarında William Herschel tarafından keşfedildiğinde; o zaman kullanılan teleskoplardan yapılan gözlemlerde görünüşünün gezegenlere benzemesinden kaynaklıdır. 


Yaklaşık 25 yıl önce, astronomlar, olağandışı bir şey fark etti: Diğer galaksilerdeki en parlak gezegensel bulutsuların tamamı neredeyse aynı parlaklıktalar. Bu durum, —teorik olarak- şu anlama gelmektedir; diğer galaksilerdeki gezegensel bulutsulara bakarak, astronomlar onların ne kadar uzakta olduklarını da hesaplayabilir. Elde edilen verilen bu durumun doğru olduğunu gösterdi, fakat modeller çelişki gösteriyordu. 


Yaşlı, düşük kütleli yıldızlar daha büyük genç yıldızlardan çok daha sönük gezegensel bulutsuları oluşturmalıdır. Bu da 25 yıllık bir çelişkinin kaynağı haline gelmiş durumdaydı. 
Veriler, Güneş gibi düşük kütleli yıldızlardan parlak gezegensel bulutsular elde edebileceğimizi söylüyor, fakat modeller bunun imkansız olduğunu; Güneş kütlesinin yaklaşık iki katından daha az bir şeyin, bir gezegen bulutsusunu çok sönük yapacağını söylüyordu. 


Bu sorun yeni modellerle çözüldü ve Güneş'in görülebilir bir bulutsu oluşturabilen yıldız için yaklaşık alt kütle sınırı olduğu gösterildi. Hatta Güneş'in 1.1 kat katından daha az kütleye sahip bir yıldız, görünür bir bulutsu oluşturamazken, öte yandan Güneş'in kütlesinden 3 kat daha büyük kütleli yıldızlar daha parlak bulutsular oluşturacak. Bu kat aralığındaki diğer tüm yıldızlar için tahmin edilen parlaklık, gözlemlenene çok yakındır. 


Böylece, artık yalnızca ölçülmesi oldukça zor bir aralık olan birkaç milyar yıl gibi uzak galaksilerdeki yıldızların mevcudiyetini ölçmenin bir yoluna sahip değiliz, aynı zamanda da Güneşimizin ölürken neler olabileceğini de bulmuş olduk. 


Gürkan Akçay, Boğaziçi Üniversitesi, 7 Mayıs 2018, Bilim Fili, Çeviri 


Alıntı Kaynak: 
BilimFili.com "Güneş'in Ne Zaman ve Nasıl Patlayacağına İlişkin Yeni Tahminler Yapıldı" https://bilimfili.com/gunesin-ne-zaman-ve-nasil-patlayacagina-iliskin-yeni-tahminler-yapildi/ 


Kaynaklar ve İleri Okuma: 

l- Scientists Have Figured Out When And How Our Sun Will Explode, And It's Going to Be Epic. ScienceAlert/Michelle Starr. (accessed May 7, 

2018). https://www.sciencealert.com/what-will-happen-after-the-sun-dies-planetary-nebula 2- The mysterious age invariance of the planetary nebula luminosity function bright cut-off. 
Nature Astronomy, (May, 2018). https://Www.nature.com/articles/s41550-018-0453-9 


MADDENİN BAŞKA BİR YENİ HÂLİ: RYDBERG POLARONLARI 
Seçkin Deniz, 23.05.2018, Sonsuz Ark, Yayın Dünyası'ndan, Özel Dosyalar, Çeviri 


" Eğer bir öbek strontiyum atomu alıp dondurursanız, sonra da içlerinden birini uyarırsanız, tuhaf bir şey olur: Atom, kendine en yakın duran arkadaşlarıyla toplu bir kucaklaşma yapar." 


ABD ve Avusturya'dan araştırmacılar, ultra-soğuk koşullarda lazer kullanarak, atomların doğada daha önce görülmemiş karmaşık bir yapı oluşturmasını sağladı. Bu egzotik madde hâli “Rydberg polaronları” olarak adlandırılıyor ve çok düşük sıcaklıklarda oluşturulabiliyor. Bir elektron, çekirdeğinden o kadar uzak bir yörüngede bulunuyor ki, yörüngenin içinde kalan başka atomlar olabiliyor. Bu atomların hepsi zayıf bir bağ yaparak, Rydberg polaronları oluyorlar. 


Peki bu nasıl gerçekleşebiliyor? Eğer bir öbek strontiyum atomu alıp dondurursanız, sonra da içlerinden birini uyarırsanız, tuhaf bir şey olur: Atom, kendine en yakın duran arkadaşlarıyla toplu bir kucaklaşma yapar. Bu, aşırı düşük sıcaklıklarda parçacıkların nasıl etkileşimler yapabileceğine ilişkin dikkate değer bir örnek sunar. 


Ortaokulda atomun yapısına ilişkin gördüğümüz çizimlerden, atom çekirdeği ile elektronlar arasında epeyce mesafe olduğunu biliyoruz. Fakat aslında atomun yapısı öyle bir gezegenuydu görüntüsünde değildir. Çekirdekle elektron arası uzaklık da ölçeğe uygun değildir; çünkü öyle bir çizim için ya sayfayı metrelerce uzatmak, ya da elektronu görünmeyecek denli küçük basmak gerekecektir. 


Elektronlar aslında çekirdek etrafındaki olasılık bulutlarındaki dalgalar gibi düşünülebilir ama asıl durumu akılda tutarak bu basitleştirilmiş görünüm üzerinden devam edebiliriz. 


Bilimciler, çekirdek ile elektron olasılık bulutları arasındaki boşluğa başka atomlar sıkıştırıp sıkıştıramayacaklarını sınamak için Bose-Einstein yoğuşuk maddesi üzerine yapılan çalışmalar ile Rydberg atomu adı verilen nesnenin oluşturulmasına ilişkin çalışmaları harmanladı. 


(5) O 
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Çizimde, atomlarla dolu bir dev atom görülüyor. Çekirdek kırmızı, elektron mavi ve ikisi arasına da bir sürü başka yeşil atom dolmuş. Görsel Telif: TU Wien 


Bir atom topluluğundan mümkün olan en yüksek ısı enerjisini emdiğinizde, atomlar bireysel kimliklerini yitirerek, aynı kuantum durumlarını paylaşmaya başlar. Maddenin bu hâline Bose-Einstein yoğuşuk maddesi adı verilir. Parçacıkları mutlak sıfıra yakın sıcaklıklara kadar soğutmak oldukça güç olup, kuantum özelliklerini incelemek son derece sessiz koşullar ister. 
Yapılan son çalışmada bilimciler çok sayıda strontiyum atomunu böyle bir yoğuşuk madde olana dek soğutup, ardından içlerinden birine lazer tuttu. Amaç, seçilen atomu, elektronlarından bir ya da birkaç tanesi çekirdekten uzaktaki bir yörüngeye fırlatacak şekilde vurmaktı; yani Rydberg atomu adı verilen bir uyarılmış durum yaratmaktı. 


Polaron sözcüğünün nereden geldiğini anlamak için ise tanıma bakalım: Polaronlar, tekil bir parçacığın çevresiyle güçlü bir etkileşime girmesi ve yakınlardaki elektronların, iyonların veya atomların kendilerini yeniden düzenlemesine neden olması sonucu parçacığın kendisiyle birlikte taşıdığı bir çeşit kaplama oluşturmalarıyla oluşur. Polaronun kendisi, başlangıçtaki parçacığın özelliklerine ve çevresine entegre olan bir topluluktur. Rydberg polaronları daha önce rubidyum ile oluşturulmuştu ama strontiyumun kullanılması fizikçilerin kaplanmış Rydberg atomlarının enerjisini daha net çözmelerini sağladı. 


Deneye dönersek, uyarılmış atomda elektronun çekirdekten ne kadarlık bir uzaklığa gitmesi bekleniyordu? 


Viyana Teknik Üniversitesi'nden kuramsal parçacık fizikçisi Joachim Burgdörfer, bunun birkaç yüz nanometreye kadar çıkabileceğini söylüyor; yani hidrojen atomunun yarıçapından bin kat daha büyük bir uzaklık. En azından bir bütün atomun sığabileceği kadar yer olur gibi görünüyor. 


Bilgisayar simülasyonları, atomlar arası uzaklığın, elektron ile çekirdek arası uzaklıktan çok daha küçük olacağına işaret ediyordu. Kuramsal olarak bu kuantum sıçraması (elektronun uzağa fırlayışı), yakınlarda bulunan 170 kadar strontiyum atomunun araya sığabileceği bir 


yörünge oluşturabilirdi. Asıl merak edilen şey ise bu atom kalabalığının alışık olmadıkları öyle bir kucaklaşmada birbirlerini nasıl etkileyebilecekleri idi. 


Viyana Üniversitesi fizikçilerinden Shuhei Yoshida, atomların elektrik yüklerinin olmadığını, dolayısıyla elektrona çok düşük düzeyde bir kuvvet uyguladıklarını belirtiyor. Ama uyarılmış elektrona yine de strontiyum atomları tarafından etkiyen bir kuvvet olacaktı. Onu yörüngesinden çıkarmaya yetmezdi ama sistemin toplam enerji miktarını düşürmeye yetiyordu. 


Enerjideki böyle bir düşüş, kuramsal olarak Rydberg atomu ile strontiyum atomları arasında zayıf bir bağ kurulması demektir. Bu durumda strontiyum atomları “Rydberg polaronları” adını alır. Yapılan deneyde bunun gerçekleştiğine ilişkin kanıt elde edilmiş oldu. 


Yoshida bunun son derece alışılmadık bir durum olduğunu, normalde kendine elektronlu bağlayan yüklü çekirdeklerle uğraştıklarını söylüyor. Burada ise nötr atomları bağlayan bir elektron var. Maddenin bu zayıf bağlı yeni hâlinin, Bose-Einstein yoğuşuk maddesi çalışmalarında işe yarayabileceği düşünülüyor. 


Sevkan Uzel, Yıldız Teknik Üniversitesi, 3 Mart 2018, Çeviri, Bilim Fili 


Alıntı Kaynak: 

BilimFili.com "Maddenin Başka Bir Yeni Hâli: Rydberg Polaronları" https://bilimfili.com/maddenin-baska-bir-yeni-hali-rydberg-polaronlari/ 

Kaynaklar ve İleri Okuma: 

1- Science Alert, “Physicists Just Stuffed an Atom Full of Atoms And Created a Brand New State of Matter” https://www.sciencealert.com/exotic-new-matter-rydberg-polaron-molecule- bose-einstein-condensate 

2- Science Bulletin, “Physicists build bizarre molecules called “Rydberg 

polarons?” https://sciencebulletin.org/archives/20731.html 

3- Schmidt et al, Theory of excitation of Rydberg polarons in an atomic quantum gas, Physical Review A (2018). DOI: 

10.1103/PhysRevA.97.022707 https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett. 120. 
083401 


SAVAŞIN YENİ SİLAHLARI -THE NEW WEAPONS OF WAR- 
Seçkin Deniz, 05.02.2019, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 


Sonsuz Ark'ın Notu: Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, CEPA (Avrupa Politika Analiz Merkezi)'dan Edward Lucas'a aittir ve Batı (ABD-Avrupa)-Rusya ilişkilerinde yaşanan gerginliklerde kullanılan '4 Yeni Silah' türünü irdelemekte ve Rusya'nın nükleer silahlarla ilgili parlak gösterilerinden etkilenmek yerine (Batı da bu tür silahları üretmeye devam etmektedir) bu yeni silahlar üzerine düşünülmesini önermektedir. Analist, bu dört silahı ya da taktiği şu şekilde değerlendirmektedir; derin sahtelik- deepfake (gerçekte olmayan şeylerin olmuş gibi gösterilmesi), Yapay Zeka (A.I)-Makinelerin Öğrenmesi, süper doxxing 


(muhalifleri teşhir etme, yıldırma ve baskı altına alma) ve yabancılaştırılmış sosyal gruplar.. 
Karanlık Spekülatör George Soros Davos 2019'da "Açık Toplumlara Yönelik Yapay Zeka (AT) Tehdidi -The AI Threat to Open Societies-" başlıklı sunumunda da benzer tehlikelerden bahsetmişti. Ki; tıpkı Batı gibi Rusya da bu silahları veya taktikleri kullanmaktadır; ancak gerçek fotoğrafta analistin bahsettiği silahlar ABD ve Avrupa tarafından üretilmiş ve aktif olarak Türkiye ve benzer ülkelere karşı kullanılmaktadır. Örneğin; 17-25 Aralık 2013 FETÖ yargı emniyet darbesinde ve Mıt Tırları hadisesinde, ABD ve Avrupa deppefake ve süper doxxing silahlarını, 2013 Gezi Terörü'nde, durdurulan 15 Temmuz 2016 FETÖ-NATO-ABD-AB askeri darbesinde bu silahlara ek olarak, 2014 ve sonrasındaki tüm seçimlerde, 'yabancılaştırılmış sosyal gruplar' ve sosyal medya merkezli yapay zeka uygulamaları gibi dört silah Türkiye'ye karşı aktif bir şekilde kullanılmıştır. Analize konu edilen bu silahlar şu anda Venezuela'ın 9067 ile seçilmiş Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı açık bir şekilde kullanılmaktadır. Yani tıpkı Soros gibi, ABD ve Avrupa olarak, Bütün Batı bütün dünyaya karşı kullandıkları bu silahların kendilerine karşı kullanılmasından korkmaktadırlar... Çünkü hedef ülkelerde elde ettikleri sonuçlardan çok daha ağır sonuçlarla karşılaşabilecekleri bir Batı çürümüşlüğüne sahip olduklarının farkındadırlar.. Bu gerçeği analistin şu cümlesinde net bir şekilde görmek mümkündür: "Batı toplumlarında sosyal güven ve kamu güveni azaldıkça, bölünme ve ayaklanma potansiyeli artar." Unutmamalıyız Sanal Savaş ve Kitle Aldatma Silahları, Çin ve Rusya'yı da kapsayan Satanist Batı'nın ürettiği insanlık düşmanı yöntemlerin tamamına verilen addır. Türkiye bu anlamda etkin savunma ve karşı saldırı sistemlerini güçlendirmeli ve dostlarına bu desteği vermelidir. 


Rusya'dan yoğun ve hızlı bir şekilde korku hikayeleri geliyor. Bunlardan biri, büyük bir nükleer torpido veya dron olan Poseidon'u içeriyor. Rusya, silahlarındaki çeşitliliğin ve verimin ayrıntılarını hevesle sızdırıyor. Hatta bazıları doğru da olabilir. Sözde yenilmez bir silah da, bu yıl hizmete giren Avangard hipersonik füzesi. 


Bunlar ve Kremlin cephaneliğine yeni eklenenler, Batı askeri planlamacılarını ve istihbarat teşkilatlarını kesinlikle çok düşündürmeli. Ancak bu silahlar büyük resmi değiştirmezler. 
Rusya askeri olarak ABD ve müttefiklerinden çok daha zayıf. Herhangi bir tam ölçekli çatışmada kaybeder. Herhangi bir nükleer çatışma olursa, hepimiz ölürüz. Soğuk savaştan bu yana bu durum hiç değişmedi. Yeni silahların asıl önemi yereldedir: Rusların ülkelerinin hala bir süper güç olduğunu ve askeri-sanayi kompleksine aktarılan vergi gelirlerinin akıllıca harcandığını güvence altına almak için varlar. 


Oysa Rusya'nın stratejik hedefi Batı'yı yok etmek değil, onu böl ve yönet taktikleri ile sınırlandırmaktır. Bu istismar alanları, ülkeler (ABD ve Avrupalı müttefikleri arasında olduğu gibi) ve bu ülkelerdeki etnik, dilbilimsel, dini ve sosyal çatlaklar gibi bölünmeler ve gerilimler arasındaki değişimlerdir. Bu değişimler şu anda Brexit'le İngiltere'yi, göç konusunda Avrupa ülkelerini veya Trump'la ABD'yi etkileyen politikalar gibi politik kutuplaşmalar da yardımcı olmaktadır. 


Nükleer silahlar, eski veya yeni, bu konuda çok az rol oynamaktadır. Askeri sindirmenin yeri 


vardır, ancak bu Kremlin'in anlaşmazlık tohumları ekmek için kullandığı birçok taktikten sadece bir tanesi. Diğerleri siber saldırılar, bilgi işlemleri, parayla satın alma, yasal sistemin kullanılması (bazen “kanun alanı” olarak adlandırılır), enerji ihracatından yararlanılması ve yıkımın arttırılması sayılabilir. Rus televizyonunda gördüğümüz parlak, parlatılmış şeylerden etkilenmek yerine, Rusya'nın şu anda kullandığı silahlara nasıl karşı koyacağımızı düşünsek daha iyi olur. 


Yeni nesil silahları da bu kinetik olmayan, askeri olmayan savaş şeklinde düşünmeliyiz. 


Bize yönelik yeni bir tehlike “derin sahtelik- deepfake ”-; gerçek hayattaki kişilerin hiç yapmadıkları veya söylemedikleri şeyleri söyleyip yaptıklarını gösteren, yazılımın yarattığı ses ve video materyali. Film yapımcıları tarafından kullanılan CGI tekniklerini yıllardır tanıyoruz. Onlar zahmetli ve maliyetliydi. Şimdi ucuz ve hızlılar. Deepfakes bir politikacının gülünç veya küfürlü görünmesini sağlamak veya 'teslim olma emri vermek için' kullanılabilir. 


İkincisi, Yapay Zeka (AT) kullanımı ve telefon görüşmeleri, sohbet mesajları vb. siyasi veya düşmanca amaçlarla kullanılabilecek gerçekçi elektronik etkileşimler oluşturmak için makine öğrenmesi ilgili bir tehlikedir. Gerçeğe benzeyen telefon görüşmeleri, metinler ve sosyal medya mesajları, seçmenleri rahatsız etmek veya dikkatini dağıtmak veya fikirlerini şekillendirmek için kullanılabilir. 


Üçüncü bir taktik ise “süper doxxing” (Seçkin Deniz'in notu: Birini dox etmek, özellikle intikam almak için,o kişiyle ilgili özel bilgileri halka açık bir şekilde tanımlamak veya yayınlamaktır. Birisini 'yutturmak', polis tepkisine yol açan tehlikeli bir durumu yanlış rapor etmektir. Her iki eylem de yıpratıcı ve zararlıdır.); muhalifleri online olarak sindirme ve yıldırmak. Doxxing yeni değildir, ancak bir ulus devletin insan ve elektronik istihbarat servisinin kaynakları onu daha da nahoş ve etkili hale getirebilir. Bu, kişisel bilgilerin sızdırılması, zayıf yönlerin kullanılması veya bireyin kişisel hayatındaki potansiyel utançlardan kaynaklanabilir. Aynı teknikler aile üyelerine de uygulanabilir. 


İzlenecek dördüncü taktik yabancılaştırılmış sosyal grupların yoğun kullanımıdır. Batı toplumlarında sosyal güven ve kamu güveni azaldıkça, bölünme ve ayaklanma potansiyeli artar. Birçok Avrupa ülkesinde protesto hareketleri, tetikçi gruplar ve diğer sosyal veya kültürel örgütlerle Rus bağlantıları gözlendi. Amaç onları siyasallaştırmak veya yıkıcı araçlar için kullanmak olabilir. 


Bu silahların çoğunu Rus televizyonunda göremezsiniz. Kendinize nedenini sorunuz. 
Edward Lucas, 22.01.2019, CEPA (Avrupa Politika Analiz Merkezi) 
(Tüm görüşler yazara aittir ve temsil ettikleri kurumların veya Avrupa Politika Analiz 


Merkezi'nin pozisyonunu veya görüşlerini temsil etmemektedir.) 
Not: Çeviri programları kullanılarak İngilizce'den çevrilmiştir. 


TÜRKİYE'DE EVRİM TEORİSİ VE BASKILAR 
Yağız Senem- 21 Mart 2012 -evrensel 


Dünyanın birçok ülkesinde hala Darwin'e ve evrim teorisine saldırılar sürüyor.Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yaptığı başarı tespit sınavında Darwin ile ilgili soruda kullanılan görselde Darwin'in maymun olarak tasvir edilmesi, geçmişte ülkemizin en önemli bilimsel kuruluşlarından 


Peki evrim neden ülkemizde hala saldırılara uğramakta, evrim göz ardı edilerek biyoloji anlatılabilir mi, evrimin kanıtları var mıdır? Prof. Dr. Korhan Tunçtaner'den bu konuyla ilgili görüşlerini aldık. 


Evrimsiz biyoloji olur mu? 


Canlılığın ilk ortaya çıktığı zamandan beri(3.8 milyar yıldır) birçok canlı ortaya çıkmış bir kısmı yok olmuş bir kısmı evrim geçirerek yeni özellikler elde etmişler ve kalıtım 

yoluyla günümüze kadar gelmişlerdir.Canlıları inceleyen biyoloji evrimi reddetmez dolayısıyla. Aslında “Evrim ışığı olmaksızın biyolojide hiçbir şeyin anlamı yoktur.” diyen 


Dobzhansky konuyu en iyi şekilde özetlemektedir. 
Evrim teorisi ilk ne zaman ortaya çıkmıştır? 


1800”lü yıllardan önce evrim konusunda düşünceler çok farklıydı. Bütün kutsal kitaplarda insanın özel olarak yaratıldığı diğer canlıların ayrı zamanlarda yaratıldığı ve değişmediği anlatılır.1800”ler de evrim teorisi ortaya çıktı.Başta Darwin 1859 yılında Türlerin Kökeni isimli bir kitap yayımlayarak türlerin kökeni ile ilgili bilgileri bu kitapta topladı. Ancak Darwin'in evrim kuramı konusunda farklı görüşler ortaya çıktı.Bu kuram olduğu gibi edilmedi.Geliştirilerek günümüze kadar getirildi ve günümüzde hala geliştirilmektedir. Ancak 


dinsel açıdan değerlendirme yapanlar bu kuramları hiçbir zaman kabul etmedi. 
Evrim teorisinin kanıtları var mıdır? 


Evrim için zaman geçtikçe yeni kanıtlar ortaya çıkmaktadır. Genetikbilimi, embriyoloji, paleontoloji(Fosilbilim), morfoloji bilimlerinde yararlanılarak günümüzdeki canlıların evrim geçirdiği konusunda yeni kanıtlar ortaya çıkmaktadır. Örneğin geçtiğimiz günlerde Çin'de bulunan bir fosil incelendi ve farklı bir insan türüne ait olduğu anlaşıldı. Bunun gibi birçok 


örnek bulunmakta ve zaman geçtikçe bulunacaktır. 
Evrime karşı olan baskının sebebi nedir? 


Evrimsel düşünceye ve Darwin'e geçmişte baskılar olmuştur ve hala olmaktadır.Bunun sebebi 


insanların inançlarıyla evrimin çatışma halinde olmasıdır.İnançlı insanlar kutsal kitaplarda ki 


bilgilere inanır ve sorgulamaz çünkü sorgulamak yasaktır,yazılan herşey olduğu gibi kabul edilmiştir.Bu şekilde inançları kuvvetli olan insanlar evrimi yadırgamaktadır. ABD'de bile 
1925 yılında bir öğretmen evrim kuramının okullarda yasaklanmasına karşı tepkisi nedeniyle 
yargılanmış ve suçlu bulunmuştur.Bu olay SCOPE davası olarakta bilinir. ABD'de 1967 
yılında okullardaki öğretim programlarında evrim dersinin yer alması kabul edilmiştir tabi yaratılış teorisiyle birlikte. Günümüzde hala ABD'nin yarısı evrime inanmamaktadır. Tabi bu oran Türkiye'de çok daha fazladır. Türkiye'nin de bu konudaki tutumu eğitim düzeyinin ve niteliğinin yüksek olmamasından kaynaklanıyor.Zamanla eğitim düzeyi yükseldikçe ve yeni 


kanıtlar ortaya çıktıkça bu oran Türkiye'de de yükselecektir. 
Türkiye'de bu baskıyı engellemek için neler yapılabilir? 


Öncelikle üniversiteler özgür düşüncenin ve bilimin egemen olduğu kurumlar olmalı. Eğitim ve öğretimin yapıldığı tüm kurumlar bilimsel düşünceye açık olmalı. Evrim konusu liselerde ve üniversitelerde geniş bir şekilde öğretilmeli. Ülkemizde ki eğitim ve öğretim politikaları çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmalı. Karar mercileri buna uygun plan ve programa yer vermeli.Sınırlayıcı ve baskılayıcı politikalar ülkemizdekiözgür düşünce ortamını,bilimi 


engeller. 


EVRİM TEORİSİNE KARŞI BİR ÜNİVERSİTE 


Mehveş Evin-09.05.2012-milliyet 


İnsanlar, istediğine inanır, istediğine inanmaz... Ancak bilim dünyası için evrim teorisini reddetmek, yerçekimi kanununu reddetmekten farksız. Bu yüzden evrim karşıtı sempozyum düzenleyen Marmara Üniversitesi, bilimin dışındadır. 


Evrim teorisi ezel ebed bu ülkede tartışılır. Bazıları, dini gerekçelerle evrim teorisini reddederken, bazıları hayatlarının bir numaralı meselesi haline getirdi. Öyle ki, bu ülkede evrim teorisini destekleyen, anlatan internet siteleri bile çeşitli bahanelerle kapatıldı. 

Şahsen kimin evrim teorisine inandığı, kimin inanmadığı beni zerre kadar ilgilendirmiyor. 
Tabii bu kişi benim doktorum veya referans aldığım bir bilim insanı olmadığı sürece! İsteyen, istediği kadar evrimi tartışabilir. Bu konuda ahkâm kesenlerin, Darwin ya da ondan sonra gelen yüzlerce bilim insanının yaptığı binlerce gözlemi değerlendirecek kapasitede olmadığı sürece görüşlerinin bir değeri yok. 

Ancak bir üniversitenin, 21'inci yüzyılda evrim teorisini çürütme gayesiyle sempozyum düzenlemesi tek kelimeyle gülünç. Evet, yanlış duymadınız! 


Marmara Üniversitesi, 16-17 Mayıs tarihlerinde “Bilim Türler Arası Evrimi Neden Kabul Etmiyor?” başlıklı bir sempozyum yapacağını ilan etti. Dikkat ederseniz başlığı “Evrim tartışması” ya da “Din, türler arası evrimi neden kabul etmiyor?” falan değil. Yekten, bilimin 


evrimi reddettiğini iddia ediyor! Anlayacağınız, başlığı bile yalan... 


Bilimsel özgürlükmüş! 
Üniversite Konseyleri Derneği, dün konuyla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Bilimsel hiçbir dayanağı olmayan bu etkinliğin bilimsellik savlarıyla düzenlenmesinin, bunun bir üniversitede yapılarak meşruiyet kazanma çabasının bir sahtekârlık olduğunu birçok bilim insanı dile getiriyor. 


Dernek, Marmara Üniversitesi yönetiminin bugüne kadar aldığı tavrı da eleştiriyor. M.Ü. 
Rektörü Prof. Dr. Zafer Gül derneğin bu konuyla ilgili randevu taleplerini yanıtsız bırakmış. 
Bilim insanlarının bireysel kaygı ve eleştirileriyse rektörlük tarafından “bilimsel özgürlük”, “öğrenci faaliyetlerini destekleme? ve “yaratılış görüşünün de bilimsel bir sav olduğu” argümanlarıyla yanıtlanmış. 

Bilemiyorum hangi dünyada yaşıyorlar ama yaratılış görüşü -ilahiyat bölümleri hariç- dünyanın hiçbir üniversitesinde bilimsel kabul görmedi. 

Konunun çarpıtılma şekli ayrıca düşündürücü... “Bilimde özgürlük? diyerek bilim dışı konuları üniversiteye taşıma çabası, özgürlük değildir. Bu mantığı savunanlar, bir bilim insanının camiye gidip evrim teorisi hakkında vaaz vermesi de özgürlük çerçevesinde değerlendirsin de görelim! 

İmza kampanyası 

Kendini inkar edenlere, unutanlara hatırlatalım: Üniversiteler, bilimsel bilginin üretildiği kurumlardır. Bilimsel bilgi inançla değil, bilimsel süreçlerle üretilir. Bir kişinin inanç sahibi olması bilim yapmasına engel değil. Ancak o kişi -eğer bilim yapmak istiyorsa- sahip olduğu inançların yönlendirmesine göre değil, bilimsel süreçlere dayanarak bilim yapmak zorundadır. 
Bilim camiası, bilimsel süreçlerin dışında üretilen bilgileri, bilimsel bilgi olarak kabul etmez. 
Bilimsel süreçlerin dışında bilgi üretilmesi bilim etiği ilkelerine aykırıdır. Bu tür davranışlar, tüm dünya bilim camiasında uydurma, saptırma gerekçeleriyle bilimde sahtekârlık 

olarak nitelendirilir... 

Marmara Üniversitesi”ndeki evrim karşıtı sempozyumun iptal edilmesi için bir de 

imza kampanyası yürütülüyor. Yüzlerce akademisyen, hekim ve öğrencinin http://evrimkarsitisempozyumiptaledilsin.blogspot.com adresinde toplanan imzaları Marmara Üniversitesi'ne iletilecek. 

Marmara Üniversitesi bilimle bağdaşmayan faaliyetleri desteklemekte ısrar edecekse, “üniversite” kimliğini gözden geçirmesi gerekecek. 


Teori VE Bakteri 

- Evrim teorisi, adı üzerinde “teori'dir diyenlere: Newton'ın yerçekimi teorisi de kendisi tarafından ‘teori’ olarak adlandırıldı. Bugün hem Darwin, hem de Newton'ın buluşları “bilimsel teoridir. Bilimsel teori, bizim atıp tutmalarımıza benzemez, ciddi, kanıtlanmış, üzerinde binlerce gözlem yapılmış anlamına gelir. 

- Charles Darwin'in türler hakkındaki orijinal yazısına yönelik eleştirilerle de evrim teorisi çürütülmeye çalışılıyor. Bunun da mantığı zayıf, zira Newton da ilk notlarında pek çok şeyi yanlış yazmıştı. Bu tür iddialar, teorinin kendisini çürütmeye yetmiyor. 

- Evrim, bitkilerden hayvanlara ve tek hücreli organizmalarda, gözlemlerle kanıtlandı. 
Kaliforniya'daki Berkeley Üniversitesi'nin tıp sayfasında şu sözler yazılı: “Evrim teorisi, bakterilerin direnç kazanacağını anlatıyordu. Ancak evrim teorisi, aynı zamanda doktor ve 


hastalara antibiyotik direncini ertelemek için spesifik stratejiler de sunuyor. Bakterinin evrimini anlamak, onların evrimini kontrol etmek, faydalı antibiyotiklerin ömürlerini uzatmamıza yardımcı oluyor.” 


DARWİN'E OSMANLI İLGİSİ 
Şükran Pakkan — 24.08.2010- milliyet.com.tr/pembenar/darwin-e-osmanli-ilgisi- 
1124499 
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1860'lı yıllarda Evrim Kuramı'nı anlatan Baha Tevfik, Darwin'i anlatırken, “Filhakika buna hiddet edenler pek çoktur” demekle birlikte “İnsan maymundan azmışdır” diye açıkça yazabiliyordu 

Charles Robert Darwin'in, doğumunun 200. yılında TÜBİTAK tarafından yayımlanan Bilim 


ve Teknik dergisi kapağından çıkarılması günümüzde dahi tartışma konusu olurken, evrim kuramının Osmanlıca literatüre 1860'lı yılların sonlarında girdiği ve herhangi bir sansür görmeden özgürce tanıtıldığı ortaya çıktı. Osmanlı döneminde ve Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki yayınlarda büyük ilgi gören evrim kuramı o dönem “İnsan maymundan azmışdır cümlesiyle formüle edildi. 


Ed 


İnsanın yaratılışı 

“Toplumsal Tarih” dergisi son sayısında, İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bilimi Siyasi Tarih Anabilim Dalı Başkanı Mehmet Ö. Alkan'ın kendi arşivinden faydalanarak yazdığı “Osmanlı'da Darwinizm ve Evrim Kuramı” başlıklı yazısına yer verdi. Yazı, Darwin'in neredeyse bir asırdan daha uzun bir süre önce Osmanlı dönemindeki yayınlarda sansür görmeden anlatıldığı ve hakkında uzun tartışmalar yapıldığını ortaya koydu. Avrupa'da 1859'da Darwin'in “Türlerin Kökeni” adlı eseri ile yeniden popüler olan yaratılış ve evrim konusunun Osmanlı'ya ulaşmakta gecikmediğini anlatan Alkan'ın saptamaları şöyle: 

- 1870”lerin hemen başında Avrupa'da olduğu gibi Osmanlı aydınları arasında da dünyanın yaratılışı, insanın yaratılışı, evrimi gibi konular rağbet gördü. Ahmet Midhat Efendi, en çok ilgi çeken konu olan insanın yaratılışı ve evrimi konusunu ilk kez Hace-i Evvel adlı eserinde dile getirdi. 

- II. Meşrutiyet döneminde ise evrim kuramcılarına, evrim kuramlarına, materyalizme ve Darwinizme ilgi arttı. Bir yandan telif ve çeviri makaleler ve kitaplar yayımlanırken, diğer yandan da orijinal dillerden çeviri eserler yayımlandı. Spencer'in, Haeckel'in, Bücher'in kitapları bu süreçte yayımlandı. Darwin ve evrim üzerine yazılara daha sık rastlandığı bu dönemde (...) birçok dergi ve gazetede Darwin'e ve evrim kuramı ile kuramcılarına 

dair haber, yazı ve makaleler yayımlandı. Baha Tevfik ve arkadaşlarının kurduğu Teceddüd-i İlmi ve Felsefi serisi bu konuda öncülük etti. 


“Maymundan azmış” 

- Cumhuriyet döneminde, 1927'de İbrahim Alaaddin Bey tarafından Darwinizm adlı kitap yayımlanır. Bu eserdeki şu paragraf Darwin'i ne kadar anladıklarına da işaret ediyordu: “Mukaddes kitapların haber verdiği insanın hilkati hakkında Darven çok itirazlara, çok hücumlara maruz kalan bir nokta-i nazar serd etti, dedi ki: İnsan maymundan azmışdır. 
Filhakika insanların izzet-i nefsi asırlarca alınan terbiye, dini akidesi buna birden bire inanmaya manidir. Elan da Darven'in insan menşei hakkındaki telakkisine hiddet edenler pek çoktur.” 


İlk baskı 3 bin 

- Evrim teorisinin müfredatta yer alıp almaması veya karşılığında ve aynı anda itirazları ile dini yaratılış teorisinin okutulması gerektiği yolundaki tartışmalar 1970'lerde alevlendi ancak cumhuriyetin başlarından itibaren müfredatta yer aldı. Maarif Vekâleti 1931 yılında Darwin kitabını ilk baskısı 3000 nüsha olarak yayımladı. Devlet Matbaası'nda bastırılan kitap cumhuriyet döneminde yayınlanan Darwin hakkında yazılmış ilk telif eseri oldu. Kitap daha sonra da defalarca ve farklı kapaklarla yayımlandı. 

Bu arada Bilim ve Teknik dergisinde, Mart 2009'da Darwin kapağı son anda yayından çekilmiş ve büyük tartışma yaşanmıştı. Ancak dergi daha sonra Darwin'i kapağına taşımıştı. 


Darwin ve Evrim Kuramı hakkındaki eserler 1860'lı yıllarda basılıp yayılıyordu. 


Seieksiyoncu olarak tanınan Spencer?ın yanı sıra, Haeckel ve Bücher de Osmanlı'da hakkında özgürce yazılıp çizilen düşünürlerdendi. 


AKILLI TASARIM TARTIŞMALARI VE TÜRKİYE 
Cengiz Yalçın-14.09.2010-Hurriyet 


Evrim ve yaradılış arasında yapılan tartışmalar, başlık değiştirerek evrim ve akıllı tasarım şeklinde sürdürülegelmiştir. 


1987 yılında ABD'li senatör Edward V. Aguıllard okullarda evrim teorisi ile birlikte din 
içerikli yaradılış (creation) efsanesinin bilimsel bir teori olarak okutulması isteğini, ABD yüksek mahkemesi devletin din işlerine müdahalesini yasaklayan, anayasasındaki düzen maddesine (Establishment Clause) aykırı olduğu gerekçesi ile kabul etmemiştir. Mahkeme insanlığın başlangıcı ile ilgili tüm teorilerin,seküler yani laik bir anlayışla okul programlarına yansıtılmasının,bilimin etki alanının kuvvetlendireceğini ileri sürerek karar vermiştir. Ancak mahkemenin açık kararına rağmen din ve siyaset iç içe girdiğinden karar sulandırılarak uygulanmıştır. Okul kitaplarındaki yaradılış bölümünün yerine akıllı tasarım bölümü konulmuştur.Böylece önceleri evrim ve yaradılış arasında yapılan tartışmalar,başlık değiştirerek evrim ve akıllı tasarım şeklinde sürdürülmüş ve günümüzde de sürdürülmektedir. 1990'dan sonra ABD okullarında evrimsel biyolojiye karşı akıllı tasarım öğretisi siyaset ve dinsel duyarlıklı vakıflar tarafından desteklenmiştir.Bunun sonucu olarak ortaöğrenim görmüş gençlerin önemli bir bölümü insanlığın eski ahitlerde anlatılan genesis bölümüne uygun şekilde yaratıldığına inanmaktadırlar. Buna Amerikan elitleri çağdaş cehalet ismini takmışlardır. 


Bütün bu olanlara rağmen bilimin yaptığı açıklamalar yaradılış efsanesine düşkün köktenci Protestan avangelist ABD'lileri çok rahatsız etmiştir.2005 yılında başkan Bush, okullarda Darwin evrim kuramına karşı, yaradılış efsanesinin de müfredata konmasına onay vermiştir. 
ABD başkanlığına Bush'u avangelistlerin(Sofu Protestan Köktenciler) seçtirdiği yaygın bir iddiadır. Başkanın bu davranışı başta bilim çevreleri olmak üzere ABD entelektüelleri arasında ciddi bir tepki yaratmıştır. Olay Time ve Newsweek dergilerinin kapağına taşınmış, radyo ve TV kanallarında günlerce açık oturumlar düzenlenmiş, antropik ilkenin bilimsel yöntem açısından tartışılması arka planda kalmış, yaradılışı dinsel bir mitoloji gibi kabullenen kesimler ile evrim taraftarları arasındaki çekişmeler, ön plana çıkmıştır. ABD bilimler akademisi (NAS—National Academy of Science) Darwin teorisinin doğruluğunun kanıtlarını bir kitap halinde yayınlamış, buna rağmen tartışmalar alevlenerek devam etmiş ve halada devam etmektedir. Sosyal entropiyi, inanç duyarlı vakıfların (Templeton vakfı gibi) ve onların finanse ettikleri üniversitelerin, akıllı tasarımcılar yanında yer alması artırmıştır. Ülkemizde siyaset ve tarikatlar arasında benzer süreçler yaşanmaktadır.(Nereden finanse edildiği belli olmayan bedava dağıtılan yaradılış atlasları gibi. )Mili Eğitim Bakanlığının, orta öğretim biyoloji ders programlarına yaradılış efsanesini, sanki bir bilimmiş gibi, yer vermesi büyük bir talihsizlik olmuştur. Ayrıca TÜBİTAK”'ın, ABD bilimler akademisi gibi, bu programa kesin bir dil ile karşı çıkmayışları, üstüne üstlük destekleyişi ülkemizde bilimin güdümlü bir süreç geçirdiğinin göstergesi olmuştur. 


İnanç ve akıl dünyası arasındaki ilişkiler tarihin her döneminde toplum dinamiklerinin ve kültürel oluşumların belirleyicisi olmuştur. İnanç nedir? Akıl nedir? İnsan nedir? Nereden gelmiştir? Nereye gidiyor? Kimliğimizi belirleyen nedir? İnsan ne zaman ve nerede ilk defa 


ortaya çıkmıştır? Ölüm nedir? Yaşam nedir? Evren nedir? Nasıl var olmuştur? Başlangıcı ve sonu var mıdır? Bir sonsuzluk mudur? Zaman nedir? Uzay nedir? Evrenin içindeki yerimiz nedir? Kutsal bir güç tarafından mı yaratılmıştır? Yoksa doğal süreçler sonucu mu ortaya çıkmıştır? Gerçek nedir? Nasıl tanımlanır? Bilgi nedir? Bilgi ile gerçek arasında ne gibi bir bağ vardır? Gerçek bilgiden bağımsız mıdır? Bütün bu soruların yanıtlarını arama insanın entelektüel dünyasını zenginleştirir. İnanca akıl katar. Son senelerde kozmolojistlerin, fizikçilerin, sosyal bilimcilerin, felsefecilerin, din adamlarının ilgisini çeken Antropik (insana dair) ilke, köktenci Protestan akıllı tasarımcılar (İntelligent Design) tarafından, işin içine doğaüstü güç ve insanın mutluluğu gibi soyut kavramlar katılarak, tartışmaya açılmıştır. 


Tez: 


Evrenin bilinçli olarak algılanması, insanın var ve mutlu olması için, fiziksel ve kozmolojik sabitler ölçülen hassas değerlere, doğaüstü bir güç tarafından ayarlanmıştır. 


Dünya üzerinde yaşayan 6,5 milyon insan acaba mutlu mudur? 
Karşı tez: 


Bilim, doğa kanunlarını matematiksel modeller ile ifade eder. Evren ve canlılık bu kanunların belirlediği doğal süreçler sonucu meydana gelir. 


Gezegenlerin her birinin, Newton kanunlarına göre hesaplanan güneş etrafındaki dolanım süreleri, gözlenen sürelere eşittir. Yerküre 365,26 günde dolanırken, Mars 687 günde bir dolanır. Newton hareket denklemleri de yerküre dolanım sürresini 365,26 gün, Marsın dolanım süresini de 687 gün olarak verir. Güneş sistemi içindeki tüm gezegenlerin, hesaplanan ve ölçülen dolanım süreleri eşit çıktığından, Newton kanunların doğruluğundan kimse şüphe etmez. İnsanlık ay'a bu kanunlardan yararlanarak ayak basmıştır. Venüs, Dünya büyüklüğünde bir gezegendir. Örneğin yerküre güneşe biraz daha yakın yörüngede dolansaydı, kavurucu sıcaklık nedeni ile Venüs'te olduğu gibi, canlılık oluşmazdı. Biraz uzak olsaydı soğuktan donardık. Dünya ve Güneş arasındaki uzaklık ve yörüngenin elips oluşu, canlılık için olmaz ise olmaz koşullardır. Kimdir gezegenleri bu hassas değerlere oturtan? Kimdir bu yörüngelerin hassas geometrilerini çizen? Veya neden gezegenler bu hassas yörüngelerde hareket edeler? 


Önemli olan bu değerleri doğal süreçlerin mi yoksa doğaüstü bir gücün mü ayarladığıdır. Amaç okuyucuyu bu tartışma ile tanıştırmaktır. 


İnanç ve bilim arasında, aydınlanma çağında sustuğu sanılan, gürültülü fay hattı akıllı tasarım safsatasıyla, yeniden sesini yükseltmiştir. Kulaklarına pamuk tıkayan ülkemiz, bu fay hattının tam üstünde oturmaktadır. Ne inanç ne de bilim ile akli ilişki kuramayan Türk toplumu, sosyal, kültürel ve siyasal yaşantısını karmaşalar içinde sürdürmeğe çalışmaktadır. Geriye gidişi değişim, özgürlük ve demokratikleşme olarak yorumlayan sosyal bilimcilerin düşüncelerine, bilinmeyenleri matematiksel modeller ile bulmaya çalışan bir teorik fizikçi olarak katılmam mümkün değildir. Sosyal ve ekonomik bağımsızlığı olmayan insanlar için özgürlük, anlamını kavrayamadıkları bir sözcüktür. Geçerli denklem: 


Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. 


Akıllı tasarım safsatasıyla ilgili soruların yanıtları, köktenci inanç ve siyaset kokan moda yaklaşımlarda değil; aklın değerlerini özgün bir ses ile dile getiren bilimde aranırsa bir anlam taşır. Uygarlık 400 sene önce Galileo'nun ünlü “Dünya dönüyor?” cümlesinin arkasından koşmuş, Papa üçüncü Urban'ın yasaklarına ve kökten dinci Katolik kilise mahkemelerinin kararlarına itibar etmemiştir. Günümüzde de seküler anlayış sonunda baskın çıkacak, toplum yine aklın peşinden koşacaktır. Kulaklarını aklın ve bilimin sesine tıkamış, kanaat önderlerinin peşinde kurşun askerler gibi dizilip geçmişin ezberlerine saplananlar, bilgi çağının gücü karşısında eriyip gideceklerdir. 


EVRİMİN AÇMAZI: O DAHİ YARATILMIŞTIR! 


26 Aralık 2005 Pazartesi - Aksiyon Dergisi http://ahmetturanalkan.com/yazi/evrimin-acmazi- 
o-dahi-yaratilmistir/(e.t:06.04.2021) 


Büyük patlama bir teoridir bu teoriyi destekleyen bütün veriler, patlama sonrasına aittir. 
Halbuki 'yaratılış'ı savunanlar, Allah'ın "Ezel" sıfatından hareketle büyük patlamadan önce dahi ezeli irâdenin faal olduğuna inanıyorlar. Böyle bir inanç bilimle asla test edilemez. İşin 


can alıcı noktası da budur işte. 


Evrim meselesi, bir asırdan fazla zamandır insanların tartışmaktan en çok haz aldıkları bir konu olmaya devam ediyor; bu süreye iki dünya savaşı sığdı, Rusya'da işçi sınıfının diktatörlüğünü amaçlayan ve 70 sene yaşayan bir rejim kurulup yıkıldı ama insanlar evrimi tartışmaktan usanmadılar, çünkü evrim denilen teori, esasta çok basit bir sualin iki cevabından biridir: Varlığı yoktan var eden bir Yaratıcı var mıdır? Cevaplar ikiye ayrılıyor: ilk cevap, "Evet, Allah bütün varlığın yaratıcısıdır", ikincisi ise "Hayır, varlık bir Yaratıcı'nın eseri değildir, kendiliğinden oluşmuştur". Evrim, ikinci cevabı kabul edenlerce, insan cinsinin nasıl 


teşekkül ettiğine dair geliştirilmiş bir 'teori'dir. 


Dünyanın her yerinde evrim hâlâ tartışılıyor, çünkü o, seküler dünya görüşünün, insanın varlığı ve nasıl teşekkül ettiği hakkındaki biricik cevap tarzıdır. Evrimciler, bu teorinin zımnında Allah fikrini reddediyor ve esasen varlığına gerek bulunmadığını isbata gayret ediyorlar; insanın maymun cinsi bir primattan, o primatın ise daha basit yapılı canlıdan, ilk hayat belirtilerinin ise atmosferik sebeplerin tetiklediği bir dizi fiziki ve kimyevi işlemin 


eserinden kaynaklandığını savunuyorlar. 


Yani evrim meselesi etrafında tartışılan şey aslında Allah'ın varlığıdır. Evrim taraftarları, teoriyi doğrulayacak yeterli ilmi delil bulabilirlerse, insan gibi son derece karmaşık bir organizmanın âdeta kendiliğinden teşekkül ettiğinden hareketle materyalist dünya görüşünün geçerliliğini isbat etmek istiyorlar. Evrim taraftarlarının ve materyalistlerin bu konuda 


kullandıkları temel referans 'bilim'dir. Onlara göre bilim, insan aklının olup biten her şeyi 


anlayabileceği, kavrayabileceği ve tahlil edebileceği aksiyomundan hareketle, bugüne kadar hâlâ pek çok şeyin sırrını çözememiş olmamızı, aklın yanlış kullanılmasına bağlar. Eğer akıl doğru usüllerle (Bilimsel metod) işletilirse ve gerekli gayret esirgenmezse, bilinmeyeni bilmek sadece bir zaman ve imkân meselesinden ibarettir. Bu yaklaşım kısmen doğru ama vahim miktarda eksiktir. Kısmen doğru çünkü biz bilimin metodunu kullanarak önceki zamanlara göre çok şey öğreniyor, buluyor ve icad ediyoruz; vahim derecede eksikliğin sebebi ise, gerçekte bilmemiz gereken şeylerin henüz varlığından bile haberdar olmayışımızdır. Bildikçe şaşkınlığımız, hayretimiz ve merakımız artıyor ve bilinmesi gereken şeylerin listesi kabarıyor. Modern bilim, evrim teorisi örneğinde 'bilinmesi gereken en can alıcı bilgi'ye doğru derinleşmek stratejisini izliyor ve bir an evvel doğru cevaba erişmeyi ümid ediyor. Bulunması umulan sır, tek kelimeyle varlığın sırrıdır. İşte evrimciler bu noktada aceleyle heyecana kapılarak, tünelin ucunda bir ışığın göründüğünü, muhtemelen bu ışığın 


teoriyi doğrulayacağını tahmin ediyorlar. 


Evrimcilere ve varlığını bildiğimiz her şeyin varlık ve oluş sebebinin bilim yoluyla izah edebileceğini düşünen sair görüş taraftarlarına bir noktada şükran borçluyuz çünkü onlar - benim anlayışıma göre- 'muhâl'i, yani imkânsızı yakalamak çabası esnasında saygı gösterilmesi gereken bir emek ve enerji sarfederek, bilime -ve dolayısı ile ezelden beri merak ettiğimiz şeylerin kısmi cevaplarına- katkıda bulunuyorlar. Bu esnada alelacele kurguladıkları 'ara isbatlar'ın neredeyse tamamı bir süre sonra yanlışlanmış olsa bile, teoride boş kalan halkaları tahminlerle doldurup daha sonra bunları hakikaten 'bilim'den bir parça imiş gibi sunmalarına rağmen didiniyorlar ve belki de bir süre sonra evrimciler, bir ısrarlı gayretlerin neticesinde varlık bilmecesini çözmek yolunda yetersizliklerini ilan ederek teoriyi kendi 


elleriyle bilim tarihinin mezarlığına gömeceklerdir. 


Yine de bu uğurda çoğu defa bir araştırmacının bütün ömrünü doldururcasına yoğun ve meşakkatli mesaileri sebebiyle saygıyı hak ediyorlar ama elbette evrim ideolojisini, ısrar ve inatla savunarak ilk ve orta dereceli okul çağındaki çocukların zihnini kireçlendirmekte mahzur görmeyenler bu saygı çemberinin dışında mütalaa edilmelidir. Evrimciler, bilimi bu noktada kendi 'seküler teolojileri'ni, daha doğrusu ideolojilerini doğrulamak için 


kullanmaktadırlar. 


Evrimciler'in temel tezi, insanın Allah tarafından mükemmel ve tamamlanmış bir organizma olarak bir kerede yaratılmış olduğunu söyleyen kutsal kitapları tekzib etmek iddiasında yoğunlaşıyor ve insanın milyonlarca yıl boyunca basit bir tek hücreli canlıdan bugünkü 


mükemmel formuna erişirken sadece tabiat güçlerinin yardımıyla yol aldığında ısrar ediyor. 


Velev ki bu iddia doğrulanmış olsa bile, varlık sırrı çözülmüş olmayacaktır zira evrimciler, temelde 'yaratılmış bir evren'in sunduğu verileri kullanmak yoluyla birtakım kestirmelerde bulunabiliyorlar. En basiti şudur: Bilim adamları, varlığın ve kainatın oluş ânını "Big bang" 


yani, büyük patlama teorisi ile izah ediyorlar ve büyük patlamadan önce nelerin olup bittiği 


konusunda -tabiatıyla- suskun kalıyorlar. Büyük patlama bir teoridir; bu teoriyi destekleyen bütün veriler, patlama sonrasına aittir. Halbuki 'yaratılış'ı savunanlar, Allah'ın "Ezel" sıfatından hareketle büyük patlamadan önce dahi ezeli irâdenin faal olduğuna inanıyorlar. 


Böyle bir inanç bilimle asla test edilemez. İşin can alıcı noktası da budur işte. 


Kısaca Allah, bilinen ve bilinmeyen bütün bilgilerin sahibi olduğu gibi, bilim adamlarının bilimle uğraşmalarını mümkün kılan bütün verilerin de yaratıcısıdır. Yani Yaratıcı Kudret, kendi sırrının bilim yoluyla isbat ve tahliline müsaade etmez çünkü bilim, -bütün övgülerimize rağmen- pek sınırlı ve kapasite itibariyle pek daralmış bir alanda, tamamiyete erişmesine asla imkân bulunmayan bir kısıtlılık haliyle faaliyet göstermek zorundadır. Bütün problem, -ciddi bilim adamları bu yaklaşımı komik bulsalar bile-, bilime mükemmellik 


atfeden bakış açısı sahiplerinin tutumunda yatıyor. 
Netice itibariyle inananlara göre Yaratıcı irâde, bütün bilim süreçlerinin de yaratıcısıdır. 


Bu mânâda Bakara Süresi'nin 255. âyeti'ni (Âyet'el Kürsi) hatırlamak ve hatırlatmak lazım: 


"O'nun bilgisinden, bizzat kendisinin dilediği dışında, hiçbir şeyi kavrayıp kuşatamazlar". 
Aklınızda Bulunsun: Çorum'da Öyle Bir Müze Var Ki... 


Bu konu şüphesiz daha etraflı bir yazıyı hakediyor ama bir an evvel sizleri haberdar etmek istiyorum. Evvelki hafta Ensar Vakfı'nın daveti üzerine Çorum'da idim. Çorum Hakimiyet gazetesi'nde gördüğüm Osmanlı yadigârı mükemmel bir binânın fotoğrafı dikkatimi çekince, binânın "Çorum Müzesi" olduğunu söylediler. Ertesi sabah Çorumlu dostlarımın refakatinde 


müzeyi ziyaret ettik. 


Müze yetkilileri bize, bu müzenin Ankara Kalesi'ndeki müze de dahil olmak üzere Hitit medeniyet ve sanatına dair dünyanın en önemli müzesi olduğunu belirttiler. Muhteşem bir bahçenin derinliğine kurulmuş müze, haricen eski görüntüsü verse de içi, bakanlığın himmetiyle son derece modern sergileme tarzıyla baştan sona tefriş edilmiş. Kısacık süre içinde M.Ö 5000. yıldan başlayıp Doğu Roma devrine kadar uzanan bir zaman koridoru içinde Çorum civarında bulunan tarihi eserleri sadece göz ucuyla bakarak geçmek bile son 


derece zevkliydi. 


Çorum'a yolu düşenlerin bu müzeyi gezdikten sonra kulağımı çınlatmalarını önemle hatırlatmak isterim. 

YÜZ YAŞINDA FIRTINALAR YARATMAK 

16 Ekim 2005- Yalçın Doğan- hurriyet 

Yirminci yüzyılın en büyük biyologlarından, Darwin?'den sonra, evrim teorisine yaptığı büyük 


katkı nedeniyle, adını bilim tarihine yazdıran Ernst Mayr geçenlerde, 101 yaşında hayata veda ediyor. Onun biyografisini okurken, hangi yönüne hayranlık duyacağımı şaşırıyorum. 


Ömrü boyunca yazdığı yüzlerce makalenin yanı sıra, yirmi beş bilimsel kitap yayınlıyor. 
Sonuncusu yüzüncü yaşına denk düşüyor. Yüzüncü yaş gününden bir hafta önce, bir biyoloji bilimsel dergisinde, bir makalesi ortalığı yine kasıp kavuruyor: Evrimin yeni biçimleri kaynağını sosyal davranışlardan alıyor. 


FİZİKÇİLERE yüklendiği son kitabı, yüzüncü yaş gününde kendisine verdiği en büyük armağan. Evet, yüzüncü yaş gününde. Kitabın baskısını heyecanla beklerken, doğum günü nedeniyle, kendisine hazırlanan partiyi umursamıyor bile. 


Yirminci yüzyılın en büyük biyologlarından, Darwin?den sonra, evrim teorisine yaptığı büyük katkı nedeniyle, adını bilim tarihine yazdıran Ernst Mayr geçenlerde, 101 yaşında hayata veda ediyor. Onun biyografisini okurken, hangi yönüne hayranlık duyacağımı şaşırıyorum. 


İlk macerası 1927 yılında. 23 yaşında Yeni Gine ve çevresinde kuşlar üzerine yaptığı ilk ses getiren araştırmasını finanse eden, yine dünya çapında, ama çok farklı alanda boy 

gösteren Lord Rothschild. Bir dönem dünyayı parmağında oynatan, Marksist deyimle, finans kapitalin ağa babası. Öyle ama adam, bu gibi bilimsel araştırmalara meraklı ve destekliyor. 


KUŞLAR... Mayr'e göre, kuşlarla insanlar arasında müthiş bir özdeşlik var. İki temel duyu organımızdan göz ve kulak, kuşlarda da, onların işlevini arttıran görev üstleniyor. Mayr'ın bilime katkısı, kuşların, evrim teorisinin açıklanmasında önemli bir rol oynadıkları. 


Darwin'in (1809-1882) evrim teorisi, türlerin değişimi üzerine. Aradan yüzyılı aşkın zaman geçmesine rağmen, insanın maymundan türediğine, o türün değişim geçirdiğine dönük teorisi, günümüzde hâlâ din odaklarının hışmını çekiyor. Türler ani sıçramalarla değil, zaman içinde bölünerek değişime uğruyor. 


Mayr'deki soru ise, hayvanların ve bitkilerin kendi çevrelerine nasıl bu kadar rahatlıkla uyum sağladıkları. Mayr geliştirdiği teorisiyle, bu soruyu askıdan indiriyor. Çözülen bu bilmece, biyolojinin daha sonraki gelişmesinde el altındaki kilometre taşlarından biri. 


BU ve benzer teoriler, Herbert Spencer'den Gregor Mendel'e ve sonra James Watson'a kadar hep aynı odakların hedef tahtası. Biyologlar bir yandan teorilerini inşa ederken, diğer yandan da cadı kazanlarıyla uğraşıyor. 


Sadece İslamcıların değil, Hıristiyanların da okları onların üzerinde. Ne ilginç, Hıristiyanları durduran, yine ünlü bir başka biyoloğun, Theodosius Dobzhansky?nin her gün dua etmesi, her pazar kiliseye gitmesi. Öyle ya, bir adam her Allah'ın günü dua ediyorsa, o adam nasıl dinsiz olabiliyor?.. O zaman, bu teorilere dinin dışında bir gözlükle yaklaşmak daha doğru değil mi?.. Hıristiyan dünyası bu ikilemi çözüyor ve bilim adamlarına haklarını teslim ediyor. 
İslam dünyası henüz o aşamada değil. 


YILLAR boyunca Mayr hem aforoz edilme kaygısında, hem bilime katkı çabasında. Bir yandan da, biyolojinin, ona göre asıl rakibi fizikçilerle atışma halinde. Sırf bu atışma ve fizikçilerin biyologları saf dışı bırakma gayretlerine yüzüncü yaşında bir kitapla yanıt veriyor. 


Sekseninden sonra özellikle son yirmi yılını Harvard'daki kürsüsünde Canlıların Teorisi”ne adıyor. Unlü uluslararası Geo Dergisi, Mayr'ı Yirminci Yüzyılın Darwin'i olarak 


tanımlıyor. Bilim dergileri ondan yaşayan efsane diye söz ediyor. 


Dünyada altı milyar insan yaşıyor. Her biri farklı. Hiçbiri diğerine benzemiyor. Teorisiyle, bu farkın sırrını açıklıyor. Orada bile, “türlerdeki bu farklılığı fizikçilerin anlaması imkansız? demeyi ihmal etmiyor. Kendi alanına bu kadar sadık, bu kadar şaşmaz ve inatçı. 


Ömrü boyunca yazdığı yüzlerce makalenin yanı sıra, yirmi beş bilimsel kitap yayınlıyor. 
Sonuncusu yüzüncü yaşına denk düşüyor. Yüzüncü yaş gününden bir hafta önce, bir biyoloji bilimsel dergisinde, bir makalesi ortalığı yine kasıp kavuruyor: Evrimin yeni biçimleri kaynağını sosyal davranışlardan alıyor. 


Yani, insanın fiziki olarak gelişmesinde, sosyal yaşamın, çevrenin rol oynadığını söylüyor. 
Bunu kanıtlıyor. 


BİRKAÇ ay önce Mayr, 101 yaşında hayata veda ediyor. Derslerle dolu bir yaşam. Yüz yaşında hâlâ yaşama ve bilime büyük inatla asılmak. O enerjiyi taşımak. Yüz yaşında bile, herkesin dikkatini üzerine çekecek, herkes tarafından ciddiye alınacak polemiklerle bilim dünyasında fırtınalar yaratmak. Hiç durup dinlenmeden bilimsel hırsını törpülemek. 


Bu adamlar onun için bu kadar büyük. Onun için bu adamların elleri öpülesi. 


NE DEMEK ANADOLU HÜMANİZMİ? 
23 Ekim 2006 Pazartesi-aksiyan-ahmetturanalkan 


Geçenlerde küçük partilerden birinin lideri, herhalde diğerlerinden farkını izah etmek için olsa gerek, partisinin temsil ettiği hareketi "Hümanizm" kelimesi ile özdeşleştirerek tarif etti. 
Öteden beri Hümanizm, okumuşundan yarı okumuşuna kadar gerçek mânâsı pek bilinmeden uluorta kullanılan talihsiz kavramlardan biridir. Bu yanlış kavrayışın temel sebebi, Hümanizm'in anlam katmanlarından en yalapşap ve en harcıâlem olanının, yani "insan 


sevgisi, insana saygı göstermek" karşılığının bilinmesi ve tercih edilmesidir. 


O zaman, "adı geçmeyen" o parti liderinin Hümanizm sözünü nasıl ve hangi anlamda 


kullandığına daha yakından bakalım, 


sile düşüncesi, Anadolu hümanizmidir. O nedir? Yunus, Mevlana, Hacı Bektaş ile başlayan ve Atatürk ile devletleşen Anadolu hümanizminin çağdaş değerlerle kucaklaşarak devletleşmesidir. Biz bunun takipçisiyiz. Ben ne solcuyum ne sağcıyım. Benim siyasetim bunların birikimidir. Biz Anadolu hümanistiyiz. Anayasamızın ikinci maddesinde gösterilen istikamette sosyal demokratız. Ama ideolojik manası yok. Anadolu hümanizmi, çağdaş 


değerlerle kucaklaşmasından doğan bir sosyal demokrasidir." 


Aslında bu politikacının ne demek istediğini anlamak o kadar zor değil fakat Hümanizm kavramını matah bir şey zannederek bir paragraf içinde tam dört kere tekrarladığı için kısaca "milli ve manevi değerleri, çağdaş değerlerle adam gibi uzlaştırmak istiyoruz" diyeceğine, 


bilmeden başka şeyler imâ etmekten kaçınamıyor. 


Öyleyse Hümanizm'in ne olduğuna ve ne olmadığına eğilelim. Önce tesbit etmemiz gereken şey, Hümanizm'in muhtelif anlam katmanlarından meydana gelmesine rağmen "Doğu hümanizmi, Batı hümanizmi" şeklinde tasnif edilemeyeceğidir. Bu bâtıl görüşü kısaca özetleyelim: Hümanizm başlangıçta her şeyin insandan sâdır olduğu fikrine dayanır; öyleyse Tanrıya ihtiyaç yoktur. Tabiat, insanların ayaklarına serilmiş bir tarladır ve insan onu tasarruf etmeyi öğrendiğinde her ihtiyacına karşılık bulabilecektir. Buna mukabil bizde revaç bulan (doğulu, Anadolulu) hümanizm tarifi şöyle: Bu hümanizm, insanı onun yaratıcıya olan acziyetini düşünerek insanlığı sevmektir. Nitekim Mevlana "ne olursa ol, gel" derken, Yunus Emre "Yaratılanı severiz, Yaratan'dan ötürü" derken işte bu türlü bir yerli Hümanizmin 


temellerini atmış olmaktadır. Yaratıcıyı sevmekten kaynaklanan bir sevgidir bu. 
Ve sosyal bilim literatüründe böyle bir Hümanizm yer almamaktadır! 
Hümanizm'in doğru tarifini Cemil Meriç'ten (Kırk Ambar) dinleyelim öyleyse: 


"İmanını kaybeden bir çağın dini. Sözünü dinletmek isteyen her felsefe bu kaftana bürünmek zorunda. Marksizmden Egzistansiyalizme kadar Avrupa'nın tüm düşünce akımları Hümanist. 
Kavramdan çok kılıf; kelime değil bukalemun: Demokrasi gibi, Sosyalizm gibi. Hümanizm genç bir kavram, batı dillerini 1850'den sonra fethetmiş. Ama müstağriplerimiz hemen benimsemiş kelimeyi, onlara göre Yunus'lar, Mevlana'lar, Hacı Bektaş Veli'ler su katılmamış 


birer Hümanist. Hümanizm nedir, kimsenin tarife yanaştığı yok." 


"Kelimenin iki ayrı manası var : 1) Antikite hayranlığı. (...) Bir egzotizm, bir yeni boyut ihtiyacı. Kilisenin yasaklarından kurtulmak isteyen Orta Çağ insanı Eski Çağ edebiyatlarına kaçtı. (...) Nas'ların çelik korsasından kurtulup kilisenin duvarları dışına fırlamak hem cazip hem de tehlikesizdi. Kendi mazisine sığınıyordu batı; manevi mirasını yeni baştan inceliyor, o metruk hazineden el değmemiş mücevherler derliyordu. (...) Böylece batı aydını çeşitli tahriflerle tanınmaz hale gelen Hıristiyanlığı bir yana bırakacak ve giderek kendi kendini tanrılaştıracaktır. (...) Hümanizmin ikinci manası insanlık dinidir. Kilisenin abesleriyle bunalan serazad zekalardan kimi, "tabiatta Tanrı yoktur, Tanrı'yı yaratan insandır. Toplum kendi değerlerini gökkubbeye aksettirmiş, beşeriyi ilahileştirmiştir", dedi; kimi, "insanlığı kurtaracak tek kılavuz ilimdir", ne Rab ne ibad. İnsanın yabancılaşmasıydı din, bir çeşit afyondu. (...) Hümanizm, Avrupalı için kaybettiği dinlerin, yıktığı inançların yerini alan bir put. Hümanizm bir aydın hastalığı ama kimse bu izmin hudutlarını çizemiyor. Diyorlar ki hümanizm, insanı mükemmelleştirmek, varabileceği en yüksek irtifaa yükseltmek yani gerçek insan, kamil insan yapmak. (...) Hümanizm, saltanatının sarsıldığını anlayan kilisenin de bayrağı. (...) Katolik bir tarihçi, "Hıristiyan hümanizmi, Yunanlıların dini ideali ile İncil 


arasındaki kaynaşmanın eseridir, diyor." 


Bu noktada başa dönersek denilebilir ki, "bir partinin lideri, gelecek sene yapılacak seçimlerde diğerlerinden farkını vurgulamak için Anadolu Hümanizmi diye bir garip kavram 


icadetmiş. Üzerinde durulmaya değer mi?" 


Değer, çünkü bu parti lideri, "Ben tasavvuf tarihi ve felsefesi profesörüyüm. İşim bu benim, ben hukukçuyum. Bunu benden iyi bilecek bir adam bu coğrafyada yok." diye hayli üst perdeden böbürlendikten sonra işi getirip 'Anadolu Hümanizmi'ne bağlayacak derecede özgüven sergiliyor. Özgüven gösterisi, kalabalıkları etkileyen bir duruştur; buna itirazımız 


yok ama bu duruşun arkaplanını hakkıyla doldurmak kaydıyla. 


Ve son olarak 13. yüzyılın Anadolusu'nda yükselen İslâmi pırıltının ismini niçin 'hümanizm'le bağdaştırma ihtiyacı duyduğumuzu tahlil edelim; İslâm kelimesi, bu olguyu çerçevelemekte ne zamandan beri yetersiz kalıyor ve hangi küçüklük kompleksiyle "İslâm" sıfatını gözlerden 


nihân etmeye kalkışıyoruz? 
Aklınızda Bulunsun: Anamın Aşı, Tandırın Başı 


Halkbilim araştırmacısı Eczacı Müjgan Üçer, yıllardır sürdürdüğü sabırlı ve titiz derlemelerini "Anamın Aşı, Tandırın Başı-Sivas Mutfağı"(*) adıyla yayınladı. Sivas ve yöresindeki yemek kültürünü tanıtan bu araştırma, o bildiğimiz yemek tarifi kitaplarından değil; Anadolu'da yemekle ilgili herşeyin, her geleneğin, malzemenin, kabın ve âdâbın tarihi derinlik içinde nasıl mayalandığını ve şekillendiğini anlatan bu eser, yemekle insan arasındaki ilişkiyi de başarıyla resmediyor. Bu ilişkinin en iyi gözlemlenebileceği yerlerden birisi de Sivas; çünkü bu yöre, tarihi yolların göç istikametlerinin kavşağında yer alması bakımından sadece 


kendisini değil, yakın ve uzak çevresini de izah edebilme kabiliyetine sahip. 


Kitabı, İstanbul'da Sivas'la ilgili birikimi kahramanca bir kararlılıkla yayınlayarak adım adım 


bir "Sivas Kitaplığı" kurmaya başlayan Mehmet Varış yayınladı ve "Kitabevi" adı, daha 


şimdiden saygıdeğer bir kültür markası haline gelmiş bulunuyor. 
Yazarına ve yayıncısına, kültürümüz namına şükranlarımızı sunarız. 


(*) Müjgan Üçer, Anamın Aşı Tandırın Başı- Sivas Mutfağı" Kitabevi, İstanbul, 2006, 710452 s. 


"BU, RABB'İMİN FAZLINDANDIR!" 
18 Temmuz 2004 Pazar-zaman-ahmetturanalkan 


Bunca aklıbaşında adamın Darwin'in karşısına veya arkasına geçerek saf tutup birbirini paralamasında eğlendirici bir şeyler yok mu sizce? Darwin uğrunda kavga etmek, bizim laikçilerin ortada bir gerekçe yokken havaya bakıp, "laiklik olmazsa olmaz bir şeydir; biz 


laikliğe çok önem veririz; laiklik olmasaydı biz de olmazdık" neviinden fuzuli yere fikir 


beyan etmelerini hatırlatıyor. Böyle şeylere şahit oldukça, "hâlâ mı oradayız?" diye 


ümitsizliğe kapıldığım oluyor. 


Hayır efendim, ben size Darwin ve teorisi aleyhinde bilinenleri tekrar edecek değilim; bana göre büyük ilim adamlarından biriydi Darwin; o çapta teori kurmak, teoriyi desteklemek için dünyanın köşe"bucağını gezip yıllarca malzeme toplamak en azından saygı duyulması lâzım gelen bir şeydir ve Darwin, o türden bir saygıyı sonuna kadar hak ediyor. Bu incelik, bizim gibi ülkelerin fikir ortamında pek hatırlanmayan bir şeydir. Daha delikanlılık çağında Marks aleyhine atıp tutmaya kalkışan bazı gençlere de hatırlatmaya çalışmıştım ki, "o devrinin en iyi ekonomi"politikçilerinden ve düşünürlerinden biridir; en azından sizin yaşınızın iki katı kadar yılı okumakla, düşünmekle geçirmiş bir adam hakkında, teorisini beğenmediğiniz, fikirlerine 


katılmadığınız için ileri geri konuşmaya hakkınız olmamalı!" 


Bizimkiler öyle yapmıyorlar; Darwin aleyhtarları onu dinlerine, mukaddesatlarına ve namuslarına en büyük fenalığı yapmış biri gibi görüyorlar. Taraftarları için ise Darwin laik bir peygamber, bir bilim azizi, çağdaş bir Prometheus'dur. Prometheus'u bilirsiniz; hani şu Olympos dağındaki kutsal ateşi çaldıktan sonra insanların hizmetine sunan ve bu yüzden feci surette cezalandırılan mitoloji kahramanı. Modem bilim taraftarları Prometheus benzetmesine bayılırlar ve aydın sınıfının Prometheus tarafından temsil edildiğini düşünürler; çünkü o, kutsal sırları bilen, onları halka anlatan ve böylece tanrıları lüzumsuz kılan kişidir; 


aydınlanmanın sembolü. En azından 150 sene önce bazı insanlar böyle düşünüyorlardı! 


Geçenlerde bir yazarımız, çalıştığı gazetedeki köşesinde Darwin lehine şeyler yazdığı için işine son verilmiş; göreceksiniz, bu yazı yayınlanıncaya kadar bu patırtı büyüyecek ve eli ne kadar kalem tutan yazar"çizer varsa lehte aleyhte yer tutup atıp tutmaya başlayacaktır. Artık, "hangi çağda yaşıyoruz, hâlâ Darwin'in bilimsel keşiflerini, kutsalı zedelediği için görmezden gelen baykuşlar var"dan tutunuz da "Dedenin ve eben an ced sülalenin maymundan geldiğini ileri sürüyorsan bu iddianı zevkle ciddiye alabilirim ama benim ecdâdım Âdem ile Havva idi" 


diyenlere kadar hemen herkes kılıçları bileyip er meydanına salınacaktır! 
Ya aksi olursa! Ya tahminim doğru çıkmazsa! 


O zaman yanılmış olurum; sizler de hâlime bir güzel gülersiniz ama ben daha şimdiden gülmeye başladım bile. "Darwin yüzünden işinden olan yazar" başlığı bile bana hüzün yerine gülme hissi veriyor. Yanlış anlaşılmamalı; işinden veya ekmek parasından mahrum kalan birisine gülmek nâmertliktir ama bu meselenin mertlikle"nâmertlikle ilgisi yok; odun 


kıranların etrafındaki "hınk deyici" takımı birbiriyle kavga ederse siz gülmez misiniz? 
Darwin de duysa gülerdi eminim! 


Bu meselelere aklı yetenler Darwin'in ciddiye alınması gereken bir teori ortaya koyduğunu 


söylüyorlar ve ilave ediyorlar; "ama bulgular, bu teorinin ilmi bilgi vasfını kazanması için 


yetersiz", yani Darwin insanın gelişimini anlatan bir hikâye anlatıyor ama anlattıkları, onu hikâye olmaktan öteye götüremiyor. Hatta, bilgi ve bulgu eksikliğini kapatmak için bazı 


antropologların kemik sahteciliği yaptığı bile söyleniyor. 
Mesele bu kadar işte! 


Lâkin dini bilgiyi, bilgiden saymayan inançsız takımı için Darwin çok önemli bir adam; çünkü materyalist telakkiye göre insanın ve canlıların yaratılışını, ortaya çıkışını, türlere ayrılışını ve bu derece zenginlik göstermesini izah edebilen bir tek Darwin var. Dini bilgiyi ciddiye alanlar için mesele yok: "Hâzâ min fazl"ı Rabbi", yani, "bu şüphesiz Rabbimin 


fazlındandır" dediğiniz zaman başkaca hiçbir şeyi izah etmeye gerek kalmıyor. 


Materyalistler de bu izah tarzına illet oluyorlar işte; onlar bilime güveniyorlar ve "bilimsel olmayan" bilgiyi adam yerine koymuyorlar; ne var ki "bilimsel bilgi", çatlasa da patlasa da dinin cevap verdiği konular hakkında kem"kümden öteye bir şeyler mırıldanamıyor; onlar da "canlı ve cansız her şeyi Allah yarattı" cümlesini işitince küplere binmekten de nefislerini 


men edemiyorlar. Anlayacağınız ne izah edebiliyor, ne de inanmaya cesaret edebiliyorlar. 


Darwin o yüzden kilit adam; daha şimdiden Prometheus gibi sembolleşmesinin sebebi bu. 
Darwin'in meselâ günün birinde bir şarlatan olduğu anlaşılsa bile o takımın yeni bir Darwin 


türetmeye büyük ihtiyacı var. Hani o fıkrada olduğu gibi.. 


Fıkra bu ya, materyalistin biri, "ben de insan yaratabilirim" diye iddia etmiş. "Nasıl yaparsın" 


diye sormuşlar? "Önce yerden biraz toprak alırım ve.." deyince gaipten bir ses gelivermiş: "Önce kendi toprağını yarat, ondan sonra!.. 


Bizde bu kafa oldukça Darwin yüzünden daha çook yaka"paça oluruz birbirimizle. 


HAYVAN BELGESELLERİ VE KABA DARWİNİZM 
Zaman Gazetesi, Pazar Keyfi-Tarih:-26 Aralık 2010 Pazar-ahmetturanalkan 


Panter, yarım yamalak daldığı sıcak yaz ikindisi uykusunu ikiye bölen ani bir refleksle yattığı uzun sarı ot yığınının arasından başını kaldırdı. Kulağının birini dikip rüzgâr istikametine çevirdi; sonra zali derecesinde güzel gözleriyle dürbini bakışlarını duyduğu ses istikametinde 


yoğunlaştırdı. 


Evet, av kokusu geliyordu; iki günden beri karnı zil çalan vahşi hayvan, nefes almaktan korkarcasına yerinde yay gibi gerildi. Kendisinden 500 metre kadar uzakta şirin, minik, çok ama çok sevimli bir ceylan yavrusu, su kenarında fışkırmış taze ot filizlerini yiyerek karnını 


doyuruyordu. 


Bir pamuk yığına basarmış gibi ses çıkarmayan hızlı ve çevik adımlarla avına doğru yöneldi panter. Yavru ceylandan on, onbeş metre uzakta karnını doyuran annesi, teyzeleri, ablaları, abileri ve sair akrabaları kendilerine doğru şimşek hızıyla yaklaşan iri yırtıcıyı fark edip elektrik çarpmış gibi titrediler ve hemen aksi istikamette kaçmaya başladılar. Yavru ceylan ise zalim avcıyı fark ettiğinde çok geçti. Elli metreyi bile bulmayan insafsız ve haksız bir 


kovalamaca, panterin zafer pençesiyle noktalandı. 


Panter, yavru ceylanı yedi. Zavallı yavrunun semiz budunu yalayıp yutarken bakışlarındaki sertlik yumuşamıştı. Sanayi çarşısındaki esnaf kebapçısında kuzu pirzola yiyen bir tornacı 


kalfası gibi ağır ağır ama zevkle yiyordu öğününü. 


Az ilerde birkaç aç çakal, panterin yemeye tenezzül etmeyip oracıkta bırakacağı deri ve kanlı kemik parçalarına konmak için sabırsız bir bekleyiş içindeydiler. Biraz daha ilerde ise sırtlanlardan birinin vadesiyle ölmesini bekleyen birkaç akbaba feylesofâne bir edâ içinde 


kibirle duruyorlardı. 


Yeter yahu yeter! Yazarken bile tıkanma geldi neredeyse bana. Eminim ki pek çoğunuz da duygularımı paylaşıyor ve içinizden "Ah keşke güzel ceylan yavrusu kurtulabilseydi!" diye geçiriyorsunuz fakat öyle olmuyor; aç bir panter, doğru dürüst kaçamayacak kadar sarsak adımlı kısa bacaklı bir ceylana rastladığında netice üç aşağı beş yukarı belli oluyor. Panter ceylanı yiyor veya Barcelona, Real Madrid'e beş çekiyor. 


Problem şurada; bazılarımız panter arkada ceylan birkaç adım önünde ölümcül bir yarışa tutuşmuşken nedense ceylanın tarafını tutuyoruz; hani o esnada bir şimşek çakıp da, ceylanı pençelemek üzere harekete geçen panteri, iskeletine kadar kızartıp kömüre çevirse hep bir ağızdan derin bir "Oh!" çekeceğiz. Peki, niçin ceylanı tutuyoruz da panteri düşman gibi 


görüyoruz? 


Mesele güzellikse panter de ceylan kadar güzel; zarafetse zarafet, câzibe ise câzibe, estetikse estetik birader. Niçin panter değil de ceylandan yana çarpıyor kalbimiz? 


Bir dakika, bir dakika! Bazılarımız ceylanlardan yana ama bir kısmımız var ki, onlar panterin ceylanı çıtır çıtır yemesini kemâl-i zevk ve iştihâ ile seyrediyor, belki bu esnada karınlarının acıktığını hissedip mutfağa girerek ekmek arasına biraz peynir yatırıp tekrar dönüyorlar 


televizyon başına. 


Adamların en büyük zevki hayvan belgeseli seyretmek: Örümcek, ağlarıyla sarıp sarmaladığı sineği nasıl sindiriyor; koca ayılar, Alaska'nın serin nehirlerinde somon balığı yakalayıp nasıl daha havadayken yarısını götürüyor; tropikal kuşlar, kumsala bırakılmış kaplumbağa yumurtalarını eşeleyerek nasıl kavrulmuş taze leblebi gibi çıtır çıtır çitleyip protein kürü yapıyor... Bu gibi şeyleri seyrediyorlar işte. 


-Ayıp değil mi, o caanım ceylana hiç acımadın mı; nasıl oluyor da zevkle böyle zalim sahneleri seyredebiliyorsun, diye sorduğumuzda ise, "Ne olmuş yani; sen karnını doyururken 


yediğin köfteye acıyor musun sanki be adam?" diye üste çıkmaya kalkışıyorlar. 
Benim asıl kızdığım nokta, böyle adamlara verecek cevap bulmakta zorluk çekiyor olmamdır! 


Bu işin şakası yok; televizyon seyirciliğinde yeni bir çığır açıldı: Hayvan belgeselleri gösteren kanallar, günün her saatinde seyirci buluyorlar ve bu yeni seyirci takımı, hayvan belgesellerini öyle bir dikkat ve ilgiyle seyrediyorlar ki, yakın gelecekte ormanlarda vahşi hayat ve hayvan biyomorfolojisi konusunda bir aydınlanma inkılabı geçireceğimize muhakkak nazarıyla bakıyorum. Bu uzmanlaşmış seyirci topluluğunda gözlemlediğim en ilginç davranışlarından biri ise, yukarda tasvir etmeye çalıştığım, "Vahşi hayattır bu, olur böyle şeyler" diye hayvanın 


hayvana ettiği zulüm ve eziyetlere hoşgörüyle yaklaşan genel tutumdur. 


Hele bir arkadaşım var; bir arslanın bir maymunu yediği belgeseli öyle bir keyifle anlatıyordu 


ki tüylerim ürperdi, söyleyecek söz bulamadım, sustum. 


Ben nâm-ı hesabıma hayvan belgeseli filan seyretmiyorum fakat nedense misafirlerim, arkadaşlarım ve komşularımın neredeyse tamamı hayvan belgesellerine bayılıyorlar. Böylece istemeye istemeye nezaket dayağı yiyor, onlar timsahların, yılanların, kertenkelelerin, örümceklerin ve kurbağaların hikmet dolu hayat hikâyelerine dalıp gitmişken, ben duvarları 


seyrediyorum. 


Kabul ediyorum, en zalim ve en merhametsiz canlı türü insandır; hayvanların birbirini öldürüp yemesi "tabii"dir; kanundur, böyle gelmiş böyle gidecektir, biliyorum ama yine de 


içim kaldırmıyor. 


Belgesele sonuna kadar evet; bakınız arkadaşlar, TRT'miz bile çok güzel bir belgesel kanalı yayına soktu; yıllardan beri arşivlerde bekleyen birbirinden güzel belgesel filmler bizleri bekliyor. Sadece TRT değil, şu anda beş altı tane özel TV kanalı sadece belgesel konusunda 


uzmanlaşmış durumda. 


Bunların içinde Digiturk'ün History Kanal ve National Geographic kanallarını ayrı tutuyor; bu kanallarda son derece çiğ, açık ve kaba bir Darwinizm ve Amerikan propagandasına imkân tanıdıkları için Digiturk'ü kınıyorum. Geçenlerde rastladığım bir programda Amerikalı sniper'lerin (uzaktan tek atışla insan öldüren kalleş nişancılar) medhi vardı meselâ ve bu belgeselde bu adamlar, zevkten kaykılmış gözlerle nasıl Afgan veya Arap vurduklarını anlatıp 


duruyorlardı. 


Digiturk'ü bu vesile ile belgesel programlarında Hıristiyanlık, Darwinizm, ABD militarizmi, fal, burç vesaire türünden goygoyculuk yapmamaya davet ediyorum. Para ödeyerek seyrettiğimiz kanallarda müşterilerine hayat tarzı dayatmaya kalkışmak hiçbir yayın 


kuruluşunun haddi olmamalıdır. 


Lâfımı geri alıyorum: Hayvan belgeselleri bile bunlardan daha iyi yahu! 


FELSEFE DERSİNİN MAKSADI “TİTREK ATEİST' YETİŞTİRMEK MİDİR? 
Mecmua: Aksiyon Dergisi-Tarih:-18 Ocak 2010 Pazartesi-ahmetturanalkan 


Milli Eğitim Bakanlığı, iki seneden beri, "Felsefe grubu dersleri" diye bilinen felsefe, sosyoloji, psikoloji ve mantık ders programları hakkında yapmayı düşündüğü değişiklikleri açıklayınca, kamuoyunda pek dikkat çekmeyen fakat aslında son derece manidar bir itirazla karşılaştı. Bazı gazetelerimiz tarafından "Felsefeciler ayağa kalktı" diye iddialı bir başlıkla duyurulan bu tepki, tek bir kurumdan, Felsefeciler Derneği'nden geldi. Değişikliğin ayrıntıları açıklanınca hemen "ayağa kalkan" ve "olağanüstü" toplanan Felsefeciler Derneği'nin sözcüleri, "Bu programla felsefe dersi yapmak imkânsız. Belirli bir ideoloji hâkim kılınmış" 


tesbitinde bulundular. 
Haberi okuyunca yıllar öncesine, liseli yıllarıma döndüm. 
Felsefe Okuyan Delirir Mi? 


"Servet" diye bir delikanlı vardı, ağabeyimiz olacak yaşlardaydı. Onu yaz günlerinde bazen başında fötr şapkası, sırtında ütülü takım elbisesi ile Hükümet Meydanı'na açılan parkta görürdüm. Kendi kendine konuşmasıyla dikkat çekerdi ve etrafındakiler galiba Servet Ağabey'e "zararsız deli" muamelesi yaparlardı. Söylenenlere göre iyi bir ailenin çocuğu olan Servet, üniversitede okurken karşılaştığı felsefe dersinde çarpılmış, zihni karışmış, akli melekeleri bozulmuş ve eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalmıştı. O yıllarda felsefeyle meşgul olmak, cüzamlılar koğuşunda hastabakıcılık yapmak kabilinden tehlikeli bir uğraş gibi algılanıyordu. Felsefeye bulaşan, önceki değer hükümlerinin yerle bir olmasından dolayı bunalıma giriyor, zihni karışıyor ve âdeta muâllâkta kalıyordu. Felsefe tehlikeli bir şeyin tâbiriydi. "Felsefe yapma şimdi bana" ikazı, "Boş konuşma, lâfı çarpıtma, akı kara göstermeye 


kalkışma" mânâsına bürünmüş haliyle anlaşılırdı. 


Soğuk ve sevimsiz bir çağrışımdı felsefe; aileler, "Elden çıkacak, za'y olacak!" endişesiyle 


çocuklarının felsefe okumasını istemezlerdi. 
Söz Dersten Açılmışken... 


Lisede felsefe seçmeli ders durumunda olduğu için bu dersi görmedim. Onun yerine astronomi veya mantık dersine girdiğimi hatırlıyorum. Astronomi dersinde göklere açılan kapının önümde aralanacağını zannederken, yıldızlar arasındaki mesafeleri hesaplamakta işe yarayan matematik formülleri, ışık şiddetlerinin ölçülmesi vs. gibi sıkıcı ayrıntılarla karşılaştım. Pırıl pırıl bir yaz akşamı gökyüzünde Venüs'ü nasıl tanıyabileceğimi astronomi 


dersine değil, zıraatçi bir arkadaşıma borçluyum. Astronomi dersi, meraklı zihnimi 


kamçılayan ve gözlerimi kamaştıran açılan ışıklı bir kapı olmadı, bana lânet bir ders 


hüviyetinde göründü ve öyle kaldı. 


Fizik de öyleydi meselâ; fizik biliminin çekici güzelliğini yıllar sonra otuzlu yaşlarımın ortasında merak edip okuduğum popüler bilim kitaplarında fark etmiştim. Sir James Jeans'ın, "Esrarlı Kainat" adıyla dilimize çevrilen eserinde fizikle astronomi'nin, astronomi ile felsefenin, geometriyle matematiğin arasındaki büyülü ilişkiyi görüp hayran olmamak imkânsızdı. Ders şekline girdiğinde dünyanın en sıkıcı, en mânâsız şeyleri şeklinde görünen bu bilimler meğer ne kadar câzip, işe yarayışlı âletlermiş? Çok sonraları, beni ve benim gibi yüzbinlerce öğrenciyi, bu gibi büyüleyici ve merak uyandırıcı bilim disiplinlerinin içine çekmeyi başaramayan öğretmenlerimi hep sitemle eleştirdim. Tarihten nefret ettim, sosyolojiyi hep savsakladım ve hep güç-bela geçer not alabildim, fizik kâbusum, geometri ve 


matematik korkulu rüyamdı. 
Felsefe Hakikaten Lüzumlu Bir Ders Mi? 


O yüzdendir ki Felsefeciler Derneği'nin "Bu programla felsefe dersi yapmak imkânsız" yakınmasını okuyunca fazla üzülmedim; hele hele, "Bu programla belirli bir ideoloji hâkim kılınmış" eleştirisini hiç ciddiye almadım, fakat bu felsefenin kendisini ciddiye almamak şeklinde anlaşılmamalı. İnancım şudur: Orta dereceli, hatta yüksek okullarda bile felsefe dersi yapmak karşıdan okunduğu gibi kolay bir iş değildir; felsefe tarihi dersi yapabilirsiniz- felsefe kültürü hakkında bilgi verebilirsiniz o kadar. Esasına bakılırsa felsefenin bir ders olarak orta 


dereceli okullarda okutulmasının lüzumu hakkında bile tartışmak mümkündür bana göre. 
Ah Keşke Öyle Olsa Diyeceğim Ama... 


Felsefeciler Derneği sözcüleri, yeni programa demediklerini bırakmıyor ve programı "Muhafazakâr" buluyor, ilk üniteye "Felsefe ve Hikmet" arasındaki ilişkiyle başlanmasına karşı çıkıyorlar. İlk safhada "Hikmet" kavramıyla karşılaşan öğrencinin bundan sonra felsefeye artık boşvereceğini, "Hikmet'in peşinden sürüklenip gideceğini ve artık düşünüp 


sorgulamak gibi temel felsefi faaliyetleri terk edeceklerini öne sürüyorlar. 


"Ah, keşke öyle olsa" diyesim geliyor. Felsefeciler Derneği sözcüleri, yeni programın her öğrencide hızla dindarlık, vahye ve nass'a teslimiyet duygusu uyandıracağını, eleştiri ve sorgulama haklarından vazgeçerek kendilerine söylenenlere papağan gibi itaat edeceklerini zannediyorlar, tek kelimeyle "Skolastik"e dönüş yani: "Muhafazakarlaşma açık bir şekilde hissediliyor. Batı felsefe anlayışından oldukça uzaklaşılmış durumda. Felsefenin temel problemlerini atlayan ve belirsizliğe iten bir içerik var. Türk-İslam sentezi oldukça dikkat 


çekiyor." vesaire... 


Felsefe Dersinin Maksadı "Titrek Ateist" Yetiştirmek Midir Peki? 


Felsefecilerin esas endişesini galiba anlayabiliyorum. Onlar, felsefe derslerine verdikleri o eski misyonun yeniden tarifinden huzursuzluk duyuyorlar. Şöyle bir yaklaşımdır o: İnsan, kainat içinde kendi varlığını fark ederek meraka kapılır, soru sormaya başlar ve sorularına sistematik cevaplar vermeye yönelir. Felsefe, insana hemen her konuda akıl yürütme imtiyazı veren eleştirici bir düşünce tarzıdır. Bu düşünce tarzının birinci görevi ise düşüncenin dinden 


ve metafizikten sıyrılmasıdır. 


Yeni program, felsefi düşüncenin "dinden sıyrılmak" gibi bir gereklilik taşımadığını varsayıyor anladığım kadarıyla. Hikmetle felsefe arasındaki ilişkiye dikkat çekerek derse başlanması bu maksadı imâ ediyor. Felsefeciler Derneği'nin Hikmet kavramına itirazı çok mânidar. Şöyle diyorlar: "Felsefenin kendine has bir düşünce tarzı vardır. Hikmet kavramıyla 


başlayan bir program, çocukları fikir tembelliğine alıştırır." 


Oysa ki felsefe kelimesinin açılımı "Philo-sophia", hikmet sevgisi mânâsına geliyor. 
Felsefeciler, hikmetin bu defa İslâmi bir mânâya bürünmesinden rahatsız oluyorlar. Bu itirazı ciddiye alabiliriz fakat savunageldikleri klasik hikmet tarifi, pratikte felsefe öğrencilerini en tembelinden Agnostisizm'e sürükleyip orada bırakan bir "titrek ateizm"den ibarettir. 
Öğrencileri İslâm'a karşı önceden soğutarak tutuşma dereceleri aşağıya çekmeyi de kazançtan sayarlar. Daha da ileriye doğru bir adım atarsak, bizim Milli Eğitim sisteminde şimdiye kadar uygulanagelen felsefe derslerinden beklenen temel maksadın, "Seküler", laik dünya görüşüne 


sahip insan yetiştirmek olduğunu varsayabiliriz. 


O zaman sorarlar, seküler dünya görüşüne bağlı, dini düşünceye karşı alerjik bir tavra sahip insan yetiştirmenin kendisi de bir çeşit "ideolojik" yaklaşım değil midir? Kimin ne hakkı var felsefe dersi adı altında çocuklarımızı titrek ateizm'in kapısında bırakmaya veya dine karşı 


ilgisizleştirmeye? 


Felsefenin temel vazifesi, insanı dine karşı mesafeli kılıvermek midir; yoksa ismiyle 


müsemmâ "hikmet arayışı içindeki insana kanat takmak" mıdır? 


Titrek ateistlik meselesi önemli; Avrupa'da en yaygın mezhebin artık Hristiyanlık olmadığını, Agnostiklerin, yani dini ve ilahi meseleler hakkında "bilinemezcilik" yolunu tercih edenlerin çoğunluğa geçtiğini savunanlar var. Kilise öğretisi insanları tatmin etmiyor; Batılıların çoğu ya "daha laik ve zararsız" bir suratla pazarlanan Budist öğretilere tevessül ediyor ya da "En 


iyisi Agnostik takılmak" diyerek titrek ateizmde karar kılıyorlar. 


Titrek ateizm sözünün nerden geldiğini hatırlatalım bitirirken; diyorlar ki "Ateistin korkağına Agnostik" derler!" 


ATEİSTLERE HAKSIZLIK MI EDİYORUZ? 
Mecmua:Zaman Gazetesi-Tarih: 11 Eylül 1997 Perşembe-ahmetturanalkan 


"Türk entellijansiyası 'genelde din düşmanı' değil, tam tersine 'özelde İslam düşmanı" gibi görünüyor bana" cümlesindeki sahihliğin terbiye edilmiş bir ironi ile sarmaş dolaş arz-ı endam eylemesi dikkatimi çekti. Sahip olduğumuz "Türkiye tecrübesi", cümlenin genel hükmünü tasdik ediyor; bu ülkede, itinasız bir tabirle "aydın" diye nitelediğimiz "muteber"ler 


zümresinin mühim bir bölüğü "din dili"ni bilmek lüzumunu hissetmiyor. 
8g y 


Baştaki iktibas cümlesini elbette hatırladınız; iki gün önce bu sütunlarda Hilmi Yavuz Bey'in kaleme aldığı, "İslam, Ateizm ve Aydınlar" başlıklı yazısının anahtar hükmü, kanaatimce bu cümle idi. Şahin Alpay'ın "Türk aydınlarının hepsine değil; ama 'sol' kesiminde İslam konusundaki bilgisizliğin sebebi, herhalde özel olarak İslam'a değil, genel olarak dine karşı takınılan tavırlarda aramalı" fikrine Hilmi Yavuz'un -itirazdan ziyade- zeyl'i, Türk entellijansiyasının laikliği devletle sınırlı tutmak yerinde ferdi alana taşıması ve neticede bu 


kavram anarşisinden ateizme iltica ederek yakayı sıyırmaya kalkışması olarak özetlenebilir. 


"Dinden ziyade İslam'a düşman olmak" tespiti kadar "İslam'dan ziyade dine karşı tavır almak" hükmü de zannımca doğru fakat eksik; bu nokta-i nazardan meseleye müdahil olmaklığımı herhalde "tarafeyn" olgunlukla karşılayacaktır. Sayın Yavuz'un tabiriyle Türk entellijansiyası dinden ziyade İslam'a muhalif çünkü kendisini etkili ve yetkili gördüğü toplumda İslam, onun "toplum mühendisliği"nden aldığı güçle tasarladığı projelerini fonksiyonsuz ve payandasız bırakan çok güçlü bir ortak unsurdur. Bu noktada entellijansiya İslam'ı zihni bir meydan okuma (challange) olarak kabul etmeye yanaşmaz, onu "tarih dışı, anakronik ve banal" bulur. 
Kendisini toplumun uzviyetine ait hissetmediği için kendisine munis görünmediği halde toplumun iştirak ettiği bir değerler silsilesini "zihni meydan okuma"dan ziyade vücudu ortadan kaldırılacak bir düşmanlık gösterisi gibi algılar. Kolera, şarbon veya sıtmadan farkı yoktur bu tehdidin; ahali cehalet eseriyle aşı yaptırmaktan kaçınırsa, sırf onların iyiliği için 


jandarma-polis marifetiyle zorla tedavi etmeyi iyilikten sayar. 


İslam'a düşmandır; çünkü İslam, onun zihni konformizmini tehdit eden ilk tortudur; keza İslam'la birlikte o kendisini zihni konformizminden cüda kılacak her öğretiye de yan çizer. 
Hıristiyanlığa İslam'dan daha ziyade hürmet duyduğu aşikardır çünkü Hıristiyanlık -zahiren tenkit etseler de- fikren ve manen perestiş ettiği bütün üstadların inanç arkaplanını teşkil eder; şuuraltı, ona Hıristiyanlığı ilk tehdit halkası içinde algılanmaması gerektiğini fısıldar; Batılı hayat tarzı içinde Hıristiyanlığın ancak haftalık ritüellerle hatırlanan folklorik bir düzleme düşmesi ve belki de gereğinden fazla vicdani ve şahsi bir tercih meselesi haline getirilmesi onu rahatlatır. Bu rahatlama duygusu pek nadir birkaç istisna dışında "protestanlara 


zangoçluk" derekesine varmıştır. Entellijansiyamızın maruf vasfı mevcut dinlerden herhangi 


birine taraftar olup olmamak değildir; onda felsefi manada tutarlık, disiplin ve sadakat aramak 


da abes; peki içlerinden kaçı kemal mertebede ateist? 


Hilmi Yavuz "bir kavram karmaşası ve sonuç: Ateizm!" derken bence ateizme haksızlık ediyor: Entellijansiyamızın bulunduğu veya erişeceği menzil ateizm olamaz. Çünkü ateizm hiç de konformist bir melce değildir ve entellijansiyamızın belki de bütün trajedisi "ateist bile olamamak"tan ibarettir. Bir kişinin iradi tercih ile muhtemel bütün zihni, felsefi ve ontolojik problemleri cesaretle göğüsleyerek ateizmde karar kılması, bana göre -tersinden de olsa- 


müthiş bir cesarettir. Ben sözü edilen zümrede bu kadar cesaret görmüyorum; keşke olaydı. 


Onun gerçek farikası konformizmdir, belki de dirayetsizlik demeliydik; mükellefiyet fikrinden nefreti, standart sahibi olmakta gösterdiği fikri üşengeçlik, cinsine mahsus irsi bir karakter halinde taşıdığı cebanet, objesi ne olursa olsun bir şeye bağlanmak anlamında inanç fıkdanı ve entellektüel bir vazife kabilinden de olsa "din dili"'ni öğrenmemekte gösterdiği tembellik onun bariz vasıflarını teşkil eder. Cehalete medhiye diye anlaşılmamalı; ama işte bu yüzdendir ki içimizdeki en cahilin imanı bile, bu titrek konformist tabiat karşısında bir haysiyet abidesi gibi duruyor ve ben kelimenin içini doldurarak ateizmi seçenlerin bile bu çerçevede kendilerini "bir kısım entellijansiya" meyanında sayılmaktan ötürü incineceklerini 


düşünüyorum. Yoksa düpedüz bir şahsiyet probleminden mi bahsetmeliydik? 


KUR'AN'I DA İLGA EDELİM Mİ ÜSTAD? 
Mecmua:Zaman Gazetesi-Tarih:21 Kasım 2005 Pazartesi-ahmetturanalkan 


Avrupa tarihinde Kilise, sadece devlet tarafından değil, Kilise hiyerarşisinin dışında kalan bütün kuvvetlerin de desteğiyle gündelik hayatın kıyısına sürüldü ve bir sivil toplum örgütü 


muamelesi ile izole edildi; bu süreç üç dört asır devam etti, hikâyesi uzundur. 


Bizim laiklik yorumumuz, o üç dört asırlık tasfiye sürecinin neticesini kopyalamıştır. Ama sosyal süreçler bugünden geriye doğru işlemiyor; biz laikliği benimserken İslâm'a bir nevi Kilise muamelesi yaptık; geçmişimizde olmayan Rönesanslar, Reformasyon hareketleri, Hümanizma çığırları aradık ve bulamayınca devlet eliyle icat etmeye kalkıştık; geriye yer yer 


hazin, bazen gülünç tarih anekdotları kaldı. 


Bir de "din"i hayatlarında nereye koyacağını bir türlü tayin edemeyen okur-yazarlar, 


bürokratlar vesaire. 


Bir "ulema" lafı üzerine bu kadar bıdı-bıdı yapılmaz; söyleyen sürçüyor ve sonradan te'vil ediyor ama kötüye yormak isteyenlerin niçin bu kadar kerrât ile sürçtüğünü, yukarıdaki tabloyu anlamadan izah edemezsiniz. Dini kavramlar söz konusu olduğunda sistematik tarzda sürçmeye başlayanların teşkil ettiği olgu sıhhat alâmeti değildir. Bunca bıdı-bıdıyı hakikaten 


laiklik doktrinine gönülden bağlı olduğu için yaptıklarına inansak mesele kalmayacak; 


Seküler dünya görüşüne ne derece samimiyetle bağlı olduklarını asla kanaat getiremezsiniz; kendilerini çıkmazda hissettiklerinde ninelerinin folklorik yemeni bağlama tarzına ilticâ 


etmeleri tutarsızlıktır meselâ. 


Görünür alâmetlerini nasıl niteleyeceğiz; dine muhalif olmak (Ateizm) felsefi bir tutumdur; Gnostik, Deist olmak da öyle. Kendisini samimiyetle böyle niteleyene ben rastlamadım. Bu garip hali "dine eğreti kalmak" diye tarif edebiliriz belki. Esasen herhangi bir "dünya görüşü" eksenine bağlı olamamak zaafıyla mâlul görünürler (ve ne yazık ki zaaf, sadece Laikçilere mahsus değildir); bu bir cesaretsizlik ama daha doğrusu vukufsuzluk hâlidir. Bu hâlin adı Laiklik filan değil. Ne demek laiklik sorusuna verdikleri birbirini tutmaz "dinle dünya işlerinin ayrılması" cevabından bellidir bu; bu tarif tek tek fertleri ihâta etmez, edemez ama bizde kendini böyle târif edenler, karşılaştıkları her dini kavram ve olgudan rahatsızlık duyduklarını da gizleyemezler. Onlar nazarında mâsum ve meşrü dini eylem yoktur; meğer ki 


hiç görünür hale gelmemiş olsun. 


Yazarın biri, Başbakan'ın Ulema sürçmesini eleştirmek için bazı Kur'an âyetlerinin AİHM'nin hukuk felsefesine ters düştüğünü savunacak kadar kaptırmış kendini. "Peki üstad, ne yapalım öyleyse; Kur'an'ı artık mülgâ mı sayalım?" diye sorsanız "hay hay, geciktik bile" cevabı verir 


mi; sanmıyorum. Anlatmak istediğim eğretilik hâli bu işte. 


Adamın biri rüya görüp başbakanlığa mektup yazmış, onlar Milli Eğitim'e, MEB de YÖK'e havale etmiş. Çivisi çıkmamış bir ülkede gülünüp geçilir ama on gündür temcid pilavı gibi ısıtıp duruyorlar. YÖK Başkanı da böyle bir "muz orta"yı ıskalamamış, "eşi görülmemiş vahim durum" tesbitinden sonra Bakanlığı devlet ciddiyeti takınmaya davet ediyor. Şekil itibarıyla haklıdır lakin süreç, baştan sona çivisi çıkmış bir manzara sergiliyor. Bu arada 


İslâmi kavramlarla istihzâ eden edene... 


İslâmi kavramlarla dalga geçmeyi beceremiyorsunuz çünkü o dünyayı içeriden okuyabilecek donanımınız yok. Öyleyse en azından adam gibi Agnostik, Deist, Ateist veya Pozitivist olunuz ve gereğini yerine getiriniz; çünkü yarım-yamalak yaklaşımlarınız İslâmi Radikalizmi 


köpürtmekten başka işe yaramıyor. 


Bunca gayretiniz sadece bu sebepten ötürü mü yoksa? 


LENİN'İN HAYATINI OKURKEN DÜŞÜNDÜKLERİM 
Mecmua:Zaman Gazetesi-Tarih:16 Ağustos 2015 Pazar-ahmetturanalkan 


Lenin'in hayatını okuyunca 70'li yıllarda yaşadıklarımızı ve uzaktan şahit olduklarımızı insan daha iyi anlıyor. Amip gibi bölünen, kendi arasında çatışan pek çok fraksiyon. Bir hülyâ 


uğruna adanan ve harcanan hayatlar, trajediler... 


Sosyalist kültür dergisi Birikim'in genel yayın yönetmenliğini de yürüten Ömer Laçiner hemşehrim olur. Benden bir önceki ağabey kuşağından. Memleketin namdar sosyalistlerinden biri olduğu için tanışmamız gecikti hâliyle. Gençlik çağlarımızda sosyalist takımıyla değil konuşup sohbet etmek, selâm alıp vermek bile netâmeli, şüphe uyandıran hareketlerdendi. 
“Komünist' sıfatı, insanlık düşmanı, vatan haini, şeytanın iki bacaklı şekli filan gibi bir karşılığa tekabül ediyordu. Aynı çirkin ve yanlış nitelemenin komünistler tarafından bilumum 


“Faşo' yani, faşist olduğu öne sürülenlere yöneltildiğini hatırlatayım. 


Geç tanıştık Ömer Ağabey'le. Zannediyorum 7 sene kadar önce bir gazeteci topluluğuyla birlikte Kuzey Irak'taki Kürdistan otonom bölgesine giden ekipteydik. Yol arkadaşlığı yakınlaşmayı, yakınlaşmak için “anlama'yı kolaylaştırdı. O günden beri aramızda hemşehrilik 


ve muhaliflik müştereklerinde bir hukuk oluştu. 


Bir konuşma esnasında, nereden icab ettiğini hatırlamıyorum, şöyle bir “vecize' nakletti 


Lenin'den. Sovyet iktidarının ilk zamanlarında demiş ki Lenin, 


e Şimdi iktidardayız ve bütün alçaklar şimdi bizden yana! 


Bu söz dikkatimi çekti; siyaset bilimini neredeyse bir cümlede özetleyen bir fikir gibi göründü bana. Acaba Lenin'de, böyle dramatik bir yakınma arzusu uyandıran olaylar nelerdi? Niçin Komünist Parti'nin demir disiplini ve güçlü ideolojik eğitimi iktidara gelince etrafına birtakım “alçaklar'ın kümelenmesini engelleyememişti? Diğer partilerden çok önemli bir noktada ayrıştığını ileri süren efsanevi bir partinin doktrin kurucu lideri, bu cümleyi kurarken ilerde 


büyüyecek bir yenilgiyi henüz çok erken zamanlarda görmüş ve itiraf mı etmişti? 
Marksistlerin Kongre Merakı Nereden Geliyor? 


Lenin'in kapsamlı bir biyografisini okuma arzusu böyle doğdu bende ama vaktiyle Ankara'nın Zafer Pasajı'nda kümelenmiş sol klasik satan kitapçı dükkânlarında bolca rastlanan, “partizan' yaklaşımlı kitaplardan biri olsun istemedim; bu tip biyografilerde tarafsız bir anlatım yerine okuyucuya propaganda yapmaya yönelik bir güzelleme, bir nevi “resmi tarih' öğretisi dayatma arzusu çok belirgindir çünkü. Böyle kitapları okumakla, söz konusu kişiyi “tanımış' 


olmazsınız; ona hayran olmak, takdir etmekten başka tercihiniz kalmaz. 


Geçenlerde Beşiktaş'taki bir kitap mağazasında iki Lenin biyografisi buldum ve açıkça yazarlarını tanımadığım için, “Ya şundadır ya bunda...” usulüyle birini tercih ettim. 
Yazarından bahsetmeyeceğim, çünkü kitap üç aşağı beş yukarı yukarıda anlatmaya çalıştığım 


“güzelleme' faslına giriyor bir mânâda. Yine de benim için faydalı oldu. 


Bir haftada bitirdiğim 500 küsur sayfalık biyografiyi okurken, Marksistlerin gayet iyi bildikleri ve hemen hatırlayacakları bir husus dikkatimi çekti. Kongre yapma merakı. 
Buradaki kongre kavramını irili ufaklı her büyüklükte kurul, komite, komisyon, heyet 


türünden bir karar organı olarak anlayabilirsiniz. Çarlık rejiminin ağır baskısı altında güçlükle 


örgütlenen komünistlerin, dağılıp gitmemek için kendi aralarında dayanışmaya özel bir önem vermeleri anlaşılır fakat bu kurulların büyük çoğunlukla saatler süren tartışma celselerine dönüşmesi ve hemen ardından birbirine muhalif gruplaşmaların zuhur etmesi çok dikkat çekiyor. Demokrat olduklarından mı, hayır! Dünyanın gördüğü en merkeziyetçi, en otoriter ve totaliter bir siyasi yapının, bizim bildiğimiz demokrasiyi ve kurallarını “burjuva demokrasisi' 


diye alaya aldığı ve hafifsediği hiç unutulmamalı. 


Öyleyse bu bölünme, birbirine muhalefet edip ardından farklı fraksiyonlara, örgütlere, gazetelere bölünme içgüdüsü bir “Marksizm klasiği' midir? Bu konuda söz söylemek bana düşmez pek ama acemi bir okuyucu sıfatıyla “Galiba öyle' cevabını verebilirim. Yaşadıkları çağın en güçlü ve yanılmaz “sosyal bilim'i saydıkları Marksizm'in amentülerini yaşanan hayatın içine yerleştirip doğrulatmak için deli gibi didinen bu insanların fraksiyonerlik merakı 


galiba teori ile hayat arasındaki bir türlü uzlaştırılamayan açıklıktan doğuyordu. 


Belki de tamamen farklı bir şey; belki de tamamen yalnızlık duygusu. Ütopik bir hayâl peşinde koşan ve başarıyı uzak ihtimâl kabul eden insanların birbirine tutunma ve hemen ardından “yok böyle olmayacak' duygusuyla yeniden ayrışarak kendi ütopyalarını arama 


çaresizliği... 


Lenin'in hayatını okuyunca 70'li yıllarda yaşadıklarımızı ve uzaktan şahit olduklarımızı insan daha iyi anlıyor. Amip gibi bölünen, kendi arasında çatışan pek çok fraksiyon. Bir hülyâ uğruna adanan ve harcanan hayatlar, trajediler... Havada uçuşan ve küfür niyetine kullanılan “Troçkist, revizyonist, sosyal faşist, işbirlikçi, burjuva” suçlamaları, ardından yine bölünme, 


yine ihanet arayışları ve hayal kırıklığı... 


Bunları söylerken başta Laçiner'in yaşıtları olmak üzere, kendi çağdaşlarımın ve sonrakilerin samimiyetini sorgulamıyor, aksine saygı duyuyorum. Solun kendi içinde yaşadığı ve yaşattığı iç çatışmalar belki de kendi mantıklarınca bir meşrüluk arayışı idi; doğru olanı yapmak, tarih, 


daha doğrusu “materyalist tarih'in karşısında doğru yerde ve tavırda olmak arzusu... 


CHP elbette Marksist bir parti değil ama CHP'lilerin sıkça kurultay yapmalarında, liderlerini eleştirip gruplara bölünmelerinde, parti içinde demokratik mücadele yürütürken öte tarafta partilerine zarar vermelerinde adeta “Leninist' bir nizâcılık, maraza çıkarma refleksinin izleri var galiba. Atatürk ve İnönü gibi karizmatik liderlik mirasını yaşatan bir partinin, sağ partilerden daha çok parti içi demokrasi işletmesinde üzerinde düşünülecek ve tahlil edilecek 


unsurlar var. 
Sovyet Devrimi Neye Yaradı? 


“Komünist toplum' hülyası değil ama Sovyet devrimi doğduğu yerde, 75 sene zor bela yaşatıldıktan sonra çöktü. Marksistlerin “Burjuva saplantısı' diye küçümseyip reddettiği 


insanın değişmeyen yapısı ve tabiatından ayrılmayan alışkanlık ve hırsları galebe etti. Lenin 


ve onun eseri SSCB'den geriye, toplumu bir bütün halinde tasarlayıp onu yeniden biçimlendirme uğruna göz kırpmadan girişilen insanlık dışı totaliter, otoriter uygulamalar ve zulüm kaldı. Her devrimde olduğu gibi Sovyet devrimi de evlatlarını yedi. Lenin'in etrafında ömrünü hiçe sayarcasına fedakârca çalışan çekirdek kadrodan çoğu yine Sovyet mahkemelerinde, uydurma iddianameler, işkence metotları ve idamlarla canından oldu. Lenin, fitilini tutuşturup örgütlediği “devrim'in sonunda neye dönüştüğünü göremeden ihtilâlin 7. 
yılında öldü. Halefi Stalin, “Stalinizm' diye bilinen bir cendere ve baskı düzeniyle tam otuz 


sene halkını inletti. 


Biyografisinde Lenin'in o ünlü vecizeyi nerede ve nasıl söylediğini anlatan bir fasıl göremedim ama bir cümlenin uyandırdığı merak, insanlığın en bilinesi hikâyelerinden birine daha yakından bakmama ve hikâyeyi daha ayrıntılı öğrenmeme sebep oldu; bu arada demokrasilerin en korkulu düşmanı karizmatik liderlik kavramını da yeniden gözden geçirme fırsatı oldu. Lenin'in deha çapında bir lider olduğunu tekrar etmeme gerek yok; insanlığın en büyük acıları “deha çapında”ki karizmatik liderler vasıtasıyla yaşadığını da unutmamak lâzım ama. “Bir dirayetli adam çıksın, bizi kurtarsın” bekleyişi genellikle ızdırap ve hayal kırıklığı doğuruyor toplumların tarihinde. En ağır polis ve rejim baskısı altında bile hayatları pahasına ideali arayan, birbirlerini sorgulayan ve didinip duran Rus devrimcilerinin o metodik sorgulayıcı tavırları bile, Rusya'nın en büyük dünya hapishanesi olmasını engelleyemedi 


sonuçta. 


Lenin'in hikâyesinde Marksistler, şüphesiz benim gördüğümden daha başka şeyler buluyorlar; 


ben ise kocaman bir yanılgı orada... 
DAĞ BAŞINA ASA DA KOYMUŞ PİYANOYU! 
Mecmua:Zaman Gazetesi-Tarih:06 Eylül 2002 Cuma-ahmetturanalkan 


Ortada Fazıl Say ve piyanosu, hemen bir metre etrafında, 'bakalım şimdi ne yapacak? 


merakıyla sanatçıyı seyreden yirmi-otuz kişilik bir insan halkası... 


O halkanın iki metre kadar açığında yere oturarak ayakta dikilen kalabalığın sırtını seyreden biz çekingen ve konser âdâbına riayetkâr dinleyiciler... Piyanist Fazıl Say, önceki gün Âşık Veysel'in köyü Sivrialan'da Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin organize ettiği bir konser verdi. 
Gazeteci-yazar Çetin Altan'ın her gece bıkıp usanmadan gördüğü, 'her köyde bir piyano olsa, muhtarın kızları avluda bale yapsalar' şeklindeki rüyasının kısmen tahakkuk etmiş halini görmeye değerdi: Bu delikanlının parmaklarında sihir vardı. Açık söylemek gerekirse fena halde önyargılı çıktım yola; bana kalsaydı değil Sivrialan'a gitmek, yerimden bile kımıldamaz, çok çok bir Veysel kaseti dinlemekle yetinirdim. Esasen Âşık Veysel öyle "döne döne" dinlediğim sanatkârlardan değildir; belki radyo yıllarında defalarca Veysel programı dinlemekten, vaktiyle bütün şiirlerini tek tek elden geçirip âşinalık kesbetmekten doğan bir 


alışkanlık. Sevmek, takdir etmek, saygı duymak ayrı, "döne döne" dinlemek başka bir şey. 


Ali Çolak telefon açıp da inceden, "gitseniz, intibalarınızı yazıp gönderseniz ne güzel olur" teklifini yaptığında "o kadar yol bir konser için çekilir mi?" cevabını verirken bile ertesi gün yollara düşeceğimi biliyordum. Bir kere Çetin Altan'ın her gece bıkıp usanmadan gördüğü "her köyde bir piyano olsa, muhtarın kızları avluda bale yapsalar" rüyasının kısmen tahakkuk etmiş halini görmeye değerdi. Sâniyen, "Sivas Sivas olalı böyle zulüm görmedi" menkıbesinin bir kere daha tekrar edip etmeyeceğini, daha da önemlisi böyle bir menkıbenin gerçekte cereyan edip etmediğini de merak ediyordum: Hikâye mâlum; tek parti devrinde Sivas'a Riyaseticumhur Senfoni Orkestrası konsere geliyor. Dinleyici temininde güçlük çekildiği için resmi daire memurları imza karşılığı konser salonuna sevk olunup salon "ihzarlı" kalabalık tarafından doldurulduktan sonra konser başlıyor. Konserden sonra gazetecinin biri salondan 


çıkan bir memura yaklaşıyor, 


» Beyefendi konseri nasıl buldunuz? 


Adam derin bir iç çektikten sonra, 


Ne konseri beyim, diyor, "Sivas Sivas olalı Timur'dan beri böyle zulüm görmemiştir; gerisini 


sen anla". 
Veysel gitti, sazı duruyor 


Zaman temsilcisi Muzaffer Tan'ın ortayaşlı ve LPG'li BM'W'sine rakib olub CHA temsilcisi Mehmet Kuru Bey ile Şarkışla yollarına düştüğümüzde vakit öğleye geliyordu. Şarkışla'da her ihtimale karşı peynir, ekmek ve gazoz tedarikinde bulunup otuz küsur kilometrelik bir asfalt yolu takiben Sivrialan'a ulaştık. İlk durağımız Veysel Müzesi'ydi. Bir vitrinde sergilenen kışlık elbisesi, şemsiyesi, takkesi, balta bağlaması, duvarda asılı duran şiirleri ve resimleri ile millete mal olmuş, yirminci yüzyılda Türklerin üzerinde en rahat ittifak ettikleri bir memleket büyüğünden arta kalan maddi emareler, işte bu kadar az ama ibret verici. Kapı önünde arkadaşlar, Veysel'in oğlu Bahri Bey'le ayaküstü röportaj yapıyorlar; gelini Gönül Hanım, 


Fazıl Say'ın köyde konser vermek arzusunun kendisini nasıl onurlandırdığını anlatıyor. 
Şu dağın önü sıla, ardı gurbettir 


Sivrialan hayli mâmur görünüşlü, Almancı sâkinlerinin himmetiyle kılığı kıyafeti hayli düzelmiş bir köy. Veysel'in yattığı yer, bir dere yatağının yamacına kurulmuş köyü yükseklerden seyreden bir tepenin üstünde, mezarlığa hafif kenardan bakan seyrangâh bir yer. 
Oraya çıkınca Âşık'ın o meşhur gurbet tarifini hatırladım. Veysel'e "gurbet neresidir" diye 


sormuşlar. Eliyle yukarıları işaret edip, 


"İşte şu dağların öte yakası gurbettir, demiş. O dağlar bu dağlar işte; aman aman yüksek değil, ağaçsız, yumuşak kıvrıltılarla bir dere yatağına kıvrılıp giden tepeler ama hissediyorsunuz; ne kadar alçak ya da yüksek olursa olsun memleketi çevreleyen dağların ardı gurbettir o kadar! 


Fazla târife de gelmez. 


Erkence geldiğimizden olsa gerek ortalıkta henüz buralarda bir piyano konseri verileceğine dair emare görünmüyor. Beş"on metrekarelik bir tahta platform üzerine müthiş bir Şarkışla kilimi serilmiş; üstüne, piyaniste sâyebân olsun diye iki büyük şemsiye dikili. Platformun ortasında ise kuyruksuz cinsten bir piyano. Az ilerde ses cihazlarını taşıyan bir minibüs, 


ortalıkta dolaşan birkaç görevli. 


Vaktidir, kifâf'ı nefs edip kalabalıkta mağdur olmayalım düşüncesiyle emektar BMW'nin arkasına tezgâhı kuruveriyoruz. Muzaffer Bey, ezelden hünerli olduğu anlaşılan elleriyle oracıkta bir de çay demleyiverince kendimizi konsere iyice hazırlanmış hissettik. İsâbet etmişiz zira konser sahasında seyyar bir elma satıcısından başka yiyecek"içecek nesne 


tedarikine yarayan başkaca bir şey görmedim. 
"Böyük keman ustamız piyano başında..." 


Ortalık giderek kalabalıklaştı; çevre ilçelerden minibüsler geldi, konseri düzenleyen Cumhuriyet Üniversitesi iki otobüs dolusu öğrenci ile ortalığı şenlendirdi. Sivrialanlılar hayli dik yokuşu yaya tırmanarak üçer beşer sökün ettiler. Her zaman olduğu gibi, "âdet budur âhârda gelir bezme ekâbir" kavlince bürokrat takımı en son teşrif etti ve ânında Şarkışlalı gençlerden müteşekkil bir halay ekibi, davul"zurna refakatinde halaya başladı. Tam o esnada yaz sıcağına aldırış etmeden koyu takım elbiseler içinde güneş gözlüklü ve ciddi çehreli memleket büyükleri kalabalığı arasında ne yapacağını bilemeyen, çocuk görünüşlü bir delikanlı görür gibi oldum. Küçük bir enstantane, mahalli tâbirle, "bir çala". Bu, Fazıl Say'ı ilk ve galiba son görüşüm oldu zira hemen etraftaki kalabalık, delikanlının etrafını çevirerek gözlerden nihan ettiler. Tam o esnada, Veysel'in oğlu Bahri Şatıroğlu'nun sesiyle şöyle bir 


anons duyduk, 
" Böyük kemanistimiz üstad Fazıl Say şu anda piyanosunun yanına yaklaşmaktadır! 
Arkalarından bakınca bir şeye benzemeyen bir topluluk 


Aslında başka anonslar da vardı; meselâ üç"beş dakika aralıkla, "mezarlığın önüne park eden araçlar başka yere gitsinler, köyün manzarası kapanıyor", anonsu bunlardan biriydi; ama nedense Fazıl Say piyanosunun başına geçtikten sonra kimse akıl edip, "arkadaşlar lütfen 


oturalım ve sanatçımızı rahat bırakalım" anonsunu yapmak zekâvetini gösteremedi. 


Şöyle bir tabloydu: Ortada Fazıl Say ve piyanosu, hemen bir metre etrafında, "bakalım şimdi n'aapacak" merakıyla sanatçıyı seyreden yirmi otuz kişilik bir insan halkası. O halkanın iki metre kadar açığında yere oturarak ayakta dikilen kalabalığın sırtını seyreden biz çekingen ve konser âdâbına riayetkâr dinleyiciler... Eski mahalle hayatında ara sıra seyyar kalaycılar veya tenekeci"lehimciler gelirdi sokağa; biz çoluk çocuk takımı etrafında aynen böyle "halaka" çevirir güyâ zenaat öğrenmeye çalışırdık. Bu gereğinden fazla meraki topluluğun densizliğini 


görünce aklıma nedense kalaycılar geliverdi! 


O kadar merak gösterip ayakta dikildikten sonra Piyano çalmayı öğrenebilmişler miydi acaba? 
Zannetmem; evvelâ dinlemeyi öğrenmeleri gerekiyordu çünkü; halbuki onlar Fazıl Say'ı dinlemeye değil seyretmeye gelmişlerdi; hepsi de okumuş çocuklardı ve arkadan bakınca 


hiçbir şeye benzemiyorlardı. 
Süvarisine göre kişneyen bir at 


Güçlü ses cihazlarından ilk nağmeler işitildiğinde garip bir duyguya kapıldım; bizim üniversitenin basit duvar piyanosundan böyle sesler çıkmaması lâzımdı. Klasik müzik kültürüm ve zevkim yoktur; hele piyano tekniğini ve virtuozitesini ölçecek birikime asla sahip olamadım ama şu kadarcığını fark etmek için konservatuvarlarda dirsek çürütmeye hâcet yoktu: Bu delikanlının parmaklarında sihir vardı... İlk iki parça kendi bestesiymiş; özellikle ilki çok hoşuma gitti ve beni çok etkiledi. Ardından iki Veysel türküsü seslendirdi. Final ise Mozart'ın Türk Marşı'ydı. Bayıldım. 


Dedim ya, yola önyargılı çıkmıştım; ama önyargılarımı Sivrialan'ın mezarlık tepesinde bıraktım. Fazıl Say'ı çalarken de görmek isterdim; özellikle ellerini görebileyim diye piyanoya üç metre mesafede çakırdikenlerin arasına gazete serip oturmuş ve yerimi kimselere 


kaptırmamaya azmetmiştim ama olmadı; sadece dinlemek nasib oldu. 
Dinlemek de güzeldi ama. 
İçinde güneş olan adamlar 


İlginç bir cümle sarf etti Fazıl Say, Veysel'i anlatan kısa konuşmasında; "O, içinde güneş olan bir insandı". O an bana öyle geldi ki, içinde güneş olmayan adamlar, bir adamın içinde güneş olup olmadığını bilemezler. Fazıl Say'ın o çocuksu, dünyayı pek tanımamış, sosyal münasebetleri tanzimde beceriksiz gibi görünen masum yüzünün ardında galiba güneş vardı. 


İçindeki güneşin tuşlara yansıdığını hissetmek için görmek gerekmiyordu zaten. 
Ben bu delikanlıyı sevdim; halbuki biraz da dalga geçmek için gitmiştim tâ oralara! 
Dağ başına asa da koymuş piyanoyu... 


Neticede "Dağ başına asa da koymuş piyanoyu" vezninden bir gösteri oldu. Fazıl Say, daha önce reklam niyetine tertiplediğini sandığım "dağ başında piyano resitali" jestiyle sınıfı geçti; ama bizler sınıfta kaldık. Mezarlıkta toplanan beş yüz civarında insanın sanata ve sanatçıya ilgisi takdire değerdi; ama ne yazık ki aynı şeye hürmetleri yoktu. Fazıl Say, belki de etrafındaki güneş gözlüklü, takım elbiseli, yüksek topuklu taşralı kalabalığın yakın markaj ilgisinden biraz çekindiği için olsa gerek, ense kökünde toplanmış meraklı kalabalığının refakatinde çalmaya itiraz edip konseri yarıda kesmedi; şüphesiz nezaket gösterdi ama ne 


derece anlaşıldı bilemem. 


Büyük ruhların birbirine ezelden akraba olduğu doğru ise Veysel'in rûhu da Fâzıl'ın 


mezürlerinden haberdar olmuştur şüphesiz. 
PİYANÖR 
Mecmua:Zaman Gazetesi-Tarih:12 Mayıs 2012 Cumartesi-ahmetturanalkan 


Türk matbuatı olaraktan yine asli vazifelerimizden birini ihmâl ettiğimiz anlaşılıyor; bu vazife, herhangi bir vesile ittihaz ederek, Ortadoğu ve Balkanlar muhitinin en büyük piyanisti, 


değerli sanatçı Fazıl Say'dan bahsetmektir. 


Fazıl Bey, büyük bir sanatçıdır, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır ve onun hâlâ aramızda 


yaşıyor olması bizim için büyük bir lütüftur. Kadrini bilelim. 


Biz maraba takımı, sanattan ve hasseten klasik batı musikisinden ve ayrıca piyanodan hazetmediğimiz için çoğu defa sanatçı duyarlığından bihaber, affedersiniz ot gibi yaşayıp gidiyoruz. Bilmiyoruz ki dünya tarihinin ender şahsiyetlerini teşkil eden büyük sanatçıları, şu anda benim yapmakta bulunduğum gibi kâğıt üzerinde takdir etmek, alkışlamak, övmek yetmez; hattâ ve hattâ işi gücü bırakıp her piyano resitalinde sâmlin sıfatıyla hazır ve nazır bulunmak içün önceden program çıkartıp buzdolabının kapağına yapıştırarak azmü cezmü 


kasd ile bir konser salonundan ötekine, bu uğurda deplasmanlara çıkmak da yetmez... 


Evet, konserlerine gidip onu canlı canlı, tabii ortamında ve doğrudan dinlemek zevki, doğrusu cihâne değiştirilecek bir zevk değildir ve böyle insanlara ne kadar gıbta etsek azdır; onlar ki, bizim bizzat hazır bulunamadığımız her piyano konserine giderek bir nevi farz-ı ayın vazifesi icra ettikleri için, bizim gibi hamal-cemal takımının üstündeki ağır mes'uliyeti bir nebze olsun hafifletiyor ve ağır sanat mükellefiyetimizi farz-ı kifâye mesâbesine getiriyorlar. Onlara 


müteşekkiriz. 


Fazıl Bey, yıllardan beri durup dururken, "Ben sizden sıkıldım, gidiciim; tutmayın, bırakın, bunalayorum!" gibi tepkiler göstererek aslında, "Başka yerlere bakmayın; dikkatinizi dağıtmayın; bana bakın, benimle ilgilenin, beni konuşun, beni yazın; adım her gün gazetelere geçsin; ekranlarda sabahlara kadar benimle ilgili tartışmalar yapılsın, insanlar benden bahsetsin" demek istiyor ama biz hâşâ huzurdan ırgat takımından olduğumuz için 


anlamıyoruz. 


Efendim, büyük sanatçılarda böyle haller olur; hatta olmaması ârızadır; dolayısıyla Fazıl Bey'in geçenlerde temelli olarak Japonya'ya gideceğini açıklaması üzerine, Kültür Bakanının hâlâ, "On milyonlarca insan Türkiye'ye koşarak gelirken benim ülkemden insanların yaşayacak başka yer aramasını büyük üzüntü ile karşılarım. Doğdukları topraklardan kopuş sevdasına kapılanların bir an evvel bu sevdadan ve öfkeden vazgeçecekleri bir ortamı hissetmelerini ve bundan vazgeçmelerini temenni ederim" şeklinde konuşabilmesi, Bakanın 


büyük sanatçı rühundan anlamadığını gösteriyor. Bunlar sanatçı kaprisidir Sayın Bakan; Fazıl 


Bey'in bu mealdeki sözlerini iyi anlamak lâzım. Nitekim Bakanın bu güzel temennisine Fazıl Bey, "Kültür Bakanı, kes zırvalamayı!" şeklinde bir mukabelede bulunarak bakanın sanatçı 

rühundan habersiz yaşadığını nâzikâne ifade etmiştir ve dört kelime ile muhteşem bir belagat nümünesi sergilemiştir. E, ne de olsa büyük sanatçıdır ve büyük insanlardan küçük şey sâdır 


olmaz. 


Şahsen ben kendim olarak Fazıl Bey'in ne zaman heyheyleri gelse, ondan bahseden birkaç şey yazarak evrensel sanata katkımı yapmışımdır; bu defa geciktik ve volkan indifâ etti, Bakan Bey de küllerinin altında kaldı. Kabahat ne Fazıl Bey'de ne bakandadır, doğrudan biz basın 


mensuplarınındır; utanalım, ben şahsen çok utandım, hâlâ da utanıyorum. 


"Gitme Fazıl Bey, sana piyanoların en kralını alalım, her konserini Başbakan'ın 'İcraatın İçinden' programı gibi bütün kanallar canlı yayınlasın" desek bile artık ok yaydan çıkmıştır. 
Üstad, 2012 konserlerini büyük bir muvaffakiyetle tamamladıktan sonra Caponya'ya muhaceret edecek ve biz Karabudun ahalisine şahane bir ders verecektir. Bu, şimdilik kaçınılmaz gibi görünüyor ama henüz 7 ay avansımız var; bu süreyi iyi çalışarak üstadı ikna 


için değerlendirmeliyiz bence. 


Ben şahsen, klavye ile romantik şarkılar çalan tavernacı "Piyanör"leri (Piyanist*Şantör— Piyanör) artık dinlemeyeceğime söz veriyor ve her yazımın sonuna, Fazıl Bey'e saygı ve muhabbetimin ne kadar nâmütenahi olduğunu gösteren bir kutu koymayı düşünüyorum bundan sonra. Hepimizin bu konuda yapması gereken şeyler var. Elimizi taşın altına koyalım, icab ederse Cumhuriyet mitingleri yapalım. Kemal Bey, Devlet Bey, siz de bir şeyler söylesenize, bakınız adam gidiyor! 


FÂZIL AABİME AÇIK MEKTUP 
Mecmua:Zaman Gazetesi-Tarih:15 Aralık 2007 Cumartesi-ahmetturanalkan 


Medâr-ı iftihârımız, dünyaca meşhur piyanistimiz Fâzıl Say, "Bizim Türkiye rüyalarımız biraz öldü. Tüm bakan eşleri türban takıyor. İslamcılar zaten kazandı, biz yüzde 30, onlar ise yüzde 


70. Başka yere taşınmayı düşünüyorum" diye vermiş-veriştirmiş... 


Fâzıl aabi, ben seni tanırım ama sen beni tanımazsın; bundan üç-beş sene önce sen, "Âşık Veysel'in köyü Sivrialan'da rahmetlinin mezarı başında piyano çalacağım" diye tutturmuştun da, tee nerelerden yeldire yeldire seni dinlemeye gelen kalabalık arasında ben de vardım. 


Onun için sana iki çift lâfım var; dinlemeden gidersen küserim, ona göre... 


Yav sen elbette gidersin gitmesine; dünyanın her yerinde akortlu piyano ve seni dinlemeye hazır sanatsever bir kitle bulursun fakat biz ne oluruz hiç düşündün mü? Onun için Fâzıl aabi, acele karar verme, bir düşün; içinden ona kadar say, yetmiyorsa yere uzan, sâkinleşinceye 


kadar bekle, öfken yatışsın. 


Yapma güzel aabim, o ünlü fıkradaki sokak serserisinin dediği gibi, "Toplum buna henüz hazır değil" bir kere; insan böyle şeyleri alıştıra alıştıra söyler. Aniden gazetede okuyunca bir 


fenâ oldum, bir fenâ oldum; elim ayağım boşandı. Öylece kalakalmışım! 


"Biz yüzde 30, onlar yüzde 70" demişsin; canın sıkılmış besbelli. Fâzıl aabi, lütfen böyle şeylere kafanı takma; olaya bir de bizim gözümüzle bak; tamam, kâğıt üstünde % 70 filan görünüyoruz ama inan ki tedavi oluyoruz canım abim benim; biz de hâlimizden memnun değiliz yani. Değil 70, % 100 olsak, şu sizin % 30'un forsunu, havasını, edâsını, kültürünü yakalayamıyoruz. Hiç değilse bunu bil ve müsterih ol. Demin "tedavi oluyoruz" demiştim ama sen belki dalga geçtiğimi zannetmişsindir: Fâzıl aabi biz, inan ki sizin gibi olmak için deli gibi didiniyoruz; senin gittiğin ülkelere gitmek, takıldığın restoranlara takılmak, giyindiğin mağazalardan giyinip şık görünmek, kaliteli yaşamak, şu dâr-ı dünyâda varlık 


sahibi olmak istiyoruz. Vallahi ve billahi. 


Senin dünyadan haberin yok Fâzıl aabi; bizim hanımlar, evet, başını örtüyor, bu hususta titizler ama içlerinden bir teki bile kara çarşafa girmek istemez; şimdi biraz umur gördüler ya, biz erkeklere "siz neredeyseniz biz de orada olacağız" diye kafa tutuyorlar; çalışıp iş-güç sahibi olmak, -hatta inanmayacaksın bak yeminle söylüyorum- okumak bile istiyorlar. "Biz mütedeyyin insanlarız, özel otomobil bize yakışmaz; adam gibi tedavi olmak, tatil yapmak, ev-bark sahibi olmak, hele köşklerde oturmak bize iki numara fazla gelir" diyenimizi hiç duydun mu Fâzıl aabi? Çağdaşlıksa çağdaşlık kardeşim; demokratlıksa demokratlık, hürriyetse hürriyet; sen neyi istiyorsan, % 70 de onu istiyor; bundan emin ol ve şu "çekip gitme" kararını aceleye getirme. Şöyle çok değil, iki kuşak daha geçsin, kimin daha modernist, kimin daha bu dünyacı olduğunu daha iyi göreceksin; kafayı piyanoya taktığın için 


bazı şeyleri görmüyorsun; öyleyse bu kardeşinin sözüne kulak ver, dinle ve inan. 


Diyorsun ki, "Biz artık azınlıkta kaldık, dışlanıyoruz. Çankaya'daki davete bile beni çağırmadılar..." İyi de, güzel Fâzıl aabim benim, Çankaya'daki davete sen davet edilmedin de, biz % 70 olaraktan kırmızı mumlu davetiyle ile çağrılmış değiliz ki; her camiânın kendine göre bir "creme de la creme" tabakası var! Anlayacağın biz de çağrılmadık ama bu kadar eften-püften şeyleri mesele yapıp "bırakın, gideceğimm" diye huysuzlanmadık. Zaten senin gibi horozlansak da gidecek bir yerimiz yok bizim: Orta Asya çok uzak, İran-Suudi Arabistan 


ayağımızı sıkar; Avrupa'yı dersen bastırmıyorlar bile. Ee?.. 


Şimdi "siz kilim, ben kim; benim çağrılmam gerekirdi" diyeceksin; orada da sen haklısın Fâzıl aabi; biz % 70 olaraktan alayımız bir araya gelsek bir piyanoyu senin gibi güzel 


çalamayız, bu doğru işte... 


Lütfen bi daha düşün Fâzıl aabi; hadi bize acımıyorsun, bari % 30'a acı! 


“SAÇMALAMA HAKKP ANAYASAYA KONULMALIDIR 
Mecmua:Zaman Gazetesi-Tarih:17 Nisan 2013 Çarşamba-ahmetturanalkan 


Fazıl Say konusu fena halde kabak tadı verdi, yeni tâbirle “daral geldi”.Futbol takımlarında bazen, vaktiyle iyi top oynayan fakat artık koşmaya mecali kalmamış iyi bir 10 numara bulunur. 


Geride kalan on oyuncu, 10 numaranın gül hatırı için ekstradan koşmak, onun açığını kapatmak zorunda kalırlar hani. Fazıl Say da işte bu çerçevede milletin idare etmek durumunda olduğu bir sanatçıdır ve biz bu sanatçının siyasi nitelikli mesajlarına gülüp geçmek, duymamış gibi yapmak yerine adamı mahkemeye verip mahküm ettirdik. Vallahi aşkolsun! 


Benzetmek gibi olmasın; her şehrin vaktiyle birkaç delisi vardı ve onları bir şekilde idare ederdi ahali. Önce kızdırılıp zıvanadan çıkartırlar, bile isteye yedi geçmişlerine bir güzel sinkaf ettirdikten sonra gönlünü alıp cebine harçlık koyarak yakasını bırakırlardı. Şehrin mecnünu ile alay edip zıvanadan çıkarmakta insanlık nâmına utanılması gereken bir durum vardır fakat onca insanın bir divâneyi bir şekilde hâlâ arasında barındırması da hoş bir nüktedir. Bu nükteleri artık anlamaz olduk; yaşlıları bakımevine, sahipsiz çocukları yetiştirme yurduna, divâneleri hastane koğuşlarına kapatarak sosyal devletin ömrüne dua ediyoruz. 
“Deli, mecnün, divâne” sıfatları ağır olur Fazıl Say için; en mâkul tabir, “Mahallenin asabi delikanlısı” olsa gerektir. Piyanosunun başına geçtiğinde erişemediğimiz irtifâlardan sesler derleyen bu asabi çocuk, sıra memleket meselelerine geldiğinde çileden çıkmakta, ağzını bir güzel bozmaktadır. 


Benim için mahzuru yok; isterdim ki heyet-i hâkime de, “Yav, bu çocuğun dellenmelerini ciddiye almayalım, büyütecek bir şey yok” diye düşünsün; lâkin hukuk enteresan bir sistemdir; “zâhire göre hükmetmek” zorunda sayarlar kendilerini. Birisi üşenmeyip usulüne uygun dava açmış. Mahkemenin verdiği hüküm, 10 aylık hapis ve erteleme. Öyle bir ceza ki “mahküm”u vezir ediyor da, koca Türkiye'nin kamu cihazı ve bütün cemiyet, sanki Giordano Bruno'yu çatır çatır yakan Engizisyon mahkemesi gibi hicâbından eziliyor. Adam nâdim filan da değil bu arada: “Mahkeme sonucu çıkan karar için yurdum adına çok üzgünüm. İfade özgürlüğü açısından hayal kırıklığına uğradım. Hiçbir suçum olmamasına rağmen ceza almış bulunmam şahsımdan çok, Türkiye'deki ifade ve inanç özgürlüğü adına kaygı vericidir.” Breh breh... Bu kadar iri lâflar etmesini pek doğru bulmuyorum ama yine de ceza kesilmesi gerekmezdi bana göre. Diyeceksiniz ki, “Adamın savurduğu lâfı duydun mu sen: “Bilmem fark ettiniz mi nerde ya...k, adi, magazinci, hırsız, şaklaban varsa hepsi Allahçı. Bu bir paradoks mu?' demeyi biliyor ama!” Başkalarını bilmem; böyle lâfları da, söyleyenleri de 


ciddiye alasım gelmiyor. Bunlar “ukde” kırığı sözlerdir. Kezâ ateist olduğunu gururla ifâde 


eden birinin, önüne gelene “dindar” diye bulaşmak yerine dakika başı salâvat getirmesini 


beklemeyiz elbette! 


“Ee, hoca, adam dinimize dahleyledi, Yarabbi şükür mü diyelim yani?” diye köpüreceklere önemle hatırlatmak isterim ki, hukukta cezai ehliyet diye bir kavram vardır. Eskiden bu duruma, “farik-i mümeyyizlik”, yani işlediği suçun mânâ ve neticesini kavrayabilme kabiliyeti denirdi. Müşarünileyhin sözlerinde din namına ciddiye alınıp öfke duymayı 


gerektirecek akli bir kesafet bulunmuyor ki tenezzülen celâlleniverelim! 


CHP dururken mahkemelere akıl vermek haddim değil lâkin efendiler mevcut ceza hukukumuza “saçmalama hakkı” diye yeni bir kavram yerleştirmekte büyük faide vardır; hatta yeni anayasanın haklar kısmına dercedilirse isabet olur. Ülkeme nâçizâne bir tuhfem olsun. Mahkemeler tırı-vırı işlerle meşgul olmadıkları gibi düşünce hürriyetine de bu 


menfezden vâsi bir imkân aralanacaktır. 
ASIM KUZULUK'U TANIR MISINIZ? 
Mecmua:Zaman Gazetesi-Tarih:19 Aralık 2007 Çarşamba-ahmetturanalkan 


Mesud Barzani'nin şu cümlesini, sadece içinde bulunduğumuz bayram haftasının değil, yılın en güzel şakası (veya gafı) ilan etsek yeridir; cümle aynen şöyle: "ABD'den de ahlaki ve görev değerlerini gözden geçirmesini istiyoruz." Yılın ikinci gafı yine Barzani'ye ait ve bu iki espriyi aynı konuşma esnasında yapabilmiş olması ayrıca dikkate değer, "Bölgenin [Kuzey Irak'ı kastediyor] hava sorumluluğu ABD'dedir." 


Şuna kısaca "elden gelen öğün olmaz" veya "körle yatan şaşı kalkar" ya da "ödünç kravatla düğüne gidilmez" diyebilse daha doğru bir tesbit yapmış olacaktı. 


Biz pek ciddiye almasak da Barzani, şimdilik Kuzey Irak'ta bağımsızlık provası yapan teşekkülün siyasi lideridir; babası Molla Mustafa Barzani de sağlığında hayli tanınmış bir siyasi figürdü; dolayısıyla bilmesi gerekirdi ki, gerek dünya, gerek bölge siyasetinde ahlaki değerler veya görev değeri diye bir şey yoktur, çıkarlar vardır. Barzani, ahlaki değer diye bir kavrama inanıyorsa, Irak'ta ABD ile lüzumundan fazla samimiyet ve işbirliği içine girmiş tek 


topluluğun önderi olmak sıfatıyla önce kendini sigaya çekmeliydi. 


Bu "giderim haa" meselesi iyice tatsızlaşmaya başladı. Bazı fikir erbâbı artık ciddi ciddi, "uluslararası kıymet taşıyan bir sanatçının politik sorumluluğu" felân gibi kendi ağırlığını taşıyamayacak kadar raşitik cümleler kurmaya başladılar; bu mantığa göre eğer uluslararası başarı kazanmış iseniz, bazı şımarıklıklarda bulunmaya, kahırlanmaya hak kazanmış sayılıyorsunuz; bu mantığa saygı göstermemizi gerektirecek bir durum görmüyorum. 
Yaşadığı ülkede cereyan eden tatsızlık ve huzursuzluktan ötürü sitem etmeye herkesin hakkı var elbette ama fiiliyatta böyle eleştiriler yankı uyandırmıyor; bu durumda biz, sitem konusu 


tatsızlıkların bizatihi kendisine değil, sitemde bulunan kişinin statüsüne, özellikle 


"uluslararası başarı" kazanıp kazanmadığına dikkat kesiliyor, böylece fikirden kopup şahsa, 


hatta popülariteye odaklanmak yanlışına düşüyoruz. 


Asım Kuzuluk'u tanır mısınız? Bazılarınız adını belki duymuştur; Asım Kuzuluk, kayıtlarda mahalli sanatçı diye geçer fakat sadece Ortadoğu ve Balkanların değil, bütün dünyanın en iyi "Barak" icrâ eden sanatkârlarının başında geliyor; ne yazık ki bu haklı unvan, ona "uluslararası başarı" şöhreti ve dokunulmazlığı tanımıyor. Fâzıl Say, piyano değil de kemençe 


veya kopuz virtüözü olsa, aynen Asım Kuzuluk'un çelişkisini yaşayacaktı. 


"Uluslararası" bir iş yapıyor olmak, ancak Batılı kültür halkası içinde dişe dokunur derecede mânidar bir performans sahibi olmakla eşdeğer bir liyakat unvânıdır; bu gerçeğin farkında olmak, Batı standartlarında başarı kazanmış olanlarımızı küçümsemeyi gerektirmiyor ama 


işini çok iyi yapan başka değerlerimizin varlığını ve kadrini bilmeyi tazammun ediyor. 


Bir nevi budalalık bu; "söz"e değil, söyleyen ağza dikkat kesiliyoruz ve o "söz", söyleyen ağza göre anlam değişikliğine uğruyor; o bahtsız fikir kırıntılarını Fazıl Say'ın ağzından alıp, diyelim ki Bekir Coşkun'un köşesine yerleştirdiğimizde "dramatik durum'"u daha iyi 


anlayabiliriz zannediyorum. 


Bekir Coşkun'un söylediklerini ciddi bulmayışımızın tek sebebi, onun "uluslararası bir kalem" 


olmayışı mıdır ve bu ne kötü bir değerlendirme kıstasıdır? 


Yine bir hac mevsimine denk düşmüş olsa da sevgili Zaman okuyucularının mübarek Kurban 


Bayramı'nı tebrik ederim! 
FİRAVUN HZ. MUSA'YI HAPSE ATTI MI? 


26 Nisan 2012 Perşembe-Cengiz Duman-haksozhaber 


İslami camianın basın-yayın geçmişindeki bir klasik olan İktibas dergisinden sonra onun sanal bir versiyonu olan İktibas Web sitesi de takip ettiğimiz süreli yayınlar arasındadır. 


Halen İktibas Web sitesinin “Etkinlikler” linki! üzerinde yayınlanan; “Rıza Bozdağ'dan Yahudilik Tarihi” başlıklı etkinlik haberi; bizim araştırma yazılarımızın ana konusu olan Kur'an kıssalarıyla olan ilgisi itibariyle dikkatimizi çekti. 


Dolayısıyla Rıza Bozdağ”ın, İktibas dergisinin, Kayseri lokalindeki “Yahudilik Tarihi” başlıklı konferansının, Abdi Keçeli tarafından, “Rıza Bozdağ'ın yaptığı konuşmanın geniş bir özeti” şeklinde haberleştirilen haber-yazı metnini inceledik. 


Derinlikli bir Yahudi tarihinin sunulduğunu gözlemlediğimiz bu şümullü konferans metninde, bazı konuların tarihselliği hususunda gerçeklerle tezat bir kısım ifadelere rastladık. 


Bunun (yazıdaki tarihsel tezatlar) konferansın konuşmacısı Rıza Bozdağ'a mı yoksa onun konferansını sonradan haberleştiren Abdi Keçeli’ ye mi ait olduğunu tam olarak 


değerlendiremesek de mühim olanın doğruları beyan olduğu kanaatiyle, mezkur konulara dair detaylı açıklamalarımızın yer alacağı seri yazılar kaleme alacağız. 


Bu ilkyazımızda bahse konu konferans haberinde yer alan; Hz. Musa ve Hz. Harun peygamberlerin yaşamı ile ilgili tarihsel bir yanlış üzerinde duracağız. 


“...Hz. Musa ve Hz. Harun'u zindana atarak hapsetti...” 


Rıza Bozdağ'ın konferansına ait metnin sekizinci şıkkında sıralan “...Firavun (...) Hz. Musa ve Hz. Harun'u zindana atarak hapsetti...” ifadesi, elimizdeki tarihsel veriler açısından yanlıştır. Hz. Musa”yla ilgili kıssaların yer aldığı ne Kur'an ne Tevrat'ta ne de İslam tefsir ve siyer külliyatında; Hz. Musa ve Hz. Harun'un, Mısır Firavun'u tarafından hapse attırıldığına dair bir olay yer almamaktadır. 


Musa kıssasında, hapis mefhumu ile ilgili olarak Kur'an'daki; “sihirbazların gösteri” kıssasında Firavun'un, Hz. Musa ve Hz. Harun'u, sihirbazlarla yapacakları gösteri öncesinde onları zindana? attırmakla tehdit ettiği açıklanmaktadır. “Kdle leinittehazte ilâhen gayri le ec'alenneke minel mescünin / (Firavun) Benden başkasını İlah edinirsen, andolsun ki seni zindanlıklardan ederim! dedi.” 


Ancak Firavun'un, Hz. Musa ve Hz. Harun'un asa mucizesini gerçekleştirdikten sonra; bu olay öncesi onları hapsetmekle tehdit etmesine rağmen elimizdeki dini ve tarihsel veriler nezdinden bakıldığında onlara herhangi bir hürriyeti bağlayıcı müeyyide de getirmediği anlaşılmaktadır. 


Bunun haricinde Musa kıssasının, “sihirbazların gösterisi” versiyonunda, Firavun'un tarafında olarak onun emriyle sihir gösteren fakat sihirleri Hz. Musa ve Hz. Harun'un mucizesi karşısında akamete uğrayan sihirbazların da, Allah'a imanları karşısında Firavun'un onları da ölümle tehdit ettiği gözlemlenmektedir.* “Bunun üzerine sihirbazlar secdeye kapandılar; "Harun'un ve Musa'nın Rabbine iman ettik" dediler. (Firavun) Şöyle dedi: Ben size izin vermeden önce ona inandınız öyle mi! Hakikat şu ki o, size büyü öğreten ulunuzdur. Şimdi elleriniz ile ayaklarınızı tereddüt etmeden çaprazlama keseceğim ve sizi hurma dallarına asacağım! Böylece, hangimizin azabının daha şiddetli ve sürekli olduğunu iyice anlayacaksınız. Dediler ki: "Seni, bize gelen açık açık mucizelere ve bizi yaratana tercih edemeyiz. Öyle ise yapacağını yap! Sen, ancak bu dünya hayatında hükmünü geçirebilirsin."” 


Tevratta ise kıssanın ilgili sahnesi şu şekilde bildirilir: “Bunun üzerine Firavun kendi bilgelerini, büyücülerini çağırdı. Mısırlı büyücüler de büyüleriyle aynı şeyi yaptılar. Her biri değneğini attı, değnekler yılan oldu. Ancak Harun'un değneği onların değneklerini yuttu. Yine de, Rab'bin söylediği gibi Firavun inat etti ve Musa'yla Harun'u dinlemedi.” 


Her iki kutsal kitaptaki “sihirbazların gösteri” kıssası anlatımları arasında bazı farklılıklar bulunmaktadır. Mesela mucize nesnesi olan asa'nın sahibi, değişik kişiler olarak verilmektedir. Kur'an'da asa, Hz. Musa'nın olarak bildirilirken; “Bunun üzerine Musa asasını atıverdi; bir de ne görsünler, asa apaçık koca bir yılan. ”, Tevrat'ta ise “...Harun'un değneği onların değneklerini yuttu...” ifadesiyle asa'nın, Hz. Harun'un elinde olduğu ifade edilmektedir. Bunun haricinde Firavun ve sihirbazlar arasındaki tevhidi mahiyetteki muhavere ve onlara Firavun tarafından yapılan tehdit Tevrat'ta yer almamaktadır. Bu farklılıklar bir kenara bırakılacak olursa konumuz açısından bakıldığında her iki kitabın kıssa anlatımında Hz. Musa ve Harun'un zindana atıldığına dair herhangi bir anlatım da mevcut değildir. 


Tefsirlerde ise olay hakkındaki birbirine benzer nakledilen rivayet şöyledir: “İbn Abbas (r.a)'dan nakledildiğine göre, Firavun bu işi yapmış ve onların (sihirbazların) elleriyle ayaklarını çaprazlama kesmiştir. Kavmini, Hz. Musa'nın dinini kabul etmekten iyice alıkoymak için, Firavun'un bu işi yapmış olması daha açıktır. (...) Bil ki bu hâdise meydana geldikten sonra, Firavun, Hz. Musa'ya dokunmamış, Onu yakalayıp hapsetmemiş, aksine O'nu serbest bırakmıştır. Bunun üzerine, kavminin ileri gelenleri (yakın adamları) ona, "Musa'yı ve kavmini, yeryüzünde fesatçılık etmelerine firsat vermek için mi bırakacaksın?" dediler. Bil ki Firavun, Hz. Musa'nın kendisini korkuttuğunu hissettiği zaman, bu korkudan dolayı O'na dokunamamıştır. Ancak kavminin ileri gelenleri, onun bu korkusunu bitmiyor ve onu, Hz. 
Musa'yı yakalayıp hapsetmeye teşvik ediyorlardı.” 


Dolayısıyla tefsirlerdeki yorumlarda Hz. Musa ve Hz. Harun'un karşısına çıkan sihirbazların, Firavun'un emriyle; " “Ya Rab, üzerimize sabır yağdır.” Yani, el ve ayaklarımızı keseceği ve bizi asacağı vakit sabrı üzerimize bol bol dök. “Ve Müslümanlar olarak canımızı al.” 
denildiğine göre Firavun, sihirbazları yakalayıp onları nehrin kenarında parçala””narak şehit edildiğine inanılsa da Hz. Musa ve Hz. Harun'a herhangi bir cezai müeyyide uygulanmadığına kesin gözüyle bakılmaktadır ki bu hususta onların zindana atıldığına yönelik hiçbir rivayete yer verilmemiştir. 


Neticede, İsrailiyata ve gaybi nitelikli indi mütalaalara dalmadan Kur'an perspektifinden sapmadan elimizdeki dini ve tarihsel veriler açısından değerlendirdiğimizde; Musa (a.s) ve Harun (a.s)'un hapsi ile ilgili olarak Kur'an'da geçen şu ayet mucibince “Musa: Sana apaçık bir şey getirmiş olsam da mı? dedi. Firavun: Doğru söyleyenlerden isen, haydi getir onu! diye karşılık verdi. ”!? ve “sihirbazlar gösterisi” sonucundaki anlatılan diğer olaylarda her iki resulün hapse atıldığına dair bir anlatım bulunmaması; Firavun'un, mucize gösteren Musa ve Harun'un sözlerinin doğru çıkması dolayısıyla bu mucize öncesi onlara verdiği sözde durarak “...Firavun: Doğru söyleyenlerden isen, haydi getir onu! diye karşılık verdi...” onları hapsettirmediği buna mukabil iman eden sihirbazları idam ettirdiği kanaati hasıl olmaktadır. 


Binaenaleyh Rıza Bozdağ'ın konferansına ait metnin sekizinci şıkkında sıralan “...Firavun (...)Hz. Musa ve Hz. Harun'u zindana atarak hapsetti. ...” ifadesi elimizdeki dini ve tarihsel veriler açısından incelendiğinde (Hz. Musa kıssalarının yer aldığı ne Kur'an ne Tevrat, ne de Kur'an tefsir ve siyer kitaplarında; Hz. Musa ile Hz. Harun peygamberlerin, Mısır Firavun'u tarafından hapse attırıldığı yer almamaktadır) yanlış bir tespit olduğu anlaşılmaktadır. 


Dipnotlar: 
I-http:/www.iktibasdergisi.com/news, detail.php?id-9437 


2-“Onun Musa (a.s)'ı hapse atmakla tehdit etmesi, onun bir zaafıdır. Rivayete göre Firavun, Musa (a.s)'dan ileri derecede korkarmış. Öyle ki o melun korkusundan küçük abdestini tutamazmış. Yine rivayete göre onun hapsi öldürmekten betermiş. Bir kimseyi zindana attı mı ölünceye kadar da zindandan çıkartmazmış. Bundan dolayı zindanları çok korkunçtu.” Kurtubi, el-Câmiu li-Ahkâmil”I-Kur'an, C. XIII, s. 22-27. 


3-Şuara,26/29. 


4-Firavun, gerçekten dediği gibi yaptı mı, büyücülerin ellerini ayaklarını çapraz kesip hurma dallarına astı mı, bilmiyoruz. Ayet, mümin büyücülerin dua sahnesiyle kapanmaktadır. İşin böyle kapanması, okuyucuya düşünme payı bırakmaktadır. Zihin, olayın sonucu üzerine düşünür. Sahnenin böyle kapanması daha etkilidir. Mamafih, söz geliminden Firavun'un dediğini yaptığı anlaşılmaktadır.” Süleyman Ateş, Yüce Kur'an'ın Çağdaş Tefsiri, c. 
TN, s. 381. 


5-Taha,20/70-72; Şuara,26/46-51. 

6-Tevrat/Çıkış,7/11-13. 

7-Şuara,26/32. 

8-Fahruddin Er-Râzi, Tefsir-i Kebir Mefâtihu”l-Gayb, c. XI, s. 11/18-20. 


9-Kurtubi, A.g.e, C. VII, s. 423-424; “Abdullah b. Abbas, Ubeyd b. Umeyr, Katade ve Mücahid demişlerdir ki: Firavunun, el ve ayaklanın çaprazlama kesip sonra da astığı bu insanlar, günün, başlangıcında sihirbaz iken günün sonunda şehit olmuşlardır.” Ebu Cafer Muhammed b. Cerir et-Taberi, Taberi Tefsiri, c. IV, s. 98-99; İbn Kesir, Muhtasar Kur'an-ı Kerim Tefsiri, c. I, s. 787. 


10-Şuara,26/30-31. 
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Islah; düzeltmek, uygun hale getirmek vb. anlamlara gelir. İfsat kelimesinin türediği fesede füli; geçersiz oldu, harap oldu, değişti gibi anlamlara gelir ve ıslah oldu fiilinin zıt anlamlısıdır.! Sâmiri kıssası adeta bu iki kavramın mücadelesinin somutlaştırılmış halidir. Hz. 
Musa ve Hz. Harun ıslah, Sâmiri? de ifsat çabası gütmektedir. İsrailoğulları Hz. Musa yanlarındayken ıslaha, uzaklaşınca —içlerinde Hz. Harun olsa da onu dinlemeyip- ifsada yakınlaşmaktadır. Söz konusu kıssaya (Tâhâ 20/85-98) odaklanmak bu çatışmanın seyrini gözler önüne serecektir. 


Firavun'un zulmüyle sınavdan geçirilip Hz. Musa önderliğinde sağ salim Mısır'dan çıkabilen İsrailoğulları, bu kez de aralarındaki Sâmiri ile sınava tabi tutulur. Ne yazık ki Sâmiri'nin tuzağına düşer ve Allah'a şirk koşarlar. Bu olay Hz. Musa'nın, onların yanında değilken gerçekleşmiştir. Kur'an, Sâmiri'den sadece Mekke'de inmiş olan Tâhâ suresinde söz eder. Bu isim, iki yerde belirlilik takısıyla (ma'rife) es-Sâmiri şeklinde bir yer de de belirsiz (nekira) olarak Sâmiri formunda geçmektedir. Bu yazıda söz konusu kişinin kıssası” bir bütün olarak ele alınacaktır. Kur'an'ın Kur'anla tefsiri yöntemiyle de bu kıssayla ilişkili başka surelerin ayetleri de belirtilecektir. Söz konusu kıssaya dair bu ilk yazıda Allah'ın İsrailoğullarının saptığını Hz. Musa'ya bildirmesi ve Hz. Musa'nın öfkeli ve üzgün bir şekilde kavmine dönmesine dair iki ayet (Tâhâ 20/85-86) değerlendirilecektir. 


Hz. Musa'nın, rabbiyle görüştüğü (en-Nisâ 4/164), Kur'an'da oldukça net bir şekilde ifade edilmektedir; fakat o güzel anda ona kavminin sınavdan geçirildiği ve Sâmiri'ye uyup saptığı şeklindeki üzücü haber bildirilmişti: “Allah “Doğrusu biz senden sonra kavmini sınavdan geçirdik. Sâmiri onları saptırdı.” dedi.” (Tâhâ 20/85). Sâmiri, şirki güzel göstermeyi bilen ve belli ki İsrailoğullarının liderinin onlardan ayrı olduğu bir anı kollayıp bir darbe vurmak niyetinde olan birisiydi. Bu girişiminde başarılı da oldu. Her ne kadar ayette İsrailoğullarının saptığı söylense de kastedilen çoğunluğu olsa gerektir. En azından onlarla soybağı olan Hz. 
Harun'un tevhid üzere kalması bunun delilidir. Ayette “sınav” Allah'a, “saptırma” Sâmiri” ye atfedilmektedir. Yani nihai anlamda her şey Allah'a bağlıdır. Saptırma faaliyetleri de Allah'ın izin verdiği ölçüde gerçekleşir. 


İlkeleri dikkate alanlar, liderleri yanlarında bulunmasa bile başka yola sapmazlar. Kişi merkezli hareketler ise kişinin gitmesiyle etkilerini yitirirler. İsrailoğulları, Hz. Musa'nın mesajını iyi kavrayamamış görünmektedir: “Hemen Musa öfkeli ve üzgün olarak kavmine 


döndü (onlara şöyle) dedi: Ey kavmim! Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmamış mıydı ? 
Aradan geçen zaman size çok uzun mu geldi yoksa Rabbinizden size bir gazab inmesini arzu ettiniz de mi bana olan vaadinizden caydınız?” (Tâhâ 20/86). Hz. Musa'nın ilahi bildirimi almasının ardından “öfkeli ve üzgün” bir şeklide kavminin yanına dönmesi, onların sözlerinde durmamalarına kızdığını, ahiretlerini mahvedecek bir şey yapmalarına üzüldüğünü gösterir. 
Allah; İsrailoğullarını, Firavun çocukları öldürme, köleleştirme vb. zulümlerinden kurtardı. 
Rablerinin onlara verdiği “güzel bir vaat”; Tevrat, yardım, zafer, bağışlanma vb. iyilikler olarak yorumlanmıştır. Onlara Hz. Musa'nın “Aradan geçen zaman size çok uzun mu geldi?” 
şeklindeki sorusu, sapmalarının Mısır'dan çıkışlarından kısa bir süre sonra gerçekleştiğini ifade ediyor olsa gerektir. Ya da Hz. Musa'nın Tur dağına rabbiyle görüşmeye gitmesinin üzerinden uzun bir süre geçmediği halde İsrailoğullarının sapması kastedilmiştir. Bu nankörlükleriyle onlar, adeta Allah'tan belalarını istemiş olmaktadır. İşledikleri diğer bir suç da liderleri Hz. Musa'ya verdikleri sözü tutmamaları şeklindeki isyanlarıydı. Hz. Musa, onlara yönelik iki soruyla bir özeleştiri çağrısında bulunmakta ve suçlarını itiraf etmelerini teşvik etmektedir. Islah için önce ifsadın farkına varmak/vardırmak gerekir. Hz. Musa, İsrailoğullarını azarlama amaçlı olarak “gazab inmesini” isteyip istemediklerini sormakla ilahi öfkenin onları kuşatacak putperestliğe yöneldiklerini kast etmiş olabilir; çünkü o bağlamda Hz. Harun'a “Başımıza bir azap getir.” dedikleri aktarılmamıştır. Bununla birlikte Sâmiri'nin yönlendirmesiyle azaba uğramalarına neden olacak şirke yöneldikleri açıktır. İsrailoğulları tevhid dinine uygun bir hayat süreceklerine söz vermiş olmalarına rağmen, putperestliğe yönelerek sözlerini bozmuşlardı. Hz. Musa'nın “bana olan vaadiniz” dediği şey, Firavun'un zulmünden kurtulurlarsa doğru düzgün kul olacaklarına dair sözleri olmalarıdır; çünkü onların dindarlığı “Müslümanım ama İslami bir hayat düzenine karşıyım!” tarzı bir dindarlıktır. 


Görüldüğü gibi bu yazıda ele aldığımız Sâmiri kıssasına dair ilk iki ayette (Tâhâ 20/85-86) sınavdan geçirme Allaha, saptırmak Sâmiri” ye atfedilmekte, ilahi bildirimle İsrailoğullarının sözlerinde durmayıp hainlik ederek şirke saptıklarını öğrenen Hz. Musa'nın kızgın ve üzgün bir şekilde ve kötülüğü önlemek üzere kavminin yanına geldiğine dikkat çekilmektedir. 


Dipnotlar: 


l- Muhammed Murtazâ ez-Zebidi, Tâcu”l-arüs min cevâhiri”l-kâmüs (Beyrut: Darwl-Hidaye, 1994), “fesede”, 8: 
496. 


2- Onları saptıran Samiri'nin adının sonundaki iyelik ekinin, onun bir kavme aidiyetini gösterdiği ifade edilmektedir. Bk. Ebu'l A?lâ Mevdüdi, Tefhimu”l Kur'an, çev. Muhammed Han Kayani - Yusuf Karaca (İstanbul: İnsan Yayınları, 1986), 3: 241. Sâmiri'nin bugünkü Nablus'un (Şekim) kuzeybatısı ile Tel Aviv civarlarında yaşayan bir topluluk olan Sâmirilerle sadece isim benzerliği taşıdığı söylenmektedir. Bk. Fatih Kayak (Konya: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2010), 25-26. 


3- İsrailoğullarının buzağıya tapma şeklindeki sapmalarına başka surelerin ayetlerinde de değinilir ancak 
oralarda Sâmirî’ den söz edilmez. Bk. el-Bakara 2/51, 54, 92, 93; en-Nisâ 4/153; el- A'râf 7/148, 152 
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Önceki yazımızda Sâmiri kıssasına dair ilk iki ayette (Tâhâ 20/85-86) sınavdan geçirmenin Allah'a, saptırmanın ise Sâmiri”ye atfedildiğine; İsrailoğullarının sözlerinde durmayıp hainlik ederek şirke saptıklarını vahyi bildirimle öğrenen Hz. Müsâ'nın kızgın ve üzgün bir şekilde ve kötülüğü önlemek üzere kavminin yanına geldiğine dikkat çekildiğini belirtmiştik. Bu yazıda 


kıssanın üçüncü ve dördüncü ayeti (Tâhâ 20/87-88) değerlendirilmekte ve temelde şu iki sorunun yanıtı aranmaktadır: İsrailoğulları nasıl putperestliğe yönelmiştir? Onların sapıtmalarında Sâmiri ve destekçilerinin rolü nedir? Konu ele alınırken “ayetlerin ayetleri tefsiri” metoduna başvurulacak konunun daha doğru anlaşılmasına katkı sunduğu düşünülen başka ayetlere de yer verilecektir. 


İsrailoğulları, Allah'a isyan etmelerinin gerekçesini Hz. Müsâ'ya anlatırken savunma psikolojisiyle hareket etmektedir: “Onlar dediler ki: Biz sana verdiğimiz sözden, kendiliğimizden caymadık; fakat biz o kavmin süs eşyasından birtakım ağırlıklar yüklenmiştik. Onları (ateşe) attık. Sâmiri de (kendi mücevheratını) böylece atmıştı.” (Tâhâ 20/87) İsrailoğullarının “kendiliğimizden caymadık” demeleri, Sâmiri'nin şeytani tuzağına düştükleri anlamına gelmektedir. Bu ifadeleriyle onlar, yanlış yola girdiklerini itiraf etmektedir. Ne var ki onlar, ganimet ya da emanet olarak Mısırlılardan aldıkları bazı mücevherleri önce ateşe atanların ta kendileridir. Dolayısıyla isyan etme günahını bilinçli bir şekilde işlemişlerdir. Allah, insanları “İnandık!” demeleriyle sınavdan geçirmeksizin bırakmaz (el-Ankebüt 29/2). Dolayısıyla Sâmiri'nin saptırmasına tabi olmalarının mazur görülecek bir yanı yoktur. Sâmiri onların suç işlemesinde bir role sahipse de onun etkisi bir yere kadardır. Sâmiri, sapmanın katalizörü ise İsrailoğulları da sapmaya hazır kıta konumundadır. Zaten İsrailoğulları daha önceleri-Firavun zulmünden kurtulduktan sonra- put tapan bir kavim gördüklerinde “Ey Müsâ! Onların kendilerine ait ilahları (putları) olduğu gibi sen de bize ait bir ilâh yapsana!” (el-A'raf 7/138) diyerek cahilliklerini göstermişlerdi. 
Onların bu zaafını gören Sâmiri, sapkınlığın bir “halk hareketi” gibi görünmesini istemiş, hakka karşı isyan hareketinin mührünü de elindekileri en son ateşe atarak o vurmuştur. 


Batıl yola davet eden Sâmiri, saptırma faaliyetini yürütürken yalnız değildir. O, yalancı propagandistlere de sahiptir: “Nihayet Sâmiri onlara böğüren bir buzağı heykeli ortaya çıkardı. Bunun üzerine Sâmiri ve adamları, “İşte sizin de Müsâ'nın da ilâhı budur; o unuttu.” 
dediler.” (Tâhâ 20/88). Firavun'un sihirbazlarının göz boyayıcılık yapması (el-A'raf 7/116) gibi Sâmiri de İsrailoğullarını yoldan çıkarırken eritilmiş mücevherlerden yaptığı buzağıyı içine rüzgâr girdiğinde onu etkileyici bir sese dönüştürebilecek şekilde bir yere yerleştirmiş ve onları hak yoldan uzaklaştırabilmişti. Sâmiri'nin destekçileri, din dışı değil, dini bir söylem kullanmakta ve kendilerini Müsâ?nın takipçisi gibi takdim etmekte ve İsrailoğullarını kandırmaktadır. Yalanı bir propaganda aracı olarak gören onlara göre gidilmesi gereken yoldan uzaklaşan Sâmiri ve adamları değil, İsrailoğullarını Firavun'un zulmünden canı pahasına kurtaran Müsâ'dır! Onlar saptırma faaliyetleri sırasında peygamberi sahiplenen ancak onun mesajını saptıran bir yöntem izlemektedir. Adeta “Peygambere saygılıyız, ama yoluna/şeriatına karşıyız.” demek istemektedirler. Bu tutarsız tutumları ne yazık ki İsrailoğulları arasında kayda değer bir taban da bulmaktadır. Ayette “unuttu” denilerek sadece Hz. Müsâ'nın hedef alınması ama İsrailoğullarının bu zaaftan uzak tutulması, saptırıcıların İsrailoğullarının saflığından faydalanma çabası güttüklerini göstermektedir. Nesefi, ayetteki “unuttu” ifadesinin Allah'a ait ve Müsâ'dan değil, Sâmiri'den söz eden bir ifade olabileceği ihtimalinden söz etmektedir.! Bu durumda insanları putperestliğe teşvik eden, peygamber adına yalan propaganda yapan/yaptıran Sâmiri hak yolu unutmuş ve batıl yola girmiş bir kişi olarak tanımlanmış olmaktadır. 


Görüldüğü gibi kıssanın üçüncü ve dördüncü ayetinde İsrailoğullarının şirke yönelmelerini hangi faktörlere bağladığından, olayın nasıl gerçekleştiğini betimlemek tarzlarından, Sâmiri'nin ve adamlarının saptırma organizasyonlarından ve bu amaçla kullandıkları sözlü ve fiili araçlardan söz edilmektedir. 


Dipnot: 


1- Mahmud Hafizuddin el-Nesefi, Tefsirü'n-Nesefi (Medârikü”t-tenzil ve hakâiku”t-te'vil), thk. Yusuf Ali Bedivi, 3. Bs (Beyrut: Daru'l-Kelimi”t-Tayyib, 1419/1998), 2: 379. 
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Sâmiri kıssasına dair önceki iki yazımızda Allah'ın, İsrailoğullarının saptığını Hz. Musa'ya bildirmesi, Hz. Musa'nın öfkeli ve üzgün bir şekilde kavmine dönmesi, İsrailoğullarının putperestliğe yönelmesi ile onların sapıtmalarında Sâmiri ve destekçilerinin rolüne değinmiştik. Bu yazımızda Tâhâ suresi 89-91. ayetler bağlamında putperestliğin tutarsızlığına nasıl dikkat çekildiğini, Hz. Harun'un toplumsal ıslah çabalarını ve İsrailoğullarının ona yanıtını ortaya koyacağız. Konu ele alınırken “Kur'an'ın Kur'anla tefsiri” yöntemiyle kıssanın daha iyi anlaşılmasına katkı sunduğu düşünülen başka ayetlere de yer verilecektir. 


Hiçbir şey, Allah'ın fayda veya zarar vermeyi dilemesine karşı durmaya güç yetiremez. 
Demek ki tapılmayı hak eden tek varlık O'dur: “Onlar görmüyorlar mıydı ki o buzağı, kendilerine hiçbir sözle karşılık veremiyor; onlara ne bir zarar ne de bir yarar vermeye gücü var.”(Tâhâ 20/89). Ayetteki soru, şirke yönelen İsrailoğullarını azarlayarak düşünmeye sevk eden bir sorudur. Madem buzağının böğürmesi rüzgârın etkisiyle oluyor yani konuşması bile mümkün değil, böylesine aciz bir varlık nasıl tapılmayı hak eder? Bu ifadede tanrı edinilen buzağının acizliğine dair söylenenlerin gerçekleşmesi durumunda onun ilah olabileceği kastedilmemiştir. Onun için imkânsız olan bu eksiklerini giderebilseydi bile yine nihai anlamda Allah'ın izin verdiği ölçüde o yetilerini kullanabilirdi ve ilah olması yine söz konusu olmazdı. Onlar, cansız buzağıya tapmakla hayvanlara tapan müşriklerden daha da alçalmış oluyorlardı. Ayette eleştiri hem tapılana hem tapana yöneltilmiştir. Diyelim ki o buzağıya tapmayı terk ettiler, başlarına o buzağının getirebileceği bir bela var mı? Şöyle de sorulabilir: Buzağı, bırakın kendisine tapanlara yağmur indirmeyi, nimet vermeyi vs. bunları yapmaya niyet bile edebilir mi? Bu soruların cevabı çok açık bir “Hayır!”dır. Hâlbuki Hz. 
Musa'nın tapmaya davet ettiği Allah, kullarına zarar veya fayda vermek istediğinde O'na engel olabilecek bir varlık yoktur; çünkü her şeyi o yaratmıştır. O'na karşı çıkabilenler bile O'nun izin verdiği ölçüde muhalefet edebilmektedir. 


Yukarıdaki ayette şirkin tutarsızlığına dikkat çektikten sonra Kötülükten vazgeçirmeyi terk etmenin ne kadar kötü bir şey olduğunu (el-Mâide 5/79) bilen Hz. Harun'un, rabbi ile görüşmek üzere Tür'a gitmiş olan Hz. Musa dönmeden önce İsrailoğullarına nasıl öğüt verdiğine Kur'an şöyle dikkat çekmektedir: “Antolsun ki Harun daha önce onlara, ‘Ey kavmim! Siz bununla (buzağı ile) imtihana çekildiniz. Sizin gerçek rabbiniz Rahman'dır. Gelin bana uyun ve emrime itaat edin. ' demişti.” (Tâhâ 20/90). Harun, Allah'a şirk koşulmasını engelleyemediyse de hayatın gerçekleri üzerine kafa yormuş ve bilgi sahibi biri olarak üzerine düşeni yapmıştı. İsrailoğullarını Allah'a ve elçisine (yani kendisine) itaate çağırmıştı. 
Sâmiri'nin yaptığının bir şer olduğunu, bu şerle sınavdan geçirildikleri gerçeğini onlara hatırlatmıştı. Onlara öğüt vererek yanlışlarını gösterirken “buzağıyla” yerine “bununla” sınava tabi tutulduklarını söylemesi, putun değersizliğine dikkat çekmek içindir. O, İsrailoğullarını önce kötülükten (şirk) uzaklaştırmaya ardından da hakikate (gerçek rabbin Allah olduğu) yönlendirmeye çalışmıştır. Yani yoldaki çalı, çırpıyı ve taşları kaldırmaya çalışmış; yolda dosdoğru ilerlemelerini sağlamaya çalışmış; onları, kendisine itaate ve emrine uymaya davet etmiştir. Hz. Harun'un İsrailoğullarının şirke yönelmekten uzaklaştırmak 


isterken Allah'ın “Rahman (merhametli) oluşuna” dikkat çekmesi, şirke yönelen babasını doğru yola çağıran Hz. İbrahim'in üslubuna benzemektedir: “Ey babacığım! Doğrusu ben, Rahman'dan sana bir azabın dokunmasından ve böylece şeytana dost olacağından korkuyorum.” (Meryem 19/45). Hz. Harun, kavmini şirkten alıkoymak için elinden geleni yapmış olmasına rağmen, tahrif edilmiş Tevrat'a göre o, Sâmiri'nin yaptığı çirkin işin gerçek failidir.! Allah'ın peygamberi böyle bir iftiradan uzaktır. 


Hz. Musa'nın, “Kavmimde benim yerime geç, ıslah et ve bozguncuların yolunu tutma?” (el-Â'raf 7/142) öğüdüne uygun olarak üstüne düşen görevi yerine getiren Hz. Harun'a, İsrailoğullarının tepkisini Kur'an şöyle dile getirmektedir:“Dediler ki: Musa bize dönünceye kadar ona tapınmaktan geri durmayacağız.” (Tâhâ 20/91). Belli ki Hz. Musa'nın İsrailoğulları üzerindeki otoritesi, vekili Hz. Harun'inkinden daha fazladır. Her iki peygamber tevhide davet etse de İsrailoğulları nispeten daha sert mizaçlı Hz. Musa'dan çekinmektedir. 
Onları doğru yola getiren şey merhametten ziyade korkudur. Dolayısıyla toplumların bir kısmı bireyler gibi bazen sevgiyle değil, korkuyla kötülükten uzaklaşmaktadır. Ayrıca Hz. Musa ile Hz. Harun'un mesajı aynı olmasına rağmen, onlar meseleyi kişi merkezli olarak görmekte ve delile, hak çağrıya değil, Hz. Musa'nın tavrına göre hareket edeceklerini söylemektedirler. Bu da onların “taklitçi” olduğunu gösterir. 


Görüldüğü gibi Sâmiri kıssasına dair bu yazıda ele aldığımız üç ayette (Tâhâ 20/89-91) putperestliğin yanlışlığına ek olarak Hz. Harun'un İsrailoğullarını kötülükten alıkoymaya, onları rab olarak Allah'ı tanımaya ve peygamber olarak kendisine itaate çağırdığına ancak taklitçi kavminin onun Hz. Musa'nınkinden farksız mesajını dinlemediğine dikkat çekilmektedir. 


Dipnot: 
1- Kitâb-ı Mukaddes, 30 Nisan 2020, Mısırdan Çıkış, 32/1-5. 
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Sâmiri kıssasına dair önceki yazılarımızda Allah'ın İsrailoğullarının saptığını Hz. Musa'ya bildirmesi, Hz. Musa'nın öfkeli ve üzgün bir şekilde kavmine dönmesi, İsrailoğullarının putperestliğe yönelmesi ile onların sapıtmalarında Sâmiri ve destekçilerinin rolü, putperestliğin tutarsızlığı, Hz. Harun'un toplumsal ıslah çabalarıve İsrailoğullarının ona yanıtını ortaya koymuştuk. Bu yazıda ise Tâhâ süresi 92-94. ayetler bağlamında Hz.Musa'nın, yerine vekil bıraktığı Hz. Harun'u sorgulamasını değerlendireceğiz. “Ayetlerin ayetleri tefsiri” yöntemiyle bu kısmın anlaşılmasında katkı sunan diğer Kur'an ayetlerine de atıfta bulunulacaktır. 


Şirke yöneldikleri için önce İsrailoğullarını hesaba çeken Hz. Musa (Tâhâ 20/86), ardından da“Kavmimin içinde benim yerime geç, onları ıslah et, bozguncuların yolunu izleme.” (el-A'raf 7/142) diyerek yerine yönetici olarak bıraktığı Hz. Harun'u İsrailoğullarının şirke yönelişi konusunda gerekeni yapıp yapmadığı açısından sorgular. Sorgulama şekli, yine sert mizacını göstermektedir. Bunda Allah'ın ona kavminin saptığını bildirmiş olması sayesinde (el-A'raf 7/85) zaten kötü durumu bilerek kavminin yanına gelmesi de etkili olmuş olabilir: “(Musa gelince kardeşine şöyle) dedi: “Ey Harun! bunların sapıklığa düştüğünü gördüğün vakit, seni engelleyen ne oldu?” (Tâhâ 20/92). Ayetten anlaşılan şey, Hz. Musa'nın Hz. 


Harun'dan, gördüğü kötülüğü “el ile” düzeltmiş olmasını beklediği ama bunu göremeyince kızdığı şeklindedir. Hz. Musa, Hz. Harun'dan İsrailoğullarının putperestliğe yöneldiğini tespit ettiğinde olayı çabucak Hz. Musa'ya ulaştırmasını beklemiş de olabilir. Hz. 
Musa'nın, Hz. Harun'a “Onları niye engellemedin?” yerine “Seni engelleyen ne oldu?” diye sorması, kızmanın yanında kardeşinin otoritesinin İsrailoğullarının kötülüğünü engellemeye yetmeyeceğinin farkında olduğu şeklinde yorumlanabilir. Bu durumda Hz. Musa, Hz. 
Harun'un gücünün yettiğinden daha azını yaptığını düşünmüş olur. Bununla birlikte vekil, asilin olmadığı yerde kendi üslubunu tercih edebilir. Buna yetkisi vardır. Hz. Harun da “dil ile” kötülükten alıkoymayı uygun görmüştür. 


Hz. Harun'a kavmi içinde “ıslah görevi” veren Hz. Musa, onu sorgulamaya şöyle devam eder:“(Neden) benim yolumu takip etmedin, benim emrime karşı mı geldin?”(Tâhâ 20/93). 
İsrailoğullarının içine düştüğü ifsat karşısında Hz. Musa, kardeşi Harun'un görevini gereğine uygun şekilde yapıp yapmadığını anlamaya çalışmaktadır. Belli ki iki peygamber arasında ifsatla mücadelede bir üslup farkı vardır. Hz. Musa'nın sert tutumundan Hz. Harun'un fitnecilere karşı savaş yoluyla kötülüğü engellemesini umduğu anlaşılmaktadır. 


Hz. Musa'nın sert bir üslupla olup biteni sorduğu kardeşi Hz. Harun'un kendisini savunmasına dair ayet şöyledir: “Harun: “Ey anamın oğlu! Sakalımı ve başımı (saçımı) tutma. 
Ben senin 'İsrailoğulları arasında ayrılık çıkardın, sözüme bakmadın, diyeceğinden korktum. 
dedi.”(Tâhâ 20/94). Hz. Musa'ya göre daha metanetli olan Hz. Harun'un “Ey anamın oğlu!” 
diyerek Hz. Musa'nın şefkat duygularını harekete geçirmek istediği söylenmiş, ayette babalarının ayrı olduğunun kastedilmediği şeklinde ifade edilmiştir. İki peygamber tavrından anlaşılan şey, Hz. Musa'nın ilkeleri, Hz. Harun'un maslahatı esas aldığıdır, yoksa “şirke karşı bir hoşgörü” söz konusu değildir. O, Hz. Musa'nın yokluğunda şirkle mücadele etmek amacıyla elinden geleni esirgemediği için neredeyse onu öldürmeye kastetmişlerdir (el-A'râf 7/150); ancak o, İsrailoğulları arasında bir iç savaş çıkmasını istememiştir. Hz. Musa'nın yönetici olarak bıraktığı Hz. Harun'a karşı bu sert tutumu aslında “korkudan anlayan” İsrailoğullarına da bir mesajdır. Hz. Musa'nın Hz. Harun'u cezalandırma yoluna gitmemesinden yola çıkarak, suç işlediği düşünülen kimsenin kötü niyetli olmadığının tespit edilmesi durumunda mazur görülebileceği düşünülebilir. 


Görüldüğü gibi ele aldığımız üç ayette İsrailoğullarının putperestliğe yöneldiğini bizzat gören Hz. Musa'nın, vekili Hz. Harun'u sert bir tutumla sorguladığı, Hz. Harun'un da İsrailoğullarının iç savaşa tutuştukları bir ortamı tercih etmediği belirtilmektedir. 
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Sâmiri kıssasına dair önceki dört yazımızda Allah'ın “İsrailoğullarının saptığını” Hz. Musa'ya bildirmesi, Hz. Musa'nın öfkeli ve üzgün bir şekilde kavmine dönmesi, İsrailoğullarının putperestliğe yönelmesi ile onların sapıtmalarında Sâmiri ve destekçilerinin rolü, putperestliğin tutarsızlığı, Hz. Harun'un toplumsal ıslah çabaları, İsrailoğullarının ona yanıtı ve Hz. Musa'nın, yerine vekil bıraktığı Hz. Harun'u sorgulamasını ele almıştık. Bu konudaki son yazımızda ele alacağımız problem, “ıslah-ifsat çatışması” bağlamında Hz. Musa'nın şirk suçunun elebaşı Sâmiri”yi nasıl sorguladığı ve cezalandırdığının Tâhâ süresi 95-98. 
ayetler bağlamında nasıl ortaya konulduğudur. Bu problem ele alınırken Kur'an'ın Kur'anla tefsiri metoduyla Sâmiri kıssasının bu kısmının anlaşılmasına katkı sunacak ayetlere de referansta bulunulacaktır. 


Hz. Musa, İsrailoğullarını idare etsin diye vekil bıraktığı kardeşi Hz. Harun'u, İsrailoğullarının putperestliğe yönelmeleri konusunda hesaba çektikten sonra bu suçun elebaşı Sâmiri'ye yöneldi ve hoşnutsuz bir şekilde “Ey Sâmiri! Senin bu yaptığın nedir, dedi.” (Tâhâ 20/95). Ayetteki soru üslubu, Sâmiri'nin işlediği günahın büyüklüğünü gösterme ve suçunu kendisinin itiraf etmesini sağlama amaçlıdır; çünkü o, İsrailoğullarındaki potansiyel putperestlik eğilimini (el-A'raf 7/138) pratiğe dökecek bir eylemlilik içine girmişti. Arapçada bu soru kalıbı, beğenilmeyen bir iş yapan kimseye hitap için kullanılır. Ayette suçlunun savunması alınmadan cezalandırılmayacağına bir işaret vardır. Yani dinde “yargısız infaz” yoktur. 


Sâmiri, İsrailoğullarını nasıl saptırdığını anlatırken düşünüp taşınıp değil, nefsine uyup bu yanlışa düştüğünü ifade etmektedir. Zaten sağlam akıl, şirki olumsuzlar: “Sâmiri, “Onların görmedikleri bir şey gördüm: (Sana gelen) ilâhi elçinin izinden bir avuç aldım ve onu attım. 
Bunu, bana böylece nefsim hoş gösterdi.” dedi.” (Tâhâ 20/96). Sâmiri, elçinin yani Hz. 
Musa'nın izinden kısmen -muhtemelen Firavun ve ordusu helak edilene kadar- gitmiş, daha sonra onu da bırakmış hatta İsrailoğullarını da saptırmaya çalışmıştır. Ayetteki “elçi”nin Cebrail olduğu görüşü doğru kabul edilirse Sâmiri'nin hayal unsuru bağlantılardan (Cebrail'in, onun atınının ayak bastığı yerden toprak almak gibi) söz ederek sapkınlığı organize ettiği söylenebilir. 


Şirk organizasyonu nedeniyle Sâmiri toplumdan tecrit edilir. Artık ona bir şey satmak ya da almak, onunla konuşmak İsrailoğulları için söz konusu olmayacaktır: “(Musa ona şöyle) dedi: “Haydi çekil git. Artık senin hayat boyu yapacağın, 'Bana dokunulmasın!' demek olacaktır. 
Hem senin için asla kaçamayacağın bir ceza daha vardır. Bir de ibadet edip durduğun ilahına bak! Elbette biz onu yakacağız, sonra da kül edip muhakkak onu denize savuracağız.” 
(Tâhâ 20/97). Sâmiri'nin ömür boyu “Bana dokunulmasın!” diyecek olmasının, Hz. 
Musa'nın Sâmiri ile ilişkiler konusunda koyduğu bir yasağı ima ettiği söylenebilir. Bununla birlikte onun bir hastalığa tutulacağı bundan dolayı kendisini zorunlu olarak tecrit etmesinin gerekeceği yorumu da mevcuttur. Ayrıca Kur'an'ın karı-koca ilişkilerini estetik bir tarzda anlatmasından (el-A'raf 7/189; el-Mâide 5/6) yola çıkılırsa söz konusu cümle “Soyun kurusun!” anlamına da gelebilir. Sâmiri'nin, yaptığı put için “İşte bu sizin de tanrınız, Müsâ'nın da tanrısıdır; fakat o bunu unuttu.” (Tâhâ 20/88) demesinden yola çıkarak onun dini görünümlü bir batıl iş sergilediği dolayısıyla “bid'at çıkardığı” söylenebilir. Bu durumda Hz. Musa'nın yasağından “bid'atçılardan uzak durmak” gerektiği şeklinde bir ders çıkarılabilir. Ayetteki “Hem senin için asla kaçamayacağın bir ceza daha vardır.” ifadesi, onun tek başına kaldığı dönemde çekeceği dünyevi azaba işaret etmiş olabileceği gibi tövbe etmeden ölmesi durumunda ahirette uğrayacağı cehennem azabına işaret niteliğinde de olabilir. Sâmiri”nin yaptığı putu yanında götürmesine izin verilmemesi, Mekke'nin fethiyle Kâbe'deki putların putperestlere verilmeyip kırılmasını akla getirmektedir. 
Putun yok edilmesi ile İsrailoğullarına Allah'tan başka tapılan nesnelerin fayda veya zarar verme gücüne sahip olmadığı pratik olarak gösterilmiştir. 


Sâmiri'nin yaptığının ne kadar kötü olduğunun belirtilmesinin ardından onun İsrailoğullarının tapması için yaptığı buzağının ibadete layık olmadığı aksine tapılmaya layık tek varlığın Allah olduğu, Sâmiri kıssasına dair son ayette şöyle belirtilmektedir: “Sizin ilâhınız, ancak kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allah'tır. Onun ilmi her şeyi kuşatmıştır.” (Tâhâ 20/98). Bu ayet ile Sâmiri eleştirisi ve ona ceza verilmesinden, genele dönük bir mesaja geçilmiş olmaktadır. Bu sayede hakikat sadece Sâmiri ye sunulmakla sınırlanmamış, o dahil şirkin kötülüğünün gösterildiği İsrailoğullarına da hatırlatılmıştır. Taptıkları o heykel bir şey 


bilmemektedir ama her şeyin yaratıcısı ve sahibi olan Allah ise her şeyi bilir ve hiçbir şey O'ndan gizli gizli kalmaz. O, kendisine ibadet edeni de O'na şirk koşanı da bilir. 


Görüldüğü gibi ele aldığımız ayetlerde Sâmiri'nin işlediği günahın büyüklüğüne, onun sapıtır ve saptırırken aklına değil arzularına uyduğunu itirafına, Hz. Musa tarafından ona verilen cezaya ve tapılmaya layık olan tek varlığın Allah olduğuna işaret edilmektedir. 


İSRAİLOĞULLARININ ÇÖL YOLCULUĞU KRONOLOJİSİ 
10 Mayıs 2012 Perşembe -Cengiz Duman-haksozhaber 
Giriş: 


Rıza Bozdağ’ın, İktibas dergisinin, Kayseri lokalindeki “Yahudilik Tarihi” başlıklı konferansının, Abdi Keçeli tarafından, haberleştirilen haber-yazı metninin on dokuzuncu şıkkında şu tespite yer verilmektedir: “Hz. Müsâ, İsrâiloğullarına, Allah'ın kendilerine va'dettiği eski topraklarını ele geçiren düşmanları ile savaşarak geri almalarını ve bu kutsal topraklara yerleşmelerini emretti (5/21). Ancak onların verdiği cevap yerleri ve gökleri titretecek kadar tüyler ürpertici idi: “Sen ve Rabbin birlikte gidip savaşın, biz burada oturup bekleyeceğiz.”(5/24). Bu söz gayretullaha dokunmuştu. Bu sözün üzerine Allah İsrâiloğullarını tam kırk yıl Tih sahrasına mahküm etti (5/26). Öyle ki Hz. Müsâ da dâhil o nesilden hiç kimse bu kutsal topraklara giremeyecekti. Böylece kölelik psikolojisinden kurtulamayan eski nesil tamamen ortadan kalkacak ve yerine özgürlüğün kıymetini bilen bir nesil gelmiş olacaktı. Artık çölde avare kasnak gibi tam kırk yıl boyunca dönüp dolaşmaya başladılar. Ancak Allah yine de yardımını göndermeye devam etti. Gökten bıldırcın eti ve kudret helvası indirerek ve bir kayadan on iki pınar fışkırtarak onları aç ve susuz bırakmadı (2/57, 60, 7/160). İsrâiloğulları nankörlüğe o kadar alışmışlardı ki, bütün bunlar onların itaatını artıracağı yerde isyanlarına sebep oluyordu. Bu nimetlerden bıktıklarını söyleyerek soğan, sarımsak, acur, salatalık istediler (2/61). Bu istekleri aslında onların Mısır'daki esaret günlerine özlem duyduklarının göstergesiydi.” 


Bu tespitten hemen sonra gelen 20-21 ve 22. Şıklarda 19. Şıkta belirtilen kırk yıllık sürgün cezası öncesi gerçekleşmiş olan olaylar anlatılmaktadır. “Hz. Müsâ bir ara kırk günlüğüne Tür dağına çıkmıştı. Yüce Rabbinin kendisine vereceği yeni direktifleri alıp nankör halkına iletecekti. O gelinceye kadar yerine kardeşi Hz. Hârün vekâlet etmişti (2/51, 7/142).(...) Hz. 
Müsâ Tür dağında iken Sâmiri isimli bir alçak altından bir buzağı heykeli yaparak “İşte sizin de rabbiniz, Müsâ'nın da rabbi budur ama o rabbini unuttu” diye iftira dolu sözlerle İsrâiloğullarını buzağıya tapınmaya davet etti. (...) İsrâiloğullarının Mısır'dan çıktıkları günden beri nankörlük üstüne nankörlük, isyan üstüne isyan etmeleri ve asla yola gelmeyecek gibi davranmaları bir kere daha gayretullahı harekete geçirdi. Bu sefer Allah, Tür dağını onların tepelerinin üzerine kaldırarak başlarına geçirmekle tehdit etti.” 


İsrailoğulları tarihi ile ilgili bu olayların gerçek kronolojisinin, Rıza Bozdağ'ın konferansına dair haber-yazı metninde yer aldığı şekilde olmadığını bilmekteyiz. Çünkü İsrailoğulları ile ilgili tarihsel verilerin baz alınacağı tek dini ve tarihsel kaynak Tevrat'tır ve bunda yer alan İsrailoğullarının, Mısır çıkışı sonrası kronolojisi de Rıza Bozdağ'ın konferans haber metnindekine tezattır. 


Mesela benzeri tezat anlatıma bir örnek daha verebiliriz. “Allah'ta onları Tih çölüne attı ve yollarını şaşırttı. Kavmine söz geçiremediğinden yakınan Musa'ya, Allah Teâlâ: "Orası onlara 


kırk yıl haram kılındı. Yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşacaklar. Sen, yoldan çıkmış bir millet için tasalanma" dedi" (el-Maide, 5/26). Zamanla, bu zillet içinde yasayan nesil, yerini hürriyetle yetişen ve izzetle yasayan bir nesile terk etti. Bunlar da bir müddet sonra Arz-i Mukaddes'e girmeye muvaffak oldular. İsrailoğulları, bu kırk yıl içinde çok çeşitli sapıklıklarda bulundular. Hz. Musa'nın Tur dağında kırk gün geçirdiği bir zamanda, Sâmiri isimli bir şahsın imal ettiği ve "iste sizin de Musa'nın da tanrısı" dediği altından bir buzağıya tapmaya başladılar. Musa (a.s) döndüğünde onları buzağıya tapınır görünce çok üzüldü. 
Harun (a.s)'a çıkıştı. İsrailoğullarını buzağıya tapınmaktan vazgeçirmeye çalıştı. İsrailoğulları ise, her firsatta ikiyüzlülüklerini sergilediler. Musa (a.s), hayatı boyunca tevhid yolunda mücadele etti. Bu uğurda pek çok eziyetle karşılaştı. Yurdundan çıkarıldı, ölümle tehdit edildi ve etrafında kendisiyle beraber, inanan pek az insan bulabildi.”? Anlaşılacağı üzere bu örnekte de İsrailoğullarının çöl sürgünü cezası sonrası anlatılan olayların kronolojisi öncesi olaylar ile yer değiştirilmiştir. 


Kıssaların Kronolojisi üzerine Kur'an ve Tevrat bağlamı: 


Öncelikle şu tespitleri yapmakta yarar görüyoruz. Kur'an-ı Kerim, Tevrat ve İncil kitaplarından sonra nazil olan bir kitaptır. Bu sebeple kıssalarda bahsettiği konularda, geçmiş Tevrat ve İncil'de yer alan kıssalarda olduğu gibi tarihsel mahiyette bir sunum yapmamaktadır. Dolayısıyla Kur'an'ın kıssaları, hem mücmel ve hem de anlattığı kişi veya toplumların tarihlerinden fragmanlar/kesitler halindedir ve tarihsel ögeler azdır. 


Kur'an kıssalarının bu parçalı ve tarihsellikten soyutlanmış yapısı tamamen kendinden önce inen Tevrat ve İncil'de yer alan kıssalara atıf yapmasından ileri gelmektedir. Çünkü Kur'an, kıssalarını anlatırken çoğunlukla geçmiş kutsal kitaplarda yer alan kıssalardan bahsetmektedir. Bu nedenle onlarda olduğu gibi olayları motamot olarak tarihsel düzlemde ele almamaktadır. Yani olayı baştan sonuna kadar tarihsel anlamda kronolojik olarak sıralı bir şekilde ele sunmamaktadır. 


Kur'an'ın kıssaları kronolojik şekilde ve geçmiş kitaplardakinin aynısı olarak nakletmemesinin en önemli nedenlerinden birisi onun tedricen aşama aşama nazil olmasındandır. Kur'an ihtiyaç hâsıl olduğunda, sorular sorulduğunda, anlatılması gereken bir olay meydana geldiğinde, hâsıl olan olay ve olaylara istinaden çoğunluğu geçmiş kitaplarda yer alan kıssalardan parçalar/bölümler şeklinde bahsederek mesajlarını vermektedir. 


Bundan dolayı Tevrat'ta yer alan tarihsel anlamdaki kronolojik bazlı Hz. Musa ve İsrailoğulları tarihi, Kur'an'da aynen yer almamaktadır. Kur'an, kendisinin tasdik ettiği Tevrat”taki bu tarihsel olayın (Hz. Musa ve İsrailoğulları tarihi) bölümlerinden bahsederek bu bölümler üzerinden anlatılan olay ve kişilere dikkat çekerek öğüt ve ibretlerini sunmaktadır. 


Mesela Maide suresinde yer alan; “Ey Musa! Onlar orada bulundukları müddetçe biz oraya asla girmeyiz; şu halde, sen ve Rabbin gidin savaşın; biz burada oturacağız" dediler.” 
Ayetindeki, İsrailoğulları sıbt/boylarının, Hz. Musa'ya yönelik gerçekleşen bu olumsuz tavrına dair tarihsel olayı; İsrailoğulları kronolojisinden bağımsız ve parça olarak ele alırken, o andaki nuzül ortamının Müslüman, Yahudi ve diğer muhataplarına; Hz. Muhammed(s.a.v)'e karşı geçmişteki Hz. Musa'ya yapılan bu tavra benzer bir tavrın yapılmasının yanlış olduğunun mesajını vermektedir. 


Kur'an'ın amacı, İsrailoğulları tarihinin tümüne değil anlattığı bölümdeki olaya dikkat çekerek, nüzul anındaki muhataplarını, Hz. Muhammed(s.a.v)'e karşı alacakları tavırlarda uyarmak ve geçmişteki Israiloğullarının yaptıkları mezkür olumsuzluğu örnek göstermektir. 


Kur'an'ın bu ayetteki tarihsel olayı gündeme taşırken amacı yepyeni bir kıssa sunmak değildir. Tarihsel bir metin sunmak gayesinde de değildir. O, bunu yaparken, geçmiş Tevrat kitabında yer olan vakii bir olayı genel bağlamından kopararak o olayı Kur'an'ın nüzulü esnasında yaşanan veya yaşanacak olay veya olaylara örnek göstererek bunun üzerinden mesaj vermektedir. 


Kur'an'ın kıssalar hususundaki bu bölümlü anlatım yaklaşımı, genel İsrailoğulları tarihini de kale almamaktadır anlamında değildir. . Aksine diğer anlattığı İsrailoğulları tarihine dair bölümlerle birlikte değerlendirildiğinde Tevrat'taki kıssa ile Kur'an'da anlatılan kıssa arasında tarihsel ögeler anlamında bir eksiklik bulunmamaktadır. Yani Kur'an, Tevrat'taki kıssaların kronolojisini kabul etmektedir. Bu yüzden o kronolojiyi aynen yansıtarak değil, ondaki anlatılan olaylardan parçalar halinde bahsederek her anlattığı bölümden sıradan insanların bile ders çıkarabilmesini sağlamaktadır. Çünkü artık geçmiş kitapların bütüncül anlatımlarından dersler çıkarıp halka mesajlar verecek din adamları sınıfı (Kohen, Haham, Rabbi, Papaz) yoktur. Kur'an herkesin anlayabileceği açıklıkta ve tarzda onlara hitap etmekte ve doğrudan mesajlarını sunmaktadır. 


Dolayısıyla Kur'an kıssalarını, konumuz olması bakımından Hz. Musa ve İsrailoğulları kıssalarını, Tevrat'ın tarihsel verileri bağlamında mufassalaştırmamız gerekmektedir. Aksi takdirde Rıza Bozdağ'ın konferans haber metninin; on dokuz, yirmi, yirmi bir ve yirmi ikinci şıklarında sıralan tarihsel olayların gerçek tarihselliğine tezat bir algı ortaya koymuş oluruz. 


Kur'an ve Tevrat'a göre Mısır çıkışı sonrası İsrailoğulları kronolojisi: 

Hz. Musa önderliğinde Mısır'dan, “arde'l mukaddes/mukaddes topraklar*”a doğru yola çıkan İsrailoğullarının rotaları ve bu rotadaki başlarından geçen olayların doğru kronolojisi yalnızca Tevrat'ın Tora adı verilen beş kitabının içerisindeki Çıkış, Sayılar, Levililer ve Tesniye kitaplarında yer almaktadır. 


Tevrat İsrailoğullarının Mısır'dan çıkış kronolojisinin başlangıcını şöyle verir: “İsrailliler Fısıh Kurbanı'nın ertesi günü - birinci ayın on beşinci günü - Mısırlılar'ın gözü önünde kıvançla Ramses'ten yola çıktılar.” 


a-Deniz geçişi: 


Tevrat'ta yer alan bu kronolojiye göre; İsrailoğullarının, Mısır'dan hicret etmeye başlamaları ile birlikte ilk başlarına gelen olay, denizin yarılma mucizesinin gerçekleştiği “deniz geçişi” kıssasının yaşandığı olaydır. “Aynı gece Firavun Musa'yla Harun'u çağırttı ve, "Kalkın!" 
dedi, "Siz ve İsrailliler halkımın arasından çıkıp gidin, istediğiniz gibi Rab'be tapın. (...) O gün Rab İsrailliler'i ordular halinde Mısır'dan çıkardı.” “Rab Mısır Firavunu'nu inatçı yaptı. 
Firavun sevinçle ilerleyen İsrailliler'in peşine düştü. Musa elini denizin üzerine uzattı. Sabaha karşı deniz olağan haline döndü. Mısırlılar sulardan kaçarken Rab onları denizin ortasında silkip attı. Geri dönen sular savaş arabalarını, atlıları, İsrailliler'in peşinden denize dalan Firavun'un bütün ordusunu yuttu. Onlardan bir kişi bile sağ kalmadı.” 


Tevrat'ta hem coğrafik ve hem de kronolojik olarak tarihsel bir perspektifte anlatılan deniz geçişi kıssası olayı Kur'an-ı Kerim'in değişik surelerindeki ayetlerinde farklı veçhelerde anlatılmaktadır. “Biz, İsrailoğullarını denizden geçirdik. Ama Firavun ve askerleri zulmetmek ve saldırmak üzere onları takip etti. Nihayet (denizde) boğulma haline gelince, (Firavun:) "Gerçekten, İsrailoğullarının inandığı Tanrı'dan başka tanrı olmadığına ben de iman ettim. 
Ben de Müslümanlardanım!" dedi. ” 


b-İlk şirk: 


Hz. Musa önderliğindeki İsrailoğulları denizi geçtikten sonra yaptıkları ilk iş, kendilerine zalim Firavun'dan kurtulmayı ihsan eden cenabı Allah'a isyan ederek, şirke bulaşmak olmuştur. Bu tevhid dışı olay, Tevrat'ta, Kur'an'da durulduğu kadar ve hidayet edici bir formda yer almamaktadır. Kur'an'ın bize bildirdiği bu gaybi haber; aynı zamanda Tevrat'taki hidayet edicilik anlamındaki eksikliğin, tashihi anlamındadır. İsrailoğulları ruhbanları tarafından sonradan derlenen ve bu esnada kimi kısımları eksiltilip kimileri sonradan ilave edilen Tevrat'taki, tevhidi doğrultudaki eksiklikler, Kur'an'daki bu anlatımla tashih edilmektedir. 


Dolayısıyla Tevrat'ta yer alamayan deniz geçişi sonrası şirk eyleminin anlatıldığı bu kıssayı; Tevrat'ta bildirilen eksik İsrailoğulları kronolojisine ilave etmemiz gerekmektedir. Böylece Kur'an perspektifinde bir tarihsellik oluşturularak; geçmiş Tevrat kitabında eksik olan tarihsel kısımlarında tamamlanarak sahih bir İsrailoğulları kronolojisi oluşturmamız mümkün olmaktadır. 


Kur'an, deniz geçişi sonrası İsrailoğulları şirkine şöyle değinir: “İsrailoğullarını denizden geçirdik, orada kendilerine mahsus birtakım putlara tapan bir kavme rastladılar. Bunun üzerine: Ey Musa! Onların tanrıları olduğu gibi, sen de bizim için bir tanrı yap! dediler. 
Musa: Gerçekten siz cahil bir toplumsunuz, dedi. 


Şüphesiz bunların içinde bulundukları (din) yıkılmıştır, yapmakta oldukları da bâtıldır. 


Musa dedi ki: Allah sizi âlemlere üstün kılmışken ben size Allah'tan başka bir tanrı mı arayayım?” 


Mevdudi bu olay ve coğrafyası hakkında şu tespitleri kaydeder: “"Bu insanlar", "Sina yarımadasında askeri bir garnizon olan Mafka'da yaşayan Mısır'lılardı. İsrailliler Kızıldeniz'i, muhtemelen şimdiki Süveyş ili ile İsmailiye arasında bir yerden geçerek yolculuklarını o zamanlar Mısır'ın hâkimiyeti altında olan yarımadanın güneyine doğru, kıyı boyunca sürdürdüler. Daha aşağılarda bakır ve zümrüt maden ocakları bulunuyordu. Bunların korunması için Mısırlılar buralara yakın yerlere bazı askeri garnizonlar kurmuşlardı. 
Bunlardan birisi, Mısırlıların, yarımadanın güneybatısında kalıntıları bugün bile durmakta olan büyük bir tapınak inşa etmiş oldukları Mafka'da bulunuyordu. Buna yakın başka bir yerde, Sami kavimlerinin ay tanrısına tahsis edilen başka bir tapınak da bulunmakta idi. 
Muhtemelen İsrailliler bu tapınağın yanından geçerken yapay bir put edinme hevesine kapılmış ve Hz. Musa'dan böyle bir istekte bulunmuşlardır. Bu olay, Mısırlıların kültürünün, 
esaretleri sırasında İsrailoğulları'nın üzerinde derin izler bıraktığını gösterir.” 1 


Dolayısıyla İsrailoğullarının Mısır hicretindeki yaşadıkları bu olay kronolojik olarak ikinci sırada yer almaktadır. 


c- Men ve Selva olayı: 


Tevrat geniş olarak ve tarihsel ayrıntıları ile sunduğu Men ve Selva olayına şöyle temas eder: “Bütün İsrail topluluğu Elim'den ayrıldı. Mısır'dan çıktıktan sonra ikinci ayın on beşinci günü Elim ile Sina arasındaki Sin Çölü'ne vardılar. Çölde hepsi Musa'yla Harun'a yakınmaya başladı. "Keşke Rab bizi Mısır'dayken öldürseydi" dediler, "Hiç değilse orada et kazanlarının başına oturur, doyasıya yerdik. Ama siz bütün topluluğu açlıktan öldürmek için bizi bu çöle getirdiniz." (...) "İsrailliler'in yakınmalarını duydum. Onlara de ki, 'Akşamüstü et yiyeceksiniz, sabah da ekmekle karnınızı doyuracaksınız. O zaman bileceksiniz ki, Tanrınız Rab benim.'" Akşam bıldırcınlar geldi, ordugâhı sardı. Sabah ordugâhın çevresini çiy kaplamıştı. Çiy eriyince, toprakta, çölün yüzeyinde kırağıya benzer ince pulcuklar göründü. 
Bunu görünce İsrailliler birbirlerine, "Bu da ne?" diye sordular. Çünkü ne olduğunu anlayamamışlardı. Musa, "Rab'bin size yemek için verdiği ekmektir bu" dedi, "Rab'bin buyruğu şudur: 'Herkes yiyeceği kadar toplasın. Çadırınızdaki her kişi için birer “omer” alın.” 
İsrailliler söyleneni yaptılar. Kimi çok, kimi az topladı.” !! 


Tevrat'ın Mısır'dan Çıkış kitabında yer alan bu anlatımda kronolojik olarak “...Mısır'dan çıktıktan sonra ikinci ayın on beşinci günü...” denmekte; coğrafik olarak da olayın geçtiği yer hakkında şu mevki verilmektedir: “,..Bütün İsrail topluluğu Elim'den ayrıldı. (...) Elim ile Sina arasındaki Sin Çölü'ne vardılar...” 


Binaenalyh Tevrat'taki bu kronolojik ve coğrafik verilere göre gerçekleşen üçüncü önemli olay Kur'an'da “Men ve Selva” kıssası olarak beyan edilen bu olaydır. Kur'an, çölde ilerleyen İsrailoğullarının, Hz. Musa'ya yakınmaları sonucu onlara ihsan edilen “men ve selva” olayı hakkında şöyle der: “...size Men/Kudret helvası ile Selva/Bıldırcın eti lütfettik. ” 


d- Kayadan su fışkırması: 


Kendilerine tahsis edilen mukaddes topraklara doğru yaptıkları çöl yolculuğunda bir müddet sonra susuzluktan yakınmaya başlayan İsrailoğullarının bu feryadına cevap veren Cenabı Hakk, onlara kayadan su çıkma mucizesini ihsan eder. 


Tevrat kayadan su çıkma mucizesi olayının tarihsel anlatımını şu şekilde yapar: “Rab'bin buyruğu uyarınca, bütün İsrail topluluğu Sin Çölü'nden ayrıldı, bir yerden öbürüne göçerek Refidim'de konakladı. Ancak orada içecek su yoktu. Musa'ya, "Bize içecek su ver" diye çıkıştılar. Musa, "Niçin bana çıkışıyorsunuz?" dedi, "Neden Rab'bi deniyorsunuz?" Ama halk susamıştı. "Niçin bizi Mısır'dan çıkardın?" diye Musa'ya söylendiler, "Bizi, çocuklarımızı, hayvanlarımızı susuzluktan öldürmek için mi? "Rab Musa'ya, "Halkın önüne geç" dedi, "Birkaç İsrail ileri gelenini ve ırmağa vurduğun değneği de yanına alıp yürü. Ben Horev Dağı'nda bir kayanın üzerinde, senin önünde duracağım. Kayaya vuracaksın, su fışkıracak, halk içsin diye." Musa İsrail ileri gelenlerinin önünde denileni yaptı.”!3 


Kayadan su fışkırma olayının kronolojisi ise İsrailoğullarının Sina/Tur dağına ulaşmaları ile verilen kronolojiye göre; “İsrailliler Mısır'dan çıktıktan tam üç ay sonra Sina Çölü'ne vardılar. Refidim'den yola çıkıp Sina Çölü'ne girdiler. Orada, Sina Dağı'nın karşısında konakladılar.”!* İsrailoğullarının Mısır'dan çıkışlarından sonraki İkinci ile üçüncü ay arasındaki bir zaman aralığında ve Refidim denilen coğrafyada gerçekleşmiştir. 


Kur'an ise çeşitli surelerdeki ayetlerinde bu olaydan şu şekilde haber verir: “Biz İsrailoğullarını oymaklar halinde on iki kabileye ayırdık. Kavmi kendisinden su isteyince, 


Musa'ya, "Asanı taşa vur!" diye vahyettik. Derhal ondan on iki pınar fışkırdı. Her kabile içeceği yeri belledi.”'” 


Anlaşılacağı üzere Kur'an'ın anlatımında kronoloji ve coğrafya gibi tarihsel veriler yer almazken, Tevrat bunları kronolojik ve detaylı olarak vermektedir. Dolayısıyla Kur'an Tevrat'taki mevcut tarihsel bilgileri aynen tekrar etmeden mesajlarına dair bölümü mücmel olarak anlatmakla iktifa etmektedir. 


e-Sina/Tur vadisi ve dağındaki olaylar: 


Tur dağının bulunduğu mevkie, Tevrat'taki kronolojiye göre üç ay sonra varan Hz. Musa, Harun ve İsrailoğullarının, “bir yılı aşkın”!“ bir süre ile burada yaşadıkları olaylar, Kur'an'ın çeşitli sure ve değişik ayetlerinde farklı varyantlarda tekrar edilerek konu edinilir. 


Tur-i Sina'da geçen tevhidi açıdan önemli olaylar, Kur'an'da her ne kadar Tevrat'taki tarihsel anlamdaki kronolojiye uymamış olsa da Kur'an, Tevrat'taki kronolojiyi reddetmez. Bilakis kendi anlatım sitili ve olayların özelliği dolayısıyla onları bölüm bölüm sunar. “Musa'ya otuz gece vade verdik ve ona on gece daha ilâve ettik; böylece Rabbinin tayin ettiği vakit kırk geceyi buldu. Musa, kardeşi Harun'a dedi ki: Kavmimin içinde benim yerime geç, onları ıslah et, bozguncuların yoluna uyma. Musa tayin ettiğimiz vakitte (Tür'a) gelip de Rabbi onunla konuşunca "Rabbim! Bana (kendini) göster; seni göreyim!" dedi. (Rabbi): "Sen beni asla göremezsin. Fakat şu dağa bak, eğer o yerinde durabilirse sen de beni göreceksin!" buyurdu. 
Rabbi o dağa tecelli edince onu paramparça etti.” “Musa'ya kırk gece (vahyetmek üzere) söz vermiştik. Sonra haksızlık ederek buzağıyı (tanrı) edindiniz. ”8 “Seni acele ile kavminden ayrılmaya sevk eden nedir, ey Musa! Musa: İşte, dedi, onlar da benim peşimdeler. Ben, memnun olasın diye sana acele ile geldim Rabbim. Allah buyurdu: Senden sonra biz, kavmini (Harun ile kalan İsrailoğullarını) imtihan ettik ve Sâmiri onları yoldan çıkardı. ”” 


Tevrat, Sina/Tur dağı üzeri ve etrafındaki vadide gelişen olayları tarihsel olarak ve detayları ile nakleder: ” İsrailliler Mısır'dan çıktıktan tam üç ay sonra Sina Çölü'ne vardılar. 
Refidim'den yola çıkıp Sina Çölü'ne girdiler. Orada, Sina Dağı'nın karşısında konakladılar. 
Musa Tanrı'nın huzuruna çıktı. Rab dağdan kendisine seslendi: “79 “Musa ordugâha yaklaşınca, buzağıyı ve oynayan insanları gördü; çok öfkelendi. Elindeki taş levhaları fırlatıp dağın eteğinde parçaladı.”?! “(Musa) Harun'a, "Bu halk sana ne yaptı ki, onları bu korkunç günaha sürükledin?" dedi. Harun, "Öfkelenme, efendim!" diye karşılık verdi, "Bilirsin, halk kötülüğe eğilimlidir.”2? “Rab Musa'ya, "Buradan git" dedi, "Sen ve Mısır'dan çıkardığın halk İbrahim'e, İshak'a, Yakup'a, 'Orayı senin soyuna vereceğim' diye ant içtiğim topraklara gidin.(...) Böylece Horev Dağı'ndan sonra İsrailliler takılarını çıkardı.” “İkinci yılın ikinci ayının yirminci günü bulut Levha Sandığı'nın bulunduğu konutun üzerinden kalktı. İsrailliler de Sina Çölü'nden göç etmeye başladılar. Bulut Paran Çölü'nde durdu. Bu, Rab'bin Musa aracılığıyla verdiği buyruk uyarınca ilk göç edişleriydi.”?* 


Kur'an ve Tevrat'ta anlatılan Tur dağı ve etrafında yaşanmış olaylar birbiri ile motamot aynı olmasa da benzer versiyonlarıdır. Kur'an bu olayları tevhidi ve hidayet edici açılardan ve aynı zamanda tashih edici olarak bölümler halinde mücmel bir şekilde sunarken; Tevrat tüm tarihsel detayları ile anlatmaktadır. Tevrat'ın anlatımlarında sonradan insan eliyle (İsrailoğulları ruhbanları) derlenmesinden oluşan eksiklik ve fazlalıklar Kur'an'ın anlatımları ile daha iyi anlaşılabilmektedir. Mesela Kur'an yapılan buzağıyı ve buna tapınılma olayını Samir? ye izafe ederken Tevrat, Harun(a.s)'a atfederek bir peygamberi şirk ile bulaşan bir tipoloji olarak sunmaktadır. 


Bu tevhid dışı eksik ve fazlalık unsurlar gözardı edildiğinde ortaya çıkan tarihsel olgu Kur'an açısından reddedilmesi gerekmeyen bir olgudur ki, Kur'an'ın Tevrat'ı tasdik ve tashih etmesi olgusu da bunla örtüşmektedir. 


f- Soğan sarımsak gibi yiyecekler isteme olayı: 


Tevrat'taki bu tarihsel verilere göre Tur dağı ve etrafında bir yılı aşkın bir zaman geçiren İsrailoğulları bu sürenin sonunda tekrar “arde”l mukaddes/mukaddes topraklar” doğru çöl yolculuğuna başlarlar. 


Çöldeki yolculuk esnasında Cenabı Hakk'ın sunduğu mucize yiyecek “Men ve Selva” dan sıkılan İsrailoğulları, Hz. Musa'dan çeşitli yiyeceklerden de talepte bulunurlar. 
İsrailoğullarının bu isteğine dair anlatım Kur'an'da şu şekilde serdedilmektedir: “Musa (çölde) kavmi için su istemişti de biz ona: Değneğinle taşa vur! demiştik. Derhal (taştan) oniki kaynak fışkırdı. Her bölük, içeceği kaynağı bildi. (Onlara:) Allah'ın rızkından yiyin, için, sakın yeryüzünde bozgunculuk etmeyin, dedik. Hani siz (verilen nimetlere karşılık): Ey Musa! 
Bir tek yemekle yetinemeyiz; bizim için Rabbine dua et de yerin bitirdiği şeylerden; sebzesinden, hıyarından, sarımsağından, mercimeğinden, soğanından bize çıkarsın, dediniz. 
Musa ise: Daha iyiyi daha kötü ile değiştirmek mi istiyorsunuz? O halde şehre inin. Zira istedikleriniz sizin için orada var, dedi. İşte (bu hadiseden sonra) üzerlerine aşağılık ve yoksulluk damgası vuruldu. Allah'ın gazabına uğradılar. Bu musibetler (onların başına), Allah'ın âyetlerini inkâra devam etmeleri, haksız olarak peygamberleri öldürmeleri sebebiyle geldi. Bunların hepsi, sadece isyanları ve taşkınlıkları sebebiyledir.” 


Tevrat bu olayı şu şekilde aktarır: “Derken, halkın arasındaki yabancılar başka yiyeceklere özlem duymaya başladılar. İsrailliler de yine ağlayarak, (...) "Mısır'da parasız yediğimiz balıkları, salatalıkları, karpuzları, pırasaları, soğanları, sarımsakları anımsıyoruz.”?* 


İsrailoğullarının, Hz. Musa'dan, Mısır'da yedikleri yiyeceklerden talep ettikleri bu olayın kronolojisi ve coğrafyası ise Tevrat'a göre şöyledir: “Rab'bin Dağı'ndan ayrılıp üç günlük yol aldılar. Konaklayacakları yeri bulmaları için Rab'bin Antlaşma Sandığı üç gün boyunca önleri sıra gitti.” “(İsrailoğulları) Halk Kivrot-Hattaava'dan Haserot'a göç edip orada kaldı.”?* 


g-Paran çölüne varış ve Kenan topraklarına istihbarat yollama olayı: 


Soğan sarımsak gibi yiyeceklerin talep edildiği olayın yaşandığı Kivrot- 

Hattaava'dan Haserot”ta geçen Hz. Musa önderliğindeki İsrailoğulları daha sonra yollarına devam ederek Paran adı verilen çölde konaklarlar. “Bundan sonra halk Haserot'tan ayrılıp Paran Çölü'nde konakladı.” 


Paran/Faran çölü “Sina yarımadasının ortasında bulunan çöl”? dür. Bu günkü İsrail ile Suudi Arabistan sınırları arasında kalan bu coğrafya İsrailoğullarına vadedilen “mukaddes toprakların” başlangıcıdır. Bu yüzden Hz. Musa, “Mukaddes topraklar” üzerindeki durum hakkında bilgilenmek amacıyla oraya istihbarat yapacak insanlar gönderir. “Rab Musa'ya, "İsrail halkına vereceğim Kenan ülkesini araştırmak için bazı adamlar gönder" dedi, "Ataların her sıbt/oymağından bir önder gönder."”3! 


Aralarında Musa(a.s) sonrası peygamber olacak Yeşu/Yuşa(a.s)'nın da bulunduğu İsrailoğulları sıbtlarından on iki kişi, Hz. Musa'nın emriyle yola çıkarlar. “Musa, Kenan ülkesini araştırmak üzere onları gönderirken, "Negev'e, dağlık bölgeye gidin" dedi, "Nasıl bir 


ülke olduğunu, orada yaşayan halkın güçlü mü zayıf mı, çok mu az mı olduğunu öğrenin. 
Yaşadıkları ülke iyi mi kötü mü, kentleri nasıl, surlu mu değil mi anlayın. Toprak nasıl? 
Verimli mi, kıraç mı? Çevre meyvelerden getirin." Mevsim üzümün olgunlaşmaya başladığı zamandı. Böylece adamlar yola çıkıp ülkeyi Zin Çölü'nden Levo-Hamat'a doğru Rehov'a dek araştırdılar. Negev'den geçip Anakoğulları'ndan Ahiman, Şeşay ve Talmay'ın yaşadığı Hevron'a vardılar. (...) Kırk gün dolaştıktan sonra adamlar ülkeyi araştırmaktan döndüler. 
Paran Çölü'ndeki Kadeş'e, Musa'yla Harun'un ve İsrail topluluğunun yanına geldiler. Onlara ve bütün topluluğa gördüklerini anlatıp ülkenin ürünlerini gösterdiler. Musa'ya, "Bizi gönderdiğin ülkeye gittik" dediler, "Gerçekten süt ve bal akıyor orada! İşte ülkenin ürünleri! 
Ancak orada yaşayan halk güçlü, kentler de surlu ve çok büyük. Orada Anak soyundan gelen insanları bile gördük. Amalekliler Negev'de; Hititler, Yevuslular ve Amorlular dağlık bölgede; Kenanlılar da denizin yanında ve Şeria Irmağı'nın kıyısında yaşıyor."““? 


İsrailoğulları oymaklarından kişilerin mukaddes topraklardan getirdiği bu haberler yalnızca Yuşa ve Kalev?’ haricinde olumsuz olarak aktarılır. Tevrat buna şöyle değinmektedir: “Ne var ki, kendisiyle oraya giden adamlar, "Bu halka saldıramayız, onlar bizden daha güçlü" dediler. Araştırdıkları ülke hakkında İsrailliler arasında kötü haber yayarak, "Boydan boya araştırdığımız ülke, içinde yaşayanları yiyip bitiren bir ülkedir" dediler, "Üstelik orada gördüğümüz herkes uzun boyluydu. Nefiller'i, Nefiller'in soyundan gelen Anaklılar'ı gördük. 
Onların yanında kendimizi çekirge gibi hissettik, onlara da öyle göründük."** 


İsrailoğullarının neredeyse tamamının bu olumsuz aktarılan bilgilere itibar ederek, Hz. 
Musa'nın isteğine karşı gelmeleri sonucu Cenabı Hakk, onları cezalandırır. Bu cezalandırmanın Tevrat metnindeki mufassal anlatımı ise şöyledir: “Rab Musa'yla Harun'a da, "Bu kötü topluluk ne zamana dek bana söylenecek?" dedi, "Bana söylenen İsrail halkının yakınmalarını duydum. Onlara Rab şöyle diyor de: 'Varlığım adına ant içerim ki, söylediklerinizin aynısını size yapacağım: Cesetleriniz bu çöle serilecek. Bana söylenen, yirmi ve daha yukarı yaşta sayılan herkes çölde ölecek. Sizi yerleştireceğime ant içtiğim ülkeye Yefunne oğlu Kalev'le Nun oğlu Yeşu'dan başkası girmeyecek. Ama tutsak edilecek dediğiniz çocuklarınızı oraya, sizin reddettiğiniz ülkeye götüreceğim; orayı tanıyacaklar. Size gelince, cesetleriniz bu çöle serilecek. Çocuklarınız, hepiniz ölünceye dek kırk yıl çölde çobanlık edecek ve sizin sadakatsizliğiniz yüzünden sıkıntı çekecekler. Ülkeyi araştırdığınız günler kadar - kırk gün, her gün için bir yıldan kırk yıl - suçunuzun cezasını çekeceksiniz. 
Sizden yüz çevirdiğimi bileceksiniz!' Ben Rab söyledim; bana karşı toplanan bu kötü topluluğa bunları gerçekten yapacağım. Bu çölde yıkıma uğrayacak, burada ölecekler."* 
Tevrat'ta tarihsel ögelerle ve detaylı olarak anlatılan mezkür olay; Kur'an'da mücmel olarak nakledilerek sadece İsrailoğullarının tevhidi anlamdaki olumsuz tavırları yansıtılmaktadır. 
Kur'an bu olumsuz olgu üzerinden hem nüzul dönemi muhatapları Ehl-i Kitap ve müşriklere mesajlar sunarken aynı zamanda kıyamete kadar tüm Kur'an muhataplarına bu olaydan tevhidi anlamda öğüt ve ibretler çıkarmalarını istemektedir. “Ey kavmim! Allah'ın size yazdığı mukaddes toprağa girin ve arkanıza dönmeyin, yoksa kaybederek dönmüş olursunuz. Onlar şu cevabı verdiler: Yâ Musa! Orada zorba bir toplum var; onlar oradan çıkmadıkça biz oraya asla girmeyeceğiz. Eğer oradan çıkarlarsa biz de hemen gireriz. (....) "Ey Musa! Onlar orada bulundukları müddetçe biz oraya asla girmeyiz; şu halde, sen ve Rabbin gidin savaşın; biz burada oturacağız" dediler. Musa: "Rabbim! Ben kendimden ve kardeşimden başkasına hâkim olamıyorum; bizimle, bu yoldan çıkmış toplumun arasını ayır" dedi. Allah, "Öyleyse orası (arz-ı mukaddes) onlara kırk yıl yasaklanmıştır; (bu müddet içinde) yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşacaklar. Artık sen, yoldan çıkmış toplum için üzülme" dedi. ”** 


Mevdudi Tevrat ve Kur'an'da anlatılan bu kıssayı şöyle tefsir etmektedir: “İsrailoğulları'nın evsiz yurtsuz dolaşmalarının ayrıntıları Kitab-ı Mukaddes'teki Sayılar, Tesniye ve Yeşu bölümlerinde yer almaktadır. Özetle şöyledir bu: "Musa Peygamber on iki İsrail nakibini Kutsal Ülke'de casusluk yapmak üzere Faran Çölü'nden gönderdi. Gidenler gerekli araştırmalarda bulunup kırk gün sonra geldiler ve tüm İsrailoğulları cemaatinin önünde raporlarını sundular. Söyledikleri şuydu. 'Her yerde süt ve bal akmaktadır... Ama ülke halkı güçlüdür (ve) biz kendilerine karşı çıkamayız... Orada gördüğümüz herkes iri yapılıdır. Ve orada Anak'ın oğullarını, devlerin soyundan gelen devler gördük ve biz kendi gözümüzle çekirgeler gibiydik ve onların gözünde de öyleydik.' Bu rapor karşısında tüm topluluk bağırıp çağırarak şöyle dediler: "Tanrım, keşke Mısır ülkelerinde ölseydik; Tanrım, keşke bu çölde ölüp kalsaydık! Ve niçin Rabb bizi bu ülkeye getirdi, kılıçla doğranalım ve eşlerimiz ve çocuklarımız yem olsun diye mi? Mısır'a geri dönmek bizim için daha iyi değil mi?' Fakat on iki casusun içinde bulunan Yuşa ve Kalib, korkaklıkları nedeniyle topluluğu azarladılar. Kalib şöyle konuştu: 'Hemen gidelim ve oraya sahip olalım, rahatlıkla bu işin üstesinden gelebiliriz. 
Sonra, Yuşa ile birlikte dediler: 'Eğer Rabb bizden razı olursa, bizi bu ülkeye götürecek ve orayı bize verecektir... Yeter ki, Rabbe karşı gelmeyin, o ülke halkından da korkmayın... Ve Rabb bizimledir; onlardan korkmayın.' Ne ki, tüm topluluk kendilerini taşa tuttu. Sonunda Allah bu süregelen kötü davranışlarına gazap ederek şöyle buyurdu: 'Şüphesiz bu çölde kırk yıl dolaşacaksınız ve içinizden yirmi yaş ve daha yukarı olanlar bu çölde ceset haline gelecekler, küçükleriniz büyüyecek... Onları kabul edip getireceğim ve onlar o ülkeyi bilecekler..' Bu ilâhi buyruğa göre, 38 yılda Faran(Paran) Çölü'nden Ürdün'e varabildiler. Bu süre içinde Mısır'dan çıkış sırasında genç olan herkes öldü. Ürdün'ün fethinden sonra Musa Peygamber (a.s) de vefat etti. Ardından Nun'un oğlu Yuşa (Yeşu) Peygamber (a.s) zamanında İsrailoğulları Filistin'i zaptedebildiler.”37 


Sonuç: 


Kur'an-ı Kerim'deki İsrailoğulları kıssaları mufassallaştırılırken Tevrat'ın bu husustaki kıssaları ve anlatımlarını dikkate almak gerekmektedir. Kur'an, kıssalarını beyan ederken onları mücmel olarak topluma sunar. Bundaki en büyük etmen bu kıssalar hakkında bilgilerin hem hitabettiği toplumda bilinmesi ve hem de tasdik ettiği Tevrat'ta yazılı olarak bulunmasındandır. Bundan dolayı Kur'an, kıssalara ait tarihsel unsurları dikkate almadan toplum veya kişilere ait olaylardan kesit/bölümler alarak bunlar üzerinden mesajlarını aktarmaktadır. Çünkü tarihsel unsurlar hem hitabettiği toplumun malumu hem de aynı olayı yeniden aynı vasıflarda anlatmamak amacındadır. Bunun yanı sıra Kur'an bir ruhban sınıf aracılığıyla anlaşılan/anlaşılacak bir kitap olarak değil bizatihi çiftçiden, bilgine, tacirden, doktora kadar toplumdaki her bireyin anlaması gereken bir kitap olması hasebiyle olayların hemen anlaşılacağı ve bunlardan dersler çıkarılmasını hedeflemektedir. İsrailoğulları tarihini incelerken, Kur'an ile birlikte Tevrat'taki, Kur'an vasıtasıyla tashih edebileceğimiz anlatımların kronolojisine itibar ederek konumuz olması hasebiyle İsrailoğullarının çöl yolculuğu ve çöl sürgünü cezası olayları kronolojisini buna göre algılamamız gerekmektedir. 
Aksi halde olayların doğru algısını kaybedebilecek anlatılan kıssalardaki ibret ve mesajları yeterince ve gereğince alamayacağımızı gözardı etmemiz lazımdır. 
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"HZ. MUSA VE İSRAİLOĞULLARI" SEMİNERİ 
15 Ocak 2012 Pazar-haksozhaber 


Akhisar Özgür-Der temsilciliğinde düzenlenen seminer programlarında Hz. Musa ve İsrailoğulları başlıklı konuyu Hüseyin Pekçetin anlattı. 


Hüseyin Pekçetin konuyu Kur'an'daki ayetler merkezli anlatmanın daha doğru olduğunu çünkü bu konuda bir çok israiliyat kaynaklı rivayet bulunduğunu belirterek başladığı konuşmasında özetle şunları anlattı: 


Allah Teâlâ'nın, dört büyük kitaptan biri olan Tevrat'ı verdiği ve yeryüzünde dinini tebliğ edip, hakim kılması için gönderdiği Ulu'l-Azm peygamberlerden biri. Hz. İbrahim (a.s)'in soyundan olup, israiloğullarının akidelerini ıslah etmek ve onları Allah Teâlâ'nın dilediği nizama kavuşturmakla görevlendirilmişti. Hz. Musa (a.s)'nın Firavun ile olan kıssası, Kuran'ın bazı sürelerinde çeşitli üslüplarda ve teferruatlı olarak anlatılmıştır. 


Hz. Musa (a.s)'nın Nesebi, Doğumu ve Hayatı 


Musa (a.s)'nin babası, imran'dır .Nesebi Yakub (a.s)'a ulaşır; ki, onun babası Hz. ishak (a.s), onun da babası Hz. İbrahim (a.s)'dır. Musa (a.s)'nın yanında gördüğümüz Harun (a.s) onun kardeşidir. Allah Teâla, Musa (a.s)'yi Firavuna, imana davet için gönderdiğinde, Hz. Harun (a.s)'u da ona yardımcı olarak seçmiş ve görevlendirmişti. Hz. Musa (a.s) Allah Teâla'ya söyle dua ederek, kardeşi Harun (a.s)'u kendisine yardımcı yapmasını istemişti: "Bir de bana ehlimden bir vezir, (yardımcı) ver. Kardeşim Harun'u (ver)" (Tâhâ, 20/29-30). 


Hz. Musa (a.s), Mısır'ın çok zor günler yaşadığı bir dönemde doğdu. Bu sırada, ilâhlık iddialarında bulunarak haddi aşan Firavun, israiloğulları halkına dayanılamayacak eziyetlerde bulunuyor, bu insanları zulümle kasıp kavuruyordu. israiloğulları, Kıpt kavminin muamelelerinden ve krallarının ağır baskılarından bıkmışlardı. Mısır'da yaşamanın bir tadı kalmadığını biliyor ve dedelerinin yurdu olan Kenan illerine gitmek istiyorlardı. Ama onlardan her isinde istifade eden Firavun, yakalarını bir türlü bırakmak istemiyordu. Onlara zulmün en akla gelmeyecek olanını yaptı. Nitekim Kur'ân-ı Kerim'de; "Biz sana Musa ve Firavun'un mühim haberlerinden, iman edecek bir kavim için, gerçek olarak okuyacağız. 
Çünkü Firavun o yerde (Mısır'da) başkaldırmış ve ahalisini parçalara bölüp, kendisine bağlamıştı" (el- Kasas, 28/3-4) buyuruluyor. 


"Firavun, memleketin başına geçti ve halkı fırkalara ayırdı. içlerinden bir topluluğu güçsüz bularak onların oğullarını boğazlıyor, kadınları sağ bırakıyordu. Çünkü o bozguncunun biriydi" (el-Kasas 28/4). 


Musa (a.s) doğunca, annesi çok üzüldü. Allah Teâlâ ona korkmamasını, üzülmemesini vahyetti. Kalbine bir rahatlık verdi. Bu, Kuran'da söyle anlatılıyor: "Musa'nın annesine: "Çocuğu emzir, başına geleceklerden korktuğun zaman onu suya (Nil'e) bırak. Korkma, üzülme. Biz şüphesiz onu sana döndüreceğiz ve peygamber yapacağız" diye bildirmiştik" (el-Kasas, 28/7). 


Musa (a.s)'nın annesi de ilham edileni yaptı ve yavrusunu bir muhafaza içerisinde suya bıraktı. Ablasına da, "Onu izle" dedi. Musa (a.s)'yi taşıyan sandık, Allah'ın izniyle dalgalarla sürüklenerek, Firavun'un sarayına ulaştı. Yıkanmakta olan cariyeler, sandığı bulup Firavun'un karısına götürdüler. Allah Teâlâ, Firavun'un karısı Asiye'nin kalbine bu çocuğun sevgisini koydu. Firavun çocuğu görünce öldürmek istedi. Ancak Asiye, çocuğu kendisine vermesini istedi. Çünkü hiç çocukları olmuyordu. Kur'an-ı Kerim, bunu söyle anlatıyor: "Firavun'un karısı: Benim de senin de gözün aydın olsun! Onu öldürmeyiniz, belki bize faydalı olur, yahut onu oğul ediniriz" dedi. Aslında işin farkında değillerdi" (el-Kasas, 28/9). 


Hz. Musa (a.s) acıkınca onu emzirmek icab etti. Fakat o kimseden süt emmek istemiyordu. 
Allah Teâlâ, bunu söyle zikrediyor: "Önceden, süt annelerinin memesini kabul etmemesini sağladık. Musa'nın ablası; "size, sizin adınıza ona bakacak, iyi davranacak bir ev halkını tavsiye edeyim mi?" dedi. Böylece onu, annesinin gözü aydın olsun diye, ona geri çevirdik. 
Fakat çoğu bilmezler" (el-Kasas, 28/12-13). 


Musa (a.s) böylece annesine dönmüş oldu. Üstelik Firavunun sarayında büyüdü. Firavun ailesinin sevgisini kazandı. Allah Teâlâ söyle buyuruyor: "Musa erginlik çağına gelip olgunlaşınca ona hikmet ve ilim verdik. iyi davrananları böyle mükâfatlandırırız" (el-Kasas, 28/14). 


Yetişip delikanlılık çağına gelen Musa (a.s) bir gün şehre indi. Öğle üzeriydi. Dükkanlar kapalıydı ve halk evlerinde istirahat ediyordu. Kur'ân-ı Kerim'de, şehirde geçen hadise söyle anlatılıyor; "Musa, halkının haberi olmadığı bir zamanda şehre indi. Biri kendi adamlarından, diğeri de düşmanı olan iki adamı dövüşür buldu. Kendi tarafından olan kimse, düşmanına karşı ondan yardım istedi. Musa, onun düşmanına bir yumruk vurdu, ölümüne sebep oldu. 
"Bu şeytanın işidir; çünkü o apaçık saptıran bir düşmandır" dedi. Musa, "Rabbim! doğrusu kendime yazık ettim, beni bağışla" dedi. Allah da onu bağışladı. O, şüphesiz bağışlayandır, merhamet edendir. Musa; "Rabbim! Bana verdiğin nimete and olsun ki, suçlulara asla yardımcı olmayacağım " dedi. şehirde, korku içinde, etrafı gözeterek sabahladı. Dün kendisinden yardim isteyen kimse, bağırarak ondan yine yardım istiyordu. Musa ona: "Doğrusu sen besbelli bir azgınsın " dedi. Musa, ikisinin de düşmanı olan kimseyi yakalamak isteyince: "Ey Musa! Dün bir cana kıydığın gibi bana da mı kıymak istiyorsun? Sen islah edenlerden değil, ancak yeryüzünde bir zorba olmak istiyorsun"dedi" (el-Kasas, 28/15-19). 


İsraillinin, olayı ağzından kaçırması üzerine, bütün halk Musa (a.s)'nın Mısırlıyı öldürmüş olduğunu öğrendi. Daha sonra bir adam koşarak geldi ve kendisini öldüreceklerini söyledi. 


"Musa korku içinde çevresini gözetleyerek oradan çıktı. Rabbim! Beni zalim milletten kurtar" dedi. Medyen e doğru yöneldiğinde: "Rabbim in bana doğru yolu göstereceğini umarım ", dedi" (el-Kasas; 28/21-22). 


"Medyen suyuna geldiğinde, davarlarını sulayan bir insan topluluğu buldu. Onlardan başka, hayvanlarını sudan alıkoyan iki kadın gördü. Onlara: "Derdiniz nedir?"dedi. "Çobanlar ayrılana kadar biz sulamayız. Babamız çok yaşlıdır (onun için bu işi biz yapıyoruz) " dediler. 
Musa onların davarlarını suladı. Sonra gölgeye çekildi: "Rabbim! Doğrusu bana indireceğin hayra muhtacım" dedi" (el-Kasas, 28/23-24). 


"O sırada, kadınlardan biri utana utana yürüyüp ona geldi: "Babam sana sulama ücretini ödemek için seni çağırıyor dedi. Musa ona gelince, başından geçeni anlattı. O: "Korkma! 
Artık zâlim milletten kurtuldun"dedi. iki kadından biri: "Babacığım, onu ücretli olarak tut. 
Ücretle tuttuklarının en iyisi bu güçlü ve güvenilir adamdır, dedi. Kadınların babası bana sekiz yıl çalışmana karşılık bu iki kızımdan birini sana nikâhlamak istiyorum. Eğer on yıla tamamlarsan, o senden bir lütuf olur. Ama sana ağırlık vermek istemem. inşallah beni iyi kimselerden bulacaksın" dedi. Musa: "Bu seninle benim aramdadır. Bu iki süreden hangisini doldurursam doldurayım, bir kötülüğe uğramayacağım. Söylediklerimize Allah vekildir" dedi" (el-Kasas, 28/25-28). 


Hz. Şuayb (a.s)'in kızıyla nikâhlandıktan sonra Musa (a.s), Medyen'de kalıp, hanımının mehri olmak üzere on yıl koyun güttü. Bir rivayete göre, Peygamberimize tam olarak ne kadar çalıştığı sorulmuş; o da on sene olduğunu buyurmuştur. Buradan anlaşıldığı üzere, tam on yıl çobanlık yapmıştır. 


Hz. Musa (a.s) ya Peygamberliğinin Bildirilmesi 


Musa (a.s) Medyen'de on sene kalıp mehrini tamamladıktan sonra, Mısır'a dönmeye karar verdi. Ailesiyle birlikte yola koyuldu. Karanlık ve soğuk bir gecede yolu şaşırdı ve dağ geçidinin yolunu bir türlü bulamadı. Çakmak tasıyla bir şeyler tutuşturmaya çalıştı, başaramadı. Soğuk iyice şiddetlendi. Karısı da hamileydi ve doğum zamanı da yaklaşmıştı. 
Musa (a.s) ve ailesinin gerçekten yardıma ihtiyacı vardı. Kur'an-ı Kerim'de, bu olay şöyle anlatılıyor: "Musa, süreyi doldurunca ailesiyle birlikte yola çıktı. Tur tarafından bir ateş gördü. Ailesine: "Durunuz, ben bir ateş gördüm; belki oradan size bir haber veya tutuşmuş, bir odun getiririm de ısınabilirsiniz" dedi. Oraya gelince, kutlu yerdeki vadinin sağ yanındaki ağaç cihetinden: "Ey Musa! şüphesiz ben âlemlerin Rabbi olan Allah'ım " diye seslenildi. 
"Değneğini at!." Musa, değneğin yılan gibi hareketler yaptığını görünce, dönüp arkasına bakmadan kaçtı. "Ey Musa! Dön, gel. Korkma. şüphesiz güvende olanlardansın" denildi. 
"Elini koynuna koy, lekesiz, bembeyaz çıksın. Korkudan açılan kollarını kendine çek! Bu ikisi Firavun ve erkânına karşı Rabbinin iki delilidir. Doğrusu onlar yoldan çıkmış bir millettir" denildi. Musa: "Rabbim! Doğrusu ben onlardan bir cana kıydım. Beni öldürmelerinden korkarım. Kardeşim Harun'un dili benimkinden daha düzgündür. Onu, beni destekleyen bir yardımcı olarak benimle gönder, çünkü beni yalanlamalarından korkarım" dedi, Allah: "Seni kardeşinle destekleyeceğiz, ikinize bir kudret vereceğiz ki, onlar size el uzatamayacaklardır. Ayetlerimizle ikiniz ve ikinize uyanlar üstün geleceklerdir" dedi" (el-Kasas, 28/29-35). 


Ve daha sonra Allah Teâlâ, Musa (a.s)'ya söyle buyuruyor: "Firavun'a gidin; doğrusu o azmıştır. Ona yumuşak söz söyleyin, belki öğüt dinler veya korkar" (Tâhâ, 20/43-44). 


Allah Teâlâ'nın, Musa (a.s)'ya bunu emretmesinden sonra, Musa (a.s) ile Firavun arasında amansız bir mücadele de başlamış oluyordu. Hak ile bâtıl'ın amansız savaşı. Bütün peygamberlerin birbirlerine miras bıraktıkları tevhit mücadelesi... 


Hz. Musa (a.s), Allah Teâlâ'nın bu emriyle Firavun'a gitti. Onu güzellikle Allah'a iman etmeye davet etti: "Musa: Ey Firavun! Ben âlemlerin Rabbinin peygamberiyim! Bana Allah'a karşı ancak gerçeği söylemek yaraşır. Size Rabbinizden bir mucize getirdim, israiloğulları'nı benimle beraber salıver" (el-A'raf, 7/104-105). 


"Firavun: "Musa! Rabbiniz kimdir?" dedi. Musa: "Rabbimiz, her şeye ayrı bir özellik veren, sonra doğru yola eriştirendir" dedi" (Tâhâ 20/49-50). 


Firavun, bu davete icabet etmedi ve direndi. Musa (a.s)'yi zindana atmakla tehdit etti. Musa (a.s)'da Firavun'a, belki iman eder diyerek, ispat edici bir delil getirmek istedi. Asasını yere attı, kocaman bir yılan oldu. Elini koynuna sokup çıkardı, gözleri kamaştıran bir güneş parçası oluverdi. Musa (a.s)'nın gösterdiği bu mucizeler karşısında Firavun gerçekten korkmuştu. 
Bunun üzerine o da sihirbazlarını toplayıp, Musa'yı mağlup etmeyi kararlaştırdı. Ülkesindeki bütün ünlü sihirbazları çağırttı ve onlardan Musa (a.s)'nın yaptıklarından daha büyük bir sihir yapmalarını istedi. Onlarda hazırlandılar ve bir gün kararlaştırdılar. O gün gelince de halkın gözleri önünde Musa (a.s) ile yarışmaya başladılar. 


"Sihirbazlar: "Ey Musa! Marifetini ya sen ortaya koy veya biz koyalım" dediler. Musa: "Siz koyun"dedi. Sihirbazlar marifetlerini ortaya koyunca, insanların gözlerini sihirlediler ve onları ürküttüler, büyük bir sihir yapılar. Biz de Musa'ya: "Asanı koyuver" dedik o da koyuverdi. 
Hemen onların uydurduklarını yutmaya başladı. Hak tahakkuk etti. Onların yaptıkları boşa gitti. iste orada yenildiler, küçük düştüler. Sihirbazlar secdeye kapanıp: "Âlemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine inandık" dediler" (el-A'râf, 7/115-122). 


Sihirbazların iman etmeleri, Firavun'u çok kızdırdı. Onları öldürmekle tehdit etti. iste küfür, acizliğini bu olayla bir kere daha ortaya koymuş oldu. 


Gelişen bu olaylar, Firavun'u yola getireceği yerde, onu daha çok azdırdı. Ve Musa (a.s) ile kavmini ortadan kaldırmadıkça rahata kavuşamayacağına inanıp, bu arzusunu yerine getirmeye çalıştı. Musa (a.s), Firavun ve kavmini, imana çağırmaya devam etti. Firavun inkâr ettikçe, Allah Teâlâ onun kavmine tufan, çekirge, haşarat, kurbağa, kan gibi çeşitli azaplar gönderdi. Ancak bunların hiç biri, Firavun ve kavmini yola getirmedi. 


Firavun, küfür ve inadında, ısrar ve Musa (a.s)'nin davetine de icabet etmemeye devam etti. 
Allah Teâlâ, Musa (a.s)'ya israiloğullarını bir gece Mısır'dan çıkarıp Filistin diyarına götürmesini vahyetti. Bir gece Musa ve kavmi şehirden çıkıp, Süveyş halici boyunca Kızıldeniz'e yöneldiler. Firavun şehirde israiloğullarından hiç bir iz göremeyince, kaçtıklarını anladı ve bütün ordusunu seferber ederek, peşlerine düştü. Firavun ordusunun çok kalabalık olduğu rivayet edilmektedir. Firavun iki gün sonra israiloğullarına yetişti. israiloğullarının önlerinde geçilmesi mümkün olmayan bir deniz arkalarında kocaman bir ordu vardı. 
israiloğulları "Yakalandık yâ Musa" diye yakınmaya başladılar. Kur'ân-i Kerim'de olay şöyle anlatılıyor: "Musa: "Hayır, Rabbim benimle beraberdir, bana elbette yol gösterecektir" dedi. 
Bunun üzerine Biz Musa ya: "Değneğinle denize vur" diye vahyettik. Hemen deniz ikiye ayrıldı, her parçası yüce bir dağ gibiydi. iste oraya geridekileri de yaklaştırdık. Musa ve beraberinde bulunanların hepsini kurtardık" (es-şuara, 26/62-65). 


"Firavun, ordusuyla onları takip etti. Deniz de onları içine alıverdi. Hem de ne alış!" (Tâhâ, 20/78). 


Kur'an-ı Kerim'de Allah Teâlâ, bir zâlimin, kâfirin sonunu böyle anlatıyor; ve bir kavmi nasıl kurtardığını da. iste Hak, Bâtıl'ın tepesine böyle inip, onu ortadan kaldırabiliyor. 


Firavun ordusu, bir tek kişi kalmamacasına yok oldu. Firavun ise, ölümün geldiğini anlayınca iman ettiğini açıkladı: "Firavun boğulacağı anda: "israiloğullarının inandığından başka tanrı olmadığına inandım, artık ben de ona teslim olanlardanım" dedi. Ona: "şimdi mi (inandın)? 
Daha önce başkaldırmış ve bozgunculuk etmiştin" dendi" (Yunus, 10/90, 91). 


Bu olaydan sonra Allah Teâlâ, Hz. Musa (a.s)'ya kavmiyle birlikte Beyti Makdis'e yönelmelerini emretti. Yola koyuldular. Çölde su bulamayıp, şiddetli bir susuzluğa kapıldılar. 
Gelip Musa (a.s.)'a sitem ve şikayette bulundular. Allah, Musa (a.s)'a, âsâsını taşa vurmasını emretti. Vurunca taşın oniki yerinden su fışkırdı. Her Yahudi kabilesine bir göze düşüyordu. 
Onlar bu gözelerden kana kana içtiler, susuzluklarını giderdiler. Allah Teâlâ israiloğullarına, gökten kudret helvası ve bıldırcın eti de gönderdi. Fakat israiloğullarının o ikiyüzlülükleri, bütün bu nimetlere rağmen, kendini burada da ortaya çıkardı. Bir tek yemekle yetinemeyeceklerini söylediler: "Ey Musa! Bir çeşit yemeğe dayanamayacagız. Bizim için Rabbine yalvar da, bize yerin bitirdiği sebze, kabak, sarmısak, mercimek ve soğan yetiştirsin" demiştiniz de, "hayırlı olanı daha düşük şeyle mi değiştirmek istiyorsunuz? Bir şehre inin, orada şüphesiz istediğiniz vardır" demişti" (el-Bakara, 2/61). 


Sonra Allah Teâlâ Hz. Musa'ya, Filistin'e gitmeyi emretti. Orada Heysanilerin kalıntıları ve Kenanlılardan meydana gelen zalim bir topluluk ile karşılaştılar. Musa (a.s) kavmine, buraya girip bu zalimlerle savaşmalarını, ve onları bu mukaddes beldeden çıkarmalarını emretti. 
Fakat, israiloğulları buna cesaret edemedi: "Ey Musa! "Onlar orada oldukça biz asla oraya 


girmeyeceğiz. Sen ve Rabbin gidin savaşın, doğrusu biz burada oturacağız" demişlerdi" (el-Maide, 5/24). 


Çünkü israiloğulları, Firavun ülkesinde zillet ve adiliğe, aşağılanmaya alışmışlardı. Onlar için bazı değerleri ele geçirmek için savaşmak, bir manâ taşımıyordu. Allah'da onları Tih çölüne attı ve yollarını şaşırttı. Kavmine söz geçiremediğinden yakınan Musa'ya, Allah Teâlâ: "Orası onlara kırk yıl haram kılındı. Yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşacaklar. Sen, yoldan çıkmış bir millet için tasalanma" dedi" (el-Maide, 5/26). 


Zamanla, bu zillet içinde yasayan nesil, yerini hürriyetle yetişen ve izzetle yasayan bir nesile terk etti. Bunlar da bir müddet sonra Arz-i Mukaddes'e girmeye muvaffak oldular. 


İsrailoğulları, bu kırk yıl içinde çok çeşitli sapıklıklarda bulundular. Hz. Musa'nın Tur dağında kırk gün geçirdiği bir zamanda, Sâmiri isimli bir şahsın imal ettiği ve "iste sizin de Musa'nın da tanrısı" dediği altından bir buzağıya tapmaya başladılar. Musa (a.s) döndüğünde onları buzağıya tapınır görünce çok üzüldü. Harun (a.s)'a çıkıştı. israiloğullarını buzağıya tapınmaktan vazgeçirmeye çalıştı. İsrailoğulları ise, her fırsatta iki yüzlülüklerini sergilediler. 
Musa (a.s), hayatı boyunca tevhid yolunda mücadele etti. Bu uğurda pek çok eziyetle karşılaştı. Yurdundan çıkarıldı, ölümle tehdit edildi ve etrafında kendisiyle beraber, inanan pek az insan bulabildi. 


Soru cevap bölümünde Hz. Musa ve alim kul kıssasının hikmeti üzerinde duruldu, insanın gaybı bilemeyeceği bilse de buna tahammül edemeyeceği dolayısıyla geleceği bilmemenin insan için bir rahmet olduğunu söyleyerek mümkündür. 


Seminer yapılan katkılarda Kur'an'da bu kadar uzun anlatılan bu konudan Yahudileşme riskinin biz müslümanlar içinde olduğu dersini çıkarmamız gerektiği vurgusuyla son buldu. 
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Hz. Musa ve İsrailoğulları kıssasını anlatan Hüseyin Pekçetin bey'in ağzına sağlık. Tek aşamada Musa ve İsrailoğulları dönemini anlatmak oldukça zor olsa da Hüseyin bey bunu başarmış. Bu güzel anlatımın bir yerinde tarihsel açıdan tashih veya tavzih edilmesi gereken önemli bir husus bulunmaktadır. Cümle şöyledir: "....İsrailoğulları, bu kırk yıl içinde çok çeşitli sapıklıklarda bulundular. Hz. Musa'nın Tur dağında kırk gün geçirdiği bir zamanda, Sâmiri isimli bir şahsın imal ettiği ve "iste sizin de Musa'nın da tanrısı" dediği altından bir buzağıya tapmaya başladılar. Musa (a.s) döndüğünde onları buzağıya tapınır görünce çok üzüldü. Harun (a.s)'a çıkıştı. israiloğullarını buzağıya tapınmaktan vazgeçirmeye çalıştı....." Tarihsel sıralamaya bakıldığında bu ifade yanlıştır. Hz. Musa ve İsrailoğulları Mısır "çıkış"ı sonrası başlayan çöl yolculuğunda Tur'a ulaşmışlar ve burada Musa ile Allah'ın 40 günlük buluşması gerçekleşmiş ve bu esnada başlarında Harun'un olduğu İsrailoğullarının, Samiri'nin buzağısına tapınma olayı zuhur etmiştir. Yola devam eden Musa ve İsrailoğulları, Arzı Mev'ud'un, güney- güney doğusundaki Negev/faran/Paran/Moav çölü coğrafi bölgesinde iken; (Mısır'dan buraya ulaşmaları Tevrat'a göre iki yıldır) "İsrailliler'in Mısır'dan çıkışlarının ikinci yılının birinci ayında Rab Sina Çölü'nde Musa'ya şöyle seslendi" (Çölde sayım9/1) 


Hz. Musa, içlerinde Yuşa'nın da bulunduğu bir gurubu -12 kişi-istihbarat için Arzı Mev'ud'a yollamıştır. 
Bunların dönüşünde Arz-ı Mev'ud'daki kafirler ile savaşılmasını isteyen Hz. Musa'ya İsrailoğulları sıbt'ları karşı çıkmışlar ve bu yüzden İsrailoğulları, Allah'tan, 40 yıl çöl sürgünü cezası almıştır. "Çocuklarınız, hepiniz ölünceye dek kırk yıl çölde çobanlık edecek ve sizin sadakatsizliğiniz yüzünden sıkıntı çekecekler."(Çölde sayım14/33) Dolayısıyla Tur'a çıkış ve Samiri-Buzağı olayı bu 40 yıllık ceza sonrası değil daha evvel gerçekleşmiştir. Mevdudi bunu şöyle yorumlar: "Bu ilâhi buyruğa göre, 38 yılda Faran Çölü'nden Ürdün'e varabildiler. 


YUŞA PEYGAMBERİN KUR'AN PERSPEKTİFİNDE ANLAŞILMASI ÜZERİNE 


Cengiz Duman -Haksöz Dergisi Sayı: 236 - Kasım 2010 


Giriş: Yuşa (Yeşu), Kur'an-ı Kerim'de ismi açıkça zikredilmeyen fakat Hz. Musa kıssalarında kendisinden zımnen bahsedilen bir şahsiyettir. Kur'an'da zımnen geçtiği yerlerde kendisinden peygamber olarak değil, Hz. Musa'nın bir yardımcısı olarak yaptığı işlerden söz edilmektedir. 
Burada belirtmemiz gereken önemli bir husus da şudur: Kur'an, Yuşa'nın peygamber olmadığı bir döneminden örnek verdiği için onun peygamberliğinden söz etmemiş olmalıdır. 


Buna mukabil Tevrat'ta, Hz. Musa'nın ölümünden sonra İsrailoğullarına peygamber olarak görevlendirildiği belirtilir. Tevrat'ın sahih addedilen 39 kitabından birine “Yeşu ” ismi verilmiştir. Yahudi teolojisinde ana kitap kabul edilen beş kitap “Tora”dan hemen sonra yer alan Yeşu kitabında; Yeşu peygamberin, peygamberlik ilanı, İsrailoğullarını “Arz-ı Mev'ud”a götürerek o bölgenin fethedilmesi, bunun için yapılan savaşlar ve İsrailoğulları sıbt/boylarına Arz-ı Mew'ud'un taksim edilmesi konuları kıssa edilmektedir. Tevrat'ın Yeşu kitabı bir nevi Arz-ı Mev'ud tarihidir. 


İslam ilahiyatında Yahudilerin peygamberlerinden biri olarak literatüre geçen “Yeşu”, Yuşa peygamber adıyla tanınmaktadır. Müslüman halk tarafından Yuşa peygamber ismi ile bilinmekte ve çocuklara isim olarak verilmektedir. Buna mukabil Yuşa peygamber hakkındaki malumat genelde hurafelere dayanmaktadır. Bu hurafelerden en bariz olanı ise İstanbul'un Beykoz ilçesindeki “Yuşa Tepesi” denilen yerde mezarının olduğu inancıdır. Hurafeye göre Yuşa, bugün Yuşa Tepesi olarak anılan ve vaktinde Dev Dağı olarak bilinen yerde 3 bin yıl önce kâfirlerle girdiği savaşta şehit olmuş ve buraya defnedilmiştir. 


Günde yüzlerce ziyaretçinin uğradığı, normal insan mezarı boyutlarında olmayan; 17 metre uzunlukta ve 4 metre genişlikteki, türbe mezarda yattığına inanılan Yeşu peygamber; hayatını anlatan Tevrat'a göre ise bugünkü İsrail topraklarında ölmüş ve oraya defnedilmiştir. ' 


Bu incelememizde Kur'an resulleri anlayışına muhalif anlatımların bulunduğu Yeşu kitabı ve orada anlatılan Yeşu peygamberin kimlik ve kişiliğini ve peygamberliğini, Kur'ani bakış açısıyla sorgulayıp anlamaya çalışacağız. Ayrıca İstanbul ve dışından yüzlerce ziyaretçinin uğradığı, normal insan mezarı boyutlarında olmayan, olağanüstü boyuttaki bir mezarda yattığına inanılan Yeşu peygamberin, sahih yaşamından kesitler verecek ve onun İstanbul'a hiç gelmediğini, mezarının Beykoz'da olmadığını sahih delilleri ile ispatlamaya çalışacağız. 


Tevrat'ta bulunan ve Kur'ani bakış açısıyla sahih addettiğimiz veriler üzerine; Kur'an'da yer alan mücmel bilgileri de örerek, sahih bir Yeşu/Yuşa peygamber portresi çıkarmaya çalışacağımız bu yazımızda; Yuşa peygamber hakkında hemen hemen ilk ve tek kaynak durumunda olan Tevrat metinlerine sıklıkla atıflarda bulunacağımızı belirtelim. 


Yuşa peygamber hakkındaki bu incelememizin yanı sıra Kur'an-ı Kerim’ deki, Âlim Kul ve Musa kıssası ile ilgili Haksöz dergisi 220-221. sayılarında yayınlanan inceleme yazımızın okunmasında fayda mülahaza ettiğimizi belirtelim. Bu yazımızda da Yuşa'nın, Hz. Musa ile yaptığı yolculuk konu edilerek ona dair biyografik ve tarihsel bazı malumat üzerinde durmuştuk. Her iki yazı birlikte değerlendirildiğinde daha mufassal bir Yeşu/Yuşa profili ortaya çıkacağı kanaatindeyiz. 


Yuşa Peygamber Kimdir? 
Tevrat'a Göre: 


Tevrat'a göre Yeşu (Yuşa); İsrailoğulları kavminin on iki sıbtından biri olan Efraim sıbtından Nun adlı birinin oğludur. Efraim sıbtının özelliği Yusuf peygamberin sulbünden gelmesidir. Yusuf peygamber Mısır'da yönetime geçtiği zaman Firavun tarafından Mısırlı bir hanımla evlendirilir.? Ondan iki çocuğu olur. Büyüğünün adı Manasse diğerinin adı Efraim'dir. Ancak Yakub (a) İsrailoğulları geleneğinin tersine; kendisinin kutsanmasında olduğu gibi, ilk doğan Manesse'yi değil küçük olan Efraim'i kutsar.” 


Bundan dolayı Yeşu'nun, Yusuf sulbünden ve Yakub peygamberin kutsadığı Efraim sıbtından olmakla; Israiloğullarının muharref ırkçı mantalitesine göre, kutsiyet açısından da ayrı bir önem kesbettiği gözlemlenmektedir. 


Asıl adı “Hoşea” olan Yeşu; İsrailoğullarının Mısır “Çıkış”ından sonra Hz. Musa'nın her an yanında ve onun hizmetinde bulunan bir kişidir. 


Bunun yanı sıra çıkış sonrası Amelekler (Amelikalar)# ile yaptığı savaşlar ve istihbarat amacıyla yollandığı Kenan topraklarında gösterdiği başarılı faaliyetleri onun bu konularda Hz. 
Musa'nın en büyük yardımcısı olduğunu göstermektedir. Allah'a teslimiyeti ve Hz. Musa'ya olan sadakati sonucunda Musa (a) tarafından Yeşu olarak isimlendirilmiştir. “Musa, Nun oğlu Hoşea'ya Yeşu adını verdi.””İbranice bir kelime olan Hoşea "Kurtuluş" anlamına gelmektedir. 


İslam Kaynaklarına Göre: 


İslami kaynaklarda iki yerde kendisinden zımnen bahsedilen Yuşa, ilk defa Maide Suresi 23. 
ayette geçmektedir: “Muttakiler arasından Allah'ın kendilerine lütufta bulunduğu iki kişi şöyle dedi: Onların üzerine kapıdan girin; oraya bir girdiniz mi artık siz zaferi kazanmışsınızdır. Eğer mü'minler iseniz yalnızca Allah'a dayanın.” 


Müfessirler kıssada anlatılan “iki kişi “yi, Tevrat'taki Musa kıssasında isimleri geçen Nun 

oğlu Yeşu'yla Yefünne oğlu Kalev olarak yorumlamışlardır. “İbn Abbas ve başkaları şöyle demiştir: Bu iki kişi, Yüşa ile Yükanna oğlu Kâlib'dir. Babasının adının Kâniyâ olduğu da söylenmektedir. Bunların ikisi de on iki nakibden idiler.” 


Kur'an'da zımni olarak Yuşa?'dan, ikinci kez söz edilen yer Kehf Suresi 60. ayette geçen “Ve Musa genç arkadaşına...” ifadesidir. Tefsirlerin genelinde Kur'an-ı Kerim'deki Âlim Kul ve Musa kıssasının anlatıldığı kıssada yer alan ancak ismi açıkça zikredilmeyen Hz. Musa'nın arkadaşının, Tevrat kıssasında adı geçen “Nun oğlu Hoşea/Y eşu“ olduğu görüşü yer almaktadır.” Öte yandan bazı müfessirler de Yuşa'nın Hz. Musa'nın kız kardeşinin oğlu olduğu kanaatindedirler. 


Müfessirler, Hz. Musa'nın yardımcısının, Musa nezdindeki konumu üzerinde de ihtilaf etmişlerdir. Yuşa'nın, Hz. Musa'nın kölesi mi, hizmetkârı mı, arkadaşı mı olduğu hususu tartışılmıştır.” Bu farklı yaklaşımlar Kehf Suresi 60. ayette geçen “fetâ” kelimesinden kaynaklanmaktadır. Buna göre bazı müfessirler söz konusu kelimeye köle anlamı vererek, Yuşa'nın, Hz. Musa'nın kölesi olduğu yorumunda bulunmuşlardır. '9 Bazı müfessirler ise ayette yer alan “fetâ” kelimesinin hizmetçi manasına geldiği görüşünü serdedip Yuşa'nın, Hz. 
Musa'nın hizmetçisi olduğunu kaydederken diğer bazı müfessirler de hem hizmetçi hem 


yardımcı anlamı vermişlerdir. !! 


“Fetâ” kelimesinin köle anlamında olduğunu belirterek Yuşa'nın, Hz. Musa'nın kölesi olduğunu belirtenlerin yorumu esas alındığında; Yuşa'nın, Hz. Musa'nın kız kardeşinin oğlu olduğu yorumlarının bir değeri kalmamaktadır. Çünkü kız kardeşin oğlunu köle edinmek normal bir insan için düşünülemeyeceği gibi Hz. Musa gibi bir peygamber açısından yakışık almadığının yanı sıra makul da değildir. Ancak İsrailoğullarından birini köle edinmenin Tevrat hukukuna göre mümkün olduğunu belirtmemizde fayda vardır. Şayet Hoşea/Yeşu köle statüsünde iken Hz. Musa tarafından satın alınan biri idiyse o takdirde ayette geçen “fetâ” kelimesine yüklenen “köle” manasına itibar ederek Yuşa'nın, Hz. Musa'nın kölesi olduğu hükmüne varabiliriz. Fakat yine Tevrat hükümlerine göre Musa'nın (a) bir müddet sonra onu azat ettiği/edebileceğini de dikkate almak gerekmektedir. 


Tevrat'ta yer alan bu köle statüsüne dair hükme bakalım: “Eğer İbrani kardeşlerinizden bir erkek ya da kadın size satılırsa altı yıl size kölelik edecek, yedinci yıl onu özgür bırakacaksınız.”'? O halde Yuşa'nın, Hz. Musa'nın yanındayken önce köle sonra hür bir kişi olarak hizmetinde bulunduğunu söyleyebiliriz. 


Yuşa'nın Hz. Musa'nın yanındaki konumunu değerlendirmede müfessirler ve tarihçilerimizin bir metot takip etmemesi/edememesi ya da usul eksikliği hemen göze çarpmaktadır. Esasen Kur'an kıssaları ile ilgili yazılarımızda zaman zaman değindiğimiz gibi; kıssalar bağımsız bir disiplin, bir ilim dalı olarak değerlendirilmediği müddetçe geçmiş müfessirlerin, kıssalara olan usulsüz yaklaşımları bizlere açılımlar sağlamayacaktır. Genelde tüm Kur'an kıssalarında, daha özelde de peygamber kıssalarında takip edilen metot, eskilerin yazdıklarını rivayet edip bunları şerh ederek devam eden tarzdır. Bu metot da hem aynı ifadelerin tekrarı hem de evvelki hataların sonrakilerde de devam ettirilmesine yol açmaktadır. 


Kıssalar tefsir, tarih, dinler tarihi, coğrafya, arkeoloji vb. gibi ilim dallarından yararlanılarak belli bir metot çerçevesinde yeniden yorumlanmadığı müddetçe anlaşılmaları hususunda açmazlarla karşılaşmamız kaçınılmaz olacaktır. 


Bu çalışmamızda da gördük ki, Ortadoğu coğrafyası hakkında yeterli malumat sahibi olmayanlar Yuşa peygamberi İstanbul'a, Şam'a kadar getirterek oraları da fethettirmişlerdir.(!) Tarihi ve coğrafi gerçeklere aykırı tüm bu durumlar kıssalara yaklaşımda düşülen metodik eksikliklerden kaynaklanmaktadır. 


Hz. Musa ve Yuşa'nın Yakınlığı 


Yuşa, Hz. Musa'nın yardımcısıydı. Musa'nın (a) ağabeyi olan peygamber Harun'dan (a) bile ona daha yakın ve her an onun hizmetinde olan birisiydi. “Ve Amelek geldi, İsrail'le 

Refidim?'de cenk etti. Ve Musa Yeşu'ya dedi: Bize adamlar seç ve çıkıp Amelek'le cenk et... 
Ve Yeşu Musa'nın kendisine dediği gibi yaptı, Amelek”le cenk etti.”'* Tevrat'ta anlatılan bu 


sahneden anlaşılacağı gibi İsrailoğullarının çöl yolculuğunun en zor zamanlarında bile Hz. 
Musa'nın yanında Yuşa bulunmaktadır. 


Daha sonraki süreçlerde İsrailoğullarının çöl sürgününe müteakip Kenan topraklarında yaptığı istihbarat faaliyetleri ve bunun neticeleri üzerinde İsrailoğullarını ikna gayretleri; Yuşa'nın İsrailoğulları arasında güvenilir kişiliğiyle temayüz ettiğini ve Hz. Musa'nın en önemli yardımcısı ve talebesi olduğunu göstermektedir. 


Hz. Musa, Allah ile Tur dağındaki randevularına da Yuşa ile birlikte gider, onu yanından ayırmazdı.'* Yuşa, Hz. Musa'nın neredeyse her anına şahitlik eden ve böylece onun nebevi terbiyesinden her an yararlanan bir kişilikti. 


Yuşa'nın, Hz. Musa'nın, Allah ile tekellümlerinde kullandığı “Ohel Moed”, kutsal “buluşma çadırı”nda onun Allah ile buluşmasından sonra nöbet beklediği de açıklanmaktadır. “Rab, Musa'yla iki arkadaş gibi yüz yüze konuşurdu. Sonra Musa ordugâha dönerdi. Ama genç yardımcısı Nun oğlu Yeşu çadırdan çıkmazdı.” Böylelikle kutsal buluşma çadırının kutsiyetinin insanlar tarafından bozulması Yuşa tarafından önlenmiş olmaktadır ki, böyle önemli bir görev Tevrat'a göre sadece onun vasıflandırdığı birine verilebileceğinden dolayı bu durum aynı zamanda Yuşa'nın, Hz. Musa yanındaki konumunu daha iyi anlamamız açısından önemlidir. 


Yuşa'nın, Hz. Musa nezdindeki bu konumunun Kur'an-ı Kerim'de de benzer şekilde beyan edildiğini görmekteyiz. Kehf Suresi”nde serdedilen Âlim Kul ve Musa kıssasında, Hz. Musa ve onun yardımcısından bahisle olayların anlatımına başlanmaktadır. Tevrat'ta yer almayan bu kıssada Hz. Musa çok önemli bilgiler edineceği Âlim Kul ile görüşmesine yine Tevrat”taki Musa kıssasında gözlemlediğimiz tutumu ile yanında yardımcısı Yuşa ile gitmektedir. “Bir vakit Musa genç adamına demişti ki: Durup dinlenmeyeceğim; ta iki denizin birleştiği yere kadar varacağım yahut yıllarca yürüyeceğim. ”19 


Kur'an'da beyan edilen kıssada Yuşa'nın ismi geçmemekte ancak Musa'nın (a) yanında bir yardımcı olduğu beyan edilmektedir. Tevrat'ta yer alan veriler ile Kur'an ayetleri karşılaştırıldığında Yeşu/Yuşa hakkındaki bilgilerde bir uyum sağlandığı görülmektedir. 
Çünkü Tevrat'ta ve Kur'an'da yer alan Musa kıssalarında; Hz. Musa'nın yanında ve hem de önemli aşamalarda genç olan bir arkadaşı/kölesi/yardımcısı olduğu anlatılmaktadır. 
Dolayısıyla bu durum, Kur'an-ı Kerim'de kendisinden bahsedilen Hz. Musa'nın yardımcısının, Tevrat'ta ismi açıkça zikredilen Yeşu (Yuşa) olduğunda şüpheye yer bırakmamaktadır. 


Bu hususta bir başka ayrıntı daha öne sürmek mümkündür. Yukarıda verdiğimiz Tevrat metinlerinde görüldüğü gibi Yuşa nasıl ki Hz. Musa ile Allah arasındaki buluşmalarda son mekâna kadar gelip orada bekliyorsa, Kur'an'da Âlim Kul ile Musa'nın birlikte yaptıkları yolculuğa katılmadığı da görülmektedir. Âlim Kul ile buluşmaya Yuşa ile beraber gelen Hz. 
Musa, Âlim Kul'la buluştuktan sonra önemli olaylara tanık olacağı yolculuğa Hz. Yuşa olmadan çıkmaktadır. Bu durum Tevrat'taki Yeşu'nun konumu ile oldukça benzerlik arz etmektedir. 


Sonuç olarak her iki kıssadaki ayrıntılar incelendiğinde ortaya çıkan benzerlikler Kur'an'da anlatılan Hz. Musa'nın yardımcısının, Tevrat'ta bahsedilen Musa'nın yardımcısı Yeşu (Yuşa) olduğunu izhar etmektedir. 


Yuşa'nın (Yeşu) Akidevi Durumu 


Uzun süre Hz. Musa'ya hizmet eden Yuşa aynı zamanda onun nebevi eğitiminden de yararlanmaktaydı. Allah'a teslimiyeti ve onun resulü Hz. Musa'ya itaati çok yüksekti. 
Yuşa'nın Allah'a olan teslimiyeti ve Hz. Musa'ya bağlılığının en güzel anlatımlarından biri de “Arz-ı Mev'ud”a yapılan istihbarat görevinden dönüşte sergilenmektedir. 


Hz. Yuşa, İsrailoğullarının Mısır “çıkış”ından sonra Hz. Musa tarafından Kenan diyarına İsrailoğulları lehine istihbarat yapması amacıyla Efraim sıbtını temsil etmesi için seçilerek gönderilen biriydi. Hz. Musa'nın Kenan'a yolladığı görevliler 40 gün boyunca gözlemlerde bulunarak istihbarat toplarlar. Kenan'a her sıbttan bir kişi olmak üzere on iki adam yollandığı halde bunlardan yalnızca ikisi; Nun oğlu Yeşu'yla, Yefünne oğlu Kalev, Kenan topraklarında gördüklerini Allah'ın istediği biçimde yorumlayarak, Hz. Musa ve İsrailoğullarına bildirirler. 
Diğer haberciler, gördüklerinden kendileri korktukları gibi İsrailoğullarının da gözünü korkuturlar. 


Tevrat'taki kıssada Kenan toprakları hakkında olumsuz haber getiren istihbaratçıların, İsrailoğullarını yılgınlığa düşürdüğü anlaşılmaktadır. “O gece bütün topluluk yüksek sesle bağrışıp ağladı. Bütün İsrail halkı Musa'yla Harun'a söylendi. Onlara, “Keşke Mısır'da ya da 
bu çölde ölseydik!? dediler.” 17 


Oysa Nun oğlu Yeşu'yla Yefunne oğlu Kalev, İsrailoğullarına hitap ederek onları şöyle ikna etmeye çalışırlar: “Ülkeyi araştıranlardan Nun oğlu Yeşu'yla Yefunne oğlu Kalev giysilerini yırttılar. Sonra bütün İsrail topluluğuna şöyle dediler: “Rab'be karşı gelmeyin. Orada yaşayan topluluktan korkmayın. Onları ekmek yer gibi yiyip bitireceğiz. Koruyucuları onları bırakıp gitti. Ama Rab bizimledir. Onlardan korkmayın!”!S Tevrat'ta anlatılan bu vakıa Yuşa'nın Allah'a teslimiyeti ve Musa peygambere sadakatini çok veciz biçimde izah etmektedir. 


Tevrat'taki Musa kıssasında anlatılan bu olay benzer biçimde Kur'an-ı Kerim'de de anlatılmaktadır: “Bir zamanlar Musa, kavmine şöyle demişti: Ey kavmim! Allah'ın size (lütfettiği) nimetini hatırlayın; zira O, içinizden peygamberler çıkardı ve sizi hükümdarlar kıldı. Âlemlerde hiçbir kimseye vermediğini size verdi. Ey kavmim! Allah'ın size yazdığı mukaddes toprağa girin ve arkanıza dönmeyin, yoksa kaybederek dönmüş olursunuz. Onlar şu cevabı verdiler: Ey Musa! Orada zorba bir toplum var; onlar oradan çıkmadıkça biz oraya asla girmeyeceğiz. Eğer oradan çıkarlarsa biz de hemen gireriz. Muttakiler arasından Allah'ın kendilerine lütufta bulunduğu iki kişi şöyle dedi: Onların üzerine kapıdan girin; oraya bir girdiniz mi artık siz zaferi kazanmışsınızdır. Eğer mü'minler iseniz ancak Allah'a dayanın. ”9 


Allah'a olan tam teslimiyet ve onun resulü Hz. Musa'ya itaatleri, her iki kişiyi de çöldeki İsrailoğulları sürgünü esnasında Yehova'nın gazabından emin kılmıştır. Tevrat bu önemli hususu şöyle beyan etmektedir: “Çünkü Rab o dönemde sayımı yapılan İsraillilerin kesinlikle çölde öleceğini söylemişti. Onlardan Yefunne oğlu Kalev'le Nun oğlu Yeşu'dan başka kimse sağ kalmamıştı.” 


Kur'an'ı Kerim'in, Maide Suresi'ndeki ayette de bu iki kişiye (Yefünne oğlu Kalev'le Nun oğlu Yeşu) lütuf verildiği belirtilerek Tevrat'ta anlatılan olaya ve akışına atıfta bulunulmaktadır. “Muttakiler arasından Allah'ın kendilerine lütufta bulunduğu iki kişi...” 


, 


Tevrat'ta ve Kur'an'da yer alan bu hususlar Yuşa'nın, Hz. Musa katındaki konumu kadar Allah nezdinde de makbul bir konumda olduğunu göstermektedir. 


Hz. Yuşa'ya Peygamberlik Verilmesi 


Kur'an-ı Kerim'de peygamberliğine dair herhangi bir malumat bulunmayan Yuşa, Tevrat'a göre Hz. Musa'nın ölümünden sonra peygamber olarak görevlendirilmiştir. 


Yuşa'nın peygamberliğe seçildiği devrede önemli bir husus dikkatimizi çekmektedir. Hz. 
Musa, İsrailoğullarını, Mısır esaretinden kurtaran, Tanrı/ Yehova ile yüz yüze konuşan, çok çeşitli mucizeler gösteren bir peygamber olmasına rağmen ölümü sonrasında onu ilahlaştırma gibi bir durum yaşanmamıştır. Bilindiği gibi Hz. Musa ve Hz. Harun hayatta iken bile ilahlar arayan ve bulup tapan İsrailoğulları Musa'nın (a) ölümünden sonra ona ilahlık makamı gibi olumsuzluklar yükleyerek tapınmaya teşebbüs etmemişlerdir. Bunda zannımızca en önemli saik; Yeşu'nun, İsrailoğulları üzerindeki derin etkisi ve Yehova'nın tasvibi ile Hz. Musa'nın ölmeden önce onu yerine hazırlamasıdır. “Onlara kardeşleri arasından senin gibi bir peygamber çıkaracağım. Sözlerimi onun ağzından işiteceksiniz. Kendisine buyurduklarımın tümünü onlara bildirecek.” 


Tanrı/Yehova, Musa'ya (a) kendisinden hemen sonra Yeşu'yu (Yuşa) peygamber tayin edeceğini bildirerek onu kendisinden sonrasına yönelik hazırlaması için yönlendirmiştir. Bu durum Hz. Musa'nın dilinden Tevrat'ta şöyle anlatılmaktadır: “Sonra Musa, Yeşu'yu çağırıp bütün İsraillilerin gözü önünde ona şöyle dedi: Güçlü ve yürekli ol! Çünkü Rabbin, atalarına ant içerek söz verdiği ülkeye bu halkla birlikte sen gideceksin. Ülkeyi miras olarak onlara sen vereceksin. Rab'bin kendisi sana öncülük edecek, seninle birlikte olacak. Seni yüzüstü bırakmayacak, terk etmeyecek. Korkma, yılma.” 


Bütün bu etkenler Hz. Musa'nın ölümü sonrasında Yeşu'nun peygamberliğinin ilanında sorunlar çıkarmamış ve İsrailoğulları onun peygamberliğini hemen tanımış ve itaat etmişlerdir. 


Hz. Musa'nın Erden (Ürdün) topraklarındaki Nebo dağında ölümünden sonra Yehova, Yeşu'yu peygamber olarak görevlendirir ve ona hedeflerini bildirir. “Kulum Musa öldü. 
Şimdi kalk, bütün bu halkla birlikte Şeria (Ürdün) Irmağı'nı geç. Size, İsrail halkına vereceğim ülkeye girin. Yaşamın boyunca hiç kimse sana karşı koyamayacak; nasıl Musa ile birlikte oldumsa, seninle de birlikte olacağım. Seni asla terk etmeyeceğim, seni asla bırakmayacağım. Yeter ki güçlü ve yürekli ol. Kulum Musa'nın sana buyurduğu Kutsal Yasa'nın tümünü yerine getirmeye dikkat et. Gittiğin her yerde başarılı olmak için bu yasadan ayrılma, sağa sola sapma. Yasa Kitabı'nda yazılanları dilinden düşürme. Tümünü özenle yerine getirmek için gece gündüz onu düşün. O zaman başarılı olacak ve amacına ulaşacaksın.”?? 


Böylece Yuşa, Hz. Musa'nın ölmeden evvel kendisini haberdar ettiği peygamberliğe onun ölümünden sonra Tanrı/Yehova'nın bizzat hitabıyla resmen tayin edilmiş ve İsrailoğullarının Musa'dan (a) sonraki ilk peygamberi olma vasfını kazanmış olmaktadır. 


Yuşa Peygamberin Tebligatı 


Hz. Yuşa, Musa'nın (a) şeriatı üzere peygamberlik yapar. İsrailoğullarına tevhidi anlatır ve putlara meyletmeleri hususunda onları ikaz eder. "“Bunun için Rab'den korkun, içtenlik ve 


bağlılıkla O'na kulluk edin.” diye devam etti; “Atalarınızın Fırat Irmağı'nın ötesinde ve Mısır'da kulluk ettikleri ilahları atın, Rab'be kulluk edin.” “İçinizden Rab'be kulluk etmek gelmiyorsa, atalarınızın Fırat Irmağı'nın ötesinde kulluk ettikleri ilahlara mı, yoksa topraklarında yaşadığınız Amorluların ilahlarına mı kulluk edeceksiniz, bugün karar verin. 
Ben ve ev halkım Rab'be kulluk edeceğiz." 


Hz. Musa'ya verilen Tevrat'ı gündemleştirerek onda emredilenlerin yerine getirilmesini, kendisinin de buna şahitlik edeceğini bildirir. “Musa'nın Yasa Kitabı'nda yazılı olan her şeyi korumak ve yerine getirmek için çok güçlü olun. Yazılanlardan sağa sola sapmayın. Aranızda kalan uluslarla hiçbir ilişkiniz olmasın; ilahlarının adını anmayın; kimseye onların adıyla ant içirmeyin; onlara kulluk edip tapmayın. Bugüne dek yaptığınız gibi, Tanrınız Rab'be sımsıkı bağlı kalın.” “Rab'bin kulu Musa'nın size verdiği buyrukları ve Kutsal Yasa'yı (Tevrat) yerine getirmeye çok dikkat edin. Tanrınız Rab'bi sevin, tümüyle gösterdiği yolda yürüyün, buyruklarını yerine getirin, O'na bağlı kalın, O'na candan ve yürekten hizmet edin."?* 


Görüldüğü üzere Hz. Yuşa, selefi Musa'nın (a) kitabı Tevrat ile insanlara öğütler vermekte ve onunla İsrailoğullarına peygamberlik etmektedir. Peygamberliğinin içeriği tamamen Tevrat çerçevesi ile kayıtlıdır. Zaten Tevrat “Aron ha Berit”e?”' (Ahit Sandığı) konmuştur. Maddi olarak da Yeşu'nun elindedir. İsrailoğullarına ondan direkt vaazlarda bulunabilmektedir. 
Bunun en ilginç örneği “Arz-ı Mew'ud” topraklarında iken gerçekleşmiştir. “İleri gelenleriyle, görevlileriyle ve hâkimleriyle birlikte bütün İsrailliler -yabancılar da dâhil- Rab'bin Antlaşma Sandığı'nın iki yanında yüzleri, sandığı taşıyan Levili kâhinlere dönük olarak dizildiler. 
Halkın yarısı sırtını Gerizzim Dağı'na, öbür yarısı da Ebal Dağı'na verdi. Çünkü Rab'bin kulu Musa kutsanmaları için bu şekilde durmalarını daha önce buyurmuştu. Ardından Yeşu Yasa'nın tümünü, kutsama ve lanetle ilgili bölümleri Kutsal Yasa Kitabı'nda yazılı olduğu gibi okudu. Böylece Yeşu'nun, yabancıların da aralarında bulunduğu kadınlı, çocuklu bütün İsrail topluluğuna Musa'nın buyruklarından okumadığı tek bir söz kalmadı.” 


Hz. Musa'nın ölümünden sonra İsrailoğulları adına sıbt/boylarının reisleri, Hz. Musa döneminden aşina oldukları Yeşu'nun peygamberliğini derhal kabul ederek onun direktiflerine uyacaklarına dair ona biat ederler. “Önderler Yeşu'ya, “Bize ne buyurduysan yapacağız.” diye karşılık verdiler; ‘Bizi nereye gönderirsen gideceğiz. Her durumda Musa'nın sözünü dinlediğimiz gibi senin sözünü de dinleyeceğiz.” 


Yeşu'nun peygamberliğinin Musa'dan farklı olarak özel görevi, vaat edilmiş topraklar olan “Kenan” diyarını ele geçirmek ve bu toprakları İsrailoğullarına taksim etmektir. Ve Yeşu derhal bu vazifeyi gerçekleştirmek için harekete geçer. 


“Arz-ı Mewud”u Ele Geçirme ve Taksim 


Hz. Yeşu, Tanrı/Yehova'dan aldığı peygamberlik görevi ile birlikte Hz. Musa zamanında İsrailoğullarının isteksizliği yüzünden giremedikleri “Arzı-ı Mev'ud” adı verilen Kenan topraklarına girmek ve orayı fethetmek için çalışmalara başlar. 


Yeşu, İsrailoğullarıyla birlikte, Allah'ın emri ve Hz. Musa'nın vefat etmeden verdiği talimat üzerine, Erden (Ürdün) nehrinden geçerek Eriha üzerine hücum eder. Altı gün kuşattıkları Eriha şehrini yedinci gün Yuşa'nın gösterdiği bir mucize ile şehrin duvarlarını çökerterek ele geçirirler. Böylece İsrailoğullarının Kenan topraklarındaki fetih mücadelesi, galibiyet ve ilk toprağın elde edilişi ile Eriha'dan başlar. 


Kenan topraklarındaki Beyt el, Ay, Makkeda, Libna, Lakiş, Eglon, Debir, Şefela, Hatsor gibi şehirleri ele geçiren Yeşu; beş yıl süren fetihlerden sonra Allah'ın emri ile ele geçirdiği bölgeleri İsrailoğulları sıbtlarına taksim eder. “(Yeşu) bütün İsrail halkını topladı. Onlara; “Kocadım, yaşım hayli ilerledi.” dedi; “Tanrınız Rab'bin sizin yararınıza bütün bu uluslara neler yaptığını gördünüz. Çünkü sizin için savaşan Tanrınız Rab'di.””; “İşte Şeria Irmağı'ndan gün batısındaki Akdeniz'e dek yok ettiğim bütün bu uluslarla birlikte, geri kalan ulusların topraklarını da kurayla oymaklarınıza miras olarak böldüm.”? Tevrat'ın Yeşu kitabında, İsrailoğullarının on iki sıbtına düşen yerler ve sınırları en ince detaylarına kadar yazılmıştır.” 


Yeşu “Arz-ı Mew'ud”un İsrailoğullarına taksimatında tamamen adil davranmış, hatta bunun için toprak ölçüm ve sayımı bile yaptırmıştır. “Her oymaktan üçer adam seçin. Onları, ülkeyi incelemeye göndereceğim. Miras edinecekleri yerlerin sınırlarını belirleyip kayda geçirerek yanıma dönsünler.”! Her sıbt taksimden sonra kendilerine tahsis edilen bölgelere yerleşerek hayatlarını yerleşik tarzda idame ettirmeye başlamışlardır. Böylece Yuşa peygamberden itibaren İsrailoğulları, bedevilikten hadariliğe geçmiş olmaktadır. Bu durum İsrailoğulları açısından önemli bir aşamadır. 


Peygamber Yeşu'nun, “Arz-ı Mev'ud”un taksimatını şura ile yaptığını belirten Tevrat; oluşturulan şurada, Harun peygamberin oğlu ve kâhin sınıfı önderi olan Elazar ve İsrailoğulları sıbtlarının reislerinden müteşekkil bir komisyon olduğu belirtilir. “Kâhin Elazar, Nun oğlu Yeşu ve İsrail oymaklarının boy başları tarafından Şilo'da Rab'bin önünde, Buluşma Çadırı'nın kapısında kura ile miras olarak bölüştürülen topraklar bunlardı. Böylece ülkeyi bölüştürme işini tamamladılar.”9? 


İsrailoğullarının tüm sıbtlarına hisselerini paylaştıran Yeşu peygamber, bu işlemin sonunda sıbtların kendi hisselerinden verdikleri payla müstakil bir hisse sahibi olur ve pay sahibi olduğu bölgede bir şehir inşa ederek Kenan topraklarının yönetimini buradan sağlar. Tevrat, Yuşa peygambere has olarak verilen bu toprakları ve sınırlarını şöyle açıklamaktadır: “İsrailliler bölgelere göre toprakları bölüştürme işini bitirdikten sonra, kendi topraklarından Nun oğlu Yeşu'ya pay verdiler. Rab'bin buyruğu uyarınca, ona istediği kenti, Efrayim'in dağlık bölgesindeki Timnat-Serah'ı verdiler. Yeşu kenti onarıp oraya yerleşti.” 


Yeri gelmişken burada bir parantez açmakta da fayda görmekteyiz. Şöyle ki, Tevrat'taki Yeşu kıssasında “Arz-ı Mev'ud” ele geçirilirken gerçekleştirilen savaşlarda yapılan katliam anlatımlarının, Kur'an perspektifinden yorumlanması gerekmektedir. Bu önemli konuyu müstakil olarak inceleyeceğimizi belirterek yazımıza devam edelim. 


Hz. Yuşa'nın Devraldığı Kutsal Emanetler ve İkame Ettiği Diğer Görevler 
1) Tevrat 


Hz. Yuşa peygamberlikle görevlendirildiğinde aynı zamanda toplumuna uygulayacağı kitap olan yazılı Tevrat da elinde hazır bulunmaktaydı. Hz. Musa döneminde levhalar halinde bulunan Tevrat “Aron ha Kodeş” adı verilen muhafaza edici bir sandık içerisine alınmıştı. ** Hz. Musa'nın ölümü ile Tevrat'ın muhafazası, beyanı ve uygulamasının denetimi Hz. 
Yuşa'nın uhdesine geçmiştir. “Yasa Kitabı'nda yazılanları dilinden düşürme. Tümünü özenle yerine getirmek için gece gündüz onu düşün. O zaman başarılı olacak ve amacına ulaşacaksın.””ö 


Kur'an-ı Kerim de Hz. Musa'dan sonra Tevrat'ın hükümlerinin baki olduğunu şu ayetiyle hatırlatmakta ve dolayısıyla Yuşa peygamberin Tevrat'ı devam ettirdiği ve onun hükümlerini uyguladığını zımnen belirtmektedir. “Andolsun ki biz Musa'ya hidayeti verdik ve İsrailoğullarına, o Kitab'ı miras bıraktık. $ 


2) “Aron Ha Berit” (Ahit Sandığı) 


Allah'ın emri ile O'nun istediği şekil ve ölçülerde imal edilmiş ve herkesin elini süremeyeceği, yaklaşamayacağı olağanüstü kutsal eşya olan “Ahit Sandığı”nda, Tevrat Levhaları muhafaza ediliyordu. "O zaman Rab bana, 'Öncekiler gibi iki taş levha kes ve dağa, yanıma çık.' dedi; “Ağaçtan bir sandık yap. Parçaladığın önceki levhalara yazılı buyrukları yeni levhalara yazacağım. Sonra onları sandığa koyacaksın.” Böylece akasya ağacından bir sandık yaptım.”” “Ama Antlaşma Sandığı'na yaklaşmayın; sandıkla aranızda iki bin arşın 


kadar bir aralık kalsın.” 
3) “Ohel Moed” (Buluşma Çadırı) 


Buluşma Çadırı “Ohel Moed” Yehova'nın emriyle Hz. Musa tarafından İsrailoğulları ustalarına yaptırılmıştır. “Aralarında yaşamam için bana kutsal bir yer yapsınlar. Çadırı ve eşyalarını sana göstereceğim örneğe tıpatıp uygun yapın.” 


Bu çadır, Allah ile Hz. Musa'nın buluşmalarına ve aynı zamanda Musa (a) ile İsrailoğullarının toplantılarına hizmet eden kutsal bir mekândır. “Musa bir çadır alır, ordugâhın dışına, biraz öteye kurardı. Ona 'Buluşma Çadırı' derdi. Kim Rab'be danışmak istese, ordugâhın dışındaki Buluşma Çadırı'na giderdi.” 


“Buluşma Çadırı” Kudüs'te, Süleyman Mabedi inşa edilene kadar görev yapmış ve 


İsrailoğullarının ilk mabedi hükmünde olan, içerisinde “Ahit Sandığı” ve diğer kutsal eşyaların konulduğu iki kısımdan müteşekkil deriden yapılmış bir yapıydı.” 


Hz. Musa döneminde Yehova'nın emri ile oluşmuş olan bu üçlü -Yehova'dan bizzat alınan yazılı Tevrat levhaları, onların muhafaza edildiği Ahit Sandığı, her ikisinin muhafaza edildiği Buluşma Çadırı- Yuşa peygamberi ve savaşlara giden İsrailoğullarını güçlendiren maddimanevi unsurlar haline gelmiştir. 


Hz. Yuşa ve İsrailoğulları “Arz-ı Mevw'ud”da fetihlere giriştiğinde Ahit Sandığı ve Buluşma Çadırı da savaşçılarla beraber savaş meydanına kadar geliyordu. Aynı zamanda ordugâh merkezi görevi yapan Buluşma Çadırı'ndaki kutsal emanetler Yeşu ve Hz. Harun'un oğlu Kâhin Elazar tarafından gözetilmekteydi. 


4) Tevrat'ın Ebal Dağında Taş Üzerine Yazılarak Kaydedilmesi 


Hz. Musa, ölmeden önce Hz. Yeşu'ya, parça parça taş levhalar halinde olan Tevrat'ın tamamını bütün halde yazıya geçirmesini emretmiştir. “Musa ile İsrail ileri gelenleri halka şöyle dediler: Bugün size ilettiğim bütün buyruklara uyun. Şeria (Ürdün) Irmağı'ndan Tanrınız Rab'bin size vereceği ülkeye geçince, büyük taşlar dikip kireçleyeceksiniz. 
Atalarınızın Tanrısı Rab'bin size verdiği söz uyarınca O'nun size vereceği ülkeye, süt ve bal akan ülkeye girince, bu yasanın bütün sözlerini taşlara yazacaksınız. Taşlara bu yasanın bütün sözlerini okunaklı bir biçimde yazacaksınız.”* 


Hz. Musa'nın bu talimatı, Kenan toprakları üzerindeki Gerizim ve Ebal dağının bulunduğu mevkie gelindiğinde Yeşu peygamber selefi Hz. Musa'nın vasiyetini yerine getirmiştir. 
“Bundan sonra Yeşu, Ebal Dağı'nda İsrail'in Tanrısı Rab'be bir sunak yaptı. Sunak, Rab'bin kulu Musa'nın İsrail halkına verdiği buyruk uyarınca, Musa'nın Yasa Kitabı'nda yazıldığı gibi yontulmamış, demir alet değmemiş taşlardan yapıldı. Yeşu Musa'nın İsrail halkının önünde yazmış olduğu Kutsal Yasa'nın kopyasını orada taş levhalara yazdı.” 


5) Yehova İle “Fiziksel Ahit”leşmenin İkamesi 


Yeşu peygamber Kenan topraklarına girmeden evvel, İsrailoğullarınca kutsal bir ritüel olan; Yehova ile ahitleşme alameti, fiziksel sünneti toplu olarak gerçekleştirmiştir. 


Hz. Yeşu'nun bunu yapmasının nedeni şuydu: İsrailliler, Mısır'dan çıktıktan sonra vaat edilen Kenan topraklarına girmeme isyanı sebebiyle çölde 40 yıl sürgün cezasını almışlardı. 
Yehova'nın bu cezasına istinaden onun laneti yüzünden zorlu çöl yaşamı ve çeşitli hastalıklar sebebiyle Yehova'ya isyan edenler yollarda ölmüşlerdir. Çölde doğan erkeklerin hiçbiri sünnet olamamıştı. “İsrailliler Mısır'dan çıktıklarında savaşacak yaşta olanların tümü ölünceye dek çölde kırk yıl dolaştılar. Çünkü Rab'bin sözünü dinlememişlerdi. Rab bize verilmek üzere atalarımıza söz verdiği bal ve süt akan ülkeyi onlara göstermeyeceğine ant içmişti. Rab onların yerine çocuklarını yaşattı.” Dolayısıyla çölde doğup büyüyen bu yeni neslin; Tanrı/Yehova ile ahitlerinin belirtisi/alameti olan/olacak “fiziksel ahit/sünnet”leri yoktu. 


Tanrı/Yehova ile Hz. İbrahim ve onun nesli arasında başlayan “ahit” ve bunun fiziksel yansıması “sünnet” hakkında, Tevrat”taki İbrahim kıssası anlatılırken şu tespitler yapılmaktadır: “Antlaşmamı (ahit) seninle ve soyunla kuşaklar boyunca, sonsuza dek sürdüreceğim. Senin ve senden sonra soyunun Tanrısı olacağım. Bir yabancı olarak yaşadığın toprakları, bütün Kenan ülkesini sonsuza dek mülkünüz olmak üzere sana ve soyuna vereceğim. Onların Tanrısı olacağım.” “Tanrı İbrahim'e, ‘Sen ve soyun kuşaklar boyu antlaşmama bağlı kalmalısınız.” dedi, “Seninle ve soyunla yaptığım antlaşmanın koşulu şudur: Aranızdaki erkeklerin hepsi sünnet edilecek. Sünnet olmalısınız, sünnet aramızdaki antlaşmanın belirtisi olacak. Evinizde doğmuş ya da soyunuzdan olmayan herhangi bir yabancıdan satın alınmış köleler de içinde olmak üzere sekiz günlük her erkek çocuk sünnet edilecek. Gelecek kuşaklarınız boyunca sürecek bu. Evinizde doğan ya da satın aldığınız her çocuk kesinlikle sünnet edilecek. Bedeninizdeki bu belirti sonsuza dek sürecek antlaşmamın simgesi olacak. Sünnet edilmemiş her erkek halkının arasından atılacaktır, çünkü antlaşmamı bozmuş demektir.” 


Bu yüzden “Arz-ı Mev'ud” topraklarına geçmeden Yehova ile “fiziksel ahit”lerini, yani “sünnet”i toplu olarak gerçekleştirmiştir. “Rab, Yeşu'ya şöyle seslendi: “Kendine taştan bıçaklar yap ve İsraillileri eskisi gibi sünnet et.” Böylece Yeşu taştan yaptığı bıçaklarla İsraillileri Givat-Haaralot'ta sünnet etti.” 


6) “Arz-ı Mev'ud” Olan Kenan Topraklarını Ele Geçirip Taksim Etmek 


Allah'ın emirleri ve Hz. Musa'nın talimatları doğrultusunda Hz. Yeşu'ya düşen en önemli görev “vaat edilmiş topraklar” adı verilen, Kenan topraklarını ele geçirip İsrailoğullarına taksim etmekti. “RAB, kulu Musa'nın ölümünden sonra onun yardımcısı Nun oğlu Yeşu'ya şöyle seslendi: “Kulum Musa öldü. Şimdi kalk, bütün bu halkla birlikte Şeria Irmağı'nı geç. 
Size, İsrail halkına vereceğim ülkeye girin. Musa'ya söylediğim gibi, ayak basacağınız her yeri size veriyorum. ?”17 


“Arz-ı Mev'ud” sınırlarını da tarif eden Yehova, ele geçirilen ülkenin İsrailoğullarına taksim edilmesini emreder. “Sana buyurduğum gibi, buraları kura ile İsrailliler arasında miras olarak bölüştür.”* 


Yuşa Peygamberin Mucizeleri 


Yuşa peygamber peygamberliği süresince birçok mucize göstermiştir. Tevrat'ta kaydedilen bu mucizeler şunlardır: 


1) Şeria/Erden (Ürdün) Nehrinin Yarılması 


Kenan topraklarını fethetmek için Ürdün nehrinden geçmeleri gereken İsrailoğulları, Yeşu peygamberin gösterdiği mucize ile nehrin ikiye yarılması sayesinde rahatlıkla karşı kıyıya Eriha tarafına geçerler. Ürdün nehrinin yarılması tıpkı Hz. Musa zamanındaki, İsrailoğullarının Mısır'dan çıkışı esnasındaki Kızıldeniz'in yarılması gibi gerçekleşmiştir. 
“Şeria Irmağı'nın suları Rab'bin Antlaşma Sandığı'nın önünde kesildi. Antlaşma Sandığı ırmaktan geçerken akan sular durdu.” “Yeşu da kâhinlere, “Şeria (Ürdün) Irmağı'ndan 

çıkın.” diye buyurdu. Rab'bin Antlaşma Sandığı'nı taşıyan kâhinler Şeria Irmağı'nın ortasından ayrılıp karaya ayak basar basmaz ırmağın suları eskisi gibi akmaya ve kıyıları basmaya başladı.” 


2) Görünmez Ordularla Desteklenmesi 


Yeşu peygamber Eriha yakınlarında karşılaştığı insan kılığındaki bir melek ile diyalogu sayesinde görünmez ordularla teçhiz edildiğini öğrenir. “Yeşu, Eriha'nın yakınındaydı. Başını kaldırınca önünde, kılıcını çekmiş bir adam gördü. Ona yaklaşarak, “Sen bizden misin, karşı taraftan mı?” diye sordu. Adam, “Hiçbirinden.” dedi; “Ben Rab'bin ordusunun komutanıyım. 
Şimdi geldim.” O zaman Yeşu yüzüstü yere kapanıp ona tapındı. “Efendimin kuluna buyruğu nedir?” diye sordu. Rab'bin ordusunun komutanı, “Çarığını çıkar.” dedi; “Çünkü bastığın yer kutsaldır.” Yeşu söyleneni yaptı.””! 


3) Eriha Kuşatmasının Sonunda Şehrin Duvarlarının Aniden Çökmesi 


Altı gün Eriha'yı kuşatan Yeşu yedinci gün şehrin duvarlarının birden çöktüğünü görür. Bu Allah tarafından ona ihsan edilmiş bir mucize olarak gerçekleşmiştir. “Kâhinlerin koçboynuzundan borularını uzun uzun çaldıklarını işittiğinizde, bütün halk yüksek sesle bağırsın. O zaman kentin surları çökecek ve herkes bulunduğu yerden dosdoğru kente girecek.” 


4) Ay Şehri Kuşatması Esnasında Şehre Doğru Uzattığı Kargı İle Şehrin Düşmesi 

“Rab, Yeşu'ya, “Elindeki kargıyı Ay Kenti'ne doğru uzat; orayı senin eline teslim ediyorum.” 
dedi. Yeşu elindeki kargıyı kente doğru uzattı. Elini uzatır uzatmaz, pusudakiler yerlerinden fırlayıp kente girdiler; kenti ele geçirip hemen ateşe verdiler. Yeşu kentte yaşayanların tümü 


yok edilinceye dek kargı tutan elini indirmedi.” 


5) Gibeon Şehri Üzerinde Güneşin Sabit Kalması ve Ayın Doğmaması 


“Halk düşmanlarından öcünü alıncaya dek güneş durdu, ay da yerinde kaldı. Bu olay Yaşar Kitabı'nda da yazılıdır. Güneş, yaklaşık bir gün boyunca göğün ortasında durdu, batmakta gecikti.” 


6) Beyt-Horon Mevkiinde Kovaladıkları Düşmanların Gökten Dolu Biçiminde Yağan Taşlarla Taşlanması 


“Rab, İsraillilerden kaçan Amorluların üzerine Beyt-Horon'dan Azeka'ya inen yol boyunca gökten iri iri dolu taşlar yağdırdı. Yağan taş dolusunun altında can verenler, İsraillilerin kılıçla öldürdüklerinden daha çoktu.” 


Tevrat'taki, Hz. Yuşa'nın, Arz-ı Mev'ud'u ele geçirirken gösterdiği beyan edilen bu mucizeleri; Cenab-ı Hakk'ın, o dönemin Müslümanlarına olan desteği olarak yorumlamakta fayda mülahaza etmekteyiz. “Arz-ı Mev'ud”u, vahye bağlılık göstermeleri koşuluyla İsrailoğullarına vaat eden Yüce Allah'tır ve dolayısıyla O'nun İsrailoğulları peygamberi ve kavmine olan desteğini de bu çerçevede düşünmek mümkündür. Bu olguyu Hz. Muhammed (s) dönemi esnasında gerçekleşen bir olayı anlatan Kur'an ayeti ile örneklendirelim: “Hani Rabbin meleklere: ‘Muhakkak ben sizinle beraberim; haydi iman edenlere destek olun; Ben kâfirlerin yüreğine korku salacağım; vurun boyunlarına! Vurun onların bütün parmaklarına! 
diye vahyediyordu.”“ İşte bu ayetteki benzeri bir ortamın geçtiği ortamı kıssa eden sahih Tevrat'taki anlatımın tahrif edilmiş halini; yukarıda Yeşu/Yuşa mucizelerinden biri olarak verdiğimiz şu anlatımlar yansıtmakta gibidir: “Yeşu, Eriha'nın yakınındaydı. Başını kaldırınca önünde kılıcını çekmiş bir adam gördü. Ona yaklaşarak, “Sen bizden misin, karşı taraftan mı?” 
diye sordu. Adam, “Hiçbirinden.? dedi; “Ben Rab'bin ordusunun komutanıyım. Şimdi geldim.” 
O zaman Yeşu yüzüstü yere kapanıp ona tapındı. “Efendimin kuluna buyruğu nedir?” diye sordu. Rab'bin ordusunun komutanı, ‘Çarığını çıkar.” dedi; “Çünkü bastığın yer kutsaldır.” 
Yeşu söyleneni yaptı.” “Onları siz öldürmediniz, fakat Allah öldürdü onları; attığın zaman da sen atmadın, fakat Allah attı (onu). Ve bunu, mü'minleri güzel bir imtihanla denemek için (yaptı). Şüphesiz Allah işitendir, bilendir. 8 “Sonra Allah, Rasul'ü ile mü'minler üzerine sekinetini (sükünet ve huzur duygusu) indirdi, sizin görmediğiniz ordular (melekler) indirdi de kâfirlere azap etti. İşte bu kâfirlerin cezasıdır.” Binaenaleyh Tevrat'taki muharref anlamdaki Yeşu mucizeleri anlatımlarını da Kur'an perspektifinde yeniden ve ayrıca değerlendirmek gerekmektedir. Başlı başına bir yazı konusu olan bu konuyu, ileriki yazılarımızda incelemek üzere -inşallah- sonraya bırakıyoruz. 


Nitekim Cenab-ı Hakk'ın bu destekleri sayesindedir ki, İsrailoğullarının, Arz-ı Mev'ud'a girme hususunda Hz. Musa'ya verdikleri hatta bu yüzden çölde 40 yıl sürgün cezasına uğradıkları olumsuz yanıt Yuşa/Yeşu zamanında tekerrür etmemiştir. Dolayısıyla Musa (a) kadar karizmatik bir yere oturtulmayacak olan Yeşu peygambere bu mucizevi destekler vesilesi ile İsrailoğullarının, Arz-ı Mev'ud'u fethederken, Yuşa’ya, olağanüstü destek verdiklerini gözlemlemekteyiz. 


Tabi, Yeşu/Yuşa hakkında Tevrat'ta anlatılan mucizeleri, İsrailoğullarının “Tevrat-Ahit Sandığı-Buluşma Çadırı” gibi fiziksel temaların eşliğinde ve Cenab-ı Hakk'ın, İsrailoğulları ve onların peygamberleri ile ilişkisi bazında düşünmek ve değerlendirmek gerekmektedir. 
Bilindiği gibi Hz. Musa'dan sonra da Kral Talut ile Davud ve Süleyman peygamberler zamanında da “Tevrat-Ahit Sandığı-Buluşma Çadırı” üzerinden Tanrı/Yehova ile iletişim kurulduğunu ya da bu kutsal eşyaların İsrailoğulları için bir destek unsuru olduğunu göz önüne getirmek gerekmektedir. Mesela Hz. Davud, İsrailoğullarını birleştirme ve bir arada tutmak için kullandığı ve peygamberliğinin gereklerinden biri olan Allah'ın, Hz. Musa'ya 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verdiği yazılı emirlerin içinde bulunduğu “Ahit Sandığı”nı sahipsizlikten kurtararak Kudüs'e (Yeruşalim) getirir. “Ahit Sandığı” Tevrat'ta Yehova'nın isteği ve onun direktifleri doğrultusunca imal edildiği anlatılan ve “Sandığın içinde altından yapılmış man testisi, Harun'un filizlenmiş asası ve antlaşmanın (Tevrat) taş levhaları. ..”® bulunan kutsal bir eşyaydı. İsrailoğulları açısından çok önemli bir eşya olan sandık, aynı zamanda Hz. 
Davud için toplumda tevhidi egemenliğin tesisi ve devamı açısından yardımcı bir olguydu. 
Kur'an da bunun mümasili bir anlatımdan örneği sunmaktadır.©' 

Dolayısıyla Tevrat'ın korunması amacıyla kullanılan “Ahit Sandığı” ve onun muhafazası için kullanılan mekân olan “Buluşma Çadırı”; kutsal eşyalardan olduğu gibi bunların bulundukları ortamlar da veya o ortamlarda meydana gelen olaylar da olağanüstü nazarlarla karşılanmıştır. 
Tüm bunların beşer gözünde algılanmasındaki aşırılıklar muhtemeldir ki olmayan vakıaları da mucize olarak kabul edip veya böyle yorumlanmasına yol açmıştır. Dolayısıyla bu fiziksel temaların bulunduğu yer veya yerlerde mucizeler oluşması ya da meydana gelen olayların mucize olarak yorumlanması ve aktarılması çok doğal bir algılama olarak karşılanmalıdır. 
Mesela Tevrat'taki; “Şeria Irmağı'nın suları Rab'bin Antlaşma Sandığı'nın önünde kesildi. 
Antlaşma Sandığı ırmaktan geçerken akan sular durdu.” ifadesinden anlaşılacağı üzere kendisi kutsal olan bir eşyanın etrafında oluşan bir olay da mucize olarak nakledilerek kutsal bir olgu haline getirilmiş olabilir. Bunu Tevrat'ın yeniden derlenmesi esnasında Yeşu/Yuşa zamanı olaylarını daha da olağanüstü gösterme veya yorumlanma eğilimi ile bu mucizelerin abartılması ve bu esnada oluşan muharreflik olgusu ile birlikte düşünmekte yarar görmekteyiz. 


Sonuç olarak Hz. Yuşa'nın mucizelerini nakleden bugünkü Tevrat anlatımında abartılar ve Kur'an'la uyuşmayan aykırı ifadeler bulunsa da en nihayetinde Hz. Yuşa'nın tevhidi mücadelesinin de tıpkı diğer bütün peygamberler gibi Allah tarafından desteklendiğini ifade edebiliriz. Ne var ki Hz. Yuşa'ya ihsan edilen mucizeler kâfir/müşrik muhatapların risaleti ispatlamaya yönelik talepleri üzerine gerçekleşen mucizeler olarak değil (ki bunun inkârı helaki gerektirir) risaletin desteklenmesi, mü'minler için tebşir ve nusret olarak algılanmalıdır ki, bu algı, Kur'an'ın mucizeye yaklaşımı açısından daha doğru olacaktır. 


Hz. Yuşa'nın Ölümü 


Yeşu peygamber fethettiği “Arz-ı Mev'ud”da, taksimatta kendi hissesine düşen ve üzerinde inga ettirdiği şehirde yüz on yaşında vefat eder. Yine orada toprağa defnedilir. “RAB'bin kulu Nun oğlu Yeşu yüz on yaşında öldü. Onu Efrayim'in dağlık bölgesindeki Gaaş Dağı'nın kuzeyine, kendi mirasının sınırları içinde kalan Timnat-Heres'e gömdüler.”93 


Sonuç 


İslam ilahiyatında Yahudilerin peygamberlerinden biri olarak literatüre alınan Yeşu, Müslümanlar tarafından Yuşa peygamber ismi ile bilinmekte ve çocuklara isim olarak verilmektedir. Buna mukabil Yuşa peygamber hakkındaki malumat genelde hurafelere dayanmaktadır. 


Yuşa peygamber kıssasının anlaşılması konusunda usul eksikliği yaşamaktayız. Yuşa ile İsrailoğulları peygamberi Musa'yı ilişkilendirenler her nedense Tevrat metinlerindeki Yuşa ile ilgili kıssa bölümlerinden faydalanmayı ya düşünememekte ya da usulsüz, keyfi ya da mesnetsiz, istedikleri biçimde yorumlar öne sürmüşler/sürmektedirler. Bu yüzden özellikle Yuşa'nın konumu üzerinde faydasız bir sürü spekülasyonlar üretildiği görülmektedir. 


Yuşa, Kur'an-ı Kerim'de ismi açıkça zikredilmeyen fakat Hz. Musa kıssalarında kendisinden zımnen bahsedilen bir şahsiyettir. Bu yüzden Kur'an'da yer alan Hz. Musa ve Âlim Kul kıssasında anlatılan Hz. Musa'nın hizmetkârının Tevrat'ta anlatılan Yeşu olduğunu iddia etmemiz için Kehf Suresi'ndeki kıssada anlatılan Musa'nın da Peygamber Musa olduğunu kabul etmemiz gerekmektedir. Buna istinaden Hz. Musa'nın hizmetkârının, Tevrat'ta belirtilen Yeşu ile alakası kurularak onun Yuşa olduğunu kabul ve iddia edebiliriz. 


Kur'an'da beyan edilen kıssada Yuşa'nın ismi geçmemekte ancak Musa'nın (a) yanında bir yardımcısı olduğu beyan edilmektedir. Tevrat'ta yer alan veriler ile Kur'an kıssası ayetleri karşılaştırıldığında Yuşa hakkındaki bilgilerde bir uyum sağlandığı görülmektedir. Çünkü Tevrat'ta da Kur'an'da da yer alan Musa kıssalarında Hz. Musa'nın yanında ve hem de önemli aşamalarda bir arkadaşı/kölesi/yardımcısı/genç adamı olduğu anlatılmaktadır. Dolayısı ile bu durum Kur'an-ı Kerim'de kendisinden bahsedilen Hz. Musa'nın yardımcısının, Tevrat'ta ismi açıkça geçen Yeşu (Yuşa) olduğunda şüpheye yer bırakmamaktadır. 


Kur'an-ı Kerim'de peygamberliğine dair herhangi bir malumat bulunmayan Yuşa, Tevrat'a göre Hz. Musa'nın ölümünden sonra peygamber olarak görevlendirilmiştir. Hz. Yuşa, Musa'nın (a) şeriatı üzerine peygamberlik eder. Hz. Yuşa, İsrailoğullarına tevhidi anlatır ve putlara meyletmemeleri yönünde onları uyarır. 


Hz. Yuşa, selefi Musa'nın (a) kitabı Tevrat ile insanlara öğütler vermekte ve onunla İsrailoğullarına peygamberlik yapmaktadır. Peygamberliğinin içeriği tamamen Tevrat çerçevesi ile kayıtlıdır. Yeşu'nun peygamberliğinin Musa'dan farklı olan özel görevi vaat edilmiş topraklar olan Kenan diyarını ele geçirmek ve bu toprakları İsrailoğullarına taksim etmektir. İsrailoğullarının “Arz-ı Mev'ud”u ele geçirme mücadelesinde kilit rol oynayan Yeşu (Yuşa) peygamberin Tevrat'ta yer alan kıssasındaki ilginç katliam ifadeleri ve bu esnada gerçekleşen mucize anlatımları Kur'an-ı Kerim perspektifinden ayrıca sorgulanmayı gerektirmektedir. 
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HZ. İSA'NIN VEFATI VE İNİŞİ 


24 Ağustos 2011 Çarşamba - Murat Kayacan- haksozhaber 


Bu yazıda Al-i İmran Suresinde Hz. İsa'nın vefatı ve inişine dair ayetler hakkında bazı yorumları aktarıp değerlendireceğiz. 


Mustafa İslamoğlu Hz. İsa'nın vefatı ve inişine dair “(İnkârcılar İsa'ya) tuzak kurdular, Allah da onların tuzağını başlarına geçirdi. Allah tuzakları bozanların en hayırlısıdır. O zaman Allah “Ey İsa!’ demişti, “Seni Ben vefat ettireceğim ve katıma yükselteceğim.” (Al-i İmran, 3: 54-55) ayeti bağlamında Maide Suresi 117?yi de delil göstererek görüşlerini ortaya koymaktadır. Ona göre Allahu Teala şöyle demek istemektedir: “Seni öldürdüğünü iddia eden Yahudiler değil, Ben alacağım senin canını.” Yazar vefat kelimesinin mecazi anlamı olan “uyku” veya “öldürmeksizin çekip katına alma” anlamı verenlerin olduğundan da söz etmekte ama onlara katılmamakta ve Kur'an'ın Hz. Peygamber (s)”den önce hiç kimseye ölümsüzlük bahşedilmediğine dair ayetlerin numaralarını vermektedir (Enbiya, 21: 8, 34-35; Rad, 13: 38; Furkan, 25: 20).! Yani İslamoğlu?na göre, Hz. İsa vefat etmiştir. Dolayısıyla da tekrar dünyaya gelmesinden söz edilemez. 


İslamoğlu'nun Hz. İsa'nın vefat ettiğine dair görüşü Kur'an bütünlüğüne gayet uygundur. Gerçekten de vefat etmediğini söyleyenler bunu gerekçelendirmek için garip ayrımları gündeme getirmektedirler. Sözgelimi mevt ile vefatın aynı şey olmadığını ilkinin kesin ölüm ikincisinin uyku anlamına geldiğini söylemektedirler. Halbuki vefat yalnız başına kullanıldığında mevt kelimesiyle aynı anlama gelmektedir.? Şu ayette vefat mecaz anlamında kullanılmıştır ancak “yeteveffâkum billeyli” terkibiyle: “Sizi “geceleyin ölü gibi uyutan,” gündüzün ne yaptıklarınızı bilen, sonra ölüm ânı gelinceye kadar gündüzleri sizi uyandırıp kaldıran O'dur.” (Enam, 6: 60). Ayette “geceleyin ölü gibi uyutulmadan” bahsedildikten sonra “tekrar uyandırılıp kaldırılma”dan söz edilmesi ayetteki vefatın mecaz olduğuna karinedir. 


İslamoğlu Hz. İsa'nın öldüğüne hiç kimseye ölümsüzlük bahşedilmediğine dair ayetleri delil getirmesi ise “beşerin belli bir ömür sürüp vefat etmesi” açısından makul ancak “ölümsüzlük” açısından kuvvetli bir gerekçe değildir. Zira Hz. İsa'nın Hz. Muhammed (s)”den önce doğduğu kabul edilse ama Hz. Muhammed (s)'den önce ölmediği söylense bu, Hz. İsa'nın ölümsüz olduğu anlamına gelmez. Allahu Teala dilerse onu kıyamet anında da vefat ettirir ve bu durumda da Hz. İsa “Her nefis ölümü tadacaktır.” (Enbiya, 21: 35) ayetinin kapsamı dışında çıkmış olmaz. 


Fethullah Gülen de Said Nursi gibi Hz. İsa'nın dünyaya geri dönmeyeceği kanaatindedir: “Bediüzzaman Hazretleri genel yorumu itibariyle onu şahs-ı manevi olarak yorumluyor. 'Bir şahs-ı manevi olarak gelecek' diyor. Buna kimsenin itiraz etmeye hakkı yok. 
Şahs-ı manevi olarak gelecek demek, bir ruh, bir mana gelecek, insanlar üzerinde bir esinti belirecek. İnsanlar anlaşacak, uzlaşacaklar.” Yani her ikisine göre de Hz. İsa'nın bizzat gelmesi söz konusu değildir. 


En doğrusunu Allahu Teala bilir. 
Dipnot: 


l- İslamoğlu, Mustafa, Hayat Kitabı Kur'an Gerekçeli Meal-Tefsir, 3. bs., Düşün Yay., İst., 2009, s. 115. 


2- Râzi, Ebu Bekr b. Abdilkadir, Muhtaru 's-Sihah, er-Risale Yay., Beyrut, 1996, s. 731 
FRANSIZ MAHKEMESİ HZ. İSA'YLA İLGİLİ AFİŞİ YASAKLAMIŞ 
14 Ocak 2015 Çarşamba- haksozhaber 


Charlie Hebdo'nun Peygamberimize hakaret içeren karikatürleri ifade özgürlüğü kapsamında değerlendiren Fransız mahkemesinin, 2005 yılında Hazreti İsa ile ilgili bir reklam afişini yasaklattığı ortaya çıktı. 


Fransa'da Charlie Hebdo isimli derginin Peygamberimiz Hazreti Muhammed (s)'e hakaret içeren karikatürlerini ifade özgürlüğü kapsamında değerlendiren Fransız mahkemesinin, Hazreti İsa'yla alakalı bir resim tablosuna atıfla yapılan bir afişi yasakladığı ortaya çıktı. 


Dünya Bülteni'nde yer alan habere göre Fransız mahkemesi 2005 yılında bir tekstil firmasının kullandığı afişlerin üç gün içerisinde toplatılmasına hükmetmiş. Afişte, Leonardo Da Vinci'nin 'Mesih'in Son Akşam Yemeği' isimli tablosundan esinlenen bir görüntü kullanılmıştı. 


Fransa'daki Katolik Kilisesi'nin şikayetini ele alan mahkeme, afişi "insanların en içteki inançlarına gereksiz ve saldırgan bir hareket" olarak değerlendirmiş ve afişin toplatılmasına karar vermişti. İtalya yönetimi de, Milan kentine asılması planlanan afişin asılmasını yasaklamıştı. 


Hazreti İsa Aleyhisselam'ı saygısız şekilde resmeden afişi yasaklayan Fransız mahkemesi, Peygamberimize açıkça hakaret eden Charlie Hebdo'ya, ifade özgürlüğü gerekçesiyle dokunmamıştı. 


LİBERALİZM: ALİ BULAÇ'A BİR CEVAP 
01 Kasım 2009 Pazar - Hasan Yücel Başdemir-Zaman 


Geçtiğimiz haftalarda Ali Bulaç, liberalizmi eleştiren yazılar yazdı. Bu yazıların her biri tartışmaya açık birçok iddiayı içinde barındırmaktadır. İlk yazının konusu, liberalizmin dayandığı bilimsel temeller, mekanik evren algısı, çelişkileri, dinle ilişkisi, İslam karşısındaki acziyeti gibi konulardı. 


Liberalizmin bu tür bakış açıları ile eleştirilmeye ihtiyacı vardır. Eleştiriye açık olmayan düşünceler kendilerini geliştiremezler, insaf ve hakkaniyet çıtasını kaybedebilirler. Fakat Bulaç'ın yazısında dikkat çektiği ve eleştirdiği şeylerin hiçbirinin liberalizme ait olmaması ilginç. Sahip olmadığı düşüncelerden dolayı bir akım nasıl eleştirilir? Özellikle "Liberalizm" başlıklı ilk yazıda yer alan liberalizmle ve İslam düşüncesi ile ilgili bilgi hataları, diğer yazılarda derin karmaşalara yol açmıştır. 


Liberalizm, düşünsel temellerini Newton mekaniğinden ve Kartezyen determinizminden almaz. Newton'dan mülhem Kartezyenizm, dünyayı birbirine indirgenemeyen iki cevhere (madde ve ruh) dayandırır ve insani faaliyetleri, ruhun özelliği olan düşüncenin ürünleri görür. Mekanizmin hâkim olduğu alan maddi dünyadır. Bu düşünceyi daha sonra toplumsal mekanizme dönüştürenler, Fransız materyalistleridir. Liberallerin Fransız materyalistlerini hiç 


tasvip etmediğini konuyla az çok ilgisi olanlar bilir. Onlar, Fransız aydınlanmasına karşı İskoç aydınlanmasını temel alırlar. 


Liberalizm mekanik toplum görüşünü şiddetle reddeder. Mesela Hayek'in Hukuk Yasama ve Özgürlük: Kurallar ve Düzen adlı kitabının ilk kısımları Kartezyen rasyonalizme, bilimperest politikaya ve sosyal Darwinizme ciddi eleştirilerden oluşur. Bu nedenle Bulaç'ın hem Newton okuması hem de bu düşünceyi liberalizme atfetmesi hatalıdır. Bu hatalı yaklaşım, yazılarda başka birçok yanlışın yolunu açmıştır. Yazarın liberalizmin rölativist bir düşünce olduğu şeklinde başka bir şüphesi daha vardır. O, liberalizme atfettiği bu şüphenin pozitivist, mekanik evren düşüncesiyle uyuşmadığını fark etmiş ve zihninde oluşan bu çelişkiyi liberalizme yüklemiştir. Fikri rölativizm, düşünce ve değerlerin ilişkilere göre değişmesi anlamına gelir ve bu nedenle evrende mutlak doğru diye bir şeyin olamayacağını ileri sürer. 
Liberalizm, bireysel farklılıkları kabul ediyor olması açısından rölativizm görüntüsü verebilir. 
Ancak bu onun hedefi değildir. İsaiah Berlin "İdeal Arayışı Üzerine" makalesinde bunu, rölativizmden ziyade farklı amaçlara sahip bireylerin oluşturduğu çoğulcu bir toplum olarak tasvir eder. 


Bulaç'ın iddiaları birçok bilgi hatasını ve mantıksal çelişkiyi içinde barındırmaktadır. Bunların hepsini burada ele almak mümkün olmadığından genel hatalara yönelmek daha doğru olacaktır. Liberalizmin dinle ilişkisi ve İslam karşısında "acziyeti", yine bazı zihinsel vehimlere dayandırılmıştır. İlk iki yazıda İslam ve liberalizm birbirinin alternatifi düşünceler gibi sunulmuş, liberalizm dinselleştirilmiş İslam ideolojileştirilmiştir. Din, inananların iyi hayat biçimlerini ifade eder. Liberalizmin bu konuda söyleyeceği hiçbir şey yoktur. 
Liberalizm, bireylerin kendi iyi hayat biçimlerini yaşayabilecekleri politik bir yapı oluşturma çabasıdır. Liberalizm bireylerin dünya görüşlerine rakip, ideal, kuşatıcı bir dünya görüşü ortaya koyma ve bireyleri buna göre dizayn etme şeklinde bir iddia taşımaz. Bu nedenle birçok liberal, liberalizmin tam bir ideoloji olarak tanımlanamayacağını, ucu açık bir ideoloji olarak görülebileceğini ileri sürer. Liberalizmin en temel talebi, ekonomik ve politik özgürlüktür. Bu anlayış, doğa ya da Tanrı karşısında insanoğlunun imkân ve kabiliyetlerini sorgulayan metafizik özgürlüğün tamamen dışındadır. Özellikle ikinci yazıda politik özgürlükle metafizik özgürlük aynı tartışmanın konusu yapılmıştır. 


Liberalizme rakip olarak ortaya konulan dini görüşler (örneğin ruhun menşei, ilahi sünnetler olarak ifade edilen kevni konular) İslam'ın imana, ibadete ve kulluğa taalluk eden konuları değildir. Bu konularda Kelam, Tasavvuf ve İslam Felsefesi'nde birbirinden çok farklı onlarca görüş vardır. Bunlar sadece Müslümanların değil tüm insanlığın ortak metafizik sorunlarıdır. 
Müslümanların cevapları, medeniyet algısının sonucu olarak insanlığa sundukları alternatiflerdir. Ancak Ali Bulaç, bu konularda İslam'ın tek bir görüşü varmış ve bunlar da İslam'ın özüne ait taabbudi inanç ve kabullermiş gibi yazmaktadır. Her iki durumda da liberalizmin bu konularda söyleyebileceği bir şey yoktur. Çünkü onun metafizik bir iddiası yoktur. Bu konulardaki bütün görüşler sadece saygıyla karşılanır. 


İlk yazı yanlış kurgulara dayandığı için diğer yazılarda hatalar daha da derinleşmiş ve liberalizmin özgürlük anlayışı, metafizik özgürlükle mukayese edilmeye çalışılmıştır. 
Liberalizmin özgürlük anlayışında, bireylerin kendi inanç ve amaçlarına göre davranırken insanlar tarafından engellenmesinin meşru optimal sınırının ne olduğu sorusunu aşan bir anlam yoktur. O, somut, görünür bir müdahale fikri üzerine inşa edilir. Oysa Bulaç, "Tanrı'dan ve dinden özgür olma" şeklinde liberallerin hiç de hoşnut olmayacakları bir tanımı liberalizme atfetmektedir. Daha büyük bir çelişkisi ise ilk yazısında ilk liberallerin "Tevhitçi" olduğunu söylemesiydi. 


Liberalizmi pozitivizm, rölativizm, dindarlık, Tanrı inancı ve dini düşünce üzerinden tanımlamak ve eleştirmek anlamlı görünmemektedir. Liberalizm, ilk temsilcilerinden bu yana 


(şu anda Türkiye'de olduğu gibi) farklı dini inançta insanların savunduğu bir fikir olmuştur. 
John Locke bir Hıristiyan'dı. Francis Hutcheson, teslise inanan bir Presbiteryen rahibiydi. 
Öğrencisi David Hume, bir agnostik ateistti. Diğer öğrencisi Adam Smith, dindarlıkla deizm arasında yaşayan bir melankolikti. Yakın zamanda Lord Acton, bir Katolik rahibiydi. Antony Flew, seksen bir yaşına kadar ateist bir liberaldi. Ölmeden önce Yanılmışım: Tanrı Varmış adıyla Türkçe'ye de çevrilen bir kitap da yazdı. Liberalizmi savunmak için dindar ya da ateist olmak gerekmez. Onun metafizik ve dini iddiaları da yoktur. Bu nedenle yazarın göremediğini iddia ettiği "Liberal Tanrısal düzenin toplumsal izdüşümlerini" aramanın hiçbir anlamı yoktur. Çünkü liberallerin bu türden bir düzen iddiası bulunmamaktadır. 


Üçüncü yazı, ilk iki yazıdaki liberalizm algısı üzerine bina edilmiştir. Refahın yayılması konusunda liberallerin gönüllülük fikri yerine sosyalistlerin gelir paylaşımı ve müsadere yöntemi savunulur ve bu zihin yapısını belirleyen sosyalist unsurlar inkâr edilerek bu yaklaşım İslam'a mâl edilir. Liberalizm tam da zayıfların korunmasının devlet eliyle değil dini inançlar ve diğer bireysel motivasyonlar gibi gönüllülük esasıyla yapılması gerektiğini savunur. Devlet müdahalesinin olduğu yerlerde yardımlaşma kültürünün öldüğünü ve politik kayırmacılığın başladığını vurgular. 


Yazarın liberalizm algısı, yazılarda tuhaf bir söylem ortaya çıkarmıştır. Liberalizm haksızlıkları, katliamları, ahlâksızlıkları meşrulaştırmanın ve sömürgecilik, köle ticareti, faiz, ulus devletin oluşumu gibi tüm kötülükleri sonradan meşrulaştırmanın ve onlara "fetva" vermenin bir yolu olarak nitelenmiştir. Liberaller, faizi piyasa koşullarında kendiliğinden oluşan ekonomik bir araç olarak görürler. Dindarların isterlerse kendi bankacılık sistemlerini oluşturmaya hakları olduğunu söylerler. Bulaç'ın diğer ithamları ise kelimenin tam anlamıyla korkunçtur. Bireyi ve bireyin değerlerini esas alan ve onları korumak isteyen bir düşünce katliamları, ulus devleti, köle ticaretini nasıl meşrulaştırabilir? 


Tabiin ve tebeut tabiin döneminden itibaren Müslümanların ortaya koydukları fikri ürünleri, İslam'ın itikadi ve taabbudi meselesi saymak ise eksik bir İslam ve medeniyet algısıdır. Asıl vahim olan da budur. 


*LDT Din ve Hürriyet Araştırmaları Merkezi Eş Direktörü 


DİN-DEVLET İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA KEMALİST SEÇKİNCİLİĞİN ARKA 
PLANI VE TARİHİ TABULAR 


Bahadır Kurbanoğlu-Haksöz Dergisi Sayı: 207 - Haziran 2008 


Kemalist elitin zihin yapısını oluşturan şartlar, düşünce yapıları, felsefi eksen ve projelerin olgunlaştığı dönemi II. Meşrutiyet'ten sonraki gelişmelerle birlikte ele almanın gerekliliği ortada olmakla birlikte, bazı tarihçiler bunu Aydınlanma dönemine kadar götürmek gerektiğini belirtmektedirler. 


Oysa Aydınlanmanın tekil bir çizgiyi ifade etmediği ve belki çeşitli “aydınlanma” türlerinden bahsedildiği ve tartışıldığı günümüzde, özellikle XIX. yy. materyalist ve pozitivist düşünce sistemlerinden etkilenen, zihni ve siyasi dönüşümlerini bu minval üzere oturtan kadroların yeknesak çizgisini -tabiri caizse- Aydınlanma'ya da haksızlık etmemek gerektiğini düşündürtmekte. Gerek eğitim gerekse siyasi sahada pozitivist, materyalist eğilimleri ağır basmakla birlikte, zaman zaman Hıristiyan geleneğine (özellikle protestanlık) uygun refleksler gösteren ve entelektüel derinliği sathilikten öteye gitmeyen bir siyasi kadronun fikri temayüllerinin çözümlenmesini bu itibarla çok da uzağa götürmek istemedik. Netice itibariyle 


özellikle çeşitli dergiler ekseninde II. Meşrutiyet döneminde ve ardından geliştirilen fikri temayüllerle sınırlı tutmayı tercih ettik. 


Cumhuriyet Öncesi Fikri Akımları ve Temsilcileri 


Dinin toplumda oynaması gereken role ilişkin cumhuriyet seçkinlerini etkileyen en somut dönemi II. Meşrutiyet sonrası dönem olarak nitelemek mümkündür. 


Batılı düşünürlerin, felsefe, sosyoloji, psikoloji, din, medeniyet ile ilgili eserlerinin dönemin düşünürleri üzerindeki etkisi büyük olmakla birlikte, Türkiye'ye Batı düşünce sistemlerinin taşınmasının tercümeler, süreli yayınlar, dernek vb. kuruluşlar kanalıyla gerçekleştiği bilinmektedir. Tarihçi Şükrü Hanioğlu, özellikle İctihad dergisi bünyesindeki Batıcı fikri oluşumun ve hareketin M. Kemal ve çevresi üzerinde etkin rolüne vurgu yaptıktan sonra, bunların din konusundaki tezlerinin XIX. yy. ortalarında Almanya'da gelişen Vülger materyalizm olarak adlandırılan bilimci (scientist) hareket olduğunun altını çizmektedir. 
Batıcıların adeta kutsal kitabı haline geldiğini belirttiği Ludwig Büchner'in “Madde ve Kuvvet” isimli eserinin temel tezi, insanlık tarihinde artık “mevcut dinlerin sonu” aşamasına gelindiğidir. Geleceğin toplumunda tüm insanlığın dini “bilim” olacaktır. Böylelikle başka hiçbir gerçekliğe ihtiyacı olmayan, salt deneysel kalıplara dökülmüş yeni bir “gerçeklik” şekillenecektir. Dinler elbette buna direnç gösterecek ama sonuç “bilim”in zaferiyle sonuçlanacaktır. Bu bilimci yeni dinin ışığında Batıcıların Kemalist kadroları etkileyen tezlerini irdelemeden önce dönemin dergi ve fikir önderlerine göz atmakta fayda var. 


Materyalistler ve Pozitivistler 

Dönemin en etkili dergileri “İctihad”, “Felsefe Mecmuası”, “İctimaiyyat”, “Meşveret”, “Ulum-u İktisadiyye ve İctimaiyye Mecmuası”, “Yirminci Asırda Zeka”, “Piyano”, “Genç Kalemler Dergisi” ve “Servet-i Fünun “dur. Hanioğlu'nun altını önemle çizdiği “Madde ve Kuvvet ”i tercüme edense Baha Tevfik’tir.! Tevfik, materyalist düşüncenin yayılması ile ilgili çabalarıyla ünlenmiştir. “Teceddüd-i İlmi ve Felsefi Kütüphanesi” materyalist düşünürlerin gayretleriyle kurulmuş ve bu kütüphane sayesinde telif ve tercüme kitap neşredilmiştir. 
Tevfik, Yirminci Asırda Zeka Mecmuası adlı dergide yazılar yazmış, 1913'ten itibaren de Felsefe Mecmuası'nı yayınlamaya başlamıştır. Materyalizmin yaygınlaşmasında bu mecmuanın başat bir rolü olmuştur. Aynı şekilde “Piyano” ve “Yirminci Asırda Zeka” dergileri de materyalist ideolojininyaygınlık kazanmasında önemli bir rol ifa etmişlerdir. 


Materyalizmin etkisi altındaki bu “modernleşme hareketi “nin en sağlam temsilcilerinden biri de Dr. Abdullah Cevdet”tir. Kemalist kadroları derinden etkileyen İctihâd adlı dergiyi önce 1903'te Kahire'de, ardından İsviçre ve Viyana'da neşretmiş olan Cevdet, 1908'den sonra çalışmalarını İstanbul'da, vefat edeceği 1926 yılına değin sürdürmüştür. “Kanunların laikleşmesi”, “Latin alfabesinin kabulü”, “Batı kıyafetlerinin alınması”, “kadınların hürriyeti” ve “Batı medeniyetine kökten giriş” fikirleri başta olmak üzere, inkılaplar gerçekleşmeden önce diğer tüm dergilerde olduğu gibi İctihad'da da yoğunlukla işlenmiş ve olgunlaştırılmıştı. 
Onun fikirlerinin de başlıca dayanağı, çoğunu Türkçe'ye çevirdiği Gustave Le Bon'un eserleriydi. Ludwig Büchner ve Schopenhauer'i peygamber olarak kabul etmesinin yanında İslam'ı bir araç olarak kullanarak, yalnız Batı kurum ve teknolojisinin getirilmesini amaçlamış; bununla birlikte İslam ulemasıyla, biyolojik materyalist düşünürlerin fikirlerini karşılaştırmak ve eşleştirmek yoluyla, Müslümanlara İslam'ın bizzat biyolojik materyalizm olduğunu ispata gayret etmiştir.? 


Devrin materyalistdüşünürlerinin en önemlilerinden biri de Beşir Fuad'dır. Zira Baha Tevfik, Ahmet Nebil, Abdullah Cevdet ve Celal Nuri gibi önemli isimlere esin kaynağı olmuş, materyalist ideolojiyi benimsemeleri sebebiyle, Beşir Fuad'ın takipçileri olarak görülmüşlerdir. O, Diderot, D' Alembert ve Büchner'in düşüncelerinden ilham almış olmakla birlikte İslâm felsefesiyle ilgili çalışmalar da yapmıştır. Materyalist olmakla birlikte, A. 
Comte'un felsefe sistemine de bağlı kalmıştır. Mesela Osmanlı ilim hayatında “sosyoloji”tabirini, Comte'dan naklederek ilk kullanan odur. Büchner, bu mütefekkirin de kültüründe önemli bir yer tutar. 


Bu dönemde pozitivizmle ilgili doğrudan bir dernek bulunmamakla birlikte, üyeleri arasında pozitivistlerle ilişki kurmuş veya bizzat pozitivist olanların bulunduğu dernekler vardır. 
Bazıları da üyesi olduğu derneğin yayın organlarını kendi fikirleri doğrultusunda kullanmıştır. 
Bu ortamda, “Yeni Osmanlılar Cemiyeti” ve “İttihat ve Terakki Cemiyeti” öne çıkmaktadır. 
Dönemin etkili dergilerinden biri de Rıza Tevfik, H. Cavit ve Ahmet Şuayb tarafından kurulan Ulum-i İctimaiye ve İktisadiye dergisidir. Bu dergi, istikrarlı olarak Spencer Schaeffl ve R. Worms'un biyolojik sosyoloji fikirlerini savunmuştur. Bu yıllarda, Spencer'in evrimciliğinin meşrutiyet döneminin düşünce hayatına derin etkileri olmuştur. 

Jön Türklerin bir kısmının katıldığı “İttihat ve Terakki Cemiyeti ”, pozitivizmin Türkiye'ye girişinde önemli rol oynamıştır. Bununla birlikte, bu cemiyet, İkinci Meşrütiyet”in ilanında söz sahibi olmuş ve kendi başkanları olan Ahmet Rıza'yı milletvekili seçerek Meclis Başkanı yapmıştır. Ayrıca bu dernek'in, pozitivizmin etkisinde kalan düşünürlerden Z. Gökalp, H. 
Cahid ve R. Tevfik gibi üyelerin yetişmesinde önemli bir fonksiyon icra etmiştir. Bunun yanında pozitivizmin Türkiye'ye tanıtılmasında Servet-i Fünun, Ulüm-i İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası ve İçtimaiyat Mecmuası katkıda bulunan kuruluşlardır. Ulüm-i İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası'nın kuruluş amacı ise, Aguste Comte ve Le Play”ın fikir ve eserlerinin tanıtılmasıdır. Ama asıl amaç, pozitivizmin Türkiye'ye ithalidir. 


Meşrütiyet dönemi pozitivistlerinden biri de Rıza Tevfik”tir. 1908'de Mehmet Cavit ve Ahmet Şuayb ile beraber Ulum-u Iktisadiye ve İçtimaiye mecmuasını çıkaran Rıza Tevfik, aynı zamanda Osmanlı'da felsefeyi eğitim kurumlarında ders haline getiren ilk kişidir. 


Meşrütiyet devri literatüründe yabancı öğretiler, siyasi ve içtimai eleştirilerin teorik temellerini oluşturmuştur. Bu entelektüel etkinin ana kaynağı Fransa'dır. Fakat XVIII. yy. 
Aydınlanma felsefesinden ziyade XIX. yüzyılın sosyal bilimi, Türk reformcu ve devrimcilerinin düşüncesine hakim oldu. Ortaya çıkan ilk etki yukarıda da belirttiğimiz gibi, A. Comte'un idi; onun pozitivist sosyolojisi Ahmet Rıza'ya İttihat ve Terakki'nin ilk yorumlarını ilham etti ve Türkiye'de laik radikalizmin daha sonraki gelişmesini derinden etkiledi. 


A. Rıza, Paris'te A. Comte'un öğrencisi ve onun düşüncesine hakim olan pozitivist felsefeyi öğreten Pierre Lafitte'in etkisi altında kaldı. 1895'te on beş günlük Meşveret'i yayımlamaya başladı. “Meşveret” başlığı altındaki slogan (İntizam ve Terakki) pozitivistlerin sloganıdır. B. 
Lewis?e göre bu pozitivist etkiyle o zaman İstanbu!’ daki grup, adını İttihad-ı Osmani?den İttihat ve Terakki”ye çevirmiştir. 


Ahmet Şuayb da yazılarının büyük bir kısmını II. Meşrütiyet'in ilanından sonra R. Tevfik ve Mehmet Cavid'le beraber kurduğu Ulum-u İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası 'nda yayımlamıştır. Onun Hayat ve Kitaplar adlı eseri, pozitivizm hakkında Türkiye'de yazılan ilk kitap olarak kabul edilmektedir. 


Meşrütiyet döneminin önemli mütefekkirlerden biri de Ziya Gökalp'tır. Cumhuriyet ideolojisinin temellendirilmesinde de onun etkinliği belirgindir. Gökalp, Türk milliyetçiliğinin ilk işlenmiş teorik formüllendirmesini E. Durkheim sosyolojisinden etkilenerek oluşturmuştur. Gerek A. Rıza ve gerekse Gökalp'ın ortaya koydukları düşünce, sosyolojiyi bir tür felsefe ve hatta din olarak ele almak ve ahlâkı, toplumsal, siyasal ve dini sorunlar üzerindeki sanki vahiy kudretindebir kaynak olarak görmek eğilimindedir. 


Özetle Cumhuriyetin kurucu kadrolarının felsefi temellerini oluşturan materyalizmin ve pozitivizmin Türkiye'de taraftar ve taban bulmasında birtakım kuruluş ve süreli yayınlar etkin konumda bulunmuştur. Bunlar kanalıyla hem materyalist ve pozitivist düşünceler yaygınlaşmış hem de Batılı akımların genelde din, özelde ise Hıristiyanlık ve İslam hakkındaki görüşleri bu akımlar sayesinde Türkiye'de sistematik bir surette yayılma ve gelişme kaydetmiştir. 


Din Avamın İlmi, İlm Havassın (Seçkinlerin) Dinidir 


Yukarıda belirgin çizgileriyle özet mahiyetinde aktardığımız atmosfer, cumhuriyet kadrolarını da bugün halen devam edegelen paradigmal tabuları da besleyen bazı cevapsız sorular üretmiş; bugün halen sorgulanamaz/tartışılamaz kılınan kavramsallaştırmaların özünü oluşturan kodları belirginleştirmiştir. 


Mesela Protestan reformların Aydınlanma'nın ve iktisadi gelişmelerin altyapısını hazırladığı (tartışmalı) fikrine dayalı olarak aslında dinde reform ve geleceğin toplumunda dine biçilen role ilişkin bir yeniden yapılanma arayışının izlerinin görüldüğü bu çabaların Cumhuriyet kadrolarının zihin yapısını, dine bakışını ve reformları da derinden etkilediği gözlemlenmiştir.* Aslında Batıcıların Cumhuriyet kadrolarına miras bıraktıkları en önemli tezlerden biri, tüm yenilikler, teknolojik gelişmeler ve modern hayatın sözü edilen gelişmeler sonucu ortaya çıkması ve zihinlerindeki din ile bu gelişmelerin uyuşmasının mümkün olmadığı savıdır. Burada reforme edilmemiş, değiştirip dönüştürülmemiş bir dine yer yoktur. 
Bu araçsalcı yaklaşım, dinden vazgeçmeyi değil, ona gömlek biçmeyi öneren ve bu gömleğin de böylesi bir determinizmi içermesi kabulüne dayanır. Batıcıların ısrarla vurguladıkları “din avamın ilmi, ilm havassın (seçkinlerin) dini” sloganı (Burada Gustave Le Bon'un etkisi çok açıktır.) toplumun ilerlemesi için kitlelerin eğitiminin ve seçkinlerce kontrolünün gerekli olduğu tezinden de etkilenerek tenvir-tenevvür (aydınlatma-aydınlanma) ilişkisinin zorunlu olduğunu düşünüyorlardı. Cumhuriyet kadrolarının seleflerinden devralarak sıklıkla vurguladığı “insanlık tarihinin bir din-bilim çatışması olduğu” tarzındaki yaklaşıma çözüm olabilecek yegane unsur, dinin modernleşmeci çabalardan destek alınarak reforme edilmesidir. Böylelikle hem çağdışı (asri olmayan) hem de modernliğin karşı tezi olan din, geleneklerinden (yüklerinden) kurtularak çağdaşlaşmanın prensipleriyle uyumlu hale getirilecektir. 


Bu sava göre, bilimselciliğin egemen olacağı kesinlik kazanmıştır. Burada temel sorun şudur; “Böylesi bir toplumsallığa geçilirken manevi ihtiyaçların temini nasıl karşılanacaktır?” Zaman içerisinde dinlerin gerilemesi insanlığın ilerlemesinin (terakki) bir gereği idi. Ama bunun bıraktığı boşluk nasıl doldurulacaktı? Cumhuriyet kadroları bunu, meşrutiyet dönemi Batıcılarının “din avamın ilmi, ilm havassın dini” sloganını “halka reforme edilmiş İslam, seçkinlere bilim” formülüyle çözdüler. Böylelikle bilim ve modemlikle uyumlu İslam çabalarına ivme kazandırılmış oldu. Din-devlet ayrımı basit (ama spekülatif) tanımıyla Türk laikliği rayına oturtulacak, din ise seçkinlere ait alanın dışına itilecekti. Aslında bu zihnin arka planında yer alan form milliyetçiliğin yeni bir din olarak algılanmasının yanında, Türklerin 


İslam'ın kabulüyle birlikte bir gerileme içerisine girdikleri, hürriyetlerinden ödün verdikleri, Fars- Arap geleneklerine hapsoldukları şeklinde idi. Böylesi bir bakış açısı meşrutiyet Batıcılarında yoktu. Onlara Batı'nın takip ettiği yol, Hıristiyanlığın reforme edilmesiyle içine girilen ve milliyetçiliğin din şeklinde yorumlanması bilimsel olmadığı gibi modern topluma dönüşürken bir faydası da olmayacaktı. Cumhuriyet elitinin devraldığı diğer görüş, İttihat Terakki'nin de desteklediği Türkçülere aitti. Ziya Gökalp'ın “Türk'e Göre Din” tezi, İttihat Terakki desteğiyle yayınını sürdüren İslam Mecmuası 'ndada modernite ile uyumlu “Türk İslamı” projesinin devamından başka bir anlama gelmemekteydi. Bu görüşler Cumhuriyet döneminde “Din Yok, Milet Var!” sloganına dönüşmüş olmakla birlikte, Türk Tarih Tezi ve antropolojik çalışmalarla da desteklenme ihtiyacı duyulmuştur. 


Kemalist Algının Tartışılmaz Kıldığı Kavramlar Anakronizme Dayanmakta 


Kemalizm'in düşünsel tahlilini yapabilmek, slogan düzeyini aşamayan taklitçi görüşlere fikir muamelesi yapmanın zorluğunu içermekle birlikte, aynı zamanda resmi tarih dışında gerçek anlamda objektif verilere ulaşmanın demagojik söylemler ve yalan yanlış üretilmiş bilgi yığınına karşı koymak anlamına da gelmekte. Üstelik tarihe günümüz merkezli, teleolojik bir amaç yükleyerek günümüzü yaratma vazifesini yükleyen bir anlayışın sübjektif baskılarına maruzsanız. Geçmişi anlamayı ve bugüne ilişkin sorunları da doğru bir perspektiften çözümleyebilmeyi zorlaştıran bu anakronizmin örneklerine cumhuriyet tarihi yazımında çokça rastlamaktayız. Bunun en manidar örneklerinden birini Niyazi Berkes'te görmekteyiz. 
Onun Türkiye'nin “çağdaşlaşması'na adadığı eseri adeta Osmanlı'ya çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni yaratma vazifesi vermiş görünmektedir. Tarihe böyle baktığınızda bugünü de kendi gerçekliğinden soyutlayarak yeniden üretmeyi beraberinde getirmekte. Tıpkı “asırlardır Türkiye üzerine oynanan oyunlar” üzerine yazılıp çizilenler ya da “Şu Çılgın Türkler” örneklerinde olduğu gibi. Üretilmiş ve yakın tarihten tevarüs eden bir ulusalcılıkla bugüne baktığınızda darbe yapmak için uygun şartların oluşacağı zaman dilimini “istiklal harbi”, “yeniden milli mücadele” gibi terkiplerle romantikleştirerek kuvvacılığa soyunmak ya da soyunanları alkışlamak da mümkün bir hale gelmekte. 


Kavramlar meselesine gelince, burada da yorum tekeline sahip olan bir resmi ideoloji ile karşı karşıyayız.Tanzimat'tan bu yana süregelen temel algılardan biri “toplumu ıslah etmenin en kolay yolunun kanun vazı olduğu” şeklindeki yaklaşımdır. Bu, cumhuriyet döneminde fazlasıyla ispatlanagelmiş bir anlayıştır. Ancak toplumun gerçekten ıslah edilip edilmediği sorusu havada kalarak. 


Değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen kavramların aynı zamanda tartışılamadığı günümüzde oluşturulmuş olan “cumhuriyet kültü” ve bu kültün korunması adına gerekirse tüm evrensel değerlerin kurban edilebileceği gerçeği, Baas rejimlerini aratmayan bir hukuk ve adalet sorununu topluma dayatmak anlamına gelmektedir. Demokrasi türlerinin, insan haklarının farklı türevlerinin (evrensel mi, göreceli ve yerel mi? vb) tartışıldığı günümüz koşullarında, her türlü yıpranmışlığı da gözardı ederek “yaptırmam, ettirmem” tarzındaki bir yaklaşımla susturmak; verili kurumların yanlış işleyişlerini ya da varolma sebeplerini eleştirmeyi kanun maddeleriyle yasaklayıp, haklarında konuşmayı dahi “hakaret mi aşağılama olarak mı” algılayacağına bile karar verememişlik düzeyinde tartışmak; laikliği bir yaşam tarzı olarak kurgulayıp şehirli orta sınıfın ideolojisi haline getirmeye çalışmak, bilimsellik (bilimcilik anlamında) ile cumhuriyet (yönetim sistemi olarak) arasında aslında gerçekte asla kurulamayacak olan bir bağı varmış gibi tasarlamaktan kaynaklanmaktadır. Bu sav sadece çıkarları korumaya ilişkin pragmatik bir tabulaştırmadan ibaret olsaydı, meseleyi tartışmak daha kolay bir hale gelebilirdi. Ancak kitleler de zamanla bu doğruluğu kendinden menkul 


anlayışa dahil edildi. Geniş kitleler de bilim-rejim yani siyasal sistemin tartışılmaz iyilikler üzerine oturduğu, meşruiyetinin de toplumu geliştirecek, ileriye götürecek bir alternatifsizlikten kaynaklandığı görüşüne mahkum edilmektedir. 


Din-Devlet Eksenli Tartışmalarda Kendi Dilimiz ve Tezlerimizle Konuşmalıyız 


Bugün halen yapılagelen modernlik, çağdaşlık, din tartışmalarının XIX. yy kodlarını aşamamış olması manidardır. Bilimcilik, Batıcılık, Türkçü-İslamcılık ve Gustave Le Bon'un tezlerinden mülhem bir çağdaş seçkinciliğin resmi ideolojinin merkezinde yer aldığı günlerden bu yana adeta bir arpa boyu yol gidilmemiştir. Mesela dinin modernleştirilmesi ile doğal sekülarizasyonu tartışmalarında yer alan başat kavramlardan olan “laiklik” (Statükocularca tartışmasızlar sınıfına dahil edilmiş olması bu özrü gidermez.) halen tam anlamıyla bir vuzuha kavuşturulmamış, tüm tanımsızlığına rağmen merkezi rolünü yitirmemiştir. Dayatmacı laiklik ile gerçek laiklik kısır döngüsüne sıkıştırılmış ve kavramdan (ve despotik uygulamalarından) en fazla mustarip olan İslami kesimlerce de özgün bir şekilde tartışılıp tanımlanamamıştır. Pozitivist bir felsefeye dayalı, İslam söz konusu olduğunda Hıristiyanlığı eleştirmek için dillendirilen “Ortaçağ kalıntısı” tanımından başka bir muhayyileye sahip olmayan ve eski Cumhurbaşkanı Sezer'in deyimiyle “Evrensel laiklik anlayışı bize uymaz!” anlayışıyla ortaya konulan önyargılara ilişkin yegâne tez alternatif bir modernleşmeyi andıran; Kemalistleri “Tekil bir modernleşmenin olmadığını hala kavrayamadılar!” mantığıyla eleştirenlerin savlarının ötesine geçemeyen bir Anglo-Sakson laisizmi vurgusu hala İslami (daha doğrusu kendine özgü) bir tanımın yapılamadığının basit göstergelerinden biridir. Maalesef tarih içerisinde ve bugün kendilerini muhalif konuma oturtmuş birçok çizgi bu tartışmalarda köken arayışına girdiklerinde oksidentalist bir mantıkla Hıristiyan tarihine, Devlet-Kilise tartışmalarına ya da Batı'daki (ılımlı laisizm) normalleşme süreçlerine atıf yapmaktan başka bir tez öne sürememektedirler. Sanki doğal bir süreç, determinist bir mantıkla işlemekte, tıpkı terakki sayesinde dinin gerileyeceği ya da bilimin insanlığın yegane dini olacağı savlarına cevaben geliştirilen savunmacı/sığınmacı bir dil geliştirilmektedir. Oysa laiklik ve sekülerleşme olgusu emperyalizm ve bununla bağlantılı yerli projelerin dayatmacı bir süreci işletmelerinden sonra yerleşik bir hal almış (ve tabulaştırılmış) kavramlardır. Tıpkı “ed-din”in yaşanmasının fitri, bunun dışına taşan uygulamaların toplum mühendisliği olduğu basit gerçekliğinde olduğu gibi, tartışmanın kendisi egemen küresel (ve işbirlikçi yerel) söylemlerin dışına taşınabilmelidir. Nitekim XIX. 
yy paradigmalarının akılcı olmadığı, tekil anlayışları baskın kıldığı, kişi kültü ve kurumsal tabular dayattığı gerçeğini haklı olarak ifade edegelenlerin de bu kısır döngüyü aşamadıkları, postmodem ya da göreliliğe dayanan çoğulcu tezlerle belki baskıcılığın aşılabileceği ama hikmeť in yakalanamayacağı görülebilmelidir. Despotik, statükocu dilin alternatifi, aynı aydınlanmacı paradigmaların farklı ürünleri olmak dışında bir özelliğe sahip değildir. 
Modemnliğin kitleleri dindarlıktan laikliğe, cemaatçilikten bireyciliğe götüreceği Weber'ci anlayış bugün itibariyle hükümsüzlüğü ispatlanmış olmakla birlikte, tıpkı başörtüsü tartışmalarında olduğu gibi liberal söylem sahipleri tarafından bile-isteye dillendirilebilmiş; İslamcı-muhafazakâr kesimde ise Habermas, Giddens gibileri aşamayan bir tarzda, modernleşmenin pekala aşkın/transcendent olan anlayışlarla da olabileceği, hatta bunun gerekliliğini içeren bir muhayyile ile tartışılagelmiştir. 


“Her şeyi tartışabilmeliyiz!”, “Aynı hedefe yönelmiş tek vücut bir Türkiye'yi farklılıklara saygı göstererek oluşturabiliriz!” gibi söylemler aslında cevabın bu söylem sahiplerinde olmadığını, onların da seküler seçenekler dışında bir çözüme inanmadıklarının bir göstergesi olarak okunmalıdır. Her şeyi tartışabilmek aslında “her şeyi tartışalım” diyenlerin liberal tezlerini tartışamamanın da bir göstergesi olarak okunabilir. Zira yerel egemenlerin 


tabulaştırdıkları kavramları tartışamadığımız, tartışmanın, tartışarak değiştirmeye teşebbüs etmenin suç olduğu bir ortamın sürekliliğini koruduğu bir vakıa ama statükocuların kabulde zorlandığı ya da kaçamak tutum takındığı birtakım kavramların da küresel bazda evrenselleştirildiği, küresel güçlerin meşruiyetini sorgulatmadığı/sorgulanmasına izin vermediği, bunun da yerli seküler muhaliflere güç kattığı ve din-devlet ilişkilerinde de esamesinin dahi okunamadığı bir süreci dayatmaktadır. Modern paradigmanın çöktüğü ifade edilen kavramlarının statükocularca hala yaşatılmaya çalışıldığı ve bunun da daha çok İslam karşıtı eksenin endişelerini/reflekslerini/korkularını diri tutmak amacıyla yapılageliyor olmasının kabul edilebilir bir yönü olmamakla birlikte, XIX. yy modernitesini sorgulayarak ve onun içinden sıyrılarak gelenin de aynı dokunulmazlığa sahip kılınması en azından Müslümanlar tarafından köklü bir biçimde sorgulanabilmelidir. Güçlü olan düşünce sistematiğinin bizim yanımızda gibi görünmesi bizi, bu sorgulamanın zamansızlığı ve yersizliği endişesine itmemeli. Bize ait bir dil ve çözümün inşası olmadan (sol ya da sağmuhafazakâr perspektiflerin düştüğü duruma itilmemek için) Kemalist paradigmayla da gerçekçi anlamda hesaplaşabilmenin zorluğu ve imkansızlığı yeterince tecrübe edildiği kanaatindeyiz. 


Dipnotlar: 


l- Materyalist felsefeye ilişkin “geleceğin bilimi” nitelemesinde bulunan Baha Tevfik'e göre her ulusun bir felsefesi, ahlâk ve töresi vardır. Ancak bunlar düzeltilmeli ve çağdaşlaştırılmalıdır. Materyalizmin Türkiye?de tanıtılıp yayılmasında rolü olanlardan birisi olan Subhi Ethem de Meşrütiyet devrinde büyük Fransız metafizikçisi Bergson'u ilk defa tanıtmakla kalmamış, ondan geniş bir şekilde bahsetmiştir. Subhi Ethem, evrimcilerden olup, Selanik'te çıkan Genç Kalemler dergisinde ve Felsefe dergisinde yazılar yazmıştır. Ayrıca Darwinizm hakkında eleştirel bir kitap yayınlayan Süleyman Memduh da Hartman'ın Darwinizm adlı eserini Türkçe'ye çevirip neşretmiştir. Felsefe Mecmuası, Ribat ve Yirminci Asırda Zeka Mecmuası 'nda makaleleri olan Memduh, yazılarında tekâmülcü fikirlerin yanında materyalist düşünceleri de savunmuştur. 


2- Hanioğlu”'nun bu konuda verdiği bilgiler çarpıcıdır. Mesela A. Cevdet, Celal Nuri (İleri) ve Kılıçzade (Kılıçoğlu) Hakkı, İslam'ın bir tür materyalizm olduğunu ayet ve hadislerle de ispata yönelmişler, hatta Kılıçzade tekamül nazariyesini reddetmenin bir “küfr-i sarih” olduğunu savunmuş; A. Cevdet, Darwin'in temel tezlerinin Kur'an'da “icmalen ve kemalen pekala mevcut” olduğunu ifade etmiştir. Daha da ilginci, İslam esasında ruhun varlığını kabul etmemekteydi ve bu açıdan da materyalizm ile tam bir uyum içindeydi. (Bkz. Seçkinler, Modernlik ve Dindarlık I-II, Zaman Gazetesi, 22-23 Ocak 2008) 


3- İngiltere'de Anglikanizmin gelişimine benzer reformların Türkiye'ye tatbikinin toplumsal gelişmeyi tetikleyeceği, adeta bir kavm-i cedid ortaya çıkaracağı, böylelikle çağdaşlaşmanın, iktisadi ve kültürel gelişmelerin kolaylaşacağı savı ve hatta kimi pratik denemeler (ibadetlerin Türkçeleştirilmesi, Protestanlığı taklit gibi) Batı'nın maddi gelişiminin arka planında dini reform ve bu sayede güçlenen seküler eğilimlerle materyalizm temelli bilim olduğu tezine dayanmaktadır. 
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UZMANINDAN PROSEDÜRE UYGUN 
CİNAYET 
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Kürtaj bağlamında yapılan tartışmaların İslami, ahlaki ve hukuki açıdan değil de ifsat edici bir hazcılık ve çürütücü bir özgürlük bağlamında yürütüldüğü malum. 


Kürtaj sözde kadının cinsel tercih ve bedeni üzerinde kendisinden başka hiç kimseye söz hakkı tanımama hak ve kararlılığı olarak sunuluyor. 


Cinsel hazzın tartışılmaz ve paylaşılmaz kalesi olarak sunulan beden ama özellikle de kadın bedeni perspektifi telafisi mümkün olmayan musibetlere yol açıyor. 


Bu musibetler ahlaki ve hukuki açıdan olduğu kadar toplumsal açıdan da giderek artan yıkıcı bir hal alıyor. Ancak bu yıkıcı musibetlere felsefi-ideolojik açıdan olduğu kadar tıbbi-bilimsel açıdan da uzman desteği verildiği gözden kaçırılmamalı. 


Prosedüre Uygun Cinayet 


Adana'daki Balcalı Hastanesi'nde birkaç gün önce büyük bir felaket yaşandı. Öyle bir felaket ki değil acısını telafi etmek tarif etmek mümkün değil. Her ne kadar gazete haberleri arasında kaybolup gitmeye terk edilmek istense de hamile kadınlara karşı işlenmesi bir teamül haline gelmiş sistematik bir cinayetle karşı karşıya olduğumuz muhakkaktı. 


Sadece bir örnek değil benzerlerinin ne kadar çok yaşandığını tam olarak bilemediğimiz emsal teşkil eden bir örnektir Hatice Demet Buzpınar'ın başına gelenler. Anne-bebek yaşam hakkına tıbbi-bilimsel müdahale için nasıl bir psikolojik operasyon yapıldığını ve bu operasyonun yasal prosedürle nasıl desteklendiğini gösteren ibret verici bir olaydır Hatice Hanım örneği. 


Hatice Buzpınar beş buçuk ay önce ikiz bebeklere hamile kaldığı andan itibaren Çukurova Üniversitesihocalarından Prof. Dr. Cüneyt Evrüke'nin kontrolü altındaydı. Doktorun 


tavsiyesi üzerine yaptırılan “amniyosentez” adlı tıbbi testle ikizlerden birinde “down sendromu? olduğu söylendi kendisine. 


Down Sendromlu bir çocuk sahibi olmak anne-baba açısından ömür boyu bakıma muhtaç bir çocuğun gölgesi gibi yaşamaya mecbur tutulmaktı. Bunun yanı sıra toplum tarafından “özürlü anne-babası” gibi psikolojik bir ezilmeye muhatap olmaktı. Özellikle sosyal-ekonomik statüsü yüksek modern-laik ailelerde tahammülü neredeyse imkânsız bir travmaydı özürlü çocuk sahibi olarak yaşamak. 


Down Sendromu şüphesi aileye bildirilirken Prof. Evrüke Buzpınar ailesine şunları söylemiş: “Aileye isterlerse bebeklerden birinin down sendromlu, birinin normal doğabileceğini veya ikisini birden alabileceğimizi yahut bir gebeliği sonlandırıp diğerini devam ettirebileceğimizi söyledim. Aile, down sendromlu gebeliğin sonlandırılmasını istedi. Bunun risklerini biliyorlardı.” 


Bu teklif karşısında ailenin içine düştüğü açmazın boyutlarını Eren Buzpınar şu cümlelerle anlatıyordu: “Bebeklerden birinin Down Sendromlu olduğunu öğrendikten sonra dünyamız yıkıldı. Doktor ya gebeliğe devam edip doğuracaksın ya da Down Sendromlu gebeliği sonlandıracağız dedi. Bizim için çok zor bir karardı. Eşim, Down Sendromlu bebeği istemedi.” 


Özürlü Çocuk İçin Uzmanlar “Kürtaj? Diyor 


“Özürlü çocuk istemiyoruz” kararı üzerine karnında ikiz bebek bulunan anne Hatice Buzpınar ameliyata alındı. Down sendromlu çocuğun kalbi iğneyle durduruldu yani anne karnında gelişmesin diyerek öldürüldü. Fakat ameliyat sonrası taburcu edilen annenin durumu iki gün sonra kötüleşince hastaneye kaldırıldı. Sadece kalbi durdurulan bebek değil sağlıklı ikizi ve annenin rahmi de alındı bu kez. Annenin sağlık durumu bebekleri ve rahmi alındıktan 

sonra daha da kötüleştiği için yoğun bakıma alındı. Ancak gelişen komplikasyon sonucu anne Hatice Buzpınar kalp krizi sonucu vefat etti. 


“Eşim aslında bir önceki gece dönülmez yola girmişti” diyerek baştan itibaren çıkmaz bir sokağa sürüklendiklerini ifade eden Eren Buzpınar “Doktorumuza sonsuz güveniyorduk, bize eşimin hayatıyla ilgili bir risk olduğundan hiç bahsetmedi. Bizi ters köşeden vurdu” sözleriyle de bilim ve bilim adamına duyduğu sonsuz güvenin ne kadar ağır bir maliyeti olduğu itiraf ediyordu. 


Eşini ve ikiz bebeklerini kaybeden Eren Buzpınar'ın şu cümleleri modern insanın içine girdiği derin güven bunalımının itirafıdır adeta: “Doktorumuz Cüneyt Evrüke, Bize şuradan atlayın dese, atlayacak kadar inandığımız bir insandı.” Bütün ümitleri elinden alınmış, şüphe üzerine önce bebeği sonra onun ikizi ve nihayetinde on yıllık eşini kaybetmiş bir baba ve koca olarak Eren Buzpınar'ın hayatını karartan bu acının müsebbibi kimler acaba? Doktorun teklifine itiraz edebilir, özürlü de olsa çocuğuna babalık şefkatiyle sarılabilirdi elbette. Ancak Buzpınar ailesini hem psikolojik olarak hem de bilimsel olarak şartlandıran modern söylem ve çevreler içine ittikleri acılı karanlıkta şimdi onları yalnızlığa terk ettiler. Buzpınar ailesi bu söylem ve çevrelerin kurbanı oldu. 


Peki, ikiz bebeklerin ve annenin ölümüne yol açan Prof. Evrüke ne diyor? Elbette ihmal iddialarını reddedip üzüntülerini bildiriyor öncelikle. Üzülmemiş olması düşünülemez. Ancak sorun sadece ihmal iddialarının araştırılmasından ibaret. Çünkü durumu izah sadedinde 


Evrüke'nin sarf ettiği iki cümle var ki felaketin asıl merkezini burası oluşturuyor. Şöyle diyor uzmanımız: “Her şeyin olduğu gibi ameliyata girerken de riski var. Ben aileye riskten bahsettim. Her şey prosedüre uygun yapıldı. Bu işi yıllardır yapıyoruz ama bu sefer kötü gitti.” 


“Prosedür” isimli modern bildirime uygun yapılmışsa işlemler ortaya çıkan sonucu tartışmanın hiçbir anlam ve önemi kalmıyor artık. Ne İslami ve ahlaki ilkelerin ne de ölüme mahküm edilen bebek ve annelerin prosedüre uygun işleyiş karşısında bir kıymeti harbiyesi var. Evet acı olur, kayıp olur, boşluk olur, bireysel ve toplumsal çöküntü olur ama prosedür ne yapsın, prosedüre uygun hareket eden bilim insanı ne yapsın? Böyle buyurdu prosedür hazretleri! 


Karnındaki ikiz bebekleriyle birlikte ölüme sürüklenen Hatice Buzpınar'ın dramı üzerine ajansların geçtiği habere göre “uzmanlar” şöyle yaklaşıyorlarmış meseleye: 


"Tedavisi mümkün olmayan, doğumdan sonra bebeğin ve ailesinin hayatına ağır hasar verecek sakatlıklar hamileliğin 10*uncu haftasından sonra tespit edildiğinde, ailenin isteği doğrultusunda ve tıbbi bir kurul kararıyla kürtaja izin veriyor.” 


Uzmanlar ve onlara yasal yetki tanıyan prosedürler eşliğinde işleniyor anne karnındaki bebeklere ilişkin cinayetler. Sadece down sendromlu olduğundan şüphe edilen bebeğin ölümüyle sonuçlansaydı hatta diğer bebek düşük olsaydı bile biz bu “yasal cinayet” programından haberdar olamayacaktık. 


Acaba yakın gelecekte sadece down sendromu şüphesi değil körlük, sağırlık, dilsizlik, topallık vs. gibi özür şüphelerinin tespit edilmesi halinde de anne karnındaki bebeğin kalbini durdurma veya kürtajla almak üzere yasal prosedürler genişletilecek mi? Oysa yasal prosedüre göre insanı ve insan hayatını tanımlama saplantı ve dayatmasına karşı ciddi ve kapsamlı itirazlar yükseltmenin zamanı çoktan geldi de geçti bile. 


Hasta ve özürlülere tıbbi-bilimsel veya yükselen değerler adına hayat hakkı tanımayan bu ırkçı-ayrımcı ideolojinin adı Sosyal Darwinizm'dir. Bu noktada atlanmaması gereken bir huşu var; Irkçı-ayrımcı cinayetlere bilimsel gerekçeler bulma noktasında oldukça ustalaşanlar, iş yaşanan acı ve kayıpları izaha gelince nedense nutku tutuluyor. Basit bir üzüntü bildirimiyle kaldıkları yerden yeni acılara yol açmak için rollerini oynamaya devam ediyorlar. 


Özürlü çocuklara yaşam ve tedavi hakkı tanımayan bu hazcı ve faydacı modern insan idrakine süslü bir takım isimler ve gerekçeler bulunsa da aslında en iğrenç ve acımasız yüzüyle tam da ırkçılık ve ayrımcılıktır. Hem de aydınlanma ve ilerlemeye dayalı bilimsel temelleriyle ırkçılık. 


Bu anne ve bebeklere karşı işlenen suçların hesabı sorulmayacak mı sanılıyor acaba? 


TARTIŞMALARIMIZ MODERNİZMDEN 
ARINMIŞ MI? 
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Hayatımızın birçok boyutunu tahrif eden modern hayat “Biz insanı en güzel biçimde yarattık” (95/4) diyen Rabbimizin ayetine müdahale ederek insanın fıtratını ve doğasını da tahrip etmektedir. 


Modern hayat insanın sürekli olarak kendisine, kendi nefsine kulluk etmesini emreder. 
Dolayısıyla da kendisini yücelten insan kusurlarını görmekte körleşir. Bencillik duygusuyla beraber her istek ve arzusuna ulaşmayı hedefler. Bu yüzdende nefsin haram olan isteklerini kendisine helalmiş gibi gösterir. 


Modem insan kendisini vahyin aydınlığıyla onarmaz; dünyanın geçici hazlarıyla donatmaya çalışır. Başkalarının sözünü, fikrini yani beğenisini önemser. Ve bu düşünce insanın kendisini tanımasını zorlaştırır. 


Modem hayat “sen her şeye layıksın”, “bu senin hakkın” gibi söylemlerle insanın iyilikler karşısında teşekkür etmemesini telkin eder. Oysa birbirine teşekkür etmeyi beceremeyen insan kendisini sonsuz nimetlerle donatan yaratıcısına da şükretmeyi unutur. Modern hayat insanın hatası karşısında özür dilememesini de telkin eder. Modemizme göre özür dilemek kişiliğin baskı altına alınması ve insanın kişiliğini ezmesi anlamına gelir. Peki insandan özür dilemeyi beceremeyen bir kul Allah'a nasıl tevbe edecektir. Yani kula teşekkür etmek Allah'a şükür etmek için, hatalar karşısında kula özür dilemek ise Allah'a tevbe etmek için bir 

aşamadır. Çünkü tevbe insanın kusurlarını görmesini sağlar. Kusurlarını gören insan Allah'a karşı sorumluluklarının da bilincinde olan insandır. 


Modem hayat insana her şeyi arzulama duygusu verir. Arzulanan şeyin ihtiyaç mı yoksa israf mı olduğunu söylemez. Önemli olan insanın bir şeyi istemesidir. Bu yüzden modem hayat tüketim konusunda insanın sınırlarını kaldırır. Nevzat Tarhan'ın ifadesiyle tüketim kültürü aceleciliği besler. Beklemeyi, yani sabır duygusunu köreltir. DUR-DÜŞÜN-YAP, DUR-DÜŞÜN-KONUŞ yerine DUR-YAP- sonra DÜŞÜN, DUR- KONUŞ- sonra DÜŞÜN ilkesini oluşturur. Oysa Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de insana bir şey yapmadan önce onu akletmesinidüşünmesini emreder. 


Modem hayat insana özgür olduğunu söyler. Ve insana sınırsız bir özgürlük alanı açar. Oysa Allah'a kul olan insan nereye kadar özgür olabileceğinin sorusunu sormalı ve özgürlüğünü vahyin ilkeleri çerçevesinde belirlemelidir. 


Modem insan kişiye kendisini yüceltme duygusu verir. Ve kendisini yücelten yani Narsizm hastalığına tutulan insan egosunu kutsar. Sürekli övülmek ister. Sadece kendisini sever. Oysa Rabbimiz kendimizi değil, birbirimizi sevmemizi emreder. “Birbirinizi sevmedikçe iman edemezsiniz “diye buyrulur. Bugünde bizim en büyük ihtiyacımız kendimizi değil birbirimizi sevmek ve birbirimize merhamet etmektir. 


Bu yüzden modernizmin tüm kuşatmalarına karşı uyanık olmalıyız. İnsanın hüsran içinde olduğunu ancak iman eden ve salih amelde bulunanların kurtuluşa ereceğini birbirimize hatırlamalıyız ve bu doğrultuda tavsiyeleşmeliyiz. 


MODERN BİR SORUN: GEÇ EVLİLİK 


19 Aralık 2014 Cuma —haksozhaber 


Evlilik meselesinde en temel sorun modern yaşam tarzı ile bizim kaynaklarımızda tavsiye edilen evlilik müessesesinin birbirinin aynısı olmayışıdır. 


Faruk Beşer modern hayat tarzının beslediği sorunlardan biri olan “geç evlilik” konusunu ele aldığı yazısında bir okuyucu mektubuna yer veriyor. Ebeveynlerin de katkısıyla evlilik yaşının giderek yükselmesine dikkat çekiyor. 


'Geç Kalmış Evlilikler' yazısına bir cevap 
Faruk Beşer/ Yeni Şafak 


Bu konuyla ilgili yazıma pek çok yorum ve eleştiri geldi. Hepsini temsilen birini yayımlamak istiyorum. Hüseyin Ertaş hayatın içinden yazmış ve güzel ifade etmiş. İşte mektubu: 


Sayın Hocam, 


Bence bugünün Müslüman toplumunun en büyük sorunu budur ve ne kadar anlatılsa azdır. 
Teşekkürler. 


Evlilik meselesinde en temel sorun modern yaşam tarzı ile bizim kaynaklarımızda tavsiye edilen evlilik müessesesinin birbirinin aynısı olmayışıdır. Ama herkes aynı şeymiş gibi anlıyor. 


İslam'da evlilik harama düşmeyecek şekilde cinsel ihtiyaçların karşılanması amacını taşırken, günümüzde ve özellikle modern evlilik kurumu bir sosyal statü anlamına geliyor. Sosyal statüdür çünkü cinsel ihtiyaçların karşılanması bir problem değildir, insanlar her şekilde ve her yaşta ki, Batı'da bu 8 yaşından itibaren normal karşılanıyor, bu ihtiyaçlarını ahlaki bir sorumluluk hissetmeden karşılayabiliyorlar ve bunun için kınanmıyorlar. Bu sebepten bu anlamdaki evlilik yaşı 30-35 gibi gerçekleşmektedir. 


Cinsel ihtiyaçların zirve yaptığı dönemlerde bizim gençlerin okul, iş, para vs. peşinde koşarken, cinsel ihtiyaçların zayıflamaya başladığı 30 yaş sonrası bir dönemde evlilik yapılması modern evliliğin saçmalığıdır ve hatta saçmalığın daniskasıdır. Doğal sonucu, yazınızda değindiğiniz gibi elbette zinadır veya biz Müslüman gençler için bunu yapamıyorsa 
psikolojik sorunlardır. Bunu çok iyi biliyorum ve ıstırabını feci çektim, çünkü kendim 38 
yaşında evlendim 


Hükümetin buluğa ermiş gençlerin “çocuk gelin” saçmalığı ile evlenmelerini yasaklaması, 5 
vakit namazı camide kılan hacı amcaların evde oturan 18 yaşındaki kızına talip olunduğunda “daha yaşı küçük” diye reddetme cehaleti, üniversitede okuyan ve birbirini seven iki gencin aylık harçlıkları ile bir evliliği götürebilecek durumda iken, sosyal statüleri oluşmadığı için sosyal baskı sebebiyle evlenememeleri, Katolik nikâhına benzer boşanmanın neredeyse imkânsız olduğu, yanlış evlilikten dönme yolunu kapatan nikâh anlayışımız, gibi yığınla cehalet var. 


Bu hususta toplumda cehalet gırtlağımıza kadar Sayın Hocam. Ve pek çok sorunumuz buradan doğup başımıza bela oluyor. 


Bir sene kadar Amerika'da yaşadım sadece bir maaşları ile evlenen gençler gördüm, imrendim. 


Bu konuya ne kadar değinseniz azdır. Siz sayın hocalarımız bu devirde, camiamıza bizim gençlerimizin okullarını ve evliliği birlikte götürebilecekleri bir evlilik kurumunu insanlara benimsetebilirlerse Allah'a karşı görevlerini yerine getirmiş olarak öbür âleme göçeceklerini düşünüyorum. Hem zinayı engellemiş olursunuz, hem bastırılmış cinsellikten doğan sorunlarla boğuşmayacakları için kişilikleri sağlıklı gelişecek bir nesle sebep olursunuz, hem de düzgün bir İslam toplumunun tohumlarını atmış olursunuz. 


Saygılar. Hüseyin Ertaş 
Evet, mektup bu. Sanırım yorum yapmaya hiç gerek yok. 


Bendeniz kendimden örnek vereyim. Üniversiteye başladığımda nişanlı idim. Başlar başlamaz evlendim. Ailemin hiçbir geliri yoktu. Düğünümüzde, eşya ve yemek dâhil, yapılan masrafları hesapladım, tamamı bugünkü parayla iki üç bin lira tutuyordu. Çünkü anneciğim iki sağmal ineğinden birini satmış ve her şey dâhil düğünü onun parasıyla yapmıştı. O inek bugün en fazla bu kadar eder. Üç yüz lira burs alıyordum, sonradan üç yüz lira da devlet kredisi almaya başladım. Toplam altı yüz lira ile ki, bugünün altı yüz lirasına çok yakındı, Erzurum şartlarında ev geçindirdim ve okudum. Şimdiki Sakarya Müftüsü İlyas Serenli ile aynı sınıfta 
idik ve aynı binada altlı üstlü kalıyorduk. O benden daha da önce evlenmişti. Evimiz brüt 25 
metre kare idi. Fakülteyi bitirdiğimizde benim iki, onun sanırım üç çocuğu vardı. Evli olmayan arkadaşlardan çok daha güzel bir hayat yaşadığımızı ve tahsilde de onlardan hiç geri kalmadığımızı söyleyebilirim. 


İnancı ve ideali olan insan için nesil yetiştirmek de bir kâr değil midir? Çocuklarınızın eğitimine de dikkat eder, ilgi gösterirseniz inançlı insanların sayısını çoğaltmış, hakikati öğrenme ve öğretme adına toplam hasılayı artırmış olursunuz. 

Ve tekrar edelim: Fuhşun, aşksız evliliklerin, kısa sürede boşanmaların, sakat doğum riskinin önemli sebeplerinden biri geç kalmış evliliklerdir. Gençlerin önüne engeller koyarak buna 


sebep olanlar, durumlarına göre bu suçlara da ortak olmaktadırlar. 


Not: Bu akşam saat 20.00 de Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde vereceğimiz konferansın konusu da bu. “Müslüman Ailenin Temel Özellikleri”. Bekliyoruz. 


PORNO REZALETİNE MEDYA SAHİP ÇIKTI 


03 Ocak 2011 Pazartesi- haksozhaber 


Bilgi Üniversitesi'nde bir öğrenci bitirme tezi olarak porno film çekti. Medya demokrasi adına olumluluk olarak yorumladı. 


Türkiye'de bir üniversitede öğrenciler, bitirme tezi olarak okulun stüdyosunda porno film çekti; basın ise skandalı 'demokrasi' çerçevesinde değerlendirdi. 


İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde bir tasarım öğrencisi, bitirme tezi olarak okulun stüdyosunda bir porno film çekti. Türkiye basınında ise skandal olay 'demokrası' 


çerçevesinde değerlendirildi. 


"Demokrasi" imiş!!! 


Türkiye'de yaşanan bu skandalı Radikal yazarı Cüneyt Özdemir, dünkü köşesinde duyurdu. Skandal olayın haberinin bugün Tempo dergisinde yer aldığını belirten Özdemir, rezaleti 'demokrasi adına güzel bir olay' olarak değerlendirdi. Özdemir dünkü yazısında: 


"(..Jİstanbul Bilgi Üniversitesi'nde bir tasarım öğrencisi, bitirme tezi olarak bir porno film çekmek istemiş. Hocaları şaşkınlıkla "Olur mu öyle şey" diye gevelese de öğrenci, "Hani nerede demokrasi, ifade özgürlüğü, burası nasıl üniversite" gibi afili sözlerle hocaları kafaya almayı başarmış. (Gözünü sevdiğimin özel üniversitesi!) Sıra gelmiş oyuncu bulmaya, bir kız arkadaşına rica etmiş, o da kırmamış kabul etmiş! (Ne arkadaşlar var görüyorsunuz.) 


Hocalar hâlâ itiraz ediyor, erkek oyuncu bulunamıyor, kız arkadaş bunalımda derken ekip üniversitenin stüdyosunda aslanlar gibi porno filmi çekmişler. Üstelik öyle yönetmen ve iki oyuncu değil, bayağı 6 kişilik set ekibi ile beraber. Jürinin izlemesi ise tabii ayrı bir problem olmuş. Sonucu merak ediyorsanız, Türkiye'ye demokrasi, üniversiteye özgürlük gelmiş midir bilemem ama her ergen erkeğin rüyası olan porno film yönetmenliğinden öğrenci arkadaşımız D almış. Doğru tahmin ettiniz, kalmış. Demokrasi adına iyi, öğrenci adına kötü bir haber." 
şeklinde skandalı tolere eden ifadeler kullandı. 


ÜNİVERSİTEDE PORNO ÇEKİLİR AMA PROF. KONUŞTURULMAZ! 
18 Şubat 2011 Cuma- Ali İhsan Karahasanoğlu -Yeni Akit 


Daha iki ay önce, bir özel üniversitedeki “porno film çekimi” ile ilgili tartışıyorduk. 


Üniversite.. Ve ahlakın sefilleştiği, kadının metalaştığı, erkeğin hayvanlaştığı görüntüler: porno film. 


“Nasıl olabilir bu?” diyorduk. 


O tarihte, Habertürk'ün başını çektiği bir kesim, “Üniversiteler özgürlüğün merkezidir. 
Kimse üniversitedeki bilimsel çalışmalara karışamaz. Üniversite özgür olmalıdır. Özgür olduğu oranda üniversite olur” iddiasıyla, üniversitedeki porno film çekimini bile savunabiliyordu. 


Öyle ki, porno filmi çeken öğrenciden o filmi bilimsel çalışma olarak kabul eden öğretim üyelerine kadar, hepsine destek çıkıp, rezaleti masum göstermeye kalkışmışlardı.. 


Üzerinden onlarca yıl falan geçmedi.. 
Şunun şurasında iki ay ya oldu ya olmadı.. 


Selçuküniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Orhan Çeker, “Tecavüz suçtur. 
Ancak tecavüzün ağır suç olması, cinsel tahriğin bu suçlardaki olumsuz etkisini gözden kaçırmamalı” anlamında bir değerlendirme yaptı.. 


Vay, sen misin tecavüz ortamını oluşturan sebepleri bilimsel bakış açısı ile yorumlayan! 
Vay sen misin, bir krimonolojik vakıanın arka planını, akademik bakış açısı ile irdeleyen.. 
Habertürk'ün önderliğinde aynı ekip hemen ayağa kalktı: “Bu nasıl profesör?” 

O hokkabazlara soralım: “Bu nasıl medya ahlakı?” 

Öyle ya.. 


Tam da bu adamlar, iki ay önce, porno film çekilen üniversite ile ilgili tartışmalarda, “Üniversiteler, her şeyin konuşulduğu yerlerdir” demiyorlar mıydı? 


Ne oldu da iki ay içinde, bir profesörü susturmaya kalkışıyorlar şimdi? 


Bu densizler utanmazlar ama, biz yine de soralım: “Hani üniversite, bilimsel çalışmaların önünün tıkanmaması gereken özgür bir ortamdı?” 


Ne oldu acaba? 
Niye hemen tornistan ettiler? 


Ahlaksızlığa gelince, sonuna kadar özgürlük. Sınırsız özgürlük.. Aksırıncaya, tıksırıncaya kadar özgürlük.. Patlayıncaya kadar özgürlük.. 


Ama suçların arka planındaki gerçekleri birazcık araştırmaya kalktığınızda, “Vur!Linç et.. 
Yargısız infaz et. Konuşturma. Cezalandır. Sustur!” 


Herkesin gözü önünde yaşanıyor bu ahlaksız linç.. 


Bir kişi de çıkıp demiyor ki, “Utanmazlık yapmayın. Susturmaya çalıştığınız kişi, bir bilim adamı.. Bir olayı, sosyal-cezai bir vakıayı irdeliyor. Arkasında yatan gerçekleri araştırıyor. Bilimsel verilerden bahsediyor. Varsa aksi yönde bilimsel araştırmalarınız, koyarsınız ortaya. Yoksa araştırmanız, susun, oturun oturduğunuz yerde!” 


Bakıyorsunuz, profesörü susturmak isteyen, çoğu da bayan olan yargısız infazcılar, iki dakika sonraki Ergenekon'un konuşulduğu programlarda, eli silahlı, evi bomba kaynayan Ergenekoncular için bile, “Masumiyet karinesi kutsaldır. Kimse, mahkeme tarafından suçlu ilan edilmediği müddetçe, suçlu gibi takdim edilemez” şeklinde savunmalar üretirken.. 


İlahiyat profesörünü on dakikada yargılayıp, çarmıha germişler bile.. 
Hey gidi hey.. 

Porno film çek.. Bilimsel özgürlük olsun. 

Porno film çektir.. Akademik çalışma olsun. 


Ama tecavüzün arka planını araştırırsan.. “Tecavüzü meşru gösteriyor.Bu insanlık suçudur” damgası ye.. 


Nasıl bir ülkede yaşıyoruz, söyler misiniz? 

Nasıl bir ahlaksızlık bu? 

Utanmadan, sıkılmadan, “tecavüzün meşrulaştırıldığı”nı iddia ediyorlar.. 
Oysa alsınlar Prof.Dr. Orhan Çeker'in ifadelerini, bir okusunlar. 

“Tecavüz suçtur” diyor.. 

“Kabul edilemez” diyor.. 


Ancak tecavüzün arka planında; “kadının dekolte giyimi” gibi, “kadının cinsel yönünün ön plana çıkarıldığı yayınlar” gibi bazı tahriklerin de olduğunu söylüyor. 


“Kadın istediği kadar çıplak gezsin, kimse ona tecavüz etmemeli” demek başka.. 


“Kadınların çıplak gezdiği vakıalarda, müstehcen neşriyatın yaygın olduğu durumlarda, tecavüz vakaları da artıyor” demek başka.. 


Başka da, bu ahlaksızlarda bunu anlayacak kafa nerede? 


Sanki, “Kadın dekolte giyinirse, tecavüz etmek haktır.Tecavüz edene ceza verilmemelidir” diyen olmuş gibi, ciyak ciyak bağırışıyorlar.. 


Bağırışacaklarına, “Hayvanlar da çıplak geziyor. İnsanla hayvanın bir farkı olması gerekmez mi?” diye birazcık düşünseler, doğruyu bulacaklar da.. 


Düşünmek de yok.. Bu yönde bir niyet de! 
GÜLAY GÖKTÜRK... LİBERAL... SÜBYANCI HAKKI!.. 


26 Ocak 2011 Çarşamba- Serdar Arseven-Yeni Akit 
Beyaz TV'deki “Yüksek Gerilim” adlı programda Prof.Dr. Özcan Yeniçeri, AK Parti'ye düne 


Abb 


kadar destek veren liberallerin nihayet “gerçeği” gördüklerini söyleyince... 
Liberallere fazla bel bağlamamasını tavsiye ettik... 


Ve AK Parti'ye son zamanlarda en fazla yüklenen “liberallerden” Gülay Göktürk'ün bir yazısına dikkat çektik... 


“Sübyancılığa sanal destek” niteliğindeki bir yazısına... 

Biz bunları söylerken, Göktürk yayına bağlandı.. 

Ve bizi yazısını saptırmakla suçladı!.. 

Suçladı ama... 

Öyle şeyler söyledi ki... 

Pes yani!.. 

Liberalizmin özgürlük anlayışı “sübyancıları” da kapsarmış!.. 


Onlara “animasyon” şeklinde yani “çocuk pornosu çizgi filmi” şeklinde hizmet verilebilirmiş!.. 


Hem zaten, ABD'de “sübyancılara animasyon hizmeti” yasalmış!.. 

Bu sözlerin neresinden tutarsın... 

Ve “sübyancı haklarını” savunabilen bir “hanım”a karşı nezakette nasıl kusur etmezsin!.. 
Neyse... Ben ekranda ne diyeceksem dedim... 

İyisi mi hiç uzatmadan... 

“O yazıyı” olduğu gibi yayınlamak... 

Ve “tepkiyi” yazının muhatabı olan “okuyuculara” bırakmak: 

Liberal Göktürk'ün o yazısı... 

Buyrun: 


“Koskoca Türkiye'yi günlerce hop oturtup hop kaldırtan Bursa'daki tacizci öğretmen haberi ve tacizci öğretmenin çektiği porno filmleri kendisi kullanmakla yetinmeyip bir de yurtdışına pazarladığının ortaya çıkması yüzünden, çocuk pornosu tartışması bir kez daha gündeme geldi. 


Bu konuyu herhangi bir olayın gündeme getirmesine de pek lüzum yoktu aslında... Çünkü çocuk pornosu, son yıllarda, özellikle de internetin icadından bu yana Uygar Batı'nın her daim gündeminde. 


Gün geçmiyor ki, internet polisleri bir hain sübyancının sitesine baskın yapmasın... Ya da, porno düşkünü bir “sefil? gazete sayfalarında, ekranlarda teşhir edilmesin... 


Bence biz büyüklerin çocuk pornosunu neredeyse “insanlığın tanıdığı en büyük suç? haline getirişimizin altında yatan psikolojiye dikkatle bakmamız lazım. Kimin adına doğuyor bu büyük öfke? Çocuk pornosunun kurbanı olan çocuklar adına mı; yoksa başka bir şey mi var altında? 


Bundan epey önce bir dergi yöneticisi bana çocuk pornosunun yasaklanmasına karşı olup olmadığımı sorduğunda, “evet” ya da “hayır? demekte zorlanmış ve uzun uzun anlatmıştım: 


Benim görebildiğim kadarıyla, çocuk pornografisini lanetleyip yasaklama isteğinin iki farklı kaynağı var. Bunlardan biri sübyancı büyüklerin bir fantezilerinin yasaklanması... “Koskoca adamlar nasıl olur da bacak kadar çocuklara cinsel haz nesnesi olarak bakarlar!” İşte sansürün asıl dürtüsü bu. Asıl bu arzu lanetleniyor, yasaklanmaya ve cezalandırılmaya çalışılıyor. 
Çünkü mevcut cinsel ahlak çocuk bedeninin arzulanmasını en büyük cinsel suç olarak görüyor. 

Ben, arzunun bu lanetlenişini haklı bulmuyorum. Yani, insanların çocuklara zarar vermedikleri sürece “sübyancı olma hakkı”nı savunuyorum. 


Ama öte yandan, pornografinin konusu olan çocuklar, bu işi kendi iradeleriyle, kendi kararlarıyla yapmadıklarından ve zaten o yaşta böyle bir şey mümkün olmadığından, ayrıca bu çekimler onları fiziksel ve psikolojik olarak örseleyebileceğinden, çocukların porno filmlerde oynatılması kabul edilebilir bir şey değil. 


İşin bu yanına bakınca da, çocuk pornosu içeren filmleri ahlak dışı buluyorum. 


Ne demek istediğimi daha iyi anlatabilmek için şöyle farazi bir örnek vereyim: Diyelim ki, çocuk pornografisi çekenler, o filmlerde gerçek çocukların yerine bilgisayarda yaratılmış sanal çocuklar kullansalardı, yani filmin kahramanı animasyonla yaratılmış olsaydı, benim hiçbir itirazım kalmazdı. Böylece hem sübyancı erkeklerin özgürlüğü kısıtlanmamış, hem de hiçbir çocuk örselenmemiş ya da ileride belki de utanacağı, istemeyeceği, kendi ahlakına uygun bulmayacağı bir rolde oynamamış olurdu. 


Bu tip filmlerin sübyancılığı teşvik edeceği ve çocuklar için varolan tehdidi artıracağı savına gelince. 


Unutmayın ki, şu andaki şiddetli yasak, bu eğilimi azaltmıyor, aksine kamçılıyor. Hepimiz biliyoruz ki, cinsellik alanındaki en yaygın tutkular, en koyu yasakların yaşandığı alanlarda ortaya çıkıyor.” 

Evet yazı aynen böyle!.. 

Ben söyleyeceğimi söyledim ekrandan... 

Bakalım... 

Seyirci ne diyecek?.. 

Bu memlekette, “sübyancılar” savunulabiliyorsa... 

Bu iş bu kadar rahatlamışsa... 


Ben susarım arkadaş!.. 


AHLAKLI MATERYALİST SİSTEMLER Mİ? 
17 Kasım 2015 Salı- Selahaddin E. Çakırgil- haksozhaber 


*Dünya'nın En Büyük 20 Ekonomisi? nin Antalya Toplantısı (WORLD'S LARGEST 20 
ECONOMİES MEET IN ANTALYA)'nın, (2015-Turkey G20- Antalya Summit) adı 

altında Türkiye'nin evsahibliğinde yapılması, elbette, Türkiye'ye özellikle diplomatik itibar açısından bir artı değer kazandıracağı söylenebilir. 


Gerçi, bu toplantının Paris”deki kanlı eylemlerin gölgesinde yapılması dikkatleri biraz dağıtmış ise de, yine de önemli.. Ki, Fransa Başkanı François Hollande, bu son terör eylemleri sebebiyle, toplantıya katılamıyor. 


Elbette, Tayyib Erdoğan, bu toplantıya, 1 Kasım seçimlerindeki şaşırtıcı sonuçların kendisine kazandırdığı artı güçle, daha bir güçlü giriyor.. 


Öyle olmasaydı da, Erdoğan bu toplantıya koalisyonlarla veya kılpayı bir seçim kazancıyla yönetilen bir ülkenin başkanı olarak katılmış olsaydı; mütezelzil, sarsıntılı bir zemin üzerinde olan bir yönetimin başı olarak yer alırdı ve görüşleri de o derecede az itibar ve ilgi görürdü.. 


Şimdi ise, en azından dünyanın ekonomik ve maddi değerler açısından en güçlü ülkeleri arasında yer alıp, ayrıca, insanlığın nice mustef”az toplumlarının ve ülkelerinin haklarını, taleb ve beklentilerini de ifade edebilecek bir figür olması açısından, daha bir önemli yer mevkı işgal etmektedir. 


Antalya Toplantısı'nın da dolaylı olarak konusu olması açısından, Kur'an'da zikrolunan 'mustez'af” terimine de bu vesileyle biraz değinmek gerekiyor. 


Mustez/'af terimi, zayıf, ezilmiş kimse veya toplum demek değil; hakları güçlü zorbalar tarafından ellerinden alındığı için zayıflatılmış, güçsüz hale getirilmiş kişi veya toplum mânâlarına gelir. Tekrar edelim, zayıf olan ya da tembelliği yüzünden zayıf düşmüş kişi veya toplumlar değil.. 


Bu açıdan, bu 20 gelişmiş ülkenin hele de en büyükleri, ekonomik açıdan hattâ kendilerini taşıyamıyacak derecede ?sosyo-ekonomik obez” haline gelmiş, insanlığın büyük bir kısmını mustez'af durumuna düşüren, güçsüz insanların, toplumların haklarını sırf kaba kuvvetle, zulümle, sömürüyle, zorbalık yoluyla ele geçirmiş güç odaklarını temsil etmektedir. 


Bu bakımdan, bu toplantılarda dile getirilecek iyiniyet manzumeleriyle kendilerini temize çıkarmaları yine de pek mümkün olmayacaktır. 


Çünkü, onların dünyası, sırf maddi değerlere indekslenmiştir. Hattâ maddeye tapınma derecesinde bir materyalist”, maddeperest- maddeci anlayış üzerine kuruludur ve o anlayış da, bir, "Sen yeme, ben yiyem..? dünyasıdır. 

Bütün canlılarda da var olan bu, *hep, ben yiyeyim..? anlayışının, ancak, insan dışındaki bazı hayvanlarda da analık duygusuyla bir paylaşıma dönüştürülebildiği görülmektedir. Hattâ o kadar ki, anne hayvanların, yiyeceklerini yavruları arasında âdilâne bir şekilde taksim ettiği, söz gelimi anne kuşların, kursaklarında biriktirdiği yiyecekleri, 4-5 yavrusuna, şaşırtıcı bir eşitlikle bölüştürdüğü belirlenmiştir.. 


Ne var ki, ortaya çıkan paylaşım halinin, diğer hayvanlarda da, insanlar arasında da pek uygulanamadığı görülmemiştir. Bunun içindir ki, A//ah'u Tealâ, insanlığa peygamberleri aracılığıyla ulaştırdığı mesajlarıyla, ilahi dinler yoluyla onları düzeltmeye, âkılâne ve âdilâne 


bir şekilde davranlamaları gerektiğini, aksi halde, başlarına büyük felaketlerin geleceğini hatırlatmış ve ikazlarda bulunmuştur ve insanlık tarihi, bu hatırlatmalara, ikazlara kulak asılmadığı zamanlarda meydana gelen büyük facialarla doludur. 


Nitekim, savaşların, ihtilallerin, devrimlerin, inkılabların, karışıklıkların, isyan, katliâm ve boğuşmaların ana sebebi, âdilâne bir bölüşümün olmayışından kaynaklanmaktadır. 


Şairin, *Aç midelerden doğar, nurtopu ihtilaller..? mısraı, beşeriyet tarihinin bir özeti şeklinde de değil midir? 


İşte böyle bir durum ortadayken, şimdi Antalya'da, dünyanın 20 büyük ekonomisinin liderleri toplanıyor. 


İnsanın aklına, 2. Dünya Savaşı sonrasında, bir daha böyle savaşlar olmasın hayaliyle, kurulan Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın o ilk günlerinde, o dönemin ünlü karikatüristlerinden Cemal Nâdir'in bir karikatürünü getiriyor.. 


Hatırımda kaldığına göre, bir aslanın ağzında bir kurt, o kurdun ağzında bir sırtlan, o sırtlanın ağzında bir tilki, o tilkinin ağzında bir horoz, o horozun ağzında bir fare, o farenin ağzında bir kurbağa, vs.. şeklinde, yukarıdan aşağıya, zincirleme bir dizi ve altında da, Birleşmiş Milletler yazısı.. 


Aslında o tablo bugün de aynen vâkı” değil midir? 


Dahası, Birleşmiş Milletler (United Nations / UN) kurulurken, aslan payı, daha ilk anda, o savaşın galibi durumunda olan 5 ülke arasında bölüşülmüştür. Çünkü, Birleşmiş Milletler Teşkilatı her ne karar alırsa alsın, ancak, bu 5 ülkenin kabul etmesi ve veto etmemesi halinde geçerliliği olacaktır.. Ve bu durum hâlâ da devam etmektedir. Tayyib Erdoğan ın uluslararası konulara değinirken, sık sık, Dünya 5'den büyüktür..? deyişi, çoğu kimse bilmiyor, ama, iyte bunun için.. Buk bir itirazdır, bir protestodur, ne var ki, henüz dünyaya etkisi görülmemektedir. Belki bir gün olur, o da gerçekleşir.. 


Çok önemli bir diğer noktayı da unutmamak gerekir.. 


Bu 20 büyük ekonomi, dünyada üretilen ekonomik değerlerin ve dünya nimetlerinin yüzde 85'ini elinde bulunduruyor. Halbuki, bu 20 ülkenin nüfusu toplam, 4 milyardan biraz fazla.. 
Yani, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 55-60 kadarı.. 


Dünya nüfusunun yüzde 40-45'inin, dünya nimetlerinden faydalanılması açısından nasibine düşen ise, sadece yüzde 15.. 


Ayrıca bu yirmi ülkenin kendi iç bünyelerinde ne kadar âdilâne, bir ekonomik paylaşım düzeni oluşturabildikleri de ayrı bir konudur. 


Düşünelim ki, Çin'in, 1 milyar 400 milyona varan dev nüfusu içinden 300 milyon kadar insan, yani B. Amerika nüfusu kadar bir kitle, B. Amerika'nın en yüksek kapitalist kesimlerinin yaşadığı bir hayat seviyesi içinde yüzmektedir. Çin'in, geride kalan bir milyarı aşkın büyük kitlesi ise, genelde, ortalama aylık 100 dolarlık bir gelirle yaşamaktadırlar.. Ve dünyanın en büyük kapitalisti, -ironi gibi amma, gerçek-, Çin Komünist Partisi!.. 


Çünkü, elinde trilyonlarca dolar bulunuyor ve bu güçle dünya ekonomisini sarsabilecek bir manivelayı elinde tuttuğunu B. Amerika'ya bile hissettiriyor. 


Aynı şekilde, 1 milyar 200 milyonluk dev bir nüfusa sahib Hindistan'da çok zenginler bir tarafta, farelerle, yılanlarla, çiyanlarla beslenmeye çalışan, çöplüklerden yiyecek toplamaya çalışan yüzmilyonlar, dev kitleler. 


Böyle bir dünya, dünyamız.. 


Kur'an-ı Mubin'de, adâlet kavramı üzerinde çok durulduğu, bilinen bir şey.. Ama, onun yanında kullanılan bir diğer terim daha var: Ost. 


Adâlet, her konuda, maddi/gayrimaddi, manevi her konuda, sevgide, nefrette, saygıda, itirazda, kavgada, savaşta, insan ilişkilerinin nasıl olması gerektiğinin genel ölçülerini verir. 


?Oıst, ise, adâletin maddi alanlarla ilgisi kısmını içine alıyor denilebilir.. Çünkü, özellikle de dünya nimetlerinin âdilâne/ adâletli şekilde dağıtılmasının ölçülerini.. 


Kapitalistiyle, komunistiyle, liberaliyle, sosyal demokratıyla vs. bütün beşeri mektebler/ sistemler temelde materyalist olduklarından,, maddi değerlere perestiş ettiklerinden zulüm ve yoksulluk altında, mustezaf duruma getirilmiş büyük insanlık kitlesinin acılarının, ızdırablarının anlaşılması pek mümkün görülmektedir. İlahi dinler ise, insanlara, temelde dünya nimetlerini âdilâne şekilde dağıtmadıkları, ? gıst'a riayet etmedikleri takdirde başlarına gelecek musibetlere hazır olmalarını, beşer tarihinin geçmiş asırlarından misal ve gıssalarla da hatırlatmaktadır. 


Ama, bırakalım özünden saptırılmış önceki ilahi dinleri; özü itibariyle sapa-sağlam duran 
İslam'ın mensubları bile, bu qıst’a riayet ne kadar riayet etmektedirler? Hatırlayalım ki, bu 20 
ülke arasında yer alan Suüdi rejiminin yeni kralı Selman, geçen yıl, saltanata geçer geçmez, İslam Milleti'nin tamamının zenginliklerinden eline geçen 35 milyar doları, sadece Suüd halkına dağıtarak, belki saltanatını güçlendirmiştir, ama, o parayı yoksulluk içindeki yüzmilyonlarca müslümanların ve diğer mustez'af halkların hayrına olacak şekilde bir disiplin içinde kullanmayı akletseydi, nice acıların dindirilmesine gibi bir hayra vesile olurdu. 


Ama, sadece onun açısından değil, bütünüyle, materyalist ideolojilerin, hayat sistemlerinin insanlığa hayır getirmeyeceği, dünya nimetlerinin âdilâne şekilde, ?gıs?? ölçülerine 

göre bölüşülmesi gibi bir ahlâki dünyayı kuramıyacağı artık anlaşılmadıkça, bu gibi toplantılardan fazla bir şey beklenmemelidir. Ahlâklı bir kapitalizm, iddiası bir cila ve bir parfümlemeden ibaret olup, bunların etkisi kısa zamanda geçtikten sonra, altından ufünetli ruhlar dünyasının en tahammül edilmez kokuları dünyayı yine kaplıyacaktır. 


